ANTİ-SİYONİST RABBİLER; EL-AKSA MESCİDİNİN İSRAİL TARAFINDAN 
İŞGALİNİ PROTESTO EDİYOR 


Kaynak: Neturei Karta International Jews United Against Zionism, nkusa.org, çev.Gökben Coşkun, yaklasansaat.com, 21/10/2014. 


Tevrat'a sadık kalan Ortodoks Yahudi Rabbiler (aşırı sağ kanat olarak varsayılırlar); Müslüman halkı rencide eden ve onlar için değerli olan El-Aksa camisine saygısızlık eden siyonist yobazları, Filistin halkıyla dayanışma içinde protesto etmektedirler. 
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Geleneksel Yahudiliğe göre böyle bir eylemin yasaklanmış olduğu apaçık bir gerçektir. Bu siyonist yobazlar, Araplar ve Yahudiler arasında düşmanlığı fitillemek için bir çok olaya yeltenmişlerdir. Yaratıcıya karşı isyan ve diğer insanlara karşı duyarsızlık temeline dayanan bir hareket olan siyonizmin çirkin şekilde tecessüm etmiş hali bu yobazlardır. 


Siyonist ideolojisi ya da "İsrail" Devleti Tevrat'a göre yasaklanmıştır, Yahudiliği ya da Yahudi toplumunu temsil edemezler. Yahudilik yahudi toplumunun barış içinde yaşamasını ve milleti ne olursa olsun tüm insanlara karşı saygılı olmayı gerektirir. "İsrail" devletinin tarihi, siyonizmin bu Tevrat aksiyomlarına itirazının kanıtıdır. Yahudi halkının siyonizm sapkınlığını ve onun kanlı yolunu terk etmesinin tam zamanıdır. 


Yahudi halkı İlahi hüküm sebebiyle sürgün edilmiştir. Bu sürgün devletini "Yahudi Devleti" adıyla bir egemenlik kurarak hükümsüz kılmak, Yahudilerin kutsal kanunu ile çatışmaktır, Sonsuz Yüce ve O'nun Tevrat'ına meydan okumanın bir göstergesidir. "İsrail" devleti yasaklanmış meyvedir. Bu sınır aşımını yoğunlaştırmak, Filistinlilerin haklarını sürekli çiğnemek demektir. Sadece "İsrail" devletinin Kutsal toprakları tamamen boşaltması ve orada Filistin egemenliğinin tam ve bütün olarak eski haline dönmesiyle gerçek barış tesis edilebilir. Biz barışçı yollar için dua ediyoruz. 


Bununla birlikte Yahudi halkının iki bin yıl boyunca Yahudi kanununa uyup Tapınak Dağı'nının üstüne adım atmaması takdire şayan bir tavırdır. Şu an ki durumumuz sebebiyle Tevrat tarafından farz kılınan gerekli tezkiye ritüelini yerine getiremiyoruz. Yahudi bir kişinin bunun için kutsal Tapınak Dağı'na girmesi en büyük günahlardan biridir. Sadece siyonistler ve onların kafir dostları, Sonsuz Yüce'nin bu müthiş emrini çiğneme saygısızlığını gösterebilir. 


Tevrat doktrini Allah'a karşı meydana okumanın başarıya ulaşamayacağını bize öğretir. 
Ayrıce yine Tevrat'a göre yasaklanmış meyve olan Siyonist İsrail Devleti var olduğu ve Allah'a karşı bu utanmazca isyan devam ettiği sürece gerçek barış olamaz. Geleneksel 


Yahudiler her zaman siyonizme ve "İsrail" devletine karşı olmuşlardır. Bugünkü makus olaylar sadece Dünya'ya bu durumun haklılığını göstermeye hizmet etmektedir. 


NETUREİ KARTA İSRAİL'İ VE SİYONİZMİ TELİN EDİYOR 


Katnak: Rabbi Mair Hirsh, Leader of Neturei Karta, Al-Ouds, Palestine, çev. Gökben Coşkun, yaklasansaat.com, 22/10/2015 


Neturei Karta'nın 22 Ekim 2015 tarihli Kudüs'te yapmış olduğu basın açıklaması, Yaklaşan Saat tarafından seslendirilmiştir. 


Neturei Karta'nın El- Aksa'da Yaptığı Basın Toplantısının Özeti 


Merhametli, Acıyan ve Yüce Olan'ın ismiyle, kardeşlerimiz ve arkadaşlarımız Filistin halkına as Selamun aleykum. 


Izdırap ve matemin hüküm sürdüğü şu günlerde, her yer hiç bir suç işlememiş masum insanların kanıyla dolup taşıyor. Bu derin acıyla, Filistin'in başkenti Kutsal Şehir Kudüs'te bulunmaktayız. 


Al-Aksa Camisine giren Siyonist işgalci ve yerleşimcilerle ilgili olarak; işgal edilmiş Filistin'deki binlerce Yahudi'nin olduğu kadar, dünya çapındaki Ortodoks Yahudi halkının da tavrını belirtmek istiyoruz. Tarihi bilen herkesin malumu olduğu üzere Yahudiler, Filistinli kardeşleri ile 1928'deki Siyonist hareket başlamadan önce barış ve kardeşlik içinde yaşıyorlardı. Araplar, Yahudilere saygı ile muamele edip hüsnü kabul gösteriyorlardı ve üstelik onları koruyorlardı. Bu gerçeğin çok sayıda belgelenmiş şahidi bulunmaktadır. 


Ayrıca Mescid-el- Aksa ile ilgili olarak Al-Aksa Müslümanların elinde ve kontrolünde olmasına rağmen Yahudilerin Batı Duvarı'nda ibadet etmesine izin veriyorlardı. Tüm bu tarihi gerçekler, meşhur Balfor Deklerasyonu ile ve Siyonist düşüncenin planlarıyla değiştirildi. 


Bugün artık Filistinli kardeşlerimize tatbik edilen Siyonist işgalin zehirli meyvelerinden olan zulüm ve baskıyı, tüm dünya apaçık bir şekilde görmektedir. Ancak Filistin'deki ve Dünya'nın başka yerlerindeki Yahudi Rabbiler, sadece bugün değil daha önce de Siyonist felsefenin sonuçlarını öngörmüşler ve buna şiddetle karşı çıkmışlardı. Çünkü Siyonist devletinin kurulması Dünya Yahudilerinin kitlesel olarak Filistin'e göç ettirilmesi, tamamen Kutsal Tevrat'a aykırıdır. 


Yahudi inancına göre nerede olurlarsa olsunlar Yahudilerin herhangi bir devlet ya da herhangi bir hükümet kurmaları yasaklanmıştır. Yahudilere egemenliği altında yaşadıkları hükümetlerin itaatkâr ve sadık bir tebaası olmaları ve komşularıyla barış içinde yaşamaları emredilmiştir. 


Ve işte 2000 yıldır Yahudiler, ta ki Siyonist işgal başlayana dek nesiller boyu böyle yaşadılar. 
Bütün Arap ülkeleri içinde Filistin bunun en iyi örneğidir. Onlar Yahudi dinine ve aralarında yaşayan Yahudilere tıpkı başka ülkelerin vatandaşlarına yaptıkları gibi nasıl saygı çerçevesinde muamele edeceklerini, hürmet göstereceklerini ve koruyacaklarını biliyorlardı. 
Çünkü Yahudilerin hiç bir politik amacı bulunmamalıdır. 
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Hiçbir şüpheye mahal vermeden şunu deklare ederiz ki; Mescid-el-Aksa'ya girmek kesinlikle Kutsal Tevrat yasamıza aykırıdır ve bunun cezası en şiddetli cezalardan birisidir. Yahudilerin Mescid-el-Aksa'ya girme fikri ilk defa 1928 yılında Siyonistler tarafından ortaya atıldı. Ve bugün de bunu yapanlar, gerçek Yahudilerle hiç bir ilişkisi olmayan işgalciler ve kafası karışmış insanlardır. Bu insanlar, dindar Ortodoks Yahudileri temsil edemezler. 


Ortodoks Yahudiliğin hahambaşı Rabbi Sonnenfield, Filistin Halkı için bir deklarasyon hazırladı ve o deklarasyonda açıkça şu hususlara yer verdi: 

"Yahudilerin, Tapınak Dağı'na sahip olma isteklerine dair rivayetlerin hiçbir dayanağı yoktur. 
Bilakis, günahlarımız-suçlarımız yüzünden topraklarımızdan sürüldüğümüz ve Tapınağımızın yıkıldığı günden beri bu böyledir. Yahudilerin, Tapınak Dağı'ndaki topraklara ayak basması yasaklanmıştır." 


1947 yılında ahlaksız Siyonist devletin kurulmasından hemen önce dindar Ortodoks 
Yahudiliğin hahambaşı Rabbi Dushinsky, Filistin'i ziyaret eden Birleşmiş Milletler Komitesi'nin önünde bir bildiri sunmuştu. Bildiride şu hususlar belirtiliyordu: "Filistin'in herhangi bir parçasında, Siyonist bir devlete tamamen karşı olduğumuzu vurgulamak istiyorum." 


Bugüne kadar Filistin ve Dünya'daki tüm Yahudi cemaatleri, Filistinli kardeşlerimizin maruz kaldığı Zalim Siyonist işgalin tüm faaliyetlerinin ve suçlarının karşısında yer almaktadırlar. 


Siyonist devletin kuruluşunun her yıl dönümünde Anti-Siyonist Yahudiler, işgalci Siyonist hükümet aleyhine Kutsal topraklarda protesto gösterilerine katılırlar. 


Dindar Ortodoks Yahudiler; Siyonist devleti boykot ederler ve seçimlerde oy vermezler, Siyonist devlete parasal katkıda bulunmazlar ve Siyonist devletten hiç bir finansal yardım kabul etmezler. 


Dindar Yahudiler, Siyonist önderliğin Siyonist işgalcileri tarafından uygulanan ve 70 yıldır durmak bilmeyen zalimce baskılar yüzünden ıstırap çekmektedirler. 


Siyonistler, Filistin halkına karşı her zaman cinayet ve katliam suçlarını işlediler. Dünya'daki gerçek Yahudiler bu işgalcileri kınadılar ve özellikle işgal edilmiş Filistin'de yaşayan Yahudiler, onların yaptıklarını suç olarak nitelendirdiler. 


Filistin Yönetimi, Yahudilikle, Siyonizmi birbirinden ayırdetmekte ve Yahudi dinine saygılı olmaktadır. 


Uluslararası bir Yahudi delegasyonu 2009'da Filistinli kardeşlerinin acısını dile getirmek ve onlara insani yardımda bulunmak için Gazze'yi ziyaret ettiler ve Başbakan İsmail Haniyeh tarafından ağırlandılar. Oradaki toplantıda İsmail Haniyeh mümkün olabilen en açık şekilde şunları şöyledi: 

"Biz, Yahudilik ve Siyonizm arasındaki farkı biliyoruz ve bizim, Yahudiler ve Yahudilikle alakalı hiç bir şikayetimiz yok. Bizim mücadelemiz Filistin'in Siyonist işgaline karşıdır." 


2012 yılının Mart ayında, Yahudi delegasyonu, Beyrut'ta gerçekleştirilen Kudüs için küresel 
yürüyüşe katıldı. Yine 2012 yılının Aralık ayında, saygıdeğer bir delegasyon, Filistin Devlet başkanı Mahmud Abbas'ı, Birleşmiş Milletler nezdinde elde ettiği başarı dolayısıyla tebrik etmek için Ramallah'a gönderildi. 


2014 yılının Aralık ayında ise yine Anti-Siyonist Rabbilerden oluşan bir delegasyon, 
Siyonistlerin katlettiği Ziad Ebu Ein'in ailesine taziyelerini sunmak için Filistin'e gitti. Hem mutlu hem de kederli günlerde, Filistin halkıyla bizim aramızda karşılıklı saygı ve ilişki açıkça ortadadır. 


Siyonizm karşısındaki net duruşumuzu her zaman gazetelere ve uluslararası medyaya ifade etmişizdir. 


Filistin'deki Yahudi cemaatinin büyük çoğunluğu burada Siyonist hareketten önce de yaşadı. 
Cemaatin büyük bir bölümü Siyonist işgalci hükümet tarafından Filistin'e zorla ve hile ile getirildi. 


Son zamanlarda Siyonistler, Mescidi Aksa bileşkesine girerek, komşularımızı provoke etmek istiyorlar. 


Filistin'deki 250 bin Yahudiyi temsil eden Dindar Ortodoks Rabbiler tarafından duvarlara Al-Aksa camisine girilmesini kınayan bildiriler asıldı. Siyonistlerin, onların vekillerinin ve yerleşimcilerin Al-Aksa camisinin kontrolünü herhangi bir şekilde ele geçirmek için tekrar tekrar sahneye koydukları bu girişimleri en güçlü şekilde kınıyoruz. 


Siyonist hükümet ve özellikle de Siyonist Başbakan tüm Yahudi halkını ya da Yahudiliği temsil etmiyor. Onların Yahudi halkı adına konuşmaya hakları yoktur. Ve "İsrail" adını kullanmaları da tam anlamıyla bir sahtekârlıktır. Ve onların Filistin topraklarının bir santimetresinde bile hakları yoktur. Bu topraklar gerçek sahipleri olan Filistin halkına iade edilmelidir. 


Bizim Amerika ve Avrupa'daki meslektaşlarımız da Al-Aksa camisinin kontrolünü ele geçirmek isteyen Siyonist işgalcilerin kalkışmalarını en güçlü ifadelerle kınamaktadırlar. 


Yahudi halkı adına, Birleşmiş Milletler'den Al-Aksa camisini ahlaksız Siyonistlerden korumak için Kudüs'e uluslararası kuvvet göndermesini istiyoruz ki Kutsal olan Al-Aksa'nın Kutsallığını kirlenmiş ayaklarıyla bozamasınlar. 


Yahudi ve Müslümanlar için vahşet döngüsünü durdurmak, barış ve huzur getirmek için son ve tek çözümün, toprak bütünlüğü bozulmamış bir Filistin olduğuna inanıyoruz. 


Ve bu vesileyle Yüce Allah'a, Kutsal topraklarda Siyonist egemenliğin sonunu getirmesi için dua ediyoruz. 


YAHUDA KRALI HİZKİYA'NIN MÜHRÜ BULUNDU 


Kaynak: Sumayah Aamir, "Biblical King Hezekiah's Seal Unearthed in Jerusalem", i4u.com, çev. Zilal Önel, yaklasansaat.com, 07/12/2015. 


Kral Hizkiya'nın kraliyet mührü Ortadoğu'da bulundu. Mührün 1,27 cm genişliğinde ve 2700 
yıllık olduğu düşünülüyor. 


Kral Hizkiya'nın (Hezekiah) mührü gibi kıymetli bir eser hiç beklenmeyen bir yığıntı alanında ortaya çıktı. Mührün milattan önce 8. yüzyılda papirüs belgelerine tatbik edildiği düşünülüyor. Mühür 1,27 cm genişliğinde ve 2700 yıllık. 


Kral Hizkiya, Yahuda krallarından birisiydi ve mühür de Kudüs'te bulundu. Bu mühür aynı zamanda bir İsrail kralına ait keşfedilen ilk mühür olma özelliği taşıyor. 


Mühür kendi zamanı için oldukça önemli bir kalıntı. Adeta bir çok karar bu mühür tarafından onaylanmıştı. Burada ilginç olan bir nokta da, Yahudiye kralı dışında herhangi bir kimsenin bu mührü kullanılabileceği fikrinin neredeyse düşünülemeyeceğidir. Kralın, mührü kendisinin kullanmış olması tutarlı bir temele oturuyor. Arkeologlar bunun ortaya çıkarılmış en şaşırtıcı ve en değerli bulgu olduğunu açıkladılar. Kazı alanı Tapınak Dağ'ındaki Ophel'dir. 


Mührün üzerinde süslenmiş bir şekilde şu sözler yazıyor: "Yahuda kralı, Ahaz'ın oğlu, Hizkiya'ya aittir." 


Kral Hizkiya, Kral Davud'tan sonra, Tevrat'ta yer alan antik kralların en meşhurudur. Kral Hizkiya, MÖ 727 yılından 698 yılına kadar hükmetti. Tevrat'ta da kraldan iyi övgülerle bahsedilir. Hizkiya'nın aynı zamanda babası tarafından uygulamaya konulan putperestliğe karşı olduğu rivayet edilmektedir. 


BATI'DA HRİSTİYANLIK ÇÖKÜYOR: YAKIN GELECEĞİN DİNİ "İSLAM" 


Yaklaşan Saat, 02/06/2008 


Prens Charles 


Prens Charles, 1996 yılında Wilton Park'da yaptığı bir konuşmada; Batı materyalist felsefesi ve İslamiyet konusunda şunları söylüyor: 


"Bizler, Batı'da, kendi kökenimizi yeniden keşfedebilmek için; İslam'ın, doğanın yaratılışına karşı duyduğu derin saygıdan faydalanmalıyız. Modern 

materyalizmin, dengesiz ve uzun vadeli sonuçları çok zarar vericidir. Bilim, üzerimizde katı bir hükümdarlık kurdu. Din ve bilim, birbirinden iki ayrı şeymiş gibi gösterildi. Artık bunun tehlikeli sonuçlarını, daha iyi görebiliyoruz. 


"Bilim bize, Dünya'nın bildiğimizden çok daha karmaşık olduğunu gösterdi. Ancak bu modern, materyalist ve tek boyutlu yapı, pek çok şeyi açıklamaktan aciz. 

Bu materyalist bakış açısı, Müslümanlara tamamen ters bir bakış açısıydı. Müslüman bir sanatçı veya bilim adamı, bir eser ortaya çıkardığında, bunu kendi zekasının bir ürünü olarak görmez, ancak Allah'a sunmak için yaptığını bilir. 


"Kur'an'dan okuyup çok etkilendiğim bir ayette; "Doğu ve Batı Allah'ındır. Her nereye dönerseniz, Allah'ın yüzü(vechi) oradadır.(BAKARA(2)/115)" diye bildirilmesi, sanırım bir anlamda buna işaret etmektedir. Birbirimizden öğreneceğimiz çok fazla şey var, bunun için ilk adım olarak; İngiliz okullarında, daha çok Müslüman öğretmeni görevlendirebiliriz. Dünya'nın her yerinde insanlar, İngilizce öğrenmek istiyorlar. Ancak burada, bizim zihinlerimize olduğu kadar, gönüllerimize de hitap edecek bir şeyler öğrenmeye ihtiyacımız var ve bunu Müslüman öğretmenler yapabilirler." 


$ k 
Tony Blair 


İngiliz başbakanı Toni Blair'in, "Al-Jazeera" ile 9 Ekim 2001'de yaptığı konuşmada; Kur'an'ı okuduğunu söyleyerek; İslam konusundaki görüşünü şöyle dile getiriyor: 


"Kur'an'ı, dilimize tercüme edilmiş hali ile okudum. İslam hakkında eserleri de okuyorum ve bundan çok zevk alıyorum. Kur'an hakkında, daha önce bilmediğim ve Hristiyanları da çok ilgilendirdiğini düşündüğüm pek çok şeyi öğrendim." 


Hollanda Roterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ahmet Akgündüz, 2007'de düzenlenen "'Avrupa ve Türkiye'de Gelecekle Alakalı Yeni Perspektifler" konulu konferansta; Avrupa ülkelerinin, büyük bir toplumsal çöküşün eşiğine 

geldiğini hatırlatarak: 


"Avrupa'daki sosyal sıkıntılar, Hollanda'da da kendisini gösteriyor. Aile tükenmek üzere. 
Toplumsal ilişkiler büyük oranda aşınmış durumda. Avrupa büyük bir arayış 

içindedir. İslâm, bu açıdan önemli bir alternatif oluyor. Zaten bu yüzden İslâm, Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor." 


Berlin Açık Üniversitesi Arapça ve İslam Çalışmaları Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Angelika Neuwirth: 


"Kur'an, mükemmel bir metne sahip, eşi benzeri bulunmayan bir dini kitap. İçindeki pek çok konu, şiirsel muhteşem bir Arapçayla ve derin manalarla örgülenmiş" diyor. 


Papa 16. Benedikt'in özel sekreteri, 2007'de yaptığı bir konuşmada; İslamiyet'in, Batı'da hızla yayılmasına karşı uyarıda bulundu. 


Özel sekreter Georg Gaenswe, haftalık "Süddeutsche Zeitung" dergisine verdiğ bir demeçte; İslam Dini'nin, Batı'da yayılmasını, inkar 

edemeyeceklerini belirterek; Avrupa'nın kimliğine yönelik, İslam tehdidine karşı hareketsiz kalınmaması gerektiğini ifade etti. 


Fransa'nın büyük gazetelerinden Le Figaro: 


"20 yıl içinde Brüksel'de ilk din İslam olacak. Bugün Brüksel'de, nüfusun üçte biri Müslüman ve genç kuşaklar, daha çok ibadet ediyor. Avrupa'nın Başkenti, 20 yıl içerisinde Müslüman olacak" diye yazdı. 


İngiltere'de, Canterbury Başpsikoposu Dr. Rowan Williams; geçtiğimiz Şubat 2008' 

de; İslam'ın bazı hükümlerinin, İngiltere hukukunda uygulanabileceğini ve uygulamanın sosyal bütünlüğü sağlayacağını ifade etmişti. Bu açıklamalarıyla da, dikkatleri üzerine çekmişti. 


İngiltere'de dini açıdan en önemli on kişiden biri olan Rochester Psikoposu, Pakistan asıllı Michael Nazir-Ali ise, Daily Mail' e verdiği bir demeçte; Hristiyanlığın çöktüğünü ve onun boşluğunu İslam'ın doldurduğunu söyledi. Özellikle aile hayatının yok olduğunu söyleyen psikopos, bu ahlaki ve ruhsal boşluğun, İslam'ın 

yükselmesine sebep olabileceğini belirtti. 


Psikopos, Hristiyan değerlerin kaybolup, Batılı değerlere saygı göstermeyen İslam'ın, yükselişte olduğunu savundu. Nazır Ali, daha önce de, İslam'ı eleştirmiş ve 3000 İngiliz'in Müslüman olması durumunu, tehlike olarak nitelendirmişti. 


Bu örnekler daha da çoğaltılabilir. Daha Hz. İsa hayattayken, "Sahih Vahyin" tahrif edilmesiyle ortaya çıkan bir Din, kaynakları ve kitaplarının çelişkili; somut kanıtlardan mahrum olması yanında; akla ve ilme uygun olmayan akidesiyle, yıkılmaya mahkumdur. 
Batıdaki dinsizliğin(ateizmin), bu kadar yaygın olmasının temel sebebi de 

budur. Hristiyanlık, tarih boyunca bilimle savaşmakla kalmadı; "bozuk-temelsiz akide"'sini sürdürerek, insan aklıyla alay etti. 


İnsanoğlu, şayet insanlığını kaybedecek kadar şeytani bir dönüşüme uğramamışsa ve bu nedenle de akıl tutulması yaşamıyorsa; Hristiyanlığı sorgulamak zorundaydı. Bugün bu sorgulamaların, büyük boyutlarda olduğunu görmekteyiz. 


Batı'da giderek artan İslamlaşma süreci, görünenden daha derin ve daha yaygındır. 
Özellikle aydınlar ve bilim adamları arasında, derinden ve sesizce bir İslam 

dalgası yayılmaktadır. Bu dönüşümün görünmeyen boyutları, açıkta seyredenden daha büyüktür. Zira İslam'ı seçen insanlar üzerinde, mahalle baskısının da ötesinde, görünmez bir baskı vadır. Eski marksistlerden, 


Dünya çapında bilim adamı, Fransız R.Garaudy'nin, İslamı seçtikten sonra başına nelerin geldiği hatırlanmalıdır. 


Bu nedenle, İslam'a yöneliş ve değişim; derin bir dalga olarak sürmektedir. Çok uzak olmayan bir gelecekte, Hristiyanlığın çöküşüyle birlikte İslam'ın yükselişinin, Batı'da bir "tsunami yaratacağı", sanırız kehanet değildir. 


FRANSIZ MASON ÜSTAD'ININ: İLGİNÇ AÇIKLAMALARI 


Ali İhsan Aydın, Paris-zaman.com, 16/02/2008 


Jean-Michel Ouillardet 


Türkiye'deki başörtüsü tartışmaları, Kıta Avrupası'nın en eski ve en büyük mason locası olan Büyük Doğu'nun(Grand Orient), Paris'teki toplantısında da gündeme geldi. 


Büyük Üstad'ın Demokrasi Anlayışı! 


"Avrupa tartışmasında masonlar" konulu toplantıda konuşan Fransa Büyük Üstad'ı Jean-Michel Ouillardet, başörtüsünün üniversitelerde serbest bırakılmasını "geriye gidiş" olarak değerlendirdi. 


Ouillardet, başörtüsünün, İslami olmadığı; Kur'an'da yer almadığı; sonradan üretildiği yorumunu yaptı. Türkiye'deki masonlarla, sağlam bir diyalog içinde olduklarını 

anlatan Büyük Üstad, demokrasi anlayışlarını(!), halkın % 80'inin başörtüsü yasağına karşı olmasını, şöyle yorumluyor: 


"Ben, kamuoyunun her zaman haklı olduğunu düşünmem. Halk yanılabilir, demokrasiye karşı olabilir." 


Jean-Michel Ouillardet, Avrupalı Gazeteciler Derneği'ndeki basına açık konuşmasında, Avrupa'daki üniversitelerde, başörtüsünün serbest olduğunu unutan Üstad, Fransız üniversitelerindeki başörtüsü serbestliğinin de, ileride sorunlara yol açabileceğini iddia etti. Başörtüsünün, kadınlığın bir parçası olan saçları örttüğünü öne süren Çuillardet, iddialarını doğrulamak için, İncil'i kaynak gösterdi. 


"Ermeni Tasarısını Yasallaştırdık: Türk Biraderlerimize Tavsiye Ettik" 


Toplantıda, iki yıl önce, Türkiye'deki Özgür Masonlar Büyük Locası'nı ziyaret ettiklerini hatırlatan Çuillardet, Türkiye'deki biraderlerine, "oldukça politik bir şekilde", soykırım üzerinde çalıştıklarını söylediklerini bildirdi. Fransızların, Ermeni soykırımını, geçte olsa tanıdıklarını hatırlatarak; Türk biraderlerininde, Ermeni soykırımıyla ilgili benzer çalışma yapmalarını istediklerini söyledi. 


Türkiye'deki açıklamalarının, locada "zihinleri uyandırdığına" dikkat çekerek, bazı Türk biraderlerin daha sonra yanına gelerek; "konuşmakta haklıydın, çünkü bu ülkede biz bu konudan bahsetmiyoruz" dediğini aktaran Ouillardet, Ermeni meselesiyle ilgili şu suçlamada bulundu: 


"Türk halkının sorumluluğunu gizlemeyin." 
Fransız Ve Türk Masonları: Barroso'yu Uyaracak! 


Guillardet, AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'nun, Sarkozy ile birlikte yaptığı "Avrupa'nın köklerinin Hıristiyanlık olduğu" yönündeki açıklamaya tepki 

gösterdi. Avrupa'nın köklerinin, Hıristiyanlık değil, aydınlanma olduğunu belirten Ouillardet, uyarmak için 8 Nisan'da Brüksel'de Barroso ile görüşeceklerini söyledi. Mason localarının, Brüksel'de ortak bir bildiri yayınlayacaklarını söyleyen Çuillardet, Türk Özgür Masonlar Büyük Locası'nın da bildiriye imza koyduğunu ve bu görüşmeye katılacaklarını açıkladı. 


Masonluğun büyük bir değişim geçirdiğini belirten Ouillardet; masonluğun iki ana geleneğinden biri olan İngiliz masonluğunun, düşüşe geçtiğini ve yaşlandığını ifade ederek şöyle söyledi: 


Fransız Büyük Doğu Locası: "İngiliz-Amerikan Masonluğu Yok!" 


"İngiltere'de masonluk, toplumda hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü toplumun sorunlarıyla ilgilenmiyor. Amerika'da neredeyse hiç yok. Amerikan masonluğu nedir ki? Rotary'ler, Lionslar..." 


Masonların, AB kurumları ve Avrupa tartışmalarında sessiz 

kalmalarını; masonluk içerisindeki ayrışmalara ve finansal sorunlara bağlayan Ouillardet; örneğin Fransa'nın ikinci büyük mason örgütü olan Fransa Büyük Locası'nın, laiklik konusunda kendileriyle aynı düşünmediklerini ve Sarkozy'nin "laiklik" tanımına destek verdiklerini ifade etti. 


MERYEM'İ GÜNEŞ'TE GÖRENLER(): "KÖR OLDULAR" 


Kaynak: Sarah Herman, "Dozens Blinded in İndia Looking for Virgin Mary", telegraph.co.uk, Çev. Hülya Aras, 11/03/2008. 


Ağlayan Meryem heykeli 


Hindistan'da, İsa'nın annesi Meryem'i göreceklerine inanan; 50'den fazla kimse, Güneş'e doğrudan dakikalarca bakınca, görme kaybına uğradılar. 


Hindistan'ın Kottayam bölgesindeki yetkililer, Meryem'in gökyüzünde ve Güneş'te mucizevi görüntüsünün belirdiği şeklinde söylentilerin artması üzerine alarma geçti. 

Yetkililerin, "Güneş'e doğrudan bakmayın" uyarılarına rağmen; bölgedeki Saint Joseph Göz Hastanesi'ne 50'den fazla kişinin, retina tabakasında fotokimyasal yanık ve görüş kaybı şikayetiyle başvurduğunu söylüyor. 


Kör olma tehlikesine rağmen, bu tür inançlara son derece bağlı olan Hintliler, Meryem'in yüzünün Güneş'te görüldüğü iddiasının ortaya çıktığı Erumeli'de, gözlerini gökyüzünden ayırmıyorlar. 

Sağlık görevlileri ve doktorların uyarılarının arkasından, kiliseler de böyle bir vizyonun olmadığını bildirdi. 


Bu arada, Erumeli'deki bir otelcinin evindeki Meryem heykelinin, zaman zaman ağladığı, kandan göz yaşlarının aktığı ve güzel koku yaydığı dedikodusu insanları etkilemeye devam ediyor. 


Yaklaşansaat: 


Saint Paul' le başlayan vizyon hayalciliği ve hastalığı, bugün Hıristiyan topluluklarını yönlendiren bir hipnoz görevi yapmaktadır adeta. Yeni Ahit'e bakarsanız, İsa düşmanı Paul'u, imana getiren mucize olayda, İsa'yı gördüğünde gözlerinin geçici olarak 

kör olmasıydı. Her Hıristiyan vizyon görebilir, hatta vahiy(!) alabilir. Böyle olunca, bunun nereye varacağını; "vizyoncu varlıklar"ın; insanlara, ne gibi oyunlar oynayacağını, artık kimse kestiremez. Nitekim böylede oluyor. Bir rahibe çıkıyor, Meryem'i gördüm; bana üç sır verdi diyor. Bu sır Papalığın kutsal sırrı olmakla kalmıyor; ta Ağca'nın savunma danslarına kadar malzeme olabiliyor. 
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Koskoca ABD başkanı aldığı vahye(!) ve vizyona dayanarak; "ülkem Başmelek Mikailin Kanatları altında yükselecektir" diyebiliyor. Hem de başkan olduğu gün.. Hem de İblis'in, internet ortamında Arch Angel Michail(Baş Melek Mikail) postuna bürünerek; Hıristiyan kökenli vatandaşlarını avladığı bir zamanda.. Bu vizyoncu vahiy(!) alıcıları, saymakla bitmez. Bu haberlerin bir kısmını da, "Yaklaşansaat- Haberler"de bulabilirsiniz. 


Diyeceksiniz ki "İslam etiketli vizyoncular-rüyacılar" yok mu? Hem de ne kadar çok! 
Ancak, şimdilik bütün bunların, cin-şeytanların, sayısız oyunlarından sadece bir kaçı olduğu; zamanı ve sırası gelince ortaya konulacağı biline.. 


Son söz: "kalbi kör olanın, gözleri de kördür". 
"BİLİM-DİN KÖPRÜSÜ"NÜ KURAN HELLER: TEMPLETON ÖDÜLÜ'NÜ ALDI 


Kaynak: "Michael Heller: a Thinker Who Bridges Science and Theology", Pravda.ru, Çev. 
Gökben Coşkun, 12/3/2008. 


Michael Heller 


Templeton Vakfı, bu yıl Templeton Ödülü'nü, Tanrı- Din alanındaki araştırma ve çalışmalara verdi. Polonya,The Pontifical Teoloji Akademisi'nde, Felsefe Profesörü olan Michael Heller, ödülü almaya hak kazandı. 


Aynı zamanda Vatikan Gözlem ekibinde, ikinci adam olan Heller, oldukça kapsamlı "felsefi ve bilimsel araştırma: Büyük Sorular" için, 1.6 milyon dolar aldı. Onun çalışmasıyla bilim dünyası ve Tanrı'nın sınırsız boyutları arasındaki uyumun ortaya çıkarılması amaçlanıyor. 


Prof. Heller, ödülden kazandığı parayı, Pontifical Akdemisi'nde, Bilim ve Teoloji çalışmaları 
merkezi kurmak için kullanacak. Eğitimcilik kariyerine Tarnow'da başlayan Heller, 1972 
yılında, The Pontifical Teoloji Akademisine katıldı. 1985 yılında profesör oldu. 

Cracow Teknik Üniversitesi'nde, onur derecesi kazandı. Ayrıca Belçika'daki The Catholic Üniversitesi'nde ve Liege Üniversitesi'nde, Oxford Üniversitesi, Leicester Üniversitesi'nde, Almanya'daki Ruhr Üniversitesi'nde, Americadaki Katolik Üniversitesi'nde ve Arizona Üniversitesi'nde misafir profesörlük görevi yaptı. 


Son araştırmasında; "genel rölativitedeki tekillik problemi" ve "genel rölativite ve quantum mekaniği"ni birleştirmek için "non komutatif geometri"nin kullanılması meselesiyle ilgileniyordu. Heller'in genel rölativite, rölativistik kozmoloji, felsefe, bilim tarihi, bilim ve teoloji hakkında, yaklaşık 200 makalesi yayımlandı. 20'den fazla kitabın yazarıdır. Son kitabı, Fizik bir Sanat mıdır? adlı yayında, " matematiğin; bilimin dili" 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olduğunu anlatıyor. Güzellik, gerçekliğin ölçütü, yaratıcılık ve üstünlük gibi birtakım insani özellikleri de incelemeye tabi tutuyor. 


Ödül; resmi olarak 7 Mayısta, Edinburgh Dükü Prens Philip tarafından, Londra Buckingham sarayında özel bir törenle takdim edilecektir. 


AB PROJESİ'NİN ARKASINDAKİ: TAPINAK ŞÖVALYELERİ TOPLANIYOR 
Ömer Çakkal-iyibilgi, 26/03/2008 


Tapınak Şövalyeleri, geçtiğimiz günlerde birleşme çağrısı yaptılar. Araştırmacı Aytunç Altındal, İsrail'in 60. kuruluş yıldönümü olan mayıs ayında, Kudüs'te yapılacak büyük zirveye dikkat çekti. 


Dünya tarihine yön veren Haçlı Seferleri'nin, öncü birlikleri olan Tapınak Şövalyeleri, 
yeniden ortaya çıkıyor. Dünya siyasetinde halen çok etkin olan Tapınakçılar'ın bir kolu; 18 
Martta, İngiliz Daily Telegraph gazetesine bir ilan verdi. İlanda; Tapınak 

Şövalyeleri birleşmeye çağrılıyordu. 


ABD seçimlerinde son virajın alındığı, Pakistan'daki atom bombalarının, İsrail-Filistin çekişmesinin ve İran'a açılması muhtemel bir savaşın tartışıldığı bir dönemde gelen bu çağrı, tüm Dünya'da büyük yankı uyandırdı. 


"Filistin'e Atom Bombası Atılacak!" 


Bazı senaryolara göre, Pakistan'daki atom bombaları, Müslümanlar'ın Kudüs rüyasına son verecek sonuçlara neden olabilir! İddialara göre, hem Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın, hem de ABD Başkanı Bush'un, arka arkaya dikkat çektiği Pakistan'a ait bombalar, teröristlerin eline geçtiği bahanesi ile Filistin'e atılacak. Filistin halkını kesin bir soykırıma uğratacak olan bu saldırı, medyanın da marifeti ile, terörist gruplara ihale edilecek. Korkunç bir senaryo! 


İşte Filistin için bu senaryoların konuşulduğu günlerde, Tapınak Şövalyeleri'nden gelen 

bu; birleşip Kudüs'e yürüyelim çağrısı, elbette dikkat çekici. Aytunç Altındal, konuya ilginç bir açılım getirdi. Tapınakçıların, mayıs ayında yapacakları, büyük zirveye dikkat çekti. 
Altındal'ın görüşleri şöyle: 


"Ab Projesi: Tapınak Şövalyeleri'nin Projesidir" 


"Bir defa şunu söyleyeyim: Tapınak Şövalyeleri, birleşmek için öncelikle Malta adasındaki kaybetmiş oldukları haklarını ve kalelerini daha önce aldılar. Önümüzdeki 10 yıl içinde 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tamamı birleşmeye gidecek. "Avrupa Birliği", Tapınak Şövalyeleri'nin projesidir. Pakistan kartını görmeniz güzel. Avrupa Birliği'ni, Roma Kulübü kurdu. Roma Kulübü'nün derin devlet benzeri bir yapılanması vardı. Adı CCC idi. Üç yüzler, anlamına gelirdi. Bu Roma Kulübü, Pakistan'da Ziya-ül Hak'ı öldürmek istedi. Türk istihbaratı, bunu fark etti ve Ziya-ül Hak'ı uyardı. Ancak Tapınakçılar, gene de onun uçağına bomba koyup öldürdü." 


"Tapınak Şövalyeleri: Kudüs'te Toplanacaklar" 


"Tapınak Şövalyeleri'nin, Kudüs'e gitme girişimlerinin iki nedeni var. Birincisi, Tapınak Şövalyeleri, AB projesine yeniden güçlü bir şekilde yön vermek istiyorlar. İkinci nedeni daha önemli. Tapınakçılar, İsrail'in kuruluşunun 60. yıl dönümünde; önümüzdeki mayıs ayında İsrail'de bir araya gelecek ve Mahmut Abbas ile İsrail yönetimi arasında el sıkışmasını sağlayacaklar. İsrail-Filistin arasında, kesin bir barış sağlarken, Kudüs'ün yeniden gerçek sahibi olacaklar." 


İNGİLTERE'DE DERİN KİLİSE KAVGASI: BAŞPİSKOPOS ROWAN 
WİLLİAMS SUÇLANIYOR 


Kaynak: "Williams Accused of Leading Church İnto Crisis", guardian.co.uk, Çev. Kader Demirpehlivan, 23/06/2008 


Canterbury Başpiskoposu: Dr. Rowan Williams 


Anglikan Kilisesi'ni, liberal liderliğinden "kurtarmak" için gelenekçiler, Kudüs'e çağırılıyor. Bu çağrı zirvesinde, üst düzey bir Anglikan Piskoposu, Canterbury 

Başpiskoposu Rowan Williams'ı, dinden dönme, hileli yönlendirme ve kiliseyi kargaşaya sürüklemekle suçladı. 


Williams'ın, Lambeth Toplantısı'na en son darbe ise, Rochester Piskoposu Michael Nazir-Ali'den geldi. Bir boykot hareketine katılarak, İngiltere kilisesinin davetini reddeden en üst düzey kişi oldu. 


Küresel Anglikan Geleceği Konferansı'nda(Gafcon), 280 piskoposun çoğu, niyetlerinin Lambeth Toplantısı'ndan uzak durmak olduğunu deklare etti. 


Akinola, Williams'ı suçlayıcı bir saldırı ile muhafazakâr bir duruş sergiledi. Bir saatlik konuşması esnasında, Williams'ı, "saptırıcı(revisyonist) liderliği "' ve cemaati daha önce görülmemiş bir "çöküş ve karışıklık" içinde bırakmakla eleştirdi. 
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Sık sık alkışlar, amin nidaları ve uğultular arasında, Akinola; delegeleri, "'mürtedlerden"' kiliseyi kurtarmaya çağırdı. "Bazı cemaat liderlerinin, bizi götürdüğü yere daha fazla güvenemeyiz" şeklinde konuştu. Akinola: 


"Cemaatimize bela olan hataları uzaklaştırabiliriz. Sorumluluğumuzu terk etmeyeceğiz ve tahrip edici modern kültüre ve politik diktalara boyun eğmeyeceğiz" dedi. 


Williams, Uganda Başpiskoposu tarafından, uykusuz gecelerden muzdarip, sıkıntı veren bir adam şeklinde tanımlandı. 


Rochester Piskoposu: Dr. Michael Nazir Ali 


Colin Coward ise, Nazir- Ali'nin meydan okumasının anlamsız olduğunu söyleyerek şöyle dedi: 


"Bu mesleki işbirliğine ve cemaate olan sadakate, bir ihanettir. Bir İngiliz piskopos için Lambeth'i boykot etmek, çok daha ciddi bir ahlaki bozulmadır. Niçin Nazir-Ali, İngiltere Kilisesi piskoposları ile arkadaşlık etmeye devam ediyor, onlarla Lordlar Kamarası(İngiliz Parlementosu)'nda oturuyor da, Lambeth'e katılmıyor mu?" 


Southwark'tan Canon Giles Goddard: 


"Nazir-Ali'nin protestosu, Williams'ı ve cemaatin altını oymaktır. Nazir-Ali, pozisyonunu yeniden düşünmelidir. Eğer bu şekilde davranmaya devam ederse, piskoposluk bölgesine ait bir piskopos olarak nasıl devam edebilir. Gafcon, Anglikan cemaatindeki ayrılığı açığa çıkarmıştır" şeklinde açıklama yaptı. 


AVRUPA'DA HIRİSTİYANLIK: "HIZLA KAN KAYBEDİYOR" 


bugün, 09/07/2008 


Belçika: St. C. Borromeus Kilisesi 
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Belçika'da 10 yıl önce % 11 olan kiliselerde pazar ayinlerine katılım oranının, 2006'da % 7'ye kadar gerilediği bildirildi. 


Katolik Leuven Üniversitesi'nin araştırmasına göre; % 75'i Katoliklerden oluşan Belçika'da hala etkisini koruyan dini ritüeller arasında ise vaftiz ve dini cenaze törenleri bulunuyor. 


Buna göre nüfusun “o 58'ini oluşturan Hollandaca konuşan Flaman bölgesinde, bebeklerini vaftiz edenler % 60'ı ve cenaze töreni için kiliseleri seçenler % 70'i buluyor. Belçika'da Müslüman nüfusun yaklaşık % 20 olduğu başkent Brüksel'de ise vaftiz oranı % 17'ye kadar geriliyor. Araştırmaya göre, sayıları daha hızlı azalan papazlar, kiliselerin toplumsal hayattaki rolünün devamını tehlikeye sokuyor. 


Bu arada, Belçika'nın liman kenti Anvers'te, cemaati azaldığı için masraflarını karşılayamayan kiliselerin camiye dönüştürülmesi ya da başka amaçlarla kullanılması için çalışma yapılıyor. 


Anvers'in kültür, turizm ve dini anıtlardan sorumlu Hristiyan Demokrat Belediye Başkan Yardımcısı Philip Heylen; kentteki 80 kilisenin önemli bir bölümünün cemaat sıkıntısı çektiğini ve bazılarının haftada sadece 20 kişiyi ağırladığını belirterek, bunların bir kısmının camiye dönüştürülmesi ya da kültürel etkinliklerde kullanılması için somut öneriler hazırlayacağını bildirmişti. 


BAŞPİSKOPOS DR.WİLLİAMS: "HIRİSTİYANLIK MÜSLÜMANLARA KARŞI 
SALDIRGAN" 


Kaynak: Steve Doughty, "Archbishop of Canterbury: 'Christian Doctrine is Offensive to Muslims", dailymail.co.uk, Çev. Ayhan Demirpehlivan, 15/07/2008. 


Canterbury Başpiskoposu Dr. Rowan Williams. 


Canterbury Başpiskoposu Dr. Rowan Williams, Hıristiyanlık tarihindeki şiddeti, acımasız eziyetleri ve onun barışçıl prensiplerine ihaneti eleştirerek, Hıristiyan doktrininin, Müslümanlara karşı saldırgan olduğunu söyledi. 


Dr. Williams, düşüncelerini, Müslüman liderlere, iki inanç arasında "genel doğrularda" anlaşmaya çağrı için yaptığı, oldukça uzlaştırıcı bir mektupta dile getirdi. Ancak, bu durum, bu senenin başlarında "Britanya hukuk sistemi içinde, İslam hukukuna yer bulunabilir" sözleriyle başlayan ve daha taze olan Başpiskoposluk çekişmelerinde ona risk oluşturabilir. 
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Dr Williams, aynı zamanda, kendi kilisesi olan Church of England ve Anglikan Cemaati'nden gelen büyük bir baskıyla karşı karşıya. Bugün başlayan ve Dünya genelinde bir araya gelen Anglikan piskoposları, gay ve homoseksüel rahiplerin kiliseye kabul edilmesi konusunda parçalanmanın eşiğine geldi. 


Başpiskoposun mektubu, geçen güz 43 ülkeden gelen İslam coğrafyasının liderlerden rahatsız olan, duyarlı Hıristiyanlara bir cevap niteliğinde. Mektupta Dr. Williams: 


"Şiddet, inançla ve dinle bağdaşmaz, öncelikle bu prensip olarak kabul edildiğinde, yoksulluk ve önyargıya karşı çevreye yardım edilebilir. Aynı zamanda Hıristiyanlık inancı, üçlemeye inanır — baba Tanrı, oğul ve kutsal ruh- ve bu Müslümanlar için bazen saldırgan ve zor olabiliyor. En önemli şey, açık ve dikkatli bir diyalog hedeflemek, ben bu ruhun anlaşılacağına inanıyorum", dedi. 


Üçleme doktrini, tek ve güçlü Allah'a inanan İslam bakış açısıyla çatışıyor. Dr. Williams: 


"Müslüman liderlerin, geçmişte Hıristiyan olanların bu fikre ihanet ederek yaptıkları gibi, politik güç ve şiddetle bağlantısı yoktur. Hıristiyanlık, kılıcın ucunda yükseldi ve legal olarak ekstrem yaptırımlarla desteklendi. İslam da aynı yolla desteklendi ve tarihte bu tür hatalara bulaşmayarak, şeytana uymamış bir dini gelenek yoktur" dedi. 


Başpiskopos, İslam hukukuyla ilgili açıklamaları eleştiren ve Hıristiyanlık Britanya hukuku, politikası ve toplumunun merkezini oluşturur diyen, Rochester piskoposu Sr Michael Nazir-Ali'yi azarladı. 


"Kendimizi savunma alışkanlığı içindeysek, diğer grupları ve toplulukları da savunmayı öğrenebiliriz." 


Parlamento üyesi Phlip Davies ise Williams'ı şöyle eleştiriyor: 


"Başpiskopos olayın örgüsünü kaçırmış. Ondan kiliseye önderlik etmesi beklenir, özür dilemesi değil. Bu ne biçim liderlik? İnsanlar, uzun zaman önce olmuş olaylardan dolayı bileklerinin bükülmesinden bıktı. Dr. Williams Hıristiyan inancından dolayı gurur duymalı". 


YAHUDİ KIYAMETÇİLERİ: ÜÇÜNCÜ TAPINAK HAZIRLIKLARI YAPIYOR! 


Kaynak: "Third Temple Preparations Begin With Priestly Garb", jpost.com, Çev. Şerife Bayraktar, 01/07/2008. 


iğ 


y~ 


Kudüs'de kahin kıyafetleri hazırlayan bir atölye, çalışmalara başladı. 


Tapınak Enstitüsü, Kubbetus Sahra ve Mescidi Aksa'nın bulunduğu, Kudüs'ün Moriah Dağı üzerine, üçüncü tapınağı inşa etmek için hazırlıklara başladı. Hazırlıklar, haham 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kıyafetlerinin üretimine geçilmesiyle resmen başlamış oldu. 


Hahambaşı Shlomo Riskin, kendi Kohen kıyafetlerinin hazırlanması için ölçüsünü, kıyafet tasarımcısı Aviad Jeruffi'ye verdi. Kahin kıyafetleri, ikinci tapınağın Roma tarafından, MÖ 
70 yılında yıkılmasından bu yana giyilmemişti. Bu kıyafetler, ancak üçüncü tapınak inşa 
edilince kullanılabilecek. 


Yahudi Dini'nde kahinlerin, Musa'nın kardeşi Harun soyundan gelmeleri gerekir. 
Kahinler, ancak babalarının soylarından gelen ataları da, bu geleneği izlediği takdirde, Enstitü tarafından kabul edilirler. 


Bugün de kahinlerin bir takım özel dini sorumlulukları vardır. Geçmişte ise bu 

kahinler, tapınaktaki en önemli hizmetleri yerine getirmişlerdi. İçeriğinde kahinlerin görevleri de yazılı bulunan Tevrat emirlerinin neredeyse üçte biri, tapınak olmaksızın gerçekleştirilemez. Politik nedenlerden dolayı, Kubbetus Sahra ve Mescidi Aksa, yani İslam'ın üçüncü kutsal yapısı, halen Tapınak Dağı'nda duruyorken, üçüncü tapınağın yapılması, şimdilik bir hayal gibi görünüyor. Tapınak Enstitüsü yöneticisi, Haham Yehuda Glick şöyle diyor: 


"Tapınağın yapılacağı zaman geldiğinde, müslümanların destek olacağını düşünüyorum. 
Kahinler, görevlerini yerine getirebilmek için tam anlamıyla uygun bir kıyafet giymelidir." 


Tapınak, sadece Yahudiler için bir mesaj niteliği taşımıyor. Aynı zamanda tapınak, tüm Dünya'yı tek bir merkezi mabette birleştiriyor. Zamanın sonuna yaklaşıldığında, tüm peygamberlerin, bütün milletlerin Kudüs'e geleceğini ve tapınağın yeniden inşaasında rol alacağını iddia ediyorlar. 


"İNCİLLER'İN TAHRİFİ"NE IŞIK TUTAN BİR BELGE! 


timeturk, 05/08/2008 


İncil'in Grekçe bir nüshası 


MS 4. yüzyılda yazılmış olan ve St. Gerome'un itirafını gösteren önemli tarihsel belge, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde mevcut "İnciller"in değişikliğe 

uğradığını, düzeltildiğini, tahrif edildiğini ve anlam kaymasına sebep olacak şekilde kötü tercüme edildiğini kanıtlıyor. 


St. Gerome tarafından yazılmış bir mektup, bu tarihi gerçeğin bir kanıtı. İşte o tarihi mektup: 
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"Aziz Gerome'den Papa Damaz'a; 


"Eski bir eserden yeni bir iş çıkarmamı teşvik ediyor ve dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış bulunan İncil metinleri hakkında benim hükümde bulunmamı; bu metinlerden seçkiler yapmamı, hangisinin Yunanca metne daha yakın olduğunu tespit etmemi istiyorsun. Bu, ürkütücü ve bir o kadar da tehlikeli bir görevdir. Zira, eski dünyanın üslubunu değiştirecek ve onu çocukluk aşamasına döndüreceğim (basitleştireceğim). Başkaları hakkında hükümde bulunmam, başkalarının da benim yaptığım bu iş hakkında hüküm verecekleri anlamına gelir. 
Bilginler hatta cahillerden, benim bu eserimi ellerine aldıklarında, bu kadim esere cüretle bir şeyler ekleyip çıkardığımı ve yaptığım değişiklikleri görenlerden bana sövmeyen ve beni sahtekar ve kutsal şeyleri kirletmiş birisi olarak görmeyen olacak mıdır? 


"Bu rezalet karşısında, endişemi hafifletecek iki şey var: Birincisi, bunu senin emretmiş olman. İkincisi: Sapkın olanın, hiçbir zaman hakkın yerine geçemeyeceği (duygusu). 
Düşmanlarımızın, hangisinin doğru olduğu konusunda (şaşkınlık yaşamamaları için), Latince elyazmalarındaki tercümeye bazı güven verici unsurları eklememe (ne dersin?). Çünkü piyasada, metinleri arasında bir sürü farklar olan İnciller var. Niçin cahil mütercimlerin, yanlış anlamlarla tahrif ettiği, hatta kötü niyetle hareket ederek değiştirdikleri, hatta bazı tadil edilen kısımları, Yunan kaynaklarına dayanarak düzeltmemi hoş karşılamıyorlar..? 


"Matta İncil'i hariç, bu mektupların tümü Yunanca 

yazılmış. İncil yazarlarından Matta'nın, Yahudilerin bölgelerinde bulunduğu için bunu yazarken, İbraniceden yararlandığını biliyoruz. Bu İncil'in (Matta İncili'nin), yararlandığı kaynakların çokluğu nedeniyle bize ulaşan İncil'den tamamıyla farklılık arz ettiğini görüyoruz.. Farklı halkların dilleriyle bize ulaşan İnciller, metinlerin içerisinde var olan hataları bize gösteriyor. Kendi dilimizde yazılmış olan nüshalar için mutlaka itiraf etmem gereken şey, bu metinlerden yararlanamadığımdır. 


"Bu mütevazı önsöz, Yüce İnciller'in şu şekilde tertip edilmesini öneriyor: Matta, Markus, Luka ve Yuhanna. Bunların düzeltilmesi en eski Yunan yazmaları gözden geçirilerek yapıldı. Latince nüshaların içeriğinden de çok fazla uzaklaşılmadı. Bize ilk şekliyle ulaşan bölümleri, dokunmadan, gerçek manadan bütünüyle uzak görünen kısımları düzeltmekten başka bir şey yapmadım ve (bu kısmı) B harfiyle işaretledim. İskenderiyeli Ammonium'un verdiği bilgilere göre Kayserili Eusebius'un yaptığı ve yaklaşık on bölüme ayrılmış olan çeviriye gelince sadece Yunanca anlama bağlı kalarak dilimize aktardım. 


"Ortaya çıkan benzerliklere bakarsak, birinci bölümde; Matta, Markus, Luka ve Yuhanna'dan müteşekkil dört İncil arasında uyum olduğunu görürüz. İkinci bölümde sadece Markus'la, Luka arasında, üçüncü bölümde Matta, Luka ve Yuhanna arasında, dördüncü bölümde Matta, Markus ve Yuhanna arasında, beşinci 

bölümde Matta ile Luka arasında, altınca bölümde Matta ve Markus, arasında, Yedinci bölümde Matta ve Yuhanna arasında, sekizinci bölümde Luka ile Markus arasında, dokuzuncu bölümde Luka ile Yuhanna arasında, onuncu bölümde başka İnciller'de olmayan her bir İncil'in kendine has ifadeleri olduğunu görmekteyiz. 


"İsa Mesih sayesinde, hayırlarda olmanızı ve beni unutmamanızı rica ediyorum Ey Papa Hazretleri!" 


ÖZDEMİR ERDOĞAN: "MASONLUKTAN AYRILINCA, BENİ İZOLE ETTİLER" 
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zaman, Bünyamin Köseli, 16/08/2008 


Özdemir Erdoğan'la yapılan röportajın bir bölümünü aşağıda veriyoruz: 


Türk sanat müziğinin usta yorumcusu Özdemir Erdoğan, bugüne kadar hem şarkıları hem de özel yaşamı ile gündemde oldu. Mason locasına üye olduğunun ortaya çıkması da, "'masonluktan istifa etmesi" de geniş yankı buldu. 


Soru: "Şarkı Söylemek Lazım" daki polemikleriniz çok konuşuluyor. Uzun bir sessizlikten sonra tekrar gündeme gelmek için mi jüri üyesi oldunuz? 


Cevap: Ben bu tür yarışma programlarını başından beri takip ediyorum. Yarışmalar Türk müziğine belirli katkılar sağlamak için çıkmış olabilir, ama bugün gelinen nokta gerçekten de çok üzücü. Çünkü televizyon kanallarının felsefesi: "Kaliteli müzik bahane reyting şahane..." Yarışmalardaki zihniyet biraz Reha Muhtar tarzına benziyor. Yani "Acı var mı acı?" yerine "Reyting var mı reyting?" Benim gündeme gelmek gibi bir amacım hiç olmadı. Sanat hayatım ve eserlerim ortada. Jüri üyesi olmamın tek sebebi, seviyesizliklerin önüne geçmekti. 


Soru: "Özdemir Erdoğan" ismi bir dönem hep masonlukla birlikte anıldı. "Locadan ayrıldıktan sonra yaşadıklarımı bir ben bilirim bir de Allah bilir" dediniz. Neler yaşadınız bu süreçte? 


Cevap: Ben açık konuşmayı çok seviyorum. Gençlik yıllarımda "sanatçının arkasında iyi bir lobi olmazsa albümleri ilgi görmez, el üstünde tutulmaz" diye düşünürdüm. Ve bu yüzden mason localarıyla ilişkim oldu. Dernek toplantılarına katıldım ve o insanlarla aynı ortamı paylaştım. Sanat felsefem geliştikçe de gerçek sanatçının hiçbir yere bir mensubiyetinin olamayacağına kanaat getirdim ve locayla yollarımı ayırdım. Çünkü ben gerçek sanatçıysam sadece masonik düşüncelere sahip olamam. 


Yollarım ayrılınca da lobi desteğim bir anda kesildi. Yani kendi kolumu kestim bir anlamda... İnsanlar(masonlar), bana, "Özdemir, bizle yollarını ayırmışsın biz de ona göre hareket edeceğiz" dediler. Beni bir köşeye ittiler ve izole ettiler. Bunun üzerine bir de Samanyolu Televizyonu'nda programlara katılınca düşmanlıklar iyice arttı. Hatta çok önemli bir gelişme oldu o dönemde. Üst düzey bir TRT yöneticisi "Özdemir Erdoğan sen ne yaptın? Locadan ayrılmasaydın seni TRT Müzik Dairesi'nin başına getirecektik. Ama artık çok geç" dedi. 


Soru: Eşimin "Sabetayist" olduğunu öğrenince büyük bir düş kırıklığına uğradım. 


Cevap: Eşimin ailesinin Sabetayist olduğunu, evliliğimizin 30. yılında öğrendim. 
İlişkilerimiz hiçbir zaman eskisi gibi olmadı tabii. Bende çok büyük bir düş kırıklığı oluşturdu. Hayatımdaki en büyük üzüntülerden bir tanesini yaşadım. Bu durum, benim çok ağrıma gitti. Çünkü evlilik içerisinde bir kültürel çatışma ortamı oluşturuyor. Bu durum 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benden niçin gizlendi çok merak ediyorum. Sabetayizmde bir önyargı var, bir ön hedef, gizli bir yapı var. Böyle bir şey aile içerisinde kabul edilemez. Ozellikle mütedeyyin insanlara karşı bir önyargı var. 


EVANJELİK RAHİP: ABD BAŞKAN ADAYLARINI SORGULUYOR! 


dw-world.de, 18/08/2008 


Barack Obama 


ABD'de Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adaylığını garantileyen Barack Obama ve John McCain, Güney California'da bir evanjelik rahibin konuğu 

oldular. Rahibin, Hıristiyanlığın kendileri için ne anlama geldiğinden, eşcinsel evlilik, kürtaj ve dış politika konularına kadar bir çok sorusuna cevap verdiller. 


"Bir Amaca Yönelmiş Hayat"' adlı çok satan kitabın yazarı ve Saddleback Kilisesi'nin rahibi Rick Warren, geniş bir evanjelik dinleyici kitlesinin önünde önce Obama'yı karşısına alarak sorular yöneltti. 


Ardından, aynı şekilde sahneye McCain davet edildi. Obama ve McCain, adaylığı garantilediklerinden bu yana ilk kez aynı sahnede yer alırken, el sıkışıp 

kucaklaştılar. Obama sahneyi terkederken, McCain, Rahip Warren'ın karşısında oturarak soruları yanıtladı. Her iki adaya da birer saat süre verildi. 


ABD Başkanı George W. Bush, iki dönem yürüttüğü görevi için iki kez seçime 

girdiğinde Evangelik oyların büyük çoğunluğunu toplamıştı. Rahip Warren, her iki adayın da arkadaşı olduğunu ve belli bir adayı desteklemediğini, kilise mensuplarının kararını kendilerinin vermesi gerektiğini söyledi. 


Be 


—— 


vw — — XX 


Evangelik Kilise 


Evanjelik Rahip, ilk soru olarak her iki lidere de, Hıristiyanlığın kendileri için ne anlama geldiğini sordu. Obama'nın cevabı: 


"İsa Peygamber benim günahlarımı ödemek için öldü ve ben kurtarılmış oldum. İsa, her an benimle beraber yürüyor" dedi. 
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McCain de aynı soruya: 


"Bu benim için, kurtarılmış ve bağışlanmış olduğum anlamına geliyor. Bizim inancımız, sadece Amerika'yı değil bütün dünyayı kapsıyor" cevabını verdi. 


Obama, kürtaj konusunda kadının seçme hakkı olması gerektiğine inandığını belirterek, "Kadınlar bu zor karara kolay ulaşmıyor" dedi. Ancak Obama, ABD'de kürtaj oranını düşürmeyi amaçladığını kaydetti. 

Evanjelikler Mccaın'i Destekliyor 

ABD'de, 27-29 Temmuz tarihleri arasında CNN ve Opinion Research adlı kuruluşların 


yaptırdığı bir kamuoyu yoklamasına göre, beyazlar arasında Evanjelik seçmenlerin % 67'si McCain'i destekliyor. Obama'ya bu destek ise % 24. 


Baptist kilisesi mensubu McCain, dini görüşlerini çok seyrek olarak kamuoyu önünde ele alıyor. 


McCain, "Tanrı'ya derin inancımdan utanç duymuyorum. Ancak kendi görüşlerimi açık bir şekilde başkalarına empoze etmeye çalışmıyorum" demişti. 


Obama'nın, kürtaj konusunda kadına seçme hakkı tanınması ve eşcinsel evliliğe karşı çıkmayan duruşu, evanjelikler arasında hoşnutsuzluk yaratıyor. 


OBAMA'NIN "HANUMAN PUTU"NA BAĞLILIĞI: HİNTLİ DESTEĞİ ARTIRDI 


Kaynak: "NRIs Back Obama, Thanks to Hanuman", timesofindia.indiatimes, Çev. Şerife Bayraktar, 30/06/2008 


Altın kaplı "Efendi Hanuman" putunu, Obama yanında taşıyor 


Hint kökenli Amerikalılar'ın, başkan adayı Barack Obama'ya desteklerini artıyorlar. Obama, kendisini kötülüklerden koruduğuna inandığı, "Efendi Hanuman" putuna teşekkür ediyor. 


46 yaşındaki İllinois senatörü Obama, kendisine iyi şans getirdiğini 

söylediği "Hanuman'"'ın küçük boy putunu yanında taşıdığını gösteren haberin yayınlanmasından bu yana, önceden Hillary Clinton'ı destekleyen Hintli Amerikalılar, giderek Obama'ya desteklerini artırıyorlar. 


Washington Post'da yayınlanan; "Hintli Amerikalılar, Obama'nın Hanuman'a teşekkürünü önemsiyorlar" başlıklı bir makalede şöyle yazıyor: 


21 


"Amerikalı politikacılar içinde Bill Clinton, Hintliler'in sevgilisi olagelmiştir. Bu sevgi, demokratik ön seçimler sırasında Hillary Clinton'a kadar uzanmıştı." 


Ancak şimdi insanlar, Obama'yı destekliyor. Washington merkezli finansal kaynak danışmanı Bhavna Pandit, bunun müthiş bir iş olduğunu söylüyor. Pandit, Obama'nın şans tılsımı(nazarlık) hakkındaki konuşmaları, bağış yapan Hintli Amerikalılar içinde, yeni bir ilgi doğuracağını düşünüyor. 


Pandit, Obama'nın idolü(tanrısı) haberleri, Hintli Amerikalılar'ın oturma odalarında, gazeteler, TV'ler ve internet ortamında hızla yayıldığını söyledi. Pandit, anne babasının kuşağından, insanların dikkatlerinin birdenbire Obama'ya yöneldiğini söyledi ve ekledi: 


"Hintli Amerikalılar, bunun harika olduğunu düşünüyorlar. Çünkü yaygın medyada, inancımızdan çok ender bahsediliyor." 


Hindistan'daki Hintliler ise, başkan olacak kişinin, kendileriyle bir bağlantısı bulunmasından oldukça memnunlar. 


"BARNABAS İNCİLİ"NİN ASLI BULUNDU MU? 


Yaklaşansaat, 24/09/2008-Kaynak: Aydoğan Vatandaş, Apokrifal, Timaş Yy., s: 36-43, 
İstanbul, 2008 


— a 


Araştırmacı-yazar Aydoğan Vatandaş'ın yeni kitabı, "'Apokrifal", daha önce 

yayınladığı "Barnabas'ın Sırrı" romanının, belgesel türü bir 

çalışması. Hıristiyan dünyasınca, tarih boyunca sürekli imha edilen ve bugün aslı 

araştırılan "Barnabas İncili" nin kayıp nüshalarının, yakın zamanda bulunduğu ifade ediliyordu. Yazarın, bu olayın merkezinde bulunan Aramice uzmanı, bilim adamı Dr. Hamza Bektaş(Hocagil)la yaptığı konuşma ve "İncil'in bulunma hikayesi" aşağıda verilmiştir: 


Soru: Barnabas İncil'i ile ilgili serüven nasıl başladı? 

Cevap: Hikmet Yayınevi'nde çalıştığım dönemdi. 80'lerin başıydı. Bir gün dönemin Malatya Milletvekili İsmail Hakkı Şengüler'in ricasıyla bana, Süryanice papirüsle yazılmış iki sayfa geldi. 

Bu sayfalar, bana gelene kadar birçok papaza götürülmüş ancak papazlar, metnin ne 


olduğunu anlamamışlar. Yaptığım tercüme sonucunda, metnin, Arami dilinde ve Süryani alfabesinde olduğunu ve bunun, Barnabas İncili'nin nüshaları olduğunu tespit ettim. 
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Soru: Kitap nasıl başlıyordu? 


Cevap: Kitabın giriş kısmında; "Alemlerin Rabbi olan Allah tarafından, Mesih'e vahyedileni, ondan duyduğum gibi 48 yıl sonra, aynen duyduğum gibi, Demir Nüsha olarak yazıyorum. Ben Kıbrıslı Barnabas'ım" ifadeleri vardı. 


Soru: Peki, nasıl bulunmuş bu İncil, anlatır mısınız? 


Cevap: İncil, 1981 kışında, köylülerin avdan döndükleri bir sırada, şimdi Şırnak sınırları içinde kalan, o vakitler Hakkari sınırları içinde olan Uludere yakınlarında bir mağaraya girmeleriyle bulunuyor. Köpekleri mağarada kayboluyor. Ancak sesinin çok derinden duyulması üzerine, köpeği kurtarmak için ertesi gün uzun urgan sarkıtarak 150 metre aşağıya iniyorlar. Burada taştan yontma bir oda içerisinde, bir lahit ve bazı eşyalarla karşılaşıyorlar. 


Önce Hz. İsa Aleyhisselam'a ait bir madalyonu çıkarıyorlar. Bu madalyonun, Paris'te bir müzede saklandığını öğrendim sonra. Lahitin kapağının açılmasının ardından, cesedin üzerinde İncil bulunuyor. İncil, köylülerin üzerinden, o sırada Babat Aşireti Lideri Korucu başı Hazım Babat'ın Babası Ferhan Babat'ın eline geçiyor önce. 


Ferhan Babat'ın, İncil'in tarihi değerini anlaması uzun sürmüyor ve İncil'i satmak için girişimlerde bulunuyor. Babat'ın İncil için istediği rakam, 280 bin dolardı. Bu parayı dönemin Malatya milletvekili İsmail Hakkı Şengüler Bey, ödemeyi kabul etmişti. Ferhan Babat'la anlaşmaya varılmıştı. Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan'ın babası Mehmet Ali Arslan ile birlikte, İncil'i teslim almaya gittik. Ancak o sırada beklenmedik bir şey oldu. İncil bize teslim edilemeden Jandarmanın eline geçti. 2 yıl boyunca Jandarma karargahında saklı tutuldu. Ardından o sırada Kemal Başer Paşa'dan alınarak Genelkurmay Özel Harp Dairesi'nin eline geçti. 


Soru: Peki, bu İncil'in tercümesi çalışmasına dahil olmanız nasıl haşladı? 


Cevap: Ben Malatyalıyım. Turgut Özal, 1983 yılında Başbakan olunca kendisine ulaştım. 
Özal ile tanışırdık. 1986 yılında konuyu kendisine anlattıktan sonra, beni Özel Harpçi Orgeneral Sami Karamısır Paşa'ya gönderdi. Önce beni epey sorguladılar. Amacımın ne olduğunu anlamak istiyorlardı. Ben, kitabın sadece tercüme boyutuyla ilgilendiğimi söyledim. 
Ardından İstanbul Balmumcu'da bulunan Özel Harp Karargahı'nda, Sami Karamısır Paşa ve MİT Müsteşarlığı da yapmış olan ve halen hayatta olan Hayri Ündül Paşa'nın görevlendirmesiyle, tercüme çalışmasına başladım. 


Soru: Eser size ilk önce nerede gösterildi? 


Cevap: Önce Ankara'da bulunan o zamanki adıyla Özel Harp Dairesi Başkanlığı'na gittim. 
Kitabı ilk orada gördüm. Birkaç demir kapıyı aştıktan sonra ulaşılan bir yerdeydi Kitap. 
Kitap, 1987 yılında Sami Karamısır Paşa ve Hayri Ündül Paşa'nın bilgisi dahilinde, İstanbul Balmumcu'da bulunan Özel Harp Karargahı'nda tercüme etmem için bana verildi. 
Ben burada her gün tercüme çalışmalarını yapıyordum. Tercüme parası da bana, Harp Akademileri Komutan Nahit Şenoğul Paşa, tarafından veriliyordu. Nahit Paşa daha sonra bana Harp Akademilerinde Koruyucu Envanter dersleri de verdirtti. Bu süre 

içerisinde, İncil'in 19 sayfasını da tercüme ettim. 
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Soru: Kitabın bu bölümüne kadar içeriğinden bahsedebilir misiniz? 


Cevap: Tevhit'ten başka bir şey yoktu. Zikrullah vardı. İbadet etmenin önemi, Allah'a eş koşmama. Komşulara yardımcı olma. Lut Kavmi ile ilgili bazı uyarıcı bilgiler ve ibret alınmasını öğütleyen bir kıssa vardı. Dikkatimi çeken bir şey daha vardı. Bir peygamber gelecek, ona tabi olanlar, dolgun başaklar gibi olacaklar!" ayeti vardı. 


Soru: Sonra ne oldu peki? Neden yarım kaldı tercüme işi? 


Cevap: O sırada Zaman Gazetesi'nden gazeteci Ahmet Ersöz Bey konuyla ilgili beni aradı. 
Bu konuyla ilgili benimle röportaj yapmak istiyordu. Sonra Ahmet Bey, bu İncil'i almak istediklerini söyledi. Ben de Nahit Şenoğul Paşa'ya bunu ilettim. Şenoğul Paşa da, kitabın mikrofilmleri için 60 bin dolar istendiğini bana iletti. Ben de Zaman gazetesine giderek, Ahmet Ersöz'e konu ile ilgili tüm bilgileri verdim. 


Yanılmıyorsam 1992 ya da 1993'tü. Ahmet Bey, paranın sorun olmadığını ancak mikrofilmlerin nereden çıktığının da belgeli olmasını istedi. Ben de bunu Nahit Paşa'ya ilettim. Bu olayın ardından askerler bir daha beni aramadı. Ben de bir süre sonra Nahit Şenoğul Paşa'ya giderek İncil'in son sayfalarını istedim. Burası son derece önemli. Zira Aziz Barnabas, bu İncil'i 4. nüsha olarak yazmıştı. 


Ve İncil'in son sayfalarında, diğer 3 nüshanın nerede olduğunu da ayrıntılı olarak göstermişti. Bu vesileyle İncil'in son bölümlerini de tercüme ettim. Bu bölümleri adeta Fatiha gibi ezberlemiştim. Bu bölümde Hz. İsa'nın, Zaho taraflarında bir Hıristiyan köyüne geldiği de anlatılıyordu. 


KAMİLE e a NE Biar) 
rA aA 3 


Soru: Peki, İncil'e Karbon testi yapıldı mı? 


Cevap: İncil'in hem kapağına hem de sayfalardaki mürekkebe Karbon testi, İsmail Hakkı Şengüler beyin girişimleriyle, Zürich'te özel bir kurumda yaptırıldı. Test sonucunda, malzemenin 2000 yılın üzerinde olduğu ortaya çıktı. Malzemenin 

yapımında; nişasta ve pamuk hamuru kullanıldığı da tespit edildi. İncil'in son sayfalarında da diğer nüshaların nerede olduğu açıkça yazıyordu. 


Soru: Bu İnciller neredeydi peki? 
Cevap: Biri Davut Aleyhisselam'ın sarayında, Golan Tepeleri'nin batısında, Taberiyye 


Gölü'nün doğu yamacında bulundu. Bu İncil de Arami dilinde ve İbrani alfabesiyle yazılmıştı. 
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Soru: Nasıl bulundu bu İncil? 


Cevap: Bu İncil, 2002 senesinde bizzat benim girişimlerimle bulundu. Bir Alman firmasının sponsorluğunda yaptık kazı çalışmalarını. Bu çalışmaya İsrail eski Cumhurbaşkanı İzhak Rabin'in torunu Viktoria Rabin'in çok büyük katkısı oldu. Viktoria Hanım, o 

sırada Boğaziçi Üniversitesi'nde Arkeometri Bölümü'ndeydi. Kedisiyle oradan tanışıyorduk. Dedesinin forsuyla, İncil'i rahat bir şekilde çıkardık. Orada en az bu İncil kadar başka değerli şeyler de bulduk. 


Soru: Diğerleri nerede bulundu? 


Cevap: Diğer İnciller'den biri, Suudi Arabistan'ın kuzeyinde, Tur Mağarası'nda bulundu. 
Bu İncil'i de Almanya'da çalışırken bir istihkam Binbaşısı olarak tanıdığım, şimdilerde emekli olmuş bir general olan Cemal El Ammari buldu. Bundan bir süre önce de bana iki sayfasını getirdi. Bu İncil de, Barnabas'ın yazdığı İncil'di. Arami dilinde, Rumi alfabeyle yazılmıştı. 


Soru: Ya diğeri? 
Cevap: O daha bulunmadı. Süleymaniye, Zaho taraflarında bir yerde. 
Soru: Peki Otantik Barnabas İncil'i, hala Özel Harp Dairesinin elinde mi? 


Cevap: 2000 yılına kadar orada olduğunu biliyorum. Eşref Bitlis Paşa'nın oğlu Selahaddin, liseden sınıf arkadaşımdı. Bu vasıtayla Eşref Paşa'ya da ulaşmıştım. Daha sonra Hayri Ündül Paşa ve HBB'den bir kameramanın da olduğu bir sırada, hep beraber mağarada 
incelemelerde bulunmuştuk. Tanıdığım generallerden edindiğim bilgilere göre; İncil, 2000 
tarihine kadar hala Özel Harp Dairesi'ndeydi. Nahit Şenoğul Paşa, Harp Akademileri Komutanı olduğu sırada, 1997-1998 yıllarında, bana İncil'in son sayfalarını da verdi. O sayfalarda: 


"O ağzını açtı konuştu. Bir daha aranızda bulunmayacağım. Sen altını biriktirme. 
Onlar savaşta ölen şehitlerin; yetimlerinin ve dullarının malıdır. Sen, herkes için gönderilmiş bir peygambersin." ayeti vardı. 


Orgeneral Nahit Şenoğul Paşa'nın verdiği Barnabas İncili'nin son sayfalarında; bu demir levhaların nasıl yapıldığı ve Davut Aleyhisselam'ın kendi eliyle yazdığı Aramice Zebur ve Harun Aleyhisselam'ın bakır levhalara yazdığı, On Emir'in nerede olduğuna ilişkin bilgiler de vardı. 


Bu son sayfalarda bulunan bölümlerde, Barnabas'ın, 4. nüshayı Davut Aleyhisselam'ın sarayında yazdığını anladım. İsrail eski Cumhurbaşkanı İzhak Rabin'in torunu Viktoria Hanım ile birlikte; Davut Aleyhisselam'ın sarayında, bir Alman şirketinin sponsorluğunda kazı yaptık. 


Bu kazı sırasında hem II. İncil'i hem de On Emir'i bulduk. Bu İncil de, Arami dilinde yazılmıştı. Victoria Hanım, Etiyopya'dan getirilen bir Yahudi tarafından öldürüldü. Bu olayda İsrail Gizli Servisi'nin etkisi oldu. Victoria Hanım öldürüldüğünde, 27 yaşındaydı. 
Yaptığım tercümeyi okuduktan sonra, Müslüman olmuştu. 
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Soru: Peki siz tehdit edildiniz mi bu olayla ilgili olarak? 


Cevap: 2003 yılında hastanede geçirdiğim kanser ameliyatı sonrasında, İsrail Büyükelçisi tarafından tehdit edildim. Büyükelçi ve yardımcıları tarafından, bana artık hiçbir şekilde bu konuyla uğraşmamam gerektiği söylendi. "İncil'i tercüme etmeyeceksin" dediler. "Aksi takdirde ilkokul diplomamı, Malatya'daki nüfus kaydını, lise kayıt defterini, üniversite kayıtlarını, yani hayatınla ilgili tüm hayati belgelerini sileriz" dediler. 


APOKRİFA! 


yi Aydoğan Vatandaş 
YA 


Soru: Ama yine de tercümeyi yaptınız öyle mi? 
Cevap: Evet. 
Soru: Kimin için yaptınız bu tercümeyi? 


Cevap: Bu tercümeyi Almanca ve İngilizce olarak yaptım. Yunanistan'da, Markos Yayıncılık için yaptım. 


Soru: Bu İncil, Genelkurmay için tercümesini yaptığınız İncil'le aynı mıydı? 


Cevap: Evet. Genelkurmaydaki İncil'in tek farkı, tefsirli oluşuydu. Barnabas, Hakkari'de bulunan İncil'e bazı şerhler düşmüştü. 


Soru: Peki Yunanistan'da bulunan Yayınevine bu İncil satıldı mı? 


Cevap: Evet. Hem de son derece düşük bir fiyat karşısında. 60 bin dolar kadar. Bana 15 bin dolar tercüme parası verilecekti. Ama paramı vermediler. 


Soru: Kim aracı olmuştu bu alışverişte? 

Cevap: Veli Küçük'ün yaveri olduğu söylenen Adem Taşdemir adında bir arkadaş. 
Soru: Peki bu İncil, İsrail'de bulunmadı mı? 

Cevap: Evet. 

Soru: Türkiye'ye nasıl sokuldu peki? 


Cevap: Bunu Türkiye'ye sokan emekli bir üst düzey askerdi. Kendisini, Tuğgeneralliği sırasında tanımıştım. Viktoria Hanım kendisinden yardım istedi. Babasıyla Amerika'da 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beraber okumuşlar bir dönem. Tanışıyorlardı yani. Komutan, eseri, önce İtalya'ya götürdü. 
Soru: Vatikan'a mı verilecekti? 

Cevap: Evet. 350 bin Avro karşılığında, Vatikan bu İncil'i almak istedi. Ama Viktorya Hanım buna razı olmadı ve bunu engelledi. Bu arada Kardinal Mario'nun şöyle dediğini 


hatırlıyorum: 


"Gökten İsa gelse bile, biz sistemimizi değiştirmeyiz. Biz bu kitabı, kütüphanemize koymak için almak istiyoruz." 


Soru: Sonra ne oldu? 


Cevap: Kitabı iade ettiler. Sonra bu Kitap, Yunanistan'da bulunan bir yayınevine satıldı. Ben bu İncil'in mikrofilmlerini almayı başardım. 


ÜNLÜ ATEİST PROF. FLEW: "YANILMIŞIM, TANRI VARMIŞ" 


Yaklaşansaat, 26/09/2008 


Ünlü felsefeci Prof. Dr. Antony Flew 


"Ünlü Ateist, Artık Tanrı'ya İnanıyor: Dünya'nın Önde Gelen Ateistlerinden Biri, Artık, Büyük Ölçüde, Bilimsel Kanıtlara Dayanarak, Tanrı'ya İnanıyor" 


9 Aralık 2004 tarihli bir Associated Press haberinin başlığı böyleydi ve şu şekilde devam 
ediyordu: 


Yarım Yüzyıllık Ateist: Tanrı'ya Döndü 


"Yarım yüzyıldan fazla süredir, ateizmin önde gelen savunucusu olan, İngiliz felsefe profesörü, fikrini değiştirdi. Yayınlanan bir söyleşide, artık büyük ölçüde bilimsel kanıtlara dayanarak Tanrı'ya inandığını söyledi." 


Bu açıklama ve takip eden spekülasyonun konusu, yarım yüzyıl boyunca ateizmin gündemini belirlemeye yardım eden, otuzdan fazla profesyonel felsefi çalışmanın yazarı; Antony Flew'du. Aslında ilk olarak, C. S. Lewis'in başkanlığında düzenlenen Oxford Üniversitesi Sokratik Kulüp'ün; 1950 yılındaki bir toplantısında sunulan makalesi; "Teoloji ve Yanlışlama", son yüzyılın, en çok basılan felsefi yayını olmuştu. 


Antony Flew: Şimdi Ne Söylüyor? 


Flew'in Tanrı'ya dönüşüyle ilgili bazı ifade ve itirafları aşağıda verilmiştir: 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"Elbette insanları etkiledim, bu yüzden vermiş olabileceğim büyük zararı gidermek istiyorum ve bunun için çaba göstereceğim." 


"Beni esas hayretler içerisinde bırakan, yaşam mimarisidir. Sistem, son derece kompleks, sanki dizayn edilmiş, orada büyük bir akıl var." 


"Benim için Tanrı kavramı, tecrübeyle kendisini gösteren Büyük Bir Akla dair, derin hissiyatla birlikte olan inanç olarak tarif edilebilir." 


Dawkins'in, kendisini yanılttığını söyleyerek, diyor ki: 


"Dawkins, şu ana kadar canlıların gelişimi ile ilgili hiçbir teorinin üretilmesine düzgün bir katkı sağlamamıştır." 


Flew, Roy Abraham Varghese tarafından etkilendiği ve manipule edildiği yönündeki suçlamalara şöyle cevap veriyor: 


"Her ne kadar, 84 yaşında yaşlı bir adam da olsam, beni etkilemek zordur. Benim kitabım, benim düşüncelerimi yansıtır." 


Tann Varmış 


Lİ FLEW pa 


"Antony Flew'in Dönüşü" Konusunda: Ne Dediler? 


Prof. Dr. Antony Flew'in, "Tanrı'nın varlığının ve kendi yanılgılarının kanıtları"'nı sunduğu son eseri: "Yanılmışım, Tanrı Varmış", Türkçe'ye de çevrilmiştir. 


Flew'in, Tanrı'nın varlığının, kendince kanıtlarını içeren bu son eserinin, tabii ki çeşitli çevrelerde yankıları olacaktır. Özellikle ateist çevreler, bu olaydan rahatsız olacaklar; dün övündükleri ve iddialarına sarıldıkları bu düşünürü, şimdi yerden yere vuracaklardır. 


Bazı bilim adamlarının, "Antony Flew'in bu dönüşü" konusundaki değerlendirmeleri, aşağıdadır: 


Francis S. Collins: 


"Ateist Antony Flew, gençliğinde, 'kanıtın götürdüğü yere gitmesini' söyleyen, Sokratik ilkeye bağlandı. Yıllar süren felsefi sorgulamanın ardından, bu güçlü ve cesur fikir 

adamı; kanıtın kesin olarak Tanrı'ya götürdüğü sonucuna vardı. Aşırı tutucu ateist cemaatten arkadaşları, onun açıklamasıyla mahcup olacaklar. Ancak inananlar çok cesaretlenecek ve gerçekten arayış içinde olanlar, Flew'un yolculuğunda, gerçeğe uzanan yolu aydınlatacak çok şey bulacaklar. Cesaret ve yürek işi. Flew'un fikirleri, sizi çarpacak ve neye uğradığınızı şaşıracaksınız." 
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Michael Behe: 


"Yıldız bir felsefi zihin, elde edilen son bilimsel sonuçları düşünüp tartıyor. Vardığı sonuç: Doğanın rasyonelliğinin arkasında bir Tanrı duruyor." 


Richard Swinburne: 


"Antony Flew, yaşamının büyük bir bölümünde, ateizmin bilinen bir felsefi savunucusu olmuştur. Şimdi ise, yeni rasyonel iddialarla ilgili tüm açıklığını ortaya koyan, teizme dönüş yolunu takip eden, çok açık ve okunmaya değer bir kitap yazdı." 


Huston Smith: 


"Bu kitap, birçok yönden okunmaya değer. Önemli bir düşünürün yanıldığını kabul ettiğini görmek, her zaman ilginç olmuştur. Ancak bundan daha fazlası var. Bu kitap, başı boşluk etmeden, geniş bir alanda geziniyor. Kitab'ın 'Yeni Ateizm' bölümü, Dawkins ve Dennett'i, hak ettikleri yere koyuyor." 


Prof. John Hick: 
"Bu, çalışma hayatının büyük bir bölümünde ateşli bir ateist olan ünlü bir filozofun, evrenin 


zekice tasarımına ve dolayısıyla deizme inanmaya başlamasının, ilgi çekici ve okunmaya değer bir hikayesi. Bu kitap, önceki ateist yazıları kadar çok tartışmaya neden olacak." 


Prof. Gary Habermas: 


"Çok az dini hikaye bu tür bir etki yaratır. Bu şaşırtıcı kitap, Tony'nin geçirdiği değişimin nedenlerini belgeliyor ve kitabın zevkle okunmasını sağlıyor." 


Prof. Nicholas Wolterstorff: 


"Antony Flew'un, 'Yanılmışım, Tanrı Varmış' kitabı, en ünlü çağdaş ateistlerimizden birinin, Tanrı'nın var olduğuna inanmaya başlamasının, ilgi çekici bir kaydıdır. Bu 

hikaye, Flew'un açık fikirli oluşu, dürüstlüğü ve zihinsel bütünlüğünün etkili bir şahididir. Bir zamanlar arkadaşı olan ateistler için, çok rahatsız edici bir sarsıntı olacaktır." 


ABD'Lİ BİR ATEİST ASKER: ORDU, "DİNİ BASKI" UYGULUYOR 


İdris Gürsoy-zaman, 01/10/2008 


Dustin Chalker adlı asker, orduyu aşırı Hıristiyan(fundamentalist) olmak ve kendisine dini baskı yapmakla suçladı. Bir ateist askerin, üstlerinin katıldığı Hıristiyan ayinlerine 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katılmak zorunda olduğuna dikkat çeken Chalker, ordunun dinsizlerin Hıristiyanlaştırılmasına izin verdiğini öne sürdü. Kore ve Irak'ta görev yaptığını belirten davacı asker, 2007 Mayısından 2008'e kadar üç tane ayine katılmak zorunda bırakıldığını açıkladı. 


Chalker ve Ordu Dini Özgürlük Derneği, Savunma Bakanı Robert Gates hakkında Kansas City'de dava açtı. Dernek, Chalker'in dini özgürlüğünün çiğnendiğini ileri sürdü. 
Savunma Bakanlığı sözcüsü Eileen Lainez ise orduda 2,2 milyon çalışanın olduğunu belirterek, 3 yıl içinde dini ayrımcılıkla ilgili 50'nin altında şikâyet aldıklarını söyledi. Lainez: 


"Amerikan ordusu diğer bütün dini inançlara ve dinsizlere karşı saygılıdır" dedi. 


Geçtiğimiz mart ayında yine ateist bir asker orduya benzer bir dava açmıştı. Jeremy Hall isimli asker, ateist olduğu için Irak'ta bazı askerlerce rahatsız edildiğini ve rütbesinin yükseltilmediğini ileri sürmüştü. 


PİSKOPOS RAHİBENİN: İSLAM'I SEÇMESİNİN YANKILARI SÜRÜYOR 


Kaynak: Janet I. Tu, "Priest Drawn to İslam Loses Her Collar For Year", seattletimes.nwsource, Çev. Ayhan Demirpehlivan, yaklasansaat.com, 06/06/2007. 


Ann Homes Redding 


Hem Müslüman hem de Hıristiyan olduğunu söyleyen, yerel piskopos rahibe Ann Holmes Redding, bir yıllığına rahibe olarak hizmet veremeyecek. Bu yıl sürecinde 

Redding'in, Hıristiyan inancına uygun davranışlar sergilemesi bekleniyor. Psikopos Kilisleri liderlerine yazdığı e-mailde Geralyn Wolf: 


"Onun görevi rahibeliktir. Gördüğüm kadarıyla, hem Hıristiyanlık hem de İslam'la ilgili olan itirafları, özünde çelişmektedir", dedi. 


Redding'e 20 yıl önce rahibelik, Rhode Island piskoposluğu tarafından verilmişti ve bu bölgenin onun üzerinde otoritesi bulunmaktadır. Wolf, Reddding'in, bir yıl süreyle, piskopos ya da rahibe yardımcılığı gibi herhangi bir görevde bulunamayacağını ifade etti. Wolf'la görüşen Reddding; 


"Çok üzgünüm fakat ben her zaman şunu söyledim ki; piskoposluğumun kullarına göre hareket etmeliyim" dedi. 
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Redding, konuşmalarının dostça olduğunu ve görüşmelerinin yıl boyunca devam etmesi gerektiğini söyledi. Redding, toplantı sırasında piskopos yakasını çıkardığını ve Wolf'un talebiyle bir yıllığına kendinde tutmayı kabul ettiğini söyledi. Yıl sonunda, tekrar bu konuyla ilgili buluşacaklar. Redding: 


"Bir seçeneğimin de, gönüllü olarak piskoposluktan ayrılmak olduğunu anlıyorum. Ancak şu durumda bunu yapmayı istemiyorum. Bu noktaya gelirse, kilise beni kendisi ayırmalı, ben bunu gönüllü olarak yapmayacağım" dedi. Fakat bu konuda kesin konuşmuyor: 


"Tanrı bana bu yıl yol gösterecektir." 
Warner: 


"Bir süre beklemeli ve Ann'in öğretmenliğe devam etmesi için bir firsat vermeliyiz. Piskopos Kilisesi, Hıristiyanlık inancı ve İslam arasındaki ilişkisini gözlemlemek için beklemelidir" dedi. 


Redding, Jesuit-run Seattle Üniversitesi'nde yarım zamanlı ziyaretçi asistan olarak öğretmenliğe başlamıştı. Ancak bundan sonra, önümüzdeki yıl boyunca öğretmenlik yapması veya Piskopos kilisesinde çalışması mümkün olmayacak. 


Seattle St. Mark Piskopos Kilisesi'nde inanç formasyonu direktörü olan Redding, 23 yıldır rahibe. Temmuz ayında, Müslümanlar'a yaptığı bir sunumdan sonra, derinden etkilenerek bu inanca girdiği ve Müslüman olduğunu açıkladı. Açıklamaları bir çok kişiyi şaşkına çevirdi, bazıları, bu ruhsal yolculuğunu ve İslam ile Hıristiyanlık arasında geniş bir zemin bulma çabalarını destekledi. Fakat diğerleri, eleştirel olarak, aynı zamanda hem Müslüman hem 

de Hıristiyan olunamayacağını söylediler. 


Diğerleri ise Redding'in söylediklerinin, Piskopos Kilisesi'nin, Kutsal Kitap'tan, gelenek ve doktrinden derinden bir sapma gösterdiği görüşündeler. Dünya genelindeki Anglikan Topluluğu'nun, Amerika'daki kolu olan Piskopos Kilisesi, zaten kendi 

arasında homoseksüellik ya da kadınlara papazlık hakkı verme gibi konularda derin anlaşmazlığa düşmüş durumda. 


Redding, kilisenin bu zamanda en son ihtiyacı olan şeyin bu tip bir doktrin anlaşmazlığı olduğunu söylüyor. Daha uygun bir zamanda olmasını tercih ederdim, ancak şunu biliyorum ki Tanrı'nın isteğini ve Tanrı'nın zamanlamasını yerine getiriyorum, diyor. Redding, iki inanç arasındaki farklılıkları uzlaştırmaya ihtiyaç duymadığını ancak temel düzeyde, uyumlu olduklarını söylüyor. Vaftiz veya papazlık yeminlerini bozmadığına inanıyor. Ve 


"İslam'a girdiğimden beri, kendi tahminime göre, daha iyi bir öğretmen, daha iyi bir vaiz ve daha iyi bir Hıristiyanım" diyor. 


"HİPERKOZMİK TANRI" GÖRÜŞÜ: TEMPLETON ÖDÜLÜ KAZANDI 


Kaynak: Amanda Gefter, "Concept of 'Hypercosmic God' Wins Templeton Prize", newscientist, Çev.Şerife Bayraktar, yaklasansaat.com, 16/03/2009. 
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Bernard d'Espagnat 


Dünya'nın en büyük ödülü olan ve her yıl verilen 1.4 milyon değerindeki "Templeton Ödülü"'nün bu sene ki sahibi, BM Bilim Kültür ve Eğitim Örgütü'nde(UNESCO) düzenlenen törende açıklandı. 


Bu yıl ödül, fizikçi ve bilim felsefecisi Bernard d'Espagnat'in oldu. O, bu 

ödülü, "Gerçeklik Kavramına Giden Çalışmalar" adlı çalışmasıyla kazandı. D'Espagnat, 
87 yaşında, Paris-Sud Üniversitesi'nden teorik fizik alanında emekli olmuş bir 

profesör. Kuantum mekaniğiyle ilgili çalışmasıyla tanınan d'Espagnat'a ödül, 5 

Mayısta, Buckingham sarayında, Edinburgh dükü tarafından verilecek. 


D'Espagnat, etkileyici bilimsel bir kariyere sahip. Nobel ödüllü Louis de Broglie, Enrico Fermi ve Niels Bohr ile çalışmış. De Broglie onun tez danışmanıdır. Fermi'nin araştırma görevlisi olarak çalıştı. Bohr'un yönetimi altında iken Kopenhang'da, CERN'de çalıştı. Texas Üniversitesi'nde, efsanevi fizikçi John Wheeler'in davetiyle ziyaretçi profesör olarak da hizmet verdi. Ancak 1 milyon doları nasıl hak etti? 


D'Espagnat'ın çalışmasının itici gücünü, "Bell'in teoremi"nin deneysel testleri oluşturuyordu. 
Teorem, ya kuantum mekaniğinin, Dünya'nın tam bir tanımı olduğunu, ya da 

eğer kuantum mekaniği altında bir "gerçeklik" varsa bunun "lokasyondan 

bağımsız" olması gerektiğini belirtiyor. 


Lokasyondan bağımsız şu demek: "Aralarının ne kadar uzak olduğuna bakmaksızın ve Einstein'ın; hiç bir şey, ışıktan daha hızlı gidemez cümlesindeki ısrarını çiğneyerek, şeyler, bir diğerini aniden etkileyebilir. 


Ancak d'Espagnat'ın gerçekten ilgili olduğu şey, bu bilgilerin, "kesin gerçeklik"'in esas doğası için ne anlama geldiğiydi. Çağdaşlarının çoğundan farklı 

olarak d'Espagnat; "kuantum fiziğine, zor ve derin felsefi soruları sormaya koyulmaktan korkmayan cesur kişilerden biri." 


D'Espagnat, klasik fiziğin görüşünden farklı olarak; "kuantum mekaniğinin, Dünya'nın gerçekte bulunduğu durumu tanımlayamadığını, sadece gözlemlerimizin sonuçlarıyla ilgili tahminler yapabileceğini açıklıyor." Eğer Einstein'ın yaptığı gibi, "gözlemlerimizden bağımsız olarak bir gerçek" olduğuna inanmak istersek; o zaman 

bu "gerçek"; "bilinebilir" de olabilir, "bilinemez", ya da "örtülü" de 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olabilir. D'Espagnat, üçüncü görüşe yani; "gerçeğin örtülü olduğu"'na katılıyor. Ve şunu söylüyor: 


"Bilim sayesinde, örtünün altındaki gerçeğin temel yapılarından bazısını, bir an için görebiliriz, ancak gerçeğin çoğu, sınırsız, sonsuz bir gizem olarak kalır." 


D'Espagnat'ın yaptıklarına bakarken, neden, dinle bilimi yeniden uzlaştırmaya çalışan, 1.4 
milyon dolarlık Templeton ödülünü hak ettiğini merak etmekten kendimi gerçekten alamadım. Sonra basını tararken sebebi buldum: 


Görünenin arkasında, bilimin tanımlamadığı ve sadece kararsızca, bir anlık göz attığı "örtülü bir gerçek" olmalı. Maddenin tek gerçek olduğunu iddia edenlerin aksine; ruhaniliği içeren diğer fikirler de, inandırıcı bilimsel iddialarla bile safdışı edilemeyecek "mutlak gerçeğe" bir pencere açabilir. Gerçekliğin altında kısmen bilinemeyen bir gerçeklik olsa bile, 

bu ruhaniliğe ulaşılabileceği konusunda emin değilim. 


Öyleyse, gerçekten örtülü olan nedir? Zaman zaman d'Eespagnat bunu; "Varoluş", "Bağımsız Gerçeklik" veya "Büyük, Hiperkozmik bir Tanrı" diye 

isimlendiriyor. O, "bütünsel", "'metaryel olmayan", "uzayın ve zamanın dışında uzanan bir alem"'dir. Ancak biz, onun üzerine akıllarımızdaki gizemli Kantçı kategorileri kullanarak; uzay, zaman ve yer kategorilerini oturtuyoruz. 


"Bağımsız Gerçeklik bir bakıma Spinoza'nın Tanrısı veya Maddesi rolünü oynar" diye yazıyor d* Espagnat. Einstein, doğayla eşitlediği Spinoza'nın Tanrı'sına inanmıştı. Ancak o, daima bu Tanrı'nın tamamen bilinebileceğine inandı. Tam tersine d'Espagnat'ın "örtülü Tanrı"'sı, kısmen ama hala esaslı bir şekilde "bilinemez"dir. Tam da bu yüzden, "bunu çizebileceğiniz, kişiselleştirebileceğiniz bir Tanrı figürü"yle bağdaştırmak mantıksız olacaktır. 


Yaklaşansaat: 


Templeton Ödülü'nü kazanan bilim adamı, Bernard d'Espagnat'ın çalışmasını, Amanda Gefter yorumluyor. Gerçeğin ortaya çıkması için; bu bilimsel çalışmanın "Can Alıcı Kavramları"nı, "Yahudi-Hıristiyan ve İslam'ın Tanrı Anlayışı"'nı, aşağıda özetledik: 


Bilimin Tanrı Tanımı 


"Kuantum mekaniği, gözlemlere dayanan tahminlerde bulunabilir", "gözlemlerden bağımsız gerçek bilinemez", "gözlemlerden bağımsız bir gerçek vardır; o, bilinebilir, bilinemez ya da örtülüdür", "Bilim bu örtülü gerçeği, tanımlayamaz, bilemez", "ruhanilik mutlak gerçeğe bir penceredir", "o örtülü gerçek; varoluş, bağımsız gerçeklik veya Büyük Hiperkozmik bir Tanrı'dır”, "o bütünsel, materyal olmayan, uzay-zaman dışında bir varlıktır”, "biz onu akıllarımızdaki kategorilere oturtuyoruz", "çizebileceğimiz, kişiselleştirebileceğimiz bir Tanrı figürü mantıksız olacaktır". 


Yahudi-Hıristiyan Tanrısı 
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Bu bilimsel tanımlamalar; elbette Hıristiyan-Yahudi Tanrısı'nı tanımlamaz. Zira Ehli Kitab'ın(Yahudi ve Hıristiyanlar'ın) mevcut dinleri de; kendileri 

için özelleştirdikleri ve insanileştirdikleri "Tanrı anlayışları" da, tamamen akla-bilime aykırıdır. "Ehli Kitab'ın Tanrısı", adeta Evren'in-Beşer'in bir parçası ve ruhudur. 
Yahudi-Hıristiyanlar'ın Tanrı anlayışları, katagorize ettikleri, kişiselleştirdikleri ve kendilerine benzettikleri bir Tanrı anlayışıdır. "Azra(Üzeyr) Allah'ın oğludur" Yahudi deyişiyle "İsa Allah'ın oğludur" Hıristiyan iftirası; en büyük şirk olmanın 

ötesinde; Allah'ı, nasıl kendilerine benzettiklerinin bir kanıtıdır. Bu "şirki-panteist ve lokal Tanrı" anlayışı; Mutlak Gerçeğin, insani ve şeytani unsurların etkisiyle bozulmuş halidir. 


Mutlak Gerçek olan Tanrı'nın; yani Allah'ın Sıfatları, bizzat Kur'an'da, Allah tarafından bildirilmiştir: 


İslam'ın Tanrısı(Allah) 


Bilimin, Allah'ı test etmesi, gözlemlemesi, onu tam olarak bilmesi mümkün değildir. Hiçbir şey yokken; O ve sonsuzluğu kaplayan Nuru vardı. O, evrenleri(alemleri), "Sonsuz İnce Nur Noktası"'ndan yarattı. O, yarattığı tüm evrenlerin(mümkün 

varlıkların) dışındadır. Yarattığı hiçbir şeye benzemez. Yarattığı alemlerle ortaklığı yoktur. O, yarattığı her şeyden bağımsızdır. O, birdir, eksiksizdir-bütündür ve hiçbir şeye veya kimseye muhtaç değildir. Herkes ve her şey, O'na ve O'nun vereceği enerjiye muhtaçtır. 


O, "Gayb"tır(Örtülüdür-Bilinemez). O'nu, hiçbir deney, bilim ve fizik bilimi ölçemez, algılıyamaz. O, sonsuz incedir; her şeye nüfuz eder(Latif'tir). O, her şeye komşudur(yakındır), O'na komşu olunamaz. O, Batın'dır(Gizlidir). O, Zahir'dir(yarattığı şeyler, bilinebilir, görülebilir, ölçülebilir ve bilimin konusu olabilir). O, "Sonsuz Boyutlu"dur. 
Yarattığı evrenler ve içindeki varlıklar(insanlar, cinler ve melekler(ruhlar)), sonlu boyutludur. 


O, "Gücü"yle ve "İlmi"yle, her şeyi kuşatmıştır, O'nu, hiçbir şey kuşatamaz. O her şeyin sahibi, yaratıcısı ve yöneticisidir. O, uzayı da, zamanı da yaratmıştır. O, uzay-zaman dışı bir "Varlık"tır. O, elbette aynı zamanda "Hiperkozmik Ötesi" bir Tanrı'dır. 


Her şeyi Bilir, her şeyi Görür. Evrenin tüm yasaları, O'nun Hükmüdür. Sonsuz Güç-Enerji, Hüküm ve Hikmet sahibidir. Saymakla bitmeyen En Güzel Sıfatlar O'na aittir. 


TÜRKİYE'DE KABALA KONGRESİ: "KABALA ÖĞRETİSİ SUFİZM'E ÇOK 
YAKIN" 


iyibilgi, 26/10/2009 
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Dr. Rav Michael Laitman 


“1'inci Avrasya Kabala Kongresi" nedir? Bu Kabala hangi kabala? İsrail Kabalası mı? 
Amerikan Kabalası mı? İster misiniz Türk Kabalası çıksın. 


Buna şaşırmak zorundayız. Hiçbir şey için değilse gazetecilik açısından. İki gündür bir çok yerel yayın organı ve kimi ulusal gazeteler şu başlıkla bir haber verdi. 


"Kabala öğretisi Sufizm'e çok yakın." 


Hepsi harfi harfine aynı. Esasen haberin bütünü de harfiyen aynı. Yeni tüm basın grupları, (haber siteleri dahil) aynı metni döndürüp durdular. Kimse de demedi ki, "Antalya bu hafta sonu 1'inci Avrasya Kabala Kongresi"'ne neden ev sahipliği yapıyor? O haberi aynen verelim bir kere: 


"35 ülkeden 1500 kişinin katıldığı kongre için günümüzün önde gelen kabalistlerinden Dr. 
Rav Michael Laitman Türkiye'ye geldi. Dünyada 2 milyona yakın öğrencisi olan 

Laitman, Uluslararası Ashlag Araştırma Enstitüsü'nün başkanı ve kurucusu. Dr. 

Laitman, Yahudi mistisizmi olarak bilinen Kabala'nın Sümer kaynaklı olduğunu ve 

ilk kabalistin Hz. Adem olduğunu söylüyor. Dr. Leitman'a, göre bu ilmi insanlığa ilk öğreten kişi Babilli Hz. İbrahim. Kabala öğretisinin Sufizm'e çok yakın olduğunu belirten Laitman; "Aydın insan tüm insanlığı sever ve içinde hisseder" diyor. 


Bir kere şunu söylemekte fayda var. Burada önemli olan Türkiye'de "Antalya”da Kabala Kongresi"nin yapılması. Bu ilginç değil mi? İkincisi, isme dikkat çekmeliyiz: "1' ci Avrasya Kabala Kongresi". Ama Antalya'da! Sonraki nerede? Çünkü bizim Avrasya'dan anladığımız farklı bir şey. Ama devamı gelecek demek ki? (Belki de bu konunun Dr. Laitman'ın Moskova eğitimi ile ilgisi olabilir!) 


Bir başka nokta elbette Dr. Rav Michael Laitman'ın kendisi. Önce bir düzeltme yapalım ama. "Rav" kelimesi "Rab"'bın türevidir "Haham" anlamına gelir. 


Ancak Dr. Laitman, bir Rav veya Haham değil. Bunu gizlemiyor da. Bir ilahiyat okuluna gitmiş değil. Ancak akademik eğitimi var. Kabbala konusunda nispeten tanınan biri. Sadece belli ülkelerde değil, daha uluslararası camiada da biliniyor diyelim. Zaten bu kongrede (1500 kişi katılmış (mı katılacak mı?) olduğunu göre) uluslar arası kabul edilmeli. Görüntü bu, çeşitli ülkelerden gelen Kabbala meraklıları Antalya'da toplandılar ve Kabbala konuştular! 
Üstelik bu avrasya coğrafyasının ilk Kabbala kongresiydi. (Bundan önceki Kabala kongresi 
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2008 in Şubat'ında İsrail”de yapıldı. Oraya daha çok ülkeden 55 ülkeden 2500 kişi) katılım 
olmuş. 


O halde soralım: Türkiye'de Kabala meraklısı kaç kişi kongreye katıldı acaba? Veya bu sefer neden Antalya seçildi, veya neden Türkiye seçildi veya neden Avrasya seçildi? Dikkat ederseniz daha hiç haberin başlığına değinmedik. Yani Kabala ile Sufizm arasında olduğu söylenen o benzerliğe. Esasen değinmeyeceğiz de. Tabii önce bu toplantıyı anlamamız gerekiyor. 


Bu Kabbala hangi Kabala İsrail Kabala’sı mı? Amerikan Kabala'sı mı? Tabii sürpriz de olabilir! 


İBLİS'İN ADAMLARI: "TARİHİ PAGANİZMİ" CANLANDIRIYOR 


Kaynak: Cole Moreton, "Everyone's a Pagan Now", guardian.co.uk, çev. Kader Demirpehlivan, yaklasansaat.com, 22/06/2009. 


Mayıs ayının sonlarına doğru Londra'nın merkezi ve bir adam, ağaç gibi giyinmiş; kadife elbise içinde ve uzun siyah gagası ile karga taklidi yapan bir kadın cadı, Holborn sokaklarında, yüzlerce diğer kişilerle birlikte dans ediyorlar, bir düzine davulun ritmiyle hareket ediyorlar. Gürültüleriyle Tanrı'nın gazabını üzerlerine çekebilirler, ancak bir sorun yok. Palaları ve kalkanları ile geriden gelen insanlar Thor'un takipçileri. Bu, paganizmi kutlayan bir geçit töreni. Devasa boynuzlarını sağa sola sallayan liderleri: 


"Yeni bir zamana doğru yaklaşıyoruz, bizler daha çok kabul göreceğiz. Paganizm, kendisini tekrar kabul ettiriyor" diyor. 


Kim tartışacak ki? Onun adı Jeanette Ellis. 10 yıldan fazla zamandır geçit törenini organize ediyor: 


"Seçtiğimiz bu yolda, çok belirgin değişiklikler var" diyor. 


Paganizm, şu anda, modern çağdan önceki zamanlardan bile daha çok 

insanı büyülüyor. İngiltere'de çeyrek milyon kadar paganizm takipçisi olduğu söyleniyor, yani 10 sene öncesinin iki katı kadar. 

Bu, onları Budistler'den bile sayıca daha çok yapıyor. 2001'de nüfus sayımına göre 144,500 kadarlar ve hemen hemen sayıları Yahudiler'in sayıları (259.000) ile aynı. 


Arkadaşım Kath gibi bunu içgüdüsel yaşayan paganlar, dün erken saatlerde; tan 

ağarırken, bahçelerine çıkıp, sadece konsantre olarak, yaz gündönümü kutlamayı planladılar. 
Stonehenge'de, kendilerini Hıristiyanlık öncesi Britanya'nın eski dininin takipçileri olarak gören Kelt rahip ve büyücüleri eşliğinde Güneş'in doğuşunu izlemek üzere en az 30.000 
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kişi bekleniyordu. Onlar için Güneş, "Dünya'nın içinden akıp geçen ve bizim de içimizden geçmesi için cesaretlendirilebilen evrensel enerjinin bir simgesidir."(*) 


Pagan rahip ve büyücüler(druidler), şaşkınlık uyandıran bir düzine gelenek veya "yol" ile kuşatılmış modern paganizmin sadece küçük bir parçasıdırlar, ancak onların hepsi için temel olan, doğaya özgü ilahi bir güç fikridir. 


Stonehenge'den uzakta, daha küçük insan grupları, Güneş doğmadan önce, bahçe veya ormanlarda, sahillerde, ülke boyunca tepelerde, bazıları Cath gibi sadece kendi spritüel anlayışına göre karşılık vererek, bazıları da organize edilmiş ritüeller yaparak bir araya gelip yaz gün dönümünü kutlamaktadırlar. Cath'e inanışını sorduğunuzda, size direkt olarak "Pagan" diyecektir. 


Paganların sayısındaki artış oldukça dramatik. 2001 yılındaki nüfus sayımında 40.000 pagan kayıtlara geçmiş, ancak gerçek rakamlar daha fazla olabilir. Ellis; "Paganlar, devlete neye inandıklarını söylemeyi sevmiyorlar" diyor. Bristol Üniversitesi'nde tarih profesörü olan Ronald Hutton, 10 sene önce, münazara adı verilen ve genellikle birahanelerde yapılan toplantı veya ritüellere giden 120.000 kişinin olduğunu hesaplamıştı. Ancak bu, Harry Potter, Buffy the Vampire Slayer (Vampir Avcısı Buffy), Yüzüklerin Efendisi, Charmed, Genç Cadı Sabrina gibi dizi ve filmlerin pagan spritüelliğini ve mitolojiyi günümüz popüler kültürünün bir parçası haline getirmeden önceki rakamlardır. 


Doğaya tapınan çok tanrılı panteistik bir dinin takipçilerinin hepsini temsil etmeyi amaçlayan Pagan Federasyonu, yandaşlarının sayısının en az üç katına çıktığını iddia ediyor. 
Bu da pagan dinine uyan 360.000 kişi olduğu, bunların Sih dinine mensup olanların (329.000) önüne geçtiği ve | milyon Müslüman, 42 milyon Hıristiyan ve 552.000 Hindu'dan sonra dördüncü sıraya yerleştiği anlamına geliyor. 

Hutton, toplumda pagan fikirlerine çok büyük bir katılımın olduğunu da ekliyor. 


Pagan Federasyonun üye listesi içinde, modern cadılığı uygulayan Wiccalar, Kelt rahip ve büyücüleri, yeryüzü ruhları ile bağlantıda olan şamanlar, Kuzey Avrupa kabilelerinin tanrılarına (İskandinav mitolojisinin en güçlü tanrısı Thor da dahil) tapan putperestler yer almaktadır. 


Federasyona göre hepiniz pagan olmaya inanmalısınız, her birimizin kendi yolunda gitmeye hakkı olduğuna (hiç kimseye zarar vermediği müddetçe); daha yüksek güç veya güçlerin var olduğuna, doğanın kutsallığına inanmalısınız. Eğer İngiltere'de herkese bu üç maddeye katılıp katılmadığını sorsaydınız, milyonlarca kişi ellerini havaya kaldırırdı. Kabaca paganizm, İngiltere'nin yeni ulusal dini gibi görünüyor. 


Wiccalar, tanrı ve tanrıçayı(bunlar erkek ve dişi şeytanlardır), bedenlerine girmesi için çağırarak, kutsal güç ile doğrudan iletişim kurma yeteneğinde olduklarına inanırlar. Bedene girme durumunda, transa girme ve onların sizle konuşmasına izin verme durumu 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yaşanmaktadır. En yaygın wicca sembolü, pentagramdır (beş köşeli yıldız), her bir köşesi hayat için temel olan elementleri sembolize eder: hava, ateş, su, toprak ve ruh, tüm bunlar pentagramla birbirlerine bağlanırlar. Wiccalar kendilerini, daha önceki çağlarda yakılan kadın ve erkeklere rehberlik eden "bilgelik sanatı"nın(bunlar İblis öğretileridir) mirasçıları olarak görmektedirler. 


Jeanette Ellis, bir wicca değil ancak "geleneksel" bir cadı. Batı İrlanda'daki aile kökleri arasında bulduğu yolu takip ediyor. "Ben, Kelt tanrıçası Morrigan ile 

çalışıyorum." Sonradan bu tanrının ölüm ve savaşla ilgili olduğunu keşfettim. "Biz büyülerimizle insanları hedef almayız" diye ısrar ediyor. Londra'nın doğusundaki evini "covenstead" yani "cadıların yeri" diye adlandırıyor. Dolunay olduğunda, 13 kişiden oluşan üyeler bir araya geliyorlar. "İnsanlar, büyü fikirleri getiriyorlar, örneğin eğer birisi erkek arkadaşından ayrılmışsa bizler, onun daha çekici ve rahat olması için bir aşk 

büyüsü yapıyoruz."(**) 


Bazı özenti büyücüler, Harry Potter'ı okuduktan sonra yetişkin bakış açısı 

ile büyücülüğe ilgi duymuşlardı. Ancak bu büyücü çocuğun (Harry Potter) ana akım olarak pagan fikirlerini benimsenmesinde, büyük katkıları oldu. Raven ve Merlin (karakarga ve büyücü Merlin) gibi çocuk dizilerinde veya Cumartesi çay saatinde yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Robin Hood ve Doctor Who gibi programlarda, BBC; pagan ruhçuluğunu ilham kaynağı olarak kullanıyor. 


Paganlığın yükselişi arkasında yatan ana güçlerden bir diğeri olan "çevrecilik" de "cadılık"la popüler kültür içinde buluşuyor. James Lovelock, yeryüzünü tek, yaşayan bir organizma olarak tanımladığı 1979 yılındaki etkileyici tarifinde; yeryüzüne, Yunan tanrıçası Gaia adını vererek, çevre ve paganlık arasında aleni bir bağlantı kurmuştu.. Çevreci olmak için elbette bir pagan olmanıza gerek yok. Birbirinden ayrı şeyler. Ancak bu iki hareket de, büyüdükçe birbirlerine güç verdiler. 


(*): İblis'in kendisini eski kavimlerden beri Güneş tanrısı olarak simgelemesi ve Güneş'in doğuşu ve batışını arkasına alarak kendisini bir vizyon olarak göstermesi, bugün daha iyi 

anlaşılmaktadır. Bu nedenledir ki Peygamberimiz; Güneş tam doğarken ve tam batarken namaz kılmayın der. 


(##): Cin-şeytanları tanrı, tanrıça edinen çağdaş "'putperestler"'in, bu cahil ve zavallı halleri, insanlık adına utanç verici. Çünkü Allah'ın şerefli olarak yarattığı insan, amansız düşmanı olan İblis ve yandaşlarının oyuncağı olma zilletini göremiyor. 


ŞEYTAN ÇIKARICI AMORTH: "VATİKAN'DA SATANİST RUHBANLAR VAR" 


Kaynak: "Spanish Exorcist Addresses Claims of Satanic İnfluence in Vatican", catholicnewsagency, çev. Furkan Eser, yaklasansaat.com, 3/3/2010. 
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Frs. Jose Fortea ve Gabriel Amorth 


Katolik Kilisesi'nin Baş Şeytan Kovucusu, Şeytan Kovucular Derneği Onursal 

Başkanı Peder Gabriele Amorth, Kardinal Koleji'ne kadar ulaşmış, Vatikan'daki Satanist grupların varlığına ilişkin bilgilere sahip olduğunu öne sürdüğü hatıralarını anlatan bir kitap çıkardı. 


Tartışmaya bir demonolojist(*) de katıldı ve bilginin kaynağını açıklıyarak, Vatikan'ın "ruhbanlar sınıfı"nı, "iyi örnek ve erdem sahibi" baş rahipler topluluğu olarak savundu. Peder Gabriele Amorth ise şu müthiş iddiada bulunuyor: 


"Evet, Vatikan'da da Satanist gruplara üye olan kişiler var." 
"Ruhbanlar sınıfı" üyeleri bu kişiler arasında bulunuyor mu? sorusuna ise: 


"Papazlar, monsenyörler(Katolik kilisesinde yüksek rütbeli papazlar) ve hatta kardinaller de bu gruplar arasında var." cevabını veriyor. 


Marco Tosatti, Gabriele Amorth ile yaptığı röportajları derleyerek; "Peder Amorth. Bir Şeytan Çıkaranın Anıları. Şeytana Karşı Hayat Savaşım" adlı kitabı yazdı. Tosatti, Peder Amorth'a, Vatikan ruhbanlar sınıfının da bu gruplara dahil olduğunu, nasıl bildiğini sordu ve şu cevabı aldı: 


"Biliyorum çünkü bu konuda direk bilgisi bulunan kişiler benimle bağlantı kurabildiler. Ayrıca bu, birçok kez, şeytan çıkarma sırasında boyun eğen şeytanların bana itiraf ettikleri şeydir." 


Ünlü şeytan çıkaran papaza, Papa'nın, " Vatikan'daki Satanist gruplar"'dan haberi olup olmadığı sorulduğunda şu cevabı verdi: 


"Elbette. Papa bu konuda bilgilendiriliyor. Fakat yapabileceği kadarını yapıyor. Bu dehşet verici bir durum." 


Alman olan 16. Benedict'in "bu tür şeylere kesinlikle karşı" olan bir yerden geldiğini söyleyen Amorth, Almanya'da neredeyse hiç şeytan çıkaran papaz bulunmadığını söylüyor. Bununla birlikte, Papa'nın şeytan çıkaranlara inandığını da ifade ediyor. 
Röportajda İtalyan papaza, şeytanlara inanmayan piskopos ve papazların var olduğu hatırlatılıyor. Papaz şu yanıtı veriyor: 


"İsa, Gospel'de(4 İncil'den biri) şeytandan yoğun bir şekilde bahsediyor. O zaman bu kişilerin, ya hiç İncil'i okumadıkları ya da ona inanmadıkları sonucu ortaya çıkıyor." 
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Papaz ve demonoloji üzerine uzmanlaşan bir ilahiyatçı olan İspanyol Peder Jose Antonio Fortea Cucurull, Amorth'un iddialarına 1 Mart 2010'da yanıt verdi. Amorth'un kardinaller de dahil olmak üzere ruhbanlar sınıfı üyelerini hedef alan ithamlarını okuduktan sonra Fortea, onları savunmayı yüksek sesle dile getirmenin "hakkaniyet görevi" olduğunu beyan etti. 
Kendi blogunda; "bazı baş rahiplerin daha maneviyatçı ve diğerlerinin daha dünyaya düşkün, bazılarının daha erdemli ve diğerlerinin daha beşeri olduğunu" not eden Fortea; "buradan yola çıkarak bazı kardinallerin Satanist gruplara üye olduğunu ileri sürmek kabul edilemez." diye yazdı. 


İspanyol papaz, Amorth'un, Satanist grupların Vatikan'da faaliyet gösterdiğini iddia ederken dayandığı bilginin kaynaklarını açıkladı. 


"Şeytan çarpmasına karşı yardım isteyen insanlara ilaveten, sayısız insan da İsa'dan vahiy-ilham ve mesajlar aldıklarını ve birtakım görüntüler gördüklerini iddia ederek bize baş vuruyor. Bunların arasında; çok sayıda kıyamet mesajları ve kilise çatısının altında, satanizmin ve masonların içine sızanları ifşa edenler yer alıyor. Papaz Fortea, Papaz Amorth'un bir diğer kaynağının da çıkarılan cin ve şeytanlar olduklarını belirterek; "bir şeytanın doğruyu söyleyip söylemediğini bilemeyiz", dedi. Fortrea: 


"Bir cinin şeytan çıkarma ayini sırasında doğruyu söylediğinden emin olabileceğimiz bazı konular vardır. Bunlar; şeytanların sayısı, isimleri ve buna benzer şeylerdir. Ancak biz onların insanlarla ilgili verdikleri haberlere güvenemeyiz. Papaz Amorth'un, bildiğim kadarıyla benim aktardığım bu iki kaynaktan başka bir kaynağı yok. Ben bu doğrulamayı, onun kendi sözlerine dayanarak yapıyorum. Papaz Amorth'un bahsettiği mesajların benzerlerini ben ve meslektaşlarım da biliyoruz. Şeytan çıkaranların bazıları onunla aynı sonuca varırlar bazıları da farklı düşünürler." dedi. 


Peder Amorth, İngiliz "The Times" gazetesine yaptığı açıklamada, Vatikan'ın şu anda karşı karşıya kaldığı çocuk tacizi ve gay fahişe skandallarının, şeytanın Vatikan'ı ziyaretiyle alakalı olduğunu belirterek, bundan "Hz İsa'ya inanmayan kardinalleri ve şeytanla bağlantılı piskoposları" sorumlu tuttu. 


"Birisi kutsal odalarda şeytanın dumanından söz ediyorsa (Papa Jean Paul'ün 1972'de sarf ettiği ve deyimleşen ifade) bu son şiddet ve pedofili hikayeleri dahil hepsi doğrudur" diyen Amorth, Vatikan'daki bir diğer şeytani davranışa örnek olarak, 1998'de Vatikan'ı koruyan İsviçreli muhafızların komutanı, karısı ve bir muhafizın vurulmuş olarak ölü bulunması ve bu olayın üstünün örtülmesini gösterdi. 


Şeytan Kovucular Derneği'nin tamamı rahip 200 üyesi bulunuyor. 25 yıldır Vatikan'ın baş şeytan kovucusu olan 85 yaşındaki peder Amorth, şimdiye dek on binlere şeytan çıkarma ayinini yönetti. Peder Amorth geçmişteki açıklamalarında, Adolf Hitler ve Joseph Stalin'in ruhuna şeytan girdiğini söylemiş, İskoç yazar J.K. Rowling'in Harry Potter romanlarının gençleri büyücülüğe özendirdiğini iddia ederek "siyah ve beyaz sihir arasındaki yanlış ayırt" olduğu açıklamasını yapan Vatikan yetkilileri arasında yer almıştı. Amorth, Papa II. Jean 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Paul'e 1981'de Mehmet Ali Ağca tarafından düzenlenen suikast ve Papa 16. Benedikt'in Noel ayini sırasında uğradığı saldırının da 'şeytanın işi' olduğunu kaydetti. 


Peder Amorth, bazı şeytan çıkarma ayinlerinde 6-7 kişinin kendisine yardım ettiğini söylerken, 1973 yapımı ünlü 'The Excorcist' (Şeytan Kovucu) filminin, 'abartılı' da olsa özünde şeytan tarafından ele geçirilen bir kişiyi yansıttığını belirtti. Amorth, şeytanın ele geçirdiği kişilerin ağızlarından cam ve demir parçaları çıktığını da vurguladı. 


Roma Katolik Kilisesi'ne mensup bazı papazların, çocukları hedef alan cinsel taciz ve tecavüz skandalının son günlerde Almanya'da patlak vermesi, sorunu yine gündemin ilk sıralarına taşımıştı. İtalya'daki günlük gazetelerden "Il Giornale" de bugünkü başyazısını bu konuya ayırarak; "çocuk tecavüzcüsü papazlar hadım edilsin" önerisinde bulunmuştu. 


YS: Vatikan'ın gelecek günlerde daha çok karışacağını tahmin etmek, bizim açımızdan kehanet değildir. Hiç bir ciddi kaynağa dayanmayan Vatikan'ın yahut Hıristiyanlar'ın, 

ne Demonoloji bilimleri ne de cin-şeytan çıkarma konusundaki çoğu şeytanların kontrolündeki ayinleri, onları İblis'in tuzağından kurtaramaz. Kur'an gibi en 

Hak; şeytanları ve yöntemlerini bize tanıtan bir kaynaktan mahrum olan herkes; şeytanların tuzaklarına açıktır. Hıristiyan İncilleri, İsa'dan bazı kırıntılar içermekle beraber; 

içine şeytani bilgiler karıştırılmış; Roma paganizminin onayını kazanmış sahih olmayan metinlerdir. 


Gerçek İncil, İsa'nın kalbine inmiştir. Doğrudan İsa'nın konuşmasını dinleyen ve kaydedilmiş sahih kopyalar ise, tarih boyunca yok edilmiştir. Gerçeğe yakın havari Barnabas'ın tuttuğu notlardan oluşan ve bugün elimizde bulunan "Barnabas İncili" ise sayısız yok etme operasyonuyla karşılaşmıştır. Elde olanı da maalesef Müslümanlar yazdı diyerek ellerinin tersiyle itmektedirler. Kur'an'ı ve alemlere rahmet olarak gönderilen son Elçi'yi reddeden ve Şeytan'ın kucağında oturanların, Şeytan'ın sakallarını yolması mümkün mü sizce? 


(#)Demonoloji: Şeytan ve cinlerin varlığını araştırmaya yönelik dal. 
"EŞCİNSEL RAHİPLER" VATİKAN'I KARIŞTIRDI 


(Esma Çakır, dha)-radikal, 23/07/2010 


İtalya'nın haftalık siyasi dergilerinden Panorama'nın son sayısında yayınladığı eşcinsel rahiplere yönelik haberi ülkede şok etkisi yarattı. " Gay rahiplerin taşkın geceleri" kapağıyla çıkan derginin muhabiri, 20 gün boyunca aynı cinsel tercihe sahipmiş 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gibi eşcinsel rahiplerle beraber olup, gece hayatlarına tanıklık ettiğini gizli kamerasıyla belgeledi. 


Panorama dergisinin imzasını atmaktan çekindiği muhabiri, gizli kamerasıyla sızdığı Roma'daki eşcinsel gecelerinden çarpıcı bir haber elde etti. Eşcinsel ilişkiye girmeyen muhabirin gizli kamerası, inanılmaz bir çifte hayat yaşayan bazı rahiplerin, gündüz giydikleri cüppeden gece sıyrıldıklarında eşcinsel hayata nasıl kolaylıkla entegre olduklarını kaydetti. 
Gazeteci, rahip olduklarını belgelemek için kilisede ayin yaptıkları sırada da onları kameraya aldı. Dergi, sıradışı hayatlarına tanıklık ettiği ve kimliklerini deşifre etmemek için Paul, Carlo ve Luca diye adlandırdığı rahiplerin, Roma'daki önemli kiliselerde görev yaptıklarını, hatta Papa'yla ayine bile katıldıklarını öne sürdü. 

Papa'yla Ayin 


Muhabir, eşcinsel rahiplerin gece partilerine, internette yazışarak tanıştıkları eskort erkeklerle birlikte katıldığını, sınır tanımayarak bazen kilisede bile cinsel ilişkiye girdiklerini şöyle ima etti: 


"Eşcinsel rahiplerle sohbetimiz sırasında, bazen görev yaptıkları kiliselerde de gizli şeyler 
döndüğünü anladım. Örneğin bir rahibi görev sırasında ziyaret eden bir erkeğin cebinde 300 
Euro'yla kiliseden ayrıldığını gülerek anlattılar." 

Cüppeyle Cinsel Fantezi 


Muhabir, 35 yaşındaki Fransız rahip Paul'le Roma'nın eğlence merkezlerinden biri olan Testaccio'daki gay partilerinden birine gittiğini, rahibin ücretlerini ödediği iki eskort erkekle birlikte yarı çıplak dans ettiğini yazdı. Muhabir, rahip Paul'un evinde biten geceye katılmıyor ancak onunla cinsel ilişkiye giren haber kaynağı ve gizli kamerası ona gereken verileri sağlıyor. Dergide de bazı karelerin yer verildiği cinsel ilişki sırasında, rahip fantezi için cüppesini de giyiyor. 

Akşam Seks Sabah Ayin 


Muhabir, akşam evinde eşcinsel ilişkiye giren Paul'un, sabah yine evinde masa başında düzenlediği Pazar ayinine kendisinin ve eşcinsel haber kaynağının da katıldığını öne sürdü. 
Ayrıca 45-50 yaşlarındaki rahip Carlo'yla bir restoranda otururken kendisine 

tanıdığı rahiplerin %98'inin homoseksüel olduğunu itiraf ettiğini de öne sürdü. Rahip Carlo'yla haber kaynağının cinsel ilişki görüntülerinin kesitlerine de dergide yer veriliyor. 


Vatikan'dan Açıklama 


Söz konusu haberin ortaya koyduğu gerçeklere Vatikan'dan sert tepki geldi. Papalık Roma Vekili Kardinal Agostino Vallini: 


"Kimse rahiplik yapmak zorunda değil. Katolik rahip olmanın anlamını anlamayanlar rahip olmamalı. Böyle şeyler çok üzücü. Cüppelerini çıkarıp, gerçek kimliklerini açıklasınlar" açıklamasını yaptı. 


KAHROLSUN İBLİS'İN PLANI'NA HİZMET EDENLER! 
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Yaklaşan Saat, 13/09/2010 


Kahrolsun şeytan dostları! 


"Angelikan-siyonist-ateist şeytani şer cephesi"nin; Kur'an, İslam ve Peygamberimiz Hz. 
Muhammed (sav) düşmanlığı, her geçen gün artmaktadır ve artmaya devam edecektir. "Eceli gelen köpek mescit duvarına işermiş." "Sonsuz Yüce"nin, insanlığa en son uyarısı olan son kitap Kur'an, bize bu kudurmuş-şeytani saldırganlıkların haberini; bugün vahyedilmiş gibi mucizevi bir şekilde haber vermektedir ve şöyle bildirmektedir: 


".Onlar(İslam düşmanları) gittikçe 'taşkınlık' ve 'nefretleri'ni artırırlar" (Mülk 67/21) 


Bozulmuş ve eskimiş olan; şeytani karıştırmalar içeren Hristiyanlığın, en şeytani-siyonist versiyonu olan Angelikan mezhep bozuntularının, İslam düşmanlığında hiçbir sınır yoktur. 
Bu mezhep, mezhep bile olamayacak derecede uydurma ve şeytani öğretiler 

içeren; "Yaklaşan Saat"'te kullanılmak üzere uyarlanmış; İblis tarafından kullanılan bir güç odağıdır. İblis'in yeminli planında yer alan ve Deccal'e destek çıkacak olan önemli bir güç potansiyelidir. 


Bugün, Kur'an yakan, Peygamberimize düşmanlıkta sınır tanımayan bu adamların topu, "vahiy" alır! Ta Pavlos'tan başlayarak; tüm bu papaz bozuntuları, ABD başkan ve başkan adaylarına kadar "vahiy" almayan yoktur. İşlerini, zulümlerini hep "vahiy"le ve güya insanlık adına işlerler. "Vahiy"le Irak'a saldırırlar, "vahiy"le Afganistan'da taş üstünde taş bırakmazlar. "Vahiy"le küresel cinayetler ve katliamlar icra ederler. "Vahiy"le "küresel dünya devletini" adım adım inşa etmeye çalışırlar. 


Evet, biz de bütün bu Hristiyan bozuntularının vahiy aldıklarına inanıyoruz. Vahiy alıyorlar ama kimden? Hiç şüpheniz olmasın bu "kibir adamları", İblis ve "onun 

adamları"ndan "vahiy" almaktadırlar; almaya da devam edeceklerdir. Şimdi gelin de "şeytani vahiy"den beslenen bu adamların, akıl dışı-insanlık dışı eylemlerinin arka planına bir göz atalım: 


1) 11 Eylül'de kulelere vurulmasının, İslam'la hiçbir ilgisi yoktur. Hala bunu anlamayanlar varsa; ya ahmaktırlar, ya da bu işi yapanların amaçlarına hizmet etmektedirler. Bu 

operasyon, Ladin gibi "Küresel İstihbarat Örgütleri"nin oyuncağı olmuş hastalıklı; şeytani vahye açık adamların boyunu aşar. Bu işi ancak, çağın teknolojisinin de ötesinde güç kullanabilen; insanların gözüne bakarak numaralar çevirebilen bir "gizli derin 

güç" başarabilir. Bu olayı, kim kullanarak küresel saldırılar düzenlediyse; odur eli kanlı olan. 


43 


İşte bu "Küresel Derin Güç", dünyayı ve yeraltı kaynaklarını tamamen kontrol etmek için, 11 Eylül işaret fişeğiyle harekete geçmiştir. Bunun delillerini, Yaklaşan Saat'in haber sayfalarında bile rahatlıkla bulabilirsiniz. 


2) Dünyadaki sözde İslami radikal hareketlerin, İslam'la hiçbir ilgisi yoktur. Radikallik, İslam dışı bir hastalıktır. Kur'an'ın üstüne basarak "kendi tekillikleri"ni, din diye pazarlayanların büyük çoğunluğu, "Küresel Örgütler" tarafından ihdas edilmiş ve kullanılmaktadır. Bu kendi mantıklarını ilahlaştırarak İslam diye yaftalayan ve radikal Hristiyanlar gibi şeytan dostlarından vahiy alan radikal liderler, yönlendirilmek için "ideal adamlar"dır. Bu "İslamcı yaftası"'nı taşıyan radikal eylemlerin üç önemli faydası vardır "Küresel Güçler"'e.. 


a) Temelinde zulme baş kaldırma gibi haklı nedenlere dayansa da; sonuç olarak İslam'ı çirkin göstermenin bir aracı olarak kullanılmaktadır. İnsanlığın önemli bir kısmı, bu eylemleri insanlık dışı bulduğu gibi; bir takım şer cephesinin papazları, hahamları ve ateistleri, kinlerini kusmak için bu olayları bir vesile saymaktadırlar. İslam'a bu yolla vurulan darbeyi, hiçbir şey telafi edemez. 


b) Küresel Güçler, kendi toplumlarını, "korku salarak" yönlendiriyorlar. İçeride ve dış dünyadaki amaçlarını gerçekleştirmek için; kendilerinin ihdas ettiği bu "sanal korku"'dan yararlanıyorlar. Türkiye'de yıllardan beridir iç sistemi kontrol etmek için ihdas edilen ve kullanılan "irtica korkusu" da, aynı Okyanus-Ötesi Güc'ün "Türkiye'yi kontrol" yöntemi olarak bugüne kadar kullanılagelmiştir. 


c) Küresel Derin Güç, bu İslamcı radikalleri kullanarak, dünyanın yeraltı-yerüstü kaynaklarını ele geçirmekte ve kontrol etmektedir. Bu hastalıklı radikaller 

olmasaydı, Irak ve Afganistan hangi gerekçeyle işgal edilecekti? Filistin işgali bu korkulara dayandırılmıyor mu? Mısır, Suudi Krallığı, Körfez Arapları, Orta-Doğu ve hatta Uzak-Doğu, bu korkulara dayanarak kontrol altında tutulmuyor mu? 


"Radikal İslamcılık"'ın, "Küresel Derin Gücün "basit bir aleti ve oyuncağı" olduğunu anlamayan ahmaklara; Kur'an'ı okumaya tahammül edemeyen ve O'nu yakmayı düşünecek kadar şeytanların elinde oyuncak olan papazlara ne diyebiliriz! Ancak şunu diyebiliriz: 


Biz, eşi, benzeri ve çocuğu olmayan, Sonsuz Yüce ve zamanı geldiğinde düşmanlarını kahredecek olan Allah'a teslim olmuşlarız. Biz, tüm peygamberleri ve Peygamberimiz'in habercisi olan; onun ümmeti olma şerefiyle; elinde Kur'an'la dünyaya gelecek 

ve tüm yalancı deccalleri, hayalci-vizyoncu sapıkları, cin-insan şeytanlarını; Allah'ın gücüyle kahredecek olan "Allah'ın kelimesi İsa"'yı da tasdik ediyoruz. Kahrolsun yalancılar! 
Kahrolsun şeytan dostları! Kahrolsun İblis'in Planı'na hizmet edenler! 


İBLİS'İN FAALİYET ALANLARI: SAPKIN MEZHEPLER! 


gazetevatan, 27/09/2010 
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ABD'nin Atlanta kentinde büyük bir imparatorluk haline gelen New Birth Missionary Baptist Kilisesi büyük bir skandalla sarsılıyor. Birçok siyasetçiyle yakın ilişkileri 

olan kilisenin papazı Eddie Long'un, erkek müritleriyle homoseksüel ilişkiye girdiği iddia edildi. 


ABD'nin en büyük kilise imparatorluğu, seks iddiaları yüzünden yıkılmak üzere. New Birth Missionary Baptist Kilisesi'nin en tanınmış ismi olan Eddie Long hakkında 

yayılan eşcinsellik iddiaları, kilisenin bulunduğu kenti ayağa kaldırdı. Ülkedeki en nüfuzlu kilisenin sahibi olan Long, daha önce eşcinsellere savaş açarak ülkenin gündemine oturmuştu. 
Ancak kilisenin gençlik koluna üye olan dört erkek ortak olarak yaptıkları bir açıklamada, 57 
yaşındaki baş rahibin kendilerini eşcinsel ilişkiye zorladığını öne sürerek dava açtı. 


Gençlere Pahalı Hediyeler 


Rahip tarafindan özel olarak seçilen gençlerin katıldığı LongFellows Gençlik Akademisi'nde aslında seks ayinleri düzenlendiği belirtildi. Bu akademide öğrencilere altın mücevher ve Rolex saatler verildiği iddia edildi. Hakkında çıkan iddiaları yalanlayan 57 yaşındaki Long; 


"Ben homoseksüelliğe çare ararken böyle bir iddianın ortaya atılması tamamen çılgınlık" sözleriyle kendini savundu. Eski ABD başkanı George Bush ve başka birçok siyasetçiyle yakınlığı bilinen Long, homoseksüelliği iyileştirecek ayinler düzenliyordu. 


Öğrencilerin iddiaları arasında rahibin kiliseye ait evlere giderek gençlere oral seks, mastürbasyon yaptırdığı ya da sadece öpüştüğü de bulunuyor. 


1990'daki kuruluşundan bu yana hem dini hem de ekonomik olarak çok güçlü bir konuma gelen ve "Club New Birth"' adıyla anılan kilise, yalnızca Atlanta'da 25 bin kişilik bir cemaate sahip. Milyonlarca dolarlık kilise, dünya çapında 170 ülkeye yayıldı. 


"O MÜŞRİKLERİ METALANDIRACAĞIZ SONRA DA ŞİDDETLİ AZABA 
SÜRÜKLEYECEĞİZ" 


milliyet, 06/10/2010 


Gay Suudi Prens Cinayeti İtiraf Etti 
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Kabe'nin etrafını gökdelenlerle kuşatma projesi. 


Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın torunu olan Prens Saud bin Abdülaziz bin Nasir al Saud, İngiltere'de çıkartıldığı mahkemede eşcinsel ilişki yaşadığı iddia edilen uşağını öldürdüğünü kabul etti. 


Landmark Oteli'nde aynı süiti paylaşan ikili, 14 Şubattaki Sevgililer Günü'nde birlikte yemek yedi. Aşırı alkol alan Saud, ertesi gün polisi çağırmış ve ölen uşağının sokakta dövüldüğünü söylemişti. Uşağı otelin asansöründe ve sokakta döven prens, güvenlik kamerası görüntüleri kendisine gösterildiğinde suçunu itiraf etti. Yapılan incelemelerde, Abdülaziz'in boğularak öldürülmüş olduğu, yumruklama sonucu kafasında darbeler ve yanakları ile kulaklarında ısırma izleri olduğu belirtilirken, bu bulguların da cinsel içerikli bir saldırıyı işaret edebileceği açıklandı. Eşcinsel olduğunu reddeden prensin bilgisayarını inceleyen 

polis, gay eskort sitelerinin ziyaret edildiğini ve Saud'un cep telefonunda Abdülaziz'in yarı çıplak fotoğraflarının bulunduğunu söyledi. Prensin odasına çağırılan gay eskortlar, prensle ilişkiye girdiklerini doğruladı. 


EŞCİNSEL SUUDİ PRENS, ABD'YE SIĞINMAK İSTİYOR 


milliyet, 13/09/2010 


Suud ABD dostluğunun simgesi Suudi Aramco Petrol Şirketi. Trilyonlarca Suudi parası ABD'de bankalarında. 


Suudi prensin "eşcinsel" olduğu ve Yahudi bir kadınla dostluğu bulunduğu için ABD'den sığınma talebinde bulunduğu bildirildi. İngiliz Daily Mail gazetesi, Suudi prens Ali Ahmed Asseri'nin, eşcinsel olduğu ve Yahudi bir kadınla dostluğu bulunduğu için ABD'den sığınma hakkı istediğini yazdı. Haberde, Suudi Arabistan'ın Los Angeles Konsolosluğu Birinci Sekreteri olan Ahmed Asseri'nin, eşcinsel ve Yahudi bir kadınla dost olduğunu öğrenen üstlerinin, diplomatik pasaportunu yenilemeyi reddettikleri ve görevine son verdikleri belirtidi. Suudi prens, Amerikan NBC televizyonuna gönderdiği elektronik postada. 


"Yaşamım burada büyük tehlike altında ve eğer Suudi Arabistan'a dönersem beni öldürecekler" dedi. 
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NBC kanalı, Suudi prensin ayrıca bir Suudi internet sitesine mektup göndererek, ülkesinin "geri kalmışlığını" ve "Islam'ın hoşgörüsünü bozan militan imamları" eleştirdiğini bildirdi. 


NBC, Suudi diplomatın ayrıca bu mektubunda ABD'de yaşayan Suudi kraliyet ailesi mensupları hakkında şaşırtacak ve utandıracak bilgileri kamuoyuna açıklamakla tehdit ettiğini kaydetti. Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Milletler Delegasyonu'nda görevli Muhammed El Hilevi adlı bir diplomat, ülkesini terörizme destek olmakla suçlayıp, insan hakları uygulamalarını eleştirdikten sonra ABD'den sığınma hakkı almıştı. 


DÜNYA'YI SARSACAK SIR: 1900 YILLIK TEVRAT BAŞBAKAN'DA! 


gunes.com, 08/01/2013 


Talat Atilla 


Talat Atilla'nın, bulunan Tevrat'la ilgili Güneş Gazetesi'ndeki köşe yazısının bir kısmı aşağıda yayınlanmıştır: 


"Tarih: 24 Aralık 2012 

Yer: Adana 

Türk, İngiliz ve İsrail ajanları yakın tarihlerinin en büyük kapışmalarından birisini yaşadılar. 
Bu kapışmadan Türkiye galip çıktı. Türk güvenlik güçleri, Adana'da 1900 yıllık deri üzerine el yazması "Tevrat" ele geçirdi. Adana'daki Tevrat operasyonu sonrasında Başbakan Tayyip Erdoğan öyle büyük bir "sırın sahibi oldu ki, bu sır açıklandığında, İsrail ve Yahudilerin kimyası bozulacağı gibi siyaset ve dinler tarihi de değişecek. 


Mossad Hilton Oteli'ne Kaçtı 


Filmlere taş çıkartan operasyon ve sonrasındaki gelişmeler şöyle yaşandı; 
1900 yıllık el yazması Tevrat'ın varlığından aynı anda haberdar olan MİT, MOSSAD ve 
İngiliz Gizli Servisi MI6 Tevrat'ı ele geçirmek için aynı anda düğmeye bastı. 


İsrail Tevrat'ı İmha Etmek İstedi 


Tevrat'ı özellikle İsrail istiyor, karşılığında da büyük bir servet öneriyordu. Tevrat'ta İsrail ve Yahudileri yakından ilgilendiren çok önemli "sır"lar vardı. Bu "sır" lardan haberi olan İsrail, deri üzerine el yazması Tevrat'ı alarak kendi aleyhlerine kullanılmasını engellemek için imha etmek istedi ama bunu beceremedi. İşi sağlama almak isteyen MİT, Tevrat'ı satacak kişilere 
40 milyon teklif edince anlaşma sağlandı. 


İngilizler Komisyon İçin Devreye Girdi 
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Bu pazarlığı öğrenen MOSSAD ve M16 mensupları da buluşma yerinde pusuya yattılar ama MİT elemanları onlara hareket kabiliyeti tanımadan Tevrat'ı ele geçirdi. Operasyon sırasında MOSSAD ajanları Adana Hilton Oteli'ne kaçarken, M16 üyeleri konsolosluk aracıyla olay yerinden uzaklaşmak zorunda kaldılar. İngilizlerin, Tevrat'ı İsrail'e satmak için uğraştıkları, bu çalışmadan komisyon almayı planladıkları ileri sürüldü. Bu müthiş gelişmeler MİT tarafından anı anına Başbakan Erdoğan'a bildirilince, Başbakan, Tevrat'ın gizlice Ankara'ya getirilmesi talimatını verdi. İbranice el yazması Tevrat'ı incelemeye alan Uzmanlar, 9 metre boyundaki gerçek Tevrat üzerindeki çalışmaları büyük bir güvenlik çemberi içinde 
sürdürdüler. Tevrat'ı inceleyecek uzman ekibin oluşmasında da çok titiz davranıldı. 1900 
yıllık Tevrat'ın incelenmesinden sonra ortaya çıkan sonuç şok ediciydi. Çünkü, 1900 yıllık Tevrat'la bugünkü Tevrat aynı değildi. Yani, İsrail'in bugün kullandığı Tevrat'ın tahrif edilmiş Tevrat olduğu ortaya çıktı. 


Bulunan Tevrat Kur'anı Doğruluyor 


Bilindiği gibi Kur'an, Tevrat'ın kelimelerin ve anlamlarının değiştirilerek tahrifat yapıldığını yazar. Yahudilerin Tevrat'ta yaptıkları değişiklik, Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır: "Yahudilerin bir kısmı, kelimeleri yerlerinden değiştirirler. Ve dillerini eğip bükerek işittik ve karşı geldik derler..." 

(Nisa Suresi- 46. Ayet) 


1900 Yıllık Tevrat'ta Da Belgelendi: Hz. Muhammed Son Peygamber 


1900 yıllık tahrif edilmemiş Tevrat'ta İsrail oğullarının dini ve siyasi anlayışlarına dayanak 
yaptığı bazı unsurların doğru olmadığı ortaya çıktı. Ve hepsinden daha önemlisi, tahrif edilmemiş Tevrat'ta son peygamberin Hz. Muhammed olduğu açıkça vurgulanıyor. 


En Geç 1 Yıl İçinde Açıklanır 


Deprem etkisi yapacak bu gelişmeyi, Dünya'ya anlatmak için uygun bir zamanlama muhakkak bulunacaktır. Bana göre 1 yıla kalmadan açıklanır. Bu konuda Başbakan Erdoğan'ın dışında hiç kimsenin bir açıklama yapacağını sanmıyorum.Çünkü, Tevrat'ın Kur'an'da söylendiği gibi tahrif edildiği, son peygamberin Hz. Muhammed olduğunun, 
1900 yıllık tarihi bir belge ile ispat edilmesi, dünyada, dini olduğu kadar, siyasi, ticari ve 
sosyolojik tüm dengeleri de değiştirecektir. 


Bu yazımın doğruluğundan hiç şüphem yok ama hükümet, bazı denge ve zamanlama unsurlarından dolayı yazımı şimdilik doğrulamayabilir. Hatta yazımda sözü geçen bazı güç unsurlarından baskı da gelebilir ama tarihe not bırakmanın lezzetini yaşamak istedim. Biraz sabırlı olursanız yazdıklarımın doğruluğunu göreceksiniz." 


KAHROLSUN İBLİS'İN PLANINA HİZMET EDENLER! 


Yaklaşan Saat, 30/01/2014 


48 


Angelikan-siyonist-ateist şeytani şer cephesi"nin; Kur'an, İslam ve peygamberimiz Hz. 
Muhammed (s.a.v.) düşmanlığı, her geçen gün artmaktadır. Dün Kur'an yakan papazlar, bugün Kur'an'ı yere atan aşağılık, insanlıktan nasibini almamış eski asker bozuntuları. Üstelik bu adam salondaki Çay partililer tarafından alkışlanıyor. "Eceli gelen köpek mescit duvarına işermiş." "Sonsuz Yüce"nin, insanlığa en son uyarısı olan son kitap Kur'an, bize bu kudurmuş-şeytani saldırganlıkların haberini; bugün vahyedilmiş gibi mucizevi bir şekilde haber vermektedir ve şöyle bildirmektedir: 


"..Onlar(İslam düşmanları) gittikçe 'taşkınlık' ve 'nefretleri'ni artırırlar" (Mülk 67/21) 


Bozulmuş ve eskimiş olan; şeytani karıştırmalar içeren Hristiyanlığın, en şeytani-siyonist versiyonu olan Angelikan mezhep bozuntularının, İslam düşmanlığında hiçbir sınır yoktur. 
Bu mezhep, mezhep bile olamayacak derecede uydurma ve şeytani öğretiler 

içeren; "Yaklaşan Saat"te kullanılmak üzere uyarlanmış; İblis tarafından kullanılan bir güç odağıdır. İblis'in yeminli planında yer alan ve Deccal'e destek çıkacak olan önemli bir güç potansiyelidir. 


Batı'nın özgürlük anlayışı, nasıl bir özgürlüktür. Başkalarına iftira, hakaret, aşağılama nasıl özgürlük olur? Böyle bir küstahlık özgürlük olabilir mi? Hele milyarlarca insanın kutsal kitabına hakaret ve iftira-alay nasıl "özgürlük" olabilir? İnsanın, insanlığın en temel hakkı eleştirmek, ancak insana ve inancına saygılı olmak değil mi? Böyle bir anlayış ilkeldir, şeytancadır ve şeytani emellere hizmet edecek sakat bir düşüncedir. Bu düşünce tarzı, Dünya'da büyük fitnelere yol açacak Ortaçağ ürünü bir İblis felsefesidir. 


Dün kutsal Kitabımız Kur'an'ı yakanlarla bugün ona saygısızlık yapanlar, insanlıktan nasibini almamış zavallılardır. 13/09/2010 tarihinde bu çirkin eylem sahibi zavallılara verdiğimiz cevabı yeniden yayınlıyoruz: 


Kahrolsun İblis'in Planına Hizmet Edenler! 


Angelikan-siyonist-ateist şeytani şer cephesi"nin; Kur'an, İslam ve Peygamberimiz Hz. 
Muhammed(s.a.v.) düşmanlığı, her geçen gün artmaktadır ve artmaya devam 

edecektir. "Eceli gelen köpek mescit duvarına işermiş." "'Sonsuz Yüce"nin, insanlığa en son uyarısı olan son kitap Kur'an, bize bu kudurmuş-şeytani saldırganlıkların haberini; bugün vahyedilmiş gibi mucizevi bir şekilde haber vermektedir ve şöyle bildirmektedir: 


"..Onlar(İslam düşmanları) gittikçe 'taşkınlık' ve 'nefretleri'ni artırırlar" (Mülk 67/21) 


Bozulmuş ve eskimiş olan; şeytani karıştırmalar içeren Hristiyanlığın, en şeytani-siyonist versiyonu olan Angelikan mezhep bozuntularının, İslam düşmanlığında hiçbir sınır yoktur. 
Bu mezhep, mezhep bile olamayacak derecede uydurma ve şeytani öğretiler 

içeren; "Yaklaşan Saat"te kullanılmak üzere uyarlanmış; İblis tarafından kullanılan bir güç odağıdır. İblis'in yeminli planında yer alan ve Deccal'e destek çıkacak olan önemli bir güç potansiyelidir. 


Bugün, Kur'an yakan, Peygamberimize düşmanlıkta sınır tanımayan bu adamların topu, "vahiy" alır! Ta Pavlos'tan başlayarak; tüm bu papaz bozuntuları, ABD başkan ve başkan 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adaylarına kadar "vahiy" almayan yoktur. İşlerini, zulümlerini hep "vahiy"le ve güya insanlık adına işlerler. "Vahiy"le Irak'a saldırırlar, "vahiy"le Afganistan'da taş üstünde taş bırakmazlar. "Vahiy"le küresel cinayetler ve katliamlar icra ederler. "Vahiy"le "küresel dünya devletini" adım adım inşa etmeye çalışırlar. 


Evet, biz de bütün bu Hristiyan bozuntularının vahiy aldıklarına inanıyoruz. Vahiy alıyorlar ama kimden? Hiç şüpheniz olmasın bu "kibir adamları", İblis ve "onun 

adamları"ndan "vahiy" almaktadırlar; almaya da devam edeceklerdir. Şimdi gelin de "şeytani vahiy"den beslenen bu adamların, akıl dışı-insanlık dışı eylemlerinin arka planına bir göz atalım: 


1) 11 Eylül'de kulelere vurulmasının, İslam'la hiçbir ilgisi yoktur. Hala bunu anlamayanlar varsa; ya ahmaktırlar, ya da bu işi yapanların amaçlarına hizmet etmektedirler. Bu 

operasyon, Ladin gibi "Küresel İstihbarat Örgütleri"nin oyuncağı olmuş hastalıklı; şeytani vahye açık adamların boyunu aşar. Bu işi ancak, çağın teknolojisinin de ötesinde güç kullanabilen; insanların gözüne bakarak numaralar çevirebilen bir "gizli derin 

güç" başarabilir. Bu olayı, kim kullanarak küresel saldırılar düzenlediyse; odur eli kanlı olan. 


İşte bu "Küresel Derin Güç", dünyayı ve yeraltı kaynaklarını tamamen kontrol etmek için, 11 Eylül işaret fişeğiyle harekete geçmiştir. Bunun delillerini, Yaklaşan Saat'in haber sayfalarında bile rahatlıkla bulabilirsiniz. 


2) Dünya'daki sözde İslami radikal hareketlerin, İslam'la hiçbir ilgisi yoktur. Radikallik, İslam dışı bir hastalıktır. Kur'an'ın üstüne basarak "kendi tekillikleri"ni, din diye pazarlayanların büyük çoğunluğu, "Küresel Örgütler" tarafından ihdas edilmiş ve kullanılmaktadır. Bu kendi mantıklarını ilahlaştırarak İslam diye yaftalayan ve radikal Hristiyanlar gibi şeytan dostlarından vahiy alan radikal liderler, yönlendirilmek için "ideal adamlar"dır. Bu "İslamcı yaftası"'nı taşıyan radikal eylemlerin üç önemli faydası vardır "Küresel Güçler"'e.. 


a) Temelinde zulme baş kaldırma gibi haklı nedenlere dayansa da; sonuç olarak İslam'ı çirkin göstermenin bir aracı olarak kullanılmaktadır. İnsanlığın önemli bir kısmı, bu eylemleri insanlık dışı bulduğu gibi; bir takım şer cephesinin papazları, hahamları ve ateistleri, kinlerini kusmak için bu olayları bir vesile saymaktadırlar. İslam'a bu yolla vurulan darbeyi, hiçbir şey telafi edemez. 


b) Küresel Güçler, kendi toplumlarını, "korku salarak" yönlendiriyorlar. İçeride ve dış dünyadaki amaçlarını gerçekleştirmek için; kendilerinin ihdas ettiği bu "sanal korku"'dan yararlanıyorlar. Türkiye'de yıllardan beridir iç sistemi kontrol etmek için ihdas edilen ve kullanılan "irtica korkusu" da, aynı Okyanus-Ötesi Güc'ün "Türkiye'yi kontrol" yöntemi olarak bugüne kadar kullanılagelmiştir. 


c) Küresel Derin Güç, bu İslamcı radikalleri kullanarak, dünyanın yeraltı-yerüstü kaynaklarını ele geçirmekte ve kontrol etmektedir. Bu hastalıklı radikaller olmasaydı, Irak ve Afganistan hangi gerekçeyle işgal edilecekti? Filistin işgali bu korkulara 


50 


dayandırılmıyor mu? Mısır, Suudi Krallığı, Körfez Arapları, Orta-Doğu ve hatta Uzak-Doğu, bu korkulara dayanarak kontrol altında tutulmuyor mu? 


"Radikal İslamcılık"'ın, "Küresel Derin Güç'"ün "basit bir aleti ve oyuncağı" olduğunu anlamayan ahmaklara; Kur'an'ı okumaya tahammül edemeyen ve O'nu yakmayı düşünecek kadar şeytanların elinde oyuncak olan papazlara ne diyebiliriz! Ancak şunu diyebiliriz: 


Biz, eşi, benzeri ve çocuğu olmayan, Sonsuz Yüce ve zamanı geldiğinde düşmanlarını kahredecek olan Allah'a teslim olmuşlarız. Biz, tüm peygamberleri ve Peygamberimiz'in habercisi olan; onun ümmeti olma şerefiyle; elinde Kur'an'la dünyaya gelecek 

ve tüm yalancı deccalleri, hayalci-vizyoncu sapıkları, cin-insan şeytanlarını; Allah'ın gücüyle kahredecek olan "Allah'ın kelimesi İsa"'yı da tasdik ediyoruz. Kahrolsun yalancılar! 
Kahrolsun şeytan dostları! Kahrolsun İblis'in Planı'na hizmet edenler! 


ÖLÜ DENİZ YAZMALARININ BULUNDUĞU MAĞARALARDA 
YENİ YAZITLAR KEŞFEDİLDİ 


Kaynak: Megan Gannon, "New Texts Found in 'Dead Sea Scroll' Caves", livescience, çev. A. 
Furkan Kargıoğlu, yaklasansaat.com, 03/03/2014. 


Bir arkeoloğun yaptığı araştırmalarda daha önce de "Ölü Deniz Yazmaları"nın ortaya çıkarıldığı Kumran bölgesindeki mağaralarda, İncil'den bazı bölümler de içeren küçük boyutlu 9 adet yazma keşfedildi. 


Yaklaşık 2000 yıl öncesine ait olan bu yeni keşfedilen yazıtlar 3 adet deri kap içerisinde muhafaza edilmiş. Bu deriden mamul kaplar "Yahudi muskası" olarak da bilinmektedir. 
Bunlar dinine bağlı, itaatkar Yahudi erkekler tarafından taşınıyordu. Bu taşıma kılıfları ilk olarak 1950 yıllarında ortaya çıkarılmıştı fakat günümüze kadar içeriği incelenmemişti. 


1940'lardan itibaren 900'den fazla el yazması Batı Şeria bölgesinde Kumran yakınlarındaki kazı alanında 11 adet mağarada ortaya çıkarıldı. Bu bölgede çıkarılan ve aynı zamanda "Ölü Deniz Yazmaları" olarak da bilinen "İbranice Tevrat" yazmaları; Tekvin, Çıkış, İşaya, Krallar ve Tesniye kitaplarının kopyalarını içermekteydi. 


Bulunan bu 9 adet yeni belge, henüz kapsamlı olarak incelenmedi bu yüzden yazıtlarda ne yazıldığı daha netlik kazanmadı. 


NETUREİ KARTA'NIN BİLDİRİSİ:İŞGAL EDİLMİŞ FİLİSTİN'DEKİ 
KARDEŞLERİMİZE UYGULANAN SİYONİST CİNAYETLERİ DURDURUN! 


Kaynak: Rabbi Meir Hirsh, Leader of Neturei Karta, Al-Quds, Palestine 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Meir Hirsh 


Dünya'daki gerçek dindar Yahudiler, Siyonist işgal kuvvetleri tarafından Filistinli kardeşlerimize karşı, Gazze şeridi ve Batı Şeria'yı bombalamak, masum erkek, kadın ve çocukları öldürmek, tutuklamak kovmak, ve evlerini yıkmaka işlenen suçları kınamakta ve herkese açıkça ilan etmektedir. Bu Siyonist teröristlerin amaçları; Filistin halkı ve liderlerine zulmetmek, Filistin halkını yönetmek için onların haklarını ellerinden almak ve en temel ihtiyaçların ve insani yardımların Filistin halkının eline geçmesine engel olmaktır. Siyonistler bu gaddarca insan hakları ve uluslararası kanun ihlallerini bütünüyle Siyonist bir devlet olarak tanınmaları reddedildiği için Filistinlileri cezalandırıyorlar. 


Bizler Kutsal topraklarda yaşayan gerçek Yahudi halkı olarak bir kez daha Siyonizmin Yahudi halkıyla hiçbir bağı olmadığını açıkça ilan ediyoruz. Siyonizm ve Yahudilik birbirine taban tabana zıttır. Tarih boyunca ve özelikle Filistin'in barışçıl sakinlerine karşı bu gün yaşadığımız savaşta Siyonistlerin, Filistinli kardeşlerimize karşı tüm cinayet ve ölüm saçan eylemleri, içinde biraz olsun insanlık kalmış her doğru düşünebilen kişiyi harekete geçirmelidir. Bu teröristlerin suçları Kutsal Tevrat'ın hiçbir sözüne uymamaktadır.Tevrat'ta öldürmek yasaklanmıştır. Tekvin 9/6'da şöyle yazar: 


"Kim insan kanı dökerse, kendi kanı da insan tarafından dökülecektir... " Ve ayrıca bunun dışında Tur dağında Yahudi halkına verilen 10 Emrin içinde şu da vardır: "Öldürmeyeceksin." 


Yahudi halkı her zaman merhametli bir halk olarak tanınmıştır, ancak lanetlenmiş Siyonistlerin alçakça ve ölümcül eylemleri nedeniyle bu suçlardan tamamen beri 

olan Yahudilerin ismine leke sürülmektedir. Biz Allah'a iman eden Yahudiler, burada apaçık bir şekilde beyan ediyoruz ki; Siyonistler Yahudi halkına ya da şiddetli bir şekilde cinayetten men eden Yahudi dinine mensup değillerdir. Siyonistler hiçbir biçimde Yahudi değildirler ve onların kullandıkları "İsrail" ismi tam bir sahteciliktir. Onlar sadece uluslararası bir terör devletini yöneten şımarık ve pişkin teröristlerdir. Hiçbir surette Yahudi toplumunu temsil etmezler ve Kutsal toprakların bir zerre toprağında bile hakları yoktur. 


Biz buradan dünyadaki tüm aydınlanmış milletleri, doğruluk ve adaleti arayan tüm insan hakları örgütlerini, her ne pahasına olursa olsun tüm yetkilerini kullanıp Siyonist terörizmin zulmünü durdurmaya çağırıyoruz. 
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Biz Siyonist liderlerin, askeri yetkililerin ve bu savaş suçlarından sorumlu olan herkesin uluslararası bir mahkemenin önüne çıkmasının zamanının geldiğini hissediyoruz. Böylece adalet ilk ve son kez yerine gelebilir ve Filistinli kardeşlerimize karşı işlenen cinayetler ve suçlar bir son bulabilir. 


Öldürülen tüm Filistin halkı ve liderlerinin ailelerine taziyelerimizi sunuyoruz ve kana susamış Siyonistler tarafından yaralanmış bu ailelerin yaralarının iyileşmesini diliyoruz. 


YAHUDİ SOYKIRIMINA UĞRAYANLAR HAYKIRIYOR:SİYONİST İSRAİL'İN 
SOYKIRIMINI DURDURUN! 


Kaynak: Neturei Karta Lideri Rabbi Meir Hirsh, Neturei Karta, Filistin, 14/07/2014 


İsrail Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında son olarak sahilde oynayan dört çocuğu vurdu. Böylece saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 230'a, yaralıların sayısı ise 1700'e yükseldi 


Biz Yahudi soykırımında sağ kalanlar, Filistin halkına yapılan soykırımı bir an önce durdurmaları için aydın dünya liderlerine yalvarıyoruz. 


Canavarlaşmış siyonistler masum erkek, kadın ve çocuklarla dolu binaları gece gündüz durmadan bombalıyor ve onları diri diri yakıyorlar. Tamamen korunmasız olan insanlar gece yarılarında evlerinden atılarak gettolara sürülüyorlar. Bu kanunsuz terror eylemleri bizlere Yahudi soykırımı sırasında yaşadığımız korkunç olayları hatırlatıyor. Kana susamış siyonistler, BM tarafından öngörülen meşru müdafa prensibini utanmazca suistimal ederek yüzlerce Filistinli kardeşimizi soğukkanlılıkla öldürüyorlar. 


Dünya'yı yönetenlerin bu tarihi yanlışı düzeltme zamanı gelmiştir. Ailelerimiz gaz odalarına gönderildiğinde Dünya sessiz kaldı. İşgal altındaki Filistin'e karşı siyonistlerin işlediği suçlar, yine bu kulakları sağır edici sessizliğin çınlamasıdır. Çünkü silahlı kuvvetler tarafından dayatılan yaklaşık 70 yıllık siyonist işgal sayesinde Filistinli kardeşlerimizin elinden her şeyleri alındı, sürüldüler ve öldürüldüler. Dünya'yı yöneten güçler sanki Yahudi soykırımı esnasında sergiledikleri duyarsızlığı telafi etmek için Siyonistlere devlet kurma yetkisi verdiler. Masum insanları atalarının mülkünden mahrum bırakma pahasına bu siyonistlere Filistin'de bir devlet vermek zalimliktir, basiretsizliktir ve de hukuğa aykırıdır. 


Sonuç olarak milyonlarca sığınmacı hala kamplarda çürüyor ve Kutsal Topraklar'ın hiç bitmeyen vahşet ile cezalandırılması tüm bölgeyi istikrarsızlaştırıyor. Gerçekte siyonist liderler de Dünya'nın geri kalanı gibi Avrupa'daki Yahudilerin kaderine duyarsız kaldılar; hatta Nazilerle saygı ve anlayışla işbirliği yaptılar ki onlar da Yahudilerin Avrupa da yerleri olmadığına inanıyorlardı. Dünya'yı yönetenlerin İsrail'in Yahudi soykırım hatırasını kendi 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çıkarı için kullanmasına müsade etmesi korkunç bir şeydir. Çünkü siyonistler, Filistinlilere soykırım zulmü yapmak için bu utancın ve rezaletin yönünü değiştiriyorlar. 


Siyonist devlet maalesef çoğunlukla "Yahudi devleti" olarak düşünüldüğünden, tüm dünyadaki Yahudiler İsrail'in Filistinlilere uyguladığı vahşet nedeniyle kınanmaya ve ayıplanmaya maruz kalırlar. Böylece siyonistlerin zulmü Anti- semitizmi körükler bu da hem Siyonizmin haklılığını ispat etmek için hem de daha çok göçmen alabilmek için oldukça yararlı bir yoldur. 


Siyonistlerin soykırım suçuna acilen dur deyin! Soykırımcıları onların siyasi liderlerini ve askeri personelini Lahey'deki Uluslararası Suçlar Mahkemesinin önüne çıkarın. Biz soykırımdan sağ kurtulanlar, dünyayı yönetenlere masum insanlara karşı yapılan siyonist vahşetini dudurmaları için bütün güçlerini kullansınlar diye yalvarıyoruz. 


Biz Allah'a iman eden Yahudiler, burada apaçık bir şekilde beyan ediyoruz ki; siyonistler Yahudi halkına ya da şiddetli bir şekilde cinayetten men eden Yahudi dinine mensup değillerdir. Siyonistler hiçbir biçimde Yahudi değildirler ve onların "İsrail" ismini kullanmaları tam bir sahtekarlıktır. Onlar sadece uluslararası bir terör devletini yöneten şımarık ve pişkin teröristlerdir. Hiçbir surette Yahudi toplumunu temsil edemezler ve Kutsal toprakların bir zerresinde bile hakları yoktur. 


Öldürülen tüm Filistin halkı ve liderlerinin ailelerine taziyelerimizi sunuyoruz ve kana susamış siyonistler tarafından yaralanmış bu ailelerin yaralarının iyileşmesini diliyoruz. 
Filistin halkının ve liderlerinin, siyonist canavarın kollarından bir an önce kurtulması ve başkentleri Kudüs olmak üzere Filistinlilerin tüm kutsal topraklardaki egemenliklerinin yeniden kurulması için Allah'a dua ediyoruz. Allah, siyonistleri Kutsal Topraklardan sürecektir. Bizler Peygamberlerin geçmişteki vaadlerinin yerine gelmesini hak ediyor olmalıyız: 

"Allah'ın Krallığı dünyanın her yerine yayılacak ve tüm milletler Allah'a hizmet etmek için o Krallığa katılacaklar." 


Yahudi soykırımından sağ kurtulanlar adına acı ve öfkeyle imzalanmıştır. 


ANTİ-SİYONİST RABBİLER; EL-AKSA MESCİDİNİN İSRAİL TARAFINDAN 
İŞGALİNİ PROTESTO EDİYOR 


Kaynak: Neturei Karta International Jews United Against Zionism, nkusa.org, çev.Gökben Coşkun, yaklasansaat.com, 21/10/2014. 
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Tevrat'a sadık kalan Ortodoks Yahudi Rabbiler (aşırı sağ kanat olarak varsayılırlar); Müslüman halkı rencide eden ve onlar için değerli olan El-Aksa camisine saygısızlık eden siyonist yobazları, Filistin halkıyla dayanışma içinde protesto etmektedirler. 


Geleneksel Yahudiliğe göre böyle bir eylemin yasaklanmış olduğu apaçık bir gerçektir. Bu siyonist yobazlar, Araplar ve Yahudiler arasında düşmanlığı fitillemek için bir çok olaya yeltenmişlerdir. Yaratıcıya karşı isyan ve diğer insanlara karşı duyarsızlık temeline dayanan bir hareket olan siyonizmin çirkin şekilde tecessüm etmiş hali bu yobazlardır. 


Siyonist ideolojisi ya da "İsrail" Devleti Tevrat'a göre yasaklanmıştır, Yahudiliği ya da Yahudi toplumunu temsil edemezler. Yahudilik yahudi toplumunun barış içinde yaşamasını ve milleti ne olursa olsun tüm insanlara karşı saygılı olmayı gerektirir. "İsrail" devletinin tarihi, siyonizmin bu Tevrat aksiyomlarına itirazının kanıtıdır. Yahudi halkının siyonizm sapkınlığını ve onun kanlı yolunu terk etmesinin tam zamanıdır. 


Yahudi halkı İlahi hüküm sebebiyle sürgün edilmiştir. Bu sürgün devletini "Yahudi Devleti" adıyla bir egemenlik kurarak hükümsüz kılmak, Yahudilerin kutsal kanunu ile çatışmaktır, Sonsuz Yüce ve O'nun Tevrat'ına meydan okumanın bir göstergesidir. "İsrail" devleti yasaklanmış meyvedir. Bu sınır aşımını yoğunlaştırmak, Filistinlilerin haklarını sürekli çiğnemek demektir. Sadece "İsrail" devletinin Kutsal toprakları tamamen boşaltması ve orada Filistin egemenliğinin tam ve bütün olarak eski haline dönmesiyle gerçek barış tesis edilebilir. Biz barışçı yollar için dua ediyoruz. 


Bununla birlikte Yahudi halkının iki bin yıl boyunca Yahudi kanununa uyup Tapınak Dağı'nının üstüne adım atmaması takdire şayan bir tavırdır. Şu an ki durumumuz sebebiyle Tevrat tarafından farz kılınan gerekli tezkiye ritüelini yerine getiremiyoruz. Yahudi bir kişinin bunun için kutsal Tapınak Dağı'na girmesi en büyük günahlardan biridir. Sadece siyonistler ve onların kafir dostları, Sonsuz Yüce'nin bu müthiş emrini çiğneme saygısızlığını gösterebilir. 


Tevrat doktrini Allah'a karşı meydana okumanın başarıya ulaşamayacağını bize öğretir. 
Ayrıce yine Tevrat'a göre yasaklanmış meyve olan Siyonist İsrail Devleti var olduğu ve Allah'a karşı bu utanmazca isyan devam ettiği sürece gerçek barış olamaz. Geleneksel Yahudiler her zaman siyonizme ve "İsrail" devletine karşı olmuşlardır. Bugünkü makus olaylar sadece Dünya'ya bu durumun haklılığını göstermeye hizmet etmektedir. 


2000 YILLIK OKUNAMAZ DURUMDA OLAN TEVRAT YAZMALARI OKUNDU 


Kaynak: Nicholas Wade, "Modern Technology Unlocks Secrets of a Damaged Biblical Scroll", nytimes, çev.Gülnihal İnci, yaklasansaat.com, 21/09/2016 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Arkeologlar, yarım yüzyıl önce, Ölü Deniz'in batı kıyılarında yer alan bir sinagogdaki sandığın içinde kömürleşmiş antik yazmalar buldular. 


Kömürleşmiş parşömen yığını ne açılabilmiş ne de okunabilmişti. Kuratörler, bir gün modern teknolojinin parşömeni okunabilir hale getirebileceğini umarak yazmalara hiç bir şey yapmadan sadece muhafaza ettiler. Bu parşömen İsrail'deki En-Gedi kazı sitesinde bulunmuştu. 


Günümüzde böyle bir teknoloji sadece Kentucky Üniversitesinin bilgisayar programcıları tarafından geliştirilebildi. Kudüs'teki Tevrat alimleriyle birlikte çalışarak, parşömenin dijital görüntüsünü göz önüne sermek için bir bilgisayar programı kullandılar. 


Sonuçta bu parçanın yaklaşık 2000 yıl öncesine ait İbranice Tevrat'ın en eski Masoretik metin örnekleriyle aynı olduğu ortaya çıktı. Açılmamış parşömenin kararmış ve yıpranmış dış kısmının aksine, bilgisayar vasıtasıyla elde edilen yazmanın dijital görüntüsü oldukça temiz ve okunaklıydı. 


Bilim adamları bu dikkat çekici yeni teknik ile diğer açılması riskli yazmaları da okumanın mümkün olabileceğini söylüyorlar. 


Yazmanın içeriğinde Levililer kitabının ilk iki bölümü bulunuyor. Yazmada yer alan bu iki bölüm, İbranice Tevrat'ın en güvenilir versiyonu olan Masoretik metinle ve Kitab-ı Mukaddeslerde bulunan, Eski Ahit çevirilerinde temel alınan İbranice Tevrat ile aynı kimliği taşmaktadır. 


Kudüs'teki İbrani Üniversitesinden Ölü Deniz Yazmaları uzmanı Emanuel Tov En-Gedi Masoretik metnine atıfta bulunarak: 

"Daha önce bu kadar çarpıcı hiç bir şey bulmamıştık. Bu antik çağlara ait metnin en eski kanıtıdır" dedi. 


Kumran'da Ölü Deniz bölgesinden başka bir yerde bulunan Ölü Deniz Yazmaları ise, küçük farklılıklarla birlikte, Masoretik metne oldukça benzer nüshaları içermektedir. 


Yapılan birkaç teknik düzeltmeden sonra, ortaya çıkan görüntünün netliği ve okunaklılığı karşısında araştırmacılar oldukça şaşırdılar. Metni analiz etmeye yardımcı olan, Kudüs İbrani Üniversitesinden Tevrat alimi Michael Segal: 

"Görüntünün kalitesine hayran kaldık. Metinlerin birçoğu, zarar görmemiş Ölü Deniz Yazmaları kadar okunaklı haldeydi" dedi. 


En-Gedi parşömeninin geri kalanında, Levililer Kitabının ilk iki bölümünde yer alan Kudüs Tapınağı'nda gerçekleştirilen çeşitli kurban ayinleri listesinin bir bölümü bulunmaktadır. 
Araştırmacılar Science Advances dergisinde şöyle yazmışlardır: 

"Daha önce bazı metinler antik buluntular kapsamına alınsa da En-Gedi yazması şiddetli bir biçimde hasar görmüş, mürekkeple yazılmış, açılmamış ve müdahale edilmemiş ilk metni temsil etmektedir." 
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Son olarak Dr. Segal şunları söyledi: 
"Ve şimdi bizler, bu metnin Yahudilerin İsrail'de bulunduğu ilk zamanlardan beri kullanılan metin olduğuna dair kanıtlara sahibiz." 


NETUREİ KARTA FİLİSTİN LİDERLİĞİNİN BİLDİRİSİ 

Kaynak: Rabbi Meir Hirsch, Neturei Karta Filistin lideri, nkp, 01/04/2018 "Latif Ve Rahman Allah'ın Adıyla 

Zalim Ve Gaddar Siyonist Katillere Kınama! 


Biz Filistinli Yahudiler, Siyonist katiller tarafından, soğukkanlılıkla ve şok edici bir şekilde katledilen Filistinli kardeşlerimizin üzüntü ve kederine katılıyoruz. Siyonistlerin rejimi terörün kurucusudur. Siyonistler tek suçları özgürlük istemeye cüret etmek olan, masum insanlara kurşun sıktılar. Bu insanlar Siyonistlerin onları zorla soktuğu devasa getto Gazze'den çıkmanın hasretini çekiyorlardı. 


Siyonistler, Filistinlilerin özgürlüğe yönelik her türlü eylemini "terör" olarak yaftalayıp, tanım gereği onları ölüme mahkum ediyorlar. Üstelik: "Orta Doğu'daki tek demokratik ülke biziz" diyerek böbürlenmeye devam ediyorlar. Oysa ki kendileri, Gazze'deki barışçıl 

Filistinlilere zulmeden bir diktatörlükten başka bir şey değildirler. 


Yaslı ailelere Yahudi toplumu adına derin taziyelerimizi sunuyoruz. Bu zalimce ve şok edici cinayetleri çok güçlü bir şekilde kınıyoruz. Gerçek Yahudilik böyle gaddarlık ve mezalimlerden tiksinir. On Emir'de bize "Öldürmeyeceksin!" diye buyruldu. Ayrıca kana susamış Siyonistler tarafından yaralanmış iki bin kişi için de şifalar diliyoruz. 


Siyonist emperyalizmi altında devamlı zalimce baskı gören, savunmasız ve yardımsız bırakılmış Filistinli kardeşlerimizi gördükçe kalbimiz kanıyor. 


Bizler, Siyonistlerin ayırım gözetmeyen saldırılarına ve barbarlıklarına maruz kalan, Filistinli kardeşlerimizin hayatlarını korumaları için, bütün insan hakları organizasyonlarından ve Birleşmiş Milletler'den uluslararası kuvvetlerin Filistin'e gönderilmesini talep ediyoruz. 


Filistinli Kardeşlerimizin Kanı Topraktan Bize Feryad Ediyor!!! 


Siyonistlerin soykırım suçlarına karşı, Filistinli liderlerin en büyük menfaatleri etrafında birleşmelerinin tam da zamanıdır! Onların suçlu politik liderlerini ve askeri personelini, Haguel'deki Uluslararası Suçlar Mahkemesi'ne taşısınlar! 


Biz Siyonistlerin Yahudi toplumunun bir parçası olmadıklarını ve "İsrail" adının korkunç bir tahrifat olduğunu beyan ediyoruz. Allah'a Siyonist Devletin haritadan silinmesi için dua ediyoruz. Buradaki egemenlik Filistin rejimine ve başkenti Kudüs olan tüm Filistin'e geri dönmelidir. 


Bu fırsatla, son bir kaç günde Gazze Şeridi'nde Siyonist katiller sayesinde, aile üyelerini kaybetmiş tüm Filistinli ailelere derin taziyelerimizi sunuyoruz. Zalim siyonist güçler tarafından yaralanan herkesin tam sağlığına kavuşması için Allah'a dua ediyoruz. 
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Siyonist işgalinden önce Filistin'de yaşadığımız gibi yine Filistinli kardeşlerimizle barış içinde yaşayacağımız o günü ümitle bekliyoruz. Allah şanını tüm dünyaya yaysın ve bütün insanlığın O'na ahenk ve mutluluk içinde hizmet edeceği zamanı getirsin İNŞAALLAH. 


Keder ve Öfke içinde imzalanmıştır. 
YAKLAŞAN SAAT'İN NETUREİ KARTA'YA ÇAĞRISI VE ALINAN CEVAP! 
Yaklaşan Saat, 10/07/2018 


Sayın Neturei Karta mensupları; 

Uzun zamandır sizleri, "Yaklaşan Saat" sitesi olarak izlemekte, zalim Siyonistlerin, İsrail devleti aracılığıyla, mazlum Filistinlilere yaptıkları zulümleri kınayıcı bildirilerinizi yayınlamakta ve sizlerin bu duyarlılığınızı takdir etmekteyiz. 


Bu duruşunuz ve cesur beyanlarınız, insanlığa ve önderlerine elbette bir ders ve örnek teşkil etmektedir. Bu hakkaniyete uygun tavrınızın ve çabalarınızın gerçek meyvelerini devşirmeniz ve Sonsuz Yüce Rabb'imiz nazarında ebedi mükafatını alabilmeniz 

için İsrailoğulları Peygamberlerini ve Tevrat'ı tasdik eden ve 

kapsayan Kur'an ve Muhammed gerçeğini gözardı etmemelisiniz. Ve bilmelisiniz ki; İnsanlık tarihinin son rahmet elçisi Muhammed ve O'na vahyedilen Kur'an; Tevrat'ın 

ve Musa Peygamber'in tümleyeni ve mütemmimidir. Kur'an diliyle evrensel rahmet 

elçisi İbrahim oğlu İsmail oğlu Muhammed(as)ı inkar edenlerin ilki sizler olmamalısınız. 
Sizin ilahınız ve bizim ilahımız birdir ve biz yalnızca O TEK OLAN SONSUZ YÜCE İLAH'a teslim olanlarız. 


Sitemizin ismi olan "Yaklaşan Saat", "Çağların Sonu''nu temsil etmektedir. Sizin ve bizim kitaplarımızda yazılı olan, sizin "'Nebileriniz"'in ve bizim Nebimiz'in haber verdiği "Allah'ın Günleri" yaklaşmaktadır. Biz bu günlerden, yani yaklaşmakta olan "Saat(Kıyamet)"'ten korkuyor ve Allah'a sığınıyoruz. 


Bildirilerinizin sonunda bahsettiğiniz "Tüm insanlığın yalnızca Allah'a ibadet edeceği o ihtişamlı çağ" gelmeden önce; yaşanacaklar çok sancılı ve sarsıcı olacak ve yalnızca "gerçek iman sahipleri" kurtuluşa ereceklerdir. Siz de bunun böyle olacağını kitaplarınızdan ve nebilerinizden çok iyi bilmektesiniz. 


Ve Tevrat'ta size haber verilen İsrailoğullarının amca oğulları 

olan İbrahim oğlu İsmail oğlu Muhammed(sav); üzerinizdeki ağır yükleri indirmekte ve zincirlerinizi çözmektedir. O tüm insanlık için fakat bilhassa siz İsrailoğulları için evrensel bir "Rahmet Elçisi"'dir ve tüm insanlığın "Büyük Azap"tan önceki son kurtuluş şansıdır. 


Unutmayınız ki İsrailoğullarının beklediği gerçek Meşia, evrensel elçi Muhammed(sav)dir. 
İnsanlığa getirdiği mesaj ise; tüm insanlık tarihini, tüm elçileri, geçmiş tüm kitapları ve bugünün ilimlerini kapsayan Kur'an'dır. 
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İsa, İsrailoğullarının Son Peygamberi'dir ve son evrensel rahmet elçisi Muhammed(sav)in habercisidir. Maalesef, geldiği çağdaki din adamları, O'na iman etmemiş ve öldürmeye çalışmışlardır. Sonsuz Yüce Rabb'imiz de O'nu, "Çağların Sonu"'nda tekrar göndermek üzere 2. Sema'ya yükseltmiştir. Yaklaşan Saat'te dünyaya bir peygamber olarak 

değil, Kur'an'ın ve Muhammed'in tabiini-temsilcisi lider olarak gelecek ve iman edenlerin kurtuluşuna vesile olacaktır. 


Biz sizleri, İsrailoğulları olan Yahudilerin en hayırlı cemaati olarak görmekte; sizlerin bu gerçeklere uyanmanızı Sonsuz Yüce Allah'tan dilemekteyiz. 


Bu hatırlatmalarımızı, sizlerin samimiyetine olan inancımız dolayısıyla yaptığımızı bilmenizi istiyoruz. Bizi aydınlatacak ve sizin adınıza sevindirecek cevaplarınızı bekliyor, selam ve saygılarımız sunuyoruz. 


Şalom alekem! 

NETUREİ KARTA'NIN ÇAĞRIMIZA CEVABI! 
Rabbi E. Beck, Neturei Karta International, 19/07/2018 
Merhaba 


Prensibimiz; dinle, politikayla ve diğer fikirlerle ilgili sorulara girmemektir. Ve diğer dinlerle ilgili yorum, açıklama yapmayız, görüş belirtmeyiz. 


Bunun için özür dileriz.Teşekkürler 


13/09/2010 TARİHLİ HABER YORUMUMUZU ÖNEMİNE BİNAEN TEKRAR 
YAYINLIYORUZ: 


Yaklaşan Saat, 13/09/2010 


Kahrolsun İblis'in Planı'na Hizmet Edenler! 


Kahrolsun şeytan dostları! 


"Angelikan-siyonist-ateist şeytani şer cephesi"nin; Kur'an, İslam ve peygamberimiz Hz. 
Muhammed(sav) düşmanlığı, her geçen gün artmaktadır ve artmaya devam edecektir. "Eceli gelen köpek mescit duvarına işermiş." "Sonsuz Yüce"nin, insanlığa en son uyarısı olan son kitap Kur'an, bize bu kudurmuş-şeytani saldırganlıkların haberini; bugün vahyedilmiş gibi mucizevi bir şekilde haber vermektedir ve şöyle bildirmektedir: 


".Onlar(İslam düşmanları) gittikçe 'taşkınlık' ve 'nefretleri'ni artırırlar "(Mülk 67/21) 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Bozulmuş ve eskimiş olan; şeytani karıştırmalar içeren Hristiyanlığın, en şeytani-siyonist versiyonu olan Angelikan mezhep bozuntularının, İslam düşmanlığında hiçbir sınır yoktur. 
Bu mezhep, mezhep bile olamayacak derecede uydurma ve şeytani öğretiler 

içeren; "Yaklaşan Saat"te kullanılmak üzere uyarlanmış; İblis tarafından kullanılan bir güç odağıdır. İblis'in yeminli planında yer alan ve Deccal'e destek çıkacak olan önemli bir güç potansiyelidir. 


Bugün, Kur'an yakan, Peygamberimize düşmanlıkta sınır tanımayan bu adamların topu, "vahiy" alır! Ta Pavlos'tan başlayarak; tüm bu papaz bozuntuları, ABD başkan ve başkan adaylarına kadar "vahiy" almayan yoktur. İşlerini, zulümlerini hep "vahiy"le ve güya insanlık adına işlerler. "Vahiy"le Irak'a saldırırlar, "vahiy"le Afganistan'da taş üstünde taş bırakmazlar. "Vahiy"le küresel cinayetler ve katliamlar icra ederler. "Vahiy"le "küresel dünya devletini" adım adım inşa etmeye çalışırlar. 


Evet, biz de bütün bu Hristiyan bozuntularının vahiy aldıklarına inanıyoruz. Vahiy alıyorlar ama kimden? Hiç şüpheniz olmasın bu "kibir adamları", İblis ve "onun 

adamları"ndan "vahiy" almaktadırlar; almaya da devam edeceklerdir. Şimdi gelin de "şeytani vahiy"den beslenen bu adamların, akıl dışı-insanlık dışı eylemlerinin arka planına bir göz atalım: 


1) 11 Eylül'de kulelere vurulmasının, İslam'la hiçbir ilgisi yoktur. Hala bunu anlamayanlar varsa; ya ahmaktırlar, ya da bu işi yapanların amaçlarına hizmet etmektedirler. Bu 

operasyon, Ladin gibi "Küresel İstihbarat Örgütleri"nin oyuncağı olmuş hastalıklı; şeytani vahye açık adamların boyunu aşar. Bu işi ancak, çağın teknolojisinin de ötesinde güç kullanabilen; insanların gözüne bakarak numaralar çevirebilen bir "gizli derin 

güç" başarabilir. Bu olayı, kim kullanarak küresel saldırılar düzenlediyse; odur eli kanlı olan. 


İşte bu "Küresel Derin Güç", dünyayı ve yeraltı kaynaklarını tamamen kontrol etmek için, 11 Eylül işaret fişeğiyle harekete geçmiştir. Bunun delillerini, Yaklaşan Saat'in haber sayfalarında bile rahatlıkla bulabilirsiniz. 


2) Dünyadaki sözde İslami radikal hareketlerin, İslam'la hiçbir ilgisi yoktur. Radikallik, İslam dışı bir hastalıktır. Kur'an'ın üstüne basarak "kendi tekillikleri"ni, din diye pazarlayanların büyük çoğunluğu, "Küresel Örgütler" tarafından ihdas edilmiş ve kullanılmaktadır. Bu kendi mantıklarını ilahlaştırarak İslam diye yaftalayan ve radikal Hristiyanlar gibi şeytan dostlarından vahiy alan radikal liderler, yönlendirilmek için "ideal adamlar"dır. Bu "İslamcı yaftası"'nı taşıyan radikal eylemlerin üç önemli faydası vardır "Küresel Güçler"'e.. 


a) Temelinde zulme baş kaldırma gibi haklı nedenlere dayansa da; sonuç olarak İslam'ı çirkin göstermenin bir aracı olarak kullanılmaktadır. İnsanlığın önemli bir kısmı, bu eylemleri insanlık dışı bulduğu gibi; bir takım şer cephesinin papazları, hahamları ve ateistleri, kinlerini kusmak için bu olayları bir vesile saymaktadırlar. İslam'a bu yolla vurulan darbeyi, hiçbir şey telafi edemez. 
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b) Küresel Güçler, kendi toplumlarını, "korku salarak" yönlendiriyorlar. İçeride ve dış dünyadaki amaçlarını gerçekleştirmek için; kendilerinin ihdas ettiği bu "sanal korku"'dan yararlanıyorlar. Türkiye'de yıllardan beridir iç sistemi kontrol etmek için ihdas edilen ve kullanılan "irtica korkusu" da, aynı Okyanus-Ötesi Güç'ün "Türkiye'yi kontrol" yöntemi olarak bugüne kadar kullanılagelmiştir. 


c) Küresel Derin Güç, bu İslamcı radikalleri kullanarak, dünyanın yeraltı-yerüstü kaynaklarını ele geçirmekte ve kontrol etmektedir. Bu hastalıklı radikaller 

olmasaydı, Irak ve Afganistan hangi gerekçeyle işgal edilecekti? Filistin işgali bu korkulara dayandırılmıyor mu? Mısır, Suudi Krallığı, Körfez Arapları, Orta-Doğu ve hatta Uzak-Doğu, bu korkulara dayanarak kontrol altında tutulmuyor mu? 


"Radikal İslamcılık"'ın, "Küresel Derin Güç'"ün "basit bir aleti ve oyuncağı" olduğunu anlamayan ahmaklara; Kur'an'ı okumaya tahammül edemeyen ve O'nu yakmayı düşünecek kadar şeytanların elinde oyuncak olan papazlara ne diyebiliriz! Ancak şunu diyebiliriz: 


Biz, eşi, benzeri ve çocuğu olmayan, Sonsuz Yüce ve zamanı geldiğinde düşmanlarını kahredecek olan Allah'a teslim olmuşlarız. Biz, tüm peygamberleri ve Peygamberimiz'in habercisi olan; onun ümmeti olma şerefiyle; elinde Kur'an'la dünyaya gelecek 

ve tüm yalancı deccalleri, hayalci-vizyoncu sapıkları, cin-insan şeytanlarını; Allah'ın gücüyle kahredecek olan "Allah'ın kelimesi İsa"'yı da tasdik ediyoruz. Kahrolsun yalancılar! 
Kahrolsun şeytan dostları! Kahrolsun İblis'in Planı'na hizmet edenler! 


ESAV SOYU OLAN EDOM KRALLIĞININ VARLIĞI KANITLANDI 


Kaynak: Joe Pinkstone, "Slagheaps from ancient copper mines in southern Jordan and Israel reveal ancient Biblical kingdom of Edom was real, scientists claim", dailymail.co.uk, çev. 
Zehra Demirpehlivan, yaklasansaat.com, 24/09/2019 


Bilim insanları şu sıralar yeni bulgularla Eski Ahit'de bahsedilen Edom Krallığının varlığına işaret eden kanıtları bulduklarını düşünüyorlar. 


Milattan önce 11. yüzyıla dayanan bakır madenleri ve cüruf yığınlarında yapılan analiz, 100 
km genişliğindeki bölgede eritilmiş madenlerle ilgili yeni delilleri ortaya çıkardı. Bilim insanlarının söylediğine göre eşzamanlı bu gelişme, Edom Krallığı olduğuna inandıkları merkezi bir kontrol otoritesinin kanıtıdır. 


Bilim insanları ve arkeologlar şu anki Güney Ürdün ve İsrail'in bulunduğu yerde bakır madenlerinden kalan yığınlarda analiz yaptılar. California ve Tel Aviv Üniversitesindeki araştırmacılar, sadece Edom Krallığının döneminde madenleri denetleme otoritesinin olması nedeniyle, genişleyen yahudilerin güneyindeki krallığın Edom olabileceği sonucuna vardılar. 


Tekvin kitabında, Yakup'un erkek kardeşi Esav'ın soyu olduğu düşünülen Edomitler'den; İsrailli bir kral hüküm sürmeden önce Edom'da hüküm süren krallar olarak bahseder. 
Sonrasında, Kutsal Kitap'ta İsrail Kralı Davud'un Edomitleri bozguna uğrattığına ve söylendiğine göre Edom krallığındaki bütün erkekleri öldürdüğüne değinerek devam eder. 
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Merkez Timna Vadisi projesinin başında bulunan ve Tel Aviv Üniversitesinde arkeolog olan Erez Ben Yosef, "Bu bölgenin yerli kavimleri bakır minerallerinden faydalanabilmek için kendilerini tek politik yapı altında örgütlüyorlardı" dedi. 


California Üniversitesinden bu araştırmadaki arkeologların öncüsü Profesör Tom Levy: "Bu veriler bize arkeolojik kayıtların gerçekten Tevrat'ta bahsedilen Edom'la uyuştuğunu gösterdi. Bu sonuç bizim için oldukça sürpriz oldu." 


13/09/2010 TARİHLİ HABER YORUMUMUZU KUR'AN YAKAN ALÇAKLARA 
CEVABEN TEKRAR YAYINLIYORUZ: 


Güncelleme: 30/08/2020-Yaklaşan Saat, 13/09/2010 
Kahrolsun İblis'in Planı'na Hizmet Edenler! 


" Angelikan-siyonist-ateist şeytani şer cephesi"nin; Kur'an, İslam ve peygamberimiz Hz. 
Muhammed(sav) düşmanlığı, her geçen gün artmaktadır ve artmaya devam edecektir. "Eceli gelen köpek mescit duvarına işermiş." "Sonsuz Yüce"nin, insanlığa en son uyarısı olan son kitap Kur'an, bize bu kudurmuş-şeytani saldırganlıkların haberini; bugün vahyedilmiş gibi mucizevi bir şekilde haber vermektedir ve şöyle bildirmektedir: 


"..Onlar(İslam düşmanları) gittikçe 'taşkınlık' ve 'nefretleri'ni artırırlar "(Mülk 67/21) 


Bozulmuş ve eskimiş olan; şeytani karıştırmalar içeren Hıristiyanlığın, en şeytani-siyonist 

versiyonu olan Angelikan mezhep bozuntularının, İslam düşmanlığında hiçbir sınır yoktur. 
Bu mezhep, mezhep bile olamayacak derecede uydurma ve şeytani öğretiler 

içeren; "Yaklaşan Saat"te kullanılmak üzere uyarlanmış; İblis tarafından kullanılan bir güç odağıdır. İblis'in yeminli planında yer alan ve Deccal'e destek çıkacak olan önemli bir güç 

potansiyelidir. 


Bugün, Kur'an yakan, Peygamberimize düşmanlıkta sınır tanımayan bu adamların topu, "vahiy" alır! Ta Pavlos'tan başlayarak; tüm bu papaz bozuntuları, ABD başkan ve başkan adaylarına kadar "vahiy" almayan yoktur. İşlerini, zulümlerini hep "vahiy"le ve güya insanlık adına işlerler. "Vahiy"le Irak'a saldırırlar, "vahiy"le Afganistan'da taş üstünde taş bırakmazlar. "Vahiy"le küresel cinayetler ve katliamlar icra ederler. "Vahiy"le "küresel dünya devletini" adım adım inşa etmeye çalışırlar. 


Evet, biz de bütün bu Hıristiyan bozuntularının vahiy aldıklarına inanıyoruz. Vahiy alıyorlar ama kimden? Hiç şüpheniz olmasın bu "kibir adamları", İblis ve "onun 

adamları"ndan "vahiy" almaktadırlar; almaya da devam edeceklerdir. Şimdi gelin de "şeytani vahiy"den beslenen bu adamların, akıl dışı-insanlık dışı eylemlerinin arka planına bir göz atalım: 


1) 11 Eylül'de kulelere vurulmasının, İslam'la hiçbir ilgisi yoktur. Hala bunu anlamayanlar varsa; ya ahmaktırlar, ya da bu işi yapanların amaçlarına hizmet etmektedirler. Bu 

operasyon, Ladin gibi "Küresel İstihbarat Örgütleri"nin oyuncağı olmuş hastalıklı; şeytani vahye açık adamların boyunu aşar. Bu işi ancak, çağın teknolojisinin de ötesinde güç 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kullanabilen; insanların gözüne bakarak numaralar çevirebilen bir "gizli derin güç" başarabilir. Bu olayı, kim kullanarak küresel saldırılar düzenlediyse; odur eli kanlı olan. 


İşte bu "Küresel Derin Güç", dünyayı ve yeraltı kaynaklarını tamamen kontrol etmek için, 11 Eylül işaret fişeğiyle harekete geçmiştir. Bunun delillerini, Yaklaşan Saat'in haber sayfalarında bile rahatlıkla bulabilirsiniz. 


2) Dünyadaki sözde İslami radikal hareketlerin, İslam'la hiçbir ilgisi yoktur. Radikallik, İslam dışı bir hastalıktır. Kur'an'ın üstüne basarak "kendi tekillikleri"ni, din diye pazarlayanların büyük çoğunluğu, "Küresel Örgütler" tarafından ihdas edilmiş ve kullanılmaktadır. Bu kendi mantıklarını ilahlaştırarak İslam diye yaftalayan ve radikal Hıristiyanlar gibi şeytan dostlarından vahiy alan radikal liderler, yönlendirilmek için "ideal adamlar"dır. Bu "İslamcı yaftası"'nı taşıyan radikal eylemlerin üç önemli faydası vardır " Küresel Güçler"'e.. 


a) Temelinde zulme baş kaldırma gibi haklı nedenlere dayansa da; sonuç olarak İslam'ı çirkin göstermenin bir aracı olarak kullanılmaktadır. İnsanlığın önemli bir kısmı, bu eylemleri insanlık dışı bulduğu gibi; bir takım şer cephesinin papazları, hahamları ve ateistleri, kinlerini kusmak için bu olayları bir vesile saymaktadırlar. İslam'a bu yolla vurulan darbeyi, hiçbir şey telafi edemez. 


b) Küresel Güçler, kendi toplumlarını, "korku salarak" yönlendiriyorlar. İçeride ve dış dünyadaki amaçlarını gerçekleştirmek için; kendilerinin ihdas ettiği bu "sanal korku"'dan yararlanıyorlar. Türkiye'de yıllardan beridir iç sistemi kontrol etmek için ihdas edilen ve kullanılan "irtica korkusu" da, aynı Okyanus-Ötesi Güç'ün "Türkiye'yi kontrol" yöntemi olarak bugüne kadar kullanılagelmiştir. 


c) Küresel Derin Güç, bu İslamcı radikalleri kullanarak, dünyanın yeraltı-yerüstü kaynaklarını ele geçirmekte ve kontrol etmektedir. Bu hastalıklı radikaller 

olmasaydı, Irak ve Afganistan hangi gerekçeyle işgal edilecekti? Filistin işgali bu korkulara dayandırılmıyor mu? Mısır, Suudi Krallığı, Körfez Arapları, Orta-Doğu ve hatta Uzak-Doğu, bu korkulara dayanarak kontrol altında tutulmuyor mu? 


"Radikal İslamcılık"'ın, "Küresel Derin Güç'"ün "basit bir aleti ve oyuncağı" olduğunu anlamayan ahmaklara; Kur'an'ı okumaya tahammül edemeyen ve O'nu yakmayı düşünecek kadar şeytanların elinde oyuncak olan papazlara ne diyebiliriz! Ancak şunu diyebiliriz: 


Biz, eşi, benzeri ve çocuğu olmayan, Sonsuz Yüce ve zamanı geldiğinde düşmanlarını kahredecek olan Allah'a teslim olmuşlarız. Biz, tüm peygamberleri ve Peygamberimiz'in habercisi olan; onun ümmeti olma şerefiyle; elinde Kur'an'la dünyaya gelecek 

ve tüm yalancı deccalleri, hayalci-vizyoncu sapıkları, cin-insan şeytanlarını; Allah'ın gücüyle kahredecek olan "Allah'ın kelimesi İsa"'yı da tasdik ediyoruz. Kahrolsun yalancılar! 
Kahrolsun şeytan dostları! Kahrolsun İblis'in Planı'na hizmet edenler! 
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HAWKİNG'İN ÖLMEDEN ÖNCEKİ TEZİ: "EVREN SONLUDUR" 
Derleyen: Günhan Bozok-yaklasansaat.com, 24/05/2018 


Stephen Hawking geçtiğimiz Mart ayında öldüğünde hala yayınlanmamış çalışmaları vardı. 
Bunlardan biri 2 Mayısta Journal of High-Energy Physics dergisinde yayınlandı. Makalenin yazarları Hawking ve Belçika KU Leaven Üniversitesinden Thomas Hertog, evrenin başlangıç anına Sicim Teorisi'nin bir konseptini uygulayarak "Sonsuz Şişme (Eternal Inflation)" ve onun getirdiği "Sonsuz Paralel Evrenler" fikirlerinin yanlış olduğu sonucuna ulaşıyor. 


Evrenler Büyük Patlama ile yaratılmıştır. "BÜYÜK PATLAMA, EVREN TEORİLERİ VE "KUR'AN EVRENİ" kitabımızda anlatıldığı üzere yaratımın 5. aşamasında Büyük Patlama ve Şişme olayları gerçekleşmiştir. Şişme (Inflation), kuark-gluon sıvısından oluşan bebek evrenin saniyenin çok küçük bir parçasında üstel olarak genişlemesi olayıdır. Hesaplamalara göre bu aşamada uzayın genişliği en az 60 kere 2'ye katlanmıştır (299); ki bu da bir molekül büyüklüğündeki uzay parçasının Samanyolu büyüklüğüne ulaşması anlamına gelir. 


Şişme gözlemlerle tamamen uyumludur ve bilim dünyası tarafından benimsenmiştir. Ancak, bu olayın ateist fizikçilerin hoşuna gitmeyen bir yönü vardır; o da bir sebep yokken çok kısa bir süre içerisinde sonlanmasıdır ki bu şekilde başlayıp biten olaylar, dışarıdan müdahaleyi ve Yaratıcı'yı zaruri kılar. Bu durumdan kurtulmak için bilimciler olayı açıklayacak bir mekanizma ortaya atmışlardır ve bu mekanizmanın kaçınılmaz sonucu "Sonsuz Şişme (Eternal Inflation)"dir. Buna göre Büyük Patlama'yla gelen Şişme, evrenimiz gibi uzayın bazı yerlerinde durmuş olmasına rağmen evrenimizle etkileşmeyen bazı yerlerinde devam edecektir. Devam eden Şişme'yle beraber genişleyen uzaydaki yeni noktalarda yeni Şişme olayları gerçekleşecektir ve yeni Şişme olayları da başka Şişme olaylarına sebep olacaktır. Bu sonu gelmeyen ve hızlanarak sonsuza doğru giden zincirleme bir tepkime iddiasıdır. 


Bilimciler Yaratıcı'yı görmemek için, rahatsız edici bir evren resmi çizmektedirler. Bu evrimci fizikçilerin resmine göre evren dallanıp budaklanarak sonsuza giden bir fraktal gibidir ve sonsuz sayıda paralel evren vardır. Bu paralel evrenlerde farklı fizik kuralları geçerli olabilir ve en küçük ihtimalli olaylar dahi bu evrenlerde sonsuz kere gerçekleşecektir. Bunun yanında paralel evrenler birbirleriyle etkileşmedikleri için bu fikri, deneylerle doğrulamanın ya da yanlışlamanın bir imkanı da yoktur. 


Hawking ve Hertog makalede Sonsuz Şişme'nin yanlış bir fikir olduğunu savunuyor. 
Oluşturdukları modele göre, evren sonlu bir yapıya sahip ve sadece sonlu sayıda paralel evren ihtimali mevcut. 


Hawking: 
"Tek, eşsiz bir evren vardır demiyoruz ama; bulgularımız çoklu evrenler üzerine önemli bir kısıtlama getirerek, evrenlerin çok daha dar bir çeşitliliğe sahip olacağını söylüyor" diyor. 


Yazarlar, Sicim Teorisi'ndeki hologram konseptini Büyük Patlama anına uygulayarak olayın, zaman boyutunu hesaba katmadan tasvir edilebileceğini savunuyor. Böylece Genel Görelilik teorisinin getirdiği tekillik anı ortadan kalkmış oluyor. 
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Stephen Hawking akademik kariyeri boyunca evrenin başlangıcını tekillik olmadan açıklamak için çok uğraştı. Geçmişte ortaya attığı teoriye göre (Hartle-Hawking modeli) zamanın bir başlangıcı ya da sınırı yoktu. Fakat bu makaleyle birlikte tersine, zamanın sonradan ortaya çıktığını savunuyor. Hertog, modelin zayıf noktası olarak zamanın nasıl ortaya çıktığını açıklayamadıklarını belirtiyor. 


Hertog'a göre model bazı test edilebilir sonuçlara sahip. Hertog, "Şişme"nin sonlandığı anda oluşan yerçekimi dalgalarının teoriyi doğrulayabilecek en büyük işaretler olduğuna inanıyor. 
Ancak evren başlangıcından beri genişlediği için bu dalgaların dalga boyu şu an kullanımda olan LIGO detektörleri tarafından algılanamayacak kadar büyük. Dalgalar belki, uzaya yerleştirilmesi planlanan yerçekimi detektörü LISA tarafından algılanabilir ya da gelecekte yapılacak kozmik arka plan ışıması gözlemleri sırasında fark edilebilir. 


Kaynaklar: 

1) Dr. Halil Bayraktar, "Büyük Patlama, Evren Teorileri ve Kur'an Evreni", yaklasansaat.com 

2) Adrian Cho, "Stephen Hawking’s (almost) last paper: putting an end to the beginning of the universe”, sciencemag.org, 02/05/2018 

3) "Taming the multiverse: Stephen Hawking”s final theory about the big bang", cam.ac.uk 


"İRAN DİNİNİN TARİHSEL KÖKENLERİ" VE "MEHDİYET FELSEFESİ" 01/08/2017-Yusuf Okur-yaklasansaat.com 


Ortadoğu ve Ön Asya coğrafyası, insanlık tarihinin başlangıcından itibaren çok sayıda "kavimlerin, "inançlar"ın merkezi olmuş, bu coğrafyadan yayılan çeşitli dini inançlar ve felsefi düşünceler günümüze kadar tüm dünyayı etkileyecek boyutlara ulaşmıştır. 


İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren; dini düşüncelerin ve inançların "hak ve tek kaynağı" elbette Allah'dan gelen Vahiy'dir, yani İslam'dır. Allah'ın Elçileri ve bu Elçilere gelen Sayfalar yahut Kitaplar; hayatı, yaşamı ve kainatı izah eden; insanın kim olduğu ve nasıl olması gerektiğini öğreten gerçek bilgidir, ilimdir ve insanoğlunu aydınlatan 

nurdur. Ancak bu Vahiy yani İslam; Elçiler, Sayfalar ve Kitaplarla sürekli teyid edilmesine ve tekrarlanarak yenilenmesine rağmen; insani zaaflar, nefsi düşünceler ve İblis'in katkılarıyla, sürekli bozulmaya ve kısa sürede de "şirke dönüşme"ye yüz tutmuş; gerçek amacından saptırılmıştır. Böylece "Tevhid Dini", "şirk dini"ne dönüşerek; "bozulmuş İslam" anlayışı, batıl görüş ve inançlar ortaya çıkmıştır. 
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Tarihin başlangıcından günümüze kadar, Vahiy'den beslenmeyen; İslam dışı ve karşıtı ne kadar düşünce, fikir, felsefe ve inanç varsa, bütün bunlar "İslam'dan sapmaların toplamı"dır; "insan hevası"nın ve İblis'in planlı katkılarının ortak bir ürünüdür. İnsanoğlunun kendi "hevasının çekim gücü"ne kapılması ve "İblis'in sinsi planlarını devreye sokması; insanoğlunu kısa sürede "Batıl'a kayış sürecine sokan iki ana parametredir. 


İblis'in Sinsi Planları 


İblis'in ve bugün "ruhsal hiyerarşi" diye yutturduğu ordusunun, insanlık tarihi kadar eski "kutsal(!) planı"; insanlığı Hak'tan saptırmak; böylece insanoğlunun değersizliğini kanıtlamak "şizofrenik saplantısı"nın bir sonucudur. Bu planın, nasıl 

işleyeceğini, Kur'an'dan izleyelim. İşte bir özet: 

"Tuzak kuracağım", "Sağlarından, sollarından, önlerinden ve arkalarından geleceğim", "Yular takacağım", "Sen'in(Allah'a hitap ediyor) muhlis kölelerin hariç, onların hepsini saptıracağım." 


" " 


Allah şöyle buyuruyor: "Şeytan insanın düşmanıdır", "Şeytan insanların kalplerine 


"n " "m 


vesvese verir", "Şeytan dostlarını korkutur", "Şeytan fakirlikle korkutur", "Şeytan, 


hayasızlığı emreder", "Şeytan isyanı emreder", "Şeytanlar aldatmak için yaldızlı laflar ederler", "İnsanların bir kısmı cinlere sığınırlar". 


Böylece İblis, insan davranışlarına yön vermek, insanı fitratına ve yaratılış amacına aykırı düşünce ve fiillere sürüklemek için türlü hileler, entrikalar çevirmekte, planlar kurmaktadır. 
İnsanın yaratılışını ve zaaflarını yakından bilen İblis, ayetlerde ifade edildiği gibi her yönden insanlara yaklaşarak tarihi amacını; misyonunu gerçekleştirmeye çalışmaktadır. "Hak"kı dejenere etmek, "Tevhid anlayışı"nın "şirk"e dönüşmesi için tuzaklar kurmak; İnsanların ve toplumların zaaflarını amaçları için kullanmak, onun yöntemlerindendir. 


Bitmez tükenmez şizofrenik kıskançlığıyla hareket eden bu "Lanetli", tarihi "kadim planını gerçekleştirmek için Yüce ALLAH'ı taklit ederek her bir insana, rehberler(şeytanlar) göndermekte; insanları yoldan çıkarmak için her türlü aldatıcı hile ve yalanlara başvurarak onları sonunda köleleştirmekte ve şeytanlaştırmaktadır. 


İslam'ın son Rahmet Elçisi Peygamberimiz(sav) dünyadan ayrılmadan önce, "dinlerin bozulma süreci"ni ve İslam'ın kısa sürede nasıl bozulacağını ifade etmiş ve o günden Müslümanları uyarmıştır. Vefatından kısa bir zaman sonra, İslam toplulukları bozulmanın işaretlerini vermeye başlamış, uzun olmayan bir süreçte "yaşanan din", 

giderek İslam olmaktan çıkmış; iktidar için Müslümanların birbirini boğazlaması gibi bir felaket adeta "Sünnetullah" olmuştur. 


"İran-Şiilik" ve İslam'ın Saptırılması Gerçeği 


"İran ve Şiilik", bugün geldiği nokta, bu "sapma-bozulma" gerçeğini yansıtan en çarpıcı örneklerinden biridir. İran Kisralığı, Resulullah'ın davetini tehditler savurarak reddetmiş, aşağıladıkları İslam orduları( Araplar) karşısında yerle yeksan olduktan sonra İslam'a boyun eğmişlerdir. 
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Mecusi-Farsi köklü din anlayışı ve felsefesi, geçmiş milletlerle karşılaşmada, muhataplarına kendi felsefesini nasıl enjekte etmişse; İslam'la karşılaşmada da benzer şekilde "İslam'ı bozucu" etkilerini göstermiş ve kendi "şirk kültürü"nü egemen kılmıştır. Böylece İran toplumu, İslam'a giydirilen "şirk elbisesi"ni; yani temelinde İblis'in katkılarıyla ortaya çıkmış olan "şirk kültürünü ve geleneğini" içselleştirmiş ve eski dinlerine ait her türlü "düşünce, gelenek ve ritüelleri", İslam etiketi altında yaşatmaya devam etmiştir. 


İran coğrafyasında kurulan Pers kökenli devletler, tarihleri boyunca İslam dışı ve 

karşıtı Ortadoğu ve Ön Asya inanç ve felsefi düşüncelerinin taşıyıcısı olmuşlar, geleneksel din ve kültürlerinden asla vazgeçmemişlerdir. Kendilerine ulaşan Vahyi, güçleri varsa reddetmişler, şayet yoksa Vahyi; ancak kendi "tarihi-kültür gelenekleri"'nin içine katarak, yani şirke dönüştürerek içselleştirmişlerdir. 


Bu araştırmamızda Hz. Ömer döneminde fethedilen Sasani İmparatorluğu'nun yani 

bugünkü İran'ın fetihten sonra geçen kısa bir zaman içerisinde, İslam öncesi dini inançlarına ve kavmi geleneklerine nasıl döndüklerini, eski din anlayışlarını ve bu inançlarındaki "Mehdi düşüncesi"ni İslam'a nasıl monte etmeye çalıştıklarını inceleyeceğiz. 


İran'ın antik kültürünün bir parçası haline gelmiş olan "yalan" ve "takiye" yöntemi ile "İslam kılıfı"na bürünmüş kendi "geleneksel din anlayışları"nın bugüne kadar nasıl geldiğini göreceğiz. 


Tarihinin birçok döneminde olduğu gibi kutsallaştırdıkları "soyları"nı, "devletleri"ni, "yöneticileri"ni ve "din adamları"nı nasıl ilahlaştırdıklarını anlamaya çalışacağız. Bu azim "şirk" anlayışının İblis'in tezgâhında dokunan "Hint kumaşı" olduğunu, Yaklaşan Saat'te kullanıma sokulmak üzere yıllarca İblis'in adamları tarafından sinsice ipliklerinin büküldüğünü yakinen göreceğiz. 


İran'ın Coğrafi Konumunun Önemi 


İran, Ortadoğu'nun, köken itibari ile en eski kavimlerinden biridir. Asya Afrika ve Avrupa arasındaki göç yolları üzerinde olması ile kültürler arası geçiş ve aktarımların da en yoğun olduğu bölgededir. 


İran; doğuda Hindistan, kuzey batıda Maveraünnehir bölgesi ve Hazar Denizi ile güneyde Fars Körfezi arasında doğal sınırları olan bir Ortadoğu ülkesi olarak, bulunduğu coğrafyayı ve çevresini tarih boyunca din, kültür, tarih gibi bir çok alanda etkileyen, stratejik önemi olan bir devlettir. 


Bu topraklarda farklı isimlerde imparatorluklar kuran İran, tarihin bazı dönemlerinde başka kavimler (Grek-Türk-Arap) tarafından yönetilse de; nihayetinde bu coğrafyaya tekrar sahip olmuş, günümüze kadar da hâkimiyetini devam ettirmiştir. 


Yukarıda sınırlarını çizdiğimiz bölge merkez olmak üzere İran'da kurulan imparatorluklar, bugünkü isimleri 

ile Asya, Makedonya, Yunanistan, Anadolu, Irak, Suriye, Ürdün, Mısır, Yemen hatta Ha beşistan'a kadar olan topraklarda hüküm sürmüştür. Böylece İblis öğretisi 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olan Mezopotamya-Hint-Helen-İran karışımı "kültür" ve "din anlayışı"nı batıda ve doğuda bu topraklara taşımıştır. 


Din tarihçisi Mircea Eliade, İran'ın bu etkisini şöyle özetlemiştir: 

"Batı'nın dinsel oluşumuna İran'ın yaptığı katkı öteden beri bilinmektedir. Birçok dinsel düşünce İran'da ortaya çıktı, yeniden değer kazandı veya sistemleştirildi. Birçok düalist sistemin birbirine eklemlenmesi, 'kurtarıcı miti', iyinin nihai zaferi, İran kökenli inançlardır." 


Tarihi kökenleri MÖ 3000-2500 yıllarına kadar dayanan İran'da, İslam Ordularının fethinden önce kurulan imparatorlukları, kronolojik olarak şöyle sıralayabiliriz: - Elam Devleti (MÖ 2550-640) 

- Med İmparatorluğu (MÖ 708-550) 

- Pers İmp. (Ahamenişler)(MÖ 555-330) 

- Part İmp. (MÖ 249- MS 228) 

- Sasani İmp. ( MS 226- 652) 

İslam'ın fethinden sonra: 

- Safaviler (MS 1501-1749) 

- Kaçarlar (MS 1779-1925) 

- Pehleviler (MS 1926-1979) 

- İran İslam Cum.(1979- ) 


İran'da yaşayan halklar, Persler olarak anılır. Pers kelimesi, Araplar ve Arapça ile olan ilişkiler sonucunda Farslar olarak ifade edilmiştir. İran ismi ise Arya, Arian-Ari kökünden gelmektedir. Heredot; Pers isminin, Yunan mitolojisindeki baş şeytan Zeus'un 

oğlu Perseus'un, Andromeda ile evliliğinden doğan oğluna verdiği Perses isminden ortaya çıktığını iddia eder. 
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Pers İmparatorluğunun ulaştığı en geniş sınırlar. 
İran'da: "Dini İnançlar"In Tarihi Kökleri 


Hint-Avrupa kavimler topluluğu teorisine göre; İran kavmi, Hint-Avrupa kökenlidir. Bu kavimler, aşamalı olarak Asya'nın orta kesimlerinden, Atlas Okyanusu kıyılarına kadar yayılmış ve yerleşmişlerdir. 
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Günümüz İran'ının, Avrupa ülkeleri ile olan yakın ilişkisinin tarihi arka planında; İran'ın Hint-Avrupa kavimleri, yani Ari-şerefli(!) kavimlerden olması bilinçaltı düşüncesi vardır. İran toprakları dışında yaşayan İranlılar, kendilerine ülkeleri (nereli oldukları) sorulduğunda; "Persian" cevabı vererek bu eski birlikteliğe vurgu yapmakta; kendilerini bu şekilde tanımlayarak Batılılarla aralarında yakınlık aramaktadırlar. 


Hint-Avrupa ırkının kollarından biri olan Hint-İran kolu, MÖ 3000 yıllarında Hint-Avrupa grubundan ayrılıp, Hint ve İran ırkları olarak iki kola bölünmeden önce, Orta Asya bölgesinde yaşamakta; ortak dil, din, inanç ve mitolojilere sahip olarak kendilerini "Arya: şerefli" nitelemesiyle ifade etmekteydiler. 


Daha sonra birbirlerinden ayrılarak bugünkü Hindistan'a ve İran'a yerleştiler ve her ikisi de "Arya" ismini aldılar. Bu iki kavmin atalarından miras olarak almış oldukları "hikâyeler, destanlar ve efsanevi rivayetler" ortak bir kültürü yansıtıyordu. İran'a göç ettiklerinde Arya kavminin dini, kültürü ve edebiyatı da Hint Aryaları ile ortaktı. Aradan geçen uzun zaman dilimleri, bu ortaklığın izlerini silememiştir. İran'da ortaya 

çıkan Zerdüştlük ile Hint kıtasındaki dini inanışların benzerlikleri çok açıktır. Arya ırkının üstünlüğü düşüncesi, gurur ve kibirliliği; İran'ın dini inanışlarına yansımıştır. "Zerdüştler"in kitabı Avesta ile Hint Vedalarının içerikleri karşılaştırıldıklarında; bu iki kavmin birlikte yaşadıkları döneme ait ortak olaylar ve kahramanlar açıkça görülür. (Veda'da; Yama, Avesta'da; Yime, Veda'da; Aptya, Avesta'da; Athwya) Veda metinlerinde çok geçen ve saygınlığı anlatılan "Asura", İran dini geleneğindeki "Ahura"dır. 


İran din ve düşünce hayatı ile ilgili ilk veriler Elamlılarla başlamaktadır. Elamlılar, İran'ın güneybatısında kurulan bir devlettir. "Mezopotamya dini inanışları"nın İran'a taşınmasında önemli rol oynamışlardır. "Pers ve Med kültürü"nün ana kaynağının "Elam kültür ve inançları" olduğunu kabul etmek gerekir. 


"Elam dini"nin önemli figürleri olan "zoomorf", hayvan şeklinde tanrılar(!), tanrıça yılanlar, insan başlı aslanlar, ilk zamanlarda koruyucu tanrılar olarak telakki edilmiş, daha sonra da cinleri temsil etmek için yapılmıştır. Bir sonraki aşamada ise tanrılar insan şeklinde tasavvur edilmeğe başlanmış, kendilerine isnat edilen rollere göre değişik isimler almışlardır. İnsan şeklinde tasavvur edilen bu tanrılar, daha sonra yöneticilerin, din adamlarının kutsallaştırılmasına zemin hazırlamıştır. 


Mezopotamya, Asur, Babil ve Sümer inançlarında krallık, gökten inmiştir ve kutsaldır. 
Yöneticilerin kutsallığı, çeşitli biçimlerde tavsif edilir. Bu sıfatlar, aynı zamanda tanrılar için de kullanılır. Tanrıların olduğu gibi kralın da başının çevresinde doğaüstü bir ışık parıldar. 
Kral daha doğmadan önce tanrılar, onun yazgısını hükümdarlık olarak belirlemiştir. 
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Zoomorf tanrılardan olan "aslan figürü", enteresan bir şekilde günümüze kadar İran'ın sembollerinden olagelmiştir. Aslan figürü, İran bayrağında 1980 yılına kadar dalgalanmıştır. 


Bugün İran'da Ali'ye, "Allah'ın Aslanı" denmesinin ötesinde; bazı Şii mezheplerinde; Hz. 
Ali ilahlaştırılmıştır. Hz. Ali'nin gökyüzünde yaşadığı; yanındaki iki aslan tarafından korunduğu, gök gürlemesi ve şimşek çakmasının bu iki aslanının sesleri olduğu iddia edilmektedir. 


Bir başka Şii fırkası(Keysaniyye)nda; Mehdi olarak beklenen, Hz. Ali'nin diğer bir hanımından olan oğlu Muhammed bin Hanefiyye'nin, bir aslan ve kaplan tarafından korunduğuna inanılmaktadır. Günümüz İran'ında önemli kamu binalarının girişlerinde ve hatta tüm İran'da, "aslan heykelleri"nin yaygın olarak bulunması, geçmiş inanç ve geleneklerin günümüze kadar taşındığını göstermektedir. 


Zerdüşt Öncesi Dönem 


Zerdüşt öncesinde Hindistan'da olduğu gibi İran'da da Mithra ilahı çok güçlüdür. Mithra, aracılık anlamına gelir. Anlaşma ve dostluk tanrısı olarak vasıflandırılmıştır. Pers dilinde aynı anlama gelen "mihr" sözcüğü de kullanılır. 


Hindistan'da olduğu gibi İran'da da Mithra, hem ışık tanrısı(!) hem de sözleşmelere şahitlik yapan bir tanrıdır. Zerdüşt sonrası dönemde de Mithra tapınımı güçlü bir şekilde devam etmiştir. Öyle ki Zerdüşt'ün Avestası'na kadar bu inanç karışmıştır. Hatta Avesta'nın en uzun Veşt'lerinden(bölümlerinden) biri Mithra'ya ithaf edilmiştir. 


Ahamenişler döneminin başlangıcında güçlenen bu inanç, İran'ın sınırlarını aşmış; imparatorluğun ve Zerdüşt rahiplerin çabalarıyla Mezopotamya, Anadolu hatta Avrupa'ya kadar yayılmıştır. Roma İmparatorluğu'nda savaşçı özelliği nedeniyle askerler ve asiller arasında gizemli-pagan tarikatlardan biri olarak ilgi görmüştür. 


Mithra, baş tanrı Ahuramazda'nın yeryüzündeki temsilcisi kabul edilir. Kötülük 

tanrısı Ahiraman'ın karşısında yer alır ve onunla savaşır. Bu savaş, iyilikle- 

kötülüğün, ışıkla-karanlığın; gökyüzüyle-yeryüzünün savaşıdır. Mithra kendisini, Güneş'le simgeleyerek; "her şeyi gören göz" olarak takdim eder. Bu tarikatta Mürit adayı, ilk önce bir hazırlık dönemi geçirir. Su içmekten ve et yemekten kaçınır. Daha 

sonra Mithra'ın askeri olur. Çeşitli mertebelerden geçerek, tanrısal boyut(!) kazanır. İnsanın özü, Tanrı'nın bir parçası sayılır, hazırlık dönemi sonucunda "öz", Tanrı ile 

birleşebilir(!) Mitraizmin özle ilgili düşünceleri, vücuda işkence yaparak "öz"ün Tanrı'ya yönelmesi anlayışları, doğuş yeri Hint ve İran olan "tasavvuf felsefesi"yle örtüşmesi bakımından önemlidir. 


Mithra, aynı zamanda iyiliğin kazanması ve insanlığın kurtuluşu için, cennetten sürülmüş bir Mesih'tir(!) İnsanların günahını taşıyan ve onların yargıcı olarak dönüşü 

beklenen kimsedir. "İran Şiiliği"nin ve Mehdi beklentisinin kökeni, eski İran'ın Mithra-Zerdüşt inancına kadar uzanmaktadır. 
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İran'da bağımsız bir din olan Mithra, Zerdüşt döneminde yeni dine adapte edilmiştir. İran'ın eski dinlerini uzlaştırmadaki başarısını anlamak bakımından; "Mithra-Zerdüşt dini" ilginç bir örnek teşkil etmektedir. 


İşte "Gerçek" ve "İblis'in Yalanı" 


Allah; Sonsuz Yüce olan, İblisler dahil tüm alemlerin; evrenlerin; her şeyin Yaratıcısı ve Rabb'idir. Tüm iyiliklerin-güzelliklerin sahibidir ve kendisinden başka "İlah" yoktur. Onun elçileri ve iman eden köleleri, O'nun Nuru'nun-ışığının temsilcileri; iyiliğin-aydınlığın temsilcileridir. İblis ise Allah'ın ve Müminlerin düşmanı, kendisine köle olan müşriklerin ilahıdır, tüm kötülüklerin temsilcisi ve yazarıdır. İblis ve ona tabi olan şeytanlaşmış insanlar, kötülüğü-karanlığı temsil etmektedir. İşte insanlık tarihindeki mücadele; yani Hak ile Batıl arasındaki mücadele; yani aydınlıkla-karanlık arasındaki mücadele budur. Tevrat da, Kur'an da bu gerçeği en açık bir şekilde yansıtmaktadır. 


İşte İblis, bu Hak'la Batıl; ışıkla-karanlık; beyazla-siyah; iyilikle-kötülük arasındaki gerçek mücadeleyi; değiştirip-dönüştürerek, kavramlarla oynayarak; "gerçek vahiy"den nasipsiz okumuş cahilleri istediği gibi kandırmakta, yönlendirmektedir ve beyinlerine format atmaktadır. İblis'in nefse hoş gelen en büyük yalanlarından birisi de, insanın Tanrı'dan bir parça taşıdığı, bu saklı gerçeğin(!) parlatılmasıyla melek olacağı; tanrısal bir boyut(!) 
kazanacağı yalanını bol bol üflemesidir. Nitekim Adem'i de böyle kandırmıştı. Böylece Kabala ve tasavvufa bu "nefse hoş gelen yalanı" bugüne hazırlık olsun diye bir bomba gibi önceden yerleştirmiştir ki, Yaklaşan Saat'te işi kolaylaşsın! Antik toplumlardaki bu "şeytani felsefe''nin çağdaş karşılığı "kabbalacı-tasavvufi New-Age felsefesi"'dir. 


İran'da Zerdüşt Veya Mazdeizm 


Zerdüşt, bazı kaynaklara göre MÖ 628-551 arasında yaşamıştır. Farklı 

rivayetlerde peygamber, hakim, şaman olarak da tarif edilmiştir. Bu şirk 

dinin Tanrısı olan Ahura Mazda ile yakın ilişki içerisinde olduğu ifade edilir. Bu "din"e Yunancada "Zoroastres" denir. Zerdüşt'ün hayatı efsanelere dayanır, İranlı olduğu düşünülmekle birlikte bazı tarihçiler tarafından Hintli olduğu bildirilir. 


Zerdüşt dini, Ahamenişler'de(Persler) etkili olmaya başladığında, eski din Mithra'ya ait bazı ritüeller ve inançlar da devam etmiştir. Zerdüştlük yayılmaya başladığında, bu yeni dine muhalefet eden eski din adamları uzlaşma yolunu seçmişlerdir. Ve zaman içerisinde eski "İran tanrıları"nı ve Mithra'yı, Ahuramazda'nın yardımcıları sıfatı ile "Zerdüşt dini"'ne dahil ederek uzlaşma sağlamışlardır. 


Zerdüşt din adamları, "Zerdüşt felsefesi''nden daha ziyade kendi mevkilerini korumaya çalışmışlar, kurtuluşa ermenin ayinlere bağlılıkla mümkün olacağını vazetmişlerdir. Kendi ellerinde olan ayinler aracılığı ile kurtuluş ve bağışlanmayı, kontrollerine alarak güç kazanmışlar ve İran'da bir kast sınıfı haline gelmişlerdir. 


Kendilerine Mubed(mobed) denilen din adamları, daha sonraları iktidara ortak hale gelmişler, zamanla kralı denetlemek yetkisine dahi sahip olmuşlardır. Eğer kral görevlerini yerine getirmezse baş Mubed'in onu görevden alma yetkisi vardı. 
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Sasani Şah'ı 1. Şapur(MS 241-272) döneminde yaşamış olan Zerdüşt rahip Kartir: 

Şapur'un ölümünden sonra siyasi iktidarı önemli ölçüde eline geçirerek, kimin kral olacağını belirleyecek noktaya gelmesiyle, bu konuda önemli bir figür olmuştur. Günümüzde de devam eden din adamlığı sultası, din adamlarının devlet yönetimine ortak olması, İran'da yeni bir şey olmayıp kökeni milattan önceye kadar dayanmaktadır. 


Din adamlarının bu güç mücadelesi, İran tarihi boyunca var olmuştur ve günümüzde de devam etmektedir. Bugün İran'daki "Ayetullahlar"'ın(!), devleti yöneten Cumhurbaşkanlarına kendilerine itaat etmeleri konusunda yaptıkları uyarıları, sık sık basına yansımaktadır. Geçtiğimiz yıllarda Hamaney-Ahmedi Nejat ve günümüzde Hamaney-Ruhani çekişmesi bunun bir kanıtıdır. 


"Dini lider Hamaney, sözcüsü aracılığı ile Cumhurbaşkanı Ruhani'yi uyardı; İran'ın resmi ajansı İRNA'nın haberine göre, Sadık Amuli Laricani, yaptığı konuşmada; 

"Yetkililer, dini liderin buyruklarına karşı gelme şeklinde anlaşılacak söylemlerden kaçınmalıdırlar" dedi. ... 

(10/05/2016 tarihli gazeteler)" 


İran'da Ahemenişler döneminden(MÖ 224-330) başlayarak din ve siyasetin birleştirildiğini görüyoruz. Hükümdar, Tanrı'nın(!(Ahuramazda) yeryüzündeki fiili vekiliydi. İyi ile kötünün mücadelesinde kutsal(!) otorite ile birleşen hükümdarlık, tüm imparatorluğa yayılan hiyerarşik bir ağ ile ülkeyi birlikte yönetiyorlardı. Hükümdar, evreni kaostan korumakta idi, ailesi ve kendisi seçilmiş ve kutsal varlıklardı. 


Yahudileri, Babil esaretinden kurtaran ve tüm dünyayı yönetme misyonunu üzerinde taşıyan seçilmiş kutsal insan(!), Zerdüşt dini mensubu hükümdar Koreş(MÖ 576-529), bakın Eski Ahit'e yansıyan sözlerinde ne diyor: 


Eski Ahit'in Ezra bölümü Bap1/2; 

"Fars kralı Koreş şöyle diyor: Göklerin ALLAH'ı Yehova, dünyanın bütün krallıklarını bana verdi; ve Yahuda'da olan Yeruşalem'de kendisi için ev yapayım diye bana emretti." 


Bu sistem İran'da hiç değişmemiştir, imparatorluk sisteminin merkezinde kral vardır. 
Kralların, Ahuramazda tarafından ülkeler ve insanlar üzerine hakim kılındığına ve kral ile Tanrı'nın birbirlerini tamamladığına inanılmıştır. 


Fars mitolojik kahramanı Rüstem'in yaptığı düşünülen bir anıt mezar olan Nakş-ı Rüstem'deki 1.Darius'un (MÖ 552-485) mezarında bulunan kitabede bu durum şöyle ifade edilmektedir: 

"Büyük Tanrı, suları, dünyayı, insanı, gökyüzünü, insanoğlu için mutluluğu yaratan; Darius'u çoğu Şahlar üzerine tek şah yapan Ahuramazda'dır. Ben büyük Şah Darius'um. Şahlar Şahı. 
Her dilden dünya memleketlerinin şahı..." 


Helenizm ve İran 
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İran'ın İskender tarafından fethi de, İran din ve kültüründe etkili olmuştur. Özellikle din adamları, savaşçılar ve çiftçiler arasındaki ilişkileri anlatan İran ve Helen mitolojik 
hikâyeleri, Yunan ve Arya geleneklerinin benzerliklerini de ortaya koymuştur. MS 1000 
yıllarında İslam döneminde yaşayan İran'lı Firdevsi'nin Şehname adlı kitabında Yunan, Hint mitolojik eserleri ile İran mitolojisinin ortak ve benzer yönleri açıkça görülmektedir. 
Ayrıca Yunanlı tarihçi Heredot, Zeus ile Ahuramazda'yı birbirine denk olarak görmüştür. 


Persler ile Yunanlılar arasındaki ilişkilerin tarihi MÖ 500 yıllarına kadar dayanmaktadır. 
Perslerin Anadolu'yu işgali ve buradaki hâkimiyeti yaklaşık 2 yüzyıl sürmüştür. İskender'in (MÖ 323) fethi ile Helen istilasına uğrayan İran, "Helenistik felsefe"yi kolayca dini anlayışına adapte etmiştir. 


"Grek-Helen ve Pers dini" İblis felsefesinden beslenmiş olup; kolayca bölgede paganist- putperest anlayışın yerleşmesinde ortak işlev görmüşlerdir. Bugün dahi bu kaynaşmada kimin daha etkin olduğu tartışılmaktadır. İran'ın, Yunanistan'daki Kültür Ataşesi ile görüşen Antigona Zurnacı, iki ülke arasında bilim ve kültür ilişkilerinin geliştirilmesi üzerinde durarak şunları söylemektedir: 

"İran'ın, İskender tarafından fethedildikten sonra Helenizm'in işgal altındaki sınırlarda yayıldığı inancının aksine, İran'daki mevcut tarihi eserlerdeki arkeoloji araştırmaları, Helen kültürünün İran kültürünün etkisinde olduğunu ispatladı." 

(İrna haber ajansı,12-02-2015) 


İskender, İran din ve kültürünün kökleşerek hüküm sürdüğü bölgelerdeki İran etkisini kendi lehine kullanabilmek için çok çaba sarf etmiş, İran hükümdarlarının kutsallığına sahip olma düşüncesi ile Ahameniş'li bir kadınla evlenmiş, ordusundaki ileri gelen subayları da onlarla evlendirmiştir. 


İskender, Pers kıyafetleri giyerek dolaşmış, İran din ve siyasetine uygun davranarak, hükümdarın Zerdüşt dinindeki kutsallığını üstlenmeye çalışmıştır. İskender'den sonra da ortaya çıkan 4 Helen imparatorluğundan biri olan Selevkoslar; Ahameniş gelenek ve siyasetini örnek almışlardır. Tarihçilerin İran'la ilgili aşağıdaki tespiti günümüze kadar hep doğrulana gelmiştir: 

"İran: Tarihinin hiç bir döneminde, ülkeleri işgal edilse bile, din ve kültürünü değiştirmemiş, başka din ve kültürlerin hakim olduğu zamanlarda da, hakim din ve kültürlerin içine kendi inançlarını bir şekilde yerleştirmiştir." 


Zerdüştlük, Sasanilerin, İran'da hakim olması ile devletin resmi dini olmuştur. Yeni din hiyerarşik biçimde örgütlenerek bir devlet kurumu haline gelmiş, Sasaniler bu kurum vasıtası ile halk üzerinde mutlak bir egemenlik kurmaya çalışmışlardır. 


Şehinşah denilen bu sistemde, Ahamenişler'de olduğu gibi Sasani soyundan 

gelmek Şehinşah olmanın ön koşulu idi. Mobed rahipler Şehinşah'a taç giydirerek devletle din arasındaki irtibatı kuruyorlardı. Tanrı(!) tarafından seçilen hükümdar, doğuştan gelen hükümdarlık yetkisi ile yanılmaz(!), hatasız(!) ve masum(!) olma özelliklerine sahip oluyorlardı. Bu aile ve soyun kutsiyeti inancı, MS 630 yıllarda İran tahtına 2 kez kadınların çıkmasına sebep olmuştur. 
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İran'da Diğer Dini Akımlar 


İran'da değişik zamanlarda Zerdüştlüğün farklı versiyonları olan dini akımlar da ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri de Mani dinidir. MS 216 doğan Mani, 12 ve 24 yaşlarında vahiy aldığını iddia etmiş, Sasani İmparatoru Erdeşir döneminde tebliğe başlamıştır. Mani dini hızlı bir ilerleme ile Çin'e kadar yayılmıştır. Fakat Mani, Zerdüşt din adamları Mobedlerin Şah üzerindeki gücüne zarar verdiği için Mobedlerin tahriki ile Şah Behram döneminde tutuklanarak öldürülmüştür. 


İran'da etkili olan bir diğer dini hareket de Mazdekizmdir. Sasani Şahı Firuz döneminde ortaya çıkan bu inancın da temelde Zerdüştlükten farkı yoktur. MS 459-484 yılları İran'da savaşların ve ekonomik krizlerin olduğu bir dönemdir. Kıtlık, kuraklık, ağır vergiler ve halkta meydana gelen huzursuzluklar bu yeni dinin taraftarlarını kısa zamanda artırmıştır. 


Bu dinin ilkeleri arasında, bütün insanların eşit yaratıldığı, bir kişinin başka bir kişiden daha fazla mal ve kadına sahip olmasının doğru olmadığı, mallar ve kadınların eşit olarak bölünmesinin gerektiği, hayvan öldürme ve etinin yenmesinin yasak olduğu gibi kurallar vardır. Cin-şeytanların Lemurye yaşamının bir kopyası olan Mazdekizm, komünizmin ilk versiyonlarından biri olarak değerlendirilebilir. 


Zamanın Şahı Kavad (Kubat-Kava), bu dini kabul etmiş, evlilikle ilgili kanunları değiştirmiş, dine olan bağlılığını göstermek için karısının Mazdek ile beraber olmasına izin vermiş, bu samimi davranışı(!) ile "kavat"(pezevenk) ismi günümüze kadar unutulmadan 

gelmiştir. Mazdek'in ve taraftarlarının, Şah Kavad'ın oğlu tarafından öldürülmesinden sonra eşi "Hürrem Bint-i Kade", Mazdek inancını yaşatmaya devam etmiştir. Abbasi halifeleri, bu "hürremiler" ile uzunca bir süre mücadele etmek zorunda kalmıştır. Mazdek'in görüşleriyle beraber Fars milliyetçiliğini savunan bu gurubun liderleri, İran'da milli kahraman ilan edilmiş, İran'da ve Azerbaycan'da, Arap kültürünün yayılmaması için mücadele etmişlerdir. Bugün bazı Şii fırkaları, bu görüşleri devam ettirmektedirler. 


İran'da bugün dahi devam eden saatlik ve günlük nikahlar; yani "muta nikahı" denen uygulamanın kökleri İslama değil, Mazdekizm ve Hürremiye'ye dayanmaktadır. 


Bugün Şii dini liderler tarafından verilen fetvalarda; Şiilerin türbelerine ziyarete gelen ve ülke dışına görevle giden Şii erkeklere muta hizmetinde bulunmaları, İran'lı kadınlara dini bir vecibe olarak tavsiye edilmektedir. 


Sonuç olarak; İran'da devletin, din adamlarının, şahların ve ailelerinin, kutsallığı(!), eski İran din anlayışlarına dayanmaktadır ve varlığını halen sürdürmektedir. 


İran'da İslam Dönemi 


İslam Orduları tarafından fethedilmeden önce İran, bölgenin en güçlü devletlerinden biri idi. 
1500 senelik geçmişi, medeniyeti, devlet geleneği, yazılı edebiyatı ve ilim adamları mevcuttu. 
Müslümanlarla yapılan ilk temaslardan itibaren Arapları küçümsüyor, onları çölde yarı aç yaşayan cahil kimseler olarak görüyorlardı. Resulullah(sav)ın gönderdiği mesajı yırtan, 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elçileri kovan Kisra ve Kisra'dan sonra; İslam döneminde de bu aşağılayıcı tavır İran'da devam etmiş, bugün de belli kesimler tarafından bu bakış sürdürülmektedir. 


İslam Ordusu'nun İran'ı fethi; özellikle Şah ailesi ve ileri gelen devlet yöneticileri arasında büyük hayal kırıklığı yarattı. Böyle yüksek(!) bir medeniyete sahip imparatorluğun, bedevi gördükleri Araplara yenilip teslim olması inanılır gibi değildi. Kisra ailesi ve ileri gelen komutanlar, ülkenin fethedileceğini anlayınca kaçmaya başladılar. Bir kısmı Medain'den Horasan'a gitti. Kisra TTI.Yezdigirit öldürüldü. Din adamları Mobedlerin büyük bir kısmı da yaklaşık 350 gemi ile Hindistan'a, bugünkü Bombay'a gittiler. Bombay'da bu göç edenlerin soyundan yaklaşık 500 bin Zerdüşt-Mecusi bugün halen yaşamakta ve İran'daki dindaşları ile ilişkilerini devam ettirmektedir. 


İran'ın fethi ile birlikte alınan esirler, köle ve cariye olarak bütün İslam topraklarına yayıldı. 
Özellikle eski Sasani toprağı olan ve Ortadoğu'nun din ve ırk çeşitliliğini barındıran bugünkü Bağdat, Kufe yoğun bir İranlı nüfusa sahipti. Mekke ve Medine'de de çok sayıda İranlı bulunuyordu. 


Enes'ten, Peygamber(sav): 

"Pek yakında Yüce Allah, ellerinizi Acemlerle doldurabilir. Sonra onları kaçmak nedir bilmeyen aslanlara dönüştürebilir. Daha sonra ise bunlar sizi ve savaşçılarınızı öldürüp mallarınızı yerler." buyurmuştur. 

Mecma'uz-Zevaid ve Menbau'I- Fevaid, C:12, Hno: 12376. 


Başlangıçta samimi olarak Müslüman olan İranlılardan, Arapça, Kuran öğrenimi konularında çalışmalar yapanlar oldu. Arap grameri, vezinlerin tespiti, Kur'an okumasını yabancılar açısından kolaylaştıran noktalama işaretleri ve harekeler de İranlılar tarafından kondu. Yeni dinlerinde samimi olan birçok İran kökenli Müslümanlar faydalı çalışmalar yaptılar. 

Ancak ilerleyen zaman içerisinde, İran'ın fethinden sonra Müslüman olan çoğunluğun, yeni dinlerine adapte olmaları pek mümkün olmadı, kibirleri onları eski din ve geleneklerinden vazgeçmelerine bir türlü imkan vermedi, eski inançlarını terk etmediler, yeni dinlerini, "eski dini tasavvurları" üzerine inşa ettiler. Dönemin bu büyük imparatorluğunun yenilmesi ve halkının köle durumuna düşmesi, 1500 yıllık bir medeniyetin sahibi olduklarını düşünenler için kabul edilmesi güç bir durumdu. Ünlü İranlı şair Firdevsi (6.1020) İslam hakimiyeti üzerinden geçen yaklaşık 3 asır sonra bile bu pişmanlığı kitabı Şehname'de şöyle ifade etmiştir: 

" Araplar, işi, deve sütü içip ve kertenkele eti yemekten, Pers Krallarının taçlarına tamah etmeye kadar vardırdılar. Yazıklar olsun dönen zamana..." 


Günümüz İranlı Şii müelliflerden de bu tarz ifadeler duymak mümkündür: Kerbela'lı Şii müellif Hasan el-İhkaki (6.2000) şu hezeyanda bulunur: 

"Roma ve İran İmparatorluklarının başına gelen felaketler, Müslüman işgalcileri(!) 
ile Arapların yaptıkları yüzünden geldi. Bu dine girenler hiçbir zaman bu dine alışamadı. İslam ve Araplar onların kalplerine nefret ektiler. Bunun sebebi, hem Doğu'da hem de Batı'da İran'ın güzel şehirlerini ve kültürlü ülkelerini yıkan ve harap eden bedevi Arap fatihleri idi..." 
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Ülkeleri ele geçirildikten sonra, İranlıların kültürel bir direniş sergiledikleri, Araplara karşı kendi geleneklerini kabul ettirme mücadelesi vererek başarılı oldukları, araştırmacılar tarafından da kabul edilmektedir. Sasaniler ve daha önceki dönemlerden miras kalan kitaplar, resmi belgeler ve bir takım eski eserlerin Pehlevi dilinden Arapça'ya çevrilmesi, Pers yazılı kültürünün daha sonraki devirlere aktarılması çabaları, İslam Fethinden sonra da Pers kültürel mirasını koruma konusundaki gayretler, bu direnişin ve İranlıların geleneklerine bağlılıklarının bir göstergesidir. 


Kitabı Şehname, İranlılar tarafından "Acem'in Kuranı(!)" olarak nitelenen Firdevsi bakın ne diyor: 

İşte artık beş yüz yıl geçti 

Sasani tahtının otoritesi söndü gitti 

Tacı giyip tahta çıkma vakti artık bizimdir 

Otorite ve zaferlerin kaderi artık bizimdir 

Senin yüzünü ve kaderini gördüğümüzde 

Ordunu tacını ve tahtını gördüğümüzde 

Elimi bu Sasani ihtişamına doğru uzatacağım 

Tıpkı huzuru kaçınca öfkelenen bir aslan gibi 


İran ve İranlıların eski din ve kültürlerine bağlılıkları, İslam'ı ancak "şirk" koşarak kabul etmeleri, kendileri için olağan bir durumdur. İblis ile bu kadar haşir-neşir olanların akıbeti hep aynı olmuştur. Bu "insanı kutsallaştırma ve dünyevileştirme" anlayışının ustası elbette İblis'tir ve ne yazık ki bu "ruhçu şirk felsefesi" İslam coğrafyasını ve özellikle de Osmanlıyı derinden etkilemiştir. "Tasavvuf felsefesi"ni besleyen damarlardan birisi de bu "Fars kültürü"dür. Tipik bir örnek vermemizi istiyorsanız İşte Celalettin Rumi... Öyle ki yazdığı bir kitap için; "Bu kitap Alemlerin Rabbi'nden indirilmedir"' diyecek kadar kafayı yemiştir. Üzücü tarafı ise bugün İbni Arabi gibi bu adamların felsefesini " Küresel 

Güç" baştacı ederken; sözde Müslümanlar da bu "şirk kültürü"nü İslam adına göklere çıkarmaktadırlar. 


İşte bu konuda Sonsuz Yüce'nin hükmü: 

"Allah'a karşı yalan uydurup iftira eden veya kendisine hiç bir şey vahyolunmamışken 'Bana vahyolunuyor' diyen ve 'Allah'ın indirdiğinin bir benzerini de ben indireceğim' diyenden daha zalim kimdir? Sen bu zalimleri, ölümün 'şiddetli sarsıntıları' sırasında meleklerin ellerini uzatarak onlara: 'Canlarınızı çıkarın, bugün Allah'a karşı haksız olanı söylediğiniz ve O'nun ayetlerinden büyüklenmeniz dolayısıyla alçaltıcı bir azapla karşılık göreceksiniz! 
(dediklerinde) bir görsen..." 

(EN'AM(6)/93| 


Eski Dini İslam'a Nasıl Karıştırdılar? 


İran'lı bilginlerin, İran efsaneleri ve mitolojileri ile İslam arasında uyum sağlama çabaları, İran halkının eski değerlerini koruma ve yeni değerlerle bağdaştırma gibi bir amaca hizmet etmiş oluyordu. Bu çabaların doğal sonucu olarak İslam sonrası İran kültüründe; "Zerdüşt ile İbrahim" ya da "Cemşid ile Süleyman" birlikte yer alıyordu. Zerdüşt ile Hz. İbrahim'in aynı kişi olduğu iddia ediliyor, efsanevi İran hükümdarlarından Cemşid ve Keyhusrev ile Hz. 
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Süleyman'ı benzer göstererek "eski İran tarihi" yüceltilmeye çalışılıyordu. 


Tabidir ki tüm İran-Sasani nüfusu İslam'ı kabul etmedi. Belucistan, Deylan ve Mavenderan bölgelerinde cizye vermeyi kabul edenler oldu. Bunlar hicri 5. asra kadar (MS 1100) eski dinlerini (Mecusilik-Zerdüştlük) terk etmediler, daha sonra bu bölgelerden Müslüman olanlar oldu ve bunların arasından tefsir yazarları çıktı. Yazdıkları tefsirlerde eski dinleri 

olan Mecusi inançlarını ve "Hint mistisizmi"'ni, Kur'an'la karıştırdılar. İşte birkaç örnek: 


Nureddin Muhammed Kâşâni'nin, "Tefsirü'I-muin; Tabersi'nin Mecma 'u'l-beyân fi tefsiri'I-Kur'ân"; Feyzü'l-Kâşâni'nin, "Tefsirü's-sâfi; Ebu Cafer et-Tüsi'nin, et-Tibyân fi lân". AN 


tefsiri'I-Kur'ân"; Muhammed el-Ayyâşi'nin, "Tefsirü'l-Ayyâşi ve Allâme Tabatabâl'nin, el-Mizan fi tefsirii-Kur'ân". 


Anılan tefsir çalışmalarında; "On iki İmam Şiiliği"ne paralel olarak başta imamet olmak üzere Imâmiye mezhebinin görüşlerine dayanma, Ehl-i Beyt'ten gelen hadislere öncelik verme ve imamların Allah tarafından görevlendirildiğine; 

dolayısıyla yanılmazlıkları anlayışına dayanma gibi prensipler öne çıkmaktadır. Bu yaklaşımın sonucu olarak Kur'an ayetlerini istedikleri gibi tefsir etmiş ve istedikleri sonuçları varsaymışlardır. Nitekim "Tefsirü's-sâfi", "Tefsirü'I-muin, Mec-ma'ul-beyân ve el-Mizân" adlı tefsir kitaplarında Fatiha suresinde geçen "sırâta'I-müstakim" ibaresinin anlamları arasında; Hz. Ali ve öteki imamların kastedildiğine veya onları bilme ve tanıma gibi anlamları olduğuna dair görüşlere yer verilmişlerdir. 


Ayrıca İslam'dan sonra da; İranlılar; kültür ve medeniyetleriyle milli kimliklerini devam ettirmek için Şuubiyye, Şiilik, Tasavvuf, İsmailiyye gibi dini, sosyal ve manevi, toplumsal akımlar ve hareketler de üretmişlerdir. Özellikle Şuubiyye hareketinin öncüleri İran'lı şairler, yazarlar ve mütercimlerin asıl amaçları, İran'ın bağımsızlığını kazanmasını sağlamak, bölgedeki Arap egemenliğini ortadan kaldırmaktı. Bu amaçla eski İranlıların gösterdiği kahramanlıkları, İran'ın tarihi ve milli rivayetleri ile ilgili kitapları Arapçaya çevirdiler ve eserler yazdılar. Özellikle Samanoğulları (875-999) döneminde yönetim, bütün gücü ile eski İran geleneklerini ön plana çıkarma, her şeyi İranlılaştırma politikası takip ediyordu. 


Ve Yine İran'ın fethinde Hindistan'a kaçan "Mobitler"den(Zerdüşt-Mecusi din adamları) bir bölümü Abbasi döneminin başlarında İran'a geri döndü. Şeytani Hind-İran karışımı bir dini anlayışı temsil eden bu kişiler, zaman içerisinde inançlarını İslam dini ile karıştırarak "tasavvufi düşünce"nin başlangıcını oluşturdular. Kalenderilik(Cavlaki) adı altında organize olan bu akım, Cemaleddin-i Savi adlı bir İranlı sufinin liderliğinde teşkilatlanarak Orta Asya ve Orta Doğuda geniş taraftar toplamıştır. 13. 

yüzyılda Kalenderi dervişleri Moğol istilasından kaçarak kalabalık guruplar halinde Anadolu'ya geldiler. 


Bektaşiliğin, Anadolu Aleviliğinin, Baba'iyye, Yesevilik, Rufailik gibi tarikatların kökeninde de Kalenderilik vardır. Bu grup 16. yüzyılda üç büyük isyan hareketini başlatmıştır: TI. 
Bayezid devrinde Şahkulu isyanı, Yavuz Sultan Selim zamanında Bozoklu Celal(Celali) isyanı, Kanuni döneminde de Şah Kalender isyanı. 
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"Kalenderilik"in hayat tarzları ve dış görünüşleri, Budist, Zerdüşti ve Manici rahipler benziyordu. Kalenderi dervişlerinin dizeleri, vahdet-i vucüd anlayışını açıkça ortaya koymaktadır. Kimi zaman ibaha, hulül ve tenasühe varan ifadeler de bu dizelerde göze çarpmaktadır. Ayrıca Ali ve on iki imama bağlılık, Kerbela ile ilgili matem gelenekleri de inançlarında yer almaktadır. Kalenderi zümrelerinin ortak vasıfları olan, üçer kişilik gruplar hâlinde dolaşmak, günlük yiyeceklerini dilenerek sağlamak, acayip kılıklara bürünmek, öne çıkan davranışlardır. 


Şia Hareketi ve Kökeni 


İslam tarihinde Hz. Osman'ın şehit edilmesinden sonra başlayan halifelik ile ilgili tartışmalar ve İran kökenli mevalilerin Hz. Ali'nin yanında yer almalarının sebeplerinden biri de; İranlıların Ali ile olan akrabalık ilişkisi olmuştur. Bu ilişkinin kökeni İran'ın fethine dayanmaktadır. 


Son İran-Sasani Şahı IMI.Yezdigirt(MS 651) yenilip Horasana kaçarken kızı Şehr-i 

Banu, esir düşmüş ve Medine'ye getirilerek Hüseyin ile evlendirilmiştir. Meydana gelen bu soy ilişkisi, İran kökenli mevalilerde, Ali ve ailesine karşı bir sempati oluşturmuştur. 
Muaviye- Ali'nin mücadelesinde Ali'nin yanında yer aldılar. Sıffin savaşında Ali'nin ordusunda çok sayıda İranlı vardı. Ali'yi Kufeye davet ettiler, daha sonra Hasan'ı desteklediler. 


İranlılar eski dinlerindeki Şah ve ailesini kutsal(!) sayma inancını üzerlerinden atamamışlardı. 
Ali'ye de aynı düşüncelerle yaklaşarak Şah, Şah-ı Merdan (insanların şahı); Hüseyin'e de "Damadı Şehr-i Yari" gibi İran dini geleneğinden gelme lakaplarla hitap ediyorlardı. 
Yezdigirt'in ortada başka çocuğu da yoktu. Oğlu Firuz'un, Çin'e kaçtığı söyleniyordu. Şah ailesinden kimse kalmamıştı. Bu durum İranlılar içinde, Ali'nin soyunu kutsallaştırma ve onun şahsında İran İmparatorluğunu yeniden ihya etme hayalleri güç kazanmaya başladı. 


Ali döneminden başlayarak günümüze kadar gelen "Şia hareketi", Emevi zulmünden beslenerek ve gittikçe şiddetlenerek bugüne geldi. Kerbela olayından sonra bu "akım" Suriye-Şam hâkimiyetine karşı Irak-Kufe muhalefet cephesini oluşturdu. 


Şia'nın giderek bir "İran tarikati" haline gelişini, tarihçi Dozy şöyle anlatır: 

"Şia tamamıyla bir İran tarikatı haline gelmişti. İranlılar için Resulullah'ın(sav) halifesini seçmek garip ve anlaşılmaz bir şeydi. Onlar ancak veraset ilkesini bilmekteydi, oğlu olmadığına göre damadı Ali onun halifesi olmalıydı. Ali'nin dışındaki bütün halifeler gasıplardı. Diğer taraftan krallarında ulühiyetin devamını görmeye alıştıklarından, bu taparcasına hürmetlerini Ali ve onun haleflerine tevcih etmişlerdi. Ali nesebinden gelen imama mutlak itaat, onların gözünde en önemli görevdi. Bu yerine getirildiği takdirde geri kalan bütün kanunsuzlukları tefsir etmek mümkündü. Yani imam onlar için her şeydi. Bu onlar için teşahhus etmiş Tanrı(!) idi, ahlaksızlıkla birleşmiş kölece bir itaat, onların sisteminin temeli idi." 


Dozy'nin bu tespitleri, bugünkü İrani Şia anlayışı ile birebir örtüşmektedir. 
Bugün takiyye(!), hatasız (!), masum(!) imamlara mutlak bağlılık ve İran 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devletinin kutsallığı(!); "Dinin esası" olmuş, geri kalan her şey mübah hale getirilmiştir. Son birkaç yüzyıldır batılılarla işbirliği yaparak, İslam coğrafyasındaki insanları vahşice öldüren ve İran imparatorluğu hayalleri kuran işte bu anlayıştır. Hiç bir zaman İran'ın, İslam düşmanları ile ciddi bir savaşı olmamış, aksine İslam coğrafyasını kana bulayan faaliyetlerde bulunmuşlardır. 


Büyük şeytan ilan ettiği ABD ile gizlice anlaşarak Irak'ta, Afganistan'da, Suriye'de bir milyondan fazla insanın katledilmesinin failleri olmuşlardır. Bugün Suriye topraklarında yaşanan insanlık dışı katliamın baş sorumluları arasında, birinci sırayı Şii İran almaktadır. 


Yine bir batılı şarkiyatçı G. Van Vloten'in, İran Şiiliği ile ilgili tespitlerinin bir özeti şöyledir: "Şiiliğe, Mecusilerin dininden, Maniheizm'den, Budizm'den ve nihayet Arapların gelişinden önce Asya'da hâkim bütün dinlerden alınma İslam dışı birçok unsur girmiştir. İslam'dan yüz çevrilmiyordu, zaten mürtedliğin cezası ölümdü, fakat ruhi saadet onun dışında aranıyordu. 
İşte o zaman Babil'in, İran'ın eski nazariyeleri zihinlere geri geldi ve İslami unsurlarla karışarak yeni sistemler teşkil ettiler ki hepsi hurafelerden ibaretti. Eski İranlıların, gnostik unsurlarla karışmış kendi meşru krallarına yaptıkları herkesçe malum ibadetin bir benzeri imamlarına yapılıyordu. Kur'an'ın emirlerine açıkça aykırı olan hususlar ihtiva etsin veya etmesin, şayet o, bir Şii imamın ağzından çıkıyorsa ona iman ediliyordu." 


Ali'nin şehit edilmesinden(66 1 ) itibaren Emeviler 750 yılına kadar hüküm sürdüler. 750 
yılında, Abbas oğulları ile işbirliği yapan Ebu Müslim Horasani, yönetimindeki İran kökenlilerden oluşan bir ordu ile Emevi devletine son verdi. Abbasiler, Şiilere; "Ali, Resulullah'ın amcasının oğludur, biz ise amcasıyız, amca, amcaoğlundan daha yakındır" diyorlardı. Böylece kutsal soy (!) bağını tesis ederek İran geleneklerine uygun bir yönetime Şiileri ikna ve ortak ettiler. 


Abbasi devletinin ilk yıllarında devleti yöneten bürokratlar arasında İran kökenliler çoğunlukta idi. Abbasi halifesine, İran İmparatorluk geleneğinden gelen devlet yönetimini örnek alarak danışmanlık yapıyorlardı. Bu kişilerin özel gayretleri ile "Fars kültürü"'ne ait kitapların çevirileri ile Fars siyasetine ait tecrübe ve bilgi birikimi İslam kültürüne aktarılmış oldu. Ebu Ca'fer el-Mansur döneminde, İran'ın kozmopolit kültür merkezi Cundişapur'dan gelen başta vezir ailesi Bermekiler olmak üzere Abdullah b. Mukaffa gibi kişiler, Fars kültürüne ait edebiyat, tarih, siyaset alanındaki geleneği Bağdat'a taşıdılar. Özellikle Abdullah b. Mukaffa, Fars kültürünün de temelini oluşturan Hint, Yunan siyasi, dini, felsefi düşüncelerini ve Sasani devlet yönetim geleneğini anlatan tercümeleri ve kitapları ile "Siyer-i Mülük-i Acem"'(İran şahlarının devlet yönetimi)) sarayda etkili oluyordu. 


Kuran'daki "halife" kavramı, Şii anlayışla yorumlanıp uydurulan bir hadisle; "Zillulah fi'l — arz"(halife ALLAH'ın yeryüzünde ki gölgesidir), İran eski din anlayışındaki "yöneticiler- şahlar görevi Tanrı'dan alırlar" düşüncesini İslamileştirmişlerdir(!). 


Günümüz İran'ın da aynı anlayış devam etmektedir, Şii ruhani liderler-imamlar meşruiyeti halktan değil Tanrı'dan alır. Dolayısı ile ülke yönetimini ellerinde tutan ruhani liderler, halkın seçimine tabi değildirler, seçimlere katılmazlar. 
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Hâlbuki Ebu Bekir dahi halife kavramını kabul etmemiş kendilerine emir-ül müminin denmesini istemiştir. Ömer'e de "emir-ül müminin" denmiştir. 


Abbasi döneminin başından itibaren Şii anlayışa dayanan devletler; Afrika, Asya, Orta Doğuda kuruldu. Şiiliğin farklı versiyonlarından çok sayıda gruplar da bu coğrafyada yer aldılar. Bunlardan bazıları şunlardır: 

Büveyhoğulları (945-1055), 

Fatımi Devleti (909-1171), 

Samanoğulları (875-999), 

Karmatiler (890-983) 


Bunlardan Karmatiler, Bahreyn'de Müminiyye kentini inşa etmişler, Haccın batıl bir itikat olduğunu ileri sürerek 930 yılında Mekke'ye saldırmışlar, yaklaşık 20.000 kişiyi katletmişlerdir. Aynı kişilerin çalıp götürdüğü Hacer-ül Esved ancak 22 sene sonra geri alınabilmiştir. 


Göç yollarının üzerinde bulunan İran ve İran kültürü, Türk ve Moğol kavimlerini de etkilemiş bu coğrafyada kurulan İslam devletleri, devlet yönetimi konusunda İran'dan ciddi anlamda etkilenmişlerdir. Bu yüzden halen kullanılan Türkçedeki bazı dini kavramların bir kısmı (Peygamber-Namaz-Abdest-Minare- Oruç vs.) İran'ın eski din terminolojisinden kalma Farsça ifadelerdir. Özellikle Anadolu Selçukluları ve Horasan'dan Anadolu'ya göç eden bir kısım Türk boyları, İran-Hint kökenli "tasavvufi felsefeler"den etkilenerek; bu mistik anlayışları Anadolu'ya taşımışlardır. 


İran'da Kurulan Diğer Devletler 


Safevi Devleti(1501-1749) döneminde de benzer şekilde yöneticilerin ve din adamlarının kutsallaştırılması, Hz. Ali'nin soyundan gelmek, şahlara ilahi vasıflar yüklemek gibi İrani gelenekler devam etmiştir. Safevi Devleti'nin kurucusu kabul edilen Şah İsmail, şiirinde kendisini şöyle anlatır: 

"Benim adım Şah İsmail. Ben Tanrı'nın sırrıyım. Bütün gazilerin lideriyim. Annem Fatıma, babam Ali ve ben On iki İmam'ın Piriyim. Babamın kanını Yezid'den geri aldım. Emin olun ki Haydar'ın o özünden geliyorum." 


Safeviler döneminde Şiilik, İran'ın resmi dini haline gelmiştir. Ancak karizmatik bir lider olan Şah İsmail'in hem politik hem de dini otoriteyi bünyesinde toplaması dini çevreleri endişelendirmiştir. Otoritesinin gücünü Tanrı'dan alan Şah karşısında bulundukları konum, ulemanın gereksiz hale gelmesi gibi bir ihtimali ortaya çıkarıyordu. Oysa ulema sınıfı ve otoritesi, İran'da yaygın bir konumda idi. Kendilerine çeşitli devlet makamları ve unvanları verilmişti, müritlerinden hums (malın beş de biri) topluyorlar, vakıfları yönetiyorlardı. İleri gelen ailelerle kurdukları ilişkiler sayesinde toplumun temel direği haline gelmişlerdi. Bu yüzden Şahlar da ulema sınıfi ile aralarındaki ilişkileri dengede tutmak durumunda kalmışlar ve politik davranmışlardı. Ulema karşısında aşırı güçlenen yönetici, İran'da hiç bir zaman istenmemiştir. 
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Safevi hanedanın son döneminde 1850 yılında, ABD ile yapılan bir ticaret anlaşması metnindeki ifadeler, İran kibrini ifade etmesi bakımından ilginçti: 

"Kuzey Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile, Satürn gezegeni kadar Yüce Majesteleri, Güneş'in ayar olarak hizmet ettiği Hükümdar, ihtişamı ve muhteşemliği göklerinkine eşit olan, Heybetli Hükümdar, ordularının sayısı Yıldızlar kadar çok olan Kral, büyüklüğü akıllara Cemşid'i getiren, azameti Dareios'a eşit olan Kayanilerin tacının ve tahtının varisi, tüm Pers ülkesinin Yüce İmparatoru, iki yönetim arasında... (Dünya Düzeni-Henry Kissinger) 


18. yüzyılda İran'da Safevi devleti gittikçe zayıfladı. 19. yüzyıla Kaçarlar dönemine ülkeyi merkezi bir konum elde eden bu müçtehit-ulema sınıfı taşıdı. Yönetim ile ulema sınıfı arasında ki bu hâkimiyet ve güç mücadelesi İran'da hiç bitmedi. 


İran'daki bu dönemi en iyi algılayan 17. yüzyıl Avrupalı seyyah Chardin, iki kesim arasındaki mücadelede ulemanın konumunu şöyle anlatıyor: 

" Evrenin en üst katındaki taht, ancak bir müçtehide uygundur. O, sıradan insanlara göre daha çok bilgiye sahiptir ve daha kutsaldır. Müçtehit kutsal ve bunun sonucunda barışçı bir insan olduğu için, adalet dağıtmak amacıyla kılıcını kullanacak bir krala ihtiyaç vardır. Fakat onun (müçtehidin) ancak nazırı olabilir ve ona bağımlıdır." 


1971 yılında İran Şahı M. Rıza'nın, İran saltanatının 2500. yıldönümü törenlerinde dünya 
liderlerine hitaben yaptığı konuşmada, İran'ın değişmediğini; milattan bin yıl önceki İran'ın "kutsayıcı şirk felsefesi"ni devam ettirdiğini göstermiştir: 

" .Ey Kiros, Büyük Kral, Krallar Kralı, Ahameniş Kralı, İran ülkesinin Kralı! Ben, İran Şehinşahı, sana kendimin ve ülkemin selamını getirdim. İran tarihinin bu yüce anında, senin 
2500 yıl önce kurduğun imparatorluğun çocukları olan ben ve bütün İranlılar, senin kabrin 
önünde saygı ile eğiliyoruz. Senin ölümsüz hatıranla ve yeni İran'ın şanlı geçmişiyle bağını yeniden kurduğu bu anda içimizi coşku kaplıyor... 

Kiros! Büyük Kral, Krallar Kralı, soyluların en soylusu, İran ve dünya tarihinin kahramanı! Huzur içinde yat, çünkü biz uyumuyoruz ve daima uyanık kalacağız." 


İran'ın bu hastalıklı megaloman haline bir örnek de Heredot tarihinden vermek istiyoruz. 
Bakın Heredot, İranlılar ile ilgili nasıl bir tespitte bulunuyor: 

"En çok kendilerine, sonra onlara yakın oturanlara ve sonra da bunların yakınlarında oturanlara itibar ederler, yani mesafeyle orantılı itibar sıralamaları vardır. En az itibar ettikleri, oturdukları yer onlara en uzak olanıdır. Bunun nedeni kendilerini her şeyde insanlığın en iyisi ve başkalarını da onlara yakınlıklarıyla orantılı olarak erdemli saymalarıdır; en uzakta yaşayanlar, en alttakilerdir." 


İran'ın Dini Kültürü: Antik Şeytani Etkilerle Zehirlenmiştir 


İran'da devam eden eski bir gelenek şaşırtıcıdır. Zerdüşt'e on yaşına gelince babası tarafından düzenlenen bir törenle, bir kuşak takıldığı, bir de beyaz gömlek giydirildiğine inanılır. 

Bugün Hindistan'da ve İran'da bu gelenek devam ettirilmektedir. Dindarlığın, masumiyetin sembolü olduğuna inanılan iki parçadan olan yakasız beyaz gömleğin, İranlı ve Hint diplomat ve devlet adamları tarafından günümüze kadar taşındığını ve giyildiğini 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görmekteyiz. Tasavvuf felsefesine bağlı tarikat mensuplarının da bir Zerdüşt geleneği olan bu gömleği kutsal bir kıyafet olarak giydikleri bilinmektedir. 


Humeyni 


Mevlevi 


İran din ve kültürü bir taraftan Ortadoğu ve Mezopotamya diğer taraftan da Helen-Grek din ve kültüründen etkilenmiş; Mithra ve Zerdüşt öğretileri ile de yoğrulmuştur. 
Tamamı İblis tarafından oluşturulan putperst-paganist-düalist anlayış; yani insanı 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kutsallaştıran ve ilahlaştıran bu anlayış, İran'ın, İslam'la tanışmasından sonra da varlığını bir şekilde devam ettirmiştir. 


Burada ilk defa Şii Büveyhi devleti tarafından resmileştirilen Kerbela olaylarının yıl dönümlerinde İran'lı ve diğer Şii topluluklar tarafından kutlanan, sözde matem törenlerinden de söz etmek istiyoruz. İslam'la uzaktan yakından hiç bir alakası olmayan bu vahşi törenlerin kökenin, eski İran din anlayışına dayandığı açıktır. Resulullah(sav) tarafından açık bir şekilde yasaklanan çirkin taziye adetlerinin İslam ile hiçbir alakası yoktur. 


Bunlar "eski İran dini"'nin uzantısı olan törenlerdir. Firdevsi şehnamesinde, İran'lı destan kahramanlarından Siyavuş ile ilgili bölümde, Pers dönemindeki bu tarz matem uygulamalarından bahsetmektedir. Yüzünü, vücudunu yaralamak, zincirlerle dövünmek, Pers döneminden kalma adetlerdir. Ölen kral, din adamı veya tanınmış kişilerin ardından yapılan bu törenler bugün devam etmektedir. İnsanı ilahlaştırmak, yüceltmek; İran din anlayışının temeline İblis'in yerleştirdiği bombalardan sadece birisidir. Müslümanlar insanlık tarihi boyunca defalarca korkunç işkenceler görmüş, şehitler vermiş veya şehit edilmişlerdir, hiç bir Müslüman için şiilerin bu yaptığı yapılmamıştır. Bu törenlerin İslam ile hiçbir alakası yoktur. 
Burada şunu da hatırlatalım Hz. Ali de şehit edilmiştir fakat onun için böyle bir tören Şiiler tarafından yapılmamaktadır. Çünkü "Ali kutsal İran(!) soyu"na bulaşmadan şehit 

edilmiştir. 


Bir diğer örnek günümüzde kullanılan İran takvimidir. Eski İran dinlerinde Ahura Mazda'nın yardımcısı olarak kabul edilen ve Avesta'da yer alan "İzedler"'in isimleri, bugün İran takviminde ay isimleri olarak kullanılmaya devam etmektedir. 


Yukarıda özetini sunmaya çalıştığımız İran'ın kültür, gelenek ve dini yapısı, yakın tarihimize kadar önemli bir değişikliğe uğramadan gelmiştir. 1500 yıllarında kurulan Safevi devleti, 
1796 yıllında kurulan Kaçar Hanedanlığı ve 1921'deki Pehleviler ve 1979 İran İslam Cum. 
dönemlerinde de geleneklerin din haline geldiği İran'da; siyaset(yönetim) ve din(ulema - müçtehitler) arasındaki hâkimiyet mücadelesi ve dinin bu mücadelede bir araç olarak kullanılması devam etmiş ve halen de etmektedir. 


Bütün bu örneklerden sonra, İran ile ilgili bir tarihçinin şu tespitini de aktarabiliriz; 

"İran, İslamiyet ile tanışana kadar dışarıdan hiç bir inancı kabul etmemiştir. Tarihin büyük medeniyetleri olan Mısır, Çin, Yunan, Roma gibi devlet ve imparatorluklar dahi dış kökenli dini akımlardan etkilenmiş, ancak bu durum İran için hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. 
Tam tersine İran kendi dinlerini kendisi üretir ve dışarıya ihraç etmeye çalışır." 


İran'ın Mehdi Anlayışı 
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Mehdi veya bir kurtarıcı bekleyiş, insanlık tarihi kadar eskidir. İlkel kabile dinlerinden, kalabalık nüfusa sahip dinlere kadar benzer beklenti vardır. Yeni Gine yerlilerinde "Menseren", Hinduizm'de "Kalki", Budizm'de "Maitraya", Eski Mısır'da "Ameni", Sabiilik'te "Praşai Siva", Şintoizm'de "Miroko", İran Zerdüşt, Mazdeist veya Mecusilerde "Saoşyant" beklenen kurtarıcılardır. 


Zerdüşt dinine göre: zamanın sonunda bir Kurtarıcı(Saoşyant) gelecek, o gelmeden önce dünyada yalan ve kötülükler hakim olacak, küfür ve ahlaksızlık yayılacak, tabiat değişecek, yıllar, aylar ve günler kısalacak, toprak verimsizleşecek ekinler büyümez olacaktır. Güneş kararacak, zelzeleler birbirini takip edecek felaketler yayılacak. 


"Saoşyant" dünyaya gelip otuz yaşına girince, güneş otuz gün ve otuz gece göğün ortasında duracak ve daha sonra kararlaştırılan yere geri dönecektir. "Saoşyant"ın vücudu güneş gibi nur saçacak, dört tarafını altı gözle görecektir. O gerçek bir hükümdar olacak ve dünyayı hâkimiyeti altına alacak, hastalıkları, ihtiyarlığı ve ölümü dünyadan kaldıracaktır. 

Zerdüşt'ün soyundan gelecek olan "Saoşyant", inanışa göre Hamun veya Kansava denilen İran'daki gölde saklanan Zerdüşt'ün spermlerinin, göle giren bir kıza nüfus etmesi ve hamile kalması ile ortaya çıkacaktır. Hatta bu sebeple Mecusiler her yılbaşında bu göle yıkanmaya göndererek kızlarının hamile kalmasını isterler. Enteresan bir şekilde diğer tüm "mehdi beklentileri"'nde de benzer öngörüler vardır ve bu benzerlik mehdi fikrinin tek bir kaynaktan beslendiğinin de açık bir göstergesidir. Bu bilginin kaynağının İblis olduğu elbette açıktır. 
Nedir bu iblisin planı? İşte özeti: 


Özellikle bu "mehdiyet fikrini" ihdas eden, bugün bu beklentiyi pompalayan "İblis ve adamları"dır. Amaç, İslam coğrafyasını, "Deccal hakimiyeti"ine hazırlamak ve paketlemek için "olağanüstü güçlere sahip, özel ilim verilmiş, adeta elindeki asasıyla deccalvari, dokunduğunu dönüştüren bir lider" ihdas etmek... Amaç, bu özellikleri kendisine kim veriyorsa, elbette ona hizmet edecek bir "Mehdi" tezgâhlamak... Bugün cehalet içinde 

yüzen, Kur'an'ı terketmiş, şirk bataklığına gömülmüş Müslüman etiketli kitleleri, bu yolla yönlendirmek, aldatmak ve Deccal saflarına çekmek. 


İran kökenli kurtarıcı-mehdi inancının, İslam ile hiç bir alakası yoktur. Bu masal, İran geleneksel din ve kültürünün bir ürünüdür. Zerdüşt inancındaki mehdi anlayışı "Saoşyant" da, günümüz İran dini olan Şiiliğe eklenmiştir. Bu ekleme yapılırken aynı zamanda "eski İran dini"'nin, insanı kutsama amacı da gerçekleşmiş olmaktadır. 


İran'da yöneticiler, "kutsal bir soy"'a dayanmaktadır ve onların soylarında "Ferdi Yezdani"' denen, hatasız, yanılmaz üstün insan olma vasıfları vardır. Din adamları da böyledir, onlar da hatasızdırlar, masumdurlar. 


İran, İslam orduları tarafından fethedilirken son İran şahı NI.Yezdigert yenilip kaçarken, 

kızı Şehr-i Banu, Müslümanlara esir düşmüş ve Medine'ye getirilerek Hz. Hüseyin ile evlendirilmişti. İran'ın kutsal Şah soyu, kabul etmek zorunda kaldıkları bu yeni dinde; Peygamberin soyu ile birleşmiş; "İran'ın antik kültürü" bu yeni durumda da varlığını devam ettirecek bir kanal bulmuştur. İran için önemli olan bu "kutsallık zinciri", Rasululah'ın torunu Hüseyin ve Şah'ın kızı Şehr-i Banu'nun soyundan gelecek olan çocuklar 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üzerinden sağlanmıştır. Elbette Hüseyin'in, Eşi'nin ve çocuklarının, Şiilerle ya da Şiilikle hiçbir alakası yoktur. Asıl mesele İran toplumunu zehirlemiş olan bu geleneksel "kutsal soy kültürü" ve buradan gelmesi beklenen kurtarıcı Mehdi beklentisidir! 


Şehit Hüseyin'in Kerbela'da iki erkek çocuğu kalmış, Şehr-i Banu'dan olan erkek çocuğu Zeynel Abidin üzerinden "kutsal 12 imam zinciri" kurulmuş, başka hanımından olan diğer bir oğlu Amr bu zincirin dışında tutulmuştur. 


Buradan şunu anlıyoruz ki; İran kutsal soy zincirinden gelmesi beklenen kurtarıcı Mesih-Mehdi inancı, İran toplumunda mollaların telkinleriyle iman haline gelmiştir. Mesele Peygamberimiz(sav) ve Ali-Hüseyin meselesi değil, İran'a ve dünyaya hakim olacak kutsal- kurtarıcı meselesidir. Ali'nin, Hasan'ın başka hanımlarından birçok erkek çocukları varken neden sadece Hüseyin'in soyu? İşte bu sorunun cevabı böylece verilmiş bulunmaktadır. 


İran toplumunun beklediği Mehdi, Hüseyin'in 7. Torunu ve 11. imam Hasan El Askeri'nin olmayan(!) oğlu Muhammed Mehdi'dir. İmam Hasan Askeri, 846 yılında doğmuş, babası ile birlikte Abbasi halifesi Mütevekkil tarafından Samarra şehrinde ölene kadar göz altında tutulmuştur. El Askeri, 874 yılında vefat etmiş fakat geriye halef olarak bir oğul bırakmamıştır. 


Hasan El Askeri'nin bu şekilde ölümü, Şiiler arasında krize sebep olmuş, "imamiye fırkası"' mensupları, soruna çözüm bulmak için bazı görüşler ortaya atmışlardır. Bu görüşlerden en önemlisi; "Hasan Askeri'nin gizli bir oğlunun olduğu, düşmanlarından korktuğu için gizlendiği" görüşüdür. Güya Allah, onun gizlenmesini veya ortaya çıkmasını ne zaman isterse ona emredecek, Allah emredinceye kadar onun ismini anmak, durumunu araştırmak, yerini sormak ise yasaklanmıştır. 


İlk imamiler, Mehdi'nin, babasının ölümünden hemen sonra gaybete gittiğine ve bir süre sonra ortaya çıkacağına inanıyorlardı. Ancak zaman geçtikçe imamlarının bir türlü zuhur etmemesi ve bu şekilde "gaybet"in uzamağa başlaması sebebiyle, yeni yorumlar yapılmış ve bu yorumlara pek tabii Kur'an'dan destek aranmıştır. 


Şii inancı ile eski İran din ve kültürü arasındaki paralellik çok açıktır. Mithraizm, Zerdüştlük, Maniheizm, Mazdekizm gibi eski İran dinlerindeki birçok kurum, inanç ve ritüel, bugün şii düşüncesinde yer almıştır. "Şiiliğin imamet anlayışı", eski İran dinindeki Tanrı'dan vahiy ve güç alan, O'nun yeryüzündeki temsilcisi, "masum, hatasız kral-yönetici anlayışı" ile aynıdır. Bu kökü şeytani etkilere dayanan anlayışa göre; sadece en üst seviyedeki Ayetullahlar, gerçeği kavrayabilir, dünyayı doğru algılayabilir ve dini hükümlerin gizli- batıni gayelerini ulaşabilir. 


Bugün İran'da: "Ri'cat" (yeniden dünyaya dönüş), "Beda"'(Tanrı'nın fikrini 

değiştirmesi), Hulul, Tenasuh, Reankarnasyon, Takiyye, tasavvuf-vahdet-i 

vücud felsefesi gibi eski "İran'ın tarihi-dini kültürü"; bazı değişiklikler ve ilavelerle "Şii düşüncesi"nde yerini almıştır ve varlığını sürdürmeye devam etmekte; "mehdiyet felsefesi"'nin içini doldurmaktadır. 


85 


"Şii anlayışın" eski İran dinini bir versiyonu olduğu gerçeği, kanıtlarıyla apaçık ortada durmakdadır. İslam şemsiyesi altında filizlenen ve İslam'dan başka her şeye benzeyen, bu "kadim şirk felsefesi"; bugün ve yakın gelecekte "İran toplumunu da, İslam coğrafyasını da yakmaya" devam edecektir. 


İblis, tarihin başlangıcında insan neslinin yoğun olarak yaşadığı Asya, Mezopotamya, Anadolu coğrafyasında etkili olmuş, Yüce Allah'ın Elçileri vasıtası ile gönderdiği Hak Dinleri, kullandığı türlü yöntemlerle dejenere etmeyi başarmıştır. İşte İran, insanlık tarihi boyunca bu dejenerasyonda önemli görevler ifa etmek için İblis'in adeta ele geçirdiği ve deccaliyet dönemine hazırlık yapıldığı önemli bir antik toplum kaynağıdır. 


İnsanlık, Rabb'inden gelen aydınlanmayla nurlandıkça; İblis'in hilelerini görmüş; onunla ve hizbiyle mücadele edebilmiştir. Bu aydınlıktan uzaklaştıkça; şeytani karanlık oyunlara karşı körleşmiş; düşmanını ve onun yöntemlerini algılıyamaz hale gelmiştir. Böylece bu karanlık güçler de, insanları avlamak için oltalarını ve torlarını kolayca insanlığa salmışlardır. İnsanoğlu, maalesef tarihsel hatasını tekrar ederek; "Hak Uyarılar"a gözlerini ve kulaklarını kapatmış; İblis'in ve şeytanlarının tuzağına çoktan düşmüştür. Bunca ibretli olaylardan ve tarihten ders alamayanların; tüm evrenlerin "Rabb'i olan Sonsuz Güç ve Rahmet Sahibi'"'nin uyarılarına kulak tıkayanların; hatta O'na düşmanlık edenlerin, ne geleceği, ne de sığınacağı yer yoktur. 


Sonuç 


s9. 


getirilmiş, mehdi inancına bağlı olarak fıkhi kurallar ihdas edilmiştir. Mehdi beklentisi, İran din adamları tarafından daima canlı tutulmaya çalışılmakta, Ayetullahların(!) mehdi ile temas halinde oldukları bilgisi sürekli kamuoyuna fısıldanmaktadır. 


İran dininde beklenen mehdi 12. İmam Muhammed b. el-Hasan'dır. O ölmemiştir ve kıyamet kopmadan önce gelecek, zulümle dolu olan dünyayı adalete kavuşturacaktır(!) 
Mehdiye ve onun gaybette olduğuna ve zamanı geldiğinde ortaya çıkacağına inanmak, dinin temeli haline gelmiştir adeta. Bunun aksi ise küfür sayılır. Bu anlayış mutlak anlamda dalalettir-sapkınlıktır. 


İran'ın mehdi anlayışını daha iyi anlamak için "imamet" düşüncesi önemli bir parametredir çünkü beklenen mehdi 12. imamdır. Bu yüzden imamiye inancını ve İran dinindeki önemini bilmek gerekir. 


İran dinindeki imamiyye inancının tanımı şöyledir; Resulullah'ın(sav) vefatından sonra Allah'ın(C.C) emri(!), Resulullah'ın(sav) tayini(!) ile Ali oğulları Hasan, Hüseyin ve Hüseyin'in soyundan olan dokuz çocuğunu meşru imam kabul etmek, toplam sayısı on ikiye ulaşan bu imamların kutsallığına inanmak ve bu inancı dinin asıl rüknü olarak kabul etmek demektir. 


İslam dini ve tarihi, Şiiler tarafından; imamiye düşüncesi üzerinden adeta yeniden inşa edilmiş bu inancın temellendirilmesi için tarih yeniden yazılmıştır. İslam'ın ilk dönemlerinden 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itibaren yaşanan olaylar, imamiye inancı sınırları içinde yorumlanarak yapay yeni bir tarih üretilmiştir. 


İslam'ın temel kaynağı Kur'an, Hadisler, Resulullah'ın(sav) hayatı ve mücadelesi, imamiye düşüncesinin onaylanması amaçlanarak yorum ve değişime tabii tutulmuş, imamlar ilahlaştırılarak onlara olağanüstü özellikler verilmiştir. 

İşte bu özelliklerden bazıları; 

-İmamlar, Adem'den itibaren Allah'ın gönderdiği her şeye mirasçı kılınmıştır. 

-İlim adına her ne varsa imamlarda toplanmıştır, Allah tarafından gönderilen tüm kitaplar, farklı lisanlara rağmen imamlar tarafından bilinir. 

-İmamlar vahyi rüyada alır, gelen elçiyi görmez, sesini işitir(Şeytana açılan vahiy 

kapısı) 

-Allah, imamlardan misak almıştır. 

-İmamların bilgilerinin sınırı yoktur, olanları ve olacakları bilirler, hiç bir şey onlara gizli kalmaz. 

-Başta Ali olmak üzere bütün imamlar, hem kalpleri okumakta hem de gizli konuşmaları bilmektedir. Bundan dolayı imamlardan gelen her şeyi kabul edip, onlara teslim olmak gerekmektedir. 

- Mümin olabilmek için Allah'a ve Resulü'ne imanın yanında, imamlara da iman gerekir. 

- Elçilere vahiy yolu ile gelen şey, imamlara ilham yolu ile gelmektedir. 

-Onlara hiç bir konuda muhalif olunmaz, imamı reddetmek, Allah'ı reddetmektir. 
-Masum olan bu imamlardan gelen her söz, Allah'ın sözüdür. 


Bu iddiaların tamamı Kur'an'a-İslam'a açıkça aykırıdır, yalandır, uydurmadır, iftiradır. İblis'in yönetimine açılan kanallardır. 

Bu dinde imamet makamı, nübüvvet makamından daha da üstün olarak görülen bir makamdır. 
İmamlar, İran geleneğindeki şahlar gibi doğrudan vahiyle belirlenir. Bu nedenle bu imamların yerine başka bir ismin Müslümanların lideri olması, makamı gasp ve küfür olarak görülmektedir. Bu anlayış, İbni Arabi'nin "velayet, nübüvvetten üstündür" felsefesine dayanır. 
Bu düşüncelerin desteklenmesi için Kur'an ve Hadisler pervasızca çarpıtılmıştır. 


Kuveytli meşhur şii vaiz Hüseyin Feheyd, Hüseyin'in, Hz. Muhammed'den ve nebilik makamından daha üstün olduğunu, çünkü nesebinin daha iyi olduğunu, Resulullah'ın(sav) Abdullah ve Amine'nin çocuğu iken, İmam Hüseyin'in Ali ve Fatıma'nın çocuğu olduğunu, Peygamber'in dedesi Abdulmuttalib iken, İmam Hüseyin'in dedesinin nebi olduğunu söyleyerek "İran dininin kutsal soy(!) boyutu"nu ortaya koymuştur. 


İran din anlayışında bu sisteme inanmayanlar, yani şii olmayanlara "nasibe" denir. Bunlar "çöp" olarak nitelendirilir. Bazı İranlı din adamları, sünni olanların kanın dökülmesini helal sayabilmektedir. Bu kör-sapkın anlayış, bugün Irak, Suriye ve Afganistan'da dehşet verici uygulamalarla açıkça sergilenmektedir. 


12 imamın dışında İran din adamları da kutsallaştırılmış, onlara da olağanüstü sıfatlar 
takılmış, hatasızlık, masumluk onların en temel vasıfları olmuştur. 
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İran'ın kuzeyinde bulunan Gilan eyaletinde bir toplantıya katılan Hamaney'in Devrim Muhafızları ordusundaki temsilcisi General Saidi şunları söylüyor: 

"Hamaney lider özelliğinin doğal bir sonucu olarak hem vahiyle hem de farklı yollarla ilahi kaynaklarla iletişim halindedir. Veliyy-i Fakih'in emirleri, İmam'ın emirleridir ve yetkisi de imamların yetkisiyle aynıdır." 


Özet olarak mevcut İran'ın din anlayışında "imamlar", dinin ta kendisidir, onları ortadan kaldırırsanız ortada din diye bir şey kalmaz. 


12. İmam Mehdi 


İmamların sonuncusu; M.873 yılından bugüne kadar yaşadığına inanılan(!) ve çocukluğundan beri kayıp-çocuk 12. İmama gelince; işlerin nasıl daha da akıl dışı, Kur'an dışı ve İslam dışı kutsamalar ve hayali hikâyelerle süslendiği ve "İblis'in Planı"na hizmet edecek hale geldiği açıktır. 


İran dininde beklenen mehdinin durumu özet olarak şöyledir: 

On birinci imam Hasan Askeri 28 yaşında vefat eder (M.873) aynı gün eş zamanlı olarak oğlu olduğu söylenen Muhammed b. el-Hasan da ğaip olur, yani kaybolur. Bu duruma "gaybet-i sugra"(küçük gaybet) denir ve kısa zaman da tekrar geri gelmesi beklenir, kendisi ile iletişim dört naibi tarafından sağlanır. Aradan 70 yıl geçer fakat "mehdi" bir türlü geri gelmez ve bu dört naib de birer birer ölmeye başlar. Sonuncu naib M.942 yılında ölmeden önce son söz olarak "bundan sonra emir ancak Allah'ındır" mesajını verir. İşte bu yeni durumda "gaybet-i kübra" (büyük gaybet) dönemi başlar. Bu durum yaklaşık 1000 yıldır devam etmekte; "mehdi" 2017 itibari ile sözde 1144 yıldır yaşamakta ve kendisi beklenmektedir(!) 


Bu "gaybet-i kübra" döneminde naib yoktur, kendisi ile irtibat; "rüyalar"'la 

veya müşahede(!) niteliği taşıyan bazı olaylar çerçevesinde münferit olarak bazı özel kişilere(!) görünmesi ile kurulur. İran dini lideri Ali Hamaney; "Şu gaybet döneminde birçok büyüğümüz onu yakından görmüş, kendisini ziyaret etmiş, niceleri ona yakından biat etmişler, ondan ümit verici sözler duymuşlar, niceleri de onun lütfuna mazhar 

olmuştur" diyebilmektedir. 


İran dini; "mehdi"sini meşrulaştırmak için aklın ve ilmin kabul edemeyeceği her yola başvurmuş, alabildiğine sanal gerçeklikler türetmiştir. Akla-hayale gelmez teviller, kitaplar- sayfalar dolusudur. Sözü edilen "mehdi"ye işaret eden, Kuran'ı Kerim'de 120 ile 140 ayet olduğu yalanı bakın nasıl uydurulur. İşte birkaç tevilasyon zırvalar: 


"Elif, Lam, Mim," 

"Bu, kendisinde şüphe olmayan, muttakiler için yol gösterici olan bir kitaptır." 

"Onlar, gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler." 

IBAKARA(2)/1-3) 


Bu ayette geçen "gayb" kelimesinin "mehdi"ye işaret ettiği yalanını ileri sürerler... 
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"Haber verin; eğer suyunuz yerin dibine göçüverecek olsa, bu durumda kim size bir su kaynağı getirebilir?" 
[MÜLK(67)/30] 


Bu ayette de yerin altına çekilen su ile kastedilen "mehdi"ymiş(!) 


"Yer, Rabb'inin nuruyla parıldadı; kitap kondu; peygamberler ve şahidler getirildi ve aralarında hak ile hüküm verildi, onlar haksızlığa uğratılmazlar." 
[ZÜMER(39)/67] 


Bu ayette "Rabb'inin nuru" ile kastedilen şey, mehdi zuhur ettiğinde yeryüzünün aydınlatılacak olmasıymış(!). 


"Mehdi'nin yetenekleri gelmiş geçmiş hiç bir elçide yoktur, buna Resulullah(sav) da dahildir. 
Zira bu "mehdici" sapkın felsefeye göre; hiç bir elçi, görevini tam olarak yerine getirememiştir. İran'ın mehdisi ise dünyanın sonunda bu görev eksiksiz yerine getirecektir. 


İşte Ali Hamaney'in ve Humeyni'nin akıl almaz tevilasyonları: 

"Bütün peygamberler adalet için geldi ama bunu başaramadılar, mehdi adaleti bütün dünyaya yayacaktır." 

"İmam Humeyni diyor ki: İnsanın amelleri İmam-ı Zaman'a (mehdi) sunulmadan önce kendimize bakmalıyız, mehdinin gözetimi altındasınız, amel defteriniz melekler tarafından haftada veya iki haftada bir ona götürülmektedir, bizim hatalarımız onu mahcup eder, biz onun şiasıyız. Kendimizi onun gelişine hazırlamalıyız, ben onu rehber veya lider olarak nitelemeyi yetersiz buluyorum, o bundan çok büyük, bir numara da diyemiyorum çünkü ikinci yok." 


İşte İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın akla ziyan ifadeleri: "Şia'nın kayıp imamı dünyanın tüm işlerini organize etmektedir ve o olmasaydı hiçbir varlık olmayacaktı." 


Bugün İran'da ve şii toplulukların yaşadığı coğrafyalarda çok sayıda farklı mehdi beklentisinde olan gruplar vardır. Eski bir istihbarat görevlisi olan Said Hajjarian, sadece Hateminin cumhurbaşkanlığı döneminde İran'da 20 ayrı mehdici mezhep ortaya çıktığını ifade etmiştir. 


"Beklenen kutsallaştırılan-ilahlaştırılan mehdi" için sapkın gösteriler, ritüeller yapılmakta; ortaya bazen kendisinin mehdi olduğunu iddia edenler, bazen mehdinin temsilcisi -yardımcısı olduğunu iddia edenler de çıkmaktadır. 


Mehdilik iddiasında bulunan bir başka güncel İblis dostu, Irak -Basra'da doğan Ensaru'l-Mehdi mahla adını kullanan Ahmed el-Hasan, Şii inancındaki 12. İmam Mehdi'nin yardımcısı olduğunu ileri sürüyor. Önceleri İmam Mehdinin dostlarından biri olduğunu iddia eden, daha sonra da dünyayı mehdinin zuhuruna hazırlamak için 

gönderilmiş Yemani olduğunu söyleyen bu meczup, şu sıralar 12 mehdi yardımcısının birincisi, "Hızır, İsa ve İlya'nın da elçisi" olduğu gibi yaldızlı palavralar atmaktadır. Diğer şeytan elçisi yalancılar gibi rüyasında mehdiyi gördüğünü ve mehdinin onu bilgilendirdiğini, 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kendisine biat etmeyenlerin cehennemde olacağını söylüyor. Kendisine tabi olanlarla birlikte bir savaşa hazırlık yaptığını anlatıyor. Bu insan şeytanı mehdi müsveddesi ve takipçileri "şeytani newage akımı"nın tezlerinden olan "reenkarnasyona" inanıyor. İblis'ten vahiy alan bu yalancı adam, kendisine inanmanın en kısa yolunun "gayba sormak" diyerek şeytani rüyalarla adam topluyor. Tabii ki "gayba sorma" sonucu iblis aracılığıyla rüyada ona teşvik edici canbaz oyunları sonucu, ahmak müntesipleri giderek çoğalıyor. 


Mehdiye Mesaj gönderme kuyusu.... 


Mehdi ile ilgili birçok ziyaretgâh ihdas edilmiş, imamlara ait mezarlar İran dininde hac mekânları haline getirilmiştir. İran'ın Kum kenti yakınlarındaki bir camide organize edilen bir ritüel ilginçtir: 

"Cemkeran Camisi"' ismindeki bu caminin mehdinin emri ile yapıldığı iddia edilmektedir. 
Cami, mehdi ile irtibat yeri olarak adlandırılmaktadır. Her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği camide bulunan bir kuyuya para ya da dilek kâğıdı atıldığında, bu kuyunun açıldığı tünelden düzenli olarak camiyi mehdinin ziyaret ettiğine, istekleri gerçekleştireceğine inanılmaktadır. Bizzat gelemeyenler için faks veya e-mail yolu ile dileklerini iletme olanağı da sağlanmaktadır. 


Kur'an dışı oluşturulan "Mehdiyyun-mehdi-kurtarıcı" kavramının istilahi kullanımı; "özel bir şekilde, hatta bir gecede hidayete ermiş kimsedir. Şia'ya göre bazı farklı görüşler olsa da, yaygın görüş; Ali soyundan gelen 12. imamın, çocuk yaşta kaybolması -gizlenmesi, daha sonra da ortaya çıkarak; dünyaya, Şia'yı hakim kılacak kimsedir "Mehdi". Kendisine kayıp imam denir ve bu halde bile, bir "kutup" olarak dünyayı yönetir. Şia'ya göre; İsa geldiğinde, "Mehdi"ye tabi olacaktır. 


Esas itibariyle "Ehli Sünnet" denen büyük çoğunluk; ne böyle bir "'Mehdi- 

kurtarıcı" beklentisine sahiptir ve ne de kaynaklarında bu konuda deliller vardır. Bu "Mehdi anlayışı"nın kaynağı Şia ve "tasavvuf felsefesi"dir. İblis, "tasavvuf felsefesi"yle İslam'a şirk kanalları açmakla kalmadı; "kutuplar", "batın ilmi", vahiy kesildiği halde vahiy alan, 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geleceği bilen "evliyalar(!)", "şeytani fısıltılar"'la beslenen "kurtarıcılar" üretip- türetmiştir. İslam tarihinin "fitne dönemi"nden bu yana; "kurtarıcılar", "mehdiler", "sahte resuller" eksik olmamıştır. Bir kısım "şeytani emperyal güçler"de, kendi amaçlarını 


gerçekleştirmek için bu kanalları bol bol kullanmışlardır ve halen kullanmaktadırlar. 


Özellikle bu "mehdiyet fikrini" ihdas eden, bugün bu beklentiyi pompalayan "İblis ve adamları"dır. Amaç, İslam coğrafyasını, "Deccal hakimiyeti"ine hazırlamak ve paketlemek için "olağanüstü güçlere sahip, özel ilim verilmiş, adeta elindeki asasıyla deccalvari, dokunduğunu dönüştüren bir lider" ihdas etmek... Amaç, bu özellikleri kendisine kim veriyorsa, elbette ona hizmet edecek bir "Mehdi" tezgâhlamak... Bugün cehalet içinde 

yüzen, Kur'an'ı terketmiş, şirk bataklığına gömülmüş müslüman etiketli kitleleri, bu yolla yönlendirmek, aldatmak ve Deccal saflarına çekmek... 
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"KUR'AN'IN GÖLGESİ"NDE "BP DENEYLERİ": BEKLENTİLER VE 
KORKULAN NEDİR? 


Yaklaşansaat, 18/04/2008 


CERN'de başlaması heyecanla beklenen "büyük deney"in arefesinde; deneyin sonuçlarıyla ilgili tartışmalar artmış görünüyor. CERN çevreleri, deneyden beklentilerini dile getirirken, duyulan endişelerin yersiz olduğunu söylüyorlar. Tam böyle bir zamanda da, Türkiye gecikmiş olarak da olsa, CERN'e üye oluyor ve üyelik anlaşması 14 Nisan 2008'den itibaren hayata geçmiş bulunuyor. 


CERN'deki deneylerden, beklentiler nedir? "Her Şeyin Teorisi" yahut astrofiziğin ulaşmak istediği son nokta; deneylerle tamamlanabilecek midir? Gerçekten bu "büyük deney", Dünya'yı tehdit ediyor mu? Bu soruları, kısa bir haber kapsamında cevaplandırmak mümkün değildir. Ancak biz yine de bu soruların cevapları üzerinde durmaya çalışacağız. 


Büyük Patlama Deneyinden Beklentiler 


Büyük Patlama'nın bir küçük taklidi olarak görülen bu büyük deneyden neler 

bekleniyor? Büyük Patlama anında çok kısa sürede ortaya çıkan ve gizlenen bir 

şeyler; "enerji ötesi bir enerji" aranıyor. Deneyler, kuarkları ortaya 

çıkaramıyor. Protonların çarpışmasında, ortaya çıkması beklenen 2 kuark parçacığının, 8- 
10 saniyelik yaşam öyküsü, şu ana kadar gözlemlenemedi. Proton parçalanmasıyla, ortaya 
çıkan kuarklar, tekrar çarpıştırıldığında; kendilerini hemen toplayarak, gözlemlenmelerine adeta müsade etmiyorlar. Ancak yapılan bu deneylerde, kuark 

parçalanması ve gözlenmesi başarılabilirse; kara maddenin tespiti, mümkün olabilir deniyor. 
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Temel parçacıklar, nasıl kütle kazanıyor? Fizik bunu çözebilmiş değil. Temel parçacıkların kütle farklılıklarını açıklayan modeller var. Peter Higgs'in, ortaya koyduğu "Higgs alanı ve parçacığı teorisi" de doğrulanmayı bekleyen böyle bir model. Higgs parçacığı, tüm diğer temel parçacıklar gibi, kara maddeyle de ilişkili görülmektedir. 
Özellikle Peter Higgs, kendi ismini taşıyan parçacığın, mutlaka deneyde ortaya çıkacağını söylemektedir. 


Bir ateist olan Peter Higgs, "Tanrı Parçacığı" denmesinden memnun olmasa da; bu isim yaygın olarak kullanılıyor. Bu isim nereden geliyor? Nobel Fizik ödülü sahibi Leon Lederman, peşinden koştuğu ve bir türlü yakalayamadığı bu Higgs parçacığına izafeten; kitabına "Tanrı Kahretsin Parçacığı" ismini vermek isterken; yayımcısının uyarısıyla; "Tanrı Parçacığı" adını veriyor ve bu isim böylece ortaya çıkıyor. O halde beklentilerden birisi de, Higgs parçacığının kendisini göstermesidir. Bu parçacığın, bu deneylerde; orada olduğuna dair bir sinyal vermesi, bilim adamlarını mutlu etmeye yetecektir. 


Süpersimetri, kuantum kromodinamiği ve büyük birleşik teorileri de içeren alanlarda, önde gelen çalışmalarından dolayı, son derece saygın bir fizikçi olan Prof. Howard 

Georgi; maddeyi oluşturan ve madde olmayan bir "şey"(aparçacık) keşfinden söz ediyor. 
Harvard Üniversitesi fizikçisi Prof. Dr. Howard Georgi; evrenin, parçacık olmayandan yapılmış, tamamen yeni bir madde çeşidiyle kaplı olduğu önerisini getiriyor ve şöyle diyor: 


"Parçacık olmayan; kimlik değiştirebilen, ışıktan hızlı gidebilen ve normal parçacıkların bir bileşenine dönüşebilen bir şey. Onlar, bizim alışkın olduğumuz hiçbir şeye benzemiyor." 


Georgi bu parçacık olmayan aparçacığın, ortaya çıkması konusunda şunları söylüyor: "Aparçacıkların, diğer garip özellikleri zaten açığa çıkmış durumda. Daha fazlasının beklentisi içindeyim. Bu çok eğlenceli. Herhangi bir 'aparçacık yapı'nın, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda ortaya çıkması, çok zayıf bir olasılık. Ancak şayet bu gerçekleşirse, bunu sıra dışı bir işaret ile anlayacağız. Yani deneyciler, bu "hayalet parçacık'a 

ait işaretleri görebilirlerse, 'aparçacık yapılar'ın izini bulmuş olabileceklerdir." 


"Büyük Deney"İn Korkuları Nedir? 


Evet, bunlar olumlu beklentiler. Bu beklentilerin gerçekleşmemesi tabii ki olumsuzluk sayılmaz. Bilim, yeni deneyler düzenler ve çabalarını sürdürür. Asıl deneyin olumsuz sonuçları, insanlığı yahut Dünya'yı tehdit edecek felaketlerin ortaya çıkması riskidir. 


Böyle bir risk olmadığı yetkililerce ifade ediliyor. Buna rağmen, iki bilim adamı, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın, beklenenden büyük bir karadelik yaratarak; Dünya'yı yok edeceği 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iddiasıyla dava açıyor. Walter Wagner ve Luis Sancho isimli uzmanların, Amerikan mahkemesinde açtığı davada, çalışmanın durdurulması isteniyor. 


Diğer taraftan, İsviçre'de davanın yankıları devam ediyor. Cenevre gazeteleri, "Haziran'da Dünya'nın sonu mu gelecek?", "Evren'de yok edilebilir" gibi başlıklar atıyor. 


Almanya'nın Tübingen Üniversitesi'nden Prof. Otto E. Rössler, CERN'de yapılacak deneyde; yaratılacak suni karadeliğin, 4 yıl içinde Dünya'yı yok edebileceğini savunuyor. 

Bu deneyler sırasında oluşacak karadeliklerin, kontrolden çıkabileceği iddiasını ortaya atan Prof. Dr. Rössler, bütün insanlığın, büyük bir tehlike altında olduğunu söyleyerek, Bild gazetesine şöyle konuşuyor: 


"Eğer karadelik, dengede tutulamazsa; hesaplamalarıma göre 4 yıl içinde Dünyamız'ı yutacak. Dünya'nın ağırlığı, minicik bir noktada yoğunlaşacaktır" 


O halde bu büyük patlama deneyleriyle ilgili gerçek nedir? Gerçekten bu deneyler, bugün olmasa da, yarın bir tehdit oluşturabilir mi? Bu sorulara cevap vermeden 

önce, bilimin geldiği noktayı tespit etmek gerekir. Bu mesele, Büyük Patlama'yla ilgili araştırmamızda ele alınacaktır. Ancak biz burada, şimdilik şunları söyleyebiliriz: 


Bilimin Peşinde Olduğu "Tanrı Parçacığı": " Melekut"Tur 


Büyük Patlama'dan önce yaratılan, madde olmayan ve maddenin arkasında duran; yani maddeye vücut veren "meleküt"tur. Gerçekte aranan ve fiziğin sorunlarını ve 

eksik süpersimetri modellerini çözecek olan "meleküt"'tur. Kuarkların ve maddenin arkasında duran bu fizik-ötesi şey(maddenin ruhu); Howard Georgi'nin ifadesiyle "aparçacık"(parçacık olmayan) fiziğin aradığı şeydir. Fizik, 

bu aparçacıkla tamamlanacak ve "Her Şeyin Teorisi" aydınlanacaktır. 


Bizim Kur'an merkezli tespitimiz budur. Higgs parçacığı, bir gerçek midir, yanılgı mıdır? 
Bunu ileride deneyler gösterecektir. Ancak biz şunu söyleyebiliriz ki; gerçek "Tanrı parçacığı" "meleküt"tur. Higgs bozonu, yanılgı değilse; diğer temel parçacıklar gibi "melekut"un bir türevidir. Kara enerji de, bizce, "melekut"a bağlı bir enerjidir ve onun 


bir yansımasıdır. 


Özetle "meleküt", Allah'tan bir emir; fiziksel olmayan bilinçli-canlı bir 

enerjidir. Allah'ın mutlak emrindedir. Tüm temel parçacıklara, dolayısıyla evrene vücut vermektedir. Tüm melekler ve ruhlar gibi Allah'ın Nuru'ndan yaratılmıştır. Adeta, Nur'un birinci türevidir. Sonuç olarak; fiziğin ve deneylerin aradığı parçacık(aparçacık), işte bu "meleküt"tur. Sonsuz yüce olan Allah, gerçekten de bir Tanrı parçacığı olan 

"melekut"u; Kitabı Kur'an da, bize, şöyle tanımlıyor: 


Böylece Biz, İbrahim'e, yakin (ilim sahiplerinden) olsun diye; 'göklerin ve Arz'ın'(evrenin) ' meleküt'unu(özünü-ruhunu) gösterdik. (JEN'AM(6)/75) 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De ki: "Her şeyin melekutu (en temel yapıtaşı-özü-ruhu), kimin elindedir? Ki O, (her şeye) yakın-komşuyken, Kendisine yakın-komşu olunamaz, şayet biliyorsanız." 
IMÜ'MİNUN(23)/88)| 


Her şeyin 'meleküt'u(özü-ruhu) elinde bulunan (Allah), ne yücedir! Sizin dönüşünüz O'nadır.|/YASİN(36)/83| 


Allah'ın, yarattığı alemleri(evrenleri), nasıl yönettiği; göklere, yerlere hitabettiği zaman; onların, ruhları olan melekutla, nasıl cevap verdiğini; Allah'ın Elçileri'nin(insanlardan yahut meleklerden), mucizelerini, Allah'ın izniyle ve bu "melekut'"la nasıl gerçekleştirdiğini; sayısız ayetlerden bilmekteyiz. Ancak şuan ki hacmimiz, bunları burada açıklamaya yetmez. 


Bir misal olarak Musa; Allah'ın izniyle denize asasını vurduğunda; su 

moleküllerinin kuark yapıtaşlarının ruhu olan melekut, suyu, amaca uygun 

olarak açılmaya ve dağ gibi donmaya dönüştürmüştü. Kısacası, Allah'ın "ol" emrinin ve tüm mucizelerin sonucunda ortaya çıkan yaratmaların, aracı, "melekut "tur. 


"Melekut" Tan Sonra, Hangi Söze İnanacaklar? 


Tüm evren, bir melekut alanı içinde yüzmektedir ve melekut aparçacıkları arasında, tam bir iletişim ve gerektiğinde ortak dönüşüm söz konusudur. Özetle, ışıktan hızlı, maddeye kütlesini ve enerjisini veren; "bir şeye" ve Allah'ın istediği "her 

şeye" dönüşebilen "melekut"'tur. Gerçek Tanrı parçacığı budur. Ona, 

kimse erişemez ve kontrol altına alamaz. İnsanoğlu, ona elini uzattığında; işte o 

zaman "gerçek bir kıyametle" karşı karşıyadır. Yaklaşansaat'ın önemli alametlerinden birisi de; bilimin "melekut'"'u tanımasıdır. Onun varlığını, keşfetmek ve işaretlerini almak; oldukça zor olsa da, mümkün olabilir.Ancak onu, ele geçirmeye heveslenmek; beyhude ve teşebbüs edenler açısından da felaket doğurabilecek bir iştir. 


Nitekim ünlü bilim adamı Georgi, bizce "melekut'"u, süper simetri modelinde, teorik olarak farketmiştir. Yaptığı tüm tanımlamalar, bizim önceden Kur'an'dan ve Peygamber Sünneti'nden ulaştığımız "melekut yapısı''nı ortaya koymaktadır. 


Ancak "'melekut''a el uzatarak; kontrol etmeye çalışmak; kesinlikle yasaklanmıştır. İşte Allah'ın uyarısı: 


Göklerin, Arz'ın ve Allah'ın yarattığı her şeyin 'meleküt'una(özüne-ruhuna) bakmıyorlar mı(incelemiyorlar mı)? (Bu 'melekut'a ulaştıklarında), 'onların ecellerinin yaklaştığı umulur". 
Ondan('melekut'tan) sonra, hangi söze inanacaklar? 


Allah'ın saptırdığı bir kimseyi, doğrultacak yoktur. (Allah), onları, azgınlıkları içinde şaşkın vaziyette bırakır. 
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Sana, Saat'in(Kıyamet'in) ne zaman demir atacağını(gerçekleşeceğini) soruyorlar. De ki: "Onun ilmi, ancak Rabb'imin yanındadır. Onun vaktini, Allah'tan başkası ifşa etmez. 'Gökler-Arz'(Evren), ağırlaştı('kritik kütle'ye yaklaştı). Saat(Kıyamet), size ansızın gelir. "Sanki sen, (Kıyamet'in vaktinden) haberdarmışsın gibi sana soruyorlar. De ki: "Onun ilmi, ancak Allah'ın yanındadır, insanların çoğu bilmezler."(ARAF (7)/185-187) 


Tüm bu deneyler, bilimci evrenci ve evrimciler inanmasa da; "Kur'an'ın gölgesi''nde cereyan edecektir. Bize düşen, tarihe not düşmektir. Sonuç olarak "'Melekut"'; madde- enerjinin, kara-ak maddenin, canlı evrimin, evrenin, fiziğin tüm problemlerinin 

ve Allah'ı örtmenin sonudur. Hatta bu Gezegen'deki yaşamın da sonudur. Zira bilim merdiveni, artık son basamağına; cennete dayanmış olacaktır. 'Melekut"'tan sonra hangi söze inanacaklar? 


KUR'AN'IN IŞIĞINDA: İSRAİLOĞULLARI 


Şubat, 2010 -Dr. Halil Bayraktar-yaklasansaat.com 


yaklasansastcom 


TUR DAĞI 


İnsanlık Tarihi, başlangıcından günümüze kadar çok sayıda insan toplulukları, 

kavimler ve medeniyetlerin; tarih sahnesine çıkışları, mücadeleleri ve yok oluşları tarihidir. 
İnsanlık da, onun tarihi de, ilk insan ve Elçi(Peygamber) olan Adem'le başlamıştır. İnsanlığın yaratılış amacı; Sonsuz Yüce Rabb'ini tanımak ve ona "ortak koşmadan teslim olmak'"tır. 
Dünya'ya gelmeden önce de Adem'in zürriyeti(nesli), başka bir boyutta, Allah'ın; "Ben sizin Rabb'iniz değil miyim?" sorusuna; "evet Sen bizim Rabb'imizsin, biz buna şahidiz" diyerek; "teslimiyet"ini ikrar etmiştir. İşte dünya hayatı, bu ikrara(söze) uyulup uyulmadığının test edildiği bir "imtihan alanı"dır. 


Uyarıcı-Korkutucu-Müjdeleyici: Elçiler 


İnsanoğlu, yaratılış itibariyle, verdiği sözlerini unutmaya, nefsi arzularına ve dünyanın cazibesine kapılmaya meyyaldir. Bu nedenledir ki, sonsuz rahmet sahibi, her şeyin yaratıcısı ve yöneticisi olan Allah; bu sözü hatırlatan Resuller(Elçiler) göndermiştir. 

İşte Elçilerin, insan neslinin yeryüzündeki hayata adım atmasıyla başlayan Hak'ka(İslam'a) "Davet"i budur. 


İnsanoğlunun İslam'a daveti, insanın gelişmesine paralel bir 

şekilde; Elçiler, Sayfalar, Kitaplar aracılığı ile olmuştur. Ayrıca, "tüm evren"(alemler), bu gerçeği anlamada, insanın önüne "apaçık bir kitap" olarak serilmiştir. Özetle "sünnetullah" şudur: 


Allah, insan toplumlarının merkezlerine, rahmet olmak üzere; Rahmet Elçileri'ni, insanları uyarmak; Hak'ka(İslam'a) çağırmak üzere gönderir. Zira Allah, insanoğlunun, Kendisi'ne başlangıçta verdiği sözü unutup, Hak'tan sapacağını bildiği için, "elçi 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göndermeyi" vadetmiştir. Bu vaat, Allah'ın Rahmet Sıfatı'nın bir sonucudur. Bu nedenledir ki, her kavme(topluma), bir "uyarıcı-hatırlatıcı-korkutucu" ve Hakk'a gelenleri "müjdeleyici"elçiler gönderilmiştir. "Elçiler"i destekleyici olmak üzere de, "nebiler"den söz alınmıştır. 


Sümer-Akad Elçisi: İbrahim 


İşte İbrahim de, bu tarihi Elçiler'den birisidir. İbrahim'in atalarının, yaklaşık MÖ 

2000 yıllarında, Kuzey Mezopotamya-Harran'da; iki nehir arasında yaşadığı; bu 
bölgenin Sümer-Akad Kralı Nemrut(Naram-Sin)'in hakimiyetinde bulunduğu; hatta bir rivayete göre Naram-Sin zamanında başkent olduğu; sitemizin "Eski Kavimler" bölümünde, "İbrahim Kavmi ve Nemrut(Naram-Sin)" başlığı altında, genişçe incelenmiştir. Yine İbrahim'in, Elçi olarak gönderildiği bu imparatorluğun 


başı Nemrut(Naram-Sin)'le "mücadelesi", "ateşe atılması"ve "hicreti", aynı bölümde genişçe yer almaktadır. 


Elçi İbrahim, ailesi ve yakın akrabası Lut ve kendisine tabi olan az sayıda "iman edenler"le birlikte, "Allah'ın azabı olarak, şiddetli bir kuraklık ve kaosla yıkıma uğrayan kavmi"ni terk eder. Ve ilk olarak Şam'a, hicret eder. Nitekim Kur'an, Nuh kavminden sonra gelen tarih sırasıyla Ad, Semud, İbrahim ve Medyen kavimlerinin helakını şöyle özetler: 


Onlara, kendilerinden önceki; Nuh, Ad, Semud, İbrahim kavminin, Medyen ahalisinin ve alt üst edilen şehirlerin haberi gelmedi mi? Onlara, onların resulleri, apaçık delillerle gelmişti. Allah, onlara zulmediyor değildi. Ancak onlar, kendilerine zulmediyorlardı. 
ITEVBE(9) 70) 


"İbrahim Ve Lut'u: Kavminden Kurtardık" 
Kur'an'da, İbrahim'in, kavmini terkedişi ve hicreti şöyle özetlenir: 


Ona, bir düzen (tuzak) kurmak istediler, ancak Biz, onları hüsrana uğrattık. 


Onu(İbrahim'i) ve Lut'u kurtarıp, âlemler içinde "bereketli kıldığımız yer"'e (yerleştirdik). (ENBİYA(21)/70-71) 


İbn-i Kesir; İbrahim'in ilk durağının Şam olduğunu rivayet ederek, şöyle der: 


Übeyy İbn Kâ'b; "Onu(İbrahim'i) ve Lut'u kurtarıp, âlemler içinde 'bereketli kıldığımız yer'e (yerleştirdik)" ayeti hakkında der ki: 


"Burası Şam'dır. Hiç bir tatlı su yoktur ki, kaya altından çıkmasın." Katade ise şöyle der: 


"Onlar, Irak Ülkesi'nde idiler. Şam'a doğru çıkıp kurtuldular. Şam için; "hicret yurdu" nun direği, denilir." 


İbrahim Filistin'e: Lut Ürdüne Yerleşti 
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Taberi ise, bu hicreti şöyle özetler: 


"İbrahim, hanımı Sare ve akrabası Lut, önce Şam'a hicret etmişlerdir. Daha sonra da, Mısır'a gitmişlerdir. Mısır'dan dönünce de; İbrahim, Filistin'e, Lut ise Ürdün'e yerleşmiştir." 


Filistin'e yerleşen İbrahim'in iki oğlu İsmail ve İshak'tan iki kavim(nesil) ortaya çıkmıştır. 
Birincisi, İsmailoğulları'dır. Bu Kavim, Kureyş'in ve alemlere rahmet olarak 

gönderilmiş Son Elçi Muhammed (s.a.v.)'in atasıdır. Bu ayrı bir çalışmanın konusudur. 
Ancak biz burada, İbrahim'in torunları; İshak oğlu "Yakub 

Oğulları"nın(İsrailoğulları) nasıl bir ümmet(kavim) olarak ortaya çıktığını, İslam tarihindeki rolünü ve karakteristik özelliklerini gözden geçireceğiz. Bu incelemede; analizlerimizi, tamamen Kur'an'ın yol göstericiliğinde yapmaktayız. 


İbrahim: "Alemlerin Rabb'ine Teslim Oldum" 


İbrahim, Allah'a olan "sevgi-yakınlık- teslimiyet"te, zirve bir peygamberdir. Allah, İbrahim'i sayısız denemelerden geçirmiş ve kendisini dost(halilullah) edinmiştir. İşte Kur'an diliyle İbrahim'in "teslimiyet": 


O zaman ki, Rabb'i, İbrahim'i kelimelerle(emirlerle) denedi. O da onları tamamladı(yerine getirdi). (Allah) dedi ki: "Muhakkak seni insanlara imam kılacağım." (İbrahim) dedi ki: "Ve soyumdan olanları da?" (Allah) dedi ki: "Zalimler, Benim ahdime erişemez." [BAKARA(2)/ 124] 


Rabb'i ona(İbrahim'e) dedi ki: "Teslim ol!" (O da) dedi ki: "Alemlerin Rabb'ine teslim oldum!" (BAKARA(2Y 131] 


"İbrahim'de Sizin İçin Güzel Bir Örnek Vardır" 


Şüphesiz, İbrahim ve onunla beraber olanlarda, sizin için 'güzel bir örnek' vardır. O zaman, kavimlerine dediler ki: "Muhakkak biz, sizden ve Allah'ın dışında köle olduklarınızdan beriyiz. Biz, sizi tanımıyoruz. Bizimle sizin aranızda, ebedi olarak buğz ve düşmanlık vardır; ta ki siz, tek olan Allah'a, iman edinceye kadar." Ancak İbrahim'in, babası için şu sözü müstesna: "Senin için bağış dileyeceğim, ancak senin için, Allah'tan bir şey elde edemem. Rabb'imiz, Sana tevekkül ettik, Sana yöneldik ve dönüş Sana'dır." (MÜMTEHİNE(60) 4] 


Andolsun, onlarda(İbrahim ve beraberindekilerde), ahiret gününü umanlar için, 'güzel bir örnek' vardır. Her kim yüz çevirirse, (bilsin ki) muhakkak Allah, Ğanifihtiyaçsız)dır, Hamid(övgüye layık)tır. MÜMTEHİNE(60) 6] 


Yüce Allah, vaadini gerçekleştirmiş, İbrahim, bütün insanlığa önder(imam) olmuştur. Aynı şekilde iki oğlu; İsmail ve İshak kanalıyla da, insanlığa rehber 

Elçiler göndermiştir. Hacer'den doğma, babası İbrahim gibi "teslimiyet sınavı"ndan 

geçen İsmail ve Milleti'nin soyundan, bütün insanlığa Evrensel Elçi Muhammed(s.a.v.) 
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gönderilmiştir. İsmail'den sonra İbrahim'in ilk eşi kısır olan Sare'den mucizevi bir şekilde doğan İshak ise, Yakub'un babasıdır ve İshak Milleti'nin(İsrailoğulları'nın) atasıdır. 


İsrailoğulları, insanlık tarihinde en çok peygamber(elçi-nebi) çıkaran ve süreklilik arzeden bir kavimdir. Son evrensel Elçi Muhammed(s.a.v.)'e kadar İsrailoğulları'nın peygamberleri arka arkaya gelmiştir. İsrailoğulları'nın son elçisi, elbette İmran kızı Meryem oğlu İsa'dır. 


Muhakkak Biz, Nuh'u ve İbrahim'i gönderdik. Peygamberliği ve Kitabı onların soylarında kıldık. Onlardan hidayet üzere olanlar (vardır). Onlardan çoğu da fasıktır.|JHADİD(57)/26| 


Yakupoğulları: İsrailoğulları 


Peygamberliği ve Kitabı(Tevrat-Zebur-İncil) İbrahim'in soyunda kıldık diyen Yüce Allah, kavmini ve kavminin ilahlarını reddeden İbrahim'e lütuf olmak üzere, İshak ve Yakub'u bağışladığını ve onları nebi kıldığını bildiriyor. 


Kur'an, "İshak Mileti"ne; yani Yakupoğullarına, "İsrailoğulları" olarak hitap 

eder. Kur'an, belli bir döneme kadar, İsrailoğulları ismini kullanırken; Hak'tan sapıp- ayrılığa düştükleri dönemlerdeki ve özellikle Peygamberimiz zamanındaki İsrailoğulları'na; "Yahudiler" diye hitap eder. Hz. Muhammed(.a.v.) zamanındaki Yahudiler'in 

ve Hıristiyanlar'ın bir başka tanımlanması da; "Ehli Kitap"tır. Peygamberlerin arka arkaya gönderildiği zaman periyodunda; "İsrailoğulları", Hak'tan(İslam'dan) sapıp- parçalandıkları ve şirk toplumuna dönüşerek; zaman zaman pişmanlık yaşadıkları dönemlerde, "Yahudi" sıfatını kazanmışlardır. 


Neden Yakupoğulları değil de İsrailoğulları? İsrail, Yakub'un diğer bir ismidir. Aslı "İsra-El"dir. El; Allah'dır. Tıpkı "Cebra-EL", "Mika-El"deki El gibi. "İsra" ise Arapça "esir- bağ" kökünden gelir. Anlamı, "Allah'ın Esiri" yahut "Allah'ın Kölesi"dir. O halde "İsrailoğulları"; "Allah'ın Kölesinin Oğulları"dır. 


Ancak, Tevrat'taki anlatım şöyledir: Yakup, tanımadığı bir Adamla güreşir ve onu yener ve Adam şöyle der: "Artık sana Yakup değil, İsrail denecek, çünkü sen Tanrı'yla, insanlarla güreşip yendin."(Tevrat:Tekvin: Bap.32) 


Bu anlatım, Tevrat'a da, Kur'an'a da; Yakub'un peygamberliğine de aykırı ve "şirki" bir yaklaşımdır. Böyle bir olay varsa; ancak şöyle olabilir: Allah'ın meleğiyle 

güreşen Yakup, muhtemelen yenilmiş ve esir olmuştur. Bu nedenle de; "Allah'ın Esiri(Kölesi)" sıfatı, isme dönüşmüştür. Yakub'un adı böylece İsra-El(İsrail) olmuştur. 


İsrailoğulları, Filistin'de yaşayan Yakub'un 12 oğlunun soyundan ortaya çıkan bir kavimdir. Allah, teslimiyetin(köleliğin) zirvesi İbrahim'e; oğlu İshak'ı ve torunu Yakub'u, peygamber olarak bağışlamıştır. 


O zaman ki (İbrahim), onlardan ve Allah'tan başka köle oldukları şeylerden ayrıldı. Biz, ona, İshak'ı ve Yakub'u verdik. Ve her birini 'nebi' kıldık. MERYEM (19)/49] 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Ve Biz ona(İbrahim'e), İshak'ı ve Yakub'u verdik. Ve Biz, onun soyuna nübüvvet ve Kitap verdik. Ve Biz ona, dünyada ücretini verdik. Ve muhakkak o, ahirette de salihlerdendir.|ANKEBUT(29)/27| 


İbrahim Ve Yakub(İsrail): Oğullarına "İslam"I Vasiyet Etti 


Bunu(İslam'), İbrahim, oğullarına vasiyet etti. Yakub da dedi ki: "Oğullarım, muhakkak Allah, bu dini sizler için seçti. Sizler de ancak Müslümanlar olarak can verin!" 


Yoksa sizler, Yakub'un ölüm anında, şahidler miydiniz? O, oğullarına dedi ki: "Benden sonra, kime köle olacaksınız?" Onlar dediler ki: "Senin İlah'ına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın İlah'ı olan 'O tek İlah'a köle olacağız. Ve bizler, O'na teslim olanlarız!" 
(IBAKARA(2)/132-133) 


"Peygamberler Gönderdik": "Önderler Kıldık" 


Ve ona(İbrahim'e) İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik. Her birine hidayet verdik. Önceden de Nuh'a hidayet vermiştik. Ve onun(İbrahim'in) soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u hidayete ulaştırdık. Biz, muhsinleri(güzel davrananları) bu şekilde ödüllendiririz.(EN'AM(6)Y84) 


Biz onları, 'Bizim emrimize yönelten önderler' kıldık. Biz onlara, hayırlı işleri, namazı kılmayı ve zekâtı vermeyi vahyettik. Onlar, 'Bize köle olanlar'dı..ENBİYA(21)/ 73) 


Sabrettikleri zaman onları, 'emrimize yönelten önderler kıldık.' Ve onlar, Bizim ayetlerimize kesin bir bilgiyle inanıyorlardı.|SECDE(32)Y24) 


"İsrailoğulları'nı Alemlere Üstün Kıldık" 


Yüce Allah, İbrahim'i denedi. O'nun Rabb'ine olan bağlılığı ve teslimiyeti; insanoğlunun, Allah'a olan derin sevgi ve itaatinin zirvesini göstermektedir. İnsanlık tarihinin "Tevhid Abidesi"İbrahim'in, Rabb'ine sayısız sadakat ve bağlılığını gösteren olaylardan sadece üçünü burada zikredebiliriz: 


Birincisi; çağının en büyük emperyal gücü olan Nemrut'a(Naram-Sin'e) karşı; "Hak"kı haykırması ve kavminin tapındığı putları, çocuk yaşta kırarak; ateşe atılmayı göze 

alması. İkincisi, bebek İsmail'i ve annesi Hacer'i; susuz, 

bitkisiz ve 1ssız Mekke'de, Rabb'inin vahyine uyarak bırakması. Üçüncüsü ise, hiç çocuğu yokken, ilerlemiş yaşında Allah'ın kendisine lütfettiği İsmail'i, yanında yürüyecek hale gelince; Allah'ın, kendisi için kurban etme emrine uyarak; Rabb'ine 

olan sevgisini ve bağlılığını kanıtlaması. 


Tüm sınavlardan başarıyla geçen ve "Tevhid Dini'nin zirvesini temsil 

eden İbrahim'e, Allah; "Ben seni insanlara imam yapacağım" vaadinde 

bulunmuştur. Rabb'ine teslimiyette; katıksız(muhlis) ve dosdoğru(hanef) 

olan İbrahim'e, Yüce Allah; bir "ilim üzere", oğlu İshak, torunu Yakub ve 

arkasından Yakuboğulları'nı(İsrailoğulları'nı) bir nimet olarak vadetmiş ve bağışlamıştır. Bu 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tabii ki bir peygambere verilen en büyük "nimet"tir. Allah'ın bu seçimi, elbette her seçiminde olduğu gibi; O'nun adaletinin ve rahmetinin bir sonucudur. 


Bu "seçim ve üstün kılma", Allah'ın Sünneti'nin(Sünnetullah'ın) bir sonucudur. Bu lütfu, bir kavmin ya da soyun üstünlüğüne; kavmiyetçiliğe-ırkçılığa dönüştürme zaafı; insanlık tarihinin, Hak'tan(İslam'dan) sapma süreçlerinin en önemli parametrelerinden birisidir. Bu durum, gerçekte Allah'a ait olan kutsallık ve üstünlüğü; insanoğlunun, "kendi üzerine geçirme hırsızlığı"ndan; yani "apaçık şirk"ten başkası değildir. 


Sonuç olarak Sünnetullah'ın, İsrailoğulları üzerindeki rahmet tecellisini, Kur'an'ın ışığında şöyle anlayabiliriz: 


1) İbrahim, Yüce Allah'ın "ateşli imtihan"ından geçerek; O'nun "rahmet ve nimet vaadi"ne mazhar olmuştur. Yüce Allah'ın, "Ben seni, insanlara imam yapacağım" vaadi, işte bu mazhariyetten kaynaklanmaktadır. 


2) İsrailoğulları'ndan arka arkaya resuller ve nebiler çıkarmış; kitap ve hikmet vermiş ve onları, İslam'a(Hak'ka) çağıran önderler kılmıştır. Yüce Allah; İbrahim, İshak, Yakub; Yusuf, Musa, Harun, Yuşa, Davud, Süleyman, Eyyub, Zekerya, Yahya, İsa gibi elçiler zincirini, binlerce nebilerle desteklemiş; bu önderleri, insanlığın "aydınlanma rehberleri"kılmıştır. 


3) İbrahim'den kaynaklanan tüm bu nimetlerden dolayı; "İsrailoğulları, bir ilim üzere alemlere üstün kılınmıştır." Bu üstünlük "takva"ya; yani "Allah sevgisi ve saygısı"na dayanmaktadır. Bunu koruyup-gözetmeyenlerin azabı ise, hem Dünya'da şiddetli olmuştur ve hem de daha şiddetli ahiret azabı vadedilmiştir. 


Hakkı örtenleri, Dünya ve ahirette şiddetli bir azapla cezalandıracağım. Onlara bir yardım da yoktur. [ALİ İMRAN(3)/56| 


4) İnsanlığın ikinci atası "Nuh nesli"nin yayıldığı; insanoğlunun ilk yerleşik hale geldiği ve çok sayıda eski kavimlere beşiklik etmiş Orta Dünya'da; yahut bugünkü ifadeyle "Mezopotamya- Orta Doğu"da; "insanlığı, İslam'a çağıran örnek-önder bir topluluk" inşa etmek. Yüce Allah, bu merkezde ortaya çıkan ve Dünya'nın her bölgesiyle bağlantılı bir "İslam toplumu"nun; İnsanlığa "rahmet, örnek ve önder"olmasını istemiştir. 


5) Bu kutsal zincirin son halkası ise, yine İbrahim'in oğlu İsmail soyundan; yani İsmail Milleti'nden gelen; evrensel rahmet elçisi Muhammed(s.a.v.)'le 

tamamlanmıştır. İsrailoğulları'nın elçilerinin, kitaplarının ve İsrail'in son elçisi İsa'nın, haber verdiği Son Peygamber, insanlığı kurtuluşa çağıran "Gerçek Mesih"dir. Kıyametin şafağında gelmiştir. Kıyamete kadar geçerli olmak ve peygamberlik yapmak üzere Kur'an'ı bırakmıştır. 


İnsanlığın son rahmet elçisi olan Muhammed(s.a.v.); özellikle İsrailoğulları'nın da beklediği Mesih-Elçi'dir. Bugün Kur'an'ın neredeyse üçte biri, İsrailoğulları ve peygamberlerinden haber vermekte ve onları, İslam'a 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ve Muhammed'in elçiliğine davet etmekte; "İslam'ı örtenlerin ilki sizler olmayın"diye uyarmaktadır. 


İsrailoğulları'nın mazhar olduğu bu "lütuf ve nimet", Kur'an'da şöyle özetlenir: 


Ey İsrailoğulları, Ben'im, size verdiğim o nimeti hatırlayın. Bana olan ahdinizi(sözünüzü) yerine getirin ki, Ben de size olan Ahdimi(Sözümü) yerine getireyim ve yalnızca Ben'den korkun! 


Yanınızda olan (Tevrat)ı, tasdik edici olarak indirdiğim (Kur'an'a), iman edin. Onu örtenlerin ilki siz olmayın. Ayetlerimi, az bir menfaatle değiştirmeyin. Ve yalnızca Ben'den sakının!/BAKARA(2Y40-41) 


Ey İsrailoğulları, size verdiğim nimetimi hatırlayın. Muhakkak Ben, sizi, alemlere üstün kıldım.(BAKARA(2Y47)J 


Kendilerine Kitap(Tevrat) verdiğimiz kimseler, onu(Muhammed'i), kendi çocukları gibi tanırlar. Buna rağmen onlardan bir firka, bildikleri halde 'gerçeği' gizlerler.|BAKARA(2Y146) 


O zaman ki Musa, kavmine demişti: "Allah'ın size olan nimetlerini hatırlayın, nitekim aranızdan peygamberler çıkardı. Sizi, yöneticiler kıldı ve alemlerde hiçbir kimseye vermediği şeyi, size verdi."(MAİDE(5)/20) 


O zaman ki; dağı onların üzerine, bir gölge gibi kaldırmıştık. Onlar, muhakkak o(Tur dağı), üzerlerine yıkılacak sandılar. (Dedik ki): "Size verdiğimiz o şeyleri, kuvvetle tutun ve (Kitap'taki) o şeyleri hatırlayın, umulur ki korkar-sakınırsınız."(ARAF SURESİ(7)/171) 


Muhakkak Biz, Musa'ya, Hidayet'i(Tevrat'ı) verdik ve İsrailoğulları'na Kitab'ı(Tevrat'ı) miras bıraktık. 


O, akıl sahipleri için yol gösterici ve bir hatırlatmadır.IMÜ'MİN(40)/53-54| Muhakkak Biz, onları bir ilim üzere, alemlere karşı tercih ettik. (DUHAN(44Y/32| 


Muhakkak Biz, İsrailoğulları'na "kitap, hüküm ve peygamberlik" verdik. Onları, temiz olanlarla rızıklandırdık. Ve onları, alemlere üstün kıldık.)CASİYE(45Y16) 


"Hak'tan Saptılar: Ayrılığa Düştüler: Ve Azaba Uğradılar" 


İsrailoğulları'nın en büyük peygamberlerinden biri de, Davut peygamberin 

oğlu Süleyman peygamberdir. Yüce Allah, bu kral peygambere, yeryüzünde eşsiz bir güç lütfetmiştir. Kendisine, birçok mucizeler yanında; insanlar, cinler, şeytanlar, hayvanlarla konuşma ve hükmetme yetkisi verilmiştir. 


Ancak, Süleyman'ın ölümünden sonra (M.Ö 920), 

"Hak"tan sapan, ayrılığa ve aykırılığa düşen İsrailoğulları; şirke-putperestliğe kucak açmışlardır. Yüce Allah'ın kendilerine verdiği İslam nimetini koruyamayan İsrail Milleti; Yusuf peygamberin ölümünden sonra Mısır'da olduğu gibi, başka milletlerin esareti altına girmişlerdir. Süleyman peygamberin ölümünden sonra ortaya çıkan "fetret dönemi"; Asur, 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Babil, Pers ve Roma esaretiyle devam etmiştir. Allah'ın kölesi olan İsrailoğulları, bu sıfatlarını kaybederek, "Yahudi"leşmişler ve başka milletlerin kölesi olmuşlardır. 


İsrailoğulları, Allah'a kölelikte yarıştıkları, içlerinden çok sayıda Allah 

dostu ve nebiler çıkardıkları dönemlerde; Allah'ın sayısız lütuflarına mazhar olmuşlardır. 
Ancak Allah'a teslimiyeti bozup, Hak'tan saptıkları; Allah'a ortak koştukları "fetret dönemleri"nde ise, kendi peygamberlerini öldürmek dahil, en büyük suçları işlemişlerdir. 
Bu nedenle de Allah'ın gazabını üzerlerine çekerek; azaba uğramışlardır. 


İşte, Yahudileşmiş İsrailoğulları'nın, "şirk toplumu"na nasıl dönüştüklerinin, işledikleri ağır suçların ve Allah'ın azabının, Kur'an diliyle ifadeleri: 


Vay o kimselerin haline ki; Kitab'ı(Tevrat'ı), kendi elleriyle yazıyorlar, sonra da onunla az bir menfaat sağlamak için, "Bu Allah'ın indindendir" diyorlar. O elleriyle yazdıklarından dolayı, yazıklar olsun onlara; o kazandıkları sebebiyle vay onların haline!(BAKARA(2Y79) 


Şüphesiz Biz, Musa'ya Kitab'ı(Tevrat'ı) verdik. Onun arkasından ard arda elçiler 

gönderdik. Ve Meryem oğlu İsa'ya, beyyineler(deliller) verdik. Onu, Kutsal Ruh'la(Cebrail'le) destekledik. Size(İsrailoğulları'na), ne zaman bir elçi, nefsinizin hoşlanmayacağı bir şeyle gelse, büyüklük taslayarak; (peygamberlerin) bir kısmını yalanlayıp, bir kısmını da öldürecek misiniz?)BAKARA(2Y/87| 


Onların(İsrailoğulları'nın) üzerine, nerede olurlarsa olsunlar zillet(boyunduruk) vurulmuştur. 
Ancak Allah'ın hakimiyeti ve insanların hakimiyeti altında olmaları müstesna. Allah'ın ayetlerini örtmeleri, nebileri haksız yere öldürmeleri, isyan edip haddi aşmaları sebebiyle, onlara meskenet(alçaklık) vurulmuştur ve Allah'ın azabını satın almışlardır.JAl-İ İMRAN(3)/112] 


O zaman ki Allah, 'kitap verilenler'den: "Onu(Kitab'ı), insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz" diye kesin söz almıştı. Ancak onlar, onu(bu sözü) arkalarına attılar ve az bir menfaatle değiştirdiler. O satın aldıkları şey, ne kötüdür! [ALİ İMRAN(3)/187| 


O uyarıldıkları şeyi unuttukları zaman, kötülükten men eden kimseleri kurtardık. Zulmedenleri, yaptıkları 'fısk'(Hak'tan sapma) sebebiyle 'azapla yakaladık. 


Ne zaman ki, o yasaklandıkları şeyi, yapmaya devam ettiler. Biz de onlara; 'aşağılık maymunlar olun!' dedik.| ARAF(7)/165-166) 


Onları, yeryüzünde ayrı ayrı topluluklar yaptık. Bu topluluklardan kimileri, salih olanlar, kimileri de, bunun dışında kalan(sapkın) topluluklardır. Biz, onları iyiliklerle ve kötülüklerle denedik. Umulur ki, (Hak'ka) dönerler. 


Onlardan sonra, Kitab'a(Tevrat'a) varis olan kimseler geldi. (Bunlar), şu 

değersiz (dünyayı) tuttular ve; 'yakında bağışlanacağız' dediler. Şayet onlara, Dünya'nın bir misli daha verilse, onu da alırlar. Kendilerinden, Allah'a karşı Hak'tan başka bir şey söylemeyeceklerine dair, 'Kitap sözü' alınmamış mıydı? Oysa o (Kitab'ın) içindekileri 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okuyorlardı. (Allah'tan) korkanlar için, ahiret yurdu daha hayırlıdır. Akletmiyor musunuz?|ARAF(7)/168-169) 


Ve onlara emirden(dinden), apaçık deliller verdik. Ancak onlara ilim geldikten sonra, aralarında azgınlık ederek, 'ihtilaf'a(ayrılığa) düştüler. Şüphesiz Rabb'in, o ihtilaf ettikleri şeylerde, kıyamet günü hüküm verecektir.|CASİYE(45)/17) 


İsrailoğulları: Ne Zaman "Helak" Olacak? 


İsrailoğulları, Hak'tan saparak Yahudileşmiş, Yüce Allah'a 

verdikleri ahdi bozmuş; kutsallığı ve yüceliği kendilerine atfederek; "kutsal kavim", "Allah'ın oğulları", "yeryüzünün efendileri" vb. şirki nitelendirmelerle tarihe geçmişlerdir. Nitekim Babil sürgününde kaybettikleri "Gerçek Tevrat" yerine, farklı zamanlarda farklı kişilerin yazdığı metinlerden oluşan "Toplama Tevrat'ı biraraya getiren Üzeyr'e(Azra'ya), Hıristiyanlar'ın İsa'ya dedikleri gibi "Allah'ın oğlu" demişlerdir. 
Bununla da yetinmeyip, kendilerini "Allah'ın oğulları" 

addedecek sapkınlığa ve kibir bataklığına yuvarlanmışlardır. İşte Kur'an'daki kanıtı: 


Yahudi ve Hıristiyanlar dediler ki: "Bizler Allah'ın oğullarıyız ve O'nun 

sevgilileriyiz." De ki: "(O halde) niçin sizi, günahlarınızdan dolayı azablandırıyor? 
Bilakis sizler, O'nun yarattıklarından bir beşersiniz. O dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Göklerin, Arz'ın ve bunların arasındakilerin mülkü, Allah'a aittir. Dönüş de, O'nadır.|MAİDE(5)/18)| 


Helen kültürü ve Roma paganizminden etkilenen; " Sözlü Tevrat"' oluşturarak "şahsi görüş ve yorumlarını" egemen kılan din adamları, bu yolla 

kendilerini ilahlaştırmışlardır. "Hak" üzere bulundukları zamanlarda, Allah'ın kendilerine verdiği "nimet ve lütuflar"ı unutarak, şirk koşmuşlar; 

kendilerini yücelterek, kibirlenmiş ve dünya hırsıyla azgınlaşarak, ırkçı 

zalimler olmuşlardır. 


Zekeriya peygamberi, İsa'nın habercisi oğlu Yahya peygamberi öldüren İsrail 

kavmi, Musa'nın getirdiği "İslam Dini"ni, çoktan bozmuştu. Zekeriya'nın 

oğlu elçi Yahya, Kral Herod Antipas'ın emriyle tutuklanmış; daha sonra da, kavminin seyirciliğinde öldürülmüştü. Mucizeleriyle dikkat çeken İsa peygamber, putperest Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetinde bulunan; bugünkü İsrail, Filistin, 

Suriye ve Ürdün topraklarını kısmen içeren bir bölgeye; İsrail kavmine gönderilmişti. 


Son Elçi Muhammed(s.a.v.)'in habercisi olan İsa(a.s.)'ın, kavmiyle mücadelesi, yakın tarihin en dramatik mücadelesidir. Olağanüstü doğumu, hayatı, mucizeleri ve mücadelesiyle, bugün dahi tartışmaların konusu olmaktadır. İsa, İsrailoğulları'nın, "peygamberler zinciri"nin "son halkası"dır. Musa'nın "Tevrat"ı; Davud'un "Zebur"u bozulduğu için İsa, "İncil"le gönderilmiştir. İsrailoğulları'nın son "kavmi elçisi" olan İsa, nebilere uzanan kanlı 

ellerin son şahidi olmuş ve kavminin suçunu kanıtlamıştır. 


O halde, elçilerin uyarılarına kulaklarını tıkayan; "İslam'a sırt çeviren ve elçilerini öldürmeye teşebbüs eden "Eski Kavimler", Nuh, Ad, Semud, İbrahim, Lut vb. "helak" 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olduğu halde; neden İsrailoğulları "helak" olmamıştır? Bilindiği gibi "kavimlerin helakı"nın temel sebebi; elçilerin getirdiği mesajı inkar etmeleri ve tebliğe, olumlu cevap vermemeleri değildir. Helakın asıl sebebi; elçilerin Allah'tan aldıkları vahyin, “topluma iletilmesi temel hakkı'"nın çiğnenmesi, tamamen yasaklanması ve hatta elçilerin öldürülmesidir. 


Yüce Allah, her kavme bir uyarıcı-elçi gönderdiğini ve uyarıcı göndermediği kavmi sorumlu tutmayacağını, Kur'an'da bildirir. Bu nedenle de uyarılan kavme, uyarıcı-yumuşatıcı çeşitli azablar gönderir. Bunlar her türlü doğal felaketler veya başka milletlerin 

saldırıları olabilir. Sonuç olarak, elçilere direnen toplumlara; Allah, ya uyarıcı 

azablar gönderir, ya da uyarılar fayda vermiyor, kavim şirkini ve zulmünü 

sürdürerek elçilerini öldürmeye teşebbüs ediyorsa; "helak" edilir. Yani o toplum, "kökten yok edilir". "Helak", kökten yok etmektir ve Yüce Allah'ın kelamıyla "intikam almak"'tır. 
"İntikam" kavramını Kur'an, "uyarıcı azap" için değil, sadece "helak" için kullanmıştır. 


De ki: "(Allah), üzerinizden veya ayaklarınızın altından, azap göndermeye kadirdir. Yahut bir fırkayı(milleti) musallat ederek; bazınıza, bazınızın azabını tattırır." Bak! Ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz? Umulur ki fıkhederler(aklederler).(EN'AM(6)/65| 


Biz, hangi topluma bir nebi(peygamber) göndermişsek, muhakkak onları, çetin(azap) ve sıkıntıyla yakalamışızdır. Umulur ki yumuşayıp-yalvarırlar.|ARAF(7)Y941 


Bir ülke(veya toplum) olmasın ki, Biz onu, 'kıyamet günü'nden önce 'helak' etmiş veya şiddetli bir azapla azap etmiş olmayalım. Bu Kitap'ta(Levh-i Mahfuz'da) böylece yazılmıştır.İSRA(17)/58| 


İsrailoğulları, arka arkaya rahmet elçileriyle desteklenmiş; Hak'tan sapmaları karşılığında, çeşitli azaplara uğratılmıştır. Ancak kavmin "kökten helak"ı, Yaklaşansaat'e ertelenmiştir. İşte "İsrailoğulları'nın Helakı" ve beklenen bu "helak"ın, Kur'an'daki izleri: 


Senin Rabb'in, izin verdiği zaman, azabın kötüsüne sürükleyecek olan o kimseyi(Deccal'i), kıyamete yakın onlara gönderecektir. Muhakkak senin Rabb'in, cezası seri(süratli) olandır. Şüphesiz O, bağışlayandır, acıyandır.|ARAF(7Y167| 


Sen, o zalimlerin yaptıklarından Allah'ı gafil sanma. Onları 'gözlerin bir noktaya toplanacağı güne' ertelemektedir. 


O gün ikna olmuş(başları eğik) vaziyette korku içinde koşarlarken, kalpleri bomboştur.İBRAHİM(14)/42-43) 


Biz Kitap'ta(Levh-i Mahfuz'da) İsrailoğulları'na (şu) hükmü verdik: "Arz'da iki kere fesat çıkaracaksınız ve büyük bir yükselişle yükselerek, kibirleneceksiniz." 


O 'iki vaad'ten ilki, geldiği zaman, Biz, sizin üzerinize, şiddetli güç sahibi kölelerimizi gönderdik de, (onlar sizin) 'yurtlarınızı talan ettiler.' Bu yerine getirilmesi gereken bir vaatti. 
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Sonra, sizi, (tekrar) onlara karşı döndürdük ve size, mal ve oğullarla güç verdik. Ve sizi, nefer olarak(askeri olarak) güçlü kıldık. 


Şayet iyilik ederseniz, kendinize iyilik etmiş olursunuz, yaptığınız kötülük de kendi aleyhinizedir. Yüzlerinizi astıran 'ikinci vaad' (geldiğinde kölelerimiz) ilk defa girdikleri gibi o Mescid'e(Kudüs'e) girerler. Büyük bir helak edişle helak ederler. [İSRA(17)/4-7] 


Ve ondan sonra İsrailoğulları'na söyledik: "Arz'da(vaad edilen topraklarda) oturun, 'ikinci vaad' geldiği zaman Biz, sizi karışık (halk) olarak toplayacağız."(İSRA(17)/104) 


Bir 'Karyete'(İsrailoğulları) ki, onları helak etmeyi haram (kıldık). Şüphesiz onlar, (Hakk'a) dönmezler. 


Ta ki Ye'cuc, Me'cuc çıkıncaya ve her bir tepeden akın edinceye kadar. 


Hak "vaad"(helak) yaklaşmıştır, o zaman, Hakk'ı örtenlerin gözleri bir noktaya dikilecektir: "Vay başımıza, biz bu şeyden(helaktan), gaflet içindeydik. Bilakis bizler, zalimleriz" (diyeceklerdir).lENBİY A(21)/95-97| 


Ancak Biz, seni(Peygamber'i) alıp-götürürsek, muhakkak onlardan 'intikam' alacağız. 


Ya da onlara vaad ettiğimiz şeyi(helakı) sana(Peygamber'e) gösteririz ki, şüphesiz Biz, onların üzerinde muktedir olanlarız. 
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MELEKLER ŞEHRİ: "ŞEYTANLAR ŞEHRİ" 

Ayhan Demirpehlivan- Ocak, 2011- yaklasansaat 

Bu yazımızda, İblis imzalı filmlerden "Melekler Şehri" filminin analizini yapacağız. Film, sözde bir melekle(!), bir bayan doktor arasındaki aşkı(!) işliyor. Bu 


film, meleklere iftiralar ve şeytani yalanlarla süslenmiş; insanları yanıltmaya ve kandırmaya yönelik bir propaganda aracıdır. 


106 


CITY OF ANGELS 


"Melekler Şehri", 1998 yapımı bir film olup, yönetmenliğini Brad Silberling yapmıştır. Silberling aynı zamanda 1995 yapımı 
"Casper" isimli hayalet hikâyesinin anlatıldığı çizgi sinemanın da yönetmenidir. 


Filmin başrollerinde Meg Ryan ve Nicolas Cage oynamaktadır. Nicolas Cage'in, son dönemlerde "Kehanet", "Büyük Hazine: Sırlar Kitabı" ve "Hayalet Sürücü" gibi filmlerinde, ya masonluğun göklere çıkarıldığı, ya da uzaylılarla bağlantıların anlatıldığı görülmektedir. 


Bugüne kadar yayınladığımız film analizlerimizde ve cin-şeytanlarla ilgili haber yorumlarımızda sürekli vurguladığımız bir gerçek; İblis ve avanesi şeytanların; 

kendilerini melek diye insanlara pazarlayarak onlarla ilişki 

kurmalarıdır. Şeytanların, gerçekleri tahrif etmeleri, onların temel yöntemleridir. 
Dolayısıyla biz, "Melekler Şehri" filminde de diğerleri 

gibi, şeytanların uydurduğu yalanlara ve gerçeği ters-yüz etme hastalıklarına dikkat çekeceğiz. Bu filmde de yapımcıların, insanların duygularıyla oynayarak, şeytani kavramları beyinlere nasıl enjekte ettiklerini göstereceğiz. 


Filmin Özeti 


Filmde, melek olarak takdim edilenler, şeytanlardır. Kendilerini göksel varlıklar (!) olarak niteliyorlar. Güneş'in doğuşu ve batışı sırasında bir ritüel gerçekleştiriyorlar. 

Bu paganların, Güneş'e tapma ritüeline benzemektedir. Filmde, bu ritüel sırasında 

bir müzik duydukları söyleniyor. Filmin başrol oyuncusu olan Nicolas Cage'in canlandırdığı Seth isimli melek(gerçekte şeytan), diğer arkadaşları gibi, sürekli olarak bu ritüelin bir parçasıdır. Güneş doğarken veya batarken; ona doğru yönelerek, huşu içinde efendileri İblis'e saygı gösteriyorlar. Güneş'e karşı yapılan bu tapınma; gerçekte kendisini Güneş tanrısı olarak eski milletlere yutturan İblis'e yapılmaktadır. 


Güneş batarken ve doğarken İblis'e ibadet eden şeytanlar. 
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Dr. Maggie'yle, sevgilisi arasına giren, melek diye takdim edilen şeytan Seth. 


Düşmüş melek(şeytan) Nathaniel, Seth'ye düşmenin; insan olmanın yollarını anlatıyor. 
Hepsi palavra! 


Filmde melekler olarak gösterilen şeytanların özellikleri şunlardır: Siyah giyinirler, yaşadıkları yer kütüphanelerdir, telepati ile insanların beyinlerini okuyabilmektedirler. 
Düşünce gücüyle yol alırlar ve her dili konuşabilirler. Herkesin yanında bir 

tane melek(şeytan) vardır. İnsanların yanına görünmeden sokulup, onları izlemeye- etkilemeye çalışırlar. Kendi aralarında, insanlara karşı, onları kontrol altına almak için yardımlaşırlar, birbirlerine bilgi aktarırlar. İnsanlar ise, onlar istemediği taktirde, o melek maskeli cin-şeytanları göremezler. 


1) Filmde İşlenen Aşk Teması: Filmde Seth isimli melek(şeytan), kalp ameliyatı olan bir hastanın canını almak üzere ameliyathanede beklemektedir. Ameliyatı 

gerçekleştiren Doktor Maggie ise, kaybetmeye tahammül 

edemeyen, megaloman ve ateist biridir. Maggie, her şeyi doğru yaptığı halde, hastanın ölmesini kendine yediremez. Çünkü doktorun ateist inancına göre; her şeyi doğru yaptıysa, hasta yaşamak zorundadır. 


Seth, Maggie'ye, bu kibrinin zirve yaptığı zamanda ilk kez görünmeye başlar. Onu takip ettikçe Maggie'ye aşık olur. Ona görünmeye ve onunla ilişki kurmaya çaba sarfeder. Artık sürekli etrafında dolaşmakta, onu yönlendirmektedir. Yanından bir an bile ayrılmak istemez. 
Yatakta bile yanında yatmaktadır. Seth, Maggie'nin yanında geçirdiği tüm zamanlarda ona görünmez, bazen görünürken, bazı durumlarda da görünmez olmaktadır. Bu duruma ilk başta tepkili olan Maggie ise, bir süre sonra ona alışır ve Seth'yi sürekli yanında görmek ister. 
Böylece Maggie, iş arkadaşı ve sevgilisi olan doktordan da giderek uzaklaşır ve Seth'ye bağlanır. 


2) Düşmüş Melek Palavrası: Filmde melek olarak takdim edilenler, istediklerinde melek olma özelliğinden vazgeçerek, ölümlü bir insan olabilmektedirler. Bunun olabildiğini, eskiden bir melek(şeytan) olup, daha sonra insana dönüşmüş olan Nathaniel Messinger'dan 

öğrenen Seth de, aynı yolu takip etmeye karar verir. Nathaniel, neden insan olduğunu filmdeki şu cümleyle anlatıyor: 
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"-O, bu salaklara(insanlara), evrenin en büyük hediyesini vermiş. Bize vermez mi sanıyorsun? 

-Nedir o? 

-Özgür irade." 


Filmde Nathaniel, kendisi bir melek iken nasıl düştüğünü ve düşmüş bir melek olmak için ne yapması gerektiğini Seth'ye anlatır. Kendisi gibi etrafta birçok düşmüş; yani insan olmuş melek olduğunu söylemektedir. Nathaniel'e göre; insanlar artık meleklere pek fazla inanmamaktadırlar. Özgür irade sahibi bir insan olmak ve hayatın zevklerini yaşamak çok daha önemlidir. 


Filmin Analizi 


1) Filmde melek olarak takdim edilenler şeytanlardır. Sözde melek olarak 

gösterilen şeytanlar, sürekli siyah kıyafetler giymektedirler. Bu format, bu filmde ilk defa gerçeğe uygundur. Melekler, ışıkla, beyazla sembolize 

edilirler. Şeytanlar ise karanlığın öncüleridir ve siyahla temsil edilirler. İblis bu gerçeği ters-yüz ederek; sürekli kendisini ve adamlarını ışıkçılar, ışığın temsilcileri olarak göstermektedir. Bu nedenle şeytanların elçisi olan medyumlar, genellikle beyaz 

giyinerek; melek elçisi imajı uyandırmaya çalışırlar. 


Herkesin yanında İblis'in görevlendirdiği, izleyen ve gözetleyen bir şeytan var. 


Filmin ana kahramanı olan ve melek olarak takdim edilen şeytanlardan birisine verilen 

isim Seth'dir. Bu isim, elbette tesadüfen seçilmemiştir. Seth, Mısır mitolojisinde 

bir tanrı(şeytan) ismidir. İblis ise, tarih boyunca; Atlantis ve Eski Mısır'dan Yunan'a kadar birçok eski milletlerde, Güneş tanrısı olarak kendisini pazarlamış; o milletlerin diline göre bu anlama gelen "Ra" veya başka benzer isimler kullanmıştır. Bu 

nedenle, Güneş'in doğuşu ve batışı sırasında şeytanlar, İblis'e ibadet etmektedirler. Filmde de, Seth ve diğer şeytanlar, her Güneş doğuşu ve batışında, karşısına geçerek huşu içinde saygı duruşunda bulunur; İblis'in düşüşünü çağrıştıran hüzünlü bir müzik duyarlar. 


Benzer ritüel, bugün paganlar tarafından hala uygulanmaktadır. Sitemizde bu konuyla ilgili haberlerden de hatırlanacağı gibi, sayıları hızla artan paganlar, çeşitli ülkelerde Güneş'in doğuşunu izlemek üzere, küçük insan grupları halinde; Güneş doğmadan önce, bahçe veya ormanlarda, sahillerde ve tepelerde toplanmaktadır. Örneğin, sayıları 30.000'i bulan büyük topluluklar, aynı ritüel için İngiltere'deki Stonehenge'da toplanmıştır. Eski Roma dinin kökeni paganizimdir. Bugün uzak doğu 

toplumlarında, Güneş'e secde yahut saygı ritueli halen devam etmektedir. 


Peygamberimiz, bu konuda Müslümanları uyarmıştır: 
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"Namaz kılmanızı Güneş'in doğduğu ya da battığı vakte bırakmayın. Zira o, 'şeytan'ın iki boynuzu arasından doğar. Güneş'in bir bölümü doğarken, tümü doğmadıkça namaz kılmayın! Güneş'in bir bölümü batarken de, tümü batmadıkça namaz 

kılmayın!" (Müsned, Ahmed b. Hanbel, C. 4, H.no. 198/1068) 


cFF Aga 


Seth şeytanı, ayarttığı Dr.la konuşurken, kütüphaneye tünemiş şeytanlar da izliyor. 


2) Telepati ile anlaşma, insanların zihinlerini okuma, istediğinde görünür hale gelme, ışınlanma ve her dili konuşabilme gibi olağanüstü olarak gösterilen özellikler, aslında cin- şeytanların bulunduğu boyutun özellikleridir. Cin-şeytanlar, insanlardan bir üst boyuttadır, ancak bizimle aynı gezegeni paylaşmaktadırlar. Dolayısıyla bu boyut farkı ile onlara insanda olmayan bazı yetenekler verilmiştir. 


Bugün ise New Age tarikatları aracılığı ile benzer rolü oynayan şeytanlar; duruma 

göre melek, tanrı ya da uzaylı oldukları kuyruklu yalanını söylemektedirler. Üzücü olan ise; dünyada, bu melek postuna bürünmüş şeytanlara tabi olan yönetici, entel ve sıradan insanların sayısı her geçen gün artmaktadır. 


Cin-şeytanlar, istedikleri zaman insan veya başka bir canlı formuna girebilirler. Filmde 

de Seth isimli şeytan, Meggie'ye zaman zaman görünür hale gelirken, istemediği zamanlarda ise görünmüyor. Nitekim bu konuda, Peygamberimizin birçok açıklamaları vardır. Aşağıda, bu konuya açıklık getiren hadislerden birisi verilmiştir: 


"Muhakkak 'şeytan', insan kılığına girerek de topluluğa gelir, müteakiben onlara yalan nevinden hadis söyler. Sonra o fertler dağılır. Daha sonra onlardan bir kimse: Yüzünü tanıdığım fakat isminin ne olduğunu bilmediğim bir adamı hadis söylerken dinledim, diyerek (kendisi de aynı) hadisi rivayet etmeye koyulur." (Sahih-i Müslim, C.1, Mukaddime, 7-7, s.36.) 


3) Ateist doktor Maggie'nin, şeytanla(Seth) açık ilişkisi, başarısızlığı hazmedemediği 

ve kibrinin zirve yaptığı bir olaya eşlik eder. "Akıl Oyunları" gibi filmlerde de müşahhas örneklerini gördüğümüz gibi şeytanlar, insanın kibrinin yükselişine bağlı olarak 

ona yaklaşır-fısıldar ve bu yaklaşım daha sonra açık görüntülü konuşmaya dönüşebilir. 


4) Ayrıca melekler(şeytanlar); araya girerek Maggie'yi, gerçek sevgilisinden ayırır ve insanların; sevgiyi bilmediği, ya da sevgiye zaman ayıramadığı mesajı verilir. Kendilerinin ise "sevgi varlıkları"(!) olduklarını, gerçek dünyada da medyumları aracılığıyla pompalarlar. 
Bu palavralara inanan "kuşbeyinli, kibirli bay ve bayanların akılsızlıklarına şaşmamak mümkün değildir. Gerçekte hiçbir melek, nefis sahibi olmadıkları gibi, Rab'lerinin bilinçli köleleri olup; Rab'lerine mutlak itaat ettikleri için, filmdeki şeytani oyunları oynamaz. 
İnsanları çıplak olarak izleyerek sulanmazlar. Aksini iddia edenler, Allah'ı, sabah, akşam ve her an tesbih eden "mukarrepler"e (Allah'a yakınlaştırılmışlara) iftira etmiş olurlar. Bu filmde, zaten baştan sona kadar meleklere ve Allah'a iftira ediliyor. Elbette İblis'in elçilerinden bundan başkası da beklenmez. 
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Binalara, kütüphanelere tünemiş, insanları gözleyen ve insanları saptırmak için yardımlaşan şeytanlar. 


5) İblis'in, "düşmüş melekler" yalanı, bu filmde de tekrarlanıyor. Gerçekte ne melekler, 

ne cinler ve ne de cin-şeytanlar, boyut değiştiremezler. Herkes kendi boyutuna mahkum edilmiştir. Hatta tüm varlıklar; canlı-cansız bulundukları boyutta kalmaya mahkumdurlar. 
Bir üst boyut, alt boyut formuna geçici bir süre girebilir; ancak formuna girdiği boyuttaki varlıklardan olamaz. Yani melek, cin yahut insan olamaz. Cin ve cin-şeytanlar, insan olamayacakları gibi, bir üst boyuta da çıkıp melek de olamazlar. Ancak Allah isterse, yarattığı varlıkları, üst boyutlara çıkardığı gibi alt boyutlara da indirebilir. 

Nitekim İblis; Aziz-el iken, Allah tarafından melek boyutuna çıkarıldı. İsyan edince de, cin boyutuna düşürüldü-kovuldu, İblis oldu. 


6) Filmde, Nathaniel'ın, "artık bize inanan çok kimse kalmadı, etrafına baksana" deyişi bir tespit olarak, tamamen de yanlış değil. Bugün maalesef insanlık; dünyayı amaç; dini araç haline getirmiş; öyle bir dünyalaşma-insanlıktan çıkma süreci yaşanıyor ki; giderek hem insanın gerçek dostu olan meleklerin varlığına ve hem de gerçek düşman olan cin- şeytanların varlığına inanç azalmış, bu konudaki bilinç zayıflamıştır. Bunun içindir 

ki; İblis ve onun ordusu da; insanlığı kandırma ve manipüle etme konusunda oldukça başarılı bir operasyon yürütüyor. 


Sonuç 


İngiltere'deki Stonehenge'de, Güneş doğarken bir pagan ayini. 


Filmin temel konusu olan bir cinin, insandan karşı cinse aşık olması, tarih boyunca her zaman vuku bulmuş, yahut olabilecek sıradan bir vakadır. Ancak cin- 

şeytanlar, İblis'in robotlaşmış-ruhsuz köleleridir. Onlar, ancak insanları kandırmak- kaydırmak için bol yalan söylerler, sevgi edebiyatı yaparlar, ancak 

efendileri İblis gibi insandan nefret ederler. Gerçekte ise, sevgiden mahrum, lanetli varlıklardır. İblis, Allah'ın, "Ruhlar(melekler) ordusu"nu taklit ederek; nefis sahibi-kibirli cinlerden bir "şeytan ordusu" oluşturduğu için onlara, insanları sevmeyi yasaklamıştır. 
Filmdeki aşk palavradır. Onlar, doğumdan, ölüme kadar casus gibi insanın yanında bulunur; onun açıklarını yakalayarak; kaydırmaya-kandırmaya çalışırlar. 


Nasıl Allah'ın meleklerinin koruma-kollama ve amelleri kaydetme görevi varsa; onların da kendilerine davetiye çıkaran insanları, kandırma-kaydırma ve İblis'in ordusunun bir üyesi 


yapma amacı ve çabası vardır. İblis ordusunu iki yolla çoğaltmaya çalışır. Birincisi, 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insanlardan değişik yollarla kendilerini kopya etmek. İkincisi, insanları saptırıp; kendisine bağlı köle insan-şeytan haline getirmek. Birinci yol her zaman iyi sonuç vermeyebilir. 
Nitekim Ye-cuc, Me-cuc üretimi; Atlantis toplumunun, şeytanlara ilişkisinden ortaya çıkmıştır. 


Film; İblis'in şeytanlarını, melek olarak pazarlamak için yapılmış, basit bir kandırmacadan ibarettir. Kendisini Başmelek Mikail olarak maskeleyen İblis, adamlarını da insanların cehaletinden yararlanarak; "melekler" olarak yutturmaktadır. Gerçekte Başmelekler ve onların emrindeki "'melekler odusu"', Allah'ın emrindedir, O'na yürekten bağlıdır ve nefis sahibi olmadıkları gibi; sadece ve sadece Allah sevgisiyle 

yaşarlar. Melekler, Allah'ın bilinçli köleleleridir. Her biri, görevini huşu içinde yapar ve herbiri yapacağı göreve uygun olarak yaratılmışlardır. Bu filmde melek diye yutturulmaya çalışılanlar; İblis'in köleleri ve gerçekte insanoğlunun amansız düşmanı olan cinden bozma şeytanlardır. 


Ne can alabilirler, ne insan sevebilirler, ne insan olabilirler, ne de melek olmaya güç yetirebilirler. İnsan üzerinde hiçbir güçleri yoktur. Sadece Hak'tan sapan, ya da sapacak olanların heva(mantık) ve arzu dalgalarının üzerinde sörf yaparlar; onların hayal ve kibirlerini vesvese ve fısıltılarla beslerler. Onların, kendilerini adeta çağıran ve davetiye çıkaran cahiller-gafiller-kibirliler üzerinde; saptırıcı-yular takıcı etkileri elbette vardır. 
Onlar, insanoğlunun atası Adem'in; dolayısıyla ademoğlunun ve Allah'ın düşmanlarıdırlar. 
İnsanoğlu, ya sonsuz yüce olan ve sonsuz boyutlu olan Allah'ın kölesi olacaktır, ya 

da İblis'in tuzağı karşısında savunmasız kalacaktır. Unutulmamalıdır ki; İblis ve 

ordusu karşısında sığınılacak tek Güç; "Yüce Himayeci-Koruyucu Kalkan Allah'tır". Ve yine unutulmamalıdır ki; İblis'in köleleri için Dünya'da ve Ahiret'te, Allah'tan bir hezimet, helak ve intikam vardır. 


Şeytanlar, hastalıklı ve katı kalpliler için bir denemedir; ya da bu gibi insanları ortaya çıkarmak için bir fitnedir. Bu fitne, nefsinin esiri olan, gaflet içinde kendilerini kandıranlar için bile bir uyarma-uyanma vesilesidir. Bilinmelidir ki, şeytanların tüm 

faaliyetleri, Sonsuz Yüce Allah'ın kontrolünde ve elindedir. Ve yine bilinmelidir 

ki tüm insanların, cinlerin ve cin-şeytanların planları, Allah'ın Planı'nın içinde kalmaya mahkumdur. 


Kaynaklar: 
1) beyazperde.mynet.com 
2) imdb.com 


GERÇEK BİLİM BU MU? 
Yaklaşansaat, 29/11/2011 


Bugün hiç düşünüyor muyuz, bilim adına harcanan bunca paralar, emekler; acaba gerçek anlamda bir bilim ve acaba gerçek anlamda insanlığa yararlı bir teknoloji mi üretiyor? Acaba bugün bilim, ne derece evrenin ve insanın hakikatlerini araştırıyor ve insanlığa yararlı projeler üretiyor? Yoksa belli "para babaları"'nın hırslarını, egolarını ve hayallerini inşa etmeye mi çalışıyor? Bütün bunları sorgulamak gerekmez mi? Bütün bunları sorgulamak, elbette namuslu olmayı Hakk'a ve gerçeğe bağlı olmayı gerektirir. 

Çağımızda, evet bilim ve teknoloji hızla ilerliyor, ancak nereye ilerliyor? İnsanlığın hayrına mı? İnsanlığı kendi hayali dünyalarına ve düzenlerine götürmek isteyen güçlerin amaçlarına mı ilerliyor. Bütün bilim dallarını bir göz önüne getirelim, özellikle "insanlığın sağlığını, 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mutluluğunu ve geleceğini koruması" gereken bilim dallarına bakalım. Bu dallarda 

en hakim parametre para değil midir? 

Bir taraftan insanlar sağlık adına sömürülürken; diğer taraftan "dünyanın 

efendileri" ceplerini dolduruyor. Yetmiyor, daha çok kazanmak için hayali hastalıklar uyduruluyor. Bugün insanların cebinden para çeken sağlıkla ilgili bir sürü tez, görüş, teori, bir süre sonra yerini başka görüşlere terk ediyor. Bugün çok önemlidir, hayatidir denen birçok "sağlık reçeteleri", bir süre sonra yerini yenilerine terk ederek çöpe atılıyor. 

Tüm değişmez diye ortaya konan kaideler, insan fıtratı duvarına çarparak toz duman 

oluyor. "İnsan"ın, Sonsuz Yüce Rabb'imiz tarafından planlandığını ve yaratıldığını kabul etmeyen bir tıp; insanı bütünüyle kavrayarak sağlık mekanizmalarının nasıl işlediğini bilmeyi en temel görüş haline getiremeyen bir tıp; insanlığa ne verebilir? İşte bugün verebildiği, tüm acı sonuçlarıyla ortada... Tıbbın bir numaralı amacı insanı inşa eden Yüce Rabb'imizin neyi, nasıl inşa ettiği; ne gibi savunma mekanizmaları yarattığı gerçeğini araştırmak olmalıydı. 
Netice itibarıyla bugün tıp bilimi, maalesef iki ağızlı bir kılıç gibi işlemektedir. Birincisi; hastalık üretmek, hasta sayısını artırmak ve bu hastalıklar yoluyla insanları iliklerine kadar sömürmek... 

İkincisi; Ortodoks tıbbı inşa eden ve onun prensiplerini vaaz eden dünyacı- paracı- sömürücü felsefenin arkasında duran hegemonların ceplerini doldurmak, hayallerini beslemek ve sonuç olarak insanlığı felakete doğru sürüklemek... Evet, meseleyi anlaşılır ve yalın bir boyuta indirgediğimizde görünen, bu iki yıkıcı boyuttur... 

Hastalık üreten yaşamı ve çevreyi pompalamak yetmiyormuş gibi, hastalık ve hasta üretmek değil midir bugünün gerçeği...Hastalıklardan korunmak için "peygamberi ilkeler" nerede? 
İnsan fizyolojisini, biyolojisini, kimyasını ve doğal savunma mekanizmalarını gerçek anlamda araştıran tıp, yani Rabb'ini ve eserlerini anlamak isteyen "peygamberi tıp" nerede? 

Sadece sağlıkla ilgili bilim dalları değil tüm alanlarda; canlıları, insanları, maddeyi ve evreni inşa edip Yöneten'in "Yüce Aklı- Planı ve Amacı" nedir, bunu dert etmeyen; hatta buna savaş açan bir zihniyetten ne beklenir? Elbette ruh ve akıl sağlığı bozuklukları, çöküntü -kaos, acı-ıstırap-hastalık, mutsuzluk ve çaresizlik... Maddeci, evrimci-Darvinci, Sonsuz Yüce'nin vahyinden, yani aklından mahrum insan felsefesi, tüm bilimleri kuşatmış ve 

kısırlaştırmıştır. Rabb'ini tanımayan kendisini de tanıyamaz ve gerçeği de layıkı vechiyle anlayamaz... 


Koskoca sözde fizikçiler, astrofizikçiler, kuantum fizikçileri, Evrenlerin Rabb'ini tanımayı bırakalım, zanni ilimleriyle O'na savaş açıyorlar. O'nun ismine ve vahyine savaş açıyorlar. 
O'nun Sonsuz Yüce Varlığı'nın zikrini duyunca şaşkına dönüyorlar. Mesela, "Büyük Patlama"yla başlayan yaratma, bilimci-ateist efendileri oldukça rahatsız ediyor, adeta Yüce Rabb'imizin varlığını hissedince, ya oradan kaçıyorlar, ya da görmemezlikten geliyorlar, sözde bilimsel tevillerle adeta "kirlenmiş ruhlar"'ını rahatlatıyorlar. Böyle olan küresel bilimcilere örnek mi istiyorsunuz, zibil gibi... 


En son Türkiye'ye gelen ve bir CERN bilimcisi olan meşhur bilim insanı, bu konuda ibret verici bir örnek. Bakın bir sohbetinde ne diyor? Efendim, "Tanrı parçacığından söz edilmesi, kendisi gibi fizikçileri utandırıyor muş, bu ismi zinhar kendileri değil kitap endüstrisi vermişmiş." 


İşte size Tanrı'nın isminden ve O'nun ismiyle anılan parçacıktan söz etmeyi utanç sayan bir bilim adamı! İşte Tanrı'nın ismini bile ağzına almaktan rahatsız olan bilim insanları, hem de fizikçi, pozitif bilimciler! Doğrusu biz de, bilimi bu derece Sonsuz Yüce Yaratıcı'sından koparan ve O'nun zikrinden utanan bilimci-evrimcilerden utanıyoruz! 
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"Tanrı parçacığı" deyimini, kitabına isim olarak verip ilk kullanan meşhur ABD'li fizikçi Leon Lederman'dır. Atom altı parçacıklara vücut veren ve aranan bu en temel parçacığa; ele geçirememe kızgınlığıyla Lederman efendi, "kahrolası parçacık" diyor. Ancak 

yayıncısı "Tanrı parçacığı" diye değiştirmeyi teklif ediyor. İşin sonunda para kazanmak olunca, pozitif bilimcimiz de bunu kabul ediyor! Yoksa haşa Lederman, Tanrı'yı hiç ağzına alır mı? Yakışır mı bir fizikçiye Tanrı'ya inanmak ve Tanrı'dan söz etmek, hele kitabına bu ismi vermek olacak şey mi? İşte yukarıda sözünü ettiğimiz CERN uzmanı sayın fizikçinin bahsettiği "Tanrı parçacığı"'nın basına ve kamuoyuna mal olmasının hikayesi böyle başlamıştır... 

Evet "bilim insanları"nın, alemlerin(evrenlerin), yaratılmış her şeyin (fizikçiler -bilimciler dahil) Rabb'i olan Sonsuz Yüce Allah'a, değil iman etmesi, varlığından ve isminden söz etmesi dahi asla olamaz! O zaman bilim, bilim olmaktan çıkar, insanlar ve özellikle bazı bilim insanları yaratılmış olur ki; bu oldukça da ilim dışı bir şey olur! 


Peki, adama sormazlar mı, Sonsuz Yüce Tanrı'ya, O'nun yarattığı ilmi kullanarak düşman olanlar; neden "şeytani kabala felsefesi"'ni yalarlar. Neden tüm Roma, Eski 

Yunan, Hint, Sümer, Mısır ve Mu-Atlantis şeytani felsefesini ve tanrılarını" takdis edip baş tacı ederler? Neden modern bilimlerini ve kitaplarını, Eski Yunan tanrılarının altın(!) 
sözleriyle başlatırlar. 


Neden her keşfettikleri "şey"e, Yunan tanrılarının isimlerini vermekten usanmazlar. 

Neden Jüpiter, Mars, Venüs, Merkür, Uranüs, Uranyum, Herkül, Draco, Serpens, Ophiuchus, Scorpius, Orion vs. saymakla bitmez, Yer'de ve Gök'te keşfedilen en küçük şeylere; durmadan çok tanrıcı eski toplumların "'dince kutsal saydıkları isimleri" vererek yaşatırlar? Diğer taraftan ağzından Allah kelimesi çıkan bilim insanları üzerinde engizisyon baskıları işletirler? Neden Yer ve Gök, bu Lusifer(İblis) kökenli tanrılarla utanmadan doldurulur? 


Neden bu çağa kadar taşınmış, çağdışı-akıldışı ve akla ziyan Hint tanrılarını takdis etmekten utanmazlar? Neden nükleer araştırma merkezinde(CERN'de) bir "Hindu tanrısı Şiva"'nın heykeli var? Şiva, Hinduizm'in tanrılar hiyerarşisinde en büyük tanrılarından biri diye mi? Bir bilim-deney merkezinde; "güneş diskli Hint Şiva tanrısı''nın ne işi var? 
Bilim çağının bilimcileri neden eski çağların "'uyduruk-şeytani ve akıldışı" inanışlarını kutsuyor ve baş tacı ediyorlar? 


Bu ne ilkelliktir, çağ dışılıktır, bu ne menem gerici felsefedir. Modern bilim bizi, ilkel şeytani çok tanrıcılık akılsızlığından, karanlık çağ ve düşüncelerinden; aydınlığa, aydınlanmaya götürmeli değil miydi? 


Uzun sözün kısası ve bu meselenin özü şudur: Küresel Sermaye, "paganist-kabalist New Age havuzu"'nu; "şeytani tanrılar"ı kutsayan "eski milletler"'in "kirli suları"yla dolduruyor ve "Lusiferiyen felsefeler"'in yeşermesi için "zıt kutuplu dualite"' yi uyguluyor. Allah'a ve O'nun Hak(gerçek) dinine kapalı; Lusifer'e(İblis'e) ve onun çağ dışı- akıl dışı dinlerine açık bir ikili sistem: Biri içeri, diğeri dışarı...Çünkü "bugünkü bilimciliğin efendileri" böyle istiyor... 


DÜNYA "KIYAMET SAVAŞI"NA GİDİYOR! 
19/09/2012- yaklasansaat 
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İslam coğrafyasında 11 Eylül saldırılarının 11. yıldönümünde ortaya çıkan ABD'ye yönelik saldırılar- protestolar, özellikle Libya'da ABD büyük elçisinin ve elçilikte görevli kişilerin öldürülmesiyle sonuçlanmıştır. Bu saldırıların görünür tetikleyici sebebi, İnsanlığın son rahmet elçisi ve İslam peygamberi olan Hz. Muhammed(s.a.v.)e, iftiralar içeren adi, provakativ pespaye bir film ve bu filmin şerefsiz, ahlaksız, dolandırıcı pornocu yapımcıları... 
ABD vatandaşı olan bu ahlaksız satılmışların asıl amaçları, kendilerini parayla satın alan güçlerin amacına hizmet etmektir. 


Filme kimlerin destek olacağı ya da olduğu; bu çirkin ajitasyonla ortaya çıkan eylemlerden kimlerin kazançlı çıkacağı ayan-beyan ortadadır... Biz bu "İblis oyunu"nun pespaye maşaları ve onların kimlikleri üzerinde duracak değiliz. Her zaman yaptığımız gibi bu yeni 11 Eylülün gölgedeki yapımcılarına, kimlerin bu silahı ateşleyerek yeni bir şah çektiğine ışık tutacak ve "süper güçler"in "yaklaşan kıyamet savaşı"na dikkat çekeceğiz. Bu olaylar zincirinin bugününü ve yarın nereye gideceğini daha iyi anlamak için Yaklaşansaat'in Yorum-Analiz bölümündeki 01/12/2010 tarihli "WikiLeaks Depremi'nin Analizi" yorumumuzdan bir alıntı yapacağız: 


"Amerikan Küresel Gücü'nü derinden sarsan 9 şiddetinde bir deprem... 11 Eylül 2001'de kulelere vuran o derin-şeytani küresel efendilerin yeni bir oyunu: "WikiLeaks depremi". 
Özellikle ABD ile karakterize edilen "emperyal güç", kendi içinde ikiye bölünmüştür. 
Birincisi, Obama'yı iş başına getiren "Yeni Dünya Düzeni" kurmayı amaçlayan "Küresel Lobi". İkincisi, İsrail'le ittifak halinde bulunan ve İsrail'i destekleyen "Yahudi Lobisi". Bu saldırı, Bush'tan sonra yönetimi, "Küresel Lobi"ye kaptıran ve Sayın Türk Başbakanı'nın salvolarıyla köşeye sıkışmış olan "Yahudi Lobi"sinin bir "WikiLeaks saldırısı"dır. Böyle bir saldırının amacı açıktır ve bugünkü "ABD Küresel Lobi'"sinin müttefikleriyle, özellikle Türkiye'yle ilişkilerine darbe vurmaktır. Şayet bu olay böyleyse, iki güç arasındaki çatışmanın daha büyük boyutlara ulaşacağının bir habercisidir. 


"Küresel Lobi"nin has elemanlarından ABD başkanı Bill Clinton'un, "Lewinsky skandalı" burada hatırlanmalıdır. "Yahudi Lobisi"nin düşmanlığında ve saldırısında hiçbir sınır olmadığını anlamak istemeyenler, yanılmaya devam edeceklerdir. 


Evet, "ABD Küresel Gücü", "Yeni Dünya Düzeni"ni tam da ilan etmek üzereyken ve gerekli adımlar atılırken; "ulusal devletler" değil, başka hiçbir güç değil, ABD'nin içinden bir "Güç" karşı koymakta; elindeki kartları kullanmaktadır. Bu, saklanan ve Türkiye üzerinden devam ettirilmeye çalışılan savaş, artık yeni boyutlara ulaşmıştır. Bilinmelidir ki; bundan sonra yeni salvolar gelecek ve bu "yıldız aileleri"nin kendi içindeki savaşı artık gizlenemeyecektir." 


"WikiLeaks depremi", "ABD Küresel Gücü"nün adeta barsaklarını boşaltan bir salvoydu. Nitekim "Küresel Lobi"nin has elemanlarından ve hatta beyin takımından olan Zbigniew Brzezinski, bu olayı şöyle yorumluyordu: 


"Esas olan şu ki, WikiLeaks'e kim bu belgeleri veriyor?.. Bazı gizli servisler, WikiLeaks'e bilgi sızdırıyor mu? Çünkü ABD'yi utandırmak, onun bazı yönetimlerle arasını açmak için eşsiz bir fırsat... ABD-Türk ilişkilerini bozmak için hesaplanmış bir 

hareket. Erdoğan ve Davutoğlu hakkında kullanılan dil çok çok gerçekten çok sivri..." 


Yukarıda özetini verdiğimiz 01/12/2010 tarihli analizimizde özetle ve isabetle ne demişiz? 
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"Şayet bu olay böyleyse, iki güç arasındaki çatışmanın daha büyük boyutlara ulaşacağının bir habercisidir. 'Yahudi Lobisi'nin düşmanlığında ve saldırısında hiçbir sınır olmadığını anlamak istemeyenler, yanılmaya devam edeceklerdir. Bu saklanan ve Türkiye üzerinden devam ettirilmeye çalışılan savaş, artık yeni boyutlara ulaşmıştır. 
Bilinmelidir ki; bundan sonra yeni salvolar gelecek ve bu 'yıldız aileleri'nin kendi içindeki savaşı artık gizlenemeyecektir." 


Peki, "ABD Küresel Gücü", bu sersemletici WikiLeaks saldırısına nasıl ve hangi şiddetle cevap verdi dersiniz? Bunun cevabı tartışmasız "Arap Baharı"dır. Arap Baharı, Orta Doğu'daki "İsrail kuklası yönetimler"in arkasındaki ABD desteğinin çekilmesi ve bu kağıttan kaplan diktatörlerin devrilmesidir. Bu siyasi değişim, "Siyonist İsrail-Yahudi Lobisi"nin telafisi imkansız kaybıdır. Bu sebepledir ki Suriye diktatörü Esad'ın düşmemesi için "İsrail-İngiliz-ABD Yahudi Lobisi", Esad'ın direncine, İran'la birlikte direnç katmaktadırlar. İsrail'in Siyonist yöneticilerinin İran'a saldırma nakaratı ise hiç de inandırıcı değildir. 


O halde "Arap Baharı'nın karşı salvosu, yeni bir 11 Eylül olmalı değil midir? İşte 11 
Eylülün 11. yılında "Arap Baharı"nı boşa çıkaracak yeni bir deprem! Filmciler provakatör, Peygamberlerine hakaret edildiği için tepki gösterenleri yönlendirenler provakatör. Bir tarafta Siyonist-Evanjelik-Hıristiyan provakatörler, diğer tarafta İslam olamamış hastalıklı radikaller... Bu "İblis tezgahı"yla bir taşla iki kuş vurulmuştur: Bir 

taraftan İslam düşmanı Batılılara, İslam bir kere daha terör dini olarak gösterilmiş, diğer taraftan "Yahudi-Siyonist-Neo-con-Evanjelik Lobisi", "Arap Baharı" denen değişimi bombalamıştır. İşte "Siyonist Küresel Yahudi Lobisi"nin, "ABD küresel Gücü"ne verdiği mesaj budur. Sen benim kukla Arap yönetimlerimi yerle bir edersen, ben de senin "Arap Baharı"nı "Kışa çeviririm. Bu "küresel çatışma"yı hala anlamadıysanız, aşağıdaki soruları ve cevaplarını düşününüz! 


1) Libya'nın muhalefetine en büyük desteği vererek, Kaddafi yönetimini deviren bir elçi, Libya'da neden öldürülsün ve o elçinin elçiliği neden basılsın? Bu "iğrenç film"i, Obama ve onun Libya elçisi mi yaptırdı? 


2) Bu olayların, yaklaşan ABD başkanlık seçimlerine çok az bir zaman kala ortaya çıkması, ABD yönetimine; Obama'ya kan kaybettirmek gibi bir etkiye de sahip olacaktır. ABD'deki "Güçler Savaşı'nda bu seçim, çok büyük bir öneme sahiptir. Kasımda seçimi kazananın ipi göğüsleyeceği düşünülmektedir. Bu kavga, Obama-Mitt Romney kavgası değil, arkalarındaki "Güçlerin Savaşı"dır. 


3) Türk yardım gemisi Mavi Marmara'ya İsrail'in saldırısı gerçekleştiği sırada ve aynı anda İskenderun deniz komando birliğine yapılan "roketli saldırı"yı hatırlayınız. Yakın zamanda ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Martin Dempsey'in uçağı Afganistan'daki bir Amerikan hava üssüne indiğinde yapılan "roketli saldırı"yı hatırlayınız. ABD Libya elçisinin arabasına "roketle" ateş açıldığını unutmayınız. Bingöl'de izinden dönen silahsız askerlere "roketatar"la PKK saldırısı ve çok sayıda kişinin ölmesi. Bütün bu işler, 

gerçekten PKK'nın, Taliban'ın yahut El Kaide'nin başarısı mı sizce? 


4) Son zamanlarda PKK'nın, kürtler aleyhine olacak acımasız saldırıları ve haince pusuları, kimden güç alıyor, kimin işine yarıyor? Burada, sözde İslam devleti(!) İran, zalim Baascı Esad diktatörlüğü, Siyonist İsrail, ABD neo-conları, İngiliz merkezli Yahudi Siyonizmi aynı hizada sıralanmış değiller mi? 
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5) Dünyanın altınını ve parasını elinde tutan İngiliz merkezli Yahudi Gücü, elindeki basın tröstüyle sürekli kime, kimlere saldırıyor? Türk Başbakanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama'ya saldırılar dışarıda ve içeride neden paralel? Türkiye'nin 

içindeki Esadseverler, Ergenekoncular dışında kalan; dün AKP'yi göklere çıkaran dinli- dinsiz çevreler, neden ve kimin adına bugün Başbakan Erdoğan'ı bir bardak suda boğmak istiyorlar? Ve neredeyse bir U dönüşü yaparak, Ergenekoncu çizgiye yaklaşıyorlar? 


Şunu biliniz ki bu savaş, bir "kıyamet savaşı"dır. Bu savaşa, maalesef en çok adı müslüman olanlar alet edilecektir. Taraflardan birisi Dünyaya hakim olsa ve diğerini etkisiz kılsa da "İblis'in Kadim Planı" işleyecek, Deccal dönemi başlayacak ve böylece Dünya, "Küreseller"e kalmayacaktır, bu böyle biline. Biz burada bir başka hususa daha dikkat çekeceğiz, o da şudur: 


Birincisi; ABD'nin-Batı'nın "özgürlük anlayışı", ikincisi; İslam'a ve onun aziz peygamberine kin-nefret kusan, iftira ve hakaretlerde bulunanlara karşı İslam ne diyor, adı Müslüman ancak kendileri İslam olamamış "radikal hastalıklar" ve "harici kafalılar" ne yapıyor? 


1) Batı'nın özgürlük anlayışı, nasıl bir özgürlüktür. Başkalarına iftira, hakaret, aşağılama nasıl özgürlük olur? İster basın yoluyla ister film yoluyla böyle bir küstahlık özgürlük olabilir mi? 
Hele milyarlarca insanın sevdiği ve canından aziz bildiği bir peygambere hakaret ve iftira- alay nasıl "özgürlük" olabilir? İnsanın, insanlığın en temel hakkı eleştirmek, ancak insana ve inancına saygılı olmak değil mi? Batılıların bugünkü "özgürlük" anlayışı, kusura bakmasınlar akıl dışıdır, insanlık dışıdır ve insanın en temel inanma ve saygın olma hakkına bir darbedir. 
Böyle bir anlayış ilkeldir, şeytancadır ve şeytani emellere hizmet edecek sakat bir düşüncedir. 
Bu düşünce tarzı, Dünya'da büyük fitnelere yol açacak Ortaçağ ürünü bir İblis felsefesidir. 
Bugün bunu birbirlerine karşı provokatif amaçla kullananlar, yarın bilsinler ki bu "bumerang"la vurulacaklardır. İblis ve hizbi, bu silahla ve "halı çekme yöntemiyle", "Dünya Deccal devrimi"ni gerçekleştirecek, küresel efendileri bu silahla vuracaktır. 


Ey bu konuda İblis'in tuzağına düşmüş Batılı kafalar, düşman olduğunuz İslam'ın Kutsal Kitabı Kur'an bakın ne diyor? Başka din sahiplerinin ilahlarına sövmeyin ki, onlar da sizin ilahınız olan Allah'a sövmesinler! İşte Yüce Rabb'imizin uyarısı: 


(Onların), Allah'tan başka yalvarıp-yakardıklarına(ilahlarına) sövmeyin; sonra onlar da ilimsiz bir şekilde düşmanlıkla Allah'a söverler. İşte böyle, Biz her ümmete amellerini(yaptıklarını) süslü (çekici) gösterdik, sonra onlar Rablerine dönerler. O, yaptıklarını onlara haber verir.|JEN'AM(6)/108| 


2) Pespaye karikatürler ve filmlerle yapılan provakasyonlar karşısında insanların rencide olması ve infiale kapılması, Batılı ateist kafalar anlamasalar da elbette normal bir durumdur. 
Ancak bu tepkilerin-protestoların, kanlı eylemlere dönüşmesi, suçsuz kimselerin öldürülmesi kabul edilemez bir sonuçtur. Ne İslam'ın kutsal kitabı Kur'an böyle bir eylemi onaylar, ne de İslam'da bunun yeri vardır. Ancak kerametleri kendilerinden menkul, kendi mantıklarını ve hastalıklı düşüncelerini din edinenler, her zaman küresel efendilere alet olmuşlardır ve olmaya da devam edeceklerdir. Kitleleri provake etmek için bu tarz ajitasyonlara alet olanlar, farkında olmadan hakim küresel güçlerin planlarının figüranı olmakta, en büyük 

zararı İslam'a vermektedirler. Bu mesele Sitemizde "RADİKALİZM": İSLAM DEĞİL "HASTALIK"'TIR başlığı altında incelenmiştir, lütfen bu yazıyı okuyunuz. 
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Burada şunu ifade etmeliyiz ki; kitleleri ajite eden harici kafalı radikaller, şayet samimi olsalar, Peygamber sünnetini takip eder, düşmanlıklarını suçsuz insanlara değil, asıl iftira ve hakaretin sahibi olan kimselere yöneltirler ve kitleleri tahrik etmekten uzak dururlardı. Şayet bir gücünüz varsa, samimi insanların arkasına saklanmayınız, suçsuz insanlara saldırtmayınız, provakatörlük yapan pislik adamlardan hesap sorunuz! Ama ne gezer! İslam buharlaşmış, akıllar "Kur'an vahyi"nden uzaklaşmış, ipler "oyun kuran küreseller"in eline geçmiş... 

Son olarak Kur'an, bugünün fesatçılarını bin beş yüz sene önceden bakın bize nasıl haber veriyor. İşte Sonsuz Yüce Rabb'imizin, bugünün dünyasını fesada uğratacak olanları ifşaası! 
İşte Yaklaşan Saat'e doğru azgınlık ve nefretlerini artıracak olanların ihbarı: 


Yahudiler dediler ki: "Allah'ın eli bağlıdır." (Allah dedi ki:) "Onların elleri sıkıdır ve onlar sözleri sebebiyle lanetlendiler. Bilakis; O'nun iki eli de açıktır. O nasıl dilerse öyle infak 

eder. Andolsun, Rabb'inden sana indirilen(Kur'an), onlardan çoğunun azgınlıklarını ve inkarlarını artıracaktır. Biz de onların arasına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kin bıraktık. Onlar, ne zaman harp ateşini tutuşturdularsa, Allah onu söndürmüştür. Onlar Arz'da fesada koşarlar. Allah, müfsidleri(fesat çıkaranları) sevmez."(MAİDE(5)64| 


Eğer O(Allah), rızkı tutsa, rızkınızı verecek olan kimdir? Bilakis; onlar(İslam düşmanları) gittikçe 'taşkınlık' ve 'nefretleri'ni artırırlar. [MÜLK(67)/21] 


"AVATAR" NE SATAR... 
Musa Erden-yaklasansaat.com 


Navi ırkından dişi Avatar Neytiri ve insan-Navi birleşimi Kurtarıcı Mesih Avatar. 
Bu yazımızda, James Cameron'un ünlü Avatar adlı filmini ele alacağız. Hazırlığı ve çekimleri yaklaşık 11 yıl süren, dünyanın en büyük şirketlerinden The Coca Cola Company tarafından da desteklenen, 200 milyon Dolar bütçeli filmin, nasıl bir felsefenin ürünü olduğunu ortaya koymaya çalışacağız. 

Önce filmin senaristi ve yönetmeni olan Cameron'un geçmişine bir göz atacağız. Ardından onca animasyon ve multimedya eşliğinde verilen filmdeki temaları sıralayacağız. Son bölümde de verilmek istenen mesajı ve filmin amacını ortaya koyacağız. 


Yönetmen: James Cameron 

1986 yılında Cameron, "Yaratık"(Alien) adlı filmin 2. serisini çekerek adından söz ettirdi. Bu 
filmin verdiği mesaj da çok anlamlıydı. Filmde, insanların "içinde türeyen kötü bir uzaylı yaratık", insan soyunu tehdit etmektedir. Bu kötü uzaylı yaratıktan kurtulmak için ise bir 

tür "kurtarıcı mesih"e ihtiyaç vardır. 


Cameron, 1991 yılında belki de sinema tarihinin en akılda kalan yapıtlarından biri olan "Terminatör 2: Mahşer Günü" adlı filmi çekti. Bu filmde de "insan ırkını tehdit eden kötü makineler" ve insanlığın kurtarıcısı olması beklenen bir "kurtarıcı(mesih) çocuğun" öyküsü anlatılmaktadır. 


Cameron, 1997 yılında ünlü "Titanik" filmini beyaz perdeye yansıttı. 11 dalda Oscar kazanan bu film, aynı zamanda sinema tarihinin en fazla izlenen filmi oldu. Yönetmen Cameron, 11 yıl 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süren çok uzun bir hazırlığın ardından, bu kez beklentilere uygun olarak "Avatar" filmi ile seyircisinin karşısına çıktı. Avatar filmine bir göz atalım: 


Filmin Özeti Ve Önemli Kavramlar 


1) Filmde Kutsanan "Navi"; Cin-şeytan Irkıdır: Filme göre, 22. yüzyılda Pandora adlı bir gezegende Navi adlı yaratıklar yaşamaktadır. Pandora, antik Yunan felsefesine göre; kötülüklerin kaynağı olarak gösterilen çok güzel bir kadının adıdır. Zeus'un hediye ettiği bir kutuyu açan Pandora, böylece tüm kötülüklerin yeryüzünde yayılıp saçılmasına neden olur. 


Navi adlı yaratıklar; mavi benizli, iri gözlü, vampir dişli, kedi kulaklı, domuz-aslan burunlu, maymun kuyruklu ve 3 metre boyunda, oldukça çevik ama narin bir yapıya sahiptirler. Ve dikkatlice bakılmazsa göze batmayan bu detayların dışında, genel olarak insansı bir görünümleri vardır. İnsan ırkına sözde sevgi-barış dolu yürekleriyle benzerler. 
Hatta öyle ki gözünü para hırsı bürümüş, yaşadığı dünyayı çöpe çevirmiş olan 22. yüzyıl insanlarından daha insandırlar. Kabile halinde yaşan Navi ırkı, şamanist felsefeye inanır ve doğayla tam bir uyum içinde hayatını sürdürür. Hatta dev bir netvork ağı gibi Pandora'yı saran ağaçlarla iletişim kurabilmekte, en vahşi hayvanlarla yeri geldiğinde düşmanlara karşı işbirliği yapabilmektedirler. Hayatın kaynağı olarak gördükleri Eywa adlı ağaca Tanrı diye 


askeri operasyonlar düzenleyen birliğin komutanı Albay Quaritch ve askerleri. 


2) Filmde Küresel Güçler: Dünyanın iliğini kemiğini sömüren küresel güçler, gözünü Pandora gezegenindeki çok değerli bir madene dikmiştir. Amerikalı bir şirket, bu cevherin ticaretini yapmak üzere Pandora'daki çalışmalarına başlar. Filme göre, emperyalist insan güçleri, Navileri kandıramayınca; B planını; yani Navileri yok etmeyi devreye sokar ve yüksek teknoloji ürünü silahlarıyla Naviler'in yerleşim alanını yerle bir eder. 


Ancak filmin ilerleyen sahnelerinde seyirci asıl gücün silahtan değil, şamanist felsefeye dayalı doğa sevgisinden kaynaklandığını öğrenecektir. Buradaki şamanist felsefenin; tüm "eski klan ve kabileler"'deki cin-şeytanlarla temastan doğan bir felsefe olduğu hatırlanmalıdır. 


3) Filmde Kurtarıcı Avatar(Mesih Deccal): Yukarıda bahsi geçen B planından 

önce, küresel güçler, Navilerin yaşam alanındaki değerli elementleri çıkarmak 

için Avatar adlı bir proje üretirler. Projeye göre bilim 

adamları, (Navi ve insan DNA'sı meleziyle) avatar diye adlandırılan Navi görünümlü bedenler üretirler. Amaç, insanın düşünce gücüyle hareket eden bu avatarları 

kullanarak; Navileri Pandora'yı terketmeye ikna etmektir. Navi görünümlü bedenini (avatarını) kullanarak Naviler'le yakınlık kuran felçli eski bir asker, bağlı olduğu şirkete karşı çıkar ve Naviler'i kurtarmak adına insanlıktan çıkıp Avatar olmayı ve 

böylece Navilerin barış-sevgi dolu yaşam felsefesini tercih eder. 


Saçlarının ucuyla ağaç tanrılarına bağlanan Naviler, kendilerine yardım eden Avatar'ın (felçli asker) liderliğinde, vahşi hayvanların da katılımıyla savaşı kazanır. Küresel gücün 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merhametsiz adamları, sonunda Navilere teslim olur ve berbat dünyalarına geri dönmek zorunda kalırlar. Savaşın sonunda da beklenen değişim gerçekleşir. Kurtarıcı(mesih) Avatar, hayat ağacına bağlanır ve törenle insanlıktan tamamen çıkıp Navileşir. 


Filmde Verilen Mesajlar 


1) Filmde doğa ve ağaçlar kutsallaştırılmaktadır. Bu, Hinduizm, Şamanizm, Şintoizm, Brahmanizm ve Budizm gibi paganist dinlerde var olan bir inanıştır. Bu dinlerin ortak noktası, doğaya (canlı ve hayvanlara) olan aşırı sevgi ve re-enkarnasyon inancı olarak özetlenebilir. Doğaya olan sevginin kaynağında ise tanrılarının; bir ineğin, ağacın ya da insanın bedeninde reankarne olması ve o beden üzerinden insanların arasında yaşaması felsefesi yatar. İşte bu nedenle doğada olan her şey, tanrı olma potansiyeli taşıdığından kutsaldır. Filmdeki Navi kavramıyla; bu "şeytani dinler ve paganizm" kutsanmakta ve yüceltilmektedir. Navilerin yüce anamız diye hitap 

ettiği "Eywa", Kızılderili ve Şaman kültüründen bildiğimiz, "paganist kültür"'ün mirası olan ve bugün de evrimci bilim adamları ve ateist çevrelerce kutsanan "tabiat ana''yı temsil etmektedir. 


2) Uzaylı Navilerin, neredeyse kusursuz kişilik tarifleri karşısında, Dünyalı insanların yerin dibine batırılması çok manidardır. Bu filmde Dünya'yı yöneten ve talan eden, petrol ve değerli madenler uğruna Afganistan'ı, Irak'ı işgal eden küresel güçlerin, tıpkı 2012 filmindeki gibi hedef tahtasına oturtulduğu açıktır. Zeitgeist ile iyice ortaya çıkan ve artık birçok filmde işlenen küresel güç eleştirileriyle ne amaçlanmaktadır? Bu, tamamen "İblis'in kadim planı"nda yer alan küresel güce ve onun çıkaracağı "sahte Deccal'"e verilmiş olan kötü rolle ilgilidir. Bu "Plan"ın ayrıntıları, sitemizin cin-şeytanlar bölümündeki "Kadim Plan: İblis Dünyayı Ele Geçirmek Üzere..." başlığı altında incelenecektir. 


3) Son olarak filmdeki esas unsur olan Avatar üzerinde duralım. Avatar, Hint mitolojisinde; Hint tanrılarının, yeryüzüne indiklerinde büründükleri şekillerdir. Balarama, Sri, Varaha gibi isimler alan avatar tanrılar, doğu kültüründeki birçok öyküye de ilham kaynağı olmuştur. Avatar düşüncesi, Hinduzm, Şamanizm, Şintoizm, Brahmanizm ve Budizm'deki reenkarnasyon inancıyla, tanrıların çeşitli beden ve varlıklar üzerinde sürekli olarak yenilenip tekamül etmesi şeytani yalanına dayanır. Eski Hint inançlarına göre koruyucu tanrı Vişnu, bir düzensizlik döneminde insanları kurtarma amacıyla dokuz kez Dünya'ya iner. Her gelişinde başka bir kılık ve ad alır. Yine her inişinde, bir öncekinden daha az kusurlu ve yetkin bir nitelik taşır. Ancak dokuzuncu ve sonuncu inişinde tam bir yetkinliğe ulaşamaz. Bu nedenle Vişnu'nun, bir kez daha ve tam yetkinlikle ineceğine inanılır. Bu geliş, "evrensel oluşumun sonlarına doğru"; yani "yaklaşansaat"te olacak ve "Vişnu" bu kez "Avatar" adını alacaktır. 


Filmde kötü rol verilmiş olan Dünya güçleri karşısında, bir Avatar(Kurtarıcı-Mesih) yani aslında "Deccal" olan bir karakter yer almaktadır. Bu karakter her zamanki gibi iyiliksever, sevgi dolu, fedakar, kendi hayatını hiçe sayan ve benzer filmlerden alışageldiğimiz üzere tüm "iyi özellikler"i bünyesinde barındıran bir "hayvan-insan-navi karışımı"dır. 


İblis'in "yaklaşansaat"te çıkaracağı lider; yani "Mesih Deccal"; aynen filmde olduğu gibi, gerçek hayatta da, küresel gücün kötülük mesihi "sahte deccal" den artık "yılmış ve korkuya kapılmış insanlığın" imdadına filmdeki gibi yetişecek; insanlığı kurtararak tanrılığını filmdeki gibi ilan edecektir. Filmdeki "Kurtarıcı"nın tüm özellikleri; gelecek 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olan "Mesih Deccal"'e ait özelliklerdir. Bu kurtarıcının, İnsan-navi; yani insan- şeytan karışımı olması da bu bakımdan oldukça manidardır. 


İnsanlığın kurtarıcısı olarak takdim edilen "insan-hayvan-şeytan" karışımı bir varlık: Hint şeytani tanrısı Vişnu'nun tekamül etmiş(!) en son hali Avatar. 


Sonuç 

Anlaşılan Avatar filmini tam 11 yılda hazırlayan James Cameron, her detayı tek tek düşünmüş; ya da "dostlarından ilham almış". Spritüelizm, New Age, 

paganizm, eski Yunan Mitolojisi, Şamanizm, Budizm ve Hinduizm felsefelerinden bolca yararlanmış. Yani film, öylesine yapılmış bir animasyon değil; baştan aşağı "'cin- 

şeytanlar" başlığı altında ifşa edilecek olan, "İblis'in Kadim Planı"na hizmet eden bir beyin yıkaması... 


Sıradan bir sinema izleyicisinin, animasyon harikası olarak tanıtılan filmin görsel efektlerinden, duygulu müziklerinden ve aksiyon sahnelerinden firsat bulup; bu "felsefeyi yakalayabilmesi ve görüntüyü analiz edebilmesi" elbette düşünülemez. 


Böylece o zehirli tohumlar, insanların bilinçaltına tek tek ekiliyor. Çünkü "yaklaşansaat" geldiğinde; kendisini insanlığın kurtarıcısı olarak tanıtacak olan "Mesihi Deccal", insanlığın gelmiş geçmiş "en büyük fitnesi" olarak ortaya çıkacaktır. İşte o gün, şeytanın her yönüyle ektiği tüm tohumlar yeşermiş olacaktır. Ancak bugün "şeytanın açık tuzaklarını ve mesajları"nı algılayamayıp ağzı açık bakanlar, bu "aldatıcı" ve "çok yüzlü kurtarıcı mesih"in, yalanlarına inanarak aldanmış olacaklar ve arkasından "dehşetli bir akibet"e sürükleneceklerdir. 


Kaynaklar: 

1) avatar.com 

2) vikipedi 

3) cağatayyaşar.com 
4) kimkimdir.com 
5) 8sutun.com 

6) beyazperde.mynet 
7) divxplanet.com 


TOPLU ARI ÖLÜMLERİ ANLAMLI! 
Ufuk Aktuğ, (Dha)-Hürriyet.Com -04/03/07 


Kitlesel arı ölümleri dünya genelinde yayılıyor.Arıların, Kuzey Amerika'daki sır dolu ölümleri, biyologlar ve çiftçilerin başını ağrıtıyor. Arıların yüzde 70'inin iz bırakmadan yok 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olması, tarımı da olumsuz etkiliyor. 


Konumuz arılar ve çiçekler arasındaki eski hikaye. Arıların, çiçeklerin polenlerini taşıyarak bitkilerin döllenmelerini sağlaması doğal yaşamın vazgeçilmezi. Arılar bu işlevleri ile aynı zamanda çiftçilerin iyi mahsül toplamalarını ve bizim de taze bir elma ya da lezetli bir armutun keyfini çıkarmamızı sağlıyor. Ancak son yıllarda tüm dünyada görülen kitlesel arı ölümleri, gelecekte insan-hayvan ve bitki arasındaki dengenin önemli bir parçası olan bu görevi kimin yerine getireceği sorusunu ortaya attı. Arıların kitlesel ölümü son haftalarda Almanya'da da görülmeye başlandı. 


Tarım ilaçlarının etkisi 


Brandenburg”dan arıcı Günther Jesse arıların ölümünü tarım ilaçlarına bağlıyor. Jesse, "Karşılaştığımız bu durumun nedeni, Rendal ya da diğer aşırı güçlü bitki koruma ilaçlarının kullanımına bağlı olabilir. Böyle giderse önümüzdeki Mayıs ayında tek bir arımız bile kalmayabilir" diye konuşuyor. 


Ancak arılarla ilgili araştırma yapan bilimadamları Almanya'da arıların azalmasında zehirli maddelerin tek neden olmadığını düşünüyor. Sıcak kışlar ve kuru yazlar tarım zararlılarının sayısının artmasına neden oluyor. Berlin Hür Üniversitesi”nden arı uzmanı Benedikt Polaczek, "Bence son yıllarda arı topluluklarının kitlesel ölümünün asıl nedeni Varroa ve uyuz böcekleri" değerlendirmesini yapıyor. 


Arı toplulukları azalıyor 


İster nedeni zehir içeren ilaçlar olsun isterse parazitler, arı toplulukları azalıyor ve bunun sonuçları var. Polaczek, "Arı topluluklarımız azalırsa meyvalarımız da azalır. Örneğin arıların olmadığı zamanlarda elma mahsülümüz yüzde 20-30 ile sınırlı kalıyor" sözleriyle sonuçları sıralıyor. 


Arıların ölümü arıcıları da etkiliyor. 1990lı yıllarda arıcılık yapanların sayısının bugüne göre dört kat olduğunu belirten Günther Jesse, akşamları arı sokması ile evine gitmek zorunda kalsa da arılardan vazgeçmek istemiyor. Jesse, "Her zaman söylendiği gibi 'arıcılık ölmedi' ama şu anda 'arıcıların' ölüm kalım mücadelesi yaşadığını söyleyebilirim" diye konuşuyor. 
Dw-World.De 17/03/07 


Hatay'da 28 Bin Kovan Arı Telef Oldu 
HATAY Arı Yetiştiriciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ekinci, bilinmeyen bir hastalığın etkisiyle bölgedeki üreticiler elindeki 28 bin kovan arının telef olduğunu, ölüm 


nedenlerinin belirlenmesi için Hacettepe Üniversitesi Mikro Biyoloji Bilim Dalı tarafından inceleme yapıldığını açıkladı. 
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Ekinci, özellikle Dörtyol İlçesi'nde 40 bin arı kovanı bulunduğunu, 4 ay içinde bunlardan 28 
bin kovandaki arıların telef olduğunu, 560 ton bal kaybı görüldüğünü bildirdi. Arıların telef olmaya devam ettiğini belirten Ekinci, ölümlerin tespit edilmesi için Hacettepe Üniversitesi uzmanlarının inceleme yaptığını söyledi. Arıların neden telef olduğunu bilmediklerini belirten Ekinci, “Her kovanda 20- 80 bin arı bulunuyor. Arıların ölümü korkunç boyutlara ulaştı. 
Yapılan ilk incelemede, parazit ve hastalıklı böceklerin arıların telef olmasına neden olabileceği üzerinde duruluyor, ancak bu bilimsel olarak kesinleştirilemedi” dedi. 

Üretici Perişan Oldu 

Mehmet Ekinci, arı üreticilerinin yeni sezon için 5- 15 bin YTL arasında banka kredisi kullandığını, ölümler nedeniyle çok zor duruma düştüğünü de kaydederek, şöyle devam etti: “Telef olan arılar nedeniyle toplam bal kaybı 560 ton civarında. Bal üretim, evini geçindirmeyi, borçlarını ödemeyi planlayan üreticiler perişan oldu. Arıları telef olan üreticiler kovanlarını evlerinin bahçesine koyup kara kara düşünüyor. Üreticilerin devlet tarafından desteklenmesi gerekiyor. Yoksa bir çok aile perişan olacak.” 

Arı yetiştiricilerinden Kazım Saraçoğlu, ise 3 kovanında sadece 500 arı kaldığını, diğerlerinin telef olduğunu belirterek, “Bize arılara antibiyotik verilmemesi söylendi. Biz de vermedik, bu kez arılar telef oldu. Ne yapacağımı bilmiyorum” dedi. 


DÜNYA ÇAPINDA ARICILIK ÖLÜYOR! 
Cahit Akyol-hürriyet.com.tr 25/03/07 


Arıcılık tam Avrupalı bankerler, üst düzey şirket yöneticileri arasında moda haline gelmiş, Mick Jagger bile çiftliğine kovan yerleştirmişti ki balarıları son 100 yılın en büyük felaketiyle karşı karşıya kaldı. Kuzey Yarımküre'de ilkbaharın başladığı bugünlerde kovanların kapağını açan arıcılardan aynı feryat yükseliyor: "Arılarım nereye gitmiş?" 


ABD'nin 22 eyaletinde, İngiltere, Avustralya'da, Türkiye'nin birçok bölgesinde balarılarının yüzde 50'si telef oldu. Washington Post, Daily Telegraph gibi gazeteler esrarengiz Kovan Sönmesi Sendromu haberleriyle dolu. Nedeni kimine göre bitler, kimine göre arıların küresel ısınmaya gafil avlanması. Siz kahvaltıdaki balın yasını tutun, çiftçiler ürün telaşında. Polen aktarımı durmak üzere. ABD'de polene bağlı ürünlerde bu yıl toplam zararın 15 milyar doları bulması bekleniyor. Avustralya tarımında ise yıllık kayıp tahmini 2 milyar dolar. Türkiye'deki sonuçları birlikte göreceğiz. 


Her yıl bu aylarda California'lı Jeff Lee, kovanlarını iki kamyona yüklüyor, badem, elma, salatalık, karpuz, yaban mersini bahçelerine doğru yola çıkıyor. Arılarını beş yıl önce kovanı 
55 dolardan bahçe sahiplerine kiralıyordu. ABD’ de balarası nesli hızla yok olduğu için şimdi 
kira bedeli 150 dolar. Arıları çiçekleri döllerken, diğer yandan kovan başına 20 kilo bal üretiyor. 


İki hafta önce arılarını yüklenip yine yola düştü Lee. Meyve bahçesine vardığında, kovanların kapaklarını açtı. Sezonun ilk uçuşuna çıkacak arılarına enerji verecek şeker şuruplarını 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kapaklara yerleştirdi. Ardından son yılların en büyük şokunu yaşadı. Kovanların büyük bölümü boştu. Geri kalanlardaki arı sayısı ise çok azalmıştı. "Bugüne kadar çok arı hastalığı gördüm ama böylesine ilk kez rastlıyorum. İz bırakmadan ortadan kaybolmuşlar" diyor Lee. 


Son altı ayda, dünya basınında balarısı ölümleriyle ilgili 200 civarında haberi incelediğimizde, felaketin ilk sinyalinin kasım ayında ABD'den geldiğini görüyoruz. Wisconsin’ den Dave Hackenberg, kontrol etmek için açtığı kovanların yüzde 60'ının bomboş olduğunu görünce durumu Montana Üniversitesi”ne bildirdi. Tarım Bakanlığı uzmanları geldi, araştırmalar başladı. "40 yıllık arıcıyım, ilk kez böylesine büyük bir felaket yaşıyoruz" diyordu Hackenberg. Ülke çapında alarm ilan edilip, tüm üreticiler uyarıldığında sorunun 21 eyalete yayıldığı görüldü. Yılda 200 milyon dolarlık bal üreten Amerikan Arıcılar Birliği Başkanı Daniel Weaver, mart ayında Kovan Sönmesi Sendromu'nun 24 eyalete yayıldığını, binlerce arıcının etkilendiğini söylüyor. "ABD tarımını ne kadar etkiler bilmiyorum ama arıcılık açısından çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız" diyor. Haberlere bakılırsa kimi arıcılar kovanlarının yüzde 90'ını kaybetmiş. Diğerlerinin kapaklarını açtıklarında, uçuşa geçen arıların çoğunun geri dönmediğini anlatıyorlar. Amerika'nın birçok bölgesinde, son 10 yılda, yaban arılarının da yüzde 99*unun yok olduğu düşünülürse çiftçilerin bu sezon işi zor. ABD tarımının yüzde 35'ini oluşturan 120 tür ürünün hasatı polen transferinin gerçekleşmesine 


bağlı. Bu ürünlerin yıllık toplam cirosu tam 34.1 milyar dolar! 
ie. a 


Avrupa'da da durum pek farklı değil. Mayısın ilk haftasında İngiliz arıcılar, milli kahraman kabul ettikleri Richard Watson Frow'u ölümünün 34'üncü yılında törenle andı. Demiryolcu ve amatör arıcı Frow, 1921'deki dünyanın ilk büyük arı salgınında geliştirdiği ilaçla Avrupa'nın balarısı neslini yok olmaktan kurtarmıştı. Türkiye'de bugün bile arı ölümlerine neden olan acarine”ye karşı özel formülünün patentini almamış, tüm arıcıların kullanımına sunmuştu. "Bu sefer işimiz Zor" diyor İngiliz kökenli dünyanın en büyük bal arısı ilaçları üreticisi Vita'nın Teknik Müdürü Dr. Max Watkins. "Çünkü Kovan Sönmesi Sendromu'nun nedeni henüz anlaşılamadı. Hastalıksa, ilacını geliştirebiliriz. Çevre kirliliği gibi bir nedenden kaynaklanıyorsa ne yapmak gerekir bilmiyorum." 


Sendrom tüm Avrupa'ya yayıldı. Hırvatistan’ da sadece geçen hafta 48 saatte 5 milyon arı öldü. İspanya'da binlerce kovan boş çıktı. Polonya balarılarının en az yüzde 40''ını kaybetti. 
İtalya, Yunanistan, Portekiz, İsviçre'den yardım çığlıkları yükseliyor. İki yıl önce birçok tarım ilacını yasaklayan Fransa Tarım Bakanlığı yetkilileri, arı nüfusunun artmasını beklerken kovanlar boşalınca şaşkına döndü. Wurzburg Üniversitesi”nden Prof. Joergen Tautz "Doğadaki 130 bin bitki türünün geleceği balarısına bağlı. Beş yılda Almanya'daki kovan sayısı | milyondan 800 bine düştü. Bu hızla azalırsa yakında ülkemizde arı kalmayacak" diyor. 


Salı günü Canberra Times'ta yayımlanan habere bakılırsa, Amerika, Avrupa, Asya'yı kavuran 1920, 1971, 1990 salgınlarından kurtulan Avustralya arıcıları bu kez çifte tokat yedi. Asya biti beşinci kıtaya ulaştı. Varroa ile kovan sönmesi arıları silip süpürüyor. 11 bin tarım işçisinin işsiz kalması, zararın 2 milyar doları bulması bekleniyor. Temsilciler Meclisi'nde özel komite kuruldu. Avustralyalı araştırmacılar, ilaç ve kıtaya özgü arı nesli geliştirmek için 3 milyon dolara ihtiyaçları olduğunu söylüyor. 
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Türkiye'de Durum Vahim 


Dünya balarası nüfusunun yüzde 8'ine sahip Türkiye'de ise kamuoyunun fark etmediği ciddi bir felaket yaşanıyor. Henüz kesin rakam yok, ancak bu kış arıların yarısının öldüğü söyleniyor. Bakanlık henüz somut bir girişimde bulunmadı. Arıcılıkla uğraşan 250 bin aile endişeli. Kitlesel ölümlerin en çok görüldüğü kent Hatay. Mustafa Kemal Üniversitesi’ nden Doç. Dr. Nuray Şahinler kışın 18 dereceyi bulan sıcaklıkta arının kış salkımı oluşturamadığını, hızla yaşlanıp öldüğünü, yavru üretimi durduğu için kovanların söndüğünü söylüyor. Ölümlerin hızla artacağı yolunda bir de uyarısı var: "Arılarda nosema saptadık. 
Hasta arı 20 milyon spor taşır, bunu su kaynaklarına, konduğu çiçeklere bulaştırır. Bu kaynağa, çiçeğe konan sağlıklı arı, hastalığı diğer kolonilere taşır." 


Dünya İkincisiyiz 


Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) 2005 verilerine göre dünyadaki kovan sayısı 62.3 
milyon, Türkiye'de 5 milyon. Dünyadaki toplam bal üretimi 1.3 milyon ton. Türkiye'de 74 
bin ton. 6.9 milyon balarısı kolonisiyle Çin dünya lideri. İkinci 4.2 milyon koloniyle Türkiye. 
Ballarımızın yüzde 29'u Ege bölgesinde üretiliyor. Karadeniz'in payı yüzde 22, Akdeniz'in yüzde 13. Öne çıkan iller Sivas, Yozgat, Şırnak, Erzincan, Kars ve Ağrı. Gezgin arıcılar ise kovanları kamyonla nisanda Akdeniz, sonra Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Doğu Anadolu yaylalarına götürüyor. 


Mustafa Sarıoğlu (Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı) 
3 ayda 28 Bin Kovan Arı Öldü 


Türkiye'de 4.5 milyon koloni arı var. Çin'den sonra dünyada ikinciyiz. 57 ilde iki yıldır araştırma yapıyoruz. Arı kolonilerinin hızla yok olmasının nedeni küresel ısınma, hastalık ve arıcıların bilgisizliği. Hatay'da ocak-mart arasında 28 bin kovan telef oldu. Sadece Adana Dörtyol'da 16 binin üzerinde kovan kaybedildi. Nosema, varova hastalıkları ölüm saçtı. Arı ilaçlarının acilen denetlenmesi gerektiğine inanıyorum. Etken maddelerinin yeterli olmadığını analizlerle tespit ettik. Bakanlığa şikayette bulunduk. İnceleme sürüyor, arılar ölüyor. 


Ahmet İnci (Ziraat Yüksek Mühendisi - TEMA Vakfi Arıcılık Danışmanı) 

Arılarımızın S.O.S'i Duyulmadı 

Arıcılığın son 40 yılı içinde en kötü yılını 2006'da yaşadık. Nisan çok soğuktu. Doğu Anadolu”da müthiş kar yağdı. İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu soğuktan etkilendi. Çiçekler kavruldu. Bal üretimi yüzde 70 düştü. Arı kolonileri kışa az besinle girdi. Yüzde 50'si öldü. 
Sorumlusu iklim kadar Tarım Bakanlığı. Bilinçsiz destek politikası, birçok kişinin kalitesiz ana arıyla balcılığa başlamasına neden oldu. Acemi arıcı arıların fizyolojisini bozan fruktoz (mısır nişastası) yediriyor arısına. Bu arılar kötü ilkim koşullarıyla karşılaşınca telef oluyor. 
Prof. Dr. Nevin Keskin (Hacettepe Üniversitesi Mikrobiyoloji -Parazitoloji Öğretim Üyesi) 


Yalancı Bahar Arıların Sonu Oldu 


Tüm Türkiye'de ciddi arı kaybı yaşanıyor. Laboratuvarlarımızda yaptığımız araştırmalarda kitlesel ölümlerin hastalıklara bağlı olduğu sonucuna ulaştık. Birden fazla hastalık arı 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kolonilerini çökertiyor. ABD ve Avrupa'daki yavru çürüklüğü hastalığı bizde de çok yoğun. 
Ergin arılardaki nosema hastalığı kolonileri çok zayıflattı. Direnci düşük kovan, şubatta küresel ısınma sonucu yalancı bahara yakalanınca yok oluyor. Hastalık, iklim koşulları, yanlış arı seçiminin yanı sıra kovan çevresindeki tarım alanlarında yanlış ilaç kullanımı ölümleri artırıyor. 


ARILARIN ÖLÜMÜ:KÜRESEL ISINMA MI? HASTALIK MI? İNTİHAR MI? 
aksiyon.com, 12/04/2007 


"Öyle görünüyor ki; arıların yok oluşunun sebepleri kesin olarak bilinmiyor.Küresel ısınma, bir yıllık olay olmadığına göre, arıların ani ve hızlı kaybı, sadece küresel ısınmaya bağlanamaz herhalde. Hormonlu bitkiler ve ilaç kullanımı da, tedrici bir etki doğuracak faktör olduğuna göre, bu yıl ortaya çıkan ani ölümler, adeta diğer balina, yunus ve benzeri canlıların intiharını anımsatmaktadır. İnsan, insan yaşamının vazgeçilmez unsuru olan canlıların, kendilerini feda ederek insanlığı uyardığı hissine kapılmadan edemiyor." 


- » 


İlk felaket haberi, kasım ayında ABD’ den gelir. Wisconsin’ de yaşayan arıcı Dave Hackenberg, kontrol için açtığı kovanların yüzde 60'ını boş bulunca, kısa süreli bir şok geçirir. Amerikalı arıcı, durumu hemen Montana Üniversitesi”ne bildirir. İncelemelerde korkunç bir gerçekle karşılaşılır. Problemin sadece 40 yıllık arıcı Hackenberg'in kovanlarında değil, 21 eyalete görüldüğü anlaşılır. Amerika Arıcılar Birliği Başkanı Daniel Weaver, “Kovan Sönmesi Sendromu” olarak tanımladığı bu hadisenin giderek bütün Amerika'ya yayıldığı haberini verir. 


Arı Ölümleri Yayılıyor 


Amerikalı arıcalar, kendi dertleriyle uğraşırken, arı ölümleri, kısa süre sonra dalga dalga Avrupa'yı da sardı. İngiltere, Yunanistan, Hırvatistan, Portekiz, İsviçre, Avusturya'daki arı ölümleri, bütün Avrupa'yı korkutmaya başladı. Hırvatistan'da 48 saat içinde, 5 milyon arının ölmesi, meselenin vahametini gösteriyordu. 


Amerika ve Avrupa'yı saran arı ölümleriyle, Türkiye şubat ayında tanıştı. Hatay'ın Dörtyol İlçesi”nde arıcılık yapan 30 yıllık arıcı Selahattin Saraç, bir ay içinde 300 kovanının tamamen boşaldığına tanık olur. Kısa bir araştırmadan sonra, Saraç'ın kovanlarında fark edilmeye başlanan arı ölümlerinin, bütün Hatay'a yayıldığı ortaya çıkar. 2 ay içinde 400 arıcı mağdur duruma düşerken, 40 bin kovanın 28 bini tamamen *“sönmüş'tü. Boşalan kovanların yarısı Dörtyol?'daydı. Sebebi henüz tam olarak anlaşılamayan arı ölümleri, Türkiye'nin birçok bölgesine yayılarak, ülkedeki arıcıları tehdit etmeye başladı. Ölümler hâlâ devam ediyor. 
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Arıcılar Çaresiz 


Arı ölümlerinin “başkenti? Hatay'da görüştüğümüz arıcıların çizdiği tablo, hiç de iç açıcı değil. Ölümlerin hızla diğer illere de sirayet etmesinden korkulurken, arılarını kaybedenler yeniden bal üretimi yapmak için, başka ilere göç etmeye başlamışlar. Ölümler devam etmesine rağmen, henüz ciddi bir müdahale yapılmamış olması, üreticileri korkutuyor. 


Hatay, Türkiye arıcılık sektöründe önemli bir konumda. Bal üretiminden ziyade, ikliminden dolayı özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki arıcılar, kışlık mekan olarak kullanıyor burayı. Ekimden marta kadar Hatay'da kalan arıcılar, baharda kendi şehirlerine dönüyorlar. 
Kimi Hataylı arıcılar da, daha iyi bal elde etmek için, Doğu'nun yüksek dağlarına kovanlarını taşıyor. Merkezi Dörtyol’da bulunan Hatay İli Arı Yetiştiricileri Birliği'ne (Hay -Bir) bağlı 
400 arıcı bulunuyor. Birliğe kayıtlı olmayan yüzlerce arıcı da var burada. Hay-Bir üyesi 40 
bin kovandan yılda ortalama 800 ton bal üretiliyor. Birliğin tespitlerine göre, arı ölümlerinden dolayı şimdiden 560 ton bal kaybı var. Polenlerle birlikte zararın miktarı daha da artıyor. Yani böyle giderse, balı her geçen gün daha pahalı yiyeceğiz. 


Arı Ölümlerinin Nedeni Bilinmiyor? 

Türkiye'yi de saran “esrarengiz” arı ölümleri, genelde küresel ısınmaya, yani “yalancı bahara” bağlanıyor. Sebeplerden biri olarak, hastalık kıskacındaki arıların dirençsiz olması gösteriliyor. 


Peki, Hatay'da yaşanan ani arı ölümleri, neden kaynaklanıyor? Aslında bu sorunun cevabı tam manasıyla ne uzmanlarda ne de arıcılarda var. Uzmanlar, kentteki toplu ölümleri daha çok “küresel ısınma'ya bağlarken, arıcılar bu gerekçenin kendilerini tatmin etmediğini ve bir an önce kesin teşhisle birlikte tedbir alınmasını istiyor. Hatay bölgesindeki bal arılarını inceleyen Hacettepe Üniversitesi Mikrobiyoloji -Parazitoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevin Keskin, Türkiye'de ciddi oranda arı kayıplarının yaşandığına dikkat çekiyor: “Hatay'daki arılarda birçok hastalık var. Ölümler bunun sonucunda oluşuyor. Birden fazla hastalık arı kolonilerini çökertiyor. Şubatta küresel ısınma sonucu görülen yalancı bahar, direnci düşük kovanlarda ölümlere yol açtı.” Mustafa Kemal Üniversitesi”nden Doç. Dr. Nuray Şahinler de, yine küresel ısınmaya bağlı olarak, ölümlerin arttığını ve arılarda Nosema saptadıklarını söylüyor. 


Hatay'daki arıların, ölümlerine yol açan çok sayıda hastalık tespit edilmiş durumda. Ancak arıcılar, bu hastalıkların daha önce de var olduğunu ve toplu ölümlerin bu şekilde yaşanmadığını dile getiriyorlar. Amerikan Yavru Çürüğü, Avrupa Yavru Çürüğü, Nosema, Trake Akarı, Varroa gibi hastalıklar, Hatay'daki kovanlarda görülüyor. Hataylı arıcılar, ölümlerin Trake Akarı ve Nosema’ dan kaynaklanmış olabileceğini de düşünüyor. Trake Akarı, solunum yolunu tıkadığı için nefes darlığı çeken arı, kovanı terk ediyor ve başka bir yere gidip ölüyor. Hatay?daki arıların ortadan kaybolup bir daha geri gelmemesi bu hastalık ihtimalini güçlendiriyor. 
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İklime Göre Ana Arı Üretilmeli 


Arı ölümlerini Türkiye'nin gündemine taşıyan isim Mehmet Ekici. Ölümleri ilgili makamlara haber verdiği için bir kısım arıcılar tarafından eleştiriliyor. Arıcılar arasında başlayan polemikler, aslında bir handikabı da ortaya çıkarıyor. Ekici, durumu şöyle izah ediyor: “Mesela Amerikan Yavru Çürüğü, ihbarı zorunlu bir hastalık. İhbarı yapan arıcının bütün arıları, bulaşma ihtimaline binaen yakılıyor. Bunun karşılığında da herhangi bir yardım veya destek verilmiyor. Oysa bütün kovanları yakmak gerekmez. Bu yüzden vatandaş “kovanlarımda hastalık var? demek istemiyor. Biz örtüyü kaldırdık. Bu yüzden eleştirildik; ama şimdi durum değişti. Herkes hastalıkları gizlemenin işe yaramayacağını anladı. Ancak yetkililer, hâlâ aynı mantıkla olaya bakmaya devam ediyorlar.” 


Ekici, arı ölümlerinin son yıllarda arttığını; ancak bu yıl oranın çok fazla olduğunu dile getirirken bunu biraz da tartışma oluşturacak bir sebebe dayandırıyor. Ona göre, ölümlerin yüksek düzeyde olmasında en büyük faktör, iklime göre sağlıklı ana arı üretiminin yapılmaması. Ana arı üreticilerinin, ana arıları yeterince çiftleştirmediğini söyleyen Ekici şöyle konuşuyor: “Bu olmayınca da sağlam arı olmuyor ve hemen hastalık kapıp ölüyor. 
İklimlere göre arı üretimi olması gerekir. 

Ölüm Sinyali, İki Yıl Önce Geldi 


Hatay'da arı ölümlerinin yaşanacağı, aslında iki yıl önceden sinyallerini vermiş. TEMA Vakfı'nın 2005 yılında hazırladığı ve bütün tarım müdürlüklerine gönderdiği broşürde Hatay'daki arılarda, yüzde 52 oranında Amerikan Yavru Çürüğü olduğu bilgisi yer almış. Bu oran bile diğer illerdeki hastalık oranlarını ikiye katlıyor. 


Arıcılık Bilinçsizce Yapılıyor 


40 bine yakın ailenin arıcılıkla geçindiği Türkiye, aslında bu alanda dünya çapında isminden 
söz ettirecek durumda. Türkiye arı sayısı bakımından Çin”den sonra dünyada 2'nci sırada; ancak bal üretimine gelince bu sıralama 8'inciliğe geriliyor. Bu da Türkiye'nin arılarından yeterince verim alamadığını, arılar ve doğal bitki örtüsü konusunda sorun yaşamayan Türkiye'de, arıcılığın bilinçli yapılmadığını gösteriyor. 

BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO), 2005 verilerine göre dünyadaki kovan sayısı 62,3 milyon; Türkiye'deki sayı ise 5 milyon. Ancak, dünyadaki toplam bal üretimi 1,3 milyon ton olmasına rağmen, Türkiye'nin rekoltesi sadece 74 bin ton. Balların yüzde 29'u Ege Bölgesi'nde üretilirken, Karadeniz'den yüzde 22, Akdeniz'den yüzde 13 oranında bal geliyor. 
Kalan kısım ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile diğer bölgelerde üretiliyor. Yozgat, Şırnak, Hatay, Kars, Ardahan, Ağrı, Sivas, Erzincan, Rize gibi iller arıcılıkta ön plana çıkıyor. 
Türkiye'de resmi kayıt altında olan arıcılar dışında hiçbir yerde kaydı olmayan arıcılar da bulunuyor. Gezgin arıcılar, kovanlarını kışın Akdeniz'e, yaz aylarında ise Doğu ve Güneydoğu'daki yüksek yaylalara götürüyor. 

Öyle görünüyor ki; arıların yok oluşunun sebepleri kesin olarak bilinmiyor.Küresel ısınma, bir yıllık olay olmadığına göre, arıların ani ve hızlı kaybı, sadece küresel ısınmaya bağlanamaz herhalde. Hormonlu bitkiler ve ilaç kullanımı da, tedrici bir etki doğuracak faktör olduğuna göre, bu yıl ortaya çıkan ani ölümler, adeta diğer balina, yunus ve benzeri canlıların intiharını 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anımsatmaktadır. İnsan, insan yaşamının vazgeçilmez unsuru olan canlıların, kendilerini feda ederek insanlığı uyardığı tezini hatırlamadan edemiyor. 


BİR HAFTADA: "20 BİN KOVAN KAYBOLDU" 
vatanım.com, 20/04/07 
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Yüreğir İlçesi'ne bağlı, Esenler, Kütüklü ve Kesme Burnu köylerinde arılar, 12 
Nisan'dan itibaren aniden ölmeye başladı. 

Kimi bilim adamlarınca küresel ısınma ve çevre kirliliğiyle ilişkilendirilen, bazı uzmanlarca ise cep telefonu ve baz istasyonlarının yaydığı elektro manyetik sinyaller nedeniyle gerçekleşen toplu arı ölümleri, Adana'yı da etkiledi. 

Yüreğir İlçesi'ne bağlı Belören, Esenler, Kütüklü ve Kesme Burnu köylerindeki arılar 12 
Nisan”dan itibaren aniden ölmeye başladı. Ayçiçeği ve kanola gibi çiçekli tarım ürünlerini 
yoğun olarak ekildiği için, Bingöl'den de arıcıların sezonluk konaklama yaptığı bölgede, 30 
bin kovanın 20 bini, toplu ölümlerden etkilendi. 


İlaç Çare Olmadı 

Kovanlardaki arıların yüzde 50” sini oluşturan işçi arıların yarısı, bir hafta içinde öldü. Bazı kovanlardaki işçi arı kaybı ise yüzde 80'e ulaştı. Köylüler, ölü arılardan örnekleri Tarım İl Müdürlüğü'ne götürdüklerini söylerken, yetkililer böyle bir başvuru almadıklarını belirtti. 
İlaçla önlem almalarına rağmen arı ölümleri sürerken, arıcılar Tarım Bakanlığı'nın soruna el atmasını istedi. 


BAL ARILARI: "MAYIN VE BOMBAYI İHBAR EDİYOR!" 
Sema Emiroğlu-Milliyet.com (14/05/02 tarihli eski haber güncellendi: 24/04/07) 


Pentagon için “çalışan? bal arıları, şekerli su karşılığında her tür patlayıcıyı buldu. Hem de yüzde 99 başarıyla... 

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ‘bomba bulma” çalışmalarında kullanılan köpeklere müthiş bir alternatif geliştirdi. 


Pentagon adına Teksas”daki Amerikan Hava Kuvvetleri laboratuvarında çalışan bilim adamları, arıların yüzde 99'dan daha fazla bir başarı oranıyla kimyasal patlayıcıları bulduğunu ve köpeklerden daha fazla koku alma duyuları bulunduğunu ortaya çıkardı. 

Üç yıldır süren araştırma başlangıçta arıların mayın tarlalarının temizlenmesine yardımcı olmaları üzerinde yoğunlaşmıştı. Ancak daha sonra araştırma genişletildi ve geçen yaz, eğitilmiş arıların patlayıcı dolu bir kamyonu anında bulmaları sağlandı. Araştırma ekibindeki 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bilim adamları, şekerli suyu ödül olarak kullanarak, arıları değişik kokuları tercih etmeleri konusunda eğitti. 

Sırada Uyuşturucu Var 

Böylece yeni dersini öğrenen bir arı, bu bilgiyi bir şekilde diğer arılara aktardı. Bir saat içinde tüm kovan, zaman zaman diğer kovanlardaki arılarla birlikte yeni kokuyu aramaya yöneldi. 
Ve bir kovan bal arısının çiçekler yerine çok küçük miktarda dinamit ve diğer patlayıcı izlerini aramalarını sağlamak için, sadece iki saatten az bir süre şekerli su ödülünü kullanmaları yetti. Arılar, havaya daha belirgin kimyasal maddeler yayan uyuşturucu maddelerin “koklanmasında? da kullanılabilecek. 


BAL ARILARININ İLGİNÇ KOVAN SEÇİMİ: "ONLARIN İŞLERİ İSTİŞARE 
İLEDİR" 

Güncellendi: 25/04/07-Kaynak: American Scientist, Mayıs-Haziran 2006- yaklasansaat 

Bal arıları, yerleşmek için yeni kovan seçiminde, kendi aralarında oylama yapıyor. Bal arılarının sosyal yaşamlarını, 10 yılı aşkın bir süredir inceleyen Cornell Uni versity profesörü Thomas Seeley, bal arıları arasındaki kararların, istişare edilerek çoğunluğa göre şekillendiğini vurguluyor. Seeley, bu süreci, “Kurumlaşmış şirketlerin yönetimlerinden çok daha karmaşık bir müzakereye dayanıyor” şeklinde ki sözleriyle tanımlıyor. 

— a eat 


kovan seçimi istişarelerini, videoya çekerek inceledi. Deney kovanının yakınına yeni ağaçlar koyan bilim adamları, bal arılarının yeni kovan aramalarını sağladı. Uzmanlar, bal arılarının mevcut kovanlarının kalabalıklaşması sonucunda, yeni bir kovan aramak üzere motive olduklarını gözlemledi. 

Bal Arıları Kovanda “Sunum? Yapıyor 

Süreç söyle işliyor: Kraliçe arı, kovandan birkaç yüz arıyı yeni bir yer bakmaları üzere görevlendiriyor. Keşif arıları, taramalarını yaptıktan sonra kovana dönüşte özel bir dans yapıyorlar. Söz konusu dans sırasında kaşif arılar, 8 şeklinde yürürken karınlarını titretiyorlar. 
Bir anlamda bir sunum toplantısına benzetilen bu dansın uzunluğu, kovandaki arılar tarafından keşfi yapılan aday kovanın fiziksel özelliklerinin iyi olduğu şeklinde yorumlanıyor. 


Kovan Beğendirme Dansı 

Kaşif bal arıları daha sonra, kovandaki arılara kendi buldukları aday kovanları beğendirmek ve özendirmek için, kendi aralarında bir dans rekabetine tutuşuyor. Zaman içinde kovandaki izleyici bal arıları, kendi aralarında, kaşif arıların danslarından yola çıkarak, gruplar 


oluşturmaya başlıyor. 


Kovandaki dans rekabeti, en fazla 16 saat sürüyor ve en sonunda bir karara varılıyor. Sonuçta bal arıları, kaşif arıları takip ederek, aday kovana doğru uçuyor. 
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Karşılıklı Bir İstişare Ve Müzakere Ortamı 


Bilim adamları, arıların tavrını son derece demokratik olarak niteliyor. Seeley, “Arıların kararı, kavgadan ziyade, uzlaşma ve karşılıklı taviz ilişkilerinin kollektif bir sonucudur” diyor. Araştırmayı yürüten uzmanlara göre, arıların kovan seçimi “herkese açık bir forum, hiyerarşi ve merkeziyetçiliğin olmadığı, serbest fikirlerin çarpıştığı bir müzakere ortamı”. 


İstişare Sonucu: En Doğru Karar 

Seeley, bal arılarının kendi aralarında aşırı fikirleri dengelediği ve bu sayede fikirlerin genellikle bir ortayol oluşturduğunu vurguluyor. Bu teze göre, bal arıları arasında “temsili demokrasi” ve “fikir özgürlüğü” gibi kavramlardan söz edilebilir. 


Uzmanlar, ayrıca bal arıları arasında, tek kişinin hükümranlığı veya otoriter kişilik gibi anti- demokratik tutumların olmadığının da altını çiziyor. 


AZ YİYEN HAYVANLAR ÇOK YAŞIYOR! 


Nitvmsnbc-02/05/2007 


Bilim adamları, kısıtlı miktarda yiyecek verilen hayvanların, fazla besin tüketenlere göre neden daha uzun yaşadıklarının anlaşılmasını sağlayabilecek önemli geni buldular. 


İngiliz Nature dergisindeki habere göre, ABD'nin San Diego eyaletindeki Salk Instute’ de görevli araştırmacılar, “yiyecekleri kısıtlanan hayvanların, sürekli yiyecek tüketen hayvanlara oranla nasıl daha fazla yaşadıkları” sorusuna yanıt bulmak için solucanlar üzerinde araştırma yaptılar. 


Araştırmacılardan Martin Holzenberger, PHA-4 adı verilen genin, uzun süredir yanıtsız kalan bir soruya yanıt verdiğini söyledi. 


Buluşun çok önemli olduğunu vurgulayan Holzenberger, “Yiyecek kısıtlaması ve yaşam süresinin artması arasındaki bağ, şu ana kadar anlaşılamamıştı. Yaşam süresinin artmasını sağlayan bu gen, diğer genlerin işlemesini de düzene koyuyor” dedi. 


Bir hayvana tükettiği besinin yüzde 70'inin verilmesinin, hayvanın yaşam süresini yüzde 20- 
30 artırdığını belirten araştırmacılardan Fransız Hugo Aguilaniu, yiyeceği azaltılarak dengeli 
bir rejime sokulan solucanın daha fazla süre yaşadığının belirlendiğini söyledi. 

Aguilaniu, bu gen bloke edildiğinde, solucanın yiyeceğinin azaltılmasının sonuç vermediğini, ancak genin etkisinin artırılması halinde, normal yiyecek verildiğinde bile solucanın daha 


fazla yaşadığını söyledi. 


Fransız bilim adamı, genin etkisinin artırıldığında, solucana verilen yiyeceğin de azaltılmasının hayvanın biraz daha fazla yaşamasını sağladığını belirtti. 


Amerikalı genetik uzmanı Gary Ruvkun da, PHA-4 geninin diğer tür canlılarda da 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bulunduğunu, bu nedenle bu buluşun insanların yaşlanmasıyla ilgili araştırmalarda yardımcı olabileceğini söyledi. 


ARISIZ ABD'DE CİDDİ BESLENME KRİZİ 


AA-04/05/07 


Ülkedeki balarısı nüfusunun dörtte birini son birkaç ayda, esrarlı biçimde yitiren ABD, ciddi beslenme kriziyle karşılaşabilir. 


ABD, Tarım Bakanlığı yetkilileri, insan için gerekli besinlerin yaklaşık üçte birinin, böcekler aracılığıyla döllenen bitkilerden geldiğini, bu şekilde yapılan döllenmenin yüzde 80'ini de, balarılarının gerçekleştirdiğini kaydediyor. 


Bakanlığın arıcılık ve döllenme programı yöneticisi Kevin Hackett, balarılarının yok olmasının önüne geçilemezse nüfusun 'su ve ekmeğe talim edebileceği' uyarısında bulundu. 
Uzmanlar, başta elma, ceviz, soya fasulyesi, brokoli, kereviz, kabak, hıyar gibi günlük yiyecekler olmak üzere, 90'dan fazla sebze-meyve türünün üremek için böceklerin aracılığına bağımlı olduğunu, bal-arısı nüfusunun azalmasının bu ürünlerde de azalmaya yol açacağını belirtiyor. 


Bilim çevrelerinin 'Kovan Çöküş Düzensizliği' adı taktığı esrarlı yok oluşun nedeni hâlâ saptanamadı. 


ARI SAYISINDAKİ AZALMA, GLOBAL "TOZLAŞMA KRİZİNİ" DOĞURDU 


Kaynak: "Declining Bee Numbers Raise Concerns Over Plant Pollination", Teagasc, (Sciencedaily.com), Çev: Meryem Bayrakçı, 11/05/07- yaklasansaat 


Avrupa'da arı çeşitliliği ve sayısındaki azalmanın nedeni, doğal ortam kaybına ve hastalıklara 
bağlanıyor. Kuzey Amerika'daki toplam balarısı kolonilerinin sayısındaki % 50 
düşüş, “tozlaşma krizi? olarak bilinen global bir olayın parçasıdır. 


Avrupa'da ürünlerin % 80 den fazlasının tozlaşması, böcekler tarafından gerçekleştirilir. 
Örneğin İrlanda tarımında yaban arılarının tozlaşmaya katkısı ise genelde tahmin edilenden 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azdır. 
Ürünlerin birçoğunun tozlaşmasından arılar sorumludurlar. Üretimi arttırmak için çiftçiler tarafından aktif bir şekilde ürünlerin içine salınırlar. 


Her yıl, İrlandalı yetiştiriciler meyve niteliğini ve verimini arttırmak için yüzlerce yaban arısı kolonilerini Avrupa kıta'sından ithal ederler. Bununla beraber, doğru olmayan usuller, doğadaki yaban arısı popülâsyonun da, yeni hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. 
İrlanda'da, son on yıl içerisinde, arıların tozlaşma olayındaki işleyişleri, dramatik bir şekilde değişti. 


Elma, armut, kiraz gibi meyvelerin üretimi tamamıyla tozlaştırıcıya bağlıdır. Ancak ayçiçeği, biber ve domates gibi ürünler, tozlaşma yapan arı benzeri böcekler tarafından tozlaştırılarak, buların tohum ve meyvelerinin niteliği ve miktarı arttırılabilir. 


Bugün artık ABDde tarımın kuvvetlendirilmesi için derhal ve çok büyük ölçülerde balarısı ithal edilmesine ihtiyaç var. 


Teagasc Oak Park'taki araştırmacılar, balarılarındaki hastalıkların tanısı, yerli 

yaban arılarının korunması ve doğru usuller kullanılarak ithal edilmesi üzerinde çalışıyorlar. 
Bu araştırma, Tresearch'ın son yayınında (Teagasc Araştıma Ve İcatlar Dergisi'nde) ele alındı. Bu konunun ele alınma nedeni, Amerika'daki arı popülasyonunu mahveden koloni çöküşü ve düzensizliği olayının doğurduğu acil durumdu. 


Teagasc Oak Park Crop araştırma merkezinden Dr. Finbarr Horgan şöyle açıklıyor: "Teagasc Araştırması, İrlanda da kırsal bölgelerde balarısı yoğunluğunun artışına katkıda bulunmayı, Varroa maytı kurtçuğuyla mücadeleyi ve arı hastalıklarının dinamiklerinin anlaşılmasını amaçlamaktadır." 


ARININ BEYNİ BİLGİSAYARLARDAN ÇOK HIZLI 


Güncelleme: 18/05/07 -ntvmsnbc 28/05/05- yaklasansaat 


En gelişmiş bilgisayar, saniyede 16 milyar işlem yaparken, bir arı beyni saniyede 10 trilyon 
işlem yapabiliyor. 500 gram bal için 900 arı 1 gün çalışırken, 1 arı 25 dakikada 50 çiçek, 450 
gram bal için del7 bin arı 10 milyon çiçek dolaşıyor. 


Erkek, işçi ve kraliçe arı olmak üzere 3 tip arı bulunuyor. İşçi arı dişi ama kısır, kraliçe arı ise 


yaşamı boyunca bir defa dölleniyor. Kraliçe arı, 5 ile 7 yıl boyunca yaklaşık 400-500 bin spermi muhafaza ediyor. 
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Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Davut Başaran, arılarla ilgili teorik araştırmalar yaptığını belirtti. Arılarla içiçe büyüdüğünü ve çok sevdiğini, bu nedenle “arıların gizemli dünyasını” irdelediğini anlatan Başaran, arıların, çok mükemmel işleyen bir yaşamları olduğunu anlattı. 


Erkek, işçi ve kraliçe arı olmak üzere 3 tip arı bulunduğunu, kraliçe arının 5 ile 7 yıl, erkek arının en fazla 1 hafta ve işçi arının, larvadan çıktığı andan itibaren 1 ile 6 ay arasında yaşadığını dile getiren Başaran, kraliçe ve işçi arının 2 kromozom, erkek arının yarım kromozomdan oluştuğunu, kraliçe ve işçi arıların 2 kromozomdan oluşmasına rağmen beslenmeden dolayı kraliçe arının ömrünün daha uzun olduğunu vurguladı. 


4 Bin Metre Yükseklikte Döllenme 


İşçi arının dişi, ancak kısır olduğunu; kraliçe arının ise dişi, ancak kısır olmadığını ve yaşamı boyunca bir defa döllenen kraliçe arının 5 ile 7 yıl boyunca yaklaşık 400-500 bin spermi muhafaza ettiğini ifade eden Prof. Dr. Başaran, şöyle dedi: 


“İşte mucize burada. Normal şartlara eksi 196 derecede spermler muhafaza ediliyor. Ama kraliçe arı, yaklaşık 7 yıl boyunca bu kadar spermi muhafaza edebiliyor. 


Yumurtadan, işçi arı 21 gün, kraliçe 16 ve erkek arı 24 günde ergin olarak çıkıyor. Sürede de fark var. Kraliçe arı, yumurtadan çıktıktan sonra zifaf uçuşuna çıkıyor. Kraliçe arı, bu uçuşa çıktığı zaman bütün erkek arılara göz kırpıyor. Hep birlikte uçuşa başlıyorlar. 4 bin metre yüksekliğe kadar çıkan kraliçe arı, erkek arıların gelip gelmediğini belirlemek için arada bir arkasına bakıyor. Uçuş sırasında sadece tek bir erkek arı kalıyor. Onunla da kraliçe arı, 4 bin metre yükseklikte eksi 18 ile 20 derece arasında çiftleşiyor. Bu erkek arı da çiftleşme sırasında ölüyor.” 


Kovana geri dönen kraliçe arının, işçi arıların temizlediği yuvalara her gün yaklaşık 2 bin yumurta bıraktığını ve dünyanın hiç bir yerinde bu kadar yumurta meydana getiren bir sistem bulunmadığını bildiren Başaran, yumurtadan çıkan arının, jet hızıyla bal toplamaya çıktığını anlattı. 


Kraliçe Arı, 'Radar Sistemi' İle Gözlüyor 
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Arılar arasında mükemmel bir işbölümü bulunduğunu ve bir arının ömrü boyunca topladığı bal miktarının, bir çay kaşığının 12'de 1'i kadar olduğunu ifade eden Davut Başaran, şöyle konuştu: 


“En gelişmiş bilgisayar, saniyede 16 milyar işlem yaparken, bir arı beyni saniyede 10 trilyon 
işlem yapabiliyor. 500 gram bal için 900 arı 1 gün çalışırken, 1 arı 25 dakikada 50 çiçek, 450 
gram bal için de 17 bin arı 10 milyon çiçek dolaşıyor. Arılar o kadar sistemli çalışmalarına rağmen işitmiyorlar. Gözleri de kırmızıyı görmüyor. Ama sağlıklı bir koku sistemleri var. 


Her kovanda 1 kraliçe, yaklaşık 80 bin işçi ve 100 bin erkek arı vardır. Kraliçe arıda, arıların hepsini gözleyebilecek bir radar sistemi var. Hangi arı ne yapıyor, hepsini gözlüyor. Kraliçe arı, salgıladığı hormonla bütün arıları zaptu rapt altında tutuyor. Bal arılarının düşmanı eşek arısı kovana girmek isteğini zaman kraliçe arı, radar sistemiyle bunu fark ediyor. Hemen diğer arıları uyarıyor. Kovana girmek isteyen eşek arısına yaklaşık 500 arı çullanıyor. Bir sistem oluşturarak 50 derecelik bir sıcaklık oluşturuyorlar ve eşek arısını bu sıcaklık sistemiyle öldürüyorlar.” 


Arılar Dansla Haberleşiyor 


Prof. Dr. Başaran, arıların bir yerde yem bulduğu zaman mesafesine göre değişik hareketler yaptığını, 15 metrekarelik bir alan için daire şeklinde dans, 25 ile 100 metrekarelik alan için sallanma dansı ve 100 metrekareden fazla alanlar için 8 işaretli dans yaptığını belirterek, bu işaretleri, kovandaki bütün arıların fark ettiğini ve karanlıkta bile 5 dakikada hemen o yeri bulduğunu kaydetti. 


UZUN ÖMRÜ VE ŞAŞIRTICI FARKLILIĞIYLA "KRALİÇE ARI" 


Kaynak: Gene Robinson, "Scientists Explore Queen Bee Longevity", İssued by University of Illinois, Çev. Esra Demirpehlivan, 9/05/2007 - yaklasansaat 


Kraliçe bal arısı, kovanındaki işçi arılarla genetik olarak benzerlik gösterir fakat onlardan(kısır kız kardeşlerinden), 10 kat daha uzun yaşar ve hayatları boyunca çoğalarak varlıklarını sürdürebilirler. Bu farklılığa ışık tutacak bir çalışma, Illınoıs Üniversitesi tarafından yapıldı. 


Entomoloji profesörü olan ve araştırmayı yöneten Gene Robinson, kraliçe arılarının yaşam süreleri üzerinde çalıştı. Araştırma, üç faktörün birbirleriyle etkileşiminin; üreme, gelişme ve uzun ömürlülük üzerinde oynadığı rol üzerine odaklanmıştır. 


İlk olarak, yumurta sarısı proteini olan vitellogenin(vg), üreme için önemli olduğu kadar, işçi arıların daha uzun yaşamasına da katkı sağlıyor. 


135 


İkincisi büyüme hormonu, gelişme ve olgunlaşmaya katkı sağlıyor. 


Üçüncü olarak insülin ıgf-1 salgılanması, yaşlanmayı ve doğurganlığı düzenler. İnsülin ıgf- 
1, omurgalı ve omurgasızlarda pek çok önemli biyolojik işlevden sorumludur. 


Araştırma, kraliçe arılardaki bu faktörleri inceliyor. Araştırmacıların merak ettikleri soru, 'kraliçenin, üreme için zaten çok fazla enerji harcarken; işçi kardeşlerine kıyasla, nasıl uzun bir yaşamı elde edebildiği” gerçeğidir. 


Profesör Gene Robinson, bu konuda şöyle söylüyor: 


"Çoğu zaman organizmalar, uzun yaşamayı, üreme fonksiyonundan taviz vermek yolu ile başarabilirler. Canlılar genelde üremeyi yaşamlarının son dönemine ertelerler. Fakat kraliçe arı bu bakımdan oldukça rahattır. O bir yumurtlama makinesidir. Günde 2000 yumurta 
bırakan kraliçe arılar, aynı genoma sahip ve üreme işlevini yerine getiremeyen arılardan 10 
kat daha uzun yaşar." 


Meyve sineği ve ipek kurdu üzerinde yapılan çalışmalar, insülin salgılanmasının uzun yaşam üzerinde rol oynadığını göstermiştir. İnsülin 1gf-1 düzenlemesi ile bu türlerde uzun yaşamın artması arasında doğurganlıktan taviz verilerek ilişki kurulmuştur. 


Ayrıca meyve sineğinin başında bulunan yağ hücrelerini manipule etmenin de, uzun yaşama etkisi olduğu araştırmacılar tarafından bulunmuştur. Vitellogenin, bal arılarının vücut yağ hücrelerinde sentezlendiği için, araştırma grubu, vg'nin baş, göğüs(torax) ve karındaki(abdomen) durumunu gözlemlemeye karar verdiler. 


Bu gözlem önemli bir keşfe önderlik etti. Genç kraliçe arılarda vg'nin varlığı, karın(abdomen) bölgesinde yüksektir, zaman geçtikce azalır. Ancak yaş ilerledikçe bu vg, kafa ve göğüs(toraks) bölümünde artar. Yaşlı kraliçelerin, genç kraliçelere göre vg'si fazladır. 


İşçi arılar, kraliçelere göre daha düşük seviyelerde vg'ye sahiptirler. İşçi arıların kafalarında, kraliçelere göre vg miktarı daha düşüktür. İşçi arılar üzerinde yapılan daha önceki 

çalışmalar, vg'nin yaşlanma veya hastalığa yol açan serbest radikalleri temizleyerek, oksidatif baskıyı azalttığı görülmüştür. Kraliçelerin oksidatif baskıya karşı işçi arılardan daha dayanıklı olması şaşırtıcı değildir. 


Dr. Robinson: 


"Kraliçelerin hem doğurganlığı ve hem de uzun yaşamayı başarmalarının mekanizması vg ‘den geçiyor gibi görünüyor. En azından bu çalışma gösterdi 

ki vitellogenin, kraliçe arıların uzun yaşamında hayati rol oynuyor. Üstelik de bal arıları, diğer türlerde bulunan birçok antioksidana ihtiyac duymaktadır." 
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Genomik Biyoloji Enstitüsü ile de bağlantısı bulunan Robinson sözlerini şu şekilde bitiriyor: "Bir organizmanın, hem doğurgan olması hem de uzun yaşaması karmaşık bir durumdur. Ve bizler, öyle anlıyoruz ki bu durum, 'büyük bir düzenin parçası'dır. Burada anlayamadığımız 


tuhaf ve gizli bazı 'bilgiler' bulunduğunu düşünüyoruz. Kısacası, Kraliçe arıya ikram edilen bir pasta var ve o onu yerken; biz insanlarda, bunun nasıl olduğunu anlamaya çalışıyoruz." 


TOPLU ARI KAYBI: "KOLONİ ÇÖKME BOZUKLUĞU" MU? 


ntvmsnbe 27/11/2007 


Osmia ribifloris 


Bahar aylarında, bazı illerdeki arı ölümlerinin, 2006 yılının sonlarında, ABD'de daha sonra da Almanya, İspanya ve Avustralya'da da görülen; literatürdeki adı “Colony Collapse Disorder (CCD) olan ‘Koloni Çökme Bozukluğu'ndan kaynaklanabileceği belirtildi. 


Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Levent Aydın, (CCD)'nin, 2006 yılı sonunda ABD'de 25 eyalette görüldüğünü ve çok sayıda arı kolonisinin yok olduğunu söyledi. 


ABD'de 15 milyar dolarlık zarara yol açan (CCD)'nin, 2007 yılı başlarında ise Almanya, İspanya ve Avustralya”da ortaya çıktığını ifade eden Aydın, Türkiye'de bahar aylarında görülen arı ölümlerinin de, bu Koloni Çökme Bozukluğundan kaynaklanmış olabileceğini vurguladı. 


Doç. Dr. Aydın, (CCD)'nin Türkiye'de de büyük zarara neden olduğunu dile getirerek: 


"Türkiye'de 2006-2007 döneminde koloni kaybı, bazı yörelerde, % 43'e ulaşmıştır. Bu önemli bir kayıptır. Arıcı hatası olamayacak kadar büyük bir kayıptır. 2005 yılında koloni kaybı %10 civarındaydı. Bu 2003, 2004 yıllarında da o seviyedeydi" dedi. 


Aydın, Türkiye'de şüpheli arı ölümlerinin 2006'nın sonu, 2007'nin başında Muğla 
Marmaris'te görülmeye başladığını, ardından Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Hatay'da 45 
bin kovandan 28 bininin söndüğünü, yine Diyarbakır, Artvin, Ardahan, Trabzon, Rize ve Giresun'da da arıların öldüğünü kaydetti. 


“Yetişkin Arılar Kovanı Terk Ediyor” 
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Bu hastalıkta, yetişkin arıların, kovanları terk ederek bir daha dönmediklerini anlatan Aydın: 


"Ergin arılar, kovanları terk ediyor. Kovana geri dönmüyorlar. Koloni sönmesi, 3-7 gün sürüyor. Yavrular bakımsızlıktan ölüyorlar. Petek gözleri normal, ancak bakımsız. Kraliçe arı kovanda çalışıyor, ama kovan hızla koordinasyonunu kaybediyor. Genetiği değiştirilmiş bitkiler, ilaç ve çevresel kirlilik ve küresel ısınma (CCD)'ye neden olabilir" dedi. 


Doç. Dr. Aydın, yaşanan arı kayıplarının yanlış beslemeden kaynaklanmış olamayacağını belirterek, şöyle devam etti: 


"Bunlar yılların arıcıları, ölümler, beslemeden kaynaklanamaz. Her yıl 9010'a kadar arı kaybı, normal kabul ediliyor. Bu yıl, bazı yerlerde % 43'e çıktı. Bu normal değil. Bu 

durumdan melez arılar pek etkilenmezken, saf veya ithal arılar daha çok etkilendi. Ölen arılar, yurt dışındaki vakalar da incelendiğinde, midelerindeki virüs ve mantar sayısında yükselme olduğu belirlendi. Bilinen arı hastalıklarında, bu kadar hızlı bir şekilde koloni yok olmuyor. Özellikle bu kış, iklim şartları bu şekilde devam ederse, arıcılar dikkatli olmalı. Yıl sonu ve bahara girişte kayıplar devam edebilir ve daha da yükselebilir." 


Arıların, bal yapmanın dışında, en önemli özelliklerinin, bitkilerin tozlaşmalarını sağlayarak; üretim ve ürün kalitesini artırdıklarını ifade etti. Doç. Dr. Aydın, tozlaşmanın, Dünya ekonomisine katkısının, yıllık 200 milyar dolar civarında olduğunu bildirdi. 


Aydın, ABD'nin tozlaşma için 1.8 milyon kovan dolusu arı kullandığını, kovan başına da arıcılara, 35 dolar verdiğini belirterek, şunları söyledi: 


"Arı kayıpları olunca, bu rakam 150 dolara çıktı. (CCD)'yle ilgili olarak arıcı birlikleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, üniversiteler ortak çalışmalı. Arıların bakımlarına önem verilmeli. Koordineli hareket edilmelidir." 


MATEMATİKÇİ JOHN LENNOX: "HAWKİNG YANILIYOR!" 
Kaynak: Prof. John Lennox(Oxford Üniversitesi Matematik Profesörü), "As a Scientist I'm 


Certain Stephen Hawking is Wrong. You can't Explain The Universe Without God", dailymail.co.uk, çev. Ayhan Demirpehlivan, yaklasansaat.com, 03/09/2010. 
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Prof. John Lennox 


Stephen Hawking'in fiziksel olduğu kadar entelektüel olarak da cesur olduğu yadsınamaz. 
Meşhur fizikçi, son kitabında küstahça, evrenin ilahi yaratılışını görmezden geliyor. 


Hawking'e göre fizik yasaları Allah'ın istekleri olmayıp, Dünya üzerindeki hayatın nasıl oluştuğunun gerçek birer açıklamasıdır. Big Bang'in fizik yasalarının kaçınılmaz bir sonucu olarak meydana geldiğini iddia ediyor ve ekliyor: 


"Çünkü yer çekimi gibi bir yasa var, evren kendini bir hiçlikten yaratmıştır ve bunu tekrar yapacaktır." 


Maalesef Hawking'in iddiası, tartışma yaratan ve çığır açan bir etki olarak görülse de yeni değil. 

Yıllardır diğer bilim adamları benzer iddialarda bulunurlar. Etrafımızdaki dünyanın müthiş ve sofistike yaratılışının sadece fizik yasaları ve yer çekimi ile açıklanabileceğini iddia ettiler. Bu basit bir yaklaşım olmasına rağmen, seküler çağda şüpheci halk arasında yankı bulmuş görünüyor. 


Bir bilim adamı ve Hıristiyan olarak şunu söylemeliyim ki; Hawking yanlış yönlendiriyor. 
Bize aralarında bir çatışma varmış gibi, Allah ile fizik yasaları arasında bir seçim yapmamız gerektiğini söylüyor. 


Fakat Hawking'in iddiasının aksine, fizik yasaları hiçbir zaman evreni tam olarak açıklayamaz. Yasalar kendileri bir şey yaratamazlar, onlar, sabit şartlar altında neler gerçekleştiğinin kısmen tanımıdır. 


Hawking, yasa ile Yaratan ve Yöneteni karıştırmış gibi görünüyor. Bizim, Allah ile fizik arasında seçim yapmamızı istemesi, jet motorunu açıklamak için havacılık mühendisi Sir Frank Whittle ile fizik yasaları arasında seçim yapmamızı istemesine benziyor. 


Bu kategori karışıklığıdır. Fizik yasaları, jet motorunun nasıl çalıştığını açıklayabilir fakat birisi, onu inşa etmeli, yakıt koymalı ve çalıştırmalıdır. Jet, fizik yasaları olmadan kendi başına yaratılmamıştır. Fakat onu yapan, yöneten olarak geliştirmek ve oluşturmak için zeki bir Whittle'a ihtiyaç vardır. Benzer şekilde fizik yasaları, kendi başına evreni yaratamaz. 
Bir yöneticinin dâhil olması gerekir. 

Basit bir analoji kullanırsak, Isaac Newton'un hareket kanunu hiçbir zaman kendi başına bir bilardo topunu, yeşil masa üzerinde hareket ettiremez. Bu ancak ıstaka kullanan bir kişi tarafından kollarının hareketi sonucu gerçekleştirilebilir. 


Hawking, yerçekimsiz ortamda. 
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Hawking'in argüman olarak "yer çekimi, evrenin yaratılmasını kaçınılmaz kılar" demesi, bana daha da mantıksız görünüyor. Peki, yer çekimi ilk defa nasıl meydana geldi? Onu oraya kim koydu? Ve onun ortaya çıkışının arkasındaki yaratıcı güç neydi? 


Benzer şekilde Hawking, kendiliğinden yaratım teorisine destek olarak, evrenin oluşması için bir fitilin ateşlenmesinin yeterli olduğu argümanı ileri sürüyor. Soru şu: bu fitil nereden geldi? 
Allah değilse onu kim yaktı? 


Hawkin'in teorisinin arkasındaki mantık, "bilim ile din arasında derin bir çelişki var" fikrinde yatıyor. Benim bildiğim bir ayırım yok. Bana göre, inançlı bir Hıristiyan olarak, akıl ve ilahi yaratma gücünü barındıran bilimsel yasaların güzelliği, sadece benim inancımı güçlendirir. 
Yaratmasındaki genişlik, sofitike ve tamlıktan dolayı, bilimi ne kadar anladıkça, Allah'a daha çok inanıyorum. 


Bunların dışında Hawking, diğer birçok din eleştirileri gibi, bizim rastgele moleküllerin birleşmesiyle ve düşünülmeyen bir projenin ürünleri olarak oluştuğumuza inanmamızı istiyor. 
Eğer bu doğruysa, bilim konusunda çalışmamız gereken birçok mantığın altını oymaktadır. 
Eğer beyin, gerçekten rastgele bir prosesin sonucuysa, öyleyse onun bize doğruyu söyleme kapasitesine inanmamız için bir neden kalmıyor. 


Bilgi çağında yaşıyoruz. Kumda adımızın harflerinden oluşan birkaç harf gördüğümüzde anında bunun ardından akıllı bir fail ararız. Biyolojik devasa veri tabanı içerisinde en az 3,5 milyar harf içeren insan DNA'sının arkasındaki Akıllı Yaratıcı ile bunun arasında ne kadar benzerlik vardır? 


Hawking'in dine saldırması ne kadar etkileyici, Big Bang teorisine vurgu yapmaya kendini mecbur hissediyor. Çünkü inanmayanlar bunu sevmese de, Big Bang, Hıristiyan yaratılış hikâyesiyle son derece uyumlu. Bundan dolayı Big Bang değer kazanmadan önce İncil'deki hikâyeyi desteklediği görülünce birçok bilim adamı onu reddetti. Bazıları Aristotle'nin başlangıcı ve sonu olmayan "sonsuz evren" görüşüne yapışmıştı, fakat bu teori ve diğer varyasyonları şimdilerde gözden düştü. 


Hawking aynı zamanda evrende potansiyel başka hayat formlarının da olduğunu düşünüyor. 
Bu da bizim, Allah'ın yarattığı gezegende tek olarak yaşadığımız geleneksel inança ters düşüyor. Başka yaşam formları olduğuna dair hiçbir kanıt yok, Hawking bize henüz bir tane gösteremedi. Ateistlerin genellikle dünya dışı varlıkların olduğunu iddia etmeleri beni hep eğlendirmiştir. Yine de orada akıllı ve engin bir varlığın olma ihtimalini ifşa etmekte hevesliler: Allah. 


Hawking'in yeni yaylım ateşi, kanıta dayalı inançları sarsamaz. 


BİLİMSEL BİR ARAŞTIRMAYA GÖRE: İBADET ALZHEİMER RİSKİNİ 
AZALTIYOR 


Kaynak: "Israeli-U.S. Study: Praying Regularly could Reduce Risk of Alzheimer's", haaretz.com, çev. Ayhan Demirpehlivan, yaklasansaat.com, 11/09/2012. 
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Yapılan çalışma, düzenli ibadet eden kadınların iyi huylu dementia veya Alzheimer'a yakalanma riskinin %50 daha düşük olduğunu gösteriyor. 


İsrail-Amerikan ortak çalışmasına göre düzenli ibadet, ilerleyen Alzheimer hastalığı 

ve orta dereceli hafıza problemlerini azaltabilir. Çalışmanın amacı; 

gelişen Alzheimer riskini azaltmanın yollarını tespit etmekti. Araştırmacılar deneklerin hayatlarında özellikle 20 ve 30”lu yaşlardaki boş vakitlerinde neler yaptıkları da dahil olmak üzere bir çok noktayı inceledi. Düzenli ibadet yapan kadınların, iyi huylu dementia veya Alzheimer'a yakalanma riskinin %50 daha düşük olduğunu tespit ettiler. Araştırmanın başındaki Prof. Rivka Inzelberg şunları söyledi: 


"İbadet ve Alzheimer arasındaki ilişkiyi erkek denekler üzerinden tespit etmemiz mümkün değildi, çünkü erkek deneklerin %90'1 günlük düzenli namaz kılıyordu. Ancak kadın deneklerin 960'ı İslami bir gereklilik olarak günde 5 vakit namaz kılarken, %40' düzenli namaz kılmıyordu. Bu şekilde iki gruba ait verileri mukayese etme şansımız oldu." 


Bu, din ile sağlık arasındaki ilişkiyi ortaya koyan ilk çalışma değil. 2005'te araştırmacılar dini bir hayat biçimi benimsemenin Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlattığı sonucuna vardı. Daha önceki bir çalışma da kanser ve kalp hastalıklarının seküler bireylerde, dindar olanlardan daha yaygın olduğunu gösterdi. 


İSRAİL CUMHURBAŞKANI: "İSRAİL TEDAVİSİ GEREKEN HASTA BİR 
TOPLUMDUR" 

Kaynak: "President Rivlin: Time to Admit that Israel is a Sick Society that Needs Treatment", jpost.com, çev. Furkan Demirpehlivan, yaklasansaat.com, 20/10/2014. 


İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin 


İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, Pazar günü gerçekleşen, "Yabancı Nefretinden Ötekileri Kabul Etmeye Doğru" isimli konferansın açılışında şunları söyledi: 

"İsrail toplumu tedavi gerektiren bir hastalığa sahip. Artık bunu kabul etmenin zamanı geldi." 
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Hem Rivlin hem de İsrail Bilim ve Beşeriyet Akademisi Başkanı Prof. Ruth Arnon, bu seneki acılı-kanlı yaz hakkında ve dahası Araplar ile Yahudiler arasında tekrardan alevlenip yeni boyutlar kazanan düşmanlık hakkında konuştular. 


Karşılıklı tahrik ve nefret ifadelerine vurgu yapan Arnon şöyle dedi: "Diasporada anti-semitizm ve zulme maruz kalan Yahudiler, kışkırtıcılığa karşı daha hassas olmalılar. Peki ya öyle miyiz?" 


Başkan Rivlin ise Yahudilerle ilgili şöyle konuştu: 

"Ben onlara; 'nasıl Yahudi olunacağını unuttunuz mu?' diye sormuyorum, ama ben diyorum ki, 'nasıl adam gibi, düzgün bir insan evladı olunur, bunu da mı unuttunuz? 
Peki ya karşılıklı konuşmayı, diyalog kurmayı da mı unuttunuz?'" 


Rivlin'e göre akademi dünyası diyalog ve farklı kültür çalışmaları yaparak İsrail toplumundaki şiddeti azaltmada büyük role sahip olabilir. Bu sayede karşılıklı anlaşma gerçekleşebilir ve medeni şekilde toplantılar düzenlenebilir. Başkan bu zorluğa meydan okumaları ve İsrail'in imajını zedeleyen bu şiddetin kökünü kazımaları için akademiye ısrar ediyor. 


İsrail Eğitim Bakanlığı, Yahudi ve Arap gençliği için, hem dini hem de seküler anlamda, birbirlerinin geleneklerini öğrenecekleri bir uygulama başlattı. 


İSRAİLLİ TARİHÇİ: "İSRAİLLİ YÖNETİCİLER DOĞRU KONUŞMUYOR" yaklasansaat.com, 21/10/2014 -(timeturk), 20,10,2014 


İsrailli tarihçi Uri Milstein, İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın işgal ordusunun Gazze Şeridi'ne açılan son savaşta İslami Direniş Hareketi (Hamas)'ı yendiği iddiasının doğru olmadığını ve gerçeklerden uzak olduğunu söyledi. 


Maarif gazetesine verdiği ve gazetenin hafta sonu ekinde yayınlanan uzun söyleşide, Siyonistlerin girişimde bulunmadığını, sonuca ulaşamadıklarını ve zeki olmadıklarını belirten Milstein, her zaman zafer kazandıklarını söylediklerini ifade etti. 


Birinci Dünya Savaşı'nda iki Alman askeri arasında geçtiği söylenen bir fıkrayı dile getiren Milstein, askerlerden birinin "İngiliz askerleri aslan" dediğini, diğerinin ise "Fakat komutanları eşek" diye cevap verdiğini belirterek, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını fakat 1973'teki savaşta ise Mısırlıların kendilerine iyi bir ders verdiğini söyledi. 

Mısırlıların 1967'deki savaştan ders aldıklarını, kendilerinin ise 1973'te de Altı Gün Savaşı'nın mantığıyla savaştıklarını bildiren Milstein: 

"Yenildiğini bilirsen savaşın sonunda bir takım sonuçlara ulaşırsın. Fakat biz yenildiğimizi hiç kabul etmiyoruz ve daima 'Zafer kazandık' diye bağırıyoruz" dedi. 


KÖK HÜCRENİN MUCİZEVİ YÖNÜ ARTIYOR 


haber.gazetevatan, 21/05/2011 
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Fare embriyonik fibroblast besleyici tabakasındaki insan embriyonik kök hücre kolonisi. 


Bilim insanları, kök hücrenin, deneysel ortamda bütün hücrelere dönüşebildiğini belirterek, gelecekte tüm organların tamirinde kullanılabileceğini ifade ediyor. 


Günümüzde kök hücre çalışmalarında deneysel ortamlarda her dokunun elde edildiğini belirten uzmanlar, hayvan deneylerinden alınan başarılı sonuçların insanlarda da sağlandığında "organ naklinin ortadan kalkacağını" belirtiyor. Uzmanlar kök hücre ile, karaciğer, böbrek, kalp yapılabileceğini müjdeliyor. 


Hematoloji Uzmanlık Derneği tarafından Antalya'da düzenlenen Avrasya Kök Hücre ve Aferez Toplantısı'nda Dernek Başkanı Prof. Dr. Süleyman Dinçer, kök hücre ile yapılacak tedavilerin artık birçok hastalığa şifa olabilmesi yönünde çok önemli çalışmalar yapıldığını söyledi. 


Kemik iliği nakli ile kök hücre naklinin gerçekte birbirinden çok farklı olmadığını ifade eden Dinçer, kök hücre nakillerinin endikasyonu geniş olduğu için daha çok tercih edildiğini belirtti. Dinçer, kök hücrenin; embriyonal kök hücre, doğmamış çocuktan elde edilen kök hücre ve anne karnındayken elde edilen embriyodan alınan kök hücreden elde edildiğini anlattı. 


Kök hücre tedavilerinin başta lösemi, lenfoma, myelomalar, oto immun hastalıklar ve bazı kanserler ile solit tümörlerde kullanılabildiğini belirten Dinçer, şöyle devam etti: 


"Kök hücre nakli, deneysel ortamda bütün hücrelere dönüşebiliyor, bütün organların tamirine yarıyor. Önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde şu anda tedavi endikasyonu olmayan hastalıklarda yeni tedavi endikasyonu olacağını düşünüyoruz. Bunlardan birisi kalp hastalıkları, nörolojik hastalıklar gibi tedavisi olmayan hastalıklara çözüm olacak. 


Organ, ileri dönemde yedek parça halini alacak. Kök hücre ile karaciğer, böbrek, kalp yapılabilecek. Bunlar deneysel ortamda yapılıyor. Her doku elde edildi, insanlarda kullanılabilmesi için belli bir süre ve bazı çalışmaların tamamlanması gerekiyor. Bunlar tamamlanıp, tamamen kontrol edilebilir hale geldiğinde insanlarda kullanılmaya başlanacak. 
Fare, maymun gibi hayvanlarda tüm organlar üretildi ve kullanılıyor. Uyum sorunu yok." 


"Doku Nakli Enjekte Edilecek" 


"İleride organ nakli olmayacak, doku nakli, hücre nakli olacak" diyen Dinçer: 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"Son yıllardaki gelişmeler erişkinden alınan herhangi bir hücrenin bile kök hücreye 
dönüşebileceğini ortaya koydu. Kan, diş ve boğazdan alınan bir parçayı özel yöntemlerle 5 
gün gibi bir sürede kök hücreye dönüştürebiliyorsunuz. Ondan da sinir, kas, kalp kası oluşturup alınan kişiye tekrar enjekte ediliyor" diye konuştu. 


Dinçer, en kolay üretilenler dokuların yağ, kemik ve kıkırdak olduğunu vurgulayarak, "Kök hücre ile organ nakli sorunu ortadan kalkacak" dedi. Gelecekte birçok hastalığın tedavisinin 


kök hücre ile yapılacağını ifade eden Dinçer: 


"Yanığı, kanserlerin çoğunu, kalp hastalıkları, damar hastalıkları ve sinir hastalıkları kök hücre ile tedavi edeceğiz" diye konuştu. 


Dinçer, bu konuda Türkiye, Avrupa, Amerika, Asya ülkeleri ve özellikle Çin'de son yıllarda çok ciddi çalışmalar yapıldığını sözlerine ekledi. 


HÜCRENİN "POSTA SERVİSİ" GÖRÜNTÜLENDİ: HÜCRE ÇOK KARMAŞIK 


Kaynak: "Cellular Message Movement Captured On Video", İssued by University of California-San Diego, (sciencedaily.com), Çev:Dr. Erman Gündoğdu, 03/06/2007. 


Bu görüntü; bir ineğe ait hücredeki turuncu paxillinin (mesaj taşıyan proteinin), hücrenin çekirdeğine doğru hareket ettiğini gösteriyor.(http://video- jsoe.ucsd.edu/asx/Paxillin.paper.wmv.asx 


Bilim adamları, posta servisinin, hücre içi biçimini(versiyonunu) videoya kayıt ettiler. 


UC San Diego'da ki Biyokimyasal ve Biyofizik Araştırma Merkezi (BBRC)'den biyomühendisler, İletişim ve taşıma aktivitesinin merkezi olan hücre duvarından, çekirdeğe (nükleusa) doğru hareket eden ve paxillin olarak adlandırılan, anahtar niteliğinde (hücresel fonksiyon için oldukça önemli) mesaj taşıyan proteini videoda görüntülediler. 


Paxillin proteinini, canlı hücrelerde görünür hale getirmek için proteini, kırmızı flöresan marker (belirteç) ile işaretlediler. 


BBRC 'nin yayımladığı bültenin başyazarı Shu Chien, gördükleri karşısında hayrete düşerek şunu ifade ediyor: 


“Bu görüntü bizim için hayret vericiydi. Hücreyi basit düşünüyorduk. Fakat, hücre gerçekten çok karmaşık bir yapıda. Bundan dolayı da henüz hücre ile ilgili yeterli bilgiye sahip olduğumuzu sanmıyorum. Çünkü hücre fonksiyonlarında rol oynayan bu moleküllerin, kendi aralarındaki etkileşimlerini tam anlamıyla bilmiyoruz.” 
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Kanser araştırmacıları, paxillinin, pek çok etkileşimini; hücre içindeki fonksiyonunu, moleküller arasındaki ilişkisini anlamak istiyorlar. Çünkü paxillinin fonksiyonunda ki bozukluk; çeşitli kanserler, tümör metastazları ve diğer hastalıklara neden olabilir. 


Shu Chien ve Ying-Li Hu, en son çalışmalarında, bir ineğin aort damarının iç zarından (endotelyal) hücreler aldı. Bu hücreleri belirginleştirmek için, kırmızı ve yeşil f#löresan marker'larla işaretli proteinleri eklediler ve onları doku kültüründe geliştirdiler. Daha sonra kan akışı vererek (simülasyon) hücrelerin yüzeyinden sıvıyı geçirirlerken görüntülediler. 
Fiziksel uyarıcı paxillinin, sürekli olarak sıvı akışı ile aynı yönde hareket ettiğini gözlemlediler. 


Chien: 


“Böylece mikroskop ile görünür duruma getirilerek videoya kayıt edilen ve flöresan işaretli canlı hücrenin iç tarafında ki paxillin ve diğer proteinlerin, nasıl hareket ettiklerini artık görebiliyoruz” dedi. 


En azından paxillin ve aktin flamentlerinin birlikte hareket ettiğini göstererek, hücrenin bir bölgesinden (hücre zarından), hücrenin diğer bölgesine (çekirdeğe), bilgiyi nasıl taşıdığı ile ilgili görüşe sahibiz. Bütün bu elde edilen kayıtlarda ki işler, gösterebildiğimizden çok 

daha karmaşık. 


Elde edilen bütün bu bilgileri yan yana koyduğumuzda; hücre göçünde ve de sinyal taşınması(posta servisi görevinde), hücre fonksiyonlarının nasıl gerçekleştiğini, tam olarak anlayabiliriz. Şayet biz bu fonksiyonların nasıl gerçekleştiğini anlayabilirsek; aynı zamanda bu proteinlerin, niçin gerektiği gibi hareket edemediğini veya niçin bilgiyi gerektiği gibi taşıyamadıklarını da anlayabiliriz. Yani neden hücrede, kanser,tümör ve benzeri oluşumların ortaya çıktığını kavrayabiliriz. 

GENOM: "ŞİFRELENMİŞ KİTAP" 


Hilal Nevruzoğlu-yaklasansaat.com-2008 


GEN 
Kromatem Çebirdek 
> s 
, VA P 


Küçük bilgi paketlerine, gen adı verilir. 


İnsanın ağız içi epitelinden alınan bir hücrenin görüntüsü. Hücre, sıradan bir evresinde, çekirdek ve mitokondri koyu renk görünüyor. 
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Organizmanın belirli bir özelliğini içeren, kalıtımla yavruya 

aktarılabilen küçük bilgi paketlerine, gen adı verilir. İnsan bedeninde yaklaşık 75 trilyon hücre vardır. Bunların büyük kısmı, milimetrenin onda birinden küçüktür. 

Bütün hücrelerde, çekirdek dediğimiz kapalı bir kap vardır. Hücre ikiye bölünürken, servetini yeni hücrelere aktarma işlemi, çekirdek bölünmesiyle başlar. 

Öncelikle çekirdek bölünür. Çekirdeği, hücrenin beyni gibi düşünebiliriz. Hücre içerisinde gerçekleşen bütün metabolik etkinlikler, çekirdekten gelen direktifler yoluyla olur. Bu direktiflerin kaynağı ise, genlerdir. 


Mikroskopların gelişimi, çekirdeğin içinde kromozom denilen, iplik gibi yapıları görmemizi sağlamıştır. Bu yapılar, çekirdek bölünmeden kendilerini bir kat artırır ve her kromozom dizini, "yeni yavru hücre''nin içine yerleşir. Biri anneden, diğeri babadan gelen 

bu kromozom seti; beyin, üreme hücresi, kas, kemik, deri ve mide gibi tüm hücrelerimizin çekirdeğinde bulunmaktadır. Yumurta ve sperm hücrelerinde bir set vardır. Kırmızı kan hücreleri ise çekirdeksizdir. 


Kontrol Genlerini: Kim Kontrol Ediyor? 


İlke olarak her genom seti, 20.000 geni aynı 23 kromozom üzerinde taşır. İnsan bedeninin karmaşık yapısı düşünüldüğünde; sadece 20.000 gen bulunması oldukça şaşırtıcıdır. Öyle görünüyor ki, bu kadar küçük bir genetik paketin, bu kadar anlamlı yapılar üretebilmesi için her bir genin, bir şekilde "özel talimatlar" kadar "genel bir plan" da içermesi gerekir. Bu durumda, genlerin çalışmasını kontrol eden başka genlerin varlığından sözetmek gerekiyor. Peki, genlerin çalışmasını kontrol eden genleri, kim kontrol etmekteydi? 


Çocuğumuza tek bir genom seti aktarırız. Bu set, anne ve babadan gelen kromozomların, birbirleri arasında DNA değişimi ile(rekombinasyon) oluşturulur. Kromozomlar, 

uzun DNA şeritleri ve onları saran kromozom ipliklerinden 

oluşur. Kromozomların ortasındaki boğumlara, sentromer denir. 


(AATCCCAATCCCAATCCC| 
(ITAĞGGTTAĞGGTTAĞGGI 


N 


insan telomerleri ó nükleotitten oluşan segmentin(TTAGGG) binlerce kere tekrarından meydana gelir. 


Telomer segmentinin(TTAGGG) uzunluğu, hücrenin yaşını belirler. Hücre yaşlandıkça, segment kısalır. 


Uzun Yaşama Sırrı: Telomerlerde Mi Saklı? 


Kromozomların sonlarındaki parçalara ise telomer denir. Telomerlerin uzunluğuna bakarak, hücrenin yaşı okunabilir. Her bölünme sonucunda, telomerler biraz daha kısalır. Bu kısalma, ancak süreç doğal yoldan sonlandığında; yani canlının ölümüyle biter. Kanser hücreleri ve bazı kök hücreleri sınırsız bölünür, ancak telomerleri hiçbir zaman 

kısalmaz. Bu sebeple İnsanın uzun yaşaması ile ilgili çalışmalar, telomerler üzerine yoğunlaşmıştır. 
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İnsanın vücut hücrelerinde 46 kromozom vardır. Üreme hücrelerinde ise 23 

kromozom bulunur. Bu konuda rekor 600 kromozoma sahip eğrelti otlarındadır. 
Kromozom sayıları ile bir organizmanın karmaşıklığı arasında bir 

korelasyon bulunamamıştır. Ayrıca bütün memelilerde, DNA şeridinin uzunluğu aynı olduğu halde; kromozom sayıları neden türden türe farklılık göstermektedir? Bunun sebebini kimse açıklayamamaktadır. 
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Baz, şeker ve fosfat kombinasyonu, DNA'nın temel birimi olan nükleotidleri meydana getirir. 


Thomas Morgan, meyve sineklerini deney hayvanı olarak 

kullanarak; kromozomların, genlerin yuvaları olduğunu bir dizi deneyle kanıtladı. Bu deneyler sonucunda genlerin, kromozom ipliklerinin etrafında top top sarılmış oldukları artık biliniyor. 


Kromozom Seti: Genom 


Bütün genetik bilgiyi içeren kromozom setinin tamamına genom denir. Hücre genomu, bilinen kromozomlardan ve çıplak DNA'dan oluşan, kendini halka şeklinde kapatmış mitekondri genomundan oluşur. 


Genomun bir "kitap" olduğunu düşünelim. "Kromozom" denilen 23 bölümü vardır. Bu 23 
bölümün içerisinde, "gen" denilen binlerce hikaye bulunur. Yaklaşık 20.000 gen- 

20.000 hikaye. Her hikaye, "ekson" denilen paragraflardan oluşur ve bunlar, "intron" denilen reklamlarla yer yer kesilir. Her paragraf, "kodon" denilen kelimelerden oluşur. 
Her kelime, "baz" denilen harflerle yazılmıştır: A, T, G, C. 


DNA: Deoksiribonükleik Asit 
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DNA(Deoksiribonükleik asit); karbon, hidrojen, oksijen, azot, fosfat atomlarından oluşan ve hücrenin bütün hayati fonksiyonlarında rol alan, dev bir moleküldür. DNA'yı oluşturan nükleotidler üç bölümden meydana gelmişlerdir: 


1) Baz: Adenin (A), Timin (T), Guanin (G), Sitozin (C) 
2) Şeker (5 karbonlu karbonhidrat) 
3) Fosfat grubu 


Birbirlerine fosfat bağları ile bağlanmış şeker dizilerinde her bir şekere bir de baz bağlıdır. 
Bu, DNA'nın bir zincirini oluşturur. DNA zinciri, ikili sarmal(heliks) yapıdadır. 


"Bir şeyi kalıtımla geçirmek demek, bir parça DNA aktarmak demektir." Genler, y S p 
DNA'dır. DNA, bilgidir. 


DNA'nın Temel Özellikleri 


Şekilde DNA'nın süper sarmalı nasıl oluşturduğu görülmektedir. 


1. Zincir moleküldür. Değişik basit molekül çeşitlerinin birbirine eklenmesinden 

oluşmuş zincir şeklindedir. 

2. Olağanüstü uzun ve son derece incedir. 

3. Zincirde dört çeşit halka vardır. A, G, C ve T. 

4. Bu dört tür halkanın bağlanma biçimi, bir zincirin halkaları gibi birbirinin aynıdır. A-T baz çiftinde 2 hidrojen bağı; G-C baz çiftleri arasında ise 3 hidrojen 

bağı bulunmaktadir. Zincirin bir kolunda bulunan nükleotidlerin dizilişi, karşı kolda bulunan nükleotidlerin dizilişini bir çeşit dikte ve kontrol eder. Tesadüfe bırakmayan bir titizlikle molekül yapısı oluşturulur ve kontrol edilir. 

5. Halkaların şaşmaz bir düzeni vardır: Bu yazıdaki harflerin düzeni gibi. 


DNA = Dil = Bilgi 

DNA ipliği bilgidir. Her harf bir kimyasala karşılık gelir ve kimyasal şifre şeklinde yazılmış bir mesajdır. Bu şifrenin bizim anlayabileceğimiz bir yazım şekline çevrilmiş 

olması; olağanüstü derecede güzeldir. 

İnsanın her bir hücresinde; 0,0001 santimlik bir alanın içinde, yaklaşık 2 

metre uzunluğunda DNA sıkıştırılmış vaziyette bulunur. İçinde bir milyar kelimenin 


bulunduğu bu mesajı; saniyede bir kelime hızla ve günde 8 saat okuyarak 100 yılda 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bitirirdik. Bir milimetreye bir harf düşecek şekilde yazıya döksek; oluşacak metin Tuna Nehri kadar uzun olurdu. Kalın uçlu bir tükenmez kalemle, elimiz üzerinde bir 

nokta işaretleyecek olsak, noktanın olduğu yüzeyde yaklaşık 1000 hücre renklenir. Bu söz konusu noktanın altında, 2 km uzunluğunda DNA vardır. Hem de yalnızca derinin yüzeyindeki hücrelerde. 


insandaki 12. Eramozomun slektran mikroskobundan çekilmiş resmi 


Vücuttaki DNA'lar uç uca ilave edilseydi; Güneş'le Dünya arasındaki mesafenin, 600 
katı uzunluğu bulurdu. Yaklaşık 160 milyar kilometre. Bu aşırı boyuttaki değerler insana, genomun büyüklüğünü; ışık yılı olarak ifade etmeyi çağrıştırmaktadır. 


Bir Noktaya Yoğunlaşmış: Devasa "Genom Kitabı" 


Bu oldukça kalın bir kitap; devasa bir belge; toplu iğne ucundan küçük, minik bir hücrenin içine rahatlıkla sığdırılmıştır. 2 metrelik DNA dizisini, bir hücre içerisine sıkıştırabilmek için; 1/100.000 ölçeğinde bir sıkıştırma işlemi gerçekleşir. Molekülü oluşturan 2 dizi bükülerek; "süper sarımlı heliks", heliks içerisinde heliks barındıran bir heliks oluşturacak şekilde katlanır ve sonuçta; yarıçapı metrenin 1/5.000.000 kadar olan bir küre ortaya çıkar. 


Genomun bir kitap olduğu düşüncesi, kesinlikle mecazi bir anlatım değil; gerçeğin ta kendisidir. Kitap, sayısal bir bilgi parçasıdır. Doğrusal, tek boyutlu ve tek yönlü formda yazılır. Şifresi, gruplaşma sıralarına göre birkaç işaretten oluşan küçük bir alfabeyi, devasa bir "anlam sözlüğü''ne çevirir. Genom da böyledir. Tek farkı, Türkçe kitapların hepsi soldan sağa okunurken; genomda bazı bölgeler soldan sağa, bazı bölgeler sağdan 

sola okunur. Ancak, asla aynı anda iki yönde okunmaz. 


Türkçe kitaplar, 29 harfle oluşturulan farklı uzunluklardaki kelimelerle 

yazılırken; genom, sadece 4 harfin(A, C, G, T) kullanıldığı; 3 harfli kelimelerle yazılmıştır. 
Bu kelimeler, düz sayfalar yerine bazların ana yapıya basamak olarak 

tutturulduğu, DNA molekülleri denilen uzun fosfat ve şeker zincirlerine yazılıdır. 

Her kromozom, bir çift uzun DNA molekülünden ibarettir. Bilgi böylece harita veya plan olmak yerine; düz bir yüzey üzerinde iki boyutlu bir şeye; yahutta tek boyutlu "yazılı talimat dizini''ne dönüşür. DNA alfabesinin 4 harfi vardır. Ancak bunlarla 

yazılabilecek mesajların sayısı sonsuzdur. Tıpkı iki harfli Mors alfabesiyle(nokta-çizgi) söylenebileceklerin sınırı olmadığı gibi. 
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Genom, bilinçli ve hünerli bir kitaptır. 
Bu Devasa Kitap: Çok Bilinçlidir! 


Hayat, DNA'da yazılı olan sayısal bilgidir. DNA yaşamın kaydını içerir. Birbirini 

izleyen uzun zamanlar boyunca sadakatle aktarılarak günümüze ulaşmıştır. Genom, çok bilinçli ve hünerli bir kitaptır. Uygun şartlarda hem kendi fotokopisini çıkarabilir hem de kendini okuyabilir. Fotokopi işlemi, "replikasyon" olarak bilinir. Kendisini okuması 

ise "gen okunması" (translasyon) diye geçer. 


23 kromozomlu bir sperm hücresi ile 23 kromozomlu bir yumurta hücresi birleşerek 

bir insanı oluşturacak olan o ilk hücre ortaya çıkar. Bu ilk hücre, DNA'sını kopyalayarak bölünür ve böylece aynı plana sahip 2 hücre oluşur. Kopyalama(replikasyon), her bir hücrenin bölünüşü sırasında; DNA'nın da kendini kopyalamasıyla tekrar eder. Dolayısıyla, bütün hücrelerimizde aynı plan vardır. Replikasyon(kopyalama), dört bazın ilginç bir özelliği sayesinde gerçekleşir: A, T ile ve G, C ile çift oluşturur. Böylece tek bir DNA iplikçiği, T'lerin karşısına A'ları; A'ların karşına T'leri; G'lerin karşısına C'leri ve C'lerin karşısına G'leri getirerek kendini kopyalar. Aslında DNA molekülünün olağan durumu; orijinal DNA iplikçiği ile onu tamamlayan iplikçiğin birbirleri üzerine kıvrılmalarıyla 

oluşan meşhur çift sarmal yapıdır. 


DNA'nın Kendini Eşlemesi (replikasyon) 


Bir DNA iplikçiği, T'lerin karşısına A'ları; A'ların karşına T'leri; G'lerin karşısına C'leri ve C'lerin karşısına G'leri getirerek; kendini kopyalar. 

Tamamlayıcı iplikçiğin kopyalanması, orijinal metnin tekrar yazılması anlamına gelir. 
Böylece ACGT dizisi kopyada TGCA halini alır ve kopya, kopyalandığında 

tekrar ACGT dizisi elde edilir. Bu özellik sayesinde; DNA sonsuz sayıda bölünse de, hala aynı bilgiyi saklama becerisine sahiptir. 


DNA Dili: Nasıl Hayata Dönüşüyor? 
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DNA dilinin anlamı, belirli bir canlı organizmayı tanımlamasındadır. Başka bir 

deyişle genler; maddenin, yaşamın gerçek özünün, gerçek canlı unsurun yaratılması için gerekli bilgiyi verirler. DNA dili; fizik olarak yaşamaya, nefes almaya, hareket etmeye, et üretmeye nasıl çevrilebiliyor? Bu soruyu yanıtlamadan önce, nelerden yapılmış olduğumuzu bilmemiz gerekir. 


Canlının Temel Malzemesi: Proteinler 


Bizi oluşturan en önemli malzeme proteindir. Diğer yapı maddelerimiz; su, tuzlar, vitaminler, metaller, karbonhidratlar, yağlar, proteinlere destek olmak üzere 

bulunurlar. Proteinler, yalnızca kütlemizin; suyun dışında çoğunu oluştururlar. Aynı zamanda vücut ısımızı, hareketlerimizi ayarlarlar. Düşüncelerimizin ve duygularımızın da temelini oluştururlar. Kısacası proteinler bizi oluştururlar ve yaptığımız her şey onlara dayanır. Enzimler, bir çok hormon, derimize rengini veren melanin, vücudumuza oksijen taşıyan hemoglobin, kaslarımızın gevşeme ve kasılmasına yardımcı 

olan aktin, miyozin, bakteri ve mikroplardan vücudumuzu koruyan antikorlar, proteine birer örnektirler. 


Kuşun bütün kütlesi proteindir. 


Örneğin, bir kuşun bütün kütlesi proteindir. Ne görüyorsak, tüyleri, gözleri, hareket etmesi bile proteindir. İçindeki her şey de proteindir. Ayrıca kuşa çok özel bir kişilik veren her şey de; özel proteinlerle belirlenmiştir. 


DNA'nın yönetimiyle yapılan proteinler, birey olmanın, tek olmanın, bütün türlerin fiziksel temelidir. Metal, otomobil için neyse, protein bizim için odur. Otomobilde başka malzemeler de vardır, ancak yapıyı ve işlevi sağlayan en önemli eleman metaldir. Bir arabanın diğerinden farkını; biçimi, niteliği ve metal kısımların durumu belirler. 


Protein; kimyayı, yaşamayı, nefes almayı, metabolizmayı ve davranışı simgeler ve biyologlar buna "fenotip" derler. DNA ise; enformasyonun, kendini kopyalamanın, üremenin ve cinsiyetin temsilcisidir ve biyologlar buna da "genotip" derler. Biri olmadan, öteki var olamaz. 

Protein, Gen Ürünüdür: Etkileşim Çift Yönlüdür 


Proteinler, acaba neden yapılmışlardır? 


1. Zincir moleküldürler. 

2. Uzundurlar ama DNA kadar değil. 

3. Yirmi çeşit protein halkası vardır. Bunlara amino asitler denir. 

4. Yirmi birimin de bağlantı biçimi tamamen aynıdır. 

5. Yirmi birimin veya halkanın, düzeni veya diziliş sırası hassas ve kesindir. 


Bu düzen, hangi protein olduğunu ve sonuçta işlevinin ne olduğunu belirler. Her protein, gen okunması(çeviri-translasyon) sürecinden geçmiş bir genin ürünüdür. Özellikle, 

bedendeki kimyasal tepkimeler, enzim olarak bilinen proteinler tarafından 

katalizlenir. DNA ve RNA moleküllerinin işlenmesi, kopyalarının çıkarılması, hatalarının düzeltilmesi ve bir arada tutulmaları, replikasyon ve gen okunması işlemleri de proteinlerce yapılır. 


Vücudun farklı yerlerinde, farklı genler etkindir. Bu sebeble proteinler, gen metninin başlangıç noktasının yakınında bulunan başlatıcı ve artırıcı dizileriyle fiziki bağ kurarlar. Genlerin aktif hale getirilmesinden ya da faaliyetlerinin durdurulmasından da sorumludur. Yani proteinler, genlerin bir ürünü olmakla birlikte, genler arasındaki işlemlerde de proteinlerden faydalanılır. Buradan anlıyoruz 

ki; proteinler ve genler arasında çift yönlü bir etkileşim vardır. 


Amino asitler, isimlerinin ilk üç harfi eklenmiş zincir halkalarıyla gösterilirler. 20 amino asit şunlardır: fenilalanin, leusin, izoleusin, metyonin, valin, serine, prolin, treoinin, alanin, tirosin, histidin, glutamin, asparajin, lisin, aspartik asit, glutamik asit, sistein, triptofan, arjinin, glisin. 


Protein sentezi: RNA, polimeraz DNA'yı okuyarak, mesajcı RNA yapıyor. Mesajcı RNA zinciri; koyu kırmızı zincir, DNA zinciri; mavi zincir. Ribozomlar üzerinde mesajcı RNA, transfer RNA yardımıyla proteine dönüşüyor. Aminoasitler bağlanarak, protein yapıyorlar. 


Çeviri-Translasyon(Protein Sentezi) 


Proteinlerin özelliği DNA zincirininkine çok benzer. Halkaları özel bir düzende olan 
zincirler, protein alfabesinde 20 çeşit harften oluşuyor; bilindiği gibi DNA alfabesi 4 
harften oluşur. DNA bilgisinin protein maddesine dönüşmesinin, dildeki gibi bir çeviri işlemi olduğu hemen görülebilir. 4 harfli bir alfabedeki harf dizisinden, 20 harfli bir 
alfabenin harf dizisine geçilmektedir. Mors dilinden(nokta-çizgi alfabesi), Türkçe gibi 29 
harfli alfabesi olan bir dile çeviri yapmaya da benzetilebilir bu. 


Hücrelerin protein zincirleri içinde binlerce çok ufak, son derece basit "çeviri makinesi" vardır. Bunlara "ribozomlar" deniyor. Ribozom, yapısında RNA barındırır. Genden gelen mesajın çevrilmesinde kullanılacak olan amino asitleri yakalayan ve taşıyan küçük bir RNA molekülüdür. 


RNA molekülleri, DNA moleküllerinin hemen hemen benzeri zincir molekülleridir ancak onlar kadar uzun değildirler. RNA, DNA ve protein arasında köprü kuran kimyasal bir maddedir. DNA alfabesinden gelen mesajın proteinlerin alfabesine çevrilmesinde kullanılır. 
Bu RNA moleküllerine, "mesajcı" denir. Çünkü, genin mesajını ribozomlar yolu 

ile DNA'nın hücredeki yeri olan çekirdekten, proteinlerin yapıldıkları hücrenin çekirdek 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dışındaki kısmına (stoplazmaya) taşırlar. Bir DNA molekülü bir çok geni içerir, bir mesajcı RNA molekülü ise yalnızca bir tek genin kopyasıdır. Fakat hepsinden önemlisi, DNA'nın aksine RNA katalizör olarak işlev görebilir. Kendisi de dahil olmak üzere başka molekülleri bölüp yapıştır abilir. 


Protein Makinesinin: Bilinçli-Şaşmaz Çalışması 


Bir hücre, bir proteine ihtiyaç duyduğunda, dış hücre tarafından gönderilen kimyasal bir haberci, çekirdek zarındaki gözenekten geçerek çekirdeğe ulaşır. Bu habercinin çekirdeğe nasıl gideceğini nerden bildiği bilinmiyor. Bu haberci, ihtiyaç duyulan kromozomu bulur. 
Daha sonra, istenilen proteini kodlayan genin başlangıcına ulaşana dek DNA boyunca her bir nükleotid üzerinden ilerleyerek yoluna devam eder. İstenilen proteini 

kodlayan gen, DNA iplikçiğinden ayrılır. DNA bilgisinin bu bölümü (bir gen), bir enzim (bu işlemin hızlanmasına yardım eden bir protein) tarafından kopya edilir. Mesajcı 

RNA (mesajcı-ribonükleik asit) denilen bu gen kopyası da bir zincirdir. 


mRNA, DNA'dan kopyalandıktan sonra karmaşık bir durumun üstesinden gelinmelidir. 
"İntron" denilen kısım RNA'dan çıkarılmalı, çok zeki bir makas tarafından bu kısım kesilmeli ve dışarı atılmalıdır. Geri kalan "ekson" adı verilen kısımlar da çok zeki bir yapıştırıcı tarafından tekrar birbirine yapıştırılmalıdır. Bu görev de başarıyla tamamlandıktan sonra mRNA görevini yapmaya hazırdır. 


Hala anlaşılmayan bir yöntem aracılığıyla kesilip yapıştırılan gen kopyası mesajcı RNA, çekirdekteki bir gözenekten stoplazmaya taşınır. Burada da hücre için iş gören zeki çalışanlardan biri olan ribozomun iki parçası birleşerek mesajcı RNA'yı sıkıca kavrar. 


Ribosom mRNA okudukça aminoasit zinciri uzar ve protein oluşur 


Ribozom okuyucudur; mesajcı RNA'nın içindeki harflerin dizilişini okur. 


Aminoasit zinciri 


N 
Ribosom 


Ribozom, gerekli tRNA'yı (bağlı amino asitlerle birlikte), o anda mesajcı RNA'dan okuduğu deyimlere uygun olarak seçer. 


153 


Ribozom okuyucudur; mesajcı RNA'nın içindeki harflerin dizilişini okur ve bildiğimiz anlamlı bir sözcük çıkarmak yerine protein çıkarır. Bu, şu şekilde gerçekleşir: Özel enzimler, amino asitleri transfer RNA (tRNA) denilen küçük bir RNA molekülüne bağlarlar. 20 amino asidin her biri özel RNA molekülüne bağlanır. Amino aside bağlanmış tRNA'lar 

kendilerini ribozoma yöneltirler. 


Ribozom, gerekli tRNA'yı (bağlı amino asitlerle birlikte), o anda mesajcı RNA'dan okuduğu deyimlere uygun olarak seçer. Mesajcı üzerindeki her nükleotid dizisi, transfer RNA üzerindeki uygun nükleotid dizisiyle mükemmel bir şekilde eşleşir. Her yeni amino asit ve onun tRNA'sı, ribozoma gelip uygun biçimde yerleştikçe, amino asit, kendisinden önce ribozoma gelmiş olan amino asitle kimyasal olarak birleşir. 


Böylece, halkalar sırayla birer birer bağlanırlar. Ribozom mesajı okudukça, protein zincirinin boyu durmadan uzar. Mesaj zincirinin okunması bitince, bütün protein halkası serbest bırakılır. Böylece yeni bir protein doğmuş olur. 


Her Bir Hücre: Saniyede 2000 Protein Üretir 


Bir genboyu DNA'nın içindeki nükleotid dizilişi, bir protein içindeki amino asit dizisini tam olarak belirler. Bütün bunların oluşumu burada anlatıldığından daha zor bir şekilde gerçekleşir. Ve vücudumuzdaki 75 trilyon hücrenin her biri, inanılmaz bir 

biçimde, saniyede şimdi geçen şu saniyeler de olmak üzere, 2000 protein üretmektedir. 

Bir protein, 300 ile 1000 arası aminoasidin kombinasyonundan meydana gelir. Yani, günün her saatinin her saniyesinde vücudumuz; 150.000.000.000.000.000.000 adet aminoasidi dikkatle organize ederek; yapılandırılmış proteinleri oluşturur. Bu her gün, her dakika, her saniye yeniden gerçekleşir. Bizi ve her canlıyı oluşturan bu doku, sürekli olarak ve inanılmaz bir hızla yeniden örülmektedir. 


Protein yapan makinenin bu çeviri işlemindeki şaşmayan hatasızlığı kuşkusuz dikkate değer. 
Bir hücrenin yaşaması için gerekli binlerce proteinin üretilmesinde ancak bir-iki yanlışlığa yer olabilir. İnsanların yaptığı hiçbir makine, bunun gibi 200 romana eşdeğer bir yazıyı bu kadar az yanlışla yazamaz. Bu basit moleküller, her nasılsa, sanki kendi 

başlarına mükemmel bir akla sahiplermiş gibi hareket etmektedirler. Mucizevi bir şekilde kusursuz işleyen bir DNA ile karşı karşıyayız. 


a 


retinol hemoglobin  myozin 


dak 


ıgG tyrosinkinaz O /pirrolin 


Protein moleküllerinin oluşturdukları şekiller. 
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Zincirlerden: Üç Boyutlu Varlıklara 


Canlı mekanizmalar, zincirleri dil olarak kullanırlar. Çeviri, bir simgeyi başka bir simgeye, tek boyutu tek boyuta, bir zinciri başka bir zincire, nükleotidleri, amino asidlere dönüştürüyor. Zincirden, "'madde"'ye nasıl varabiliriz? Protein moleküllerinin görevlerini yerine getirmelerine; dokunabildiğimiz, kavrayabildiğimiz şeylere, tohumlara, çiçeklere, kurbağalara, size, bana, bir boyuttan üç boyuta sıçramak zorundayız. 


Yanıt, protein zincirleri içindeki halkaların; yani amino asitlerin 

özelliğinde yatıyor. Protein molekülleri, zincir oldukları zaman; aslında fiziki olarak gerçek zincirlerde olduğu gibi üç boyutlu yapılardır. Proteinin, 20 değişik amino asidi, etkisiz simgeler değildirler. Herbirinin kendine özgü kimyasal özellikleri vardır. Bazıları, zincirdeki ikiz eşleriyle kimyasal bağlar yapmayı yeğlerken; bazıları, daha çok asit, bazıları 

da alkali özelliğini gösterir. Kimi suyu aramak eğilimindeyken, kimi de sudan kaçar. Bazıları öyle biçimlendirilmişlerdir ki; zinciri bükebilirler. Birkaç tanesinin de, bir proteinin, yalnızca bir tek işe yaramasına katkıda bulunacak özel marifetleri vardır. Bu amino asitler zincirdeki yerlerine göre zincirin son biçimini belirlerler. 


Zincirler tamamlandıkları zaman, bir çeşit ip yumağı oluşturmak için kendi kendilerine içiçe dolanıp katlanırlar. Çözülmüş zincirdeki amino asitlerin "sırası", molekülün katlanmak için hazır olduğu zaman nasıl davranacağını, ne yapacağını "şaşmaz" bir şekilde belirler. Katlanma biçimi de, protein molekülünün; şeklini, özelliklerini, işlevini belirler. 


Kas proteinleri için bir gen, protein yapan makinelere katlanabilecek ve komşu liflerin üzerinden kayabilecek çok uzun bir protein zinciri yapmasını emreder. Böylece 

kasılabilen uzun lifler oluşur. Kan hücrelerindeki oksijen taşıyan protein zinciri hemoglobin, özel bir üç boyutlu katlanma biçimine sahiptir. Böylece yalnızca kendisine özgü bir yolla oksijeni tutma ve serbest bırakma işlevini yerine getirebilir. Sonuç olarak herbirinin sıralanışı, genler içindeki nükleotidlerin sıralanışıyla belirlenmiş binlerce protein zinciri, özel biçimlerde katlanıp, özel işlevler kazanırlar. 


Mutasyon 


Genlerin replikasyonu sırasında hatalar oluşabilir. Arada sırada bir harf (baz) unutulabilir ya da yerine yanlış harf sokulabilir. Zaman zaman tüm bir cümle ya da paragraf çoğaltılır, silinir ya da tersine çevrilir. Buna mutasyon denir. Çoğu mutasyon, ne yararlı ne de zararlıdır. Söz gelimi bir kodon, yanlışlıkla başka bir kodonla değiştirildiğinde; bunlar aynı amino asit anlamına geliyorlarsa değişikliğin etkisi olmaz. 64 kodon ve 

yalnızca 20 amino asit vardır, yani birçok "DNA kelimesi" aynı anlamı taşır. İnsanlarda her nesilde yaklaşık 100 adet mutasyon birikir. İnsan genomunda 1 milyondan 

fazla kodon olduğu düşünülürse; bu sayı kulağa fazla gelmeyebilir. Ancak yanlış yerde ortaya çıkacak tek bir mutasyon ölümcül olabilir. 


Bu dahil tüm kuralların bir istisnası vardır. İnsan genlerinin tümü bu 23 kromozom üzerinde bulunmaz. Birkaç tanesi mitokondri denilen küçük lekelerin içindedir. 

Bütün genler, DNA'dan oluşmaz. Bazı virüsler, bunun yerine RNA kullanır. 

Her genden, protein üretilmez. Bazı genler RNA'ya çevrilir, ancak 

bunlardan protein sentezlenmez. Bunun yerine RNA, ribozom bileşeni ya da taşıyıcı 

RNA olarak doğrudan işlev görmeye başlar. Bütün tepkimeler enzimler tarafından katalizlenmez; az sayıda tepkime RNA'lar tarafından katalizlenir. Her protein, tek bir genden 


155 


yapılmaz; bazıları birkaç gen tarifinin bir araya gelmesiyle sentezlenir. 64 kodonun hepsi bir amino asit anlamına gelmez: üç tanesi DUR komutu manasındadır. 


Devasa Bir Düzen: Akıcı Genom Yasaları 


Evren sürekli düzensizliğe doğru yol alırken; yaşam, daima bir düzen istikametinde yol alır. Canlı olmak, daha önceden şaşmaz bir kesinlikle tanımlanmış bir büyük düzenle, halkaları, zincire eklemektir. Sadece koku almayla ilgili 856 gen bulunmaktadır. 


Genler ve genomlar, bir taraftan konumlarını muhafaza etmeli, diğer taraftan da çevresel değişimlere ayak uydurabilmelidirler. Genetik ve çevresel faktörler tamamen iç 

içedir. Akıcı genom yasaları, hayatın bağlı olduğu doğal genetik mühendisliğini yürüten kompleks işletme sistemleridir. Doğal genetik mühendisliği kusursuzdur. 


Geçen 20 yılda biriken bulgular, hücresel ve gensel süreçlerde daha önce hayal bile edilmemiş bir komplekslik ve dinamizm açığa çıkardı. DNA'dan RNA, RNA'dan proteine şeklinde sunulan genetik determinizmin yerini; "akıcı genom" aldı. Buna göre; bir geni tanımlamak ve sınırlandırmak çok zordur. Gen ekspresyonuna neden 

olan halka, dairesel ve çok yönlüdür. Çevrenin etkisiyle de genlerin ve genomların değişmesini sağlayan ve ters yönde de işleyebilen bir bilgi akışı vardır. Ayrıca her genomun içinde, proteinleri yapmak için gerekli bilgiyi içeren kısımların yanı sıra, bu bilgilerin ne zaman ve nasıl kullanılacağını yönlendiren bilgi bölümleri de vardı. 


Genomdaki sıralar, normal gelişmenin bir parçası olarak; ya da çevresel değişikliklerin sonucu, binlerce hatta yüz binlerce kat genişletilebilir ya da küçültülebilirler. 

Örneğin, bağışıklık sisteminin hücrelerindeki genlerin, ancak gelişim sırasında oluştuğu bilinmektedir. Bununla beraber, çevresel faktörler doğrudan genleri de değiştirebilir. Baz sıraları mutasyona uğrayabilir, DNA parçaları eklenebilir, silinebilir, sıralar tekrar düzenlenebilir. Genler, genom içinde bir yerden başka bir yere geçebilir ve bazı genler, kendi DNA sıralarında başka genlere dönüşebilirdi. 


Genetik Mühendisleri: Doğayı Kontrol Edebileceklerini Sanıyor! 


Wisconsin Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Bruce Lipton, bu konuyla ilgili ilginç bir takım sonuçlara ulaştı. Yaptığı deneylerde, hücre moleküllerinin bilgiyi işleme mekanizmasını yıllarca çalışarak detaylı bir şekilde inceledi. Araştırmalarının 

neticesinde; genlerin bizim davranış ve bedenimizin üzerinde sanıldığı gibi bir etkisinin olmadığını; bilakis hücre dışı etkilerle de genlerin açıldığını veya kapandığını keşfetti. 


Genetik determinizmin bir başka varsayımı ise bir genin ancak bir proteini kodlayabileceği fikridir. Oysa gerçekte bu böyle olmaz. Genetik mühendisleri, doğaya yaptıkları müdahalelerin kontrol edilebilir sonuçları olacağına hem kendilerini hem insanları inandırmak adına bu üstünkörü görüşe sığınmışlardır. Aksine proteinlerle, genler arasında "olanaklı tüm ilişkiler" mevcuttur. 


*Aynı genden, birden çok protein sentezlenebilir. 

* Bir genin kopyaladığı büyük bir poliprotein, 2 ya da daha fazla proteine bölünebilir. 

* Daha da şaşırtıcısı DNA'nın genom içinde tekrar düzenlenmesi sonucu birçok gen birbirine bağlanabilir ve daha sonra protein sentezlenir. Örneğin bu olay, immunoglobulinlerin sentezlenmesi sırasında görülebilir. İmmunoglobulinler, vücut bir savunma tepkisi 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gösterirken, özel yabancı antijenlere bağlanan antikorlarlardır. Bu sayede, organizmanın karşı karşıya gelebileceği binlerce farklı antijenin her birine özel bir antikor çeşitliliği yapılabilir. 

* Son olarak birçok gen, aynı proteinleri kodlayabilir. Buna örnek oksijen 

taşıyan hemoglobin proteinidir. 


Proteinler ve genler arasındaki bu karmaşık ilişki ağı, onlara herhangi bir sebeble dışardan yapılacak müdahalelerin beklenenden farklı sonuçlar doğuracağının bir işaretidir. 


Junk DNA- "Çöp DNA", Bir Yanılgı 


Diğer taraftan yukarıda bahsettiğimiz genlerden, protein kodlanmasını yapan genler, İnsan genomunun, % 5'inden daha az bir kısmını meydana getirmektedir. DNA'nın inanılmaz bir oranının; bazı genomlarda 40 99'unun, hiçbir fonksiyonunun olmadığı zannediliyordu. Bu sebeble buraya çöp anlamına gelen "junk DNA" adı verilmişti; Son zamanlarda, "junk DNA"'nın genomdaki varlığının amaçsız olamayacağı fark edildi. Yapılan 

açıklamada; "Junk DNA"'nın bazı kısımları, genomun protein kodlayan kısmının anlamlı olmasını sağlayan "noktalama işaretleri" olduğu anlaşıldı. Tıpkı bir cümle ya 

da paragrafı anlamlı hale getiren "nokta ve virgüller" gibi olduğu ifade edilmektedir. 


Sessizleştirilen Genler 


Sessizleştirilen genler, proteinlerin, aminoasit sıralarını kopyalasalar da, hücresel ya da fizyolojik mevkilerden gelen "emir" ile aktif olmayabilirler. Böylece tüm genler, tüm hücrelerde okunmayabilir. Genleri devreye sokup çıkartan bu şalterler neden yapılmışlardır? 
Elbette DNA'dan. Gen bankaları ve yeni gen teknolojileri yaratan determinist 

zihniyet şöyle söylüyordu: 


"Hayat, organizmalar ve çeşitli ekolojik topluluklar, hepsi genlerin hakimiyeti altındadır ve genler yönetilebilir, korunabilir ve değiştirilebilir." 


Fakat bu zihniyetin görmek istemediği şey; genlerin de aslında bir düzenin hakimiyeti altında olduğudur. Ve o düzen, kendisine yapılacak doğal olmayan her müdahaleye bir tepki verecektir. Nitekim insanoğlu, daha önce yaptığı müdahalelerin, yaşadığı gezegeni nasıl bir uçuruma getirdiğini de hatırlayarak; genlerin bağlı bulunduğu ilahi düzene müdaheleninin hazırlayacağı sonu göz ardı etmemelidir. 
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Ayrıca genler ve DNA konularında yapılan araştırmalar, her geçen gün mevcut bilgilerimizin ne kadar yetersiz olduğunu bize göstermektedir. 


İşte bunlardan biri; yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre bilim adamları, şu andaki mümkün olan şeyler ile ilgili inançlarımızın tersine, sağlam(eksiksiz) çifte iplikli DNA'nın, uzak mesafeden diğer DNA ipliklerindeki benzerlikleri tanıma yeteneğine sahip olduğunun kanıtlarını bildiriyor. Bir şekilde DNA iplikleri birbirlerini tespit ediyorlar, tanıyorlar. 
Genetik malzemenin minik parçaları, benzer DNA ile bir araya gelmeye eğilimli. DNA'nın kimyasal alt birimlerindeki benzer dizilişlerin tanınması, bilimin bilmediği bir 

şekilde gerçekleşiyor. DNA'nın neden bu şekilde birleştiğinin bilinen bir sebebi yok. Şu andaki teorik bakış açısından bu marifetin kimyasal olarak imkansız olması gerekirdi. 


Sıçrayan Genler 


"Sıçrayan genler", bu konuda bizim vereceğimiz son örnektir. Ancak öyle gözüküyor ki; gelecek zaman diliminde DNA hakkında daha pek çok yeni gelişmeye tanık 

olacağız. Çoğu DNA, tekrar eden sıralardan oluşur. Tekrar sayısı çeşitlilik gösterir. Bazı tekrarlar, sıçrayan gen ya da bir diğer adıyla transposonlardan oluşur. Transposonlar bir hücre içerisindeki genomda yer degiştirebilen hareketli DNA bölgeleridir. 


Hareketli gen parçalarına, bakterilerden, insana kadar bütün organizmalarda rastlanmıştır. 
Bazı transposonlar bir defa, bazıları ise yüzlerce veya binlerce defa tekrarlanabilmektedir. 
Uzunlukları ise 50 ile 10.000 baz çifti arasında değişebilmektedir. Yer değiştirmeler hücresel fonksiyonlar tarafından idare edilerek; transposonlar, aktif ya 

da inaktif olabilirler. Transposonların hareketleri: 

- Mutasyonlara sebep olurlar. 

- Genomdaki DNA'yı azaltabilir ya da artırabilirler. 


Sıçrayan genlerin iki türü vardır: 

Transposonlar: Direkt olarak bir bölgeden diğerine yer değiştiren DNA parçaları. 
Retroposonlar: Önce DNA bölgesi transkribe olur yani kod, RNA'ya çevrilir. Sonra ters transkriptaz enzimi kullanılarak RNA yeniden DNA halinde kodlanır ve yeni bölgeye 

bu DNA yerleştirilir. Böylece bir öncekinin aksine, gen parçası bulunduğu yeri terketmemekte; ancak kopyası gereken yere gönderilmektedir. Bu, bilgisayarda yaptığımız kopyala-yapıştır işleminin bir benzeridir. Bu kopyalama ve yapıştırma işi ile vazifeli enzime ise "transposase enzimi" denilir. Bu enzimden yararlanılarak artık tek bir işlem 

ile DNA parçaları veya genler, DNA dizilerine ve canlı hücrelere aktarılabilmektedir. 
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Sonuç 


Bütün bu genetik karmaşıklığa rağmen doğan çocukların çok büyük bir 

bölümünün normal olması, fevkalade şaşırtıcı ve hayranlık 

uyandırıcıdır. Şifrelenmiş bu hayat kitabı, devasa bir potansiyel çeşitlilik barındırır. Bu sebebledir ki yeryüzünde; sayılamayacak kadar çok tür, çeşit, sınıf ve alemler oluşmuş ve oluşmaktadır. Sırf canlıları sınıflandırmak için kurulmuş bilim kürsüleri(taksonomi) yaptığı tüm titiz çalışmalara rağmen canlıları tam olarak tasnif edememektedir. Bu nedenledir ki; Allah, bize, Kitabı Kur'an'da şöyle bildiriyor: 


Yaratan O Kimse( Allah), yaratamayan o kimse gibi midir? Düşünmüyor musunuz? 
Şayet Allah'ın nimetlerini(yarattığı şeyleri) saymak isterseniz; sayıp-sınıflandıramazsınız. 
Muhakkak Allah, Bağışlayan'dır, Acıyan'dır.(NAHL(16)/17-18| 


Elde edilen yeni bilgiler bize, DNA ve genetik konusunda alınacak daha pek çok mesafe olduğunu göstermektedir. Genetik bilimi birçok bilinmeyeni açıklığa kavuştursa da; görünen yüzeyin altında hala "büyük bir gizem" vardır. Aslında tüm bilimsel 

kanıtlar; bize, varlıklar-alemler üstü, sonsuz boyutlu bir "aklı ve planlama"'yı işaret etmektedir. Bu sonsuz boyutlu üstün bilinç, hem evrenin fiziksel yapısında, hem de canlı organizmalarda, varlığını ve yönetimini açıkça ilan etmektedir. Sayısız 

“"Alemler"'in, muazzam estetik, düzen ve karmaşıklık içeren ilmi; akledenleri, o "Sonsuz Akla" çağırmaktadır. 


Bütün bu akıcı genom süreçleri, "Yaradan'ın Mühendisliği ve Yönetimi"'ne 

bağlı kompleks sistemlerdir. Sonuç olarak; bu "muazzam mühendisliğe" dışarıdan yapılacak bir müdehale; "İlahi Düzen"'in affedilmez cevabıyla karşılaşacaktır. Bu cevap; insan yaşamı için planlanmış ve ayarlanmış "Dünya ve Atmosferi"'nin bugün insanlığa verdiği kaçınılmaz ve tarihi cevap gibi olacaktır. 


Kaynaklar: 

1) Mae Wan Ho, Genetik Mühendisliği Rüya mı Kabus mu? çev. Emral Çakmak, Türkiye İş Bankası Kültür 
Yy, İstanbul, 2001 

2) Ernst Peter Fisher, Genler ve Genom, çev. Barış Konukman, İnkılap Yy, İstanbul, 2005. 

3) Begüm Akman,Taner Tuncer, Yaşamın Şifresi: İnsan Genom Projesi, Odtü Yy, Ankara, 2007. 

4) Gerald L. Schroeder, Tanrı'nın Saklı Yüzü, çev. Ahmet Ergenç, Gelenek Yy, İstanbul, 2003. 

5) James D. Watson, İkili Sarmal, çev. Alev Serin, Tübitak Yy, Ankara 2005. 

6) Mahlon b. Hoagland, Hayatın Kökleri, çev. Şen Güven, Tübitak Yy, Ankara, 1998. 

7) Matt Ridley, Genom, çev. Mehmet Doğan, Nivart Taşçı, Boğaziçi Üniv. Yy, İstanbul, 2007. 

8) Dr. Fran Bankwill, Mic Rolph, Ona Kısaca DNA Denir, çev. Cem Soydemir, Tübitak Yy, Ankara, 2006. 
9) http://www.yaklasansaat.com/dunyamiz/canlilar/canlilar.asp 

10) biltek.tubitak.gov 

11) wikipedia.org 
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12) genbilim 
13) wehi.edu.au 


AY'DAKİ KANAL: PEYGAMBER(SAV)Y'İN "AY MUCİZESİ"NİN İŞARETİ! 
Kaynak: Mohammed Ali, "Crack on Moon Confirms Prophet Muhammad (S) had Split 


it", jafariyanews, "The Moon Split", gatarliving, çev. Kader Demirpehlivan, yaklasansaat.com, 22/03/2008. 


Bazı İslam bilginleri, uzunluğu 125 km ve derinliği 400 m olan Hadley Rille kanalını, Peygamberimiz Muhammed (sav)in, Ay'ı, bir mucize olarak ikiye ayırmasının, bir işareti olarak görmektedirler. 


Geçenlerde yapılan bilimsel bir araştırma, Peygamberimiz(sav)in Ay'ı ikiye ayırması ile ilgili mucizesini doğruladı. Bu mucize, NASA tarafından çekilmiş olan ve tüm dünyada yayınlanan bir fotoğraf sayesinde kanıtlandı. 


Apollo 10 ve Apollo 11 kullanılarak çekilen NASA'nın fotoğrafındaki çizgi şeklindeki hat, geçmişte Ay'ın yarıldığının bir göstergesi. Değişik küresel bölümlerde bilimsel temellere dayanan rapor, Ay'ın yarıldığını gösteren resmin, Ay'ın jeolojik çağları esnasında iki parçaya ayrıldığını doğruladığını söylemektedir. 


Rapor; bilim adamlarının "Ay'ın yarıldığına" dair her hangi bir bilimsel açıklama getirememiş olduklarını ve Ay'a olan şeyin, yani böyle bir yarılmanın, eski herhangi bir gök cisminin başına asla gelmemiş olduğunu belirtmektedir. Jeologlar, Ay'ın iki parçaya ayrıldığı ve daha sonra tekrar birleşmiş olması haricinde, böyle bir hattın(yarığın) görülmesinin imkânsız olduğunu ileri sürmektedirler. 


Her ne kadar Ay, çıplak gözle pürüzsüz ve güzel görünse de, teleskopik fotoğraflar, onun yüzeyinin gerçekte, engebeli ve değişik boyutlarda meteorların ve volkanların oluşturduğu kraterlerle dolu olduğunu göstermektedir. 1967 yılındaki Amerikan Apollo uzay aracı, Ay'ın görünmeyen yüzünde, dikkate değer birkaç fotoğraf elde etti. Bu fotoğraflar, garip bir özellik gösteriyordu: 240 km uzunluğunda ve 8 km genişliğinde bir yarık. Bu yarığın kenarları, jeolojik kökenli bir kırılmadan ziyade, devasa bir silahla vurulmanın sonucu oluşmuş gibi görünüyordu. Bugüne kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. 10 sene önce "Islamic Voice"'de fotoğrafları ile birlikte yayınlanan bir makale, Peygamber(sav) tarafından Ay'ın ikiye ayrılması sonucunda, bu özelliğin ortaya çıktığını iddia etmektedir. 


Peygamber'in bu mucizesiden, Kur'an'da Kamer süresinin başında Ay'ın yarılması ile ilgili olan ayette bahsedilmektedir: 


"Saat(Kıyamet) yaklaştı ve Ay yarıldı"(KAMER(54)/1| 
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(Mekke'de insanlar, Peygamber'den onlara bir mucize göstermelerini istemişler, böylece o da onlara, Ay'ın yarılmasını göstermiştir.) 


Bu mucize, Kureyşliler'in Peygamber Muhammed (s.a.v.)'e karşı çıktıklarında onlara 

bir mucize göstermesi için veya kendisinin Allah'ın elçisi olduğunun bir kanıtı olmak üzere, o an için var olmuş bir mucizedir. Ay, dolunayken, onu iki parçaya ayırarak, onlara meydan okumuştur. 

Abdullah ibn Mesud'un anlattığı gibi, bir gece onlar Mina'dayken, Peygamber(sav) işaret parmağının 


hareketi ile Ay'ı ikiye ayırır. İki parça birbirinden ayrılmıştır ve birbirinden uzaklaşmıştır, öyle ki; izleyenlere bir parça dağın bir tarafında görünmüştür ve diğer parça da dağın diğer tarafında. Daha sonra bir anda iki parça tekrar birleşmiştir. Sonra da Peygamber(sav) bize döndü ve dedi ki: 


"Şahid olun!" 


Dolunayken Ay'ın ikiye yarılmasındaki hayret verici ve harika fenomen, Peygamber'in, hakkında onlara haberler verdiği, vuku bulacak olan ve çok yakında yaklaşacak olan diriliş gerçeğinin açık bir işaretidir. Orijinal hadis nakledenlerin rivayetine göre, hicretten 2 sene önce (MS.617) Recep ayının dolunaylı gecesinde, Kureyşliler'in gözünün önünde Peygamber parmağı ile Ay'ı iki böldü ve tekrar birleştirdi. Bu olay, tüm Arap 
topraklarında ve Suriye kadar uzak yerlerde de görüldü. Hatta, Hindistan'da bulunan 2 
hükümdar, Malva Krallığı'ndaki Bhoj ve Kerala'da Zamorin Perumal tarafindan da görüldü. Her ikisi de bu durumu araştırdılar. Onlar, onun, Allah'ın gönderdiği son Peygamber olduğunu anladılar ve onunla temasa geçerek İslam'ı kabul ettiler. 


TEDAVİDE ARI SÜTÜ: MUCİZEVİ İYİLEŞTİRİCİ! 


milliyet, 16/08/2008 


Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. 
Kadriye Sorkun, arı sütünün, insan hayatı üzerindeki önemli etkileri olduğunu söyleyerek, insanın bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal besin olarak kullanılabileceğini belirtti. 
Prof. Dr. Sorkun, arı sütünün mucize yarattığını ifade ederek: 


"Arı sütü ile beslenen ana arı 3 - 4 yıl yaşarken, daha az süt daha çok polenle beslenen işçi arı ise ancak 5 ay yaşayabiliyor. Arı sütünün sırrı işte burada yatıyor" dedi. 


"Arı Sütünün Özel Bir Yeri Var" 


Prof. Dr. Sorkun, arı sütünün, arı ürünleri içinde özel bir yere sahip olduğunu vurgularken; daha çok arı sütü ile beslenen ana arının; ömür uzunluğu, üreme özelliği, boyut 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farklılığı gibi farklılıklarına da dikkat çekti. Prof. Dr. Sorkun, aynı genetik yapıya sahip olan işçi arılarda tüm bu özelliklerin olmadığını kaydederek: 


"Arı sütünde, ana arının niçin bu kadar büyük, uzun ömürlü, üretken ve diğer arılarla mukayese edildiğinde daha fazla enerjiye sahip olduğunun sırrı saklıdır. Arı sütü ile beslenen ana arı, 3- 4 yıl yaşarken, daha az süt daha çok polenle beslenen işçi arı, ise ancak 5 ay yaşayabiliyor. Arı sütünün sırrı işte burada yatıyor dedi. Sorkun, arı sütünün insanın bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal besin kaynağı olarak da kullanılabileceğini"söyledi. 


"Arı Sütü: Hücre Yenileyici, Kırışıklıkları Giderici, Besleyici" 


Prof. Dr. Sorkun, tıp doktorları tarafından arı ürünleri kullanılarak yapılan tedavinin genel isminin, apiterapi olduğunu anlattı. Türkiye'de bu konuda faaliyet gösteren bir dernek ya da sağlık kuruluşu olmadığını kaydeden Prof. Dr. Sorkun, birçok gelişmiş ülkede, bu konularda yoğun çalışmaların yapıldığına dikkati çekti. Prof. Dr. Sorkun, arı sütü ile yapılan tedaviye ilişkin ise şu bilgileri verdi: 


"Gelişmiş ülkelerde arı sütü konusunda yapılan çalışmalar, yüz yıl öncesine 

dayanmaktadır. Arı sütünün insan sağlığı açısından önemine ve çeşitli alanlarda kullanımına bağlı olarak üretimi ve kullanımı konusunda yapılan çalışmalar, 1950 yılından bu yana ağırlık kazanmıştır. Arı sütünün biyolojik ve klinik özellikleri, üretim tekniği ile kalite kontrolü konusunda önemli aşamaların kaydedilmiş olması, apiterapi alanında kullanımını yaygınlaştırarak, üretimi cazip duruma getirmiştir. 


"Hücre yenileyici özelliğe sahip olan arı sütü, besleyici ve nemlendirici gücü sayesinde; saç ve cilt bakımında da mucizevi etkiler yaratıyor. Dokuyu ve cildi yeniliyor, kırışıkları gideriyor. Arı sütü, tüm dünya ülkelerinde, yoğun antibiyotik kullanan, radyoterapi ve kemoterapi alan hastalarda ve enerji ihtiyacı olan sporcularla, gelişme problemi olan çocuklarda destekleyici besin olarak kullanılıyor." 


BUGÜNKÜ "KARANLIK FİTNELER"E 2013'TEN BİR BAKIŞ! 
Yaklaşan Saat, 08/04/2013- Güncelleme: 29/09/2014 


Yaklaşan Saat'in "Yorum-Analiz" bölümünde yer alan 08/04/2013 tarih 

ve "ARAP BAHARI", "SURİYE ZULMÜ" VE "BÜYÜK PLAN" başlıklı analizimizde Suriye ve Ortadoğuyla ilgili yaptığımız analiz, acı bir gerçek olarak doğrulanmaya devam etmektedir. Bugün Ortadoğuyu kasıp-kavuran sözde İslam adına, ancak gerçekte İslam dışı radikal hastalıklar-fitnelerle ilgili yaptığımız tespitler, ne hazindir ki tamamen doğrulanmış; "Batı'nın Büyük Planı" hükmünü icra etmeye devam etmiştir. 


Bir "Kıyamet Savaşı" olarak nitelendirdiğimiz bu İslam dışı, akıl dışı kaos ve 

fitneler, Peygamberimiz(s.a.v.) diliyle arka arkaya "üç büyük fitne"yle özetlenmiştir. Bunlar; "Ehlas fitnesi", "Serra fitnesi" ve herkesi kasıp kavuracak olan ve şu anki aşamaya tekabül eden "Duhayma fitnesi(Karanlık fitnesi)"dir. İşte bugüne ışık tutan ve gelecekte ne olacağına Peygamber diliyle haber veren 08/04/2013 tarihli analizimizden bir özet: 


"Beklenmedik şekilde ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde gerçekleşen "Arap baharı", nasılsa 15 
Mart 2011'de Suriye'de başlayan devrim ayaklanmasıyla eşi-benzeri görülmemiş katliamlarla 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"Suriye zulmü"ne dönüşmüş durumdadır. Nusayri diktatör Esed'in babadan miras zulmü ve halkına açtığı insanlık dışı savaş, insanoğlunun ne derece süfli boyutlara düşebileceğinin çirkin bir örneğini göstermektedir. 


Diğer taraftan, dini anlayışı her türlü şirki içeren, İslam tarihinde görülmemiş bir şekilde "Emevi siyaseti" gibi siyaset güden, hatta insanların gözüne bakarak "takiye siyaseti"yle gerçekleri gizleyen İran yöneticileri, Esed'i kullanarak bu "tarihi zulmü" bizzat icra etmektedir. Hiçbir dini-İslami endişe taşımayan, sadece dünyevi-stratejik hesaplar yapan bu "Pers anlayışı"'nın, aynen Muaviye'nin Yezid'i gibi hiçbir sınır tanımadığı ve tanımayacağı bütün kanıtlarıyla ortaya çıkmıştır. Tarih nasıl da tekerrür ediyor! 


Büyük Plan! 


Gelelim asıl amaca ve "Büyük Plan"a... Nedir "Büyük Plan"? Büyük Plan, bir "Kıyamet Savaşı"dır. Büyük Plan, bir "Mezhep Savaşı"dır. Bütün politikalar bu amaca yönelik dizayn edilmektedir. Ancak bunu anlayacak akıllar nerede? 

Her gün İsrail'e, ABD'ye kuru tehditler savuran İran yöneticileri, diktatör Esed'in 

peşinden koşarak nereye gideceklerini sanıyorlar? İran yöneticilerinin din anlayışları ne olursa olsun, bir akıl tutulması yaşadıkları açık değil mi? 


Bitmiş diktatör Esed'i desteklemek yerine, Suriye halkını-direnişini destekleselerdi ne kaybederlerdi? Aksine Suriye'de oluşacak Sünni bir iktidar, Esed'den daha çok İsrail'e karşı İran'a destek verirdi, mezhep savaşının kapısı açılmazdı. 


Ancak bugün İran molla rejimi bir kere daha bitmiş, geçmişten elde ettiği devrim karizması sıfırlanmış, ABD'nin "Büyük Planı"nın tuzağına düşmüştür. İran'ın mezhebi-bağnaz-Sünni düşmanı siyaseti, büyük bir yangını tutuşturmak üzeredir. Afganistan'da ABD ile işbirliği yap, Irak'ta ABD ile işbirliğ yap, ondan sonra da yıllarca zulme uğramış Suriye halkını ve direnişini emperyalizmin uşağı olarak yaftala. Bu nasıl akıl, bu nasıl mantalite? 

"Büyük Planın gerçekleşmesi için tüm koşullar hazırlanmıştır. Ne olması bekleniyor? 


a) Suriye'deki iç savaş-katliamla, karşılıklı kin ve intikamı körüklemeli, geri dönülmez şekilde "mezhep savaşı"nın kapıları açılmalı, beklenen bu... 


b) Esed yönetimi bitmiştir, Batılı güçler, "Şii-Sünni çatışma potansiyeli"ne ulaşıldığında, Esed'i devireceklerdir ki; bu da İran'ın topyekün saldırısının başlangıcı olacaktır. Gözünü karartmış olan İran mollalarını, bu aşamadan sonra kimse durduramaz. 


c) Suudi krallığı, Körfez ülkeleri, Ürdün; bir taraftan Suriye devrimin başarılı olmasından, diğer taraftan da İran'ın başarılı olmasından ve Şii yayılmasından korkarak, şaşkınlık içinde bocalamaktadırlar. Elbette korkunun ecele faydası yoktur. Türkiye ise ölçülü yaklaşımına rağmen, Batılı müttefiklerini harekete geçirememiş, destek verdiği Suriye halkını, İran-Esed'in acımasız saldırıları karşısında savunmasız bırakmıştır. 


d) "Büyük Plan", Türkiye öncülüğünde "Sünniler"in, İran'ın liderliğinde de "Şiiler"in toparlanarak, bir "Kıyamet Savaşı"nı öngörmektedir. 


e) Sonuç ne olacaktır? Böylece Batılı güçler hiçbir kayıp vermeden, İran ve radikalizm meselesini çözmüş olacaklardır. Ancak kim bu plana alet olursa bedeli ağır olacak, bu 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yangının kazananı olmayacaktır. 


f) Mesele bu kadar da basit değildir, bu öyle bir fitne, öyle bir savaştır ki, bundan sahte mehdiler ve sahte Mesih(Deccal) çıkacak, "Küresel Güçler" başta olmak üzere kazananı olmayacak, ancak İblis ve avanesi mutlu olacaklardır. 


g) Maalesef dünya bu yönde ilerliyor, Yaklaşan Saat'in habercisi Peygamber'imiz(s.a.v.) de bu "kıyamet savaşı"nı bize bildiriyor, ders alacakları uyarıyor, ders alacaklar var mıdır? İşte çok sayıda bu savaşı ifşa eden hadislerden birkaçı: 


Enes'ten, Peygamber(s.a.v.): 

"Pek yakında Yüce Allah, ellerinizi Acemlerle doldurabilir. Sonra onları kaçmak nedir bilmeyen aslanlara dönüştürebilir. Daha sonra ise bunlar sizi( Arapları) ve savaşçılarınızı öldürüp mallarınızı yerler." buyurmuştur. 

Mecma'uz-Zevaid ve Menbau'l- Fevaid, C:12, Hno: 12376. 


Muhammed bin Ebi Rüzeyn'den, Resulullah(s.a.v.) şöyle buyurdu: "Kıyametin yaklaşmasının alametlerinden birisi de, Arab'ın kırılmasıdır." 
Tirmizi, C:3, Hno: 3929. 


Ebu Hureyre'den; birgün Sa'd, Resulullah'ın yanına çıktı. 

Resulullah(s.a.v.) onu görünce; "Sa'd'ın yüzünden önemli bir haber okunuyor" dedi. 

Sa'd gelince: "Kisra öldürüldü" diye haber verdi. 

Sonra Allah'ın Resulü: "Allah Kisra'ya lanet etsin. Kuşkusuz insanlardan ilk helak olacaklar Araplardır. Onları İranlılar takip edecektir." buyurdu. 

Mecma'uz-Zevaid ve Menbau'l- Fevaid, C:13, Hno: 12421 


GATES'LER: ROCKEFELLER'I ÖVEYİM DERKEN SİRKATİNİ SÖYLÜYOR 


Kaynak: Daniel Taylor, "Vaccinate The World: Gates, Rockefeller Seek Global Population Reduction", oldthinkernews, çev. Dr. Alp Bayraktar, yaklasansaat.com, 04/09/2010- Güncelleme: 28/10/20 


Küresel elit, doğum kontrolü ve nüfusun azaltılması için dünya çaplı bir operasyon başlattı. Bu amaçlarını, aşılar ve genetiği değiştirilmiş temel besin maddeleriyle gerçekleştirmeyi planlıyorlar. 


Şayet böyle bir girişimin mümkün olduğuna veya bunu yapmaya gücü yetecek insanların var olduğuna inanamıyorsanız, geçmişe bakın. Bu çeşit bir tezgâh yeni değildir. Böyle bir kontrol, Plato tarafından 2.300 yıl önce Devlet isimli çalışmasında idealleştirilmişti. Plato, yönetici elitin, topluma rehberlik etmesi gerektiğini yazmıştı ve şunları belirtmişti: 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"Onun amacı, toplum ortalamasını korumak olacak. Bu yöneticilerin, devleti korumak için göz önünde bulundurması gereken başka şeylerde var. İster çok büyük, isterse çok küçük olsun savaşların ve hastalıkların etkileri ve de bunlara benzeyen diğer şeyler gibi." 


Plato 


Plato, nüfusu kontrol eden yönetici elitin aktivitelerinin sırrını koruması gerektiğini yazıyor. Şimdi olup bitenler yalnızca yöneticilerin bildiği bir sır olmalı, yoksa topluluğumuz isyan çıkararak bir tehlike oluşturacak, diye yazmaya devam ediyor Plato. 
Geçmişe dikkatle bakmak, Güneş'in altında yeni hiçbir şeyin olmadığını gösterir. Her ne olmuşsa, tekrar olacak. 21. yy küresel elitlerin yok etme teknikleri ise oldukça gelişmiş. 


Gavı Allıance(Küresel Aşı Ve Aşılama Birliği) 


GAVI Alliance, 2000 yılında Gates Vakfı'nın yardımıyla kurulmuştur ve amacı, üçüncü dünyanın hepsini aşılamaktır. GAVI organizasyonunun üyeleri; gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ulusal hükümetleri, Bill ve Melinda Gates'in, Çocukların Aşı Programı, Uluslararası İlaç Fabrikaları Birliği (FPMA), Rockefeller Vakfı, Dünya Bankası, Dünya Sağlık Örgütü( WHO), UNICEF. 2000 Aralığında, Sr. William H. Gates, şunları söylüyor: 


"Rockefeller Vakfı'ndan aldığımız ilhamla vakfımız, bir GAVI enstrümanı olan Çocuk Aşıları Global Bütçesine 750 milyon dolarlık katkıyı taahhüt ederek GA VT'yi başlatmıştır." 


Gates aynı zamanda Rockefeller ailesini de sürekli övmekten geri durmuyor: 


"Öyle görünüyor ki döndüğümüz her köşede, Rockefeller ailesini görüyoruz. Hatta bazı durumlarda onların çok ama çok uzun zamandır zaten orada olduğunu fark ediyoruz." 


Rockefeller Vakfı'nın bağışladığı parayla, Dünya Sağlık Örgütü'nün geliştirmiş 

olduğu kısırlık aşılarını kanıtlayan dağ gibi dokümanı düşünecek olursak, milyonlarca insana aşı sağlayan GAVI gibi küresel bir mekanizmanın varlığı, en hafif ifadesiyle endişe 

vericidir. Bill Gates'in yakın bir konferans sunumundaki şu sözleri çok ilginç: 


"Dünya'da 6,8 milyar insan var ve bu rakam 9 milyara doğru çıkıyor. İyi bir aşılama programı ve sağlık hizmetiyle bunu %10-15 azaltabiliriz." 


Kısırlık Aşıları 


Jurriaan Maessen'in rapor ettiğine göre, GAVI'nin ortaklarından olan; Dünya Sağlık 

Örgütü ve Birleşmiş Milletler Popülasyon Bütçesi, Dünya Bankası'yla 1970'lerde "Üreme Düzenlemesi Aşıları İşbirliği" adı altında bir araya geldiler. Buna göre; bu işbirliği grubu, birçok araştırmalar yaparak kısırlık aşısı üretimini koordine etmektedir. Bu 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grup, sperm ve yumurta engelleyici aşılar üzerinde çalışmakta ve bir anti-hCG 

aşısı üretmekte başarılı olmuştur. 1989'da Yeni Delhi'deki Ulusal İmnoloji Enstitüsü'nde HCG'nin taşıyıcılar yoluyla insana nasıl aktarılabileceği konusunda araştırmalar yapmıştır. Konuyla ilgili Oxford Üniversitesi yayınları 1990'da bir makale çıkartmış ve Rockefeller Derneği, çalışmayı finanse edenler listesinde yer almıştır. 


Tetanoz aşısıyla hCG'nin insana taşınması sonucu, kadınlar kısırlaştırılmakta ve hamile kadınların çocuğunu düşürmesi sağlanmaktadır. Kısırlık aşılarının başarıyla gerçekleştirilmesinden sonra, hCG aşıları birçok üçüncü dünya ülkesinde 

kullanılmıştır. BBC'de yayınlanan insan laboratuvarı belgeselinde, Filipinli kadınların aşı sonucunda nasıl kısırlaştığı anlatılmıştır. BBC'deki programdan bazı alıntılar: 


Mary Pilar Verzosa: Kadınlar tetanoz aşılarının üzerimizde neden farklı etkileri olduğunu soruyordu. Aşıdan sonra adet döngülerimiz tamamen bozuldu. Bazılarımızın kanamaları ve düşükleri oldu, erken dönemde bebeklerini kaybettiler. Semptomlar, aşıdan hemen sonraki gün ya da hafta içerisinde başladı. 3-4 aylık hamile olanların düşükleri gerçekten tehlikeliydi. 


Tayland'daki yerel bir topluluğun ifadesine göre, çocuklarına kimlik kartı alabilmek için, hamile kadınlara tetanoz aşısı zorla yaptırılıyor. 3. Dünya'nın kırsal kesimlerinin korkuları, kısırlık aşısı araştırmalarını görmezden gelen medyanın, efsane ya da dedikodu şeklinde lanse etmesi sonucu önemsenmiyor. Aşıların güvenli olduğunu iddia eden kuruluşlar, aynı zamanda nüfus azaltma çalışmaları yapan kuruluşlardır. UNICEF'den Etiyopyadaki güney uluslarının sağlığıyla ilgilenen bir yetkili Tersit Assefa diyor ki: "Ortalarda aşıların kadınları kısırlaştıracağına dair dolanan saçma-sapan dedikodular var. 
Ama burada köyün yaşlıları, kadınları aşı olmaları için cesaretlendirmek için çalışıyor. İğne aşı yapmanın en bilindik yolu olsa da, Rockefeller derneğinin finansal destekleri sonucu yeni teknolojilerde geliştirildi. Ağız yoluyla alınabilen aşılar, sosyo-kültürel olarak daha kabul edilebilir bir alternatif olarak gözükmektedir. Diğer bir deyişle, aşıyı sıradan bir muz yiyerek almak, koluna bir iğne vurdurmaktan çok daha az dirençle karşılaşır." 


Bilimsel bir derginin, yenilebilir aşılarla ilgili ifadesi şöyle: 

"Yenilebilir aşılar, edinmesi kolay, fiyatı uygun, saklaması kolay, bozulmayan ve sosyo- kültürel olarak özellikle fakir ülkeler tarafından kolaylıkla kabul edilebilen aşılardır. Başta sadece hastalıkların engellenmesi için geliştirilmiş olan bu aşılar, aynı zamanda bağışıklık sistemi hastalıklarının engellenmesi, doğum kontrolü ve benzeri amaçlar için de kullanım alanı bulmuştur. 


İnsanlığa karşı savaş, global elit tarafından sürdürülmektedir. Bu operasyon, dünya çapındadır ve eğer hayatlarımızı gelecekte olacakların korkusuna göre şekillendirirsek, bu bizim yenilmemize sebep olur. 


İSRAİL LİBYA'DA DEVREDE 


star, 25/04/2011- yaklasansaat 
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Rubin-Bush-Mccain 
Ardan Zentürk 


Amerikan Senatosu'nun "gedikli" üyelerinden, 2000 ve 2008 ABD Başkanlık Seçimi Cumhuriyetçi adayı John McCain'in birden, Libya'nın "direniş kenti" Bingazi'nin ünlü Özgürlük Meydanı'ndan ortaya çıkması, bölgedeki "büyük komplo"'nun kimlerin masalarında yazıldığını göstermesi açısından önemlidir. 


1. Vietnam Savaşı gazisi ve hatta "savaş esiri" olan McCain, Amerikan 

Kongresi'nin savaş yanlısı kanadının güçlü isimlerinden biridir. Amerikan Savunma Sanayi'nin Kongre'deki bir numaralı sözcüsü olarak tanınır. Bu 

nedenle, Obama yönetiminin Libya'ya, Afganistan'da olduğu gibi insansız avcı uçaklarını sevk ettiğini açıkladığı gün Bingazi'de ortaya çıkması anlamlıdır. 


John McCain, bir Cumhuriyetçi olarak tam bir neo-con'dur. Bu nedenle Irak'ı mahveden eski başkan George W.Bush'tan farklı bir karakter değildir. Bu yapısı nedeniyle Amerikan Kongresi'ndeki Yahudi lobisinin de en yakın çalışma arkadaşıdır. 


Anlamlı Ziyaret Ve Sözler... 


Bingazi'de ellerinde Amerikan bayrakları taşıyan ve "Yaşasın Amerika" diye 

bağıran "direnişçiler" tarafından karşılanan McCain, Amerika'nın Kaddafi'nin yıkılması için daha fazla işler yapması gerektiğini savundu. Obama'nın, "Libya'da kara harekatı yapmama" kararını destekleyen ama "Direnişçilere daha fazla silah ve eğitim verilmesi gerekiyor"' diyen bir senatör ile karşılaştı dünya. 


Libya'nın silahlandırılmış direnişçiler kullanılarak büyük bir kaosa sürüklendiği, Suriye'nin de benzer bir planlama ile karıştırıldığı bir dönemde, Amerikan Kongresi'ndeki en güçlü İsrail yanlısı, savaşçı ismin Bingazi'de ortaya çıkması, aslında oynanan oyunu ortaya koyuyor. 


Belli ki Libya ve Suriye, İsrail'in, Pentagon'daki ve Amerikan Kongresi'ndeki yandaşlarıyla birlikte oluşturduğu planlama çerçevesinde adım adım kan gölüne dönüştürülüyor... 


Böylece Bingazi'deki "eli silahlı demokrasi yanlılarının" kimler tarafından örgütlendiğini ve hangi amaca hizmet ettiklerini de daha net öğrenmiş oluyoruz. 


Rothschıld Bağlantısı! 


John McCain'in siyasi yaşamının perde arkasını anlamamıza neden olan gelişme, 2008 
Başkanlık Seçimi kampanyası sırasında yaşanmıştı. Demokrat Obama'nın favori girdiği 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yarışta, baştan itibaren geride kalan McCain, kampanyasının ilk sekiz ayında gerekli parayı toplayamamış, devreye, bir İngiliz vatandaşı olan Lord Rothschild girmek zorunda kalmıştı. 


İsrail devletinin "kurucu ailesi" olarak tanımlanan ve dedeleri Edmond Rothschild'in 1982-86 yılları arasında İsrail parasının üzerinde resmi bulunan bu zengin 

aile, McCain'in sorununu kısa sürede çözmüştü. Amerika, vatandaşı olmayan bir ailenin Londra'da verdiği gala yemeği ile Başkan adayına para toplamasını da haftalarca tartışmıştı. 


McCain'in Rothschild bağlantısının, Arizonalı zengin kayınpederi Jim Hensley'in, bir başka güçlü Yahudi ailesi Bronfman'lar ile olan yakın ilişkisine dayandığı 

anlaşılmıştı. Rothschild ailesi gibi Siyonist hareketin önde gelen finansörlerinden olan Bronfmanlar'ın aile reisi Edgar Bronfman, yıllarca yürüttüğü Dünya Yahudi Kongresi başkanlığıyla tanınıyor. 


Bingazi'deki Araplar'ın ellerinde Amerikan bayraklarıyla "Yaşasın Amerika" sloganı atarak karşıladıkları John McCain'in arkasında bunlar var!.. 


.. Ve John McCain, Amerika'nın Kaddafi'yi yıkmasını, yerine kendisini karşılayanları getirmesini talep etti... 


Rubin Yorumu... 

John McCain'in Bingazi ziyaretinin Amerikan medyasına yansıyan yüzünde yorumcu olarak Michael Rubin'in ortaya çıkması da işin diğer yanı... Rubin, Washington'daki Yahudi lobisinin stratejik araştırma merkezi olarak tanımlanan American Enterprise İnstitute'un en ünlü isimlerinden. Kararlı bir neo-con ve özellikle Irak'ın fiilen üç parçaya bölünmesinde aktif rol oynadığı biliniyor. Washington'da İran'a karşı 


sürdürülen kampanyanın da önemli ismi... 


Rubin, ziyareti yorumlarken, "McCain Washington'a dönüp, Amerika'nın Bingazi'deki direniş yönetimini, Libya'nın resmi temsilcisi kabul etmesini isteyebilir" deyiverdi... 


Siz olacağına bakın... 
Ortadoğu'yu kimin karıştırdığını bilirseniz, geleceği tahmin etmeniz kolaydır. 


DOSTOYEVSKİ'NİN KEHANETİ: 
"YAHUDİLİK DÜNYAYA HAKİM OLACAKTIR" 


timeturk, 28/02/2009 


Fyodor Mihayloviç Dostoyevski 
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Dostoyevski'nin 1877'deki "Bir Yazarın Günlüğü" adlı kitabında "Yahudi Sorunu" adlı bir bölüm vardır. Endişe verici ve ürkütücü bir öngörüyle (günümüz olaylarına da ışık tutuyor). Dostoyevski, Yahudiler'in yeni kazandıkları haklarıyla, sosyal ve politik hakimiyetini önceden şöyle haber veriyor: 


"Yahudiler, dünya hakimiyetine can atarlar. Bu nedenle bütünleşmiş varlıklarını korumak durumundadırlar. Eğer Yahudilere, Ruslarla aynı yasal haklar verilip ve kendi 'Devlet içinde Devlet'lerini korumalarına izin verilerse, Ruslar'dan çok daha fazla imtiyazlı hale geleceklerdir. Bu durumun sonuçları Avrupa'da şimdiden çok açıktır. Avrupa'nın her yerinde Yahudiler'in borsalardaki egemenlikleri, sermayeyi kontrol etmeleri, kredinin efendileri olmaları boşuna değildir. 


"Tekrar ediyorum, onlar uluslararası politikanın efendileridir. Yaklaşan Yahudi ideallerin kesin zaferidir. Bütün bunlardan önce; insani hassasiyetlerin, hakikate 

susamışlığın, Hıristiyan duyguların ve Avrupa'nın ulusal ve toplumsal onurunun diz çöktürülmesi söz konusu olacaktır. Gelecekte olacaklardan Yahudiler'in kendileri de haberdardır. Hakimiyetleri, kesin egemenlikleri yaklaşmaktadır. 


"Eğer sadece 3 milyon Rus ve 80 milyon Yahudi olsaydı ne olurdu? Ruslara nasıl davranır ve efendilik ederlerdi? Yahudiler, Ruslar'a hangi hakları verirlerdi? Onları köleleştirmezler miydi? Daha da kötüsü hepsinin birden derilerini yüzmezler miydi? Son kişiye kadar hepsini kesmezler miydi, tamamen köklerini kazımazlar mıydı? 


"Bir Yahudi'yi dininden ayrı tasavvur etmek imkansızdır. Hepsi Mesihlerini beklemektedir. En düşük Yahudi'den en yüksek ve aydın filozofu ile Kabalist Haham'ına kadar hepsi. Hepsi Mesihleri'nin onları Kudüs'te birleştireceklerini ve kılıçla tüm ulusları diz çökerteceğine inanırlar. Yahudi bankerler, şu an her şeyi kontrol 

etmektedir. Avrupa'yı, eğitimi, medeniyeti, sosyalizmi, özellikle sosyalizmi 

kullanarak, Hıristiyanlığı sökmek ve medeniyetini yok etmek istemektedirler. 

Geriye anarşi kaldığında, Yahudi her şeyi komuta edecektir. Avrupa'nın tüm zenginliği harcandığından, Yahudi'nin bankası hala orada olacaktır." 


"İSA DİNİ(TEVHİD)" HRİSTİYANLIĞA(TESLİS'E) NASIL DÖNÜŞTÜ? 
Erdal Nevruzoğlu-yaklasansaat.com- 28/10/2011 


İbrahim'in soyundan arka arkaya gelen elçiler ve nebiler; insanları, Allah'tan başka ilahları reddetmeye, Allah'a tek İlah olarak iman etmeye; O'na hiçbir şekilde, hiçbir şeyi ortak koşmadan teslim olmaya; ancak ve ancak O'na köle olmaya çağırmıştır. İbrahim, Tevhid Dini'nin ve Allah'a teslimiyetin zirvesidir. İnsanlık tarihinin başından sonuna kadar gelen peygamberler(resuller ve nebiler) kardeştir, aynı İslam Dini'nin tebliğcileridirler. Ancak ameli konularda getirdikleri yasalarda bazı farklılıklar söz konusudur. Yani dinin 

özü; İslam aynıdır, ancak şeriatler(ameli-fıkhı konular) farklıdır. 


İsa, İbrahim'den itibaren arka arkaya yeryüzüne gelen ve 

çoğunluğu İsrailoğulları peygamberleri olan Tevhid Elçileri'nin son halkasıdır. Tevrat'ı tasdik eden, ancak bazı ameli hükümlerini değiştiren ve kendisinden sonra gelecek evrensel son rahmet elçisi Muhammed(s.a.v.)'i müjdeleyen bir elçidir. İsa kimlere elçidir, kimi müjdeliyor, mucizeleri nedir ve neye çağırıyor; işte Kur'an'ın ifadeleri: 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O, İsrailoğulları'na bir elçidir. (İsa dedi ki:) "Muhakkak ben, sizin Rabb'inizden bir ayetle (mucizeyle) geldim. Ben, Allah'ın izniyle çamurdan kuş yaparım ve ona üfürdüğümde o, kuş olur (canlanır). Allah'ın izniyle doğuştan körü, abraşı (alaca hastalığını) iyileştiririm ve Allah'ın izniyle ölüyü diriltirim. Yediklerinizi ve geriye bırakıp sakladıklarınızı size haber veririm. Şayet iman edecek kimselerseniz, bunda sizin için muhakkak bir ayet vardır." 


"Önümdeki Tevrat'tan (bir kısmını) tasdik etmek, o haram edilen bazı şeyleri, helal kılmak için size, Rabb'inizden bir ayetle (mucizeyle) geldim. Allah'tan korkup-sakının ve bana itaat edin." 


"Muhakkak Allah, benim ve sizin Rabb'inizdir, O'na köle olun. İşte doğru yol budur." [ALİ İMRAN(3)/49-51) 


Meryem oğlu İsa dedi ki: "Ey İsrailoğulları, muhakkak ben, size (gönderilmiş) Allah'ın elçisiyim. Önümdeki Tevrat'tan (bir kısmını) doğrulayıcı ve benden sonra gelecek ismi "Ahmed" olan bir elçiyi müjdeleyici olarak (geldim)." Ancak o, onlara beyyinelerle(delillerle) geldiğinde, dediler ki: "Bu, apaçık bir büyüdür."(SAFF(61)/6)| 


Hristiyanlık ve Kaynakları 


Hristiyanlık, insanlık tarihinin en yaygın inanç sistemlerinden 

birisidir. Hristiyan sözcüğünün kökeni, Yunanca hristos kelimesidir. Hristos; Mesih'in taraftarı, Mesih'e bağlı olan kimse anlamındadır. Türkçe'de ve Arapça'da kullanılan "mesih" kelimesi ise İbranice kökenlidir ve "meşiah"; kutsanmış-mü barek, yağ sürülmüş anlamındadır. İsa'nın dokunarak(mesh ederek) hastaları iyileştirmesine kinaye olarak söylendiği de ifade edilmiştir. Kur'an'da ise Hristiyanlar, "Nasara" kelimesi ile ifade edilmiştir. İlgili ayetlerden bu ismin, Hristiyanlar'ın kendi nitelendirmeleri olduğu anlaşılmaktadır. "Nasara"; yardım eden anlamına gelen bir kavramdır. İsa'nın yardımcıları olan havarilerin de bu kavramı kullandıkları anlaşılmaktadır. 


Ne yazık ki Hristiyanlık denince akla sadece İsa gelmesine rağmen, İsa'dan çok sonra şekillenen bugünkü "Hristiyanlık Dini"'ne, İsa'nın katkısı yok denecek kadar azdır. O kadar ki; 18. yüzyıla; "aydınlanma çağı"nın başlangıcına kadar İsa, adeta mitolojik bir kahraman, insani ve Tanrısal iki özelliği birden taşıyan "soyut bir figür"' olarak asırlarca kilisenin tekelinde tutulmuştur. Bu tarihten sonra, gerek kilise, gerekse kilisenin dışından Hristiyan teolog ve araştırmacılar, İsa'yı tarihsel bir şahsiyet olarak tekrar ortaya koymanın ve onu yeniden keşfetmenin gerekli olduğunu ifade etmeye başlamışlardır. 


İsa'nın tebliğ ettiği dinin ismi de içeriği de kendisinin dışında şekillenmiştir. "Hristiyan" kavramı, İsa'nın yaşadığı dönemde hiç kullanılmamıştır, ne İnciller'de böyle bir ifade vardır ne de kendisi böyle bir tanımlama yapmıştır. İsa'ya inananlara Hristiyan denmesi, Anadolu'da, Antakya ve Tarsus'ta MS 50 yıllarında başlamıştır. Dünya'da kaldığı çok kısa peygamberlik döneminde kendisine vahyedilen "İncil"i, İsrailoğulları'na tebliğ etmiş; ancak iman eden az sayıdaki Kudüs-Filistin Yahudi'si dışında çoğunluk iman etmemiştir. 


19. yüzyılın başlarına kadar Hristiyanlığa ait kaynaklar üzerinde hiçbir ciddi çalışma yapılmamış; Kilise Otoritesi, kaynak olarak neyi ne kadar kabul veya reddediyorsa, onunla yetinilmiştir. Günümüzde ise bir kısım Hristiyan teoloğun da kabul ettiği gerçek şudur: Yeni Ahit'i oluşturan ve kabul edilen (kanonik) 4 İncil; Matta, Markos, Luka, Yuhanna ve ekli 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diğer 23 metnin; İsa'ya doğrudan indirilen vahiyle yahut sözleriyle ilişkisi hemen hemen yoktur. Bu ilişkinin oransal olarak %18, %20 civarında olduğu da ifade 

edilmektedir. İnciller'in geri kalan bölümleri ise Tevrat'tan, Talmud'tan yapılan nakiller ve kutsal metin yazarlarının İsa hakkında derledikleri tarihi rivayetlerdir. 


Yeni Ahit, İsa'dan çok sonra oluşturulmuş metinlerdir. İsa'dan 40 ila 100 yıl sonra onun yaşam ve mücadele ortamından çok farklı; dünya siyasi sosyal atmosferinin tamamen değiştiği bir zaman diliminde yazılmıştır. Yeni Ahit yazarlarının kimlikleri bile tartışmalıdır. 
Metinler, İsa'nın konuştuğu dil olan Aramice'den farklı bir dilde; Yunanca kaleme alınmıştır. 
Şeytani felsefelerle yoğrulmuş bu "antik kültür"ün dili olan Yunanca, Hak bir dini nasıl yansıtabilir acaba? Bir örnekle açıklayacak olursak; Sami dillerinde "vahiy" kelimesi, ıstılah olarak Allah'ın melekleri vasıtası ile elçilerine gönderdiği "mesaj" anlamına gelir. Bu kavram, Yeni Ahit'in Yunanca tercümelerinde "apokalypsis"' kelimesi ile ifade edilmiştir. 
Yunanca da "apokalypsis", kahinlerin gaybdan (şeytanlardan) verdiği haber ve kehanetleri anlamına gelir. Bu anlam kayması; Hristiyan teolojisinde vahyin; papazlar, azizler, medyumlar gibi sıradan insanlar tarafından ve sürekli olarak alınabileceği sonucunu doğurmuştur. 


Kabul edilen en erken metinler, Pavlus'un mektuplarıdır. Pavlus ise MS 65 yılında ölmüştür. 
Dolayısıyla 4 kanonik İncil'den en eskisi olan ve yazım tarihi MS 70-90 yılları kabul 

edilen Markos İncili'nin, Pavlus'un ölümünden 20-25 yıl sonra yazıldığı anlaşılmaktadır. 

Bu kanonik İnciller, İsa'nın söylediklerinin ve yaptıklarının bizzat tanığı olan havariler tarafından veya tespit edilmiş bir ravi zinciri tarafından aktarılan rivayetlerden oluşmuş değildir. Rivayetlerin, İsa'nın ağzından çıktığı şekilde korunamadığı, üzerlerinde çevreye ve şartlara göre yer yer değişiklikler yapıldığı açıktır. 

İsa'nın sözleri ile değişime uğrayan bölümler arasındaki çelişkiler açık olarak fark edilebilir. 


Kanonik İncil Metinleri, hiçbir şekilde Sahih Hadis metinleriyle kıyas edilemez. Sonuç olarak kanonik İnciller, hadis külliyatı içerisinde derecelendirilen Muhammed (s.a.v.)'in zayıf hadisleri mertebesine bile yaklaşamazlar. İsa'dan sonra yazılan kutsal metinler, üç yüze yakındır, ancak bunların önemli bir bölümü Roma Kilisesi tarafından apokrif (değersiz) addedilerek reddedilmiş ve bu metinlere savaş açılmıştır. 


Reddedilen metinlerin, apokrif olarak kabul edilmesinin tek gerekçesi "teslis düşüncesi"ni içermemesidir. Bilakis reddedilen bu metinlerde, İsa'nın insan-elçi olduğu ve Tevhid İnancı yer almaktaydı. Kabul edilmeyen çok sayıdaki bu metinlerden bazıları 

şunlardır: Yakup İncili, Barnabas İncili, İbrani Thomas İncili, Ebiyonitler İncili, İbraniler İncili, Havari Thomas İncili, Havari Filip İncili, Havari Petrus İncili. Ayrıca MÖ 4. yüzyıldan itibaren Yahudiler tarafından yazılan ve 1947 yılında Ölü Deniz Parşömenleri arasında bulunması ile tekrar önem kazanan "Saklı Kitaplar", ilk dönem Hristiyanları tarafından referans olarak gösterilen kaynaklardır. 


Bu "Saklı Kitaplar"daki Tevhid anlayışı sebebiyle bu kitaplar, 1546 Trent Konsili'ne kadar kilise tarafından kabul görmemiş, bu tarihten sonra ise ikinci dereceden bir kaynak sayılabilmiştir. Hristiyanlığı, Peygamber İsa'yı ve yaşadığı dönemi anlamak için MÖ 3. 
yüzyıldan itibaren İsrailoğulları'nı çevreleyen dünyaya ve tarihe kısaca bir göz atmak gerekir. 


İsa: Roma Dünyasında 


Roma İmparatorluğu, MÖ 63 yılında Yahudiye topraklarını ele geçirmiştir. Roma devleti, en güçlü olduğu ve topraklarının en geniş yüz ölçümüne ulaştığı dönem İsa'nın dünyaya geldiği tarih ve sonrasıdır. Roma hakimiyet alanı, bu dönemde, İngiltere'den, Hindistan'a, Kuzey Afrika topraklarını da içine alacak şekilde uzanmaktaydı. Roma İmparatorluğu, İlk 

Çağ'ın putperest dinlerini Roma'ya taşımış, özellikle MÖ 146'da Helen topraklarının işgali ile birlikte Yunan felsefe ve kültürünün putperest din anlayışı, Roma'nın resmi dini haline getirilmiştir. Bu resmi devlet dininin dışında; Roma elit tabakasının rağbet ettiği Mitras, Cyble, İsis, Osiris, Bacchus gibi Gnostik gizem dinleri; özellikle Tarsus menşeli Mitras, tüm Roma topraklarında etkili olmuştur. 


Ayrıca Roma sosyal hayatını etkileyen Stoacılık (pantheizm), Epikürcülük, Platonculuk gibi Helenist (Yunan) felsefi akımları, imparatorluk toprakları içerisindeki Atina'da, Anadolu'da, Klikya'da (Tarsus) ve İskenderiye'de yaygın haldeydi. 


Roma'da din kurumsallaşıp devletin kullandığı siyasi bir aygıt haline gelince, dışarıdan yapılan din transferleri de devletin kontrolüne girmiştir. Roma din ve siyasetine uygun olmayan tapınma kültleri ve dinler elenmiş veya Roma devletinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde yeniden düzenlenerek devlet sistemine entegre edilmiştir. 


Romalılar, istedikleri zaman kızdıkları, güçlerini sorguladıkları, yeri geldiğinde hakaret ettikleri ve aşağıladıkları putperest ve paganist bir din ve tanrı (!) anlayışına sahiptiler. Bir Romalı için kutsal olan devlet; onu temsil eden tanrılaştırılmış (!) imparator ve Roma vatandaşlığıdır. 


İsa'nın tebliğe başladığı ve kendisinden sonra Hristiyanlığın yayıldığı topraklar, Roma İmparatorluğu topraklarıdır. O günlerin dünyası; Yunan, Hint felsefesi ile 

yoğrulmuş putperest ve paganist şeytani dinlerin, güçlü bir devlet aracılığı ile hüküm sürdüğü bir dünyadır. Günümüz Hristiyanlığının yayıldığı ortam işte böyle bir ortamdır ve bu ortamı oluşturan halklar da böyle bir şeytani paganist-putperest felsefeyle sarhoş olmuşlardır. 


Filistin ve Yahudiler 


Süleyman Peygamber'in MÖ 920'de vefatından sonra ikiye ayrılan ve Hak Din'den uzaklaşan İsrailoğulları'nın dünya siyasetindeki ağırlıkları, bu tarihten itibaren sona 

ermiştir. MÖ 722'de kuzeydeki İsrail Krallığı, Asurlular, güneydeki Yahuda Krallığı, MÖ 587'de Babilliler tarafından yıkılarak; Yahudiler topraklarından sürgün edilmişlerdir. Mabed, Babilliler tarafından yıkılmış ve İsrailoğulları sürgün ile birlikte yok olma noktasına gelmişlerdir. MÖ 539'da Persler, Babil Devleti'ne son vermiş, Pers Kralı Koreş'in himayesinde Yahudiler, 48 sene süren Babil sürgününden sonra tekrar yurtlarına dönmüşler ve mabedi tekrar inşa etmişlerdir. Böylece II. Mabed dönemi başlamıştır. İkinci mabedin MÖ 515'de inşaası ile başlayan bu yeni dönemde İsrailoğulları; Zerdüşt Dini'nin, daha sonra 

da Helen-Roma hakimiyeti döneminde Helen-Roma paganizminin etkisinde kalmışlardır. 
MÖ 332'de İskender'in, Babil ve Filistin topraklarını ele geçirmesi ile başlayan bu Helenistik etkiler, Yahudi din anlayışını temelden sarsmıştır. Helen paganizmi, Süleyman Mabedi'nin önüne, İblis (Zeus) heykeli dikecek kadar Yahudi toplumunu baskı ve etki altına almıştır. 


Mısır ve Suriye merkezli Helen-Grek yönetiminde Aramice konuşan Filistin Yahudiliği'nin yanında; anadilleri Grekçe olan ve Helenistik öğretinin etkisinde kalan Yahudi toplulukları, o günün diasporasını oluşturmaktaydı. İbranice, bu dönemde unutulmaya 

başlamış, Yunanca, İbranice'nin yerini almıştır. Filistin dışında; Roma'da, Mısır'da, 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Suriye'de ve Akdeniz havzasında yaşayan Yahudiler (diaspora) hac için Kudüs'e geldiklerinde, buradaki Yahudi cemaatleri tarafından dini dejenere etmek; pagan örf ve adetleriyle halkı etkilemekle itham edilmişlerdir. Tevrat(Septuagint), bu 

dönemde Grekçe'ye tercüme edilmiş, İskenderiye kaynaklı Helen kültüründen 

etkilenen Tevrat'ın batini yorumları, bu dönemde kaleme alınmıştır. 


İsa'ya Kadar İsrailoğulları ve Filistin Coğrafyası 


Eski Ahit'te, 1947 yılında Oumran'da bulunan Ölü Deniz Yazmaları'nda ve Apokrif metinler olarak nitelenen Saklı Kitaplar'da, MÖ 3. yüzyıldan itibaren Yahudi din adamlarının ve toplumun elit kesiminin, istilacılarla işbirliği yaptıkları, Hak Din'den uzaklaştıkları; putperest eğilimler içerisine girdikleri, bu yüzden Allah tarafından cezalandırıldıkları anlatılmaktadır. Paganist ve putperest devletler tarafından kuşatılmış İsrailoğulları'nın içinde, her zaman Tevhid mücadelesi veren gruplar az sayıda da olsa bulunmuştur. 


MÖ 332 Helenistik dönemin başlamasından yani Hasidean ve Makabiler'den, Yahudiler'in Roma hakimiyetine girdikleri MÖ 63 yıllarına ve İsa dönemine kadar, farklı isimler 

altında; Ferisiler, Esseniler, Ebionitler, Yahudi-Hristiyanlar gibi öncü cemaatler ortaya çıkmışlardır. Bu guruplardan Esseniler; MÖ 1. yüzyıldan itibaren varlıkları bilinen dindeki bozulmaya karşı, Hak Din'i yaşamaya çalışan önemli bir cemaattir. 


Pers ve Helen kaynaklı dini dejenerasyona karşı Tevhid'i savunan Esseniler, Mabed'deki resmi dini otoriteyi reddetmiş, toplumdan uzaklaşarak çöle, Ölü 

Deniz civarında Oumran'daki mağaralara çekilmişlerdir. Roma döneminde de toplumdan ayrı yaşayan Esseniler'in, işbirlikçi Mabed yöneticilerinin din konusundaki baskıları yüzünden mağaralarda saklanmak zorunda kaldıkları bilinmektedir. Bir nebi olan İmran'ın, daha sonra da bacanağı Zekeriya'nın bu topluluğun liderleri olduğu; Yahya ve İsa'nın çocukluk dönemlerinde Esseniler tarafından yetiştirildiği kaynaklardan 

anlaşılmaktadır. İsa'nın doğduğu tarihte Mabed'de etkili olan din adamları; başlangıçtaki saflığını kaybetmiş Ferisiler, Yahudi elitlerinin bağlı olduğu Sadukiler ve Harun soyundan geldiklerini iddia eden kahinler; Roma Valisi ve Yahudiye Kralı Büyük Herod'la, iman edenlere karşı dayanışma içerisinde bulunmuşlardır. 


Helen kültürü ve Roma paganizminden etkilenen Yahudi din adamları, "şahsi görüş 

ve yorumlarıyla" oluşturdukları "Sözlü Tevrat"'la (Talmud'la), ellerindeki Tevrat'ı istedikleri gibi yorumlamaktaydılar. Böylece Musa'ya vahyedilen dini bozarak; "şirk dini"'ne dönüştürmüşlerdi. İman eden küçük topluluklar ise bir Kurtarıcı Mesih beklentisi içine girmişlerdir. 


Kur'an'dan bu dönemi, Zekeriya Peygamber'in endişelerinden; "Meryem (19)/1, 2, 3, 4, 5, 6" ayetlerinden anlamaktayız. Zekeriya Peygamber, yaşlılığı ve az sayıdaki iman edenlerin geleceğinden duyduğu korku ve endişe dolayısıyla, kendisinden sonra Yakup Ailesi'ne 

(İsrailoğulları'na) varis olacak bir dost ve yardımcıyı, Allah'dan talep ederek yalvarmaktadır. 


İşte İsa; yukarıda özetlemeye çalıştığımız hakim kültürlerin hegomanyası altında; yozlaşmış 


bir dini, siyasi, kültürel ortamda doğmuş, çocukluğunu adeta saklanarak geçirmiş, Hak Din (İslam)'ın tebliğcisi olarak zor bir görev üstlenmiştir. 


173 


İsa'nın tebliği döneminde Esseniler, vefatından sonra Ebionitler (Aramice; fakir insanlar) ve Yahudi- Hristiyanlar, Tevhid İnancını savunan topluluklar olarak varlıklarını devam ettirmişlerdir. Ebionitler'in, MS 6. yüzyıla kadar varlıklarını sürdürdükleri 

anlaşılmaktadır. Peygamberimiz Muhammed (s.a.v.)'in sahabelerinden Selman-ı Farisi de; bu gruptan Nasrani alimlerin hizmetinde bulunmuş; sonra onların tavsiyesi ile çıkacak peygamberi beklemek üzere Medine'ye gelmiş, İslam'ın zuhuru ile birlikte Müslüman olmuştur. 


İsa ve Havarilerin Mücadelesi 


İsa, olağanüstü doğumu, hayatı, mucizeleri ve mücadelesiyle İsrailoğulları'na gönderilmiş önemli bir elçidir. Yahudi bir ailenin çocuğudur yani İsrailoğulları'ndandır. İsa'nın doğumu ile ilgili farklı tarihler ileri sürülmektedir. Doğum; kanonik İncillerden Luka 2/1'de İmparator Augustus döneminde yapılan bir nüfus sayımı ile ilintilendirilmiş ve MÖ 6. yıla işaret edilmiştir. MÖ 4, 5, 7, 12, 14 gibi farklı tarihler ileri sürülmüştür, ancak bu tarihlerin hepsi kesin bir kanıttan mahrumdur ve İsa'nın doğum tarihi belirsizliğini korumaktadır. 

Bir kuyruklu yıldızın o tarihte Beytlehem üzerinde görüldüğü kanonik İncillerde ifade 
edilir. Halley kuyruklu yıldızının dünya üzerinde bu bölgeden periyodik geçişini MÖ 12 
olarak olarak hesaplayanlar, bu tarihi, İsa'nın doğum tarihi olarak ileri sürmüşlerdir. 


İsa, İsrailoğulları'nın, Hak Dini bozarak "şirk dini"'ne dönüştürmeleri sebebiyle; onları tekrar Hak Din'e (İslam'a) çağırmak, o gün ellerinde bulunan Tevrat'ı tasdik etmek ve bir kısmını da neshetmek üzere gelmiştir. Bir diğer misyonu ise kendisinden sonra gelecek olan evrensel peygamber, alemlere rahmet ve ismi Ahmed olan elçiyi müjdelemektir. 


İsa, tebliğinin sürdüğü yaklaşık 3 yıl boyunca, Roma otoritesinden ziyade Mabed'i elinde tutan "Haham Sultası"yla mücadele etmiştir. Daha sonra Zekeriya ve oğlu Yahya şehit edilmişlerdir. Roma yönetimine başkaldırılar da yine "Mabed Sultası" ispiyonları ile Roma Valisi tarafından her defasında kanlı bir şekilde bastırılmıştır. İsa'nın ve Yahya'nın mücadelesini, sitemizdeki "YAHUDİ-ROMA İŞBİRLİĞİ: ELÇİ İSA'YI "ÖLDÜRMEYE TAM TEŞEBBÜS"" başlıklı araştırmamızdan okuyabilirsiniz. 


İsa'dan sonra Havariler ve İsa taraftarları için geçmişteki baskı ve zulüm bitmemiş, tebliğ çalışmaları bütün zorluklara rağmen şehir şehir dolaşarak devam ettirilmiştir. Roma yönetimi desteğindeki Mabed çevresi, İsa'ya inananları "Heteredoks İsyankarlar" olarak vasfederek düşmanca takibe koyulmuşlardır. Bu sebeple havariler, tebliğ çalışmalarını, Mabed çevresinin dışına taşırmışlardır. MS 66'da havarilerin önderlik ettiği "çekirdek 

topluluk", Doğu Ürdün'e, Pella'ya ve Kohaba'ya göç etmişlerdir. Daha sonra Şam, 

Halep hatta İran içlerine kadar da yayılmışlardır. Tevhid inancına yabancı olmayan Kudüs, Antakya, Urfa gibi merkezlerde de zamanla Hristiyan inancına bağlanan yeni topluluklar oluşmuştur. 


Ancak bu bölgeden uzaklaşıp Roma etkisine daha açık olan Mısır, İskenderiye, Anadolu ve İtalya'ya; yani Roma ve Helen putperestliğinin daha yaygın olduğu topraklara doğru gidildikçe, putperestlikten dönme pagan kökenli Hristiyan topluluklar ortaya çıkmıştır. İşte günümüz Hristiyanlığının başlangıcı ve değişiminin kökleri bu ilk yıllara dayanmaktadır. 
Havarilerin önderlik ettiği "Yahudi kökenli Hristiyanlar "(Yahudi-Hristiyanlar, Ebionitler) ve "pagan kökenli Hristiyanlar" arasındaki mücadele, MS 49-51 yıllarında yapılan "Kudüs Konsili" ve pagan kökenli Hristiyanlar'ın "Antakya Vakası" ile belirgin hale gelmiştir. 
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İsa'nın takipçisi olduğu söylenen Yakup'un liderliğindeki Ebionitler ile "pagan kökenli Hristiyanlar", Kudüs Konsili'nde bir araya gelmişlerdir. Ebionitler'in, 

putperestlikten Hristiyanlığa yeni geçen bir kimsenin, Tevrat Hukuku ile yükümlü olması gerektiği konusundaki itirazları üzerine gruplar arasında tartışma çıkmıştır. Bu 

tartışma; Tevrat'ı, Kutsal Kitap kabul ettikleri halde, kendilerine bir mükellefiyet yüklemediğini iddia eden pagan kökenli Hristiyanlar ile Ebionitler'in ayrılmalarına sebep olmuştur. Antakya'daki benzer tartışma ise sünnet olmanın da reddi ile pagan 

kökenli Hristiyanlar'ın hakimiyetleriyle sonuçlanmıştır. 


Bu başlangıç, Hristiyanlığın yeniden yorumlanmasının ilk resmi adımıdır. Antakya bu olaydan sonra Hristiyanlığı değiştirmenin ve dönüştürmenin bir merkezi haline gelmiştir. MS 
325 İznik Konsülü'ne kadar geçen ilk iki yüzyılda Yahudi Hristiyanlar, Ebionitler 

ve pagan kökenli Hristiyanlar arasındaki mücadele; İsa'nın, insan ve peygamber olarak elçiliği, dinin doğru anlaşılması, Tevrat'ın geçerliliği, sünnet meselesi, havarilik anlayışı ve boyutları, cemaat liderliği gibi konuların etrafında devam edip gitmiştir. 


"Tevhid"den "Teslis"e Hristiyanlık 


İsa, Kur'an ayetlerinde de belirtildiği üzere İsrailoğulları'na gönderilmiş elçidir ve evrensel bir elçi değildir. Tevhid'i (İslam'ı) kavmine iletmek, tüm elçiler gibi kavmini Hak Din'e çağırmaktır görevi. Mesajı da gayet açıktır ve Kur'an ifadesiyle şöyledir: 


"Önümdeki Tevrat'tan (bir kısmını) tasdik etmek, o haram edilen bazı şeyleri, helal kılmak için size, Rabbinizden bir ayetle(mucizeyle) geldim. Allah'tan korkup-sakının ve bana itaat edin." 


"Muhakkak Allah, benim ve sizin Rabb'inizdir, O'na köle olun. İşte doğru yol budur." [ALI IMRAN(3)/50-51) 


İşte İsa'nın görevi de misyonu da budur ve çağırdığı din de İslam'dır. İsa ne Hristiyan'dır ne de Hristiyanlık Dini'nin kurucusu...Tarih boyunca değiştirilip-dönüştürülmüş 

olan Hristiyanlık, bugün "anlaşılmaz bir din teolojisi ve akidesi”ne sahiptir. Halbuki 

bir "dinin akidesi-temeli"; bir bilim dalının temel aksiyomları gibi açık ve basittir. İman edilmesi gereken prensipler, tek bir prensip olarak da ifade edilebilir ve her akıl sahibinin kolayca anlayabileceği açıklıktadır. Tarihler boyunca gelen tüm peygamberler şu "altın prensib"i tebliğ etmişlerdir: 


"Benim de sizin de Rabb'iniz olan Allah'a köle olun, sizin için ondan başka ilah yoktur." 
Değişim ve Dönüşüm Başlıyor 


İsa'dan sonra başlayan değişim ve dönüşüm süreci, baş döndürücü boyutlardadır. Değişimin ilk mimarı, havarilikle ilgisi olmayan Pavlus'tur. Hristiyanlığın, Yahudilik'ten ve İsa'dan bağımsız "yeni bir din" haline getirilme projesinde ilk imzayı atan odur. Başlangıçta İsa'ya ve düşüncesine karşı olan Pavlus, İsa'ya tabi olanları hapse atmış ve onlara işkence etmiştir. 
Daha sonra gördüğü bir vizyon(!) sonucunda, kendisinin değişime uğradığını ve İsa (!) 
tarafından görevlendirildiğini iddia etmiştir. 


Asıl adı Saul olan Pavlus, Tarsus doğumlu bir Yahudi olup, MS 10-65 yılları arasında yaşamış bir Roma vatandaşıdır. İsa ile hiç bir şekilde karşılaşmamıştır ve kesinlikle onun 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havarisi değildir. Karşı olduğu İseviler'e işkenceler yaparak katleden; ancak daha sonra da aynı dinin elçisi ve tanrısı (!) tarafından mükafatlandırılarak ondan vahiy alan ilginç bir şahsiyettir. 


Yeni Ahit'de Pavlus, Galatyalılara mektubu 1/16'da; "Tanrı'nın (!) kendisini, daha annesinin karnında iken seçtiğini ve görevlendirdiğini" yazmıştır. Pavlusçu Hristiyanlar, bu olayı bir peygamberlik olarak değerlendirmekte; kimden alındığı malum böyle bir vahyi meşru saymaktadırlar. Bugün birçok Hristiyan, ya vizyon görmekte, ya da bir Ruha(!), ya da Meleğe(!) aracılık ederek New Age dinini tebliğ etmektedirler. Evet ortada bir "vahiy(!)" var, ancak bu kimlerden alınıyor ve kime hizmet ediliyor bizce gayet açıktır. 


İlk devir Hristiyan cemaatinde "Havari (apostel)" ünvanı, saygın ve yüksek bir makama tekabül ediyordu. Havariler, İsa ile görüşmüş konuşmuş birlikte yaşamışlardı, onun en yakın arkadaşlarıydı. Havariler, İsa ile beraber vahiy alabilen sınırlı, çekirdek bir grup, "yardımcı nebilerdi"'. Bu sadece havarilere has bir durumdu... 


Pavlus ise; gördüğünü iddia ettiği bu vizyon ile kendisini, havarilerin üzerinde görüyor ve havari kavramının boyutlarını değiştirmeye çalışıyordu. İsa ile bedensel olarak bir arada yaşamanın değil, İsa'nın dirilip kendisini görevlendirmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, ofsaytta olan konumunu güçlendirmeye çalışıyordu. Havari bile olmayan birisinin, havarilere üstün olma çabası elbette gayri meşru bir durumdur ve oldukça anlamlıdır. 


Havariler, Pavlus'un vizyon iddialarını şüphe ile karşılamışlar, vaazlarında İsa'dan iman esaslarına aykırı olarak naklettiği sözlerine karşı 

çıkmışlardır. Pavlus ise Hristiyanlığı yaymak için tavizler verilmesi gerektiğini ileri sürerek, sapkınlığına kılıflar hazırlamıştır. Böylece Tevhid Dini'ni "şirk"e dönüştürmeyi 

başarmış; Roma paganizmine uygun ve onaylanmış bir Hristiyanlık vücuda getirmiştir. 


MS 3. ve 4. yüzyıllarda ortaya çıkan Clement yazılarında, Matta( 16/18)'de kilisenin sağlam kayası olarak nitelendirilen Havari Petrus; "'Pavlus'a, kötü bir cinin veya yalancı bir ruhun veya saptırıcı-kötü bir ruhun"' dokunmuş olduğunu söylemiştir. Diğer 

taraftan "dünyevi bedendeki dindara hakikat, rüyada veya vizyonla değil tam şuur halinde verilir" diyerek, "Pavlus'un gizemi"'ni ifşa etmiş ve şöyle devam etmiştir: 


"Sen, İsa taraftarlarını Şam'da tutuklamaya giderken, tamamen ona karşıt düşünürken, o, sana nasıl görünebilir, buna nasıl inanalım? Ama sen, bir saatlik görüntü ile her şeyi öğrendin, havari oldunsa, o zaman onun (İsa'nın) konuşmalarını da söyle ve onları açıkla. Ama sen gerçekle amel etmek istiyorsan, önce bizim İsa'dan öğrendiklerimizi öğren ve bizim çalışma arkadaşımız ol." 


Özetle Petrus açıkça; Pavlus'un vizyon dediği şeyin, bir şeytan aldatması, ya da şeytan vahyi olduğunu açıkça ifade etmektedir. Ebionitler ve çekirdek cemaat, Pavlus'un bu vizyonu kullanarak cemaat içinde yer almasını kabul etmemişler, bilakis onu, saptırıcı düşüncelerinden dolayı "deccal" olarak nitelendirmişlerdir. 


Barnabas ise yakından tanıdığı Pavlus'un aldatılmışlığını şöyle özetler: "Şeytan tarafından aldatılan pek çokları en dinsiz akideyi vaaz ederek İsa'ya Allah'ın 


oğlu demekte, Allah'ın emrettiği sünnet olmayı reddetmekte, her türlü kirli etin yenmesine izin vermektedirler, aldatılmış olan Pavlus da bunlardan biridir." 
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Pavlus'u aldatan şeytanlar, günümüz Hristiyanlar'ını da aynı vizyon gösterisi ile aldatmaya devam etmektedirler. Vatikan papalığı da dahil olmak üzere, farklı Hristiyan mezheplerindeki şarlatanlar, benzer vahiyler aldıklarını, vizyonlar gördüklerini iddia ederek kendilerini ve Hristiyanlar'ı kandırmakta, Pavlus'un başlattığı vizyon geleneğini sürdürmektedirler. 


Pavlus hakkında uzun açıklamalar yapmak yerine Pavlus'u, kendi mektuplarından tanıyalım: 


"Ben Kilikya'dan Tarsuslu bir Yahudiyim, ehemmiyetsiz olmayan bir şehrin ahalisindenim" (Resullerin İşleri bp. 21-40) 


" „Fakat onu sırımlarla bağladıkları zaman, Pavlus yanındaki yüzbaşıya dedi; Romalı ve mahkum edilmemiş bir adamı kamçı ile dövmek caiz midir? Yüzbaşı bunu işitince gidip; Ne yapıyorsunuz? Bu adam Romalı'dır diye binbaşıya bildirdi." 

(Resullerin İşleri bp. 22 - 26/27) 


"..Ve baş kahin Hananya, yanında duranlara (Pavlus'un) ağzına vurmalarını emretti. O zaman Pavlus ona dedi: "Ey badanalı duvar, Allah seni vuracaktır! Sen bana şeriat üzere hükmetmek için oturuyorsun da, şeriata aykırı olarak bana vurulmasını mı emrediyorsun?" Ve (baş kahinin) yanında duranlar: "Allah'ın baş kahinine mi sövüyorsun?" dediler. 

Pavlus da dedi: "Kardeşler, baş kahin olduğunu bilmiyordum; çünkü, kavmin reisi için kötü söylemeyeceksin diye yazılmıştır. Ve onlardan bir takımı sadukiler ve diğer takımı ferisiler olduğunu anlayınca, meclise bağırdı; kardeşler ben ferisi oğlu ferisiyim, ben ölülerin kıyamı ümidinden ötürü muhakeme olunuyorum." (Resullerin İşleri bp. 23-5/7) 


".. çünkü herkesten özgürken, daha çok adam kazanayım diye kendimi herkese 

köle ettim. Ve Yahudileri kazanayım diye Yahudiler'e Yahudi gibi davrandım; kendim şeriat altında olmadığım halde, şeriat altında olanları kazanayım diye, şeriat altında olanlara, şeriat altında gibi davrandım. Allah'a karşı şeriati olmayanlardan değil, ancak Mesih'in şeriati altında olarak şeriati olmayanları kazanayım diye, şeriati olmayanlara şeriati olmıyan gibi davrandım. Zayıfları kazanayım diye, zayıflara zayıf oldum; her suretle bazılarını kurtarayım diye, herkese her şey oldum." (Korintoslulara 1. Mektup Bap 9/20-23) 


Yerine göre Yahudi, yerine göre Romalı, yerine göre Ferisi, duruma ve şartlara göre insanları etkilemek için Musa şeriatından yana, ya da ona karşı, yahut da herkes, ya da her şey, yeter ki karşıdakini etkilesin...İşte Pavlus bu... 


Yazarı bilinmeyen "İbraniler Mektubu"nu saymazsak, bugün elimizde bulunan Yeni Ahit'in 27 kitabının 13'ü Pavlus tarafından yazılmıştır. Pavlus'un, Hristiyanlığın ikinci kurucusu değil ilk kurucusu olduğunu söyleyebiliriz. Bir kısım araştırmacıların bu görüşümüzü teyid ettiğini de burada zikretmeliyiz. 


"Teslis" Nasıl Ortaya Çıktı 
Pavlus'un, "teslis düşüncesi" ile direkt bir ilişkisi olmamıştır, o "teslis"e temel olacak şekilde mektuplarında İsa'yı; Tanrı'nın (Baba'nın) oğlu, kurtarıcı Mesih, rab gibi kavramlarla 


anlatarak, hem Yeni Ahit yazarlarına (Matta, Markos, Luka, Yuhanna), hem de Yunan-Roma felsefesinin etkisiyle kutsal metinleri yorumlayan Hristiyan din adamlarına kaynak olmuştur. 
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Ayrıca bu tanımlamalar, Tevrat'ta ve Yahudi geleneğinde, Allah'ın; mecazen "baba", iman edenlerin de "oğullar" gibi nitelendirilmesi sebebiyle, başlangıçta Yahudi kökenli Hristiyanlar tarafından yadırganmamıştır. Putperest kökenli Hristiyanlar ise yine kendi köklerindeki "baba tanrı" "oğul tanrı" ve "ana tanrı" anlayışlarının bir karşılığı olarak algılamışlar; mecazi değil gerçek (literal) anlamlarıyla kabul etmişlerdir. Bilindiği gibi çok tanrıcılık anlayışı, eski putperest kavimlerden; eski Yunan'a ve Roma'ya intikal etmiş 

bir "şeytani üçleme "dir. Bugün de İblis; başmelek Mikail maskesi altında bu zehirli üçlemesini sürdürmektedir. 


Hristiyanlar'a ait kutsal kabul edilen, Kanonik İnciller, Yeni Ahit'i oluşturan diğer kitaplar ve apokrif kabul edilen metinler de dahil Hristiyanlar'a ait hiç bir metinde "teslis" yer almaz. "Teslis düşüncesi", kutsal kabul edilen metinlerin kavramları ile oynanarak elde edilmiş; "akla aykırı, anlaşılmaz bir iftira" dır. Aynı metinlerde "Tevhid akidesi"' de kuvvetle vurgulanmaktadır, ancak Tevhid; İblis'in ve Pagan Roma'nın işine gelmemiştir. 


Roma kilisesi tarafından MS 325'de İznik Konsili'nde bir "Hristiyanlık akidesi" olarak resmen kabul edilen bu "teslis kavramı"; MS 2-3. yüzyıllarda kilise babaları denen Hristiyan teologlar tarafından oluşturulmuştur. Bir kilise babası olan Tertullian (160-225) ve Antakyalı Theophilus (MS 180), bu "teslis kelimesi"'ni ilk kullanan kişilerdir. 


Arapça bir kelime olan "teslis", üçlü fiil kökünden bir mastar olarak "üçlemek" anlamındadır. Günümüz Hristiyan kiliselerinin ortak inanç akidesidir. Latince olarak "Tirinitas", Yunanca "Trias" kelimelerinin karşılığıdır. "Teslis" karmaşasının içinden akla uygun bir anlam çıkarmak mümkün değildir. Ancak yine de bir anlam çıkarmaya çabalayan Hristiyan teologların çabalarına bir göz atalım: 


"Teslis; "aynı cevher (öz)den olan fakat şahıs olarak birbirinden ayrı ve farklı üç tanrı (!) 
varlığını kabul etmektir. Bu üç tanrı (!); Baba tanrı (!), Oğul tanrı İsa (!), Kutsal Ruh tanrıdır (1). Bu tanrıların üçü de ezelidir; yani teslis, yaratılıştan önce vardır, bu tanrılar, her bakımdan eş ve eşittirler, babadan, oğul tanrı doğmuştur, babadan ve oğuldan da kutsal ruh tanrı zuhur etmiştir. Tanrılık bu üçünün birlikteliğidir." 


"Baba tanrı'nın oğlu vardır, fakat baba bizzat oğul değildir, "oğul tanrı''nın babası vardır 

fakat kendisi baba değildir, kutsal ruh tanrı hem babadan hem de oğuldandır, fakat kendisi bizzat ne babadır ne de oğuldur. Hristiyanlar tanrı birdir derken; üç tanrının tanrılıkta bir 

olmasını kastederler, yoksa üçü de tanrıdır onlara göre." 


"Teslis"in ne kadar aklı selime hatta akla aykırı olduğu açıktır. Bu yüzden akılla izahının yapılamayacağı ve sır olarak kalması gerektiği düşünülmüş ve 1870 Birinci Vatikan Konsili'nde Katolik Kilisesi, "teslis'in bir sır olduğu"nu ilan etmiştir. Bu tanımlar ve Tanrılık kavramının tarifi konusunda tarih boyunca Hristiyan teologlar ve teslisçiler arasında uzun tartışmalar yapılmış; farklı Hristiyan mezheplerinin ve akımlarının ortaya çıkış sebeplerinden biri de bu tartışmalar olmuştur.. 


Böyle bir "Din anlayışı"nın; yani "inanç temeli"nin ne denli şeytani bir felsefe olduğu bir yana; bunun normal akılla-mantıkla bağdaşır tarafının olmadığı açıktır.Bu akıl dışı,ilim dışı ve hatta gerçek dışı teoloji; Sonsuz Yüce Rabb'imize yapılan azim bir iftiradır. İsa'da, Kutsal Ruh Cebrail'de Sonsuz Yüce Rabb'imizin yarattığı sonlu boyutlu, ölümlü ve O'na bağlı kölelerdir; O'na boyun eğip, O'nu tespih etmekten bir an için bile geri durmazlar: 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Ey Kitap Ehli, dininiz de taşkınlık yapmayın. Allah'a karşı haktan başkasını söylemeyin. 
Şüphesiz Meryem oğlu Mesih İsa, Allah'ın elçisi ve kelimesidir. (O kelimeyi) Meryem'e yöneltmiştir ve o, O'ndan bir ruhtur. Allah'a ve O'nun elçisine iman edin. O, üçtür demeyin. (Bundan) vazgeçin, (bu) sizin için daha hayırlıdır. Muhakkak Allah, tek bir İlah'tır. O, çocuk sahibi olmaktan münezzehtir(yücedir). Göklerde ve Arz'da ne varsa O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. 


Ne Mesih(İsa) ne de mukarreb melekler, Allah'a köle olmaktan çekinmez. Her kim, Allah'a kölelikten çekinirse ve büyüklenmek isterse, Allah onları, oraya(Kendisi'ne) toplayacaktır.|INİSA(4)/171-172) 


"Tevhid", "Teslis''r Dönüşerek "Roma Dini" Oluyor 


Nasıl olmuştur da İsrailoğulları, Roma baskısı altında yaşamaya mahkum edilmişken; mabedi elinde tutan din adamları Roma ile işbirliği içerisinde Nebileri şehit ederken; Davud soyundan gelen ve Tevhid'i haykıran bir elçi ve ona atfedilen Hristiyanlık, tüm bu putperest-paganist dünya tarafından kabul görmüştür? Roma hakimiyetinde putperestlik ve paganizm tüm dünyada hüküm sürerken; İsrailoğulları'na gönderilen kavmi bir elçinin getirdiği din, nasıl olmuş da tüm Roma topraklarında yayılma gücüne erişmiştir? Bu sorunun tek doğru 

cevabı; İsa'nın Tevhid Dini'nin, Roma devletinin ve putperestliğinin onayından geçmesidir. 


Roma İmparatorluğunun din politikasının devlet eksenli olduğunu daha önceden ifade etmiştik. Nitekim Musevilik, Roma interlandında hiçbir şekilde etkili olmazken, bugünkü Hristiyanlık, kısa sürede Roma dini haline gelmiştir. Zira 

özellikle Pavlus tarafından tanınmaz hale getirilmiş olan bu İsa'nın Tevhid anlayışı, artık Roma Devleti'nin çıkarlarıyla tamamen örtüşüyordu. 


İznik Konsülü öncesinde (MS 325) Roma İmparatorluğu bölünme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Pagan imparator Diocletianus, Roma topraklarını sağlık nedenleri ile bırakmaya karar vermiş ve batıda ve doğuda görev yapacak 4 yönetici seçmiştir (MS 306). Seçilen yöneticiler kısa zamanda birbirleri ile mücadeleye başlamışlar, adaylar arasındaki savaşlar, batıda Avrupa'da doğuda ise Anadolu topraklarında yapılmıştır. Hristiyan kitleleri, kendi imparatorluk mücadelesine giydirdiği din savaşı görüntüsüne inandıran Constantin, sonuçta Roma imparatoru olmuş, Hristiyanlığı resmi din olarak ilan ederek uzun yıllardır birbirleri ile mücadele eden Roma halklarını, bir din çatısı altında birleştirme projesinin temellerini atmıştır. 


Constantin, Hristiyanlar arasındaki itikadi tartışmaların, projesine sekte vurduğunu düşünmekteydi. İmparatorluğun özellikle doğu bölgelerini etkileyen, İsa'nın yaratılmış bir insan olduğuna inanan Arius taraftarları ile tanrının oğlu (!) olduğunu iddia 

eden Aleksandros arasındaki mücadeleyi, anlamsız buluyordu. Constantin'in şahsi bir din endişesi yoktu, tek düşüncesi devletin devamlılığı ve huzuru bakımından tartışmaların bitmesi, Hristiyan din adamlarının Yunan filozoflarını örnek alarak rakipleri ile uzlaşmaları ve sorun çıkarmamaları idi. 


MS 325 İznik Konsili toplantısıyla alınan kararlar, Hristiyanlığın, Roma devlet sistemine uyumlandırılmasının resmi ve radikal son adımıdır. Bu çerçevede günümüz Hristiyan kiliselerinin (Katolik, Ortodoks, Protestan); ortak akidesi olan "teslis düşüncesi"'ni, Roma paganizminden, Yunan felsefesinden soyutlamak mümkün değildir. Esasen "teslis"'i oluşturan kilise babalarının en meşhurları da İskenderiyeli Clement, Origen, Tertullian ve 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Augustine; ağırlıklı olarak Yeni Eflatuncu, Stoacı felsefeye bağlı putperestlikten dönme kimselerdir. 


Bugünkü Hristiyan teolojisinin, putperest kaynaklardan geldiği; kilise gelenek ve ritüellerinin, pagan inanışların yeni bir formatta sunumu olduğu söylenebilir. Kilise ve papalığın kurumsal olarak da, "Roma Devlet Sistemi"'ndeki eski örgütlenme şeması ile benzerliği, günümüz Hristiyan araştırmacıları tarafından da ifade edilmektedir. İmparator Constantin'in; yükselişte olan İseviliğe; pagan ayinlerini-sembollerini monte ederek her iki tarafi da memnun 

edecek "Karma Bir Din"; Hristiyanlık oluşturduğu gerçeği, bazı batılı yazarlarca vurgulanmış ve hatta "Da Vinci Şifresi" gibi popüler romanlarda da kuvvetle savunulmuştur. 


"Teslis" düşüncesinin temeli olan üçlü inanışın putperestlikten geldiği açıktır. 
Putperestlerde "üç esas put", daima diğerlerinden üstün tutulmuştur. Gerek Hint, Yunan, Roma gerekse Mısır ve Mezopotamya dinlerinde; bu ilkel putperestlik aynen böyledir. 
Özellikle Yunan ve Roma putperestliğinde üçlü tanrıların en büyüğü kabul edilen Zeus (İblis) baba tanrıdır(!), onun ölümlü kadınlarla evlendiğine inanılır ve bu evliliklerden hep erkek çocuklar doğar ve doğan çocuklar da tanrı olur. 


Hint'de "brahma, vişnu, şiva"; Roma ve Yunan'da "zeus, jüpiter, apollon"; 

Mısır'da "osiris, izis, horus"; Arap müşriklerinde "lat, menat ve uzza"... Bu üçlemeler, pagan ve putperest dinlerin aynı kaynaktan çıktığını; yani İblis menşeli olduklarını açıkça göstermektedir. Bugün Hristiyan akidesinin temellerinden olan "Kefaret düşüncesi" de putperest kökenlidir. Antik putperest dünyada; "tanrıların, insanlığın iyiliği için acı çekerek ölümünü canlandıran ritüel" çok yaygındır. Mitra, Osiris, Herakles, Dionisos adına yapılan kurbanlarda adaklar tanrıları temsil ederler. 


İblis, emperyal Roma topraklarında hüküm süren 3'lü putperest inanışlara yeni bir kılıf geçirmiş; insanlık tarihinin başından beri Hak Dinleri dejenere etmek için insan zaaflarından yararlanarak ortaya koyduğu oyunlarına bir yenisini eklemiştir. Roma pagan 

tapınaklarındaki tanrı heykelleri kaldırılarak yerine sözde "İsa, Meryem ve Azizler"'e ait resimler, heykeller, ikonlar doldurulmuş; tapınakların adları da kilise olmuştur. Bir Hristiyan araştırmacı olan Arthur Weigall, bu durumu şöyle özetlemektedir: 


"İsa tarafından dışarı atılan tanrılar, tekrar nüfuz ettiler ve bir kez daha kendilerini meydana çıkardılar. Onların tapınakları yok edildi ve sunakları terk edildi, buna karşılık onlar kiliseye geldiler. Ve bugün siz onları, eski şekilleriyle inkar edenler tarafından, başka adlar altında tapıldığını görürsünüz." 


Tarihsel Süreçte "Hristiyan Mezhepleri" 


Hristiyanlık bugün geldiği noktada; mezhepleşmenin, hizipleşmenin en yoğun olduğu dindir. 
Erken dönemlerde birbirinden bağımsız yüzlerce mezhep ortaya çıkmıştır. MS 5. 

yüzyılda Doğu Hristiyanlığı, 11. yüzyılda Ortodokslar ve Katolikler arası mücadele ve 16. 
yüzyılda da Protestanlık, bu hiziplerin içindeki en önemli mezhepleşme hareketlerdir. 
Başlangıç ve Doğu Hristiyanlığı dönemini bir tarafa bırakacak olursak; daha sonraki mezhepleşme hareketlerindeki tüm ayrılıklar, merkezi Vatikan Kilisesi'ne karşı verilen siyasi mücadelelerdir. Farklı ülkelerin Vatikan'a karşı kabaran ulusalcı-milliyetçi duyguları da ayrılıkta etkili olmuştur. "Teslis düşüncesi" ise mezhepler içerisinde ayırıcı bir faktör değildir. 
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Tarih boyunca Hristiyanlığı temsil eden en önemli kurum olan Vatikan'ın; devletler, krallar ve halklar üzerindeki hakimiyet kurma ve otorite olma mücadelesi hiç bitmemiştir, halen de devam etmektedir. Hristiyanlık tarihinin karanlık bir dönemi olan Orta Çağ, Hristiyanlık adına yapılan zulüm ve işkencelerin kitaplara sığmadığı bir dönemidir. Bu dönemde, bir taraftan akla-mantığa aykırı din kuralları oluşturarak Hristiyanlığı adeta aklın karşısına 

diken Vatikan Kilisesi, diğer taraftan tamamen dünyevileşerek bir imparatorluk haline gelmiştir. Vatikan'ın temsil ettiği bu Katolik din anlayışına karşı Avrupa'da ortaya çıkan muhalif dini akımları, "Protestanlık" çatısı altında toplayabiliriz. Ancak Protestanlık da alt hiziplere ayrılarak bölündükçe bölünmüştür. Protestan mezhebi, öncelikle kendi bünyesinde üç ana kola ayrılmıştır: 1) Lutheryanizm 2) Kalvinizm 3) Anglikanizm. 


1) Lutheryanizm; Protestanlığın ilk şeklidir ve Martin Luther'in fikir ve ideallerini ifade eder. Lutheryan Kiliseleri, daha çok Almanya, Skandinav ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygındır. 


2) Kalvinizm; günümüz Protestan dünyasının ikinci ekolünü teşkil eder. Bir diğer adı Reforme Hristiyanlık'tır. Akımın kurucusu ve öncüsü olan John Çivin, Fransız asıllı, ilahiyat sahasındaki yazılarıyla tanınmış bir kişidir. 


3) Anglikanizm; İngiltere Kralı 8. Henry'nin Papalığa başkaldırısıyla ortaya çıkan İngiltere'nin Resmi Kilisesi'dir. Kral 8. Henry (1491-1547) ile Papa arasındaki bir kavgadan sonra doğmuştur. 


Protestanlık bu üç ana kol dışında ikinci derecede diyebileceğimiz iki alt gruba ve on küçük alt gruba daha ayrılmıştır: 

Radikalizm ve Protestanlık. Radikal Protestanlığı da iki grupta incelemek mümkündür: 
1) Evanjelik 

2) Hümanist 


Protestanlık mezhebini doğuran 16. yüzyıl reform hareketleri, Kilise'nin bu baskı ve insanlık dışı muamelesine karşı bir başkaldırıdır. Kilise'nin baskısından kurtulmak isteyen reformcuların talepleri ise, temelde sadece otorite paylaşımından ibaret olarak kalmış, dinin özü ile çarpık teslis düşüncesi ve Hristiyanlığa sızmış putperestlikle ilgili herhangi bir ayıklayıcı düşünce ve değişim talebi söz konusu olmamıştır. 


Protestan mezheplerinden biri olan Anglikan Kilisesi'nin oluşumu ile ilgili vereceğimiz aşağıdaki örnek, reform hareketleri konusunda bir fikir verir sanıyoruz: 


İngiliz Kralı 8. Henry (1491-1547), 18 yıldır evli olduğu karısı Kraliçe Catherine'yi tahtına varis olacak bir erkek çocuk sahibi olamadığı için boşamak ve metresi Anne Boleyn ile evlenmek istemektedir. Ancak zamanın Papası 7. Clement, bu isteğe şiddetle karşı çıkarak 
1553 yılında Kralı afaroz etmiştir. Henry, daha sonra İngiliz ilahiyatçılarından oluşan 
reformist (!) bir ekiple, papalığın İngiltere üzerindeki baskısına savaş açmış ve İngiltere ulusal kilisesi olan Anglikan Kilisesi'nin temellerini atmıştır. Reformlar, din istismarını en üst seviyeye çıkaran, para ödenerek alınan makbuzlarla Cennet dahil her şeyi satan, her suçun parasal karşılığını ihdas eden Vatikan Kilisesi'nin yani Papalığın elinden bu gücü almak için yapılmıştır. 


Protestanlık, pratikte dejenere olmuş bir dini reforme etme amacı ile yola çıksa da; sonuçta "dini kullanma gücü"'nün Vatikan'ın elinden alınması ya da paylaşılması şeklinde 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siyasi bir sonuç doğurmuştur. Yoksa dinin, "Tevhid düşüncesi''ne; yani aslına dönüşü gibi bir mesele, reformcuların ve reformların amaçları arasında asla yer almamıştır. Dinin temel inanç sistemini sorgulayan Hristiyan araştırmacılar, daima marjinal kalmış; sonuç olarak reform hareketleri, dünyevi tatminlerin ve düzenlemelerin dar çerçevesi içine hapsedilmiştir. 


Darby ve Scofield Hristiyanlığı: "Radikal Evanjelizm" 


Hristiyanlığın mezhep, yahut mezhep denemeyecek düzeyde, hatta kiliseler düzeyinde amip gibi bölünmesi bizce gayet doğaldır. Bir taraftan dinin esaslarını gerçek vahye değil, kişilerin gördüğü vizyon, şahsi dini heyecanları ve mantaliteleri belirlerken; diğer taraftan akla-gerçeğe uymayan "Hristiyani anlayış"ın reformize edilme zarureti; dönüşümü ve beraberinde bölünmeyi doğurmuştur. Dinin bozulmasında; özellikle içinin doldurulması yahut boşaltılmasında şeytani katkılar ve amaçlar da küçümsenemeyecek kadar önemli bir 

faktördür. 


İşte böyle bir amaç ve yönlendirmenin egemen olduğu bir Hristiyani 

proje Evanjelizm'dir. Evanjelizm, Yaklaşansaat için uyarlanmış, Deccal planına uygun yapay bir mezheptir, hatta dini olmaktan çok "siyasi bir proje"dir. New Age şeytani felsefesinin tüm unsurlarını kendisinde barındırmaktadır. Eski-Yeni Ahit'den maksatlı yorumlarla yapılan çıkarımlar ve özellikle Yuhanna'nın Vahyi'nde yer alan "kıyamet seneryoları", ABD'nin radikal dinci Evanjelikler'ine hayat vermektedir. 


Evanjelikler her ne kadar "Eski Ahit'"i ve "Yeni Ahit"i onaylamış olsalar da; esas amentü haline getirdikleri metin, "Yuhanna'nın Vahyi (Revelation of St John)"dir. 

Hem Yuhanna'nın havari olduğu, hem de Yuhanna'nın, İsa'dan vahiy aldığı tartışmalıdır. 
Ancak Evanjelikler için böyle bir mesele söz konusu değildir. Kaldı ki vahiy alan kimse "nebi-peygamber"dir ve "vahiy" de sadece Allah'tan; onun melekleri; yahut Başmelek Cebrail vasıtasıyla alınır. Gerçek İslam anlayışına göre; ne İsa'dan, ne Muhammed'den, ne de diğer peygamberlerden vahiy alınamaz. Böyle iddiada bulunanlar, kendilerini melek ve peygamberler olarak takdim eden şeytanlardan vahiy almaktadırlar, ancak aldandıklarının farkında değillerdir. 


Evanjelizm'in temelleri, İngiliz George Whitefield (1715-1770), Methodizmin kurucusu John Wesley (1703-1791) ve Amerikalı filozof-teolog Jonathan Edwards (1703-1785) tarafından atılmıştır. Evanjelizm, Protestan kilisesi'nin muhafazakar kesimini nitelemek için kullanılır. Evanjelikler, ABD'yi kuran ve tutuculuğuyla bilinen Protestan 

mezhebi "Puritenler"'in devamıdır. Zamanla liberal Protestanlar dışındaki tüm protestanlara Evanjelik ismi kullanılmıştır. Evanjelizm, İlk kez Protestan reformu 

sırasında Martin Luther ve onun yandaşları için kullanılan bir tanımdı. Bu nedenle Kıta Avrupası'nda Evanjelik sözcüğü, Protestan veya Lutherci olarak algılanır. 

Bugünkü Evanjelizm, Amerika'daki Hristiyan toplumunun 

en "tutucu" ve "radikal" kanadını temsil etmektedir. 


İngiltere Kilisesi eski papazı John Derby, "dispensasyonalizm"(dönemcilik) inancının "önderi ve misyoneri"' haline gelmiştir. Avrupa'yı etraflı bir şekilde gezdikten sonra Amerika'ya misyoner seyahatleri yapar. Darby, 1875 ile 1920 arasında Kuzey Amerika'daki Evanjelik ve fundamentalist hareketlere şekil veren Yeni Kitab-ı Mukaddes ve Kehanet Kongresi (New Bible and Prophecy Conference) hareketinin liderleriyle tanışır ve onları etkiler. Darby'nin, Philadelphia'lı Presbiteriyen James Brookes, Chicago'lu Dewight L. Moody, erken dönem Evanjelist yazar William E. Blackstone 


182 


ve Scofield gibi Evanjelik liderlerle doğrudan ilişki kurar ve bunlar üzerinde oldukça etkili olur. 


Darby ve Scofield'in Evanjelizm'e yaptığı aşı, bu "aşırı- muhafazakar dinci 

ekolü", "kıyamet seneryoları"na ve özellikle "Tanrı'yı Kıyamete Zorlama(!)" eylemlerine sevketmiştir. "Scofield İncili", diğer İnciller'in ve Yuhanna Vahyi'nin tefsiri olarak Evanjelikler'in el kitabı haline gelmiştir. Bu tefsirlerle, Yahudiler ve İsrail, senaryonun merkezine oturtulmuş; Yahudiler'le, Evanjelikler, "kutsal ittifak" kurmuşlardır. 


Böylece muhafazakar Evanjelik akımı, özellikle; 1880 ve 1890'lı 

yıllarında Darby'nin; "Tanrı, kendi Krallığı'nı temsil eden insanlara imtiyaz vermiştir ve İsrail, yaklaşan Kıyamet'de önemli rol oynayacaktır" öğretisi ve C.İ. Scofield tarafından yazılan "Scofield Referans İncili"'nin kıyamet tefsirleriyle radikalleşmiş; siyasette etkin hale gelmiştir. Jimmy Carter, Ronald Reagan ve Baba Bush'un başkanlıkları döneminde adım adım gelişen Evanjelizm; oğul Bush marifetiyle "küresel emperyalizmi" 

yönlendiren "Güç" haline gelmiştir. 


Scofield İncili'nin, "İblis'in planı"na hizmet ettiğini fark eden ve bunu ilk ortaya koyanlardan birisi Çin misyoneri Dr. James R. Graham'dır. Sadece İncil olarak değil diğer İnciller'in de müfessiri gözüyle bakılan "Scofield'in bu kitabı"nı, bakın Dr. Graham nasıl deşifre ediyor? 


"1) Scofield'in Kitab-ı Mukaddes'i yorumlama sistemi, Kitab-ı Mukaddes'in bütünlüğünü, özellikle de Tanrı'nın insanlığa olan sevgisi ve merhametinin bütün çağlar için geçerli olan bütünlüğünü yok etmektedir. 

2) İsa'nın ve Hristiyanlığın ruhunu ihlal etmektedir. 

3) Hristiyanlar'ı, günümüz Yahudiler'inin siyasi-dini faaliyetlerine bağımlı 

birer rehine haline getirmektedir. 

4) Scofield'in dispensasyonalizmi, merkez sahneye İsa'yı değil, Yahudiler'i ve İsrail'i koymaktadır. Tanrı'nın gözünde Yahudi Devleti'nin birincil bir önceliğe sahip olduğunu savunarak; bir "İsrail vatan kültü" yaratmaktadır. Yahudi Devleti'ne tanıdığı 

önceliği, Kilise'nin ve onun başı olan İsa'nın önüne geçirmektedir. 

5) Scofield'in dispensasyonalizmi, sadece İsa ve Hristiyanları değil, aynı zamanda Tanrı'yı da rehine haline getirmektedir. Bu doktrin; "Scofield—yazımı bir 

senaryo"yla; Tanrı'nın, "Yahudiler dünyevi görevlerini tamamlayıncaya kadar İsa'nın geri dönüşüne izin veremeyeceğini" öğretir. 

6) Scofield, "Tanrı'nın, Yahudileri dünya, Hristiyanları da ahiret için seçtiği" tezini savunur. Oysa bu, Scofield'in kendi görüşüdür, Kutsal Kitap'ta böyle bir şey yoktur. 

7) Scofield'in dispensasyonalizmi, insanla, Tanrı arasında; "kayıtsız şartsız 

ahitler" olduğunu belirtir. Oysa, Kutsal Kitap'ın hiçbir yerinde kayıtsız şartsız bir ahit yoktur." 


Kendi eliyle yazdığı kitaba, "Referans İncil"i gözüyle bakılan ve bu derece etkili 

olan Scofield, acaba kimden vahiy alıyordu? Yoksa Pavlus gibi, İsa diye bir uzaylı(!) mı kendisine bütün bu tefsirleri ilka etti. Bugünkü Evanjelikler'in kıyamet seneryolarının ilham kaynağı Scofield, ne tesadüf ki aynen Pavlus gibi "çirkin bir geçmiş"e sahip! İşte Scofield'in kısa geçmişi: 


"Skandalların peşini bırakmadığı, çok içen, gençken evlilik problemleri yaşamış biri olan Scofield, Kansas'ta avukatlık yapmış. 1877'de eski ortağı Senatör John Ingalls'ın siyasi 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bağış paralarını çaldığı suçlamaları üzerine, eşini ve iki çocuğunu bırakarak eyaletten kaçmıştır. 1879'da St. Luis'de kalpazanlık suçundan tutuklanan Scofield, "hapishanede dini bir dönüşüm(!) yaşayarak Darby'ci dispensasyonalist James Brook'un etkisi altına girmiştir". 1882'de Dallas'ın İlk Cemaat Kilisesi (Dallas' First Congregational Church)'nde papaz olmuş ve 1909'da da "Referans İncil" kitabı yayınlanmıştır." 


İşte geçmişi Pavlus'u çağrıştıran bir papaz: Scofield... 
"Tevhid'"'i İzler Taşıyan Bazı Topluluklar 


Ebionitler ve Yahudi Hristiyanlar gibi tevhidçi akımlar da, tüm Hak Dinler için değişmez bir yasa olan bozulma dejenere olma sürecini yaşamış, kalan bir kısım tortular da zamanla eriyip kaybolmuştur. Aralarındaki farklılıklara rağmen Ebionizm'den izler taşıyan bazı Hristiyan guruplar, temel karakteristiği İsa'nın uluhiyetinin reddedilmesi olan görüşlerini yakın tarihe kadar taşımışlardır. Kökenleri itibari ile Ebionitik karakter taşıyan ancak zaman içerisinde değişime uğrayarak Gnostik bir yapıya dönüşen bu Hristiyan 

guruplardan, Ablililer (Katharlar), Bogomiller ve Unitaryenler aşağıda kısaca özetlenmiştir: 


Ablililer (Katharlar): Fransa'nın güneyinde yaşamışlardır. Roma Katolik Kilisesi'nin dini yorumlarına; "teslis inancı"na ve otoritesine karşı çıkan bu grubu, Roma'dan gönderilen piskopos ve kardinaller inançlarından döndürmeye çalışmış, ancak bunu başaramamışlardır. 
1179 tarihinde Roma'da toplanan kurul, çıkardığı bir kanunla; resmi kilise dışı tüm mezhep ve 
akımları afaroz etmiştir. 1184 tarihinde Verona Konsili sonrasında da Papa, sapkın kabul ettiği bu akımlara karşı askeri güç kullanılmasına karar vermiştir. 


Papanın, aralarında Fransa Kralı Philippe ve İngiltere Kralı John'un da bulunduğu Avrupalı krallara yazdığı mektuplar sonucunda bir haçlı ordusu oluşturulmuştur. Böylece 22 temmuz 
1209 yılında Ablililerin yoğun olarak yaşadığı Güney Fransa'da 20 ila 30 bin kişi 
katledilmiştir. Katharlar; Tanrı'nın, her şeyin üzerinde, doğmamış, doğurulmamış ve her şeyin mutlak yaratıcısı olduğuna, insan kılığına girmesinin söz konusu olamayacağına inanmaktadırlar. Roma Kilisesi'nin öne sürdüğü "Baba-Oğul-Kutsal Ruh" görüşünü reddetmişlerdir. Ayrıca kilise tarafından kabul edilen bir çok törenin ve resmi günlerin de uydurma olduğunu ifade etmişlerdir. 


Unitaryenler: Teslisi reddeden, tek Tanrı'yı kabul eden mezhep taraftarlarını ifade eden bir kavramdır. Bu akım 16. yüzyılda reform hareketlerinin başlaması, İncil'in serbest olarak tartışılabilmesi ile birlikte kendini göstermiştir. Kilise tarafından yasaklanıp mensupları göç etmeye zorlanmış ve Katharlar gibi katliama uğramışlardır. 16 yüzyılın başlarında yaşamış İspanyol asıllı doktor ve teolog bir Unitaryen olan Michael Servitus (1511-1553)'un hikayesi dramatiktir: 


Allah'ın birliği, İsa'nın sadece bir insan ve peygamber olduğu düşüncesinden vazgeçmediği için Cenevre meydanında demir bir kafesin içine boğazından zincirlenerek kapatılmış, Allah'ı sürekli zikreder vaziyette yakılarak katledilmiştir. Bu hareketin günümüzdeki temsilcileri Amerika, Kanada, Macaristan, Polonya ve İngiltere'de bulunmaktadır. 


Bogomiller: Balkanlar, bazı Orta Avrupa ülkelerinde etkili olan bir mezheptir ve 10. 


yüzyıldan itibaren varlıkları bilinmektedir. Kilise karşıtı söylemleri ile dikkati çekmişlerdir, aynı zamanda siyasi bir tepki hareketi olan bu grup, İsa'nın bir peygamber olduğuna 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inanıyordu. İslam ile Osmanlıların, Balkanlar'ı fethi sırasında karşılaşınca; büyük çoğunluğu İslam'ı kabul etmişlerdir. 


Günümüz Hristiyanlığı 


Bugünkü Hristiyan teolojisinin ana unsurları: "asli günah", "af ve 

kurtuluş" (kefaret), "İsa'nın ilahlığı" ve "teslis düşüncesi"dir. "Teslis"; Baba, Oğul, Kutsal Ruh, Kefaret, Asli günah düşüncelerine inanan, İsa'nın ölümünü ve üç gün sonra tekrar dirilişini kabul eden ve vaftiz olan her kişi Hristiyan kabul ediliyor. Katolik, Ortodoks, Protestan mezhepleri arasında günümüzde bu konularda önemli bir ihtilaf da yoktur. Kilise, kıyamet gününde günahların affedileceğini ve kurtuluşu garanti etmektedir. Çünkü Hristiyan olanlar, İsa Mesih'e inanmış ve kilisenin rehberliğini kabul etmişlerdir. 


Meryem ile ilgili inançlar da Katolik Kilisesi tarafından belirlenmiştir. Son olarak 1950 
yılında Katolik Kilisesi, verdiği bir kararla; "Meryem'in, oğlu İsa gibi mezarından çıkarak ilahi aleme bedensel olarak yükseldiğini kabul etmiştir". Hristiyanlar'ın bu dogmaya inanması istenmiştir. Bu tarihten itibaren kutsallaştırılan, ilahlaştırılan Meryem de; kiliselerde, özellikle Latin Amerika ülkelerinde; dualarda kendisinden yardım istenen en önemli figür olmuştur. Ancak Hristiyanlar için imanın şartı sayılan bu konular, 

elbette vahye dayanmaz ve İnciller'de yer almaz. 


Hristiyan akidesi, öncelikle Pavlus'un daha sonra Origen, Augustine, Tertullian gibi putperestlikden Hristiyanlığa geçen felsefecilerin, Kanonik İncilleri ve Yeni 

Ahit yazarlarının sözlerini yorumlayarak elde ettikleri, vahiyle ve İsa ile ilgisi olmayan insan ürünü çıkarımlardır. 


Tarih boyunca ve günümüzde, Hristiyanların neye ne kadar inanacağını belirleme yetkisi, sadece ve daima kilisenin tekelindedir. Gerçek Vahiy ise bu dinde, Kilise'nin verdiği hükümleri ve kararları süsleyen bir garnitür bile değildir. 


Özetle bugünkü Hristiyanlık: hiç vuku bulmamış İsa'nın gerçek olmayan dirilişi ve ölümü gibi olaylar üzerine inşa edilmiştir. Bu dine göre Allah, Mesih olarak insan formuna girmiş(!) 
ve insanoğlunun bütün günahlarını affetmek için kendini feda eden İsa olmuştur. 


Hristiyanlık'daki "kefaret inancı", en temel hukuk kaidelerini alt üst ettiği gibi insan fıtratına da aykırıdır. Suçların şahsiliği, her ferdin kendi yaptıklarından sorumlu olduğu, hiç kimsenin bir başkasının suçundan dolayı cezalandırılamayacağı gerçeği, insanlık tarihinin başlangıcından itibaren bilinen yerleşik tabii bir hukuk kuralıdır. 

İblis'in süvarileri, iki bin yıldır Hristiyan dünyasında at koşturmakta, insanlardan dostları aracılığı ile bu dünyayı yönetmektedirler... 


Hristiyan inanışındaki diğer bir çarpıklık da kilisenin konumudur. "Kilise" kavramı Yunanca "ekklesia" kelimesinden türetilmiş, "'meclis"' anlamına gelmektedir. Tanrı tarafından toplanmaya çağrılmış bir meclisi ifade etmektedir. 

Hristiyanlar'a göre Kutsal Ruh, İsa'dan sonra da aktiftir ve inananlar topluluğu olan kiliseyi yönlendirmektedir. Tüm konsüllerde Kutsal Ruh'un iradesi egemendir. Kilise, 

bir Pavlus geleneği olarak vahyin kesintisiz olarak devam ettiğini iddia etmektedir. 


İblis'in kendi vahyini meşrulaştırmak, Hristiyan dünyasını yönlendirmek için uydurduğu bu yol; İblis'den vahiy alan din adamlarının; devletler ve halklar üzerinde etkili olmalarını, onları 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Kilise'nin kontrolü altında tutmalarını, tarih boyunca kolaylaştırmıştır. Özellikle Roma İmparatorluğu destekli Roma Kilisesi ve Papalık, vahiy alan, hatasız, her sözü kutsal kabul edilen bir makam haline getirilmiştir. Tanrı'nın, papanın yanılmasına izin vermediğine inanılır(!) Ayrıca din adamları derecelendirilmiş, papalığa bağlılık ve sadakat ödüllendirilerek bazen hayattayken bazen de ölümünden sonra kişiler aziz-kutsal ilan edilmişlerdir. 


Orta çağ boyunca vahiy alma yetkisini tekelinde tutan Roma Kilisesi'nin, Protestanlığın ortaya çıkması ile birlikte bu tekeli kırılmıştır. Günümüzde Vatikan'ın açtığı yoldan giden sıradan Hristiyanlar da, İblis'den aldıkları vahiyle; şifacılık, medyumluk gibi şarlatanlıkları bu yolla meşru hale getirmişlerdir. 


Bugünün Hristiyan kiliseleri özellikle Vatikan, dini bir kurum olmanın ötesinde bir devlet, sahip olduğu varlıklar bakımından uluslararası ekonomik bir güçtür. Dünya çapında medyası, bankaları, şirketleri olan bu mütevazi (!) Kurum'un, dünya siyasetine yön verme girişimleri de tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de devam etmektedir. 

Papalık Kurumu ve onun açtığı yoldan yürüyen diğer Hristiyan mezhepleri -ekolleri; "binbir türlü din ticareti" yoluyla paralar toplamakta, ekonomik güçlerine güç 

katmaktadırlar. Kur'an'ı Kerim bu konuda bakın ne söylüyor: 


Ey iman edenler şüphesiz 'ahbar'( yahudi din adamları) ve 'ruhban'(Hristiyan din adamları), insanların mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan engellerler. Altını ve gümüşü biriktirirler ve onu, Allah yolunda infak etmezler. Onları, elim bir azapla müjdele!/TE VBE (9)/34] 


Ayrıca bu bozulmuş, eskimiş ve şeytani karıştırmalar içeren Hristiyanlığın, en şeytani-siyonist versiyonu olan "Radikal Evanjelik" mezhep bozuntularının, İslam düşmanlığında hiçbir sınır yoktur. Bir mezhep bile olamayacak derecede uydurma ve şeytani öğretiler içeren bu akım; "yaklaşansaat"e uyarlanmış; İblis tarafından kullanılan bir "güç odağı"dır. Ve İblis'in yeminli planında yer alan ve Deccal'e, İsa diye omuz verecek olan önemli bir "güç potansiyeli"dir. 


Bugün, Kur'an yakan, Peygamberimize düşmanlıkta sınır tanımayan bu adamların topu "vahiy" alır! Ta Pavlos'tan başlayarak Scofield'e kadar; tüm bu papaz bozuntularına ve hatta ABD başkanlarına kadar "vahiy" almayan yoktur. Bu "dini-siyasi proje"den destek alan yöneticiler zulümlerini, hep "vahiy"le ve güya insanlık adına işlerler. "Vahiy"le Irak'a saldırırlar, "vahiy"le Afganistan'da taş üstünde taş bırakmazlar. "Vahiy"le küresel cinayetler ve katliamlar icra ederler. "Vahiy"le "küresel dünya devletini" adım adım inşa etmeye çalışırlar. "Vahiy"le kıyamet senaryolarını hayata geçirmek için "Kuleler"'e vururlar. 


Evet, biz de bütün bu Hristiyan bozuntularının vahiy aldıklarına inanıyoruz. Vahiy alıyorlar ama kimden? Hiç şüpheniz olmasın bu "kibir adamları", İblis ve "onun adamları"ndan "vahiy" almaktadırlar; almaya da devam edeceklerdir. 


Sonuç 
"Gerçek Vahiy"le ilişkisi İsa'dan kısa süre sonra kesilen Hristiyanlığın, bugüne kadar biriktirdiği din anlayışı, Hristiyanlığın " Vahiy Dini" olmaktan nasıl uzaklaştığını ve 


dünyevileştiğini göstermektedir. Ancak bugün Hristiyanlık, "Tevhid"den "şirk"e dönüşen bir din olma vasfını dahi taşımamaktadır. Hristiyanlık, yüzyıllardır akidesi, kuralları ve sınırları; 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hatasız(!) kabul edilen bir "ruhban sınıfı" tarafından çizilen bir inanç sistemidir. İsa'nın vaz ettiği Hak Tevhid Dini'nin zamanla bugünkü Hristiyanlığa dönüştüğü ve tanınmaz hale geldiği apaçıktır. Dolayısıyla bugün, Katoliklik, Ortodoksluk, Protestanlık, 

Evanjelizm ve türevleri olarak ifade edilen Hristiyanlığın, 'monoteist dinler" sınıfına dahi sokulması gerçeğe uygun değildir. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş son evrensel Elçi'nin getirdiği Kur'an, bize gerçeği bütün açıklığıyla bildirmektedir. Bizim bu konudaki son sözümüz, işte Sonsuz Yüce Rabb'imizin aşağıdaki beyanlarıdır: 


Dediler ki: "Allah oğul edindi." O, münezzehtir(bu iftiradan beridir). Bilakis, göklerde ve Yer'de ne varsa O'nundur, hepsi O'na boyun eğmişlerdir.|BAKARA(2Y/116) 


O(İsa), İsrailoğulları'na bir elçidir. (İsa dedi ki:) "Muhakkak ben, sizin Rabb'inizden bir ayetle (mucizeyle) geldim. Ben, Allah'ın izniyle çamurdan kuş yaparım ve ona üfürdüğümde o, kuş olur (canlanır). Allah'ın izniyle doğuştan körü, abraşı (alaca hastalığını) iyileştiririm ve Allah'ın izniyle ölüyü diriltirim. Yediklerinizi ve geriye bırakıp sakladıklarınızı size haber veririm. Şayet iman edecek kimselerseniz, bunda sizin için muhakkak bir ayet vardır." 


"Önümdeki Tevrat'tan (bir kısmını) tasdik etmek, o haram edilen bazı şeyleri, helal kılmak için size, Rabb'inizden bir ayetle (mucizeyle) geldim. Allah'tan korkup-sakının ve bana itaat edin." 


"Muhakkak Allah, benim ve sizin Rabb'inizdir, O'na köle olun. İşte doğru yol budur."[ ALİ İMRAN(3)/49-51) 


Ey Kitap Ehli, dininiz de taşkınlık yapmayın. Allah'a karşı haktan başkasını söylemeyin. 
Şüphesiz Meryem oğlu Mesih İsa, Allah'ın elçisi ve kelimesidir. (O kelimeyi) Meryem'e yöneltmiştir ve o, O'ndan bir ruhtur. Allah'a ve O'nun elçisine iman edin. O, üçtür demeyin. 
(Bundan) vazgeçin, (bu) sizin için daha hayırlıdır. Muhakkak Allah, tek bir İlah'tır. O, çocuk sahibi olmaktan münezzehtir(yücedir). Göklerde ve Arz'da ne varsa O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. 


Ne Mesih(İsa) ne de mukarreb melekler, Allah'a köle olmaktan çekinmez. Her kim, Allah'a kölelikten çekinirse ve büyüklenmek isterse, Allah onları, oraya(Kendisi'ne) toplayacaktır.INİSA(4)/171-172) 


Muhakkak o Meryem oğlu Mesih, Allah'tır diyenler kafir olmuştur. De ki: "Şayet Allah, Meryem oğlu Mesih'i, onun annesini ve Arz'da olanların hepsini helak etmek isterse, bunu engellemeye kim güç yetirebilir?" Göklerin, Arz'ın ve ikisinin arasındakilerin mülkü Allah'a aittir. O(Allah), neyi dilerse yaratır. Allah her şeye Kadir'dir.IMAİDE(5)/17| 


"Allah, Meryem oğlu Mesih'tir" diyenler, muhakkak kafir olmuştur. Mesih dedi ki: "Ey İsrailoğulları, benim de, sizin de Rabb'iniz olan Allah'a köle olun! Muhakkak O Allah, kendisine ortak koşan kimseye cenneti haram kılmıştır. Böyle olan kimsenin barınağı ateştir. 
Ve zalimler için bir yardımcı yoktur." 


"Allah, üçün üçüncüsüdür" diyen kimseler, muhakkak kafir olmuştur. Şüphesiz tek bir İlah'tan 


başka İlah yoktur. Şayet o söylediklerinden vazgeçmezlerse, onlardan o hakkı örtenlere, elbette elim bir azap dokunacaktır.JMAİDE(5)/72-73| 
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Meryem oğlu Mesih, ancak bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. Onun annesi dosdoğrudur. İkisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara ayetleri nasıl açıklıyoruz? Yine bak, onlar nasıl çevriliyorlar?/MAİDE(5)/75| 


Allah, Meryem oğlu İsa'ya dediği zaman: "İnsanlara, beni ve annemi, Allah'ın dışında iki ilah edinin, diye sen mi söyledin?" (İsa) dedi ki: "Seni tesbih ve tenzih ederim, benim böyle konuşmam mümkün değildir. Ve (böyle konuşmak), benim için de hak değildir. Şayet ben böyle söyleseydim, muhakkak Sen onu bilirdin. Sen, bende olanı bilirsin, ancak ben, Sen'de olanı bilmem. Muhakkak Sen, gaybların (gizlilerin) Alimi'sin." 


"Ben onlara ancak bana emrettiğin şeyi söyledim: 'Benim de, sizin de Rabbiniz olan Allah'a köle olun!' Onların içinde kaldığım sürece, onların üzerine şahit oldum. Ne zaman ki; beni vefat ettirdin(yükselttin), onların üzerlerinde gözetleyici sadece Sen'din. Ve Sen, herşeye şahid olansın."(MAİDE(5)/116-117)| 


Yahudiler: "Üzeyir Allah'ın oğludur" dediler; 'Nasara' (Hristiyanlar): "Mesih (İsa), Allah'ın oğludur" dediler. Onlar ağızlarıyla böyle söylediler. Onlar, önceki kafirlerin sözünün benzerini söylüyorlar. Allah onları kahretsin; nasıl da çevriliyorlar? 


(Kitap Ehli), bilginlerini ve rahiplerini, Allah'ın dışında rabler edindiler ve Meryem oğlu Mesih'i de. Halbuki; tek İlah olan (Allah'a) köle olmaları emredilmişti. O (Allah'dan) başka İlah yoktur. O, şirk koştuğunuz şeylerden münezzehdir.|TEVBE(9)/30-31) 


Ey iman edenler, şüphesiz 'ahbar' (Yahudi din adamları) ve 'ruhban' (Hristiyan din adamları), insanların mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan engellerler. Altını ve gümüşü biriktirirler ve onu, Allah yolunda infak etmezler. Onları, elim bir azapla müjdele!'TEVBE(9)/34| 


"Rahman çocuk edinmiştir" dediler. 

Andolsun siz, korkunç bir şeyle geldiniz. 

Neredeyse bundan dolayı gökler çatlayacak, Arz yarılacak ve dağlar yıkılıp çökecekti. 
Rahman'a çocuk izafe etmelerinden dolayı (böyle olacaktı). 

Rahman'a çocuk edinmek yaraşmaz. 


Göklerde ve Arz'da kim varsa hepsi, muhakkak Rahman'a köle olarak gelecektir. MERYEM(19)/88-93| 


Meryem oğlu İsa dedi ki: "Ey İsrailoğulları, muhakkak ben, size (gönderilmiş) Allah'ın elçisiyim. Önümdeki Tevrat'tan (bir kısmını) doğrulayıcı ve benden sonra gelecek ismi "Ahmed" olan bir elçiyi müjdeleyici olarak (geldim)." Ancak o, onlara beyyinelerle(delillerle) geldiğinde, dediler ki: "Bu, apaçık bir büyüdür."ISAFF(61)/6) 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KİSSİNGER: "10 YIL İÇİNDE ARTIK İSRAİL DİYE BİR YER OLMAYACAK!" 


Kaynak: Dr. Kevin Barrett, " Kissinger, US Intelligence Community Endorse 'World Without Israel'"', presstv, çev. Gökben Coşkun, yaklasansaat.com, 30/09/2012. 


Dr. Kevin Barrett 


Gazetelerde yer alan haberlere göre Henry Kissinger ve 16 Amerikan istihbarat kurumu, İsrail'in yakın gelecekte varlığını sürdüremeyeceğini kabul ediyorlar. "The New York Post", Kissinger'ın sözlerini kelimesi kelimesine şöyle aktardı: 


"10 yıl içinde artık İsrail diye bir yer olmayacak." 

Kissinger'ın bu beyanı kesin ve herhangi bir koşulu da içermiyor... Mesela Kissinger, İsrail'in güvenliğinin tehlike altında olduğunu söyleyip, fazladan birkaç trilyon dolar daha verirsek ordumuzla onun düşmanlarını tarumar edip İsrail'i kurtarabileceğimizi söylemiyor. 


Netenyahu'nun eski dostu Mit Romney'i seçersek, İsrail'in her nasılsa kurtulmuş olacağını da 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söylemiyor. Eğer İran'ı bombalarsak İsrail var olmaya devam edebilir de demiyor. Bir çıkış yolu da göstermiyor. Sadece bir gerçeği ifade ediyor: "2022'ye geldiğimizde artık İsrail var olmayacak". 


Amerikan istihbaratı, belki son tarih olarak tam 2022'yi veremese de aynı görüşü paylaşıyor. 
Toplam 70 milyar dolar üzerinde bütçeye sahip 16 Amerikan İstihbarat Kuruluşu, "İsrail- sonrası Orta Doğu'ya Hazırlık" başlıklı 82 sayfalık bir analiz yayınladı. 


Amerikan istihbarat raporu; tüm dünyanın İsrail'e değil, Filistinlilere ait olarak kabul 
ettiği 1967 yılında çalınmış olan bu topraklara, kanuna aykırı bir biçimde sahip çıkan 700 
bin İsrail'li yerleşimcinin tası tarağı toplayıp olaysız bir şekilde bölgeden ayrılmayacağını ileri sürüyor. Dünya İsrail'in bu çalınmış topraklardaki süregelen varlığını asla kabul etmeyeceğinden, şu an İsrail'in durumu Güney Afrika'nın 80'li yılların sonundaki durumuna benzemektedir. 


Amerikan istihbarat raporuna göre, İsrail'i yöneten aşırılıkçı Likud koalisyonu, kanun dışı yerleşimcilerin şahlanmış şiddetine, hukuksuzluğuna gittikçe daha fazla göz yumuyor ve onları daha çok destekliyor. Rapor; yerleşimcilerin gaddarlığının, işledikleri cürümlerin, Ayrılık Duvarı ve herzamankinden daha da zalim kontrol noktaları gibi gittikçe sayısı artan ırk ayrımcısı alt yapı oluşumlarının; savunulamaz, sürdürülemez ve Amerikan değerleriyle çelişkili olduğunu belirtiyor. 


16 ABD istihbarat kurumu da, İsrail'in, Arap Baharı, İslami Uyanış ve İran İslam 
Cumhuriyeti'nin yükselişini ihtiva eden, yaklaşan Filistin-yanlısı ezici güce karşı koyamayacağı gerçeğinin altını çiziyorlar. Geçmişte bölgedeki diktatörlükler, halklarının Filistin-yanlısı isteklerini kontrol altında tuttular. Ancak 1979'da İsrail yanlısı İran şahının devrilip yerine halkının İsrail karşıtlığını yansıtmak dışında fazla bir seçeneği olmayan bir hükümetin başa geldiği İslam Cumhuriyetinin kurulmasından sonra bölgedeki diktatörlükler sendelemeye başladı. Aynı süreç şimdi de; İsrail ile işbirliği yapan ya da en azından İsrail'e karşı toleranslı davranan diktatörlerin devrilmesi ile tüm bölgede hız kazandı. Sonunda; daha demokratik, daha İslami ve İsrail'e çok daha az dost hükümetler ortaya çıktı. 


ABD istihbarat kurumları raporu, bu gerçekler ışığında ABD hükümetinin, İsrail'in nüfusu 1 
milyarı aşan komşularının isteklerine karşı, İsrail'i destekleyecek askeri ve mali kaynaklarının olmadığını söylüyor. Rapor, 57 İslam ülkesiyle ilişkileri normalleştirmek için, ABD'nin kendi ulusal çıkarlarını izlemesini ve İsrail'den elini eteğini çekmesini öneriyor. 


İlginçtir, ne Henry Kissinger ne de ABD İstihbarat Raporu'nun yazarları, İsrail'in ölümüne yas tutacaklarına dair bir işaret vermiyor. Bu gönül rahatlığının sebebi ne? 


Kissinger ve İstihbarat Raporu'nun yazarları gibi uluslararası meselelerle ilgilenen Amerikalılar, İsrail'in fanatikliği ve uyuşmazlığından gittikçe daha fazla bıkkınlık 

duyuyorlar. Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler'deki garip, herkesçe-dalga geçilen performansı ("deli bir Siyonist" izlenimi verecek şekilde bir bomba karikatürünü savunması); ellerindeki kartı fazla abartmaya yatkın İsrail liderlerine ait gafların sonuncusuydu. 


Rahatlığın 2. sebebi ise İsrail Lobisi'nin buyurgan kamu söylemine yönelik birçok Amerikalının hissettiği cerahatli bir yaraya dönüşmüş gücenmişlik duygusudur. Her zaman Helen Thomas ve Rick Sanchez gibi tanınmış Amerikalı gazeteciler İsrail 

konusunda "senaryo-dışına" çıktıkları için kovulmuşlardır. Çoğunlukla tıpkı okyanus yüzeyi 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altında gittikçe güç kazanan gelgit dalgası gibi görünmez bir tepki oluşmaktadır. Ve her zaman İsrail lobisi, ABD'yi Irak savaşına sürükleyen İsrail fanatiklerinin şimdilerde aynı şeyi İran'la yapmaya çalıştığını söyleyen Mauren Dowd gibilerini aşağılamaktadır. Böylece çok daha fazla insan uyanıp, Dowd, Thomas ve Sanchez'in söylediği hakikati fark etmeye başlar. 


İsrail'in eli-kulağındaki ölümüne karşı rahatlığın 3. sebebi ise Amerikan Yahudi toplumunun İsrail'e destek konusunda birlik olmamasıdır. Philip Weiss gibi seçkin Yahudi gazeteci ve analistler, İsrail'in şimdiki liderlerinin cinnetini ve içinde bulunduğu zor durumun umutsuzluğunu fark ediyor. Yakın zamanlardaki raporlara göre genç Amerikan Yahudileri arasında İsrail hakkında duyarlılık artık moda değil. Netanyahu'nun Yahudi oylarını Mormon Likudçu Mitt Romney'e yönlendirmek için giriştiği hummalı çabalarına karşı anketler; "yalancı Netanyahu"dan "nefret ettiğini" söyleyen Obama'nın, Yahudi oylarının çoğunluğunu alacağını gösteriyor. 


Son olarak Kissinger ve CIA'nın; İsrail'in yıkımı arifesinde rahatlığına neden olan faktörlerden, en önemlisine gelelim: 


Bu, 9/11 saldırılarını gerçekleştirenlerin radikal müslümanlar değil, İsrail ve destekçileri olduğuna dair damlayarak biriken önemli bir bilgidir. Bunu gittikçe daha fazla dile getirenler, anti-Semitik gruplar değil, aksine üst-düzey sorumlu gözlemcilerdir. ABD Ordusu Savaş Akademisi'nin eski Stratejik Araştırmalar Direktörü yarı-Yahudi Alan Sabrosky, benim radyo programımda; İsrail ve destekçilerinin 9/11'i gerçekleştirdiğini ifade etti. BBC'nin eski Ortadoğu muhabiri Alan Hart da programda "İsrail ve şirketin 9/11'i organize ettiğini" söyledi. 


Bugün El-Kaide'nin değil, İsrail'in 9/11 saldırılarını gerçekleştirdiğini söyleyen bir başkan adayımız (Merlin Miller) bile var. 9/11'in asli amacı; İsrail'in düşmanlarına karşı ABD'yi uzun bir savaşa sokarak İsrail'in varlığını teminat altına almak için gözü dönmüş bir hamleyle ABD ile İsrail arasında sarsılmaz, yoğun bir duygusal bağı "kanla mühürlemek"ti. 
9/11 operasyonunu "dans ederek kutlayan İsrailliler"; tutuklandığında, polisi ikna etmek için "Bizim düşmanlarımız, sizin düşmanlarınızdır. Filistinliler sizin de düşmanınızdır", demişlerdi. 


Ancak ABD istihbarat birliği dahil, çok daha fazla Amerikalı; şimdi İsrail'in düşmanlarının (1,5 milyardan fazla insandan oluşan tüm İslam toplumunun) Amerika'nın da düşmanları olmadığını fark ediyor. Aslında ABD iflasa doğru gidiyor ve binlerce hayatı İsrail için yapılan savaşlarda kurban veriyor. Savaşlar, ABD'nin stratejik çıkarlarına; yani istikrarlı ülkelerden petrol ve gaz satın almasına zarardan başka bir şey sağlamıyor. 


9/11'in radikal İslamcı bir saldırı değil de, İsrail destekçilerinin kanlı ve alçak bir ihaneti olduğunun anlaşılması gerçeği güçlendikçe, Amerikan siyasetine yön verenlerin, Kissinger ve 16 istihbarat kurumunun adımlarını izlemeleri ve apaçık olanı fark etmeleri kolaylaşacaktır: İsrail, artık raf ömrünü tamamladı! 


"ZEİTGEİST HAREKETİ"'NİN PERDE ARKASI! 


Kaynak: Emrah Alpat, Tunca Arslan, Erol Bilbilik, Haluk Hepkon ve Karın Lıebhart, Zeitgeist Ne Anlatıyor? Der. Haluk Hepkon, Kırmızı Kedi Yy, Eylül, 2009, İstanbul. 


Emrah Alpat 
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"Zeitgeist The Movie, ilk dakikalarından itibaren izleyiciyi, 

bir "dezenformasyon bombardımanı"na maruz bırakıyor. Eleştirel düşünce ve önüne sunulan bilgiyi kontrol etme alışkanlığına sahip olmayan izleyici de (ki kabul etmek gerekir izleyicilerin %99'u bu sınıfa girer), bu ikna edici görünen filmi izlediğinde, birden gizli kalmış sırlara vakıf olduğunu, ve sıradan insanların bilmediği şeyleri bildiği illüzyonuna kapılarak; filmin aslında olduğundan daha iyi bir film olduğuna inanıyor. Bu etki de her gün binlerce kişinin, Zeitgeist filmini internetten indirip izlemelerini açıklar nitelikte. Film çıktığından beri birçok insan, bu filmin nasıl "gözlerini açtığından" bahsediyor. Halbuki filmin yaptığı şey; "insanların gözünün önüne yeni bir sis perdesi çekmek"ten başka bir şey değil." 


Tunca Arslan 

"Peki ya kırmızı hapta bir uydurmacadan ibaretse? Örneğin, Zeitgeist de yalnızca pozisyonumuzu değiştirerek yalnızca uyumamızı sağlayacak yeni bir kurmacadan başka bir şey değilse... 

Bilim Adına Mistik Saçmalık 

Peter Joseph de aynı yolun yolcusu... Tarih ve ekonomi başta olmak üzere tüm 

bilimleri "bilim adına" bir kenara itiyor, her mistik gibi kendi isteklerince yönlendirilmiş 


fikirler öne sürüyor, tüm bilginin "kendi zihninin belgeselleri"'nde toplanmış olduğunu iddia ediyor." 


Erol Bilbilik 


"Hegel, insanın sadece "mantık" sayesinde "özgürlüğe ulaşacağı" na inanıyordu. Hegel'e göre tarih üç basamaklı bir değişim süreciydi: Tez, Antitez ve Sentez. İlk önce tez aşamasında, krizler ortaya çıkar ve halkta korku had safhaya çıkar. İnsanlar mevcut duruma sinirlenir ve bazen çılgına dönerler. Yaşanılan ümitsizliği, korkuyu ve bazen de paniği gidermek için bunun karşıtı bir durum yaratılmalıdır. Bu durum "'antitez"'dir. Bu sosyal sürecin, üçüncü aşamasında karşıt güçler, probleme uzlaşmacı bir çözüm; yani "sentez", sağlamaya çalışırlar. Bu dengeleme olma durumu, yeni tez olur. Bir kez daha karşıtlıklar ortaya çıkar ve böylece "denge''ye yavaş yavaş yaklaşılırken, çarpışma ve kaos devam eder. 


Hegel ve İlluminati 


"Hegel diyalektiği"nde sürecin işleyişi, "İlluminati"'ye(aydınlanmacı-ışıkçı) parlak bir fikir verdi. Neden kriz yaratılmasın? Neden şikayet edilecek bir durum ortaya çıkmasın? Neden insanlara korku aşılamak ve kargaşa yaratmak için gizlice çalışılmasın. Neden kendi karşıtını yaratmasın. Bu sayede yöneticilere; yani "İlluminati" ye çıkar sağlanırken; böylece "denge"de yavaş yavaş ilerleme kaydedilir ve "çarpışma-kaos'' devam eder. 
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Hegel, "İlluminati"nin, 200 yıl boyunca kullanacağı "yıkıcı ve ölümcül teori"yi yaratan bir işbirlikçiydi. Hegel, elbette, insanlığa özgürlük getireceğini 

düşündüğü "mantık" kelimesinin; "Gizli Efendi"'yi ifade eden şifreli bir sözcük olduğunu biliyordu. 


"İlluminati"'li Sylvain Marechal, "Hegel diyalektiği"'ni çok ikna edici bir şekilde açıkladı. "Anı yakala" (günü yakala) olarak da bilinen "Carpe Diem" deyişini icat 

etti. "Okült dünya'nın önde gelen teorisyenlerinden Vera Stanley Order ise, samimiyetle şunları söylüyor: 


"Tüm yaratılışın aslında bir planı ve nedeni var. Evrimin şu anda ilerlediği hedef, Dünya Birliği. Dünya Birliği Planı, şunları içeriyor: Yeni Dünya Düzeni, Dünya Ekonomisi, Dünya Dini." 


Yeni Çağ(New Age) Gizemciliği 


İki filmde de esas itibariyle bir tür uluslararası sistem ve küreselleşme eleştirisi yapılmaktadır; ancak küreselleşmenin kültürel sonuçlarından biri olan "New Age Hareketi"'nin(Yeni Çağ Hareketi) temel felsefesiyle örtüşmektedir. New Age siyasetinin ve kültürünün bir üretimidir. New Age Hareketi, küreselleştirilirken; New Age Kilisesi de paralel olarak yapılandırılmaktadır. Yapılandırma o kadar cüretkâr ve aleni hale gelmiştir ki; Paris'teki CIA İstasyonu kadrosundan üç-dört ajan daha New Age kilisesine dönmüş ve bunlardan biri artık günlerini Montparnasse'de kilisesinin broşürlerini dağıtarak geçirmeye başlamıştır. New York'ta New Age Players (bir tiyatro şirketi), San Fransisko'da New Age Orkestrası bu yapılandırmalar arasında yerlerini almıştır. 


Eski ABD Başkan Yardımcısı ve ABD Başkan adaylarından Albert Gore dünyada ün yapmış, "Dengeli Dünya: Ekoloji ve İnsan Ruhu" adlı kitabını yayınlamıştı. Gore'a göre insanlık için en mükemmel din, filozof Teilhard de Chardin'in öğrettiği gibi dünyanın ana dini; diğer bir deyişle "Yeni Çağ İnanışı" ydı. Bu bağlamda Al Gore, tam anlamıyla 

bir "Yeni Çağcı"'ydı. 


İlluminati-Işık-Lucifer 


Bir Cizvit papazı olan De Chardin'in "Yeni Çağ Gizemciliği"' öylesine aşırı ağırlıktaydı ki; Vatikan bile ona karşı çıkmakla yetinmemiş, bir de onu azarlamıştı. Al Gore, "Doğa, her şeyiyle Tanrı"'dır diyordu ve tam bir İlluminatici olarak "küresel bir rol"e 

soyunuyordu. İlluminati'nin temel stratejisi, "Ardo Ab Chao"'dur. 

Yani kaos, boşluk yaratır. Boşluktan sonra düzen gelir. 


"“İlluminati"nin teolojik anlamı "ışık getirici" demek; bu 

da "Lucifer" yani "Şeytan" demektir. Al Gore'da kitabında, "kaos bizim için 

iyidir" demektedir. Al Gore ile Jacgue Fresco'nun görüşleri karşılaştırıldığında; tamamıyla örtüştüğüne tanık oluyoruz. 


Zeitgeist The Movie'nin birinci bölümünde Hıristiyanlık ve Yahudilik eleştirisi bilimsel bilgi ve belgelere dayalı olarak yapılır, Yeni Dünya Düzeni'nin tek dininin Hıristiyanlık(herhalde yazar, "New Age Dini"ni kastediyor olmalı) olacağı ön görülürken, bu öngörünün arkasındaki küresel elitlerin örgütü CFR ve onun beyin kadrosundan hiç söz edilmemektedir. 
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11 Eylül Saldırılarının Perde Arkası 


Zeitgeist The Movie'nin ikinci bölümünde 11 Eylül saldırılarının ABD tarafından gerçekleştirildiği bütün ayrıntılarıyla teknik ve istihbarat bilgilerine dayalı olarak kanıtlanmıştır. Ancak, saldırıdan 44 gün önce Prof. Lyndon La Rouche'un, New York'ta BM ve Kongre binası önünde ikişer saatlik süreli, videolu konferansla olayları haber vermesi gözardı edilmekte; saldırı ısrarla Ortadoğulu köktendinci teröristlere mal edilmek istenmekte; buna karşın, saldırı kararını veren esas güç olan CFR’ nin beyin takımından hiç söz edilmemektedir. Aynı tavır, Zeitgeist Addendum'un birinci bölümünde "para sistemi''nden bahsedilirken de benimsenmişti. 


İki Zeitgeist belgesel filmiyle adı ve hatta varlığı kuşkulu yönetmen "Peter Joseph" esas itibariyle şunu söylüyor: "ABD çökerse bütün ülkeler çöker. Enerji çökerse her şey çöker." 


Halkların yeraltı zenginliklerine el koyacak ve üretimlerinde hammadde olarak kullanacaklar. 
Bu bağlamda, Venüs Projesi'nin temel amacı ise son derece sofistikedir fakat canicedir. 
Daha şimdiden de Afrika, Orta Asya vb.deki petrol alanları işgal edilecek, Venüs 

Projesi adına. 


Rockefeller: New Age-Kozmik İsa 


Laurence Rockefeller'in Finanse Ettiği Hareketler: 

New Age (Yeni Çağ) 

Kozmik İsa'nın Gelişi (yazar zikretmese de bu, Kozmik İsa; "Deccal"'dir) Yeniden Yaratılış(İnsan DNA'sıyla oynayarak "ölümsüz tanrı insan evrimi"'ni tamamlamak!) 


Rockefeller Hanedanlığı, aynı zamanda gelecekte inşa edilecek ve "Dünya Yahudi Krallığı"'nın ilanı sayılacak Süleyman Mabedi'nin bir maketini, Kudüs'teki esrarengiz Rockefeller müzesinde saklamaktadır. 


Zeitgeist Türü Filmler 


İngiliz Dış İlişkiler Konseyi'nin(Chatham House) siparişiyle hazırlanan J.R Tolkien'in, "Yüzüklerin Efendisi" bir CFR filmidir. Senaryosu CIA tarafından görülmüş, gerekli yerlerde işbirliği yapılmış, önerilerde bulunulmuş ve CIA'nın film sektöründeki imkânlarından yararlandırılmıştır." Psikolojik Operasyon" ve "Aldatma 

Taktikleri" tekniklerine uygunluğu onaylanmıştır. 


Hollywood Film Endüstrisi, CFR'nin yedi önde gelen üyesi tarafından yönlendirilmekte ve kontrol edilmektedir. Tüm filmler ve film senaryoları bu kontrol 

kapsamındadır. Hollywood yapımı hiçbir film, küresel emperyalist dev tröstlerin stratejilerine aykırı olamaz. 


Örneğin; Al Gore'un "Uygunsuz Gerçek", Peter Joseph'in "Zeitgeist Movie, Zeitgeist-Addendum" ve J.R Tolkien'ın kitabından uyarlanan "Yüzüklerin Efendisi" filmleri bu 


stratejiye uygun CIA türü filmlerdir. 


Al Gore'un, "Dengeli Dünya: Ekoloji ve İnsan Ruhu", J.R. Tolkien'in, "Yüzüklerin 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Efendisi" ve John Perkins'ın, "Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları" CIA türü senaryolardır.("Matrix" gibi Lucifer imzalı birçok New Age filmini de ilave edebiliriz. )"' 


Haluk Hepkon 


"Lafı dolaştırmaya gerek yok. Zeitgeist, New Age kültürünün bir ürünüdür ve türünün bütün örnekleri gibi zırvadan ibarettir. 


Sondan başlayalım. Ekoloji, New Age akımlarının siyaset sahnesine çıkmalarında kilit bir role sahiptir. 


Bir Kova Çağı Muhalifi: John Perkins 


Şaşırtıcı gelebilir, ama gelmemelidir. Bu akıllara ziyan tespitlerden de anlaşılacağı 

üzere Perkins, su katılmamış bir New Age taraftarıdır. Örneğin dilimize çevrilmiş ama "Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları" kadar ses getirmemiş "Psiko Yolculuk" adlı bir başka kitabında, meraklısına çeşitli şuur boyutlarına nasıl seyahat edilebildiğini anlatmaktadır. 


Hıristiyanlığa dolaylı ya da dolaysız etkide bulunan diğer gelenekleri bir kenara bırakarak; sadece "Mısır bağlantısı" üzerinde durmaları son derece 

anlamlıdır. Jordan, Maxwell, Gerald Massey gibi ciddiye alınması mümkün olmayan kaynaklardan da anlaşılacağı üzere "Zeitgeist Dini", ezoterik bir bakış açısıyla eleştirmekte; New Age akımlarının, sıklıkla tekrarladığı hurafeleri gevelemenin ötesine geçmemektedir. Zeitgeist'in bir diğer kaynak kişisiyse Albert Churchward'dir. 


Bu arada Zeitgeist hareketinin kitap ve DVD'lerini satın alarak yaymak da, son derece güzel bir hareket olarak kabul edilmektedir. Kısacası New Age'ci Zeitgeist, kıvrak bir vücut çalımıyla; "para sistemi"'ne karşı tepkileri bile paraya dönüştürmeyi becermektedir."' 


TRANSFORMERS 2: "İYİ VE KÖTÜ UZAYLI YALAN MAKİNASI İŞLİYOR" 


Dr. Alp Bayraktar- 2012- yaklasansaat 


Mısır piramidinin arkasında İblis: "Optimus Prime". Ve Sam'in cin-şeytan rehberi; "Bumblebee". Piramidin önünde de İblis'in kurtarıcı mesihi "Sam". 


Transformers, aslında istediği zaman uçak, araba, tır, buldozer vs. gibi bir araca dönüşebilen robot demektir. 1984'ten bu yana, bu konuda yüzlerce çizgi film, karikatür 


kitapları, bilgisayar oyunları ve oyuncaklar piyasaya sürülmüştür. 
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25 yıllık Transformers serilerinde, temel olarak Autobot(iyi uzaylılar) ve Decepticon(kötü 
uzaylılar) denen, aslında aynı soydan olan ama biri iyiyi, biri de kötüyü temsil eden iki gücün savaşı işlenmektedir. Son dönemde sinema uyarlamalarıyla çok büyük hasılatlar 

yapan Transformers filminin, özellikle ikinci serisi bir çok mesaj içermektedir. 


2009'da gösterime giren Transformers serisinin ikinci filmi, 200 milyon dolar bütçeyle çekilmiş ve yaklaşık 850 milyon dolar hasılat yapmış dev bir prodüksiyondur. Film, Dreamworks'ün de aralarında olduğu 3 Hollywood stüdyosu tarafından 

çekilmiştir. Transformers 2'nin baş yapımcısı, alay konusu haline gelecek kadar çok uzaylı filmi çekmiş meşhur yapımcı, yönetmen ve aynı zamanda Dreamworks Stüdyo'nun da başında olan Steven Spielberg'dir. 


Filmin yönetmeni Michael Bay, daha önceden; "Ada", "13. Cuma", "Elm Sokağında Kabus" ve "Armageddon" gibi filmlerin yapımcılığını veya yönetmenliğini üstlenmiştir. 
Filmin baş rol oyuncusu Shia LaBeouf (filmde Sam rolünde) Yahudi bir anneden doğmuştur. 
"Shia" İbranice'de; "Tanrı tarafından verilmiş hediye" anlamına geliyor. Ailesinin tam bir hippi yaşantısı sürdürdüğünü söyleyen LaBeouf, babasıyla 10 yaşında 

karşılıklı marihuana içtiğini anlatıyor. LaBeouf'un en sevdiği yapımcı ise; Başmelek Cebrail'e iftira edilen ve kendisinin de rol aldığı "Constantine" filminin yapımcısı Francis Lawrence. 


Filmin özetine ve filmde işlenen kavramlara geçmeden önce; dahi çocuk diye isimlendirilen, Oscar ödülleri de dahil bir çok ödülü bulunan, filmin baş yapımcısı Steven Spielberg'i tanıyalım: 


Steven Speilberg, Pentagon'da konuşuyor.1999 
Spielberg Kimdir? 


Spielberg, 1946'da Hindistan'da, Yahudi bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Çocukluk dönemlerinden itibaren hep Amerika'da kaldı. New Jersey'de bir sinagogda eğitim gördü. 
Güney California Üniversitesi Tiyatro bölümünü bitirdikten sonra, sinema sektöründeki en büyük bütçeli ve en çok izlenen yapımları gerçekleştirdi. 


Spielberg'in yönetmenliğini veya yapımcılığını üstlendiği en önemli bazı filmleri sıralayacak olursak: "Jaws", "3. Türden Yakınlaşmalar", "Indiana Jones", "E.T."(Extra Terrestial<Dünya dışı varlık), "Geleceğe Dönüş 1-2-3", "Jurassic Park 1-2-3", "Schindler'in Listesi", "'Münich", "Er Ryan'i Kurtarmak", "Deep Impact" (Derin Darbe), "Men in Black 1-2" (Siyah Giyen Adamlar), "Dünyalar Savaşı", "Transformers", "Taken" (Dizi). 
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"Jaws" (1975) filminden sonra, "Jaws 2", "King Kong" ve "Superman" gibi büyük yapımlar için kendisine teklif geldiği halde Spielberg, bunları geri çevirmiş ve bunun yerine, uzaylıların, insanları kaçırmasını konu edinen "3. Türden Yakınlaşmalar"(1977) filmini çekmiştir. Bundan sonra da, sürekli uzaylılarla ilgili bir çok film çekmiştir. 


Birçok filminde; özellikle dünya dışı dost ya da düşman uzaylı konusunun işlendiğini görmekteyiz. Kısaca bu filmlere değinecek olursak; "3. Türden Yakınlaşmalar" 

filminde insanlık, uzaylılarla irtibata geçiyor ve uzaylılar da, kaçırmış oldukları bir çok insanı serbest bırakıyor. "E.T." filminde ise, görünüşü acayip de olsa oldukça insancıl, iyilik sever ve bir çocuğa gerçek dostluğu öğretmiş bir uzaylı olan E.T. ve kötü-hırslı insanların onu ele geçirmek için verdiği mücadele işlenmiş. 


"Dünyalar Savaşı" : Ye-Cuc Ve Me-Cuc 


"Dünyalar Savaşı" filminde, Ye'cuc, Me'cuc gibi yer altından çıkan uzaylıların, insanlığı yok ederek; insanların kanlarıyla kendi besinlerini yetiştirmesi konu ediliyor. Yer altından çıkan uzaylılar o kadar güçlü ki, insanların ne silahı ne de teknolojisi hiçbir işe yaramıyor. 
Ancak, en sonunda insanlığın tüm ümidi tükenmişken, bir bakteri, tüm bu yaratıkları yok ediyor. 


Bu filmde işlenen konu; gerçekte "Yaklaşan Saat'in "son darbesi" ve insanlık 

tarihinin "son dönüm noktası"'nda gerçekleşmesi beklenen "Ye'cuc ve Me'cuc Baskını" dır. 
Kısacası bu "Baskın"; Allah'ın, Deccal ve yandaşlarından alacağı intikamın ta kendisidir. 
Ancak bu gerçeği, Spielberg çarpıtarak; "uzaylı korkusu"nu beslemek için kullanmıştır. 
Özetle, bazı filmlerinde "iyi uzaylılar" kavramını besleyen Spielberg, oldukça çok sayıda filminde de; "kötü uzaylılar"la, insanların bilinç-altına korku salmıştır. 


Amaç, "Lucifer-Küresel Güç" stratejisini beslemek ve uygulanabilir hale getirmektir. Kötü- saldırgan uzaylılarla korkutulan Dünya insanlığı, kurtarıcı dost uzaylıların sevgi(!) dolu kucağına itmektir. "Yeni Dünya Krallığı'nın hayata geçmesi için "kötü uzaylılar bizi yiyecek" fobisinin manipulasyonuna ihtiyaç vardır. Nitekim 

1991yılında; Fransa'daki Bilderberg toplantısında Henry Kissinger,"hayali bir tehdidin bile ne kadar yararlı olduğunu ve insanların nasıl haklarından vazgeçebileceğini bakın nasıl açıklıyor: 


"Bugün, eğer Birleşmiş Milletler askerleri düzeni sağlamak için Los Angeles'a girerse, Amerika çok öfkelenir. Yarın ise minnettar olacaklar. Bu, eğer dışarıdan bizim varlığımızı tehdit eden gerçek veya 'ilan edilmiş bir tehlike' olması durumunda gerçekleşebilir. İşte o zaman, Dünya'daki tüm insanlık bu kötülükten kurtulmak için yalvarırdı. Herkesin korktuğu şey aslında bilinmezliktir. Bu senaryo gerçekleştiğinde, Dünya Hükümetinin insanlara iyi olacakları yönünde garanti vermesi karşılığında birey hakları istekli bir biçimde rafa kalkabilir." 
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Ronald Reagan, Nancy Reagan ve Spielberg. 
Spielberg "İlluminati" mi? 


Forbes dergisine göre; 3 milyar dolarlık bir servete sahip olan ünlü yönetmenin, bu anlamlı uzaylı saplantısını anlamak için politik faaliyetlerine göz atmak gerekiyor: 


Clinton'un ve Obama'nın mensubu olduğu Demokrat Parti'ye $800.000 bağışlıyor. 


Küresel Güc'ün en ünlü aktörlerinden Bill Clinton'un yakın bir dostu olan Spielberg, onunla beraber bazı faaliyetlerde de görev alıyor. 


Aynı şekilde, Obama ve Hillary Clinton ikilisini de son ABD seçimlerinde destekliyor. 


Eşcinsellerin evliliği için bir çok çaba sarfetmiş olan Spielberg, bu konuyla ilgili bir derneğe de $100.000 bağışta bulunmuştur. 


Spielberg, 1999 yılında Bilderberg'e katılıyor. 


Ayrıca Pentagon'da katıldığı gizli toplantılarda, uzaylı filmlerine bir müddet ara verip; "Derin Darbe" filmini yapması yönünde karar alındığı, rivayet ediliyor. Kendisinin "İlluminati"ye mensup olduğuna dair bilgilere, internetten kolayca ulaşılabilir. Örneğin, "3. 
Türden Yakınlaşmalar" filminde; "masonluk" ve "illüminati"ye ait bir 

çok semboller bulunabilir. 


Spielberg, birden fazla Oscar ödülü de dahil olmak üzere bir çok ödül aldı. Bunlar 

arasında; Kraliçe II. Elizabeth'den aldığı İngiliz Komutan Şövalyelik nişanı (2001) 

ve Jacgues Chirac'tan aldığı Fransız Lögion d'honneur (2004) komutanlık nişanı da vardır (Lögion d'honneur ödülü ilk kez Fransız ihtilalinin askeri lideri pozisyonundaki Napolyon tarafından başlatıldı). Pentagon'dan ve US Savunma Sekreterliği'nden de ödül almıştır. 


Optimus Prime: İblis, yukarıdan Dünya'ya bakıyor. 

Filmin Özeti 

Transformers 2 filmi "iyi uzaylılar"la "kötü uzaylılar" arasındaki savaşı konu ediniyor. 
Ancak uzaylılar, bu kez bildiğimiz o uzun ince yapılı ve yumurta kafalı görünümleri 


yerine, robotlar olarak tasvir edilmiş. Transformerlar, yani dönüşebilenler ikiye ayrılıyor: İyi uzaylılara, "autobot", kötü olanlara ise "'decepticon"' deniliyor. Bu iki grup 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da farklı araçlara, uçak, araba veya makinelere dönüşebilen robotlar olduğundan, bunlara transformers yani dönüşebilenler deniliyor. 


Binlerce yıl önce Cybertron gezegeninde, Primelar Hanedanlığı diye isimlendirilen bir dönemde, 9 kardeş transformerdan oluşan Primelar, kendilerine enerji 

kaynağı aramaktadırlar. Bir güneşi; yani yıldızı, Güneş Yokedicisi adlı makine ile yok ettikten sonra elde ettikleri enerji(energon) onlara uzun seneler yetmektedir. 


Primeların temel bir kuralı vardır: İçinde hayat olan güneş sistemlerinin güneşi yok edilmeyecek. Ancak bu 9 kardeşten biri "Düşmüş"(Fallen), MÖ 17.000 yılında 

Dünya'ya; Mısır piramitlerinin altına, Güneş Yokedicisini gizler. Bunu öğrenen 

diğer Prime kardeşler, Düşmüş'ü ve onun ordusunu hezimete uğratırlar. Fallen'ı(Düşmüş'ü), Nemesis(İntikam Tanrıçası) gezegenine hapsederler. Prime kardeşler, Güneş Yokedicisini çalıştıracak olan anahtarı(liderlik matrisi) gizlemek için de bedenleriyle onu örtüp, kendilerini öldürerek anahtarı korurlar. İşte bu olaylardan sonra Fallen diye isimlendirilmiş olan 9. Prime, Dünya'dan intikam almaya yemin eder. 


Nedense bu tür filmlerde kurtarıcı rolündeki kişilerin ismi genelde "Sam" olur. 


Aradan binlerce yıl geçtikten sonra günümüzde autobotların (iyi uzaylılar) 

liderliğini, Prime soyundan gelen Optimus Prime yapmaktadır, decepticonların(kötü uzaylı), başkomutanı ise okyanusun dibinde hapsedilmiş olan Megatron isimli robottur. 
Optimus Prime ve diğer autobotlar(iyi uzaylılar), Amerika'da "Nest"; yani "Yuva" isimli bir askeri organizasyon için çalışmaktadırlar. 


Cin-şeytanların kendi topluluklarını, "aile"(yuva) kavramıyla tanımladıkları burada hatırlanabilir. 


"Yuva'"nın amacı; Dünya'da gizlenen decepticonları(kötü uzaylıları) yok etmektir. Çünkü bütün transformerlar, güncel hayatta kullanılan bir makineye dönüşerek, gizlenebilmektedirler. 


Onun için transformerlar, insanları görür; oysa insanlar, onları göremezler. Bu da "cinler"e has bir özelliktir. Çünkü Ku'ran diliyle; "onlar sizi görür, ancak siz onları göremezsiniz" 


Ancak bazı Amerikalı hükümet yetkililerinin, autobotlar(iyi uzaylılar) ile ilgili kuşkuları vardır, çünkü hükümet yetkilisi autobotlara(iyi uzaylılara) güvenmemektedir. 

Sonunda, Optimus Prime'in, hükümeti, gelecek olan bir decepticon(kötü uzaylı) saldırısına karşı uyarmasına rağmen; "yuva" birimini lağvedip autobotları(iyi uzaylıları) hurdaya 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kaldırma kararı alınır. Bu arada Sam isimli bir çocuk, uzaylılara ait kutsal bir kübün bir parçasını eline alınca "cinlenmiş" gibi olur. Beyni kontrol dışı şeyler düşünmekte, kendisi de kontrol dışı şeyler yapmaktadır. Bu sahip olduğu olağanüstü özellik sayesinde, üniversitedeki fizik dersinde; "Einstein'ın teorisi"nin sadece 3 boyutlu uzayda geçerli olduğunu, aslında daha yüksek boyutlar bulunduğunu ve o boyutlardaki yasaların farklı olduğunu ortaya koyar. 


Sam'ın bu cin-şeytan etkisiyle; kurtarıcı mesih rolünü üstleneceğini hemen anlayabilirsiniz. 
Nedense kahramanlarda hep Sam oluyor. 


Uydudan geçen tüm sinyalleri dinleyebilen Soundwave adlı bir decepticon(kötü uzaylı), komutanı olan Megatron'un okyanusun ortasında hapsolduğu yeri öğrenip Megatron'u kaçırır. Kurtulan Megatron doğruca efendisi Fallen'ın (Düşmüş'ün) yanına gider. Fallen, ona Sam'ı bulmasını söyler, çünkü Sam, Güneş Yokedicisinin anahtarının nerede bulunduğunu bilmektedir. Megatron ve decepticonlar, Dünya'da Sam'e saldırırlar, 

ancak Optimus Prime kendini feda ederek Sam'i kurtarır. Zaten Optimus 

Prime ve Bumblebee adlı 2 transformerın görevi, Sam'in sürekli koruyuculuk görevini üstlenmektir. Optimus Prime'ın, Megatron tarafından öldürülmesinden 

sonra Fallen, Dünya'yı kuşatma planını başlatır. Çünkü Fallen'ı, ancak bir Prime öldürebilir ve Primeların sonuncusu olan Optimus Prime'de ölmüştür. 


Petra harabelerinde 
"anahtar saklı" 


Fallen uydu vasıtasıyla tüm Dünya'yı tehdit eder ve insanların Sam'i teslim etmesini ister, çünkü aradığı anahtarın bilgisi Sam'dadır. Sam, anahtarın yerini bulur. 

"Petra harabeleri"nde, 8 Prime kardeşin bedenleriyle koruduğu anahtarı alır. Bu 

arada Fallen ve decepticonlar(kötü uzaylılar), M.Ö. 17.000'de piramitin altında gizledikleri Güneş Yokedicisini açığa çıkarırlar. 


Anahtarla, Optimus Prime'ı canlandırmak isteyen Sam, Megatron tarafından öldürülür. 
Öldüğünde rüya aleminde 8 Prime kardeş ile karşılaşır. Onlar, Sam, seçilmiş 

kişi olduğundan onu canlandırırlar. Sam da Optimus Prime'ı anahtar ile 

canlandırır. Optimus Prime, canlanır canlanmaz Megatron ve Fallen ile 

savaşır. Fallen'in(düşmüşün) suratını koparıp yok eder ve Dünya'yı kurtarır. 


Sam, öldükten sonra, sözde rüya aleminde 8 prime 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kardeş ile görüşüyor. 


Filmin Analizi 


Aslında filmin yönetmeni, filmin "apokaliptik"(kıyametle ilgili) bir film olduğunu söylemektedir ki, bu doğrudur. Film; Şeytan, Deccal, Sahte Deccal, "kıyamet savaşı" ve " iyi-kötü dualitesi"'ne varıncaya kadar bir çok kavramı barındırmaktadır. Şimdi filmdeki kavramların gerçek anlamlarını açmaya ve filmi analiz etmeye çalışabiliriz: 


Uzaylıların; gerçekte cin-şeytanların, Amerika hükümetleriyle ilişki içerisinde olduğuna dair onlarca film ve belge vardır. Filmde de autobotlarla(iyi uzaylılarla), 

insanlar; Nest(Yuva) adı verilen gizli bir organizasyonda beraber 

çalışmaktadırlar. Transformers 2 filminde de autobotlarla, ABD hükümeti arasındaki ilişki; gerçek hayattaki uzaylı- ABD ilişkisine çok benzer biçimde verilmiştir. Bunu gösteren bir diyalogu filmden hatırlıyalım: 


Optimus Prime(O.P.) ile Hükümet Yetkilisi (H.Y.) arasında gizli üste geçen konuşma: 


H.Y.: Gizli uzaylı Autobot işbirliği yasasına göre bizimle istihbaratınızı paylaşmayı kabul ediyor, ancak gelişmiş silahlarınızı kendinize saklıyorsunuz. 


O.P.: Siz insanların savaşa olan eğiliminize bizzat şahit olduk. Böyle bir şey size faydadan çok zarar getirirdi. 


H.Y.: Bizim için neyin iyi olduğuna karar vermek size mi kalmış? Düşmanların liderinin NBE-I, yani Megatron'un, Laurentia çukurunun dibinde yattığını biliyoruz. Etrafı koruma alanı ile çevirili, ayrıca denizaltılar tarafından sürekli gözetim altında tutuluyor. Şunu sormama izin verin: Sonuç olarak sizlere gezegenimizde artık iltica hakkı tanımamamızın, ulusal güvenliğimiz için en iyisi olduğuna kanaat getirirsek, gezegenimizden barış içinde ayrılır mısınız? 


O.P.: Özgürsünüz. Böyle bir istekte bulunursanız, biz de buna saygı gösteririz. Ancak, Başkanınız, kararını vermeden önce, lütfen ona şu soruyu sorun: Peki ya gidersek ve siz de yanılıyorsanız? 


Nitekim böyle bir konuşma, William Cooper'ın, "Apokalips'in Atlıları"' kitabına aldığı 1950'li yılına ait konuşmayla örtüşmektedir: 


Fallen: Düşmüş melek. Dualite yasası gereği bu da İblis. Kötü rolde. 
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"Bu arada, insan benzeri bir uzaylı türü, Florida'daki Homestead Hava Kuvvetleri Üssü'ne indi ve ABD hükümeti ile başarılı bir iletişim kurdu. Bu grup, bizi ekvatorun etrafında yörüngeye giren tür hakkında uyardı ve ruhsal gelişmemizde bize yardımcı olma teklifinde bulundu. Ana şart olarak nükleer silahlarımızı imha etmemizi sürdüler. Teknoloji alışverişini, halihazırdaki teknolojimizi bile ruhsal olarak kaldıramadığımızdan reddettiler. Uzaylıların önermeleri reddedildi." 


Filmde farklı olarak sadece, geleneksel uzaylı formu yerine, elektrikle çalışan robot formu kullanılmıştır. Filme göre elektrikle(dumansız ateş) çalışan birer robot olan transformerlar, insanlardan çok daha önce varlardı. 


Elbette cinler de, insanlardan çok önce yaratılmış; muhtemelen diğer gezegenlerden sonra Dünya gezegenine yerleştirilmişlerdir. 


Ayrıca filme göre transformerlar(cin-şeytanlar), yıllar önce yine insanlarla irtibattaydılar ve bu sebeple ortak bir geçmişleri var. Bunu Optimus Prime, filmin en başı ve en sonunda şu sözlerle anlatıyor: 


O.P.: Dünya insan ırkının doğum yeri. Tıpkı bizim ırkımız gibi, onlar da hem fevkalade bir şefkat hem de muazzam bir vahşilik sergilemeye meyilliler. İnsanları koruma(!) görevimiz esnasında büyük bir keşif gün yüzüne çıktı: Medeniyetlerimiz daha önceleri de karşı karşıya gelmişlerdi. 

O.P.: Irklarımız çok uzun zaman önce unutulmuş bir tarih ve birlikte yaşayacağımız bir gelecekle birbirine bağlı. Ben, Optimus Prime. Sizlere bu mesajı gönderiyorum, geçmişimiz ilelebet hatırlansın diye. Hatıralarınızda sonsuza dek yaşayacağız. 


Atlantis ve Mu gibi eski toplumlarda cin-şeytanlarla, insanlar, ortak bir yaşam sürdürüyorlardı. İnsanlar, onları tanrıları edinmişlerdi. Onların üst boyutta olmasından kaynaklı bir takım olağanüstü yetenekleri sebebiyle onlara boyun eğmişlerdi. Filmde de benzer bir irtibat işlenmiş. Çok eski yıllarda insanlarla, transformerlar(cin-şeytanlar), ilişki içinde. Filmde, Sam'in "koruyuculuğunu" yapan ve yanından hiç 

ayrılmayan Bumblebee adlı bir transformer olduğunu hatırlatmak gerek. Cin- 

şeytanlar, Sam'ın rehber koruyucusu gibi sözde insanları koruyorlar. Her insanın 

yanında, cin-şeytanlardan, İblis'in görevlendirdiği " saptırıcı- rehber" bulunduğu bilinmektedir. Gerçekte insanları melekler korur, şeytanlar ise sürekli saptırmaya ve İblis'in kölesi yapmaya çalışırlar. Ayrıca başka filmlerde olduğu gibi bu filmde 

de transformerlar(cin-şeytanlar), teknolojik açıdan çok üstün, insanlar ise 

oldukça ilkel gösterilmiştir. 


Ayrıca, filmde Fallen'ın, makineyi piramitlerin altına saklaması da tesadüf değil. Tam tersine Atlantis ve Mu'nun devamı olan Mısır medeniyeti ile cin-şeytanlar arasında geçmişe dayanan güçlü bağlara gönderme yapılmaktadır. 


Filmde transformerların çok eski zamanlardan beri insanların arasında yaşadığı ancak 


insanların onları fark edemediği anlatılıyor. Bu yukarıda da açıkladığımız gibi cin- şeytanların en temel özelliklerindendir. 


202 


Bumblebee: Sam'ın yanından ayrılmayan cin-şeytan. 


Filmde ifşa edilen bu gerçek, aslında uzaylılar konusunda düşülen en büyük yanılgıya da vurgu yapıyor. İnsanlar, hatta uzaylıları arayan bilim adamları, uzaylıların Dünya dışında bir gezegende yaşadıklarını ve oradan geleceklerini sanmışlardır bugüne kadar. Aslında uzaylı denen cinler ve cin-şeytanlar, bizim aramızda; bu Dünya'da yaşamaktadırlar, ancak boyut farkından ötürü insanlar, onları görememektedirler. 


Filmde çok açık bir şekilde İblis görünümlü, ismi de Fallen(düşmüş) olan kötü bir karaktere yer verilmiş. Bu karakter tamamen kötülüğü ve İblis'i temsil ediyor. Aynen İblis gibi, o da, binlerce yıl önce "iyi" iken işlediği büyük bir suçla düşmüştür. Emrinde 

ise Megatron isimli Decepticonlar'ın(kötülerin) komutanı vardır. Bu da Deccal'i sembolize etmektedir. 


Sonuç 


İblis rolü verilmiş transformer; yani Fallen ve Deccal(Antichrist) rolü 

verilmiş transformer; yani Megatron, emrindeki kötü uzaylılarla (decepticonlar) birlikte Dünya'yı yok etmek ister. Optimus Prime ve autobotlara ise "iyilikseverlik, fedakarlık ve koruyucu meleklik rolü" verilmiştir. Fallen'ın kardeşleri olan 8 iyi Prime tarafından seçilmiş kurtarıcı Sam ise, kurtarıcı mesih olarak formatlanmıştır. 


Megatron: Sahte Deccal 


Yaklaşmakta olan "saat"te; saklanan gerçek durum nedir? Kötü uzaylılar (decepticonlar); gerçekte bunlarda İblis'in emrinde kötü rol verilmiş cin-şeytanlardır. Bunların, "Küresel Güç"le işbirliğini sağlayan yine İblistir(Fallen). Küresel Güç, Dünya Hükümeti'ni kurarken elbette uzaylı tehdit ve işgali korkusunu kullanacaktır. Bir de New Age Küresel Dini'nin sözcüsü mistik küresel bir lider Mesih çıkaracaktır ki; bu Hıristiyanlar'ın beklediği İsa karşıtı "canavar"; antichrist'tir. Yani filmde ki Megatron. 
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Sam, ise "Küresel Gücün beklemediği ve İblis'in insanlığı ele geçirmek için kullanacağı sözde gerçek kurtarıcı mesih İsa. Gerçek durum şudur: Küresel Güc'ün mesihi; "Sahte Deccal"'dir. Sam ise İsa olarak takdim edilen "Hakiki Deccal" dir. İblis, bu "iki deccal"i de yönetecek; biri diğerini tahtından indirerek; İsa olmaya hak kazanacaktır. Tabii ki insanlık nazarında... 


İblis; gerçek anlamda İsa'nın geleceğini ve gerçek anlamda Deccal'i öldüreceğini biliyor. 
Büyük dinlerin mensuplarının beklentilerinin de bu merkezde toplandığını da biliyor. Bu sebeple dualiteyi kullanarak insanlığa; hatta "Küresel Güc"e bir "oyun" hazırlıyor. Bu "oyun", tüm "İblis imzalı filmler"de oynanıyor. İblis'in yöntemi; Allah'ın "dualite yasası"nı kullanarak "gerçeği ters-yüz etmek"tir. İşte İblis'in temel yaklaşımı budur: Batılı-Hak; Karanlığı- Nur(aydınlık); Kötüyü-İyi; İntikamı-Sevgi; Yalanı- 

Gerçek ve Saptırıcıyı-Kurtarıcı, olarak sunmak.. 


Beyin yıkamanın en etkili aracı olan ve insanları, şimdiden "hayallerle manipüle" edebilen onlarca filmden birisi de elbette Transformers 2'dir. Başmelek Mikail'in ismini çalan; Yüce Allah'ın sistemlerini bir maymun gibi kopya eden; gerçekte insanların; hırs, 

kibir ve cehaletlerinden yararlanarak, hayallendirmesi dışında bir gücü bulunmayan; "yalancı-lanetli-kovulmuş" bir yaratığın; zannını doğrulaması, elbette insanlık adına utanç verici bir durumdur. Tarihin sayfaları ise bu utanç verici "düşman oyunları"na kanmış ve aldanmış kavimlerle doludur. 


Kaynaklar: , 

1) William Cooper, Apokalips'in Atlıları', çev. Z. Enes Akkan, Selis Kitaplar Yy. Ist. 2003. 
2) Wikipedia 

3) Henry Kissinger's Greatest Hits, prisonplanet.com 

RUSYA KOMÜNİST PARTİ LİDERİ: "KUR'AN'DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM" 


Cihan 18/10/07 


İslam Kültür Merkezi ve Rusya Müftüler Konseyi'nin birlikte düzenlediği bayramlaşma toplantısına katılan Rusya Komunist Partisi lideri Gennadi Zyuganov, Kur'an'ın, Rusça tercümesini okuduğunu ve buradan bir çok şeyi hayatına kattığını söyledi. 


Kendisini Kur'an ve İncil'i baştan sona bir kaç kez okuyan nadir politikacılardan biri olarak tanımlayan Komunist Parti lideri: 


"İgnatiy Kraçkovski'nin Rusça tercümesinden okuduğum Kur'an-ı Kerim, düşüncelerimde büyük değişikliğe neden oldu. Siyaset, kültür, gelenek ve dinleri anlama adına bir çok şey 


öğrendim. Sevgisiz, inançsız ve umutsuz insan bence var olamaz." açıklamasında bulundu. 


Çok milletli ve çok dinli Rusya'da, her zaman din ve vicdan özgürlüğünü savunduğunu ifade eden Zyuganov, bunun, toplumda barış ve huzurun kaynağı olduğunu söyledi. Kendisinin, 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Rusya halklarının dostluğu ve kardeşliği için çalıştığını ifade eden Rusya Komunist Partisi lideri, tüm Orta Doğu ülkelerini gezdiğini ve oralarda sıklıkla görüştüğü samimi dostları olduğunu söyledi. 


Rusya Katolik Cemaati lideri Tadeuşa Kondruseviç, yaptığı açıklamada; tüm Müslümanların bayramlarını tebrik ettiklerini ifade ederek: 


"Müslümanlar Ramazan ayı boyunca manevi bir dinamizm kazandılar. Bayramlarımızı, mutlu günlerimizi sürekli paylaşırız. Müslümanlar da bizim dini günlerimizde bizi ziyaret ederler. 
Farklı dinlere mensubumuz, yalnız hepimiz tek bir yaratıcının kullarıyız." değerlendirmesinde bulundu. 


Rusya Yahudi Cemaati lideri Adolf S. Shaeviç de yaptığı açıklamada: 

"Malesef Sovyet döneminde dini yaşantı adına hepimiz çok zorluklar çektik. Bu ülkede yaşayan ve aynı dini konuşan halkların, farklı dinlerde, barış atmosferinde hayatlarını sürdürmeleri bizi mutlu ediyor. Bugün herşey çok farklı. Dinimizi bu ülkede huzur içinde 


yaşayabiliyoruz." dedi. 


GUANTANAMO GARDİYANI NEELY: "TUTUKLULARI AŞAĞILAR, EZİYET 
EDERDİK" 


timeturk, 19/02/2009 


İRAN VETERANS 
AGAINST TUE WAR 


Brandon Neely 


Bush Yönetimi'nin "terörle savaş" teranesiyle, dünyanın her köşesinden meşum Guantanamo'ya topladığı Müslümanlara yaptığı işkencenin boyutları ortaya çıkıyor. 


Brandon Neely, o ve gardiyan arkadaşlarının meşum Guantanamo kampında zayıf, umarsız mahpuslara uyguladığı zalim davranışlar ve sürekli tacizlerin suçluluğu ve utancını taşıyor. 


Guantanamo'da 6 ay çalışan Neely, "The Independent''a yaptığı açıklamada şunları söyledi: 
"Masum, suçlu, siyah, beyaz, Müslüman ya da Yahudi, ne olursa olsun ben ve 


diğerlerinin yaptığı şekilde davranmak için hiçbir bahane yok. Tamamen yanlış ve düpedüz bu bir suç ve tamamıyla Amerika Birleşik Devletleri oluşturan her şeye karşı." 


205 


Guantanamo'daki tacizleri anlatan ilk ifadelerin sahibi Neely, esirlere fiziksel ve psikolojik acı verecek en sert uygulamaların olduğunu söyledi. 


Dövme- Taciz - Aşağılama 


Dövme, sözle taciz ve aşağılama, esirler, işkenceleriyle tarihe geçecek olan toplama kampına ayak bastıkları gün başlıyormuş. Neely, şöyle anlatıyor: 


"Vardıkları an, tüm süreç boyunca tutuklular çığlık çığlıyaydı. Esirler ülkelerine atom bombası atıldığını ve geriye bir şey kalmadığı, ailelerin öldüğü söylenirdi. Bazı gardiyanların esirlere her an idam edilebileceklerini bile söylediklerini hatırlıyorum." 


Neely, aynı zamanda Müslümanların, namaz vakitlerine rastlayan özel aşağılama uygulamalarını hatırlıyor: 


"Ezan sırasında birçok asker esirlere gülüp, dalga geçerdi. Birçoğu da ezanla birlikte şarkı söylerdi. Bazıları namaz sırasında esirleri suyla ıslatırdı." 


Bush Yönetimi'nin "terörle savaş" teranesini bahane ederek; 2002'de açtığı Guantanamo'da yüzlerce esiri tutuyordu. ABD, esirlerin yasal haklardan mahrum etmek için onlara düşman savaşçıları diye adlandırıyordu. Guantanamo kampı, Amerika insan hakları tarihinde, dünya tarafından lanetlenen kara bir leke olarak biliniyor. 


Tutuklular: "Canavarlar, 9/11 Planlayıcıları" Olarak Tanıtıldı 


Houston'da polis olarak görev yapan Neely, Guantanamo'nun, dünyanın en kötü ve en tehlikeli teröristlerini tuttuğu iddiasıyla dalga geçiyor: 


"Hatırlıyorum, dünyanın yetiştirdiği en kötü insanlarla yüz yüze geleceğimiz bize söylemişti. Bunların 9/11 planlayıcıları olduğu anlatılıyordu. Dünyanın en tehlikeli adamlarıyla karşılaşmaya hazırdım. Bu teröristler ülkemde binlerce insanı öldürmüştü. Geldikleri gün, yani 'dünyanın en tehlikeli' adamları vardığında, hiç de beklediğim gibi değildi. Birçoğu zayıf, aşırı korkmuş ver yaralıydı. Bu 

insanları, canavarlar şekilde tahayyül ediyordum." 


Tutuklular hakkındaki yanlış ve kasıtlı iddialar ortaya çıktıkça; Neely de esirlerle konuşmaya ve onlarla iletişime geçmiş. Neely, artık esirleri gerçek insanlar gibi görmeye başlamış. Afganistan'da kaçırılan Avustralyalı Müslüman David Hicks'le de zaman geçirmiş. Neely şöyle anlatıyor: 


"Hicks, hiç de bize anlatıldığı gibi soğuk kanlı bir katil değildi. Sıradan bir insandı. Orada oturur, şaka yapar ve havadan sudan konuşurdu. Tıpkı normal bir insanın yapacağı gibi." 


Neely, aynı zamanda yaşıtı İngiliz tutuklu Ruhal Ahmed'le birlikte müzik dinlediğini ve onun her gün gördüğü, konuştuğu sıradan insanlardan farkı olmadığını belirtiyor. 

Neely, Guantanamo'da geçen zamanın Müslümanlar hakkında ona çok şey öğrettiğini belirtti: 


"Bu insanların dinlerine ne kadar bağlı olduğuna inanamadım. Sürekli Kur'an okuyorlar ve ibadet ediyorlardı. Bunu artık Amerika'da çok göremezsiniz." 
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ABD "DERİN GÜCÜ": "KÜRESEL DÜNYA DÜZENİ"NE GEÇME AŞAMASINDA 


Kaynak: Zbigniew Brzezinski, "The Global Political Awakening", International Herald Tribune, (radikal), 16/12/2008- yaklasansaat 


Zbigniew Brzezinski 


Aşağıda Brzezinski'nin, "ABD'nin ve Dünya'nın yeni geleceği" konusunda yorumunu bulacaksınız. Ancak bu yorumundaki "saklı anlamları" ve "gizlenen gerçekleri" daha iyi anlayabilmek için, çok özet bir analize ihtiyaç vardır. 


Bunu maddeler halinde şöyle özetleyebiliriz: 


1) ABD'de ve Dünya'da, "tek hakim bir güç" vardır. Brzezinski'ninde bağlı olduğu bu "derin güç"; Dünya'daki tüm dünkü ve bugünkü olayların sorumlusudur. 


2) Özellikle kulelere vurulmasıyla başlayan ve Bush'a fatura edilen; Irak, Afganistan ve Orta-Doğu'daki emperyalist saldırıların-katliamların amacı; bir taraftan kaos oluşturmak; diğer taraftan, ABD'nin İmparatorluk yüzünün eskidiğini, değiştirilmesi gerektiğini kanıtlamak. 


3) Tetiklenen ekonomik krizlerle, ABD siyasi krizini, küresel dünya krizine dönüştürerek; kaosu yaygınlaştırmak; tüm Dünya'yı, " Küresel Dünya Düzeni"'ne razı etmek. 


4) İsrail, bu "derin güc"'ün yönlendirmesine tabidir. İsrail'in, son Gazze saldırıları, "büyük plan"'ın bir parçasıdır. Aslına bakarsanız, bu katliam-soykırım şeklindeki saldırılar; İsrail'in ve siyonizmin aleyhinedir. İsrail, tüm insanlığın nefretle karşıladığı bu çirkin-insanlık dışı yüzüyle; dünyada para eden Yahudi soykırımı-mağduriyeti imajını ebedi olarak kaybetmiş; yeni barbar- canavar bir yüz edinmiştir. Bu İsrail'in değil, "küresel-derin güc"'ün işine gelir. İsrail'in bu saldırganlığı; "Büyük Oyun"'un bir parçasıdır. 


5) Sonuç olarak, Obama, karizmatik değil, piyon bir liderdir. "'Kaos"'tan " Yeni Dünya Düzeni"'ne geçişte kendisine rol biçilen; konjonktüre uygun olarak, yardımcıları tarafından yönlendirilecek olan, siyah bir adamdır. 


İşte Brzezinski'nin, "The Global Political Awakening" (Küresel Politik Uyanış) başlıklı yazısı; aşama aşama ön gördüğü "dönüşüm projesi"nin; böyle büyük bir "Plan"'ın kısmi açıklamasıdır. Bu yazı, dikkatle okunduğunda, "büyük plan"'ın; yani "aysberg"'in, su yüzüne çıkmak üzere olduğu görülecektir. 


"Küresel Politik Uyanış" 
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"Tarihte ilk kez, insanlığın neredeyse tamamı, siyasi olarak faal ve birbiriyle 

etkileşir durumda. Atlantik güçlerinin, 500 yıllık egemenliği de sona yaklaşıyor. Hızla değişen dünyada, ABD'nin liderlik krizi, küresel krize dönüşebilir. Obama, derhal çok yönlü bir dış politikaya odaklanmalı. 


500 Yıllık "Atlantik Liderliği" Çöktü! 


Küresel istikrar ve gelişme açısından; ABD'nin liderliği, hayati önem taşıyor. Fakat ulusal boş vermişlik, mali sorumsuzluk, gereksiz bir savaş ve ahlaki sınır ihlalleri, bu liderliğin itibarını dibe indirdi. Küresel ekonomik kriz, işleri daha da kötüleştirdi. 


Bunların sonucunda ortaya çıkan zorluğa, iklim, sağlık ve sosyal eşitsizlik gibi meseleler eşlik ediyor; giderek daha dişli hale gelen meseleler bunlar. Zira benim "küresel siyasi uyanış''adını verdiğim bir bağlamda su yüzüne çıkmış durumdalar. 


Tarihte ilk kez insanlığın neredeyse tamamı siyasi olarak faal, bilinçli ve birbiriyle etkileşir durumda. Küresel aktivizm, sömürgeci veya emperyalist tahakkümün hatıralarıyla yaralı bir dünyada; kültürlere saygı ve ekonomik fırsat arayışında bir yükseliş doğuruyor. 


Bu da bir başka köklü değişimle buluşuyor: Atlantik güçlerinin 500 yıllık egemenliği, Çin ve Japonya'nın yeni ortaya çıkan üstünlüğüyle sona yaklaşıyor. Hemen arkada Hindistan ve belki de yeniden dirilen bir Rusya bekliyor. 


ABD Krizi: Küresel Krize Dönüşebilir 


Dinamik şekilde değişen bu dünyada, Amerikan liderliğinin krizi, küresel istikrarın krizine dönüşebilir. Zira öngörülebilir gelecekte; Amerika'nın uluslararası sistemde oynadığı kilit rolü üstlenebilecek hiçbir devlet veya devletler birliği yok. ABD iyileşmeden küresel iyileşme de olmayacaktır. Amerika'nın yapıcı rolünün yegâne alternatifi küresel kaostur. 


Yeni başkanı bekleyen muazzam görev, daha kapsayıcı bir küresel yönetim sistemi için ortak bir çabaya önderlik ederek; ABD'nin küresel meşruiyetini tekrar kazanmak. Stratejik bakımdan gebe olan dört kelime, verilmesi gereken karşılığı tarif ediyor: Birleştirmek, genişletmek, temas kurmak ve uzlaştırmak. 


"ABD-Avrupa Küresel Dünya Düzeni"'Ni İnşa Etmek 


Birleştirmek: Amerika- Avrupa arasında ortak bir amaç hissiyatını yeniden inşa etme çabasıyla ilgili. 

Bu hedefle, gayrı resmi fakat sık üst düzey istişarelere son derece ihtiyaç var. Yegâne pratik çözüm; ABD'yle küresel yönelime sahip üç Avrupa ülkesi; Britanya, Fransa ve Almanya arasında daha planlı bir diyalog zemini oluşturmaktır. 


Yıllar boyunca Avrupalılar, karar alım sürecinden dışlandıklarından yakındılar, uygulamanın sorumluluğunu BM'nin sırtına yüklemeye gayet istekliler. Afganistan konusundaki farklılıklar bu ikilemin sadece en son örneği. Yeni ABD başkanının, ABD- Avrupa diyaloğunu canlandırmak yönünde planlı bir çaba göstereceğini umuyoruz. 
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Genişletmek: Karşılıklı bağımlılık ilkesine inanan ve daha etkili küresel yönetimin teşvik edilmesinde önemli rol oynamaya hazır olan daha geniş bir koalisyonu yeşertme çabasını ifade ediyor. Sözgelimi G-8'in miadı doldu. Buna uygun olarak, ekonomik ağırlığın yanı sıra jeopolitik önemdeki ülkeleri bir araya getiren G-14 veya G-16 türü bir yapı oluşturmak yönünde düzenli iştişareler için yeni formül hayata geçirilmeli. 


Temas kurmak: Üst düzey yetkililerin, kilit güçler, bilhassa Avrupa Üçlüsü, Çin, Japonya, Rusya ve belki Hindistan arasında gayrı resmi görüşmeler yürütmesi anlamına geliyor.. 


Uzlaştırmak: ABD'nin, Süveyş'ten Hindistan'a uzanan geniş bölgede batağa saplanıp kalmasını önleyecek kılı kırk yaran bir çaba göstermesini gerektiriyor. Potansiyel olarak birbirini etkileyen çeşitli meselelerde, Avrupa'nın da yardımıyla acil kararlar alınması gerekiyor. 


Ortadoğu'ya Çözüm: Kudüs Başkent 


İsrail-Filistin barış süreci öncelikli olmalı. Obama, iki taraf arasında barışçı uzlaşmanın neyi kapsadığını açıkça beyan etmeli: Birincisi, askerden arındırılmış bir Filistin 

devleti, buna belki İsrail'in güvenlik duygusunu güçlendirecek bir NATO varlığı eşlik edebilir. İkincisi, toprak anlaşması. İsrail'in 1967 sınırlarının saçağında bulunan ileri derecede kentleşmiş yerleşimleri kendisine bağlamasına imkân veren adil takaslarla beraber, 
1967 sınırlarına dayanmalı. Üçüncüsü, her iki taraf Filistinli mültecilerin bugün İsrail 
olan topraklara dönemeyeceğini kabul etmeli, bununla birlikte onlara bağımsız Filistin devletine yerleşmeyi tercih etmeleri karşılığında bazı tazminatlar verilmeli ve destekler sunulmalı. Ve son olarak, İsrailliler, kalıcı barışın Kudüs'ün iki devletin başkenti olarak gerçek paylaşımını gerektireceği olgusunu kabul etmeli. 


ABD, ayrıca İran'la ciddi karşılıklı müzakerelere girmek durumunda olacak. Bu da, görüşmeler için İran'ın tek taraflı tavizler vermesini şart koşan mevcut ABD tutumundan vazgeçilmesi anlamına gelir. 


ABD Kamuoyu Cahil 


Yazıyı kendimize dair bir notla bitirmek isterim: Ne yazık ki, Amerikan kamuoyunun dünyanın geneliyle ilgili eğitimi, vahim derecede yetersiz. Obama'nın, Amerikalılar'ın küresel gerçekliklerin boyutlarını anlaması için gayret göstermesi gerekecek. Bunu yapabilmek yönünde, eşsiz entelektüel ve söylemsel yeteneklere sahip olduğuna inanıyorum. Bu yüzden izninizle sözlerimi; "Evet, yapabiliriz" sloganını tekrarlayarak bitiriyorum." 


KUR'AN'DA İBRAHİM 
Yaklasansaat-2022 
O zaman ki, Rabb'i, İbrahim'i kelimelerle(emirlerle) denedi. O da onları tamamladı(yerine 


getirdi). (Allah) dedi ki: "Muhakkak seni insanlara imam kılacağım." (İbrahim) dedi ki: "Ve soyumdan olanları da?" (Allah) dedi ki: "Zalimler, Benim ahdime erişemez." 
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Biz, Beyt'i(Ka'be'yi), insanlar için bir toplanma ve emniyet yeri kıldık. "İbrahim'in makamını, namaz yeri edinin!" İbrahim ve İsmail'den de; "Evimi, tavaf edenler, ibadet, rüku ve secde edenler için temiz tutun" diye ahid aldık. 


İbrahim dedi ki: "Rabb'im, bu beldeyi emin kıl ve belde ehlinden, Allah'a ve Ahiret gününe inananları, ürünlerle rızıklandır!" (Allah) dedi ki: "Hakk'ı örten kimseyi de az bir süre yararlandırır, sonra onu ateş azabına uğratırım! O ne kötü bir dönüş yeridir! 


İbrahim ve İsmail Beyt'in(Ka'be'nin) sütunlarını yükselttiği zaman (şöyle dua etmişlerdi): "Rabb'imiz, bizden (bunu) kabul et. Şüphesiz Sen, işiten ve bilensin!" 


"Rabb'imiz, ikimizi, Sana teslim olmuşlar kıl! Ve soyumuzdan da Sana teslim olmuş bir ümmet kıl! Bize ibadet yollarını göster ve tövbemizi kabul et! Şüphesiz Sen, tövbeleri kabul eden ve acıyansın." 


"Rabb'imiz, onlara, içlerinden ayetlerini açıklayan bir elçi gönder. Onlara, Kitab'ı ve hikmeti öğretsin ve onları arındırsın. Muhakkak Sen, Aziz(şerefli) ve Hâkim'sin!" 


Düşük akıllı olandan başka, İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun Biz onu(İbrahim'i), Dünya'da seçtik, muhakkak o, Ahiret'te de salihlerdendir. 


Rabb'i ona dedi ki: "Teslim ol!" (O da) dedi ki:" Alemlerin Rabb'ine teslim oldum!" 


Bunu(İslam'ı) İbrahim, oğullarına vasiyet etti. Yakup da dedi ki: "Oğullarım, muhakkak Allah, bu dini, sizler için seçti. Sizler de ancak Müslümanlar olarak can verin!" 


Yoksa sizler, Yakub'un ölüm anında, şahidler miydiniz? O, oğullarına dedi ki: "Benden sonra kime köle olacaksınız?" Onlar dediler ki: "Senin İlah'ına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın İlahı olan, 'O tek İlah'a köle olacağız. Ve bizler, O'na teslim olanlarız!" 


Onlar gelip geçmiş bir ümmetti. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız sizedir. Siz, onların yaptıklarından sorumlu değilsiniz. 


Dediler ki: "Yahudi veya Hıristiyan olun ki hidayete eresiniz." De ki: "Hayır, İbrahim milleti(dini)', hanifdir(dosdoğrudur) ve o(İbrahim) müşriklerden değildir." 


Deyin ki: "Biz, Allah'a; bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarına (indirilene), Musa ve İsa'ya verilenler ile nebilere Rabb'inden verilenlere, iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayız. Ve biz, O'na(Allah'a) teslim olanlarız." (BAKARA()Y 124- 
136] 


Yoksa siz, İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın, Yakub'un ve torunlarının, gerçekten Yahudi veya Hıristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki: "Siz mi daha iyi biliyorsunuz, yoksa Allah mı? Allah'tan(O'nun katından) olan bir şahadeti, gizleyenden daha zalim kimdir? Allah, yaptıklarınızdan gafil değildir." [BAKARA(2)/140] 


Allah'ın, kendisine mülk verdiği o kimseyi, görmedin mi? Ki o, İbrahim'le Rabb'i konusunda 


mücadele ediyordu. İbrahim dediği zaman: "Benim Rabb'im O ki, diriltir ve öldürür." 
(Nemrut) dedi ki: "Ben de diriltir ve öldürürüm." İbrahim dedi ki: "Muhakkak benim 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Rabb'im, Güneş'i, doğudan getiriyor, sen de onu, batıdan getir." (Bunun üzerine), o Hakkı örten, şaşırdı. Muhakkak Allah, zalim kavmi hidayete erdirmez.|BAKARA(2 258) 


İbrahim dedi ki: "Rabb'im, bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster!" (Allah) dedi ki: "İnanmıyor musun?" (İbrahim) dedi ki: "Bilakis (inanıyorum). Ancak, kalbimin tatmin olmasını (istiyorum)." (Allah) dedi ki: "Öyleyse, dört kuş tut. Onları kendine alıştır. Sonra onların her bir parçasını, bir dağın üzerine bırak. Arkasından da onları çağır. Onlar sana, koşarak gelirler. 
Bil ki! Muhakkak Allah, Aziz(şerefli) ve Hâkim'dir."(BAKARA(2)/260) 


Muhakkak Allah; Adem'i, Nuh'u, İbrahim ve İmran Ailesi'ni, alemler üzerine seçti. 
Onların bazısı, bazısının soyundandır. Allah, işitendir, bilendir.(AL-İ İMRAN(3)/33-34] 


"Ey Kitap Ehli, İbrahim konusunda niçin tartışıyorsunuz? Tevrat ve İncil, ancak ondan(İbrahim'den) sonra indirilmiştir. Akletmeyecek misiniz?" 


Sizlerin, bilginiz olan şeylerde tartışmanız(anlaşılır). Ancak hakkında bilginiz olmayan bir şeyde, niçin tartışıyorsunuz? Allah bilir ve sizler bilmezsiniz. 


İbrahim, ne Yahudi ne de Hıristiyan'dır. Ancak o, hanif(dosdoğru) bir Müslüman'dır ve müşriklerden de değildir.|Al-İ İMRAN(3Y 65-67] 


Allah'a yüzünü çevirerek teslim olandan daha güzel kimdir? Böyle olan muhsindir ve dosdoğru İbrahim milletine(dinine) tabi olmuştur. Allah, İbrahim'i dost edinmiştir.INİSA(4/ 
125] 


O zaman ki İbrahim, babası Azer'e: "Putları ilahlar mı ediniyorsun? Şüphesiz ben, seni ve kavmini, apaçık bir sapıklık içinde görüyorum" dedi. 


Böylece Biz, İbrahim'e, yakin (ilim sahiplerinden) olsun diye, göklerin ve Yer'in melekûtunu(özünü-ruhunu) gösterdik. 


Gece, (İbrahim'i) örtünce, bir yıldız gördü. Dedi ki: "Şu benim Rabb'imdir." Ne zaman ki o(yıldız) kayboldu, dedi ki: "Ben kaybolup-gidenleri sevmem." 


Arkasından Ay'ı, doğarken görünce, dedi ki: "Bu benim Rabb'imdir." O da kaybolunca dedi ki: "Şayet Rabb'im, beni doğrultmazsa elbette ben, sapmış kavmimden olurum." 


Daha sonra Güneş'i doğarken gördü, dedi ki: "İşte bu benim Rabb'imdir. Bu en büyüğüdür." 
Ancak o da kaybolunca, kavmine dedi ki: "Ey kavmim, doğrusu ben, sizin şirk koşmakta olduklarınızdan uzağım." 


"Muhakkak ben, yüzümü, dosdoğru, gökleri ve Yer'i yaratana çevirdim. Ve ben müşriklerden 


değilim." 


Kavmi, onunla mücadele etti. (İbrahim) dedi ki: "Allah, beni doğru yola iletti. Siz, O'nun hakkında, benimle mücadele mi ediyorsunuz? Ben, O'na şirk koştuğunuz şeylerden korkmuyorum, ancak, Rabb'imin dilemesi müstesna. Benim Rabb'im, ilmiyle her şeyi kuşatmıştır, düşünmüyor musunuz?" 
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"Sizler, Allah'ın indirdiği hiçbir delil olmaksızın, Allah'a ortak koşmaktan korkmazken; ben, sizin ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Şayet biliyorsanız (söyleyin)! Bu iki fırkadan hangisi emniyete müstahaktır?" 


O iman edenler ve imanlarına zulüm(şirk) karıştırmayanlar, işte onlar, emniyettedirler ve hidayette olanlar onlardır. 


Biz bu delillerimizi, kavmine karşı İbrahim'e verdik. Biz, dilediğimiz kimsenin, derecelerini yükseltiriz. Muhakkak, senin Rabb'in, Hâkim'dir, Alim'dir. 


Ve ona(İbrahim'e), İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik. Her birine hidayet verdik. Önceden de Nuh'a hidayet vermiştik. Ve onun(İbrahim'in) soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u hidayete ulaştırdık. Biz, muhsinleri(güzel davrananları), bu şekilde ödüllendiririz.JEN'AM(6)/74-84| 


Onlara, kendilerinden önceki; Nuh, Ad, Semud, İbrahim Kavmi'nin, Medyen ahalisinin ve alt üst edilen şehirlerin haberi gelmedi mi? Onlara, onların resulleri apaçık delillerle gelmişti. 
Allah, onlara zulmediyor değildi. Ancak onlar, kendilerine zulmediyorlardı.|TEVBE(9)/70) 


İbrahim'in babası için bağış dilemesi, ancak ona vadettiği bir vaatten dolayı idi. Ne zaman ki onun, Allah'ın düşmanı olduğu ortaya çıktı, ondan uzaklaştı. Muhakkak İbrahim, çok yakaran ve halimdi./TEVBE(9)/114) 


Elçilerimiz İbrahim'e müjde ile geldiklerinde dediler ki: "Selam" (İbrahim): "Selam" diye karşılık verdi. (İbrahim), gecikmeksizin kızartılmış bir buzağıyla geldi. 


Onların ellerinin, ona(yemeğe) uzanmadığını görünce, onlardan hoşlanmadı ve onlardan bir korku hissetti. Dediler ki: "Korkma! Muhakkak biz, Lut Kavmi'ne gönderildik." 


Onun karısı ayaktaydı, bunun üzerine güldü. Biz ona İshak'ı, İshak'ın arkasından da Yakub'u müjdeledik. 


Dedi ki: "Vay başıma! Ben kısırken ve şu kocam da yaşlıyken mi doğuracağım? Gerçekten bu, acayip bir şey!" 

(Elçi melekler) dediler ki: "Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmeti ve O'nun bereketleri sizin üzerinizdedir, ey ev halkı! Muhakkak O, Hamid'tir(övgüye layıktır), Mecid'tir(şanlı, yücedir)." 


İbrahim'den korku gidip, ona müjde gelince; Lut, kavmi konusunda, Bizimle mücadele etti(tartıştı). 


Doğrusu İbrahim, halim, çok yakaran ve (Allah'a) yönelen biriydi. 


"Ey İbrahim, bundan vazgeç. Muhakkak, Rabb'inin emri ve geri çevrilmeyecek bir azap, onlara gelmiştir."(HUD (11)/69-76) 


O zaman ki İbrahim, şöyle demişti: "Bu beldeyi emin kıl, beni ve oğullarımı, putlara köle olmaktan uzak tut!" 
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"Rabb'im, muhakkak o put(maskeli şeytan)lar, insanlardan birçoğunu saptırdı. Bundan böyle kim bana uyarsa, o bendendir, kim bana isyan ederse muhakkak Sen, bağışlayansın, acıyansın." 

"Rabb'imiz, muhakkak ben, soyumdan (bir kısmını), Senin Beyt-i Haram'ının yanında, ziraata elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim. Rabb'imiz, namazlarını kılsınlar, insanların kalpleri, onlara yaklaşsın ve onları, ürünlerden rızıklandır. Umulur ki teşekkür ederler." 


"Rabb'imiz, muhakkak Sen, bizim gizlediklerimizi de, açığa vurduklarımızı da bilirsin. Ne Yer'de ve ne Gök'te hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz." 


"Övgü, Allah'a aittir. O ki, bana yaşlılığımda İsmail'i ve İshak'ı verdi. Muhakkak benim Rabb'im, çağrıları işitendir." 


"Rabb'im, benim ve soyumdan olanların namazını sürekli kıl. Rabb'imiz, çağrılarımı kabul et!" 


"Rabb'imiz, hesaba kalkılacağı gün, beni, anne-babamı ve müminleri bağışla!"(İBRAHİM(14)/35-41) 


Onlara, İbrahim'in misafirlerinden haber ver! 
Yanına girdiklerinde "Selam" demişlerdi. O da: "Biz, sizden korkmaktayız" demişti. 
Dediler ki: "Korkma, biz sana âlim bir çocuk müjdelemekteyiz." 


Dedi ki: "Bana yaşlılık dokunmuşken mi beni müjdeliyorsunuz? Beni neyle müjdeliyorsunuz?" 


Dediler ki: "Seni hak ile müjdeledik. Öyleyse ümitsizlerden olma." 

Dedi ki: "Sapmışların dışında, Rabb'inin rahmetinden kim ümidi keser?" 
(İbrahim) dedi ki: "Ey elçiler, konuşmanız(işiniz) nedir?" 

(Elçiler) dediler ki: "Muhakkak biz, suçlu -günahkâr bir kavme gönderildik." 
"Ancak Lut Ailesi müstesna. Biz şüphesiz, (Lut Ailesi'nin) hepsini kurtaracağız." 
"Ancak onun karısı müstesna, o helak olanlardan olacaktır."(HİCR(15)/5 1-60) 


Muhakkak İbrahim, (tek başına) bir ümmettir. O, Allah'a dosdoğru yönelip itaat edendir. Ve o, müşriklerden değildir. 


O, (Allah'ın) nimetlerine teşekkür edendi. (Allah), onu seçti ve doğru yola iletti. 
Ona, Dünya'da bir güzellik verdik. Ve muhakkak o, Ahiret'te de salihlerdendir. 


Sonra Biz, sana vahyettik ki: "Dosdoğru olan İbrahim'in milletine(dinine) uy! O, müşriklerden değildi."NAHL(16)/120-123) 
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Kitap'ta İbrahim'i de zikret. Muhakkak o, sıddıktır(doğru sözlüdür) ve nebidir. 


Babasına demişti ki: "Ey babam, niçin işitmeyen, görmeyen ve sana herhangi bir şey sağlamayan şeylere köle oluyorsun?" 


"Ey babam, muhakkak bana, sana gelmeyen bir ilim geldi. Artık bana tabi ol, seni düzgün bir yola ulaştırayım." 


"Ey babam, şeytana köle olma! Muhakkak şeytan, Rahman'a asi olmuştur." 


"Ey babam, muhakkak ben, sana Rahman'dan bir azabın dokunmasından korkuyorum. (Şayet böyle olursa), şeytanın dostu olursun." 


(Babası) dedi ki: "Ey İbrahim, benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Şayet vazgeçmezsen, elbette seni taşlarım. Uzun bir süre benden uzaklaş!" 


(İbrahim) dedi ki: "Sana selam olsun. Yakında senin için Rabb'imden bağış dileyeceğim. 
Muhakkak O, bana lütufkârdır." 


"Ben sizden ve Allah'tan başka köle olduğunuz şeylerden ayrılıyorum. Ve Rabb'imi çağırıyorum. Umulur ki, Rabbimi çağırmakla şaki(mutsuz) olmam." 


O zaman ki, onlardan ve Allah'tan başka köle oldukları şeylerden ayrıldı, Biz, ona İshak'ı ve Yakup'u verdik. Ve her birini nebi kıldık. 


Onlara, rahmetimizden bağışladık ve onlara, yüksek bir doğruluk dili verdik. (MERYEM (1941-50) 


Muhakkak Biz, önceden İbrahim'e, rüştünü(olgunluğunu) verdik ve Biz, onu bilenleriz. 


O, babasına ve kavmine dediği zaman, bu temsiller(putlar) nedir ki; siz, onlara boyun eğiyorsunuz? 


Dediler ki: "Biz, babalarımızı, onlara köle olurken bulduk." 
(İbrahim) Dedi ki: "Muhakkak sizler ve babalarınız, apaçık bir sapıklık içindesiniz." 
Dediler ki: "Sen bize hakkı(gerçeği) mi getirdin, yoksa sen, oyun oynayanlardan mısın?" 


(İbrahim) Dedi ki: "Bilakis sizin Rabb'iniz, göklerin ve Yer'in Rabb'idir. O ki, onları yarattı ve ben, buna şahitlerdenim." 


"Andolsun Allah'a, sizler dönüp gittikten sonra, putlarınıza tuzak kuracağım." 


Böylece O, onların büyük(putları) hariç olmak üzere, onları paramparça etti. Umulur ki, ona(büyüğüne) başvururlar diye. 


Dediler ki: "Bunu ilahlarımıza kim yaptı? Muhakkak o, zalimlerdendir." 


Dediler ki: "Kendisine İbrahim denilen bir gencin, bunları diline doladığını işittik." 
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Dediler ki: "Onu, insanların gözleri önüne getirin. Umulur ki onlar, şahitlik ederler." 
Dediler ki: "Bunu ilahlarımıza sen mi yaptın, ey İbrahim?" 

(Dedi ki): "Bilakis, onların büyüğü, bunu yaptı. Şayet konuşabilirlerse, onlara sorun!" 
(Bunun üzerine), kendilerine döndüler ve dediler ki: "Şüphesiz sizler, zalimlersiniz." 
Sonra başlarını çevirdiler."(İbrahim), sen gerçekten bilirsin ki bunlar konuşamazlar!" 
Dedi ki: "O halde, sizlere yararı ve zararı olmayan, Allah'tan başkasına mı köle oluyorsunuz?" 
"Yuh size ve Allah'tan başka taptıklarınıza! Aklınızı kullanmayacak mısınız?" 

"Şayet yapacaksanız, onu(İbrahim'i) yakın! Ve ilahlarınıza yardım edin!" 

Biz söyledik: "Ey ateş, İbrahim'in üzerine soğuk ve selâmet ol!" 

Ona, bir düzen(tuzak) kurmak istediler, ancak Biz, onları hüsrana uğrattık. 

Onu ve Lut'u kurtarıp, âlemler içinde bereketli kıldığımız yere (yerleştirdik). 

Biz ona İshak'ı ve arkasında da Yakub'u verdik. Her birini salihler kıldık. 


Biz onları, Bizim emrimize yönelten önderler kıldık. Biz onlara, hayırlı işleri, namazı kılmayı ve zekâtı vermeyi vahyettik. Onlar, Bize köle olanlardı.[ENBİY A(21)/51 - 73] 


Allah için, Hak bir mücadeleyle mücadele edin. O, sizi seçti ve size, dinde bir zorluk kılmadı. 
Ki o, babanız İbrahim'in dinidir. O, sizi önceden Müslüman olarak isimlendirdi. Şu elçi, sizin üzerinize şahit olurken, siz de insanlar üzerine şahitler olun. Namazı kılın, zekâtı verin ve Allah'a tutunun. O(Allah), ne güzel Mevla(dost) ve ne güzel yardımcıdır.|HACC(22)/78| Onlara, İbrahim'in haberini açıkla. 

O, babasına ve kavmine dedi ki: "Siz neye köle oluyorsunuz?" 

Dediler ki: "Putlara köle oluyoruz. Bu nedenle onlara, ibadet edenler olarak eğiliyoruz." 
(İbrahim) dedi ki: "Siz, onları çağırdığınız zaman sizi, işitiyorlar mı?" 

"Yahut, size fayda ya da zarar veriyorlar mı?" 

Dediler ki: "Bilakis biz, babalarımızı bu şekilde yaparlarken bulduk." 

(İbrahim) dedi ki: "Neye köle olduğunuzu gördünüz mü?" 

"Sizler ve önceki babalarınızın (ne durumda olduğunu)?" 


"Muhakkak onlar, benim düşmanımdır; ancak âlemlerin Rabb'i (dostumdur)." 
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"O ki, beni yarattı ve O, bana hidayet verdi." 

"O ki, beni yediriyor ve içiriyor." 

"Ve hastalandığım zaman O, bana şifa veriyor." 

"O ki, beni öldürür, sonra da diriltir." 

"Din günü, O'nun, hatalarımı bağışlamasını umuyorum." 
"Rabb'im, bana bir hüküm ve hikmet bağışla ve beni salihlere kat!" 
"Arkadan gelenlere, bende bir doğruluk lisanı kıl!" 

"Beni, Naim cennetinin mirasçılarından kıl!" 

"Babamı bağışla, muhakkak o, sapanlardandır." 

"Beni Kalkış(diriliş) günü, utandırma!"(ŞUARA(26)/69-87| 


İbrahim kavmine dedi ki: "Allah'a köle olun ve O'ndan korkup-sakının. Şayet bilirseniz, böylesi sizin için daha hayırlıdır." 


"Muhakkak Allah'ın dışında putlara köle oluyorsunuz ve iftiralar-yalanlar uyduruyorsunuz. 
Allah'ın dışında o köle olduğunuz şeyler, size rızık vermeye malik değildir. Rızkı, Allah 


Katı'nda arayın, O'na köle olun ve O'na teşekkür edin. Dönüş ancak O'na(Allah'a)dır." 


"Şayet yalanlarsanız, muhakkak sizden önceki ümmetler de yalanladı. Bir Resulün görevi ancak apaçık bir tebliğdir."TANKEBUT(29)/16- 18] 


(İbrahim'in) kavminin cevabı ancak, şu oldu: "Onu öldürün yahut onu yakın!" Allah onu(İbrahim'i), ateşten kurtardı. Muhakkak bunda, iman edecek bir kavim için, ayetler vardır. 


(İbrahim) dedi ki: "Allah'ın dışında, aranızda bir sevgi bağı olmak üzere; dünya hayatında, putlar edindiniz. Kıyamet günü, bazınız bazınızı örter(tanımaz) ve bazınız bazınıza lanet eder. 


Sizin barınağınız, ateştir ve sizin için bir yardımcı da yoktur." 


Lut, ona(İbrahim'e), iman etti ve dedi ki: " Şüphesiz ben, Rabb'ime, hicret edeceğim. 
Muhakkak O, Aziz'dir, Hâkim'dir." 


Ve Biz ona(İbrahim'e), İshak'ı ve Yakub'u verdik. Ve Biz, onun soyuna nübüvvet ve Kitap verdik. Ve Biz ona, dünyada ücretini verdik. Ve muhakkak o, Ahiret'te de salihlerdendir.|ANKEBUT(29Y24- 27] 

Muhakkak İbrahim de, onun (Nuh'un) soyunun bir kolundandır. 

O(İbrahim), Rabb'ine arınmış bir kalp ile geldiği zaman. 


Babasına ve kavmine dedi ki: "Neye köle oluyorsunuz?" 
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"Allah'ın dışında birtakım ilahlar mı uyduruyorsunuz?" 

"Alemlerin Rabb'ine zannınız(inancınız) nedir?" 

(İbrahim), yıldızlara bir bakışla baktı. 

Ve dedi ki: "Ben hastayım." 

(Kavminden olanlar), ondan, yüz çevirip gittiler. 

(Bunun üzerine), onların ilahlarına doğru koşarak: "Yemek yemiyor musunuz?" dedi. 
"Ne oluyor size ki, konuşmuyorsunuz?" 

Daha sonra, onların üzerine yönelip, sağ eliyle bir darbe indirdi. 

Arkasından (halkı), koşarak onu karşıladılar. 

"Oyup- yonttuğunuz şeylere mi, köle oluyorsunuz?" 

"Oysa sizi de, yaptığınız şeyleri de, Allah yaratmıştır." 

Dediler ki: "(İbrahim) için bir bina yapın. Sonra da onu, ateşe atın!" 

Böylece ona, bir düzen(tuzak) kurmak istediler. Biz de onları, aşağılananlardan kıldık. 
(İbrahim) dedi ki: "Muhakkak ben, Rabb'ime gidiciyim. O, bana yol gösterecektir." 
"Rabb'im, bana salihlerden ver!" 

Biz de onu, halim bir çocukla müjdeledik. 

Ne zaman ki o(çocuk), onunla beraber koşacak (yaşa) erişti; (İbrahim) dedi ki: "Ey oğlum, 


ben, rüyamda seni boğazlarken görüyorum ." Bak, sen ne görüyorsun(diyorsun)." (İsmail) dedi ki: "Ey babam, emrolunduğun şeyi yap! Sen beni, İnşaallah, sabredenlerden bulursun. 


Sonunda, ikisi de teslim oldu ve onu, yanı üzerine yatırdı. 

Ve Biz, ona: "Ey İbrahim!" Diye seslendik. 

"Sen, rüyana sadık oldun. Muhakkak Biz, muhsinlere, böyle ihsanda bulunuruz." 
Muhakkak bu, apaçık bir denemeydi. 

Ve ona büyük bir kurbanı, fidye olarak verdik. 


Bunu (kurbanı), arkadan gelenlere bıraktık. 


İbrahim'e selam olsun. 
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Biz, muhsinleri böyle mükâfatlandırırız. 
Muhakkak o, bizim mü'min kölelerimizdendir. 
Biz ona İshak'ı müjdeledik. O, salihlerden bir nebiydi. 


Biz onu ve İshak'ı bereketlendirdik. Bu ikisinin soyundan, muhsin olanlar da var, kendi nefsine açıkça zulmeden de.|SAFFAT (37)/83-113] 


Yanımızda güç ve basiret sahibi olan kölelerimiz; İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla! 
Muhakkak Biz, onları, Ahiret'i gönülden zikreden ihlâs sahipleri kıldık. 
Muhakkak onlar, Bizim yanımızda seçilmişlerin en hayırlılarındandır.|SAD(38)/45-47| 


İbrahim, babasına ve kendi kavmine dedi ki: "Muhakkak ben, sizin köle olduğunuz şeylerden beriyim." 


"Ancak O(Allah) ki, beni yarattı, O müstesna, İşte O beni doğrultacaktır." 


Ve O(Allah), bu (tevhidi), arkadan gelen insanlara, kalıcı bir kelime kıldı. Umulur ki onlar dönerler.|IZUHRUF(43 y26-28) 


Sana, ikram edilen İbrahim'in misafirlerinin, haberi gelmedi mi? 


Onun, yanına girdiklerinde dediler ki: "Selam!" (İbrahim de) dedi ki: "Tanınmayan kavme selam!" 


(İbrahim), hemen ehline koştu. Arkasından, (pişirilmiş) semiz bir buzağıyla döndü. 
Onlara( misafirlere) yaklaştı ve dedi ki: "Yemiyor musunuz?" 


(Onlar yemeyince) Onlardan korkuya kapıldı. (Melekler) dediler ki: "Korkma!" Ve onu(İbrahim'i), âlim bir çocukla müjdelediler. 


(İbrahim'im) karısı, çığlık atarak geldi ve yüzüne vurarak dedi ki: "Yaşlı, kısır bir kadın mı(doğuracak)?" 


Dediler ki: "(Evet), öyledir. (Bunu), senin Rabb'in buyurdu. Muhakkak O, Hâkim'dir, Âlim'dir." 


(İbrahim) dedi ki: "Ey elçiler, konuşmanız(amacınız) nedir?" 
Dediler ki: "Muhakkak biz, suçlu bir kavme gönderildik." 
"Onlara, balçıktan taşlar yağdırmak için gönderildik." 
"Rabb'inin indinde, müsrifler için, damgalanmış(işaretlenmiş)." 
Sonra orada, müminlerden kim varsa çıkaracağız. 
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Orada, Müslümanlar'dan bir evden başkasını bulamıyoruz. 
Biz orada, elim azaptan korkanlar için, bir ayet bıraktık.|IZARİYAT(51Y24- 37] 


Muhakkak Biz, Nuh'u ve İbrahim'i gönderdik. Peygamberliği ve Kitab'ı, onların soylarında kıldık. Onlardan hidayet üzere olanlar (vardır). Onlardan çoğu da fasıktır.JHADİD(57)/26) 


Şüphesiz, İbrahim ve onunla beraber olanlarda, sizin için 'güzel bir örnek' vardır. O zaman onlar, kavimlerine dediler ki: "Muhakkak biz, sizden ve Allah'ın dışında köle olduklarınızdan beriyiz. Biz, sizi tanımıyoruz. Bizimle sizin aranızda, ebedi olarak buğz ve düşmanlık vardır; ta ki siz, tek olan Allah'a, iman edinceye kadar." Ancak İbrahim'in babası için şu sözü müstesna: "Senin için bağış dileyeceğim, ancak Allah'tan bir şey elde edemem. Rabb'imiz, Sana tevekkül ettik, Sana yöneldik ve dönüş Sana'dır." 


"Rabb'imiz, hakkı örtenleri, bizim için bir fitne(deneme) kılma! Rabb'imiz, bizi bağışla! 
Muhakkak Sen, Aziz'sin, Hâkim'sin." 


Andolsun, onlarda(İbrahim ve beraberindekilerde), ahiret gününü umanlar için, güzel bir örnek vardır. Her kim yüz çevirirse, (bilsin ki) muhakkak Allah, Gani(ihtiyaçsız)dır, Hamid(övgüye layık)tır.MÜMTEHİNE(60) 4-6] 


ABD'DEKİ KABBALA OKULU: ÇOCUKLARA "NEW AGE'Cİ RUHÇULUK" MU 
ÖĞRETİYOR? 


Kaynak: Seema Mehta, "'Spirituality for Kids' Class Draws Fire", latimes, Çev. Kader Demirpehlivan, yaklasansaat.com, 14/4/2009 


Kabbalah Center International(Uluslararası Kabbala Merkezi) başkanı tarafından oluşturulan program, çocukların nasıl bilgece seçimler yapacağını öğretmenin bir yolu olarak tanıtılıyor. 


28 yaşındaki öğretmen Jenna Zucker, Kester Avenue Ortaokulu'nda okul sonrası programda 
çocuklara ders veriyor. Zucker, çocuklara, bir kez oyunun kurallarını anladılar mı, asıl ödülün "daha çok tatmin olmak" olduğunu anlatıyor.. 


"Daha büyük bir tatmin ne sağlar bize?" diye soruyor. Matthew yanıtlıyor: "Spritüel güç!" 


Zucker, ona bu gücün nerden geldiğini soruyor? "Senin içsel ışığından" diye yanıtlıyor çocuk. 
Ve bu ışık nerede bulunur? "Senin kalbinde" diyor. 


Karşılıklı değişim "Çocuklar için Spritüellik" sınıfının bir parçasıdır ve bu ders, çeşitli Los Angeles devlet ortaokullarında, gün içinde veya okul sonrasında teklif edilmektedir. Los 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Angeles merkezli bir spritüel ve eğitimsel organizasyon olan Kabbala Uluslararası Merkezi'nin bir lideri tarafından oluşturulmuştur. 


"Bence bu, kilise ve devlet arasındaki ayrılığı ihlal etmektedir" diyor Utah Street ve Noble Avenue İlkokulları, rehberlik danışmanı Margie Mulder. "Ben çocuklarımı bu gruba göndermezdim" diyor. 

Ancak bazı kimseler de bunun çocukların temel yeteneklerini geliştirdiğini iddia ediyor. 


Bu Spritüellik programı 2001 yılında, Rabbi Philip Berg ile birlikte Los Angeles Kabala Merkezi'ni yöneten Karen Berg tarafından oluşturuldu. Kabbala, Yahudi mistisizminin çok eski bir şeklidir, ancak Berg'lerin Kabbala Merkezi'ni eleştirenler, kurumun birçok geleneksel uygulamalardan ayrıldığını söylüyorlar. Merkezin, Madonna ve Ashton Kutcher da dâhil, ünlülerin taraftarı olduğu ciddi bir isim listesi mevcut. 


Bu program, dünya çapında New York ve Florida'dan Meksika ve Malavi'ye kadar okullarda ve toplum merkezlerinde sunuluyor. 2006 yılından beri, yaklaşık 4400 Los Angeles'lı çocuk yeraldı. Bu programın, Londra okullarında uygulanması ihtilaflara neden oldu. 


Bu programı yürüten, Çocuklar İçin Spritüellik Vakfi'nın, IRS'de (Amerika'da Hazine Bakanlığına Bağlı İç Gelirler İdaresi) 2007 kamuoyunu aydınlatma raporlarında yaklaşık olarak 18 milyon dolarlık bir mal varlığı listelenmiştir. Madonna da dâhil ünlü kabala fanatikleri, bu vakfın finansörleri arasındadır. 


Kester Ortaokulu'ndaki sınıfta "kabbala" kelimesinin hiç telaffuz edilmiyor ancak varlığı aşikâr görünüyor. Zucker ve bir yardımcı, kırmızı düğümlü şeritler; ki bunlar kabbalayı uygulayanlar tarafından kem gözden korunmak için sıkça kullanılır. Sol bileklerinin etrafına takıyorlar. Ayrıca "ışık" ve "muhalif-karşıt-düşman" gibi terimleri de kullanıyorlar ve bu terimler Los Angeles'daki merkezin web sitesinde ve IRS dosyalarında da bulunmaktadır. 


Karen Berg ise "içsel ışık" terimini derslerinde kullanmadığını, ancak kabala merkezinde kullanılabileceğini söylüyor. "Kabbala Merkezi'nin kullandığı ağız ile SFK (Spirituality for Kids)arasında bazı açık benzerlikler var", diye yazıyor bir e-mailde. 

Layola Hukuk Okulu'nda Yahudi Hukuku ve Ahlakı bölümünde yardımcı başkan 

olan Ortodoks Rabbi Yitzchok Adlerstein, bu programın devlet okullarına uygun olduğuna inanmıyor: 

"Ulus daha da farklılaştıkça ve din toplumdan uzaklaştırıldıkça, ahlaki öğreti için açlık oluştu. 
Ancak programın kurucuları, hakikat yerine daha çok uyuşturucu sunmaktalar. Her nerede 


açlık varsa, madrabazların bu açlığı, sahte yiyeceklerle doyurma tehlikesi vardır" diyor. 


Wonderland Avenue Ortaokulu'ndaki görevliler, bu yıl derslerin içeriğini genişletmeye çalıştıklarında, bazı veliler öfkelendiler. Okulda, 5. Sınıfta bir kızı bulunan Carlyn McKnight: 


"Bence onlar, isminden hiç bahsetmeden 'Kabbala'yı yaymaya çalışıyorlar" diyor. 
MESİH DİZİSİ: İBLİS'İN YALANCI-YAPAY MEHDİSİ 


A.Bayraktar,-Furkan Demirpehlivan,Yaklasan Saat- 22/01/2020 
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WILL HE CONVEST Y 


2020 yılının ilk gününde Netflix üzerinden yayınlanan Mesih(Messiah) dizisi bütün 
dünyada tartışmalar yarattı. Mesih rolünü oynayan oyuncu Mehdi Dehbi Fas asıllı Belçikalı bir aktör. Mesih karakterinin gerçek isminin Mehdi olması oldukça ilginç. 1986 Belçika doğumlu Dehbi, ilk rolünü 3 yaşındayken kilisede "bebek İsa" rolüne bürünerek oynamış! 
Daha dizi teklifi gelmeden 2 yıl önce de saçlarını uzatmış. Mehdi: "İçime bir his doğdu, uzatmam gerektiğini düşündüm ve 2 yıl boyunca uzattım. Sonra bu dizi teklifi geldi." 
diyor. İçine bu hissi verenin bizce kim olduğu açık!.. 


Dizi projesini oluşturan, hayata geçiren ve büyük oranda senaristliğini yapan isim Michael Petroni. İnanç sistemlerini tartışmaya açmak istediklerini söyleyen Petroni, dizinin son bölümüne kadar insanlara Mesih ile ilgili net bir cevap vermediklerini söylüyor. Dahası, dizi aracılığı ile; Mesih, dinler, kurtuluş, ahir zaman gibi konuların tartışmaya açılmasını ve dizideki karakterle ilgili çıkarımlar yapılıp dünyanın her tarafından insanların kendi düşüncesini ortaya koymasını istiyor. "Mesih mi yoksa sahtekar mı" sorusu etrafında ustalıkla kurgulanan ikircikli anlatımla çok daha fazla insanı etkilemek istendiği anlaşılıyor. 


Ancak senaryonun işlenişi ve derinliği doğru bir bakış açısı ile analiz edildiğinde, bulanık gözüken noktalar netleşmeye başlıyor ve İblis'in Kadim Planı'na hizmet eden bu yapımın algı yönetimi ve mesajları gün yüzüne çıkıyor. 


Sitemizin "İBLİS İMZALI FİLMLERİN MESAJLARI" bölümünde, şimdiye kadar birçok İblis imzalı filmin analizini yapmış bulunuyoruz. Bu filmler, "İblis'in Kadim Planı'na hizmet amacıyla belli yönlendirme merkezleri tarafından hayata geçirilmektedir. Bu filmlerin ortak amaçları, insanların algılarını yönetmek ve yönlendirmektir. Bunlardan özellikle Matrix gibi bazıları insanları, oldukça derinden etkilemiş ve Deccalvari kurtarıcılar bu filmlerle zihinlere işlenmiştir. İnsanlık, şeytani senaryolarla, gelecek olan yalancı yapay Mehdiye ve geleceğin "Deccal dünyası"'na hazırlanmaktadır. İşte İblis imzalı olan bu diziyi de Yaklaşan Saat bakış açısı ile analiz etmeye çalışacağız. 


Dizinin Analizi 


Michael Petroni- Eva (Michelle Monaghan) 
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Dizinin analizine geçmeden önce kısa bir tespit yapmakta fayda var. Türk dizileri ya da daha düşük boyutlu yapımlar gibi iyi ve kötünün izleyicinin gözüne sokulduğu basit bir propaganda filmi değil. Diziyi iki yönlü yorumlanabilecek unsurlarla doldurmuşlar. Dizinin birçok noktasında mucizeler için izleyicinin alternatif bir açıklama yapabileceği açık kapı bırakılmış. 
Hem Mesih karakterinin mucizeler gösteren bir peygamber olduğu hem de aslında deli hastanesinde yatmış bir illüzyonist olduğuna dair bilgiler veriliyor. 


Bu ikircikli senaryo gerçekte bir düşüncenin daha etkili bir şekilde büyük kalabalıklara yayılmasını sağlayan bir propaganda taktiği diyebiliriz. 


Dizideki Din Algısı 


Filmin geneline bakıldığında din, özellikle de geleneksel din anlayışları bağnazlık olarak gösteriliyor. Genel olarak filmin olumsuz karakterleri dindarlar, özellikle de İslami kesimin dindarları kötü gösterilmiş. Çöldeki adam "kurtulacak kimseler derken Müslümanları kastediyorsun heralde" dediğinde Mesih-i Mehdi tarafından azarlanıp, tekmelenip oturumdan kovuluyor. Mesih-i Mehdi'nin sözünü dinlemeyip İsrail sınırından ayrılan mülteci gençlere Kur'an öğreten Ürdün'deki şeyh, aynen DEAŞ gibi bombacı, vahşi bir adam olarak gösteriliyor. Filistin'de yaşayan ve Mesih-i Mehdi'nin sahtekar olduğunu söyleyen yaşlı imam, tek amacı Cibril üzerinden siyasi menfaat devşirmek olan çıkarcı bir karakter. 


Hristiyan bir papaz olan Felix ise tamamen kendi kişisel rağbet ve çıkarlarının peşinde bir adam olduğunu birkaç sahneyle ortaya koyuyor. Mesih-i Mehdi kendisinden habersiz basın toplantısı yaptı diye Felix kendisinden geçip hırsından vazoyu kırıyor. Çünkü derdi Mesih-i Mehdi değil, derdi kendisi. Üstelik sonunda da kiliseyi yakacak kadar zayıf inançlı. Öyle ya, hangi dinden olursa olsun, tüm dindarlar hep böyle sahtekar ve iki yüzlüdür zaten(!), üstelik bunun suçu o dinin kendisine kesilir. Zaten dizide de tüm dinleri değiştirip yerlerine süslü sözler ve meditasyon gibi şeytani öğretilerle dolu yeni bir dinle geliyor Mesih-i Mehdi. 


Buna karşın, Mesih-i Mehdi'nin en büyük gözdesi tamamen isyanlarda bir serseri olan, her türlü pisliği ve ahlaksızlığı yapmaya hazır, intihara meyilli, daha önce hamile kalıp kürtaj yaptırmış Rebecca denilen kız. Ayrıca filmin ana karakterleri yine dinle ilgisi olmayan CIA ajanı Eva ve daha da kötüsü Allah'a düşman ve her türlü hakaret edecek kadar alçak Mossad ajanı Aviram. İslam'a referans vermesini isteyen adamı tekmeleyerek huzurundan kovan Mesih-i Mehdi, Allah'a açıktan küfreden Aviram'ı hep kazanmak ister. 


Mesih-i Mehdi'nin başka bir favorisi ise hiç bir dini bilgisi olmayan Suriyeli Cibril isimli zavallı bir gençtir. Anne babasını kaybetmiş bir yetim olan Cibril, Suriye savaşının tüm ızdırabını çeken, kurtarıcı beklentisi içinde olan bilgisiz, okuma-yazma bile bilmeyen, saf bir genç. Bir çok kimseye yaptığı gibi Mesih-i Mehdi, onun da kendini değerli hissetmesini sağlayacak süslü sözlerle onu ölümüne takipçisi yapıyor. Ve aslında dizide Cibril'in masumiyeti üzerinden Mesih karakterinin hakikiliği pazarlanıyor. 


Mesih Karakterinin Deşifresi 
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Gelelim filmdeki Mesih karakterine. Babası Yahudi annesi Hristiyan; Irak kökenli, İran'a mülteci olarak gitmiş. İlk defa Mesih-i Mehdi olarak Şam'da ortaya çıkıyor. Her ne kadar filmde Mesih diye sunulsa ve bazı Deccale ait özellikler yüklenmiş olsa da, dikkatli bakıldığında hadislerde geçen üç deccalden birisi olan İblis'in Yalancı-Yapay Mehdi'si olduğu anlaşılıyor. Hem Deccal olacak çapta bir adam değil, hem de aşağıda sayacağımız özellikler Mehdiye daha uygun. Bu özelliklere geçmeden önce İblis'in yalancı -yyapay Mehdisi hakkında Yaklaşan Saat'in aşağıdaki analizine bakalım: 


"Yaklaşan Saat"'te Beklenen "Mehdi" Değil "İsa"dır" 


"Gerçek olmayan "yapay bir Mehdi" ortaya çıkarılacak ve herkes bu "yalancı-yapay lidere iman edecek" ve onun peşine takılarak "İslam coğrafyası" kasıp- 

kavrulacaktır! DAEŞ benzeri ve hatta daha şiddetli ve "herkesi yakıp-kavuracak" olan bu "Mehdi kıyamı"; önüne gelen herkesi vahşi bir sel gibi alıp götürecektir. Biliniz 

ki DAEŞ, Küresel Güç'ün eseriydi, herkesi yakacak olan bu "yapay Mehdi" ise; Küresel Güç'ü de kullanan "İblis ve Müfritleri"'nin eseridir. 


Mesih-i Deccal'in yolunu hazırlamak için çok sayıda "mehdi-mesih müsveddeleri"' ortalıkta dolaşsa da; İblis'in büyük yatırım yaptığı üç tane önemli "yalancı-kurtarıcı mehdi- 

mesih" bulunmaktadır. Birisi çalışmamızda da vurguladığımız ve hadislerde çokça sözü edilen "DECCAL"'dir. İkincisi Türk milletinin yakından tanıdığı ve Küresel Güç'ün kucağında oturan "yalancılar yalancısı"'dır... Üçüncü Deccal, İran-Irak merkezli coğrafyadan çıkması çok yakın olan ve "Şii-Sünni kıyım makinesi"ne dönüşecek 

olan "yalancı-yapay Mehdi"'dir. Bu "Cüruf Mehdi" aynı zamanda üçüncü ve hakiki Deccal olan "Mesih-i Deccal'in yolunu hazırlayıp, bu "Deccal"'e tabi olacaktır. Elbette "yalancılar yalancısı" olan o "zat" da, önce bu "yalancı-yapay Mehdi"'ye daha sonra da 

hakiki "Deccal"'e destek verecek ve onun kölesi olacaktır. Bu İblis tezgahında dokunmuş olan "Hint kumaşı Mehdi", İslam coğrafyasında akla-hayale gelmez katliamların "'kör- cesur-sinsi-sihirli-sürükleyici cürufu" olacaktır... 


İblis'in yüzlerce seneden beri hazırladığı ve zamanı geldiğinde ileri süreceği bu "eğitilmiş yapay Mehdi", Yaklaşan Saat'te; önce Mekke ve Medine'de; daha sonra da İran-Irak'ta ortaya çıkacaktır. "Yezid kini"' ve "hayali Mehdi aşkıyla" kendinden geçmiş, gözleri dönmüş milyonlarca kitleler, bu "yapay Mehdi" öncülüğünde İslam coğrafyasını yakıp yıkacak, önüne çıkan her şeyi bir sel gibi yok edecektir. 


Şuayb b. Amr anlatıyor: Adda b. Halid b. Amr b. Amir şöyle anlattı: Bizler, Allah'ın Resulü(sav) ile birlikte idik. Birden sıçrayıp ayağa kalktı. Sanki bir şeyden ürkmüştü. İbn Mes'ud: "Anam babam sana feda olsun. Sanki bir şeyden ürkmüşsün gibi kalktın?!" deyince: "Üç Deccal'den-yalancıdan uzak durun" buyurdu. 

İbn Mes'ud: "Anam babam sana feda olsun. Bize bir gözü kör olan 'Deccal'i ve 'Yalancıların Yalancısı'nı anlatmıştın. Ya üçüncü yalancı kimdir?" diye sordu. Bunun üzerine Allah'ın Resulü(sav) buyurdu ki: "Bu, başı helak olmuş, sonu tükenmiş, 'Harik'(yakıcı) adı verilen bir fitneyle birlikte sonsuza dek laneti hak etmiş bir kavim-topluluk(Şia) içinde zuhur edecek bir kişidir. O, 'Edlas'(sinsi) Deccal'dir ve Allah'ın kullarını yer bitirir." 
Mecma'uz-Zevaid ve Menbau'I-Fevaid, C.13, Bab: Fitneler Kitabı, Hno: 12492. 


İbn Ömer, Peygamber'imizden rivayet ediyor: 
".. 'Deccal', Asbahan(İsfehan) Yahudilerinden çıkacak... Ondan önce bir 'Yalancı' çıkacaktır." 
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İbn Ömer dedi ki: "Peki, üçüncüsü nedir?" dedim. Peygamber'imiz şöyle buyurdu: "Şüphesiz o 'Yalancıların Yalancısı'dır. O(mehdi), doğu tarafından çıkacak, Arapların süprüntüleri, mevalinin(Arap olmayanların) aşağılık olanları (onun) peşinden gidecektir. 
Onların başları da sonları da helak olmuştur. Onların helak oluşları saltanat ve güçleri oranın da olacaktır. Allah'ın sürekli laneti onların üzerinedir..." 

Müstedrek, C.11, Hno: 8656." 


İşte dizide Mesih diye sunulan karakterle esas verilmek istenen mesajlar ve Yalancı- yapay Mehdi ile benzerlikleri: 


1. Mesih-i Mehdi, Ortadoğulu bir ailenin çocuğu. Hristiyan bir annesi ve Yahudi bir babası olan karakterin gökten inen bir İsa figürünü temsil etmesi bu sebeple uygun değil. Zaten kendisinin İsa ya da Mesih olduğunu ısrarla soranlara hiç bir olumlu ya da tasdik edici cevap vermiyor. Hatta Aviram havuz kenarında "Mesih misin?" dediğinde "Ben öyle bir şey demedim" diyor. 


Özellikle Kur'an'dan alıntılar yaparak bölgedeki insanları etkisi altına alıyor. Irak kökenli ve müslüman bir karakter olarak sunulmuş. Film başlangıçta Mesih'in Şam'daki vaazı ile başlıyor; "Kitabın yanında olduklarını söyleyenler kitabı tahrif ettiler. Artık yeni bir dönem başlıyor" deyip Kur'an'dan bazı ayetler okuyor. Oysa gerçek İslam ile hiçbir alakası yok; gerçekte her dinden bir takım ögeleri birbirine katıp karıştırdığı şeytani bir düşünceyi temsil ediyor. Örneğin, hapishanede kendi başına kaldığında namaz kılmak yerine meditasyon gibi şeytani uzak doğu ritüellerini gerçekleştiriyor. Daha sonrasında mahkemeye çıkarılan Mesih'e nezarethanede meditasyon yaptığı görüntüler gösterilerek, "Dininiz nedir?" diye soruluyor, O da "Ben herkesle yürürüm." diye cevap veriyor. Hangi inancın mensubu ile karşılaşırsa nabza göre şerbet veriyor, onun inancından argümanlarla konuşuyor. Şam'da Kur'an okuyor, Teksas'ta İncil okuyor, Yahudilerle konuşurken İbranice bildiğini göstermek için İbranice konuşuyor. Rebecca gibi ilgisizlik derdinden yakınan ve beğenilme hastalığı ile dolu olan birisine de övücü sözlerle yaklaşıyor ("Kamera gözün çok iyi" ya da "ben esas senin için buradayım" gibi). Felix karakterinin gururunu okşamak için "gideceğimiz yeri sen seç" diye taltif ediyor. 


Yani özetle, kendisi için var olan dinlerin bir önemi yok. Bunun yerine tüm insanları barış, insan hakları ve sevgi içerikli süslü sözlerle etkisi altına alacağı New Age tarzı, dinler üstü bir lego din ile geliyor. Verdiği ana mesaj: Ben Müslümanım, ben Budistim, Ben Hristiyanım, Ben Yahudiyim vs. "Ben herkesle yürürüm"...İblis'in insanlığı aldatma mesajının özü budur... 


2. Dizideki Mesih karakteri, tüm dinleri birleştirmekle ya da hepsine şirin görünmekle kalmıyor, şeytani öğretide bir adım daha öteye giderek Kutsal Kitaplara dönmenin veya onları referans almanın bir işe yaramayacağını söylüyor. Washington'da meydanda toplanan kalabalığa şöyle sesleniyor: "Kutsal Kitaplarınıza dönmek sizi kurtarmayacak. Diz çökmek artık kimseyi hoşnut etmeyecek. O günler geride kaldı. Bu vakit geldi." 


Dahası, halkın bütün dini referanslardan sıyrılıp kendisine tabi olmasını istiyor. Örneğin çölde Mesih karakteri şöyle söylüyor: "Allah'la ilgili iftiralarınızı bir kenara bırakın, bildiğinizi sandığınız şeylere tutunmayı bırakın. Artık insanlık dümensiz tekne gibidir. Bana tutunun." 
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3. Filmde Mesih karakteri deccalvari mucizelerle donatılmış. Güya DEAŞ'ı kum fırtınası ile püskürtüyor, ölen çocuğu diriltiyor, Eva'ya ölen kocası ve annesinden haber getiriyor, anlaşılamaz bir şekilde ortadan kayboluyor ve farklı yerlerde ortaya çıkıyor, kasırganın içinde kalmış bir kızı kurtarıyor, suyun üzerinde yürüyor, düşen uçaktan sıyrık almadan çıkıp diğerlerini de kurtarıyor. Yemiyor, içmiyor. Şeytan adamlarına böyle mucizeler göstermelerinde yardımcı olur. Üç deccalden birisi olan Mehdi de bazı şeytani gösterileri kolaylıkla yapabilir. Hele gelecek olan Mesih-i Deccal bu adamdan çok daha boyutlu ve olağanüstü olacak, o kadar ki bizzat Tanrı olduğunu iddia edecektir. Hadislere göre birinin anne babasını diriltecek, yağmur yağdıracak, altınlar peşinden gidecek, rüzgar hızında yer değiştirecek, ölüyü diriltecek, bir elinde cennet bir elinde cehennem gözükecek. 


Mesih karakterinin bir mucizesi de rüyada görünüp ABD başkanını etkilemesi olarak verilmiş. Bu gibi şeytani rüyalar çıkacak yalancı-yapay Mehdinin önemli bir silahı olacak. 
Daha önce hadislerde yalancıların yalancısı olarak bahsedilen Türk milletinin yakından tanıdığı 'FG'in de bütün işleri şeytani rüyalar, hayaller ve vizyonlardır. Şeytanlar dostlarına bu yolla vahyederler. 


Bugün çıkacak olan yalancı-yapay Mehdinin elçisi olma iddiasında olan, Irak'ta ortaya çıkmış ve binlerce kişiden oluşan Ensar isimli örgütün başı Ahmet al-Hasan benzer şekilde insanlara rüyada görünüp onları etkiliyor. Hatta "bana inanmıyorsanız Allah'a sorun yani rüyada size gerçeği göstermesini isteyin ve rüyada ne görürseniz ona göre karar verin" diyecek kadar şeytan yalancısı. Bu şekilde binlerce takipçisi var. Bakın Ahmet al-Hasan kendini nasıl tarif ediyor: 


"Her halükarda, Ey Irak halkı, şüphesiz beni yeryüzündeki insanlara babam gönderdi ve o, şehirlerin anası olan Necef ile, sizinle başladı. Ve şüphesiz ben, Cebrail, Mikail, İsrafil ve Melekut Alemi ile desteklenmekteyim. Ve beni Hakk ile beraber kabul eden birçoklarından perde kaldırılmıştır ve onların rüyaları bugün demir gibidir. Onlar, insanların görmediklerini görürler, duymadıklarını duyarlar. Ve Ruhun bu alametinden başka, hangi alamet daha büyük olur?" 


Ahmet al-Hasan denen yalancı-yapay Mehdi elçisi, gelecek olan yalancı-yapay Mehdiye bu alıntıdaki gibi hep babamız ya da babam diye hitap ediyor. Bu ifade dizide Mesih karakteri tarafından çok sık yapılan baba atfını hatırlatıyor. 


4. Dizide Mesih-i Mehdi'nin iddia ettiği felaketlerden tek kurtuluşun Mesih karakterine bağlanmaktan geçtiği Rebecca ağzından bakın nasıl söyletiliyor: "Onunlaysan kurtarılırsın. 
Değilsen kasırgalar ve seller tarafından kapılırsın. Büyük çorak topraklara savrulursun. 
Mesajına kulak verin. Uyarılarına sarılın, çünkü o elçidir. O gerçeğe aracılık ediyor. 
Yüce Babasının kelimesini yayıyor. Mesih, fırtınanın gözüdür." 


Karakterin yeni devrin ve büyük olayların başlangıcını temsil ettiğine dair farklı konuşmaları dizide verilmiş: "Artık bir devir bitti. Bu topraklar insanların birliğini temsil etmeliydi. 
Allah'ın yargılama günü geldi." "Artık tarih yok sadece şu an var. Benim tek bir efendim var. Dünya yeniden başlamak üzere." "Ben bir mesajım, gelecek dünyayı getirmek için buradayım." Mossad ajanı Aviram tarafından sorguya alındığında ise şu cümleleri kuruyor: "Ben 'kelam'ım. Babamdan bir mesaj iletiyorum. (Seninle ilgili bilgiler de) babamın kitabında yazıyor." 

Bunlara ek olarak Mesih karakterinin dizinin hiç bir kısmında Mesih olduğunu kabul 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etmediğini ve ısrarlı soruları "Onlar bana öyle dedi", "Ben öyle bir şey demedim" gibi cevaplarla geçiştirdiğini dikkate almak gerek. 


Bunların birleşiminden şu sonuç çıkıyor: Mesih karakteri felaketlerle dolu bir dönemden önce gelen ve kendisinden daha büyük misyonlu bir kurtarıcının hatta Tanrının yolunu açan bir elçi gibi sunuluyor. Bu da Mesih-i Deccal öncesi gelip onun yolunu açacak olan yalancı yapay Mehdi rolüne tıpatıp uyuyor. 


5. Mesih karakteri, Amerikan Başkanı ile görüşmek için geldiğini söylüyor, Amerika'nın özellikle Ortadoğu'da yaptığı işkencelerden bahsediyor, Avrupalıların 100 sene önce Orta Doğu'daki sınırları cetvelle çizmesinden şikayet ediyor ve mahkemede Batılıların şanslıların koltuklarında oturdukları için Orta Doğululara aşağılayıcı bakış açılarını eleştiriyor. Adeta insan ve kadın hakları havarisi gibi davranıyor, hatta çölde kadınlara verdiği önemden dolayı bir adamı "git yerine bir kadın gelsin" diyerek kovuyor. Konuşmalarında dünyadaki haksızlıktan, adaletsizlikten ve zulümden dem vuruyor; küresel sistemi eleştiriyor. Amerikan Başkanı ile dünya barışının tesisini konuştuklarını gazetecilere söylüyor. 


İblis'in kurtarıcı diye pazarlayacağı gerek yalancı-yapay Mehdi gerek Mesih-i Deccal, benzer argümanlarla gelecektir. İblis'in bugün medyumlar aracılığıyla işlediği ve Küresel Güç'ün ağzına yerleştirdiği aldatıcı lego dini New Age felsefesi Mesih-i Mehdi edabiyatında bol bol yer alıyor. 


Dizideki İkircikli Anlatım 


Dizideki ikircikli anlatımdan kasıt Mesih karakterinin hem mucizeler getiren bir peygamber hem de sahtekar bir sihirbaz algısının verilmesi. Bu anlatım tarzı tam manasıyla bir etkileme ve algı yönetimidir. Bir filmde bir karakteri kabul ettirmek için onu iyilemek yerine, daha gerçekçi bir yolla onun kötü taraflarına da yer verilerek iyiliği galip getirme yöntemi daha etkili bir yöntemdir. 


Başrollerdeki Mesih-i Mehdi'nin dışındaki alt karakterler; (Eva ve Aviram gibi) işinin kahramanı gibi verilse de, dizi boyunca bu kahramanların altından adeta halı çekilerek Mesih- i Mehdi'nin iddiaları doğrulanmış ve Mesih karşısında bu kahramanlar cüceleştirilmiştir. 
Nitekim Mesih-i Mehdi'ye şiddetle karşı çıkan Eva "kahrolası suda yürüdü" diyerek adeta yıkılmış görünürken, Aviram da uçak düşerken iradesi çözülerek ağlıyor ve Mesih-i Mehdi karşısında küçülüyor. 


Yani özetle dizi bize zekice şunu gösteriyor: Mesih gibi bir kurtarıcı büyük mucizelerle gelse de kimisi bağnaz din anlayışı sebebiyle ve dini önyargılarla, kimisi Tanrı konusundaki inançsızlığı sebebiyle (Aviram), kimisi materyalist ve her şeye rasyonel sebepler arayan önyargılı ve katı bakış açısı (CIA ajanı Eva) sebebiyle buna kulp bulacaklar ve inanmayacaklar. Ama onlar aslında büyük bir hata yapıyorlar ve bunu zamanla anlayacaklar. 
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Bu öyle tehlikeli bir mesaj ki insanların İblis'in çıkaracağı bir kurtarıcıyı gerek yalancı-yapay Mehdi olsun gerekse de Mesih-i Deccal, sorgulamasının ve mevcut dini bilgilerle onu yargılamasının önünü almayı amaçlıyor. Hele de Mesih-i Deccal gibi bu adamdan çok daha yüksek profilli ve şaşırtıcı sihirlerle gelecek olan bir Mesih Kral(Deccal) herkesi kolaylıkla etkisi altına alacaktır. 


Sonuç 


Sonuç olarak, dizinin zekice ve sindire sindire verdiği mesajları çıplak hale getirip açıklayacak olursak şu mesajlar ortaya çıkmaktadır: 


Bir dinin bağlıları bağnazdırlar ve kötü tarafı temsil ederler. Kuran'dan başka kitap okutmayanlar bombacı olacak kadar ileri gitmiştir. Birçok Hristiyan din adamının tek amacı kendi kibrine ve egosuna hizmet etmektir. Gerçekte kiliseyi yakmaya da hazırdır bu tipler ama insanlara inanç dersi vermeye kalkarlar. İşte filmde verilen temel mesajlardan birisi tamı tamına budur. 


Dinler konusunda maalesef şu gerçeği de kabul etmek zorundayız. Hak dinler bozulup şirke dönüşünce müntesiplerinin de hak üzere, doğruluk üzere bulunması elbette mümkün değildir. 
Bu da bir gerçek ve bu gerçek İblis imzalı Mesih filminde sonuna kadar kullanılmış... 


Filmde verilen diğer bir mesaj: Dinsizler ve Rebecca gibi isyanda olan, dilediğince her türlü pisliğe bulaşanlar çok daha iyidir. Esas onlar daha kıymetli ve kazanılması gerekenlerdir. 
Ancak onların da bazı materyalist ön yargılarından kurtulmaları gerek ki gelecek kurtarıcıya tabi olsunlar ve bu fırsatı kaçırmasınlar. 


Var olan dinler ve kutsal kitaplar bazı doğru öğeler barındırsa da kurtuluşa götürmez, hiç birisi doğru ve takip edilebilir değildir. Bunları birleştiren insanı ve onun rağbet görmesini, insan haklarını, sevgiyi ve barışı ön plana çıkaran bir lego dine ihtiyaç vardır. Bunu da bir kurtarıcı size getirecek. Size şeytani bir takım numaralar gösterdiğinde sakın ona inanmamazlık yapmayın. Tabii ki birileri onu suçlayacak. Deli diyecekler, sihirbaz diyecekler, birinden öğrendi diyecekler ama zaten peygamberlere de böyle denmedi mi? 
Sakın bu duruma düşmeyin. Verilen mesaj bu...Yani bu dizi, İblis'in "yalancı-yapay Mehdisi"nin ustaca sunumudur ve asıl barışçı(!) ve Kurtarıcı(!) -Mesih'in(Deccal'in) yolunu açan bir yapımdır. 


Kur'an'dan gerçek İslam'dan ve onun haberlerinden habersiz olan, ancak "şirk"'in ve dizilerin meftunu olmuş insanlık, maalesef atılacak her ağa kurtuluş diye atlayan aptal balıklar gibi olacaktır. 


Diğer İblis imzalı filmler gibi bu filmin de arkasında duran imza çok açıktır ki İblis'e 
aittir. Dikkate değer bir durum da şudur: Iblis ve yardımcıları bir taraftan celselerde 2020 
yılını bir "doğum ve dönüşüm yılı" ilan ederken diğer taraftan dostlarının kulaklarına 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"2020 yılında Mehdi gelecektir" mesajını fısıldamaktadırlar. Filmin 2020 yılının başında sezona girmesi ve İran eski Cumhur Başkanı ve Mehdi aşığı Ahmedinejad'ın yılbaşı mesajı bu anlamlı mesajlardan birkaçıdır. 


Şirkin-zulmün, insanlık dışı katliamların egemen olduğu bu günlerde tüm siyasal-sosyal kargaşa ve kaos "Yaklaşan Saat"'in yaklaştığını, Sonsuz Yüce Rabb'imizin Yüce Planı'nın işlemekte olduğunu görmekteyiz. Elbette biliyoruz ki, "İblis'in dünyayı ve insanlığı ele geçirme kadim planı"'na geçici olarak izin verilecektir. Yani 3,5 yıllık Mesih-i Deccal karanlık dönemi dünyanın kapısını çalmaktadır. Bu karanlık Deccal çağı, İblis'in "insanlarla-cin-şeytanları yönetimi altına alacağı ve adına Galaktik Federasyonu dediği bir çağdır(3,5 yıllık dönem). 


İlk söz de, son söz de Sonsuz Yüce Rabb'imizindir. Ve unutulmamalıdır ki; İblis'in planı da dahil tüm planlar, elbette "Sonsuz Yüce Allah'ın Planı"nın içindedir. Dünya'nın, herkesin ve her şeyin akıbeti de O'nun elindedir, gerisi bir aldanmadan başka bir şey değildir. İblis'in ve İblis tarafından aldatılmış "lanetli müşrikler"in varacakları son durak elbette cehennemdir. 
Zalimlerin yurdu cehennem ne kötüdür! 

Aşağıdaki yazılar incelenmelidir: 

I-İblis'in Bin Yıllık Planı: "Yalancı-Yapay Mehdi" Kapıda! 

2-“YAKLAŞAN SAAT"TE BEKLENEN "MEHDİ" DEĞİL "İSA"DIR 

3-Yaklaşan Saat'i haber veren ayetler ve hadisler için: 

http://www.yaklasansaat.com/eski kavimler/yaklasansaat/kurandayaklasansaat.asp http://Wwww.yaklasansaat.com/eski, kavimler/yaklasansaat/hadisdeyaklasansaat.asp 


FİNKELSTEİN: "İSRAİL İYİ Kİ ÖZÜR DİLEMİYOR..." 


iyibilgi, 13/09/2011 


Siyaset Bilimci Norman Finkelstein, BM tarafından hazırlanan Mavi Marmara raporu için "tam bir saçmalık" tanımlamasında bulundu. 


Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından atanan 4 kişilik komisyonun Mavi Marmara ile ilgili hazırladığı Palmer Raporu tartışılmaya devam ediyor. Rapor iki ay rafta tutulduktan sonra geçtiğimiz hafta gün yüzüne çıktı. Rapor İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkileri kopma noktasına getirdi. Türkiye, kamuoyuna önceden yansıyan rapora sert tepki gösterdi ve kesinlikle böyle bir raporu kabul etemeyeceğini duyurdu. Türkiye hemen ardından İsrail için düşündüğü B Planı'nı devreye soktu. Türkiye'nin bu tavrı birçok ülke tarafından doğru bulundu ve İsrail'in haksız olduğu vurgulandı. ABD ve Avrupa basını günlerce Türkiye'nin haklı olduğunu yazdı. 


Bunun yanında Yahudi kökenli Amerikalı siyaset bilimci Norman G. Finkelstein de raporla ilgili sert eleştirilerde bulundu. 
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SabahUSA'ye konuşan Finkelstein, "İsrail cinayet işledi ve bunun bedelini ödemeli" derken Türkiye'nin de raporun hazırlanış sürecinde bazı hatalar yaptığını belirtti. 


İsrail Suçlu, Bm Kabul Etmiyor 


Rapor hakkında ne düşündüğü sorulan Finkelstein şunları söyledi: "İsrail suçlu ama Birleşmiş Milletler bunu kabul etmiyor. İsrail bütün hikâyeyi kendisine göre çeviriyor. Birleşmiş Milletler'de onlara bu konuda geniş alan veriyor. İsrailliler raporun sonucunu etkilemek için arka arkaya konferans verdiler. Sonunda bu raporu ortaya çıkardılar. 


Hayatımda Gördüğüm En Kötü Rapor 


Palmer raporu hayatımda bugüne kadar gördüğüm en kötü rapor. Türkler bu raporun bu şekilde olduğunu aynı odada olup da nasıl göremediler. Gördüler de nasıl ortalığı ayağa kaldırmadılar? Mesela İsrail raporun Gazze ablukasını yasadışı ilan edeceğini öğrendiği anda BM raporunu açıklanmadan itibarsızlaştırırdı. Türklerin raporda deniz ablukasının meşru olduğunun tespit edileceğini bilip işi zamana bırakmalarına çok şaşırdım." 


"Türkiye Rapor Hazırlanırken Baskı Yapacaktı" 


Türkiye'nin raporu kabul etmediği hatırlatılan Finkelstein, bunun üzerine ise "Sonradan raporu kabul etmiyorum demek yerine rapor gün yüzüne çıkmadan baskı yapıp, tartışmaya girmesi gerekiyordu. Türkiye bu raporun yazılımında komisyonun yanlış bir noktaya gittiğini anlamalıydı. Hatta komisyonu terk edip "bu komisyon tarafsız bir karar veremiyor" diye açıklama yapmalıydı. Niye iki ay beklediler anlamıyorum. Türkiye aslında raporun içeriğini çok umursamadı. Hatta bu raporun gün ışığına çıkmasını da beklemiyordu. Onlar daha çok diplomasi ve özür üzerinde durdular. İsrail için ise raporun içeriği çok önemliydi. Çünkü Gazze kuşatmasının haklılığını ortaya koyacakları bir sonuç çıkarabilirlerdi ki öyle de oldu" dedi. 


BM'de Dönen Komedi Ortaya Çıkacak 


"Palmer raporu özetle İsrail'i mi haklı çıkarıyor?" şeklindeki bir soruya Finkelstein, "İnsanlar bu raporu tam olarak okuduklarında BM'de nasıl bir komedi döndüğünü anlayacaklar. Zaten bu raporun büyük çoğunluğunu İsrail yazmış. Raporun geleceğe etki edecek en önemli bölümü ablukanın yasal olduğunun ilan ve tespit edildiği bölümdür" cevabını verdi. 


"Rapor Baştan Sona Tutarsız" 


Raporda kendisini rahatsız eden konuların ne olduğu sorulan Finkelstein, bu konuda ise şu ilginç tesiptlerde bulunuyor: "Rapor bir kere bir metin olarak tutarsız. Alın elinize ve okuyun şu raporu. İşin yasallığına girmeyeceğiz diyorlar işin yasallığına giriyorlar. Gazze deniz ablukasını meşru gösteriyorlar. Bakınız raporda bir saçmalık daha var. Rapora göre gemidekiler insani amaçla orada değillermiş! Buna kanıt olarak ne gösteriliyor biliyor musunuz? İHH'nın amaçları arasında yer alan bir cümleyi. İHH diyor ki "Gazze'de yaşanan insani durumu tüm dünyaya duyuracağız" . Evet tüm dünyaya duyurmak! Evet rapora göre yaşanan insanlık dramını tüm dünyaya duyurmak insani bir amaç değilmiş! Aynı şekilde gemilerde gazetecilerin bulunması da işin insani yanından başka amaçlar taşıdığını ifade etmekteymiş! Türkiye başbakanı tüm dünyanın dikkatini çekmek için yanına gazetecileri alarak Somali'ye gitti. Bakın bu da onlara göre insani bir durum değil. Rapor işte böyle 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rasyonel olmayan bölümlerle dolu. Nasıl olduysa 9 sivilin öldürülme şekilleri rapora yansıtılmış. Raporun bir yerinde ne deniyor biliyor musunuz, vahşice öldürülmüş Furkan Doğan'ın durumu tasvir ediliyor ve "irritation" kelimesi kullanılıyor... Sadece "irritation"... 
Bilirsiniz bir sinek elinizi ısırır ve eliniz şişer. Bunu ifade etmek için kullanırsınız bu kelimeyi... Raporu kaleme alanlar insani saygıdan da yoksunlar. Bu raporu kaleme alanlar bunu direk genel sekreter adına yapıyorlar. Bu rapor her şeyden çok ona aitti" 


İsrail Özür Dilemesin Bence 


Özür dilemenin İsrail için neden bu kadar zor olduğu yönünde bir soruya ise Finkelstein, İsrail bu konudaki inadını savundu. Ancak, Finkelstein'in bu savunmasının amacı İsrail'i desteklediği için değil, tam tersine şu nedenlere dayanıyor: "Evet. Çünkü bu özür çok farklı anlamlara geliyor. Bugüne kadar İsrail kendisine denk gördüğü hiç kimseden özür dilemedi. 
Bu özür onlara çok şeye mâl olabilir. Büyük ihtimalle özür dilemek ilk aşama, ondan sonra başka talepler gelecektir ki İsrail o yüzden özür dilemeyi kolay kolay göze alamaz. Bana sorarsanız ben İsrail'in özür dilememesinden son derece memnunum. Diplomatik ilişkileri bir kenara bırakalım benim için önemli olan Gazze'deki insanlardır. Eğer İsrail özür dilediğinde her şey eskisi gibi olmaya devam edecekse bırakalım dilemesin ve Türkiye bu konunun peşini bırakmasın. Başbakan Erdoğan biliyorsunuz üç şey istiyor; özür, tazminat ve Gazze ablukasının kalkması. Gazze halkı normal insanlar gibi yaşamaya başlamadıkça Türkiye bu işin peşini bırakmamalı." 


"ABD Perde Arkasında İsrail'e Özür Dile Diyecek" 


Bütün bu süreçte Amerika'nın nasıl bir politika izleyeceği konusunda ise Finkelstein, "Perde arkasından İsrail'e özür dilemesi konusunda tavsiyede bulunacak" dedi. 


BILL CROUSE: "NUH'UN GEMİSİ'NİN SON RIHTIMI CUDİ" 


Kaynak: Bill Crouse, "Nuh'un Gemisi: Gemi'nin Son Rıhtımı", Arkeoloji ve Kutsal Kitap 
Araştırmaları, C.5, No:13, çev. Gökben Coşkun, yaklasansaat.com, 1992.- 2007 


Cudi'nin Cizre tarafından görünümü. 


1950'li yılların başından beri Nuh'un Gemisi, pek çok kitap ve filmin konusu olmuştur. Bu meseleye o yıllarda hız kazandıran gelişme, 1948 yılında, Hıristiyan bir görgü 

tanığının, Ararat Dağı'nın buzları altında Gemi'yi gördüğünü söylemesi olmuştur. O zamandan beri bu konuyla ilgili pek çok şey iddia edildi ve bu iddialara dayanarak bir çok araştırmalar başlatıldı. Büyük miktarda para ve zaman harcandı. 


Gemi Ağrı Dağı'nda Değil 
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80'li yıllarda astronot James Irwin ve arkadaşları, yürüyerek dağın büyük bir kısmını tırmandılar. Bununla yetinmeyen Irwin ve ekibi, dağı uçakla fotoğrafladılar. Gayretleriyle medyanın bir hayli ilgisini çeken Irwin ve ekibi, Gemi hakkında söz etmeye değer bir kanıt bulamadılar. En sonunda bu araştırmaya katılan birçok kişi, şu iddialarda bulundular: 


1- Gemi, elementlerine ayrılarak, yeryüzüyle karışıp kayboldu. 
2- Tanrı, onun bu zamanda açığa çıkmasını istemedi. 


Ben, Nuh'un Gemisi'yle ilgili araştırmaların başarısız oluşunun gerçek nedenini; Nuh'un Gemisi'nin başka bir dağa(Cudi'ye) oturması ve kalıntıların ise günümüze kadar ulaşamaması olarak görmekteyim. 


Ağrı Dağı'nda yapılan pek çok araştırmada, görgü tanıklarının rivayetleri çelişkilidir ve detaylı incelemelerin çoğu şüphelidir. Bazı gözlemler ise pilotlar tarafından yapılmıştır. Bize göre, bu gözlemlerde görülen "gemi benzeri objeler", Ağrı Dağ'ının yapısında bol bulunan büyük bazaltların, gemiye benzetilmesinden kaynaklanmaktadır. 


Bir başka mesele de, Ağrı Dağı'nın yapısıdır. Acaba Ağrı Dağı'nın orjini(oluşumu), jeolojik 
4. zamana ait olmayabilir mi? Yani Büyük Tufan'dan sonra oluşmuş olamaz mı? Çünkü 

bu Dağ'ın sular altında kaldığı ile ilgili olarak kanıt yoktur. Eğer gemi, gerçekten Ararat'a oturmuşsa, neden hiç sedimantasyon veya fosil örneği yok? 


Nuh'un Gemisi'nin, bir gün Ararat'ta bulunacağını düşünmek, biraz fazla iyimserlik 

olur. Jeolojik nedenler, görgü tanıklarının kuşku verici rivayetleri ve tarihsel nedenler, Nuh'un Gemisi'nin kesinlikle Ararat'ta bulunamayacağını gösteriyor. Şimdi biz bu argümanları inceleyelim. 


Birçok okuyucunun da bildiği gibi, geminin karaya oturduğu yerin Ararat olduğu ile ilgili bilgi, yalnızca Tevrat'da geçiyor. Gemi'nin, karaya oturduğu yerin spesifik 

isminin Ararat olduğunu düşünmek yanlıştır. Musa zamanında Ararat, Asur'un kuzeyinde bulunan ve merkezi bugünkü Van gölü olan oldukça geniş bir bölgedir. Modern arkeolojik çalışmalar, burada bulunan antik bir krallığın sınırlarını çizmiştir. 


Nuh'un Gemisi Cudi Dağında 


Cudi dağı, Ararat dağının 200 mil güneyinde ve Güney Türkiye'de yer almaktadır. Suriye ve Irak sınırlarının çok yakınındadır. Tam koordinatları, 37921' kuzey enlem; 42917' doğu boylamıdır. Kaynaklarda ismi Judi dağı, Cordu dağı, Ouarda dağı, Gordyene 

dağları, Gordian dağları ve Kürtlerin dağı diye geçer. Asurlular ise bu dağa Nippu 

dağı adını vermişlerdir. Ve en önemlisi de, bu dağın bir zamanlar Ararat dağı olarak isimlendirilmesidir. 7000 feet(2114m) yüksekliğinde olan bu dağ, çok da yüksek değildir. 
Yılın büyük bölümünde karlarla kaplıdır. 


Cudi dağı, Mezopotamya bölgesine yukarıdan bakar. Ayrıca Dağ'ın etrafında bulunan arkeolojik kalıntılar bakımından da, dikkate değer bir dağdır. Antik tarihten gelen pek çok referansı vardır. Mesela İÖ 700'lü yıllarda yaşayan Asur Kralı Semacherib, Cudi dağının eteklerine pek çok rölyef(/kabartma) yaptırmıştır. Hıristiyanların bir kolu olan Nestorianlar, 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Cudi dağına birkaç tane manastır yapmıştır. Bunlardan biri de, zirvede yer alan ve adına da "Gemi'nin Manastırı" denen manastırdır. MS 766 yılında yıldırımla yok olan manastırın yerine, Müslümanlar bir cami yapmışlardır. 1909 yılında Gertrude Bell, bölgeyi araştırmış ve dağın zirvesinde gemi şekline benzeyen taş bir yapı bulmuştur. Yerliler bu yapıya, Sefineti Nebi Nuh; yani Nuh'un Gemisi diyorlar. Ayrıca Bell, her yılın 14 Eylülünde Nuh'un anısına Cudi dağında bir araya 

gelen Yahudi, Hırıstiyan, Müslüman, Sabi ve Yezidilerden bahsediyor. 1949 yılında 2 
Türk gazeteci, 500 feet uzunluğunda bir gemi gördüklerini iddia ediyorlar. 


Tarihin Tanıklığı: "Nuh'un Gemisi Cudi'ye Oturdu" 


Nuh'un Gemisi'nin karaya oturduğu yerin burası olduğunu ispat etmek, şu an bir jüriye muhtaçtır. Ancak, sadece tarihten gelen referansları dikkate alsak bile, Nuh'un Gemisi'nin oturduğu dağın, Cudi dağı olma ihtimali çok yüksektir. Şimdi bu tarihi tanıkların referanslarına bir göz atalım: 


Kildani Kaynaklar 

Berossus: Bir Kildani büyücü, rahip ve tarihçi. İÖ 3. yy'da Berossus, Babil tufanının bir başka versiyonunu rivayet eder. Bu rivayete göre gemi, Urartu'da karaya oturmuştur ve geminin bazı parçaları, hala Urartu'daki Gordyacans (Cudi) dağlarındadır. Berossus, anlatımına şöyle devam eder: 

"Bazıları, gemiyi kazıyarak zift aldılar ve bunu tılsım yapmada kullandılar." 


Berossus'a göre, Cudi dağı, hem Gordyacan dağlarında hem de antik Ermenistan(Urartu) sınırındadır. 


Hıristiyan Kaynaklar 


Eusebius: İS 3. yy'da yaşayan ilk kiliselerin pederlerinden biridir. Gemi'nin küçük bir parçasının, kendi zamanında Gardian(Cudi) dağlarında olduğunu söyler. 


The Pershıtta: Pershitta, Suriyeli Hıristiyanların kullandıkları İncil'dir. Bu İncil'de, Tekvin 8/14'te, Nuh'un Gemisi 'nin, karaya oturduğu yer olarak Ouardu(Cudi) dağını yazar. 


Bizansın Fautusu: Fautus, İS 4. yy'da yaşayan bir tarihçidir. Bir ermeni tarihçisi olarak bilinmesine rağmen, aslı Yunanlı'dır. Orjinal çalışmaları kaybolmuştur. Ancak, çalışmasının tercümeleri günümüze kadar ulaşmıştır. Notlarından birinde, Nusaybinli keşiş St. 
Jakop'tan bahseder. St. Jacop, ALLAH'tan kendisine Nuh'un Gemisi'ni göstermesini istemiş, ALLAH da, bir melek vasıtasıyla, geminin tahtalarından küçük bir parça göstermiştir. Fautus, bu olayın Cudi dağında gerçekleştiğini yazar. Zaten Nusaybin, Cudi dağına 70 mil mesafede bir kasabadır. İS 10. yy'a kadar tüm Ermeni kaynaklar, Nuh'un Gemisi'nin Ermenistan'ın güneyinde bir yerde olduğunu söyler. 


Epiphanıus: Selanik patriği, İS 4. yy'da yaşamış, din düşmanlarına karşı oldukça etkili olmuştur. Gemi'nin, Gordian (Cudi) dağlarında olduğunu belirtmiştir. Ve birinin dikkatli incelemesi halinde Nuh'un Sunağı'nı görebileceğini eklemiştir. 


232 


Eutychıus: İS 9. yy'da yaşamış İskenderiye patriğidir. Şöyle demiştir: 


"Gemi, Ararat dağlarına oturmuştu. O dağ da Musul'un yanındaki, Cebel Cudi'dir. Musul, Antik Ninova'nın yanında bir şehirdir ve Cudi Dağı'nın 80 mil güneyindedir. 


İslami Kaynaklar 


Kur'an: Kur'an der ki: "... Gemi geldi ve Cudi'ye oturdu." (HUD(11)/44| Modern İslam Ansiklopedisi, Cudi dağını referans gösterir. 


Al-Masudi: İS 10. yy'da yaşamıştır. Cudi, Tigris'e(Dicle), 8 fersah uzaklıktadır. 8 fersah, 25-30 mil karşılığıdır. Bu mesafe ölçülünce sizi tam olarak Cudi dağına götürür demiştir. 


İbn Haukal: İS 10. yy'da yaşamıştır. Cudi'nin Nusaybin kasabasının yanında olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Nuh'un, dağın dibinde bir köy kurduğunu da eklemiştir. 


İbn Al-Mid: İS 13. yy'da yaşamıştır. 7. yy'da imparator olan Herakliyus'un bölgeyi görmek için, Cudi dağına tırmanmak istediğini yazmıştır. 


Zakarıya Bın Muhammed Al-Kazwıne: İS 13. yy'da yaşamış bir Müslüman coğrafyacıdır. Geminin tahtaları kullanılarak bir manastır inşa edildiğini kaydetmiştir. Yer belirtmemiştir. 


Yahudi Kaynaklar 

Samiri Tevrat'ı (İlk beş kitap): Samirilerin kabul ettiği, Tevrat'ın sadece ilk beş kitabından oluşan bu metne göre, Nuh'un Gemi'si, Kuzey Asur bölgesinde bulunan Kürt (Cudi) dağlarında karaya oturmuştur. 


Targum: Targum metinleri, Yahudiler Babil'deki ilk sürgünden 

döndüklerinde, Aramice yazılmış metinlerdir. 3 Targum vardır: Onkelos, Neofiti ve Pseudo Jonatan. Bunların üçüde geminin karaya oturma yerini, Ouardu dağları (Kürt 

dağları) olarak belirtir. 


Josephus: İS 1. yy'da yaşamış, Roma İmparatorluğu'na sadık bir Yahudi tarihçidir. Gerçek bir entelektüeldir ve Pavlos ile de çağdaştır. Roma İmparatorluğu'nun resmi görevli tarihçisi olduğu için, zamanının tüm kütüphane ve arşivlerine rahatça ulaşabiliyordu. 

Kitaplarında, Nuh'un Gemisi'nden 3 yerde bahsetmiştir. Josephus, Nuh'un Gemisi 'nin karaya oturduğu yeri, kesinlikle Cudi dağı olarak belirtmiştir. 


Benjamin Of Tudela: İS 12. yy'da yaşamıştır. Seyahat ettiğinde şöyle yazmıştır. Eski şehrin kalıntıları, Cezire bin Ömer'e 2 günlük mesafede bulunan Tigris(Dicle)'deki 

Ararat dağındadır. Ömer bin El Hattab, Gemi'yi zirveden aldı ve ondan cami yaptırdı. (Bu da, Cudi'ye Ararat dendiğinin bir delilidir.) 


Sonuç : Yukarıdaki Yahudi kaynaklarındaki ifade, bizce ilginçtir. Yani Cudi dağına Ararat denebilir. Buna ait 2 örnek daha vermek istiyoruz: 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Birincisi, Prens Nuri'nin gemiyi keşfetmesi bu dağın güney bölgesinde olmuş olabilir. Belki de o, karlarla kaplanmış taş struktürü(yapıyı) gördü. Biz onun Hindistan'dan 

gelip, Nestorian kilisesinin lideri olarak, bu dağın doğusunda Nestorian merkezi yapmasını ilginç buluyoruz. Belki de Nestorian geleneği, geminin karaya oturduğu yeri, Cudi dağı olarak işaret ettiği için o da burayı seçmiştir. Nestorianların bir zamanlar dağın zirvesinde "Geminin Manastırı" denen manastırları vardı. Yıldırımla yok oldu. 


Soru: Peki neden Prens o dağa Ararat demiştir? 
Cevap: Çünkü pek çok Hıristiyan'a göre, Gemi neredeyse, Ararat orası olmalıdır. 


Bundan daha önemli ikinci bir örnek de, 5 Türk askerinin keşfi. 1. Dünya Savaşı'ndan 

sonra, Bağdat'tan Adana'daki evlerine dönen bu askerler, Nuh'un Gemisi'ne rastladıklarını belirtmişlerdir. Bu askerler, Adana'ya giderlerken neden kuzeye gidip 17.000 feetlik Ağrı dağını tırmansınlar. Büyük ihtimalle, Tigris(Dicle) nehrini izlediler, bu da onları Cudi dağına ulaştırdı. Evlerine giderken daha kısa ve kestirme olan Suriye'den geçmediler, çünkü orada İngiliz ordusu vardı. Bize göre bu olay çok önemlidir. 


Yukarıdaki argümanlar ve tarihi kaynaklar, elbette kesin bir sonuç teşkil etmez. 
Ancak, Nuh'un Gemisi'nin Son Rıhtımı'nın, Cudi dağı olduğu konusundaki kanıtlar, oldukça zorlayıcı ve çok kuvvetli kanıtlardır. 


SİYONİZMİ ELEŞTİREN BİLİM ADAMI: ÜNİVERSİTEDEN ATILDI! 


Mehmet Nedim Aslan, habervaktim, 04/03/2009 


Amerika Birleşik Devletleri'nde Bard Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Joel 

Kovel, İsrail ve Siyonizme yönelik eleştirileri sebebiyle üniversiteden atıldı. Aynı 

zamanda psikiyatr olan ve daha çok siyaset bilimi alanındaki çalışmalarıyla bilinen Prof. 
Kovel, en son kaleme aldığı "Siyonizmin Üstesinden Gelmek" (Overcoming Zionism) isimli kitabından sonra üniversite yönetimi tarafından kontratı iptal edildi. 


İlişkisinin Kesildiği: Mektupla Bildirildi 


Kontratının yenilenmemesi üzerine üniversitedeki görevinden ayrılmak zorunda kalan Joel Kovel, kendi web sitesinde yaptığı açıklamada, ilk defa Siyonizm ile ilgili konuşmaya 
başladığı 2002 yılından beri, üniversite yönetimiyle problem yaşadığını belirtti. Kovel, 7 
Şubat 2009'da fakülte dekanı tarafından kendisine gönderilen mektupta, üniversite rektörüyle yapılan görüşmelerden sonra kontratının bitiş tarihi olan 1 Temmuz'da yenilenmeyeceği ve kendisinin emekliye ayrılacağının bildirildiğini kaydetti. 
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İsrail'i Eleştirmenin Bedeli Ağır 


Kontratının yenilenmemesi kararının, kendisiyle Bard Üniversitesi yönetimi 

arasında Siyonizm üzerindeki farklılıklardan kaynaklandığını kaydeden Kovel; Amerika'da İsrail'i eleştirmeninin bedelinin ağır olduğuna dikkat çekti. 2002 yılında "Tikkun" isimli Yahudilere ait bir dergide yazmış olduğu "Siyonizm'in Kötü Vicdanı" isimli makalesinden sonra üniversite başkanı tarafından üniversitedeki kürsüsünün elinden alındığını belirtti. 


Siyonizmi Eleştirince: "Emekliye Ayrıl" Tehdidi 


2003 yılında yine "Tikkun"' dergisinde yazmış olduğu "Sol-Anti-Semitizm"' başlıklı 
makalesinde Siyonizm'i eleştirdiği için üniversite başkanı Dimitri Papadimitriou tarafından emekli edilmek istendiğini, ancak kendisinin kabul etmediğini kaydetti. 


Siyonizmin Üstesinden Gelmek 


2007 yılında yazmış olduğu "Siyonizmin Üstesinden Gelmek" kitabından sonra, 

başta AIPAC olmak üzere Yahudi örgütlerince saldırıya uğradığını belirten 

Kovel, Stand WithUS/Michigan isimli Siyonist örgütün, kitabının dağıtılmasını engellediğini belirtti. Kitabına yönelik bu saldırı sebebiyle, Bard Üniversitesi'nin hiçbir şey yapmadığını belirten Prof. Kovel; bir eğitimci olarak dünyadaki adaletsizlikleri eleştirmesi gerektiğini ifade etti. Kovel; Amerika dışında dünyanın hiçbir ülkesinde Siyonizmin bu denli önemsenmediğine vurgu yaparak: 


"Eğer dünya, İsrail'in Gazze'deki saldırganlığına karşı çıkıyorsa, aynı şekilde İsrail'e dokunulmazlık tanıyan Amerika'daki kuruluşlara da karşı olmalı" dedi. 


"HADİS"TE "YAKLAŞAN SAAT" 
https://www.yaklasansaat.com/eski kavimler/yaklasansaat/hadisdeyaklasansaat.asp 


Şeddad bin Evs, şöyle rivayet etmiştir: 

Resulullah(s.a.v.), şöyle buyurdu: "Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey 

'şirk'tir (Allah'a ortak koşmalarıdır). Bilmiş olunuz ki; şüphesiz onlar Güneş'e, Ay'a veya puta tapacak değillerdir. Ancak, gizli bir (dünya) arzusu taşıyacaklar ve amelleriyle Allah'a ortak koşacaklardır." 

Sünen-i İbni Mace, C.10. H.no: 4205 


Ebu Hureyre, şöyle rivayet etmiştir: 

Resulullah(s.a.v.), şöyle buyurdu: "Zamanın sonunda bir takım deccaller ve yalancılar meydana çıkar. Sizlere, ne kendinizin ve ne de babalarınızın işitmediği hadisler getirirler. İşte ben, sizleri onlardan şiddetle sakındırıyorum. Onlar, sakın sizleri saptırıp, fitneye düşürmesin." 

Sahih-i Müslim, C.1. H.no: 7 
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Enes bin Malik, şöyle rivayet etmiştir: 

Resulullah(s.a.v.), şöyle buyurdu: "İnsanlar, mescitleriyle övünmedikçe kıyamet kopmaz." 

Sünen-i Ebu Davud, C.2. H.no: 449 


Ebu Hureyre, şöyle rivayet etmiştir: 

Resulullah(s.a.v.), şöyle buyurdu: "Şüphesiz insanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki; onlardan faiz yemeyen hiç kimse kalmayacak." 

Sünen-i İbni Mace, C.6. H.no: 2278 


Selh b. Sa'd es-Saidi, şöyle rivayet etmiştir: Bir gün biz, Kur'an-ı 

Kerim okuyorken; Resulullah (s.a.v.) yanımıza çıkageldi ve bizi bu halde görünce: "Allah'a hamdolsun, her ne kadar sizin içinizde, kırmızısı, beyazı ve siyahı bulunuyorsa da, Allah'ın Kitabı birdir. Onu ok gibi dosdoğru okuyup (fakat) ecrini dünyada alacak ve ahirete bırakmayacak kavimler gelmeden, onu(işte böyle) okuyunuz" buyurdu. 

Sünen-i Ebu Davud, C.3. H.no: 831 


Avf bin Malik, Ebu Hureyre'den şöyle rivayet etmiştir: 

Resulullah (s.a.v.), şöyle buyurdu: "Yahudiler, yetmiş bir fırkaya ayrıldı. (Bunlardan) biri cennette ve yetmişi ateştedir. Hıristiyanlar da, yetmiş iki fırkaya ayrıldı. (Onlardan 

da) yetmiş bir fırka ateşte ve biri cennettedir. Muhammed'in canı (kudret) elinde bulunan (Allah)'a yemin ederim ki, benim ümmetim, yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Bir fırka cennette ve yetmiş iki fırka ateştedir." 

Sünen-i İbni Mace, C.10. H.no: 3992 


Ebu Hureyre, şöyle rivayet etmiştir: 

Resulullah(s.a.v.), şöyle buyurdu: "(Andolsun ki) siz, kendinizden önceki(millet)lerin yoluna, kulacı kulacına, arşını arşınına ve karışı karışına muhakkak tıpatıp uyacaksınız. 
Hatta onlar, (daracık) bir keler deliğine girseler, siz de muhakkak o deliğe gireceksiniz"'Sahabiler, ya Resulullah! (o milletler) Yahudiler ve Hıristiyanlar (mı)? Diye sordular. Resul-i Ekrem(s.a.v.): "Bunlar olmayınca kimler olur?" buyurdu. 

Sünen-i İbni Mace, C.10. H.no: 3994 


Ebu Katade, şöyle rivayet etmiştir: 
Resulullah(s.a.v.), şöyle buyurdu: "Kıyamet alametleri, (hicri) iki yüzden sonradır." 
Sünen-i İbni Mace, C.10. H.no:4057 


Ebu Said EI-Hudri, şöyle rivayet etmiştir: 

Resulullah(s.a.v.), şöyle buyurdu: "Nefsim yed-i kudretinde olan Zat'a(Allah'a) yemin ederim ki; yırtıcı hayvanlar, insanlarla konuşmadan, kamçısının ucu veya pabucunun kemeri, kişi ile konuşmadan ve kişinin uyluğu, arkasında ailesinin ne yaptığını kendisine bildirmeden 'Kıyamet' kopmayacaktır." 

Sünen-i Tirmizi, C.4, Hno: 2272, s.54 


Ebu Hureyre, şöyle rivayet etmiştir: 
Resulullah(s.a.v.), şöyle buyurdu: " Ganimet, muayyen çevrelerin çıkarı yapıldığı; 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emanet, kelepir ve zekât, cereme sayıldığı; ilim, (Allah'tan) başka gaye için tahsil edildiği; kişi, karısına itaat edip, annesine asi olduğu ve dostunu kendisine yaklaştırıp, babasını uzaklaştırdığı; mescitlerde gürültüler baş gösterdiği; fasık(sapkın) adamın, kabilenin başına geçtiği ve aşağılık adamın, milletin lideri olduğu; şerrinden korkularak kişiye ikramda bulunulduğu; şarkıcı kızlar ve çalgı aletleri türediği; şaraplar içildiği ve bu ümmetin sonu evvelini lanetlediği vakit, işte o zaman; kızıl bir rüzgâr, zelzele, yere batma, kılık değiştirme, taşlanma ve ipi kesilen eskimiş bir kolyenin tanelerinin, ardı sıra gitmesi gibi birbirini takip eden 'alametler' beklesinler." 

Sünen-i Tirmizi, C.4, Hno: 2308, s.78 


Selh bin Sa'd(es Saidi), şöyle rivayet etmiştir: 

Resulullah(s.a.v.), şöyle buyurdu: "Benim ümmetimin sonunda yere batmak, mesh(hayvan süretine) çevirmek ve taşlanmak (azabı) olur." 

Sünen-i İbni Mace, C.10. H.no: 4060 


EL-Müstevrid bin Şeddâd El-Fihri, şöyle rivayet etmiştir: 

Resulullah(s.a.v.), buyurdu ki: "Ben, kıyametin soluğunda gönderildim ve kıyametten şahadet parmağı ile orta parmak arasındaki fark kadar (kıyamete yakın) geldim." 
Sünen-i Tirmizi, C.4, Hno: 2310, s.80 


Abdurrahman bin Abd-i Rabbi'l-Kabe, şöyle demiştir: Bir gün, Abdullah Bin Amr bin el-As, Kâbe'nin gölgesinde oturmuş, başında halk toplanmış iken, ben onun yanına vardım. 
Abdullah'tan, (bu esnada) şunu işittim: Biz bir yolculukta Resulullah(s.a.v.)'in beraberinde idik. O, bir ara bir konakta konakladı. Bunun üzerine, kimimiz kendi çadırını kuruyor, kimimiz ok atışı yapıyor ve kimimiz otlanan hayvanı ile meşgul oluyorduk. Bu sırada, Resul-i Ekrem(s.a.v.), ayağa kalkarak bize şunları söyledi: 

"Benden önceki her peygamber üzerine, kendi ümmeti için 'hayır' bildiği şeyleri onlara göstermesi ve 'şer' bildiği şeylere karşı, uyarıp-korkutması şüphesiz bir hak, görev oldu. 
Sizin ümmetinizin afiyeti, evvelinde kılındı. Bu ümmetinizin son kısmının başına, bela ve hoşlanmayacağınız bir takım işler muhakkak gelecektir. Sonra, öyle fitneler gelecek ki, bazısı bazısını hafifletecek (yani sonra gelen fitne, bir önceki fitneden daha şiddetli olacağından öncekini hafif bırakacaktır.) Artık mü'min köle, bir fitne(bela) geldiğinde: İşte beni helak edecek fitne(bela) budur, der. Bir süre sonra o fitne geçer. Bunun arkasından, başka bir fitne gelir ve mü'min köle, işte beni helak edici fitne budur, der. 
Sonra o fitne de açılıp gider." 

Sünen-i İbni Mace, C.10, Hno: 3956, s.168 


Abdullah bin Ömer, şöyle demiştir: 

Resülullah(s.a.v.), bize yönelerek şöyle buyurdu: "Ey muhacirler cemaati! Beş şey vardır ki, onlarla müptela olacağınız zaman (hiç bir hayır kalmaz). Ben sizlerin, o şeylerin (dönemine) erişmenizden Allah'a sığınırım (O şeyler şunlardır): Bir milletin içinde, zina - fuhuş ortaya çıkıp, nihayet o millet bu suçu aleni olarak işlediğinde, mutlaka 

içlerinde taun hastalığı ve onlardan önce gelip geçmiş milletlerde vuku bulmamış 'hastalıklar' yayılır. Ölçü ve tartıyı eksik yapan her millet, mutlaka kıtlık, geçim sıkıntısı ve başlarındaki hükümdarın zulmü ile cezalandırılırlar. Mallarının zekâtını vermekten 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imtina eden her millet, mutlaka yağmurdan menedilir (kuraklık cezasıyla cezalandırılır) ve hayvanlar olmasa onlara yağmur yağdırılmaz. Allah'ın ahdini ve resulünün ahdini bozan her milletin başına, mutlaka Allah, kendilerinden olmayan düşmanı musallat eder ve düşman, o milletin elindekinin bazısını alır." 
Sünen-i İbni Mace, C.10, Hno: 4019, s.244-245 


Avf bin Malik, şöyle demiştir: 

Allah Resulü(s.a.v.), buyurdu: "Deccal öncesi, 'aldatıcı seneler' olacak, 'yağmur çok yağacak, bitki az olacak'. Doğru kimseler yalanlanacak, yalancı kimseler doğrulanacak. 
Haine güvenilecek, güvenilir olan kişi hain sayılacak. Ruveybida söz sahibi olacak.""''Ruveybida' nedir ey Allah'ın Resulü? diye sordular: 

"Kendisine önem verilmeyen ayak takımından olan kişi" diye buyurdu. 

(Tebrani, Mu'cemu'I-Kebir) 

Rudani, c.5. Hno: 9811, 5.343 


Ebu Hureyre'den şöyle demiştir: Resulullah(s.a .v.): 

"Kıtlık senesi kendisine yağmur verilmeyen sene değildir. Lakin kıtlık senesi size yağmur verilir, verilir de buna rağmen yeryüzünün hiçbir şey bitirmez olduğu yıldır." Buyurdu. 

Müslim,(Mehmed Sofuoğlu), C. 8, Bab: Kitabu”l-Fiten, Hno: 44(2904), s. 440 


Ebü Ümâme el-Bâhili, şöyle demiştir: 

Resulullah (s.a.v.), bir kere bize bir konuşma yaptı. Konuşmasının çoğu bize Deccal'i anlatan ve bizi ondan sakındıran buyruk teşkil etti. Buyruğunun bir bölümü şu idi: " Deccal'in çıkmasından evvel, (kıtlığı) şiddetli üç yıl bulunur. O yıllarda, insanların başına büyük bir açlık (felâketi) gelecektir. Allah, birinci yılda, buluta, yağmurunun üçte birisini tutmasını emredecek ve yere bitkisinin üçte birini tutmasını (vermemesini) emredecektir. 
Sonra Allah, ikinci yılda buluta emredecek, bulut da yağmurunun üçte ikisini hapsedecektir ve Allah, yere emredecek ve yer de bitkisinin üçte ikisini hapsedecektir. 
Sonra Allah, üçüncü yılda, buluta emredecek bulut da yağmurunun tamamını hapsedecektir. Artık bir damla yağmur bile yağmayacaktır. Allah, yere de emredecek ve yer, bitkisinin tamamını hapsedecektir. Artık yer, yeşillik diye hiç bir şey bitirmeyecektir. Artık çift tırnaklı (geviş getiren) hiçbir hayvan kalmayıp hepsi helak olacak, Allah'ın (yaşamasını) dilediği hayvan hariç, buyurdu." 

Sünen-i İbni Mace, C.10, Hno: 4077, s.331-335 


Ebü Hüreyre, şöyle demiştir: 

Resulullah(s.a.v.), şöyle buyurmuştur: "Zaman hızlanacak, dinde ilim 

azalacak, fitneler ortaya çıkacak, (insanların içine) cimrilik atılacak 

ve 'herç' çoğalacak". Rasulullah'a, 'Herç' nedir? diye soruldu, o da: "Öldürmek, öldürmek" diye buyurdu. 

Sünen-i Ebu Davud, C.14, s.361 


Ebu Sa'lebe el-Huşeni, şöyle demiştir: 
"Peygamber(s.a.v.)'e, (Maide:105) ayeti hakkında sorulunca, şu cevabı verdi: "Ma'rufla amel edin, kötülükten uzak durun. Cimri insana itaat edildiğini, heva ve hevese 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uyulduğunu, dünyanın ahirete tercih edildiğini ve herkesin kendi görüşünü beğendiğini gördüğünüz zaman; sen kendine bak, avamı (halkı) bırak! Sizden 

sonra, öyle bir zaman gelecek ki, o zamanda sabretmek, avucuna köz(kor) almak gibidir. O zaman bir kişi, sizin yaptığınız amelin benzeri bir ameli yaptığında, bugün sizden bu ameli yapan elli kişinin alacağı ecri alacaktır." 

(Ebu Davud ve Tirmizi) 

Rudani, c.5, Hno: 9764, 5.335 


Sevban, şöyle demiştir: 

Allah Resulü(s.a.v.), buyurdu: "Yemek yiyenlerin büyük tabağa üşüştükleri gibi insanların, size( Araplara) karşı birleşip üşüşmeleri yakındır." 

Biri sordu: "Acaba o zaman biz sayıca az mı olacağız?" 

Peygamber(s.a.v.), cevap verdi: "Hayır, bilakis siz o zaman sayıca çok olacaksınız. Fakat siz, selin sürüklediği çer-çöp gibi dağınık olacaksınız. Allah, düşmanlarınızın kalbinden, sizin korkunuzu çıkaracaktır. Sizin(Arapların) kalplerinize de 'vehen' atacaktır." 
'Vehen' nedir? Ey Allah'ın Resulü diye sorduklarında da şöyle buyurdu: "Dünya sevgisi ve ölüm korkusu." 

(Ebu Davud) 

Rudani, c.5, Hno: 9820, s. 345-346 


Ubeyy ibnu Ka'b anlatıyor: 

Gecenin üçte ikisi geçtiği zaman Peygamber(s.a.v.) kalkıp şöyle seslenirdi: "Ey insanlar! 
Allah'ı zikredin! 'Sarsıcı'(kuyruklu yıldız) kesin gelecek; 'takipçi'(kuyruklu yıldızın kuyruğu) onun arkasından gelecektir. Ölüm ise, içindeki bütün zorlukları ile kapımızı çalmaktadır." 

(Tirmizi) 

Rudani, c.5, Hno: 9666, s. 319 


Ebu Hureyre şöyle rivayet etmiştir: 

Resulullah(s.a.v.), şöyle buyurdu: "Mal çoğalıp (her yer), dolup taşmadıkça kıyamet kopmaz. Hatta o sırada insan, malının zekâtını vermek ister de kendisinden, bu zekatını kabul edecek hiçbir kimse bulamaz. Hatta yine o zaman Arap arazileri(sahralar- 

çöller), otlaklar-yeşillikler ve nehirlere kavuşur." 

Sahih-i Müslim, C.3, Hno: 158, s. 201. 


Resulullah(s.a. v.) 74/8 ayeti ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur: 

"Ben nasıl hayattan haz alayım ki, Sur'a üfürecek melek, Sur'u ağzına almış, başını eğmiş emir beklemektedir." 

Ashabı: "Bu durumda nasıl dua edelim?" diye sordular. Resulullah(s.a.v.) ise: 

"Allah bize yeter. O ne güzel yardımcıdır deyin" buyurdu. 

Mecmauz-Zevaid, C.12, Hno: 11453, s.80 


GİLAD ATZMON: "İSRAİL, IRKÇI-TEOKRATİK BİR DEVLETTİR" 


Kaynak: "Gilad Atzmon - I am in love with Clare", palestinethinktan, (Abdulkadir Şen,timeturk), 22/04/2009. 


239 


İngiltere, Eski Uluslararası Kalkınma Bakanı Clare Short. Şu anda İngiltere Parlementosu Bağımsız milletvekili. 


Yahudi Müzisyen Gilad Atzmon, Avam Kamarası'na konuşan Meşal'i ve Cenevre'de konuşan Ahmedinejad" tehdit eden İsrail'i eleştirdi. İşte Gilad Atzmon'un o yazısı: 


"İngiliz eski kabine Bakanı kahraman Clare Short, bugün Hamas lideri Halid Meşal'i tele konferans yoluyla milletvekili ve senatörler ile konuşmaya davet ettiği için şiddetlice eleştirildi. Tabi ki bu girişimin zamanlama ve nitelik olarak oldukça yerinde olduğunu söylemeye bile gerek yok. 


Ancak, İsrail'in tepkisine dikkat edilmelidir. Bu tepki, hem acıklı hem de eğlenceli. Buna okuyucunun karar vermesini tercih ediyorum. 


İsrail büyükelçisi, bu girişimi, ılımlı Filistinliler'le yapılan barış müzakerelerine bir darbe olarak niteledi. Ama bu darbeden İsrailliler kadar Filistinlilerin de endişelendiğini belirtelim. 
Ancak İsrail; aç bırakmak, boykot, kelebek bombalar ve fosfor bombası da dahil,Filistinlileri cezalandırmak için her türlü taktiği denedi. Bu anlamda İsrail'e 

atılan bir tokat oldukça yerinde, haklı ve iyi olmuştur. 


İsrail, Eski İşçi Bakanı bayan Short'u, Ortadoğu barış sürecinin altını oymakla suçladı. İşin ilginç tarafı daha bir ay önce Gazze'ye yönelik oldukça vahşi bir imha ve soykırım operasyonu yapan İsrail'in açık ve tarafsız bir diyalog girişimini, "barış girişimine" bir saldırı olarak değerlendirmesidir. Büyükelçi Ron Prosor şunları söyledi: 


"Hamas'ın yaklaşımı sürekli şu anlayışı ön plana alıyor: Filistinliler için cihaddan başka bir seçenek yok." 


Ancak ben İsrail'in çözüm önerisini merak ettim. Bildiğim kadarıyla İsrail'in, Eski Ahid'e dayalı Filistinlilerin soykırım, sindirme ve katliama maruz bırakılmasıyla topraklarının yağmalanmasından başka bir çözüm anlayışı yok. Büyükelçinin cihad hakkındaki görüşlerinin ne olduğunu öğrenmek oldukça ilginç olurdu. 


Çünkü ilim adamlarınıyla, ulemanın yaklaşımına göre cihad; ahlaki ve erdemli bir hayat mücadelesi vermek, İslamı yaymak, savunmak; aynı zamanda baskı ve zulümlerle mücadele etmektir. Cihad aynı zamanda hâlihazırdaki barbar Yahudi ulusalcılığının tam tersine oldukça güzel ve barışçı bir anlayışa sahip. İsrail büyükelçisi Prosor şunları söylüyor: 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"Clare Short ve Lord Alderdice, Hamas'ı füze fırlatmaktan ve stratejisini değiştirmekten vazgeçirmeye çalışmıyorlar. Bunun yerine sürekli egemen bir devleti yok etmeye çalışan, kanlı ve yıkıcı bir şiddet sureci işleten bir organizasyonu meşrulaştırmaya ve ödüllendirmeye kalkışıyorlar." 


Psikanalize göre böyle bir açıklama, sıradan bir projeksiyon olarak yorumlanır. Büyükelçi Prosor, aslında İsrail'in sürekli yaptığı, kan dökme, yıkım ve şiddet gibi uygulamaları, Hamas'ın yaptığını iddia ederek, klasik bir yamsıtma eylemi gerçekleştiriyor. 


Oldukça kızgın olan Büyükelçi, İngiliz parlementosunun, Hamas'ın şiddetle karşı çıktığı demokratik değerler için bir sembol niteliği taşıdığını söyledi. Birileri bu İsrailli 

diplomata, Hamas'ın demokrasi ile başa geldiğini hatırlatsın. Büyükelçi, Herzl'den yalakalık yapmanın her zaman Siyonist çıkarları korumak için iyi bir yöntem olduğunu öğrenmiş. 


Aslında bütün parlamentoların anası olan İngiliz parlamentosunun, kendi ülkesinde insanları baskı ve işkence ile dini ve politik çıkarlar gereği yönetmeye çalışan kabus gibi katı bir teokrasi uygulayan bir lideri misafir etmesidir. 


Asıl birileri bu üçkağıtçı İsraillilere, Eski İncil vaadi olan Arz-ı Mevud peşinde koşan ve sadece Yahudilere has ırkçı bir devlet kuranların kendileri olduğunu hatırlatmalıdır. İsrail, sadece teokratik değil aynı zamanda faşist teokratik bir devlettir ve bu noktada başka bir benzeri de yoktur. 


Öyle görünüyor ki Clare Short ve arkadaşları için, İsrailli sivillere yönelik saldırılar ve Ahmedinejat'ın açıklamaları arasında, Filistin hareketi kendine hastır ve özgündür. 


Ben de tıpkı Clare Short gibi, Filistin direnişini hümanist bir çağrı olarak görüyorum. 
Eğer bu yeterli değilse, bir müzisyen olarak Ahmedinejat'ın farklı ritimlerine daha fazla sempati besliyorum. Özellikle de son Cenevre toplantısındaki konuşması kulağımda bir müzik gibi yankılanıyor. 


Bununla birlikte daha iki gün önce Cenevre'de İngiliz bürokratların sergilediği moral bozucu ve ahmak koyun gibi davranışlardan sonra, Parlamento mantığa kulak verdi. Avam kamarası yetkilisi bir kadın sözcü, toplantının "konuşma özgürlüğü" konularının da içeriğe eklenerek devam edeceğini açıkladı. Görünen o ki Siyonist terör, Batı'nın bütün varlığını devre dışı bırakmayı henüz başaramamış." 
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"DÜNYA KÜRESEL SİSTEMİ" ÇÖKMEYE MAHKUMDUR 
10/11/2010- yaklasansaat 


Bugünkü "dünya sistemi"'ni kuran ve bu sistemin öncülüğünü yapan Batı 

toplumları ve ABD'dir. Japonya ve Çin gibi Asya toplumları, ancak Batı toplumlarının desteği ve aşısıyla gelişmektedir. Batı'ya entegre olmuştur ve kendi başlarına hiçbir güçleri yoktur. İslam coğrafyasındaki toplumlar ise dünya sosyal-ekonomik politikalarında ve siyasetinde hiçbir şekilde rol sahibi değildir. Dünya, giderek Batı toplumlarının yönetiminde "tekelleşmiş"'tir. Batı toplumları da, ABD özelinde "tekel bir konsorsiyum'"'a dönüşmüştür. 
ABD'yi ise bir "aile grubu" yönetmektedir. Özellikle 2. Dünya savaşından sonra 

giderek İngiliz- Amerikan ittifakı, Amerika'nın öncülüğüne ve özelde de "Amerika'nın derin gücü"nün yönetimine dönüşmüştür. 


"Yıldız aileleri"nden meydana gelen bu "derin küresel güç", bugün küresel 

ekonomiyi, teknolojiyi, bilimsel vakıflar aracılığıyla bilim adamlarını elinde 

tutmaktadır. İblis aşılı "Roma, Yahudi ve Grek kültürü"nün bir çağdaş versiyonu olan bugünkü "pragmatist batı normları", yine Lüsifer maskeli İblis'in çağdaş aşısıyla "New-Age felsefesi''ne dönüşmüştür. Tüm dünya toplumları adeta kişiliklerini, kültürlerini ve hatta siyasetlerini bu "küresel kültürün temsilcileri"ne teslim etmişlerdir. Ne toplumlar içi farklılaşmanın, sosyal grupların ve siyasetin bir önemi kalmıştır ne de dünya çapında ayrı ayrı toplumların dünya politikasında bir rolü ve etkinliği söz konusudur. 


Bu İngiltere ve ABD'de merkezileşmiş olan "küresel güc"'ün, dünyaya yönelik siyasi- stratejik planları işlemektedir. Küresel güç hangi olayı nasıl geliştiriyor, yorumluyor ve yönlendiriyorsa, o öyle kabul edilmektedir. Adeta kuyruk haline gelmiş diğer toplumların, bu konularda ne bir görüşü ve ne de alternatif gücü söz konusu değildir. Dünyada mevcut bulunan "BM ve benzeri ekonomik küresel kuruluşlar" da, bu "derin küresel siyaset''in aracı ve uygulayıcısı olmaktan öte bir şey değildir. Dünyadaki mevcut krizler, kaos, kargaşa, zulümler; özellikle de İslam coğrafyasında meydana gelen "insanlık dışı dramlar ve buna seyirci kalınması", bu tespitimizi doğrulayan örneklerdir. 


Bir toplumu yahut dünya çapında toplumları ayakta tutacak olan "'temel enerji"; sosyal, ekonomik, siyasal farklılaşmalardır. Farklılaşma, toplumu toplum yapan en temel güçtür. 
Dünya genelinde de mevcut toplumlar arasındaki sosyal, siyasal ve ekonomik farklılaşmalar, dünya siyasetini ve gelişmesini sağlayacak olan "temel enerji"dir. Toplumlar ve hatta devletler bu "farklılaşma enerjisi"nin doğurduğu "'entegrasyon"la ortaya çıkarlar ve yaşamlarını sürdürürler. Farklılaşma varsa toplum vardır, devlet vardır. Aksi halde toplumlar ve küresel çapta dünya siyaseti çökmeye mahkümdur. 


Evreni ayakta tutan "farklılaşma enerjisi"dir. Farklılaşma enerjisi(entropi) azaldıkça evren ölüme yaklaşır. Canlıyı ayakta tutan farklılaşma enerjisidir. Farklılaşma, Allah'ın bir lütfudur ve sünnetullahtır. Bunu kavramadığınızda, yani bu esasın insanlar ve toplumlar için bir hayat enerjisi olduğunu kavrayamadığınızda; o zaman çevreyi ve ekosistemi yok edersiniz, ürünü ve insanı tekleştirmeye çalışıp yok edersiniz. Toplumsal hayatı; 

farklı toplumların, milletlerin, dillerin hikmetini kavrayamayıp yok edersiniz. Var olan canlı 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hayatı ve toplumları; yahut "gezegenimizin yaşam sistemi"'ni, iyileştiriyorum, geliştiriyorum, evrimleştiriyorum gibi şeytani hayallerle tekleştirerek yok edersiniz. Sonsuz Yüce Allah, her şeyi zıddıyla yarattığını; her şeyi çift çift yarattığını bize açıkça bildiriyor. 


Sovyet sosyalizmi, neden çöktü? Bunun tek, açık ve kesin bir cevabı var: Lemurya şeytan toplumunun farklılaşmayı ortadan kaldıran; toplumun canlılık ve gelişimini donduran "komün yaşamı"nın kopya edilmesi. Farklılaşmayı öldüren "tektipleşme". Toplumun bütün boyutlarda; kadın-erkek, zengin-fakir, farklı meslekler-çabalar, farklı inanışlar, farklı görüş ve düşünceler, özgürlükler vs. gibi farklılaşmalar ortadan kaldırılmış, bunun yerine; sözde gerçek komünizme geçişi sağlamak için, "komünist partisi 

diktatörlüğü" kurulmuştur. Böyle bir sistemin geleceği olamaz ve de olmamıştır. 


Bugün, dünyanın sözde özgür, liberal, kapitalist batı uygarlığı; ne özgürdür ne liberaldir ne de kapitalistir. Geldiği noktada, "oligarşik bir derin gücün planları", bu planlara bağlı hedefleri, bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik sosyal, ekonomik, siyasal eylemleri söz konusudur. "Batı dünyası"'nın öncülüğünü yaptığı sözde özgür Dünya, adeta kendilerini tanrılaştırmış olan bir takım klan şeflerinin ağzından çıkan emirlere mahkümdur. Toplumsal ve küresel bazda faklılaşma ölmüştür. 


"Küresel ekonomi"yi ve "altın"'ı elinde bulunduran bu güçler, dünyayı bu "ölü nokta''ya; "kriz ve kaos kapısı"na getirdiği gibi, bundan sonraki dünyanın geleceğini de kendileri belirleyecektir. Çünkü tüm küresel, ekonomik, siyasal faktörler ve aktörler kuyruktur. 

Bu "küresel güc"'ün dışındaki aktörlerin, dünyanın geleceğiyle ilgili hiçbir ciddi görüşü, raporu, programı yoktur. Dünya'da böyle görüşler serdeden sosyal-siyasal gruplar olsa da, onlar marjinal hale getirilmiştir ve bu görüşleri sönümlü bir ses dalgasından ibarettir. 


Özetle Batı'nın öncülük ettiği bu sözde özgür dünya, "toplumsal ve küresel farklılaşma"yı yok etmiş; "tekil-oligarşik bir siyasal konsorsiyum"a dünyayı mahkum 

etmiştir. Sosyalizm gibi bu sistemin de çöküşü kaçınılmazdır ve çökecektir. Fransız 

sosyolog Alaine Touraine'nin; "Toplumlar öldü, sosyoloji öldü, çöküş 

kaçınılmaz." şeklinde özetlenecek tespitleri, gerçeğin ilanından başka bir şey değildir. 


Sonsuz Yüce Olan Allah, kolay bir yaşam ve kazancın nasıl bir güce dönüşeceğini; Rahman olan Allah'ı örten "zalimler"in, bu " oligarşik güc"le nasıl bir "tiranlık" kuracağını bize önceden bildirmektedir: 


"İnsanlar, tek(zalim) bir ümmet(güç) haline gelecek olmasaydı; Rahman'ı örten kimselerin, evlerinde gümüş tavanlar ve üzerinde yükselecekleri merdivenler kılardık."IZUHRUF(43)/33)| 


KEN LOACH: "MEDYA SİYONİZME UŞAKLIK YAPIYOR" 


M. Nedim Aslan, Vakit Gazetesi, 29/05/2010 
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Ken Loach 


Altın Palmiye Ödülü sahibi İngiliz yönetmen Ken Loach, Batı'nın kamuoyunu Filistin konusunda yanlış yönlendirdiğini ifade ederek, "Medya, köpek gibi siyonistlere destek veriyor" dedi. 


Ken Loach, İsrail'in ırk temeli üzerine kurulu bir devlet olduğunu ve bu nedenle ırkçı bir devlet olduğunu söyledi. Adaletsizliğe karşı çıkmanın aydınların sorumluluğu olduğunu, hiçbirşey yapılmazsa bile adaletsizlik işleyenlere karşı boykot uygulanması gerektiğinin kaydeden Loach, aydınların Filistin'i işgal altında bulunduran İsrail'i boykot etmesini istedi. İsrailli yetkililerin, bu ülkeyi boykot eden aydınları "Yahudi karşıtı" olmakla suçladığına ilişkin soruya Loach, siyonistlerin bunu propaganda amaçlı kullandığını belirterek, bunun aptalca bir durum olduğunu söyledi. Loach: 


“Siyonizm, tüm Yahudilerin siyonist olmasını istiyor. Kendi ırkçı ve çürümüş ideolojileri için bu propagandayı yapıyorlar. Birçok Yahudi siyonist değil. Ancak onlar siyonist olmasını istiyor. 
Siyonizmin kendisi ırkçı bir ideoloji" dedi. 


İsrail'in Güney Afrika'daki ırkçı beyaz rejimiyle aynı olduğunu söyleyen Loach: 


"Güney Afrika'da da insanlar ırk temeli üzerine birbirinden ayrılmıştı. Aynı şeyi İsrail de 

yapıyor. Filistinlilerin evlerinin yıkılması, duvarlar örülmesi, insanların topraklarından atılması, kontrol noktaları oluşturularak Filistinlilerin sorgulanması, İsrail'in ırkçı bir devlet olduğunu gösteriyor" dedi. 


Medya, Köpek Gibi İsrail'e Destek Veriyor 


Medyanın Filistin sorunu konusundaki tutumuyla ilgili olarak da Loach, Batı medyasının genelde İsrail yanlısı bir politika izlediğini ve İsrail projesini desteklediğini belirterek, aynı şekilde Amerika ve İngiliz hükümetlerinin de İsrail'i silahlandırarak destek 

verdiğini söyledi. İsrail'e destek veren medyanın devlet tarafından kontrol edildiğini kaydeden Loach. 


"Bu bir köpeği yürüyüşe çıkarmak gibi bir şey. Köpeğin nereye gitmesini istiyorsanız oraya gider. 
İsrail'e verilen destek de buna benziyor" ifadelerini kullandı. 


İsrail Sponsor Olursa Boykot Edecek 


Geçtiğimiz yıl Edinburgh Film Festivali'nde gösterilen İsrail filmlerinin, İsrail hükümetince finanse edildiğinin ortaya çıkmasından sonra festivali boykot eden ve boykot nedeniyle 

organizatörlerin İsrail'i sponsorluktan çıkarmasını sağlayan Loach, bu yılki film festivalinde aynı şeyin yaşanması halinde yine aynı şeyi yapacağını kaydetti. Filistin halkıyla dayanışma içinde olmak için bu boykotu devam ettirmek gerektiğini söyleyen Loach, geçtiğimiz yıl yaşanan boykotta Filistinlilerin kendisinden yardım istediğini ve bunun üzerine bu boykotu gerçekleştirdiğini kaydetti. 


Ken Loach Kimdir? 
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74 yaşında olan ünlü yönetmen Ken Loach, 6 kez Cannes Film Festivali'nde Büyük Ödül'ü kazandı. 
2009 Temmuz ayında Avustralya'nın Melbourne şehrinde gerçekleşen film festivalinde yarışan 
"Looking for Eric" filmini festivale İsrail'in sponsor olduğunu öğrendikten sonra geri çekti. Loach. 


"Şiddet üreten devletin gölgesinde sanat yapılmaz. Sanat savaşa ve yok etmeye değil, barışa ve insanlığa hizmet eder. İsrail, Ortadoğu'daki politikalarını gözden geçirmeli" demişti. En son Cannes Film Festivali'nde "The Wind That Shakes the Barley" filmiyle Altın Palmiye ödülünü kazanan Loach, Latin Amerika'daki faşist yönetimlere karşı verilen mücadelenin yanısıra, İrlanda'nın bağımsızlığını ve İspanya iç savaşına katılan İngilizleri konu alan filmler de yaptı. 


UZAYLILAR(ŞEYTANLAR): KAFALARI KARIŞTIRMAYI BAŞARDILAR 


Kaynak: Donna Anderson, "Official Disclosure Prepare for Contact", officialdisclosure, çev. 
Kader Demirpehlivan, yaklasansaat.com. 


2010 yılının Ocak ayında, İngiltere'nin Ulusal Bilim Akademisi Royal Society; 
kuruluşunun 350. yıldönümü kutlamaları münasebetiyle; NASA, Avrupa Uzay Ajansı(ESA) ve BM Dış Uzay İlişkileri Ofisi'nden gelen temsilcilere ev sahipliği yaptı. 

Etkinlikte, "Dünya Dışı Yaşamın Bulunması ve Bilim ve Toplum Açısından 

Sonuçları"' konulu tartışmada bir dizi baş döndürücü fikirler sunuldu. 


İngiliz Kraliyet Bilim Akademisi(Royal Society) başkanı ve kraliyet astronomu olan Lord Martin Rees, uzaylıların, insanların tanıyamayacağı bir formda, "burnumuzun dibinde olabileceğini" açıkladı. Diğer konuşmacılar ise, uzaylı yaşamının inkâr edilemez bir keşfinin yapılmasına ne kadar yakın olduğumuzu belirtmek için, "emsalsiz 

kanıt" ve "kahredici delil" gibi ifadeler kullandılar. Cambridge Üniveristesinde evrimsel paleobiyoloji profesörü olan Simon Conway Morris gibi bazıları da, bu bilinmeyenlerle olan temasın iyi bir şey olmayacağı konusunda şu endişelerini paylaştı: 


"Bu dünya-dışı canlılar, sadece bize benzemekle kalmayıp, bizim açgözlülük, 

şiddet ve başkalarının kaynaklarını kendi çıkarlarına kullanmak gibi zaaflarımızı da taşıyor olabilirler. Ve uzaylılar barış içinde gelseler bile, kendileri için yaşayacak yer aramak, su, mineral ve yakıt sağlama niyetinde olabilirler" dedi. 


Vatikan astronomları da benzer bir şekilde "Evrende yalnız mıyız?" sorusu ile meşguller. 
Ve onların da üst düzey âlimleri, zeki yaşam ve uzaylı yaşamının keşfedilmesinin yakın gelecekte olabileceğini ima ediyorlar. Peder Jose Gabriel Funes, "L'Osservatore Romano" gazetesine verdiği uzun bir röportajda, evrende herhangi bir yerde kesin bir zeki yaşam olasılığı olduğunu anlattı ve böyle bir düşüncenin dinsel inançları ile çelişmeyeceğini belirtti. 


Diğer bir Vatikan astronomu, Guy Consolmagno ise insanlığın, dünya-dışı yaşam zekâsının 


yakın gelecekteki keşfi ile karşılaşma şansının fazla olduğu çıkarımında bulundu (Mogsignor Corrado Balducci bile daha ileri giderek birkaç yıl önce uzaylıların zaten 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dünya ile temasa geçtiği ve Vatikan'ın bir takım liderlerinin bu durumdan haberdar olduğunu ileri sürmüştü). 


"Başka yerlerde yaşamın gelişmiş olabileceğini nasıl reddederiz?" diye soran Funes "Nasıl ki dünyadaki yaratılmış varlıkları bir 'kardeşimiz' olarak düşünüyorsak, niçin 'dünya -dışı bir kardeşimiz'den de bahsetmeyelim? O da yaratılmışların bir parçası olurdu." 


Rus Ortadoks bir bilgin, dünya-dışı zekâ olasılığını reddederken, Müslüman ve Yahudi liderler kendi dinlerinin dünya-dışı yaşam gerçeğine kucak açtığını söyleyerek Funes'in düşüncesine katılıyorlar. 


Dünya dinleri ve hatta ABD Hükümeti bile, aniden uzaklardan gelen ziyaretçilerle karşılaşılması durumunda dünyanın politik ve dini topluluklarının nasıl bir tepki verecekleri sorusu üzerine kafa yoruyorlar. Atlantic Monthly'den Paul Davis, 2003'deki yazısında, dünya dışında bir yerlerde, tek bir bakterinin keşfi bile; insanlığı, kendisinin kim olduğunu 

ve kozmik planda nerede durduğunu anlaması açısından düşünmeye zorlayacağını yazdı. 
Ayrıca Davis, böyle bir bulgunun insan ırkını spritüel kimlik krizine sokacağını ve bu kimlik krizinin bazılarını Tanrı'ya yalvarmaya sevk edeceği yorumunda bulundu. 


Açıkçası 2003'den beri çok şey değişti. Yakın zamanda yapılan anketler insanların büyük bir çoğunluğunun dünya-dışı yaşamın ortaya çıkmasının Tanrı'ya olan inançlarını değiştirmeyeceğini göstermektedir. Bu bulgular 2008'de Berkeley Kaliforniya Ünversitesi'nde yapılan bir çalışma ile desteklenmiştir. 2010'un Nisan ayında 22 ülkede 23.000 yetişkin ile yapılan Reuters Ipsos anketinde de benzer yanıtlar alınmış ve bu yanıtlara, Hindistan ve Çin'deki insanların %40'ından fazlasının uzaylıların zaten burada olduğu ve insan kılığında aramızda gezdiklerine inandıkları sonucu eklenmiştir. 


Georgetown Üniversitesi'nden Professor Anthony Tambasco, dünyanın sadece dünya-dışı varlıklar için hazır olduğuna inanmıyor, aynı zamanda Mars'ta olabilecek potansiyel bir hayat ile ilgili olarak NASA'nın geçenlerde yayınladığı basın bildirgesine yanıt veriyor: 


"Eğer yaşam keşfi doğrulanırsa, bu, geleneksel İncil görüşlerini açıklamaktan ziyade bu görüşleri yaygın hale getirme fırsatı sunacaktır." 


Kuzey Amerika İslam Topluluğu'ndan Sayyid Syeed ise ilgili bir CNN makalesinde şunları söylüyor: 


"Çoğu Müslüman da dünya dışı yaşam keşfini hoşgörü ile karşılayacaktır. Kuran'da, Allah'ın 'dünyaların' ilahı olduğu belirtilmektedir, sadece bir dünyanın değil. 


Amerika Yahudi Topluluğu'ndan Rabbi James Ruden, çoğu Yahudi'nin de, Tekvin bölümünü yorumlarken, diğer gezegenlerde hayatın var olma olasılığı kapısını açık bıraktıklarını belirtiyor. 


Ancak dini topluluktaki herkes bu fikre katılmıyor. Bilhassa çoğu muhafazakâr evanjelikler, uzaylı görüşüne daha şüphe ile yaklaşıyor ve bunun şeytani bir alamet veya gelecekte Antichrist'in ortaya çıkmasına sebep olacak büyük yanılgıda bir rol oynayacağını düşünüyorlar. Meşhur Hıristiyan yazar Hal Lindsey şunu yazıyor: 
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"Ben bu varlıkların dünya dışından olduklarına inanmıyorum, ancak orijinleri itibariyle doğaüstü varlıklar olduklarına inanıyorum. Açık olmak gerekirse, bence bunlar şeytanlardır." 


Testing the Spirits(Ruhları Test Etmek) adlı kitabın yazarı psikoloji alanında çalışmalar yapan Doç. Dr Elizabeth L. Hillstrom, kitabında; gittikçe artan sayıda alimin 

Lindsey'in, UFO'ların, tarihi şeytanlarla eşanlamlı olduğu çıkarımına destek verdiğini belgeliyor ve şöyle diyor: 


"Bir Hristiyan perspektifinden, Vallee'nin UFO'ları açıklaması, şeytani faaliyetle 

paralel olduğundan dolayı oldukça çarpıcıdır. Vallee'nin kendisi, şeytani faaliyet ile ilgili İncil dışı literatürden el çekerek, UFO ve şeytanlar arasında çok sayıda parallellik ortaya koymuştur... " 


Bir UFO araştırmacısı ve Fransız Ulusal Bilim Araştırma Konseyi'ne bağlı bir bilim adamı olan Pierre Guerin ise öyle çok ihtiyatlı değil: 


"Şu modern UFO'larla, geçmiş günlerin şeytanları muhtemelen aynı" diyor. Kıdemli araştırmacı John Keel, UFO'lar: Trojan Atı Operasyonu ve bu konu ile ilgili diğer kitaplarında aynı sonuca varıyor: 


"UFO olaylarının, genelde, asırlık şeytan fenomeninin sadece küçük varyasyonları olduğu görülüyor." 


Şeytanların ufolojide bir rol oynayabileceği fikrine karşın, Michael Heiser gibi ilahiyatçılar, UFO'ların şeytanlarla otomatikman ilişkilendirilmesine karşı oldukça temkinli davranıyor." 


"WİKİLEAKS DEPREMİ"NİN ANALİZİ 
01/12/2010-yaklasansaat 


WikiLeaks(Sızıntı sitesi)'nin sahibi Julian Assange, solgun yüzü, kır saçlarıyla bir indigo çocuğunu çağrıştırıyor. Bundan sonra birçok filmlere de muhtemelen konu olur. 
Sahte uzaylıların(!) çağdaş kristal yahut indigo çocuğu rolü, üzerine de çok güzel yapışır. 


Görünürde tek kişilik bir ordu.. Amerikan Küresel Gücü'nü derinden sarsan 9 şiddetinde bir deprem... 11 Eylül 2001'de kulelere vuran o derin-şeytani küresel efendilerin yeni bir oyunu: "WikiLeaks depremi". Kimileri, bu şahsı terörist ilan etmeye hazırlanırken, kimileri de uzaylı kahraman gibi önüne çiçekler sererek karşılamaktadırlar. 


Acaba dünyada deprem yaratan bu olayın, "gerçek failleri ve amacı nedir", sorusu yine gürültüye mi gidecek? Kısır, aldatıcı, yanıltıcı analizler; görüş ve aldanışlar yine egemen mi olacaktır dersiniz? Nitekim kulelere vuran "küresel ağababalar", bu eylemlerini, kullandıkları "radikal İslamcılar"a fatura ederek yollarına devam etmiş, dünyayı başarıyla yanıltmış; Irak'ta ve Afganistan'da, Ortadoğu-Asya kaynaklarını kontrol etmek için üsler kurmuştur. Peki bu faili belli "yeni 11 Eylül saldırısı"'nın, gerçek failleri ve amaçları, yine dünyadan gizlenebilecek mi? Bu olayın, yaklasansaat hassasiyeti ve ışığıyla analizi şudur: 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Bilim yahut bilimsel analiz, doğru ve temel bir altyapıya dayanır. Dünya siyasi arenasındaki esas güçler, doğru tanımlanamadığı; bu güçlerin amaç ve özellikleri tam olarak tespit edilemediği takdirde, bu "dünya siyasi uzayı"nda meydana gelecek olayları, doğru olarak algılamak ve yerine oturtmak mümkün değildir. Bugün dünyanın hakim siyasi -küresel güçlerine baktığımızda, şunları görürüz: 


1) Çağın hakim emperyal gücü ABD ve yedeğindeki güçler: Avrupa Birliği ve Siyonist İsrail. 


2) Kısmen ABD'nin kontrolünde bulunan eski komünist Rus-Çin bloku. 


3) ABD yörüngelerinde dolanan başta Türkiye olmak üzere sözde İslam ülkeleri. ABD karşısında durduğu ve ABD'ye kafa tuttuğu sanılan İran'ı da, bu sınıfa rahatlıkla koyabilirsiniz. İran'ın, Saddam'ı yok etmek için ABD'yi, Irak'a çağırması ve yerleştirmesi. 
Diğer taraftan Taliban'ı tasviye etmek için ABD'nin, Afganistan'a yerleşmesine destek olması ve böylece "İran'ın doğudan ve batıdan kuşatılması", İran'ın yörüngesini açıklayan sadece bir örnektir. 


4) "Küresel ağababalar"ın arkasında ve önünde yer alan, insanlığı ele geçirmek için en "eski plana" sahip olan ve bu "küresel gücün felsefesi"ni çağa hakim kılan "İblis ve ordusu". 
Bugüne kadar bu küresel yıldız ailelerinin balonlarını şişiren ve onlarla eşgüdümlü hareket eden İblis ve hizbi, Deccal günü yaklaştığında, bu para ve iktidar hırsıyla kendilerini tanrılaştırmış "ağababalar"'ın altından halıyı çekerek, emperyal hakimiyeti devralacaktır. Bu noktada işleteceği "halı yöntemi"; bu derin ve kısmen gizli küresel patronların, "çirkin-pis işlerini ve insanlık aleyhine işlediği gizli entrika ve cinayetleri ifşa etmektir". 


Dünya politikalarını bugün kim belirliyor? Dünyayı bu noktaya kim getirdi? Bu belirleyici hakim güçler arasındaki çatışma alanları nedir? Bugün kesinlikle söyleyebiliriz ki; dünyanın açık ve gizli gündemini belirleyen güçler, birinci ve dördüncü maddede yer almaktadır. 
Özellikle ABD ile karakterize edilen "emperyal güç", kendi içinde ikiye bölünmüştür. 
Birincisi, Obama'yı iş başına getiren "Yeni Dünya Düzeni" kurmayı amaçlayan "Küresel Lobi". İkincisi, İsrail'le ittifak halinde bulunan ve İsrail'i destekleyen "Yahudi Lobisi". Bu yıldız ailelerinden meydana gelen iki hakim derin güç arasında, zaman zaman dışa vuran 

bir çatışma bulunmaktadır. Bu güçlerden birisi, Avrupa'yı da arkasına alarak "küresel bir imparatorluk" kurmanın eşiğindedir. Türkiye'ye de, Asya ve Ortadoğu'nun paketlenmesinde önemli bir rol düşmektedir. 


Diğer güç ise, "Siyonizmin dünya hakimiyeti kadim planı" peşinde koşmaktadır. Bu planı gerçekleştirmek için İsrail'in arkasına ABD'yi koymaktadır. İşte burada, bu iki güç arasında çatışma boyut kazanmaktadır. Özellikle Türkiye, bu iki güçten birisinin yanında bulunduğu ve son zamanlarda diğerinin açıkça karşısında durduğu için çatışmanın ateşi yükselmektedir. 


"Küresel Lobi", çatışmayı ABD dışına taşırmak için, Türkiye vasıtasıyla ateşi yükseltmektedir. Sayın Başbakan'ın, "one minute"le başlayarak, "Mavi Marmara olayı"ndan bugüne kadar tutumu ve kavgası, "Küresel Lobi"nin, bizzat kendisinin yapamadığı bir kavgadır. Türkiye Başbakanı, bir taraftan "Arap-İslam dünyası"nın kahraman lideri olurken, diğer taraftan İsrail'i; dolayısıyla ABD "Yahudi Lobisi"ni dizginlemeye çalışmaktadır. 
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Yani özetle "Küresel Lobi", elini ateşe sokmak yerine maşayı kullanma yolunu 

seçmiştir. "Yahudi Lobi"si ise bu kuşatma altında köşeye sıkışmıştır. Daha önce Sayın Tayyib Erdoğan'ı sahneden uzaklaştırmak için Ergenekon'a destek sağlayan bu "Lobi", davayı kaybetmiş; Erdoğan, "küresel Ergenekon tasviyesi"yle güç kazanmıştır. İşte tam bu 

noktada "yeni bir 11 Eylül depremi" ortaya çıkmıştır. 


Sonuç olarak, bu depremin tetikçileri, yukarıda tanımladığımız 3 siyasi güç merkezinden birisidir muhtemelen: 


a) Bugün ABD'de iktidarda bulunan "Küresel Lobi", "Yahudi Lobisi"nin ayak diremesini ve engellemesini etkisiz kılmak için böyle bir skandalı kendisi tezgahlamış olabilir. Böylece özellikle Eric Edelman gibi görevlilerden kurtulmak ve hem de daha "radikal küresel ilişkiler geliştirmek" için, bu bir milat olabilir. Tıpkı 11 Eylül darbesini bahane ederek, dünya üzerindeki stratejik bölgeleri işgal etmesi gibi.. 


b) Bush'tan sonra yönetimi, "Küresel Lobi"ye kaptıran ve Sayın Türk Başbakanı'nın salvolarıyla köşeye sıkışmış olan "Yahudi Lobi"sinin bir "WikiLeaks saldırısı"dır. Böyle bir saldırının amacı açıktır ve bugünkü "ABD Küresel Lobi"sinin müttefikleriyle, özellikle Türkiye'yle ilişkilerine darbe vurmaktır. Şayet bu olay böyleyse, iki güç arasındaki çatışmanın daha büyük boyutlara ulaşacağının bir habercisidir. 


c) Üçüncüsü, İblis'in ordusunun; New A ge'ci karanlık işçilerini, Zeitgeist ve benzeri yönlendirilen sivil oluşum ve aktivistleri kullanarak işleteceği "halı çekme operasyonu"nun bir başlangıcı olabilir. Küresel güçlerin tüm sırlarına, gizli evraklarına vakıf 

olan "kütüphaneci İblis"in, bir "D Günü"ne hazırlandığı ve toplattığı belgeleri planlı bir şekilde deşifre edeceği beklenmektedir. 


Biz bu üç seçenekten ikincisini; yani b) şıkkını muhtemel görmekteyiz. Belgeleri ifşa eden şahsın; elinde toplanan belgelerin sayısı ve içeriği, "Küresel ABD Lobisi"nin içinden destek aldığını açıkça göstermektedir. Yani "Küresel Lobi"nin yönetiminde ve alt kademelerde bulunan "Yahudi Lobisi" yanlısı görevlilerin, bu işte önemli bir rolü olmalıdır. "Küresel Lobi"nin has elemanlarından ABD başkanı Bill Clinton'un, "Lewinsky skandalı" burada hatırlanmalıdır. "Yahudi Lobisi" nin düşmanlığında ve saldırısında hiçbir sınır olmadığını anlamak istemeyenler, yanılmaya devam edecektir. 


Nitekim "Küresel Lobi"nin has elemanlarından ve hatta beyin takımından olan Zbigniew Brzezinski bu "WikiLeaks depremi"yle ilgili olarak; PBS'de yayınlanan bir programda bakın neler söylüyor: 


"Esas olan şu ki, WikiLeaks'e, kim bu belgeleri veriyor?.. Bazı gizli servisler, WikiLeaks'e bilgi sızdırıyor mu? Çünkü ABD'yi utandırmak, onun bazı yönetimlerle arasını açmak için eşsiz bir fırsat... ABD-Türk ilişkilerini bozmak için hesaplanmış bir 

hareket. Erdoğan ve Davutoğlu hakkında kullanılan dil çok çok gerçekten çok sivri..." 


Evet "ABD Küresel Gücü", "Yeni Dünya Düzeni"ni tamda ilan etmek üzereyken ve gerekli adımlar atılırken; "ulusal devletler" değil, başka hiçbir güç değil, ABD'nin içinden bir "Güç" karşı koymakta; elindeki kartları kullanmaktadır. Bu saklanan ve Türkiye üzerinden devam ettirilmeye çalışılan savaş, artık yeni boyutlara ulaşmıştır. Bilinmelidir ki; bundan sonra yeni salvolar gelecek ve bu "yıldız aileleri"nin kendi içindeki savaşı artık gizlenemeyecektir. 
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TAŞLAŞMIŞ İNSANLAR ŞEHRİ: POMPEİ 


Hilal Nevruzoğlu-yaklasansaat.com-ocak 2007 


Roma İmparatorluğu, yakın çağın en putperest imparatorluğudur. Vezüv yanardağının eteklerindeki Pompei şehri, Romalı yönetici-aristokrat ve 

zenginlerinin; sapkınlık, şımarıklık ve debdebe içinde yaşadığı; bağlar, bahçeler ve villalarla çevrili, çok güzel bir yerdi. MS 79'da patlayan Vezüv yanardağı, bir kaç saat içinde kenti mezarlığa, orada yaşayan Romalıları da, tapındıkları putların benzeri "taş görüntülü insanlara" dönüştürdü. 


24 Ağustosda Vezüv yanardağından yükselen dumanlar, kısa bir sürede şehri mezarlığa 
dönüştürdü. 20.000'i aşkın insan yok oldu. İnsanlar, lavların içinde kavrulup 2000 yıl boyunca küller altında kaldılar. İtalya'daki Pompei, Napoli'nin 25 km 

uzağındaydı. Vezüv yanardağındaki püskürme 2 gün sürdü. Pompei bu 2 günün sonunda 6-7 metre derine gömülmüştü. İlk kazılar, 1709 da Herculaneum da başladı. Uzun çalışmalar sonunda, kent ortaya çıkarıldı. Dönemin en güzel evlerini, eşyalarını ve sanat eserlerini bünyesinde barındıran Pompei, dakikalara sığabilecek bir zaman diliminde, yerle bir olmuştu. 
Akdeniz'in hafif deniz rüzgarlarını alan bu sevimli kent, Roma'nın tüm zengin, aristokrat ve nüfuzlu insanlarını kendine çekmişti. MÖ 5000 yıllarında kurulmuş olan şehir, lavlar altında kalmadan 159 yıl önce Romalıların eline geçmişti. 


Pomypei'yi 8 kapılı büyük bir duvar çeviriyordu. Şehrin ortasındaki forumda, her hafta ayrı bir eğlence düzenleniyordu. Eğlenceler kimi zaman bir kölenin köleyle veya bir aslanla ölümüne dövüşmesi şeklinde oluyordu. Vahşetin her türlüsü her hafta Pompeililere 

sergileniyordu. Pompei'nin en önemli binaları, bu meydana bakıyordu. Bu binalar; 2 tiyatro binası, gladyatör alanı, hamamlar ve tapınaklardır. Yapılan kazılardan anlaşıldığına 

göre; zenginlik ve debdebenin akıl almaz boyutlara yükseldiği Pompei, günden güne tefessüh ediyor ve şehrin her köşesinde, "fuhuş ve lutilik evleri" boy gösteriyordu. Nitekim bir Roma belgeselinde, Sezar'ın, küçük yaştaki yeğeniyle olan homoseksüel ilişkisinin; oğlanın annesi tarafından teşvik edilerek; bir "şeref(!)" olarak takdim edilebilmesi, dehşet vericidir. 

Kül Bulutunun Yuttuğu Şehir: Pompei 

Forum, tapınaklar, tiyatrolar, amfitiyatrolar, bazilikalar, caddeler, atölyeler, kenar mahalleler, 


hamamlar, meyhaneler, çamaşırhaneler, değirmenler, fırınlar, kumarhaneler, batakhaneler, 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hanlar, şehri gezenler tarafından bugün bile farkedilebiliyor. Ve sonunda da, kenti baştan başa kaplayan lavlardan kaçmaya çalışan insan ve hayvanların, bedenleriyle yüzyüze geliniyor. 
Burada, tarihin en trajik olaylarından birine tanık oluyorsunuz. Etnograf, Prof. Carlo Giardano, 79 yılının 24 Ağustos günün saat 13'ünde Pompei'de olup bitenleri şöyle anlatır: 


"O gün öğle vakti, volkanın ağzından aniden yükselen bir kül bulutu, bir kaç saat içinde bütün Pompei'yi kaplamıştı. Böylece şehir, çok uzun bir sessizlik dönemine girdi. Burada yaşayan binlerce insanın, tehlikenin bu kadar yakınında oldukları halde gafil avlanmış olmaları, o tarihlerde Vezüv'ün bambaşka bir manzara altında olmasından ileri gelmiştir." 


Depremlerle Uyanmayan Şehir: Pompei 


Yamaçları, meşhur politikacıların villalarıyla süslü olan Vezüv; bağlar, bahçelerle çevrili ağaçlık bir yerdi. Tepesindeki kalkerleşmiş taşlardan başka eski zamanların dramını hatırlatan herhangi bir hali yoktu. Oysa daha önceleri, Vezüv'de yine bir püskürme olmuştu. Daha sonra bu püskürmeyi, Yunan coğrafyacısı Strabon, kraterleri incelemek suretiyle keşfetmişti. Ancak bundan bahsetmemeyi uygun bulmuştu. Aslında söyleseydi de ona kimse inanmazdı. Çünkü insanların gözü, para ve zevkten başka birşey görmüyordu. Belkide, MS 62'de meydana gelen ve şehri tamamıyla yıkan bir zelzele, bu feleketin habercisiydi. Depremler o kadar sık oluyordu ki, artık Pompei halkı bunları önemsememeye başlamıştı. Tıpkı yavaş yavaş ısınan kurbağa gibi. 


Vezüv'den dumanlar yükselmeye başladı. Bir patlama olacağını anlayan halk, limana doğru kaçmaya çabaladı. Gemilere binebilenler bir daha dönmemek üzere kentten uzaklaşmaya başladılar. Sarsıntılar başlayınca, 20 dakika kadar süren bir şaşkınlık yaşandı. Halk paniğe kapıldı ve bir hareketle Sarno nehrindeki 600 metre uzakta olan bir limana atıldılar. Yollarını bir deniz kabarması kesti. Dev dalgalar, bindikleri gemileri birer çöp gibi yukarıya kaldırıyor ve şehrin surlarının içindeki kızgın lav denizine doğru fırlatıyordu. 


Gökten iri kum taneleri büyüklüğünde, çok kızgın küçük taşlar yağmaya başlamıştı. Hemen arkasındanda da, gaz ve kül yüklü kocaman siyah taşlar düşmeye başladı. Bu sonuncular yere değer değmez patlıyor ve ilk kayıpların verilmesine sebep oluyordu. Diğer taraftan evlerinin volkanın süngertaşı-kül yığınının ağırlığına dayanamayıp çökmesiyle yok oluyorlardı. 
Volkandan çıkan zehirli gazları soluyanlar ise anında ölüyordu. Sonra ardı 

ardına Pompei üzerine kızgın küller yağmaya devam etti. Ve ilk ölenlerin üstünü yorgan gibi örttü. Birkaç saat içinde, "dünya ve zevk cenneti Pompei", büyük bir mezarlığa döndü. 
20.000 insan bir anda yok oldu. 


Sodom ve Gomora'yı Çağrıştıran Şehir: Pompei 


Gökyüzü kararmış olduğundan, şehirde görüş mesafesi sıfıra düşmüştü. Şehrin insanları, rastgele sağa sola koşup duruyorlardı. İçlerinde farkında olmadan, Vezüv'e doğru koşanlar bile vardı. Kurtuluşu evde görenler, volkandan çıkan müthiş sıcaklık yüzünden; havadaki oksijenin kısmen karbonik gaza dönüşmesiyle boğuluyorlardı. 


İnsanlar, taştan tanrılarından bu ölüm anında can-hıraş yardım diliyorlardı. 
Kendilerini tanrı ilan eden Romalı yöneticilerin put-tanrılara ne kadar inandıkları şüpheli 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olsa da, kendi tanrılıklarını onaylatmak için bu put-tanrılara ihtiyaçları vardı. 

Kısacası Roma'nın zalim-aristokrat yönetimi, iktidarlarını bu taştan put-tanrılara borçluydu. Bu, Roma'nın akla ziyan putperest halkının putlarına yakarışları, hiç bir zaman duyulmayacaktı. Zira kendi tarihinden habersiz insanoğlunun, bu kaçıncı aldanışıydı. 
Bu "dramatik helak"ın uzak veya yakın seyircileri, yahut bu azaptan kurtulanlar ise maalesef bu şokla da uyanamayacaklar ve "tanrıların gazabı" diyerek, "dramatik aldanmaları"nı sürdüreceklerdir. 


Eski putperest kavimlerin, Elçilerini öldürmeye teşebbüs ederek; helak olmaları burada hatırlanmalıdır. Çağının emperyal gücünü temsil eden paganist Roma imparatorluğunun yöneticileri de, İsa peygamberi "öldürmeye teşebbüs"ün cezasını, acı bir şekilde ödemiş görünmektedirler. İsa peygamberi "öldürmeye teşebbüs" suçu, her ne kadar Yahudi din adamlarının, "tarihsel katletme alışkanlıkları"nın bir tezahhürü ise de, zalim Roma'nın bu suçun ortağı olduğu apaçık ortadadır. 


Yaklaşık 2000 yıl o görkemli villalar, heykeller, duvar resimleri, mozaikler, tapınaklar ve pazarlar dokunulmadan gömülü olarak kaldı. Arkeologlar kenti keşfettiklerinde, son gün pişmiş ekmeği bile firında buldular. Pompei'nin üzerine düşen kızgın küller, 3 gün siyah kar gibi yağmaya devam etti. Ve arkasından Pompei, tamamen sessizliğe 

gömüldü. Pompeililertaş kalıplar halinde çıkarıldıkları vakit, ölüm anında ne yapıyorlarsa o halde bulundular. 


Bir duvarın üstündeyse bugün bile görülebilecek; Sodom ve Gomora yazısı bulunmaktaydı. 
Tarihçilere göre; Pompei'de yaşayan Yahudi köleleri, bu yazıyı Pompei'nin, "putperest, sapkın ve şımarık hayatına işaret etmek için yazmışlardı. 


Kaynaklar: 

1) Carlo Giordano, "The Jews in Pompeii, Herculaneum and in the cities of Campania Felix" 

2) Büyük Larousse, c.18. 

3) AnaBritannica, c.25. 

4) Wikipedia.org 

5) bbc.co.uk 


AVİ SHLAİM: "İSRAİL, VİCDANSIZLARIN YÖNETTİĞİ HAYDUT DEVLETE 
DÖNÜŞTÜ” 


Zaman, 07/02/2009 


Prof. Avi Shlaim 


Shlaim, Türkiye Başbakanı'nın Batı'da "İsrail saldırganlığına itiraz eden lider" olarak algılandığını vurguluyor. Hem İsrail hem de İngiliz vatandaşı olan Shlaim; Türkiye'nin arabuluculuk şansını kaybettiği iddialarına ise katılmıyor. Amerikan Kongresi ve Washington'a göre; Türkiye'nin çok daha dürüst bir arabulucu olduğunu savunuyor. Oxford'da uluslararası ilişkiler hocası olan Shlaim, İsrail'in Türkiye'ye ihtiyacının, Ankara'nın Tel-Aviv'e olan ihtiyacından daha fazla olduğunu düşünüyor. İsrail Silahlı Kuvvetleri'nde askerlik yapmış olan Yahudi akademisyen, kendi ülkesinin "ahlaksız ve vicdansız liderler" tarafından idare edildiğini söylüyor. 


Oxford Üniversitesi'nin Yahudi asıllı İsrail vatandaşı olan uluslararası ilişkiler hocası Prof. Avi Shlaim ile yapılan röportaj aşağıda verilmiştir: 


Soru: Başbakan Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres arasında Davos'ta yaşanan gerginliği nasıl değerlendiriyorsunuz? Erdoğan, sizin makalenize atıf yapmaya çalışırken engellendi... 


Cevap: Sempatim Erdoğan'a. Peres son derece şaibeli bir meseleyi, çok kuvvetli bir şekilde savunurken; -bana göre bu durumun savunulması mümkün değildir- Erdoğan'a adil bir cevap hakkı tanınmamıştır. Peres, 25 dakika kesilmeden konuşurken; Erdoğan'a, oturum başkanının tavrı son derece kaba olmuştur. Amerikalı gazeteci hem kaba hem tarafsızlıktan uzak, son 

derece başarısız bir oturum yönetmiştir. Peres'e istediği kadar vakit verirken, Erdoğan'ı engellemiştir. 


Soru: Erdoğan'ın tepkisi Batı'da, özellikle Avrupa'da nasıl yankılandı? 


Cevap: Genelde Batı'da özelde Avrupa'da tepki olumluydu. Zira gerçeği söyleme cesaretini gösterdi. 
Arap aleminde kahraman oldu. Hiçbir Arap lider, ne Peres'e, ne de saldırıya karşı bir laf etti. Amr Musa aynı toplantıda olmasına rağmen Peres'e çıkışamadı. Peres'e itiraz eden tek siyasi lider, tek Müslüman Erdoğan oldu. Batı'da İsrail saldırganlığına karşı duran bir lider olarak algılandı. Genel tepkinin olumlu olduğunu söylemek gerekir. 


Soru: Türkiye hakikaten Ortadoğu'da mühim bir rol oynayabilir mi, yoksa Türkler biraz kuvvetini abartıyor mu? 


Cevap: Arabulucu olarak Türkiye'nin oynayabileceği büyük bir rol var. Bunu zaten İsrail-Suriye müzakerelerinde gördük. Bu müzakereleri BM, ABD, İngiltere ya da 4'lüler (ABD, AB, Rusya ve BM) yapmadı. 


Türkiye ayrıca dürüst bir arabulucu. Bir taraftan İsrail ile stratejik işbirliği, diğer yandan Filistin ve Araplarla iyi münasebetleri var. Yani ABD gibi değil, ABD dürüst bir arabulucu da değil, hiçbir zaman da olmadı. BM Güvenlik Konseyi'nin 242 No'lu kararının kabul edildiği 1967'den bu yana sayısız barış girişimi, ABD-İsrail ekseni tarafından akamete uğratıldı. ABD, bu ihtilafta her zaman İsrail yanlısı ve destekçisi oldu. 


Soru: Ama bazı uzmanlar Davos'tan sonra Türkiye'nin arabuluculuk rolünü kaybettiğini söylüyor... 


Cevap: Bu uzmanlar hatalı. İsrail'in, Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye nin İsraile olandan daha fazla. 


tam tersine Peres, Türk tarafını hemen arayarak meselenin büyümesini istemediğini gösterdi. 


Soru: Gazze'nin klasik bir sömürgeye dönüştüğünü, Yahudi yerleşimlerinin ahlaksız, yasadışı olduğunu söylüyorsunuz. Neden kendi ülkenize karşı bu kadar sertsiniz? 


Cevap: O makaledeki her kelimenin arkasındayım. İsrail'i eleştirmekten keyif almıyorum. Yaptığım, namusluca bugünkü İsrail'i anlatmak. Ben 1960'lı yıllarda askerliğimi İsrail Silahlı Kuvvetleri'nde yaptım. O zaman İsrail ordusu hakiki bir savunma kuvvetiydi. 1967'den sonra, İsrail sömürgeci bir güç oldu. İşgal altındaki topraklarda bir imparatorluk kurdu ve baskıcı-sömürgeci bir devlete 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dönüştü. İsrail'in 1967 öncesi sınırlarında tamamen meşru olduğunu düşünürken, 1967 sınırlarının ötesindeki Siyonist sömürgeci projeyi külliyen reddediyorum. Filistinliler, 41 yıldır acımasız bir askeri işgal altında yaşıyor. Asıl kurban onlar ve saygı duyuyorum Filistinlilere. 


Soru: İsrail için "Tamamıyla ahlaksız, vicdansız liderlerin yönettiği haydut bir devlet” diyorsunuz. Fazlaca sert değil mi? 


Cevap: Ben uluslararası ilişkiler hocasıyım. Akademik dünyada "haydut devlet" tanımı için 3 
değişken var. Uluslararası hukukun sürekli ihlali, kitle imha silahları sahipliği ve siyasi gayeler için sivillere karşı terör uygulanması. Bu 3 kriteri de İsrail yerine getiriyor. 


Soru: Gazze'de 400'e yakın çocuk, 200 kadar kadın öldürüldü. Bu kadar sivili öldüren İsrail Devleti'nin istikbalini nasıl görüyorsunuz? 


Cevap: İsrail'in huzur bulabilmesi için bağımsız bir Filistin devletine derhal ihtiyaç var. Bunu ben değil, Başbakan Ehud Olmert söylüyor. İşgalin sona erdirilmesi ve askerlerin tamamen geri çekilmesi. 
İsrail, Batı Şeria'da birtakım topraklara sahip çıkmak istiyorsa Filistinliler 1'e 1 oranında İsrail topraklarından telafi edilmeli. İşgal sona ermezse İsrail yaşayamaz. Yani bağımsız bir Filistin devleti İsrail için varoluşsal bir mecburiyettir. İsrail'in işgali sona erdirerek askerlerini geri çekmesi Filistinlilere değil, İsrail'e bir iyiliktir. Çok akıllı bir Yahudi olan Karl Marx'ın dediği gibi, bir başka millete baskı yapan bir halk asla bağımsız kalamaz. 


Soru: Makalenizde ABD ve AB'yi, Hamas'ı şeytanileştirdikleri için sert bir şekilde tenkit ediyorsunuz. 
Batı'nın Hamas'la konuşma vakti geldi mi? 


Cevap: Batı artık Hamas'ı muhatap kabul etmelidir. Hamas, bir terör örgütü olarak nitelendiriliyor ama Hamas bundan daha fazlası. Bir siyasi parti, geniş tabanı olan sosyal bir hareket. Terör eylemleri yapan bir de askeri kanadı var. Bana göre Hamas da yapsa İsrail devleti de yapsa terör terördür, her türlüsünü telin ediyorum. Ancak buradaki mesele Hamas'ın demokratik yollardan seçilmiş olmasıdır. Hamas liderleri melek değil ama, halk onları seçti. Barış istiyorsak Hamas'ı muhatap kabul etmeliyiz. ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kongre'de Hamas ile konuşmayacağını açıkladı. Hanımefendinin uyanması gerekiyor. Hamas muhatap alınmadan Ortadoğu'da barış da olmaz, bölgeye istikrar da gelmez. Batı bunu ne kadar erken fark ederse o kadar iyi. 


Soru: İsrail sözcülerinin sürekli yalan söylediklerini belirtiyorsunuz. İsrail'e göre ateşkesi Hamas bozdu. Ateşkesi kim bozdu hakikaten? 


Cevap: İsrailli sözcüler, çatışma boyunca çok fazla yalan attı. En büyük yalan ise ateşkes meselesi. 
Okuyucularınız ateşkesi kimin bozduğunu anlayamazsa hiçbir şeyi kavrayamaz. Aslında İsrail kaynakları ateşkesin İsrail tarafından bozulduğunu ortaya koyuyor. 


19 Haziran 2008'de İsrail ile Hamas ateşkeste anlaştı. Hamas, füze atmayı durduracak İsrail de 
ekonomik tecridi kaldıracaktı. Zira 1,5 milyon insana yiyecek, yakıt ve tıbbi malzeme ulaştırılamıyordu. Bu, uluslararası hukukun yasakladığı kolektif cezalandırmadır. Gerçekte İsrail ekonomik tecridi daha da güçlendirdi. Hamas füzeleri durdurunca İsrail hava bombardımanlarını ve suikastlarına son verecekti. İsrail propagandasının aksine ateşkes son derece başarılıydı. 


Ateşkesten önceki 6 ayda Gazze'den İsrail'e ayda 179 füze atılıyordu. Ateşkesten sonraki 4 ayda 3 
füzeye düştü bu rakam. Bu bilgiler, İsrail Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden. Kimse itiraz edemez. 
İsrail bozmaya karar verene kadar ateşkes tam bir başarı oldu. 4 Kasım'da İsrail, 6 Hamas militanını Gazze'de öldürerek ateşkesi ihlal etti. Bu konuda tartışmaya mahal yok. 


"İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİSİ"NİN BATIYA GEÇİŞ YOLLARI 


Derleyen: Gökben Coşkun-yaklasansaat.com- 06/2008 
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El-Hamrâ Sarayı, Aslanlı Avlu, Endülüs 


Antik çağlardan, 16. yüzyıla gelinene dek Yakın Doğu, Dünya'daki teknolojik icatlar ve gelişmeye liderlik etmiştir. Bunu dile getirmekte ki amacımız; Çin medeniyeti ve onun Dünya'ya katkılarını küçümsemek değildir. Bizim burada ifade etmeye çalıştığımız 

şey; Yakın Doğu'da insanın ilerleyişinin, 16. yüzyıla kadar eriştiği mesafenin, genel anlamda Dünya'nın geri kalan bölgelerini gölgede bırakmasıdır. 


Bu, Mısır ve Mezopotamya antik medeniyetlerinde de böyleydi. Helenistik ve Roma dönemlerinde de bu şekilde oldu. Dahası, Helenistik ve Roma döneminde elde edilen başarıların kaynağı, Mısır, Mezopotamya ve Suriye'deki akademisyenler ve sanatçılardı. 


Yakın Doğu ve Orta Asya'dan, Kuzey Hindistan'a kadar uzanan topraklardaki İslam öncesi var olan kültür ve medeniyet, İslam aracılığıyla İspanya'ya aktarıldı. İslam ve Arap dilinin etkisiyle, bu bölgelerdeki bilim ve teknoloji, muazzam bir şekilde gelişti ve ilerledi. İslam medeniyeti yükselirken, Avrupa, bilimsel gelişme alanında çok gerilerde kalmıştı. Charles Singer, "Bilim ve Teknoloji Tarihi" isimli kitabının ikinci cildinde, şu gözlemini dile getirir: 


"Yakın Doğu, Batı'dan çok üstündü. Neredeyse teknolojinin her dalında en iyi ürünler Batı'ya, Yakın Doğu'dan ulaşıyordu. Teknolojik olarak Batı'nın, Yakın Doğu'ya sunabileceği pek az bir şeyi vardı." 


Tüm bu gerçeklere rağmen, Batı geleneğinin fomülize edilmesinde, Batı bilim ve teknolojisinin inşasında ve Modern Batı kültürünün temelinde, çok kesin bir biçimde farkına varılan Ortaçağ Arap-İslam medeniyetinin etkilerinden, çok az bahsedilir. Batılı tarihçiler, İslam medeniyeti'nin bu etkilerini ifade etmekten kaçınırlar. 


Bu makale, Batı'nın, bilim ve teknoloji alanında İslam medeniyetini nasıl zimmetine geçirdiğini özetlemektedir. Islam bilim ve teknolojisinin, Batıya geçişinde çeşitli yollar etkili olmuştur. Bu yollar, aşağıda, ana hatlarıyla anlatılmaktadır. 


Halife III. Abdurrahman, bir Hıristiyan elçiyi kabul ederken. (Endülüs, 912-961) 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Endülüs'ün Kurtuba şehrinde, el- Vadi'I-kebir (Ouadalgivir) nehri üzerinde, bir dev su çarkı (naure, noria) 


Endülüs 


Müslüman doğudan, bir ekonomik ve kültürel güç merkezi haline gelmiş Endülüs'e doğru; dikkate değer bir şekilde, bilimsel ve teknolojik alanda bilgi akışı gerçekleşiyordu. İslam medeniyetinin, Batı'ya geçişindeki en bereketli yer İberya Yarımadası olmuştur. Bu bölgede, yüzyıllar boyunca Emevi halifeleri ve onların varislerinin, hoşgörülü 

yönetimi, Müslümanlar ve Hıristiyanlar arasında iyi ilişkiler kurulmasını sağlamıştı. 


İspanyol tarihçi Castro, Hıristiyan İspanya'nın, daima bir "teknoloji ithalatçısı" olduğunu söylemiştir. 1085 yılında Toledo'nun düşmesinin ardından, ülkede 

kalan Müslümanlar ise, "teknolojinin 

ihraçcıları" olmuşlardır. İspanyollar'ın, "Mudâjars" dediği bu Müslümanlar, ülke içinde etnik anlamda yabancı olmasına rağmen; "teknolojide uzmanlık 

bölgeleri" oluşturmuşlardır. 


Teknolojinin yayılması devamlıdır. Hıristiyan İspanya kentlerinde "yeni teknolojilerin yerleşmesi"; sanatçıların göçü, etnik bölgelerdeki ustalık ve becerileri kullanma veya yabancı "malların taklit edilmesi" sayesinde olmuştur. Castro, Hıristiyan ekonomisinin, bizzat kendi etnik maiyeti tarafından sömürgeleştirildiği kanaatindedir. 


"Mozaraplar", Arapça'daki "Müstarebe" kelimesinden gelmektedir. Araplaşmış anlamına gelmektedir. İslam Hukuku altında yaşayan İspanyol Hıristiyanlara böyle deniyordu. Bu insanlar, İslam'ı kabul etmemişler, ancak "İslam kültürü ve teknolojisi" nin, Hıristiyan İspanya'ya geçmesinde önemli rol oynamışlardır. Hıristyan krallıklar, ele geçirdikleri toprakları, ancak sömürge haline getirerek genişletebiliyorlardı. Fetihler sebebiyle bu topraklardaki nüfus oldukça azalmıştı ve o bölgelerdeki nüfusu yeniden arttırmak gerekiyordu. Bu meselenin çözümü için kullanılmış metodlardan biri de, Endülüs'ten, "Mozarap"' göçmenler getirip yerleştirmekti. 


II. Alfonzo'nun, fethedilmiş toprakları sömürgeleştirebilmek için izlediği politika 

budur. "Mozaraplar"; önemli yapılar, manastırlar, kale ve hisarlar inşa 

ederek, "Mozarap mimarisi"'nin en tipik örneklerini oluşturmuşlardır. " Mozaraplar", "dil bilgileri"'ni de beraberlerinde getirdiler. Dil bilmeleri, onların hem "Arapça kitapları tercüme etmeleri"'ne, hem de "Latince el yazmaları üzerindeki Arapça yorum ve açıklamaları derlemeleri"'ne yaradı. Onlar "Toledo Tercüman(Çevirmen) Okulu'"'nu hayata geçiren düşüncenin temellerini attılar. Arap ve İslam lezzetlerini, el sanatlarını 

ve yönetim hünerlerini tanıttılar. Bir başka deyişle, Hıristiyan krallıklarının, fikri ve kültürel anlamda Araplaşması'nda, "Mozaraplar"'ın katkısı inkar edilemez bir gerçektir. 
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Tarım, sulama sistemleri, hidrolik(su) mühendisliği ve imalat sanayide 

kullanılan "Müslümanlara ait teknikler", yarımadanın güney yarısında, artık günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olmuştu. Yukarıda sayılanlar ve diğer 

alanlardaki Müslümanlara ait pek çok teknolojik gelişme, Hıristiyan İspanya'dan, İtalya ve Kuzey Avrupa'ya geçti. İspanya'daki Müslümanlara karşı yapılan Haçlı seferleriyle dahi, bu geçişler engellenemedi. Hatta Hıristiyanlar'ın, Müslüman merkezlerde yönetimi ele geçirmeleriyle, daha da ivme kazandı. 


Tyrrhenian 


Sca 


Tonian 


Sea 


Sicilya 


Sicilya, İslam'ın hakimiyetine ait bölgelerden bir tanesiydi. Yüksek standartlara sahip bir medeniyetin oluşması için gerekli gelişme potansiyeli taşıyordu. Bu gelişmede, "bilim ve sanat öğreten enstitüler "de dahildi. İtalyan anakarasına olan coğrafi yakınlğı sebebiyle, "İslam bilim ve teknolojisi"nin Avrupa'ya geçmesinde önemli bir rol oynamıştır. 

Hem İslam dönemi(827-1091), hem de Norman dönemi(1091 - 

1194) boyunca Sicilya, İspanya'dan sonra, Arap-İslam medeniyeti ve Avrupa arasında bir köprü oluşturmuştur. Normanlar; kökeni 10.yy'a dayanan 

ve İskandinavlar'la Frenkler'in karışmasından meydana gelen bir topluluktur. 


"İslam Dönemi"nde Palermo; ticaret, kültür ve öğretim alanında büyük bir şehirdi. 
Giderek Dünya'nın en büyük şehirlerinden biri oldu. Bu dönem de; Müslümanlar'ın, Hıristiyanlar ve Yahudiler'le, barış ve uyum içinde bir arada yaşadıkları bir hoşgörü devri olmuştur. 


Müslümanlar'dan gelen "dinler arası hoşgörü" geleneği; Norman kralları zamanında da sürdürüldü. İkinci Roger'in hükümdarlığı zamanında; Sicilya, doğulu ve batılı bilginlerin buluştukları ve fikir alışverişi yaptıkları, bir "takas yurdu" haline gelmiştir. Böylece bu etkileşim, "Avrupa'yı uyandırarak; Rönesans'ın gelişinin habercisi olmuştur." İslam bilmi; Sicilya'dan, İtalya'ya, oradan da tüm Avrupa'ya yayılmıştır. 


Sicilya'daki Arap varlığı, Norman Sicilyalı olarak karakterize edilen, sanatsal 

faaliyetler için teşvik edici olmuştur. Esas itibarıyla, Normandiyalılar'ın egemen olduğu devirde inşa edilen tüm heykeller, katedraller, saraylar ve kaleler; İslam mimar ve sanatkarlarının eseridir. Bunun bir sonucu olarak, bir çok İtalyan şehrinde, İslam mimarisinin etkisi görülmektedir. Müslümanlar, pek çok mahsül tanıttılar: Pamuk, kenevir, hurma, şeker kamışı, dut ve turunçgiller bunların arasındadır. Bu ürünlerin 

gelişimi, Sicilya'ya getirilen "yeni sulama teknikleri" yle mümkün olmuştur. 


257 


Tarımda gerçekleşen devrim; tekstil, şeker, ip yapımı, hasırcılık, ipekçilik ve kağıtçılık gibi bir çok tarım endüstrisinin doğmasını sağlamıştır. Diğer endüstri dalları ise; cam, seramik, mozaik, savaş makine ve silahları yapımı, gemi inşası ve sülfür, amonyak, kurşun ve demir gibi minerallerin çıkarılmasıdır. 


Sicilya'nın, anakarası olan İtalya'ya yakın olması, Müslüman İspanya ile beraber kağıt ve ipek üretimi gibi bir çok endüstriyel teknolojinin, İtalyan şehirlerine taşınmasına kaynaklık etti. 


11. yy sonları ve 12. yy başlarında, ipekçilik ve ipek böcekçiliği, Müslüman Sicilya'da başladı. 13. yy'da ise özellikle Lucca ve Bolonya'da ipek dokumacılığı yapılabiliyordu. Aynı zamanda bu iki İtalyan şehri, ilk defa Müslümanlar'dan Sicilya'ya geçmiş olan ipek dokuma makinesinin kullanıldığı yerler olmuşlardır. 


Bizans 


Tusi Couple: 13. yy.'da Nasireddin et-Tusi'nin içiçe ve içten teğet dairesel hareketlerin toplamından lineer bir hareket elde etmesini gösteren çizim ve anlatımı. Aynı zamanda bu, TTusi'nin, gezegen modelini gösteriyor. (Orjinal çizim: Vatikan, Arabic ms 319, fol. 28 verso) 


Bizans'ın, "İslam Dünyası"'na komşu olması ve aralarındaki ortak hudut-bölge ilişkisi, bu iki milletin, aktif ticari ve kültürel iletişim halinde olmasını sağlamıştır. 
Bazı Arapça bilimsel çalışmalar, Yunanca'ya çevrildi. Buna bir örnek vermek gerekirse; 


El-Tusi, 1261 yılında yazdığı astronomik baş yapıtında(al-Tadhkira fi'ilm al-hay'a), gezegen hareketleriyle ilgili, Batlamyus'unkinden çok farklı yeni bir model sunmuştur. 

Bu modelde, döngüsel hareketin, lineer harekete dönüşebileceğini 

ispatlamıştır. Günümüzde Tusi'nin modeli; "Tusi Couple" adıyla bilinmektedir. 


20.yy.'ın ikinci yarısında, çok sayıda bilim tarihçisi, Kopernik 

astronomisinin matematiksel yapısının, klasik Yunan eserlerindeki bilgilerle kurulamayacağını ispatlamışlardır. Bu yapıyı kurabilmek için Kopernik'in, iki yeni matematik teoremine ihtiyacı vardır. Kopernik, bunları kullanmıştır. Bu iki teorem, de ilk defa Meraga rasathanesinin bilim adamları tarafından ortaya atılmıştır. Bunlardan birisi el-Tusi, diğeri de el-Urdi'dir. Teoremlerinin isimleri ise; "Tusi Couple ve Urdi Lemma" dir. 


Bilim tarihçilerin bu tezini destekleyen en büyük delillerden birisi; noktaları 

işaretlerken; Tusi (13.yy.) ve Kopernik'in (15.yy.) aynı harfleri kullanmış olmalarıdır. 
İkinci ilginç konu da; Kopernik'in bu teoremleri kullanmış olmasına rağmen, 

onların ispatını göstermemiş olmasıdır. Bu da teoremleri, bir başka yerden aldığını, kendisinin geliştirmediğini göstermektedir. Öyle ki 17. yüzyılda Kepler, hocasına yazdığı bir mektupta Kopernik'in, bu teoremi niçin ispatlamadığını sormuştur. Tabii bilim dünyasını 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meşgul eden konulardan birisi de, Kopernik'in bu teoremleri kullanmış olmasına rağmen, niçin el-Tusi ve el-Urdi'den bahsetmemiş olduğudur. Bu konudaki görüşlerden birisi, o dönemde Osmanlı, Avrupa kapılarını zorladığı için genelde İslam'a karşı olumsuz bir tavrın olduğu; bu nedenle de, İslam alimlerinden söz etmenin uygun olmayacağı düşüncesidir. 


KI-Tusi ve el-Urdi'nin, Kopernik zamanında Latince'ye çevrilmemiş olan 

eserlerinin, Kopernik'in eline nasıl geçtiği ayrı bir araştırma konusudur. Bir teoriye göre; bu eserler, önce Trabzon'a, sonra Konstantinapol'e(İstanbul'a), oradan da İtalya'ya geçmiştir. 
Hatta el-Tusi'nin eserinin, o dönemlerde İtalya'da yazılmış, Latince bir 

kopyası bulunmuştur. 


Neticede, Meraga rasathanesinin bilim adamları, sadece matematik ve astronomide, orijinal çalışmalar yapmakla kalmamışlar; aynı zamanda Kopernik sisteminin temellerini inşa etmişlerdir. Zaten bazı çevrelerde, onların bu başarıları, ' Meraga Okulu 

Devrimi" veya "Rönesans'tan önceki Bilimsel Rönesans" olarak anılmaktadır. 


Savaşlar 
Yakın Doğu'ya Yapılan Haçlı Seferleri 


Orta çağda Avrupa için "Doğu" demek, İslam medeniyeti demekti. Yakın Doğu'ya sefere düzenleyinceye kadar, Haçlı seferleriyle, bilim transferi gerçekleşmemiştir. Ancak Yakın Doğu'da yapılan savaşlar sonucunda Avrupalılar, İslami hayatın çekici yönlerini, tecrübe etmişler ve evlerine döndüklerinde, bunları taklit etmeye girişmişlerdir. Sonuç 

olarak Hıristiyan Batı toplumu, İslam medeniyetinin, büyük başarılarını benimseyip, kendi malları haline getirmişlerdir. Avrupa'nın bir sonraki çağda gelişmesinde, muazzam bir İslam etkisi görülmektedir. 


İspanya'daki Haçlı Seferleri 


İspanya'da, Müslümanlar'a karşı yapılan Haçlı seferleri, Hıristiyan İspanyollar'ın çok çeşitli teknolojiye kavuşmalarına sebep olmuştur. Bunlardan en önemlileri; top ve barut tozunun kullanılması olmuştur. Bu teknolojinin, 1340- 1342 yıllarında Endülüs'deki el Cezire kuşatması sırasında, İngiltere'ye geçtiği kaydedilmiştir. İngiliz aristokratları, İngiltere'ye barut tozu ve top yapımı bilgisi ile geldiklerini rapor etmişlerdir. Birkaç yıl sonra, 
1346 yılında İngiltere, ilk defa Fransızlar'a karşı top silahını kullanmıştır. 


Ticari İlişkiler 


Hıristiyan Avrupa ve İslam Dünyası arasındaki ilişkiler, her zaman düşmanca olmamıştır. 
Çoğu zaman, aktif ticari ilişkiler söz konusudur. Bu Müslüman şehirlerinde, Avrupalı tacirler, cemiyet oluştururken, Müslüman tacirler de, Bizans'ta toplanmışlardır. Burada İsveçli tacirlerle iyi ilişkiler kurmuşlardır. 10 ve 11. yy.'larda, Mısır'daki Fatimi devleti ve İtalyan şehri Amalfi arasında, sıkı ticari bağlar kurulmuştur. Gotik mimarinin ana elementi olan ojival yay (kavis kemer, damağın orta kısmı şeklinde) tarzı, Avrupa'ya ilk olarak Amalfi'den girmiştir. Bu tarzın kullanıldığı ilk kilise, 1071 yılında yapılan Monte Cassino'dur. 


Arapça Çalışmaların Tercümesi 
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12. yy.da başlayan tercüme faaliyetinin, teknoloji transferinde büyük etkisi olmuştur. Arapça eserler, damıtma ve saflaştırma gibi endüstriyel ve kimyasal teknolojilerle dopdoluydu. Ayrıca, bir takım maddeleri, tıp ve farmokolojik alanda değerlendirme ve işleme sokma konusunda, teknolojik bilgi açısından oldukça zengindiler. 


Astronomi alanındaki çalışmalar, alet yapmaya yarayan bir çok teknolojik fikir içermektedir. 10. Alfonzo zamanında oldukça aktif bir tercüme faaliyeti devam ediyordu. 
Libros del Saber de Astronomia (astronomi bilgisi kitabı) adı altında toplanan yazmalar, kralın hazırlattığı çalışmalara bir örnek teşkil etmektedir. (XIII. yüzyılda Castilla-Leon Kralı X. Alfonso'nun hazırlattığı Libros dei Saber de Astronomia adlı dört kitaptan oluşan İspanyolca ansiklopedi) Batı, İslam bilimiyle, Arapça matematik eserlerinin Latince'ye çevrilmesi nedeniyle tanışmış bulunuyordu. 


Bath'lı Adelard'ın, Mappae Calvicula adında çıkardığı kitapta; teknolojik materyallerin tanımının Arapça'dan tercümesi yapılmıştır. Pek çok tarifnamenin, Müslümanlara ait olduğu, bilim tarihçileri tarafından da teyid edilmiştir. Adelard'ın, Arap ülkelerine gittiği ve Arapça'dan çeviriler yaptığı bilinen bir geçektir. Diğer önemli bir çalışma da, Marcus Graecus'un Liber Ignium adlı Arapçadan çevirdiği kitaptır. Barut tozunun, Batıya bu eser aracılığıyla geçtiği, şimdilerde fark edilmiştir. 


Avrupa'da: Arapça Eğitimi Yapılıyordu 


Kopernik ve çağdaşlarının, ilim yapabilmesi için, Arapça yazmaların Latince'ye tercüme edilmesine gerek yoktu. O çağda, örneğin Kopernik gibi, kendini geliştirmiş ve oldukça donanımlı, orijinal Arapça kaynakları okuyabilen öğrencileri ve meslektaşlarını bilgilendiren birçok bilim adamı vardı. 


Suriye, Hama'da bir su çarkı. Makine Mühendisliği tarihinde önemli bir yere sahiptir. 


Arapça; İspanya, İtalya ve Fransa'daki okullarda ve akademilerde, çoğunlukla da misyoner amaçlara hizmet etmek için öğretiliyordu. Birçok üniversitede, Arapça öğrenimi yapılıyordu. 


"Tarifname Koleksiyonları": İspanya'dan Avrupa'ya Geçti 

Latince'den tercüme edilen Arapça çalışmalar ve Batı kütüphanelerindeki Arapça yazmaların yanında, İspanya'dan Batı Avrupa'ya akan oldukça aktif bir tarifname trafiğinin bir çok kanıtı vardır. Askeri sırlar içeren tarifnamelerle dolu eserler de, İspanya'dan 


Avrupa'ya akan bu trafiğe katılmışlardı. 


13. yy.'da Albertus Magnus, Roger Bacon; 15. yy.'da Kyeser ve Leonardo da Vinci gibi önde gelen düşünürlerin, Latince çalışmalarının kökeni, aslında Müslüman bilim 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adamlarına ait Arapça tarifnamelerdi. 


Bu Arapça tarifanamelerin, nasıl olup da Latin literatürüne katıldığına dair şöyle açıklamalar öne sürülmektedir: İspanya'da, İslam bilim ve teknolojisine vakıf, aynı zamanda da, hem Latince hem de Arapça bilen insanlar vardı. Bu kişiler, Avrupa'da bilime duyulan ve gittikçe artan açlığı karşılayabilmek için, Arapça kaynaklardan bir çok tarifname koleksiyonunu bir araya getirmeye başladılar. Bu zor takipte, en aktif 

olanlar Yahudiler'di. Bu koleksiyonlar, Avrupalı aristokratlar, mühendisler ve diğer ilgilenen gruplar tarafından, çok yüksek fiyatlara alındılar. Bazı tarifnamelerin anlaşılmaları mümkün değildi ancak, gelecekte anlaşılabilecekleri ümidiyle satın alındılar. 


Sanatçıların Göçü 


Teknoloji transferinde en etkili yollardan biri de, zanaatkar ve sanatkarların göç etmesi olmuştur. Bu insanlar, antlaşmalar, ticari ilişkiler, sürgünler, savaşlar ya da daha iyi imkanlar sebebiyle göç etmişlerdir. 


Örneğin 11. yy.'da, Mısırlı Müslüman zanaatkarlar, Yunanistan'ın Corinth şehrinde, iki tane cam fabrikası kurmuşlardır. Ancak Normandiyalılar'ın, Corinth'i yakıp yıkmalarının ardından, Batı'ya göç etmişlerdir. 13. yy.'daki Moğol fethinden sonra, çok sayıda Suriyeli cam işçisi, cam yapım merkezlerini, Batıya taşımak zorunda kalmışlardır. 1277'de, Suriyeli zanaatkarlar, bir antlaşma sonucu, Venedik'e gönderilmişlerdir. 


13 ve 14. yüzyıllarda, Güney Fransa'da bulunan Provence şehri de, Müslümanlarla 
iletişimden oldukça etkilendi. Endülüs'ten ithal edilen çanak çömlek sanatı, burada çok popüler hale geldi. Bu dönemde, Marsilya ve Provence'deki sanatkarların büyük çoğunluğu, Endülüs'ten gelen berberi Araplar ve Yahudiler'di. 


İspanya'dan ve Portekiz'den gelen, Yahudi ve berberi mülteciler de dahil pek çok iltica isteyene, iltica hakkı verilmiştir. Bu göçmenlere, pek çok hak ve imtiyazlar verilmiştir. Bu Müslüman zanaatkarlar da, yaşadıkları bölgelerde; sabun, kağıt, şeker ve şarap damıtma endüstrilerini kurmuşlardır. 


Rahipler, Seyyahlar, Akademisyenler Ve Diplomatlar 


12-13. yy.'da İspanya'ya akın eden tercümanların yanında; Batı'dan Yakın 

Doğu'ya, Endülüs'e ve bunların tam tersi yönünde, sürekli askeri, ticari, seyahat amaçlı ve diplomatik ilişkiler sözkonusuydu. Bu hareketliliğin, bilim ve teknolojinin, İslam Dünyası'ndan, Batı'ya geçişinde katkısı büyük olmuştur. 


Sonradan Papa 2. Siyvester olacak olan Gerbert, Fransız bir eğitmen ve matamatikçidir. 3 
sene, Kuzey İspanya'nın Ripolli manastırında, İslami bilimler alanında çalışmıştır. İslam bilimini, Pireneler'e getiren ilk elçi olarak adlandırılır. 


Constantinus Africanus, İslam tıbbını, Avrupa'ya tanıtan ilk kişidir. MS. 1010-1015 yıllarında Tunus'ta doğmuştur. 1087 yılında Monte Cassino'da ölen Africanus, tacir 


kimliğiyle, İtalya'ya seyahatlerde bulunmuştur. Tıp literatürünün eksikliğinin farkına varıp, 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önemini kavramış ve tıp alanında çalışmalar yapmaya karar vermiştir. Bu nedenle tıp eğitimi için 3 yılını Tunus'ta geçirmiştir. 40 yaşına geldiğinde, birçok Arapça tıbbi eser toplayıp İtalya'ya hareket etmiştir. Önce Salerno'ya, sonra da Hıristiyanlığa döndüğü Monte Cassino'ya yerleşmiştir. 


Constantinus, günümüzde dahi bilinen en mühim Arapça tıp çalışmalarını, Latince'ye tercüme etmiştir. Böylece bu çalışmalar, kendisine atfedilmiştir. Ancak daha sonra bu çalışmaların, Arapça orijinleri bulunmuştur. Buna rağmen o yine de, İslam tıbbını Avrupa'ya tanıştıran ve sistematik tıp eğitiminin müjdecisidir. 


İslam ülkelerine seyehat eden ilk Batılı akademisyenlerden biri de, Bath'lı Adelard'dır. 
1116 ve 1142 yıllarında aktif olduğu bilinmektedir. Sicilya'ya ve Suriye'ye yolculuk etmiştir. 
7 yılını Suriye'de geçirerek, Arap diline çok iyi vakıf olmuştur. Bilimsel tercümelerinin 
yanında, İslam teknolojilerinin transferinde etkin rol oynamıştır. "'Mappae 

Clavicula" adı verilen eseri, kontrolünü yaparak yayınladı. Bu kitap, renklerin ve bazı kimyasalların üretilmesini açıklayan bir tarifnamedir. Bu eser, ortaçağ batı teknolojisi için büyük önem taşımaktadır. Bu kitabın orijini, yazarları ve tercümanları bilinmemektedir. 


Harezmi'nin önemli yapıtlarından biri olan "Zij-ül Harezmi", ilk kez 12. yy.'da; Bath'lı Adelard tarafından "Ez-zich Djafris Al-Karezmi"' adı ile Latince'ye çevrilmiştir. Bu çeviri, Oxford Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. MS 

820 tarihlerinde Harezmi tarafından yazılan bu eser, astronomi gözlem çizelgelerini 
içerir. Ay, Güneş gözlemleri, zaman ve yer dönüşüm hesapları ile bunlara 

ilişkin sinüs ve tanjant çizelgeleri yer alır. Uzun yıllar doğu ve batıda; astronamların ilk başvuru kitabı olarak kullanıldığı bilinmektedir. Harezmi'nin, "cebir kitabı"'ndan sonra içeriği ile en çok yankı yapan eseridir. Harezmi'nin "astronomi çizelgeleri"'nin bir kopyası, İngiltere Bodlean Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. 


Aynı çağın en önemli figürlerinden biri de, 1180 yıllarında doğmuş Leonardo 

Fibonacci'dir. Büyük bir matematikçidir. Cezayir'de doğup büyümüştür. Arapça olarak matematik eğitimi almıştır. Stajını, Akdeniz limanlarına yaptığı ticari seyehatler sayesinde tamamlamıştır. Suriye ve Mısır'a uğradığında, pek çok Arapça yazmalara ulaşabilme imkanı bulmuş ve en önemli kitabı olan Liber Abaci'yi, 1228 yılında tamamlamıştır. 


Leo Africanus, 1489-1495 yıllarında Granada'da doğdu. Fas'ta büyüdü. Diplomatik amaçlarla seyehat ediyordu. Kahire'den deniz yoluyla dönerken Sicilya'lı korsanlar tarafından ele geçirildi ve Papa 10. Leo'nun huzuruna çıkarıldı. Papa onu Hıristiyanlığa çevirmeyi başardı. İtalya'da kaldığı 30 yıl boyunca, İtalyanca öğrenip Bolonya'da Arapça öğretti. 
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Guillaume Postel(1510-1581) 


Rönesans Devri'nde yaşayan Guillaume Postel, Fransız bir akademisyendir. 1510 yılında doğmuş. 1581 yılında ölmüştür. Arapça ve diğer birkaç dili çok iyi derecede 

bilmektedir. İstanbul ve Yakın Doğu'ya iki seyahat yapmış ve buralardan çok sayıda Arapça yazma ele geçirmiştir. 1536'da gerçekleşen ilk seyahatinde, Fransa kralı adına yazmalar toplama görevini üstlenmiştir. Filistin ve Suriye'ye gitmiş. Ve birçok el yazması belge toplamıştır. Bu seyehatten sonra, kraliyet okulundan, matematik ve doğu dilleri profesörlüğü ünvanını almıştır. 


Postel'in koleksiyonundan, Arapça astronomi ile ilgili iki el yazması, Vatikan'da ve Bibliothegue Nationale of Paris'de muhafaza edilmektedir. Bu yazmalarda el-Tusi'nin teoremleri, yer almaktadır. Topladığı yazmalar arasında; İstanbul'da yaşamış önde gelen bilim adamı Takiyuddin'in yazmaları da vardır. Takiyuddin, astronomi, makineler ve matematik üzerine eserler yazmıştır. Postel'in kıymetli yazma 

koleksiyonu, Heidelberg Üniversitesi'nde toplanmıştır. 


Yine aynı devirden önemli bir akademisyen olan Jacop Golius (1590-1667), Leiden Üniversitesi'nden doğu dilleri profesörlüğü ünvanını almıştır. Bu ünvandan sonra, dört yılını Yakın Doğu'da çalışarak geçirmiştir. Bu çalışmanın ürünü olarak; 300 tane Arapça, Türkçe ve Farsça el yazması eser toplamıştır. Hem Arap dili ve edebiyatı uzmanı, hem de bir bilim adamı olan Golius, Cabir'in birçok eserini Latince'ye çevirmiş ve bastırmıştır. 


Bazı Batılı diplomatlarda, bilim ve teknolojinin transferinde önemli rol 

oynamışlardır. Golius'un bir öğrencisi olan Levinus Warner (1619-1665), 1644'te İstanbul'a yerleşmiş ve 1655'te elçilik görevine yükselmiştir. Burada kaldığı sürede 1000 tane el yazmasını toplamış ve Leiden Üniversitesi kütüphanesine miras olarak bırakmıştır. 


Rönesans Devri'nde yine çok önemli bir figür; Diyarbakır'dan, İtalya'ya 1577'de göç eden Baş Piskopos Ni'meh'tir. Giderken, Arapça yazmalardan oluşan kendi kütüphanesini de yanında götürmüştür. 


Ni'meh, Papa XIII. Gregory ve Medici ailesi tarafından çok iyi karşılanmış 

ve Medici Doğu Yayınları'nın başına editör olarak atanmıştır. Ni'meh'in kütüphanesi, 

hala Floransa'daki Laurenziana kütüphanesinde korunmaktadır. Ve Medici Doğu Yayınları'nın çekirdeğini oluşturmuştur. Onun hizmet ettiği yıllarda, birçok Arapça bilimsel çalışma basılmıştır. 
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Akademisyenler ve diplomatlara ek olarak; birçok seyyah ve hacı da, yüzyıllar boyunca İslam topraklarından; İslam bilim ve teknolojisinin transfer edilmesine katkıda bulunmuşlardır. Bunlardan önemli bir tanesi, hem seyyah hem de bir casus olan Fransız Bertrandon de la Brocguiğre'dır. Kutsal toprakları ve Anadolu'daki İslam şehirlerini ziyaret edip; 1432 yılında "Le Voyage d'Outre-mer"' adlı kitabını yazmıştır. Onun görevi; yeni bir Haçlı Seferi için, durum değerlendirmesi yapmaktı. Bertrandon de la Brocguiere, çok donanımlı bir casus ve karşılaştığı yeni şeyleri anlamaya hırslı, çok gözlemci bir gezgindi. 1432'de Beyrut'a gittiğinde, yerlilerin kutlamalar sırasında; havai fişek kullandığını gördü ve sırlarını öğrenip Fransa'ya taşıdı. 


Kaynak: 

1) Ahmad Y. al-Hassan, "Transfer Of İslamic Tecnology to The West", history-science- technology.com, 

2) G. Saliba, "Greek Astronomy and the Medieval Arabic Tradition", American Scientist , v. 
90, n. 6, 2002. 


GİLAD ATZMON YİNE "ONE MİNUTE" DEDİ 


Yaklasansaat-(ensonhaber), 26/04/2014 


İsrail asıllı caz sanatçısı Gilad Atzmon, ülkesinin Nazi Almanyası'ndan farksız olduğunu söylerken, Gezi olaylarına Soros'un ciddi desteği olduğunu savundu. 


İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) İstanbul Şubesi tarafından şubenin Vefa'daki merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Atzmon, çatışmalara dair yaklaşımının politik değil, teorik bir tarz olduğunu söyledi. 


"Siyonizm Tehlikeli Bir Olgu" 


"Siyonist Yahudiliğin tehlikeli bir olgu olduğunu ve bunun mahiyetinin sorgulanmasına izin verilmediğini" dile getiren Atzmon, şunları kaydetti: 

"Problem sadece Filistin'de değil. Aynı zamanda Türkiye'de de hükümet üzerinde baskı kuran Yahudi lobileri var. İkinci Irak savaşı bu lobiler tarafından hazırlandı. Filistin'den bahsederken sömürgecilikten bahsetmek gerekir." 


"İsrail Bir Etnik Temizleme Sistemi" 


"Yahudiler kendilerini Fransızlara, Almanlara benzetir. Ancak şunu unutuyorlar; Siyonizm başka hiç bir şeye benzemez. İsrailliler sömürmekten çok Filistinlilerin gitmelerini istiyor. 
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İsrail, etnik temizleme sistemidir. Diğer bir deyişle İsrail, Nazi Almanyası'ndan hiç farklı değildir." 


"Soros Gezi Parkı Eylemcilerini Destekledi" 


Atzmon, yatırımcı George Soros'un, Gezi Parkı olayları sırasında eylemcileri desteklediğini söyleyerek: 

"Soros adındaki bir Yahudi'nin bu grupları desteklediğini göreceksiniz. İran'da da Mısır'da da başardı. Arap Baharı'nı kışa çevirdi. Şu anda Ukrayna'da çalışıyor" dedi. 


"Sadece Filistin'i Özlüyorum" 


Bir gazetecinin "İsrail'e gidebiliyor musunuz" sorusuna Atzmon, şu cevabı verdi: "İsrail'e gitmiyorum. İsrail'i, Filistin olduğu zaman ziyaret edeceğim. Şunu anladım ki orada özlediğim tek şey; Filistin." 


İBLİS'İN, KİTLELERİ "SÜRÜLEŞTİRME" VE "KONTROL ETME" 
YÖNTEMLERİ! 


Yaklaşan Saat, 18/09/2011 


Homoseksüel Lut kavminin helak olduğu yerde; tarihler boyunca kendisini Güneş tanrısı olarak sunan İblis'e selam duran bir topluluk. Boynuzlu sürüye ne kadarda çok benziyor. Sanat bunun neresinde..? 


Yerleştirme sanatının(!) gerçekte "şeytani teşhircilik sanatı''nın Amerikalı Yahudi asıllı fotoğrafçısı Spencer Tunick, Dünya'nın birçok coğrafyasında, genellikle sembolik yerlerde, kalabalık kitleleri çıplak vaziyette fotoğraflamasıyla tanınıyor. 


Tunick, Yahudi âleminin kutsal günü sayılan cumartesi günü İsrail'de Lut Gölü'nde, Güneş'in doğmasına birkaç dakika kala, bin kişilik çıplak model grubunu, bir talimatla suya sokuyor ve fotoğraflarını çekiyor. 


Bu sanatsal deney(!); rezillik, İsrailli radikal birkaç Yahudi cemaatinin engelleme çalışmalarına rağmen gerçekleşiyor. Aslında Tunick'in sanatı ve bu sanatsal eylemi, "helak 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olan Sodom ve Gomore'"'nın eşcinsel ahlak anlayışına gayet uygun görünüyor. Modellerin, Lut Gölü'nün tam neresinde biraraya gelecekleri, tepkileri önlemek için son âna kadar kimseye duyurulmuyor. 


Tunick, ününe Londra'dan Viyana'ya, Buenos Aires'ten Buffalo'ya kadar binlerce insanı soyarak çektiği resimler sayesinde kavuştu. 2003'te de Barcelona'da 7 bin kişiyi çıplak görüntülemişti. 


Sanat yapımına katıldıkları şeytani palavrasına kanmış bu sürülerin, hayvanlardan daha aşağı bir mertebeye inmek konusundaki hevesleri gerçekte insanı şaşırtmaktadır. Çünkü Allah'ın şerefli olarak yarattığı insan, amansız düşmanı olan İblis ve yandaşlarının nasıl kör bir oyuncağı haline geldiğini farkedemiyor. Böylece en güzel biçimde yaratılmış olan insanoğlu, kendisini aşağıların aşağısına indiriyor. İşte en güzel biçimde yaratılmış olan insanın bugün düştüğü durum. İşte Yaratıcı Rabb'imizin uyarısı: 


Muhakkak Biz, insanı, en güzel biçimde yarattık. 
Sonra onu aşağıların aşağısına döndürdük.|TİN(95)/4-5| 


1992 yılından bu yana çıplak kalabalıkları kamuya açık alanlarda toplayarak 

fotoğraflayan Tunick'in hedefi, "Çıplak Dünya projesi"ne hizmet etmek. Tunick, 7 Mayıs 2007'de de Meksika'nın başkenti Mexico City'de, 18 binden fazla Meksikalıyı bu "şeytani teşhircilik sanatı" uğruna soymuştu. Başkentin ana meydanı Zocalo'daki toplu çıplak fotoğraf çekimi, yine Güneş doğarken yapılmıştı. 


Tunick'in resimlerindeki kullandığı argümanlar ise sanattan çok bir şeytani ayin ritüelini yansıtmaktadır. Resimlerin, sabah saatlerinde Güneş doğarken çekilmesi, bugün hala paganlar tarafından uygulanan şeytan ayinlerini hatırlatmaktadır. Sayıları hızla 

artan paganlar, çeşitli ülkelerde Güneş'in doğuşunu izlemek üzere, küçük insan grupları halinde; Güneş doğmadan önce, bahçe veya ormanlarda, sahillerde ve tepelerde toplanmaktadır. Örneğin, sayıları 30.000'i bulan büyük topluluklar, aynı ritüel için İngiltere'deki Stonehenge'da toplanmıştır. 


Eski Roma dinin kökeni paganizimdir. Bugün uzak doğu 

toplumlarında, Güneş'e secde yahut saygı ritueli halen devam etmektedir. İblis'in kendisini, eski kavimlerden beri Güneş tanrısı olarak simgelemesi; Güneş'in "doğuşu" ve "batışı''nı arkasına alarak kendisini bir vizyon olarak göstermesi, bugün daha iyi 

anlaşılmaktadır. Peygamberimiz, bu konuda Müslümanlar'ı uyarmıştır: 


"Namaz kılmanızı Güneş'in doğduğu ya da battığı vakte bırakmayın. Zira o, 'şeytan'ın iki boynuzu arasından doğar. Güneş'in bir bölümü doğarken, tümü doğmadıkça namaz kılmayın! Güneş'in bir bölümü batarken de, tümü batmadıkça namaz 

kılmayın!" (Müsned, Ahmed b. Hanbel, C. 4, H.no. 198/1068) 
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İblis felsefesinin(New Age dinin) elçileri yat diyor, birileri yatıyor. Bütün bu çıplak pozların Güneş'in doğuşu ve batışıyla ilişkisini daha iyi anlamak için sitemizdeki "Melekler Şehri" filminin analizine bakın! 


İblis, Adem'den itibaren insanoğlunu soymaya, haktan saptırmaya, Yüce Allah'ın koyduğu sınırları çiğnemeye teşvik ederek; istediği gibi "'yat-kalk"' yaptırarak bugüne getirmiştir. 
Bugün ise tüm zamanların sapkınlığına taş çıkaracak eylemler düzenletmektedir. 


İblis ve yandaşları, bir taraftan haşa "tanrı"sın, "melek'"sin yalanlarıyla insanlığın kibrini okşayarak yüceltmekte; diğer taraftan sanat adına, insanlık adına, hayvanlar adına 

yahut çevre adına insanları soymakta; sözüm ona sanatsal gösteriler veya protesto eylemleri geliştirmektedir. Bir taraftan da insanları hipnoz edercesine tek bir emir yahut talimatla kontrol etmeyi, istediklerini yaptırmayı başarmakta ve "sürüleşme"yi yaygınlaştırmaktadır. 
Nitekim Facebook ve Twitter aracılığıyla akli melekelerini en alt düzeyde kullanan ve adeta "sürüleşme"ye hazır kitlelere acayip bir şekilde "'yat-kalk"' yaptırmaktadır. Bütün bunlar giderek daha da artıp yaygınlaşacak; "Deccal günleri"nde toplu hipnozlarla uygulamaya geçecektir. 


Bugün İblis ve ordusu, açık-gizli, meşru-gayri meşru, açık propaganda -örtülü fısıltılar, sanatsal-gayri sanatsal, toplantılar(celseler)-basın-yayın ve tüm yollarla; insanoğlunun gafletinden, cehaletinden, nefsinden ve kibrinden yararlanarak "Galaktik Federasyonu", yani "Deccal Krallığı"nı kurmak üzeredir. Ey Dünya ahalisi, uyanın ve Kur'an'ın çağrılarına kulak verin, Rabb'inize dönün ve İblis'in kölesi olmayın! 


Sonsuz Yüce Rabb'imiz, Adem'in, İblis tarafından nasıl kandırıldığını ve soyulduğunu bize açıkça bildirmekte; aynı tuzağa düşmeyelim diye aşağıdaki ayetleriyle uyarmaktadır: 


Örtülü olan edep yerlerini açığa çıkarmak için Şeytan, o ikisine vesvese verdi. (Şeytan) dedi ki: "Rabb'iniz, şu ağaçtan sizi yasaklamıyor, ancak iki melek olursunuz yahut (cennette) ebedikalıcı olursunuz diye yasaklıyor." 


(Şeytan) o ikisine yemin etti ki: "Muhakkak ben size nasihat edenlerdenim." 


Böylece o ikisini aldatarak düşürdü. Ne zaman ki ağaçtan tattılar, ikisinin de edep yerleri ortaya çıktı. Üzerlerini cennet yapraklarından örtmeye başladılar. Rab'leri, onlara seslendi: "Ben, size şu ağacı yasaklamadım mı? Ve size, şüphesiz Şeytan ikinizin de apaçık düşmanıdır demedim mi?"lARA F(7Y20-22)| 


İBLİS'İN İSLAM'A TUZAĞI: "TASAVVUF FELSEFESİ" 


Dr. Halil Bayraktar-yaklasansaat.com- 19/11/2010 
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"Tasavvuf" kavramı ve istilahi anlamının İslam'da yeri yoktur. Ne Kur'an'da ne Sünnet'te yeri; dayanağı olmayan; sonradan İslam'a sokulmuş "bidat" bir kavramdır. ''Tasavvuf"'tan, H. 200 senesinden sonra bahsedilmeye başlanmıştır. Kısacası "Tasavvuf", İslamiyet'in doğuşundan yüzlerce sene sonra İslami ve İslami olmayan kaynakların etkisiyle ortaya çıkmış ve sürekli "felsefi etkiler"le gelişip bir ''marka sistem''e dönüşmüştür. H. 300'de ise "Tasavvuf", "vahdeti vücut"' şeytani aşısıyla yeni bir boyut kazanmıştır. 


Sahabe zamanında ne tasavvuf ne de mutasavvıf diye tanımlanan bir düşünce-topluluk yoktu. İbadet bakımından Tabiin ve atba at-Tabi'in arasında bir farklılık da söz konusu değildi. Bazı müsteşriklerin sandığı gibi bir "zühd hareketi" de mevcut değildi. Hatta "zühd" kavramı da Kur'an'da yer almamıştır. Ancak YUSUF(12/20)'de; Yusuf'u kuyudan çıkarıp satın alanların "isteksizliği"ni belirtmek için sadece bir yerde "zahidin" kelimesi geçmektedir. 


Kur'an'da oldukça sık tekrarlanan kavram, "takva"( Allah'tan sakınma) 

kavramıdır. "Vekaa''(sakınma-korunma) kökü, türevleriyle birlikte Kur'an'da 258 kere geçmektedir. Elbette "takva"; Allah'tan "korkup-sakınmak'' ve "Allah'ı zikretmek", her müminin temel görevi ve vasfıdır. Bu anlamda, Müslümanlar arasında; Allah indinde bir derecelenme olması da tabiidir. Ancak Peygamberimiz(s.a.v.), kendi zamanında; 

"takva" gayretinde az da olsa aşırıya kaçanları uyarmıştır. Ebu Zerr, Ebu 

Derda ve Huzeyfe bunlardan birkaçıdır. Ancak elbette; "sahabe", "tabiin" ve "atba at- tabi'in"den, "takva yolu"'nu tutan birçok mümin toplulukların bulunması gayet tabii bir durumdur. 


H. 200 yılına kadar, bu "takva-zühd"' gayretleri içinde olanlar, hiçbir zaman "tasavvuf"la bağlantılı "mutasavvıf" kavramını kullanmamışlardır. Bu nitelendirme ve İslam'ın dışına kayma; H. 200'den sonra ortaya çıkmıştır. Bu yüzyıldan itibaren mutasavvıfların sayısı artmış ve "tasavvuf" giderek "İslam dışı bir öğreti" haline gelmeye başlamıştır. 


Sufi kelimesinin kökeni, tartışma konusu olmuştur. Sufilerin çoğunluğu, bu kelimenin "safa"dan türediği ve "sufi"nin dünyevi kirlerden temizlenen "seçkin kişi" anlamına geldiği görüşünü ileri sürmüşlerdir. Bazıları ise sufi kavramının, "saf"dan geldiğini iddia etmiş 

ve Resulullah(s.a.v.) zamanında Mescid-i Nebevi'nin yanında barınan fakir müslümanlara verilmiş bir isim olan "ehl-i suffe"yi referans göstermişlerdir. Kuşeyri ve diğer sufilerin görüşüne göre bu açıklamalardan hiçbirisi etimolojik olarak doğru değildir. Tasavvuf ile ilgili mevcut en eski risalenin yazarı Ebu Nasr Serrac'a göre ise; "sufi" ismi, "suf(yün elbise)"den türemiştir. 


Her ne kadar "sufi" kavramının orijini karanlık ise de, sufi kelimesinin yaklaşık H. 2. asrın sonlarında; "zühd"ün "tasavvufa dönüşmesi esnasında yaygınlık kazandığı anlaşılmaktadır. 
Bu "kavram'"'ın, Peygamberimiz(s.a.v.) zamanında var olduğuna işaret eden zayıf rivayetlerin hiçbir değeri yoktur. Kendilerini, Peygamber'in gerçek ruhi varisleri olarak gösteren 3. ve 4. asır sufileri, iddialarını desteklemek için bir takım dayanaksız deliller ileri sürmüşlerdir. Ancak şu da bir gerçektir ki; ilk "sufizm'"'de, "tasavvufi unsurlar" daha azdı ve zühd eğilimleri güçlüydü. Peygamber'e yaklaştıkça, mistik anlam 

taşımayan ibadet ve zühd gayretleri ön plana çıkmaktaydı. H. 2. asra gelmeden 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önce sufi diye nitelendirilenler; genellikle Kur'an'a uygun hareket etmekteydiler. Onlar, Allah'ı seviyorlardı ve ondan sakınmayı esas alıyorlardı. 


Bu arada "'sufi"' kelimesinin, Fars ve Türk şiirinde, bazen "münafık dindar" veya "ahlaksız özgür düşünür" anlamında kullanıldığı görülmektedir. 


H. 3. asırda sufilik, "tasavvufi" bir boyut kazanmıştır ve o zamana kadar arka planda kalan "felsefi-vahdeti vücut"cu eğilimler, belirleyici olmuştur. Ancak sufiliğin, zühd- 

takva aşamasından, "vahdeti vücut felsefesi"ne kayışta "dış tesirler" in önemi ortadadır. 
Bu "felsefi tesirler"'in kaynaklarından en önemli birkaçı; Hıristiyanlık, Yeni-Platonculuk ve Budizm'dir. 


Tasavvufun esaslarını vazeden Zu'n-Nun el-Mısri(H. 245), bu asırda faaliyet göstermiştir. 
Böylece müritleri olan şeyhler zuhur etmiş, birtakım tasavvufi 

kaideler ve adetler türemiştir. Şeyhlerine kayıtsız şartsız bağlanan müritler, bu usulleri, onlardan öğrenmeye başlamışlardır. Böylece İslam'a, "İblis öğretisi" nin sokulması için adeta "kanal" açılmıştır. Ebu Yezid al-Bestami(H. 261), "üstadı olmayanın üstadı şeytandır" derken; Zu'n-Nun el Mısri, "şeyhe itaat, Allah'a itaatten daha iyidir" diyebilecek 

kadar İblis'in kucağına oturmuştur. 


Biz bu çalışmamızda, tasavvufun ortaya çıkışı ve tarihsel değişim-dönüşüm sürecini ele alacak değiliz. Bu konuyla ilgili çok sayıda çalışmalar yapılmıştır. Özellikle müsteşriklerin bu konuya çok hevesli olduğunu biliyoruz. Biz burada; İslam'ı, "İslam'dan sapma"'yı ve "İblis öğretisi"nin, "İslam'a sızmak için açtığı kanalları" incelemeye; gün ışığına çıkarmaya çalışacağız. Özetle "tasavvuf felsefesi" yoluyla, İslam'ın yedeğe alınarak; çağdaş "New Age felsefesi"yle nasıl uyumlu hale getirildiğini; "İblis'in Kadim Planı" içinde "Deccal Dünyası"'na hizmet ettirilmek istendiğini ortaya koyacağız. 


Tasavvuf felsefesinin temel yanılgısı; İblis'in ve adamlarının şeytanca etkileriyle oluşan yanılgı; "Allah'ın zati varlığı, sıfatları ve yarattığı alemlerle olan ilişkisi" noktasında toplanmaktadır. Bu "yaratma ve varlık meselesi", dinin en temel meselesidir. Burada üç önemli yanıltıcı-saptırıcı "tesir kaynağı" söz konusudur. Yazımızın ilerleyen bölümlerinde bunlar üzerinde durulacaktır. Ancak çok kısa bir şekilde bu tesirleri, üç kategoride toplayabiliriz: 


Birincisi ve en masumu; "bilgi eksikliği"dir. "Gerçek bilim", "Akıl"dan sonra Allah'ın yüceliğini ve kim olduğunu kavramanın en temel vasıtasıdır. Bugünün "evren-madde bilimi"'ne, mutasavvıflar sahip olsalardı, bu derece azim hatalar yapmazlardı herhalde. 


İkincisi, İslam öncesi bozulmuş "din felsefeleri"; Sümer-Babil, Mısır, Eski Yunan, Hint, Yahudi-kabala, Mecusi-İrani, Hıristiyan felsefelerinin doğrudan, yahut dolaylı etkileri. Bu kültürlerin ortak temel karakteristikleri; "cin-şeytanlar"ın, azami derecede saptırıcı etkilerine maruz kalmalarıdır. 


Üçüncüsü, İblis'in ve şeytanlarının, mutasavvıfların saklı kibirlerine ve duygusal zaaflarına; rüyada yahut hayal aleminde hitap ederek etkilemeleridir. Elbette bugün şeytanlar, insanları nasıl "ruh, melek, uzaylı" diye kontrol altına alıp- 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yönlendiriyorlarsa; geçmişte de "melek, peygamberler veya Peygamberimizin sahabelerinin ruhları" olarak kendilerini takdim ederek, mutasavvıflara 

vahyetmişlerdir. Allah'ın koruduğu "Kur'an Kaynağı"nı bozamayacakları için; her 

türlü batini anlamları; zırva yorumları ve tefsirleri, özellikle hastalıklı zihinlere bu yolla enjekte etmişlerdir. 


"Tasavvuf felsefesi" yoluyla İslam'a açılan "şirk kanalları"'nı ve bu kanallardan "İslam Denizi'ne akıtılan "şeytani-hastalıklı pis suları", gün ışığına çıkarmadan önce " Alemler'in Rabb'i olan Sonsuz Yüce Allah'ın varlığı ve alemleri yaratması" temel meselesine bir göz atalım. 


Alemlerin Rabb'i Olan "Allah" Ve "Alemler" 


Din nedir, sorusunun cevabını doğru olarak ortaya koymak çok önemlidir. Din nedir sorusu; şu temel sorulara dönüştürülebilir: Allah; Yaratıcı kimdir- 

nedir? Yaratılanlar(varlıklar); alemler-evrenler nedir ve nasıl var olmuştur? Allah'la, varlık alemi arasındaki ilişki ve özellikle Allah'ın bu alemleri yaratmadaki amacı nedir? 
Özelde Allah-insan ilişkisi ve bu ilişkinin, "temel çerçevesi" nedir? İşte bu sorulara verilecek doğru cevaplar, "Doğru-Hak Din"i; bunlara verilecek yanlış ve şeytani cevaplar da, "Batıl Dinleri" meydana getirir. 


İnsanlık tarihinin peygamberleri, bu temel soruların cevaplarını insanlara 

sunmuşlardır. Yaklaşansaat'in şafağında tüm insanlığa Rahmet Elçisi olarak gönderilmiş olan Muhammed(s.a.v.) ve onun getirdiği Kur'an, bu sorular çerçevesindeki "sorular sistemi''ne cevap vermektedir. "Fiili Kıyamet"e kadar geçerli olan, Sonsuz Yüce'nin bu son mesajları; gerçeği arayan temiz kalp sahiplerinin tüm "sorularına ve sorunlarına" cevap olacak "ilahi mesajlar"dır. Bu "sorular sistemi"ne Kur'an'ın nasıl cevap verdiğine bakalım. 


ALLAH Kimdir? 


Allah, kitabı Kur'an'da Kendisi'nin kim olduğunu; alemleri nasıl yarattığını, insanın kim olduğunu ve Kendisi'ne nasıl köle olması gerektiğini muhkem bir şekilde ortaya koymaktadır. 
"Kur'an nasıl bir kitaptır?" sorusunun cevabı da, bu ana muhkem ayetlerden anlaşılmaktadır. 


Allah; yarattığı alemlere(varlıklara-enerjilere) benzemeyen; bizatihi 

var vetam olan; Kur'an'da kendisini tanımlayan en güzel isimleri sonsuz yücelikte olan; evrenleri-zamanı ve tüm boyutları yaratan; sonsuz boyutlu; sonsuz hıza sahip; her an her yerde olan; sonuçları, sebeplerden önce bilen; her şeye Latif sıfatıyla nüfuz eden ve her şeyi, bir şey gibi kuşatan; varlığını ve gücünü hiçbir şeye-kimseye muhtaç 

olmayan; ezeli ve ebedi; sonsuz akıl ve güç sahibi; ruhları-melekleri, maddenin en temel bilinçli yapıtaşı "'melekut''u; maddeyi, galaksileri, evrenleri, canlıları ve evrimlerini, mikro- makro her şeyi, en güzel ve en mükemmel şekilde yaratan-yaşatan-öldüren; sorumlu varlıkları tekrar kaldırıp sorguluyacak ve cennet-cehennemle karşılıklarını verecek 

olan Allah. Allah'ın sonsuz yüceliğini anlatmaya ne kelimeler yeter ne de sahifeler. 
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Bugün var olarak bildiğimiz ve bilemediğimiz gaybi(gizli) olan her şey; yukarıda saydığımız, sayamadığımız her şey; yoktu, yaratılmamıştı; sadece ezeli ve ebedi olan Allah vardı. Hiçbir şey yoktu, sadece ve sadece bizatihi var olan Sonsuz Akıl Sahibi Allah vardı ve Allah'ın Nuru sonsuzluğu kaplamıştı. 


ALLAH: Alemler-Evrenler Ve İnsanları Yarattı 


Alemlerin Rabb'i olan Sonsuz Yüce Allah; alemleri-evrenleri, yaratmayı düşündü ve yarattı. 
Sonsuzluğu kaplayan ve yaratılmış hiçbir enerjiye benzemeyen sonsuz "Latif Nuru"'nun "sonsuz ince bir nur noktası"ndan bir "ol" emriyle; "büyük patlama"'yla; "alemler"'i yarattı. Allah, bu sonsuzluğu kaplayan, sonsuz ince "Nur Noktası"'ndan, sayısız 

evrenler yaratmaya ve yok etmeye kadirdir. Allah'ın Işığı, elbette O'nun yarattığı-yaratılmış hiçbir ışığa benzemez. "O'nun Işığı"'nın yansıması olan "Nuru" da, yaratılmış hiçbir "ışık yansıması"na benzemez. Allah'ın Nuru, bizzat var olan Işığı değil; ışığının 

bir yansımasıdır. Tasavvuf felsefecilerinin en önemli yanılgılarından birisi de; "O'nun Işığı" ile "Nuru" arasındaki farkı kavrayamamak; yaratılmış her şeyi, "O'nun Işığı'"nın yahut Kendisi'nin bir yansıması-parçası olarak görmektir. Gerçekte yaratılmış her 

şey; O'nun bizatihi Kendisi'nin yahut Işığı'nın 

değil, "Işığı"'nın "yansıması" olan "'Nuru''nun türevleridir. Allah, "Işığı" yla, ''Nuru''nun farkını kavramamız için bize Güneş'i ve Ay'ı misal vermektedir: 


"O(Allah) ki Güneş'i ziya-ışık(foton), Ay'ı nur kıldı.."IYUNUS(10Y5| 


Ay'ın ışığı; Güneş ışığının bir yansımasıdır. Yani Allah'ın Nuru, O'nun Işığı'nın bir yansımasıdır. Ve her şeyi; alemleri, bu yansımadan yarattı. Bu fark çok önemlidir. Bunları en iyi bilen İblis, insanların, Allah'a ortak koşması; kendilerini Allah'a ortak etmesi için her türlü "mantık hileleri"ne baş vurmakta; ya sonsuz yüce ve yarattığı hiçbir şeye 

benzemeyen "Tek Tanrı" yı çoğaltmakta; ya da insanları tanrılaştırıp; yüce ve benzersiz olan "Tek Tanrı"'nın cüzleri yapmaktadır. İslam'ı bozmak için geliştirdiği en sinsi yöntem 

ise İslam'a, "tasavvuf felsefesi" yoluyla "şirk kanalları" açmaktır. 


Başlangıçta sadece ve sadece Sonsuz Yüce Allah vardı. Allah, sonsuzluğu kaplamış 

bulunan Nuru'ndan, önce melekleri-ruhları yarattı, daha sonra maddenin ruhu olan "melekut"u yarattı. Daha sonra da bu, Rabb'ine bağlı "bilinçli melekut''tan, "büyük patlama"yla, evrenleri-alemleri yarattı. Arkasından Güneş sisteminde, "kendisine köle olsunlar" diye cinleri ve insanları yarattı. Tüm bu yaratmalar; "Nuru'nun türevleri" olarak yukarıdan aşağıya hiyerarşik bir sıraya ve boyuta sahiptirler. Tüm yaratılmışlar, sonlu boyutludurlar. En üst boyutta yer alan Başmelekler'den, aşağıya doğru "hiyerarşik boyut sıralaması" vardır. 


Hiçbir varlık, bir "alt boyut"'tan, "üst boyut'"'a çıkma yeteneğine sahip 

değildir. İnsanlar da; Allah'ın yükseltmesi hariç, bir "alt boyut"tan "üst boyut"'a yükselemezler. Cin olamazlar, melek olamazlar, haşa Tanrı hiç olamazlar. Böyle olacağı yalanının kaynağı İblis'tir. Önce Adem'i kandırarak, cennetten kaydırdı. Şimdi de insanlığı, bu yaldızlı yalanla kandırarak, cehenneme sürüklemektedir. İblis, insanoğlunun atasına bakın nasıl "melek boyutu''nu vadediyor ve aldatıyor: 
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Örtülü olan edep yerlerini açığa çıkarmak için şeytan, o ikisine vesvese verdi. (Şeytan) dedi ki: "Rabb'iniz, şu ağaçtan sizi yasaklamıyor, ancak iki melek olursunuz yahut 

ebedi (cennette) kalıcı olursunuz diye yasaklıyor." 

(Şeytan) o ikisine yemin etti ki: "Muhakkak ben size nasihat edenlerdenim."( ARA F(7Y20-21) 


"Tasavvuf Felsefesi''ndeki "Allah'a seyru suluk", "enel hak", "ben O'yum" vs. benzeri sözler, İblis kökenli azim iftiralardır. İnsan, değil Tanrı boyutuna çıkmak, melek olamaz, bir üst boyuta çıkamaz. Hiçbir zaman "tam-hatasız" anlamında kamil olamaz, "mutlak kamil olan Allah"tır. Tüm peygamberler ve gerçek Allah dostları, hatalı- 

kusurlu ve eksiktirler ve mutlak kamil olan Allah'ın rahmetine muhtaçtırlar. 


Diğer taraftan Allah, "sonsuz boyutlu"dur, istediği her sonlu boyut formuna girebilir. Hatta sonlu boyutlu olan yaratılmışlar da, üstten aşağıya doğru istediği alt forma girebilme yeteneğine sahiptirler. Bir Başmelek, "melek hiyerarşisi"nin herhangi bir alt boyutuna girebildiği gibi; cin, insan ve hatta hayvan, yahut bitki-madde formuna da girebilir. Bu nedenledir ki; cinler de alt boyutlara; insan ve hayvan formlarına girebilirler. 


Sonsuz Yüce Rabb'imiz Allah, yaratılmış hiçbir şeye-varlığa benzemez. İnsana da benzemez. "Allah, insanı kendi suretinde yarattı" sözü, Yahudi-Tevrat kaynaklı olsa da; bir zayıf hadisle desteklense de, şeytani bir saptırmadır. Kabala ve tasavvuf felsefesinin zehirli bir şırıngasıdır. Aynı şekilde Allah'ın kelimesi olan İsa'yı, Allah'ın oğlu yapan hastalıklı zihinde böyledir. Kur'an, muhkem bir şekilde Allah'ın yaratılmış hiçbir şeye benzemediğini; "'Muhalefetül lil Havadis"'(yaratılmışlara benzemeyen) olduğunu beyan etmektedir. Buradaki İblis hilesi şudur: 


Allah, insanı "en güzel biçim"de yarattığını söylüyor. İnsanın bu güzelliği, yaratılmışların güzelliği ile kıyaslanabilir bir "en güzellik"'tir. Allah'a bir form-şekil izafe edemeyiz. 

Elbette Allah, "mutlak bir güzellik" sahibidir ve bu güzellik yaratılmışlarla kıyaslanamaz. 
Yani Allah'ın bu "mutlak güzelliği", yaratılmışların en güzeliyle bir kıyas kabul etmez. Biz, Sonsuz Yüce Allah'ı takdir etmekten aciziz ve ancak Kendisi'ni, Kendisi'nin takdir ettiği gibi takdir edebiliriz. İnsanoğlu, Allah'ı takdir etmekten acizdir. Bu sebepledir 

ki Peygamberimiz (s.a.v.); "Ey Allah'ım, ben Seni, Sen'in kendini takdir ettiğin gibi takdir ediyorum" der. 


Asıl şeytani saptırma şuradan gelmektedir: Allah, tüm yaratılmışların formuna 

girebilir, insan formuna da girer. Ancak insanı ve formunu en güzel biçimde yarattığına göre; cennette bu formda "müminlere görünmesi muhtemel bir durumdur. En iyisini Allah bilir. 
Böylece İblis; Yahudi felsefesi, Hıristiyan teslis felsefesi ve tasavvuf felsefesini kullanarak, "insan-Tanrı benzerliği" aldatıcı "şirk kanalı"nı, İslam'ın içine sokmuştur. 


Burada tasavvuf felsefesinin, insanı, Sonsuz Yüce Allah'a yaklaştırmak ve O'nun bir parçasıymış gibi göstermek için kullandığı bir diğer argüman ise Allah'ın, Kur'an'da iki surede aynen tekrarladığı şu ayettir: 


"Ne zaman ki onu(Adem'i) tesviye ettim, ona 'Ruhum'u üfledim'. Arkasından ona, (melekler), secde ettiler."(HİCR(15)/29, SAD(38)/72| 
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Burada da Allah, İblis dostlarına bir tuzak hazırlamıştır: "Ruhum'u üfledim." Allah, insanlar, evrenlerden önce; melekleri ve insanların ruhlarını yaratmıştır. İnsanlar, Adem zürriyeti olarak ana rahminde, ruhlarının üflenmesiyle canlanırlar. Aynı şekilde Adem'i topraktan şekillendiren Allah, onun beklemede olan ruhunu, Adem'in içine üflüyor. Aynı şey İsa için de, herkes için de geçerlidir. Tüm ruhlar, Allah'tan bir emirdir ve Allah'ın emrindedir. Bu nedenle de ruhlar, Allah'a aittir, " Allah'ın ruhları"dır. Nitekim Sonsuz Yüce Allah, Salih peygamberin kavmi için mucize olarak kayadan yarattığı dişi deveye, "nakatullahi"; "Allah'ın dişi devesi" deyimini kullanmıştır. [ARAF(7)/73] 


Kaldı ki Allah'ın Ruhu'ndan söz edilebilir mi? Allah, yaratılmış bir varlık mıdır 

ki, Ruhu'ndan bahsedelim. Kim yaratılmışsa; insan, cin, hayvan, bitki ve madde, 

bunların ruhlarından söz edebiliriz. Allah, bir kısım hahamların- kabalacıların, Hıristiyanlar'ın, tasavvuf felsefecilerinin, Doğu dinlerinin, putperestlerin ve New Age Şeytani dinlerinin iddia ettiği gibi ne ruhtur, ne de ruhu olan bir varlıktır. Kim böyle bir iddiada bulunursa, bilsin ki yüce Kur'an'a göre; Sonsuz Yüce Allah'a iftira etmiştir. O 

halde "insanda Allah'ın ruhundan bir parça vardır" tezi, İblis'in İslam'ı bozmak; "insanları tanrılaştırmak" için açtığı bir "tuzak kanal"dan ibarettir. Bu nedenledir 

ki İslam dışı tasavvuf felsefesinde; Tanrı'ya yaklaşmak(!); Tanrılaşmak(!) için bir çok yol ve yöntemler ihdas edilmiş; İblis'in tuzağına düşülmüş; müridler maddi varlıklarını minimize ederek; riyazat yaparak, sözde Tanrı'ya ait ruh boyutlarını geliştirmeye çalışmışlardır. Bu yol ve yöntemler; İblis'in kucağına açılan kapılarla doludur. 


Sonsuz Yüce Olan Allah ile yaratılmışlar; özellikle de insan arasında bir "yakınlık, benzeşim, dönüşüm" ön gören tüm felsefeler, insanı tanrılaştırmaya yönelik, şeytani sapkın yaklaşımlardır. Sonsuz Yüce ve Alemler'in Rabb'i olan Allah ile insan arasında 

hiçbir “bütün-parça ilişkisi", "yakınlık-benzerlik"', "baba-çocuk"', "yansıma", "ortaklık", "hisse ve yetki paylaşımı", "boyut atlayarak tanrılaşma" vb. gibi bir ilişki yoktur. 


Tıpkı insanla, onun yarattığı(ürettiği) 'makinalar-teknolojik araçlar" arasında nasıl yukarıdaki anlamlarda bir ilişki yoksa; aynı şekilde Yaratıcı Allah ile yaratılmışlar, özellikle yaratılmış insan arasında böyle bir ilişki söz konusu olamaz. Yaratıcı-yaratılmışlar arasında bu tarz ilişki kurma çabaları; sadece gerçeği ters yüz etmek değil; aynı zamanda hakkı bulandırmak; "gerçek tevhid"i bozmak; İslam'a "şirk kanalı" açmaktır. 

Burada "İslam olmayan"'ı kavramak için, İslam'ın ne olduğunu kısaca hatırlatmak gerekmektedir. 


İslam Nedir? 


O halde " Allah-insan ilişkisi"'nin doğru tanımı yapılmalıdır. Ki bu doğru tanımı 

ancak Allah yapabilir. Sonsuz Yüce Olan Allah, insanlığa son evrensel mesajı 

olan Kur'an'da bu tanımı; tekrarlı, tafsilatlı, tüm yönleriyle, muhkem ve şiddetli bir şekilde yapmaktadır. Ve her akıl sahibinin anlayacağı şekilde; en az beş "temel kavram"'la, İslam'ı bize anlatmaktadır: 
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1) "Allah'a 'teslim' olmak", 2) "Allah'a 'köle' olmak", 3) "Allah'a 'mülk' olmak", 4) "Allah'a, hiçbir şeyi-kimseyi (kendi nefsi de dahil) 'şirk' (ortak) koşmamak", 5) "Allah'ın dışında varsayılan Gök'te ve Yer'deki 'ilahlar'ı, insanlık tarihindeki ilahları, bu ilahlara ait hükümleri reddetmek. Reddetmeyen müşrikleri reddetmek." 


İşte Kur'an'ın bize muhkem ve tekrarlı bir şekilde anlattığı İslam budur. İslam, en geniş şekilde; Yaklaşansaat'in 


"Dinler-İslam Bölümü"'nde; "Kur'an'da İslam" başlığı altında verilmiştir. İslam'ın bu "beş kavram"la anlatımını oradan inceleyebilirsiniz. Ancak biz burada, İslam'ın temel çerçevesini bir kere daha çizeceğiz: 


Allah, cinleri ve insanları, "'Kendisi'ne köle olsunlar" diye yarattı. Yaratılmış her şeyi bunların emrine verdi. Dileyen iman etsin, dileyen küfretsin. Allah insanı, Rabb'ini tanıyacak ve ona "köle" olması gerektiğini anlayacak potansiyellerle yarattı ve onu "özgür" bıraktı. Ona, ayrıca Rahmeti'nin gereği olarak elçiler gönderdi. Gök'te- Yer'de ne varsa onun hizmetine sundu. İblis ve ordusunu, düşmanı olarak tanıttı. Kim aklını işletir, şeytanlara düşman olur, düşmanını tanır, vahye kulak verir, kalbini kibir-hırs ve dünyevi arzularla, şeytani telkinlerle doldurmaz, Sonsuz Yüce olan "Rabb'ine teslim olursa", kendi kurtuluşunu hazırlamış olur. Kim de bunun tersini yaparsa, Allah, dünyada ipini 

uzatır, ahiretini( geleceğini) mahveder. 


Özetle, Kur'an'da; kendisinin kim olduğunu, insanın kim olduğunu; Allah'tan başka ilah olmadığını, kendisinin alemlerin- her şeyin yaratıcısı, noksan sıfatlardan münezzeh, ortağı olmayan bir Melik, Malik, Hüküm ve Hikmet Sahibi Rab olduğunu ortaya 

koyan Allah'a; insanlar ve cinler; kendi özgür iradeleriyle "mutlak anlamda boyun eğer; köle olup, teslim olurlarsa" elbette Müslüman olmuşlardır ve böylece İslam boyasıyla boyanmışlardır. İşte Allah ile insanlar-cinler arasındaki meşru ilişkinin "temel çerçevesi" budur. 


"Tasavvuf Felsefesi": Kaynakları 


Yukarıda "tasavvuf felsefesi"nin kaynaklarını üç kategoride toplamıştık. Bunlar: 

1) "Madde-canlılar ve evren" konusundaki bilgi eksikliği; yani o günün 

mutasavvıflarının "bugünkü bilgi"den mahrum olması. 

2) Antik ve Yahudi toplumlarının "fizik ve meta fizik felsefeleri"nin, mutasavvıflar üzerindeki etkileri. Haktan sapmış bu antik toplumlar, hem "bugünün pozitif bilimler"den mahrumdu, hem de "İblis hizbi"'nin saptırıcı etkileriyle beslenmişti. 

3) "İblis ve hizbi"nin, mutasavvıfları, "rüya" ve "vizyonlar"'la doğrudan etkileyerek; onların kibirlerini, ya da sahte alçak gönüllülüklerini besleyerek; yücelik hayallerini ajite etmesi ve yönlendirmesidir. 


Bu üç tesir kaynağından birincisi, üzerinde durulmayacak kadar aşikardır. Bu husus, yazının tamamında; "gerçeğin-doğrunun" ve "batılın-yalanın" ne olduğunun ortaya konmasıyla daha iyi anlaşılacaktır. İkinci ve üçüncü tesir kaynağı birbirleriyle ilişkilidir. Zira antik toplumları saptıran ve onlara "şeytani felsefe"yi yutturan İblis, aynı oyunu İslam üzerinde 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de kurarak; İslam'ın içine "şirk kanalları" açmıştır. Dolayısıyla bu iki madde birlikte de müteala edilebilir. Şimdilik biz, bu "üçüncü tesir kaynağı"yla da bağlantılı olan "ikinci tesir kaynağı"nı; yani "antik toplumların-felsefelerin", "tasavvuf felsefesi" üzerindeki belirleyici etkilerini gözden geçireceğiz ve başından beri ifade etmeye çalıştığımız "üçüncü tesir kaynağı"na ise daha sonraki bölümlerde ışık tutacağız: 


Von Kremer'e göre; tasavvuf, iki kaynaktan etkilenmiştir. Bunlar, "Hıristiyan ruhbanlığı" ve "Hint Budizmi"'dir. Hint etkisinin, Haris Muhasibi, Zunnun el-Misri, Bayezid el-Bestami ve Cüneyd'de açık olduğunu söyler. Böylece Von 

Kremer, tasavvufdaki "vahdeti vücut felsefesi"nin doğuşunu, Hint felsefesine dayandırmaktadır. Von Kremer'e göre, vahdeti vücut, H. 3. asrın sonlarında Hüseyin b. 
Mansur el-Hallac'ın etkisi altında ortaya çıkmış bir düşüncedir. Ona 

göre tasavvufun, İran'dan gelmiş olması en doğru görüştür. Çünkü tasavvuf, İslam'dan önce İran'da mevcuttu ve buraya da Hint'ten gelmişti. Modern çağdaki yazarların çoğunluğunun görüşüne göre ise, "vahdeti vücut doktrini", Mansur el-Hallac'dan daha sonraki asırlarda; İbni Arabi döneminde zuhur etmiş ve tasavvuftaki yerini almıştır. 


Goldziher'e göre; gerçek anlamıyla tasavvuf ve tasavvufla ilgili marifet, hal, vecd ve zevkle ilgili düşünceler, bir yandan "Yeni Platonculuk'"'tan, öte yandan "Hint Budizmi"nden etkilenmiştir. 


Max Horten ise; Hallac'ın, Bestami'nin ve Cüneyd'in tasavvuf anlayışlarını tahlil eder ve üçüncü asırda "tasavvufun "Hint düşüncesi"nden beslendiğini ortaya koyar. İranlı sufilerin kullandıkları ıstılahı kavramları inceleyerek; "tasavvuf"'un, tamamen "Hint Vedanta doktrini"ne dayandığını söyler. 


Hartmann, 1916 senesinde "Der İslam" dergisinde; "tasavvufun kaynağı" konusunda yazdığı makalede; "tasavvuf"'un, "Hint felsefesi"nden, "Yahudi kabalası" ndan, "Hıristiyan ruhbanlığı"ndan, " Gnostisizm"den ve "Yeni Eflatunculuk''tan kaynaklandığını savunmuştur. Hartmann'a göre; bütün bu unsurları toplayan ve tasavvuf içerisinde birleştiren kişi, Ebu'l-Kasım Cüneyd El-Bağdadi'dir. 


A. Merx, felsefi yönü itibariyle tasavvufun "Yeni Eflatunculuk"tan alındığını; "Yunan düşüncesi"nin ve "Doğu dinleri"nin bir ürünü olduğunu savunmuştur: 


Nicholson'a göre ise; pratik yönü itibarıyla tasavvuf, Hint ve İran felsefesinden etkilenmiştir. Buna delili ise, Bayezid el-Bestami'dir. Nicholson, bu tesir kaynaklarını şöyle özetler: 


"Tasavvuf felsefesi"nde hakim Yunan şahsiyeti Platon(Eflatun) değil, Aristo'dur. 

Ancak Araplar, Aristo'nun felsefesiyle ilgili ilk bilgilerini, " Yeni-Eflatuncu şarihler"'den aldılar. Bundan dolayı, onların ilham aldığı sistem; Plotinus, Porphyry ve Proclus'un görüşleridir. Özellikle bu durum, Suriye ve Mısır'da böyleydi. Bu iki bölge, Yeni-Platoncular'ın, gnostiklerin ve Hıristiyan hareketlerin merkezi olduğu gibi, asırlar 

boyu "'mistisizm ve panteizm"'in de iki büyük merkezi 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olagelmiştir. Müslümanlar'ın, Yunan medeniyeti ile temasa geçtiği her yerde "Yeni-Eflatunculuk"' ile karşılaştıklarını söylememiz isabetli bir görüştür. Nicholson, tasavvufun çekirdek oluşumuyla ilgili şu tespitleri yapar: 


Kıpti veya Nevbi asıllı olan Zunnün, "Grek hikmeti"'nin öğrencisi, hakim ve kimyacı olarak tanıtılır. Hayatında birçok kimse tarafından sapık olarak nitelendirilmiştir. "Tasavvuf"u, Zunnün el-Mısri ve onun öncüsü olan sufilere dayandırmak mümkündür. 

Şüphesiz "cezbe" ve "fenafillah'"' düşüncesi bu ilk sufilere hastı; ancak tasavvufun daha sonraki dönemlerinde hayati bir öneme sahip olan "fenafillah"' görüşü, bu sufiler tarafından hiçbir yerde açıkça ifade edilmemiştir. 


Farisi sufi Bayezid el-Bestami, "kendinden geçme" anlamındaki "fenafillah" kelimesini kullanan ilk kişidir ve bu doktrinin kurucusu kabul edilebilir. " Fenafillah", en doğru 

olarak "kendinden geçme" şeklinde tercüme edilebilir. Buna göre "fenafillah"', kötü niteliklerin ortadan kaldırılması ve "vahdeti vücut"cu anlamda, "Tanrı ile bir olmak" için tamamen kişisel varlığını yok etme ve kendinden geçme şeklinde açıklanabilir. "Fenafillah"', şüphe götürmeyecek tarzda "Nirvana"nın; yani "Budizm'in etkisini 

göstermektedir. " Vahdeti vücut"'daki "fena", "Vedanta" gibi Hint düşüncesine benzemektedir. 


Bayezid, Sasaniler zamanında, İran'da hızlı bir şekilde yayılan "vahdeti vücut düşüncesi"ni, "tasavvufun içine sokmuştur. Eski hikmet (teosofi) eğilimleri, Yunan düşüncesinin bir özelliği olduğu gibi Hint ve İran kaynaklı olan "vahdeti vücut" da, "Doğu düşüncesi"'nin bir eğilimidir. 


Bayezid, Horosanlı'ydı ve dedesi Zerdüşt dinine mensup birisiydi. O, tasavvufi "fenafillah" doktrinini, Ebu Ali es-Sindi'den öğrenmiştir. Bayezid, Hint uygulaması olan nefesleri, kontrol etmeyi bilmekte ve bunu arifin, Allah'a ibadeti şeklinde tanımlamaktaydı. 


Tasavvuf konusundaki araştırmalarıyla tanınan Prof. Dr. Ebu'l-Ala Afifi, özellikle İbni Arabi ve "vahdeti vücut felsefesi" konusunda otoritedir. İşte Afifi'nin tarafsız bir bilim adamı olarak tespitleri: 


"Fusüsu'l-hikem"', İbni Arabi'nin en önemli, en derin ve kendi asrında ve sonraki devirlerde tasavvuf anlayışının oluşmasında en müessir eseridir. İbni Arabi, bu 

eserinde "vahdeti vücut sistemi"ni en son şekliyle ortaya koymuş ve bu sisteme 

dair "tasavvufi ıstılahlar" geliştirmiştir. İbni Arabi, Bâtıni İsmaililer, Karmatiler, İhvan-ı safa ve kendisinden önceki sufilerden yararlandığı gibi; Meşşai felsefesi, Hıristiyan gnostisizmi, Yeni Eflatunculuk, Stoacılar ve Yahudi düşünür Philon'dan da istifade etmiştir. 


Arabi, çeşitli kaynaklardan aldığı pek çok kavramı, bazen asıl anlamlarını değiştirerek, bazen de mecazi anlamda kullanmıştır. Mesela Eflatun'un "iyi"(hayır), Plotinus'un "bir", Eş'ariler'in "külli cevher" ve İslam'ın "Allah" kelimelerini aynı şeye karşılık olarak kullanmağa çalışır. Yine Plotinus'un "ilk akıl" kavramı için, Kur'an'ın Kalem, Eflatun'un 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"idelerin idesi" kavramlarını kullanmıştır. Arabi, kelam konusunda söylediklerinin bir çoğunu Stoacılar'a borçludur. 


Hem Eflatuncular hem de Stoacılar, "insan nefsinde ilahi bir unsur" bulunduğunu ileri sürerler. Bu fikir, öyle görünüyor ki, Hıristiyan ve aynı zamanda Müslüman 

sufiler tarafından farklı bir yönde geliştirilmiştir. Mesela, St. Paul diyor ki: "Ben yaşıyorum, ama bende yaşayan ben değil, İsa'dır." İbni Arabi'nin "kamil insan" öğretisinin temeli, bunun üzerine bina edilmiştir. Philo'nun "kelâm felsefesi", İbni Arabi felsefesi üzerinde oldukça etkilidir. 


İbni Arabi, aslında Kur'an'ı anlamada, "tevil"den çok daha "kötü bir metod" kullanmaktadır. Dilini ve gramerini bozma pahasına da olsa, Kur'an'ı kendi "vahdeti 

vücut" görüşüne uyacak şekilde zorlamaktadır. Bazen Kur'an'ı, Yeni-Eflatuncu bir sisteme, bazen de başka felsefelere dönüştürür. Dolayısıyla genellikle anladığımız şekliyle Kur'an, Arabi'nin yaklaşımıyla tanınmaz olur. 


Afifi'nin bu analizleri, şeytan artığı "eski felsefeler"'in ve İblis kafalı filozofların tetikçisi olanların, "tasavvuf" adı altında ne cinayetler işlediğini açıkça 

göstermektedir. "Tasavvuf" ve özellikle de "vahdeti vücut felsefesi"nde ileri sürülen düşünce sistemlerinin tamamı, İblis'in tezgahında dokunmuş "abalar"dır. Bu "abalar"'ı giyenlerin ve pazarlayanların, İslam'la hiçbir ilgisi yoktur. Bunlar, koyun postuna bürünmüş "kurt sufiler"'dir, "şeytanın velileri"dir. 


Sonuç olarak "tasavvuf felsefesi", İslam etiketine rağmen, "antik felsefeler"den; Eski Mısır, Eski Yunan, Hint-Budizm, İran-Mecusi, Yahudi-Kabala, 

Hıristiyan felsefelerinden beslenen ve İslam mahallesinde pazarlanan "İslam dışı bir felsefe"'dir. Beslendiği kaynaklar; "İslam Denizi"ne açtığı "şirk kanalları"'yla İblis'in amacına hizmet eden ve "Dinin Merkezi"ni, "Allah'dan "insan"a kaydıran "'küfri bir sistem"dir. Aşağıda, "İslam Nur Denizi"'ne açılan bu "pis suların şirk kanalları"'nı ortaya koyacağız. 


"Tasavvuf Felsefesi": "Şirk Kanalları" 


Gerçek bilimden mahrum cahillikle, şeytani felsefelerle zehirlenmiş "antik felsefeler"'in etkisiyle, İblis'in, "aldatıcı-hayali"' rüya ve vizyonlarıyla, İslam'ın içine nasıl "şirk kanalları" açıldığını; "Allah'a yaklaşmak" maskesi altında ne şeytanca iftiralar atıldığını; akla-ilme aykırı, Kur'an'ın reddettiği sayfalarca ne hezeyanlar kusulduğunu ifade 

etmek, Sonsuz Yüce Allah'ın bir kölesi olarak üzerimize farzdır. İslam'a açılan "şirk kanalları"yla ihdas edilen bir "felsefe"'nin, "gerçek İslam" diye geniş topluluklara yutturulması; bu yolla İslam'ın, "kabalacı-küreselci çağdaş New Age'ci felsefe"'yle uzlaştırılması ve kurulacak "yeni dünya düzeni"nin çimentosu yapılması, kimin planıdır dersiniz? "Tasavvuf felsefesi"'nin geldiği noktaya bakarsanız, asırlardır yürütülen 

bu "'mistik-felsefi propaganda''nın amacına ulaşmış olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. 
İşte "tasavvuf felsefesi"'nden akla ziyan zırvalar: 
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Aslen Farisi olan Ma'ruf el-Kerhi, Harun er-Reşid devrinde ve kendisine nisbet edilen Bağdat'ın Kerh mahallesinde yaşayan ilk mutasavvıflardandır. Onun öğrencisi süfi Seri es-Sakati, hocası Maruf'u, bakın şeytani bir rüyayla nasıl göklere çıkarır: 


"Rüyamda Ma'ruf el-Kerhi'yi Arş'ın altında gördüm. Allah, meleklerine; 'Bu kimdir?' diye soruyordu. Melekler; 'Sen daha iyi bilirsin, Ya Rabb'i!' diye cevap verdiler. Allah; 'Bu, muhabbetimden sarhoş olan ve ancak bana kavuşmakla ayılan Ma'ruf el-Kerhi'dir' dedi." 


Bunlar, Kur'an dışı, şeytan işi akla ziyan zırvalar. Mürit öğrenci, şeyhini göklere çıkarır da, şeyhi, onun ödülünü vermez mi? Ma'ruf birgün müridi Seri es-Sakati'ye şöyle der: 


"Allah'tan bir şey istediğin zaman, O'ndan benim adımla iste." 


Bu şeyh ve müridin karşılıklı ifadeleri, okyanusa atılsa onu bozar. Bir tarafta, bir rüya ile şeyh efendiyi, haşa Arş'a çıkarma densizliği, diğer taraftan Müslüman'ın, Müslüman'a; peygamberlerin Müslümanlar'a duası dışında, Allah'tan "aracılar"la yardım istemek; dünyada iken yaşayanları yahut ölüleri şefaatçı(aracı) kılmak; açıkça "şirk"tir 

ve İslam'a "şirk kanalı" açmaktır. Unutmayalım ki Mekkeli müşrikler de "ilahlar"ını, Allah'tan yardım istemek için aracı kılmaktaydılar. Allah, Kitabı'nda bakın ne diyor: 


İnsanlardan Allah'tan başkasını ortak edinen öyle kimseler vardır ki; o Allah'a ortak koştukları kimseleri, Allah'ı sever gibi severler. Ancak iman edenlerin, Allah sevgisi daha şiddetlidir. Keşke o zalimler(müşrikler), azabı gördükleri zamanı bir görselerdi. 
Muhakkak gücün-kuvvetin tamamı Allah'a aittir ve muhakkak Allah, azabı şiddetli olandır.|BAKARA(2Y/165| 


Allah'ın dışında onlara fayda da, zarar da veremeyecek olan kimselere köle oluyorlar. 
Ve diyorlar ki: "Bunlar bize, Allah'ın indinde şefaat edeceklerdir." De ki: "Göklerde ve Arz'da, Allah'ın bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? O, şirk koştukları şeylerden yüksektir, münezzehtir(yücedir)."(YUNUS(10)/18| 


Yardım görürler umuduyla, Allah'tan başka ilahlar edindiler. 
Onların (ilah edindikleri), onlara yardım edemezler. Aksine, kendileri, onların hazır askerleridir.|Y ASİN(36)/74-75| 


Dikkat et! Halis din Allah'ındır. O Allah'ın dışında dostlar edinenler (dediler ki): "Biz, onlara, bizi Allah'a bir yakınlıkla yaklaştıracaklar diye köle oluyoruz." Muhakkak Allah, onların arasında, o ihtilaf ettikleri konularda hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, o hakkı örten yalancı kimseyi, hidayete erdirmez.[ZÜMER(39)/3] 


De ki: "'Şefaat'in tamamı Allah'a aittir. Arz'ın ve göklerin mülkü O'nundur. Ve dönüşünüz de O'nadır." [ZÜMER(39)/44] 


Bayezid ve Ebu Said el-Harraz dışındaki üçüncü asır sufileri, "fena doktrini"'ni arka planda tuttular ve "vahdeti vücut" dilini seyrek olarak kullandılar. Ayrıca "tasavvuf"u, İslam'la uzlaştırmak için bir hayli gayret gösterdiler. 
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Bestam'lı Bayezid el-Bestami, gerçekte Farisi kökenli olup İran tasavvufunun en önde gelen mutasavvıflarından birisidir. İşte şeytanla yatıp kalkanların bozulmuş ruh halleri.. 
Aşağıdaki zırvaların sahiplerinin İslam'la, Kur'an'la ne ilişkisi olabilir? 


"Ben, Hak'tan Hakk'a çıktım. Ey ben olan Sen! Fena fillah makamını gerçekleştirdim. Ben şimdi önceden olduğum kişi değilim. Çünkü Ben ve Hak demek, Hakk'ın birliğinin inkarıdır.. Hayır! Ben diyorum ki, Allah benim aynamdır. Çünkü O, benim dilimde konuşur ve ben ise yok oldum. İnsan için bir şeysiz, zühdsüz, ilimsiz ve amelsiz olmasından daha faziletli bir şey yoktur. Zira o, hiçbir şeysiz olursa, her şey onun olur." 


Bestami efendi demek istiyor ki; ben yokum Allah var ve ben de O'ndayım. Ben yokum demekle yok mu oluyorsun, sonra da haşa Allah'la beraber mi oluyorsun! Bu derece kafayı yemiş, İblis'e yular kaptırmış bir insanın ruh sağlığının normal olduğu söylenebilir 

mi? İblis'in içirdiği şarap o derece sarhoş etmiş ki bakın ne diyor: 


"Yılanın kabuğundan soyulduğu gibi ben de Beyazıt'lığımdan çıktım. Sonra baktım; gördüm ki, aşık, maşuk ve aşk birdir. Çünkü tevhid aleminde hepsi birdir. (Haşa) Ben Allah'ım(!) 
Benden başka ilah yoktur(!) O halde bana ibadet edin(!) Kendimi tesbih ederim(!) 
Şanım ne yücedir(!)" 


Gerçekte, Allah diye İblis'le "aşk fenası" na kapılan bu kafayı yemiş adamın şeytani hezeyanları bitmiyor ve devam ediyor: 


"Arş nedir? diye sorulmuş. 'Ben oyum' demiş. 'Kürsi nedir?' denmiş. 'Ben oyum' demiş. 
'Levh ve kalem nedir?' denilmiş yine 'Ben onlarım' demiş" 


Bravo!... Müthiş felsefe!.. Bunları İblis'in kendisi söyleyemez. Söylemez çünkü gerçeği biliyor. Amacı böyle "kibrinden aklı gitmiş ademoğlu"na, yular takmak ve onlara söyletmektir. Yukarıdaki Kur'an dışı, akıl dışı sözlerin sahibi olan meczubun, İslam'la, izanla, ilimle ve velayetle ne ilgisi olabilir? Hayır yanıldınız "velayet"'le bir ilgileri vardır elbette... Ancak bu velayet, hiç şüpheniz olmasın "İblis'in velayeti"'dir. 


Bunların bütün hayali düşüncelerinin kaynağı, "şeytani rüyalar" ve "'vizyonlar"'dır. Oradan beslenir ve nemalanırlar. Aslında bugün de tüm kibirli-tekil hasta liderler, benzer vizyonlardan beslenirler. Bu rüyaların-vizyonların arkasında kimler vardır dersiniz? Hiç şüpheniz olmasın İblis'in adamları.. İşte mutasavvıf Bestami efendinin çocukluğunda gördüğü bir vizyon: 


"Çocukluğumda bir gece Bestam'dan çıktım. Ay doğmuştu ve her şey sakindi. Bir mertebe gördüm ki, on sekiz bin alem onun yanında zerre gibi kalıyordu. Titredim ve beni büyük bir dehşet kapladı. 'Ya Rabb'i!' diye bağırdım. Bu azamete rağmen boş saha, bu celale rağmen ürkütücü mülk!' Gaipten bir ses duydum: 'Sahanın boşluğu kimsenin gelmediğinden değil, bizim istemediğimizden dolayıdır. Zira yüzünü toprağa sürten herkes buraya girmeye ehil değildir' der." 
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Zavallı insanlar, güya ellerinde Kur'an var, ancak bir üst boyutta bulunan; her 

türlü vizyonlar gösteren, ancak kendileri görünmeyen şeytancıkların nasıl da oyuncağı olmuşlar!.. Sanki Sonsuz Yüce Rabb'imiz bu son kitabında, şeytanları bize hiç anlatmamış.. 
Sanki akıl buharlaşmış, gerçek vahyin yerini iblislerin vahyi almış...Yazıklar olsun! 


Abdulkerim el-Cili'de, aynı "şeytani vahdeti vücut felsefesi"ni fütursuzca savunuyor, tüm süfli putperestliği Hak olarak görüyor. Ve putperestleri, ateşperestleri, hakkı örtenleri, Teslis'i takdis ediyor ve tüm sapkınlıkları-akılsızlıkları nasılda temize çıkarıyor: 


"Allah, bütün inançların özü ve hakikatidir. Putperestler, alemin her parçasına nüfuz eden varlığa ibadet etmektedirler. Düalistler, yaratıcı ve yaratılanın birliğine 

tapmaktadırlar. Ateşperestler ise, ateşin bütün tabiatları yok ettiği gibi, bütün isim ve sıfatların kendisinde fani olduğu bir zata ibadet etmektedirler. Allah'ın varlığını inkar edenler, gerçekte hüviyeti veya fiili olarak değil, potansiyel olarak yaratıcı olması itibariyle ona ibadet etmektedirler. Sonuçta bütün insanlar kurtulmuşlardır. İslam'ın, tevhid anlayışına en yakın Hıristiyanlık'tır. Hıristiyanlar'ın hatası, "İlahi tecelli"yi İsa ile sınırlandırıp, tüm insanlara teşmil etmemeleridir. Hakk'ı insanda müşahede edenlerin ibadeti, ibadetlerin en mükemmelidir." 


İblis'in şerbetini içerek sarhoş olan-"fena"laşanlardan birisi ve oldukça açık sözlü olan Hallac ise sadece Firavun'u değil, özellikle İblis'in isyanını da kutsayarak; "tevhid"'in en üst örneği olarak gösteriyor ve İblis ağzıyla şöyle konuşuyor: 


"Eğer Allah'ı tanımıyorsanız, en azından eserlerini tanıyın. İşte ben bir eseriyim ve ben Hakk'ım. Zira ben Hak'la Hak olarak ebediyen devam edeceğim. Hocam ve arkadaşım İblis ve Firavun'dur. İblis, cehennemle tehdit edildi; yine de vazgeçmedi. Firavun suda boğuldu; yine de vazgeçmedi. Çünkü o, kendisi ile Allah arasındaki hiçbir vasıtayı kabul edemezdi. 
Ben de öldürülsem veya elim-ayağım doğransa da vazgeçmeyeceğim." 


Bu sözlerinin sahibinin kimin ajanı olduğu, kimden vahiy aldığı, hocasının kim olduğu; Allah'ın ekmeğini yiyip, kimin kılıcını salladığı ve kimin velisi olduğu ne kadar da açık... Sahibinin sesi...İşte bu adamlar hakkında Kur'an'ın hükmü: 


Bir fırka, hidayet üzeredir ve bir fırkanın üzerine de, dalalet(sapkınlık) hak olmuştur. 
Şüphesiz onlar(sapkınlar), Allah'ın dışında şeytanları dostlar edinmişlerdir ve kendilerini doğru yolda sanmaktadırlar.| ARA F(7)/30| 


İbni Arabi(1165-1240), döneminin Yahudi filozoflarından ve "kabala felsefesi"nden oldukça etkilenmiştir. Aynı devirde yaşayan kabalacı Moşe Şem Tov'un "adam kadmon"uyla, "vahdeti vücut"'cu Arabi'nin "insan-ı kâmil"i aynıdır. İkisi 

de Aramice yazan aynı kaynaktan beslenen Kurtuba'lı iki filozof.. Kabalanın "adam kadmon''u da, "vahdeti vücut" da bir madalyonun iki yüzü... Arabi, Yahudiler'le dostluk kurdu ve Yahudiler'den "'kabala"'yı öğrendi ve böylece "vahdeti vücut" şeytani felsefesini geliştirdi. Arabi'nin en çok ilham aldığı kaynaklardan birisi olan "kabala felsefesi"'inin özü şudur: 


280 


"Bütün ruhlar, İlahi Ruh'la birlikte sadece ve sadece bir bütün oluşturur. Tanrı aynı 

anda birçok ve tektir, o büründüğü sayısız şekle rağmen emsalsiz bir varlıktır, parça bütünün yerine geçebilir. Yaratıcı, aynı anda hem bilgi hem bilen ve bilinendir, onunla birleşmemiş ve onun kendi özünde bulmadığı hiçbir şey var olmaz, var olan her şey 

O'dur ve her şey O'nda en saf ve kusursuz biçimlerinde bulunmaktadır. İsmin üstatları diye adlandırılan seviyeye ulaşmış mistikler, bu noktaya geldiklerinde Tanrı'dan farklı değillerdir(!): Tanrı ve Gerçeklik, soyut düşünceler değildir. Tanrı, kendini sonsuz sayıda parça halinde gösteren Bütünlüktür(!) İnsanın, Tanrı'nın görüntüsünde yaratılmış olması bu demektir." 


Arabi'nin "vahdeti vücut" felsefesiyle, "kabala felsefesi" arasında hiç bir fark olmadığını yukarıdaki ifadeler açıkça göstermektedir. İbni Arabi, kökleri İblis'e dayanan "antik felsefeler" ve "'kabala''dan esinlenerek "vahdeti vücut" felsefesini bir "şirk kanalı" olarak geliştirmiştir. Bu "şeytani felsefe''nin amacı; bizzat var olan, her şeyi yoktan var eden ve yarattığı hiçbir şeye benzemeyen Sonsuz Yüce Allah'la, yarattığı her şey arasında 

bir "bütün-parça"' ilişkisi kurmaktır. Bu şeytani mantalite ile "vücut birliği" sağlanmış; ve böylece de "tevhid"(!) gerçekleşmiş olacakmış!..Bizce de Arabi, bu yolla "İblis felsefesiyle birlik" sağlamış ve "en büyük şirk"'i işlemiş olmaktadır. 


İbni Arabi konusunda otorite olan Afifi, tüm nezaketine rağmen, onun, "ilkesiz-zırva tevil yöntemi"'yle nasıl kendini kandırdığını ve Kur'an'a ihanet ettiğini şöyle açıklıyor: 


"İbni Arabi, "özel bir te'vil metodu" yla, ayet ve hadislerden istediği anlamları çıkarır. 
Şayet ayetin zahirinde delalet, teşbih ve tecsim açısından olsa bile "kendi sistemi"ni teyit eden bir şey varsa, onu alır; şayet sistemini destekleyen bir şey yoksa, ayeti zahir anlamından istediği başka bir anlama çeker. İbni Arabi, genellikle, Kur'an ayetlerini birbiriyle karıştırır ve aralarında görünür bir bağlantı olmadığı halde, birisini diğeriyle tefsir eder." 


Bilimsel bir metodolojiden mahrum, Kur'an'i kavramları, ayetleri, istediği yönlere çekebilen; dini kendi hevasına uydurmaya çalışan bir alim!.. Çağının bilimsel cehaleti bir yana, "tutarlı ve ilmi bir tevil"den yoksun bir adamın zırvaları, neden bu kadar rağbet görür acaba? 

işte Afifi bakışıyla, İbni Arabi'nin, İblis kökenli akla ziyan zırvaları: 


"Ona göre, tek tanrıcılıkla çok tanrıcılık arasındaki fark; 'Bir'le 'çok' arasındaki mantıki fark gibidir. İbni Arabi, diyor ki; 'gerçekte Allah'ın şeriki(ortağı) yoktur', çünkü Allah, şerik(ortak) denilenler de dâhil, her şeyin aynıdır. İbadet edilen her şey(putlar-varlıklar), Allah'ın bir sureti ve görüntüsüdür. Gerçekte putlara ve yaratılmış varlıklara ibadet edenler, Allah'a ibadet ediyor.. 'Bütün putların en büyüğü Allah'tır. Biz, O'nu hangi vasıfla nitelendirirsek, o vasıflar biziz. Vücutta birlik, surette farklılık.. Sen osun, o değilsin. O da sendir, sen değildir." 


Yukarıda "Allah Kimdir?" başlığı altında; yaratılmışlarla ilişki kurma çabalarının, akılsızlık, ilimsizlik ve daha kötüsü şeytanlık olduğunu, aşikar bir gerçek olarak ortaya 

koymuştuk. İblis'in velisi olan bu zat ise; Allah'a, şirk koşmak isteseniz de koşamazsınız. 
Çünkü yaratılmış her şey zaten Allah'ın kendisidir. Halk(yaratılmış) Hakk'ın bir sureti, 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yansıması ve cüzüdür, diyebiliyor. Bu "'vahdeti vücut Arabi felsefesi"nin yukarıda özetini verdiğimiz "kabala felsefesi"'yle bire bir örtüştüğünü görmekteyiz. 


Üst tarafta hezeyanlarına yer verdiğimiz zevat ve daha niceleri Arabi'yle aynı "vahdeti vücut Şeytani felsefesi"'ni savunmaktadırlar. Bu adamlar, gerçekte İslam'ın ortadan kaldırdığı; insanı aşağıların aşağısına sürükleyen putperestliğe meşruiyet sağlayarak onu sevimli hale getiren İblis'in dostlarıdır. 


Hakla, halkı(yaratılmışları) aynileştirmek, halkı(yaratılmışları), Hak gibi göstermek, küfrün ta kendisidir. "İnsan"la, onun ürettiği "araba"'yı; insanın parçası, yansıması gibi göstermek, aynileştirmek neyse; Allah'la, 'mahlukat"'ı benzeştirmek, aynileştirmek öyledir. "Araba", "insan'"ın bir suretidir, sıfatıdır demek, nasıl süfli bir yalansa; "varlık alemi"'ni de Allah'a 

izafe etmek, ancak ruh hastalarının yapacağı bir iştir. Aslında İbni Arabi'nin ve İslam'ın içine 


açtığı "şirk kanalı vücut birliği" şeytani felsefesinin temel yanılgısı şuradan gelmektedir: 


Allah'ı, "ruh"u olan bir varlık, yahut "ruh" olarak görmek. Bu "ruh'"un, en 

başta insanlar olmak üzere, tüm "canlı ve cansız varlıklar"a nüfuz etmesi; 

dolayısıyla tüm alemleri, "özde bir varlıklar" ve (haşa) Tanrı'nın değişik suret(şekil) kazanmış halleri olarak algılamak... Özetle Arabi felsefesi, kabaca 

budur. Allah'la, alemler ve özelde insan arasında böyle bir ilişki kurduktan sonra, arkasından "vahdeti vücut" zırvaları gelir...Bu "şeytani hipotez''den 

sonra; alemleri de ezeli-ebedi görebilirsiniz. Artık bundan sonra, Allah'tan "ruh parçası" taşıyan "insan"ı; hatta "madde"'yi bile Tanrı'nın bir cüzi olarak görebilirsiniz... 


İşte bu azim şirk felsefesinin "İblis tohumları", bu temel noktada ekilmiştir. Bundan sonra bunları geliştirmek ve hasadını yapmak; meyvelerini toplamak için; geriye "şeytani rüyalar ve vizyonlar": bilgi kaynağı haline getirmek kalıyor. Allah'ın, ne yaratılmışlar gibi "ruhu olan bir varlık", ne de bir "ruh" olduğu kesinlikle söylenemez. Böyle bir kabul; "Kur'an'daki Allah"a ve başta peygamberimiz olmak üzere tüm peygamberler öğretisine aykırıdır ve azim bir iftiradır. Bu iftiranın hiçbir dayanağının olmadığı, yukarıda; "ALLAH: ALEMLER-EVRENLER VE İNSANLARI YARATTI" başlığı altında ortaya konmuştur. 


Bütün bu akla ziyan zırvalar, Kur'an'ı yok saymadan ileri sürülemez. Bu azim şirk olan görüşlerin, Kur'an'ın tamamını örtmeden ileri sürülmesi mümkün değildir. Arabi'nin, şeytani hayallerine ve "vahdeti vücutcu felsefesi"ne dayanan iddialarının bir kısmı, aşağıda özet olarak verilmiştir: 


1) İbni Arabi'nin felsefesinde, ahiretin ve "ahiret azabı"nın yeri yoktur. Çünkü Allah'ın sürekli tecellisi olan "alemler", ebedi ve ezelidir. İbni Arabi, bunu bütün açıklığıyla "El-Fütuhatü'i-Mekkiyye"' isimli eserinde ortaya koyar. Bu Newton'un da beslendiği "şeytani kabala felsefesi"'nin ürünü bir görüştür. Her şey ezeli ve ebediyse, her şey, Tanrı olmak zorundadır. Halbuki ezeli ve ebedi olan sadece Allah'tır. Alemlerin(evrenlerin) sonlu olduğu bilimsel olarak bir gerçektir. Newton ve Arabi, bugünün astrofiziği tarafından yalanlanıyor. 


2) İbni Arabi, bu sebepledir ki "cehennemi" yok sayar. Cehennemliklerin de nimetleneceğini iddia eder. 
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3) Hıristiyanlar'ı, neden sadece İsa için Allah'tır diyorlar diye kafir sayar. Sadece İsa'yı değil de herkesi, hatta herşeyi Allah veya onun bir sureti saysalardı kafir olmazlardı der. 
Bugün İblis ve hizbi, aynı hikayeleri, "New Age'ci karanlık işçileri"ne ve ahmaklara her gün tekrarlıyor. 


4) Arabi, Firavun'un imanını geçerli sayar, onun ahiret'te azaba uğramıyacağını söyler ve şöyle der: "Firavun, Musa'ya sadece surette isyan etmiştir, hatta onun isyanı, itaatin ta kendisidir." 


Kur'an ise Firavun'u, cehennem azabıyla tehdit eder ve dünyada da sabah-akşam ateşe arzedildiğini bildirir: 


Sabah ve akşam, (Firavun ve çevresi) o ateşe sunulurlar. Ve o gün Saat(Kıyamet) vuku bulduğunda da; Firavun ve çevresini, azabın şiddetlisine(cehenneme) sokun (denir). 
(IMÜMİN(40)/46| 


5) İbni Arabi, kendisine, Peygamber tarafından vahyedildiğini iddia eder. Güya Peygamber, gördüğü bir rüyasında kendisine yazdırmıştır. Bunların bütün işleri rüyalara 

dayanır. İblis ve adamları, kendilerini, Peygamber, O'nun sahabeleri ve melekler olarak rüyada göstererek, bu zevata bol bol "şeytani felsefe"yi üflemişlerdir. 


6) Sufilerin çoğunluğu, istedikleri zaman rüya görebileceklerini söylerler. İbni Arabi de kendisinin, dilediği herhangi bir zamanda rüyada veya uyanıkken, "pirler''ini görebildiğini iddia etmektedir. İbni Arabi'nin iradesine göre bu "pirler", onun önünde ortaya çıkarak, kendisiyle dilediği şeyleri konuşurlarmış. 


Arabi'nin "pirler" iddiasına tamamen katılıyoruz, aksi olsaydı şaşardık. Evet bu zevatın tamamı, şeytanlar tarafından acayip kandırılmıştır. Bütün işleri, şeytani rüya ve 

vizyonlar yoluyla şeytanlarla muhabbet etmektir. Bunlar ne Kur'an okurlar, ne de "Peygamber sünneti"ni takip ederler. Şayet okurlarsa da, şeytani felsefelerine dayanak bulmak için okurlar... Arabi efendi kimleri çağırıp görüşüyormuş acaba? Arabi'nin, "pirler"'i kimlerdir sanıyorsunuz: 


Şeytanların, kimin üzerine indiğini size haber vereyim mi? 
"Her günahkar-iftiracının" üzerine iner. 
Onlar (şeytanlara) kulak verirler ve bunların çoğu yalancıdırlar.|ŞUARA(26)/221-223) 


7) Tasavvufta "veliler"'in, görünmez hiyerarşilerinden söz edilir ve güya dünyanın düzenini sağlarlar. En yüksek mertebede bulunana "kutup", onun altında bulunanlara sırasıyla; nükeba, evtad, ebrar, abdallar denir. Arabi ise kendisini, kutup olarak görmenin daha da ötesinde; "velilerin mührü" olarak görür. Kendisi için "Haşimi ve İsevi mirasın mührüyüm" der. H. 1202 yılında Mekke'de gördüğü bir rüyasında; bu "velilik mührü"nü kendisine verirler. İşte Arabi'nin isteğe bağlı şeytani rüyası yahut vizyonu: 


"Rüya gibi bir durumda sanki Kabe'nin altın ve gümüş tuğlalardan yapılmış olduğunu gördüm. Bina, eksik olan iki tuğla dışında tamamdı; bunlardan biri altın, diğeri ise gümüştü. Nefsimin kendisini bu iki tuğla yerine yerleştirdiğini gördüm ve anladım ki, 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ben onların ta kendileri idim. İşte o zaman bina tamamlandı. Uyanıp Allah'a şükrettim ve kendi kendime, 'benim gibileri takip edenler arasında ben, Peygamberler arasındaki Allah'ın Resulü (Muhammed) gibiyim" yani "velilerin mührü'yüm." 


Ne diyebiliriz! Arabi ve benzerlerini meşrulaştıran, bu "şeytani felsefe"nin dini bozmasına, y y. 

dinin içine nüfuz ederek "şirk kanalları" açmasına göz yuman Müslüman kisveli alim 

geçinenler utansın! İslam'ı, "şeytani New Age felsefesi"ne dönüştürerek; "Deccal Dini" ne 

kapı açanlar utansın! Ellerinde Sonsuz Yüce'nin Kur'an'ı olduğu halde; O'nu arkalarına 

atanlar utansın! 


Onlar Kur'an'ı tefekkür etmiyorlar mı? Yoksa onların kalpleri kilitli midir? 
Muhakkak o kimseler ki, kendilerine hidayet ortaya çıktıktan sonra gerisin geri dönerler. Şeytan onları sürüklemiştir ve onları uzun emellere 

kaptırmıştır. MUHAMMED(47)/24-25) 


"Yazıklar olsun bana, keşke ben filanı dost edinmeseydim." 

"Bana geldikten sonra beni zikirden(Kur'an'dan) saptırdı. Şeytan, insanı yapayalnız ve yardımsız bırakandır." 

Ve elçi dedi ki: "Ey Rabb'im, muhakkak benim kavmim, şu Kur'an'ı terk etti."'TFURKAN(25)/28-30| 


H. 5. asrın yazarlarından İran'lı bir sufi bile, kendi zamanındaki benzer hezeyanlara karşı şöyle isyan etmiştir: 


"Bazı sufiler, şehvetlerini, şeriat; uydurma vehimlerini, ilahi ilim; nefsi arzu ve isteklerini, ilahi sevgi; zındıklıklarını, fakr; şüphelerini, safa; dinin inkarını, nefsin fenası; şeraitin ihmalini, tasavvuf yolu olarak görmektedirler." 


Sonuç olarak diyebiliriz ki; kabala tasavvufu, Taoculuk, Budizm, Hint 

Veda öğretileri, Uzak Doğu'nun mistik dinleri, Hint-İran kaynaklı ilkel Mitras gizemleri ve Yeni Eflatunculuk felsefesi ile "tasavvuf felsefesi" arasındaki "felsefi- kavramsal örtüşme, paralellik ve özde birlik" açık, kesin ve anlamlıdır. 


Özetle ifade edebiliriz ki; "tasavvuf felsefesi"'nin, İslam'a dayandırılması; İslam'ın "derin bir algılama"'sı olarak takdim edilmesi, tam anlamıyla bir aldanma ve aldatmadan ibaretttir. 
Taşıdığı etiket, İslam olsa da; İslam'ı, temellerinden çökertmek için İblis'in hain planlarıyla dokunmuş; yücelik peşinde olan hastalıklı kalplere-zihinlere enjekte edilmiş bir "şeytani felsefe"dir. Asırlardan beridir yapılan tüm hazırlık ve çalışmalar; bu çağın "şeytani new Age Dini"'ni oluşturmak; "Deccal Dünyası"'nı inşa etmek için İblis'in yaptığı "kadim plan"'ın bir parçasıdır. 


Sonuç 


1) "Tasavvuf felsefecileri"nin Kur'an'ı anlamak için başvurdukları 

bir metodolojileri yoktur. Aklın yerine "his ve hayalleri" ön plana 

çıkarmışlardır. Müteşabih ayetleri ve hatta muhkem ayetleri bile istedikeri 

gibi tevil etmekte; tevil denemeyecek derecede, arzu ve isteklerine uydurmakta; gerçekte 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İblis'in arzularına uydurmakta ve zırvalamaktadırlar. Halbuki "zırva tevil 

götürmez". Kalplerinde hastalık olanlar, Kur'an'ın "müteşabih"'ini de, "'muhkem"ini de istedikleri gibi tevil ederler. Nitekim Sonsuz Yüce Allah, Ali İmran suresi 7. ayetinde böyle olanları; "Kalpleri kaymış, fitne çıkaran ve keyfi yorumlar yaparak müteşabih ayetleri tevil edenler" olarak nitelendirir. 


2) Tasavvuf felsefecileri, bugünkü pozitif ilmin cahilleridir ve kuşatamadıkları 

halde, "Allah'ın Zatı"'nı ve "Sıfatları"'nı istedikleri gibi yorumlamaktadırlar. "Madde "'yle ve "şeyler"le ilgili tüm "kavramlar"'ı, bugünkü anlamda gerçek bilimden mahrum olan ve şeytani fisıltılardan feyz alan bir felsefe anlayışından kaynaklanmaktadır. 

Bu felsefeciler, Eski Yunan filozoflarının skolastik ve şeytani görüşlerini aldılar. Yahudi- kabalası ve şeytani Hint-Doğu felsefesinden etkilendiler. Unutulmamalıdır ki 

bu felsefeler de, daha önceki Mısır, Sümer-Babil, Atlantis ve şeytani Lemurya "antik toplumları''nın bir mirasıdır. 


3) "Tasavvuf felsefecileri"'nin İslam'ın temel meseleleriyle ilgili görüşleri, 

tamamen Kur'an ve Sahih sünnet dışıdır, yanlıştır ve yalandır. Yukarıda Allah'ın kim olduğu, İslam'ın ne olduğu özet olarak ortaya konmuş; arkasından da bu felsefecilerin azim sapkın iddialarına yer verilmiştir. Gerçeği arayan salim her akıl sahibinin, bu sapkın görüşlerin ne anlama geldiğini kavraması hiç de zor değildir. 


4) Allah'la, "Nuru"ndan yarattığı alemler arasında bu felsefecilerin kurduğu ilişki, külliyen yalandır ve şeytanidir. "Vücut birliği"; "vahdeti vücut" felsefesi; bugün de İblis'in askerlerinin medyumlar aracılığıyla dünyaya yaydığı en büyük iftiralardan birisidir. "Gerçek tevhid"i, böyle bir "Birliğe" dönüştüren şeytan dostları, yanıldıklarını anladıklarında iş işten geçmiş olacaktır.5) " Vahdeti vücutcu tasavvuf'"'un, Allah'la-insan arasında 

kurduğu "bütün-parça", "zat-suret'"', "ben, o; o, ben" ilişkisi en büyük şeytanca 

yalandır. İblis, dün nasıl tasavvuf yoluyla İslam toplumlarını ifsad ettiyse; bugün 

de Başmelek Mikail postuna bürünerek Batı toplumlarını, aynen Adem'i kandırdığı gibi kandırmaya çalışıyor ve başarılı da oluyor. Ne diyor? "Sizde Tanrılık saklı, bize itaat eder, meditasyon yapar ve sizin rehberleriniz olmamıza izin verirseniz, size boyut atlatır, Tanrılık boyutuna çıkarırız." Bu şeytan sözleri, tasavvuftaki "fenafillah"'ın kestirme yolu.. Bugün dünyada; özellikle ABD'de milyonlarca insan, bu "melek olma, Tanrı olma yalanı" peşinde koşmaktadır. Vah zavallı kibirli aldanmışlar vah!... Taktik aynı taktik... İblis, Adem'e kurduğu tuzağı, onun çocuklarına da aynen kuruyor ve işletiyor. Heyhat nerde ders, nerde ibret! 

İşte Kur'an'ın uyarısı: 


Örtülü olan edep yerlerini açığa çıkarmak için şeytan, o ikisine vesvese verdi. (Şeytan) dedi ki: "Rabb'iniz, şu ağaçtan sizi yasaklamıyor, ancak iki melek olursunuz yahut ebedi (cennette) kalıcı olursunuz diye yasaklıyor." [ARAF(7)/20] 


Muhakkak onun(şeytanın), iman edenler ve Rab'lerine tevekkül edenler üzerinde bir gücü yoktur. 

Onun(şeytanın) gücü, onu veli(dost) edinenler ve O'na(Allah'a) şirk koşanlar üzerinedir.|NAHL(16)/99-100) 
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6) Kim kabalacı Newton gibi; "alemler ezeli ve ebedidir"; dolayısıyla "sonsuzdur" diyorsa; her şey Allah'tır, Allah da her şeydir demiş oluyor ki; bu, "'vahdeti vücut tasavvufudur" ve elbette bu görüş, bugünün fiziği-astrofiziği tarafından yalanlanmaktadır, tutar hiçbir yanı yoktur. En son Kaliforniya Berkeley Üniversitesi'nden bilim insanı 

fizikçi Raphael Bousso ve arkadaşlarının ileri sürdüğü görüş şudur: "Evren sonsuz olamaz, şayet evren sonsuz olursa tüm fizik yasaları çöker." 


Ancak tasavvuf felsefecileri; özellikle Arabi, "evrenin sonsuzluğu" tezini savunuyor. 
Bunun sonucu olarak İblis ve yandaşları gibi "cehennem'"i yok sayıyor. Böylece Kur'an'ın, bu konuyla ilgili muhkem ayetlerini açıkça örtüyor. Bu nedenledir ki bu adamlar; İblis, Firavun vb. azgın kafirleri bile ahiret azabından; cehennemden muaf tutuyorlar. Ve tabiki tüm "putperestler"'i de benzer şekilde "cehennem" den kurtarıyor ve tevhidci(!) yapıyorlar. 


7) Bu "tasavvufcular''ın tamamının işleri "rüyalar"'ladır. Şeytanlarla dostlukta mertebeleri arttıkça, "vizyonlar" da görürler. İslam'a göre "vahiy" kesilmiştir, "rüya" hiçbir 

şekilde "delil" olamaz. "Vizyon", cin işi, şeytan işi ve Kur'an dışı bir "hayal"dir. O halde, kim, kimden vahiy alıyor, kim rüyaları; özellikle şeytani rüyaları delil sayıyor? Kim kime "vizyon" gösteriyor? Bunların İslam'da bir yeri, değeri yoktur. Bunlar gerçeğe ulaşmak için hiçbir zaman bir "'yol-yöntem"' olamaz. Kim olabilir diyorsa; kusura bakmasın, o ya cahildir, ya da kötü niyetli şeytan dostudur. İblis ve adamları, dün de, bugün de dostlarını "rüya ve vizyonlar"la yönetmektedirler ve yönetmeye de devam edeceklerdir. Sonsuz Yüce 

Allah, Kur'an'a şaşı bakan, gerçek vahiy yerine; kendi heva, kibir ve rüyalarıyla hareket edenlere "şeytanları dost ederiz ve şeytanlar dostlarına vahyederler" diye bize bildirmektedir: 


Kim Rahman'ın zikrine(Kur'an'a) şaşı bakarsa, Biz ona, şeytanı sararız. O şeytan, ona arkadaş olur. 

Muhakkak onlar(şeytanlar), onları yoldan engellerler ve onlar kendilerinin hidayet üzere olduğunu zannederler. 

Bize geldiği zaman (o kimse) der ki: "Keşke benimle senin aranda, iki doğu uzaklığı olsaydı. Sen ne kötü arkadaşsın."(ZUHRUF(43)/36-38| 


Şeytanların, kimin üzerine indiğini size haber vereyim mi? 
"Her günahkar-iftiracının" üzerine iner. 
Onlar (şeytanlara) kulak verirler ve bunların çoğu yalancıdırlar.|ŞUARA(26)/221-223) 


8) Hiçbir mümin-veli, Allah'ın lütfu olan güzel hallerini bir reklama dönüştürmez. Ancak hem mutasavvıf şeyh efendilerin kibirleri, dillerinden taşıyor ve hem de müritler, şeyhlerini uçuruyor. Şeyh uçmaz, mürit uçurur. Böylece masallar, efsaneler yayılıp şeytani efsunlarla beraber bir "kutuplar edebiyatı"na dönüşüyor. 


Kur'an'da kimin mümin, kimin " Allah'ın velisi'', kimin "şeytanların velisi" olduğu açıktır. 
Kendilerini Allah'ın velileri olarak gösterip, Sonsuz Yüce Allah'a iftiralar edenlerin, şeytani felsefelerle beslenenlerin, evreni-alemleri Allah'a ortak koşanların, velayet mertebeleri oluşturarak; Sonsuz Yüce Allah'ın hükümranlığında kendilerine pay ayıranların; evrende- dünyada düzeni sağladıklarını ve rızık dağıttıklarını iddia edenlerin, İslam'da bir yeri olabilir 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mi? Hayır, asla! Ne yazık ki bu yollarla kendilerini Allah'a ortak koşanların durumu, İblis'ten daha kötüdür ve daha hazindir. İşte Sonsuz Yüce Allah'ın ayetleri.. İşte şeytanın dostları ve Allah'ın dostları: 


İnsanlardan o kimse ki, Allah hakkında bilgisi olmaksızın mücadele eder ve her azgın- küstah şeytana tabi olur. 

(Böyle olan) o kimseye yazılmıştır ki: "Kim onu(şeytanı) veli edinirse, muhakkak o(şeytan), o kimseyi saptırır ve onu alçaltıcı azaba sevkeder.|HAC(22)/3-4| 


Dikkat et! Allah'ın velileri ki; onlar için korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. 
Onlar, iman ederler ve (Allah'tan) sakınırlar. 

Onlara dünya hayatında ve ahirette müjde vardır. Allah'ın kelimelerinde bir değişiklik yoktur. İşte bu azim bir kurtuluştur.) YUNUS(10)/62-64| 


9) Kendisine ait merhaleleri olan bu "tasavvuf felsefesi''nde sufi, sözde en üst merhaleye geldiğinde; yani bir anlamda haşa Tanrılaştığında, bütün kayıtlardan sıyrılır. Artık ne söylerse haşa haktır, onun için tıpkı Allah gibi, haram-helal yoktur. Tüm hezeyanları, zındıklıkları, açık küfürleri normaldir, çünkü haşa Tanrı'dır. Müridin ihlasından, onun riyası daha üstündür. 


Evet bunlar, kelimenin tam anlamıyla şeytanlıktır, hatta onun da ötesindedir. 

Çünkü İblis, Rabb'inin "tek İlah olduğunu, ondan başka ilah olmadığını 

bilir." Rabb'inden it gibi korkar, ancak ipi ne kadar uzatılmışsa o kadar havlar. Onun derdi ademoğlunu saptırmak; böyle rezilliklere düşürmek ve cehenneme mahkum etmektir. 
Ve amacı, her şeyi en iyi şekilde bildiği halde, intikam almaktır. İnsanoğlunun, kendisini nasıl süfli boyuta indireceğini kanıtlamaktır. İşte İblis'in itirafları: 


Emir kaza edilip(hüküm verildiği) zaman, şeytan der ki: "Muhakkak Allah'ın size vadettiği hak vaattir. Ben de size vadettim ve vaadime uymadım(yüz çevirdim). Benim sizin üzerinizde davet etmekten (çağrıda bulunmaktan) başka bir gücüm 

yoktu. (Ancak) siz, bana icabet ettiniz, beni kınamayın(kötülemeyin), kendinizi kınayın. 
Ne ben sizi ne de siz beni kurtaramazsınız. Muhakkak ben, sizin beni 

önceden (Allah'a) şirk koşmanızı da tanımıyordum. Muhakkak zalimler için, elim bir azap vardır."J(İBRAHİM(14Y22| 


10) İblis tarih boyunca "Hak Dinler"'i bozmak ve kavimleri "helak"a sürüklemek için elinden geleni arkasına koymamıştır. "Kadim Planı'nı işleten ve ademoğlunu cehenneme sürüklemek için intikam hırsıyla tutuşan İblis ve köleleri, son bir hamle daha yapmışlardır. 
İnsanlığın en son kurtuluş reçetesi olan Kur'an'a ve Kur'an'daki İslam'a, "şirk kanalları" açarak; "İslam potansiyeli"'ni, bugünkü küresel çağdaş "New Age pis 

suları"nın "havuz''una kanalize ederek, dünyayı ele geçirmenin bir manivelası yapmak amacındadırlar. Bu aldanış fitnesi, insanoğlunun tarih boyunca tekrarlanan aldanışının, maalesef son bir kere daha "Yaklaşansaat"te tekrarlanmasından başka birşey 

değildir. İşte Sonsuz Yüce Rabb'imizin geçmişte ve haldeki "aldanmış ve aldatıcılar"ın akibetiyle ilgili engellenemez ve önlenemez yargısı: 
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(Şeytan), onlara vadediyor, onları ümitlendiriyor. Oysa şeytan, onlara aldanmadan başkasını vadetmez. 

Böyle olanların(şeytan ve ona tabi olanların), barınağı cehennemdir. Ve onlar, oradan bir çıkış yolu da bulamazlar.|NİSA(4)/120-121| 


Allah'a andolsun! Senden önce de ümmetlere (resuller) gönderdik. Şeytan onların(ümmetlerin) amellerini, kendilerine süsledi. Bugün de o(şeytan), onların velisidir(dostudur). Onlara, elim(acı) bir azab vardır.|INAHL(16Y63| 


(İblis) dedi ki: "Bana karşı ikram ettiğin o kimseye Sen bir bak! Şayet beni, Kıyamet Günü'ne kadar ertelersen(süre verirsen), elbette onun(Adem'in) zürriyetine, ancak azı müstesna yular takacağım. (İSRA(17y/62| 


Rabb'ine andolsun ki Biz, onları ve şeytanları toplayacağız, sonra cehennemin çevresinde diz çökmüş vaziyette hazır bulunduracağız.|MERYEM(19)/68| 


Biz, onlara yakınlar(cin-şeytanlar) hazırladık. Onlar(cin-şeytanlar), onların önlerinde ve arkalarında olanları güzel gösterirler. Onlardan önce geçmiş olan ümmetler içindeki insan ve cinler gibi, onlara da söz(azap) hak oldu. Muhakkak onlar hüsrana uğrayanlardır. 
[FUSSİLET(41)/25] 


Evet bilinmelidir ki; "evrensel aldatıcılar" da, tarih boyunca "aldananlar" da, ebedi olarak kaybetmişlerdir ve kaybetmeye devam edeceklerdir. Allah, gerçek müminlerin dostu, kafirlerin ve şeytanların ebedi düşmanıdır. 
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ROMA DİNİ: SOYUT PAGANİZMDEN "PUTPERESTLİĞE" 


Dr. Halil Bayraktar-Erdal Nevruzoğlu-yaklasansaat.com- Şubat, 2008 
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Roma kolezyumu (büyük arena). 


İnsanlık tarihinin, bilinen en uzun süreli devleti Roma, MÖ 753'de kuruldu. MS 395'de, batı ve doğu olarak ikiye ayrıldı. Batı Roma İmparatorluğu, MS 476'da, Doğu Roma İmparatorluğu ise, MS 1453'de, Fatih Sultan Mehmet tarafindan yıkıldı. 


Yaklaşık 2000 yıl tarih sahnesinde kalan Roma; hukuk, din, ahlak ve kültürü ile günümüz Batı Medeniyeti'ni etkilemiştir. Roma hukukunu, dinini ve kültürünü anlamak- araştırmak; bir bakıma, Batı Uygarlığı'nın düşünce temellerini anlamak anlamına gelmektedir. 
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Ayrıca Antik Roma İmparatorluğu, günümüzde, Yeni Dünya Düzeni kurmak 

isteyen Küresel Güçler'in, ilham kaynağıdır. Bu güçlerin amacı, yeni bir "Dünya 

Devleti"'; yani, yeni bir Roma kurmaktır. Avrupa Birliği ve bu birliğe entegre edilecek olan Küresel ABD, çağdaş Roma İmparatorluğu'nu oluşturmuş olacaktır. O halde Avrupa Birliği'nin; yani geleceğin Roma'sının; din anlayışını ve felsefesini etkilemekte olan Roma Dini'ni gözden geçirmeliyiz. 


Etrüks tanrısı (duvar resmi) 
Yerli Paganizmi: Doğu Kültü Etkiliyor 


MÖ 7. yüzyılda, merkezi İtalya'da ortaya çıkan Roma İmparatorluğu; farklı inançlara sahip çok sayıda yerli kavimler, Anadolu'dan gelen Etrüskler ve Güney İtalya'daki eski Yunan sömürgesi halklardan oluşmuştur. 


Roma Dini; başlangıçtaki yerli paganist geleneğine; krallık, cumhuriyet ve imparatorluk dönemlerinde, sömürgeleştirile n toplumların, putperestlik ritüel ve inançlarının da katılmasıyla, ortaya çıkmıştır. 


Roma; Mısır, Mezopotamya, Hint, Anadolu, Helen(Yunan) coğrafyalarının barındırdığı; İlk Çağ'ın putperest dinlerini, bu bölgeleri işgal ettikçe, merkezi İtalya'ya taşımıştır. 


Yakın dönem araştırmaları, Roma Dini'ne, Hint etkisini; Veda öğretisi ile olan benzerliğini ve Doğu'nun putperest dinleri ile olan ilişkisini, açıkça ortaya koymuştur. 


Roma Dini'nin Başlangıcı: Geçirdiği Aşamalar 


Roma Dini'nin başlangıcı; büyünün en önemli ritüel olduğu, dini kuralların oluşmadığı, sınırları belirsiz bir dönemdir. 


Yunan ve Anadolu etkisinden önceki bu dönemde; Romalılar, olağan veya olağanüstü tabiat olaylarını ve bu olayların arkasında "vehmettikleri gizli güçleri", tanrılar edinmişlerdir. 


Romalıların bu dönemde; Helenler'de(Yunan'da) olduğu gibi; tanrı 

tasvirleri, putları, tapınakları yoktu. Evlerinin ocaklarını, kilerlerini, koruları, mağaraları, su kaynaklarını; tanrılarıyla "iletişim ve tapınma yeri" olarak kullanıyorlardı. 
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Roma Dini'nde bir sonraki aşama; ilkel kabile dini veya Latium köylü dini olarak adlandırılan; aile içi din kültlerinin oluşumudur. Aile içindeki bu düzen, Roma'nın kentleşmesi ile birlikte, bir sistem oluşturmuş ve tarımsal kült oluşumu değişerek; devlet dininin temellerini meydana getirmiştir. Aile içi soyut tanrılar, artık devletin koruyucu tanrılarıdır. Aile içiyle sınırlı tapınma törenleri, Devlet'in resmi törenleri haline gelmiştir. 


Roma Dini, Etrüsk Krallığı ve daha sonraki Cumhuriyet döneminde; dışa açılmayla birlikte farklılaşmıştır. Böylece, geleneksel soyut paganizm, müşahhas putperestliğe adım atmıştır. 


Romulus ve Remus'u emzirdiği iddia edilen dişi kurt. 
Soyut Paganizm: Somut Putperestlik 


Bu başlangıç, soyut paganizm, Helen tanrıcılığı ve mitolojisi, Hint, Mısır, Mezopotamya ve Anadolu putperestliği ile birleşerek, Roma Dini'ni oluşturdu. Senatörlerden oluşan din adamları sınıfı, tapınaklar ve putlar da, böylece ortaya çıktı. 


Helen topraklarının, MÖ 146'da ele 

geçirilmesiyle; Yunan tanrıcılığı, felsefe ve kültürü, Roma'yı 

etkilemiştir. Yunan putperestliği ve felsefesi, Roma elit tabakası ve halkı arasında hızla yayılmıştır. 


Etrüsk döneminde, şehirlerde adlarına tapınaklar kurulan, "Tinia, Uni, Menrva" üçlü tanrıları, daha sonra Yunan tanrıları "Zeus, Hera, Athena" ile özdeşleşmiştir. Bunlar, "Jüpiter, Juno, Minerva" olarak isimlendirilmiştir. 


Diğer Yunan tanrıları; Poseidon( Atlantis'in de baş tanrısı), Selena(ay tanrısı), Hades( yeraltı tanrısı), Afrodit(aşk tanrısı) ve Ares(savaş tanrısı)dir. Bunların Roma'daki karşılıkları; yani isimleri ise sırasıyla; Neptun, Luna, Pluton, Venüs ve Mars'tır. Roma ordusunda görev alan bir subay, tapınağa gider. Rahib aracılığıyla, yüzüne kan sürülerek, düşmanlarına karşı savaş tanrısı Mars'dan yardım ve lanet diler. Roma ordusu, savaşlarda, Mars'a bağlılıklarını bildirerek; bu Mars masklı şeytandan yardım ister, hep bir ağızdan haykırır. 


Diğer Yunan tanrıları da, zamanla farklı isimlerle, Roma putperestliğinde yerlerini almışlardır. Roma'nın geleneksel cinsiyetsiz tanrıları, Yunan etkisi ile cinsiyet 

kazanmış; soyları, aşk öyküleri, kavgaları olmuştur. Romalılar da, Yunanlılar gibi, önemli gördükleri kişileri ve olayları kutsallaştırarak; tanrılarının sayısını artırmışlardır. Roma'nın kuruluşu, kutsallaştırılmış; 

kurucusu Romulus”da tanrılaştırılmıştır. Ayrıca Satürunus da, çiftçilerin tanrısı olarak bilinir. 
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Din: Resmileşip-Kurumsallaşıyor 


SEE WT T 


i MN Augustus zamanında 
Sİ) Gerisini VE y Roma İmparatorluğu 
N Ay Atsat nilade Roma’di Eler (MO 77) 


Mare Internum 


Ume 


CYRENK 


Zamanla Roma Dini, tümüyle kurumsallaşmış ve devlet kontrolüne girmiştir. Bu aşamadan sonra, işgal edilen ülkelerden getirilen tapınma kültleri, devlet denetimine tabi olmuştur. 
Devlet dinine ve siyasetine uygun olmayan tapınma kültleri, elenmiş ya da uygun hale getirilmştir. Bu durum, bundan sonraki dönemin, karakteristik bir özelliğidir. 


Augustus(MÖ 27- MS 19), Roma Dini'nin, kurumsallaşıp- resmileşmesinde önemli rol oynamıştır. Augustus, Hint-Avrupa köklerinden gelen Roma geleneğine bağlı olmasına rağmen; kapıyı, paganist yeni kültlere açık tutmuştur. Roma 

geleneklerini, Helenistik öğelerle kaynaştırmıştır. Bu dönemde, din adamları, devlet tarafından seçilip, görevlendirilmiş; dini kurumlar, Roma' ya; imparatora hizmetle, mükellef tutulmuştur. 


Genel olarak tüm doğu dinlerinde görülen; imparator, kral veya firavunların ilahlaştırılması, Roma'da Caesar(Sezar) ile başlamıştır. Sezar'dan sonraki imparator ve aileleri, 

hayattayken tanrılaştırılmışlardır. Başlangıçta, putlara tapınan halk, daha sonra bu kurumları kendi bünyesinde toplayan imparatora yönlendirilmiş ve imparator 

da, putlaştırılmıştır. 


Devletin, din üzerindeki kontrolü ve baskısı, zaman zaman artmıştır. 
Imparator Tiberius döneminde, Roma'da, Mısır ve Yahudi dini yasaklanmış; bu dine girenlere, ağır cezalar verilmiştir. 


Roma'Da: " Büyücülük, Kehanet, Fal" 


Roma'da; sihir, falcılık, kehanet ve büyücülük kurumsallaşmış ve Roma Dini'nin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Büyücülük-kehanet, tüm çok tanrıcı eski uygarlıkların, ortak temel özelliğidir. 


Büyüler, büyülü muskalar, çeşitli sihirler, geniş halk kitleleri tarafından çok sık baş vurulan ritüellerdir. Büyü ile uğraşan insanlara, halk ve Roma imparatorları, önem vermişlerdir. İmparator Klaudius, bu konu da bir okul açmıştır. Hadrianus ise bizzat büyü ve astroloji ile uğraşmıştır. Putperestliğin ve onun ayrılmaz bir parçası olan büyücülüğün kökleri, elbette Şeytana(İblise) ve onun avanesine dayanmaktadır. 
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Augur: kuşların yiyişine bakarak, kehanette bulunan kahin kadın. 


Kırık çıkıkların tedavisi, köpek ısırmaları, baştaki yaralar- urlar, cinsel hastalıklar, kişisel rekabet ve çiftçilikte; kısacası hayatın her alanında, büyüye, yaygın bir şekilde başvurulmaktaydı. Roma’da, Cumhuriyet ve İmparatorluk dönemlerinde, büyüler, konularına göre sınıflandırılmış ve kurallarını içeren bir büyü 

terminolojisi oluşturulmuştur. Mahkemelerde, rakiplerini sindirmeye yönelik büyüler ve aşk büyüleri davaları görülmüştür. Roma Devlet Dini'nde ve halkın sosyal yaşamında, büyü alışkanlığının, ne kadar önemli bir yer tuttuğu, arkeolojik bulgularla kanıtlanmıştır. 


Hayvan Karaciğeri: Tanrılarla İletişim 


Tabiat olaylarını, kehanetle yorumlamak, bazı kutsal saydıkları hayvanların iç organlarına, ya da kuşlara bakarak; Roma'nın, siyasal, sosyal, askeri politikasıyla ilgili kehanette bulunmak; din adamlarının görevlerindendir. 


Tanrıların, duaları kabul edip etmedikleriyle ilgili işaretleri yorumlayan kişiler; senatörler ya da yüksek devlet memurları arasından seçilirdi. Bu kişilere, gözlemledikleri işaretlere göre isimler verilirdi. 


Kartalların, akbabaların uçuşuna, tavukların, bazen de ineklerin yeme şekline 

bakarak kehanette bulunanlara,"augur"; "kuş bilimci" denirdi. Etrüsk dininden hareketle, hayvanların iç organlarına bakarak kehanette bulunanlara ise, "haruspex" adı verilirdi. Bu 

kişiler, hayvanların iç organlarına bakarak; tanrıların, kendilerinden ne istediğini bulmaya çalışırlardı. 


Roma tarihçisi Titus Livius, (İÖ 340) yılında; "Roma ordusunun, savaşmadan önce 

bir kurban adadığını; haruspex'in, bu kurbanın karaciğerini inceleyerek; o dönemin konsülü Decius'a, tanrıların kendi yanlarında olduğunu söylediğini ve bunun üzerine, Roma ordusunun savaşa girdiğini" yazar. 


Tanrılara: "Kurban Ve Yiyecek Takdimi" 


İS 1. yüzyılda: Üçlü-kurban töreni; boğa, koyun, domuz. (Louvre Müzesi). Aynı şekilde köpekleri kurban ediyorlardı 
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İç organ inceleyen kahin: "haruspex" (İÖ 5. yy). Kurban törenleri, Roma Dini'nin en önemli ritüelleridir. Bir taraftan, icad ettikleri tanrıların, öfkelerini dindirmek, diğer taraftan da, tanrıları memnun etmek için kurban takdim etmektir. Bu takdimede; 

çeşitli hayvanlar, yiyecek- içecekler sunulurdu. İmparator Augustus zamanın da 

yaşamış Verrius Flaccus“a göre, liste şöyledir; "has buğday, mısır unu, şarap, mayalı ekmek, kuru incir, peynir, bulgur, susam, yağ, pullu balıklar. Hayvanlardan da domuz, sığırlar, koyun ve köpekler." 


Bu listenin dışında, tanrılar yesin-içsin diye daha başka yiyecekler sunulmuştur. 
Örneğin, süt, bu yiyeceklerin en önemlilerindendir. Ilık süt, en eski tanrıçalardan Pales'in hoşuna giderdi. 


Erkek kurbanlar, tanrılara, dişi kurbanlar ise tanrıçalara sunulurdu. Göksel tanrılara, açık renk tüylü, yeraltı tanrılarına ise, koyu renk tüylü hayvanlar kurban edilirdi. Bazı tanrıların ise, özel kurbanları vardı. Jüpiter, iğdiş edilmiş boğa, Apollon, Mars, Neptunus ise, el değmemiş boğa isterdi. 


Boğanın, balyozla kurban edilişi. (Vespasian tapınağı, Pompei) 

Tanrılar Onaylamazsa: "Kurbana Devam" 

Kurban, süslenip, boynuzları yaldızlanarak tapınağa götürülür. Kafası, tuzlu has buğday ununa batırılarak, şarap sunulurdu. Sonra hayvanın alnına, çekiç, balyoz veya balta ile vurulur, hayvanın kanı, sunağa sürmek için bir kap içerisinde biriktirilirdi. Eğer bu işlemler sırasında, hayvan direnir veya kaçarsa, bu kötüye yorumlanırdı. 

Tanrıların razılığı için, iç organlara bakılır. Şayet iç organ falının sonuçları kötü çıkarsa, yeni bir hayvan daha kesilirdi. Roma senatosu, İÖ 176'da aldığı bir kararla; bu konuyla ilgili 


kesin kuralı ortaya koymuştu: 


"Tanrıların rızası alınıncaya kadar, yetişkin kurbanlar keserek törene devam edilmelidir." 


Lanet, Büyü Ve Kan Takdimi 
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Parçalanan kurban etlerinden, daha çok kan içeren bölümleri alınırdı. İlahlarına sunulmak üzere, kanla yıkanmış sunak üzerinde yakılırdı. Kurban sahibi ve yardımcıları, tanrılara sunulan parçalardan artanları, yiyebilirdi. 


Sıradan insanların özel tanrıları olduğu gibi, Soyluların, özel mabetleri vardı. Bu özel mabetlerde, tanrı ve tanrıçalardan oluşan maske-putlar bulunmaktaydı. Özellikle düşmanlarına karşı yardım istemek ve lanet için, "cin -şeytanlar"ın meskeni olan 

bu mabet odalarına gider; düşmanlarına, lanet isterlerdi. Kendilerine ve ailelerine yardım dilemekten daha çok; işlerine ve aşklarına mani olan düşmanlarına, ilahlardan lanet isterlerdi . Bu şeytani ilahlara baş vurarak; "büyü ve lanetleme", toplumun her kademesinde baş vurulan bir yöntemdi. 


Dileklerinin gerçekleşmesi için ilahlarına, kurban ve kan adamak; yüzlerine kan sürmek, hatta bir çukura girerek; kurbanın kanıyla bulanmak, yaygın bir ritüeldi. Kurban, sunakları, mabetleri ve kişileri, kanla yıkamak ve adeta kan takdim etmekti. 


Yunan "Sibylla Kitaplı Büyücülüğü": Roma'da 


Yunan Dini'nden, Roma'ya aktarılan bir büyücü kültü de, Sibylla'nın Kitapları ve Sibyl Rahibeleri'dir. Roma'nın bu kitaplarla tanışması, İÖ 367 veya daha eski bir tarihtir. 


Sibyl adı verilen bu kahin kadınların kitapları, esas olarak Asya orjinli bir kehanettir. 
Bu kitaplar, Yunan putperestliğine ait putların, birer birer Roma'ya getirilmesine vesile olmuştur. Yaşlı Plinius, bu kitapları şöyle tanımlamıştır: 


"Bir kehanet gücü ve semavi dünya ile bir tür görkemli iletişim." 


Yunan tanrıları ve ritüellerini de içeren bu kitaplar, Roma'ya getirilerek, Capitolyum'daki Jüpiter Tapınağı'na konmuştur. Sonra da, Augustus döneminde Palatinus'taki Apollon Tapınağı'na yerleştirilmiştir. Romalılar, askeri bir felaket veya salgın bir hastalığın yol açtığı bunalımlarda, bu kitaplara başvurmuşlardır. 


Tanrıça Ceres 


Felsefeci Cicero: "Tanrıça Ceres'i Yatıştırdık" 


Nitekim, Roma'nın, Kartaca ile yaptığı savaşta, bu büyü kitaplarına başvurmuşlardır. 
Romalı felsefeci Cicero, şunları yazar: 


"Atalarımız zamanında, devletimiz zor ve sıkıntılı günler geçirirken, Tiberius Gracchus öldürüldüğünde ve alametlerden büyük tehlikelerin, dehşet yaratacağından 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haberdar olunca; Sibylla kitaplarına başvuruldu ve bu kitaplardan, en eski tanrıça Ceres'in yatıştırılmasının gerektiği anlaşıldı." 


Roma'da, bireysel Gizem dinlerine de temel oluşturan Sibylla kitapları, Roma Dini'ne değişik törenler de katmıştır. Bu törenlerde; yiyecek ve içecek doldurulmuş sofraların yanına, tanrı heykelleri yerleştirilerek halka sunulurdu. 


Bu törenlerden birisinde de, heykeller-putlar, tapınaklardan çıkartılır, döşeklere yerleştirilir ve halk, başlarına çelenkler takıp, defne dalları taşıyarak, bu döşeklerin arasında 

dolaşırdı. Soylu Romalı kadınlar da, tanrıların köleleri olarak saçlarını dağıtıp, sunakları süpürürlerdi. 


Roma'Da: Gizemci —Ezoterik Tarikatlar 


Resmi Roma Dini'nin karmaşıklığı, hangi tanrı için bu ayinlerin yapıldığına halkın bile şaşırdığı, tören ve uygulamalarla doludur. Şeytani köklere dayanan, dinden başka herşeye benzeyen bu "Din", tam anlamıyla devlet kontrolündeydi. 


Çok farklı halklar ve kölelerden oluşmuş Roma'da, aynı şeytani köklerden; eski Yunan, Mısır ve Doğu'dan gelen "gizem dinleri"'ninde, oldukça etkili olduğunu söyleyebiliriz. 
Roma ve Yunan "Gizem Dinleri"nin bazı ortak özellikleri şunlardır: 


Gizem Dini'nde, her tarikatın tanrısının öyküsü bellidir; ancak ayrıntılar gizli 

tutulur. Gizem hikayelerinde; tanrıların, düşmanlarını yendiklerine, yeryüzünü, günahtan kurtardıklarına ve ölümü yenerek yaşama döndükleri anlatılır. Tanrıyla yakın ilişki içine girmek, tanrının sevgisine layık olmak için müritler; bedenlerini aşağılayıp, ruhlarını yüceltmeliler. Gizem tanrıları, insanlar gibi acı çeker ve ölür. Gizem Dinleri'nin bir amacı da, "acı çeken tanrı"nın, acısına ortak olmaktır. Bu amaçla müritler, aç 

kalır, göğüslerini yumruklar, bedenlerine zararlar verirler. 


Birçok gizem tarikatı, Roma eşrafı arasında taraftar bulmuştur. Phrygia kaynaklı Cyble gizemleri, Trakya kaynaklı Orpheuscu öğretilerle bezenmiş Bacchus gizemleri, Yunan ceres ve kızı Persephone ile ilgili Elusis gizemleri, Mısır'dan gelen İsis ve Osiris gizemleri, Perslerin tanrısı Mithra ile ilgili Mithras gizemleri. 


Bu gizemli şeytani tarikatlardan, sadece ikisine yer verebileceğiz. Özellikle, Roma'nın vahşi insan felsefesine uygun olan "Bacchus gizemi" ve bugünün Hıristiyani New Age tarikatlarını çağrıştıran "Mithras gizemi". Bu iki tarikata 

da, soylular, tüccar ve askerler rağbet etmekteydi. Ayrıca Pompei'de de 

bu şeytani tarikatlarla ilgili arkeolojik kanıtlar bulunmuştur. 
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Pompei'de bulunan, "Bacchus ayini"'ni gösteren duvar resmi. 
Bacchus Tarikatı 


İnsana, tanrısallığı ve ölümsüzlüğü vereceğini iddia eden bu tarikatın, vahşi ayinleri ve törenleri vardı. İnsanın, dizginlenemez yanını simgelediği ifade ediliyordu. 


Şarap, tanrıları ile bağlantı kurmayı kolaylaştırdığından; müritlerin, sürekli sarhoş olmaları gerekiyordu. Sarhoşluk ortamındaki ayinlerde, her çeşit rezalet vardı. Özellikle kadın müritlerin, müzik ve dans eşliğinde, kendilerinden geçmeleri, çok taraftar çekiyordu. 


Roma'da önceleri, gizli gizli kutlanan törenlerde; şarap içilir, et yenir, her türlü ilkel davranışlar ortaya çıkardı. Genç kızlar ve oğlanlar kendilerinden geçer. Dinsel çalgı aletleri, davul ve zillerin çılgınlığı ile, karanlık tünellere girilir ve her türlü çılgınlıklar yapılırdı. 
Bu tarikata girmek isteyenler, on gün cinsel ilişkiye girmez, çok az yemek yer ve suyla arınarak tapınağa girebilirdi. 


"Oğlan Çocuklarına Taciz" 


Başlangıçta sadece kadınlar ayine katılabilirken; sonradan erkekler de katılmaya 

başlar. Ayinlerin, gece yapılması, yaşanan ahlaksızlıkları sınırsız hale getirir. Bacchus ayinlerinin vahşiliği; vahşeti felsefe olarak benimsemiş Romalı yöneticileri bile rahatsız eder. 
Bu nedenle, İÖ 2. yüzyılda, Romalı yöneticiler, sert önlemler almak zorunda kalırlar. 


Titus Livius, bu törenlere engel olmak isteyenlerin, kurban seçildiğini yazmıştır. Bu törenlere katılanların çılgınlıkları, çocuk kaçırmadan, oğlan çocuklarına cinsel tacize ve insanların kurban edilmesine kadar uzanmıştır. 


Bacchus tarikatı ile ilgili günümüze ulaşan en önemli arkeolojik kalıntılar, Roma elit tabakasının sayfiye yeri Pompei-Herculaneum bölgesinde, yirmi odalı "gizemler evi" olarak bulunmuştur. İS 79 yılında, Vezüv yanardağının patlamasıyla küller altında kalan bu yer, 
1909 yılındaki arkeolojik kazılar sonucu ortaya çıkarılmıştır. 


Mithras Tapınağı 


Roma toplumunda, bu gizem tarikatlarının dışında; özellikle yönetici 

soylular arasında; oğlancılık, lezbiyenlik, ensest ilişki ve her türlü ahlak dışı ve sapkın ilişkiler, oldukça yaygındı. Erkek cinsellik organı, her an sergilenme ve adeta tapınma boyutlarına kadar, taşınmıştı. Ahlakın olmadığı; vahşetin, sınırsız- sapkın 

cinselliğin egemen olduğu bu toplumun; bencillik, kibir, güç, asalet, para ve her türlü hilekarlık, temel vasfıydı. 
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Mithras Tarikatı 


Roma'nın, gizemli pagan tarikatlarının en önemlilerinden birisi de Mithrasdır. Yakın tarihte yapılan araştırmalarda, uzun yıllar Hint-İran kökenli kabul edilen bu tarikatın, Tarsus kökenli olduğu ortaya konmuştur. Mithra, aracılık anlamına gelir. Anlaşma ve dostluk tanrısı olarak vasıflandırılmıştır. Persçe'de aynı anlama gelen Mihr sözcüğü de 

kullanılır. Tarsus'a da, Hint-İran kültünden geçme ihtimali oldukça yüksektir. 


Bu tarikat, İS 2. yüzyılda, Roma'da, oldukça yaygın hale gelmiştir. Roma'da, arkeolojik kazılarla ortaya çıkan rölyef ve resimlerde, tarikata ait çeşitli tasvirler vardır. 


Romalı tüccar ve askerlerden oluşan taraftarları aracılığıyla; İngiltere’ den, Filistin'e ve diğer sömürgelere kadar, her yerde, taraftar bulmuştur. Tarsus, bu gizemli tarikatın önemli bir merkezidir. Bu tarikatın Roma'ya taşınmasında, Tarsuslu denizciler, önemli rol oynamışlardır. 


Sibylla Tapınağı'nın girişi (Mağara tapınak) 


Tarikatın önemli bir özelliği, ayinlerinin, halka açık olmamasıdır. Başka tarikatlara katılanlar, buna katılamazlar. Özel yeraltı mağaralarındaki ayinleri, kuralcılığı ve disiplini, Roma askerlerini kendisine çekmiştir. 


"Işığın-Karanlıkla Mücadelesi(!)" 


Mithras, baş tanrı Ahuramazda'nın, yeryüzündeki temsilcisidir. Kötülük 

tanrısı Ahiraman'ın karşısında yer alır ve onunla savaşır. Bu savaş, iyilikle- kötülüğün, ışıkla- karanlığın; gökyüzüyle-yeryüzünün savaşıdır. Kendisini, Güneşle, simgeleyerek; "her şeyi gören göz" olarak takdim etmiştir. 


Bu aslında, İblisin ta kendisidir. Bu, tamı tamına; kahinleri aracılığıyla, ışığın- karanlıkla; yeni enerjinin-eski enerjiyle mücadelesi olarak pazarlanan, çağdaş New Age gizemini çağrıştırır. 


Bu tarikatta Mürit adayı, ilk önce bir hazırlık dönemi geçirir. Su içmekten ve et yemekten kaçınır. Daha sonra, Mithras'ın askeri olur. Çeşitli mertebelerden geçerek, tanrısal boyut(!) 
kazanır. 

New Age'ci tarikatlar, bugün bu yalanları, Dünya'nın her 

yerinde; ışıkçı(!) medyumlar aracılığıyla, kendilerini dinleyen; özellikle Hıristiyan 


kökenli insanlara tekrarlıyorlar. 


"Cennetten Sürülmüş Mesih(!)" 
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Mithras, iyiliğin kazanması ve insanlığın kurtuluşu için, cennetten sürülmüş bir Mesih'tir(!) İnsanların günahını taşıyan ve onların yargıcı olarak dönüşü 

beklenen kimsedir. Bu yarı örtülü tanımlar, açıkça Şeytanı ya da onun temsilcisi Deccal'i simgelemektedir. 


Bu tarikatla, Hıristiyanlık arasındaki felsefi ve kavramsal çakışmalar; ilginçtir. Tarsus, bu dönemlerde, Stoacılığın(panteizmin), adeta Atina-İskenderiye ile yarışan 

merkezidir. Kanonik İnciller'in arkasında duran Pavlos'un, Tarsuslu bir Yahudi olması da, bizce oldukça anlamlıdır. 


Aslı İslam olan Hıristiyanlığın; Roma tarafından kabülü ve 

giderek Mithras felsefesiyle benzeşmesi; İsa'nın Dini'nin, Roma elinde nasıl 

bir transformasyon geçirdiğini göstermektedir. 

Nitekim, Roma, Hıristiyanlığı benimserken; putlarını terketmiş görünüyor. Ancak İsa yı, bir tanrı olarak kabul ediyor. Onun, "tanrılığı"na karşı çıkan mezhep ve insanlara; 

hatta incillere savaş açıyor ve Afrika'da milyonlarca insanı katlediyor. 


Sonuç: Roma Putperestliğinin Analizi 


Roma Uygarlığı, insanı iki boyuta hapsetmiş, tam anlamıyla maddeci-vahşi bir uygarlıktır. 
İnsanın bu iki boyutundan birisi, fiziksel güçtür. Bu da, sınırsız mide ve cinsellik alt boyutunu içeriyor. İkinci bir boyut ise, insanın ya da Roma'nın şerefi-gururu. Roma insanına baktığınızda, buna ilave edilecek başka bir amacı göremezsiniz. Tabii ki bu iki boyuta, hırs ve kahramanlığı ilave ederek; Küresel Roma Vatandaşı'na ulaşabilirsiniz. Bu sonuç bizi, ABD insan proto-tipine götürecektir. Romalı felsefesi, bugün en iyi, Amerikalı felsefesiyle, örtüşmektedir. O günkü, Roma emperyal askeriyle, bugünkü Amerikan askeri arasında, ilginç bir benzerlik vardır. Bu insan yapısının da, Roma din anlayışıyla, yakın bir ilişkisi kaçınılmazdır. Bu nedenle, Roma putperestliğinin köklerini, kaynaklarını 

ve karakteristik yapısını şöylece analiz edebiliriz: 


1) Roma insanının bu karakteristik özelliği, elbette "din anlayışı"nı da 

etkiliyecektir. Dünyacı, fiziksel güç peşinde; kaba gururu öne çıkaran bir anlayışın, insani bir mücadele yerine, vahşi bir mücadeleyi ve felsefeyi izleyeceği gayet açıktır. Bu anlamda, Roma Dini'nin, neden kaba putperestliğe dönüştüğü, anlaşılır bir durumdur. 


2) Bu başlangıç döneminde; Romalılar, olağan veya olağanüstü tabiat olaylarını; bu olayların arkasında "vehmettikleri gizli güçleri", tanrılar edinmişlerdir. Bu gizli güçler(varlıklar), insanlık tarihi boyunca, insanlığa musallat olmuş cin-şeytanlarıdır. 
İnsanların cehaletini ve korkularını kullanarak; onları, 

kendilerinin tanrılar(ilahlar) olduğuna inandırmaktadırlar. 


Gelişmemiş başlangıç toplumlarında, basit olan ilişki; toplum gelişip-organize oldukça; mabetler, törenler ve kurbanlarla kurumsallaşmaktadır. Başlangıçta bu "varlıklar"la 

olan iletişim ve iletişim mekanları, daha doğaldır. Ve bu yerler, varlıkların da(cinlerin de), yaşam alanlarıdır. Buralar; evlerinin ocakları, kilerleri, koruları, mağaraları, su kaynaklarıdır. İşte başlangıçta, "iletişim ve tapınma yerleri" bu şekilde, basit ve doğaldır. 
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3) Toplum gelişip-organize oldukça, soyut paganizm(çok 

tanrıcılık), putperestliğe dönüşüyor. Kurallar, ritüeller, mabetler ihdas ediliyor. Cin- şeytanlar, putları, maske olarak kullanıyor. Bu maskların arkasına saklanarak; insanları kendilerine çekiyor ve köle ediniyor. Bu iletişimde putlar, vasıta(aracı) görevi yaparken; din adamları sınıfı(kahinler), halk adına bizzat iletişimi sağlıyor. 


Bir tarafta, kendilerini gizleyerek, sadece ruhbanlara(kahinlere) fısıldayan gizli güçler(varlıklar), diğer tarafta onların gücünü kullanarak; toplumda özel bir yer edinen ruhban sınıfı. Ruhbanlar, ya yönetimi ellerinde tutar ya da yönetimin yardımcısıdırlar. 
Böylece, bu "din" adını taşıyan "alışveriş", sonuçta, hakimlerin yönetimini güçlendiriyor. 
Hatta zamanla, devlet başkanlarının, kralların tanrılaştırılmasıyla; Roma'daki 

gibi ilahların(putların), sayısı artıyor. 


4) Bu kahin-cin ilişkisinin, aracıları olan putlar ve onların etrafında geliştirilen ilişkiler ağı; şöylece özetlenebilir: 


Sonuç olarak bu ilişkide, tarafların yararları ve beklentileri nedir? Ruhbanlar, tanrılar(cin- şeytanlar) ile olan ilişkiden; hertürlü manevi otorite ve yönetime katılma gücü elde ederler. 
Kendilerini, bir takım doğal olayların veya felaketlerin arkasına 

saklayan güçler(varlıklar); yani "cin-şeytanların amaçları" ise şunlardır: 


a) Esas amaç; insanları hiçbir zaman hakka(gerçeğe) dönemeyecek şekilde saptırmak. 
Kölesi oldukları İblis'in,"kutsal planı"na hizmet etmek. Saygın ve şerefli bir yaratılışa sahip insanoğlunu, aşağılamak; saygın olmadığını kanıtlamak. Allah'a köle olma şerefini kaybeden insanoğlunu, cehenneme sürüklemek. Tarihi kin ve intikam bu! Bu amaca bağlı kalarak; insanlarla alay etmek, oyun oynamak, kendisine hizmet ettirmek, 

onlardan yararlanmak. Putları maske yaparak; görünmezlik zırhına 

bürünerek; ruhbanlarla beraber yiyip-içip eğlenmek, hertürlü çirkin emellerine onları alet etmek. İşte "İblisin ve ordusunun" tarihi amacı ve tarih boyunca işlettiği intikam 

planı budur. 


b) Bu ruhbanlar(kahinler) ile cin-şeytanlar arasındaki ilişkilerde; en önemli vasıtalardan bazıları; kehanet, sihir-büyücülük ve falcılıktır. Tarih boyunca kullanılan bu şeytan işleri, bugün de insanların, dünyevi bir güç kazanma hayaliyle başvurdukları pis işlerdir. Roma'da bu işler, kurumsallaşmış ve Roma putperestliğinin ayrılmaz bir parçası haline 

gelmiştir. Büyücülük-kehanet, tüm çok tanrıcı eski uygarlıkların ortak özelliğidir. 


5) Bu, yakın zamanın en kaba ve traji-komik Roma putperestliğinin kökleri, 

maalesef insanlık tarihi kadar eskidir. Bugün arkeoloji nereyi kazsa, topraktan tanrılar fışkırmaktadır. Atlantis, Mu, Sümer-Babil, Mısır, Yunan, Nuh, Ad, Semud ve benzeri, tüm eski toplumların çok tanrılı dinleri, aynı karakteristik özellikleri göstermektedir. Adım adım putperestliğin oluşumu; aşamaları, sembolleri, seremonileri, simgeleri hep aynıdır. 
Gök, Güneş, Yer, Ay, gezegenler, Doğal olaylar-felaketler, iyilik-kötülük, krallar-ruhbanlar v.s; insanoğlu bunlardan etkilenebilir, korkabilir, ancak bunların, bir 'mask-put"' haline gelmesinde; fırsatçı, görünür-görünmez güçlerin(varlıkların) rolü hep aynıdır. 


6) Sonuç olarak, Roma'da ortaya çıkan putperestliğin ve gizemli şeytani dinlerin; eski 


kavimlerin, putperestlik formlarının ve akıl dışı tapınmalarının bir toplamı olduğunu söylemeliyiz. Bu şeytani saçmalıklar karşısında, aklın, bir kere daha işlerliğini 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kaybettiğini görmekteyiz. Tüm unsurlarıyla, ibadet şekilleriyle Roma Dini, Sümer-Babil-Akad, Mısır Dini'nin ve özellikle de Yunan- Hint putperestliğinin bir tekrarından ibarettir. 
Bu kaba paganizmin ve Hıristiyanlık dönüşümünün, bugün, Avrupa Birliği'nin köklerini oluşturduğu gerçeği, önümüzde durmaktadır. 


İnsanlık tarihi boyunca, kendisini maskeleyerek, gerçeği, yalanla karıştırarak; insanları kandırma sanatında uzmanlaşmış İblis ve avanesinin, kin planı, işlemeye devam etmektedir. Masonluk, İllimunati, Tapınak Şövalyeleri, Ökültizim, Mistisizm, Sufizm, Scientology ve New Age, vb., bu çağın insanlarının, beynini yıkamaya devam 

ediyor. Mesajın özü aynı, yöntemler ve vasıtalar benzer. 


Dün, insanlık tarihini, putlarla dolduran İblis ve Çetesi, şimdi çağın, İslam'a gözünü kapamış ve teçhizatsız insanının önüne dikilmiş: "siz tanrısınız" diyor. Tarih tekerrür ediyor; cehalet ve gaflet, yine zehirli meyvelerini veriyor. 
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YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: "İBLİS'İN YALAN VE İFTİRALAR MASALI" 
Ayhan Demirpehlivan-Mart, 2010-yaklasansaat 


Bu yazımızda, İngiliz edebiyat profesörü J.R.R Tolkien tarafından 1954 yılında piyasaya sürülen; yazımı 17 yıl süren üç ciltlik kitap "Yüzüklerin Efendisi Masalı"'nı ve içindeki "şeytani kavramları" analiz etmeye çalışacağız. 50 küsur yıl önce, Tolkien'e yazdırılmış olan hikâye, içerdiği "kavramlar" açısından ele alındığında; Allah'a, meleklere, Süleyman'a, atılan iftiralar; Süleymanın mührü-yüzüğü, Deccal, Ye'cuc — Me'cuc, kıyamet savaşı, medyumluk — büyücülük, cin—şeytanlar ve karanlık-ışık dualitesi gibi birçok kavramlar içermektedir. 


Kitabın Etkisi 
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1954 yılında piyasaya çıkışından itibaren sadece İngiltere'de, 1968 yılına kadar 38 kere baskı 
yapması, bu "şeytani kavramlar"'la dolu kitaba olan ilginin, o yıllardan itibaren yüksek olduğunu gösteriyor. Bu güne kadar 40 dile çevrilen kitabın, 100 milyon kişi tarafından okunduğu tahmin ediliyor. 


Kitap, 60'lı yılların öğrenci hareketleri çerçevesinde öyle bir etki uyandırmış ki; 

kampüslerde "Frodo yaşıyor" ya da "Cumhurbaşkanı adayımız Gandalf" gibi rozetler görülüyor. Ayrıca ünlü rock şarkıcısı Sting, adını Frodo'nun kılıcından, ünlü New Age müzik topluluğu Shadowfax(Gölge yele) ise adını Gandalf'ın atından almıştır. 


Yazar Tolkıen 


Oxford'ta bir edebiyat profesörü olan Tolkien, "Silmarillion", "Yüzüklerin Efendisi" ve "Hobbit" gibi daha birçok kitabın yazarıdır. Bu kitapları yazmış mı, yazdırılmış mı? Bakın "silmarillion" masalı hakkında yazar ne diyor: 


John Ronald Reuel Tolkien: Yoksa İblis'in elçisi mi? 
"Hayatımda, 'Silmarillion' kitabında anlattığım hikâyeyi düşünmediğim bir an bile yok" 


Acaba Tolkien'i hayallendiren kim? Bu kavramları, karmaşık olayları ve antik çağlara ait verileri, Tolkien nereden biliyor? Yaratılış ve sonrasındaki tarihe dair bir çok gerçekleri bilmesini sağlayan ve bunları kasıtlı bir şekilde çarpıtmasını fısıldayan kim? "Ben sadece kırmızı kitabı tercüme ettim" diyor. Şayet filme kendinizi kaptırmamış; o hayal alemine dışarıdan bakabilecek durumdaysanız; parçaları birleştirince siz de fark edebilirsiniz ki; tüm bunlar, Tolkien'in hayal ürünü olamaz. Aksine ona ilham edilerek yazdırılmış kitaplar, belli bir amaca hizmet etmektedir. 


Şeytanlar Kime Vahyeder? 
Sonsuz Yüce olan Allah, insanlığa en son vahyi olan Kur'an'da bizi şöyle uyarıyor: 


Böylece, Biz her bir nebi için insan ve cin şeytanlarından bir düşman kıldık. Onların bazısı bazısına aldatıcı güzel sözlerle vahyeder(konuşur). Şayet senin Rabb'in dilemeseydi, bunu yapamazlardı. Onları, iftiralarıyla başbaşa bırak.|JEN'AM(6)/112)| 


Üzerine Allah'ın isminin anılmadığı şeyi yemeyin. Muhakkak o fısktır. Şüphesiz şeytanlar, sizinle mücadele etsinler diye dostlarına vahyeder. Şayet siz onlara itaat ederseniz, muhakkak sizler de müşrikler olursunuz.JEN'AM(6)/121 | 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Şeytanların, kimin üzerine indiğini size haber vereyim mi? 


'Her günahkar -iftiracının' üzerine iner. 
Onlar (şeytanlara) kulak verirler ve bunların çoğu yalancıdırlar.|ŞUARA(26)/221-223) 


Aşağıda inceleyeceğimiz "Silmarillion" kitabında da görüyoruz ki, bu yazılanlar; Tolkien'in bilmesi mümkün olmayan "kadim gerçekler"'in çarpıtılması ve yalanlarla süslenmesiyle ortaya çıkmıştır. Kadim çağlarda gerçekleşmiş bu olayları bilen ve amaçları doğrultusunda çarpıtan, insanlığın düşmanı "antik baykuş" İblis'tir. Bu kitaplar, "şeytanca bir dil"de yazılmış ve kavramlar ters düz edilmiştir. "Hak ve Batıl savaşı"nın batıl tarafi olan İblis, bu filmde, batıl mücadelesinin birçok şifrelerini saklamış ve insanlığı da saptıracak 

tuzaklar kurmuştur. Bilinçsiz bir izleyicinin ve okurun, bu tuzakları fark etmesi mümkün değildir. Biz bu yazımızda, bu "film ve kitaplardaki şeytani planları" deşifre 

ederek; İblis'in ve sırtını ona dayayan "Küresel Güçler"'in gerçek yüzünü ortaya koymaya çalışacağız. 


[ORDERINGS 
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Yönetmen Ve Filmleri 


Üç kitaptan oluşan bu hikâye, kutsal bir metin gibi özen gösterilerek, birebir uyarlama ile ünlü yönetmen Peter Jackson tarafından 2001, 2002 ve 2003 yıllarında; 285 milyon dolarlık bir bütçe ile 8 yıl süren bir çalışmanın sonucu, üç ayrı sinema filmi halinde izleyiciye sunulmuştur. Film 11 dalda Oskar ödülü aldı. Dünya genelinde sinemada 500 milyonun üzerinde kişi tarafından izlendi. Yönetmen Peter Jackson aynı zamanda; "Sevimli Hayaletler", bir uzaylı hikâyesinin anlatıldığı "9. Bölge" ile 2011 ve 2012'de vizyona girecek olan "Hobbit 1" ve "Hobbit 2" filmlerinin yapımcısı ve yönetmenidir. 


İblis'in temel yöntemi olan "gerçekleri ters düz etmek" ve "süslü hayaller 

üretmek" sanatı, sözünü ettiğimiz filmde başarıyla kullanılmıştır. Filmde bahsi geçen birçok efsanevi "kahraman, karakterler ve semboller", "İblis'in kadim planı"'na uygun biçimde dizayn edilmiş ve izleyiciye yutturulmaya çalışılmıştır. 


İşte biz bu analizimizde, filmdeki "şifreli mesajlar"ı deşifre edeceğiz ve kısmen açık olan mesajların da, gerçek anlamlarını ve yorumlarını ortaya koyacağız. Bu sebepledir ki 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önce "Yüzüklerin Efendisi" masalının başlangıcını anlatan ve "şifre kavramlar" içeren aynı yazara ait "Silmarillion" adlı kitaba bir göz atacağız: 


"Yüzüklerin Efendisi Filmi"Nin Referansı": "Sılmarıllıon Kitabı" 


"Silmarillion", Tolkien'e ölünceye kadar muhtemelen İblis tarafından fısıldanarak yazdırılan ve ölümünden sonra oğlu tarafından el yazması notlarından toparlanarak yayınlanan bir kitaptır. Bu kitap, Yüzüklerin Efendisi hikâyesinin çok öncelerine giderek; meleklerin ve evrenin yaratılmasıyla başlayıp; İblis'in, Allah'a olan isyanını, Dünya'ya sürgün edilmesi ile devam eden süreci ve cinlerin Dünya üzerindeki tarihini, "yalan ve saptırmalarla süsleyerek" anlatmaktadır. Silmarillion kelimesi, kitapta "elfler"'in(cinlerin) atası 

"Feanor" tarafından ak ağaçtan yapılan ve hesapta "Sauron" adlı bir melek tarafından çalınmış olan 3 yüzüğe verilen isimdir. 


Filmin esası, yüzük kavgası. Bu yüzük gerçekte Süleyman'ın yüzüğü. Ancak anlaşılmasın diye değiştirilmiş. Süleyman'ın yüzüğü "Davud Yıldızlı Mühür"dür. 


Kitabın önemli kısımlarına, aşağıdaki birkaç paragrafla kısaca göz 

atacağız. İblis tarafından ters düz edilmiş kavramlarla dolu olan bu metnin, ne ifade ettiğinin anlaşılması için, biz bu şifresel kavramlarla kastedilen ve bizim tarafımızdan ifade edilen anlamlarını parantez içinde vermekteyiz. Dolayısıyla, parantez içerisinde verilen anlamlar, orijinal metinde yer almamaktadır: 


"Silmarillion" Dan Bir Özet 


"Önce Eru (Allah-Tanrı) vardı, Tek olan (Tanrı); Arda'da(Arz-Dünya'da) Illüvatar(Allah-Tanrı) diye isimlendirilirdi ve ilk önce düşüncesinden doğurduğu Ainur'u(Mela-i Ala — Başmelekleri); (yani) Kutsal Olanlar'ı yarattı ve onlar, hiçbir şey yaratılmadan önce onunlaydılar. Sonra Ainur(Mela-i Ala-Başmelekler) ile birlikte Büyük Müzik'i üretmiştir. 
Ardından, Ainur'a(Mela-i Ala'ya), müzikteki evreni inşa etmelerini emretmiştir. Fakat müziğin normal seyrine aykırı davranan Melkor(İblis), Ilüvatar'ın(Tanrı'nın) istediği evrenin inşası sırasında da, aynen müzik icra edilirken yaptığı gibi isyan etmiş ve yanına daha az güçlü olan başka yaratıklardan(cinlerden) de toplamıştır. J. R. R. Tolkien'in, hayali evreni, Orta Dünya'nın(Orta Doğu'nun) başlangıcını anlattığı eseri Ainulindale'de; kainata verilen isim Eâ'dır. Arda(Arz) ise, bu evrende Dünya'ya, Elfler(cin-şeytanlar) tarafından verilen isimdir. Arda(Arz), Eâ'nın(evren) tam ortasında yer almaktadır. 

(C...) l 

"Illuvatar'ın(Tanrı'nın) aklında, Manwe (Mikail), Melkor'un(Iblis'in) 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kardeşiydi. Illuvatar'ın(Tanrı'nın), Melkor'un(İblis'in) ahenksizliğine karşı yükselttiği ikinci temanın ana enstrümanıydı. (...) Ve Manwe(Mikail), Melkor'a(İblis'e) dedi ki: "Bu krallığı haksızlık ederek kendine almayacaksın, çünkü başkaları da burada senden daha az 

çalışmadı." Manwe(Mikail) ve Melkor(İblis), Iluvatar'ın(Tanrı'nın) düşüncesinde kardeştiler. Dünya'ya giren Ainur(Mela-i Ala-Başmelekler) arasında en güçlüsü 

başlangıçta Melkor'du(İblis'ti). Ancak Manwe( Mikail), Illuvatar'ın(Tanrı'nın) en çok sevdiğiydi. Onun isteklerini en açık biçimiyle anlayanıydı. Ainur'un(Mela-i Ala-Başmelekler) en soylusu olan Manwe(Mikail), en çok havayı ve rüzgârı düşünmüştür. 


Orta Dünya: Hayali bir yer olsa da; Süleyman'ın hakimiyet alanı olan, Kudüs merkezli Orta Doğu'dur. 


(C...) 

"Valar'la(Ainur - Mela-i Ala ile) birlikte, varlıkları Dünya'nın yaratılışından önceye dayanan "başka ruhlar" da Dünya'ya girdi, Valar'la(Mela-i Ala-Başmelekler ile) aynı iradenin yarattığı ama daha düşük seviyeli olanlar. Onlar, Maiar'dı(meleklerdi). Valar'ın(Mela-i Ala'nın-Başmelekler'in) halkı, onların hizmetkarları ve yardımcıları. 

(oea) l 

"Melkor'un(İblis'in) hizmetindeki en kötü ve en ünlü Maia(melek) ise Sauron'du. Kötülükte neredeyse Melkor'a(İblis'e) denkti. Melkor'un(İblis'in) bütün planlarında, Sauron'un(melek) bir payı vardır. İlk başlarda Demirci Aulâ'nin Maia'sı olan Sauron(melek), sonradan taraf değiştirip Melkor'un(İblis'in) yanına geçti. Birinci Çağ'ın 

sonunda Melkor(İblis), Valar(Mela-i Ala-Başmelekler) tarafından başlatılan Öfke Savaşı'nda( Allah'ın Gazabı'yla) yenilerek Boşluk'a(Cennetin dışına) 

atıldığında, Sauron(melek), Orta Dünya'nın (Orta Doğu'nun) doğusuna(Babil'e) kaçtı ve sonraki çağlarda kötülüklerin başı Kara Efendi olarak Aman dışındaki bütün dünyaya korku saçtı." 


İlk başta mitolojik bir metin gibi algılanan ve birçok kişi tarafindan ne manaya geldiği anlaşılamayan kavramlarla dolu olan bu kitapta İblis, Tolkien'e, Allah'ın yaratmaya başlamasından itibaren geçen olayları, Allah'a karşı olan isyanını, Mela-i Ala(Başmelekler) ve diğer meleklerle ilgili olayları, bazı "mihenk noktalarında kritik değişiklikler" yaparak anlatıyor. 


Kitaptaki Kavramların Deşifresi 
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Karmaşık görünen bu metnin, normal okur tarafından anlaşılması güç olduğundan, biz burada mini bir sözlük oluşturarak bu kavramların gerçek manalarını daha açık hale getireceğiz: 


llluvatar(Eru): Tek olan ve herşeyi yaratan Tanrı: Allah 


Ainur(Valar): İlk yaratılan Dört Kutsal Ruh. Dört büyük Başmelek(Cebra-El, Mika-El, Azra-El, İsraf-El): Mela-i Ala. 


Melkor: Aslen cinlerin önderlerinden olup; Allah'a kölelik-bağlılık ve ibadette gösterdiği dereceden 

dolayı; Allah onu "melek boyutu"na çıkardı, Mela-i Ala(Başmelekler) ile birlikte oldu. Bunun içindir ki ismi; başlangıçta Aziz-El(El'in Azizi—Allah'ın şereflisi) idi. Önceleri Aziz-El, Dünya'ya gelip, kafir cinlerle mücadele ederdi. Yanında meleklerden yardımcıları vardı. Sauron da muhtemelen bu yardımcı meleklerden birisiydi. Aziz-El, başarılarından ve amellerinden dolayı şımarıp "aklını beğendi ve mantık yaptı". Adem'in kendisine bağlı-saygılı olmasını bekliyordu. Kibriyle-mantığıyla yanıldı ve Adem'e secde etmekten kaçındı. 
Böylece Allah'ın bire-bir emrine direnmiş oldu ve kovuldu. Hem "melek boyutu''ndan düşürüldü, hem 

de Allah'ın lanetiyle tüm güzelliğini ve itibarını kaybetti, ümitsiz(İblis) oldu. Kendisine, Yaklaşan Saat'in sonuna kadar süre verildi. O günden beri ademoğullarını saptırmak için; tüm hırsı ve kiniyle 

insanoğlunu kandırmak ve kaydırmakla meşguldür. "Yeminli Kadim Planı" işlemektedir. Bugün en çok sözü edilen isimleri; Şeytan, Satan, Lucifer ve İblis'tir. Bu isimlerden birini, diğerinden ayıranlar, farklı 

görenler, İblis'in tuzağına düşmüş "aldanmışlar", yahut İblis'in emrinde olan "Güç Simsarları"'dır. 


Manwe: İblis'in anlatımından, bunun Başmelek Mika-El olduğunu anlıyoruz. İblis, Aziz-El iken elbette 

tüm Başmelekler'le aralarında İslam kardeşliği vardı. Mika-El'e yakınlığı daha fazla da olabilir. Ancak Allah'a karşı saygısızlık yapan ve "şeytanlaşan bir adam"'a, hiçbir melek, ya da müslüman yakın olamaz ve behemahal onu reddeder. Allah'ın ve ademoğlunun düşmanını, düşman bilir. İblis, arkadaş olduğunu 

söylediği Başmelek Mika-El'in adını kullanarak; insanları, kendisi oymuş gibi kandırıyor. Archangel Michael(Başmelek Mikail) diye Dünya'da faaliyet gösteriyor ve insanlığa yönelik "şeytani manipulasyonlar"ı yönetiyor. 


Maia: Valar'ın(Başmelekler'in) yardımcısı olan bir melek. Maia'ın çoğulu Maiar: Baş Melekler'den sonra gelen yardımcı melekler. Melekler arasında tam bir "boyut hiyerarşisi" vardır. İblis, bu hiyerarşiyi taklit ederek; kendisine bağlı "şeytan ordusu"na; çaldığı "spirtüel hiyerarşi" adını kullanıyor. Her konuda, 

bir maymun gibi davranıyor ve "Allah'ın Sistemleri"'ni taklit ediyor. 


Sauron: Kendisi de bir Maia yani Melek. Kitaptaki İblis'in anlatımı doğruysa; İblis, Aziz-El iken, Dünya'da müslüman olmayan cinlerle savaşta onun yardımcısı olan meleklerden birisi Sauron. İblis, kendisi gibi Allah'a isyan eden ve "kovulmuş melekler" palavrasını yutturmaya çalışıyor. İblis, kendisiyle beraber başka meleklerin de kovulduğu yalanını, tarih boyunca birilerinin kafasına üflemiş. Sauron'un da bunlardan birisi 

olduğunu; "kötülüğün efendisi" olarak Dünya'da kaldığı yaldızlı palavrasını atıyor. Kötülüğün-karanlığın efendisi, gerçekte kendisi olduğu halde; kendisini ışık getirici(Lucifer) yahut Başmelek Mikail olarak yutturmaya çalışıyor. Kur'an, açıkça İblis'in dışında tüm meleklerin secde ettiğini ve Allah'a itaat ettiğini bize bildirmektedir. Ancak cinlerden, Allah'ın kölesi olmak yerine, Aziz-El'in kölesi olan "bazı kibirliler"'in, onunla beraber isyan ederek İblis'in askerleri olduğu söylenebilir. 


Elfler: Sözlük anlamı da cin olan bu kavramdan, cin-şeytanların kastedildiği çok açıktır. Ancak elfler, hem güzel hem de insanlardan daha güçlü olarak filmde gösteriliyor. Bu, gerçeğe aykırıdır, yalandır. 

İnsanlar, cinlerin hayranlığını çekecek kadar güzel yaratılmışlardır ve aynı zamanda da güçlüdürler. Kur'an, bu gerçeğe şahittir. İblis'in bu "gerçeği-yalanla değiştirmesi", elbette onun sık baş vurduğu bir yöntemdir. Ve yine Kur'an, cinlerin, insanlardan daha önce yaratıldığına da şahittir. 


Ea: Evren 


Arda: Arz yani Dünya. 
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Yukarıda kısa bir özetini verdiğimiz Kitabı, ancak bu düzelttiğimiz kavramlar ışığında değerlendirebilirsiniz. Sonuç olarak İblis, bazı gerçek olayları anlatıyor, ancak kavramlarla oynuyor; "Hak"kı "Batıl"; "Batıl"ı da "Hak" olarak gösteriyor. Bu genel şeytani yaklaşımını, yaldızlı sözlerle- yalanlarla süslüyor. Örneğin, isyan ettiği ve kovulduğu doğru, ancak kendisinin ışık getiren Başmelek Mika-El olduğu, gerçeğin alt-üstedilmesidir. 
Kendisiyle birlikte isyan eden melekler edebiyatı ise, yaldızlı bir yalandır. Sauron'un da bu isyan eden meleklerden olduğu yalanı, dualite yasası gereğince, bir "Karanlık Efendi ihdas etmek içindir. Çünkü gerçekte insanlık tarihi; bir Hak(nur-aydınlık-ışık)-Batıl(zulumat- karanlık) savaşı tarihidir. Sonsuz yüce olan Allah'ın dualite yasasını bilen İblis; Işık- karanlık mücadelesinin ışıkçılığına soyunuyor. Kendisine tabi olanlara "ışık işçileri" derken; karşı olanlara da "karanlık güçler(enerjiler)" yaftasını yapıştırarak; her zamanki gibi gerçeği ters yüz ediyor. 


Filmin Özeti 


Frodo Baggins: Hobbit 


Film, dokuz ayrı ırktan oluşan Orta Dünya'da, "ışık-karanlık güçler" arasındaki mücadeleyi anlatmaktadır. Karakterler karanlık güçler ve ışık güçleri olmak üzere iki tarafa ayrılmıştır. Karanlık güçler şunlardır: 


1-Yüzüğün gücünü elinde bulunduran ve Orta Dünya'nın özgür halklarını köleleştirmek isteyen Sauron. Gücünü toplayarak, savaşı kazanmak için yüzüğü ele geçirmenin peşindedir. 


2-Bir zamanlar bilge konseyinin başında olan Saruman. Daha sonra şeytanın gücüne boyun eğip onunla işbirliğine başlamıştır. 


3-Eski bir Hobbit olan Gollum. Gollum yüzüğü tesadüf eseri, bir gölün dibinde buluyor ve yüzlerce yıl karanlık mağaralarda kimseye söylemeden saklıyor. Bu süreçte yüzüğün etkisiyle deforme olup, çirkinleşiyor. 


4-Saruman'ın emrindeki Orta Dünya'nın en çirkin, en pis, en vahşi ve en korkulan ırklarından Orklar. Orklar daha önce elf olup, daha sonra Sauron'a hizmet etmeye başlayınca bu hale dönüşüyorlar. 


5-Saruman'ın ajanları olan kuşlar. Saruman için Orta Dünya'da dolaşıp ona bilgi topluyorlar. 
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Işık güçleri ise şunlardır: 


1-Cesur, haşin, uzun yılları sürgünde, doğada dolaşarak geçiren Aragorn. Aynı zamanda Gondor krallığının tek varisi. 


2-Yüzüğü yok etme görevini üstlenen bir hobbit olan Frodo. Büyük bir fedakarlık yaparak yüzüğü "Hüküm Dağı'na kadar taşımayı ve yok etmeyi kabul ediyor. 


3-Yüzüğün yok edilme planını organize eden büyücü Gandalf. 


Gollum: Gerçekte, Süleyman'ın yüzüğünü çalan bir cin-şeytandır. 


Işık güçlerine; aynı zamanda Elf kralları, Cüceler, Hobbitler, insanlar ve konuşup, hareket etme yeteneğine sahip olan ağaçlar(entler)de dahildir. 

Yüzüğün hikayesi ise şöyledir: yüzük Sauron tarafından binlerce yıl önce " Hüküm Dağı"'nda dövülerek yapılmıştır. "Yüzük", daha önce Elflere, Cücelere ve İnsanlara verilmiş olan diğer yüzüklere hükmetme gücündedir. Yok, edilebileceği tek yer ise ilk defa yapıldığı yer olan ve Sauron'un hükmü altında bulunan Mordor diyarındaki "Hüküm 

Dağı" dır. 


Sauron insanlara karşı yaptığı bir savaşta bu yüzüğü kullanmış ve galip gelmek üzereyken, insanların kralı ve Aragorn'un atası olan İsildur tarafından parmağı kesilerek yüzük elinden alınmıştır. Aradan geçen binlerce yıl sonunda yüzük tesadüf eseri, bir gölün 

dibinde Gollum tarafında bulunmuş, yıllarca karanlık mağaralarda saklanmıştır. Yüzük, yine tesadüfen bu kez bir hobbit olan Bilbo Baggins'in eline geçmiştir. Bilbo yaşlanınca, yüzüğü akrabası olan Frodo'ya emanet etmiştir. 


Yüzük, Sauron'un elindeyken, ona karşı başlatılan son savaşta, galip gelmenin imkanı yoktur. Bu çok eski bir mücadeledir. Filmde ışık güçleri olarak gösterilen taraf, çareyi bu yüzüğü yok etmekte bulur. Bunun için "yüzük kardeşliği" adında bir grup 

oluşturulur. Yüzük kardeşliği, Gandalf, Aragorn, bir cüce olan Gimli, Hobbitlerden Frodo, Sam ve Pippin, Elflerden Legolas ve Gondor vekilharcının oğlu Boromir'den oluşmaktadır. 
Bu ekipte yüzüğü taşıyan Frodo'dur. 


Filmin sonunda yüzük kardeşliği, amacına ulaşır ve yüzük, "Hüküm Dağı"na atılarak yok edilir. Işık ve karanlık arasındaki bu son savaşta, yüzüğün de yok edilmesinin etkisiyle, karanlık güçler kaybeder. Aragorn, kazanılan bu zafer neticesinde varisi olduğu tahtına oturur ve Orta Dünya'nın diğer ırkları özgürlüklerini kazanmış olurlar 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Filmdeki Karakterler: 


Sauron: Başmeleklerin emrinde, Süleyman'a yardım eden önemli bir melek. Hilal, İslam'ın sembolü. Göz ise; Allah'ın herşeyi gören olduğunu gösteriyor. Ancak yalancı İblis, Sauron'u, karanlık güç lideri ve çirkin göstererek iftira ediyor. 


Şimdi filmdeki kahramanlara, kavramlara, mesajların gerçek anlamlarına ve verilmek istenen şeytani mesajlara bir göz atalım: 


Sauron: "Silmarillion" kitabında bahsi geçen ve eski bir Maia(melek) 

olan Sauron, Melkor'a(İblis'e) tabi olarak karanlık tarafa geçmiş ve kötülüklerin efendisi olmuştur. Filmde Sauron'a yüklenen anlam budur. Bunun İblis'in büyük yalanı olduğunu yukarıda açıklamıştık. 


Ayrıca filmde karanlık Lord Sauron, içinde acımasızlık, kötülük, tüm ırklara hükmetme isteği ile dolu olarak Orta Dünya'nın özgür ırklarını köleleştirmiştir. 


Bu Allah'ın peygamberi Süleyman vasıtasıyla Orta Doğu merkezli 

hakimiyetine şeytanca bir göndermedir. Aslında her şeyi gören 

göz Allah'tır. Karanlık gücün lideri olarak anlatılan Allah'ın meleği Sauron'dur. İslam'ı temsil eden Hilal ve ortasında "her şeyi gören göz"le, Sauron-Saruman cephesi sembolize edilmiştir. 


Sauron(Melek), Saruman'la(Süleyman'la) beraber Allah'ı ve İslam'ı temsil eder ve gerçekte "Hakk-Aydınlığın"'(ışığın) taraftarı oldukları halde, karanlık güçler olarak gösterilmiştir. İblis, aydınlık ile karanlığı ters yüz ettiği gibi, arkalarını 

sıvazladığı masonların "tepe gözlü piramitler"'ine de "Yüce Mimar" olarak yerleşmiştir. 


Allah tarafından Süleyman'a bahşedilmiş olan ve onunla şeytanları emri altına aldığı yüzük, tek başına bir güç ifade etmez. Yüzük, bir sembol ve mühürdür. Yüzüğün gücü, Allah'ın, Süleyman'a gönderdiği melek( Sauron) sayesinde mevcuttur. 


Saruman: Büyücü olarak gösterilen Süleyman Peygamber. 
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Saruman: Saruman, olarak sunulan karakter, aslında Allah'ın peygamberi Süleyman'dır. Allah, cinleri ve şeytanları, Süleyman'ın, emrine vermişti. Şeytanlar, dalgıçlıktan, taş işçiliğine kadar her türlü işte çalıştırılmaktaydılar. Süleyman'ın 

ordusu; cinlerden, kuşlardan ve insanlardan oluşmaktaydı. Allah, rüzgârı onun emrine vermişti ve rüzgârla hareket ederdi. Yüzük ise bu mülkü ve gücü temsil eden bir mühürdü. 
Kısacası karanlığın emrinde, büyücü- kahin olarak gösterilen Saruman, 

gerçekte Süleyman'dır. Gerçekler ters-yüz edilerek, Süleyman'dan intikam alınmaktadır. 


Şeytanlar, gerçek hayatta da; eskiden beri özellikle Süleyman'ı hedef almışlar, ona büyücü diyerek iftira etmişlerdir. Süleyman öldüğünde şeytanlar onun tahtına bir "Büyü 

Kitabı" koyarak, onun bir büyücü olduğu iftirasında bulundular. İsrailoğulları'ndan bir kısmı da bu iftiraya kanarak fitneye düştüler. Yahudi mistizmi-Kabala'nın mimarları, kendilerine bu iftirayı dayanak yaparak, ezoterik bir sistem geliştirmişlerdir. 


Kur'an, İblis'in kölesi şeytanların, Süleyman'a iftira ederek; insanları fitneye düşürdüklerini bize bildirmektedir: 


"Onlar, Süleyman'ın mülkü konusunda, şeytanların sözlerine uydular. Süleyman, hakkı örtmedi ancak şeytanlar hakkı örttüler..."/(BAKARA(2)/102| 


ELROND 
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Savaşa sürülen filler. 


Elfler: Elf kelimesinin(Elves) sözlükte Türkçe karşılığı cin-şeytanlar demektir. 
Gerçekte cinler, insanlardan bir üst boyutturlar ve bundan dolayı da Kur'an'ın bildirdiği gibi insanlar onları göremez, ancak onlar insanları görebilirler. 


Kendisi de aslen cin olan İblis ve avanesi, bu boyut farkını, şeytani planları doğrultusunda, çeşitli şekillerde geçmişten beri kullanmaktadırlar. İşte bu sayede, Avatar filmine benzer şekilde, bu filmde de kendilerini gayet güzel, akıllı ve sadık olarak insanlara 

pazarlamışlardır. Telepati ile anlaşan ve ışığın krallığı(!) olan elf milleti(cin-şeytanlar), filmde aynı zamanda ölümsüz oldukları yalanıyla takdim ediliyorlar. Önceki filmlerdeki gibi bu filmde de elfler(cin-şeytanlar) kutsanıyor. 


Aragorn (Yolgezer): Yolgezer de denilen Aragorn; filmde, Gondor'un (insanların şehri) varisi, insanların beklediği kayıp kral, savaşçı ve çok iyi bir yönetici olan 

kahramandır. İsa gibi yaraları iyileştiriyor. Kıyamet savaşına benzetebileceğimiz, son savaşta da kurtarıcı olarak herkesin umutlarını bağladığı Aragorn, "kurtarıcı-mesih"'tir. 
Tüm İblis imzalı filimlerin bir mesih kahramanı vardır. Beyinlere yerleştirilmeye 

çalışılan kurtarıcı-mesih; "'mesih-i Deccal''dir. Bu filmdede "'mesih-i Deccal"; Aragorn'dur. Peygamberimiz Deccal'e; "çok gezen, çok dolaşan ve çok yüzlü" diyor. Yani filmdeki yolgezer; Aragorn. 


Filmde Aragorn, kral olarak dönmek için uygun zamanı bekliyor ve bu zaman gelinceye dek saklanıyor. Saklandığı süreçte, küçüklüğünden beri elfler(cin-şeytanlar) tarafından yetiştiriliyor ve bu 30 yılın sonunda neredeyse bir elf gibi yeteneklere sahip oluyor. 


Gerçekte ise Deccal, Allah'ın, çıkışına izin vereceği güne kadar, şeytanlar tarafından hazırlanmaktadır. İblis'in kadim planı gereğince; insanlık, önce yaşayacağı "felaket ve kaos" döneminde, bir kurtarıcıya ihtiyaç duyacaktır. Arkasından "mesih-i Deccal", kurtarıcı olarak ortaya çıkacaktır. 


Kahraman(!) Aragorn'un "düşman ordusunun kalbine dalma taktiği" bile, karanlık güç olarak takdim edilen İslam ordularının en büyük kahramanı Halid bin Velid'den çalınmıştır. Filmdeki "filli savaş sahneleri"'nin ve "baskın taktikleri" nin 

, Kadisiye ve Yermük savaşlarından uyarlandığı ilgili uzmanlarca kolayca anlaşılacaktır. 


Hobbitler: Hobbit kelimesinin Mısır tanrısı Ra'nın(Güneş Tanrı'sı İblis'in) kahini(elçisi) olan bir karakterden geldiği ifade edilmektedir. Bu açıdan 

bakılınca Tolkien'in, hobbitler yoluyla(İblis'in elçisi yoluyla) mesaj verdiği 

söylenebilir. Hobbitler, filmde sevgi dolu, barış içerisinde yaşayan ve sorunlarını savaş değil, sevgi ile çözen bir millet olarak veriliyor. Yani bugünkü "şeytani New Age akımları''nın "sahte sevgi felsefesi"'nin birçok özelliğini üzerlerinde taşımaktadırlar. Yüzüğü taşıyıp yok ederek, İblis'in sevgi elçileri olarak filmde yerlerini alıyorlar. Sonuçta Hobitler'in, cin- şeytanların bir kabilesi olduğu anlaşılmaktadır. 


Gri Gandalf: Bilge, yol gösterici ve büyücü. Gri iken her nasılsa birden Ak (!) Gandalf oluyor. Gandalf, herkesin hayranlıkla ve merakla ne söyleyeceğini 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beklediği, büyüyü ustalıkla kullanan bir karakter. Her seferinde, büyü gücünü sınayarak daha da güçleniyor. Orta Dünya'nın kaderinde belirleyici bir rol oynuyor. 


Gandalf: Işığın temsilcisi gösterilen, ancak karanlığı temsil eden İblis'in kahini- medyumu. Sağında bir elf(cin-şeytan), solunda insanlığa pazarlanan Mesih Deccal: Aragorn. 


| 


Orklar: Ye'cuc — Me'cuc ordusu. 


Gandalf, filmde bir peygamber gibi gösterilirken, Saruman, büyücü olarak takdim edilmiş. 
Gerçekte filmdeki Gandalf, tam bir İblis elçisidir(medyum-büyücü) ve Süleyman'a ve "Allah'ın meleği"'ne karşı savaş vermektedir. 


Peygamber gibi takdim edilen büyücü Gandalf'ın oynadığı role benzer bir rolü, 

bugün İblis'in medyumları oynuyor. Yani bugünkü medyumlar da; şeytanlara (Kryon, Tobias, Saint Germen, İblis vs. ), kanallık vazifesi yapıyorlar. Bu şeytan elçisi insan medyumlarının her biri, celselerde, kalplerinde yaşattıkları şeytanlardan sürekli yalan haber naklederek, canlı yayın görevi yapıyorlar. Daha sonra da bu şeytani fısıltıları, kitap, 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video ve film olarak yayınlıyarak; "İblis'in Kadim Planı"na hizmet ediyorlar. İblis, bu elçileri ve filmleri aracılığı ile insanlara vadediyor, ancak İblis, Kur'an diliyle "vadetmez sadece aldanmayı vadeder." 


Orklar: Filmde farklı boy ve şekillerde, laftan anlamaz, insan etiyle beslenen, savaşçı, kendi arkadaşlarını bile yiyen vahşi bir 

topluluk. Orklar, Yaklaşansaat'te, Deccal'in, İsa tarafından öldürülmesinin 

ardından, "İblis'e boyun eğmiş güç simsarlarını ve tabiinleri"'ni yok etmek üzere, her bir tepeden saldıracak olan "Ye'cuc — Me'cuc"u sembolize etmektedirler. 


"Ye'cuc — Me'cuc", muhtemelen Atlantis zamanında "insan, cin-şeytan karışımı" olarak üretilen bir nesildir. Atlantis, dünyaya hakim şeytanlaşmış bir insan uygarlığıydı. İblis'in adamları, insanlara, Güneş enerjisinden yararlanma yöntem ve teknolojisini öğretirken; insanlardan kendilerini çoğaltmaya(kopyalamaya) çalışıyorlardı. Böylece ara karma bir nesil; Orklar(Ye'cuc-Me'cuc) ortaya çıktı. O dönemlerde Dünya, hiç olmadığı kadar ifsada uğramıştı. Bu nedenledir ki; evrensel Nuh tufanı oldu ve Dünya azgın kafirlerden temizlendi. Ye'cuc-Me'cuc, yeraltı mağara ve sığınaklarında yaşıyordu. Batan karalarla beraber yeraltına geçtiler. Orada Yaklaşansaat'a kadar çoğalacaklar ve sona yakın tekrar yeryüzüne çıkıp; Mesih Deccal'e tabi olan azgın kafirleri-hakimleri yok edeceklerdir. 
Bunda ilginç bir ironi vardır. Bu mesele, "Cin-şeytanlar: Ye'cuc-Me'cuc'' bölümünde açıklanacaktır. 


Bu konu, Kur'an'da ve özellikle "sahih hadisler"'de yer almaktadır. Eski Ahit'de(Tevrat'da) değişik peygamberlerin Yaklaşansaat tasvirlerinde çokça tekrarlanır. Peygamberimizin hadislerine göre; Ye'cuc — Me'cuc, cehennem ehli, kâfir, azgın ve vahşi bir 

toplumdur. Devlerden ve cücelerden oluşan Ye'cuc — Me'cuc, Allah'ın helak ordusu 

olup; İblis'in kandırdığı "azgın kibirli kâfirler"'in sonunu getirecek olan karşı konulamaz bir güce sahiptir. Hakka karşı plan ve tuzak kuran Lucifer(İblis) kafalıların helakı; 

bu kavmin(Ye'cuc-Me'cuc) çıkışıyla tamamlanacaktır. Ye'cuc- 

Me'cuc saldırısı, Kur'an'da, açık ve kapalı tehdit olarak önemli yer tutmaktadır. İşte açık bir tehdit ayeti: 


Bir 'Karyete'(İsrailoğulları) ki, onları helak etmeyi haram (kıldık). Şüphesiz onlar, (hakka) dönmezler. 


Ta ki Ye'cuc, Me'cuc çıkıncaya ve her bir tepeden akın edinceye kadar! 


Hak 'vaad'(helak) yaklaşmıştır. O zaman, hakkı örtenlerin gözleri, bir noktaya dikilecek ve "Vay başımıza, biz bu şeyden(helaktan), gaflet içindeydik. Bilakis bizler, zalimleriz" (diyeceklerdir).JENBİYA(21)/95-97| 


| 
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Savaşa, İblis'in ordusu safında katılan Ent(Ağaç): Büyük yalan! 


Entler(Ağaçsakal): Entler, filmde hareket etme yeteneği olan ve konuşan 

ağaçlardır. Kur'an bize maddenin en küçük yapı taşının melakut olduğunu ve her 

şeyin melakutunun Allah'ın elinde olduğunu söylemektedir. Aslında cansız gibi görünen maddelerin bile bir ruhu, özü yani bilinci vardır. Allah maddeye hitap ettiği zaman anlar ve O'nun emrine itaat eder. Peygamberimizin(s.a.v.) de ağaçları çağırdığı ve ağaçların Allah'ın izniyle geldiğine dair hadisler vardır. Ayrıca başka bir hadisden de şunu biliyoruz 

ki; "kıyamet savaşı"nda bir ağaç, arkasında saklanan Yahudi'yi, Müslümanlar'a bildirecek ve ağaç, onlarla konuşarak: "Arkamda bir Yahudi gizleniyor" diyecektir. 


Filmde ise ağaçlar, Süleyman'ın(Saruman'ın) düşmanı olarak gösterilmiştir. Ağaçlar, aslında her zaman Allah'ın emrinde ve Müslümanlar'dan yanadır. İblis, bu gücün sadece Allah'a ait olduğunu ve ağaçların O'nun sözünden çıkmayacağını çok iyi bilir, 

ancak şeytanca, batıla hak elbisesi giydiriyor. 


İblis, ağaç figürünü, Avatar gibi diğer filmlerde de kullanıyor. Bunu, Greenpeace 

gibi çevreci New Age akımlarıyla ilişkilendirerek doğayı kutsuyor. "Küresel güç simsarları"nın çevre tahribatı karşısında, prim yapan çevreci bilinci böylece yem olarak kullanıyor. 


Yüzüğün Yok Edilmesi ve "Kıyamet Savaşı" 


Sauron'un parmağında yüzük: Gerçekte Sauron Allah'ın meleğidir. Yüzüğü yapan, Süleyman'a veren ve yardım eden görevli bir melek. 


Filmin başından itibaren işlenen ana temalardan birisi; "güç yüzüğü"nün yok edilme serüvenidir. Orta Dünya'yı (Orta Doğu) özgürleştirmek amacıyla Sauron'a ait olan ve her şeye hükmetme özelliği olan yüzüğün yok edilmesi gerekmektedir. Yukarıda da detaylı olarak belirttiğimiz gibi yüzük, Allah tarafından Süleyman'a verilen ve gücüyle şeytanları emri altına aldığı "'mühür-yüzük'"'tür. Bu yüzüğün yok edilme amacı, şeytanları serbest bırakmaktır. Zaten İblis'in binlerce yıldır, tüm insanlara pazarladığı özgürlük; "insanın kendi nefsine ve şeytanlara köle olması"ndan başka bir şey sağlamamıştır. 


Filmde Sauron ve diğer milletler arasında verilen son savaş, Yaklaşansaat'te vuku bulması beklenen, "Kıyamet Savaşı''na(Armegedon) benzemektedir. Sauron'un, savaşın sonunda kaybederek bedeninin erimesi ve yok olması; İsa'nın, Deccal'in üzerine 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yürüdüğünde; Deccal'in tuzun suda erimesi gibi eriyip yok olması gerçeğinin ters-yüz edilmesinden ibarettir. Gerçek olan şudur; İsa, Yaklaşansaat'te, Dünya'ya tekrar 

geldiğinde Mesih Deccal'i öldürecektir. Böylece, kör Deccal'in dönemi sora ererken, geriye kalan kibirli azgın kâfirler, Ye'cuc — Me'cuc tarafından yok edilecektir. 


Saruman'ın(Süleyman'ın) benzetildiği kişi: İsrail'in hava saldırısıyla öldürdüğü Hamas liderlerinden Şeyh Ahmed Yasin. 


Aynı zamanda filmde sıkça kuşlar da kullanılıyor. Bir sahnede kuşlardan, Saruman'ın ajanları olarak bahsediliyor. Kur'an'dan, kuşların da Süleyman'ın ordusuna dâhil olduğunu, örneğin Hüdhüd kuşunun onun habercisi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada 

da Süleyman'nın emrindeki kuşlara atıf yapılıyor. 


Ayrıca filmdeki iyi insanların hepsi de sarışın ve mavi gözlü Avrupalı insanlar olarak gösterilmiş. Sauron'un ordusunda ise esmer ve Arap görünümlü insanlar yer almaktadır. 
Ayrıca Saruman(Süleyman) tiplemesinin, İsrail tarafında hava bombardımanıyla parçalanan Hamas liderlerinden Şeyh Ahmet Yasin'e nasıl benzetildiğini kolayca görebilirsiniz. 


Sonuç 


"İblis'in Kadim Planı'na hizmette bir kilometre taşı olan "Yüzüklerin Efendisi" kitabı ve filmi, her yaştan birçok insanı etkilemiştir. Öyleki FRP (Fantasy Role Play: Herkesin oturup filmden bir karakteri canlandırdığı oyun türü) ve bilgisayar oyunlarıyla gençler arasında bağımlılık oluşturmuştur. 


İblis bu filmiyle, yandaşları olan şeytanların, Süleyman zamanında yaşadıkları zillet ve aşağılanmanın rövanşını almaya çalışmıştır. Bunu yaparken; Deccal, kıyamet 

savaşı ve Ye'cuc — Me'cuc gibi "Yaklaşan Saat'in büyük olayları"nı saptırarak, gerçekleri ters-yüz etmiş ve kendi mesajlarını beyinlere enjekte etmiştir. Filmde, başından itibaren esas amaç olarak ortaya konulan "yüzüğün yok edilmesi"; Süleyman'ın, "şeytanlara yüzükle vurduğu zincirler"'in, bir rövanşıdır. 


İblis, gerçekte insanlık tarihinin bu son savaşında, insanoğlunu aldatmak ve haktan saptırmak için tüm ordusu ile Dünya üzerinde faaliyet göstermektedir. Bu film, Nuh'tan itibaren tüm 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peygamberlerin kavimlerini uyardıkları "Deccal fitnesi"'ni pazarlama savaşının önemli bir aşamasıdır. 


Özetle İblis imzalı filmlerden biri, belki de en önemlisi olan bu film; İblis'in ve onun liderliğini yaptığı "Küresel Güç Simsarları''nın ve "Masonik Mahfiller"'in; "Dünya Hakimiyeti"' hayallerinin yansımasıdır. Ancak sırtlarını Lucifer'e(İblis'e) dayayanların, "küresel oyunları ve planları"; "İblis'in Planı"nın içindedir. Yani bu güçler, İblis'in altın tas içinde sunduğu "emperyal hakimiyet''in sarhoşluğu geçmeden, zehirlendiklerini ve dünya- ahiret azabını hak ettiklerini anlayacaklardır. Tüm "cin ve insan şeytanları" bilsinler ki; kainattaki tüm planlar, "Sonsuz Yüce Allah'ın Planı"nın içindedir ve Allah ne diyorsa o olacaktır. O'nun onaylamadığı tüm plan ve tuzaklar, yakın gelecekte, çok 

geçmeden "tarihin çöp sepeti"'ne atılacaklardır. 


Kaynaklar: 

1) Kuran-ı Kerim 

2) Taberi, Tarih-i Taberi, C.1, Çev. Faruk Gürtunca, s.532-534, Sağlam Yy. 

3) Kitabı Mukaddes 

4) J.R.R Toliken, Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği, İki Kule, Kralın Dönüşü, Çev. 
Çiğdem Erkal İpek, Metis Edebiyat, 1999. 

5)J.R.R Toliken, Silmarillion, Çev. Serap Erincin, Hakan Aytutucu, Altıkırkbeş Yy. 1999. 
6) lordoftherings.net 

7) yuzuklerinefendisi.com.tr/rakamlar.asp 

8) en.wikipedia.org/wiki/Category:Characters in The Silmarillion 

9) elyphweb.com/arda/s/silmarillion.html 

10) en.wikipedia.org/wiki/The Lord of the Rings 


"SİYONİZME" VE ZULMÜNE KOŞULSUZ ALET OLAN BİR "SÜPER GÜÇ!" 
John J. Mearsheimer (*)-Stephen M. Walt (**)-12/11/2011- yaklasansaat 


Yukarıda isimleri geçen ABD'li bilim adamlarının hazırladıkları "The Israel Lobby and US. 
Foreign Policy"(İsrail Lobisi ve ABD Dış Politikası) adlı "Rapor"un hikayesi-kapsamı; bir "Süper Güç'"ün düştüğü traji-komik ve içler acısı durumunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. ABD'nin düştüğü ya da düşürüldüğü bu durumun, tüm Dünya milletlerince ve özellikle ABD halkınca bilinmesinin; "yaklaşansaat"te "İblis'in kıyamet senaryosu"'na ışık tutacağı umuduyla özet olarak yayınlamış bulunmaktayız. 


Birçok yayın organlarında yayınlanan, kitap haline getirilen ve hatta Türkçe'ye çevrilen bu "Raporu, Sitemiz aslından özet bir şekilde çevirmiş ve aşağıda sunmuştur. Bir siyasi yorum-analiz mahiyetindeki "Rapor özeti"ni, önemine binaen hiçbir yorum ilave etmeden sunmuş bulunuyoruz. İşte bu raporu hazırlayanların ve bu raporun başına gelenlerin, yazarlarının ağzından hikayesi: 


"2002 sonbaharında "Atlantic Monthly" dergisi, "İsrail Lobisi ve Amerikan Dış Politikası" 


üzerindeki etkileri üzerine kapsamlı bir makale yazmamızı istedi. Bunun oldukça netameli bir konu olduğunu ve "Lobi"yi, ABD'nin İsrail'e verdiği desteği ve bizzat İsrail'in politikalarını 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konu edinen her türlü makalenin sert eleştirilere maruz kalacağını az çok bildiğimizden bazı çekinceler koyarak bu teklifi kabul ettik. 


Atlantic'in editörleriyle yakın temasta bulunarak iki yıl boyunca, aralıklarla da olsa makale üzerinde çalıştık ve vaatlerimize sadık kaldık. Editörlerin tavsiyeleri üzerine yapılan değişiklikleri de yaparak metni, Ocak 2005'te teslim ettik. Bir kaç hafta sonra 

editörün, Atlantic'in makaleyi yayınlamaktan vazgeçtiği ve makalenin yeniden gözden geçirilmesine de gerek kalmadığı yönündeki bizi oldukça şaşırtan notunu aldık. Makaleyi başka dergilerde yayınlamayı düşündük fakat her seferinde ya içeriği ya da uzunluğu öne sürülerek red cevabını aldık. 


Daha sonra Ekim 2005'te Amerika'lı tanınmış bir akademisyenin aracılığıyla makale "London Review of Books"ta yayınlandı. Eş zamanlı olarak başka bir akademisyenin tavsiyesi ile makalenin tam metni, "Harvard John F. Kennedy Yönetim Okulunun Fakülteden Çalışmalar" sayfasında yayınlandı. 


Makaleye gösterilen ilgi nefes kesiciydi. Çok sayıda, makaleyi çevirme ve yeniden yayınlama talebiyle karşı karşıya kaldık. Tahmin ettiğimiz gibi makale yayınlanır yayınlanmaz; Lobi'ye mensup kişiler ve gruplardan çok sert eleştiriler aldık. Hakaretle Mücadele Birliğinden 

ve Jerusalem Post, New York Sun, Wall Street Journal ve Washington Post gazetelerinde yayınlanan yorumlarda; antisemitizm suçlamasıyla karşı karşıya kaldık. The New Republic, makalemize ağır eleştiriler getiren dört makale yayınladı ve birçok eleştirmen bizi, elbette haksızca, sayısız tarih ve delil hatası yapmakla suçladı. Bazı eleştirmenler de makalemizin ve bizim, kısa süre sonra ziyadesiyle hakkı olan unutulmuşluğa mahkum olacağını iddia etti. 


Bunlar boş iddialardı. Bir çok okur, buna Yahudiler de dahil, bize destek verdiler. Tahmin edileceği üzere Amerika dışından gelen tepkiler oldukça olumluydu. İsrail'in içinden dahi olumlu tepkiler aldık. New York Times, Financial Times, Chicago Tribune gibi saygın yayın organlarında, bize destek veren yazılar yayınlandı." 


ABD'nin iki üniversitesinin bu iki saygın bilim adamının ortaklaşa hazırladığı "Raporun özeti", aşağıdaki başlık altında sunulmuştur: 


"İsrail Lobisi" Amerika'yı Nasıl Yönetiyor? 


Amerikan dış politikasının ana amacının Amerikan ulusal çıkarları olması gerekir. Ancak son birkaç 10 yılda özellikle de 1967'deki " Altı Gün Savaşları''ndan sonra Amerikan Ortadoğu politikasının en önemli unsuru İsrail ile ilişkiler oldu. Amerika'nın İsrail'e sarsılmaz desteği, Arap ve İslam dünyasında kızgınlığa sebep olurken, Amerika'nın da güvenliğini tehlikeye soktu. 


Amerika bir başka devletin çıkarları için kendi güvenliğini neden bir kenara koyuyor? Belki bu iki devletin bölgede aynı stratejik çıkarları ya da güçlü ahlaki zorunlulukları paylaştığını 


düşünebilirsiniz. Ancak makalemizde gerçeğin böyle olmadığını gözler önüne seriyoruz. 


İsrail Lobisi ABD'yi Kullanıyor 
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Bölgede, Amerikan ulusal politikası yerine, İsrail lobisinin aktiviteleri hamle yapmaktadır. 
Hiçbir lobi, Amerikan dış politikasını bu kadar kendi çıkarlarından uzaklaştırmayı başaramaz. 
Amerikalıları, Amerikan ve İsrail çıkarlarının özdeş olduğuna ikna edemez. 


Biz bu makalede; İsrail lobisinin bu başarıyı nasıl elde ettiğini ve Lobi'nin faaliyetlerinin Amerika'nın kritik bölgedeki hareketlerini nasıl şekillendirdiğini anlatmaya çalışıyoruz. 
Bazıları makalemizi rahatsız edici bulabilir, ancak buradaki gerçeklere akademisyenlerin ciddi bir itirazı olamamıştır. Gerçekte bizim bilgilerimiz, İsrailli akademisyenler ve gazetecilerin çalışmalarına dayanmaktadır. Lobi'nin etkileriyle ilgili bilgilerimiz ise, Lobi üyeleriyle birlikte çalışan politikacılara dayanmaktadır. 


1973'teki Ekim savaşından beri Amerika, İsrail'e diğer hiçbir devlete vermediği desteği sağlamaktadır. 1976'dan beri en büyük askeri ve ekonomik yardım İsrail'e yapılmaktadır. 
İkinci dünya savaşından beri 2003'e kadar Amerika'nın İsrail'e verdiği toplam yardım 140 
milyar dolar civarındadır. İsrail, her yıl doğrudan 3 milyar dolar dış ülkeler yardımı almaktadır ki bu; Amerika'nın toplam yardım bütçesinin beşte biridir. Bunu kişi başına düşen gelirle ifade edersek; Amerika, her İsrailli'ye senede 500 dolar kadar bir yardım ödemektedir. 


Bunun dışında İsrail, diğer ülkelerden farklı bazı ayrıcalıklara sahiptir. Örneğin diğer devletler, Amerikan yardımını taksit taksit alırken, İsrail her mali yılın başında tamamını alır. 
Yine bazı ülkeler, aldıkları askeri yardımın tümünü Amerika'da harcamak zorundayken; İsrail, payının dörtte birini kendi savunma endüstrisini geliştirmeye harcamaktadır. İsrail aldığı yardımı, hesap vermeden harcayan tek ülkedir. 


ABD, İsrail'in Silahlanmasına Göz Yumuyor 


Hepsi bir tarafa Amerika, İsrail'e, Pentagon'un isteksizliğine rağmen "Levi hava 

silahları" gibi silah sistemleri geliştirmesi için 3 milyar dolar vermiştir. Böylece İsrail, Amerika'nın Blackhawk helikopterleri, F-16 jetleri gibi birinci sınıf askeri teçhizatına erişim kazanmıştır. Sonunda Amerika, İsrail'e, Nato'daki dostlarına vermeyi reddettiği istihbarata erişim imkanı vermiş ve İsrail'in nükleer silahlar edinmesine göz yummuştur. 


Bunlara ek olarak; Amerika, 1982'den beri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin İsrail için kritik olan 32 kararını veto etti. Ayrıca Amerika, Arap ülkelerinin, İsrail'in nükleer silah deposunu Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun gündemine aldırma çabalarını da bloke etti. 


ABD, İSRAİL'İN AVUKATLIĞINI YAPIYOR 


Amerika savaş zamanında İsrail'in yardımına yetiştiği gibi; barış görüşmelerinde de İsrail'in yanında yer aldı. İşin gerçeği, 2000 yılında Camp David'de (Maryland eyaletinde bulunan, ABD başkanlarının tatil, dinlenme ve inziva evi, misafirhanesi) bir Amerikan katılımcı şöyle diyordu: 


"Beklenenden de fazla İsrail'in avukatlığını yaptık." 
Amerika, işgal edilmiş topraklarda (Batı Şeria ve Gazze şeridi) İsrail'e geniş bir serbesti tanıdı. Kaldı ki bu durum, Amerikan politikasıyla çatışmaktadır. Bütün bunlar yetmiyormuş 


gibi Bush yönetiminin, Irak'ı işgaliyla başlayan aç gözlü "Ortadoğu'yu dönüştürme stratejisi", İsrail'in de stratejik durumunu geliştirmeyi hedeflemişti. Kısacası Amerika'nın, 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İsrail'e gösterdiği olağanüstü cömertliğin benzeri görülmemiştir. Amerikan-İsrail Halk İşleri Komitesinin (AIPAC) web sitesine göre: 


"Amerika ve İsrail, Ortadoğu'daki büyüyen tehditlere karşı koymak için özgün(emsalsiz) bir ortaklık kurmuşlardır." 


ABD, İsrail Adına Ortadoğu Siyaseti Uyguluyor 


90'larda başlayan ve özellikle 11 Eylülden sonra gerekçe olarak gösterilen Arap-Müslüman kökenli terörist gruplar ve haydut devletler bahanesi, Washington'un, İsrail'in elini Filistin konusunda daha da serbest bırakmasına yol açtı. Ayrıca Irak, Suriye ve İran gibi devletleri düşman gören Amerika için İsrail çok önemli bir dost oldu. Çünkü İsrail'in düşmanları artık Amerika'nın da düşmanlarıydı. Bu yeni gerekçe çok ikna ediciydi. 


Terörizm ile cümleye başlamak, politikacılar tarafından kullanılan yaygın bir taktiktir. Ancak aslında İsrail'e karşı olan terörist gruplar; Hamas ve Hizbullah, Amerika'yı tehdit etmiyorlar. 
Filistin terörizmi adı altında yönetilen şiddet ise, İsrail'in "o bölgeyi kolonize 

etme" kampanyasına bir cevaptır. 


İsrail'e verilen bu sorgusuz sualsiz destek, Ortadoğu dışında da Amerika'nın pozisyonunu zayıflatmaktadır. Amerika dışındaki elitler, mütemadiyen İsrail'e çok fazla destek verildiğini gözlemliyorlar. Üstelik işgal edilmiş topraklar üzerindeki İsrail baskısını insani değerlerden uzak ve terörizm ile savaş için ise bir handikap olarak görüyorlar. Örneğin; 2004 Nisanında 
52 eski İngiliz diplomat İsrail-Filistin anlaşmazlığı hakkında Tony Blair'e bir mektup 
göndererek şu uyarılarda bulundular: 


"Bu mesele, Batı dünyası ve Arap-İslam dünyası arasındaki ilişkileri zehirlemiştir. Bush ve Ariel Sharon'un politikaları tek taraflı ve kanunsuzdur." 


İsrail Adına ABD'de Casusluk 


İsrail'li yetkililer, sıklıkla Amerika'nın ricalarını görmezden gelirler ve en üst düzey Amerikan liderlerine verdikleri sözlerden bile dönerler. Örneğin; geçmiş anlaşmalarda yer alan, işgal edilmiş topraklarda yapılaşmayı durdurma sözü ya da Filistin liderlerine suikast yapmama sözü gibi. Dahası İsrail, Amerika'nın potansiyel rakibi olan Çin gibi ülkeler için, Amerikan askeri teknolojisini temin etmiştir. Öyle ki bir Amerikan generali; "izinsiz, sistematik ve gittikçe artan bir model transferinden" söz etmekteydi. 


Amerika'ya karşı başka hiç bir müttefiğin göstermeye cesaret edemediği oldukça saldırgan bir espiyonaj(istihbarat) faaliyeti yürüttüğü duyuluyordu. Bu arada Jonathan Polard vakasını da unutmamak gerekir. Polard, 1980'lerin başında İsrail'e büyük miktarlarda gizlilik taşıyan materyal vermişti. İsrail ise bu materyalleri daha fazla Soviyet Yahudi'sine çıkış vizesi alabilmek için dolaylı yollardan Sovyetler Birliği'ne gönderdi. 2004 yılında yeni bir ihtilaf ortaya çıktı. Pentagon'da anahtar konumundaki yetkililerinden biri olan Larry Franklin, bir çok gizli bilgiyi bir İsrail'li diplomata geçmişti ve iddiaya göre kendisine 

iki AIPAC(Amerikan-İsrail Halk İlişkileri Komitesi) yetkilisi yardımcı olmuştu. İsrail, Amerika'da casusluk faaliyeti yürüten hemen hemen tek ülkedir. 


İsrail Mazlum Postuna Bürünüyor 
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İsrail için ülkemizi tehlikeye atmak doğru değildir. Objektif olarak bakılırsa İsrail'in ne geçmişte ne de şimdi Filistinliler'e bir üstünlüğü yoktur ve bu ayırımcılık hiçbir ahlaki değere dayanmaz. İsrail hep zayıf ve muhasara altındaymış gibi bir izlenim yaratılıyor. Yahudi Davud, düşman Arap Calut tarafından kuşatılmıştır. Bu imaj, İsrailli liderler ve Yahudi sempatizanı yazarlar tarafından kazınmıştır ancak gerçeğe uygun olanı bunun tam tersidir. 
Yaygın kanının aksine Siyonistler, 1947-1949 bağımsızlık savaşında bile oldukça güçlüydüler. Daha büyük, daha donanımlı ve daha iyi sevk ve idare edilen kuvvetlere sahiptiler. 1956 ve 1967 savaşında da İsrail Savunma Kuvveti(İSK) Amerikan yardımı olmadan, kolay ve hızlı zaferler kazandılar. 


İsrail Askeri Açıdan En Güçlü Ülkedir 


Bugün İsrail, Ortadoğu'da en güçlü askeri güce sahip bir ülkedir. Konvansiyonel kuvvetleri, komşularından çok çok üstündür. Bölgede nükleer silahlara sahip olan tek devlettir. 
Komşularının ise durumu ortadadır. Mısır ve Ürdün'le barış anlaşması imzalamış; Irak, savaşlarla harabeye dönmüş; Suriye, Sovyet patronunu kaybetmiş; İran ise, kilometrelerce uzakta yer almaktadır. Tehdit edildiklerini öne sürdükleri Filistin'in, değil ordusu polisi bile zar zor görev yapmaktadır. 2005'te Tel Aviv Üniversitesinde hazırlanan bir rapora göre: 


"Stratejik denge istikrarlı bir şekilde İsrail'in lehindedir. Askeri yetkinlik ve caydırma kuvvetler bakımından komşularıyla arasındaki fark gitgide açılmaktadır." 


Eğer Amerika mazlumu destekleyecekse, o zaman İsrail'in karşısında olanları desteklemelidir. 
Siyonistler Tüm Filistin'i İstiyor 


19 yy.'ın sonlarında politik siyonizm azimli bir şekilde işe başladı. O zamanlar Filistin'de 
sadece 15 bin Yahudi vardı. Osmanlılar'ın kontrolü altındaki Araplar, nüfusun %95'ini oluşturuyordu. Araplar bu toprakların 1300 yıldır devamlı sakinleriydi. İsrail kurulduğunda bile Yahudiler nüfusun 9035'ini oluşturuyordu ve toprakların da %7'sine sahip olmuşlardı. 
Siyonist liderler, hiç bir zaman "çift uluslu bir devlet"'le ilgilenmediler. Ya da Filistin'in bölünmüş devlet olmasını kabul etmediler. Bazen siyonist liderler ilk adım taktiği olarak bu bölünmüş devlet meselesini kabul edermiş gibi göründüler, ancak asıl amaçları hiçbir zaman bu değildi. Tıpkı David Ben Gurion'un 1930'lu yılların sonunda dile getirdiği gibi: 


"Devletimizin kurulma aşamasından sonra büyük bir ordu husule getirdiğimizde, bölünmüş devlet meselesini lağvetmeliyiz ve tüm Filistin'e yayılmalıyız." 


Bu hedefe varabilmek için siyonistler çok sayıda Arab'ı sürdüler ve böylece İsrail meydana gelmiş oldu. Ben Gurion problemi açıkça görmüş 1941 yılında şunları yazmıştı: 


"Arap nüfusunun bir bütün olarak tahliyesini baskı kurmadan düşünmek imkansız, yani acımasızca bir baskı..." 


Ve bu firsat 1947-48 yıllarında ellerine geçti. 700 bin Filistinli'yi sürgüne zorladılar. Savaştan sonra da yurtlarına dönmelerine engel oldular. O yıllardan beri İsrail liderleri, Filistinliler'in ulusal isteklerini defalarca reddettiler. İsrail'in kurucularından ve dördüncü başbakanı olan Golda Meir, şu meşhur sözlerini o yıllarda söylemişti: 


"Ortada Filistin halkı diye bir şey yok." 
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Sonuç olarak Avrupa'nın, Yahudiler'e yönelik işlediği suçlar, İsrail'in var olma hakkını doğurabilir. Ancak Yahudiler'in bu trajik tarihi, Amerika'yı kayıtsız şartsız İsrail'e yardıma mecbur edemez. 


İsrail, "Soy Kırım Ve Katliam" Uyguluyor 


Arap yerleşimcilerin kendi toprakları üzerinde devlet kurmak isteyen siyonistlere direnmesi, normal değil mi? Bu dirence siyonistlerin cevabı çok sert oldu. İsrail'den gelen aynı bilgi kaynaklarına göre; 1947-1948 İsrail'in kuruluşu esnasında çok açık bir şekilde, infazları, soykırımı ve tecavüzleri de içeren etnik temizlik yapıldı. 


Bundan sonra da İsrail'in, Arap düşmanlarına ve Filistinliler'e verdiği tüm karşılıklar fazlasıyla acımasız olmuştur. Örneğin; 1949 ve 1956 yılları arasında İsrail Güvenlik Kuvvetleri neredeyse 5000 Arab'ı, ajan oldukları gerekçesiyle silahsız olmalarına rağmen orantısız güç kullanarak öldürmüştür. Defalarca komşularının sınırlarına savunma maskesi altında tecavüz etmiştir. 


1956-1967 savaşlarında yüzlerce Mısırlı mahkumu katletmiş, neredeyse 250.000 Filistinli'yi Batı Şeria'dan 80.000 Suriyeli'yi de Golan tepelerinden sürmüştür. 1982 yılındaki Lübnan işgali sırasında 700 masum Filistinli'yi Sabra ve Şatilla mülteci kamplarında katletmiştir. 


İsrailli askerler, sayısız Filistinli mahkuma işkence etmişlerdir. Filistinli sivillere sistematik olarak eziyet etmişler, insan onuruna yakışmayacak davranışlara maruz bırakmışlardır. Birçok olayda orantısız güç kullanmışlardır. İntifadanın ilk iki yılında İsveç Çocukları Esirgeme Kurumu, 29.000 çocukta tıbbi müdahale isteyen incinmeler var olduğunu ve bunların üçte birinin kemiklerinin kırık olduğunu rapor etmiştir. Bu çocukların nerdeyse üçte birinin yaşları 10'un altındadır. İsrail gazetesi "Ha'aretz"in verdiği bilgilere göre; "ikinci intifada"ya İsrail'in cevabı çok daha vahşice olmuştur: 


"İsrail Savunma Birlikleri dudak uçuklatan performanslarıyla şok edici bir ölüm makinesine dönüştü." 


Terörist Kimdir: Toprağını Savunan mı, İşgalci mi? 


Elbette Filistinliler'in masum İsrail halkına karşı yaptıkları terör saldırıları yanlıştır. Ancak işgalci olarak gördükleri İsrail'e karşı başka bir çıkar yollarının olmadığına inanmış durumdalar. Eski Cumhurbaşkanı Barak'ın da ifade ettiği gibi: 


"Eğer bir Filistinli olarak doğduysan, terörist örgüte katılmışsın demektir." 


Son olarak kendileri zayıf pozisyondayken, siyonistlerin yaptığı terör saldırılarını unutmamamlıyız. 1944 ve 1947 yılları arasında siyonist terör örgütleri, İngilizler'i Filistin'den çıkarabilmek için bombalama eylemlerinde bulunarak birçok masumun canına kıymıştır. 
Örneğin, İsrailli teröristler, BM arabulucusu Bernadotte'yi, Kudüs'ü uluslararası bir bölge yapmak istediği için öldürdüler. Terörizm, İsrail'de sadece bir takım aşırılık taraftarının yöntemi değil, İsrail hükümetlerinin de izin verdiği bir yoldur. Cumhur Başkanı İshak Shamir, açıkça şu iddiada bulunmaktadır: 
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"Ne Yahudi etiği, ne de Yahudi geleneği kavga-savaş anlamındaki terörizmi safdışı bırakamaz... Terörizm, işgalcilere (İngiltere'ye) karşı verdiğimiz savaşta büyük bir rol oynamıştır." 


Bugün Filistin'in terör saldırıları kınanması gereken bir olaysa, İsrail de geçmişte bunları yaptıysa Amerika nasıl İsrail'e bu desteği verebiliyor? 


ABD Politikasını Manipule Eden "İsrail Lobisi" 


Açıklamayı İsrail lobisinin rakipsiz gücünde aramak gerekiyor. Eğer "Lobi", Amerikan politik sistemini manipule etmeyi başarmasaydı, bugün İsrail ve ABD ilişkileri bu denli samimi olamazdı. Lobi Nedir? 


"Lobi" kavramı; Amerikan dış politikasını İsrail yanlısı olarak şekillendirmek için aktif çalışan, gerek ferdi gerek organizasyon temelindeki serbest koalisyonları ifade etmek için kullanılan en uygun terimdir. Lobi terimini merkezi yönetim ile birleşik bir hareket olarak ifade edemeyiz. 


"Lobi"nin çekirdeğini oluşturan Amerikan Yahudiler'i, Amerikan dış politikasını İsrail'in çıkarlarına uygun olacak şekilde yönlendirmek için günlük hayatlarında çok ciddi çaba sarfederler. Faaliyetleri İsrail yanlısı adaylar için oy vermek, onlar için mektuplar yazmak, finansal katkı ve İsrail yanlısı organizasyonları desteklemenin ötesine geçmiştir. 


Amerikan Yahudileri, farklı İsrail poitikalarını benimserler. ATPAC(Amerikan-İsrail Halk İlişkileri Komitesi) ve CPMJO (Büyük Yahudi Organizasyonları Başkanlar Birliği) en tutucu Yahudi lobileridir. İsrail Likud partisinin yayılmacı politikalarını desteklerler. Diğer 

tarafta "Amerikan Yahudi Halkı Topluluğu" ve "Yahudiler'in Barış Sesi" gibi kurumlar, daha ılımlı bir politika isteğindedirler. Ancak tüm farklılıklarına rağmen bu iki kurumda, sarsılmaz bir şekilde Amerikan desteğini isterler. 


Yahudi liderlerinin, İsrailli resmi yetkililerle istişare etmesi pek de süpriz değildir. Büyük Yahudi organizasyonlarından birine mensup olan bir aktivistin yazdığı gibi: 


"Biz rutin olarak şöyle söyleriz: 'Bu meseledeki politkamız bellidir, ancak İsrailliler'in ne düşündüğüne de bir bakmak zorundayız. Biz bir cemaat olarak bunu her zaman yaparız." 


İsrail politikalarını eleştirmeye karşı duran oldukça güçlü bir kural vardır. Ve Amerikan Yahudisi olan liderler, İsrail üzerinde baskı kurulmasını pek de destekleyemezler. Örneğin Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Edgar Bronfman, 2003 yılının ortasında Başkan Bush'a, İsrail'in inşa edeceği ve anlaşmazlığa neden olan "güvenlik çiti"nin yapımına engel olmasını isteyen bir mektup yazdığında hainlikle suçlandı. Eleştirmenler; Dünya Yahudi Kongresi başkanının ne zaman olursa olsun, Amerika başkanına İsrail hükümeti tarafından teşvik edilen politikalara karşı direnç göstermesi yönünde lobicilik yapmasının ağza alınmaz derecede ayıp bir durum olduğunu deklare ettiler. 


Bu duruma benzer olarak İsrail Politikaları Forumu Başkanı Seymour Reich, Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'a, Kasım 2005'te Gazze şeridindeki kritik sınırın açılması için İsrail'e baskı yapılmasını teklif ettiğinde, eleştirmenler onun bu davranışını "sorumsuzluk" olarak nitelendirerek şunu deklare ettiler: 
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"İsrail'in güvenlikle ilgili politikalarına karşı aktif olarak inceleme yürütenlerin kesinlikle Yahudilik içinde bir yerleri yoktur." 


AIPAC 


Amerikan Yahudileri'nin oluşturduğu Amerikan politikası üzerinde etkili olan organizasyonların en bilineni ve en güçlüsü AIPAC(Amerikan-İsrail Halk İlişkileri Komitesi)'tır. Lobi, Amerikan Yahudileri'nin yanı sıra Gary Bauer, Jerry Falwell, Ralph Reed ve Pat Robertson gibi Evanjelikler'i, ayrıca Dick Armey ve Tom De Lay gibi hem Evanjelik hem de Temsilciler Meclisi eski liderlerini içine alır. 


Onlar, İsrail'in yeniden doğuşunun İncil'in bir kehaneti olduğuna inanarak, onun yayılmacı faaliyetlerini desteklerler. İsrail'e baskı yapmanın, Tanrı'nın iradesine karşı çıkmak olduğunu düşünürler. Bunlara ek olarak Lobi'de Yahudi olmayan bazı "neoconlar" da yer almaktadır: Wall Street Journal editörü Robert Bartler, eski Eğitim Bakanı William Bennett, eski BM elçisi Jeane Kirkpatrick ve köşe yazarı George Will. Bunun da ötesinde özel çıkar grupları, toplumun çoğunluğunun ilgisiz olduğu, ancak kendileri için çok önemli olan bazı meselelerde orantısız güç kullanmayı pek severler. Bu kişilere, sayıları az bile olsa toplum tarafından cezalandırılmayacaklarına dair güvence verilmiştir. 


İsrail lobisi gücünü, çıkar gruplarına karşı yürüttüğü emsalsiz politika yeteneğinden alır. 
Temel işlevleri bakımından İsrail lobisinin çiftlik lobisi ya da textil işçileri lobisinden hiç bir farkı yoktur. İsrail lobisini diğer tüm lobilerden ayıran özelliği, onun sıra dışı tesiri, ekileyiciliğidir. 


AIPAC Stratejisi 


Lobi, İsrail'e Amerika'nın desteğini sağlamak için iki tip strateji izliyor. Bunlardan birincisi, hem kongreyi hem de yürütme organını baskı altına alarak İsrail'e her noktada destek sağlamak. Bu ustalıkları sayesinde Washington'u belirgin bir biçimde etkilerler. 


İkincisi Lobi, İsrail'in halkın gözündeki imajını pozitif hale getirebilmek için büyük çaba gösterir. İsrail ve kuruluşu hakkındaki mitleri, defalarca tekrarlarlar. Günün politik müzakereleri için İsrail yanlısı ilanlar verirler. Bundaki amaç; İsrail hakkındaki eleştirel yorumlar nedeniyle, İsrail'in politik arenada adil bir şekilde yargılanmasına engel olmaktır. 
Amerkan desteğinin garantisi için tartışmaları kontrol altında tutmak çok önemlidir, çünkü Amerikan-İsrail ilişkileri hakkındaki dürüst tartışmalar, Amerikalılar'ın farklı politikalara onay vermesine yol açabilir. 


ABD Kongresi Lobiden Korkuyor 


Lobi'nin etkili olmasının ana unsurlarından biri ve aslında İsrail'in eleştiriye alışık olması gereken Amerikan Kongresidir. Bu başlı başına dikkate değer bir meseledir. Çünkü kongre, tartışmalı görüşmelerden hiç kaçmaz. Konu ne olursa olsun Capitol Hill'de (Amerikan Kongresi) hep canlı bir tartışma yaşanır. Ancak mesele İsrail ise, potansiyel eleştirenler sessizliğe gömülür ve bu konuda neredeyse hiç tartışma olmaz. Lobi'nin kongrede sağladığı bu başarının nedenlerinden biri, bazı kilit üyelerin Siyonist Hıristiyanlar'dan olmasıdır. Bu üyelerden Dick Armey, 2002 yılı Eylül'ünde şöyle demiştir: 


"Benim dış politikadaki birinci önceliğim, İsrail'i korumaktır." 
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Belki sizler, bir Amerikan kongre üyesinin birinci önceliğinin Amerika'yı korumak olduğunu düşünebilirsiniz. Ayrıca Yahudi senatörler ve bazı kongre üyeleri de Amerikan dış politikasının İsrail'i desteklemesine çalışırlar. Lobi'nin gücünün bir diğer kaynağı da; kongrede çalışan personeldir. Eski AIPAC Başkanı Morris Amitay'ın da söylediği gibi: 


"Capitol Hill'de terfi etmek için çalışan bir çok adam var. Bazıları Yahudi olmuşlardır, bazıları da olmayı istiyorlar... Bazı olaylara Yahudilik açısından bakabilmek için. Bu adamların hepsi bu alanda senatörler adına karar alabilecek pozisyondalar. Personel sınıfı ile yapabileceğimiz daha çok iş var." 


AIPAC, Kongre Üzerinde Mutlak Güce Sahiptir 


Lobi'nin çekirdeği olan AIPAC'ın kongrede bizzat etkisi var. AIPAC'ın başarısı kendi ajandasını destekleyen kongre adaylarını ödüllendirmesi ve kendisine karşı koyanları cezalandırmasından kaynaklanmaktadır. Amerikan seçimleri için para çok önemlidir. AIPAC, dostlarının çok güçlü finasal desteğe sahip olacağını garantiler. Tabi öte tarafta kim İsrail'e düşman gibi görünüyorsa, AIPAC onun rakibinin kampanyasını destekler. AIPAC, gazete editörlerini İsrail yanlısı adayları desteklemeleri için teşvik eder. 


Gerçek sonuç şudur; AIPAC, yabancı bir devletin fiili temsilcisidir. Amerikan kongresi üzerinde mutlak güce dahiptir. Kongrede Amerika'nın İsrail'e yönelik politikası hakkında açık bir tartışma yapılamaz. İsterse bu politikanın tüm dünya için çok önemli sonuçları olsun. 
Amerika devletinin üç kolundan biri İsrail'i desteklemek için sıkı bir cemaat bağı oluşturmuştur. Eski senatörlerden Ernest Hollings'in görevini bırakırken söylediği gibi: 


"Buralarda AIPAC'ın size öğrettiğinden başka bir türlü İsrail politikanız olamaz." 


Ariel Sharon'un Amerikan seyirciler önünde söylediği şu cümle biraz ilginç değil mi? 
"İnsanlar bana İsrail'e nasıl yardım edebileceklerini sordukları zaman onlara şöyle diyorum; 'AIPAC'a yardım edin'." 


ABD Yönetimi Üzerinde Baskı 


The Washington Post'un tahminine göre Demokratik başkan adaylarının finansmanının *060'ı Yahudi destekçilere bağlı. Bunun dışında Yahudi seçmenlerin seçimlerde oy kullanma oranları oldukça yüksek ve özellikle bazı eyaletlerde yoğunlaşmış durumdalar. Bölgesel seçimler çok önemli olduğu için başkan adayları Yahudi seçmenlerini kızdırmamak için çok uzun yollar kat ederler. 


Lobi'deki anahtar organizasyonlar, doğrudan yönetim kanadını hedeflerler. Örneğin, İsrail yanlısı güçler dışişlerindeki önemli pozisyonlara Yahudi devletini eleştirenlerin atanmamasını kesinleştirirler. Jimmy Carter, ilk dışişleri bakanı olarak George Ball'ı tayin etmek istedi ancak Ball, İsrail devletini eleştirdiği için Lobi'nin bu atamaya karşı çıkacağını biliyordu. Bu turnusol testi her politikacıyı aşikar bir İsrail destekçisi yapar, çünkü İsrail politikasını eleştirenler, dış işleri kurumunda bir tehdit olarak görülürler. 


Bugün de aynı baskılar devam etmektedir. 2004 Başkan adayı Howard Dean, Amerika'yı Arap-İsrail anlaşmazlığı sorununda daha tarafsız bir rol oynamaya çağırdığında, Senator Joseph Lieberman onu İsrail'e ihanetle suçladı. Çünkü Arap-İsrail anlaşmazlığına sıra geldiğinde Lobi tarafsızlık fikrine tahammül edememektedir. 
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İsrail yanlısı bireylerin yönetimde önemli pozisyonlarda görev alması Lobi'nin amaçlarına hizmet etmektedir. Örneğin Clinton yönetiminde Ortadoğu politikası, İsrail ya da İsrail yanlısı organizasyonlarla sıkı bağları olan resmi yetkililer tarafından şekillendirildi. Bush yönetiminde, yönetim kademelerinde Elliot Abrams, John Bolton, Richard Perle, Paul Wolfowitz ve Douglas Feith gibi tutkulu İsrail yanlıları yer alıyordu. Bizler bu resmi yetkililerin açıkça İsrail yanlısı politikaları zorladıkları ve Lobi tarafından desteklendiklerini gördük. 


Medyanın Manipülasyonu 


Hükümet politikasına ek olarak Lobi, İsrail'le ve Ortadoğu ile ilgili toplum algısını şekillendirme gayretindedir. Lobi kesinlikle açık bir tartışmadan yana değildir çünkü Amerikalılar'ın verdikleri desteği sorgulamalarından korkmaktadır. 

İsrail yanlısı organizasyonlar, medya, think tank kuruluşları ve üniversiteleri etkilemek için çok sıkı çalışırlar. Bu merkezler kamu fikrini oluşturma da oldukça kritiktir. Yaygın 

medyada Lobi'nin İsrail perspektifi oldukça geniş bir biçimde yansıtılır. İsrail iyi olan taraf olarak gösterilir çinkü Amerikan yorumcuların büyük çoğunluğu İsrail 

yanlısıdır. Medyada yer alan Ortadoğu ile ilgili tartışmalar için gazeteci Eric Alterman şöyle demektedir: 


"Ortadoğu meseleleriyle ilgili yapılan yayınları yöneten kişiler, İsrail'i eleştirmenin hayalini bile kuramazlar." 


Alterman, İsrail'i bir refleks olarak hiç bir şarta bağlı olmaksızın destekleyen 61 köşe yazarının listesini veriyor. 

The Chicago Sun Times ve Washington Times gibi gazeteler devamlı İsrail yanlısı genel yayın yönetmenlerini çalıştırırlar. Diğer bazı başka gazeteler ise İsrail'in cansiperane savunucularıdırlar. 


New York Times ve The Times gibi yayın organlarında dahi editorial eğilimleri görebiliyoruz. Örneğin Times'ın eski yazı işleri müdürü Max Frankel, editor seçimlerinde kendine ait olan İsrail yanlısı yaklaşımının etkisini kabul etmiştir. Kendi kelimeleriyle: 


" Açıklamaya cesaret edebildiğimden çok daha derinden kendimi İsrail'e adamıştım." 


Tv. yayıncılığında medya biraz daha fazla objektif davranmak zorunda kalıyor. Ancak Lobi, İsrail'in aleyhinde haber yapan muhabirlerin cesaretini kırmak için inanılmaz mektup yazma kampanyaları, boykotlar ve gösteriler organize ediyor. Bu faktörler, Amerikan medyasının neden İsrail politikasını çok çok az eleştirdiğini açıklayabilir. 


İsrail Yanlısı "Thınk Tank"Ler 


İsrail yanlısı güçler, toplum görüşlerini aktüel politika kadar şekillendiren düşünce kurumları üzerinde baskın bir rol oynarlar. Lobi, 1985'te kendi düşünce kurumu 

olan WINEP'i (Yakın Doğu Politikası Washington Enstitüsü) oluşturdu. 

WINEP, her ne kadar İsrail'le olan bağlantılarını önemsizmiş gibi gösterip Ortadoğu meselesine "dengeli ve gerçekçi" bir perspektiften baktığını iddia etse de, gerçek bu değil. 
Gerçekte WINEP, İsrail'in gündemine çıkar sağlamak için birleşmiş insanlar tarafından yönetiliyor ve finanse ediliyor. 
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Düşünce kuruluşları dünyasına Lobi'nin etkisi WINEP'in çok ötesine geçmiştir. 25 yıldan fazladır İsrail yanlısı güçlerin; Amerikan Girişimcileri Enstitüsü, Brookings Enstütüsü, Güvenlik Politikası Merkezi, Dış Politika Araştırma Enstitüsü, Heritage Enstitüsü, Hudson Enstitüsü, Dış Politika Analiz Enstitüsü ve Ulusal Güvenlik İşleri Yahudi Enstitüsü üzerinde tamamen hükmedici olarak varlığını sürdürmektedir. 


Üniversiteler Üzerinde Baskı 


Lobi'nin İsraille ilgili tartışmaları bastırmakta en çok zorlandığı yer üniversite kampüsleri olmuştur. Çünkü akademik özgürlük, en önemli değerlerden biridir. Profesörlük makamına gelmiş kişileri tehdit etmek ya da susturmak zordur. 1990'lı yıllarda yumuşak olan eleştiriler, Oslo barış sürecinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine arttı. Özellikle 2001'de Sharon iktidara gelip de Batı Şeria işgal edildiğinde, eleştirlerin dozajı yükseldi. ikinci intifadanın başlamasıyla kullanılan orantısız kuvvet ise, eleştirileri iyice yoğunlaştırdı. 


Lobi, "kampüsleri geri almak" için saldırganca hareket etti. Üniversitelere İsrailli konuşmacılar getirdiler. Ayrıca İsrail davasını kampüste yaşatacak yeni gruplar kurdular. Son olarak da AIPAC, İsrail yanlısı mücadelelerde İsrail için genç avukatları yetiştirmek, eğitmek ve üniversite aktivitelerini izlemek için harcadıklarını üçe katladı. 


Lobi bunun dışında profesörlerin ne yazdığını ve ne öğrettiğini izlemeye aldı. Örneğin Eylül 2002'de iki tutkulu İsrail taraftarı ve neocon olan Martin Kramer ve Daniel Pipes, "Campus Watch" yani Kampüsü İzle ismiyle bir website açtı. Bu sitede şüpheli akademisyenler hakkında dosyalar içeriyordu. Ayrıca sitede bu akademisyenlerin İsrail'e karşı düşmanca olarak yorumlanabilecek söz ya da tavrlarını ihbar etmeleri için öğrenciler cesaretlendiriliyordu. Bilim adamlarını kara listeye alıp, onlara göz dağı vermeye yönelik bu teşebbüs çok sert bir tepki aldı. Bu tepkilerden sonra dosyalar kaldırılsa da site, öğrencileri muhbirlik için teşvik etmeye devam ediyor. 


Bir başka örnek de Columbia Üniversitesinde görev yapan Filistinli akademisyen Edwar Sald'dir. Ünivesite, Said'in yüzünden sıkça İsrail yanlısı güçlerin hedefi olmuştu. Columbia Üniversitesi Eski Dekanı Jonathan Cole, bu konuda şunları söylemişti: 


"Edward Said'in Filistin halkını destekleyen her demecinden sonra, onu cezalandırmamızı, ya da işten kovmamızı talep eden yüzlerce e-mail, mektup ve gazete yazısı geliyor." 


Üniversite kampüslerindeki İsrail'e yönelik eliştirilerin elimine edilmesinde kullanılan en rahatsız edici bir yolda Yahudi grupların Kongreyi, profesörlerin İsrail hakkında söylediklerini izlemek için bazı mekanizmalar kurmaya zorlamalarıydı. Böylece İsrail karşıtı eğilimlere izin veren üniversiteler, devlet fonundan yararlanamayacaktı. Amerikan hükümetini akademilerde polisliğe yönelten bu gayretler, henüz başarıya ulaşmadı. Netice olarak Lobi, İsrail'i kampüslerdeki eleştirilerden izole etmek için büyük mesafeler katetmiştir. 


Lobi'nin Susturma Silahı: "Antisemitizm" 
Lobi'nin en güçlü silahını mercek altına almadan, onun nasıl işlediğini tam anlamıyla ifade edemeyiz. Bu silah, anti-semitizm çığırtkanlığıdır. Kim, İsrail'in faaliyetlerini eleştirirse ya 


da "İsrail yanlısı grupların Amerika'nın Ortadoğu politikası üzerinde önemli etkisi vardır" derse, o kişinin "'antisemitik'' ünvanı kazanma şansı çok yüksektir. 
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İsrail medyasının bizzat kendisi Amerika'daki "Yahudi Lobisi"ni referans göstermesine rağmen, İsrail lobisinin çalıştığını söyleyen her hangi biri anti semitizm ile suçlanma riskini göze almış olur. İsrail yanlısı güçlere iddiaların ötesine gitmeleri için baskı 

yapıldığında, "yeni antisemitizm" diye bir şey olduğunu ileri sürerler. Bu düşmanlık İsrail'i eleştirmek anlamına gelmektedir. 


Bunun dışında İsraili eleştiren kimseler; İsrail'i adil olmayan ölçütlerle yargılama ve İsrail'in varoluş hakkını sorgulamayla da suçlanmaktadır. Ancak bunlar uydurma ithamlardır. Batılı İsrail eleştirmenleri, İsrail'in varoluş hakkını nerdeyse hiç sorgulamazlar. 


Özetle diğer etnik lobiler, İsrail lobisinin sahip olduğu politik gücün ancak hayalini kurabilirler. Buradaki soru şudur Lobi'nin Amerikan politikası üzerinde etkisi nedir? 


Eğer Lobi'nin tek amacı İsrail'e yardım sağlamak olsaydı bu çok da endişe verici bir şey olmazdı. Ancak Lobi, Amerika'nın Ortadoğu politikasını tam anlamıyla şekillendirmek istiyor. Özellikle de Amerikan liderlerini İsrail'in Filistin'e uyguladığı amansız baskıya arka çıkması ve İran, Irak ve Suriye gibi İsrail'in baş düşmanlarını hedef alması için ikna etmeyi başarmıştır. 


Lobi için Filistin karşıtı İsrail politikalarına, Amerika'nın desteğini almak ana hedeftir. Ancak Lobi'nin ihtirasları burada bitmiyor. Lobi, Amerika'nın İsrail'e bölgede baskın güç olarak kalabilmesi için destek vermesini istiyor. Tabii İsrail hükümeti ve Amerika'daki İsrail yanlısı örgütler Amerika'nın Irak, İran ve Suriye'ye karşı yürüttüğü politikayı da biçimlendirmek istiyorlar. 


İsrail Adına Irak Savaşı 


Amerika'nın 2003 Martında Irak'a saldırı kararı almasının tek nedeni İsrail ve Lobi baskısı değildi, ancak yine de bu önemli bir nedendi. Bazı Amerikalılar bu savaşın nedeninin petrol olduğunu zannediyorlar, fakat bunu doğrulayan hiçbir ciddi kanıt yok. Savaş, petrolden ziyade İsrail'i daha güvenli bir yer haline getirebilmek için teşvik edilmişti. Amerikan Başkanı'nın (2001-2003) Dış İstihbarat Tavsiye Kurulu üyesi, aynı zamanda 11 Eylül Komisyon Başkanı ve Rice'in danışmanı Philip Zelikow'a göre: 


"Irak'taki 'gerçek tehdit' Amerika'yı tehdit etmiyordu. Pek de 'açık olmayan' bu tehdit İsrail'i tehdit ediyordu. Ancak Amerikan hükümeti, söylemsel olarak çok da bu meselenin üzerinde durmak istemiyor. Çünkü bu pek halka satılacak bir söylem değil." 


Bu yıllarda İsrail başkanları medya ya Saddam'ın devrilmesi ve rejimin yıkılması gerektiği mesajlarını çok baskın ve ısrarcı bir şekilde tekrar tekrar veriyorlardı. Gazeteci Gideon Levy o zaman şu gözlemde bulunmuştu: 


"İsrail, yöneticilerinin savaşı hiç çekinmeden desteklediği ve alternatif tek bir firkin bile seslendirilmediği Batı'daki tek ülke olma özelliğine sahiptir. Aslında İsrailliler öylesine savaş çığırtkanlığı yapmaktaydılar ki, İsrail'in Amerika'daki dostları, savaşın İsrail 


adına yapılıyor muş gibi gözükmemesi için seslerini kısmalarını söylediler." 


Lobi Irak Savaşını Körükledi 
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Amerika'da, Irak savaşının arkasındaki asıl harekete geçiren kuvvet İsrail Likud partisiyle sıkı bağları olan bir avuç neocondur (yeni muhafazakar). Buna ek olarak Lobi'nin kilit liderleri, nefeslerini savaş kampanyası yapmak için tüketmeye başladılar. Forward dergisine göre; Başkan Bush, Irak savaşını gündemden çıkarmaya niyetlendiğinde Amerika'nın en önemli Yahudi örgütleri savaşı savunmak için tek bir yürek olarak adeta yarış ettiler. Bildiri ardına bildiri yayınlayarak dünyanın,Saddam Hüseyin'den ve onun kitle imha silahlarından kurtulmaya ihtiyacı olduğunu vurguladılar. Başyazı şöyle devam ediyor: 


"İsrail'in güvenliğnden duyulan endişe haklı olarak Yahudi gruplarının müzakerelerini etkiledi. Neoconlar, daha Bush başkan olmadan Saddam'ı devirmeye kararlıydılar. 1998'de Saddam'ın devrilmesi için Clinton'a yazdıkları ve yayınladıkları iki mektup ortalağı epey karıştırdı. İmza sahiplerinin arasında çoğu JINSA ve WINEP gibi İsrail yanlısı gruplarla yakın bağlantısı olan ve aralarında, Elliot Abrams, John Bolton, Douglas Feith, Donald Rumsfeld, Richard Perle ve Paul Wolfowitz gibi yüksek kademeden kişiler bulunuyordu. Bu grup, Clinton yönetimini, Saddam'ı devirme amacına adapte etmeye ikna ederken biraz zorlanıyordu. Bush yönetiminin ilk aylarında da bu savaşa kimseyi heveslendiremediler. 


Neoconlar için çok önemli olan bu savaşı başlatabilmek için yardıma ihtiyaçları vardı. 
Bekledikleri yardım 11 Eylül'de geldi. Neoconlar için 11 Eylül, Irak savaşını gerçekleştirmek için altın firsattı. O gün de yaşananlar Bush ve Cheney'ninin yön değiştirmelerine neden oldu. 
Başkan ve yardımcısını savaş yanlısı yapabilmek için Scooter Libby, Paul Wolfowitz ve Princeton'lu tarihçi Bernard Lewis büyük çabalar sarfettiler. Wolfowitz, İsrail'e derinden 
bağlıdır. The Forward, kendisini 2002'de "bilinçli şekilde Yahudi aktivizmi yürüten 50 
önemli kişi" arasında birinci seçti. 2003'teyse Jerusalem Post, Wolfowitz'i "samimi bir İsrail yanlısı" olarak nitelendirerek "yılın adamı" seçti. Lobi'nin çabaları, olmasaydı büyük ihtimalle ABD, Irak savaşına girmeyecekti. 


Bölgesel Dönüşüm Rüyaları 


Irak savaşının bu kadar pahalıya patlayacağı tahmin edilmemişti. Bilakis bu 

savaşa, "Ortadoğu'yu yeniden dizayn etme planı"'nın ilk adımı olarak teşebbüs edilmişti. 
Bu planla birlikte Amerika'nın geleneksel stratejisi de değişmiş oluyordu. Daha önce bir ülkeyi başka bir ülkeyle kontrol eden Amerika, bu alışkanlığını bırakarak bölgede tüm gücüyle bizzat var olacaktı. Amerika'yı eski politikasından dramatik bir şekilde ayıran bu haris strateji değişiminin arkasındaki itici güç, İsrail-Yahudi Lobisi'ydi. Irak savaşı başladıktan sonra Wall street Journal'ın baş sayfasında durum açıkça ifade ediliyordu. Manşet şöyleydi: 


"Başkan'ın Hayali: Sadece rejimi değil bir bölgeyi değiştirmektir. Amerika yanlısı demokratik bir bölge hayali, kökleri İsrail'e ve neoconlara dayanan bir hedeftir." 


Saddam Sonrası: Ortadoğu İsrail Yanlısı Olacaktı! 


Aslında bütün İsrailliler Saddam'ı devirmenin tüm Ortadoğu'yu İsrail'in lehine çevireceğine inanıyordu. Ha'aretz gazetesinden Aluf Benn, 17 Şubat 2003'de şunları bildiriyordu: 


"İsrail Savunma Kuvvetleri'nin üst düzey yöneticileri ve Ulusal Güvenlik Danışmanı 


gibi Ariel Sharon'a yakın kişiler; savaştan sonra İsrail'i bekleyen harika geleceğin pembe resmini çiziyorlardı... Saddam'ın düşüşüyle beraber İsrail'in diğer düşmanları da 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domino etkisiyle devrileceklerdi. Bu liderlerle birlikte terör ve kitle imha silahları da yok olacaktı." 


Böylece Bush yönetimi, İsrailli liderler ve neoconlar ilk zaferin verdiği heyecanla gözlerini İsrail'in bölgedeki diğer düşmanlarına diktiler. Sharon ve vekilleri Irak savaşı biter bitmez Washington'u Şam'ı hedef alması için sıkıştırmaya başladılar. Sharon ve Savunma Bakanı Shaul Mofaz, farklı görüşten İsrail gazetelerine özel ropörtajlar verdiler. Yedioth Ahronoth'a demeç veren Ariel Sharon; Amerika'yı Suriye üzerinde "çok ağır baskı" uygulamaya çağırdı. 
Ma'ariv'e konuşan Mofaz ise şunları söyledi: 


"Elimizde Suriye'den talep edeceklerimiz hakkında çok uzun bir liste var, ancak bu işin Amerikalılar aracılığıyla halledilmesi uygun olacaktır." 


Bağdat'ın düşmesinden sonra Lobi'nin seçkin elemanları da aynı savlarda bulundular. Wolfowitz; "Suriye'de rejim değişikliğine gidilmesinin gerekli" olduğunu deklare etti. Richard Perle ise bir gazeteciye şunları söyledi: 


"Ortadoğu'daki diğer düşman yönetimlere 2 kelimeden oluşan kısa bir mesaj verebiliriz: 'Sıra sizde' 


Ancak Bush yönetimi, Suriye'yi hedef almanın ne kadar doğru olduğu konusunda bölünmüştü. Neoconlar, Şam'la savaşa girmek konusunda çok istekli ve hevesli olsalar da, CIA ve Dış işleri bakanlığı bu fikre karşı çıkıyorlardı. Yine de kongre Şam'ı kıskaca alma konusunda israr etti. Bu büyük ölçüde İsrailli yetkililerin ve AIPAC gibi İsrail yanlısı grupların isteklerini karşılama adına yapılmıştı. Aslında Suriye'ye karşı tavır almak Amerika'nın Arap devletlerini dövmek isteyen bir kabadayı gibi görünmesine sebep oluyordu. 
Ancak yine de bu yapıldı. Eğer Lobi olmasaydı, Suriye sorumluluk yasası diye bir şey olmayacaktı. 


Topun Ağzında İran 


İsrail, en tehlikeli düşmanı olarak nükleer silaha sahip olmaya çalışan İran'ı görür. Sharon, 
2002 Kasım'ında "The Times'a verdiği ropörtajda; açıkça Amerika'yı İran'la karşı karşıya 
getirmeye zorluyordu. İran'ı Dünya terörünün merkezi olarak tanımlıyor ve nükleer silah ele geçirmenin peşinde koştuklarını iddia ederek, Bush yönetimini Irak fethedilir fethedilmez İran'a yüklenmeye çağırıyordu. Sharon'a göre Saddam'ın düşürülmesi yeterli değildi, şöyle söylüyordu: 


"Amerika devam etmeli, çünkü hala Suriye ve İran'dan gelen büyük tehdit altındayız." 


Neoconlar da Tahran'da bir rejim değişikliği konusunu gündeme getirmekte hiç zaman kaybetmediler. Neoconlar, İran'ın peşine düşmeyi savunan bir çok makale yazdılar. Bush, Lobi'nin baskısına İran'ın nükleer programını kesebilmek için çok sıkı çalışarak cevap verdi. 
Ancak Washington, pek de başrılı olamadı. İsrailli yetkililer, Amerika'yı diplomatik girişimleri keserek, askeri harekata odaklamak istiyorlar. 


Not: 

(©) West Point'ten mezun olduktan sonra ABD hava kuvvetlerinde 5 yıl görev yaptı (1970 - 1975). 1980'de Cornell Üniversitesinde siyaset bilimi alanında doktorasını 

tamamladı. Brookings Enstitüsünde araştırmacı olarak çalıştıktan (1979-1980) ve Harvard 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Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Merkezinde doktora sonrası çalışmalarını tamamladıktan (1980-1982) sonra, Chicago Üniversitesinde göreve başladı. Halen aynı üniversitede siyaset bilimi profesörü ve Ulusal Güvenlik Siyaseti Programı müdür yardımcısıdır. Ayrıca 1998- 1999'da CFR'de bulundu. 


(**) Stanford Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Berkeley Üniversitesinde siyaset biliminden master ve doktorasını tamamladı (1983). Donanma Analiz Merkezinde görev aldı (1978-1982). Harvard Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Merkezinde araştırmacı (1981-1984), Princeton Üniversitesinde asistan profesör (1984- 1989), Chicago Üniversitesinde profesör(1995-1999) olarak görev yaptı. 1999'dan beri de Harvard Üniversitesinde uluslararası ilişkiler profesörüdür. 


Kaynaklar: 

1) Stephen M. Walt (John F. Kennedy School of Government Harvard University), John J. 
Mearsheimer (Department of Political Science University of Chicago), "The Israel Lobby and US.Foreign Policy", çev. Gökben Coşkun, yaklasansaat.com, Mart, 2006. 

2) John J. Mearsheimer, Stephen M. Walt, İsrail Lobisi ve Amerikan Dış Politikası, çev. 
Hasan Kösebalaban, Küre Yy, İstanbul, 2009. 


GERÇEK TUR DAĞI: "CEBEL EL LAWZ"DIR(Bir Doktora Tezinden Alıntı) 


Kaynak: Charles A. Whittaker, "The Biblical Significance Of Jabal Al Lawz", newprovidencebc, çev. Gökben Coşkun, yaklasansaat.com, Mayıs, 2003.- 21/10/2010 


"Antik Medyen" Ve "Sina Dağı"'Nın Yeri 


Cebel el Lawz ve önündeki İsrailoğulları'nın yerleştiği alan. 
1) Tarihçi Josephus'a Göre: Medyen ve Sina Dağı 


Josephus, İsa'dan sonra 100 yılında yaşayan Yahudi bir tarihçidir. Josephus, Antiguites 2. 
Cilt 11. bölümde şöyle der: 


"Musa, Mısır'dan kaçtıktan sonra, Kızıldeniz üzerinde uzanan Medyen şehrine geldi." 
Bölüm 12'de ise; Musa, Jetro'nun(Şuayb'ın) yanında yerleşir. Ve Şuayb'ın 

sürüsünü, Şuayb'ın da yaşadığı Medyen'de otlattığını söyler. Josephus, tam burada şu notu düşer: "Musa, sürülerini, buralardaki en yüksek dağ olan Sina'ya(Tur Dağı'na) sürüyordu." 


Birçok eski kaynak Medyen'i, Akabe Körfezi'nin doğusunda; bugünkü al-Bad kasabasında konumlandırır. Buradaki en yüksek dağ, Cebel el-Lawz'dır. Josephus, Medyen ile ilgili bilgi verirken, antik zaman coğrafyacısı Ptolemi'nin bilgilerini kullanmıştır. Ptolemi'ye 

göre; Kuzeybatı Arabistan'da Modiana veya Modiama denen iki şehir vardı. Bunlardan 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daha eski olanı Akabe Körfezi'nde kurulmuştu. İkincisi ise, biraz daha iç bölgede kurulmuştu. İkincisinin adı Madiam'dır ve söyleniş olarak Medyen şehrine daha yakındır. 


2) Tevrat'ın Yunan Versiyonu Septuagint'e Göre: Medyen ve Sina Dağı 


Sina Dağı'nın yeri ile ilgili bilinen en eski Yahudi kaynağı Septuagint'tir. Septuagint, Eski Ahit'in(Tevrat'ın) en önemli Yunanca tercümesidir. Septuagint tercümanları, Medyen'in yerini bildirirken, Sina Dağı'nı, Medyen ülkesinde olarak çevirirler. Filedelfiya'daki St. 
Josep Üniversitesi'nden Prof. Dr. Allen Kerkslager, Septuagint'in, Medyen açıklaması üzerine görüşlerini şu şekilde özetliyor: 


"Sina Dağı, çok açık bir şekilde Medyen'in yanında geçmektedir. Eski Medyen şehrinin yeri, çok net olarak al-Bad vahasıyla tanımlanabilir: Mugl a'ir Shu'ayb. Bu yer, Suudi Arabistan'ın kuzeybatısında, Akabe'nin yaklaşık 110 km güneyinde bulunmaktadır." 


Sonuç olarak Septuagint çevirmenleri, o gün elde ettikleri verilere göre; Sina Dağı'nın, Kuzeybatı Arabistan'da olduğunu belirtmişlerdir. Sina Dağı, Kuzeybatı Arabistan'dadır. 


Medyen'in Sınırları 


Medyen'in sınırlarını 3 farklı şekilde analiz etmemiz mümkündür. Arkeolojik deliller, tarihsel deliller ve coğrafi deliller. 


a- Medyen Çömlekleri 


1959 ve 1966 yılları arasında Güneybatı Arabah'da yapılan kazılar ve keşifler, farklı bir 
çanak çömlek grubunu ortaya çıkarmıştır. 1969 yılında Beno Rothenberg, bölgede bulduğu bazı çanak çömlekleri, Kuzeybatı Arabistan'da, Medyen şehri olarak tanımlanan yerde bulunan çanak-çömleklerle kıyaslamış ve bunlar vasıtasıyla, Medyen'in orijinal yerini tam olarak belirleyebilmiştir. Çünkü Medyen çanak-çömlekçiliğinin, tek bir üretim merkezinin olduğu düşünülüyor ve bu üretim merkezinin de Tebuk'un 70 km kuzeybatısında 

bulunan Ourayyah şehri olduğu ifade ediliyor. Arabah'ın güneyinde Kuzey 

Sina'da, İsrail'de, Edom ve Tina'da da, Medyen çanak çömleği bulunmuştur. Bu komşu şehirlerde bulunan çanak-çömlekler analiz edildiğinde, jeolojik kökenlerinin hep aynı olduğu görülmüştür. 


Şu sonuca varılmıştır ki; Medyen'in içinde bulunan Ourayyah, Geç Bronz 

Çağı'nda, Medyen çanak-çömleği üretim merkezi durumundaydı. Ticari kanallar veya kökeni Ourayyah olan insanların trafiğiyle bu çömlekler, Medyen'in dışına diğer bölgelere buradan yayılmıştır. 


b- Eski ve Yeni Ahit Haritaları 
3-Eski Mısır'dan Elde Edilen Kanıtlar 


Suudi Arabistan'ın kuzey batısı ya da Ürdün'ün güneyi olarak düşünülen Medyen'in yerini belirlemenin bir başka yolu da, Mısır ülkesinin sınırlarının, çıkış sırasında nereye kadar gelip dayandığını belirlemek olacaktır. Eğer mümkünse çıkışın zaman aralığının belirlenmesi gerekir. Medyenliler, komşu milletleri istila ettikleri ya da oralara gittikleri için, çıkıştan 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önce, çıkıştan sonra ve Nebati krallığının yükseldiği dönemlerde sınırları farklı olabilir. Öyle görünüyor ki; Medyen ana yurdu, hiçbir zaman Mısır devletinin idaresi altında olmadı. 
Ancak, Timna bakır madenleri bölgesinde, bölgedeki toplumlar ve Medyenliler, Mısır için çalışıyorlardı. 


Çıkış meselesi, akademisyenler arasında çokça tartışılan bir konudur. Akademisyenlerin çoğu, çıkış olayının, yeni krallık zamanında 19. hanedan devrinde, Seti I veya Ramses II'nin hükümranlığında, İsa'dan önce 1290-1270 yılları arasında vuku bulduğuna inanırlar. 
Akademisyenler Mısır'ın 18. hanedan devrinde, İsrailoğulları'nın isyan edemiyeceği kadar güçlü olduğunu savunurlar. 19. hanedanlıkla ilgili en güçlü delillerden bir tanesi de, o tarihe ait Merneptah(İsrail Stellası), bu stellada İsrailoğulları'nın, İsa'dan önce 13. yüzyılın 2. 
yarısında Kenan'da olduğu belirtiliyor. Zaten bugün çıkışın zamanıyla ilgili yazılmış yazılı materyalin büyük çoğunluğu, çıkışın 13. yy'ın ilk yarısında gerçekleştiğini yazmaktadır. 


Yeni krallıktan çok uzun zaman önce Mısır'ın, Sina Yarımadası üzerinde büyük etkisi vardı. 
"Dünya Tarihi Atlası"'nın yazarı Patrick O'Brien, bu konuda şunları söylüyor: 


"Mısır, ilk hanedanlığın en erken zamanlarında bile (İÖ 2925-2575), etkisini Güney Filistin ve Sina'ya kadar genişletmişti." 


Çıkış tarihine biraz daha yaklaşıldığında Amenhotep İÖ 1529-1509)'in hükümranlığı zamanında Mısır'ın, Nubye ve Sina üzerinde hakimiyeti vardı. Daha önceden de belirttiğimiz gibi; Musa'nın zamanında, Eski Mısır'ın, tüm Sina Yarımadası üzerinde politik ve askeri etkisine ait kanıtlar vardır. 


Bu kanıtlardan çıkaracağımız sonuç; İsrailoğulları'nın, Mısır anayurdunu, topraklarını veya kontrolü altında olduğu yerleri geçip, Medyen'e girmeleri için Medyen'in, Sina Yarımadası'nın doğu tarafında olması gerekir. 


Mısır'ın doğudaki sınırının, Gazze yakınındaki Vadi el-Arish olduğu düşünülmektedir. Bu nehrin, Kenan ve Mısır'ı ayırdığı söylenmektedir. 


Musa, İsrailoğulları'nı Firavun'dan kaçırırken, sadece Mısır'ın anayurdundan değil, Mısır askeri gücünün olduğu herhangi bir bölgeden de geçirmemeliydi. Musa elbette Firavun'dan ilk kaçışında, kendini Mısır'ın en ufak bir varlığının bile olduğu her yerden uzak tutmuştu. 
Şurası kesin ki Musa, Sina'da Mısır'a ait her yeri biliyordu. 


İncelenmesi gereken bir başka nokta da, bugünkü Elyat'ın 20 mil kuzeyinde yeralan Timnah bakır madenleridir. Mısır'ın yönettiği Timnah'daki bakır madenleri, belgelenmiştir. 


Sina Yarımadası'ndaki bu madenlerin geçmişi, MÖ 3100 ile 2900 yıllarına yani ilk hanedanlığa kadar geri gider. Sina Yarımadası'nın ortasından, güney batısına kadar birçok maden yer almaktadır. Bunlar genelde turkuaz ve bakır madenleridir. Toprak altından çıkarılan bir takım yazıtlardan, işçi olarak köleler çalıştırıldığı anlaşılmaktadır. Harel, şunu önemle vurgulamıştır ki; yukarıda bahsedilen madenleri korumak için daimi Mısır 

ordusu bulunmuştur. 
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4) Suudi Arabistan Arkeologlarının Görüşü 


Suudi Arabistan Antikalar ve Müzeler Müdürlüğü'nüni 6 Suudi arkeoloğa 

hazırlattığı " Al-Bid"'(Tarih ve Arkeoloji) kitabı, Arabistan'daki arkeolojik yerleri ortaya koymaktadır. Prof. Dr. Abdul Rahman al-Tayyib al Ansari; kitabın önsözünde şu tarihi gerçeği belirtmektedir: 


"Suudi Arabistan'ın kuzeybatısında; medeniyet, tarih öncesinden de önce 

başlamıştır. Ad ve Semud, MÖ 3. milenyumda bölgede vardılar. Medyen medeniyeti ise onlardan çok daha sonra tarih sahnesine çıkmıştır. Kur'an'ı Kerim'de Medyen'den Şuayb Peygamber'in kavmi diye bahsedilmektedir." 


Kitabın 13. sayfasında, Medyen'in, Kuzeybatı Arabistan'da, Edom ve Medyen krallıkları zamanında en önemli şehirlerden biri olduğunu söyler. Bu krallıklar, MÖ 
2000 yılından, 1000. yılın ortalarına kadar(1. milenyum) hüküm sürmüştür. Kitapta 
kendisinden alıntı yapılan al-Yakubi şöyle söylemektedir: 


"Medyen, birçok pınarları, nehirleri, bahçeleri, hurma ağaçları bulunan, farklı etnik grupların yerleştiği çok kalabalık antik bir şehirdi." 


Eski coğrafyacılardan al-Şerif ise, Medyen hakkında şu bilgileri vermektedir: 


"Medyen, Oulzum( Akabe Körfezi) denizi kenarına uzanan bir şehirdir. Tebuk'tan daha büyüktür. Şehrin ortasında, Musa'nın, Şuaybın sürüsü için su çıkarttığı bir kuyu bulunmaktadır." 


Al-Kuthami, Medyen'den şöyle bahseder. 


"Medyen, Hicaz'da antik bir krallıktı. Kalıntıları bugün hala durmaktadır. Bugün baş şehri Al-Bid'dir." 


Kitabı yazan Suudi bilginleri, birçok tarihçi, coğrafyacı, gezgin, antik çağ araştırmacıları; Medyen ülkesinin şüphe götürmez şekilde Kuzeybatı Arabistan'da olduğunu ve Şuaybın evinin de Medyen'de bulunduğunu belirtmişlerdir. 


5) Diğer Kanıtlar 


a) Arabistan çöl seyyahı olan John Philby, Arabistan'a ilk defa 1917 yılında gelmiştir. 
Arabistan'ı dolaşıp incelemeler yapmıştır. Philby'a göre; Medyen'in, Suudi Arabistan'da Akabe Körfezi'nin doğusunda olduğuna dair en ufak bir şüphe 

yoktur. Medyenliler için Cebel el-Lawz'ın yanındaki Vadi Afal nehri yanına yerleşmeleri büyük avantaj olmuştur. Böylece asıl merkezlerini antik Medyenliler'in yerleşmiş olduğu daha güneye taşıyabilmişlerdir. 


b) Asur yazıtlarına göre: Medyenliler, Maan'ın güneyine yerleşmişlerdir. 


c) Pavlos, Sina Dağı'nın Arabistan'da olduğunu belirtmiştir. Eski ve Yeni Ahit atlaslarındaki kanıtlar değerlendirildiğinde Pavlos'un, Arabistan terimini bizim bugün bildiğimiz, Güney Ürdün ve Kuzeybatı Suudi Arabistan için kullandığı kesinlik kazanır. 
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d) Antik tarihçi ve akademisyenlerden Josephus ve İskenderiyeli Philo'ya göre, Arabistan denince bugünkü Arap Yarımadası olduğunu ve Sina Yarımadası'nın bu yarımadaya dahil olmadığını anlıyoruz. 


Sina Dağı: "Cebel El-Lawz" dır 
A) Eski Akademisyenlerden Elde Edilen Kanıtlar: 


1) İskenderiyeli Philo; Musa'nın, Mısır'dan kaçtıktan sonra yerleştiği, evlendiği ve kayınpederinin sürülerini otlattığı yerin Arabistan'da olduğunu belirtmiştir. Philo'ya göre; Cebel el-Lawz; Sina Dağı'dır. Ve bu dağ, bölgedeki en yüksek dağdır. 


2) Claudius Ptolemy (MS 100-155); Medyen şehrini şöyle tanımlamıştır: "Bu şehir, Tanrı Dağı'nın yanındadır. Akabe Körfezi'nin doğusunda konumlanmıştır. Musa sürülerini buradaki tüm dağların en yükseği olan, adına Sina denen bir dağda otlatıyordu." 


3) Origin; İlk Hıristiyanlardan olmasına rağmen Sina Dağı'nı, Medyen'de konumlandırmıştır. 


4) Kayserili Eusebius(MS 270-340); Konstantin zamanında yaşamış kilise papazlarından bir denizcidir. Havarilerin zamanından kendi çağına kadar Hıristiyan tarihini incelemiş, son derece çalışkan bir araştırmacıdır. Araştırması için her ne gerekirse okuyan Eusebius'un, Kayseri'deki büyük kütüphaneyi kullanma izni, ayrıca İznik Konsül'ü ve Konstantin tarafından imparatorluk arşivini kullanma yetkisi vardı. Eusebius'un, Konstantin'le çok ayrıcalıklı bir ilişkisi vardı. Schaff, bu konuda şunları söyler; 


"Eusebius, çok uysal bir teologtu. Hıristiyan imparatoru Konstantin, onun hem efendisi hem de arkadaşıydı. Konstantin, onu konsülüne çağırır, masasına davet ederdi. Konstantinepol kiliseleri, İncil'in kopyalarını ilk önce ona verirdi." 


Kostantin çok bilinen bir mistikti. Hıristiyanlığı toparlayıp canlandırdı. Peki, gerçekten Kostantin, samimi bir Hıristiyan mıydı? 


Konstantin'in kiliseye olan sevgisi, aslında bir politika ve bir menfaat meselesiydi. Kilise, imparatorluğun birliği ve klasik kültürünün korunmasına hizmet edecek yeni bir merkezdi onun için. Ölümünden çok kısa bir süre önceye kadar vaftiz olmayı ertelemiş ve pagan devleti baş rahipliği ünvanı olan Pontifex Maximus, ünvanını korumuştur. Bunun da ötesinde, kendisini samimi Hıristiyan olmamakla suçlayan birçok insanı idam ettirmiştir. 
Onun politikası, biraz çıkar biraz da batıl inançların bir karışımıydı. 


Konstantin'in hayalleri ve vizyonlarının uzun bir geçmişi vardır. Annesi Helena, bir hancının kızı ve Konstantin'in babası Konstanius'un ilk karısıydı. Helena, çok ketum ve dindar bir kadındı. Ve oğlu tarafından çok seviliyordu. Kendi mistik ve şeytani eğilimlerini oğluyla paylaşmıştı. Konstantin, annesini Ortadoğuya, vizyonlarında gördüğü yerleri keşfedip oraları kilise yapması için göndermişti. Vizyonlarına dayanarak hem Sina Dağı'nın yerini hem de İsa'nın ikinci defa dirildiği yeri belirlemek istiyordu. 
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Konstantin, Helena'yı kutsal topraklara bu bölgeyi keşfetmek için gönderdiğinde, son derece depresif bir durumdaydı. Karısının ve oğlu Crispus'un ölümlerini 

emretmişti. Bugünkü St. Katerina Manastırı'nı 527 yılında İmparator Jüstinyen'in annesi, Konstantin'in annesi Helena'nın yaptırdığı küçük kilisenin üzerine yapmıştır. Tüm bunları aklımızda tutarak belki Eusebius'unda Sina Dağı'nın yeri konusunda Konstantin'den çok etkilendiğini düşünebilirdik. Oysa Eusebius, "Onomasticon" adlı eserinde Medyen'le ilgili şunları yazmıştır: 


"Midiam, İbrahim ve Ketura'nın oğullarının ismini almıştır. Allah'ın Dağı, Medyen bölgesinde, Arap çölündedir. Bu dağa, hem Horep hem de Sina Dağı denilmektedir." 


Eusebius, Sina Dağı'nın, Kuzeybatı Arabistan'da olduğuna dair inancını Septuagint, Philo, Josephus ve Kayseri'deki büyük kütüphaneden oluşturduğu kaynaklarla geliştirmiştir. 


5) Jerome (MS 340-420); Bir İncil tercümanı, tefsircisidir. Latin, Yunan, İbrani dil ve edebiyatı üzerine uzmanlaşmıştır. Jerome, Horeb'le ilgili şu bilgileri vermektedir: 


Medyen bölgesindeki Tanrı Dağı, Arabistan Çölü ötesindeki Sina'ya yakındır. 
Burası Sarakenler'in yaşadığı dağ ve çöldür. Buraya Paran denir. Eski Ahit'e göre Paran, İsmail'in yaşadığı çöldür. Jerome'un yaşadığı zamanda İsmaililere, Sarakenler denmektedir. 


Burada bahsedilen iki isim yani Sina ve Horeb, aslında aynı dağı kastetmektedir. Ancak bu dağa, bazen Sina bazen Horeb dağı denmektedir. Jerome, Sina Dağı'nı, Akabe Körfezi'nin doğusunda konumlandırır. Jerome göre Paran, Sina Dağı ve silsilesidir. 


B) İslam Kaynaklarına Dayalı Kanıtlar 


Musa'nın Şuayb'ın sürülerini suladığı kuyu: Al Bad-Medyen-Suudi Arabistan. 


İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.), MS 570-632 yılları arasında yaşamıştır. İslam, 
622 yıllarında organize olmuş ve o tarihten sonra yükselişe başlamıştır. Sina 

Dağı'nın, Medyen şehri yakınında konumlandırılması, İslam çağında da önemle üzerinde durulan bir unsur olmuştur. İbn İshak'a göre, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) zamanında Medyen ile ilgili elimize bir tek rivayet ulaşmıştır. Peygamber (s.a.v.), Zeyd bin Harise'nin kumandasında bir keşif ekibini, Medyen bölgesine araştırmaya yollamıştır. MS 700 yıllarına ait bir çok İslami kaynakta; Hıristiyan keşişlerin, sofuların, münzevilerin, hac rotası olan Medyen'de yaşadıklarından bahsedilir. Şair Kuthayyir, Vadi el-Kura'dan, Suriye ve Mısır'a bir çok seyehat yapmış ve şiirlerinden birinde şöyle söylemiştir. 
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"Benim sık sık gittiğim Medyen'de, Medyen keşişleri toprağın üzerine diz çökerek sonsuz cezadan dolayı ağlarlar." 


Yine Kuthayyir'in çağdaşı olan Cerir, bir şiirinde şunu yazmıştır. 


"Eğer Medyen'in münzevileri(zahitleri) seni görselerdi, dağların zirvelerinde yaşayan dağ keçileriyle birlikte aşağı inerlerdi." 


Bu konuda akademisyenler şunu düşünmektedir. Burada yaşayan keşişler, Musa, Sina Dağı ve Medyen şehirleri arasındaki bağlantıyı İslam bilginlerine aktaran kaynaklar olagelmiştir. 


Mushil, Medyen hakkında bir kaynağa atıfta bulunarak şunları söylemektedir: 


"MS 900'lü yılların başında Medyen, Tebuk'tan çok daha büyüktü. Ayrıca bu şehrin içinde, Musa'nın Şuayb'ın sürülerini suladığı bir kuyu bulunmaktadır." 


Mushil, Şuayb'ın, İbrahim'in Ketura'dan olan oğlu Medyen'in soyundan geldiğini ve bu şehrin de onun adına kurulduğunu vurgular. Kur'an, Şuayb'ın Premozaik dönemde Medyen'de yaşadığını ve Musa'yla da çok sıkı bir ilişkide olduğunu belirtmiştir. (TAHA(20)/40, KASAS(28)/20) 


Philby, Musil, Bosworth, modern zamanlara kadar Musa'nın Şuayb'ın sürülerine su verdiği kuyunun Medyen şehrinde olduğunu onaylamışlardır. Suudi Arabistan'ın modem haritalarında al-Bad hala ana yolda bulunmaktadır. Hicaz'ın sahil yolunu takip eder. 
Kuzeyden Ürdün'e, oradan İsrail ve Mısır'a gider. Hala Medyen bölgesinde büyük bir vaha vardır. 1980'lerin sonlarında burada yaşayan yerli halk, Musa'yı, bu vahayla, Musa Dağı'yla ve bölgedeki en yüksek dağ olan Cebel el-Lawz'la ilişkilendirmektedir. 


Artık Cebel el-Lawz'dan yavaş yavaş bir çok arkeolojik kanıtta gelmektedir. Bu kanıtlar, buranın Tur Dağı olduğunu kanıtlamak için çok önemli delilerdir. 


C) Arkeolojik Kanıtlar 


Charles Beke(1800-1874), Sir Richard Francis Burton(1821-1890), Alois Mushil (1864- 1944), Harry St. John Philby(1885-1960) gibi ünlü gezgin ve araştırmacılar, arkeolojik kanıtlara dayanmadan da Cebel el-Lawz'ın, Musa Dağı olduğunu başka kanıtlarla söylemişlerdir. 


Örneğin; Burton, burada yaşayanların oraya Arz-ı Medyen dediklerini ve Cebel el-Lawz'a yakın olduğunu yazmıştır. Mushil ise al Bad'da Medyen'in antik kalıntılarına rastlamıştır. Cebel Lawz'dan ise şöyle bahsetmektedir: 


"Kuzeydoğuda mor dağ dizisi Lawz yükselir. Ve onun güneyinde yarı beyaz yarı siyah olan Al-Makla(yanık-siyah tepe) ve Al-Raha dağları vardır." 


Philby, al-Makla'nın, bazalt şapkasıyla Lawz'ın ikiz tepelerinden biri olduğunu söyler. 
Philby, antik Medyen ve al-Bad'a atıfta bulunarak, Tebuk ve Dhaba arasındaki al-Bad'tan geçen meslektaşlarım Mushil ve Burton'un, Kur'an'da, Musa ile ilişkilendirilen ve Şuayb'ın 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yaşadığı yerlere gitmek zahmetine katlanmaması hayret vericidir der. Philby, bu bölgede bulunan bir kuyudan bahseder. Buranın etrafında bir takım kalıntılar, çömlekler ve süs eşyaları bulunduğunu yazmıştır. 


D) Kaya Resimleri Sanatı 


Altın buzağı sunağı 


Bir çok kaynağa göre dağın yakın çevresinde insan va hayvan figürü bulunan kaya resimlerine rastlanmıştır. Ayrıca Suudi Arabistan Antika ve Müzeler Başkanlığı, Cebel el-Lawz ve Cebel Hisma etrafında çok sayıda yazıt ve çizimlere rastlandığı bilgisini vermektedir. Cebel el-Lawz'ın eteklerinde, insan yapımı bir kaya sunak bulunmuştur. (Bu İsrailoğulları'nın denendiği altın buzağı sunağıdır.) 


Mary Nell Wyatt'a göre, bu sunağın üzerinde 12 grup petroglif bulunmuştur. Bunlar, Mısır 
öküz tanrısı Apis'i ve sığır tanrıça Hator'u temsil etmektedirler. W yatt'a göre büyük altarda 9 


tane sığır vardır. Dördünün boynuzları aynen Apis gibi çizilmiştir. 5 sığırın ise boynuzları öne doğru kıvrılmıştır. Wyatt'a göre tüm sığır tasarımları birebir Mısır'dan alınmıştır. Ayrıca bu kaya resimlerinde gözlemlenen köpekler ve kediler de, antik Mısır'ın tapınaklarının duvarlarında kullanılmaktadır. Larry Williams, Riyad Üniversitesi'nden bir arkeoloktan şunları aktarmıştır: 


Altın buzağı sunağındaki kayalar üzerine çizilmiş olan buzağı-bizon öküzü çizimleri. 


"Bu çizimler Mısır'da Apis ve Hator'a ait resimlerdir. Daha önce bu ülkede bunları hiçbir yerde görmedim." 


Livingstone adlı araştırmacı, Cebel Lawz'daki kaya sanatının sığır çizimleriyle öne çıktığını vurgulamış ve şunu söylemiştir. 


"Buradaki öküz çizimleri, kafaları yan profilden gösterilerek belirgin tipte çizilmiş resimlerdir." 
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Waytt, Cornuke ve Williams, Cebel el-Lawz'ın ayağındaki açık alanda sığır petroglifleri yoğunluğunun bulunmasının nedenini, burasının altın buzağı sunağı bölgesi olduğu anlamında yorumlamışlardır. İddia edilen sunak bölgesindeki sığır boynuzlarını inceleyen Williams, şunları söylemektedir: 


"Burada görülen hayvanların boynuzları, tıpkı Mısır resimlerinde görülen Apis ve Hator'un boynuzları gibi kıvrımlıdır. Mısır hiyerogliflerinde öküzlerin boynuzları, tıpkı Cebel el-Lawz'da olduğu gibi yukarı doğru kıvrık durmaktadır". 


Mısır'da buzağıya tapınmayı simgeleyen bir resim. Üstteki kaya üzerindeki resim de Mısır resmiyle uyum halindedir. 


İsrail'in göç ettiği bölgelerde de bu çizimlerden görülmüştür. Cornuke, böyle bir koyun ülkesinde sığır çizmek için bir sebep olmadığını belirtmektedir. Cornuke'nin görüşüne göre; Arabistan'a sığır dışarıdan gelmiştir. Williams'ta şu noktayı vurgulamıştır ki; sığır bu bölgenin yerel hayvanı değildir. 


Caldwells'lerle yapılan tartışmalarda, kayalardaki resimler dağın kutsal tarafına bakan yüzünde değil, diğer tarafa bakan yüzündedir. Sığır olmayan bir bölgede bu kadar sığır resmi çizilmesinin bir nedeni, antik Mısır zamanında İbrani hacıların burada kamp yapması olabilir. 
Makla'nın ayağında büyük bir kaya bulunmaktadır. Burada sığır, öküz, uzun boynuzlu keçi, koyun, yılan, köpek ve kediye benzeyan yaratıklarla, elinde bir yay ve ok tutan adam çizilmiştir. Ayrıca altın sunaktaki boynuzları olan sığırlar, tıpkı Makla'nın dibindeki kayadaki Apis gibi çizilmiştir. 


Lennart Moller, Çıkış adlı eserinde 265. sayfasında Mısır'daki bir tapınak resmi ile Cebel Lawz'da bulunan kaya resimlerini karşılaştırmıştır. Resimlerdeki tapınma şeklindeki benzerliğin çarpıcı olduğunu söylemektedir. 


Kaya resimlerinin tarihlendirilmesi, hiçbir zaman kesin olamamaktadır. Bilimsel olarak, bu resimlerin ne zaman çizildiğini tam olarak söyleyemiyoruz. Yine de "Altın Buzağı Sunak Bölgesi", bu dağın Sina Dağı olduğunu desteklemektedir. 


E) Eski Yazıtlar 


1991 ve 1999 arasında bölgeyi ziyeret eden Caldweller, Cebel el Lawz civarında bulunan 
yazıtlar hakkında şu açıklamayı yaptılar: 


"Cebel el Lawz bölgesinde bir çok yazıt gördük. Özellikle yarık kaya bölgesinde yani Refidim'de ve Medyen bölgesinde bu yazıtlardan çok miktarda bulunuyordu. 
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Araştırmacıların yaptığı konsültasyon sonucunda bu yazıtlarda, hem erken dönem arapçası hem de geç dönem Arapçası kullanılmıştır. Ayrıca Semudik yazıtlarda burada yer almaktadır." 


Diller konusunda arştırma yapan Dr. Miles Jones, Tanrı'nın Yazısı adlı kitabında şunu belirtmektedir: 


Üstteki resimde, ipleri açılmış sandalet figürleri, Semudik yazıtlarla aynı bölgede bulunmuştur. Alttaki resim de, Cebel el Lawz'ın civarında bulunan Semudik yazıtlar. 


"Çok açık tarihsel ve dil bilimi kayıtlarına sahibiz. Ve bu kayıtlar şunu göstermektedir: Şu anda var olan bütün alfabelerin izleri sürüldüğünde, tek bir başlangıç alfabesine vardığını görüyoruz. Ve bu dilin hem ilkel İbranice'nin hem de ilkel Arapça'nın kaynağı olduğu düşünülüyor." 


Dr. Jones şöyle diyor: 
"Cebel el Lawz'ın eteklerinde pek çok Semudik yazıtlara rastlandı." Özellikle Dr. Jones, ilkel İbranice'de bulunan Kaf harfini bir petroglif üzerinde tanımladı. 


Peki Sina Yarımadası'nda Yahudilere ait yazıtlar yok muydu? Kaya yazıtları hakkında kitap yazan Stone, bu konudaki kaynakları derlemiş, St. Joseph Üniversitesi'nde profesör olan ve Sina yarım adasında araştırmalar yapan Kerkeslager'in de görüşlerini alarak şu sonuca varmıştır: 


"Sina'da, ne Hıristiyanlık öncesi dönemde ne de Hıristiyanlık'tan kısa bir zaman sonraya kadar orada Yahudilerle ilgili bir yazıt görülmemiştir." 


Sina Dağı ve etrafında çeşitli dillerden yaklaşık 6000 yazıt bulunmuştur. 


Dr. Miles Jones ve diğer dil bilimcilerin akademik incelemelerinin sonuçlarına göre: Cebel al Lawz'ın civarında bulunan Semudik yazıtlar, onların anlamı, tahta petrogliflerle birliktelikleri ve Çıkış döneminde İsrail'in oradaki varlığı arasında bir bağlantı vardır. Ancak bölge derinlemesine bir analiz için araştırmaya açık değildir. 


F) Doğal Özellik ve Olaylara Dayalı Kanıtlar 
1-Horeb'deki Kaya 


İsrailoğulları susuzluktan şikayet ettiklerinde, Allah, Musa'ya bir taşa vurmasını emretti. 
Kayadan da İsrailoğulları'nın 12 boyu için 12 pınar fışkırdı. Horeb'i ziyaret eden Caldwell'lere göre bu kaya Cebel el Lawz'ın batı eteklerinden görülmektedir. Tevrat'a göre 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bu olay Refidim'de kamp yaptıkları yerde meydana gelmiştir. Tevrat'ın Çıkış bölümünde anlatılan olayda, su çıkan kayanın yarık olup olmadığı açık değildir. Ancak Mezmurlar 78/15'de şöyle yazmaktadır: 


Musa'nın asasıyla yardığı 12 boy için suyun fışkırdığı kaya-Horeb. 


"Çölde kayaları yardı, 

Ve derinliklerden gelir gibi onlara bol bol içirdi. 
Kayadan akan sular çıkardı. 

Ve suları ırmaklar gibi akıttı." 


Caldwellere göre bu kaya, 60 feet yüksekliğinde ve bütün düzlükte dikkat çekici, öne çıkan bir görünüşü var. 

Caldweller bu kayayı araştırmak için çok zaman harcadılar. Bölgedeki vadileri ve ülkedeki diğer yerleri de incelediler ve bu konuda jeologlarla istişare ettiler. Caldwell'lerin kayaya ait topladığı pek çok fotoğraf ve video üzerinde çalışan bilim adamları; kayanın alt kısmında, çok yüksek basınçtan oluşmuş hidrolik erozyonun açık delillerini gördüler. Gordon Franz'ın, Sina Dağı Suudi Arabistan'da mı? kitabında ise şu bilgiler yer almaktadır: 


"Kayanın altındaki suyun dökülme yolu incelendiğinde, üzerinden tonlarca suyun geçip aşındırdığı, erozyon izi taşıyan yuvarlanmış küçük taşlar ve kırılmış taş parçaları tespit edildi. 
Erozyon izlerinin yerlerine ve bu izlerin olası kaynağına bakıldığında, kimse bunun orada gerçekleşmiş olan bir sel nedeniyle meydana gelmiş olabileceği sonucuna varamaz. Çünkü bu bölge, kuru çöl olarak sınıflandırılan bir bölgedir. Her yıl ancak 100 mm kadar yağmur alabilir." 


Jim ve Penny Caldwell, Nisan 2002'de şunları söylüyorlardı: 


"Bu kayadaki erozyon izlerinin bir sel nedeniyle oluşmadığına neden bu kadar emin olduğumuzu söyleyelim. Çünkü bu vadideki hiçbir kayada böyle kanallar, yarıklar veya bu şekilde erosif yani aşınma izleri bulunmuyor. Eğer burada böyle bir ani sel olduysa, herhalde sadece bu kayaya isabet ettiğini, tüm vadide hiçbir yere vurmadığını kabul etmemiz gerekir." 


Güneybatı Texas Eyalet Üniversitesi'nde coğrafya araştırmacısı olan Dr. Glen Fritz, Suudi Arabistan jeolojisi hakkında çok iyi bilgiye sahiptir. Dr. Fritz, düzenli olarak Lawz bölgesinde çalışan arkeologlarla istişare eder. Son bulguları, uydu görüntülerini, ayrıca Lawz alanı 

ve yarık kayaya ait tespitleri inceleyen Fritz, Horeb'teki olayı bir "artezyen sistem" olarak açıklamaktadır. 
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Bölgenin çok iyi çekilmiş fotoğrafik kanıtları üzerinde çalışan Dr. Fritz, su akışının, granit alt yüzeyi aşındıracak derecede uzun zaman ve yüksek enerjide devam ettiğini vurgulamıştır. 
Çünkü normalde granit, kristal yapısı nedeniyle su erozyonuna karşı dirençlidir. Ancak sadece bazı artezyen kaynakların, bu yapıyı eritecek kimyasal maddeyi üretme potansiyelleri mevcuttur. Suyun aktığı bölgenin ve kayanın altındaki su dökülme yolunun fotoğraflarını inceleyen Dr. Fritz, bu kayanın, tüm bölge için bir anomali olduğunu söylüyor ve son olarak şunu belirtiyor: 


"Aşınmaktan düm düz olmuş bir yüzeyin yanı başında, pürtüklü, pürüzlü bir yüzeyin bulunması, hakikaten eşi benzeri olmayan bir durumdur ve tuhaf bir jeolojik oluşumdur." 


2-Dağ'daki Nehir 


` k ; emme 
Batosogzozöcsassssat) — Sese, 
Cebel el Lawz'ın ve eteklerinin genel taslak görünümü. Nehir yatağı ve tabanda oluşturulan basit bir baraj. 


Tevrat'ta yer alan Tesniye 9:21'e göre; dağdan aşağı akan bir nehir veya bir dere vardır: 


"Yaptığınız günahlı nesneyi, o buzağıya benzer dökme putu alıp yaktım. Parçalayıp ince toz haline getirinceye dek ezdim. Sonra tozu dağdan akan dereye attım." 


Cebel el Lawz'da böyle bir nehir yatağı bulunmaktadır. Caldweller'in bölge raporuna göre; Dağdan aşağı doğru akan bu nehrin, bu kadar belirgin bir vadi oluşturabilmesi için, en az 9 ay ya da daha fazla akması gerekir. Nehir yatağı, 10-12 feet derinliğinde ve 20-30 feet genişliğindedir. Nehir yatağı, "Altın Buzağı Sunağı" ve Musa'nın Kurban Sunağı'nın arasında konumlanmıştır. Nehir yatağı, yolunu, Kurban Sunağı'nın arkasından çizer, yanmış zirvenin bulunduğu vadiyi yol boyunca geçerek, aşağısındaki geniş vadiye doğru devam eder. 


Dağın yanmış zirvesinin sol tarafından aşağı inen nehrin oluşturduğu vadi, oldukça seçilebilir niteliktedir. Bu dağdaki ana vadidir. Dağın tabanında çok geniş bir nehir yatağı oluşturmuştur. 
Diğerleri ise, henüz dağın tabanına ulaşmadan, ya kesintiye uğrar ya da dağılır. Dağın tabanına indiğinizde, nehir yatağı gerçektende çok aşikâr bir hal alır. Buradaki taşların sayısı çoktur ve yıkanmaktan yassılaşmıştır. Burada fazla sayıda taşın bulunması, olağan bir durum değildir. Diğer alanlarda taşlar oldukça seyrektir. 


Elbette Sina Dağı'ndan akan nehrin hacmi, aylarca, milyonların ihtiyacına cevap verebilecek hacimde olmalıdır. Bölgeyi incelemiş kişilerin söylediklerine göre bu vadi, ihtiyaca cevap verebilecek niteliktedir ve bölgede benzeri yoktur. Öyle görünüyor ki, nehir, 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dağdan İsrailoğulları'nın kamp alanına dökülmektedir. İki farklı kaynağa göre; su, bir göl ya da havuzda toplanmaktadır. 


3-Makla'nın Siyah Zirvesi 


Cebel el Lawz'ın tepesi: Makla 


Ön bilgi: Cebel el Lawz'da, birbirinden birkaç mil uzaklıkta ikiz zirve bulunur. Biri, Cebel el Lawz, bölgenin en yüksek zirvesi. Diğeri ise, Cebel Makla yani siyahlanmış zirve. Bu isimlerden Philby da bahsetmiştir. Belki de buraya iki isim verilmesinin sebebi budur. 


Bu tezin de amacına uygun olarak Cebel el Lawz, Horeb diye adlandırılabilir ve Makla'ya da Sina denilebilir. Horeb'in yarık kayası, Lawz'ın eteklerinde yer almaktadır. 

Bu, Tevrat'taki bilgilerle uyuşmaktadır. Cebel el Lawz; ''Badem Dağı" anlamına 

gelir. Makla ise; "ocak" anlamındadır. 


Dağı ziyaret edenlerin ifadesine göre; Birisi, Cebel el Lawz'ın üzeride dursa ve tüm yönlere baksa, gözünün görebildiği uzaklığa kadar kahverengi ve gri granit dağlardan başka renkte dağlar göremez. Bu devasa granit örtüsü, nasılsa aniden Makla'nın koyu renkli zirvesi ile kesintiye uğrar. Makla'nın zirvesindeki kayalar iki farklı tiptedir. Birinci tip kaya; çok sert, yoğun ve görünüş olarak çok koyu mavi-gri —siyah kayalar. Bu kaya cinsi, Makla'nın tüm üst bölgesine eşit olarak dağılmıştır. Diğer tip kaya ise, siyahlanmış görünen noktaya doğru koyulaşan granittir. Bölgedeki diğer dağların hepsinde görülen kayaların cinsiyle tamamen aynıdır. Bu kaya etraftaki dağların hepsinde kızıl-pembe —kahve renginde görülür. 


Makla'nın tepesindeki siyahlanmış kayayı kırmak oldukça zordur. Oysa, bir graniti diğer bir taşa vurarak kolayca kırabilirsiniz. Koyu renkli granit kırıldığında göreceğiniz şey, etrafı koyu renk bir kabukla kaplı, pembemsi renkli granittir. Ki bu pembemsi renk, granit etraftaki tüm dağlarda görülen granittir. Dağda bulunan bu iki tip siyah kaya için doğal bir açıklama var mıdır? Siyah kabuklara sahip kayaların olması, dağın dış kaynaklı bir ısı kaynağına maruz kaldığının işareti olabilir mi? 


Bu konu da pek çok teoriler ileri sürülmüştür. Kimi jeologlar buna, Güneş, rüzgar ve yağmurun aşındırması demektedir. Kimisi, çölün sıcaklığının kayalarda metamorfoza neden olduğunu iddia etmektedir. Eğer çölün ısısı, bu kayaları zamanla koyulaştırdıysa, neden civardaki dağlarda aynı değişim gerçekleşmedi? Eğer bu yukarıda bahsedildiği gibi kimyasal bir aşındırma ise, neden sadece bu lokasyonda ve bu genişlikte gerçekleşti? Şunu söylemek 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gerek; bölgeyi ve kaya örneklerini görmeden jeologların vereceği karar, neredeyse kör olarak yapılmış bir tespit olacaktır. 


4-Mağara 


Cebel el Lawz'ın üzerindeki İlya mağarası. 


Tevrat'ta, Krallar 19:1-9'da Tur Dağı'nda bulunan mağara ile ilgili aşağıdaki bölüm yer almaktadır. 


"1 İsrail Kralı Ahab, İlya'nın bütün yaptıklarını; yalancı peygamberleri nasıl kılıçtan geçirdiğini İzebel'e anlattı. 

2 İzebel, İlya'ya, "Yarın bu saate kadar senin peygamberlere yaptığını ben de sana 
yapmazsam, ilahlar bana aynısını, hatta daha kötüsünü yapsın" diye haber gönderdi. 

3 Can korkusuna kapılan İlya, Yahuda'nın Beer-Şeva Kenti'ne kaçıp uşağını orada 
bıraktı. 

4 Bir gün boyunca çölde yürüdü, sonunda bir retem çalısının altına oturdu ve ölmek için 
dua etti: "Ya Rab, yeter artık, canımı al, ben atalarımdan daha iyi değilim." 

5 Sonra retem çalısının altına yatıp uykuya daldı. Ansızın bir melek ona dokunarak, 
"Kalk yemek ye" dedi. 

6 İlya çevresine bakınca yanıbaşında, kızgın taşların üstünde bir pideyle bir testi su 
gördü. Yiyip içtikten sonra yine uzandı. 

7 Rabb'in meleği ikinci kez geldi, ona dokunarak, "Kalk yemeğini ye. Gideceğin yol çok 
uzun" dedi. 

8 İlya kalktı, yiyip içti. Yediklerinden aldığı güçle kırk gün kırk gece Allah'ın Dağı 
Horeb'e kadar yürüdü. 

9 Ve orada bir mağaraya girdi ve orada geceledi. Ve işte ona Rabb'in sözü geldi ve ona 
dedi. 'İlya burada ne işin var?" 


Bu nokta da Cebel el Lawz'ın, Sina Dağı olduğuna inanmayan Jeffery Harrison'un yorumunu aktaralım: 


"Cebel el Lawz'ın üzerinde bir mağara bulunuyor olması, dikkate değer değildir. Çöldeki dağlarda bir çok mağara vardır. Ancak geleneksel Sina Dağı'nın üstünde hiç mağara olmadığı da doğrudur. Fakat bu dağın üzerindeki herhangi bir kuytu yer ya da yarığın, İlyas'a bir sığınak olmaması için neden yok. Tabi Krallar 19:9'da, İlyas'ın sığındığı yer için 

İbranice 'maarah' yani mağara kelimesi kullanılması da, meseleyi ilginç hale getiriyor. 
Ancak yine de bu, Sina Dağı'nın, Suudi Arabistan'da olduğunu destekleyecek bir kanıt değildir." 
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Evet, Cebel el Lawz'da gerçek bir mağara bulunması (15 feet yüksekliğinde, girişinden itibaren 20 feet uzunluğunda) tek başına bu dağın Sina Dağı olması için bir neden olamaz, ancak gerçek Sina Dağı'nın üstünde muhakkak bir mağara olması gerekir. 


5-Kamp alanları 


Refidim bölgesi 


Sina Dağı'nın, yaklaşık 2 milyon insan ve onların hayvanları için kamp alanına ihtiyacı vardır. Bu yüzden, dağın yakın çevrelerinde geniş, boş alanlar bulunmalıdır. Geleneksel Sina Dağı'nı ziyaret edenler, bu dağın çevresinde yaklaşık 2 milyonun toplanacağı bir alanın bulunmadığını dile getiriyorlar. Tevrat'ta geçen birçok bölümde, dağın yakın 

çevresinde İsrailoğulları'nın kamp yaptığı belirtilmektedir. Bu kamp yaptıkları bölgeye 

de, Refidim deniyor ve Tevrat'a göre dağın ön tarafında bulunuyor. Geleneksel Sina Dağı'nda gözlemler yapan Bob Cornuke, şunları söylüyor: 


"Geleneksel Sina Dağı'nın üstünden çekilen bir hava fotoğrafı elime geçti. Bu fotoğrafta, her tarafta dağların zirveleri gözüküyor ve bir şey yetişmesi ya da bir yaşamın sürdürülebilmesi için çok az alan bulunuyor. Yukarıdan 360 derece etrafa bakıldığında, sadece dağlar görünüyor. Hiçbir yerde kan, çadır, bedeviler yok." 


Cebel el-Lawz'ı ziyaret edenler, gözlemlerini şöyle aktarıyorlar: 


"Makla'nın tepesinden doğuya bakıldığında, dağın sağ ayağında açık bir alan görülmektedir. 
Açık alan, çok daha geniş bir araziye(genişliği 2 mil, uzunluğu 5 mil) doğru açılmaktadır. 
Benzer ölçülerde başka bir düzlük de, batı tarafında bulunmaktadır. Burası, İsrailoğulları'nın kamp yaptığı Refidim olabilir." 


Moller, bu alanın 40 km olduğunu söylemektedir. 


6- Plato 


Makla üzerinde Musa'nın 70 kişiyle Allah'a yalvardığı yer-okla gösterilen plato. 
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Tevrat'ta, Çıkış 24:9'da, Musa'nın, 70 akil adamla beraber Allah'ı görmek için dağa çıktığı yazmaktadır. Besbelli Sina Dağı'nın yukarılarında bir yerde, en az 74 kişinin ayakta duracağı, oturacağı ve yiyeceği bir alan olması gerekiyordu. 


Dağın üzerinde araştırma yapanlar, Cebel Makla'nın 2000 feet yukarılarında ilginç bir alan tanımlıyor. Onlara göre bu alan, volkanik olmamasına rağmen bir kratere benziyor. Burası öyle özel bir nokta ki, İsrailoğulları'nın kamp alanından burasını görmek imkansız olduğu gibi, platodan da kampı görmek mümkün değil. Farklı bir kaynak aşağıdaki tanımlamayı 


yapıyor: 


"Bu 74 kişiden her birisinin en az 5 m'ye ihtiyacı olduğu düşünüldüğünde, platonun yaklaşık 
400 m olması gerekmektedir. Horeb'te dağın yukarılarında göreceli büyük bir plato olmalıdır 
ve burası açıkça dağın zirvesinden ayrılmış olmalıdır. Moller, Cebel el Lawz'da aynen böyle bir platonun var olduğunu söylüyor. Elbette bir çok dağda benzer platolar olabilir ancak diğer kanıtlarla beraber platonun da bu özellikleriyle Cebel el Lawz'da bulunması, bu tezi destekleyici bir unsurdur. 


7-Cebel el Lawz'daki Ağaçlar 


Cebel el Lawz'ın üzerinde bir mescit yapıldığı, Kur'an'da ve Sünnet'te geçmektedir. 


Üstte eski bir yapıya işaret eden yontulmuş kayalar ve arasında badem ağacı. 


Çıkış 25:10-16'da, Musa'nın tapınağa ait pek çok kutsal eşyayı, akasya ağacından yaptığını görüyoruz. Bunların en önemlisi de, Ahit Sandığı'dır. İbranice bu ağaca Shittim Ağacı denir. 


"10 Akasya ağacından bir sandık yapsınlar. Boyu iki buçuk, eni ve yüksekliği birer buçuk arşın olsun. 

11 İçini de dışını da saf altınla kapla. Çevresine altın pervaz yap. 

12 Dört altın halka döküp dört ayağına tak. İkisi bir yanda, ikisi öbür yanda olacak. 
13 Akasya ağacından sırıklar yapıp altınla kapla. 

14 Sandığın taşınması için sırıkları yanlardaki halkalara geçir. 

15 Sırıklar sandığın halkalarında kalacak, çıkarılmayacak. 

16 Antlaşmanın taş levhalarını sana vereceğim. Onları sandığın içine koy." 


Gerçek Sina Dağı ile ilgili araştırma yapan Harrison'a göre; Cebel el Lawz'da Akasya ağacı bulunması, sıra dışı bir durum değildir. Bu bölgede Akasya ağaçları, tüm güney çöllerinde hatta Sina Yarımadası'nda dahi bulunur. Ancak Cebel el Lawz ve çevresinde Akasya ağaçlarının bulunuyor olması, bu teze yardımcı bir unsurdur. 
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Bölgede yetişen diğer bir ağaç da Badem ağacıdır. Daha önceden de belirttiğimiz gibi Cebel el Lawz'ın anlamı Badem Dağı'dır. Mağaranın üst tarafında, iki büyük taşın arasında görülen ağaç, Badem ağacıdır. Araştırmacı Moller, bu konuda şunu demektedir: 


"Zirvedeki ağaç, bu dağı kendi bölgesinde tanınır hale getirmektedir. Zira o bölgede, tepesinde ağaç olan bir başka dağ daha yoktur." 


Dağdan gelen su, baraj gibi önü kesilerek ve su havzasının kenarlarına kuyular yapılarak kullanılmış. Su göletinin kenarlarındaki siyah noktalar kuyular.Yukarıda da kuyu yapısı görülüyor. 


Cebel el Lawz'da dairesel yapılar 


Cebel el Lawz'ın batısındaki taştan yapılmış çemberler. 


Sütunların uzunlukları İsrailoğulları'nın 12 boyuna uygun olarak gösterilmiştir. 
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Tevrat'ın Çıkış bölümü Bab 25'de Badem ağacından şöyle bahsedilmektedir: 


"33 Her kolda badem çiçeğini andıran üç çanak, tomurcuk ve çiçek motifi bulunacak. 
Altı kol da aynı olacak. 

34 Kandilliğin gövdesinde badem çiçeğini andıran dört çanak, tomurcuk ve çiçek motifi 
olacak. 

39 Bütün takımları dahil kandilliğe bir talant saf altın harcanacak. 

40 Her şeyi, sana dağda gösterilen örneğe göre yapmaya dikkat et." 


G- Antik Yapılardan Elde Edilen Kanıtlar a-Kuyular, Sarnıçlar, Taş Yığını Mezarlar 


Makla'nın aşağısındaki bölgede, açık bir çekilde çembere benzer yapılar gözlenmektedir. 
Bob Cornuke, bu yapılar hakkında şu bilgileri veriyor: 


"Her bir yapı, üç büyük halkadan oluşuyor. Dış duvarları 2,5 feet kalınlığında, 18 feet çapında. Her birinin arasında 5 feet kadar mesafe var. Bu yapılardan tam olarak 12 tane bulunuyor. Ancak bunlara sütun diyemeyiz. Bu yapılar, büyük sarnıçlara ya da seremoni platformlarına benziyorlar. Eski nehir yatağının tam altında bulunuyorlar. Belki de bunlar, İsrail kabileleri için su deposu görevi yapıyorlardı." 


b-Sınır işaretleri 
Çıkış 19:10-12: 


"10 Rab, Musa'ya, "Git, bugün ve yarın halkı arındır"' dedi, "Giysilerini yıkasınlar. 

11 Üçüncü güne hazır olsunlar. Çünkü üçüncü gün bütün halkın gözü önünde ben, Rab, 
Sina Dağı'na ineceğim. 

12 Dağın çevresine sınır çiz ve halka deki, 'Sakın dağa çıkmayın, dağın eteğine de 
yaklaşmayın! Kim dağa dokunursa, kesinlikle öldürülecektir."" 


Moller, Cebel el Lawz'ın alt kısmında, üzerinde ipleri(bağcıkları) bağlanmamış sandalet petroglifleri olan bir çok taşlar olduğunu iddia etmektedir. 


c-Taştan Yapılmış Çemberler 


Cebel el Lawz'ın batı tarafında; Refidim'de, İsrailoğulları'nın kamp yaptığı ve yarık kayadan su içtiği yerde, geniş bir düzlük vardır. Dr. Glen Fritz'e göre, burada birçok, taştan çemberler ve taş yığınları bulunmaktadır. 


Caldwell'lere göre, İsrailoğulları'nın burada kısa zaman kalması nedeniyle, yontulmamış taş kullanılan ve eşiği olan taş çemberler, orada bulunan yerel halkın yani bedevilerin tarzından oldukça farklı bir tarzda yapılmıştır. 


d- Mezarlık 


Tevrat'ın Çıkış bölümünde, Buzağıya tapan 3.000 kişinin öldürüldüğü ve veba nedeniyle 20.000 kişinin telef olduğu yazmaktadır. Peki bu 23.000 İbraniye ne oldu? 
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Son zamanlarda bölgenin tek batılı ziyaretçisi olan Caldwell'ler, Kutsal bölgenin 3-4 mil kuzeyinde, çevrilmiş bir alandan bahsediyorlar. Bu alanda, baş taşları olan mezarların bulunduğunu belirtiyorlar. Caldwell'ler, yaptıkları araştırmalar sonucunda her bir baş taşının, birden çok insana, belki de bir aileye, hatta beli bir kabilenin çeşitli mensuplarına ait olabileceği sonucuna varmışlardır. Dr. Fritz, bölgeye ait uydu resimleri üzerinde çalıştıktan sonra, yüzeyin bozulması ve yapıların şeklinden yola çıkarak bu bölgede aynı zamanda kazılmış binlerce mezar olduğu sonucuna varmıştır. 


e- Yehovahnissi Sunağı 
Çıkış 17:15-16. 


"15 Musa bir sunak yaptı, adını ''Yahova- nissi( Yehova bayrağımdır)" koydu. 
16 "Eller Rabb'in tahtına doğru kaldırıldı"! dedi, "Rab, kuşaklar boyunca Amalekliler'e 
karşı savaşacak!" 


Ron Wyatt'a göre; Horeb'teki kayanın sadece birkaç yüz feet ilerisinde bulunan bu sunak; 20- 
25 feet uzunluğunda ve 15 feet derinliğinde. Yüksekliği ise 3 -4 feet. 


f-Sunak ve Musa'nın Sütunları 
Tevrat Çıkış bölümü 24: 4-5'de şöyle yazar: 


"4 Musa, Rabb'in bütün buyruklarını yazdı. Sabah erkenden kalkıp dağın eteğinde bir sunak kurdu, İsrail'in on iki oymağını simgeleyen on iki taş sütun dikti. 

5 Sonra İsrailli gençleri gönderdi. Onlar da Rabb'e yakmalık sunular sundular, esenlik 
kurbanları olarak boğalar kestiler." 


Dağın altında ve doğu tarafında tamamen Tevrat'taki anlatıma uyan bir yapı bulunmaktadır. 


Caldwell'ler, sunağın içinde İsrail boylarına ait 12 sutünun yerini saptadıklarını da iddia ediyorlar ve eski kaşif Richard Burton'un da bunlardan bahsetmesini referans gösteriyorlar. 
Caldwell'e göre bu sütunlar, kare şeklinde yerleştirilmişler. Ayrıca her İsrail kabilesine ait sütun, kabilenin nüfusuna göre farklı ölçüde yapılmış. 


Çıkışın Rotası Nedir? 
Mısır'dan Kızıldenizine Kadar Musa'nın İzlediği Yol: 


Kutsal Dağ'ın yerini belirlemek için, İsrailoğulları'nın yolculuk yaptığı yol-mesafe önemlidir. 
Çünkü bu yolun, 2 milyon Yahudi'nin bu işi başarmasına uygun olması gerekir. 


Örneğin; eğer birisi, Sina Dağı'nın, geleneksel inanıştaki gibi Sina yarımadasının güneyinde olduğuna inanıyorsa, ona şu soru sorulabilir. Bir çok Mısır turkuaz madeninin 

bulunduğu Wadi Maghara, Serabit el-K hadim ve Wadi e- 

Nasb bölgesinde İsrailoğulları'nın kamp kurmasının mantığı var mıdır? Menshe Har-El'e göre(Menshe Har-El: Coğrafyacı, Yahudi akademisyen); Mısır, bu değerli madenlerini korumak için orada sürekli bir ordu hazır bulundurmaktadır. 
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Biliyoruz ki İsrailoğulları, Firavun'dan kaçıyorlardı. Bu kadar büyük bir grup için, Mısır'ın etrafında kamp kurmak, kabul edilebilir bir bakış açısı olmasa gerek. Bu bölgede bulunan antik yerlerin isimleri tam olarak tanımlanamamıştır. 


Musa, Rabb'in buyruğu uyarınca; sırasıyla yapılan yolculukları kayda geçirdi. Yapılan yolculuklar şunlardır: 


İsrailoğulları, Fısıh kurbanının ertesi günü-birinci ayın on beşinci günü- Mısırlılar'ın gözü önünde, zafer havası içinde Ramses'ten yola çıktılar. 


İsrailoğulları, Ramses'ten yola çıkıp Sukkot'ta konakladılar. 
Ramses Şehri Nerededir? 


Ramses şehri olarak önerilen bir çok yer bulunmaktadır. Pelusium, Tanis, Tel er-Retabeh ve Çantir. Bir çok akademisyen, Tanis'i veya Çantir'i, daha kuvvetli aday olarak nitelendirmişlerdir. Har-el'e göre, Çantir, daha gerçekçi bir yerdir. Çünkü Sukkot olarak bilinen ilk kamp yerinden 7 mil olarak uzaklıktadır. 


İlk kamp yeri; "çıkış rotası"nın yönünü belirtir. İsrail'in acele çıkmalarından dolayı, hem gündüz hem de gece yolculuk yapmaları beklenir. Sukkot'un, Timsah Gölü'nün batısında bulunan Theku bölgesinde olduğuna inanılmaktadır. Bu bölge aynı zamanda Tanis ve Çantir'in güneybatısına düşmektedir. 
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İsrailoğulları'nın yaşadığı, Mısır'daki Ramses ve Goshen bölgesi. 


İsrail, Kızıldeniz'deki geçiş noktasına doğru hareket ettikçe bu başlangıç noktası, Süveyş'deki geçiş noktası olan Menzala Gölü geçişini elimine eder. 


"Tanrı Dağı" kitabını yazan Anati'ye göre; Sukkot'un yerini tam olarak belirlemek çok güçtür. Ancak bir tahmin olarak, günde 20-30 mil hız ve güneydoğu yön 

çizgisi, Sukkot'u, Timsah Gölü civarına koyar. Sukkot'tan çıktıktan sonra diğer olası kamp alanlarını ele aldığımızda; İsrailoğulları'nın, daha hızlı hareket edebilmek için "büyük kervan veya ticaret yolları"nı seçmiş olması, faydalı bir görüştür. 


"Allah, halkı, çöl yolundan Kızıldeniz'e doğru dolaştırdı." 


İsrailoğulları'nın Kenan diyarına girmesine izin verilmediğine göre, o zaman çıkışın rotası, Akdeniz'in sahil şeridi olamaz. Sina Yarımadası'nın ortasından geçmek zorundadırlar. Burada 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olabilecek en mantıklı çözüm; yüz yıllardır hacıların ve yolcuların kullandığı Darb el- 

Hac yoludur. Har-el'in haritasına bakan birisi, Sina Yarımadası'nın kuzeyinde bir çok ticaret yolu görebilir. Bu ticaret yolları ve hac yolu hakkındaki bir çok bilgi, Har-el'in çalışmasından elde edilmiştir. 


Allah'ın seçmediği yol, Akdeniz'in sahilinde, Gazze'nin içindeki el-Arişh'e giden yoldur. 
Mısır'ın dışına çıkmak için en kısa yol budur. Ancak aynı zamanda Sina Dağı'na gitmek için en uzun yol budur. 


Timsah Gölü'nün doğusuna, Shur yoluna uzanan üçüncü bir yol daha vardır. Bu çok eski bir yoldur. Filistin'in merkezinden gelen kervanlar bu yolu kullanarak Mısır'a giderler. Har-el, İbrahim ve Yakub'un, bu yolu izledikleri konusunda çok emindir. 


Dördüncü bir yol daha vardır. Bu yol, Medyen'e ve Cebel el-Lawz'a giden en kısa yoldur. 
Anati, bu rotayı şöyle tarif eder: Bu yol, 1300 yıldır kullanılan Darb el-Hac yoluyla, Mitla veya Jiddi Pass denen yerde çakışır. Güneye doğru kıvrılır. Oalat en Nakhl'daki Cebel el-Gharra'nın kenarından geçer. Tamad'ın geçit vermez kavurucu dağlık bölgelerinden geçerek, Akabe Körfezi'ne gider. Ve Kuzey Afrika'dan yola çıkan tüm hacıları Mekke'ye ulaştırır. 


Müsil, 1926'da Kuzey Hicaz adlı kitabında şunu belirtmiştir: Mısır hükümranlığının hakim olduğu topraklardan en çabuk ve pratik çıkış yolu, Mısır'dan Akabe Körfezi'nin kuzey uzantısına giden transport rotasıdır. 


Har-el, Güney Sina'daki bakır ve turkuaz madenlerine uzanan diğer bir yoldan bahseder ki; bu yol, ona göre imkansızdır. Bu rota, Süveyş'deki delta bölgesinden, güneye gelenkesel Sina'ya iner. Har-el'e göre İsrail, Mısır garnizonlarının bulunduğu bir yerden uzak olmak için elinden geleni yapmıştır. 


Palmer gibi bazı eski tarih ve coğrafya bilginleri, geçiş noktası olarak Kızıldeniz'in Süveyş Körfezi kolu olduğuna inanırlar. Bu konuda ellerindeki bazı fiziksel verilerden yararlanarak bu iddiayı yapmaktadırlar. Palmer'e göre, Süveyş'ten geçip karaya ilk ayak bastıkları 

yer Ayun Musa'dır. Har-el, Palmer'in bu görüşünü yanlış bulmuştur. Ayrıca Mısır sınırının Süveyş Körfezi boyunca olduğu düşünülürse, Har-el'e göre, İsrailoğulları'nın Ramses'ten gelerek burdan geçmesi vakit kaybettirecek bir unsurdur. 


Josephus ise, kitabında İsrailoğulları'nın kaçmış olabilecekleri Kızıldeniz'e son bulan dağlık bölgenin, coğrafik ayrıntılarını vermiştir. Anlatılan topoğrafik özellikler, Akabe Körfezi'ndeki iki noktaya oldukça uyum göstermektedir. Buna rağmen Josephus'un eserinin yorumunu yapan bazı akademisyenler, sadece Tevrat'tan çıkardıkları bir takım objektif olmayan nedenlerden ötürü, denizden geçiş noktasının Süveyş Körfezi olduğunu söylemektedirler. 
Süveyş Körfezi'nden geçildiğine dair elde hiç bir somut veri yoktur. 


Akabe Körfezi'nden Geçiş Yeri: Nüveyba'dır 


Akabe Körfezi'nden karşıya geçiş noktası hakkında 2 görüş bulunmaktadır: 
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1) Sina Yarımadası'nın kıyısından, güneye üçgenin ucuna inip Strait'den geçme teorisi. 
Mesafe ve zaman açısından bu yol imkansız görülmektedir. Aynen Süveyş Körfezi'nde görüldüğü gibi Strits of Tiran bölgesinde, gerek deniz altında ve gerekse toprak altında Firavun ordusuna dair hiçbir kalıntı bulunamamıştır. 


2) Akabe Körfezi'nden diğer bir geçiş noktası da Nüveyba'dır. Elyat'ın 40 mil güneyinde körfeze çıkıntı yapmış büyük bir kumsaldır. Ramses Şehri'ne 290 mil uzaklıktadır. Bu fikri savunanlara göre; Etamı, Elyat'ta Akabe Körfezi'nin kuyruğunda kabul ederler. Tam burada İsrailoğulları dönüş yapar. Vadi Haysi, daha sonra da vadi Watri'ye gider. Bu yol da onları Nüveyba yarımadasına çıkarır. Nüveyba ile Elyat arasındaki mesafe 80 mildir. 


Ron Wyatt, Jonathan Gray, J. Pinkoski, Lennart Moller, Discovery Media Productions şirketi aracılığıyla bir video çıkarttı. Ve bu bölge oldukça popularite kazandı. Dr. Moller'ın kitabı, Akabe Körfezi altından çıktığı ve Firavun ordusuna ait olduğu iddia edilen kalıntıların müthiş fotoğraflarıyla dopdolu. Kalıntılar burada bulunduğu için, Pihahiroth, Migdol, Baalzephon'un, Nuvweiba'da bulunma olasılığını, Moller kitabında tarif eder ve resimlerle anlatır. 


En ilginç olanı da videoda ve Moller'in kitabında, körfezin sularının altından çıkan bir cenk arabası tekerleği parçasının resmidir. Bu resimde süslenmiş altın yaldızlı bir cenk arabası tekerleği görülmektedir. Kitapta, tekerleğin üzerindeki Mısır resimlerinin o çağdaki Mısır cenk arabalarıyla kıyaslaması yapılmıştır. Ayrıca çok eski görünen mercan formları, cenk arabasının üstünde bulunmaktadır. 


Elim, hurma ağaçları anlamına gelmektedir. Elim kelimesinin İbranice kökeni Eloth, Elath. 
Elath, aynı zamanda ağaçlar anlamına gelir. Bu isim, Akabe Körfezi'nin kuzey ucundaki Elat şehriyle ilişkilidir. 


Sayılar, 33/10-11'de Sin Çölü'nün yerinden şöyle bahsedilir: 
"Sin Çölü; Elim'le, Sina Dağı arasında bir yerdedir." 


Yarık kaya büyük açık alan, dağın batı kısmında yer almaktadır. Refidim bölgesinden, kamp bölgesine yani dağın doğu yakasına gitmek 1-2 gün almaktır. Refidim bölgesinde burada Ameliklerle yapılan savaşın anısına bir Altar yapılmıştır. 


BM RAPORTÖRÜ FALK: "İSRAİL'İN TUTUMU HİTLER'İ ÇAĞRIŞTIRIYOR" 


dünyabülteni, 27/10/2008- yaklasansaat 


Prof. Dr. Richard Falk 


Birleşmiş Milletler özel raportörü Prof. Dr. Richard Falk, İsrail'i, Gazze Şeridi'nde, Cenevre Mutabakatı'nı ihlal etmek ve Filistin topraklarında Yahudi yerleşimcileri durdurmayarak; Annapolis protokolüne uymamakla suçladı. 


Hollanda başkanlığında toplanan BM Genel Kurulu, Sosyal ve İnsani Yadım Komitesi'ne konuşan Yahudi asıllı Amerikalı hukuk profesörü Richard Falk, Gazze'ye yapılan yardımın, Hamas'ın, İsrail'in koyduğu şartlara uyup uymadığına bakmaksızın yeniden başlatılmasını istedi. 


Falk, BM'ye, Uluslararası Adalet Divanı'na, İsrail'in, Gazze'deki faaliyetlerini denetlemesi, İsviçre'den de Tel Aviv'in Cenevre Mutabakatı'na riayet edip etmediğini incelemeye alması için başvurması çağrısı yaptı. 


Gazze'nin durumunu kuşatma olarak nitelendiren Falk, tedavi olmak için bile vize vermeyen İsrail'in Gazzelileri toplu olarak cezalandırdığını söyledi. BM raportörü Falk, Tel Aviv yönetiminin, Batı Şeria'da Yahudi yerleşimci sayısını ve kontrol noktalarını artırarak; Annapolis'te verdiği sözleri tutmadığını da belirtti. İsrail'in Filistinlilere karşı tutumunu, Hitler'in Yahudilere yaptığı muameleyle kıyaslayan Richard Falk'ın, BM İnsan Hakları Konseyi tarafından raportör olarak atanmasına Tel Aviv şiddetle karşı çıkmıştı. 


Öte yandan, İsrail güvenlik güçlerinin, Batı Şeria'daki bir Yahudi yerleşim birimi yakınında yapılan yasadışı bir çiftliği yıkmasına tepki için isyan eden yerleşimciler, hınçlarını Müslüman mezarlığından aldı. Polisi taş yağmuruna tutan Yahudi 

yerleşimciler, Müslüman mezarlarının yanı sıra Filistinlilere ait 80'den fazla aracı da tahrip etti. 


MAX FRUMKİN: "YAHUDİLİKTEN NİÇİN ÇIKTIM?" 


zaman, 05/01/2009 


Rusya'da doğmuş, 1920'lerden itibaren İstanbul'da yaşamış, bir ara İsrail'e gitmiş bir Yahudi olan Max Frumkin; "Yahudilikten Niçin Çıktım?" adılı kitabından bazı ilginç bölümler aşağıda verilmiştir: 


"Dünya'nın en iyi ve en vicdanlı yahudileri Türkiye'dekilerdir. Sebebi kolayca anlaşılabilir. 
Yahudiler Türkiye'de 500 seneden beri bulunuyorlar ve Müslüman Türkler'den bir takım iyi huyları öğrendiler. Bu nedenle diğer yahudilere nazaran daha vicdanlı oldular. Ancak İsrail devleti kurulduktan sonra, bu ahlaktan uzaklaşıyorlar... 


"İsrail Konsolosluğu, Türkiye için menfi propaganda yapıyor, İsrail'e göçü teşvik ediyor. 


"İstanbul, Ankara ve İzmir'de en güzel yerlerde kalıyorlar. Yazın Büyükada'da onbinlerce lira ile kumar oynuyorlar. Her sosyal toplantı firsatında; İsrail için para topluyorlar. İsrail Konsolosluğu, El-Al Hava Yolları, İsrail'in Türkiye'deki mülteci ofisi Sohnut- 

Şadmin, dövizlerin kaçırılmasına yardım ediyor. İsrail'de mülk, fabrika nasıl satın alınıyor? 
Gümrük, kambiyo uyuyor! Türkiye'ye, bir gizli ticaret polis teşkilatı lazımdır. Türk Devleti, birgün uyanacaktır. Ümit edelim bu uyanış, bir an evvel gelsin. Bu memlekete gerçekten yazıktır. Bu fakir millet, bir dolara bile muhtaçken; yüzbinlerce, milyonlarca dolar İsrail'e akar. Ey Türk yahudileri! Sizler de nankörlük etmeyin! Ben Gurion'un yalanlarına kanmayın!.. 


"“(İsrail'de) Çalış diyorlar; inşaat, kanalizasyon, şu, bu. Ya çalış, ya aç kal! Ancak beyler, ben Sorbon mezunuyum, 8 dil bilirim ve yaşlıyım. Aldığım cevap şu: 'İster çalış, ister çalışma. Mukaddes topraklarımızda demokrasi var! Hiç kimseyi zorla çalıştırmıyorlar!".. 
Gelmeden önce Dimona için 'Cennettir orası' diyorlardı. 

İbranice'de Dimona; 'hayal' demektir. Bana kalsa buranın ismini; 'Allah'ın 

belası' koyardım.. 


"Şu anda Yahudi olmaktan utanıyorum. Allah beni bu cehennemden kurtarırsa, size söz veriyorum sizinle ve İsrail'le uğraşacağım. Siz Araplar'dan değil, kendi halkınızdan korkun. 
Bu devlet, büyük bir yalan üzerine kurulmuştur. İsrail'den ayrılır ayrılmaz da; matbuat vasıtasıyla pasaportumu yırtarak size göndereceğim, yahudi dininden de çıkacağım. Siz ahlaksızsınız!.. 


"Ey Moşe Dayan! Zaten Allah'tan bulmuşsun, bir gözünü kaybettin. Ne güzel çalıştırıyorsun kızlı erkekli onları. Önce yoruyorsun. Mesai bitince de ne eğlenceler tertip ediyorsun. 

Tabii, İsrail'e nüfus lazım değil mi? Babaları kimmiş önemli değil. Bir doğum makinesi icat edebilseydiniz, bir genç kıza her üç ayda bir doğum yaptırdınız. İsrail nüfusu artsın da tek! Sonra bazı zavallı genç kızlar. Bunları asker gibi yetiştirdin. Bu kızlara frengi aşıladın. Bunlara Araplar'ın saldıracağını biliyordun. Hatta, kendin de gönderdin kızları onlara. Onlar da bunu 'askerlik' gibi görüyor. Kızları feda ettin ki, bin misli Arap ölsün. 
Bu kadarını Naziler bile düşünememişti. Namussuz vicdansız! Bu kızlar tarlada yetişmiyor Moşe Dayan efendi!.. 


"Araplar, İsrail'e karşı inatçı bir düşmanlık içindeler. Ancak kin sebepleri, haksız değildir. 
1948'den beri, on yıldır; tazminatsız, yuvasını, maişetini kaybetti Araplar. Ürdün'de 

ve Gazze'da yardımlarla yaşıyorlar. Birleşmiş Milletler, resmi 

belgelerinde Filistinli'yi, 'Filistin'de normal şekilde yaşarken, kin yüzünden evini, işini kaybeden kişi' olarak tarif ediyor. Şunu da söylemeli. Arap mülteci meselesinin halli de çare olmaz. Çünkü İsrail milleti, daracık alanda sürekli çoğalmaktadır. İsrail toprak olarak genişlemek zorundadır." 


DR. DAHLİA WASFİ: "BU SAVAŞ DEĞİL, KİTLE KATLİAMI-SOYKIRIMDIR" 
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Kaynak: Dahlia Wasfi, "The Holocaust", informationclearinghouse.info, (timeturk), 31/12/2008- yaklasansaat 


Dr. Dahlia Wasfi: Anne tarafından Yahudi asıllı 


Soykırımı reddetmek, antisemitizmdir. Ancak ben İkinci Dünya Savaşı, Mahmut Ahmedinecat ya da Aşkenaz Yahudileri'nden bahsetmiyorum. Söylediğim, hepimizin izlediği ve sorumlu olduğu bugün Gazze'de ve 60 yıldır Filistin'de yaşanan soykırım. Tanım olarak soykırım; insanların kitlesel katliamıdır, ya da özellikle silah kullanarak yüksek hayat kayıplarını içeren kapsamlı yıkımdır. 


ABD'nin silahlandırdığı ve finanse ettiği İsrail İşgal Kuvvetleri'nin, şu an Gazze halkı üzerine yağdırdığı cehennemin daha iyi bir tanımı olamaz. Araplar, Sami olduklarına göre, ABD-İsrail politikası bundan daha antisemit olamaz. 


Eğer abarttığımı düşünüyorsanız, İsrail Savunma Bakanı Matan Vilnai'nin, 2008 Şubatındaki konuşmasına bakalım: 


"Kassam füzeleri artıkça ve menzilleri genişledikçe, onlar üzerine daha büyük 'shoah' getireceğiz çünkü tüm gücümüzle kendimizi savunacağız." 


İbranice "shoah", 1940'ların Yahudi Soykırımı için kullanılır. Eğer saldırgan sizseniz, ağır hava bombardımanları kendini savunmak değildir. Bu "Terörle Savaş" saçmalığı için de geçerlidir. Zira kurbanlarından hiçbiri, 11 Eylül 2001 olaylarıyla ilişkisi 

yoktur. Irak ve Afganistan'daki Birleşik Devletler ve Filistin'deki İsrail için de durum aynıdır. 


Polonya'daki Almanya için de bu geçerlidir. 1940'da, Almanlar, Polonya Yahudilerini, imha kamplarına göndermeden önce gettolarda topluyorlardı. En büyüğü, 1943'de Yahudi ayaklanması, direnişinin başladığı Varşova Gettosu'ydu. Bugün Gazze, 223 kilometrekarede 1,5 milyon insanın yaşadığı büyük bir Getto'dur. İsrail, Gazze'nin kara sınırını, hava alanını, içme suyunu, deniz erişimini ve gıda ile tıbbi malzemeler dahil her türlü girişi kontrol etmektedir. 2007 Hazirandan beri, İsrail, Gazze halkına abluka uygulayarak; 

onları açlıktan ve aralıklı helikopter saldırıları arasında tıbbi yardımdan mahrum bırakarak yavaş yavaş öldürmektedir. Bu suçlar insanlığa karşıdır, tabi ki İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra "bir daha asla" ruhuyla yapılan Cenevre Konvansiyonları'na da aykırıdır. 
Varşova'nın aksine Gazze, imha kampları için bir mola yeri değil, bilakis Gazze'nin kendisi bir imha kamypıdır. 
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Rachel Corrie 


İsrail F-16 hava saldırılarına karşı fırlatılan Gazze'den firlatılan Kassam roketleri, Varşova Getto'sunda 1943'te kullanılan Molotof kokteyllerle aynıdır.. Büyük medya bunu "top yekun savaş" olarak betimlemektedir, tıpkı Irak'ın işgali gibi. Ancak her iki durumda da, F-15'ler/F- 
16'lar, Kruz füzeleri, seyreltilmiş uranyum, misket bombaları, tanklar ve 

toplarla saldırılan, açlık çeken ve gerçekte silahsız halk vardır. Bu savaş değildir, bu kitle katliamıdır, bu soykırımdır. Bu kanın dökülmesini de sağlayan Amerika'nın askeri, mali ve siyasi desteğidir. 


Irak ve Afganistan'daki kanun dışı işgalimize son vermeli ve Filistin toprağının yasal 
olmayan işgali için silah ve para vermeyi durdurmalıyız. İsrail İşgal Kuvvetleri tarafından 16 
Mart 2003'te Refah'ta katledilen 23 yaşındaki Amerikalı kolej öğrencisi Rachel Corrie'nin dediği gibi: 


"... Sadece anneme yazmak istedim ve ona kronik, sinsi bir soykırıma şahit olduğumu anlatmak istedim. Gerçekten çok korkuyorum ve insan doğasının iyiliğiyle ilgili temel inancımı sorguluyor. Bu durmak zorunda. Bence her şeyi bırakıp, bunun durdurulması için hayatımızı adamak, yapılacak en iyi iş. Sanmıyorum ki, artık bu yapılacak aşırı bir şey olsun.. 
İnanamıyorum ve dehşet içindeyim. Ümidim kırıldı. Dünyamızın temel gerçekliğinin bu olduğundan ve gerçekte bizim buna ortak olduğumuzdan dolayı hayal kırıklığı içerisindeyim. 
Buradaki insanların bu dünyaya geldiklerinde istedikleri bu değildi..." 


MATRİX ÜÇLEMESİ: İBLİS'İN İNTİKAM SAVAŞI! 


Musa Erden- 03/10/2010- yaklasansaat 


MATRIX 
REVOLUTIONS 


Matrix Üçlemesi 
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Dünya sinema tarihi boyunca sanırız hiç bir film, Matrix üçlemesi kadar tartışılmamıştır. 
Ancak bu tartışmalar çoğunlukla kurguyla gerçeği ayırt edemeyen, hayalperest izleyici kesiminin kafa karışıklığından öteye gidememiş gibi görünüyor. Zira yapılan tartışmalar ve yorumlar arasında, filmin şeytani felsefesini deşifre edebilecek analizlere rastlamak pek mümkün değildir. İşte bu nedenle Matrix serisini, 'Yaklaşan Saat" hassasiyetiyle ele almaya, filmin karmaşık kodlarını çözmeye gayret edeceğiz. 


Öncelikle Matrix serisi hakkında genel bilgiler vererek işe başlayalım. 1999-2003 yıllarında vizyona giren Matrix üçlemesini, Larry ve Andy Wachowski kardeşler yazıp-yönetti. Filmin toplam hasılatı 1.5 Milyar dolara ulaşmıştır. Bu yüksek gişe başarısını, sinema tarihinde pek az film elde edebilmiştir. 


Wachowskı Kardeşler... 


Polonya asıllı musevi bir ailenin çocukları olan Larry ve Andy Wachowski kardeşler, Amerika'da doğup büyümüş, Matrix filmlerinin senaristliği ve yönetmenliğiyle üne kavuşmuşlardır. 1965 ve 1967 doğumlu olan Wachowskilerin, bu filmlerden önce kayda değer bir çalışmaları ve başarıları yoktur. Öyle ki Matrix filmini çekmeye başlayıncaya kadar Hollywood endüstrisinde onları tanıyan bir tek kişi bile yoktur. Film işine girmeden önce uzun süre marangozluk ve tamircilik işleri yaptıkları bilinmektedir. 


Hal böyle olunca, sinema bilgisinden yoksun bu iki kardeşin bir anda böylesine ağır bir senaryoyu nasıl yazabildikleri ve bu kadar yüklü bir bütçe ile film çekme işine nasıl cesaret edebildikleri çok merak edilmiş ancak tatminkar bir cevap bulunamamıştır. Bu 

kuşkular, Wachowski kardeşlerin arkasında duran, onları yönlendiren birilerinin varlığını akla getirmektedir. 


Erkek Larry(Dişi Lana) ve Andy Wachowski, marangoz ve tamirci kardeşler. 


Bu arada kardeşlerden Larry, uzun süredir planladığı ameliyatla cinsiyetini değiştirmiş ve Lana adını almıştır. 


Filmin Özeti ve Analizi 


Film, her ne kadar üç seriden oluşuyorsa da, birbirini tamamlayan bölümler şeklinde ele alındığı için, bir film olarak değerlendirmek gerekir. Matrix adlı ilk bölüm, hikayenin başlangıç kısmını oluşturmaktadır. Düğümün çözülmesi ise takip eden diğer iki bölüme bırakılmıştır. 


Filmde iki ana eksen vardır. Biri, makineler dünyası olarak adlandırılan Matrix'i, diğeri ise 


son insan şehri Ziyon'u temsil etmektedir. Matrix, gerçekte kaza ve kaderin yaşandığı reel dünyadır aslında. Ziyon ise makineler dünyası Matrix'e baş kaldırmış, böylece güya 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özgürlüğüne kavuşmuş, aşk gibi, sevgi gibi sözde tüm insani değerlerin, kominal bir toplumla yaşandığı son insan şehrini temsil etmektedir. Burada peşinen hatırlanması gereken, komünal hayatın; bir anlamda komünizmin ilham kaynağı ve uygulaması, gerçekte İblis'in başkanlığındaki "şeytani Lemurya toplumu"'na dayanmaktadır. 


Derin mesajlar içeren birçok Hollywood filminde olduğu gibi Matrix üçlemesinde de, o bildik çarpıtma yöntemlerine başvurulmuştur. Filmde her yönüyle iyilik timsali olarak gösterilen, seyircinin duygusal olarak taraf tutması sağlanan Neo ve yandaşları, 

gerçekte ''yaratıcı — düzenleyici otoriteye" isyan eden asi kişilerdir. Ancak gelişen hikaye örgüsü ve filmin etkileyici kurgusu sayesinde, bilinçli bir seyircinin bile bu etkiden kurtulabilmesi ve olayları yerli yerine oturtması pek kolay değildir. 


Filmde; duygusuz, insani değerlerden uzak bir makine olarak gösterilenler "melekler"dir. 
"Makinelerin Efendisi" olarak nitelendirilen Allah'ın yarattığı bir program olan Matrix, aslında yaşadığımız reel dünyayı temsil etmektedir. Ya da bu reel dünya, bu Matrix'in; bir anlamda "Levhi Mahfuz'un içinde ve yönetimindedir. Ve dünyadaki olaylar, bu sistemi yaratan- düzenleyen ve yürüten otoritenin(Makinelerin Efendisi - Yüce Allah'ın) emrine- iradesine göre şekillenmektedir. Ancak Ziyon halkı, kurtarıcıları Neo önderliğinde, güya bu evrensel düzeni yıkmaya, kendi kaderlerini çizmeye hatta tüm Matrix'i yönetmeye yeltenmektedirler. Yani bir anlamda; dünyada ve hatta evrendeki yönetimi ele geçirmek için yeminli bir mücadele vermektedirler. 


Matrix 1 

Filmden diyaloglar ve bizim parantez içi açıklamalarımız dikkatle okunmalıdır: Morpheus: Kadere inanır mısın? 

Neo: Hayır 

Morpheus: Matrix her yerdir. Onu her yerde hissedersin. Gerçekleri görmeni engellemek 


için gözlerinin önüne çekilen bir dünya bu. 


(Matrix; Levhi Mahfuz-Ana Bilgisayar; elbette her şeyi kuşatmıştır. Ancak o bir gerçektir, gerçeği engellemez. Ancak Morpheus'un da bağlı olduğu İblis sistemi gerçeği engeller.) 


...Or the blue pill? 


Neo Tekili: Kırmızı hapı; hayali, yalanı, isyanı seç! İblis tercihi yapmış ol! 


Neo: Ne gerçeği. 

Morpheus: Bir köle olduğun gerçeği. Sen de herkes gibi köle doğdun. Beyninin içi bir hapishane. Ne yazik ki Matrix'in ne olduğunu kimse söyleyemez. Bunu, kendin görmek zorundasın. Bu senin son şansın. Mavi hapı alırsan hikaye sona erer, yatağında uyanırsın. Her neye inanırsan ona inanırsın. Kırmızı hapı alırsan, harikalar diyarında kalırsın. Ben de tavşan deliğinin gittiği yerleri gösteririm. Sana vadettiğim tek şey gerçek. 


(Tüm insan ve cinler, elbette Allah'ın kölesidir. Ancak özgürlüğü verilmiş kölelerdir. 
İsteyen, Allah'ı, Hesap Günü'nü ve onun evrensel sistemini örter; İblis ve adamlarına Neo 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gibi köle olur; isteyen de Allah'a iman eder. Allah'ın yasaları ve Ana Bilgisayar'ın kayıtları altında mutlak özgürdür. İblis'in-Morpheus'un vadettikleri gerçek değil, İblis'e köleliktir.) 


Ve Neo kırmızı hapı yutar. Yani makineler dünyası dediği Matrix ile savaşmaya karar verir. 
(Mesih Deccal adayı Neo, kırmızı hapı yutarak İblis'e köleliği tercih etmiş olur.) 


Allah'ın yarattığı tüm sistemleri, insanları, cinleri sanal bir dünya, makine dünyası diye niteleyip bir pil göstererek açıklamak ancak süper İblis zekasının(!) ürünü olabilir. 


Neo: Peki Matrix nedir. 

Morpheus: Matrix, bilgisayar tabanlı bir düş dünyasıdır. Bizi kontrol altına almak için üretilmiştir. İnsanoğlunu bir tek şeye değiştirir, işte bu pile. Matrix var olduğu sürece, insan ırkı asla özgür olamayacak. 


(Matrix-Ana Bilgisayar; Sonsuz Yüce Yaratıcı'nın yarattığı her şeyin adeta yönetim merkezidir. Kader ve Kaza'yı kuşatan ve yöneten gerçek bir yönetim merkezidir. Bizim ürettiğimiz bilgisayarlarla kıyaslanamayacak dercede gerçek ve bilinçlidir. Elbette Yüce Allah'ın emrinde ve başmeleklerin kontrolündedir. Gerisi şeytan laflarıdır.) 


Morpheus: Matrix ilk kez inşa edildiğinde içeride doğan bir adam vardı. İstediği her şeyi değiştirme yeteneği olan biri. O bize gerçeği gösterdi. Matrix var olduğu sürece, insan ırkı asla özgür olamayacak. O öldükten sonra bir kehanet onun dönüşünü müjdeledi ve bu defa Matrix'i yok etmek için dönecekti. Savaş sona erecekti, insanlarımızı kurtaracaktık, bu yüzden bizler, bütün hayatımızı Matrix içinde onu arayarak geçirdik. Artık arayışın bittiğine inanıyorum. 


(Gerçeği gösterdiği söylenen adam, İblis'tir. Daha önce melek boyutundaydı. İnsana düşmanlık etti, Allah'a karşı asi oldu, kovuldu. Gerçeği inkar edip, şeytanlaşma yolunu seçti. 
Dönüşü beklenen, İblis soyu olan Deccal'dir. Allah'ın Planı'nı; Ana Bilgisayar'ında kaydedilen kaderi, kimse değiştiremez. İnsan ve cin, ancak Allah'ın bir kaderinden diğer kaderine sığınabilir. Allah'a teslim olmuşken; vazgeçip İblis'e teslim olabilir. Bu Allah'ın verdiği özgürlüktür. Ancak sonuçlarına katlanır. Özgürleşme edebiyatı, gerçek İblis köleliğinin maskesidir. ) 


Tarih, Allah'ın azabına uğramış nice kahin-deccal bozuntularının çürümüş cesetlerine şahittir. Kahine madamla-Neo deccali. 
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Ve Morpheus, Neo'yu kahine götürür. 
Kahin Neo'nun falına bakar ve şunları söyler. 


Kahin: Bir seçim yapmak zorunda kalacaksın. Bir elinde kendi hayatın, diğer elinde Morfeus'un hayatı. İkinizden biri ölecek. Bunu sen belirleyeceksin. Bu kapıdan çıkar çıkmaz kendini iyi hissedeceksin. Kader denen saçmalığa hiç bir zaman inanmadığını hatırlayacaksın. Sen kendi hayatını kontrol ediyorsun. Unuttun mu? Al bir kurabiye ye! Söz veriyorum onu yediğinde kendini yağmur damlası gibi hissedeceksin. 


(Kahin, İblis'in insan elçisidir. Bildikleri, şeytanlardan aldıkları vahiydir. Şeytanların, Allah'ın meleklerinden çalmaya çalıştıkları bilgi kırıntılarına yalanlar katarak sattıkları haberleri, kahin, insanlara pazarlar, nüfuz ve para kazanır. "Kader yoktur, senin kaderin senin elindedir" edebiyatı, ne kitaplar ve yalanlar üretmiş; nice küresel enteller bu şeytanca sözlere kanmıştır. 
Burada gerçek olan, herkes, dünyada; istediği dini-yaşamı seçmede özgürdür. Hatta niyetlerinde özgürdür. Allah, kişilerin gerçek niyetlerine ve çabalarına göre dünyevi emellerine kavuşturur. Dünyayı isteyene onu verir, Allah'ı isteyenin de Ahiret çabasını artırır ve onu verir. Gerisi şeytan yalanlarıdır.) 


Kahin'den çıkan Morpheus'u ve Neo'yu ajan Smith karşılar. 


Smith: İnsan türü, bu gezegende bir hastalık, bir virüs ve biz de bunun ilacıyız. Bu yerden(matrix) nefret ediyorum. Bu hapishaneden, buradan kurtulmak zorundayım, özgür kalmak zorundayım. Ve aradığım anahtar sende. Ziyon yok edilir edilmez, burada kalmama gerek kalmayacak. O koda; Ziyonun koduna ihtiyacım var. 


(Smith, hem bir melek gibi takdim edilmiş, hem de İblis gibi konuşuyor. İblis, melek olduğu Azazel döneminde; dünyada kafir cinlerle savaşıyordu. Adeta dünyada Allah adına hak bir mücadele veriyordu. Adem'in yaratılmasıyla İblisleşti ve bu sefer Allah'a, O'nun sistemine ve insanoğluna karşı sinsi bir mücadele başlattı. Dolayısıyla İblis'le, Ajan Smith arasında bir paralellik var.) 


Bu arada ajan Smith ile Neo, Morpheus ve Trinty arasında şiddetli bir dövüş başlar. Neo, Smith'in tabancasından çıkan kurşunla ölür. Ama Trinity'nin öpücüğü ile yeniden hayata 


döner. Ona artık ajan Smith'in kurşunları işlemez, çünkü o seçilmiş kişidir: Mesih. 


Filmin 2. Serisi: "Reloaded" 


Ajan Smith, Trinity ve Neo üçlüsü. 


Ziyon ile makineler dünyası Matrix arasındaki savaş artık başlamıştır. Ziyon'un tek umudu mesih olarak gördükleri Neo'nun Matrix'i yok etmesi(!) ve Ziyon halkını kurtarmasıdır. Kominal bir topluluk olan Ziyon'da güya özgürlük, barış, sevgi, dostluk ve kardeşlik hakimdir. Ama makineler onları tehdit etmektedir. Ziyon halkını, tıpkı 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komünizmde olduğu gibi bir konsey yönetmektedir. Ziyon halkı, kendilerini kurtarmak için Matrix'de kalan Neo'yu toplu bir ayinle dans ederek kutsar. Bu ayin 

sırasında Neo ile Trinty cinsel ilişkiye girer ve bu beraberlik, tüm "Ziyon halkının şeytani ayini"yle kutsanır. 


(Ziyon halkı; Siyon(Yahudi) halkının başını çektiği, Neo'ya(Deccal'e) tabi tüm küresel New Age halkıdır. İblis-Deccal dünyayı kısa bir süre için tamamen ele geçirecektir. 

Ancak Matrix'ı(Ana Bilgisayarı) ele geçirmek, makineler denen Allah'ın meleklerini yenmek; ancak şeytan hayaline uygun bir peri masalıdır. Bu peri masalına ancak şeytan dostları inanır. Bütün bu olacaklar ve olamayacaklar, Allah'ın Planı'nda; Ana Bilgisayar'ında mevcuttur. İblis'in köpekleri, havlasa da bu böyledir.) 


İblis'in elçisi olan kahin, Mesih Neo'ya görevini tebliğ eder ve şunu söyler: "Sen seçilmiş kişisin. Başaramazsan Ziyon düşecek" 


(Neo-Deccal'in dünya hakimiyeti; Deccal yanlısı Ziyon halkının 3.5 yıllık geçici hakimiyeti olacaktır. Bu sürenin sonunda; Deccal ve Ziyon halkı yok edilecektir. Dünya'ya gerçek İslam egemen olacaktır. Sünnetullah böyledir.) 


Neo'nun hedefinde Matrix'in sorumlusu olarak gördüğü Mimar yani Melek Cabrail vardır. 
Ancak önce Anahtarcı'ya ulaşması gerekmektedir. Anahtarcı ise Neo'nun eline geçmesin diye Merovingian tarafından hapsedilmiştir. Merovingian'ın ikiz savaşçıları ile Neo ve adamları, amansız bir savaşa başlar. Sonuçta Neo savaşı kazanır ve Anahtarcı'yı kendi kontrolüne alır. Anahtarcı, Neo'ya, Mimar'ın yerini şu sözlerle tarif eder: 


Anahtarcı: Bir bina var. Hiçbir merdivenin, asansörün ulaşamayacağı özel bir katı var. O kat kapılarla dolu... Kapılar çeşitli gizli yerlere açılıyor, ancak bir kapı kaynağa( Cebrail'in bulunduğu yere) açılıyor. Bina çok sıkı korunuyor. 


Neo ve ekibi, yine çok büyük abartılı dövüş sahnelerinden sonra Mimar'ın bulunduğu Bina'ya(Matrix'e)!) ulaşmayı başarır. Neo, ışık saçan bir kapıdan girer ve Mimar ile görüşmeye başlar. 


(Tabii ki Ana Bilgisayar'ın(Matrix) başında, filmde Mimar diye nitelendirilen Başmelekler'inde başkanı Cebrail vardır. Diğer üç başmelek de; Mikail, Azrail, İsrafil onun yardımcılarıdır. Kur'an'da, Mele-i Ala denen "Başmelekler Konseyi", doğrudan Allah'a bağlıdır ve O'nun emriyle hareket ederler. Mimar denen Cebrail'le, İblis'in adamları, 

şayet Cebrail izin verirse konuşabilirler. Ancak 8. Gök(Kürsi)'de bulunan Ana Bilgisayar'a(Matrix'e); ne Neo(Deccal), ne anahtarcıyla kim kastedilirse kastedilsin o, yahutta İblis erişemez, birinci semanın sınırlarından öteye gidemezler. 

Burada Merovingian'la, İsa'nın sözde Fransa'ya uzanan soyu kastediliyor. İsa'nın evliliği, soyu; Fransa'daki Merovingian ailesi, şeytani-masonik bir palavradır. Burada Merovingian, İsa soyundan gelen bir Davud ailesi gibi verilirken; emrindeki beyaz saçlı savaşçılar da sözde meleklerdir. Merovingian'ın, İsa soyu olduğu iftiradır, ancak Yahudi Yıldız Aile soyu olması mümkündür. Yani bütün bu ayrıntılar, İblis'in sakat zihninin bilinçli kurgularıdır.) 


Mimar: Merhaba Neo. 


Neo: Sen kimsin? 
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Mimar: Ben Mimar'ım. Matrix'i ben yarattım. Seni bekliyordum. Kafanda çok soru var, her ne kadar gidişat bilincini değiştirdiyse de, geri dönülmez bir şekilde hala insansın. 
Yanıtlarımın bazılarını anlayacaksın, bazılarını ise anlamayacaksın. İlk soracağın soru en uygunu olsa da, aynı zamanda önemsiz olduğunu farkedebilirsin, ya da farkedemezsin. 


(Mimar(Cebrail), Matrix'i(Levhi Mahfuz'u-Ana Bilgisayarı) ben yarattım demez, diyemez. 
Bu bir İblis yalanıdır. Onu yaratan Allah'tır. Cebrail ve Başmelekler, onun başında ve yönetiminde görevli bir konseydir. Sonsuz Yüce olan Allah'ın emirleriyle görevlerini yaparlar. Allah'ın izni olmadan hiçbir kimseyle görüşmez, Allah'ın izni ve verdiği emirler olmadan hiçbir iş yapmazlar.) 


Neo: Neden buradayım? 


Mimar: Senin yaşamın, Matrix'in programlanmasının doğasında bulunan dengesiz bir denklemden arta kalanlarının toplamı. Normalde matematiksel bir kesinliğin armonisi olabilecekken, en samimi gayretlerime rağmen elimine etmeyi başaramadığım bir anomalinin olası sonucusun. Bu anomali, azimle kaçınılması gereken bir sıkıntı olarak kalmasına rağmen, beklenmedik bir şey değil. Seni kaçınılmaz bir şekilde buraya kadar getirdi. 


(Bu konuşmalar, tamamen kafa karıştırmaya yönelik İblis versiyonu 

palavralardır. Neo'nun(Deccal'in), Cebrail'le Ana Bilgisayar Merkezi'ne ulaşarak, böyle konuşmalar yapabilmesi, haddine değildir. Ancak böyle hayallere inanacak çok sayıda hayalci-şeytan dostu, yahutta cahil vardır elbette. Bir kere Ana Bilgisayar'ın inşasında Mimar'ın(Cebrail'in) rolünü bilmiyoruz, ancak Başmelek Cebrail ve diğer üç yardımcı Başmelekler'in bu ana merkezin başında ve yönetiminde bulundukları Kur'an'dan anlaşılmaktadır. Elbette Deccal, haşa Allah'ın, yahut O'nun emrinde olan Cebrail'in bir hesap hatası değildir. Bunu ancak İblis kafalılar iddia edebilir. Evrende ve dünyamızda olan ve olacak olan tüm olaylar, Ana Bilgisayar'da ve Allah'ın mutlak kontrolündedir. 

Tüm normaliteler ve anomaliler hesaplanmıştır. Yaratılan her şey, geçmiş-gelecek mutlak olarak Sonsuz Yüce Allah'ın elinde ve denetimindedir. Allah sonsuz boyutludur, sonsuz hıza sahiptir. Zamanı yaratmıştır. O'nun üzerinden zaman geçmez. Her şeyi, bir şey gibi görür, bilir ve Latif sıfatıyla her şeye nüfuz eder.) 


Güya Neo deccali, Matrix'te Mimar'ın(Cebrail'in) karşısında. Bunlar şeytani ham hayaller. 


Neo: Soruma hala cevap vermedin. 
Mimar: Çok doğru. Enterasan, diğerlerinden daha hızlıydı. 


Diğer seçilmişlerin verdiği cevaplar monitörlerde beliriyor 
- Diğerleri mi? Hangi diğerleri? Kaç tane? Cevap var! 
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(Diğer seçilmişlerden kasıt, Deccal Neo gibi geçmişte ortaya çıkan ve İblis adına elçilik eden kahin-deccallerdir. Gerçekte bunlar, Allah tarafından seçilmiş değil, İblis tarafından seçilmiş, şeytani elçilerdir. İblis, genel seçilmiş kavramını kullanarak; kendi elçilerini, Allah'ın Peygamber elçileriyle aynı kategoriye koyuyor. Allah'ın Elçileri, hiçbir 

zaman Cebrail'le yahut Rab'leri olan Yüce Allah'la tartışmaya girmezler. İblis, elçileri olan kahinleri(medyumları), sürekli Peygamberlerle aynı kategoriye koyarak meşrulaştırmaya 


çalışıyor.) 


Mimar: Matrix senin bildiğinden daha yaşlı. Anomalileri sayarak gidersek, yani bu altıncı versiyon. 


(Burada anomali diye bahsedilen olaylar, insanlık tarihindeki İblis ve onun deccallerine uyarak sapan ve gönderilen peygamberlerin uyarılarını boşa çıkararak helak olan kavimlerdir. 
Bu "Helak'"'ın toplam sayısını bilmemiz mümkün değildir. Bu sayıyı İblis bilir, ancak işine gelmediği sürece doğru konuşmaz.) 


Neo: Sadece iki olası açıklama var: ya kimse bana söylemedi, ya da kimse bilmiyor. 


Mimar: Aynen öyle. Senin de hiç şüphesiz anlamaya başladığın üzere anomali, sistemden kaynaklıydı, en basit denklemlerden iniş çıkışlar yaratıyordu. 


(Allah'tan ve O'nun sisteminden kaynaklanan hiçbir hata, anomali yoktur. Her şey, O'nun Sonsuz Aklı'nın ince planının bir sonucudur. Yukarıdaki ifadeler, İblis'e yaraşır fesat tohumlarıdır.) 


Neo: Tercih. Sorun olan, tercih. 


Mimar: İlk Matrix kusursuza yakındı, bir sanat eseriydi, eksiksizdi, muhteşemdi. Sadece kendi muazzam başarısızlığıyla denk tutulabilecek bir zaferdi o. (Adem ve Havva cennetteyken) Kötü kaderinin kaçınılmazlığı şimdi bana, her insanın barındırdığı kusurun neticesi kadar aşikar. Bu sebeple onu, yaradılışınızın değişken acayipliklerini daha doğru yansıtması için tarihinizi temel alarak yeniden tasarladım. Ama bir kez daha yenilerek hayal kırıklığına uğradım. O zamandan beri şunu anlamayı başardım; cevap benden sürekli kaçıyordu çünkü daha az bir akıl gerektiriyordu, ya da belki kusursuzluğun parametreleriyle daha az sınırlı bir akıl... Böylelikle cevap, bir başkasına, ilk başta insan ruhunun bazı yönlerini daha iyi anlamak için yaratılmış sezgisel bir programa çarpıp tökezledi. 


(Matrix-Ana Bilgisayar, her zaman kusursuzdur, asıldır. Tüm olaylar, oradaki kayıtlara göre gerçekleşir. Hiçbir sistem hatası olamaz. Hata ve sakatlık, İblis'in kafasındadır. İblis'in işleri, deccallerin aldatma çabaları, kavimlerin sapkınlığı ve vakti geldiğinde helakı, ferdi anlamda tüm insanların yaşamı-ölümü ondadır. Allah'a ait her şey hatasız ve mükemmeldir. İnsan-cin- şeytan hataları ve suçları da; süpriz, bilinmez, anomali ve program hatası 

değildir. Mimar(Cebrail)'e yaptırılan yukarıdaki konuşmalar, gerçeği saptırıcı ve bulandırıcı kelime oyunlarıdır. İblis, neden Matrix başlangıçta hatasızdı diyebiliyor? Çünkü insan yaratılmamıştı, cinler vardı, kendisi melek boyutundaydı. O zaman cinlerin kafirleri elbette vardı ve İblis, onlarla yanında melekler olmak üzere mücadele ediyordu. Cinler de birçok kere helak oldu, buna rağmen Matrix mükemmeldi! İblis, Adem'e düşman oldu, kovuldu, rütbeleri söküldü, ondan sonra nedense Matrix'in "muteşem kusursuzluğu" kayboldu!) 
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Ziyon halkı, Neo deccalinin, manitosu Trinity'le sapkın ilişkisini dans ederek kutsuyor. 
Sümerler'de ve eski putperest kavimlerdeki aleni çiftleşme törenlerini çağrıştırıyor. 


Mimar: Buradasın çünkü Ziyon yok edilmek üzere. Sakinlerinin hepsi yok edilmek, tüm varoluşu bitirilmek üzere. 


Neo: Palavra! 


Diğer seçilmişlerin cevapları bir kez daha monitörlerde beliriyor: -Palavra! 


Mimar: İnkar etmek, insan tepkileri arasında en tahmin edilebilir olanı. Ama, inan bana, bu onu altıncı yok edişimiz olacak. Ve bu işte müthiş becerikli bir hale geldik. 


(Deccal'e tabi olan Ziyon Halkı, elbette "yaklaşansaat"te toptan helak olacaktır. Bunu ne İblis, ne deccaller, ne de cin ve insan şeytanları engelleyemeyecektir. Palavra, İblis tohumlarının hayali kurtuluş yalanlarıdır. Bu insanlık tarihinin en son helakının, kaçıncı helak olduğunu bilmesek de kesin olduğunu ve Allah'ın değişmez vaadi olduğunu 

biliyoruz. Allah ve onun emrindeki melek ordusunun, sınava tabi tutulan yaratılmışlar gibi bir gelişmeye ve beceriye ihtiyacı olmadığını en iyi İblis bilir.) 


Mimar: Seçilmişin işlevi, şimdi kaynağa dönmek, taşıdığın kodun geçici olarak yayımını sağlamak, ilk programı tekrar kurmak. Bundan sonra Matrix'ten 23 kişiyi seçmen gerekecek, Ziyon'un yeniden inşası için 16 dişi, 7 erkek. Bu işleme uyum sağlamaktaki başarısızlık, sistemin Matrix'e bağlı herkesi öldürecek bir şekilde çökmesine sebep olacak. Ziyon'un yok edilmesiyle birlikte bu, tüm insan ırkının soyunun tükenmesi demek. 


Neo: Buna izin veremezsiniz, yapamazsınız. Hayatta kalmak için insanlara ihtiyacınız var. 


Mimar: Bizim razı olabileceğimiz hayatta kalma seviyeleri mevcut. Yine de, asıl önemli nokta, senin, dünyadaki her insanın ölümünden doğacak sorumluluğu kabul etmeye razı olup olmadığın. 


(Neo-Deccal'in hiçbir seçim şansı ve pazarlığı söz konusu olamaz. Ancak burada sözü edilen 
23 kişi(16 dişi, 7 erkek), helaktan geriye kalacak olan İblis ve adamlarıdır herhalde. Çünkü 
Deccal'e bağlı cin ve insan şeytanlarının tamamı, helak olacaktır. Bir kısmı gerçek Mesih olan İsa tarafından, bir kısmı da; Ye-cuc, Me-cuc tarafından yok edilecektir. Muhtemelen İblis ve az sayıda adamı da kaçacaklar; yahut kaçmalarına izin verilecektir. Böylece yeryüzüne hakim olan gerçek Müslümanlar, "Fiili Kıyamet'"'e(Saat'e) kadar bu geriye bırakılan ve çoğalan İblis soyu şeytanlarla deneneceklerdir. Sünnetullah'ta; kafir-zalim 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kavimler, tarih boyunca helak olmuş; içlerinden Peygamberlerine tabi olan az sayıda müminler, uyarıcı elçileriyle birlikte kurtulmuşlardır.) 


Filmin 3. Serisi: "Revolution" 


İstasyonda Neo'yla karşılaşan Hintli aile. İblis felsefesinin bir versiyonu olan hint felsefesi ve Hintliler işin içine karışmasa olmaz! 


Matrix 3, bir "metro istasyonu''nda başlar. Bu bölümde de çok ilginç göndermeler vardır. 
Önce istasyonun aslında neyi temsil ettiğini incelemek gerektir. 


İstasyon, ne Matrix'in içinde bir yerdir, ne de Ziyon halkının yaşadığı bir yerdir. Metro istasyonu, Merovingian'ın denetiminde, Trenci'nin sürekli gidip geldiği arada bir yerdir. 
İstasyonun bir ucunda Matrix diğer ucunda ise Ziyon vardır. Neo, kendini, istasyonda kapana kısılmış olarak bulur. Bu arada istasyonda Sati adlı kız çocukları olan bir de Hint'li aile vardır. Ailenin amacı Sati'yi istasyondan çıkarmaktır. Neo, Merovingian'a bağlı ikiz savaşçıların elinden kurtulmayı başarır. 


(Filmin bu üçüncü serisinde ortaya çıkan "istasyon", Neo deccalinin tutuklu olduğu bir "ara uzay"'ı göstermektedir. Peygamberimiz'den gelen bazı haberlere dayanarak; Deccal'in yaşadığını ve zamanı geldiğinde serbest bırakılmak üzere bir adada zincirli bekletildiğini söyleyebiliriz. Bu yerin de, Pasifik'teki Solomon adaları olduğu 

sanılmaktadır. Neo'nun "'istasyon"'da tutuklu olması sanki böyle bir tutukluluğu simgeliyor. 
Tabii Merovingian ve emrindeki Trenci ve dövüşçüler(melekler) de bu tutuklamayı sürdürüyor. Merovingian, hem İsa soyundan, Neo'ya karşı anti-krist gibi sunulmuş, hem de dövüşçü meleklerin başı gibi takdim edilmiş. Her zaman olduğu gibi Deccal ve tarftarları, kurtarıcı, karşı tarafta olanlar ise kötü-karanlık güçlerdir. Gerçek ise bunun tamamen tersidir.) 


Melekler, elbette her forma girebilirler. Ancak melekler, robot yahut makine değildirler. Bunu en iyi melek boyutuna çıkarılmış sonra da kovulmuş olan alçak İblis bilir. 


364 


Bu arada makineler, Ziyon'u iyice kuşatır, son insan şehri diye verilen Ziyon artık düşmek üzeredir. Neo ise Makineler'in Lideri olarak verilen ve bir insan yüzü gibi takdim edilen Tanrı ile konuşmak için "Makineler Şehri"ne gider. 


Neo: Buraya tek bir şey söylemeye geldim. Sizi durdurmaya kalkmayacağım. Simith artık kontrolden çıktı.Tıpkı Matrix'e yayıldığı gibi bu şehre de yayılacak. Siz onu durduramazsınız, onu sadece ben durdurabilirim. 


Tanrı: Ne istiyorsun? 
Neo: Barış... 


Tanrı : Peki ya başaramazsan? 
Neo: Başaracağım 


(Makinelerle, daha öncede ifade ettiğimiz gibi melekler simgelenmiştir. Meleklerin, her şeyin sahibi-yaratıcısı ve yöneticisi Allah'tır. Allah, hiçbir kimseyle konuşarak pazarlık yapmaz. Hiçbir kimseye de, hiçbir işte haşa muhtaç olmaz. Buradaki Neo'nun sözleri, İblis saçmalıkları ve palavralarıdır. Sonsuz Yüce Allah'a atfedilen sözler, saygısızca-alçakça iftiralardır. Filmin senaryosundaki bu tip sözler, ancak İblis'e ve onun insan-cin kölelerine yakışan küstahlıklardır. Bunun bedelini zamanı geldiğinde Dünya'da ve Hesap Günü'nde ödeyeceklerdir. O halde İblis'in Neo Deccali'nin ve onların şeytanlaşmış küresel cin ve insanlarının gerçek akibeti nedir, onu burada söyleyelim. İşin aslı ve özeti şudur: 


Gerçekte, Neo deccali, Smith iblisiyle dövüşmez ancak öpüşür. 


İblis, kadim planını herkesin gözüne bakarak işletiyor. Allah, dünyayı 

"yaklaşansaat"te İblis'e ve onun piçi olan Deccal'e teslim edecektir. Muhtemelen 3.5 yıl şeytani terör, dünyayı ve Allah'a ihanet edenleri bir baştan bir başa kuşatacak. Daha sonra gerçek Mesih İsa gelecek, Deccal ve onun safında yer alan İblis'in ordusunu yok edecek. 
Arkasından da Deccal'e tabi olan küresel efendileri ve yandaşlarını "Ye-cuc ve Me-cuc istilası" yiyip bitirecektir. İşte bu helak olanların tamamı, Ziyon halkıdır. Yeryüzü, Yüce Allah'ın korumasını hak eden gerçek ve çok az sayıdaki mümine miras kalacaktır. Ta ki tekrar şirk dünyaya hakim oluncaya, insanlar tamamen şeytanlaşıncaya kadar. İşte böyle bir zaman da, Fiili Kıyamet zamanıdır. En doğrusunu Allah bilir.) 


Ve Neo, Matrix'e girerek Smith ile nihai hesaplaşmasına başlar. Yağmurlu bir yerde Neo, Smith ve onun binlerce kopyası ile dövüşmeye başlar. 


Filmdeki Kavramlar 
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Herkesin ve her şeyin kaderinin saklı olduğu şifreli kitap Matrix'i kimse bilemez. İblis, az bilgisiyle çok yalanlar yumurtluyor. 


Matrix: Çeşitli sözlük anlamları vardır. Matematikte, "çok boyutlu dizi" anlamına gelmektedir. Biyolojide, mitokondrinin içinde bulunan sıvı, hücreler arasında bulunan madde, döl yatağı - rahim anlamlarında kullanılmıştır. Ayrıca eski Mısır'da kaderle ilgili bir tür savaş oyunu anlamında kullanılmıştır. 


Filmdeki Matrix ise bilgisayar yazılımları ile kurulup yönetilen, insanların köleleştirildiği, hiçbir iradelerinin olmadığı, sadece kendilerine biçilen rolü oynadıkları sanal bir dünya olarak yansıtılmıştır. Bu kölelik düzeninden kurtulmanın yolu ise Matrix'den kaçıp son insan şehri olarak verilen özgürlükler diyarı yeraltı şehri Ziyon'a katılmaktan geçer. 


Gerçekte Matrix; Ana Bilgisayar-Levhi Mahfuz; Sonsuz Yüce Yaratıcı'nın yarattığı her şeyin yönetim merkezidir. Kader ve Kaza'yı kuşatan ve yöneten, gerçek bir yönetim merkezidir. Bizim ürettiğimiz bilgisayarlarla kıyaslanamayacak derecede gerçek ve bilinçlidir. Elbette Yüce Allah'ın emrinde ve Başmelekler'in kontrolündedir. Ancak insan ve cinler, tam bir seçim ve yaşam özgürlüğüne sahiptir. Allah'ın rahmeti ve adaletinin tecellisi için elbette kader ve kaza kayıtlarıyla kuşatılmış bulunmaktayız. Asıl insan ve cinleri köleleştirmek isteyen, Matrix'e; Allah'ın Sistemi'ne başkaldırmaya çağıran İblis ve uşaklarıdır. Kim, İblis'i-Morpheus'u seçerse; Allah'a baş kaldırırsa; o, Dünya'da 

köleliği, ahirette cehennemi seçmiş olur. 


Kesin bir dille söyleyebiliriz ki; aldanmış İblis, cennetten kovulduğu günden beri insanları yoldan çıkarmak için hep şu mesajı vermektedir: "Allah'a isyan et özgür ol." İblis'le, Adem'in cennetteki konuşmasını hatırlayınız. Adem'e ne diyor İblis: "Yasak meyveden ye, melekler gibi özgür ol, cennette ebedi kal." Son yıllarda mantar gibi türeyen ve ipleri İblis'in elinde olan New Age tarikatlarında ne fısıldanıyor kulaklara: "Sen tüm kayıtları, bağları kopar. 
Kendini sev. Ben benim de (ki bu sadece Allah'ın söyleyeceği bir sözdür), Allah'a ait korkularından sıyrıl, özgür olacaksın, melek olacaksın." 


Sanal bir dünyada; hayal dünyasında, insanları uyutan, gerçeklere kör eden ve tarih boyunca intikam peşinde koşan yaratık, Iblis'in ta kendisidir. 


Makinelerin Efendisi: Neo'nun filmin sonunda gidip görüştüğü Makinelerin Efendisi, Matrix Sistemi'nin yaratıcısı ve içindeki ajanlar, Mimar ve benzeri tüm programların esas yöneticisi durumundadır. Yukarda da ifade ettiğimiz gibi bu 

tanımlamayla Allah kasdedilmektedir. Meleklere makina, Allah'a da Makinelerin Efendisi yakıştırması yapan İblis, kendi küçük sakat zihnine göre, haşa alaycı bir dil kullanıyor. Kendisini yoktan vareden, nimetlendiren, yükselten ve tüm alemlerin ve cehennemlerin de Rabb'i olan Allah'a karşı, Adem'i yarattı ve ona saygı istedi diye 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salyalarını akıtarak havlıyor. Yüce Allah'ın lanetli köpeği olan İblisleri, bizler de Sonsuz Yüce Rabb'imiz adına lanetliyoruz! 


Ziyon - Siyon: İbranice'deki Tzi-yon kelimesinin karşılığıdır. Tevrat'ta, Yahudiler'e vadedilen kutsal topraklar Ziyon olarak adlandırılır. Aynı zamanda, Kudüs yakınlarındaki bir dağın adıdır. Tevrat'ta ayrıca Yahudiler'e Siyon halkı, Siyon oğulları, Siyon kızları diye hitap edilir. Fanatik yahudi milliyetçilerine siyonist denir. 


Lemurye, pardon Matrix konseyi! 


Matrix serisinde Ziyon, Matrix'e isyan edenlerin kaçıp kurtulduğu son insan şehri olarak anlatılmaktadır. Ziyon'da kominal bir yaşam vardır. Bir yeraltı şehri olan Ziyon'u, sözde bilge kişilerin oluşturduğu konsey yönetmektedir. Ziyon'da tasvir edilen hayat biçimi, Marks'ın kominal toplum kurma hayallerinin canlı bir örneği olarak verilmiştir. Bu kominal hayat, aynı zamanda "Lemurye şeytan toplumu"nun yaşam biçimidir. 


Sahte Mesih Neo, Ziyon halkını kurtarmak üzere görevlendirilmiştir. Yahudiler binlerce yıldır kurtarıcı mesihlerini beklemektedirler. Siyonistlere göre, kurtarıcı Mesih gelecek ve Yahudi krallığı yeniden kurulacak, böylece tüm dünyaya hükmedecekler. Bugün mevcut bozulmuş dinlerde de; İsa benzeri misyon yüklenmiş kurtarıcılar bekleyenler ve gerçek vahiyden mahrum olanlar, yahutta ellerindeki "gerçek vahye" şaşı bakanlar; sahte İsa Mesih Deccal'in etrafında toplanarak, helak olacak "Ziyon Halkı''nı meydana getireceklerdir. 


Neo: Başlangıçta "makineler dünyası" diye tabir edilen Matrix'in yönettiği dünyada yaşamakta ve bir yazılım şirketinde çalışmaktadır. Ama aslında o, seçilmiş kişi, yani isyancıların Mesih'i, kurtarıcısıdır. İsyancıların lideri konumundaki Morpheus'un davetiyle kırmızı hapı (yasak meyva) alarak seçimini yapar ve makineler dünyasına karşı insanlığın sözde özgürlüğü için savaşmaya başlar. Aslında o, yaptığı bu seçimle Allah'ın sistemine başkaldırmış, İblis'in adamı olmuştur. Gerçekte bir kurtarıcı değil, insanlığı felakete sürükleyecek olan sahte Mesih Deccal'dir. 


Filmde, Neo'nun Mesih İsa'yı çağrıştırması için bir çok atıfta bulunulmuştur. Örnek olarak, Neo'nun, klasik Hıristiyan inancındaki gibi ölüp yeniden dirilmesi, ölen Trinity'i diriltmesi, bir çok olağanüstü yeteneğe sahip olması ve filmin sonunda Makinelerin Efendisi'ne (Haşa Yüce Allah'a) çarmıhtaki İsa gibi kollarını açarak gitmesi, bu atıflardan bazılarıdır. Tüm bu ayrıntılar, Neo'nun, insanlığın beklediği kurtarıcı mesih olduğu inancını pekiştirmek için filmde özenle kullanılmıştır. 


Ajanlar: Ajanların hepsi, sistemin ve Matrix yaratıcısı Makinelerin Efendisi'nin emrinde asilerle mücadele etmektedirler. Hepsinin farklı formlara girme gibi olağanüstü yetenekleri vardır. Ajanlar da, makinalar gibi meleklerdir, ancak daha üst boyutlu meleklerdir. İblis'in adamları, tarih boyunca devam eden Hak-Batıl kavgasında; isyancı- batıl-karanlık güçleri temsil ettiği halde; Hak güçleri, köleleştirici karanlık güçler olarak takdim etmektedirler. 
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Unutmayınız ki, İblis'in kötü dediği, iyi; karanlık enerji dediği, aydınlık; Mesih dediği, Deccal; sevgi dediği, intikam; özgürlük -kurtuluş dediği, kölelik-yok oluştur. 


Ajan Smith: Ajan Smith ise üst rütbeli bir ajan(melek) rolündedir. Görevi, Neo'yu etkisiz hale getirmek ve isyankar Ziyon halkını yok etmektir. Ajan Smith, 

normalde Cebrail rolündeki Mimar'a bağlıdır. Ancak filmin devamında bu durum değişmekte, Ajan Smith isyan ederek Matrix'e zarar verecek konuma gelmektedir. Şimdi Ajan Smith'in filmde yaptıklarını ve gerçekte İblis'in yaptıklarıyla karşılaştıralım: 


Ajan Smith İblis 

1) Başlangıçta meleklerin lideri gibi onlarla beraber |1) Başlangıçta meleklere önderlik etmiş Azazil Makinelerin Efendisi'nin; gerçekte Allah'ın en iyi (Allah'ın azizi) konumundadır. Nefsi olmasına rağmen adamlarındandır. Matrix'e isyan eden Morpheus ve Oo yükseltilmiş ve melek boyutuna çıkarılmıştır. 
Neo'nun adamlarıyla savaşmaktadır. Yeryüzündeki isyankar cinlerle savaşmaktadır. 

2) Sisteme baş kaldırıyor ve Makinelerin Efendisi'nin 2) Allah'ın, "Adem'e secde et!" emrine baş kaldırıyor emrinden çıkıyor. En çok nefret ettiği şey ise ve kovularak melek boyutundan düşürülüyor, insanlardır. Onlardan iğrendiğini söylüyor. lanetleniyor. En çok nefret ettiği varlıklar, insanlardır. 
3) Kontrolden çıkınca yaptığı şey, diğer insanlara 3) Kovulurken Allah'tan mühlet istiyor ve Kıyamete kendini kopyalamak, onların hafiza ve güçlerini ele Oo kadar yaptığı şey, insanları kendisi gibi 

geçirmek. şeytanlaştırmak ve insanların gücünü ve zekasını, 


kendi şeytani amaçlarında kullanmak. Kendisini insanlardan çoğaltmak. İblis tohumları ektiği insanları, amaçları için kullanmak. 


Ajan Smith'in, İblis'e benzerliği çok açık görülüyor. Ancak bu noktadan sonra İblis'in gerçekleri alt üst etme planı devreye giriyor. Filmde, Neo'ya, "kurtarıcı mesih" rolünün iyice yapışması için Neo'nun baş düşmanı Ajan Smith(İblis) olmalıydı. Ve yine Neo'nun, hakiki Mesih İsa olarak algılanması için İblis'le savaşması gerekmektedir. Bunlar, gerçek senaryo yazarı İblis için bilindik numaralar. 


Morpheus: Bu isim, eski Yunan mitolojisindeki düşler tanrısı(şeytanı)ndan gelmektedir. 
Babası, uyku tanrısı(şeytanı) Hypnos ve annesi, gece tanrıçası(şeytanı) Nyx'tir. Morpheus, insanların rüyalarına girebilme, onlara rüyalarında görünebilme yeteneğine sahiptir. 
Şeytanların bu yeteneklerini ve şeytani rüyaları bilmeyen yoktur herhalde. Matrix filminde kurtarıcı Mesih rolundeki Neo'yu yönlendiren, onu makineler dünyasına karşı savaşa hazırlayan gemi kaptanı rolündedir. Neo, köken itibariyle insandır; Morpheus ise, İblis'in yardımcısı şeytandır. 


Mimar: Filmdeki makineler dünyasını kurgulayan, Matrix yazılımını yazan kişidir. Film akışı boyunca Matrix düzeninin sorumlusu olarak gösterilmiştir. Makinelerin Efendisi'nin yarattığı en üstün programlardan biri olan Mimar, aynen ajanlar gibi tamamen Makinelerin Efendisi'nin emrindedir. 


Buradan anlaşılıyor ki, gerçekte Mimar, "makineler dünyası" diye gösterilen "melekler dünyası''nın başı, yani Başmelek Cebrail rolünü oynamaktadır. Cebrail; cebir kelimesinden türetilmiştir. Allah'ın Cebri; anlamındadır. Allah, Kur'an'da Cebrail'in kutsal, güçlü bir Başmelek olduğunu bildiriyor. Allah, tüm melekler hiyerarşisini onun emrine vermiştir. 
Esas itibariyle Matrix; Levhi Mahfuz-Ana Kitap-Ana Bilgisayar'dır. Ancak bu Ana Bilgisayar'ın içinde; melek hiyerarşisinin yönetimiyle ilgili 

bir yazılım olabilir, Cebrail(Mimar) bundan sorumlu olabilir. Yahutta bu Ana Bilgisayar'ın melek hiyerarşisinin yönetimiyle ilgili bölümünü; Allah'ın izniyle Cebrail hazırlamış olabilir. 
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Bu nedenledir ki Mimar(Cebrail), Matrix'in mimarı olarak takdim ediliyor. En iyisini Allah bilir. 


Elbette İblis, gerçeği herkesten çok daha iyi biliyor, ancak hiçbir zaman gerçeği söylemiyor, söylemez. Nitekim Cebrail de tüm diğer melekler de makina-robot değildir. Nefisleri olmayan "akıl sahibi ruhlar" dır. Allah tarafından, evrenden ve her şeyden önce yaratılmışlardır. Allah sevgisiyle yaşarlar. Rab'lerini, üstün bir akılla, 

sürekli tesbih ve tekbir ederler. Allah, başmelekler, melekler ordusu, müminler; İblis'in ve ordusunun düşmanıdırlar. İblis ve şeytan ordusu da; Allah'ın, O'nun meleklerinin, müminlerin hatta insanların-insanlığın düşmanıdırlar. İnsanlık tarihinin gerçek savaşı budur. Her şeye gücü yeten ve Alemler'in Rabb'i olan Allah bu savaşı bir imtihan alanı olarak düzenlemiştir. 
İlk söz de, son söz de, akibet de O'na aittir. 


Kahin: Filmde sahte mesih Neo'ya yardım eden iyilik timsali bir karakter olarak verilmiştir. 
Gerçekte Matrix'in içinde yaşayan ancak Matrix'e; kadere isyan etmiş, İblis dostlarına hizmet eden bir medyumdur. Gerçekte ve hatta günümüzde de medyumlar, şeytanların dostlarıdır ve onlardan aldıkları vahiylerle insanları yönlendirirler. İblis imzalı filmlerin 

çoğunda kahinler(medyumler) takdis edilir. Hatta kurtarıcı mesihler bile onların emrindedir. 
Hatırlanacağı gibi Yüzüklerin Efendisi filminde Gandalf, Aragon'un üstadı, ruhani(!) lideridir. 
Allah, nasıl melekleri bile elçilerinin emrine vermiş ve onları kutsamışsa; İblis de, Allah'ı taklit ederek kahinlerini öyle kutsar. Maymun İblis'in her zaman yaptığı "hak sistemi", hakla-batılı yer değiştirerek taklit etmektir. 


Bir elinde kasesi, yanında Magdelalı Meryem'i çağrıştıran manitosuyla İsa soyu diye sunulan küfürbaz, sahte Deccal Merovingian. 


Merovingian: İblis kökenli yalana göre; "Hz. İsa'nın, bir fahişe olan Magdelalı Meryem'den gelen soyuna verilen isimdir." Bu, İsa'ya şerefsizce yapılan bir iftira ve İblis yalanıdır. Sözde bu soyun, yüz yıllar boyu gizli bir örgütlenmeyle Fransa'da yaşadığı ve günümüze ulaştığı iddia edilmektedir. Bu sülaleden gelen insanların, gizliden gizliye yüzyıllardır Vatikan ile bir savaş içinde olduğu söylenmektedir. Tüm bu çabaların arkasında, "Küresel Güçler"in, Hz. 
İsa'nın soyundan bir mesih çıkarma İblis oyunu yatmaktadır. 


Görülen o ki, Hz. İsa'nın soyudur diye ortaya çıkarılacak olan mesih, aslında Sahte Mesih(Deccal) olacaktır. Matrix filminin ikinci serisinde karşımıza çıkan Merovingian, ahlaksız, karısını aldatan, ağzı küfür dolu bir karakterdir. Böylece gerçek Mesih 

Deccal, Sahte Mesih Deccal'le savaşıp onu etkisiz kılacak ki, kendisinin gerçek İsa olduğu sanılsın. Filmde Merovingian gibi küresel gücün mesihinin emrinde melekler 

gösterilerek; Allah'ın melekleriyle, küresel gücün aynı cepheyi oluşturduğu zannı oluşsun. 
Bugünde İblis'in kahinleri-medyumları ve onların beyinlerini yıkadığı New Age ışık(karanlık) işçileri, büyük dinleri ve küresel güçleri, eski enerjiler olarak aynı kefeye koymaktadırlar. 
Gerçekte küresel Yahudi efendilerin güçleri de, dinleri de; Lusifer İblis'den ödünç alınmıştır. Bu New Age dini, elbette bir "Deccal Günü"nde, küresel efendileri "Deccal'e yapıştıracak bir zamk" olarak kullanılacaktır. 
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Sonuç 


1) Matrix üçlemesi filmleri, İblis'in baş yapıtlarından birisidir. Bir anlamda da İblis'in isyanını, "Hak Sistem"e karşı açtığı tarihi lanetli mücadeleyi, insanlık üzerindeki kadim saptırıcı mücadeleyi ve "Yaklaşan Saat"'teki son perdeyi, kendi sakat zihniyle yansıtmaktadır. Ayrıca filmde kendisine Smith rolünü vermiştir. Bu arada İblisvari çarpıtmalar ve kuyruklu yalanlar pazarlansa da; tahrif edilmiş gerçeklere de yer verilmiştir. 


2) Filmde işlenen tema; bugün dünyada faaliyet gösteren İblis hiyerarşisinin propaganda temasıdır: "İnsanlık, Allah'ın sisteminin kölesidir, özgür değildir. Bu sistemin dışına çıkar, bu sistemi redderse; bu İlahi sistemi ve onun sınırlarını-emirlerini görmezden gelirse, İblis'in askerleri ve elçileriyle işbirliği yaparsa; özgürleşir(!), melekleşir(!) boyut atlar(!)" Yani basit bir ifadeyle; İblis gibi Allah'a isyan et, Allah'ın özgür kölesi olmak yerine, kendi nefsinin ya da İblis'in kölesi ol! 


3) Burada en büyük hile şudur: Dünyadaki dünkü yahut bugünkü küresel sistemin, Allah'ın sistemiyle hiçbir ilgisi yoktur. Bizzat Allah'a, İblis marifetiyle başkaldıran insanoğlu, 

kendi; bencil, benmerkezci, zalim, talancı, insanperest, bilimperest, dünyaperest, şehvetperest, putperest vs. sistemini oluşturmuştur. Küresel yıldız adamların egemenliğinde; İblis'e, onun insan temsilcisi Deccal'e teslim edilmek üzere insanlık adım adım köleleştirilmektedir. O halde bugünkü sanal-maddeci- makinacı dünyayla, Allah'ın istediği ve onayladığı sistemin ne ilgisi vardır. Tarih boyunca ortaya çıkan imparatorlukların ve bugünkü emperyal şeytani hakimiyetin asıl helak edicisi Allah değil midir? Vahiy ve tarih bilincinden mahrum cahil insanların kulağına hoş gelecek: sanal dünya, makinalar dünyası, köleliğe başkaldırı, özgürleşme gibi yemler, avlamak için yaldızlı çağdaş palavralardır. 


4) Şayet başkaldırı, Allah'ın "kader-kaza sistemi"ne ve taktirlerine, onun kainatta egemen olan yasalarına-yönetimine, yani Ana Bilgisayarı'nın kontrolüne karşı ise bu, gerçekleşme ihtimali mutlak sıfir olan bir hayaldir. Bu bir İblis yalanıdır. İblis ve yandaşlarının eylemleri dahil her şey, Allah'ın izniyledir ve O'nun Ana Bilgisayarı'nın kontrolündedir. İblis, Sonsuz Yüce Allah'ın zincirli köpeğidir. Havlaması da, ısırması da, dilini çıkarıp soluması da, hayatı da, geleceği de, ölümü de, azabı da, cehennemi de O'nun elindedir, bu böyle biline.. İblis ve yandaşı olan şeytan hizbi, değil Allah'ın "mutlak hakim olan sistemi"nin dışına 

çıkmak, Allah izin vermeden kıçlarını bile kaşıyamazlar. Ha ne yapabilirler? Elbette kendilerini ve avladıkları insanları helaka ve cehenneme sürükleyebilirler. 


5) Peki, "Yaklaşan Saat"te, İblis'e ne yetki verilmiştir ki; çokça kurtarıcı mesihli 

filmler yaptırıyor ve bol keseden ahkamlar kesiyor? Evet asıl bilinmesi gereken mesele budur. Tarihe not düşmek için buradan ilan ediyoruz ki; Yüce Allah, dünyayı İblis ve ordusuna teslim edecektir. Bugün itibariyle de dünya, gizli-açık işgal operasyolarının yürütüldüğü bir arenaya dönmüştür. Ve yine bilinmelidir ki; dünyada gerçekleşmekte olan ve son aşamasına gelmiş bulunan "Küresel Yıldız Aileler"'in hakimiyeti çok sürmeyecektir. Bu hakimiyetin arkasından, İblis'in Deccal'i, küresel gücün Merovingian Deccal'ini yok edecek ve küresel güce boyun eğdirecektir. Krist, Antikrist mücadelesi.. İblis'in başmeleklerinden(!) 
olan ve Türkiye'de bile toplantı düzenleyen birçok şapkalı Saint Germain deyimiyle; küresel gücün bu hakimiyeti, sadece bir "oley hakimiyeti" olacaktır. 


Diyeceksiniz ki neden İblis ve ordusu dünyayı teslim alacaktır? Bu meseleleri ve delillerini 


ortaya koymak bu sayfaları aşar elbette. Ayrıca "Kadim Plan: İblis Dünyayı Ele Geçirmek Üzere.." başlığı altında incelenecektir. Ancak burada birkaç cümleyle şunları söyleyebiliriz: 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Sonsuz Yüce Rabb'imiz, Adem'i(İnsanı) en güzel biçimde yarattı ve tüm melekleri; hatta cinlerin melek boyutuna çıkarılmış temsilcisi Azazel'i(İblis'i) bir saygı ifadesi olarak secdeye çağırdı. Melekler secde ettiler. Azazel, başkaldırdı, kovuldu. Allah'a ve İnsanoğluna amansız düşman oldu. Yüce Rabb'imiz Allah dedi ki: "Sizin de, benim de düşmanım olan Şeytan'a(İblis'e) düşman olun!" Peki, insanoğlu tarih boyunca ne yaptı? Allah'ı ve O'nun elçilerini örttü, düşmanı olduğu İblis'in ve hizbinin peşine takıldı. Bugün ise bu ihanet, görülmemiş boyutlarda ve küresel çaptadır... 

Alemlere rahmet olarak gönderilmiş Peygamber ve onun getirdiği "son gerçek 

vahiy" bugün reddediliyor, İblis ağızlarıyla hakaretlere uğruyor. Peki, sözde O'nu tastik edenler ne yapıyor? O ellerindeki "gerçek vahyi" okuyup, akledip, anlıyor mu? Yoksa ondan hicret etmiş; onu ölü kitabı yapmış ve onu musiki olarak mı dinliyor? Yahutta Dünya sevgisi sarhoşluğunda, onu bir "meta" olarak mı kullanıyor, yahut siyasi -iktisadi- askeri amaçları için onun üstünde mi yükseliyor? Yahutta o kutsal vahyin; "siz onlardan olmadıkça, onlar, size düşmandırlar ve sizi hiçbir zaman kabul etmezler" çağrısını Allah'ın her günü ayaklarının altına mı alıyor? Buyurun siz karar verin! 


Unutmayınız ve biliniz ki; Rahman ve Rahim Olan Sonsuz Yüce Allah'ın, Kahhar sıfatı tecelli edecek ve düşmanlarından intikam alacaktır. Böylece İblis'in ve kölelerinin geçici dünya hakimiyeti kahrolacak, zafer Allah'ın ve O'na gerçekten teslim olan kölelerinin olacaktır! 


Kaynaklar: 

1) Kur'an 

2) İncil 

3) Matrix üçlemesi 
4) Turkincil.com 

5) Vilkipedia.com 
6) Dunyadinleri.com 


TARİH BOYUNCA "VEBA-TAUN" 
Murat Reis-yaklasansaat.com- ocak 2011 


Veba, kara ölüm olarak da bilinen, insanlık tarihi boyunca, değişik zamanlarda ortaya çıkmış; korkulan, ölümcül, gizemli salgın hastalıklardan biridir. Geçmişte olan pek çok büyük salgınlar, Tevrat ve bazı eski-yeni kaynaklarda, veba salgını olarak adlandırılmıştır. Ancak bu salgınların, günümüzde "'yersinia pestis"'in sebep olduğu veba olarak adlandırılan türlerinden birisi olup olmadığına dair kesin bir bilgi yoktur. Bu konu üzerine pek çok kitap yazılmış ve araştırmalar sürmektedir. Biz aşağıdaki yazımızda, bu salgınların tarihçesine, etkilerine, ortaya çıkış sebeplerine, bu salgınlarla ilgili olup olmadığını bilmememize rağmen, veba ismiyle bilinen hastalık hakkındaki bilgilere ve güncel araştırma 

sonuçlarına yer vereceğiz. 


Tarihsel olarak en eski kayıtlardan biri olan Tevrat'ta, vebadan bahseden pek çok metin bulunmaktadır. Bunlardan birinde Musa(a.s.), İsrailoğulları'nı, firavunun zulmünden kurtarmak için gönderildiğinde, buna karşı çıkan firavunun kavmine, Allah'tan bir azap 

olarak veba geldiği yazılıdır. Yine Tevrat'a göre veba, Davut(a.s.)'ın, İsrailoğulları'nı sayım yaptığı bir dönemde, Allah'ın onların üzerine gönderdiği bir azap olarak geçmektedir. Veba 


salgınından korunmak için ise; sunaklarda kurbanlar verilir ve Allah'tan bağışlanma dilenirdi. 


Veba salgınları, Hitit döneminde MÖ 14. yy.'da da görülmüştür. 1. 

Şuppiluliuma döneminde yapılan haksızlıklardan dolayı tanrılarını kızdırdıklarını düşünen 2. 
Murşili, bunun için kurbanlar sunmuştur. 2. Murşili'nin, Hitit tabletlerinde yaptığı duaları mevcuttur. 


İN eğ 
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Yahudilerin suları zehirledikleri gerekçesi ile diri diri yakılması. 
Orta Çağ'da Veba Korkusundan: İnsanlar Yakılıyor 


Bazı toplumlar, salgının nedenini, burçlara(astrolojiye), hurafelere, cadılara bağlamış, hatta cadı oldukları ileri sürülen kişiler, hastalıktan kurtulmak için yakılmıştır. Bazı toplumlar da çaresiz kaldıkları bu salgını, "Tanrı'nın bir gazabı" olarak görmüşse de, buna karşılık çareyi, kutsallık atfettikleri bir takım putlara, azizlere(!) sığınmakta ve azizlerden kalan bir takım cisimlere başvurmakta bulmaktaydılar. Onlardan geriye kalan eşyaları şehirlerde dolaştırarak salgına çare olacağını zannederler. Böylelikle hekimlik işini de din adamları üstlenmiş oldu. Onlar da haçlar, mumlar, şeytan çıkarma ayinleriyle, salgını tedavi etmeye çalıştılar. 


Hatta Tanrı'nın öfkesini yatıştırmak için en çok başvurulan yollardan biri de, salgına sebep oldukları düşünülen Yahudiler'i öldürmekti. Salgının önlenememesi ile toplumlar korkuya kapıldılar. Kurtulmak için ondan kaçarak daha çok yayılmasına neden oldular. Bu anlamda Orta Çağ karanlığındaki Batı toplumlarında "vebalıların yakılması", "cadı" ve "Yahudi avı" meşhurdur. 


Babalar Oğullarını, Anneler Bebeklerini Terk Ediyordu! 


Veba salgınını yaşayan 14. yy. İtalyan yazarı Boccacio, "Decameron" adlı eserinde salgın günlerini şöyle anlatır: 


"Babalar, oğullarını; anneler, bebeklerini terk ediyor; hizmetçiler, hanımlarından kaçıyor, noterler ölülerin son arzularını kaydetmekten vazgeçiyor; doktorlar, rahipler ve rahibeler, hastaları ziyarete gitmiyorlardı. Kimse Hıristiyan usullerine göre gömülemiyordu; evler birer mezarlığa dönüşmüştü." 


7. yüzyılın başlarından itibaren İslam peygamberinin gelmesi ile İslam toplumları, veba salgını sırasında neler yapılması ile ilgili temel prensiplere sahip oldu. 


Floresan boyalı Y. Pestis 


Vebadan Kaçmayın, Olduğu Yere Gitmeyin! 


"Bir yerde veba olduğunu işittiğiniz zaman o yere, onun üzerine gitmeyiniz. Ve bulunduğunuz yerde veba zuhur edince de, oradan kaçarak o yerden çıkmayınız." (Buhari: 76/30, Müslim: 39/92) 


Bu temel prensip, hastalığın yayılmasını engellemiş ve etkisinin sadece bölgesel kalmasına sebep olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nda ortaya çıkan, 18. yüzyılda başlayıp 19. yüzyılın ortalarına kadar süren veba salgınında, vebadan kaçarak kurtulacaklarını sanan 

yabancılar, Osmanlı toplumundaki halkın kaçmayıp sabretmelerine anlam 

verememişlerdir. Yabancı devlet temsilcilikleri, yazışmalarında bu yadırgadıkları durumu belirtmişlerdir. Ancak Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde; halkın, kozmopolit yapısı ve İslam'dan uzaklaşmaları yüzünden can korkusu ile kaçışı, hastalığın yayılmasına neden olmuştur. 


İbn Sina, İbn-i Hatib gibi İslam dünyasının bilim adamları, salgın karşısında gözlem ve tecrübelere dayanarak; hastalığı teşhis etmeye ve salgını kontrol altına almaya çalışmışlardır. 
14. yy. İslam dünyasının kaynaklarına bakıldığında, vebanın tanımlamaları doğrudur ve bu bilgiler, 19. yy.'a kadar başvurulan kaynak olma özelliğini korumuştur. 


Veba, en virülan(hastalık oluşturma yeteneği güçlü) ve ölümcül olan bakteriyel hastalıklardan biri olarak bilinmektedir. Hastalığın erken evrelerinde tedavi edilmeyen hastalarda ölüm oranı yüksektir. Vebaya sebep olan bakteri, Yersinia pestis'tir. Enterobacteriaceae ailesinden olan Gram (-) kokobasildir. Boyu 1,5-2 mikron, genişliğiyse 0,5-0,8 mikrondur. Y. Pestis, normal yaşamı için çok az oksijene ihtiyaç gösteren, hareketsiz, spor oluşturmayan, bir bakteridir. 
Çok geniş bir sıcaklık(-29C ila 45°C) ve pH (5,0 ila 9,6) aralığında çoğalabilir. Fakat optimal büyüme 28°C'de ve pH 7,4 iken olur. Balgam ve pire dışkısı içerisinde, oda sıcaklığında uzun süre canlı kalabilir. Hatta dondurulursa, 25 yıl canlılığını koruyabilir. Güneş ışığına ve ısıya karşı da oldukça duyarlı olduğu için konak dışında uzun süre varlığını devam ettiremez. 


Veba, "Kara Ölüm" olarak tanımlanmıştır. Bunun sebebi de, genel inanca göre, bu hastalık sonucunda; deri altı kanamaları yüzünden deride "siyah lekeler" oluşmasıdır. 
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Bubonik vebada; sıklıkla kasık, koltuk altı ve boyun bölgesinde, 1-10 cm büyüklüğünde, cildi iten oval şişlikler(Bubonlar) oluşur. 


Vebanın 3 Klinik Formu 


Bubonik veba (Hıyarcıklı veba) 
Pnömonik veba (Akciğer Vebası) 
Veba sepsisi (Septisemik Veba) 


1) Bubonik Veba (Hıyarcıklı Veba): 


Sıklıkla kasık, koltuk altı ve boyun bölgesinde, 1-10 cm büyüklüğünde, cildi iten oval şişlikler(Bubonlar) oluşur. İnfekte pirenin(Xenopsylla cheopis) ısırığı veya ciltteki lezyonlu bölgenin, infekte hayvanların doku ve vücut sıvıları ile teması sonucu bulaşma meydana 

gelir. 2-6 gün kuluçka periyodundan sonra, 38°C ateş, titreme, baş ağrısı, eklem ağrısı, adale ağrısı, bitkinlik, sıklıkla 24 saat içerisinde bir veya birden fazla bölgede lenf bezlerinde büyüme ve ağrı ortaya çıkar. Bunlara bulantı, kusma, karın ağrısı eşlik edebilir. 


Etkili antimikrobiyal tedavi almayan bubonik vebalı hastalarda, ateşin toksik düzeye yükselmesi, taşikardi(dakikadaki kalp atım sayısının 100'ün üzerine çıkması), letarji(derin ve uzun süreli uyku, uyandırıldığında konuşan ancak anımsamayan, daha çok ağır hastalıklarda ortaya çıkan patolojik durum), ajitasyon(aşırı huzursuzluk ve gerilim), konfüzyon(düşüncelerin birbirine karıştığı, cisimlerin birbirinden ayırt edilemediği, algılama zorluğu çekildiği durum), konvülsiyon(iskelet kaslarının istemsiz kasılması) ve deliryum(algılama ve bellek bozuklukları, huzursuzluk, ajitasyon, halüsinasyon ve illüzyon belirtileri eşliğinde ortaya çıkan entelektüel yetenek düzensizlikleri) 

görülür. Veba hastalığının en hafif şekli olup; tedavi edilmediğinde ölüm oranı %50 - %70 tir. 
Koma halinde 3-6 günde ölümle sonuçlanır. 


Xenopsylla cheopis 


2) Pnömonik Veba (Akciğer Vebası): Pnömonik veba, hayatı en çok tehdit eden hastalık tipidir. Veba basilinin, solunum yolu ile alınması veya kan yolu ile yayılımı sonucu 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oluşur. 1-7 günlük bir kuluçka süresi vardır. Başlangıcı anidir. Hastalar semptomların başlangıçından 24 saat içinde; tipik olarak yüksek ateş, baş ağrısı, güçsüzlük, baş dönmesi, kanlı balgamlı bir öksürük ve solunum güçlüğü gösterirler. Bronşit gibi başlayan veba, ağır bir klinik tablo ile seyreder. 


Taşipne(dakikadaki solunum sayısının 20'nin üzerine çıkması), nefes darlığı gibi solunumsal belirtiler, tipik olarak hastalığın ikinci gününde belirginleşir. Kanlı balgam, solunum sıkıntısında artış, kalp-solunum sistemi ile ilgili yetersizlik ile el-ayakların soğuması, şiddetli terleme, morarma, çarpıntı, kan basıncının düşmesi, idrar miktarının azalması veya idrarın hiç olmaması belirtileriyle kendini gösterir. Hastalara ilk 18 saat içinde tanı koyulamaz veya uygun tedavi başlanamaz ise, hastalar genellikle 1-6 gün içinde kaybedilir. Enfeksiyon, öksürük ve hapşırıkla çevreye yayılır. Ayrıca bubonik vebanın ardından da pnömonik 

veba gelişebilir. Buna "sekonder pnömonik veba" denir. Direkt oluşan pnömonik vebaya ise, "primer pnömonik veba" denir. 


3) Veba Sepsisi (Septisemik veba): Vebanın kanda zehirleme yapan ağır bir 

şeklidir. Akciğer vebası gibi ani bir şekilde başlar. Belirtileri hıyarcıklı vebadaki gibidir. 
Enfeksiyon, kanda o kadar süratle yayılır ki, lenf bezlerinin şişmesi(bubon) için vakit kalmaz. 
Küçük kırmızı noktalar ya da lekeler şeklinde cilt kanamaları, çürük ile ezikler oluşur. 
Özellikle sinirsel belirtilerin şiddetli olması ile tanınır. Dalgınlık kuvvetsizlik, nefes darlığı yanı sıra sindirim sistemi ile ilgili belirtiler olan bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı belirtileri olur. Yaralardan ve vücuttaki deliklerden kanama, kol ve 

bacaklarda kangrenler; "yaygın damar içi pıhtılaşma" (DIC) sebebiyle oluşur. Tedaviye yanıtsız hipotansiyon, böbrek yetmezliği, dikkat zayıflığı ve diğer şok bulguları, son döneme doğru ortaya çıkar. Erişkin solunumsal sıkıntısı sendromu(ARDS), septisemik vebanın herhangi bir aşamasında ortaya çıkabilir. Kısa sürede koma durumu oluşur. Genellikle 2-3 gün içerisinde öldürür ancak 24 saatte sonuçlanan ağır şekilleri de vardır. 


Veba sepsisinde; kol ve bacaklarda kangrenler oluşur. 
Nadiren görülen veba çeşitleri de şunlardır: 


Veba Menenjiti: Vebanın nadir olarak kendini gösterdiği formdur. 1947-2005 yılları arasında ABD'de bildirilen 409 veba vakasının 17'si veba menenjit vakası 

idi. Menenjit vakalarının tümü, bubonik vebanın komplikasyonu(mevcut hastalığa eklenen diğer bir hastalık) olarak oluşmuş ve sadece 3 tanesi hayatta kalmıştı. Veba menenjitinde tipik olarak ateş, baş ağrısı, menenjit görülür. 


Veba Farenjiti: Ateş, boğaz ağrısı, boyun lenf bezlerinde büyüme ve baş ağrısı görülür. 
Sıklıkla farenjit(boğaz iltihabı) ve Bademcik iltihabı ayırt edilemez. Boğaz ile ilgili veba, bakterinin bulaştığı etin az pişirilmiş olarak yenilmesi sonucu oluşur. Veba Faranjiti, az pişirilmiş deve ve keçi eti yiyen insanlar arasından bildirilmiştir. 


Sığır Vebası: Vebanın hayvanlarda görülen şekline sığır vebası denir. Halk arasında sığır vebası olarak bilinen salgın ilk defa 1899'da Türkiye'de Adil bey ve M. Nicolle tarafından keşfedilmiş bir virüstür. Etken Paramyxoviridea ailesinden bir morbillivirustur. Ahır 


375 


koşullarında 20 saat ve açıkta 24-48 saat etkisini sürdürebilir. Olgunlaşmış ette düşük pH nedeniyle 6 gün içerisinde virüsler ölür. Virüs enfekte hayvanların kan ve doku sıvılarında, en yoğun olarak kemik iliği ve lenf yumrularında bulunur. 


Asya, Afrika ve Avrupa'da büyük ekonomik zararlara yol açan, başlıca, sığır-mandalar ile domuzun, az miktarda da keçi, koyun gibi diğer çift tırnaklı hayvanların yüksek ateş ve ölümle karakterize olan akut ve bulaşıcı hastalığıdır. Halk dilinde "mal kıran veya çor" diye adlandıran sığır vebasında; salgına yakalanma oranı “0100, ölüm oranı %90 civarındadır. 
Türkiye'de bilinen bir hastalıktır. 1877'de çıkan sığır vebası 1932'de ortadan kalkmıştır. 
1969'da Urfa'da tekrar saptanmış, 1972 yılından itibaren önlenebilmiştir. 1991 yılında 
Türkiye'de tekrar görülmüş; kısa sürede Diyarbakır, Adana, Konya, Afyon ve Sakarya'da 17 
bölgede hastalık görülmüştür. Tekrar görülmesi ile başlayan mücadele 18-23 Mayıs 2003 
tarihinde Paris'te yapılan Uluslararası Salgın Hastalıklar Ofisi (OTE) 'nin 71. Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile Türkiye, sığır vebası hastalığından temiz ilan edilmiştir. Sığır vebası, hayvanlardan insanlara bulaşmaz. Hastalığa yakalanan hayvanlar hemen itlaf edilir, iki metrelik çukurlara üzerlerine sönmemiş kireç dökülerek gömülür. 


Marsilya'da 1720'de veba salgını sırasında doktorların giydiği koruyucu kuş kafalı elbise, doktoru tepeden tırnağa örterdi. İri gaganın içinde hastalığın havadan bulaşmasını önlemek için hoş kokulu otlar vardı. Eldivenli ellerinde tuttuğu çubuğun ucunda ağaç sakızı yanar ve o zamanki inanışa göre havayı temizlediği sanılırdı. Gözler bile kristalden yapılmış merceklerle korunurdu. 


Tedavi Ve Önlemler 


Yapılacak ilk iş, hastayı tecrit etmektir. Virüs değil, bakteri enfeksiyonudur. Deri ve mukozal yüzeylerden vücuda giren Y. pestis organizmaları, tipik olarak, lenf kanalları yoluyla bölgesel lenf bezlerine taşınır. Veba hemen hemen her organı tutabilir ve tedavi edilmezse genellikle yayılır ve ağır doku harabiyeti ile sonuçlanır. Vebanın kabul görmüş klasik 

tedavisi; streptomisindir. Tedavi almayan vakalarda, bubonik vebada ölüm %60 

civarında, pnömonik vebada ise 90100'e yakındır. Streptomisinin alternatifi 

olarak gentamisin tedavide önerilmektedir. 


Ayrıca klasik veba vakalarında sulfanamidler, Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen antimikrobiyal ajanlardır. 


Şiddetli bir veba salgını atlatan toplumlar, yaklaşık bir kuşak boyunca bu hastalığa karşı bir bağışıklık kazanır. Bir önceki salgın ne kadar eski ise, yeni salgın o kadar çok yayılma olanağı bulacaktır. Veba, uluslararası kontrolü hala zorunlu olan 3 hastalıktan biridir. Diğer ikisi 

ise; kolera ve sarı hummadır. Günümüzde vakaların çoğunluğu münferit olarak ya da küçük gruplar halinde olsa da, salgın oluşma potansiyeli hala devam edmektedir. 
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Salgının Kaynakları ve Yayılma Yolları 


1894'te İsviçreli bakteriyolog Alexandre Yersin, vebaya yol açan Yersinia 

pestis isimli bakteriyi izole edip, tanımlamış. Ardından 1898'de P. L. Simond, hastalığı fare piresinin ısırma yoluyla bulaştırdığını deneysel olarak kanıtlamış. 1914'te A. W. Bacot ve C. 
D. Martin, vebanın, pireyle bulaşma mekanizmasını saptamıştır. Ancak bu tespitler, 
salgının geniş bir alanda hızlı bir şekilde yayılmasını tam olarak açıklayamamaktadır. 1947 
yılından itibaren başlayan araştırmalar; salgının kaynakları, süreci, farklı bölgelerde nasıl ortaya çıktığı, insanlara nasıl bulaştığı ve salgına nasıl dönüştüğü konusunda kesin bir sonuca varamamışlardır. 


Veba, kemirgenleri etkileyen bir hastalıktır. Salgının anlaşılabilmesi için kemirgenler üzerinde araştırmalar yapılır. Pasteur Enstitüsü tarafından, İran'ın dağlık bir bölgesinde yapılan araştırmada, birtakım kemirgenler de veba mikrobu bulunmuştur. Dünya'nın bazı bölgelerinde salgını yayan doğal odaklar ve bunlara ilave olarak geçici odakların olduğu görülmektedir. Bu doğal odaklar; Asya'da, Afrika'da, Amerika'da 

bulunmaktadır. Yayılma, geçici odaklar ile olur. Doğal odak olan kemirgenlerin yer değiştirmeleri, diğer yırtıcılar tarafından avlanmaları ile salgın diğer kemirgenlere geçer. 
Hastalığı yavaş yavaş, ekilmiş tarlaların yakınındaki kemirgenlere bulaştırırlar, onlardan da harman yerleri çevresindeki evcil kemirgenlere geçer. 


ABD'nin güneybatısından bir veba hastası, sol koltukaltında bubon, bir tane veba ülseri ve pirenin ısırdığı bölgede nedbe(yara) kabuğu dokusu görülüyor. 


Tahılla beslenen bu evcil kemirgenler, insanlarla olan bağı sağlarlar. Bir pire, vebalı bir farenin kanını emince, veba mikropları pirenin bağırsaklarında çoğalarak büyük bir kütle oluşturur ve pirenin bağırsağını tıkar. Pire emdiği kanı sindiremediği için, acıkır ve rastladığı fareleri tekrar tekrar ısırmağa başlar. Her ısırışta bağırsağındaki veba mikroplarını farenin kanına püskürtür. Fare, vebaya yakalanıp ölünce, üzerindeki pireler başka bir fareye geçer. 
Vebadan ölen fare sayısı arttıkça, pireler kan emmek için en yakınlarındaki sıcakkanlı canlılara, en başta da insanlara ve evcil hayvanlara(kedi, köpek) sıçrarlar. 


Hijyenik şartların kötü olduğu, açlık ve sefaletin yaşandığı sağlıksız yaşam şartlarına sahip toplumlarda farelerde ortaya çıkan hastalık, ilk başlarda büyük oranda fare ölümleri ile başlar. 
Salgının, insanlar arasında yayılması Hıyarcıklı vebada, infekte pireler veya pire dışkısı, temas(hastaya veya kullandığı eşyalara) ile olur. Akciğer vebasında ise öksürme, hapşırma ve damlacık(tükürük) ile olur. Ticaret yolları, yayılmayı hızlandırır, Özellikle deniz ticaret yolu, salgının diğer bölgelere yayılmasında etkilidir. İklim değişikliğinden dolayı da yayılır. 
İnsanların panik içinde kaçarak yaptıkları göçler ile de salgının etki bölgesi büyür. Bu tip büyük salgınlarla, eski dönemlerde tarlalar ekilememiş ve onu takiben kıtlıklar olmuş, seferlere çıkan ordularda güç kaybına neden olmuştur. 


İnsanlık tarihi, veba salgınları ile doludur. Bu salgının ölüm etkisi dışında sağ kalanlar üzerindeki etkileri de büyüktür. Gerek insanlar arasında olan salgın, gerekse sığırlar arasında 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olan salgın ile büyük göçler ve kıtlık dönemleri olmuştur. Salgına yakalanan insanların birkaç gün içinde ölmesi ve herhangi bir iyileştirici tedavinin olmamasının etkileri büyüktür. Salgın sırasında, ölüm korkusuyla insanların hislerini-duygularını kaybetmeleri, birbirlerine saldırıp öldürmek istemeleri, ya da intihar etmek istemeleri olayın psikolojik boyutudur. 


T p 70-20 len ülkesi A 
Kırmızı ped m “eps nd raya göstermektedir. 


Yersinia pestis'in tahmini global dağılımı 


Biyolojik Silah: Veba 


Modern çağda veba virüsünün(Y ersina pestis) bir biyolojik silah olarak kullanılması söz konusu olmuştur. Yersina pestis'in genetik mühendislik yöntemleri ile çoklu direnç paterni gösterir şekle getirilmesi de mümkündür. Dünya düzenini sağlamak adına nükleer silahlar geliştiren güçler, yine aynı sebepten daha az maliyetli biyolojik silahlar da geliştirmiştir. Hem de tarih boyunca insanlığın bildiği, ölüm oranının kısa sürede ve çok yüksek olduğu veba salgını etkili bir silahtır. 


I. Dünya Savaşı'nda, Almanya'nın, İtalya'da kolera, St. Petersburg'da da veba 

hastalığı yaydığı iddia edilmektedir. 

II. Dünya Savaşı sırasında (1939-1942 yılları arasında) Japon kuvvetleri, Çin ve 

Mançurya'da şarbon, veba, çiçek, tularemi, ruam, kolera, kızıl, menenjit, tüberlükoz, tifo, tetanus, hemorajik ateş ve difteri gibi çeşitli enfeksiyon hastalıklarını esirler üzerinde deneyip, 10 binden fazla insanın ölümüne yol açmıştır. Bununla da yetinmeyen Japonya, Çin'in en az 11 kentine kitlesel saldırı yapılmış ve veba bakterisini taşıyan farelerin kanlarıyla beslenmiş 15 milyon pire kentlere salınmıştır. 


Tarihte kara ölüm olarak adlandırılan bu büyük salgınlar, Yersinia pestis'in sebep olduğu veba mıydı? 


Kara Ölüm "Veba" Üzerindeki Sis Perdesi 
Tarihte kara ölüm olarak adlandırılan bu büyük salgınlar, Yersinia pestis'in sebep olduğu veba mıydı? Bilim adamlarını bu konuda kuşkulandıran, bu salgınların ortaya çıkışı, yayılışı 


ve sona ermesi üzerine pek çok soru işareti mevcuttur. Bu kuşkulardan biri, salgının nasıl kendiliğinden ortadan kalktığıdır? 
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Örneğin, 14. yüzyılda Avrupa'da, farelerle iç içe yaşayan, lağım pislikleri olan, izbe sokaklarda hastalığın yayılması doğal karşılanabilir. Londra'da en son salgın 1666'da sona ermiş. Sona erişi hakkında önce, çıkan büyük yangın ile mikropların öldüğü savunulmuş; fakat daha sonra şehrin merkezinde geniş ve temiz caddelerin yapılması tezine yer verilmiş, ancak bu da durumu tam açıklayamamıştır. Çünkü yangın Londra'nın ortasını tahrip etmişti. 
Veba ise kalabalık ve pis kenar mahallelerde yayılmıştı. Ve salgın Londra, Paris ve Amsterdam'da aynı zamanda durmuştu. 


Sultan 2. Bayezid zamanında İstanbul'da meydana gelen büyük bir zelzelenin akabinde ortaya çıkan veba salgını, 1777 yılında görülen kuyruklu yıldızın arkasından; 1778 yılında ortaya çıkmıştır. Bu olay da, o zaman için veba salgınına sebep olarak gösterilmiştir. Alınan önlemler, pek de etkili olamamış ve bir zaman sonra veba, kendiliğinden ortadan kalkmıştır. 


Osmanlı İmparatorluğu'ndaki 1824-1844 tarihlerinde görülen veba salgını dönemlerine bakıldığında; sağlık idarelerince 1840 yılından itibaren somut tedbirler alındığı belirtilmektedir. İncelenen kaynaklarda görülmüştür ki; aslında 1840 yılına kadar, birçok bölgede salgın çoktan sona ermiştir. 


Kara ölümle ilgili bir diğer soru işareti ise, salgının nasıl başladığı ve yayıldığıdır. Veba salgınlarının, genellikle kıtlık, açlık ve doğal afetlerden(depremler, iklim değişiklikleri) sonra ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Sefalet ve doğal afetler, sağlıksız ortamları sağlamış ve göçler ile vebanın hızla yayılmasına, epidemi ve pandemiler yapmasına neden olmuştur. 
Salgının yayılmasında ayrıca, resmi işler için kullanılan ulaklar, kervanlar, göçebeler, askerler ve en önemlisi vebadan kaçan insanlar da rol almıştır. 


Yapılan bu açıklamalar küçük bir bölge için anlaşılabilir olsa da, kıtaları etkileyen büyük salgınların her yerde esrarengiz bir şekilde aniden ortaya çıkışını ve belirli bir süre sonra kendiliğinden ortadan kalkışını açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Ayrıca kara ölümün yayılış hızı da, bildiğimiz hıyarcıklı vebaya göre oldukça hızlı bir seyir izlemektedir. 

Örneğin, dünya tarihinde ulusları tehdit eden büyük salgınlardan biri; 7. yüzyıldaki (MS 542) Akdeniz kıyılarında görülmüş, çok kısa zamanda Mısır'a, Afrika'nın kuzeyine, Filistin ve Suriye'ye, Anadolu'ya, İtalya'ya, Galya'ya ve Germenia'ya yayılmıştır. 


Bir başka salgın ise, 14. yüzyılda ilk olarak 1331'de Çin'de başlamış, 1338'de Baykal Gölü civarında, 1345'te Aşağı Volga Nehri civarında görülmüştür. 1345'te Kırım'ı, 1347 Ocağında Konstantinopolis'i (İstanbul), 1347 ilkbaharında İskenderiye'yi vurmuş, Haziranda Kıbrıs'a, bir rivayete göre denizciler yolu ile Kasımda Sicilya'nın Messina limanına ulaşmıştı. Oradan da Afrika'ya yayılmıştır. 


Kuyruklu Yıldızlarla Gelen Tehdit: Kara Ölüm 


Günümüzde, geçmişte büyük çapta pandemilere sebep olmuş, pek çok insanın ölümünden sorumlu olan ve çok hızlı bir yayılım gösteren kara ölüm-veba hakkında araştırmalar devam etmektedir. Kuyruklu yıldız-kara ölüm arasındaki ilişkiyi inceleyen deondrokronolojist bilim adamı Mike Baillie bunlardan biridir. Baillie: 


"Yeryüzünde en büyük ölüm oranına sahip bir salgın olan kara ölüm, belki de bildiğimiz hıyarcıklı veba değil, dünya yakınından geçen veya çarpan kuyruklu 


yıldızların etkilerinin bir sonucuydu." diyor.(*) 
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İbn-i Sina'nın çalışması, veba salgınının ne tür sebeplerden kaynaklandığına dair tespitini akla getiriyor. Doğu'da olduğu kadar Batı'da da alanında otorite olan, Avrupalılar'ın Avicenne diye adlandırdıkları İbn-i Sina hakında, Prof. Dr. Daniel Panzac, kitabında şu bilgiye yer vermiştir. 


"İbn-i Sina (980-1037)'ya göre veba; durgun sular, gömülmeyen çürümüş cesetler, kayan yıldızlar, göktaşları, şiddetli ve sıcak rüzgarlar, yağmursuz fırtına nemliliği gibi hava ve 


toprak etkenleriyle havanın bozulmasından kaynaklanır. 
Çağdaş bir deyim kullanmak istersek, atmosfer kirliliğindeki değişiklikler." 


Vebanın Tarihsel Gelişimi 


Hastalığın tarih boyunca gelişimi incelendiğinde; pandemiler ve epidemiler yaptığı ve ortadan kendi kendine kaybolduğu gözlemlenmiştir. Ulaşabildiğimiz kaynaklara göre insanlık tarihinde var olan veba salgınlarını burada tarihsel bir sıralamayla vermeye çalışacağız. 


MÖ 4. yy. 
Hititler devrinde 1. Şuppiluliuma devrinde(MÖ 1344-1322) başlayan ve 2. Murşili(MÖ 


1321-1295) devrinde de devam eden veba salgını, 20 yıl sürmüştür. Bir görüşe göre; Hititler'in yıkılışı, şiddetli veba salgını sebebiyledir. 


MÖ 5. yy. 
MÖ 429 yılında Yunanistan'daki veba salgını, binlerce insanı öldürdü. 452 yılında Attila, Alpleri aşarak Po ovasına indi ve yolu üzerindeki pek çok Kuzey İtalya kentini ele geçirerek 


Roma önüne geldi. Bazı kaynaklar bu seferin, o sırada İtalya'yı kırmakta olan veba salgını nedeniyle yarım kaldığını öne sürer. 


MÖ 3. yy. 
Eski Roma'da, MÖ 293 yılında büyük bir veba salgını çıkmıştır. 


1. yy. 


MS 80'de, İmparator Titus zamanında meydana gelen veba salgınında, çok sayıda insan ölmüştür. 


2. yy. 


MS 164'te Roma'da şiddetli veba salgını çıkmış. Ardından Atina salgını, Etiyopya'da ortaya çıkmış ve hızla Yunanistan'a yayılmıştır. Salgının dördüncü yılının sonuna geldiğinde nüfusun dörtte biri can vermiştir. 


3. yy. 


251 yılı sonlarında veba, Roma'yı vurdu ve Roma İmparatoru Hostilian bu salgında öldü. 
269 yılı sonlarında genelde Claudius II adıyla tanınan Roma İmparatoru, Pannonia eyaletine 
akınlar düzenleyen Vandallar'a karşı sefer hazırlığı yaparken, Hıyarcıklı veba salgınından ölmüştür. 
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6. yy. 


542 (Justinien vebası denir) veya 544 yılında Akdeniz sahilleri ile Orta Doğu'da çıkan 
büyük bir veba salgını, buradaki ülkeleri katederek Anadolu'ya da yayılmıştır. O döneme ait ölüm oranları ile ilgili bilinen, Bizans'ın merkezi İstanbul'da, günde 16.000 insanın hayatını kaybettiğidir. 560 Justinien zamanında Amid(Diyarbakır) veba salgınında 30.000 ölüm. 

599 İmparator Maurice zamanında Anadolu ve Asya'da, büyük bir salgın olmuştur. 


7. yy. 


628 İran'da veba salgını. 
638-39 Şam bölgesinde veba salgını. 


8. yy. 


713, 725 yıllarında Bizans'ta veba salgını. 
740-745 Bizans'ta veba başka bir rivayete göre(746-749)'da 200.000 ölüm. 
754 yılında Irak ve Musul dolaylarında salgın. 


10. yy. 


964 yılında Tarsus'ta veba salgını. 


11. yy. 


1047-1049 yıllarında Arabistan, Suriye, Mısırı içine alan veba salgını. 

1078 İstanbul'da büyük bir salgın. 4 ayda 160.000 ölüm. 

1098 Kilikya'ya kadar gelen 1. Haçlı donanmasının 1/5'i veba salgınından ölmüş. 
1153-54 yıllarında Konya ve Kilikya'da veba salgını. 

1180 yılında Suriye, Musul, Amid bölgelerinde şiddetli bir veba salgını, halk cenazeleri 
defnetmeye yetişememiş. 

1190 3. haçlı ordusu Çukurova içlerine ulaştıklarında veba salgını olmuş, Antakya'ya 
ulaştıklarında ordunun 1/10'u yok olmuştur. 


13. yy. 


1243-1244 Malatya'da veba salgını. 

1270-1272 Fransa Kralı, Haçlı Seferine çıktı. Tunus'a sefer düzenleyen kral ve ordusunun yarısı, veba salgını nedeniyle öldü. 

1282 yılında Irak'ta çıkan salgın, Anadolu'nun yakın bölgelerini etkilemiştir. 


14. yy. 


Tarihe Büyük Veba Salgını ya da Kara Ölüm diye geçen 1347—1351 salgınıdır. Papa IV. 
Clementin memurlarının tahminlerine göre; Doğu Asya'dan gelen bu amansız veba salgınında, Avrupa'da toplam 23.840.000 insan yaşamını yitirmiştir. Bu rakam, bütün Avrupa nüfusunun % 31'ini oluşturmaktadır. Fransa gibi nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu ülkelerde, nüfusun vebadan ölüm oranı, % 50'dir. İngiltere'de toplam ölüm miktarı; 

yaklaşık 1.000.000 kişidir (nüfusun % 30'u). Doğu Avrupa'da ise -nüfus yoğunluğunun 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azlığından- ölüm oranı % 15 dolayında olmuştur. Sonra Afrika'ya yönelmiş, oradan da Kuzey ve Güney Amerika'ya atlamıştır. 


1330 yılında, nüfusu 120.000 olan Floransa şehri, karşılaştığı 8 büyük veba salgını ardından, 
1427 yılında 37.000 kişinin yaşadığı küçülmüş bir şehir haline gelmiştir. 

1335'te Venedik'te 100.000, Almanya'da 1.250.000, 1348'de Avignon'da 150.000, Paris'te 50.000 kişi hayatını kaybetti. 

1335 yılında Çin hariç Asya kıtasındaki veba salgınında 24.000.000 kişi ölmüştür. 

1347, Filistin'de büyük veba salgını ortaya çıkmıştır. 

1347-1348 yılları arasında Venedik nüfusunun 130.000'den, 70.000'e düşmesine neden olmuştur. 

1349'da Londra'da 100.000 kişi vebadan ölmüştür. 

1360'da İngiltere'de yeniden veba salgını görülmüştür. 


15. yy. 


1407'de, İngiltere'de, vebadan 30.000 ölüm. 

1429'da Bursa'da baş gösteren veba salgınında çok sayıda kişi ölmüştür. 

1417, 1429-30, 1444 Kahire salgını. 

1466-1467'de günde 600 kişinin öldüğü İstanbul veba salgını. 

1478, Venedik salgını. 

1492'de Arabistan, Şam, Halep ve Mısır'da baş gösteren bir veba 

pandemisi, İstanbul şehrini etkisi altına almış ve 1 ayda, 56.000 kişi hayatını 

kaybetmiştir. Mısır, Suriye ve Arabistan'da da aynı dönemde ortaya çıkan veba salgını, günde ortalama 1.000 insanın ölümüne neden olmuştur. Mısır'daki salgın üç gün sürmüş ve bu süre içinde 6.000 insan ölmüştür. 


16. yy. 


1539, 1573, 1576, 1578, 1591 ve 1596 yıllarında İstanbul'da veba salgınları. 

1563, İngiltere'de Büyük Veba Salgını, 80.000 can aldı. Sırf Londra'da 20.000 kişi salgından dolayı yaşamını yitirdi. 

1565 yılında Trabzon'da meydana gelen veba salgını. 

1570'te Moskova'da 200.000 ölüm. 

1575-1576 arasında Venedik'te 50.000, (nufusun 9025-30) 

1575-1585 arasında Messina'da 40.000, 

1557'den-1652'ye kadar Barcelona'da sadece veba nedeniyle nufusun *088.39'una denk düşen bir ölüm oranı vardır. 

1581'de Roma'da 60.000 kişi hayatını kaybetmiştir. 

1592-1593, 200.000 nüfuslu Londra'da, 10.675 kişi büyük veba salgınından ölmüş. 


17. yy. 


1615, 1617, 1620, 1637, 1650, 1655 yıllarında İstanbul'da veba salgını görüldü. 
1625 Londra veba 35.000 ölü 

1628 Lyon: 50.000 ölüm(nüfusun 9050'si) 

1630 Milano: 60.000 ölüm (nüfusun 9046'sı) 

1630 Verona: 30.000 ölüm (nüfusun %57'si) 

1631 Venedik: 46.000 ölüm (nüfusun %30'u) 

1651 Barselona: 20.000 ölüm (nüfusun 9045'i) 


382 


1656 Napoli: 150.000 ölüm (nüfusun %50'si) 

1657 Cenova: 60.000 ölüm (nüfusun 9060'ı) 

1629 yılı yaz ayı başlarında İtalya- Venedik'e başlayan ve 1629-1631 yılarında etkili olan 
bir veba salgını, nüfusun yaklaşık 2/3'ünü öldürdü. 

1661'de Prag'da 83.000 ölüm. 

1665-1666, Büyük Londra Salgını, 70.000 ölüm. 

1672 Fransa veba 60.000 ölüm. 

Viyana'da 1679'da 76.000 ölüm. 

1695-96 Kahire salgını. 


18. yy. 


1705, 1726, 1778 yıllarında İstanbul'da toplam 240.000 ölüm. 

1713, 1720, 1724, 1762, 1781 yıllarında Selanik'te 100.000 ölüm. 

1709, 1724, 1759, 1760, 1765, 1784, 1788 yıllarında İzmir'de 90.000 ölüm. 

1718 Boğdan, Eflak, Belgrad'da salgın. 

1720 Milano: 50.000 ölüm (nüfusun 4050'si) 

1720-1722'de Fransa'da 100.000 ölüm, Marsilya'nın %50'si, Toulon'un %60'1 hayatını kaybetti. 

1729,1743,1761,1762, 1787 yıllarında Halep'te 100.000 ölüm. 

1743 Messina: 28.000 ölüm (nüfusun 9070'1) 

1759 İskenderiye: 12-14.000 ölüm (nüfusun 9024-30) 

1770 Moskova salgını. 

1783 Saraybosna 16.000 ölüm. 

1784-85, 1791-92 yıllarında Kahire'de 70-100.000 ölüm. 1792 yılında Mısır'ı feth etmek için gelen Napolyon'un askerleri arasında da veba yayılmış ve Napolyon başarısız olmuştur. 


19. yy. 


1812, 1836 yıllarında İstanbul'da 130.000 ölüm. 

1812, 1837 yıllarında İzmir'de 35.000 ölüm. 

1813-1818 yıllarında Bosna-Hersek salgını. 

1814, 1837 yıllarında Selanik'te 20.000 ölüm. 

1835-1839 yıllarında Osmanlı Rumeli bölgesinde salgın. 

1837 Bulgaristan 86.000 ölüm. 

1837-1840 Trabzon'u kırıp geçiren salgın, sonra Kars civarını ve Ahıska'yı ele geçirir. 

1840 Eylülünde Erzurum bölgesinde pek çok köy bu hastalıkla karşılaşır. Aynı yıl 

veba, Erivan'a doğru, Rus Ermenistanı'nda özellikle kentin doğusundaki Urmiye 

Gölü ve Van Gölü'ne doğru birkaç köyde ortalığı kırıp geçirir. Hastalık bu iki bölgede 1843'e kadar sürer. 

Ocak 1841'de Erzurum salgını sona erer, fakat Mayıs ayında tekrar hortlar. Bu kez Bitlis'i de içine alır. 2 ayda 30.000 ölümden söz edilir. 

1827 yıllarında Halep'te 20.000 ölüm. 

1813, 1835 yıllarında İskenderiye'de 19.000 ölüm. 

1801, 1813, 1835 yıllarında Kahire'de 88.000 ölüm. 
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1970-1995: Vebanın görüldüğü yerler. 


20. yy. 


1894-1900 Çin ve Hindistan'da vebadan 3.000.000 kişi öldü. 

1905 Hindistan 940.000 ölüm. 

1907 Hindistan veba 1.300.000 kişi öldü. 

1909-18 Çin ve Hindistan veba 1.500.000 kişi öldü. 

1920'ler Hindistan veba 2.000.000 kişi öldü. 

Yukarıda belirtildiği üzere 1898 yılından, 1948 yılına kadar Hindistan'da 13.000.000 kişi ölmüştür. 

1935 Uganda veba 2.000 kişi öldü. 

WHO'nun haftalık olarak yayımladığı Epidemiological Record'ta (Vol. 71, No:22,31 Mayıs 1996); 1980-1994 yılları arasında Dünya'da toplam 18.739 veba vakası olduğu ve bunun 1.852'sinin ölümle sonuçlandığı bildirilmiştir. 

1992 Vietnam, Tanzanya, Madaskar, Peru ve Zaire'de, 1758 veba vakası görülmüş, 
bunlardan 198'i ölümle sonuçlanmıştır. 

1994 Hindistan'da 3.000'den fazla vebalı hasta ve 50 ölüm gerçekleşmiştir. 


Sapkın inanışlarla dolu, hayvanların(inekler, filler, fareler...) kutsal sayıldığı, pislik içinde yaşayan bu toplumda; salgının yayılması daha da hızlı olmuştur. Veba, günümüzde de Dünya'dan tamamen ortadan kalmış değildir. Zaman zaman çok düşük vakalar da olsa, tarihte bıraktığı izlerden dolayı, halkın endişe duymasına neden olmuştur. 


1989-2003 yılları arasında, 25 ülkeden toplam 38.359 veba vakası Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirildi. (Yılda yaklaşık 2.557 vaka) Bildirilen vakaların 07'si yaşamını yitirdi. Vakaların “080'inden fazlası(3 1.273) Afrika'dan bildirildi. Yaklaşık 9014'ü(5449) Asya'dan, geri kalan 1.637 vaka ise, Amerika'dan bildirildi. ABD'de her yıl 5-10 vaka bildirilmektedir. Bulaşma en fazla pire ısırmasıyla ve infekte olmuş hayvanlarla(özellikle ev kedileri ile) direkt temas sonucu olmaktadır. Hastalanan kişilerin yaklaşık 9010'u yaşamını yitirmiştir. 


18/6/2009 Libya'da 20 yıl aradan sonra ilk kez Hıyarcıklı veba salgınının ortaya çıktığının bildirilmesi üzerine Dünya Sağlık Örgütü( WHO), bu ülkeye bir araştırma ekibi gönderildiğini belirtti. WHO yetkilileri, Libya'nın Akdeniz kıyısındaki Tobruk 

kentinde Hıyarcıklı veba salgınının görüldüğünün bildirilmesi üzerine, bir ekibi bölgeye gönderdiklerini ve bölgede 18 vaka tespit edildiğini kaydetti. 


04/08/2009, Pekin- Çin'in kuzeybatısındaki Ziketan kentinde bir kişi daha pnömonik vebadan öldü. Ülkenin resmi haber ajansı Şinhua, daha önce iki kişinin öldüğü kentte, son olarak 64 yaşındaki bir erkeğin vebadan hayatını kaybettiğini, 10.000 nüfuslu kentin karantinaya alındığını bildirdi. 
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(*) "Kuyruklu Yıldızlarla Gelen Kara Ölüm: Veba" yazımızda bu konu incelenecektir. 
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HAHAM FİRESTONE: "BİZİM GİBİ YURTSUZLARIN UNUTKANLIĞI İRONİK" 


timeturk, 24/09/2008 


İsrail'in işgal ettiği Doğu Kudüs'te, kendi yaptıkları dahil tüm uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak, yerleşim yıkımları devam ediyor. Amerika'da yaşayan Haham Tirzah 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Firestone(*), "Common Ground" için, Kudüs'ten Filistinli dostlarından aldığı bir yıkım haberi üzerine konuyu değerlendirdi. 


İsrail devletinin kuruluş gayesinin "Yahudiliğe" aykırı olduğunu, Tevrat'tan delillerle ortaya koyan Haham, "eğer Yahudi değerleri olmayacaksa Yahudi devleti nedir ki?" diye soruyor. 
Haham Firestone yazısında şunları söylüyor: 


Aldığım Mektupta: "Doğu Kudüs'te Evler Yıkılıyor" 


"Geçtiğimiz hafta Mira'dan aldığım bir mektupla donakaldım. Doğu Kudüs Beyt Hanina'da, 
7 ailenin yaşam alanı, 4 katlı bina gözleri önünde yıkılmış. Mira, sınır polisi, ambülansları, 
itfaiyeleri ve polis arabalarının caddeyi kapatmasını ve Ebu Ayşe'nin evini sarmalarını anlatıyor. İçerdekileri zor kullanarak çıkartmışlar, direnenlerin dövmüşler ve sonra da hastaneye götürmüşler. 


Doğu Kudüs'te ev yıkılışlarının yüzlercesi olur ve bunlardan birine, gözlerimle şahit olmuştum. İstenmeyen sakinlerinin evlerini yıkarak, Kudüs'ün yerleşimini kontrol 

eden İsrail'in politikasıyla dehşete düşmüş bir Haham olarak; kayıplarının tesirindeki kurbanları ziyaret etmek ve mahrum edilmişlere, geçmiş olsun demek benim görevim gibi hissettim. Ebu Ayşe ve onun gibi onlarcası, tabi ki ne terörist ne de entrikacı, sadece Arap nüfusunu sınırlamaya çalışan bir şehirde, "kanun dışı bina yapmış" basit insanlar. 


"Anlatılan Zulümden Hasta Oldum" 


Bu tür olaylara yabancı olmasam da, Mira'nın, mektubundaki tarif ettiği zulümden dolayı hasta oldum. ABD başkanlık yarışı ve Pekin Olimpiyatları'yla ilgili haberler ve yorumlarla doldurulmuş olduğumdan, bu haber beni, duygusal hatıralara gark etti: kokular, sesler 

ve Kudüs'ü ziyaretlerimden bildiğim semtin yeri ve sadece bir işgal hakkında derin düşünceler. 


Yahudi soykırımından hiçbir ders almamış olan İsrail, Filistinlilere yapmadığını bırakmıyor. İşte utanç duvarı! 


Filistinli çiftçiler, İsrail yerleşimlerinin ve sadece Yahudiler'in kullanacağı yolların genişletilmesi ile Batı Şeria'da sinsice ilerleyen, her yerde hazır ve nazır Ayrım Duvarı'nın tamamlanması için, topraklarının buldozerler tarafından dümdüz edilişini sessizce seyrediyorlar. Bu yaz, Nablus, Cenin, el Halil ve hatta Beyt Lahim gibi kasabalar, gettolar gibi kilit altında, geceleri baskınların terörüne ve gündüzleri de güvenlik noktalarında sonu gelmez insanlık dışı kuyruklara mahkum edildiler. 
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Kalkilya'yı düşünüyorum, 45 bin kişinin yaşadığı kasabayı. Binlerce insan giriş ve çıkışlarda, bu kapıdan geçmek zorunda. Kumlu yolları günde birçok kez temizlenir. Böylece askerler izlere bakarak, kimsenin kaçmadığından emin olabilir. 


"Çok Üzgünüm, Bu Yahudilik Değil" 


Soykırımdan kurtulan aileden gelen biri olarak, İsrail'in güvenlikle ilgili endişelerini anlıyorum. Ancak yine de, işgalin bu resimlerindeki tutarsızlıklara ve atalarımızın hayatlarıyla koruduğu ahlaki değerlerin üzerine, Yahudi güvenliğinin konulmasındaki ikileme sinirleniyorum. 


El Halil'e gittiğimde, yerleşimde Sabbath'dan, İsrailli yerleşimcilere, Filistinli çocuklar Cumartesi günü okuldan çıktıklarında atabilsinler diye taşların dağıtıldığını duyduğumda; Filistinli dostlarım Hani ve Rema ile oturup, yerleşimcilerin saldırılarından korunması için, çocuklarının metal kafeste oynamalarını seyrettiğimde; Beyt Lahim'deki Hıristiyan dostlarımın evlerinin penceresinden, zeytin bahçelerinin bir hektarının daha, tepedeki yerleşim için alındığını gördüğümde, tek bir karşılık verebildim. Acıyla yutkunarak, söyleyebildiğim tek şey şu oldu: 


"Çok üzgünüm. Lütfen bana inanın, bu Yahudilik değil!" 

"Dün Yurtsuz Ötekilerdik" 

Her insan, Yahudi ve Musevi olmayan herkes aynıdır ve Kutsal Olan'nın yaratışı olarak algılanmalıdır. Bu nedenle, "diğerinin onuru", bizim en yüksek değerlerimizdir. Size 


benzemeyebilir ya da sizin gibi davranmayabilir. Önünüze çıkabilir ve hatta siz ve aziz planlarınız arasında durabilir. Ne olursa olsun; 


"Eğer bir yabancı, sizin toprağınızda size misafir olursa, ona kötü davranmayacaksın. 
Seninle beraber yerleşen, sizin aranızda doğan gibi olacak ve onu, kendinizi sevdiğiniz gibi seveceksiniz. Siz, Mısır toprağında yabancı olanlar; Ben sizin Tanrınızım. 
(Levicutus 19:33-34)" 


Yüz yıllar boyunca, "yurtsuz ötekiler" olarak yaşayan insanların, bugün bu kadar unutkan olmaları, çok acı bir ironidir. 


(©): Yazar ve psikoterapist Haham Tirzah Firestone, Colorado Boulder'de Nevei Kodesh'in ruhsal lideri ve "Filistinli- Yahudi Dinleme Çemberi"nin de kurucusu. 


YENİ DÜNYA DÜZENİ'NE BİR ADIM DAHA: ALTIN PARA(MONDO) 


Kaynak: Peter Cohan, "Is the World Ready for a New Reserve Currency? Meet the Mondo", Dailyfinance, çev. Hatice Öztürk, yaklasansaat.com, 11/11/2010. 
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G-20, dünyanın ekonomik problemlerini tartışmak için toplanırken yeni parasal sistem ile ilgili fikirler etrafta dolaşıyor. 6-20 üyelerinin çoğu ise Federal Rezervin, Amerikan ekonomisini canlandırmak için para kaynaklarını artırmaya yönelik girişimleri konusunda memnun değiller. Birçok sebepten dolayı diğer ülkelerin liderleri, 

ekonomilerini Amerikan dolarının baskıcı engellemesinden bağımsız kılmak istiyor. 


Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick, geçenlerde dünyaya, paralarını altına endekslemelerine yönelik çağrıda bulunmuştu. Zoellick, önerdiği sisteminde; dünyadaki Dolar, Euro, Yen, Sterlin ve Yuan gibi başlıca para birimlerinin, değiştirilmiş altın standartlarını kullanmaya doğru hareket edebileceğini öne sürüyor. Bu değerli maden; enflasyon, deflasyon ve gelecekte paranın değeriyle ilgili piyasa beklentilerini temel alan para hareketlerine rehberlik edecek bir referans noktası olarak kullanılabilir. 


Bu, şu anda altını elinde tutanlar için harika olacak. Çünkü bu durum, altın talebini artıracak ve böylece altının değerinin daha da fazla artmasını sağlayacak. Fakat dünyadaki bütün para birimlerinin yerine geçecek yeterlikte maddi altın olmadığından, altın standartlarına dönmek, hızlı ekonomik daralmaya yol açarak, para kaynaklarında büyük azalmalara sebep olabilir. 
Zoellick, önerisiyle ilgili eleştiri yağmuru altında, geri adım atarak, yanlış anlaşıldığını ileri sürdü ve şunları söyledi: 


"Ben, altının para olarak kullanıldığı 19. yüzyıla geri dönmeyi savunmuyorum." 
Mondoyla Tanışın 


Altın standartları bir yana, dünyanın yeni bir rezerv para birimini doların yerine geçmesi için benimsediğini görmek istiyorum. Ona Mondo(dünya anlamına gelen İtalyan sözü) deyin. Bu yeni para birimi, her ülkenin küresel GSYİH'ye (gayri safi yurt içi hasıla) katkısına dayanıyor. 
Bu yüzden, bir ülkenin ekonomisi ne kadar önemliyse, bu ülkenin mondonun değerine de etkisi o kadar büyük olur. 


Konsept olarak bu oldukça basit. Dünya Bankası'nın verilerine göre, dünyanın GSYİH'si 61 
trilyon dolar ve mondo her ülkenin küresel GSYİH'ye katılımı oranında, ağırlıklı olarak menkul değerler sepetine dayanacak. Mondonun güzelliği ise; bireysel milli ekonomilerin, politika değişikliklerine dayanarak, bu ekonomilerin küresel piyasaya reel katkıları oranında, dünya ekonomisinin yön değiştirmesine izin vermesidir. 


Mondonun değerinde, kendi bünyesindeki para birimlerinin seviyesindeki değişikliklere bağlı olarak günlük dalgalanmalar olabilir. Tıpkı stok endekslerinde olduğu gibi. Böylece, dünya ekonomisinin %23'üne sahip olan Amerika, doların, mondonun değerine %23 oranında katkıda bulunduğunu görecek. (Amerikan'ın GSYİH satın alma gücü paritesi 13,9 trilyon dolar - bir para biriminin dünya çapında neyi satın alabileceğinin kaba bir ölçüsü). Çin'in 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yuanı ise mondonun değerine %11 oranında katkıda bulunacak. (Çin'in GSYİH satın alma gücü paritesi 7 trilyon dolar veya küresel GSYİH'nın %11'i.) 


Tüketiciler için mondoya geçmek çok iyi olacak. Bugün petrol gibi malların ticareti dolarlarla yapılıyor. Böylece doların değeri düştüğü zaman, petrolün fiyatı yükseliyor. İşte bu nedenle son zamanlarda benzin fiyatları, Fed'in(Federal Reserv Sistemi-Amerika'nın merkez bankası) yaptığı tahminlere rağmen Amerikan parasına 600 milyar dolar kaynak sağlamak için aniden yükseldi. 


Şayet petrol, mondo ile alınıp satılırsa, Fed'in tahmini, petrol fiyatı üzerinde daha az etkiye sebep olacak. Çünkü mondonun değeri, Çin ve Japonya gibi başlıca diğer dünya ekonomilerinin politikalarından da büyük oranda etkilenecek ve bu ülkeler, büyük çapta teşvik programları duyurmadıkça, mondonun değeri dolar kadar düşmeyecektir. 


Mondonun kullanımı Amerika'nın, Amerikan hükümetinin menkul değer rezervlerinde trilyonlarını tutan Çin'le yaşadığı gerginliği yatıştırmaya da yardım edebilir. Şayet Çin, bu rezervlerini mondo olarak tutarsa, zayıflayan doların Çin rezervleri üzerindeki negatif etkisi dramatik bir şekilde azalacaktır. 


Eğer başlıca ekonomik güçler, mondo veya onun benzerini yapıp kullanıma sokmak için ciddi çaba gösterirlerse, ortaya çıkacak kargaşayı hayal etmek hiç de zor değil. Her ülke, doları rezerv para birimi olarak değiş tokuş yapmanın fayda ve maliyetini hesap edecek. Kendilerini kısa dönemde daha yoksul bulan ülkeler, mondoyu uygulamakta tereddüt edecekler. 


Fakat dünya, Başkan Richard Nixon'un 15 Ağstos 1971'de Amerika'yı altın standardına çıkarıp; "Amerika'yı para spekülatörlerine karşı savunun" sözlerini yeniden benimseyebilir. O zaman tüm dünya, Amerikan'ın liderliğini hemen kabul etmişti. 


Eğer doları, rezerv para birimi olarak kullanmak çok sıkıntılı olursa, belki o zaman küresel baskı, mondoyu kullanmanın önündeki bütün bu engelleri aşmaya yetecek gücü kazanır. 


ABD'NİN ÇÖKÜŞÜ'NDEN: "YENİ DÜNYA DÜZENİ DOĞUYOR" 
Kaynak: Daniel Taylor, "Out of The Ashes: a New World Order, Global Elite Signal 


Declining Superpower Status of The United States, Rise of New Order" (rinf.com), Çev.Gökben Coşkun, 26/01/2007. 


ABD doları(1 dolar) üzerinde "Yeni Dünya Düzeni" yazıyor. Piramitin tepesinde de, Büyük Mimar'ın(!) gözü var. 


Davos'taki tartışmada, kendileri de bizzat Bilderberg üyesi olan Henry Kissinger ve Gordon Brown; "küresel elit planı"nın işleyişi konusunda, bir pencere açıyorlar. 
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Bugün, ABD, 1929'daki Büyük Buhran'a benzeyen bir ekonomik krizle karşı karşıyadır. Yine bugünkü küresel elitler, ABD'nin çöküş yaşadığını; bunun arkasından da yeni bir küresel düzenin yükseldiğini haber veriyorlar. 


ABD'nin Çöküşü: "Küresel Düzen Yükseliyor" 


İsviçre'de Davos'ta yapılan toplantıda, küresel ekonomik erimeye dikkat çeken Bilderbergci uzmanlar, Dünya krizlerine karşı; "küresel çözümler" bulunmasını ve BM'nin güçlendirilmesi gerektiğini, vurguluyorlar. 


Bugünkü Uluslararası Kriz Grubu'nun başkanı ve aynı zamanda, önceki Avusturalya Dış İşleri Bakanı Gareth Evans'a göre: 


"Müdahaleye en çok direnç gösteren ülkeler bile, insanlığa karşı işlenen korkunç 

suçların, engellenemez olmadığını anlamaya başladılar. Şimdi 

artık özgürlüğün; öldürmek için bir izin belgesi olmadığına dair, küresel bir uzlaşma var. Aynı zamanda bu, yerinde durupta, başkalarının ölmesine izin vermek içinde bir neden 

olamaz. Özgürlüğün, ne olup olmadığı, ne olamayacağı ve eskiden ne olduğu, gerçek 

bir fenomendir." 


Henry Kissinger 


Kissinger'in: "Politik İşaretleri" 
Konuşmacılardan Henry Kissinger, politik işaretleri anlamlandırarak şunları söylüyor: 


"Dünya'daki sorunlar, meydana gelen yapısal değişiklikleri idare edebilmek, ekonomik gücün Amerika'dan, Pasifik”e transferi; su ve enerji kıtlığı ve iklim değişikliği tehdidi, ulusal değil, global çözümler gerektirir." 


Arkasından, daha fazla güçlenmiş bir Birleşmiş Milletler düşüncesi, Davos'ta tartışmaya açıldı. Dünya liderleriyle, hafta başında yapılan gizli görüşmelerden sonra, İngiliz başbakanı Gordon Brown, bu konu üzerinde durarak; "yeni dünya düzeni" ve "küresel toplum" çağrısında bulundu. 


Gordon Brown: "Yeni Dünya Düzenin İnşası" 
İngiliz başbakanı Gordon Brown, "yeni dünya düzeni" ve "küresel toplum oluşumu"nu 


ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde "uzun vadeli bir reform yapma"yı, Dünya liderleriyle bir süredir, gizli görüşmelerde tartışıyordu. 
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Dünya'nın içine daldığı ekonomik krizler, küresel elitlerin, "yeni küresel düzeni" oluşturmak için, beklediği koşulları ortaya çıkarmıştır. "Yeni çözümler", ümitsiz ve düzen 

arayan toplumlara, altın tas içinde sunulacaktır. 

İBLİS'İN KADİM PLANI İŞLİYOR: YAKIN GELECEĞİN ÇATIŞMASI! 
Yaklasansaat, 16/05/2010 


Hawking: "Uzaylılar Dünyamızı İstila Etmek İstiyor" 


Prof. Stephen Hawking 


"Uzaylılar ziyaretimize gelirse, bu Kristof Kolomb'un Amerika'ya çıkmasından çok daha önemli sonuçlar doğurur. Uzaylılar, ulaşabildikleri gezegenleri ele geçirip oralarda koloniler kurmayı tasarlıyor olabilir. E.T gibi dost olmayabilir. Onlarla iletişimden kaçının. Dünyamızı 
istila etmek istiyor olabilirler. İnsanlık onlarla karşılaşmamak için elinden geleni yapmalı. 100 
milyar galaksi ve her galakside milyonlarca yıldız var. Böyle büyük bir uzayda; Dünya'nın, hayatın yeşerdiği tek gezegen olması pek olası gözükmüyor. Hayat, sadece gezegenlerde değil, yıldızların merkezinde, hatta gezegenler arası boşlukta salınan şekilde var olabilir. 
Benim beynim sadece bu sayılar üzerinde düşündüğünde bile, uzaylı varlığının tamamen rasyonel olduğunu söylüyor." 


Haktan: "Uzaylılar Dünyayı İstila Edecek' Sözü Illuminati'nin Bir Oyunudur" 


Haktan Akdoğan 


"Biz insanları evrende yalnız olmadığımız konusunda hazırlamaya çalışıyoruz. İnsanlığın karşı karşıya geldiği en önemli süreçlerden birini yaşıyoruz. Evrende yalnız olmadığımız bilgisi, belki de insanoğlunun en önemli bilgisidir. Dünya yeni bir realiteye giriyor. Dünyanın manyetik alanı değişiyor. Foton kuşağına girdik. Güneşteki patlamalar ciddi ölçüde arttı. 
Dünya dışı varlıklarla tanışma, bu yeni realitenin önemli bir parçası. 
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"Ben uzaylıların dünyayı işgal edeceği haberlerini, şimdiki güç odaklarının başka bir oyunu olarak görüyorum. Bu oyuna kanmamak lazım. Dünyayı yöneten, Illuminati denilen güç odaklarının oynadığı bu oyunun tutacağını hiç sanmıyorum. Dünya dışı varlıklar da belli bir plan çerçevesinde hareket ediyorlar. Buraya turistik amaçlarla gelip gitmiyorlar. Ama dünyamıza gelen binlerce değişik tür olduğuna inanıyoruz. Ben, eninde sonunda insanlığın hayrına olan bir sürecin başladığına inanıyorum. Bu varlıklar, tarihin her döneminden beri bizi ziyaret ediyor ve bu gelişler arttı. Eski çağlardaki arkeolojik kanıtlara baktığımız zaman bunların izlerini görebiliyoruz. Rönesans tablolarında UFO'ları çok net görüyoruz. Bu varlıklar, tarihin her döneminde bizim gelişimimizi çok yakından takip etmişler. 


"Olumsuz varlıklar da var tabi ki, ancak, evrende belli bir düzen var; galaktik federasyonlar, konfederasyonlar var, spritüel hiyerarşiler ve yapılanmalar var. Dolayısıyla endişe edecek bir durum yok. Hiçbir varlık başka bir gezegeni ele geçirme hakkına sahip değil. 'Özgür irade' yasası var. Bu varlıklar bizi, kendilerinden ayrı görmüyorlar, biz de onların bir parçasıyız." 


ABD'li Solcu Enteller: "Obama Bush'tan Daha Kötü!" 


Noam Chomsky 


Amerikalı aktör ve solcu entellektüeller, Başkan Barack Obama'yı savaş suçuna ve insan hakları ihlallerine ortak olmakla suçladıkları bir ilanı Amerikan basınında yayımladı. 
Aralarında filozof ve dilbilimci Noam Chomsky ve LA Confidential'ın aktörü James Cromwell'in bulunduğu 2 bin imzalı ilanda, George W. Bush ve ardılı Barack Obama'nın resimleri, FBI'ın suçluları arama ilanlarındaki gibi yerleştirilerek "Suç suçtur, kimin işlediğinin pek önemi yoktur" ifadesi kullanıldı. New York Review of Books'ta yayımlanan manifestoda, ABD'nin güvenlik politikası ve Irak ile Afganistan'da insan hakları konularında Obama, selefi Bush'a yakın bir yaklaşım sergilemekle suçlandı. Metinde özellikle, 2008'de solcu entelektüellerin coşkulu desteğiyle seçilen Barack Obama, Yemen'de El Kaide ile işbirliği yaptığından kuşkulanılan Amerikan vatandaşı Enver El Avlaki'nin öldürülmesine "yeşil ışık" yakmakla suçlandı. 


Obama için "bir şekilde Bush'tan daha kötü" değerlendirmesi yapılan manifestoda, "Çünkü Obama, sadece kendi inancından kaynaklanan şüpheleri veya CIA'nın kuşkuları doğrultusunda, terörist olduğundan şüphelenilen Amerikan vatandaşlarını ortadan kaldırma hakkı bulunduğunu savunuyor, Bush hiçbir zaman bu tip bir uygulamayı açıkça üstlenmedi" ifadesine yer verildi. 


MEGA TSUNAMİ DÜNYA'YI VURACAK 


Önay Yılmaz | Fatih Türkmenoğlu-Milliyet gazetesi 27/02/2006- yaklasansaat 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İspanya'nın Kanarya Adaları'nda bulunan La Palma'daki Cumbre Vieja Yanardağı'nın ne zaman patlayacağı endişeyle bekleniyor. Çünkü bu patlamayla 500 milyar tonluk bir kütle okyanusa gömülecek, bu da olağanüstü boyutlarda bir "mega tsunami"ye yol açacak 


Dünya SOS veriyor 


İspanya'nın Kanarya Adaları, turistler kadar bilim adamlarının da ilgisini çekiyor. Ünlü tatil adası La Palma'daki Cumbre Vieja Yanardağı'nın ne zaman patlayacağı endişe ve tedirginlikle bekleniyor. Bazı bilim adamlarına göre, bu patlamayla, "Yaşlı Tepe" anlamına gelen Cumbre Vieja'nın yarısı, yani yaklaşık 500 km küplük bir kaya kitlesi okyanusa düşecek ve devasa boyutlarda bir tsunami meydana gelecek. 

500 yıldır aktif durumda olan Cumbre Vieja 1949'da patladığında, batı yarısı çökerek Atlantik 
Okyanusu'nun dibine doğru kaymış ve adada 2 kilometre uzunluğunda derin bir çatlak meydana gelmişti. Bilim adamlarına göre, tarihi kestirilemeyen bir sonraki patlama, yerin dibinden yukarı çıkan magmanın ve patlamaların oluşturacağı baskıyla, yanardağın zaten çökmüş durumda olan batı yarısının bu kez bütünüyle Atlantik Okyanusu'na gömülmesine yol açacak. 

500 milyar tonluk bu kütlenin okyanusa gömülmesi, bugüne kadar eşine rastlanmamış, 
olağanüstü boyutlarda bir "mega tsunami"nin oluşmasına yol açacak. 


Nelere Yol Açacak? 


İngiltere'deki Benfield Greig Kaza Araştırma Merkezi bilim adamları Prof. Bill McGuire, Dr. 
Simon Day ve California Universitesi'nden Dr. Steven Ward'a göre, bu "mega tsunami" şunlara yol açacak: 


Dev kütlenin okyanusa gömülmesiyle açığa çıkacak enerjinin gücü, ABD'nin 6 ayda harcadığı elektrik enerjisine eşit olacak. 


Okyanusun üzerinde, 900 metre yükseklikte ve kilometrelerce uzunlukta dev bir "su kubbesi" oluşacak. Bu su kubbesi, çöküp parçalanarak ve tekrar tekrar yükselerek, hızla kıyılara doğru hareket edecek. 


Jet uçağı hızıyla ilerleyecek dev tsunaminin ilk hedefi Tunus kıyıları olacak. 


Tsunami daha sonra ABD ve Karayip Adaları'na ulaşacak. New York, Boston, Washington, Miami dev dalgaların altında kalacak ve büyük zarar görecek. 


Brezilya'nın kuzey kıyıları da, önüne çıkan dev tsunaminin altında kalacak. 


Tsunaminin daha zayıf ama yine de son derece yıkıcı diğer bir kolu da, İberya yarımadasının batı kıyısı boyunca yol alarak Fransa ve İngiltere kıyılarına ulaşabilecek. 

ODTÜ'den Doç. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner'in verdiği bilgiye göre, depremler sırasındaki fay kırılmalarına bağlı olarak oluşan deniz taban deformasyonları, heyelanlar, volkanik hareketler, meteor çarpmaları gibi kütle hareketlerinden bir veya birkaçının meydana gelmesi, tsunami için yeterli olabiliyor. 

Tsunami dalgası ilk oluştuğunda, genellikle tek bir dalga biçiminde olup kısa süre içinde 4 - 5 
dalgaya bölünerek kıyılara doğru ilerliyor. Önde giden dalga "centilmen dalga" olarak tanımlanıyor. Ardından gelen ikinci ve üçüncü dalgalar denize geçen enerjinin çok büyük bölümünü taşıyıp, sığ sulara geldiklerinde büyüyor, acımasızca yıkıcı etki yaratabiliyor. 
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Fırtına dalgaları ile depreşim dalgalarının kıyılardaki etkileri birbirinden tamamen farklı; bir insan boyu yükseklikteki fırtına dalgaları üzerinde yüzmek ve sörf yapmak zevkli olabilirken, aynı yükseklikteki tsunami dalgalarının insan üzerindeki etkisi ise, kesin ölüm. Tsunami dalgalarının hızı açık denizlerde saatte 1000 km'ye kadar çıkabiliyor. 


İstanbul, İzmir ve Antalya da tehdit altında 

Kıyı kentlerinin hızla büyümesi, çarpık yapılaşması da tehlikenin boyutlarını artırıyor. 
Tsunami tehdidi altındaki mega kentler şunlar: Tokyo, Osaka-Kobe-Kyoto, Manila, Rio de Janerio, Lima, Los Angeles, San Francisco, Seattle, New York, Honolulu, Puerto Rico, Lizbon, Barcelona, Genova, Napoli, Nice, Pire, İzmir, İstanbul, Antalya, İskenderiye, Jakarta, Sydney, Melbourne. 


Uygarlıkları Bile Yok Etti 


Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un verdiği bilgiye göre, uygarlıkları bile yok eden tsunamilerin önemlileri şunlar: 


Santorini Tsunamisi: (MÖ 1628, bazı kaynaklarda 1631 veya 1650): Platon'un mitolojik öykülerine de konu olmuş bir afet. Söylenceler kayıp ülke Atlantis'i anlatır. Güney Ege'de volkanik bir ada olan Santorini'de bu tarihte meydana gelen depremin yarattığı mega tsunami, 100-150 metre yüksekliğinde dev dalgalar meydana geldiği ve bu dalgaların 70 km ilerde Girit adasının kuzeyindeki Minoan medeniyetini yok ettiği biliniyor. Hatta dev dalgaların Mısır'a ulaştığı söylenir. Santorini'nin külleri, halen Datça, Marmaris plaj kumlarının altında ve hatta Marmara kıyılarındaki genç çökellerin içinde bulundu. 


Bristol Tsunamisi (1607): İngiltere'nin su baskınlarına uğramasıyla 2 bin kişi yaşamını yitirdi. 
Rodos Tsunamisi (1609): Güneybatı Anadolu kıyılarında 10-12 bin kişi öldü. 


Lizbon Tsunamisi (1755): Tsunami tarihinin en büyük felaketlerinden biri Portekiz'deki Lizbon depreminde yaşandı. Sağ kalan on binlerce Portekizli depremden yarım saat sonra gelen tsunami dalgalarıyla hayatlarını kaybetti. Ölü sayısı 100 bindi ve bu Lizbon nüfusunun üçte birinden fazlaydı. 


Krakatoa Volkanı Patlaması ve Tsunamisi (1883): Patlamaların sesi 3000 mil ötede Rodriguez 
adasında, Sri Lanka'da, Bangkok'ta, Avustralya'nın batı kıyılarında Perth'te bile duyuldu. 36 
bin kişi can verdi. 


Pasifik Tsunamisi (1946): Hawaii ve Alaska'da tsunamiden 165 kişi öldü. 
Şili Tsunamisi (1960): 9.5 şiddetindeki Büyük Şili Depremi'nin ardından meydana gelen 20. 
yüzyılın en yıkıcı tsunamisi. 25 metreye varan dalgalar bütün Pasifik boyunca yayıldı. 2 bin 


kişi hayatını kaybetti. 


Vajont Barajı, İtalya (1963): Barajda devasa bir heyelan oluştu. Tetiklenen tsunamiyle birlikte 
2 bin insan bir anda hayatını kaybetti. 


Good Friday Tsunamisi (1964): 9.2 büyüklüğündeki Good Friday Depremi'nin yarattığı 


tsunami dalgaları Alaska, İngiliz Kolombiyası, Kaliforniya ve kuzeybatı Pasifik kıyılarını vurdu. 121 kişi öldü. 
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Tumaco Tsunamisi (1979): Kolombiya'da 6 balıkçı köyü yok oldu ve yüzlerce insan hayatını kaybetti. 


Okuşhiri Tsunamisi (1993): Küçük Okişhiri adasında 202 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce insan yaralandı ve kayboldu. 


Hint Okyanusu Tsunamisi (2004): 26 Aralık 2004'de Endonezya'nın Sumatra adası yakınlarında meydana gelen 9.15 büyüklüğündeki depremde oluşan tsunami dalgalarından ötürü 283 bin 100 insan hayatını kaybetti. Tsunami tarihinin en ölümcül olayıydı. Yetkililer bu deprem ve tsunamisinin yaralarının en az 10 yıl sarılamayacağı düşüncesinde. 


Dünya'nın Dönüşü Kısaldı 


Bilim adamları, Güney Asya depreminin Dünya'nın dönüşünü birkaç mikrosaniye kadar kısaltacak kadar sarstığını belirtiyor. Bu da Dünya'nın dönme ekseninde hafif bir değişme anlamına geliyor. Bu miktar henüz belirlenememekle birlikte, teorik olarak depremin günün uzunluğunu 2.68 mikrosaniye (yaklaşık bir günün milyarda biri) kadar kısalttığı söylenebilir. 


Marmara Tsunamiye Gebe 


İTÜ'den Doç. Dr. Sinan Özeren ve Dr. Nazmi Postacıoğlu Marmara Denizi'ndeki tsunami riskiyle ilgili şöyle diyor: 


"Marmara Denizi ekstremler içeren bir derinlik dağılımına sahip olduğu için dik yamaçlar üzerinde, azımsanmayacak bir heyelan riski var. Buna örnek olarak yaklaşık 17 bin yıl önce Tuzla açıklarında meydana gelen sualtı heyelanını gösterebiliriz. Bu heyelanda genişliği yaklaşık 11 km olan bir alanda deniz tabanı 1000 metre kaymıştı. Bu olayın çok büyük bir tsunamiye yol açtığı kuşku götürmez. İTÜ'de geliştirdiğimiz simülasyonlarda hem heyelan yönünde, hem de ters yönde hareket eden dalgaların detayını elde ettik. Ciddi deprem riski olan Marmara Denizi'nde, hem fay hem heyelan kaynaklı tsunami tehlikesi kesinlikle var. 
Üstelik denizin küçük olması tsunami dalgalarının kısa zamanda sahillere ulaşacağı anlamına geliyor." 


Komplo Teorileri 


Dünyada birçok kurum ve kişi doğal felaketlerinin sebebini doğadan başka faktörlere bağlıyor. Bu konudaki komplo teorileri şöyle: 

1. 2004'te meydana gelen deprem ve tsunamiyle ilgili komplo teorileri Arap basınında sıklıkla yer aldı. Çıkan haberlerde İsrail ve Hindistan'ın, Hint Okyanusu'nda nükleer denemeler yaptıkları belirtildi. Abutz Sheva'nın haberine göre, ABD ve İsrail de tüm insanlığı yok edebilecek güçte denemeler peşinde. BM Acil Durum Koordinatörü Jan Egeland, düzenlediği bir basın toplantısıyla bu söylentileri yalanladı. Oysa Mısır'da haftalık yayımlanan Al-Usbu'ya göre, katil tsunami dalgalarının sebebi kesinlikle ABD-İsrail-Hindistan'ın ortaklaşa düzenlediği nükleer araştırma. 


2. Hıristiyan fanatiklerin sitelerinde yakın geleceğe yönelik bolca komplo teorisi var. 
revelation13.net, 2006'nın Müslüman saldırıları beraberinde getireceğini savunuyor. Siteye göre, tsunami, kuş gribi, AIDS, deli dana, çiçek hastalığı, depremler ve dünyaya çarpacak gök cisimleri bu yılın beklenenleri. 
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3. danielpipes.org'a göre, Suudi Arabistan menşeli İslam, dünyada birçok felaketi beraberinde getirecek. Site dünyanın çok acıklı ve sıkıcı bir yer olabileceğini söylüyor. 


KIYAMET MELEKLERİ(LEGİON): İBLİS'İN YALANLARI! 


İsmail Bayrakçı-yaklasansaat.com- 22/09/2010 
REGION 
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Şimdiye kadar sitemizde yorumlarını okuduğunuz İblis imzalı filmlerin birçoğunun amacı, insanlığın bilincini manipule etmek ve insanlığın ipini ele geçirmek için gerekli şeytani tohumları zihinlere ekmektir. Bir kısmında ise İblis, geçmişten kalan kuyruk acıları ve kızgınlıklarının bir nevi intikamını almaya çalışmakta veya Rabb'ine isyanını haklı göstermek için yırtınmaktadır. 


Türkiye'de Kıyamet Melekleri ismiyle gösterilen "Legion" isimli film ise, İblis'in 

bu intikam ve haklılık hayalleri dizisine bir yenisini ekliyor. Basit bir mantıkla sapan İblis, çok beğendiği küçük aklıyla Mikail ismini kullanarak, filmde kendisini insanlığın kurtarıcısı yaparken, Cebrail'i de insanların düşmanı olarak gösteriyor. Zihnen sakat olan İblis, geçmişten beri bu ve benzer filmlerde, hem Başmelek Mikail rolünü çalıyor hem 

de Cebrail'e karşı olan kinini kusuyor. 


Bu filmin yönetmenliğini Scott Charles Stewart, senaryo yazarlığını da, Scott Charles Stewart ve Peter Schinks yapmıştır. Yönetmen, Legion filminden sonra; tahrip olmuş bir 

dünyayı, insanlar ile vampirler arasındaki savaşı ve kiliseye karşı gelen bir papazın bu savaştaki rolünü konu edinen "Priest" adlı bir başka şeytani filmin de yönetmenliğini yapmıştır. 


Film, Mikail'in arkasına saklanan İblis ile Cebrail arasındaki bir savaşı; yani İblis'in gerçekleri saptırmasını konu almaktadır. Filmde Cebrail, Allah'tan gelen emirleri sorgulamaksızın-eksiksiz yerine getirirken; İblis, mantık yaparak kendi başına buyruk hareket etmektedir. Bu mantığına kılıf olarak da "insan sevgisi" yalanını kullanmaktadır. Filme 

göre İblis, hâşâ Allah'tan daha düşünceli ve sevgi doludur. Sözde insanlığı ve onun geleceğini daha çok düşünmektedir ve hatta bu yolda kendisini bile feda etmektedir. Ne ironiktir ki, insanlığı felakete sürükleyen ve ondan intikam peşinde olan İblis, kendisine biçtiği kurtarıcı(!) rollerle çocuk akıllıları kandırmayı başarmaktadır. 


New Age şeytani dinleriyle insanlığa, melek olma yalanlarını ve Başmelek Mikail olduğu palavrasını pazarlayan Iblis, bu çoklu oyununda, düşük akıllıları hedef seçmiştir. Filmin kısa bir özetini verdikten sonra bu filmdeki şeytani yalanlara ve tuzaklara işaret edeceğiz. 
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Filmin Özeti 


Film, yerleşim yerinden uzak, 1ssız bir yerde, bir yol üstü lokantasında geçer. Bir anda televizyon ve radyo yayınları bozulur; telefonlar kesilir. Kendileri için nelerin yaklaşmakta olduğundan habersiz bir şekilde bekleyen bir avuç insan, bunun belki de bir deprem ya da terörist saldırısı olduğunu düşünmeye başlar. Lokantada çalışanlar ve birkaç yolcu; olan bitenden habersiz bir şekilde işlerine devam etmektedirler. 


Bu sırada güya Allah, insanları helak etmek için meleklerini gönderir, melekler insanların içine girerek insanlığın son umudu olan bebeği öldürecektir(!) ve onunla birlikte helak başlayacaktır. Bir sinek bulutu, bir avuç insanı lokantaya sığınmak zorunda bırakır. Büyük bir korku ve telaş yaşanırken, lokantaya bir yabancı gelir. Bu yabancı güya dört büyük melekten biri olan Mikail'dir(!) Görevi; lokantada çalışan ve hamile olan kadının bebeğini korumaktır. 
Bebek, insanlığın son umududur(!) İnsanlığın geleceği, bebeğin yaşamasına bağlıdır(!) Bu bebeği kime karşı koruyacaktır? Tanrı'nın Başmeleği Cebrail ve onun melekler ordusuna karşı. 


Filmin Analizi 


1) Filmde insanlığa olan ümidini kaybetmediğini söyleyen aslında kendisi ümitsiz olan İblis, kendisini Mikail olarak lanse ediyor. Günümüzde "New Age Lego Dini"'ni 

savunan Illuminati, ışık işçileri(Şeytan'ın işçileri) ve medyumlar(şeytanların elçileri) 

de, Başmelek Mikail postuna bürünen İblis tarafından yönetiliyor. Başmelek 

Mikail'in Rabbi'ne bağlılığını istismar eden İblis, bakın nasıl kendi isyanını örtüyor: 


"Tanrı....Sizin türünüzün, O'nun sevgili kulları olacağınızı emrettiğinde....Cennette ilk önce boyun eğen bendim." 


Başmelek Mikail için elbette doğru bir söz. Ancak onun isminin arkasına saklanan İblis, ilk isyan eden ve kovulan birisi olarak yalan söylüyor. Ancak İblis'in temel özelliği, herkesin gözünün içine bakarak yalan söylemesi, hakla batılı yer değiştirmesidir. İşte Sonsuz Yüce Allah'ın insanlığa bildirisi: 


"Biz meleklere, 'Adem'e secde edin!' dediğimiz zaman; İblis müstesna, secde ettiler. 
(İblis) diretti ve büyüklenmek istedi ve kafirlerden oldu."'[BAKARA(2)/34] 


Öncelikle şu tespiti yapalım. Mikail ve Cebrail dört büyük meleklerdendir. Yani Mela-i Ala'dan'dır. Bu melekler, Allah'ın üstün yeteneklerle donattığı üst boyutlu varlıklardır. 
Görevleri belirlenmiş olup; Allah'a karşı tam bir itaat bilinciyle hareket ederler. Verilen 


emirleri yerine getirmekten biran bile geri durmazlar. 


"Muhakkak senin Rabb'in yanında olanlar(melekler), O'na ibadetten büyüklenmezler; O'nu tesbih ederler ve O'na secde ederler." (ARAF(7)/206) 


Durum bu kadar açık ve net ortadayken, Mikail isminin arkasına saklanan İblis ne diyor? 
"Hayır, artık kendi emirlerime uyuyorum!" 


Lanetli İblis, utanmadan Mikail'in ismini ve saflığını kendi iğrenç, aldatıcı emellerine alet ediyor. Ve böylece filmi izleyen bilgisiz, cahil ve Kur'an'dan habersiz gençliğin şuuraltını 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adeta dinamitliyor. Bir taraftan insanlığa, diğer taraftan da Allah'a, Cebrail'e, Mikail'e düşmanlığını; bir takım maskeler arkasına saklanarak sürdürüyor. Allah da böyle olanlara şöyle sesleniyor: 


"Her kim Allah'a, meleklerine, elçilerine, Cibril'e ve Mikail'e düşman ise artık şüphesiz Allah da kâfirlerin düşmanıdır." [BAKARA(2)/98] 


Kendisini Başmelek Mikail olarak tanıtan alçak İblis! 


2) İblis, bütün insanlığı cehenneme sürükleme arzusunda olduğu halde, "insanlığa duyduğu sevgi nedeniyle Allah'a itaat etmediği" yalanını uyduruyor. Cebrail'e olan düşmanlığının nedeni de çok iyi anlaşılıyor: 


"Sen, hep O'nun(Allah'ın) emirlerini yerine getirmede gönüllü oldun." 


Sonsuz Yüce sıfatlara sahip Allah'ın emrinde olan meleklerin, O'na itaat etmemesi düşünülemez. Ancak İblis burada şuursuz izleyicileri iki makas arasına alıyor. Güya Mikail şapkalı İblis, çocuğun ve insanlığın öldürülmesi emrine karşı çıkıyor. Gerçekte insanlığı, ileride Mesih-i Deccal olacak bir çocuğa teslim ederek helakını hazırlamak istiyor. 


3) Cebrail(!): "(Emri) Sorguluyor musun?" Mikail(!): "Kendimi sorguluyorum." "Sen de aynısını yapmalısın." "İnsanlar yaratıldığından bu yana Tanrı onları sevmememizi istedi." 
"Buna engel olamıyorum." 


Meleklerin kendilerine verilen bir emri sorgulama yetkisi nasıl olabilir. Yazar, şark kurnazlığı yaparak Mikail'e(!): "Kendimi sorguluyorum" dedirttiriyor. Yetmiyor, Cebrail'e de bunu öneriyor. Bu da yetmiyor itaatsizliğin nedenini; içindeki "insan sevgisi" olarak gösteriyor. 
Bunun da sorumlusu Tanrı, çünkü onları sevmememizi istedi diyerek, meleğin bile merhamet ve sevgi yüzünden Tanrı'ya asi olduğu, bunu göze alabildiği yalanını savuruyor. İblis, bu yalanıyla birkaç şeyi bir arada yapmak istiyor: 


Birincisi, kendi düşüş ve asiliğine gerçekte Adem'e(insana) düşmanlığının sebep olduğunu unutturmaya çalışıyor. 

İkincisi ise; insanları ne kadar sevdiği palavrasını utanmadan -arsızca tekrarlıyor. Bu klasik yalanını tekrarlayarak; insanları Allah'a isyan etmeye çağırıyor. 


Mikail postuna bürünen İblis'in insanlarla konuşmalarına yakından bakalım: 


"Tanrı insanoğluna... bir tufan gönderdi." 
"Şimdi de dışarıdakileri gönderdi." 
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İnsanlık tarihi boyunca çeşitli medeniyetler zaman zaman ortaya çıkmış ve yok 

olmuştur. Allah, rahmet sıfatının bir sonucu olarak toplumlara insanoğlunun başlangıçta verdiği sözü hatırlatacak uyarıcı, korkutucu ve müjdeleyici rahmet elçilerini gönderir. 
İnsanların verdikleri sözü hatırlamaları için süre tanır ve uyanmaları için bazı belalara uğratır. 
Ancak toplumun düşmanlığının artarak; "ya bizim dinimize dönersin, ya yurdumuzu terkedersin, ya da seni taşlarız-öldürürüz" tehdidiyle karşılaşan elçiler, Rabb'ine sığınarak, aczini ifade eder ve yardım ister. Bunun üzerine, "Allah'ın vaadi" gereğince elçiler ve ona tabi olan müminlerin, kavimlerini terkedip-hicret etmeleri emredilir. Geride kalan sapkın kavim helak edilir. 


Kur'an, kavimlere gönderilen elçiler, bu elçilerin çağrıları, kavimlerinin cevapları, Allah'ın, bu kavimleri nasıl ve neyle helak ettiğiyle ilgili, sayısız ayetler ve açıklamalarla doludur. 
Bunu çok iyi bilen İblis, iftiralarla önce Nuh tufanına atıf yapıyor ve "yaklaşansaat'"te beklenen "helak"ı da basit bir intikam gibi göstermeye çalışıyor. İblis, ağzından baklayı çıkarıyor, yaşamasını istediği bebek için şöyle diyor: 


"Bir şans var." 
"Dünyanın karanlıktan kurtulmasına liderlik etme şansı." 


Böylece İblis, filmde; doğum yapacak kadını Meryem, doğacak çocuğu da insanlığın kurtuluşuna vesile olacak Mesih (İsa)'ya benzetmeye çalışmış. Şeytan imzalı filmlerin çoğunda işlendiği gibi bu çocuk Deccal'dir. Tıpkı İblis'in Başmelek Mikail olarak kendisini pazarlaması gibi Deccal olacak çocuğu da; Mesih İsa olarak pazarlanmaktadır. 


Filimin sonuç bölümü de oldukça manidar bir şekilde düşünülmüş. Dik bir yamaçtan çıkılınca karşılarında kuzeyden güneye bir hat çizen bir ırmak. Irmağın solunda tatlı bir tepeye oturmuş yerleşim yeri. Ve yapılan konuşmalara bakınca da şu çağrışımlar yapılıyor: 


Yerleşim yeri Kudüs, yanında akan ırmak: Erden. Çocuk: Mesih. 
Yanındakiler: Meryem, Yusuf. Cahilleri kandırmak için ucuz bir seneryo... 


Yalancı İblis, Mikail'e iftira ederek; Mikail'in ağzından Allah'a karşı iftiralar ve saygısız salyalar akıtıyor. 
Bakın gerçek senaryo yazarı İblis, kukla senariste neler yazdırmış: 


"O(Tanrı), güvenini kaybetti, ben(Mikail şapkalı İblis) kaybetmedim." Hadi ordan köpek yalancı!.. İblis, küçük beyinlerle oynamaya devam ediyor: 


"Ama gelecek henüz yazılmadı." "Çocuk yaşadığı sürece, hala umut var demektir." 


Sanki Allah'a rağmen bir iş yapabilirmiş, Allah'ın Planı'nı değiştirebilirmiş gibi cahilleri kandırmaya çabalıyor. 

Cin-şeytanların girdikleri vampir formunu, Allah adına saldıran meleklermiş gibi göstererek; adi yalanlarında yeni rekorlar kırıyor. Ve kendi saldırı yöntemlerini Allah'a aitmiş gibi göstererek sirkatini söylüyor: 


"Bu bir imha hareketidir. Dışarıdakiler sadece bir araçtır, ele geçirilenler en zayıf iradeli olanlardır ve en kolay dönüşenlerdir." 
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İblis'in ordusu, "yaklaşansaat"te işte bu yöntemlerle insanlara saldırıp ele geçirecektir. 
Ancak profesyonel münafık, yaldızlı laflarla kinini, sevgi edebiyatının arkasında gizliyor; yalanlara devam ederek insanları zayıf noktalarından vuruyor. Yetmiyor birde alacaklı durumuna geçerek sitem ediyor ve kutsal kitapların arkasındaki vahye düşmanlığını saklayamıyor: 


"İnsanlığa karşı...saygım, umudum henüz bitmedi. Ama bu lütfu ayaklar altına aldığınızı izledim." 


"Toz toprak ve kutsal kitaplardaki kelamlar yüzünden savaştınız." 
Sonuç 


1) Senaryonun gerçek yazarı elbette İblis. İnsan senariste dayanarak; insanlığı aldatmaya yönelik "aldatıcı mesajlarını" bu basit filmde de vermekten geri durmamış. Filmde herşey basit ve uyduruk. Amaç bol bol yalanları pazarlamak..Gaflet ve cehalet içerisinde bocalayan; gerçek vahiyden yüz çevirmiş ve şeytanların yemlerini yutmuş olanları avlamak. 


2) Her zamanki gibi Allah'a ve O'nun meleklerine düşmanlık, iftira ve Hakla-Batılı karıştırma; bu seneryoda da şeytanca sergilenmiş. 


3) İnsanlık, sevgi, kardeşlik edebiyatıyla bir kurtarıcı profili çizme ya da sunma. Bu profili çizilen kimse, ya kurtarıcı bir liderdir, ya da kurtarıcı olacak bir çocuktur. Burada da kurtarılan bir çocuk, ilerde insanlığın kurtarıcısı mesih(!) olacaktır. Tabii ki bu İblis'in, insanlığın önüne çıkarmak için uygun koşulları beklediği Deccal'dir. İblis- 

Yahudi karışımı Deccal! 


4) İblis, insanın ve "insanlık tarihinin yaşlı kurdu" olarak; insanları nerelerinden yakalayacağını çok iyi bilmekte; altını imzaladığı filmlerde bu konuları işlemektedir. Böylece insanlığı, zayıf yerlerinden yakalamasını bilmiş, yaldızlı sözler ve kelimelerle onları etkilemiştir. Bu filmde de gerçek niyetini, "sevgi, kardeşlik, insanlığa saygı, insanlara beslenen umud" gibi yaldızlı kelimelerin arkasında saklamıştır. Nefret ve kin duyduğu insanoğluna, "sizi seviyoruz!" diyebilecek kadar iğrenç bir yalan ustası olduğunu defaatle kanıtlamıştır. 


Muhakkak Allah'ın vaadi hak, İblis'in sözleri ise yerine gelemeyecek fos yalanlardır. İblis'in planları, Allah'ın planı içindedir ve hüsrana uğramaya mahkumdur. İblis ve hizb- i şeytan istemese de, Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelecektir. 


"Ey insanlar, Arz'da olan helal ve temiz şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. 
Muhakkak o, sizin için apaçık bir düşmandır." 

"Muhakkak o(İblis), size, kötülüğü, fahşayı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder."(BAKARA(2)/168-169| 


"Senden(İblis'ten) olanları ve onlardan sana tabi olanları, toptan elbette cehenneme dolduracağım."ISAD(38)/85| 


Kaynaklar: 
1) Kuran-ı Kerim 


2) sonypictures.com 
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3) imdb.com 
4) en.wikipedia.org 
5) sinematurk.com 


EVREN, DEV BİR BİLGİSAYAR TARAFINDAN MI YÖNETİLİYOR? 
Dialogue, Şubat, 1989, (Sabah Gazetesi, 15-16, Mart,1989)- Güncelleme: 2005- yaklasansaat 


Uzay bilimcilerinin ortaya attığı bu teze göre, evrenin tamamı, inanılmaz bir dikkatle programlanmış, dev ölçülerde bir bilgisayar tarafından yönetiliyor. 


Bu görüşü ortaya ilk atan Amerikalı uzaybilimci Edward Fredkin: 


"Belki 5 belki 6'ıncı boyutta olduğu için onu göremiyoruz. Belki meta-evrende. Ona istediğiniz ismi verin. İster Tanrı, ister Allah, ister Yaratıcı deyin ama o her şeyi, olağanüstü derece iyi programladığı bir bilgisayardan yönetiyor" diye konuşuyor. 


Dünya'da büyük yankılar yaratan araştırması konusunda Fredkin: 


"Evren ve tabii ki Dünyamız, üç boyutlu atom ve elektron seviyesinde bir otomasyonla çalışıyor. Dünya, nasıl oluyor da Güneş'in çekimine karşı, kendi düzenini kurmuş. Normal olarak gidip, Güneş'e çarpması lazım. Ama Dünya'nın, ne kadar döneceği, ne ölçüde yaklaşacağı, eğimi hepsi ayarlanmış" şeklinde konuşuyor. 


Evren Dev Bir Kompüter mi? 


Edward Fredkin, Dünya'nın, fizik ve bilgisayar alanında en ünlü 3 isminden birisi. Yirmi yıl önce, 34 yaşını yeni doldurduğunda, Edward Fredkin, Dünya'nın en ünlü okullarından biri olan MIT'te (Massuchusettes Institute of Technology), profesör olmayı başaran bir bilimadamı. 


Bu bilim adamının düşünceleri, en alışılmışın dışında olanlardan, en alışılmamış teorilerden birini ortaya çıkardı: "Digital fizik" teorisi. 


Edward Fredkin, evrenin, bir bilgisayar tarafından yönetildiği görüşünde. Fredkin, çalışmalarını, modern bilimin "alaca karanlık" bölgesinde sürdürmekte. Yani, bilgisayar ve fizik bilimlerinin birbirleriyle kesiştiği yerde. Bu noktada Fredkin'e göre bilimin temelinde bulunan madde ve enerji kavramları, çarpışarak bir üçüncüyü yaratıyorlar: "Bilgi" 


Bu üç kavramın arasındaki ilişkinin ne olduğunun, henüz net bir açıklaması yok. 
Konunun,tam belirginlik kazanmamasına rağmen, bu iddia bilim dünyasında bir çok sesin yükselmesine yol açacak kadar önemli yankılar oluşturdu. 


Bilgi Nedir ? 


Bazı bilim adamları, madde ve enerjinin sadece bir şekli olduğunu vurguluyorlar ve örneklerini şöyle sıralıyorlar: 
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"Bilgi, bir bilgisayarın elektronlarında veya bir beyinin nöronlarında (sinir sisteminin temel hücresi) şekil kazanmakta veya daha somut bir örnek olarak, bir radyo dalgasındaki bilgi şeklidir." 


Bir diğer grup bilim adamının görüşlerine göre ise bilgi, madde ve enerji ile eşittir. Böylece, fiziksel gerçeğin üç çeşit unsuru olarak evrende," madde, enerji ve bilgi vardır" diyorlar. 


Fredkin ise daha ileriye giderek, "digital fizik" teorisine göre, bilginin, madde ve enerji kavramlarından daha önemli olduğunu savunmakta. Fredkin'in inancına göre, atomlar, elektronlar, bilginin çok ufak bir parçasından oluşuyorlar. Yani bir bilgisayarın veya hesap makinalarının içerdikleri bilgi parçaları gibi. "Ve evrendeki her şey gibi, bu bilgi parçacıkları bir tek program kuralına göre hareket etmektedir" diyor ünlü bilim adamı. 


Üç Önemli Soru 


Fredkin'e göre, kural, fizik kurallarından daha basittir ve her şeyin sebebi ve ilk hareketi olarak tanımlanabilir. 


Fredkin: 


"Cevap bekleyen üç büyük soru var. "Hayat nedir? Düşünce ve hafiza gibi şeyler nedir? Ve evren nasıl çalışır? Benim teorim, aslında üçünü de kapsıyor. Eğer hayatı örnek olarak alırsak, DNA(deoxiribonukleik asit), yani digital kodlu enformasyonun iyi bir örneğidir. Bir canlının veya bir bitkinin ne olacağını belirleyen bilginin kodu buradadır. DNA, bilginin simgesidir. 
Bu bilgiyi alıp bir varlığın yaratılmasını yönlendiren bir mekanizma vardır." diyor. 


Fredkin hiçbir zaman, mükemmel ve mantıklı açıklaması olmayan bir probleme rastlamamış ve zekanın, sınırsız olarak yönlendirilebileceğine inanıyor. 


Bilgisayarlara olan ilgisini pekiştirmek için 10 yıl önce, Fredkin, Dünya satranç şampiyonunu mağlup edecek bir bilgisayar programının yartıcısı için, 100 bin dolar değerindeki Fredkin ödülünü koymuş. Bu güne kadar hiç kimse ödülü kazanamamış ve Fredkin ödülün değerini bir milyar dolara çıkarabileceğini ummuyor. 


Fredkin, çeyrek yüzyıl önce kendi dünya görüşünü şekillendirmeye başladığında, bilgisayar alanında, fizik, kimya, psikolji gibi bir çok bilimin buluştuğunu görmüştür. 


Fredkin: 


"Söylemek istediğim şu ki,karmaşıklığın temelinde fiziki yönden düşünürsek bilgi mekanizması bulunmakta. Karmaşıklığın daha üst katlarında hayat ve DNA (biyokimyasal fonksiyon), bir digital bilgi mekanizması tarafından yönlendiriliyor. Ancak her şeyin bilgi olarak görüntülenmesinin iyi olduğunu söylemek istemiyorum. Bu, Dünya'daki her şeye matematik olarak bakmak gibi bir şey olur. Yani bilgi tek başına her şeyin yerini tutar anlamını taşımaz." diyor. 


Fredkin'in digital fizik teorisine katılan bir diğer bilim adamı, bilgisayar uzmanı Marvin Minsky. Marvin, Fredkin için, "Einstein-benzeri" demekten kaçınmıyor. 


Minsky: 
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"Eğer bir çok fizikçi, Fredkin'in bilim sınırlarının dışında olduğuna inanıyorsa, bu, bir çok fizikçinin teori icat etmeyen kimseler olduğundandır" diyor. 


Californiya Teknoloji Enstitüsü'nün Nobel ödüllü bilim adamlarından Richard Feynman, 1988'de ölmeden kısa süre önce yaptığı bir açıklamada, Fredkin'in kendine özgü, parlak düşünceli bir uzman olduğunu, fizikte yararlı ve yeni bir yol çizecek birisi varsa, ancak Fredkin'in olabileceğini ilave etti. 


Fredkin'e göre, her şeyin ilk hareketi, evreni yöneten prensibi, "hücresel otomat"olarak adlandırılan bir çeşit bilgisayar programında bulunuyor. 


Evrende Herşey Programlı 


Amerikalı ünlü bilim adamı Fredkin'in buluşlarından sonra, başta Yerçekim kanunu olmak üzere bir çok kuralı bilim dünyası yeniden incelemeye başladı 


Fredkin: 


"Bizleri yöneten programın dışına çıktığımız an, onu bulacağız. Belki gözle göremediğimiz 5 
veya altıncı boyutta. Ama mutlaka bizim içinde bulunduğumuz evrenin dışında" diyor. 


Bilim adamına göre, evrenin bir bilgisayar olduğu fikri, evrensel bilgisayar fikrinden doğmuştur. Evrensel bir bilgisayar, her mekanizmayı harekete geçirebilir. Bu mekanizma ise tam olarak tarif edilebilir ve mümkün olan tüm hesaplamaları yapabilir. 


Amerikalı dahi bilim adamı: 


"Onbinlerce yerde tezimi doğrulayan noktalarla karşılaştım. Avımın izini bulmuş bir avcı gibiyim. Ama yerini daha bulamadım. Ama eminim orda bir yerde" diyor. 


Evrende Herşey Programlı 


Fredkin'e göre, evrende her şey programa bağlı. Dolayısıyla insanların yaptığı her şey de aynı şekilde. 


Amerikalı bilim adamı bakın bu konuda neler anlatıyor: 


"İsaac Newton'un çekim teorisinde tedirgin edici bir şeyler vardır. Güneş ve Dünya arasında bir çekim gücünün olduğunu söylemek, o zamanlar hayal gibi geliyordu. Ve açıklanması da pek kolay değildi. Böyle bir mesafede böyle bir etki nasıl mümkün olabiliyor. Dünya, Güneşe bakarak mesafeyi değerlendirip, çekim teorisi kurallarını dikkate alarak mı, nereye doğru ve hangi hızla hareket edeceğini tesbit ediyor? Newton bu tür soruları atlamıştır. Ve teorisinde Latin kökenli 'Si Eset (gibi)' kelimesi bulunmaktadır. Yani konu bir varsayımla tamamlanmakta. Ancak fizikçiler, neden her şeyin elektromanyetik ve çekim kurallarına göre hareket ettiklerini açıklamak için çaba sarfetmezler. Kural kuraldır." 


Fredkin, bu kuralları, gözü kapalı kabul etmek istemiyor. O, sadece kuralları değil, kuralları zorlayan bir merkez kurmuştur: Bilgisayar. 
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Fredkin'in inancına göre, "orada bir yerde bilgisayara benzeyen bir gücün, evrensel hücresel otomat kurallarına göre çalıştığıdır." 


Bu inancıyla Fredkin, fizik ve metafizik arasındaki sınırları aşıyor. Eğer Fredkin de, Nevton gibi (Si Eset) cümlesini kullanarak, "Evren bir bilgisayar gibidir" diyebilse ve kabul ettirebilse büyük bilim devrimi yaratabilecektir. 


Öte yandan son zamanlarda, Stephen Wolfran gibi tanınmış bilim adamları da bu teoriye karşı çıkmıyorlar. Stephen Wolfran, bilimsel kuralların artık algoritim olarak yeniden gözden geçirilmekte olduğunu, fizik sistemlerinin ise artık bilgisayar sistemleri veya bilgi üretici sistemler olarak ele alındığını ve yeni bir çekim örneğinin doğduğunu belirtiyor. 


Fredkin'e göre en iyi fizik, metafiziktir. Ancak metafiziğin problemi de sosuz derin bir konu olmasıdır. Cevabı verilebilen her soru için başka başka sorular ortaya çıkıyor. Örneğin Fredkin'in söz ettiği bu bilgisayar nerededir? Evrende midir? Veya nesnelerin görünmez olduğu beşinci veya altıncı boyutta mıdır? Acaba bir metaevren midir? Bu soruların cevabını nerede bulabiliriz? 


Fredkin'in teorisinden meydana çıkan başka sorular da cevap bekliyor. Eğer madde bilgi sonucu ise bilgi neyin sonucudur? Ancak tüm bu sorulara Fredkin'in cevabı şöyle oluyor: 


"Her şeyden önce bilginin neden meydana geldiği önemli değildir. Sözettiğiniz bilgisayar alışılmış elektronik türden olabilir veya dev boyutlarda başka bir makina da olabilir. Veya hayal edemediğiniz başka bir şey de olabilir. Ne fark eder? 


Bunların yanı sıra bilginin, neden yapılmış olduğunu veya ne tür bir makinadan çıktığını, hiçbir zaman öğrenmek mümkün değildir. Çünkü sahip olduğumuz evren, Fredkin'in belirttiği gibi sınırlıdır. Ve bazı şeyler içindedir. Bazı şeyler ise değildir. Bu bilgisayar ise, bizim evrende değildir. 


Örneğin bir bilgisayarda, insanlar ve fikirleri kadar karmaşık bilgi parçaları olduğunu düşünürsek, bu parçalar her ne yaparlarsa yapsınlar, hiçbir zaman onların varolmalarını sağlayan bilgisayarın ne olduğunu bilmeyecekler. Çünkü yaptıkları her şey, söyledikleri her şey bir programa bağlıdır." 


Bu açıklamaları ile bilimin bazı konularda etkisiz kaldığını kabul etmektedir. Bilimin etkisiz kaldığı bir başka konu ise, evrenin doğuşu hakkındadır. Öte yandan bir başlangıcın olduğu kabul ediliyor. Big Bang(Büyük patlama) olarak adlandırılmış. Ancak fizik kuralları, her hangi bir madde ve enerji miktarının olduğunu kabul etmiyor. Dolayısıyla evren olmadığı, yani madde ve enerjinin olmadığı zaman ne vardı? Fredkin ise, evrendeki kurallara göre bir şeyin, hiçten yaratılmasının mümkün olmadığını söylüyor. Bunu mümkün kılmak için algoritm kurallarını hayal etmek gerekir. 


Evreni yaratan mekanizmanın ne olduğu, Fredkin'e sorulduğunda, "evren neden yaratıldı?" 
orusuyla cevap verecektir. Neden burada "hiç"in yerine bir şeyler vardır? 


"Ve sorular sıralanmaya devam edecektir. Ta ki bizleri yöneten programın dışına çıkabileceğimiz ana kadar" diyerek, ünlü bilim adamı sözlerini noktalıyor. 


Fırtına Kopardı 
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Bilim dünyasında çok önemli bir yeri olan aylık Amerikan dergisi Dialogue, genellikle sayfalarını bilimdeki en yeni ve çarpıcı tezlere ayırmakla tanınıyor. Dergi, son sayısında evrenin, bir bilgisayarla yönetildiği tezine yer verince, gerek Amerikalı gerekse Avrupalı bir çok uzay bilimciyi hararetli bir tartışmanın içine çekti. 


"PEKİ SU BİTTİĞİ ZAMAN NE OLACAĞINI ZANNEDİYORSUNUZ?" 


milliyet.com 20/08/07 


Washington Post gazetesi, küresel ısınmanın, ülkeler arası su çatışmalarını alevlendirdiğini yazdı. Su için muhtemel bir çatışmanın, teoriden de öte birşey olduğunu belirten gazete, örnek olarak da Türkiye, Suriye ve Irak'ın; Fırat ve Dicle nehirleri yüzünden karşı karşıya gelmesini gösterdi. 


Su savaşlarına dikkat çekilen "Isınma, Küresel Su Çatışmalarını Alevlendiriyor" başlıklı yazıda, ABD'nin California eyaletinde görülen kuraklıktan yola çıkılarak; Dünya genelindeki susuzluk ve bunun yol açtığı ülkeler arası çatışma işlendi. Küresel ısınmanın, Dünya'yı daha sıcak bir yer haline getirdiği vurgulanan yazıda; iklimin bazı yerlerde daha yağışlı, bazı yerlerde ise daha kurak olacağını ifade ederek; milyonlarca insanın içecek su, sulama ve enerji üretiminde gerekli olan sudan mahrum kalacağı uyarısında bulunuldu. 


Hükümetlerarası İklim Değişikliği Kurulu'nun önde gelen yazarlarından Stephen Schneider'ın; "Hava ısındığı zaman atmosferde daha fazla su olacak. Bu bilimsel ve değişmez bir gerçek. Küresel ısınma kuraklığı ve selleri arttırıyor" ifadesine yer verilmektedir. 


Atmosferde biriken suyun ne zaman ve nereye düşeceğinin tam bir muamma olduğu kaydedilen yazıda; Güney Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Güney Avustralya, Patagonya ve ABD'nin güneybatısında kuraklık görüleceği uyarısına yer veriyor. Columbia Üniversitesi Dünya Rasathanesi araştırmacılarından Richard Seager'in de "bu küçük bir kuraklık olmayacaktır" görüşü aktarılıyor. 
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Gazeteye göre küresel ısınma, barajlardaki suları da tehdit ediyor. Atmosfer sıcaklığı artıyor. 
Buzullar eriyor, gittikçe küçülüyor yakında çoğu yok olacak. Ohia Devlet Universitesi araştırmacılarından Lonnie Thompson şu çarpıcı tespitleri yapıyor: 


"Sizce insanlar, oldukları yerde kalacaklar mı? Hayır... İnsanların başka yerlere gitmeyeceğini düşünmek çılgınlık. Ve peki bu insanların başkaların yaşadığı yerlere gitmesi durumunda ne olacağını düşünüyorsunuz? Muhtemel bir çatışma, teoriden de öte bir şey. Türkiye, Suriye ve Irak, Fırat ve Dicle Nehirleri üzerine tartışıyor. Sudan, Etiyopya ve Mısır'ın Nil nehri üzerindeki ticareti tehdit altında. Birleşmiş Milletler, Sudan'ın Darfur bölgesindeki kanlı savaşın arkasında su kıtlığı olduğunu söyledi. Kuraklık yüzünden Somali savaşa gebe. Zaten Dünya Sağlık Örgütü bir milyar insanın içilebilir suya ulaşamadığını belirtti. Kuzey Çin’ deki eriyen buzullar ve küçülen sulak alanlar, araştırmacıları yüz milyonlarca insanın risk altında olduğu konusunda uyarıda bulunmaya itti " 


ALTIN NANO-PARÇACIKLAR: "KANSERİ TEŞHİS EDİYOR" 


Kaynak: "Gold Nanoparticles May Pan Out As Tool For Cancer 
Diagnosis", sciencedaily.com, çev: Furkan Kargıoğlu, 1/8/2007.- yaklasansaat 


Altın nano parçacıklar, kanser hücrelerine yapışıyor ve onları ışıklandırıyor.(Georgia Teknoloji Enstitüsü) 


Konu, kanserli hücreleri ortaya çıkarmak olduğunda altın, çok daha değerli bir metale dönüşebilir. Purdue Üniversitesi araştırmacıları, göğüs kanseri hücrelerini, 

belirleyen markır(işaretleyici) proteinleri tanıma yeteneği olan, altın nano 

parçacıklar geliştirdiler. Bu minik parçacıkların, kanser teşhis ve tedavisinde, daha iyi potansiyele sahip olduğu düşünülüyor. Tarım ve biyoloji mühendisi Doç.Dr. Joseph Irudayaraj, yeni teknoloji ile ilgili bize şu bilgileri veriyor: 

"Bu teknoloji, günümüzde kullanılan en yaygın yöntemden üç kez daha ucuza mal olabilir. 
Ayrıca elde edilen verilerin miktarı ve kalitesi yönüyle de, diğer yöntemden çok daha üstün. 
Bu teknolojinin, çok yakında, göğüs kanserinin, erken tespitinde ve görüntülenmesinde, 


oldukça önemli bir rol üstleneceğini umuyoruz." 


Analitik Kimya Dergisi'nde yayınlanan haberde; nano parçacıkları üretme yöntemini geliştiren araştırma ekibinin lideri. Doç. Dr. Joseph Irudayaraj sözlerine şöyle devam ediyor: 


"Bizim amacımız, 4 yıl içinde bu parçacıkları ticari kullanım alanında görmektir." 
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Altın nano parçacıklar veya nano çubukları, ince çubuk şekilli altın parçacıklarıdır. 
Virüslerden bile küçük olan bu parçacıklar, hücre yüzeyindeki, özelleşmiş markırlara bağlanmak için dizayn edilmiş antikorlarla, donatılıp teçhiz edilmişlerdir. 


Araştırmacılar, yüzey markırlarını, yani hücrenin dış kısmında kalan proteinleri, analiz ederler. Çünkü bu markırlar, hangi hücreye ait oldukları ve hücrenin hangi durumda olabileceği ile ilgili değerli bilgiler içerirler. Joseph Irudayaraj markır proteinlerle ilgili şu bilgileri veriyor: 


"Kanser teşhisinde, belirli anahtar markırları, doğru olarak tespit edebilmek son derece yardımcı bir unsur olacaktır, çünkü, belli kanser tiplerine ait spesifik yüzey markırları vardır." 


Nano Letters'da yayınlanan araştırmaya ait başka bir yazı da; Joseph Irudayaraj, nano çubukların, özel bir ışınlama tekniğiyle birleştiğinde, hücrenin dış bölgesinde yer alan 

ve bilinen markırlara bağlanarak, kanser kök hücrelerini tanıyabildiklerini 

gösterdi. Kanser kök hücrelerini, belirlemek çok önemlidir. Çünkü, özellikle kanser kök hücreleri, diğer kanser hücresi tiplerinden, başka organlara sıçrama ve metastaz yapma hususunda, çok daha istilacı davranırlar. 


Nanoparçacıklar veya altın moleküler çubuk algılayıcılar, hedef markırlarıyla aynı ölçüde üretilmişlerdir. Nano çubuklar, markırlara bağlandıklarında, karakteristik tarzda ışık yayarlar ya da ışığı keserler. Böylece araştırmacılar, nano çubuk üzerinde yer alan ve bağlanmak için orda hazır bulunan antikorlarla, hedef markırın ebatlarını eşleştirebilir. 


Irudayaraj sözlerine şöyle devam ediyor: 


"Birleşik Devletlerde her yıl 200,000'den fazla kadına, göğüs kanseri teşhisi konuyor. 

Bu kadınların %80’ine, her hangi bir tip terapi uygulanıyor. Bu vakaların 9040' ının yeniden nüksetme riski bulunduğundan, nanoteknolojinin amaçladığı düzenli takip, hayati önem taşımaktadır." 


Akış simetrisi yüzlerce, binlerce hücre gerektirirken, altın nano çubuklar için, sadece birkaç hücreye ihtiyaç vardır. Irudayaraj: 


"Sınırlı ölçüde örnekler üzerinde çalışırken bu bize avantaj sağlar.” diyor. 

Irudayaraj ve ekibi — postdoctoral araştırmacısı Chenxu Yu ve Indiana Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmacı Harikrishna Nakshatri, nano çubukların üç farklı markıra bağlandığını kanıtladılar. Bunlardan ikisi, kanser hücresinin yayılabilirliğini hesaplamak için kullanıldı. Irudayaraj “a göre; bu altın nano çubuklar, gelecekte 15 kadar farklı markırı tespit edebilecek ve muhtemelen çok daha geniş kapsamlı testlerin yapılmasına olanak sağlayacaktır. 


YAKLAŞAN SAAT 


Yaklaşan Saat 02/11/07 
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"Altın parçacıklarının, evrenin temel parçacıklarını araştırmada da öne çıktığı, hatırlanmalıdır. İnsanlar, "altın"ı ekonomide, bir "temel değer" olarak görüyorlardı. Ancak "altın"ın, insan hayatında ve evrenin temel yapıtaşlarının ortaya çıkmasındaki önemi, yeterince anlaşılmış değildir. Altın gibi saf bal ve saf zeytin yağının hikmetleri, her geçen gün anlaşılsa da, yeterli değildir. Yapılacak yeni araştırmalar, bu "üç yapı"nın, Allah'ın Nuru'nun, "yakın bir türevi" olduğunu kanıtlayacaktır, sanıyoruz. Nitekim Allah, şöyle bildiriyor: 


"Allah, “Göklerin-Arz'ın (Evren'in) “Nuru'dur. “Allah'ın Nuru'nun misali, “Oyuk? içinde bulunan bir “Lamba” gibidir. Lamba, bir sırça içerisindedir ve sırça, sanki “incimsi bir yıldız'dır(nötron yıldızı gibi). O(Lamba) ki, ne doğuda, ne de batıda bulunmayan, mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Neredeyse, ateş dokunmasa da, onun yağı, “ışık” verir. (Bu), Nur üzeri Nur'dur. Allah, kimi dilerse, onu Kendi Nuru'na doğrultur. Allah, insanlar için misaller verir. Allah, her şeyin Âlimi'dir."[NUR(24)/35] 


HANSEN: "KÜRESEL ISINMA DRAMATİK EŞİKTE" 


milliyet, 20/06/07 


Amerikalı bilim adamları, önlem alınmaması halinde küresel ısınmanın, deniz suyu seviyesinde sanıldığı gibi 40 santimetre değil, metrelerce yükselmeye yol açabileceğini belirtti. 


İngiliz "Independent" gazetesi, küresel ısınma nedeniyle Dünya'nın zannedilenden çok daha yakın bir gelecekte, büyük tehlike altına gireceğine dikkat çekti. Gazete, küresel ısınmaya karşı "Dünya'nın her yerinde başlatılacak bir kurtarma operasyonu" dışında, hiçbir şeyin insanları bir çevre felaketinden kurtarmaya yetmeyeceğini bildirdi. 


Tüm Dünya Tehdit Altında 


Gazetenin haberine göre, ABD'nin önde gelen bilim enstitülerinde görevli 6 bilim adamının, İngiliz "Philosophical Transactions of the Royal Society" adlı yayın organı için bilimsel bir araştırma hazırladılar. Ve küresel ısınmanın "tüm bir medeniyeti tehdit ettiği" gerçeğini kesin ve net bir biçimde ortaya koydular. 

Amerikalı uzmanlar, BM Hükümetler arası Küresel Isınma Paneli'ni (IPCC), bu yüzyılın sonuna kadar buzullardaki erime nedeniyle denizlerde meydana gelecek su seviyesi yükselişini, "düşük göstermekle" eleştirdi. 


IPCC'nin bilgisayar ölçümüyle yaptığı tahminlere göre, 2100'e kadar deniz suyu seviyesindeki artış 40 santimetre olarak tahmin edilirken, bu yükselişin gerçekte birkaç metre olabileceğini 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vurgulayan Amerikalı bilim adamları, "İşte tam da bu yüzden bugün Dünya'da tehlike çok yakın" dedi. 


Amerikan Kongresi'ni, küresel ısınmayla ilgili olarak ilk uyaran bilim adamı olan NASA uzmanı Dr. James Hansen'in başını çektiği araştırmacılar, hazırladıkları raporda şu tespitte bulundu: 


Rapordaki Gerçek:"Dramatik Değişikliklerin Eşiğindeyiz" 
"Şu andaki mevcut sera gazı salımı, dünyadaki küresel iklimi, insanlar ve diğer canlılar 


için büyük tehlike oluşturabilecek ve tehlikeli bir şekilde kontrolden çıkabilecek dramatik değişikliklerin eşiğine taşıyor." 


Dr. Hansen, karbon gazı emisyonunu çok acil bir şekilde azaltmak için insanların 10 yılı olduğuna dikkat çekerek; "aksi takdirde, aşırı ısı, kutuplardaki buzun erimesini son derece hızlandıracak" diye konuştu. 


Klima, Küresel Isınmayı Artırıyor 

TEMA Vakfı Genel Müdürü Uygar Özesmi, birçok kişinin sıcaklık artışını, klima ile çözeceğini düşündüğünü belirterek, çalışan her klimanın küresel ısınmayı artırdığını, bu yüzden herkesin sıcakla yaşamayı öğrenmesi gerektiğini söyledi. Klima kullanımının 


sınırlandırılması gerektiğini belirten Özesmi, "Herkesin küresel ısınma nedeniyle bazı alışkanlıklarını bırakması, sıcaklık artışına karşı yaşam biçimini değiştirmesi gerekiyor" dedi. 


YUNUSLARIN İNTİHARI: İNSANLIK İÇİN BİR "UYARI" MI? 


hürriyet.com 30/10/07 


İran'da, karaya vuran 152 yunus için alarma geçildi. Bilim adamları ve çevreciler, yunusların neden intihar ettiklerini araştırıyor. 


İran'ın güney sahillerinde geçen ay, 79 yunusun karaya vurmasının ardından; geçen hafta 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da, 73 yunus, aynı alanda " intihar etti." Bilim adamları ve çevreciler, bu sevimli yaratıkların neden karaya vurduklarını anlamak için alarma geçti. 


Tahran yönetimine yakınlığı ile bilinen Iran gazetesinin yazdığına göre; balıkların intiharları devam ediyor. Yunusların, yeniden denize yönlendirildiklerini ancak, dönmeyi reddedip, yine karaya vurduklarını bildirdi. 


Bilim adamları, bu gizemli intiharların, nedenini anlamaya çalıştıklarını, ancak şu ana kadar yapılan çalışmaların, sır perdesini henüz aralayamadığını belirttiler. 


Jask sahillerindeki toplu yunus ölümleriyle ilgili olarak çevreciler, deniz suyundaki kirlilik, ya da yanlış avlanma olduğunu öne sürerken; İranlı yetkililer, "çizgili yunusların" çevre kirliliğinden değil, "toplu intihar" sonucu, öldüğünü iddia ediyor. 


"Sadece yunuslar değil, balinalar, foklar, arılar ve daha başka canlıların da topluluk halinde ölümü seçmeleri, sanıldığı kadar basit görünmüyor. Bu ölümlerde anlamlı bir "sır perdesi" bulunuyor. Ve de sanki, insanoğlunu, bu "derin gafleti"nden uyandırmak için, kendilerini, feda ediyorlar.(ys)" 


“ÖRNEKSİZ YARATAN ALLAH'TIR”: YARASALAR'IN UÇUŞ MODELİ 


Kaynak: "Bat Flight Generates Complex Aerodynamic Tracks", İssued by University of Southern California, (sciencedaily.com), Çev. Furkan Eser, 11/05/2007.- yaklasansaat 


Tadarida spp.(kuyruklu yarasa) 


Southern California Üniversitesi”nde, uzay gemileri ve bunların teçhizatlarını imal eden sanayi dalı mühendisi olan Geoffrey Spedding”e göre: 


“Yarasalar, yükselebilmeyi ve manevra yapabilmeyi, kuşlardan oldukça farklı bir yol izleyerek başarıyor. Bu yol, aerodinamikçilerin, canlıların uçuş modelleri için kullandıkları birçok ilkeye aykırı.” 

Birçok enstitüden gelen bilim adamlarının oluşturduğu araştırma ekibi, yarasaların uçuşunun kuşların uçuşundan, özellikle çok küçük ölçümler yapıldığında ayrılabildiğini belirttiler. Bilim adamları, çalışmalarını yaparken, küçük yarasa türlerinin kanat çırpışlarının, yeni “aerodinamik kapasite ölçümleri”ni esas alarak sonuca ulaştılar. 

Kuşlardan Çok Farklı Model 

Spedding, Science'ın 11 Mayıs 2007 tarihli sayısında şunları söylüyor: 


“10-30 gram (yaklaşık 1-2 çay kaşığı kadar çay şekeri) ağırlığındaki ve iki kanat ucu arası mesafesi 25-30 cm (yaklaşık bir insan eli) uzunluğunda olan yarasalar, çok farklı hareketler 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oluşturabiliyor. Kanat çırpışları sebebiyle, hava akımında bıraktıkları 

izler, yarasalara özel, çok farklı bir model oluşturur. Bu farkın nedeni, yarasaların, kendilerine özgü yukarı doğru kanat vuruşlarına bağlanabilir. Buna da, muhtemelen belirli gerilim düzeylerinin korunmasına ihtiyaç duyan yarasa kanadının,katlanabilir ince derisi sebep olur.” 


Yarasalar, memeli türlerinin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturur. Ancak, beslenme ihtiyaçlarını geceleri karşıladıkları için çok fazla dikkat çekmezler. Yarasaların birçoğu uçan böceklerle beslenir ve her gece nerdeyse kendi vücut ağırlıkları kadar besin tüketirler. Çeviklikleri ve uçuş sırasındaki muazzam manevra kabiliyetleri kadar, ultrason(ses ötesi) yöntemi ile kontrol edilen radarlarıyla oluşturdukları ve avlarının yerini belirlemede kullandıkları ileri düzeydeki eko(yankı)-konum sistemine sahip olmaları da çok önemlidir. 


Kuşların kanatlarına zıt olarak, yarasaların kanatları, gergin bir durumda tutulmalıdır. Aksi takdirde yarasanın kanat çırpmaları boşuna olacaktır. Yarasaların uçuş esnasında, kanadının 


ne kadar bükülüp katlanacağına dair sınır değerlerinin olduğunu belirtiyor, Spedding. 


Mürettebatsız Hava Araçlarına Örnek Olabilir 


Spedding ve meslektaşları, yarasa kanatlarının benzersiz aerodinamik hareketlerinin, yarasanın kanatlarını yukarı vuruş tarzındaki farklı mekanik işlemler sonucu oluştuğunu düşünüyor. 


Spedding, araştırmaları konusunda şunları söylüyor: 


“Bulgularımız, yarasaların kanatlarının detaylı ölçümlerini yapmak ve yarasaların uçuşu ile ilgili verileri genişletmek amacıyla uygulamaya konulacak heyecan verici bir araştırma programı için sadece bir başlangıçtır. Yarasalar çevik avcılardır, yer belirleme konusunda yeteneklidirler. Karmaşık ortamlarda düzgün bir şekilde ilerlemelerini sağlayan karmaşık manevra yeteneğine sahiptirler. Biz de bu özellikleri mürettebatsız hava araçlarımızda kullanmak istiyoruz, böylece onları kırsal veya kentsel birçok karmaşık ortamda kullanabiliriz.” 


Mikro boyutlarda uçuş günümüzde, her an gerçekleşebilir. Mühendisler, yarasaların kanatlarını örnek alarak, daha küçük boyutlarda uçan araçların, kapasitelerini artırmak için bükülebilir ve elastik materyallerden basit ve esnek mekanik kanatlar geliştirebilirler. 
Sonuç olarak Spedding şunları ekliyor: 

“Yarasaların, gökyüzünde ilerlemek ve yükselmek için çok esnek olan kanatları var. 


Yarasaların uçuşunun, aerodinamikleri ve düzensiz hava hareketlerinde inanılmaz şekilde manevra yapmalarına kanatlarının nasıl izin verdiği hususunda, öğrenecek çok şey var.” 
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EMBRİYONİK KÖK HÜCRENİN KARANLIK YÜZÜ: "ÜSTÜN IRK" VE " YE'CÜC 
ME'CÜC"! 


iyibilgi.com 12/09/2007- yaklasansaat 


Embriyonik kök hücre araştırmalarının amacı nedir? Hastalıkları sona erdirmek mi, insan mühendisliği mi? Dr. Reardon, bu tehlikeli yola girilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor. 
Çünkü yolun bir ucu, tanrılaştırılmış(!) yönetici üstün ırka, diğeri ise köleleştirilmiş robot insan-alt varlıklara çıkıyor. 


Biyomedikal etik konusunda uzman olan ABD'li Dr. David Reardon, embriyonik kök hücre araştırmalarının son amacını şöyle tanımlıyor: 


“İnsan üstü bir ırk arayışı, tehlikeli veya pis işleri yapacak insan altı varlıklar üretme çabasıdır.” 


Reardon'a göre, araştırmacılar hastalıkları tedavi etme bahanesine sığınıyor ama, asıl hedefleri “üstün insanlar yaratmak”. 


Birçok araştırmacı, embriyonik kök hücre araştırmalarına neden büyük fonlar ayrıldığını merak ediyor. Çünkü, embriyonik kök hücreler, hiçbir hastalığın tedavisinde kullanılmıyor. 


Dr. Reardon, iddiasının biraz abartılı görünebileceğinin farkında. Bu nedenle, bizzat bilim adamlarının söylediklerinden alıntıları listelemiş: 


Mesela, DNA yapısını tanımlayarak 1962 yılında Nobel ödülü kazanan James Watson, aptallığı bir hastalık olarak tanımlamış, “aptallık” geni olmayan “daha üstün” insanlar yaratma özgürlüğünün olmasını istemişti. 


1991 yılında vefat eden, Harvard Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Joseph Fletcher ise şunları 
söylemişti: 


“Kimeralar (insan-hayvan melezleri) veya insan benzeri varlıklar, tehlikeli veya alçaltıcı işleri yapmak üzere tasarlanabilir. Zaten şu anda da, düşük seviyeli işleri, kontrolsüz üremenin kurbanı olan zekâ bakımından geride kalmış insanlar yapmaktadır. Bu tür işçilerin üretimini tesadüflere bırakmaktansa, neden melezler aracılığıyla planlı programlı olarak yapmayalım? ” 


Toplum sağlığı konusunda uzman Gregory Stock ise, 2002 yılında yazdığı " İnsanları 


Yeniden Şekillendirmek: Kaçınılmaz Genetik Geleceğimiz" isimli kitabında biyolojik manipülasyonu övüyor. 
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"Ye'cüc Ve Me'cüc Türü Yaratıklar" 


elliotinstitute.org sitesinde verilen bazı bilgiler şöyle: 

e Modern öjenistler(*) ve transhumanistler(**), biyoteknoloji yöntemlerini kullanarak insanlığı sonsuza kadar değiştirmek istiyorlar. Sadece toplumu değil, biyolojimizi de değiştirmeyi amaçlıyorlar. 

* Hastalıkları sona erdirmekten bahsediyorlar. Ancak asıl amaçları, “daha üstün” insanlar yaratmak. Genetik bilimini kullanarak “homo superior” gibi yeni insan ırkları oluşturmaya çalışmak. 

e Bazıları da tam ters yönde çalışıp, insan ve hayvan genlerini harmanlayarak insan-altı varlıklar oluşturmaya çalışıyor. Bu insan-hayvan melezlerine, tehlikeli işleri yaptırmak 


veya "homo superior"'a hizmet edecek şekilde bir "köle alt sınıf" olarak planlamak. 


e Transhumanistler, insan mühendisliğinin bir sonu olmadığını ve denemeler sırasında büyük hatalar yapılabileceğini itiraf ediyorlar. 


e Kendilerini kısıtlayacak yasalara ise, itiraz ediyorlar. 

* İnsan klonlamaya çalışan bilim adamları gibi, öjenistler ve transhumanistler de sadece araştırmalarının başarısına odaklanmış olup; bu amacı, adeta saplantılı bir inanç haline getirmişlerdir. Bu grubun, toplumdaki diğer görüşlere hiçbir saygıları yoktur. İnsanlığı kendi kontrollerine almak ve gelişmeleri şansa bırakmamak konusundaki saplantılarını inaç haline 


getirmişlerdir. 


Bütün bunlar, helak olmuş "Şeytani Atlantis Uygarlığı"'nın, Ye'cüc ve Me'cüc üretimini çağrıştırmıyor mu? 


()İnsan ırkının biimsel olarak iyileştirilmesi. 

(©*)İnsan ötesi. 

NANOTEKNOLOJİ'NİN DİĞER YÜZÜ: "ZARARLARI" 
iyibilgi.com, 25/05/2007- yaklasansaat 


Her yeni gün, yeni bir nanoteknoloji ürünü kamuoyuna sevindirici bir gelişme olarak lanse ediliyor... Rujlar, boyalar, hasta hücreleri robot gibi tedavi eden haplar bunlardan birkaçı... 
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Yaşamımızda çığır açtığı ve kolaylık sağladığı iddia edilen bu teknolojinin yeni ürünü ise: "Mucize su" oldu. Basında geniş yankı bulan suyun, tehlikeli organizmaları hücre duvarında delikler açarak öldürdüğü belirtiliyor. 


Doğru, nano ürünler, hücre duvarını delebiliyor... Hücrenin boyutlarıyla kıyaslandığında, bir nano parçacık, araba içinde kaybolmuş bir karınca gibidir! Dolayısıyla bu parçacıklar, hücre içinde rahatlıkla dolaşabilmekte, “gerekli düzenlemeleri” yapabilmektedirler. 


Hedeflenen nokta, hastalıklı bölgeye yönlendirilen atomların, süratle nüfuz ederek hasta hücrelerin yerine geçmeleridir... Böylece acısız ve ağrısız tıbbın kapıları açılmış olacaktır. 
Vücuda iletilen nano-cerrahlar; virüslere, bakterilere ve sinir sisteminde tahribatlara yol açan asitlere meydan vermeden, bağışıklık sisteminden daha etkili olacaklardır. 


Fakat! Bu atomlardan üretilen basit bir kremin bile, deri üstünden insanın vücuduna hızla nüfuz edip, ciğerlerde nasıl büyük tahribatlara yol açtığı sorusu, pek az bilim adamı tarafından dikkate alındı. 


Nano-zerreler neden tehlikeli? 


1) Dizel makinelerde, güç fabrikalarında ve ateşli makinelerde kullanılan, ultra küçük zerreler, insanların akciğerlerinde, büyük hasara neden olabilirler. 
İçlerinde metal ve hidrokarbon barındırmaktadırlar. 


2) Nano-zerreler, mikroskobik boyutlarda oldukları için, deriden vücuda, oradan ciğerlere ve sindirim sistemine kolayca ulaşabilirler. Bu da, hücreye zarar veren özgür radikallerin üremesine neden olabilir. 


3) İnsan vücudu, temas ettiği doğal her maddeye toleranslıdır. 
Fakat zehir içeren hiçbir maddeye bağışıklığı yoktur. 


4) Gözle görülebilen öldürücü atıklardan, yılda üç bin kişi ölmekte iken, tozdan küçük bu zerrelerin yüz binlerce insanın ölümüne neden olma riski üzerinde durulması gerekiyor. Kaldı ki, bu teknolojiyle gen transferi, enzim değişimi ve yüzeyler üzerinde lokal değişiklikler yapılması durumunda; risk, kontrol edilebilir düzeylerin de üzerinde olacaktır. 


5) Nano atomlar, kendini temizleyen boya, cam ve yüzeyler olarak sanayinin nabzını tutmaya başlamıştır. Ayrıca nano-zerrelerden, kirli sulardaki zararlı bileşenleri zararsız hale dönüştüren mikro kapsüller imal edilmekte ve çevre tarafından tüm diğer yan etkileri göz ardı edilerek emilmeye bırakılmaktadır. 


6) Bazı testler, bu teknolojinin verdiği zararları bilimsel çalışmalarla ortaya koymaktadır. 
Duke Üniversitesi'nden Eva Oberdorster'in, nano-atom zararları üzerine yaptığı bir çalışma buna örnektir. Oberdorster bir su tankını balıklarla doldurmuş, nano-atomların balıkların beyninde hasarlara neden olduğunu tespit etmiştir. Bu zararlar oksidatif 

zararlardır. Normalde beyindeki kan bariyerini, hiçbir zerre 

aşamamaktadır. Fakat nano-atomlar, sinir hücreleri aracılığı ile beyne 

sızabilmektedir. Bu örnekler çoğaltılabilir. Yine de nanoteknoloji araştırmacıları, teknolojinin potansiyel tehlikelerini tespit etmekte pasif kalmaktadırlar. 


7) Nano materyallerin besin zincirine geçmesi halinde, insan bedenine alınan bu yiyeceklerin 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zararlarının da incelenme gereği ortaya çıkmıştır. Rice Üniversitesi”nin bilim adamları, nano- materyallerin, proteinler üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Protein, nano-materyal yüzeye bağlandığında, proteinin yapısının ve fonksiyonun değiştiği görülmüştür. 


8) Kolorado Bilim Konferansı'nda, bir tuz zerresi üzerine monte edilebilecek bilgisayar projesi ve bunda başarılı olunduğu takdirde, gelecek adımın sinek büyüklüğündeki bir robot- böcek yapımı olduğu dünya basınına açıklanmış, buluş büyük ilgiyle karşılanmıştır. Esasen, Hamam Böcekleri üzerine yerleştirilen mikro-makinelerin, gayet başarıyla kullanıldığı, bunların özellikle "casusluk faaliyetlerinde" kullanılabileceği ispatlanmıştır. İstihbarat- casusluk ve savaş teknolojilerinde nanoteknolojinin kullanımı, ciddi potansiyel taşımaktadır ve bu alana devrim niteliğinde katkılarda bulunacaktır. Bu devrimden sonra, mucizevi sularla bize "hamam böceği" muamelesi yapılmayacağına kim garanti verebilir? 


9) İnsan DNA'sını tamir eden nano-robotlar, hasar da verebilir. Kimyasal silahlar, nano- yapılarla yeniden ele alınabilir. Klonlamalar, üstün niteliklere sahip askerler ve robot beyinli insanlar yaratabilir. 


YENİ BANT TEKNİĞİYLE, PARMAK İZİ ELE VERİYOR 


AA 23/07/07- yaklasansaat 


Bilim adamlarının geliştirdiği, jelatinden yapılan bir bant sayesinde, suç mahallerinde bırakılan parmak izlerinden failin beslenme alışkanlığı, hatta cinsiyeti ve ırkı belirlenebilecek. 


Belki kurban için katilin sigara içip içmediği ya da vejeteryan olup olmadığı önemli değildir. 
Acak polisin bu vakayı çözüme ulaştırması için bu tip detaylar, büyük önem taşır. 


Olay mahallerinde, parmak izi toplanması için kullanılan standart teknikler arasında; bu işe özel tozlar, sıvılar ve uçucu maddeler vardır. Ancak bunlar son derece değerli adli ipuçlarını, örneğin izlerin içindeki kimyasal kalıntılarını silebilir. 


Ancak araştırmacılar, jelatinden yapılan özel bir bantla, adli kanıt ekiplerinin olay mahallerinden toplanan izleri kimyasal olarak inceleyerek; failin beslenme alışkanlığından cinsiyetine ve ırkına kadar pek çok önemli bilgiye ulaşmalarını sağlayabilecekler. 


Bu jelatin bant, kapı kolu, fincan sapı, bombeli cam ve bilgisayar ekranından, tıpkı geleneksel parmak izi alma teknikleri gibi, iz toplayabilecek. Ardından bu jelatin, son derece hassas bir aletin içine yerleştirilecek. Bu alet, birkaç saniye içinde kızılötesi ışınlar aracılığıyla, jelatin üzerindeki izlerin adeta kimyasal bir fotoğrafını çekecek. 
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Parmak izleri, bir gramın milyonda biri oranında sıvı ya da aynı miktarda başka bir şey içerebilir. Bu da parmak izinin sahibi hakkında polise ve adli tıp uzmanlarına olayla ilgili son derece değerli bilgiler verebilir. 


Araştırmacılara göre, bu yeni tekniğin, geleneksel tekniklerden bir farkı da; orijinal izlere zarar vermemesi ve böylelikle o izlerin yeniden incelenmesine olanak sağlaması. 


Livescience.com 25/07/07 

Parmağınız Kredi Kartı Oluyor 

Japonların geliştirdiği sistemle yakında parmağınız, kredi kartınızın yerine geçecek. 
Hitachi şirketinin JCB bankasıyla ortaklaşa deneyeceği sistemle, kredi kartı veya nakit para bulunmadan da alış veriş yapılabilecek. Alış verişten sonra parmağınızı yazar kasaya uzatmaktan ibaret olacak sistem, parmaktaki damar sistemini tanıyarak çalışacak. 
Bilgisayar sistemi, parmağınızdaki damar sistemini hesabınızın bulunduğu JCB'deki verilerle karşılaştırıp işlemin yapılmasına onay verecek ve işlem tutarı otomatik olarak hesabınızdan düşecek. "Biyo-metrik" veriler uyuşmazsa sistem işleme onay vermeyecek. 
Parmaktaki damar sisteminin, kişiye özgü olduğu, zamanla değişmediği ve yapay olarak oluşturulamadığı belirtiliyor. 


"DOMUZ ETİ" YİYEN ÇİNLİ KIZ: "DELİRDİ" 


CHA, (sabah.com), 20/11/07 


Çin'de tam pişmemiş domuz eti yiyen genç bir kızın, beyninde kurtçuklar oluştuğu ve bundan dolayı delirdiği bildirildi. 


Çin'in Zhejiang eyaletindeki yerel medyanın haberine göre, daha yumuşak olduğu için, tam pişmemiş domuz eti yemeyi seven 16 yaşındaki Xiao Ting adlı bir kızın, yediği domuz etinin ardından, delirdiği kaydedildi. 


Haberde, domuz eti yedikten bir süre sonra; birden başını ellerinin arasına alarak, kendini yerlere atan ve beyaz köpükler kusan Xiao'ın, acilen hastaneye kaldırıldığı belirtildi. 


Deliren kızda, ayrıca sara hastalığı belirtisi olduğunu söyleyen doktorlar; Çinli kızın beyninde yaptıkları tetkiklerden sonra, inanılmaz bir şekilde, 10 adet kurtçukla karşılaştıkları ifade edildi. Doktorlar, kurtçukların; en uzununun 3 cm, en küçüğünün ise 0.5 cm olduğunu dile getirdi. 
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Hastaneden yapılan açıklamada, domuz etinden vücuda giren "tenyalar"'ın, bir süre sonra, kan yoluyla; beyinde kurtçuklar oluşmasına sebep olduğu bildirildi. 


Doktorlar, özellikle tam pişmemiş domuz etindeki, bu tip tenyalardan dolayı, insan beyninin, büyük zarar görebileceğini vurguladılar. Doktorlar,medya yoluyla halkı uyararak; etteki tenyaların temizlenmesi için, 54 derecenin üzerinde, en az 10 dakika pişirilmesi gerektiğini hatırlattılar. Tenyalar, beyine ulaştıkları takdirde, delirme haricinde; görme, dokunma, konuşma, felç, baş ağrısı ve kusma gibi bozukluklara neden oluyor. 


Çin, Dünya'da domuz etini, en çok tüketen ülke olarak biliniyor. Binlerce kişinin ölümüne neden olan Akut Solunum Yetmezliği Sendromu (SARS) ve Kuş gribi gibi öldürücü hastalıklar, Çin'de ortaya çıkmıştı. 


Domuz Tenyası (Taenia solium) 


Tenya yumurtası 


Ülkemizde yaygın olmamakla birlikte Dünya'da çok yaygındır. Sığır tenyasından farklı olarak; beyin, kalp, göz, akciğer, cilt altı ve kaslarda kist oluşumuna neden 

olabilirler. Yumurtalar bağırsaklara ulaştığında içlerinden larvalar çıkar ve dokulara geçerek kistler oluştururlar. Eğer larvalar, beyne ulaşırsa epileptik ataklar ve diğer sinirsel problemlere neden olabilirler. Bu duruma cysticercosis adı verilir.(Ys) 


BEYİN ŞİFRESİ ÇÖZÜLDÜ MÜ? 


haber7.com 02/06/07 


Florida Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Jose C. Principe, beynin şifresini çözdüklerini iddia ederek, “Beynin hangi bölümünün ne iş yaptığını ortaya çıkardık” dedi. 


Antalya Talya Oteli'nde düzenlenen 5. Uluslararası Biyomedikal Mühendisliği ve Gelişen 


Teknolojiler Sempozyumu'nda konuşan Prof. Dr. Jose C. Principe, yaptığı açıklamada, yaptıkları çalışma ile beynin hangi bölümünün ne iş yaptığını ortaya koyduklarını bildirdi. 
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“Çağın devrimi” olarak nitelendirdiği çalışma ile beynin hangi bölümünün ne işe yaradığını, hangi organa hükmettiğini belirlediklerini ifade eden Principe, şunları söyledi: 


“Bu çalışma ile beyin dalgalarını toparlayıp, işleyip, elleri çalışmayan insanların, ellerinin çalışması sağlanabilecek. Artık beyindeki sinyallerin ne anlama geldiğini biliyoruz. Beyin ile vücut arasındaki iletişim çözüldü. Bu metotla beynin hangi bölümünün ne iş yaptığını ortaya çıkardık. Beyne yerleştirilen elektronik bir cip vasıtasıyla yapay kola beyinden komut vererek istenilen hareket yaptırılabiliyor. Artık doğuştan veya kaza sonucu kolu olmayanlara takılacak yapay kolla, organ eksikliği giderilecek. Yapay kol, sağlam kol gibi iş yapabilecek hale gelebilecek. Bu konuda çalışmalar devam ediyor.” 


Principe, yapay kola uygulanan sistemin, yapay bacak içinde uygulanabileceğini belirterek, bunların beyin elektrodu, cihazlar ve robot (yapay kol, bacak) vasıtasıyla uygulanabilir hale geldiğini sözlerine ekledi. 


SİGARA, SPERM DNA'SINI DEĞİŞTİRİYOR: GENETİK 
HASAR NESİLLERE AKTARILIYOR 


Kaynak: ‘Cigarette Smoke Alters DNA In Sperm, Genetic Damage Could Pass To Offspring’, issued by American Association for Cancer Research, Çev:Kader Demirpehlivan, 1/6/2007. 


Bilim, uzun zaman önce sigara içmenin kansere neden olduğunu açıklamıştı. Fakat yeni bir araştırma, babası sigara içen çocukların, zarar görmüş genetik materyali babalarından miras aldıklarını gösterdi. Kanadalı araştırmacıların fareler üzerinde yaptığı bir 

çalışmada; sigaranın, sperm hücrelerinin DNA dizilerinde değişimlere neden olduğu gösterildi. Aynı zamanda bu değişimlerin, farelerin bir sonraki dölüne de geçtiği gösterildi. 


Kanada'nın çevresel ve mesleğe bağlı toksikoloji birimi Mutagenez bölümünden, araştırmayı yürüten Dr. Carole Yauk şöyle söylüyor: 


“Biz bu araştırmada; erkek üreme hücreleri olan spermlerin DNA’ sındaki mutasyonları inceliyoruz. Bu mutasyonlar, kalıtsal olarak geçtiklerinde yavrunun genetik bileşiminde, geri dönüşü olmayan değişikliklere sebep olurlar. Sigara içen annelerin, fetüse zarar verdiğini zaten biliyorduk. Ancak bu çalışma, bize, babaların çok önceden hatta gelecekteki eşleri ile tanışmadan da önce yavrularına zarar verebilecek potansiyele sahip olabileceğini kanıtlıyor.” 


Erkekler, ister insan ister fare olsun, spermatogoniyal (sperm üreten) kök hücrelerin kendini yenilemesi nedeniyle, her zaman sabit miktarda sperm birikimine sahiptirler. 
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Dr.Yauk, Canada Health ve McMaster Üniversitelerindeki meslektaşları ile birlikte, erişkin farelerin spermatogoniyal kök hücreleri üzerinde çalıştılar. Bu erişkin fareler, hem 6 hem de 
12 hafta boyunca sigara dumanına maruz bırakılarak, DNA’ nın tekrarlanan parçalarının 
spesifik dizilimlerinden biri olan ve bilinen hiçbir geni içermeyen Ms6-hm adı verilen dizide, bir takım değişiklikler arandı. Tütün maddesinin kandaki değeri, baz alınarak ortalama bir içicinin aldığı tütüne denk olacak şekilde ‘sigara içen” fareler günde 2 sigaraya maruz bırakıldılar. 


Yauk ve meslektaşlarının bulgularına göre, Ms6-hm mutasyonunun oranının, sigara içen farelerde 6 haftada içmeyenlere göre 1,4 kez, 12 haftada ise 1,7 kez daha yüksek olduğu saptandı. Yauk: 


“Bu da gösteriyor ki genetik materyalde meydana gelen zarar, içicinin sigaraya maruz kaldığı süreyle alakalı. Öyle ki, ne kadar süre sigara içmişseniz, o kadar çok mutasyon yığılıyor ve yavruda ortaya çıkabilecek potansiyel etki artabiliyor.” 


Yauk'a göre; önceki çalışmalar; Ms6-hm ve benzer kodlanmayan DNA lokasyonlarının, radyasyon, mutagenik kimyasallar, yoğun endüstriyel hava kirliliği gibi zararlara karşı duyarlı olduğunu gösteriyor. Bilim adamlarının,genlerin yerleştiği yerlerdeki, DNA'nın protein kodlayan bölgeleri üzerinde özel bir çalışma yapmadıklarını açıkladı. 


Sigaradaki Zehirleri Hiş Merak Ettiniz mi? 


Yauk, ayrıca önceki çalışmaların DNA'nın kodlama yapmayan bölgelerindeki mutasyonlarla, kodlama yapan bölgelerindeki mutasyonlar ve DNA'nın tekrar eden bazı bölümlerindeki mutasyonlar arasında, genlere bağlı bir ilişki bulduğunu vurguluyor ve şöyle diyor: 


"Bu durum, mutasyonların genlere müdahale etmesinden kaynaklanıyor. Fakat bizim devam eden çalışmalarımız, genom boyunca DNA'da meydana gelen hasarın şiddetini açıklığa 


kavuşturacak gibi görünüyor." 


Sigaranın etkilediği üreme hücrelerinin genetik yapısını daha iyi anlamaya çalışırken planlanan bir sonraki aşamada; Yauk ve meslektaşları, değişime uğramış DNA'nın, ilk defa 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sigaraya maruz kalmış farelerin çocuklarında ve torunlarında kendini nasıl gösterdiğini anlamak için çalışacaklar. Ayrıca erkek farelerde içicinin, ilk nesil erkek yavrularının üzerinde sigaranın etkisini ve dişi yavrularının yumurtalarının, sigara dumanından etkilenme olasılığını da araştırmayı planlıyorlar. 


ARAŞTIRMALAR İLERLEDİKÇE DNA'NIN DERİNLİĞİ ORTAYA ÇIKIYOR 


bbc.co.uk, 06/09/2012 


Bilim adamları insana ait gen haritasının ayrıntılı analizini tamamladı. Çalışma 

sırasında genetik kodların biyolojik olarak aktif olan kısmının daha önce sanılandan çok daha büyük olduğu belirlendi. Bilim adamları, elde edilen bilgilerin, hastalıkların anlaşılması ve tedavisi için daha büyük olanaklar sunacağını umuyor. 

Çalışmaya ABD, İngiltere, İspanya, Singapur, Japonya ve İngiltere'den 400 kadar bilim adamı katıldı. Çalışmanın sonuçları birbiriyle bağlantığılı ve kamuya açık olan 30 bilimsel yazıda ilan edildi. Yazılar, Nature, Geneme Biology ve Genome Research dergilerinde yayımlandı. DNA Unsurları Ansiklopedisi ile ile ilgili çalışma 2003 yılında başlatılmıştı; çalışmada esas olarak insan gen tam haritasındaki işlevsel elemanların bulunması hedeflendi. 


Haritanın “01'ini kapsayacak şekilde yapılan bir pilot projenin sonuçları, 2007 yılında yayımlanmıştı. Encode adını taşıyan bu son büyük proje ise, DNA diziliminin bütününü oluşturan üç milyar gen şifresi çiftini inceledi. Bilim adamları genome olarak anılan bütünün yüzde 80'ninin belli bir işleve sahip olduğunu belirledi. Şu ana kadarki çalışmalar ancak genome'un 902'sini oluşturan protein-şifreleme genleri üzerinde yoğunlaşmıştı. 


Genler DNA'nın küçük kısımları olarak talimatlar içeriyor; bunlar üretmeleri gereken kimyasal ve protein maddeleri ile ilgili. Encode ekibi, "Junk DNA/Gereksiz DNA" olarak anılan ve gen haritası genome'da çok büyük bir alan kaplayan kısmı analiz etti; bu bölüm daha önce üzerinde çok az çalışma yapılan ve az anlaşılan bir bölümdü. Cambridge'deki Avrupa Biyoenformatikler Enstitüsünden Doktor Ewan Birney, BBC'ye yaptığı açıklamada: 


"Varılan onuç, şimdi bu, 'gereksiz' ifadesinin çöpe atılması gerektiğini gösteriyor. 
Çalışmalarımız genome'un daha, çok daha büyük bir kısmının biyolojik olarak aktif olduğunu ortaya koydu; eskiden bu kısmın çok daha küçük olduğu düşünülüyordu." 


Bilim adamları ayrıca 4 milyon "anahtar" gen belirledi. Bu genler DNA'daki genlerin "açık" (aktif) ya da "kapalı" olup olmadıklarını belirliyor. Bilim adamları, anahtarların genome üzerinde kontrol ettikleri genlerden çoğu zaman uzak mesafelerde bulunduğunu söylüyor. 
Ewan Birney: 


"Bu, insan biyolojisini daha iyi anlamamıza yardımcı olacak. Belirlediğimiz bu anahtarların büyük bölümü kalp hastalığı, şeker hastalığı ya da akıl hastalığı ile bağlantılı risk koşulları ile 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sıkı bir ilişki içinde. Bu yeni algı, araştırmacılara yepyeni bir kapı açıyor; sonunda, umut edilen odur ki, yeni tedavi olanakları belirsin." dedi. 


Bilim adamları hastaların bu son yapılan çalışmanın sonuçlarından yararlanması için daha uzun yıllar geçmesi gerektiğini belirtiyor. Encode ekibinin bir diğer üyesi olar Doktor lan Dunham ise, elde edilen verilerin sonuçta hastalıklarla ilgili araştırmalarda büyük yarar sağlayacağını belirtiyor: 


"Encode bize değerli bazı ipuçları veriyor; bu sayede sağlık ve hastalık konusunda yeni buluşlara gidilebilir. Bu çalışmalar yepyeni ilaçların geliştirilmesine ya da var olan tedavilerin daha da etkinleştirilmesine yol açabilir." 

Wellcome Vakfı Sanger Enstitüsü Başkanı Profesör Mike Stratton ise, elde edilen sonuçların "göz kamaştırıcı" olduğunu ve nihayetinde "insan biyolojisi ile ilgili çalışmaların temel taşlarından biri olacağını" söyledi. 

Stratton: 

"Encode Projesi pek çok araştırmacının bilimsel çalışma yöntemlerini değiştirecek; ve aynı şekilde, genetik varyasyonların genome ile bağlantılı aksaklıklara yol açtığı hastalıkları anlamaya çalışanların kavrama yeteneğini güçlendirecek" diyor. 


COCA COLA: "E211 MADDESİ"NİN ZARARINI KABUL ETTİ! 


bugün, 27/05/2008 


Piyasaya çıktığı ilk günden beri, içerisindeki katkı maddelerini sır gibi saklayan Coca Cola firmasının sırrı; sonunda çözüldü. Yapılan araştırmalarda; Coca-Cola'nın içerisinde, E211 (Sodyum Benzoat) maddesinin bulunduğu saptanmış, firma uzun süre bu iddialara karşı sessiz kalmıştı. 


Sodyum Benzoat maddesi; siroz, parkinson gibi hastalıklara davetiye çıkarıyor, hiperaktivite bozukluğuna neden oluyor ve DNA'ya zarar veriyor. 


Küflenmeyi Önlüyor 


Genel olarak gazlı içeceklerin birçoğunda bulunan ve küflenmeyi önleyen bu maddenin; C vitaminiyle karşılaşınca kansorejene dönüştüğü belirtildi. Coca Cola firması, ilk olarak Diet Colalar'dan bu maddeyi çıkartacaklarını ve yıl sonuna kadar tamamen kullanımdan kaldıracaklarını açıkladı. Firma sözcüsü, bu maddeyi kullanmayı bırakacaklarını açıklasa da, sodyum benzoatın yerini tutacak başka bir bileşen bulamadıklarını da itiraf etti. 
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MUTASYON GEÇİREN FARELER: HIZLA ARTIYOR VE ZEHİRE KARŞI 
DİRENÇLİ! 


AA, (radikal), 16/05/2009 


Bilim insanları, İngiltere'de genetik mutasyona uğrayarak, zehire karşı dirençli hale gelen farelerin, 2007 yılından bu yana 96200 artarak, 80 milyona ulaştığını tahmin ediyor. 


"The Daily Telegraph" gazetesinin haberine göre, İngiltere'nin Huddersfield Üniversitesi'nden araştırmacılar, genetik mutasyonların zehire karşı koruyan DNA'lara sahip "süper lağım fareleri" ortaya çıkardığını belirtti. 


Araştırmacı Robert Smith, doğal seleksiyon sonucu zehirin öldüremediği farelerin dayanıklı genlerinin yavrularına geçtiğini, böylece süper lağım farelerinin ürediğini kaydetti. 


Britanya Salgın Hastalık Kontrol Kurumu'da, hükümetin daha güçlü zehirler üretilmesi için onay vermesi gerektiğini, aksi taktirde ülkede bu yaz fare nüfusunun daha da artacağı uyarısında bulundu. 

İngiltere'de farelerin kontrol altına alınabilmesi için tuzaklar, silah ve 

köpekler kullanılıyor. 


BİLL GATES: GİZLİ NANOTEKNOLOJİK AŞILARI FİNANSE EDİYOR 


Kaynak: Mike Adams, "Bill Gates Funds Covert Vaccine Nanotechnology", naturalnews, çev. 
Kader Demirpehlivan, yaklasansaat.com, 28/05/2010. 


Bill ve Melinda Gates 


Bill ve Melinda Gates Vakfı, tüm dünyada kitlesel kısırlaştırma ve aşılama için tasarlanmış teknolojilerin finansmanlarını sağlamakla ün kazanıyor. Yakın zamanda vakıf tarafından finanse edilen bir program, erkeğin er bezlerine altı ay 

boyunca kısırlaştırma sağlayacak, şiddetli ultrason patlamaları için kullanılacak bir kısırlaştırma programı. Buna "geçici kısırlaştırma" teknolojisi de denebilir. 
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Şimdi vakıf cilt yoluyla emilen nanoparçacıklara dayalı "terlemeyle tetiklenen aşı" adında yeni bir programı finanse ediyor. Bu teknoloji "geliştirilmiş nanoparçacıklar sayesinde aşı, kıl kökünden derinin içine girdiği ve insan teriyle temas ettiğinde 

aşının, nanoparçacığın içinden salınmaya başladığı" bir yöntem olarak adlandırılabilir. 


Araştırmaya hibe edilen para, Almanya Enfeksiyon Araştırma Merkezi için çalışan Carlos Alberto Guzman'ın Helmholtz Merkezi'ne ve Helmoltz İlaç Araştırmaları Enstitüsü'nden Claus-Michael Lehr ve Steffi Hansen'e verilecek. 


Bu enstitülerin ikisi de Gates Vakfı'nın küresel sağlıkta büyük atılımlara ve buluşlara ulaşmayı hedefleyen "Büyük Meydan Okuma Keşifleri" programına dahildir. Bu, kitle kısırlaştırması ve nanoparçacıklı aşılar, gizlice, hiç haberiniz olmadan da uygulanabilir anlamına geliyor. Nanoparçacık aşılar, örneğin havaalanı güvenlik kontrolü noktasından geçen herkese sprey sıkılarak kullanılabilir; ofis binalarının veya okulların havalandırma sistemleriyle kitlelere uygulanabilir. Aşılandığınızdan haberiniz bile olmaz. 


Bu teknoloji potansiyel olarak sağlık hürriyetiniz için büyük tehlikedir. Bunu kullanarak devletler veya ilaç şirketleri (günümüzde ikisi de aynı şeydir) "Güneş kremi" adı altında cilt kremi aşıları üretebilir. Cildinize sürdüğünüzde aslında vücudunuza yabancı 

DNA'lar veren, cilt tabakasının altına geçen ve orada çalışan nanoparçacıklar ile kendinizi aşılıyor olacaksınız. 


Gizli Kitle İlaçlarının Tarihi 


Peki, "Neden devlet, insanları, izinleri ve haberleri olmadan aşılasın ki", diye soruyor olabilirsiniz? 

Bunu zaten suların floridlenmesiyle yapıyorlar. Florid bir ilaçtır ve dünyada yerel ve merkezi yönetimler şebeke sularını insanların ihtiyacı olsa da olmasa da — ellerinde hiçbir tıbbi tanı ve reçete yokken florid ilacını insanlara vermek için kullanıyorlar. 


Böylece eğer devlet su kaynaklarının floridlenmesiyle halkına zaten gizli ilaçlama yapıyorsa; aynı kanallarla bir adım ileri giderek insanlara, binalardaki havalandırma sistemlerinden kitlesel aşılamaya neden geçmesinler. Bill Gates'e bu yayılması istenilen teknolojiyi finanse ettiği için teşekkür etmemiz(!) gerekiyor. 


Gerçekten Bu "Küresel Sağlık İçin Büyük Bir Atılım" mı? 

Eğer insanlara haberleri olmadan ilaçlar ve aşılar veren gizli tıbba güveniyorsanız; o halde bu büyük bir atılım(!) Batı tıbbı, rasyonel insanlara karşı çok saldırgandır. Hatta bunu uluorta da yapabilir. Halkı bu ilaçları yutmaya zorlamak için su kaynaklarını gizlice kirletme yoluna başvurulmasının sebebi de budur. 

Florid ve Gizli İlaçlar 

Bu arada floridin bir ilaç olmadığını savunanlara şunu hatırlatmalıyız: Amerika Gıda ve İlaç Dairesi FDA'nın tanımına göre insan vücudunda biyolojik etkilere sahip kimyasal maddeler 


bir ilaçtır. Bu yüzden florid de bir ilaçtır. 


Dahası florid, FDA'ya göre onu yutarak "diş çürüklerini önlendiği" gibi garip iddialarla yapılan reklamlar bunu "onaylanmamış bir ilaç" yapıyor. Yani bu onaylanmamış ilaç su 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kaynaklarına nasıl olur da eklenebilir ve florid eksikliğine dair tek bir tanı veya hehangi bir doktordan tek bir reçete olmadan milyonlarca kişiyi nasıl olur da bu ilacı almaya zorlayabilirsiniz? 


Yanıt, batı tıbbının, herhangi bir kural, yasa veya düzenlemeye uyması gerektiğine inanmayacak kadar kibirli oluşudur. 


Bu, sizin izniniz olmadan su kaynaklarına katılan ve boğazınızdan geçen "zorba" bir tıp sistemidir. Yani aşıda durumun değişik olacağını neden düşünelim ki? Eğer hakim tıp görüşü, her kişiyi haberleri olmadan aşılamanın bir yolunu bulabilirse, hiç şüpheniz olmasın, bu yolu kullanır. Ve böyle bir çaba, şüphesiz Bill Gates tarafından sürekli olarak mali destek bulacaktır. 


GAMA IŞINI PATLAMALARI(GIP) VE DÜNYA'YA ETKİLERİ 


Hatice Öztürk-yaklasansaat.com- 25/03/2015 


Gama ışını patlamaları(GIP) ile ilgili çalışmalar, hem patlamaların mekanizmalarını anlamaya, hem de olası bir GIP'ın Dünya'ya etkilerinin neler olacağını saptamaya yönelik devam etmektedir. 


Bilim adamları gama ışını patlamalarını, Dünya'daki yaşamı tehdit eden evrendeki önemli olaylardan daha tehlikeli buluyor. Gama ışını patlamalarını bu kadar tehlikeli yapan ise bu patlamaların muazzam gücü. Bununla beraber her yıl 300.000 GIP meydana geliyor ve gerçekleşen her 300 GIP'dan yalnızca biri bize dönük oluyor. Dolayısıyla sadece biri gözlemlenebiliyor. Dünya'nın bu patlamalarla karşılaşabilmesi için ise ışınımın Dünya'yı nişan alması gerekiyor. 


Patlamaların etkisi, patlamaların türüne ve mesafeye bağlı olarak değişmektedir. Çünkü uzun ve kısa süreli olarak sınıflandırılan patlamaların hem oluşum şekilleri hem de ürettikleri enerjiler farklılık gösterir. 


Uzun süreli GIP'lar, 2-100 sn kadar süren ve çoğunlukla dev kütleli yıldızların süpernova patlaması sonucu çökmesi ile ilişkilendirilmektedir. Patlama sonrası ortaya çıkan zıt yönlü ikiz gama ışınları, yaklaşık 10 sn içinde Güneş'in 15 milyar yıllık ömrü boyunca yayacağı enerjiden daha çok enerji yayar. Bu muazzam patlamalar, Dünya'nın büyük bir kısmını yok edebilecek güçtedir. Bu yüzden süpernova patlamaları, gama ışını patlamalarının en tehlikelisi olarak bilinir. 


Patlamaların gücü, bu patlamaların Dünya üzerindeki etkileri ortaya konularak anlaşılabilir. 
6000 ışık yılı uzaklıktaki bir patlama, eski çağlarda olduğu gibi bir kitlesel yok oluşa sebep 
olabilir. Bu, 3000 megaton bombayı Dünya atmosferinde aynı anda patlatmak gibidir. Eğer patlama 1000 ışık yılı uzaklıkta olursa bu patlama, yaklaşık 100.000 megaton nükleer bomba etkisinde olur. Bu durum Dünya'nın herhangi bir yerinde Hiroşima atom bombasına birkaç 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mil uzaklıkta olmak gibidir. Eğer 100 ışık yılı uzaklıkta bir patlama meydana gelirse çok daha kötüsü olur; atmosfer dağılır, dev dalgalar oluşur ve Dünya'nın yüzeyi erimeye başlar. 4,3 ışık yılı uzaklıktaki en yakın yıldız olan Alfa Sentori'de patlama olursa, Dünya'daki yaşam şansı yalnızca milyonda birdir. Yeryüzü tamamen yanmış olur ve geriye sadece kayalık kısımlar kalır. 


Bugüne kadar yapılan gözlemler ise; uzun süreli patlamaların, metal oranının düşük olduğu (hidrojenden ağır elementlerin düşük olduğu) bölgelerde, yani genç gökadalarda gerçekleştiğini gösteriyor. Gökadalar yaşlandıkça, ağır elementlerce zenginleşiyor. 
Gökadamız Samanyolu da metal bakımından zengin bir yer. Bu da patlamaların çoğunluğunu oluşturan uzun süreli patlamaların, Samanyolu'nda gerçekleşme olasılığının pek fazla olmadığını gösteriyor. Bu patlamaların çoğunlukla bizim galaksimizden farklı olan çok uzaklardaki genç galaksilerde olduğu tahmin ediliyor. Bu sebeple milyarlarca ışık yılı uzaklıktaki galaksilerde gerçekleşen patlamaların ölümcül radyasyonu, Dünya'ya ulaştığında zarar veremeyecek kadar azalmış oluyor. 


Kısa süreli GIP'lar ise; 2 sn'den kısa süren ve çoğunlukla nötron yıldızlarının birleşmesiyle oluşan patlamalardır ve uzun süreli patlamalardan daha gizemlidir. Bu patlamalar, bizim galaksimizde de olabilecek, Dünya'nın kaçamayacağı olaylardır. Çünkü nötron 

yıldızları, Samanyolu gibi yaşlı galaksilerde bolca bulunuyor. Bilim adamları, Samanyolu galaksisinde günün birinde birleşecek nötron yıldızları olduğunun ve bu birleşimin muhtemelen Samanyolu'nun ömrü içinde olabileceğinin üzerinde duruyor. 


Bilim adamlarının senaryolarına göre; dev yıldızlar(collapser) Samanyolu'nda az olduğundan patlamanın faili, sadece birkaç bin ışık yılı uzaklıkta çöken bir çift nötron yıldızı olabilir. 
Çarpışma yalnızca saniyenin yüzde biri kadar sürer ve sonuçta iki güçlü gama ışın jeti kozmik gülleler gibi her iki kutuptan çıkar ve bunlardan biri doğrudan Dünya'ya yönelir. 

Bu ışınlar, gezegenin bir yarım küresine yüksek enerjili fotonların kısa süreli ama şiddetli bombardımanı ile çarpar ve Dünya'nın manyetik alanını etkileyen bir şok dalgasına sebep olur. 


X-ışınlarından daha tehlikeli olan gama ışınları, yüksek enerji yüklüdür. Yine de uzaydan gelen gama ve x-ışınları, büyük oranda kalın Dünya atmosferi tarafından 

azaltılır. Dolayısıyla yer seviyesindeki etkiler doğrudan değil, dolaylıdır. Yüzeye ulaşan olay enerjisinin küçük bir kısmı yer yüzeyine tehlikeli UV ışını olarak ulaşır. Ancak bu, olayın devam süresi ile sınırlıdır. Bu çarpmanın bazı canlıları etkileme olasılığı olsa da, biyolojik bir felaketin sadece bunun etkisiyle olması mümkün değildir. Elbette zayıf atmosfer tabakasının olduğu gezegenlerde yüzeyde biriken enerji daha büyük olur ve çok daha ciddi etkiler ortaya çıkabilir. Yine de patlama sonrası Dünya'ya gelecek atom altı parçacıkların etkilerinin ne olacağı ise tam olarak bilinmiyor. 


Gama Işıması Aniden Gelir Ve Ozonu Yok Eder 


Birer ışık olan gama ışınları, ışık hızında (300 000 km/s hızla) yol aldıklarından Dünya'ya vardıklarında her şey biter. Bu yüzden bu konuda insanları uyaracak ya da koruyacak bir sistem bulunmuyor. Bu olduğunda, gündüz ya da gecenin ortasında gökyüzünde aniden çok kısa bir süre için parlak bir ışık yeni bir güneş gibi belirir. Gama ışınlarının kendileri görünmezdir fakat atmosfer onları soğurur ve görülebilir dalga boylarında geri salar. 

Böylece gama ışınları, atmosfere sızarken tüm gökyüzü gözleri kamaştıracak şekilde parlaklaşır. Bu da bir şeylerin ters gittiğinin ilk göstergesi olur. 
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Gama ışınları, Dünya'ya ulaştığında ilk darbeyi alacak olan atmosferdir. Bilim 
adamları, atmosferin sadece 85 dk'da çok ciddi bir zarar göreceğini ve düzelmesinin 10 
yıl kadar alacağını tahmin ediyor. 


Yüksek enerji dalgaları, atmosferdeki iki ana gazın ayrı moleküllerini tahrip eder. Bu gazlar oksijen (O2) ve nitrojendir(N>). Her elementin tek atomu tekrar birleşmek için serbest kalır. 
Bu kimyasal karışıklıkta nitrojen ve oksijen bir araya gelip tehlikeli nitrojen oksit bileşikleri meydana getirir.(N20, NO, NO2, N203) 


Nitrojen oksitler yani NO ve NO>'lerin ozona katalitik olarak zarar verdiği uzun zamandır biliniyor. Böylece tek bir nitrojen oksit molekülü, 1000 ozon molekülüne zarar vererek hızlı bir ozon yıkım sürecini başlatır. 


NO + O3 -------- NO2 + O2 
NO2+ O -------- NO + O2 
Sonuç: O3 + O -------- O2 +02 


Kansas Üniversitesinin örneklediği GIP'a göre, atmosfer gazlarının hızla reaksiyona girmesi sonucunda, ozonun yani Güneş'in UV'sine karşı tek koruyucu kalkanımızın %40'1ı tahrip olur. Böylece Dünya aniden koruyucu ozonundan sıyrılır ve yeryüzü öldürücü UV ışını saldırısına uğrar. Bu da yeryüzündeki UV miktarının %80 oranında artmasına sebep olur. 


Ozondaki tahribat ve yeryüzüne ulaşacak UV oranı gerçekleşen patlamanın şiddetine, mesafesine, patlamanın Dünya'nın hangi bölgesinde ve yılın hangi zamanında olduğuna bağlı olarak değişebilmektedir. Zararlı UV ışınlarındaki artışın en ani etkisi güneş yanıkları ve deri kanserleri olur. Ancak felaket bununla bitmez. 


Duman(Duhan) Tabakası Dünyayı Kaplar 


Atmosferde gerçekleşen tepkimeler sonucunda ortaya çıkan nitrojen dioksit, kötü kokulu tehlikeli bir gazdır. Bu gaz, normalde atmosferde çok küçük miktarlarda bulunur ama gama ışını dalgasının ardından hızla miktarı artar. Artan NO> sebebiyle birkaç saat içinde "kalın kızılımsı ya da kahverengi çok koyu bir duman tabakası" gezegeni kaplamaya başlar. 


Çok hızlı bir şekilde oluşan bu duman tabakası, bir elek görevi görür, kısa dalga boyuna sahip mor ötesi ışınlarını geçirirken, bize ısı veren uzun dalga boyu ışınlarının geçmesini engeller. Böylece Güneş'in kendisi bir ölüm unsuru haline gelir. Dünya yüzeyine ulaşan zararlı UV ışınları, organizmaları çeşitli şekillerde etkiler. 


Canlı Yaşam ve DNA Tahrib Olur 


Spektrumun 290-315 nm'lik kısmı olan UVB ışınları, DNA moleküllerine direkt zarar verirken, diğer biyomoleküllerde de hasar yaratır. UVB organizmalar üzerinde, metabolizma hızının ve fotosentez yapma kapasitesinin azalması, büyüme hızında yavaşlama, hücre bölünmesinde gecikme/durma veya hücre ölümü gibi çeşitli yollarla etkisini gösterir. Çok hücreli canlılar üzerinde ise gelişimsel gecikmelere ve anormalliklere, değişmiş doku bileşimlerine ve kansere neden olabilmektedir. 
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Ozon tabakasının zarar görmesi ile fitoplanktonlar, öldürücü UV'lere maruz kalır. 
Fitoplanktonlar, okyanusta yaşayan ve fotosentez yapan basit su yosunlarıdır. Bu yüzden de Güneş ışığına ihtiyaçları vardır. Deniz besin zincirinden fazla miktarda fitoplankton eksilirse okyanus ekosistemi de çöker. Bu bütün halkaları birbirine bağlı büyük bir zincirdir. Okyanus yüzeyine yakın yerlerde yaşayan ve özellikle de çevre ile etkileşim içinde olan canlı türleri de çok fazla korumaları olmadığından muhtemelen hemen ölür. İleriki aylarda kıyı suları kırmızı ve turuncuya dönüşebilir. Dünya çapında büyük bir kıtlığın ilk göstergesi ise ölü balıkların kıyılara vurması olur. Patlamanın şiddetine bağlı olarak birçok tür yok olabilir. 


Karada ise UV ışın darbeleri ve soğuk iklim nedeniyle güçsüzleşmiş olan ürünler bozulur. 
Böylece Dünya'da gıda yetiştirilen yerlerin sayısı aniden azalır. Güneş ışığından mahrum kalan bitkiler, fotosentez yapamaz ve Dünya'nın her yerindeki bitkiler ölebilir. Bu ani değişikliğin besin zincirinin en alt katmanını tamamen yok etmesi bile mümkün. Bu da bitkilerle beslenen hayvanları ve insanları etkiler. İnsanlık tahmin edilemez boyutta bir kıtlıkla yüz yüze gelebilir ve milyarlarca insan açlıktan ölebilir. 


GIP Sonrası DNA Hasarı ve Bir Simülasyon 


Kansas Üniversitesinden Adrian Melott ve Brian Thomas, ekip arkadaşlarıyla birlikte görece yakınlarda olabilecek bir yıldız patlaması kaynaklı gama ışını patlamasının Dünya atmosferine etkilerini hesapladılar. Hesaplamaları sonucunda gezegenin DNA hasarına en hassas olduğu bölgeleri gösteren bir simülasyon hazırladılar. 


Sadece 10 sn'lik bir patlamanın atmosferin koruyucu ozonunun neredeyse yarısını, haftalar içinde yok edebileceğini ve yeniden onarımın en az 5 yıl alacağını, 5 yıl sonra bile % 10'luk hasarın hala söz konusu olabileceğini ortaya koydular. 


Güneş'in zararlı UV'sinden, deniz yüzeyinden birkaç fit aşağıda yaşayan derin deniz canlılarının korunabileceğini buna rağmen, yüzeyde yaşayan ve deniz besin zincirinin temelini oluşturan planktonlar ile diğer yüzey canlılarının kurtulamayacağını öngördüler. 


Bu simülasyonda, Mart ayında gün ortasında, ekvator üzerinde gerçekleşen bir gama ışını patlamasının sonucunda gerçekleşen DNA hasarı hızı görülmektedir. 0. günde patlamadan önceki "normal" yıl görülmektedir. Beyaz renk, küresel yıllık DNA hasarı ortalama hızı olarak kodlanmıştır. Mavi renk, bunun altındaki değeri ve artan koyu kırmızı renk ise yüksek hasar hızını göstermektedir. Etkiler birkaç ay çok yoğun olmakla beraber yıllarca sürmektedir. 
Pembeden daha koyu olan bölgelerde, su yüzeyine yakın yaşayan organizmalarda yaygın ölümcül UV düzeyine karşılık gelmektedir. Patlamanın gerçekleştiği enlemler, yılın hangi zamanında ve günün hangi vaktinde olduğu, Güneş ışığının en çok geldiği zamanlar açısından farklı etkiler ortaya çıkarmaktadır. 


Küresel Isınma Tetiklenir, İklimler Değişir 


Gama ışınları Dünya'yı delip geçemediği için Dünya'nın diğer yarısı etkilenmez. Diğer tarafta bulunanlarda güneş yanıkları olmaz. Ancak tükenmiş ozonun ve atmosfer bileşimindeki değişimin etkileri eninde sonunda diğer tarafa ulaşır. Bu etkilerin neler olacağı ise kesin olarak bilinmiyor. 


Gama ışını patlamasının yakınlığına ve şiddetine bağlı olarak gerçekleşen ozon tabakasındaki tahribat ve artan UV ışınları da tüm Dünya'da sıcaklıkların artmasına ve 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iklimlerde hızlı değişimlere sebep olabilir. Bu değişimler hortumlar, tsunamiler ve kasırgalar gibi birçok felaketi de beraberinde getirebilir. Bir teoriye göre de gama ışını patlamalarının etkisiyle daha da ısınmakta olan Dünya iç çekirdeğinin, "iç çekirdek kaynaklı gazların" atmosfere çıkışını arttıracağına ve küresel ısınmaya neden olacağına inanılmaktadır. 


Isınma Arkasından Soğuma-Donma Oluşur 


Diğer taraftan eğer bir gama ışını patlaması yeterince yakında gerçekleşirse, 

oluşan NO2 duman tabakası Güneş ışığının %10'unu perdeleyebilir. Güneş ışığındaki bu kadarlık azalma, bir buz çağının oluşabilmesi için yeterlidir. Bu durumda sıcaklıklarda ciddi düşüşler olur ve büyük kara parçalarında kar yaz boyu yerde kalır. Hiç umulmadık 

yerlerde kar ve buzlanma görülür. 


Patlamadan sonra atmosferdeki nitrojen bileşikleri, nitrik asit(HNO3) yağmurlarına yol açar. 
Bu şekilde atmosfer normale döner. Nitrik asit yağmurlarının, çeşitli canlılar üzerinde(amfibianları da içeren) olumsuz etkileri olabilirken, bir GIP" takip eden birikme miktarının ciddi bir etkisi olmayacak kadar küçük olacağı görülmektedir. Zamanla biriken nitratın, özellikle azotla beslenen kara bitkileri gibi bazı canlılara -gübre görevi yaparak- yarar sağlama olasılığı da vardır. 


Alt Yapı Çöker Ve Karanlık Çağ Başlar 


Gama ışını dalgası, elektromanyetik etki yarattığı için ilk önce uydular yok olur ve uydulardan gelen veriler aniden durur. Patlamanın uzaklığına bağlı olarak elektronik cihazların çoğunun hassas devreleri yanabilir ve hatta patlama, elektrikle ilgili her şeyi yok edebilir. Tüm Dünya'da güç dağıtımını ortadan kaldıracak güç dalgalarının oluşmasıyla alt yapı olduğu gibi çökebilir. Bu durumda her şey tam bir karmaşa içine girer ve insanlık karanlık çağlara geri döner. 

Gerçek bir felaketin başladığını çok az kişi fark eder. Öldürücü UV seviyelerindeki artış tespit edildiğinde insanlara acil uyarı yapılmak istense de kitle erişim sekteye uğradığından kimseye ulaştırılamaz. 


Bir GIP'tan sonra Dünya'da yaşayan insan sayısı azalacak ve 20-30 yıl içinde bugünkü Dünya nüfusunun tahminen %5'i hayatta kalacak. Alt yapı diye bir şey kalmadığından birçok şehir ve kasaba terk edilecek. Bugün sahip olunan medeniyetin tüm faydaları yok olacak. Bir GIP'tan sonra bu Dünya'da yaşam, insanlar için tam anlamıyla kâbusa dönüşecek. İnsanların tekrar güvenle dışarı çıkabilir hale gelişi yıllar sürecek, 4 yıl sonra bile DNA tahribatı tıpkı dalga vurduğu sıralardaki gibi olabilir. Atmosfer 10 yıl içinde ancak normale dönebilecektir. 


Gezegenimizin Geçmişinde Gama Işını Patlaması 


Trilobit 
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Gama ışını patlamalarının gezegenimizin geçmişinde ne gibi etkileri olduğu çok iyi bilinmiyor. Ancak bu konuda Brian Thomas ve Kansas astronomi bölümünün ortaya koyduğu yeni bir teori, yaklaşık 6000 ışık yılı uzaklıkta meydana gelen bir gama ışını patlamasının, gezegenimizin tarihindeki en büyük yok oluşlardan birine sebep olmuş olabileceğini ileri sürmektedir. 


450 milyon yıl önce Ordovisyan dönemi olarak bilinen bir zamanda meydana 
gelen Ordovisyan kitlesel yok oluşu, bu gezegende yaşamı vuran en büyük ikinci kitlesel yok oluştu. Dinozorların soyunu tüketen yok oluştan daha şiddetliydi. 


Ordovisyan dönemi sonunda topraklar hemen hemen çıplaktı, fakat okyanuslar yaşam doluydu. Okyanuslarda yaşayan canlılardan biri de, yaşamının bir kısmını okyanuslardaki yüzeye yakın plankton tabakasında geçiren eklembacaklı sınıfına ait trilobitlerdi. 


Yeni teori, gama ışını patlamasının Dünya'yı nasıl dondurduğunu ve tehlikeli UV ışınları yaratarak ozonu nasıl tükettiğini şöyle açıklıyor: 

Patlama sonrası yeryüzüne ulaşan zararlı UV ışınları, okyanus yüzeyine yakın yerlerde yaşayan ve korumasız mikroskopik canlılar olan planktonlar için öldürücüydü. Yüzeye yakın olan trilobitlerin yavruları ve genç olanları da ışınlardan çabuk etkilenirken, okyanus tabanında ailelerine yakın yaşayan bazı trilobit türlerinin yavru olanları ise dipte oldukları için mor ötesi ışınların etkisinden korunabildiler. Bilim adamları bu olayda canlı kalmayı başarabilen türlerin önemli bir kanıt oluşturduğuna, bunların ya derin sularda ya da çok yükseklerde yaşayan canlılar olmasının UVB'nin oralarda pek de etkili olmadığının bir göstergesi sayılabileceğine parmak basıyor. Sonuç olarak larvaları yüzeye yakın yerlerde yüzen trilobitlerin bütün yavrularını kaybetmesiyle kısa sürede nesilleri tükenmiş oldu. 


2013 yılında "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" dergisinde yayımlanan 
bir araştırma, 8. yüzyılda Samanyolu galaksisinde iki karadelik ya da nötron yıldızının çarpışması sonucu büyük bir gama ışını patlamasının Dünya'ya isabet ettiğini ortaya koydu. 
Bu patlamanın 3000-12000 ışık yılı uzaklıkta meydana geldiği düşünülüyor. Yeryüzüne gelen radyasyonun çok büyük bir kısmı atmosfer tarafından emildiği için patlamanın yeryüzünde gözle görülür bir etkiye yol açmadığı, sadece izotoplarda bazı değişimlere neden olduğu belirtiliyor. 


Gama ışını patlamalarının oluşum mekanizması daha iyi anlaşıldıkça ve özellikle Ay gibi yüzeyi milyarlarca yıldır bozulmadan kalan gökcisimlerinde gama ışınlarının bıraktığı izler araştırıldıkça, gezegen tarihinde gerçekleşmiş olan GIP'lar ile ilgili daha çok kanıt ortaya çıkabilir. 


Beklenen Tehlike: ''WR104" 
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En büyük tehlikenin, astronomlar tarafından olası GIP adayları kabul edilen "Wolf Rayet yıldızları"ndan gelebileceğine inanılıyor. Bu tür yıldızlar, süpernovaya dönüşürken 

yoğun gama ışını jetleri(çıkışları) yayabilmekteler. Bu yıldızlardan biri olan WR104, 
Dünya'ya zarar verecek kadar yakında bulunuyor. İkili bir yıldız sistemi olan bu yıldız, 8000 
ışık yılı uzaklıkta ve yaşam süresinin sonuna geliyor. Her an patlayabilir. Bu yıldız patlar 

ve gama ışını jetlerini Dünya'ya yöneltirse, gökyüzünde çok büyük değişimleri tetikleyebilir ve ozon tabakasının da %25'ini yok edebilir. Böylece yukarıda anlatılan senaryonun bir benzeri gerçek olabilir. Hatta WR104 yıldızı patlamış ve ölümcül gama ışınları gezegenimize yaklaşmakta olabilir. 
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ASRIN ATOM BOMBASI: 3G'Lİ TELEFONLAR 


milliyet, 11/06/2010 


Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. 
Selim Şeker, günümüzün vazgeçilmezi cep telefonları ile ilgili çarpıcı uyarılarda bulundu. 
TBMM Kanser Araştırma Komisyonu toplantısında yaptığı sunumda, sanayi devrimin insanoğluna hediyesinin "çevre kirliliği" olduğunu ifade etti. 


Elektrik enerjisi kullanımınım giderek artırdığına dikkati çeken Şeker, elektromanyetik alanların insanlarda birtakım biyolojik etkilere neden olduğunu belirtti. Elektromanyetik 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alanın, kısa ve uzun vadede etkileri bulunduğunu anlatan Şeker, baş ağrısı, göz yanması, yorgunluk gibi etkilerin kısa vadede, moleküler kimyasal bağların, hücre yapısının 

ve bağışıklık sisteminin bozulmasının ise uzun vadede ortaya çıkacak etkiler olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Elektromanyetik alanın etkileme gücünü, kaynağa olan yakınlık-uzaklık, kullanılan frekans, güç ve alan yoğunluğu ve maruziyet gibi etmenlerin belirlediğini ifade eden Şeker, şöyle konuştu: 


"Elektromanyetik alana maruz kalmak doğaldır. Mesela, bir saç kurutma makinesi kullanıyorsunuz kısa bir süreç için. Onu kapattıktan sonra vücut alınan radyasyonu tolere edebiliyor ama cep telefonları için durum böyle değil. Hem daha yoğunlukta bir elektromanyetik alana maruz kalıyorsunuz hem de sürekli kullanıyorsunuz. Vücut bunu tolere edemiyor. Durum öyle bir noktaya geldi ki artık sigarada olduğu gibi cep telefonu için de 'pasif kullanıcı' uyarısında bulunmaya başlayacağız." 


Cep telefonlarının kullandığı frekansların insanların DNA'larını bozduğuna dair raporlar olduğunu vurgulayan Şeker, baz istasyonlarının belli yerlerde toplanarak, elektromanyetik yayılımların neden olduğu zararlarının önlenebileceğini söyledi. Baz istasyonlarını vatandaşlardan saklamak için çeşitli yöntemlere de başvurulduğuna dikkati çeken Şeker: 


"Atom bombasının modası geçti, asrın elektromanyetik bombası cep telefonu. 3G teknoloji daha tehlikeli, çünkü görüntü de iletiyor ve 25 kat daha fazla sinyal yayıyor" dedi. 


İNSAN VE HAYVAN KARIŞIMI EMBRİYO!: "YARATIKLAR" ENDİŞESİ! 


ntvmsnbc, 11/09/2007 


İngiltere”de yetkililer, araştırmalarda kullanılmak üzere insan ve hayvan hücrelerinden melez embriyolar üretilmesine izin verdi. 


Melez embriyolar, Dünya genelinde büyük tartışma yaratıyor. Bu fikir ilk olarak araştırmalar için yeterli insan yumurtası sağlanamamasına yönelik soruna çözüm olarak ortaya atılmıştı. 
Yöntem, kısır inek ya da tavşan yumurtasından bütün genetik dokunun çıkarılarak, yerine insan DNA'sının yerleştirilmesini öngörüyor. 

Bu işlem sonucu, yüzde 99,9 oranında insan embriyosu ortaya çıkıyor ve embriyo çeşitli hastalıkları araştırmak üzere kök hücre üretiminde kullanılabiliyor. Bilim adamları melez embriyoların, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara karşı devrim niteliğinde tedavilerin 


bulunmasını sağlayabileceğini düşünüyor. 


Bir Çok Ülkede Tartışma Konusu 
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İngiltere, melez embriyolara izin vererek bu alanda öncü ülkeler arasına katıldı. Ancak Dünya genelinde son derece tartışmalı bir konu. 


Örneğin; Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da melez embriyo üretimi kanunen yasak. 
Avustralya'da ise bu embriyoların üretimine, sadece spermin kalitesini test etme koşuluyla izin veriliyor. 

Katolik kilisesi de tekniğin, insanlık onuruna hakaret anlamına geldiğini ileri sürüyor. 


Bireysel Başvuru 


İngiltere hükümeti, geçen yılın sonunda yayımladığı bir belgeyle, melez embriyo üretimine karşı çıkmıştı. 


Bilim adamları, hükümetin bu yaklaşımının, bazı hastalıklara tedavi bulma amacıyla yaptıkları araştırmalara zarar vereceğini, İngiltere'nin kök hücre alanında ön sıralarda yer alan konumunu zayıflatacağını savunmuştu. 


Hükümet, bu konudaki iznini bazı koşullara bağlamıştır. Melez embriyo üretmek isteyen bilim adamlarının, önce ilgili kuruma bireysel olarak başvuruda bulunmaları, araştırmaları sonrasında da kullandıkları bu embriyoları iki hafta içinde imha etmeleri istenmiştir. 


GENLERİN HANGİ HÜCREYİ OLUŞTURACAĞINA KİM KARAR VERİYOR? 


Kaynak: “Cells Take Risks With Their Identities”, issued by Whitehead Institute for Biomedical Research (siciencedaily.com). Çev: Erman Gündoğdu. 16/07/2007 


Microarrays (DNA chips)* genomdaki önemli işaretlerin yerini kesin olarak belirlemede araştır macılara yardım ediyor 


Ders kitaplarındaki modellerin aksine, embriyonik kök hücreler ve özelleşmiş (farklılaşmış) 


yetişkin hücrelerde baskılanmış olması gereken bir çok gen, ana düzenleyici proteinleri üretmek için başlangıçta oldukları halleriyle kalıyorlar. Bu genlerin asıl 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halleriyle korunmuş olması, hücreleri kimlik değişimine maruz 

bırakıyor. Hücrenin yaşamını sürdürmesini sağlayan, ana düzenleyicilerini kodlayan genler; bu düzenleyici proteinleri oluşturmak için RNA kopyaları yapmaya başlıyor. Bir kontrol mekanizması da, protein üretiminden sonra kopyalamayı sonlandırıyor. 


Biyologlar, uzun zamandır insan hücrelerindeki çoğu geni basit bir açma-kapama düğmesinin kontrol ettiğini düşünüyorlardı. Düğmeye basılır ve bir hücre özel bir protein üretmeye başlar veya üretimi sonlandırır. Ancak , yeni bulunan kanıta göre, eski model oldukça basit ve genlerimiz önceki düşünülenin aksine daha fonksiyonel.. 


Whitehead üyesi Richard Young laboratuarında çalışan bilim adamları, herhangi 

bir hücredeki pek çok insan geninin açma-kapama arasında gidip geldiğini keşfetti. 
Çalışmaya göre, bu genler, protein için RNA kopyaları (transkripsiyon süreci) yapmaya başlıyor. Ancak bu genler, kopyalamayı bitirmiyorlar. Kopyalar, asla materyalize olmuyorlar. 
Proteinler de hiçbir zaman görünmüyorlar. 


Biyoloji MIT Profesör'ü Young, yeni çalışmayı şöyle ifade ediyor: 

“Şaşırtıcı olan şey, hücre kimliğinin bütün düzenleyicilerini kapsayan genlerimizin, yaklaşık üçte birinin bu yeni sınıfa giriyor olmasıdır. Olgunlaşmış bir hücrenin, kimliğini değiştirebilecek genlerin, başlangıçta ki halleriyle kalmış olmaları son derece riskli gözüküyor.” 


İnsan vücudu 200'den fazla hücre tipi içeriyor. Her hücre aynı ve tam olan gen setinden oluşmasına rağmen,bir hücrede o gen setinin ancak özelleşmiş bir parçası ifade edilebilir.Yani bu genlerdeki bilginin proteine dönüşümü demektir. Ortaya çıkan protein karışımı, hücreyi sinir, deri veya beyaz kan hücresi yapıyor. 


Whitehead araştırmacısı, M.Guenther durumu şöyle açıklıyor: 

“Her bir hücrede bu genlerin ne kadarının aktif olduğu bilinmediği için, ortalama % 30-40 civarında inaktif gen bulmayı umut ediyorduk. Ancak bu genlerin hem özelleşmemiş embriyonik kök hücreler hem de özelleşmiş yetişkin hücrelerde % 75'den daha fazla olduğu anlaşılınca şok olduk. 


Sonra yapılan deneyler, aktif olmayan genlerin, büyük çoğunluğunun transkripsiyona (kopyalamaya) uğradığını doğruladı. Bu genler, RNA kopyaları yapmaya başlıyor, ancak asla sonlandırmıyor. 


Guenther bu olayı şöyle açıklıyor: 

“Bu genler, bir yarışın başlangıcından önce, motorlarının hızını artıran arabalara benzer. Bu arabalar, motorları kapatılarak garaja park edilmezler. Bu arabalar, başlama noktasında, çıkış bayrağının kalkmasını beklerler.” 


Bu yarış arabaları, özelleşmiş gelişim süreçleri boyunca hücrelerin yönetiminden sorumlu tüm genleri içerirler. Bunlar, sağlıklı özelleşmiş hücrelerde, hızı artırmalarına gerek olmayan ana düzenleyicilerdir. Bu tip genleri aktif hale sokmak, bir hücrenin yeni özellikler kazanmasına neden olur. Hücrenin bu şekilde başkalaşıma maruz kalışı, bazı hücrelerin, kanser ,bağışıklık sistemi hastalıkları, diyabet ve diğer hastalıklar gibi yeni ve sağlıksız durumları,nasıl kazandıklarını açıklamaya yardım ediyor. 
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Doğru sinyaller verilirse, gelişimde görev yapan inaktif düzenleyiciler asal (başlangıçtaki) hallerine dönerek yaşam için gerekli olan transkripsiyonu (kopyalamayı) başlatabilirler. 
Young, bunun, gelişmede düzenleyici görev yapanların kontrolü için yeni bir 

model olduğunu iddia ediyor. Kontrol edilen bir modelde, programlanabilen hücreler, rejeneratif (yeniden yapılandırma) tıp alanında, önemli uygulamalara bizi bir adım daha da yaklaştırıyor. 


*Microarrays (DNA chips): Tüm genomun transkripsiyonuna (kopyalanmasına) izin veren yeni ve güçlü bir teknik 


"İNSAN-HAYVAN MELEZİ" KAPIDA! 


Kaynak: "Mankind Close to Creating 'Mananimal"", english.pravda.ru, Çev. Dr. Erman Gündoğdu, yaklasansaat.com, 24/09/2009. 


Son zamanlara kadar, farklı biyolojik türlerin çaprazlanamayacağına inanılıyordu. Ancak, birkaç gerçek ve bilimsel deney, bu iddianın tersine, en azından memelilere gelince tartışılabilir olduğunu gösteriyor. 


İnanılmaz olay, Çin'in bir eyaleti Jiangxi'de gerçekleşti. Tsen isimli bir köylünün sahip olduğu köpek, 3 yavru doğurdu. Bunlardan biri köpek yavrusu ve diğer ikisi de kedi yavrusuydu. İnsanlar, uzun zamandan beri farklı tip hayvan çaprazlamaya çalışıyorlar. Katır, iyi bilinen at ve eşek melezidir. Katırlar, dayanıklı ve güçlü hayvan olarak bilinir ve eski zamanlarda uzun mesafelere yük taşımak için kullanıldı. 


Kaplan ve aslan, aslan ve leopar, kurt ve köpek, zebra ve at, eşek ve at, deve ve lama, boz ayı ve kutup ayısı, katil balinalar ve yunus balıklarının melezleri var. Hatta, insanlar melezlerinde melezini elde ettiler. Örneğin; kaplan ve melez kaplan ve aslandan çapraz bir türün oluşması gibi. Fransa'daki INRA Araştırma Ensititüsü'nden biyologlar, dişi bir Avrupa kral geyiğine, Japon sika geyiğinin yapay olarak aşılanmış yumurta hücresini yerleştirdiler. Bilim adamları, bu yolla az sayıda ve nesli tükenmekte olan hayvanları koruyabileceklerine inanıyorlar. 


Normal olarak çapraz hayvanlar, doğada üreyemezler, ancak üremeleri için 

insan müdahalesi gerekmektedir. Bilim adamları, sık sık hem hayvan hem de insan genlerine sahip olan mutant oluşturmanın etik yönlerini tartışır. Örneğin, Stanford Kök 

Hücre Arştırma Enstitüsü'nden bilim adamları, insan nöronlarını, fare embriyolarının beynine aşıladıkları deneyler yaptılar. Mutant, doğumdan hemen önce öldürüldü. Bilim adamları, beyin yapısı üzeride çalışabilmek için embriyo üzerinde otopsi yaptılar. 


Bilim adamları, genetik olarak değiştirilmiş fare hücrelerinden, insan vücudu geliştirecekleri 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bir deney hazırlıyorlar. Genetik modifikasyon, bir sonra ki adımda, insan embriyosu oluşturmak da kullanılacak, insan spermi üreten kemirgen üreme organlarının üretimine izin verecek. 


"Cell Research" magazine göre, Shanghai Second Medical Üniversitesi'nden bilim adamları, melez bir tavşan ve insan yaratığını elde ettiler. Onlar, deney için iki erkek, bir kadın ve iki erkek çocuktan alınmış deri hücresi ve tavşan yumurta hücresi kullandılar. 
Araştırmacılar, tavşan yumurta hücresinden DNA'yı uzaklaştırdı ve onu insan DNA'sı ile aşıladı. 400 embriyodan sadece 100 tanesi hayatta kalabildi. Bununla birlikte, bütün embriyolar gelişimlerinin belirli bir evresinde tahrip edildi. 


Benzer deneyler, bilim adamlarının insan ve inek genlerini çaprazlamak için 

çalıştıkları Massachusetts (USA) da daha önce yapıldı. Fakat, deney başarısızdı. Sydney araştırmacıları, bir kuzu fetusuna insan kemik iliği hücreleri aşıladı. Fetusta, insan kemiği ve kası gelişti. Bir sonraki çalışmada, insan ve domuz melezi elde ettiler. İnsan hücreleri, domuz yumurta hücresinin çekirdeğine aşılandı. Hayvansal genetik kod uzaklaştırıldı. 
Embriyo, bilim adamları tarafından tahrip edilmeden önce 32 gün yaşadı. 


Peki yukarıda bahsedilen köpek-kediler fenomenine ne diyeceğiz? Acaba bu da bir suni çarprazlama olayı mı? Tsen'in köpeği, bazı bilim adamlarının ya da gizli bir labaratuvarın deneyi olamaz mı? O zaman neden bu keşiflerini sır olarak saklıyorlar? 


BİLİM "YAPAY HAYAT" PEŞİNDE radikal.com 21/08/07 


Kimyasallardan yaşam formu oluşturan, evrende hayatın başlangıcını taklit eden bilim adamları grubu, 3-10 yıl arasında "yapay yaşam"'da başarıya ulaşacaklarını söylüyor. 


Bilim, hayatı tanımlama, değiştirme, başka gezegenlerde arama ve hatta deney tüplerinde yeniden oluşturma çalışmalarına hız verdi. Biyoloji, astronomi, robot bilimini zorlayan uzmanlar büyük sorunun cevabını arıyor: Hayat tam olarak ne demek? 


Haziranda ABD'deki J. Craig Venter Enstitüsü'nden uzmanlar, bir bakterinin DNA'sını başka bir bakteriyle değiştirdi. Bakterinin genetik kimliğini yeniden inşa eden bu çalışma, hayatı değiştirebilme ve belki de yeni bir yaşam formu oluşturabilme yeteneğine dikkat çekti. 


Yaratmak Değil Değiştirmek 


Enstitü şimdi, daha önce idrar yolunu etkileyen bir virüsten çıkarılan 

bir hücreye gen yerleştirerek; oluşturulan yeni bir bakterinin patentini almaya uğraşıyor. 
Araştırmacılar, bunu yeni bir yaşam formu yaratmak olarak değil, sadece "hayatı yeni yaşam formları oluşacak şekilde değiştirmek" olarak görüyor. Kimyasallardan yaşam formu oluşturan, evrende hayatın başlangıcını taklit eden Dünya'nın çeşitli ülkelerinden bilim adamları, 3-10 yıl arasında "yapay yaşam"'da başarıya ulaşacaklarını söylüyor. 


İtalyan ProtoLife şirketinin operasyon şefi Mark Bedau şöyle diyor: 
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"Çok büyük bir olay. Dünyamızı bizim asla tahmin edemeyeceğimiz şekilde en temel düzeyde değiştirebilecek bir teknolojiden bahsediyoruz" 


Venter, ProtoLife ve diğer araştırma merkezlerindeki bilim adamları için, bu yeni insan yapımı yaşam formları, yeni enerji kaynakları, çevreyi temizleyecek mekanizmalar ve hayat kurtaracak ilaçlar anlamına da geliyor. 


Mark Bedau şunları söylüyor: 

"Yapay yaşam üretmek konusunda üç önemli adımdan söz edebiliriz. İlk adım, kötü molekülleri dışarıda bırakacak, iyi moleküllerin içeri girmesine izin verecek 

bir "zar" üretmek. İkinci adım, hücrelerin fonksiyonlarını kontrol edecek; üremeye ve değişmesine izin verecek bir genetik sistem. Üçüncü adımsa çevreden hammaddeleri çıkarıp enerjiye dönüştürecek bir metabolizmadır." 


İNGİLTERE'DE: "İNSAN- HAYVAN KARIŞIMI CANLI ÜRETİMİ" 


dünyabülteni.net 19/01/2008 


İngiliz bilim adamları, insan-hayvan karışımı yeni bir "tür yaratık" denemesi yapmaya hazırlanıyor. İngiliz bilim adamları, tartışmaya sebep olacak bilimsel bir çalışmaya hazırlanıyor. Araştırmacılar, insan ve hayvan hücrelerini kullanarak 

bir "embriyo" geliştirecek. 


Bu tartışmalı araştırmayı başlatan Londra Kraliyet Koleji ve Newcastle Üniversitesi bilim adamları, insan DNA'sını, bir ineğin yumurtasına enjekte edip; "insan-inek karışımı bir canlı" oluşturmayı planlıyor. 


Parkinson, atrofi gibi hastalıkların tedavisinde kullanılacak olan bu yeni araştırma, geçen yıl İngiliz parlamentosunda oylamaya sunulmuş, ancak reddedilmişti. Geçtiğimiz günlerde ise, Lordlar Kamarası'nda yapılan oylamada, 172 oy ile kabul edildi. 


% 99.9 insan oluşmasını bekleyen bilim adamları, olası en ufak bir hatanın ne doğuracağını tam olarak bilmiyor. Oluşturulan melez embriyoların, 14 gün sonra imha edilmesi şartıyla, bu araştırmaya onay verildiği kaydediliyor. 


Yorum: 


Ancak sağlık gerekçe gösterilerek yapılan bu melez embriyo çalışmalarının, neler doğuracağı ve nerelere varacağı meçhul! Bu "üretme ve yaratmayı değiştirme denemeleri", insanlığın geçmiş tarihinde de, muhtemelen değişik bir yöntemle denemiş; ve bu işe ellerini uzatan toplumların ellerinde patlamıştır. İşte ye'cüc ve me'cüc, muhtemelen böyle 

bir üretim artığıdır. Bugün, bilimin alanına giren bu çabaların, yasa ve sınır tanıyacağını pek sanmıyoruz.(Yys) 
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İŞTE GERÇEK BİLİM ADAMI! VE "GDO İÇİN AÇTIĞI DAVANIN 
İDDİANAMESİ" 


Levent Kartal, ekolojistler.org, 17/10/2008- yaklasansaat 


Moleküler Biyoloji ve Biyokimya Profesörü John Fagan. 


1999 yılında ABD'li bilim adamı, Dr. John Fagan, ABD hükümetine karşı açtığı 
davada "GDO'ların zararları"'nı tek tek saymıştı. 


Transgenik organizma ve gıdaların tehlikeli olup olmadıkları, GD organizma ve ürünlerden kar sağlayanlar arasında tartışıladursun; moleküler biyoloji alanında oldukça tanınmış ve söz sahibi bir biyokimyacı olan John Fagan'ın, Amerikan Federal mahkemesinde, dava açtı. 
John Fagan'nın, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Sekreterliği temsilcisi olarak Dona Shalala'ya karşı açtığı davanın iddianamesi ilginç. 


Bu iddianame, yalnızca Fagan'ın kişisel görüşünü temsil etmiyor. Aynı zamanda, birçok nitelikli bilim adamından oluşan Biyobütünlük Birliği (Alliance for Biointegrity) adlı grubun, Genetik Mühendisliğine bakışını özetliyor. Bilimsel geçmişi onu, görüşlerini göz ardı edemeyeceğimiz bir bilim adamı konumuna yükseltirken; yaptığı seçimler, para ve iktidar hırsından uzak olduğunu gösteriyor. 


John Fagan'ın iddianamesi: 


KOLOMBİYA EYALETİ BİRLEŞİK DEVLETLER EYALET MAHKEMESİ 
Davacılar. BİYOBÜTÜNLÜK BİRLİĞİ (ALLIANCE FOR BIO-INTEGRITY) ve diğ. 
Davalılar. DONNA SHALALA, ve diğ. 

İddianame No. 98-1300 (CKK) 


John Fagan'nın (Ph.D) İfadesi: 
1.103 Full Moon Sokağı, Fairfield, LA 52556'da ikamet etmekteyim. 


2. Kimya dalında "cum laude" onur derecesiyle B.S. (Bachelor of Science-Bilim Bakeloryası) ünvanımı Washington Üniversitesi'nde, biyokimya ve moleküler biyolojide Yrd. Doç. 
(Ph.D) ünvanımı Cornell Universitesi'nde aldım. Daha sonra 7 yıl Ulusal Sağlık Enstitüsü'nde (NIH) moleküler biyoloji alanında araştırma yaptım. Bu yedi yılın ilk dönemlerini Yrd. Doç araştırma görevlisi olarak, 1980'den 1984'e kadar olan bölümünü de kendi araştırma gurubumla çalışarak geçirdim. 1984'te araştırma laboratuvarımı, Ulusal Sağlık Enstitülerinden MUM Üniversitesine taşıdım. Şu anda MUM Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji ve Biyokimya Profesörü, Fizyoloji ve Moleküler ve Hücre Biyolojisi Başkan Yardımcısı ve Yüksek Lisans Programları dekanıyım. 
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3. Moleküler Biyoloji profesörü olarak, Ulusal Sağlık Enstitülerinden 2.5 milyon $'dan fazla araştırma ödeneği aldım. Bu ödeneklerin amaçlarından biri; kanserojenler ve çevre kirleticilerinin, gen expresyonunu nasıl etkilediğinin araştırılmasını desteklemekti. Bu ve ilgili konularda 30'dan fazla bilimsel makale yayınladım. Bu makaleler Molekül ve Hücre Biyolojisi, Biyolojik Kimya Dergisi, Moleküler Biyoloji Dergisi ve Biyokimya 

Dergisi gibi uluslararası düzeyde tanınan, hakemli dergilerde yayınlandı. Aynı zamanda 
bilimsel dergilerde, editoryal danışman ve hakem olarak görev yapıyorum. 1991 ile 1995 
yılları arasında, Ulusal Kanser Enstitüsü'nden, Araştırma Kariyer Geliştirme Ödülü'nü aldım. 


4. Dikkatle düşünerek verdiğim karar şudur ki; rekombine DNA teknolojisi (genetik mühendisliği) ile yeni bitki türleri üretmek, geleneksel ıslah yöntemlerinde görülmeyen gıda güvenliği riskleri taşımaktadır. 


Örneğin, yabancı bir DNA'yı bir organizmanın genomuna eklemek bu organizmadaki bir ya da daha fazla genin davranışında tahmin edilemeyen bozukluklara yol açabilir. 
Dahası, yabancı genlerin yeni yerleşimlerinde faaliyet göstermelerine olanak verilmesi, 

bu genlerin sürekli olarak virüs ve bakteri destekçileriyle (promoter) birleşerek, konukçu organizmanın, karmaşık düzenleyici sisteminden bağımsız hareket etmelerine neden olur. 
Ayrıca, bu güçlü destekçilerin varlığı; genlerin ekpresyon düzeylerini değiştirebilir. Bu faktörler nedeniyle elde edilen gıdalar, toksik, alerjik ya da bir başka deyişle zararlı olabilir. 


5. Genetik mühendisliğinin, hassasiyeti tam tahmin edilemeyen ve belirsizliklerin olduğu bir teknoloji olduğunu vurgulamak gerekir. Biyoteknolokların, herhangi bir durumda ne tür özel değişimlerin gelişeceğini güvenilir bir şekilde tahmin etmeleri mümkün değildir. Ayrıca, genetik materyalin transfer edildiği ya da genetik materyalin alındığı her iki organizmada da, normalde var olmayan toksinler ve diğer zararlı maddelerin oluşabileceği iyi 

bilinmektedir. Örneğin yayınlanmış bir araştırma, genetik olarak değiştirilmiş bir tütünün, ne tütünde ne de genlerin transfer edildiği organizmada daha önce var olmayan toksik bir maddeyi içerdiğini göstermiştir. 


6. Sonuç olarak Gıda ve İlaç Örgütü (FDA)'nın, "yalnızca ilgili türlerin özelliklerini bildiğimizde, genetik olarak değiştirilmiş organizmanın güvenliği konusunda emin olabiliriz" iddiası bilimsel olarak geçersizdir. Genetik olarak değiştirilmiş bir organizmanın güvenilirliğini, doğru bir şekilde değerlendirmenin yolu, beklenmeyen ve istenmeyen değişimleri, iyice test etmektir. Bu ise yalnızca yabancı genetik materyal tarafından üretildiği bilinen maddenin değil, gıdanın tamamının iyi planlanmış beslenme araştırmalarıyla incelenmesini gerektirir. 


7. Genetik olarak değiştirilmiş gıda üreten tek bir organizmanın bile güvenliğini temin eden bir araştırma raporu benim bildiğim kadarıyla hakemli (peer rewieved) bilimsel literatürde bulunmamaktadır. Bu literatürde, genetik olarak değiştirilmiş 

gıdaların, genel olarak, ya da bu kategorideki özel herhangi bir gıdanın, tüketiciye zarar vermeyeceğini inandırıcı bir biçimde temin edecek temeli oluşturan yayınlanmış herhangi bir delil yoktur. 


8. Ayrıca benim düşünceme göre; genetik olarak değiştirilmiş gıdaların güvenliği konusunda 


nitelikli bilim adamları camiasında da bir görüş birliği yoktur. Birçok uzman bu gıdaların geleneksel yöntemlerle yetiştirilmiş benzerleriyle aynı derecede güvenli kabul edilebileceğini 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iddia etse de; ben aksini düşünen ve bu gıdaların oldukça tehlikeli olduğunu düşünen çok sayıda nitelikli uzman tanıyorum. 


9. Genetik mühendisliğinin çeşitli uygulamalarının; 

(a) DNA'nın hassasiyeti ve canlı sistemin geri kalanıyla etkileşimini, 

(b) genetik müdahalelerin sonuçlarını tahmin ve kontrol etme yeteneğimizi hiçe saydığına dair farkındalığım arttığında, kendi bilimsel çalışmalarımın bu uygulamaları yaygınlaştırmak ve hızlandırmak isteyenlere ne kadar yardımcı olduğunu görünce kaygılandım. Bu nedenle Kasım, 1994'te "biyoteknolojide sorumsuzluk" olarak nitelendirdiğim bu eğilimlere karşı etik bir duruş almaya karar verdim, toplum karşısında uyarılarımı artırdım, aldığım 613,882 $'lık Ulusal Sağlık Enstitüleri hibesini geri verdim ve 1.25 milyon $'lık hibe başvurumu da geri çektim. 


10. Benzer etik kaygılardan ötürü, bu davada davacı olmaya karar verdim. Gıda ve İlaç Kurumu'nun (FDA) siyasetinin altında yatan varsayımlar, bilimsel düşüncenin öylesine dışındadır ki; ulusal gıda güvenliğimizi koruyacak sağlam bir temel oluşturamaz. 


Ne talihsizliktir ki, federal mahkeme, bu sorunu düzeltmek için tek pratik çözüm gibi görünmektedir. Ancak hal böyle olunca gerçeği bilen bir bilim adamı olarak bilimsel olarak güvenilir ve ahlaki açıdan sorumlu bir kamu siyaseti için sesimi duyurmanın bir 

görev olduğunu hissediyorum. Umarım davacı olarak bu görevimi yerine getirebilirim. 


11.28 U.S.C. sec. 1746'ya uygun olarak; tüm bunların doğru olduğunu yalan beyanda bulunmanın cezasını göze alarak bildiriyorum. 


28 Mayıs, 1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir. John Fagan, Ph.D. 
MOLEKÜLLER, PROTEİNLER, SÜREKLİ TİTREŞEREK ALLAH'I ZİKREDER! 
Kaynak: "Symphony of Life, Revealed: New Imaging Technigue Captures Vibrations of 


Proteins, Tiny Motions Critical to Human Life", sciencedaily, çev. Ayşegül Kesmez, yaklasansaat.com, 16/01/2014. 


Işığa karşı lizozomda oluşan titreşim 


Bilim adamları uzun süredir, bir kemanın telleri ya da bir orgun boruları gibi; insan vücudundaki proteinlerin de farklı formlarda titreştiğini düşünüyordu. Yapılan yeni bir araştırma, bilim adamlarının bu iddialarını doğrulayan ilk kesin kanıt niteliğinde. 


Buffalo Üniversitesi(UB) ve Hauptman- Woodward Medikal Araştırma Enstitüsün(HWI)den bilim adamları, yakın alan terahertz mikroskopisine dayanan bir teknik geliştirerek; lizozom titreşimlerini ilk kez detaylı bir şekilde gözlemleyebildi. Lizozom 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birçok hayvanda bulunan anti bakteriyel bir protein çeşididir. Çalışmanın öncüsü olan UB'den fizik profesörü Andrea Markelz, önceden düşünüldüğü gibi titreşimlerin çabucak yok olmadığını; aslında "bir çan zili" gibi moleküllerde kalıcı olduğunu vurguladı. 


Bu küçük hareketler, proteinlerin hızlıca şekil değiştirmelerine olanak sağlıyor. 
Böylece oksijeni absorbe etme, hücre tamiri ve DNA'nın kopyalanması gibi kritik birçok biyolojik fonksiyonun gerçekleşebilmesi için proteinler birbirine kolayca bağlanabiliyor. 


Markelz ve ekibi çalışmayı yürütürken proteinlerin ilginç bir özelliği olduğuna inanarak yola çıktı: Proteinler, absorbe ettikleri ışık frekansı kadar titreşirler. Bu durum şunu andırıyor: şarkıcı tam olarak doğru tona eriştiğinde, bardaklar titremeye başlar ve parçalanır. Bardaklar ses dalgalarının enerjisini emdiği için titreşir. Bardağın şekli, ne kadar sesin absorbe edilebileceğini belirler. Benzer şekilde, farklı yapılardaki proteinler, farklı frekanstaki ışığa verdikleri tepki oranında, onu absorbe ederek titreşir. 


Araştırma ekibi, lizozomdaki titreşimler üzerinde çalışırken farklı frekansta ışık ve polarizasyon uygulayarak proteinin emdiği ışık tipini ölçtü. Markelz şu açıklamalarda bulundu: 


"Eğer bir zile vurursanız belli bir süre, kendisine has bir sesle çalar. İşte proteinler de böyle davranır. Birçok bilim adamı önceden proteinlerin bir zildense ıslak bir sünger gibi olduğunu düşünüyordu. Eğer ıslak bir süngere vurursanız, devamlı bir ses elde edemezsiniz. Hücresel sistem oldukça şaşırtıcıdır. Bir hücreyi birçok farklı iş yapan bir makine gibi düşünebilirsiniz. 
Hisseden, kendinden fazlasını yapan, DNA'yı okuyan ve kopyalayan bir makine. Tüm bunlar olurken proteinler titreşir ve birbiriyle etkileşime geçer." 


CEP TELEFONUYLA VE RADYASONLA YATIP KALKANLAR UYANIN! 


haberturk, 18/10/2012 


Prof. Dr. Selim Şeker- Prof. Dr. Cengiz Kuday 


Habertürk'te Buse Biçer ile Haber Masası Programına katılan; Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü Prof. Dr. Selim Şeker ve Beyin Cerrahı Prof. Dr. Cengiz Kuday'ın Cep telefonunun zararlarıyla ilgili yaptığı açıklamaların bir kısmı önemine binaen aşağıda verilmiştir. 


Prof. Dr. Selim Şeker: 

"Kişi cep telefonunu tuşlarken bir sinyal üretilir. Cep telefonunu kulağınıza yaklaştırdığınızda aynen arabanın farından ışık çıktığı zamanda bir dağılımı vardır, o dağılıma ışıma diyagramı denir. Cep telefonundan çıkan radyasyonda eşit şekilde her tarafa yayılır. Baz istasyonunu arar ve o anda baz istasyonunu bulmak için yüksek bir güç yayar. Baz istasyonunu bulduktan sonra normal seviyeye iner. Normal konuşurken kulakla telefon arasında 1 parmak mesafe olmasını tavsiye ediyoruz. Telefon baz istasyonu aramadaki aynı gücü beyne de verir. Beyne giden güç radyofrekanslarındaki bir enerjidir. 
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"2004 yılında AB'nin 7 üniversitesi, 12 araştırma merkezinin, 3 milyon Euro vererek yaptıkları araştırmaya göre bu radyo frekansları DNA'yı bozuyor, DNA'da genetik zararlara sebep oluyor, tümör oluşturuyor. 3 türlü beyin tümörü, 1 türlü tükürük bezi tümörü oluşturuyor. Dünya Sağlık Örgütü de bunu kabul ediyor." 


Soru: Beyindeki kanser vakalarında artış olur mu? Aslında İşin temelinde böyle bir etki yaratıyor mu? 


Prof. Dr. Cengiz Kuday: 

"Yıllar evvel çocuklar ufakken yüzyılın doktoru seçilen bir hocam evime gelmişti. O zaman cep telefonu yoktu ama telsiz telefonları vardı. 'Bunları çocuklara kullandırmayın' dedi. 
Eşim de doktordur, bunu ciddiye aldık kullandırmadık. Ama biliyorsunuz cep telefonu 1979'da ticari olarak Japonlar tarafından kullanıma sokulmuştur. Cep telefonu frekans ağırlığı 850-1900 mega Hertzdir. Bu çok düşük yoğunlukta elektromanyetik bir radyasyon. Bu radyasyonun iyonize etkisi pek görülmemiş ve cep telefonunda yapılan çalışmalarda beyin üzerinde oluşan lokal ısı 1/10 °C olarak tespit edilmiştir. Bu araştırma Rusya'da yapılan bir araştırmadır. 


"Dünya Sağlık Örgütü 1996 yılında, 13 ülkenin katıldığı bir çalışma başlattı. 2005 yılında da çalışmayı bitirdi. Katılan ülkeler farklı konuları incelediği için bir netice elde edilemedi. 
İskandinav ülkeleri kökenli çalışmalarda; 10 yıllık cep telefonu kullanımlarında akustik neurinom dediğimiz; beynin işitme sinirinden kaynaklanan tümörlerde ve menenjiom dediğimiz -kısmen iyi huylu ama yerine göre de malign olabilir- tümörlerde artma ihtimali olabileceği belirtildi. Ancak elimizde verisel bir şey yok." 


Prof. Dr. Şeker: 

"İnsanlar üzerinde deney yapılması mümkün değil, uluslararası anlaşmalara aykırı. 2003'te Time dergisindeki bir haberde; İsveç Lund Üniversitesinden Prof. Dr. Leif Salford yaptığı çalışmada; cep telefonundan yayılan radyasyonun, nöronlara zarar verdiğini hatta ölümlerine bile neden olduğunu tespit etmiştir. Cep telefonu radyasyonuna; sadece 2 saat maruz kalan farelerde, bazı zararlı maddelerin blood-brain-barrier(kan beyin engeli) dediğimiz beyin savunma mekanizmasını aşıp beyne girmesine sebep olduğu tespit edilmiştir. Kandaki bu zararlı maddeler alzheimeri tetikleyebilir." 


Soru: "Bu bilimsel bir çalışma değil midir?" 


Prof. Dr. Şeker: 
"10 seneden daha az sürelerde bunun bir etkisi görülmüyor. Dünya Sağlık Örgütü, cep telefonunu 2B(kanser yapma ihtimali olanlar) sınıfına almıştır." 


Prof. Dr. Kuday: 

"MR'ı çektirirken hiç bir tehlike yoktur diye biliyoruz değil mi? Dipnotunda daha ıspatlanmamıştır diye bir söz vardır. MR çekilirken vücudunuzun bütün atomları yerinden oynar. Sonra yerine oturur. Oynama esnasında şayet düzensiz oturursa bunu sonucunda kanser ortaya çıkar. Bunu bilemeyiz, cep telefonu da böyle. Sigara, akciğer kanseri yapar diyoruz ancak elimizde bir veri yok. Sigara içirerek birini kanser yapamıyorsunuz ancak oran, içenlerde daha fazla." 


Prof. Dr. Şeker: 
"Çok güzel bir noktaya değindiniz. Milyonlarca elektronik alet var, aralarında en zararlısı cep 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telefonu, bakın mikrodalga fırınlarda 900 w kullanılıyor. Cep telefonu tüm fırınlardan daha tehlikeli. Bir cihazı kullandığınızı düşünelim mesela saç kurutma makinesi, standartın üstünde radyasyon yayıyor ancak bunu 1 dakika kullanıyorsunuz. 1 dakikada aldığınız muhtemel rahatsızlıkları vücut savunma mekanizmasıyla gideriyor. Cep telefonunu devamlı kullanıyoruz yani vücudun savunma mekanizmasını devreye sokarak normal hale gelmesine fırsat tanımıyoruz. İkinci olarak da artan miktarda kullanıyoruz ve dünyada sigaradan daha tehlikeli, çünkü sigarayı herkes içmiyor ama dünyada 6 milyar insan var, hepsi de cep telefonu kullanıyor. Baz istasyonu her tarafa elektromanyetik kirlilik yayıyor." 


Prof. Dr. Kuday: 

"Cep telefonu çok tehlikeli kazaların %10 sebebi. Bir de sosyal anlamda örneğin yemeğe gidiyorsunuz, bilhassa genç çiftler de, oturuyor karşılıklı yemek geliyor, ikisi de cep telefonuyla farklı farklı yerlerle konuşuyorlar, yemeklerini bitirip gidiyorlar, kendi aralarında hiç konuşma yok. Bir bağımlılık yaratıyor. Nasıl internet bağımlılığı varsa telefon da bağımlılık yapıyor. Telefonla evinin kapısında bile ben geldim diye içeriye telefon ediyor. 
Yalnız bu sadece Türkiye'de." 


Prof. Dr. Şeker: 

"1963'lerde sigaranın zararlarının bir risk artırdığı biliniyordu. 90'lara 2000'lere kadar yasaklanmadı. Yasaklanmamasının nedeni; sigara üretici firmaları halkla ilişkilerde çok iyi olmasıdır. Bunlardan birisi de dünya çapında bir epidemiologist olan George Carlo'dur. Sigara firmalarından biri George Carlo'yu tutarak, sigaranın zararsız olduğunu, keyif verdiğini, faydalı olduğunu öne sürüyor. George Carlo'nun ve benzeri bilim adamlarının oyalanmasıyla bu zamana kadar gelindi. Sonradan mahkeme zoruyla gizlenen rapor ortaya çıkarılmış ve 
böylece zararlı olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine cep telefonu firmaları Carlo'ya; 25 
milyon dolar vererek cep telefonunun zararsız olduğunu bilimsel olarak ispat etmesini istiyorlar. Carlos; 93-99 arasında, 99'a kadar bir şey bulamıyor. Son raporu teslim etmeden önce, telefonda diğer bilim adamlarının tespit ettikleri DNA'daki kırıklıklar, kandaki etkiler gibi bulguları tespit ediyor. 


Bulgu şu; istatistiksel olarak beyin kanserini iki kat artırıyor, 6 yıldan fazla kullananlarda akustik neurinomı artırıyor, isanların kanında genetik zararlar oluşturuyor. Tabi ondan sonra Carlos'u işten atıyorlar. Televizyona çıkartmıyorlar, Deli olduğunu ileri sürüyorlar. 
Hiroşimaya atom bombası atıldı ertesi sene Amerikalılar gitti hiç kansere rastlamadı. Yani uzun vadeli. 


Prof. Dr. Kuday: 

"Mesela ATDS'in kuluçka dönemi çok uzundur. Belki 15 sene sonra Türkiye'de bir patlama olacak. 10 sene sonra ne olacağını bilmiyoruz. Bakın tekrar söylüyorum, direkt bir ilişki yok, bilinmiyor daha doğrusu, yok demeyelim. Mesela biz yaptığımız kongrelerden birinde ki biliyorsunuz Kuzey İskandinav ülkelerinden biri telefon üreticisi. Onlardan birine sorduk genel müdürlerini de çağırdık böyle bir şey var mı diye, var demedi yok da demedi. Onlar da bilmiyorlar. Bu yapmaz tehlikesizdir demek yanlış. Bu 90100 yapar demek de şu an için erken. 


Prof. Dr. Şeker: 

"Dünyanın en önemli kanser uzmanlarından biri olarak bilinen Pittsburg Üniversitesi Onkoloji Departmanı direktörü Nobel ödüllü Amerikalı Devra Davis, 2010 yılında yayınlanan Disconnect (Bağlantıyı kes) kitabında bir olaydan bahsetmiş. Amerika'da telefonu bulan firmada çalışan bir mühendis, gönüllü olarak cep telefonu deneyine katılmış. İki türlü beyin 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kanserine yakalanmış, firma ona kapıyı göstermiş. Bunun üzerine 'Cep Telefonu Rus Ruleti' diye kitap yazmıştır. Ayrıca cep telefonuyla konuşan onlarca Amerikalı borsacıda kanser olayları çok daha yüksek oranda rastlanmıştır. Herkese alarm vermiyoruz. Devra Davis; cep telefonu kullanımına 2000'in başlarında başlandı, 15-20 seneden sonra etkileri ortaya çıkıyor yani 2018'de diyor. 


"Yıllar önce solaryum kanser yapabilir dedim. O zamanlar kimse önemsemedi. Sonra yavaşça ortadan kaldırdılar. Ekonomik lambaları piyasaya sürdüler; yanlış olduğunu söyledim, şimdi yavaş yavaş ekonomik lambaları piyasadan çekiyorlar. Bunların zararı keşfedildikçe piyasadan kalkıyor. Neden o kadar çok telefon çeşidi var biliyor musunuz, normal olarak bir ilaç, bir cihaz piyasaya çıkmadan önce belli testlerden geçer. Yan etkileri, faydaları, zararları, hangi şartlarda kullanılacağı belirlenir, cep telefonuyla ilgili böyle bir şey yapılmadı. Piyasaya sürüldü. Bir modelde arıza bulununca ikinci model. Siz mahkemeye verseniz bile o model yok ki piyasada." 


Prof. Dr. Şeker: 

"20 kişi bir otobüste sigara içtiğinde nasıl duman altı olursa, cep telefonunu 20 kişi aynı anda kullanırsa araba metal olduğu için sinyal dışarı gidemez ve içeride manyetik alan yoğunluğu artar. Toplu taşıma araçlarında cep telefonu kullanılmamalıdır. İsrail'de yapılan araştırmada; cep telefonu kullanımı, paratis tükürük bezleri tümörlerinde artışa neden olmuştur." 


"CEP TELEFONLARI"'NIN ZARARLARI ARTIK SAKLANAMIYOR! 


W9.gazetevatan, 06/02/2010 


Dünyaca ünlü Amerikan dergisi "GQ", son sayısında cep telefonunun kanserle ilişkisini masaya yatırdı. Üreticilerin sigaranın ilk üretilmeye başlandığı yıllarda kanserojen etkisini gösteren araştırmaları nasıl engellediklerini hatırlatan dergi, cep telefonunun da en az sigara kadar zararlı olduğunu ortaya koyan onlarca araştırma bulunduğunu, ancak cep telefonu firmalarının milyonlarca dolar harcayarak bu araştırmaların "hasıraltı" edilmesini sağladıklarını yazdı. 


GO, cep telefonunun, beyinde tümör oluşumuna sebep olduğuna yönelik iddiaların son dönemde ülkenin ünlü finans merkezi Wall Street'te yaşanan gelişmelerle gözle görülür şekilde kanıtlanmaya başladığını da belirtti. 


Bilim dünyasının, bu alandaki araştırmalarında en önemli sorunun cep telefonunun henüz hayatımızda çok yeni bir teknoloji olması. Bu nedenle uzun dönemli etkilerini inceleme fırsatı henüz elde değil. Ancak birçok uzmana göre cep telefonları, bundan 20-30 yıl sonra 

bir "kanser salgınına" yol açacak kadar önemli bir tehlike oluşturuyor. Bu anlamda bilim dünyasının önündeki en önemli örneklerden biri Amerikan borsasında (Wall Street) çalışan brokerlar... Brokerlar, 1992 yılından bu yana çok yoğun bir şekilde bazen saatlerce cep telefonu kullanıyorlar ve uzun süreli kullanımın etkilerini görmek açısından çok önemli bir örnek teşkil ediyorlar. İşini kaybetme korkusu nedeniyle GO dergisine gerçek adını vermeden 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konuşan "Jim" takma adlı bir Wall Street çalışanı kendisinin de bu yoğun cep telefonu kullanan kişiler arasında olduğunu belirterek şunları anlattı: 


"1992'den bu yana cep telefonu kullanıyoruz ve telefonu dayadığım sağ kulağımın hemen üstünde bir tümör çok yakın bir zamanda oluştu. Benimle aynı şirkette çalışan 4-5 arkadaşımın da beyninde tümör çıktı. Hatta birkaç arkadaşımızı da bu hastalığa kurban verdik. Doktorlar kurtulma şansımın yüzde 70 olduğunu belirtiyor. Uzmanlarla görüştüğümde bana son dönemde bu tür tümör vakalarının sıklığının gözle görülür şekilde arttığını söylediler. Özellikle genç iş adamları arasında bu trende rastlanmasının şaşırtıcı olduğunu belirttiler. Wall Street koridorlarında artık herkes bu soruyu sormaya başladı. Bankacılar arasında, cep telefonunun tümör yaptığına ilişkin şüphe yüksek sesle dile getiriliyor." 


Yine GO'ya bilgi veren Washington Üniversitesi'nden Henry Lai adlı bilim adamı 1990 
yılında cep telefonunun kullandığı frekanstaki elektromanyetik 

dalgaların DNA'ların yapısını değiştirdiğini, DNA sarmallarında kopmalara sebep 
olduğunu gösteren bir araştırma yayınladığını belirtti. Lai'ye göre cep telefonu endüstrisi, 20 
yıldır bu araştırmanın etkilerini ortadan kaldırmak için yüzlerce araştırmayı fonlamayı sürdürüyor. Lai ise, cep telefonu şirketleri tarafından finanse edilen araştırmaların 350'sini incelediğinde bunların sadece % 25'inin cebin zararlı etkilerini ortaya koyduğunu, bağımsız araştırmalarda ise bu oranın % 75 olduğunu ortaya çıkardı. Dünya Sağlık Örgütü'nde kablosuz iletişim konusunda sağlık araştırmaları yapan kişilerin de cep telefonu endüstrisi tarafından yüz binlerce dolarlık fonlarla ödüllendirildikleri dokümanlar "Microwave 

News" adlı dergi tarafından ortaya çıkarıldı. 


GO, 3 tam sayfa ayırdığı haberinde şu ana kadar cep telefonunun zararlarını açık bir şekilde ortaya koyan araştırmaları da yayınladı: 


- Uluslararası Kanser Araştırmaları Enstitütü 2008 Interphone araştırması: 10 yıllık cep telefonu kullanımı sonucunda özellikle cep telefonunun dayandığı kulağın bulunduğu bölgede ve beynin o bölgedeki yarısında tümör oluşum riski % 40 artıyor. 


- 2009'da İsveç'te yapılan bir araştırma: 20 yaşından önce cep telefonu kullanmaya başlayan kişilerde beyin tümörü oluşumu riski 5 kat daha fazla. 


- Bir başka Interphone araştırması: Sık ve uzun süreli cep telefonu kullanımıyla beyindeki akustik neuroma adlı bir tümörün oluşum riski % 300 artıyor. 


Çantada taşıyın, mutlaka kulaklık kullanın 


Pittsburgh Üniversitesi Kanser Enstitüsü bilim adamları cep telefonunun vereceği zararlardan korunmanın 10 yolunu şöyle açıkladı: 


1- Çocukları uzak tutun: Çok acil durumlar dışında cep telefonu kullanmasına izin vermeyin. Çocuk beynine elektromanyetik dalgaların girişi çok daha kolaydır. Bu dalganın etkileri çocuklarda çok daha etkin hissedilir. 


2- Kulaklık kullanın: Konuşurken vücudunuzdan uzak tutun. 0.9 metre uzak tutulan bir 


telefondan yayılan elektromanyetik dalga 50 kat daha düşüktür. Mümkün olduğunca kulaklıkla kullanın. 
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3- Toplu Ulaşımda Kullanmayın: Toplu taşıma araçlarında cep telefonu kullanıp başkalarına da zarar vermeyin. 


4-Çantada taşıyın: Telefonu üzerinizde taşımayın. Yatarken yanınıza koymayın ve mutlaka kapatın. 


5- Tuş takımı dışarıya baksın: Üzerinizde taşıyacaksanız tuş takımının bulunduğu taraf dışarı baksın. Böylece dalgaların vücudunuza değil dışarı doğru yayılmasını sağlarsınız. 


6- Kısa konuşun: Cep telefonunun etkisi kullanıldığı süreye bağlı olarak değişir. 
Konuşmalarınızın birkaç dakikayı geçmemesine özen gösterin. 


7- Sürekli kulağınızı değiştirin: Cep telefonuyla konuşurken sık sık kulağınızı değiştirin. 
Karşı taraf açmadan telefonu kulağınıza götürmeyin. 


8- Hızla hareket ederken kullanmayın: Sinyal seviyesi düşük olduğunda telefonla konuşmayın. Yüksek hızda arabada ya da trende giderken telefon baz istasyonlarını yakalamak için daha çok dalga yayacağı için telefonla konuşmayın. 


9- SMS kullanın: Mümkün olduğunca SMS ile haberleşmeye çalışın. 


10 - SAR oranına dikkat: SAR (Elektromanyetik dalga birimi) seviyesi düşük bir cep 
telefonu alın. 


DSÖ İŞLENMİŞ ETLE KANSER ARASINDA İLİŞKİ KURUYOR tr.euronews, 26/10/2015 


Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Merkezi; kırmızı et, özellikle de sucuk, salam gibi işlenmiş kırmızı et tüketiminin, kolon ve rektum kanseri olma ihtimalini yükselttiğini duyurdu. Merkezde çalışan bölüm şefi Dr. Kurt Straif, kanserlerin görülmesini tetikleyen maddeleri tanımlayan bir bilim adamı. Straif, araştırmaların tüketilen her 50 gram sucuk, salam gibi işlenmiş et ürünün kanser riskini %17 arttırdığını ortaya koyduğunu belirtiyor. 


Kurt Straif: "Salam sucuk gibi işlenmiş et 1. Grup'ta değerlendiriliyor. Yani insanlarda kansere neden olduğu biliniyor. Özellikle de kolorektal kanser (kalın bağırsak kanseri) için. 
Kırmızı et ise 2A grubunda değerlendiriliyor. Yani insanlarda 'muhtemelen kanserojen olma' riski taşıyor. Ancak veriler o kadar da sağlam değildi. Yine de kolorektal kanser ile bir bağlantı olduğuna dair güçlü endikasyonlara sahiptik. Günde yenilen yaklaşık 50 gramlık işlenmiş kırmızı et için %17 kanser olma riski mevcut. Bu risk artışı kırmızı ette de neredeyse aynı. 100 gramda 1,17 civarında. Bu risk sigarada olduğu kadar yüksek değil. Örneğin sigara doğrudan 20'den fazla kanserle alakalı. Ancak yeniden söylüyorum, kesin bir neden -sebep ilişkisi kurmak için kanıtlar yeterli değil. Kanser için farklı riskler mevcut, amyant ve hava kirliliği gibi çeşitli riskler de bulunuyor. Ama günlük yaşamdaki riskleri ele almak gerekirse, öncelikle sigara bırakılmalı, alkolden kaçınılmalı, hareketli olunmalı ve fazla kilodan kaçınarak işlenmiş et daha az yenilmeli diye düşünüyorum." 


Zürih Üniversitesinde kanser nedenlerini araştırma Profesörü Sabine Rohrmann: "Öncelikle, işlenmiş et, kırmızı ette olduğu gibi içinde yoğun miktarda demir içerir. Aslında 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demir bizler için önemli bir besin kaynağıdır. Fakat insan vücuduna yüksek miktarda demir alınırsa, DNA üzerinde hasarlar oluşabilir. İşte kırmızı ve işlenmiş etin zararları üzerinde hem fikir olunan nokta bu. Buna ek olarak, et ve sucuk ürünlerini işlemeye yardımcı olan nitrit tuzlama karışımlarını da vücutta hasara neden olan maddeler olarak sayabiliriz. N -Nitroso formu bileşikleri de denilen bu maddeler demir ile bir arada DNA'ya zarar verir. Gerçek şu ki, her gün ekmekli sosis yiyen bir kişi muhakkak bağırsak kanserine yakalanacak diye kesin bir teşhis yok. Tıpkı sigara içen herkesin akciğer kanserine yakalanmadığı gibi. Ancak burada her gün sosis yiyen birinin bağırsak kanserine yakalanma riskinin yemeyenlere nazaran çok daha fazla arttığını görüyoruz." 


Bilim adamları, ilk etapta 800 kişi üzerinde yapılan araştırmaların sürdüğünü, kırmızı etin kesinlikle kanser yaptığını söylemek için çok erken olduğunu belirtiyor. Ayrıca, kırmızı etin prostat ve mide kanseriyle bağlantısının da araştırıldığı bildirildi. 


CEP TELEFONUNUN TEHLİKELİ "ELEKTROMANYETİK ETKİLERİ!" 
Ülkü Karakuş-Milliyet.com 12/03/2007 


İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Mine Kalkan, cep telefonlarının, yaydığı elektromanyetik enerji nedeniyle,insanda beyin tümörü, kısırlık, hipertansiyon ve kansere yol açabildiğini ifade etmektedir. 


İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Telekomünikasyon Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. 
Mine Kalkan, cep telefonlarının insan sağlığı üzerindeki etkileri konusunda AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Tüm canlıların, elektromanyetik enerjiyi soğurduklarını, buna bağlı olarak da hücre kimyalarında birtakım değişikliklerin gözlendiğini ifade eden Kalkan, bu etkileri, hücre proteinlerinde ve enzimlerinde bozulma, hücre zarlarında yapışma, hücre dışına kalsiyum, sodyum ve potasyum kaçışları, hücre zarında delinmeler ve DNA tahribatı olarak açıkladı. 


Radyo, televizyon, telsiz verici istasyonları antenleri, televizyon ve bilgisayar monitörleri, enerji nakil hatları, akım taşıyan kablolar, mikrodalga fırınlar, radar sistemleri, radyo, mobil ve uydu iletişim sistemlerinin elektromanyetik ışınlar, yaydığını ifade eden Kalkan, REFLEX isimli Avrupa Birliği projesinde, cep telefonlarının 

yaydığı elektromanyetik ışınların, hücre DNA ipliklerinde kopmalara ve diğer genotoksik oluşumlara neden olduğunun tespit edildiğini söyledi. Kalkan, Dünya Sağlık Örgütü destekli INTERPHONE Projesinde de, bu ışınların beyin, duyma siniri, lenfatik doku ve kulak altı tükürük bezlerinde tümör oluşumlarına yol açabildiğinin görüldüğünü belirtti. 


Kısa Ve Uzun Vadeli Etkiler 


Prof. Dr. Mine Kalkan, cep telefonlarının, kısa vadede kalp pilinde bozulma, dikkatin azalması, geçici işitme bozuklukları, görüş alanında daralma, kulak 

çınlaması ile kulaklarda ısınma, yorgunluk, baş ağrısı ve sersemlik hissine yol açtığını anlattı. 


Kalkan, kalp rahatsızlıkları, kalıcı işitme bozuklukları, hafıza kaybı, beyin 


tümörü riski, kan-beyin bariyerinin zedelenmesi, bağışıklık sistemi hasarları, sinir sistemi bozuklukları, karmaşık rüyaların görülmesi, kısırlık ve düşük yapma riskinde 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artış, genetik yapının bozulması, çeşitli kanserler, hipertansiyon ve kusurlu embriyo gelişimini de cep telefonlarının uzun vadeli etkileri arasında sıraladı. 


Elektromanyetik ışınların tüm bu etkilerinden emin olabilmek için 15-20 yıllık bir araştırma süresine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kalkan, "Yine de elektromanyetik alanların sağlığı bozucu etkilerine dair güçlü şüpheler bulunmaktadır. Bu nedenle söz konusu cihazların dikkatli kullanılmasında yarar vardır" diye konuştu. 


Korunmak İçin Pratik Yollar 


Cep telefonunun yaydığı elektromanyetik etkilerden korunmak için günlük hayatta bazı pratik yollara başvurulabileceğini belirten Kalkan, bu yollardan bazılarını, kulaklık kullanmak, cep telefonunu kalp, beyin ve diğer yaşamsal organlardan 

uzak tutmak, harici antenli cep telefonları ile SAR (özgül emilme oranı) değeri düşük cihazları tercih etmek ve numara çevrildikten hat bağlanana kadar geçen sürede telefonu vücuttan uzak tutmak olarak saydı. 


Cep telefonunu, yatak başucuna koyarak uyumanın da sakıncalı olduğuna dikkati çeken Kalkan, "Otomobil, asansör gibi dar ve kapalı alanlarda veya bodrum katı gibi erişimin zayıf olduğu alanlarda görüşme yapmamak gerekir" dedi. 


Kalkan, acil durumlar dışında; hamilelikte cep telefonu kullanılmaması gerektiğini de vurgulayarak, "Cep telefonunu, bebekler ve çocukların yakınında kullanmamak gerekir. 
Acil durumlar dışında, da çocukların kullanmamasında yarar var" görüşünü dile getirdi. 


İNSAN-DOMUZ MELEZİ EMBRİYOLARA İZİN VERİLDİ 


Kaynak: Roger Highfield, "Human-Pig Hybrid Embryos Given Go Ahead", telegraph.co.uk, Çev. Dr. Erman Gündoğdu, 01/07/2008. 


Kalp hastalıklarını araştırmak amacıyla, insan-domuz karışımı (melez) embriyoların üretilmesine, yasal izin çıkarıldı. 


Bu yasal izin, İnsan Üreme ve Embriyoloji Merkezi'nin (HFEA) 

onayladığı, üçüncü hayvan-insan melezi embriyo oldu. HFEA sözcüsü, melez embriyolar üretmek için Warwick Üniversitesi, Clinical Sciences Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan başvurunun onaylandığını açıkladı. İnsan Üreme ve Embriyoloji Merkezine, 1 Temmuzdan itibaren geçerli olmak üzere 12 ay yasal izin verildi. 


Warwick Üniversitesi'nde yapılan bu araştırma, Prof. Justin St. Jhon tarafından yürütülüyor. 
Justin St. Jhon araştırma hakkında şunları söyledi: 
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"Bu yasal izin sayesinde, embriyonik kök hücreler oluşturmak üzere insan-domuz klonları üretebileceğiz. Ve bu embriyonik kök hücreler, vücut içinde 200'den fazla farklı hücre tipine dönüşebilir. Mutasyondan kaynaklandığı düşünülen bir takım kalp hastalıklarına sahip hastalardan, deri hücreleri alacağız ve kromozomları çıkarıldıktan sonra bu hücreleri, domuz yumurta hücrelerine yerleştireceğiz. Daha sonra bu işlem sayesinde 

türeteceğimiz embriyonik kök hücreleri, kalp hastalıkları ile bağlantılı bazı moleküler mekanizmaları incelemek için kullanacağız. 


"Ancak şunu önemle vurgulamak gerekiyor; bu konudaki araştırmalarımız henüz başlangıç aşamasında. Üzerinde önemle durduğumuz nokta, melez embriyolar üretirken; içinde herhangi bir hayvan DNA'sı olmayan kök hücreler elde etmek. Şu anda ürettiğimiz 

bu hibrid embriyolar, hayvan DNA'sının oldukça küçük bir parçasını bulunduruyor. Oysa biz, insan kromozomları ve insan mitokondri DNA'sı bulunduran hücreler oluşturmayı umut ediyoruz. Çünkü bu iki türü birbirine karıştırmak, hücresel fonksiyonlara zarar verebilir. 


"ETRÜSKLER ANADOLU'DAN GÖÇ ETTİ" TEZİ DOĞRULANDI 


Kaynak: "Ancient Etruscans Were Immigrants From Anatolia, Or What Is Now Turkey", sciencedaily, Çev. Erkam Bayrakçı, 18/6/2007. 


Tuscany 


Avrupa İnsan Genetiği Derneği'ndeki genetik uzmanları tarafından; Etrüskler'in nereden geldiği hakkında yapılan tartışmalarda; son olarak Ktrüskler'in yerleştikleri yere, yakın bir bölgeden geldikleri sonucuna varıldı. 


Turin Üniversitesi'nden Alberto Piazza, şu anki Toskana kentinde, 3000 yıl önce kurulmuş Etrüsk Uygarlığı'nın, Anadolu'un güneyinden göç ettiğini söylüyor. Bu konu ile ilgili olarak çok kuvvetli delillerinin bulunduğunu da sözlerine ekledi. 


Etrüsk Kültürü, diğer İtalyan Kültürlerine göre daha modern ve tamamen farklı bir kültürdür. Etrüskler, çok kısa bir sürede gelişmiş ve Roma Uygarlığı üzerinde çok etkili olmuşlardır. 


Etrüskler'in nereden geldiği, çok eski zamanlardan beri arkeologlar, tarihçiler ve dilbilimciler tarafindan tartışılmaktadır. Bu konuyla ilgili, Yunanlı Tarihçiler tarafından ortaya atılmış üç teori vardır: 

Bunlardan birisi, Herodot tarafından ortaya atılan: "Etrüskler, Anadolu’ dan göç etmişlerdir" görüşüdür. 

İkincisi, Halicarnassus'a göre: "Etrüskler Kuzey Avrupa'dan, İtalya'ya göç etmişlerdir." 
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Üçüncüsü de yine bir başka Yunanlı Tarihçi'nin ortaya attığı: "Etrüskler, Kuzey İtalya'da Demir Çağını yaşıyan Villanovan Toplumu'ndan gelmişlerdir." 


Günümüzün modern genetik teknikleri, bilim adamlarına bulmacanın parçaları hakkında cevap verebiliyor. Profesör Piazza, Murlo, Volterra ve Casentino şehirlerinde, günümüzdeki Italyan nüfusunun genetik karşılaştırmalarını yaptılar. Piazza şöyle diyor: 


MÖ 2. yy ait Etrüsk Altarı 


"Biz, zaten bu alanda yaşayan halkın genetiğinin, bu alanın etrafını çevreleyen bölgelerde yaşayan halklardan farklı olduğunu biliyoruz." 


Murlo ve Volterra şehirleri arasında, Tuscany kentindeki bir bölgede Etrüskler'in yerleşim yeri ile ilgili çok önemli arkeolojik çalışmalar yapılıyor. Ayrıca bu bölgede gerçekleştiren arkeolojik çalışmalar sayesinde Etrüskler'in şehir isimleri ile yerel lehçeleri hakkında da bulgular elde edildi. 


Araştırmacılar, şu an, İtalya'nın Kuzeyindeki Toskana kentinde, Güney Balkanlar'da, Limni adasında ve Sicilya ile Sardunya adalarında yaşayan sağlıkllı erkeklerin DNA”ları ile diğer DNA örneklerini karşılaştırdı. 


Tuscany kentinde yaşayan bireylerden alınan örnekler, bu kentte en az üç kuşaktır yaşayan insanlardan seçildi. Örnekler, günümüz Türkleri, Güney İtalya, Avrupa ve Ortadoğu'dan alınanlarla karşılaştırıldı. 

Profesör Piazza, bu konuda şunları söylüyor: 


"Bizim, Murlo ve Volterra şehirlerindeki insanlardan alınan DNA örneklerini incelememizin sonucunda, Yakın Doğu'da yaşayan insanlarla, İtalyan insanlar arasında, akrabalık yönünden büyük bir benzerlik olduğu ortaya çıktı. Özellikle Murlo kentindeki bir genetik farklılığın, yalnızca Türkiye'deki insanlar ile paylaşıldığı görüldü. Örneklemelere 

göre Tuscany kentinde yaşayanların ise, Limni adasındaki insanlar ile akrabalık ilişkisine sahip olduğu görüldü." 


Chimera of Arezzo: MÖ 400 yıllarına ait, Etrüksler'in sembolü bronz heykel. 


Heredot teorisi, sonrasından gelen tarihçiler tarafından çok eleştirilmişti. Bu teoriye göre, Etrüskler günümüzde Türkiye olan Anadolu'nun güney kıyılarında 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bulunan Lidya bölgesinden, uzun süren kıtlık nedeniyle, göç ettiler. Etrüsk halkının çoğu, Kral tarafından, başka bir yerde, daha iyi bir hayat yaşamak için gönderildi. Teoriye 

göre, İtalya içinde bulunan Umbria şehrine gitmek için, Smyrna'dan (İzmir'den) yelkenliler ile denizden açıldılar. 


Prof. Piazza, bu teori için şunları söylüyor: 


"Bizce, Heredot teorisinin doğru olduğuna dair, araştırmacılarımız kanıtlar 

buldular. Etrüskler, gerçektende İtalya'ya, Lidya bölgesinden göç ettiler. Ancak bu teorinin “0100 doğruluğunu tespit edebilmek için Antik Etrüskler ile 

modern Toskana kentinde yaşayanlar arasında genetik devamlılık olup olmadığından emin olmalıyız. Bu da ancak fosillerden, DNA çıkarma yöntemi ile gerçekleşebilir. Bu yöntemi, uygulamak oldukça zordur. Güvenilir bir sonuç elde etmek için, denekleri büyük bir itinayla seçtik. Biz bu seçimin, karmaşık genetik hastalıklarla ilgili çalışmalara, yardım edeceğine inanıyoruz." 


BU YARATIK: CİN Mİ ŞEYTAN MI? 


Kaynak: "Alien Baby' Stumps Experts - Is it Just an Elaborate Hoax?", bild.de, Çev. Alp Bayraktar, yaklasansaat.com, 27/08/2009. 


Bilim adamları şokta: Mayıs 2007'de, Meksikalı bir çiftçi tarafından bir yaratık bulundu. Çiftçi, yaratığı boğmak için 3 kere suya batırdı ve saatlerce suda tuttu. 
Ve en sonunda boğmayı başardı. 


Çiftçi, 2008'in sonunda esrarengiz bir şekilde yanarak öldü. Ölümünün ardından dul eşi, üzerinde testlerin yapılabilmesi için yaratığı uzmanlara teslim etti. 


Meksika'da 3 ve Kanada'da bir laboratuvara giden deri ve saç örnekleri sonucunda, DNA yapısı çözülmeye çalışıldı ancak bir sonuç alınamadı. Uzmanlar: 


"DNA'sı yok. Ya da var ama bu tekniklerle biz inceleyemiyoruz" diyor. 


Bulunan yaratığın hücre testlerinde, bedenini ince bir deri tabakasının kapladığı ve daha önce tanımlanmamış, ilkel yaratıklara göre çok daha gelişmiş gözlere ve iç kulağa sahip olan bir canlı olduğu kaydedildi. 
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Etobur bir hayvanın diş yapısına sahip bu yaratığın; aynı zamanda kafatasının arka tarafı büyük olduğundan, bilim adamları daha yüksek zeka seviyesine sahip olduğunu düşünüyor. 
Diş yapısı, kertenkeleye benzeyen yaratık; eklem ve iç kulakları yapısıyla insana benzediği söyleniyor. 


Çiftçiler bölgede yaratıktan bir tane daha olduğunu ancak yakalayamadıklarını söylüyorlar. 
İşçi Francisco Garcia: 


"Yaşayan ikinci bir yaratık gördüm. Gördüğüm 70 cm. boyunda bir insancıktı. Onu çiftlik kapısından çıkarken gördüm, sonra hızlıca oradan uzaklaştı" dedi. 


İlk yaratık, Meksika'da 2007 yılında bulunduğunda büyük bir şok yaşanmıştı. Çeşitli incelemeler sonunda bazı UFO uzmanları bu yaratığı "uzaylı" olarak nitelendirirken, bazı 


uzmanlarsa yaratığın henüz keşfedilmemiş bir hayvan türü olabileceğini savunuyor. 


"Bild am Sonntag" gazetesi muhabiri Michael Remke, yaratığı görmek için Meksika'daki Metepec kentine gitti. İzlenimlerini aktarırken: 


"Göz çukurları, insan üzerinde korkutucu bir etki yaratıyor" ifadesini kullandı. 


Veteriner Marco Salazar, yaratığı bulan çifçinin, bir anlık korkuyla onu boğarak öldürmesinin hemen ardından inceleme firsatına sahip olduğunu anlatırken: 


"Şu ana kadar her türden hayvanı görme imkanım oldu, ama böyle bir şey daha önce hiç görmemiştim" dedi. 


"BAKİRE DOĞUM YAPAN": İKİNCİ KÖPEKBALIĞI 


AA, (sabah), 10/10/2008 
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Bilim adamları, DNA testleriyle dişi bir köpekbalığının erkek köpekbalığı olmadan "bakire doğum" yaptığını ikinci kez gösterdi. 


ABD'nin Virginia eyaletinde bulunan "Virginia Akvaryum ve Deniz Bilimleri Merkezi" yetkilisi Beth Firchau, Tidbit adı verilen köpekbalığının, doğal ortamda doğduktan sonra,"'Deniz Bilimleri Merkezine" getirildiğini ve erkek bir köpekbalığı olmadan burada 8 yıl yaşadığını söyledi. 


Firchau, 1,5 metre uzunluğundaki köpekbalığının, daha sonra öldüğünü ve otopside tam gelişmiş, doğmak üzere olan bir yavru köpekbalığı taşıdığının anlaşıldığını kaydetti. 


New York'taki Stony Brook Üniversitesi'nden köpekbalığı uzmanı Demian Chapman'ın yaptığı DNA testlerinin, yavru köpekbalığının babasız olduğunu ortaya çıkardı. "Bakire doğum", bilim dünyasında "döllenme olmadan doğum" (partogenez) olarak adlandırılıyor. 


Chapman'ın, 2002 yılında Omaha'daki bir hayvanat bahçesinde, çekiçbaşlı köpekbalığının doğurduğu bir yavru üzerindeki testler, onun da eşeysiz üreme sonucu doğduğunu kanıtlamıştı. Virginia'daki olay, bilinen ikinci eşeysiz köpekbalığı üremesi örneği oldu. 
Demian Chapman, eşeysiz üremenin, Komodo ejderi ile yılan, kuş, balık gibi bazı cinslerde görüldüğünü belirtti. 


"TARIM İLAÇLARI"YLA, "KANSER" ARASINDA İLİŞKİ VAR 


David Lloyn, bbc.co.uk, 19/05/2008 


Kansere yakalanan çiftçilerin sayısında görülen artışta, tarım ilaçlarının payı olduğu sanılıyor. 


Pencap'taki Patiala Üniversitesi tarafından yürütülen araştırma, geçmişte yapılanlardan çok daha kapsamlı. Çiftçiler aylarca yakın takibe alınmış. Tarım ilaçları ile kanser arasında bir bağlantı olup olmadığı yıllardır tartışılan bir konuydu. Bu yeni araştırma, 

Pencap'taki çiftçilerin, DNA'larının değiştiğini, kansere karşı daha dirençsiz hale geldiklerini ortaya koyuyor. 


Araştırmayı yürüten Profesör Satbir Kaur, çalışmanın; yaş, alkol tüketimi ve sigara gibi diğer etmenleri dışarıda bıraktığını ve DNA'larda görülen bu temel değişimin muhtemel nedeninin tarım ilaçları olduğunu ortaya çıkardıklarını söylüyor. Profesör 

Kaur, DNA'larda, "önemli değişimler" gözlediklerini, DN A'ların gördüğü zararın yüksek olduğu hallerde; kanser riskinin de büyük oranda arttığını belirtiyor. 


Tarım ilaçlarının, insan sağlığına potansiyel bir tehdit olabileceği yönündeki işaretler, çiftçiliğin geleceği konusunda soru işaretleri doğuruyor. 
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CANLILARDA: "YAŞLANMA MEKANİZMASI" BULUNDU MU? 


Kaynak: Linda Geddes, "Has Universal Ageing Mechanism Been Found?", newscientist, çev. 
Hatice Öztürk, yaklasansaat.com, 26/12/2008. 


Yaşlanmayla ilgili protein Sir1'de ilk defa bulunan mayanın, farelerde benzer bir rol oynadığı görüldü. Bu floresan microskobik resim, bazı yeşil etiketli "proteinler"'le beraber "'maya"'yı göstermektedir. 


Mayanın yaşlanmasına sebep olan ve aşırı çalışan bir protein, fonksiyonlarından birini yerini getirmediğinde; farelerde de yaşlanmayı tetikleyebilmektedir. Eğer aynı etki, insanlarda da bulunursa; bu durum, yaşla ilişkili hastalıkları duraklatmak veya tersine çevirmek için yeni yollar sunabilir. 


Yaşlandıkça genler, yanlış vücut dokularında ortaya çıkarar. Bu, Alzheimer ve diyabet gibi hastalıklara katkıda bulunduğu düşünülen bir süreçtir. Ancak güneş ışığı ve kimyasalların, sınırlı bir DNA zararına neden olduğu bilinirken; gen ifadesinde ne kadar yaygın olarak değişikliklerin meydana geldiği belirsizdir. 


Bunu araştırmak için, Harvard Tıp Okulu'ndan David Sinclair ve arkadaşları, maya hücrelerine yöneldiler. Maya hücreleri, Sir2 denilen çift fonksiyonlu bir protein üretmektedir. Sir2, DNA onarımında yer alırken; aynı zamanda belli genlerin kapanmasına(baskılanmasına) da yardım etmektedir. Maya 

hücreleri yaşlandıkça, protein iki görevini birden yapamaz hale geliyor ve gen baskılayıcı rolünü de ihmal ediyor. 


Birleştirici Moleküler Mekanizma 


Sinclair'in ekibi, Sir2 geninin, memelilerdeki versiyonu olan, SIRTI geninin de, DNA'sı zarar görmüş farelerde, gen baskılayıcı görevini ihmal ettiğini ve bunun yaşlanmaya katkıda bulunabileceğini gösterdiler. Eğer, gen baskılayıcı proteinler, yaşlanan insanlarda da benzer şekilde aşırı çalışıyorsa, bu gen baskılayıcı proteinler, bizi genç kılmak için ilaçların birincil hedefi haline gelebilir, bu da ümitleri artırmaktadır. 


Madrid'teki İspanya Ulusal Kanser Araştırma Merkezi'nden hücresel yaşlanma mekanizması üzerinde çalışan Mario Blasco, yapılan çalışmalarla ilgili şunları ifade etmiştir: 


"En heyecan verici şey, bu çalışmanın, maya ve memeli gibi farklı 

organizmaların yaşlanmaları hakkında bildiklerimizi tek bir moleküler mekanizmada birleştirmesidir." 

Sinclair ise; bu durumun, daha faydalı bir gen ifadesi modelinin yeniden yapılanmasıyla, 


yaşlıları gençliğe kavuşturma olasılığı sağladığını eklemektedir. 
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Çalışma: "Ömrü Uzatacak Terapilere Bizi Yöneltmiştir" 


Bu ayın başlarında, iki farklı araştırmacı grup, telomer kaybını engelleyerek hücresel yaşlanmayı tersine çevirmenin olası olduğunu gösterdiler. Telomerler, hücrenin yaşam süresine etki ettiği düşünülen ve kromozomların uçlarında bulunan tekrarlı DNA'nın başlıklarıdır. Sinclair: 


"Telomer ile ilgili makale, eğer yaşlanmayı yavaşlatacaksak, genomun geriye kalanının 

da sorunlarına yönelmek gerektiğini önermektedir" diye belirtirken, Blasco da telomer kısalmasının, SIRTI genine bağlı yaşlanmayı nasıl etkilediğini öğrenmenin ilginç olacağını eklemektedir. 


Methuselah Vakfı'ndan yaşam süresini uzatmayla ilgili araştırmalarını yürüten Aubrey de Grey, şunları ifade ediyor: 


"Bu laboratuvarda yapılan keşifle; sayısı az olan gerçek 'ana kontrol genleri'nden birinin davranışlarını karakterize ve manupule etmek için diğer çalışmalar geride kalmıştır. Mayalar, çoğalmayı durdurmak amacıyla kullanırken, memelilerde, temel olarak kanseri önlemek için önemli olabilir." 


Bu çalışmada, daha aşağı organizmalardaki keşiflerinden faydalanarak; insan ömrünü sağlıklı bir şekilde uzatmaya yardımcı olabilecek bazı terapilere bizi yöneltmiştir. 


EFSANEVİ KOCAAYAK YE'CUC-ME'CUC ARTIĞI MI? 


Kaynak: Discovery News, "Bigfoot' Is Part Human, Dna Study Claıms"' news.discovery, çev. 
A. Furkan Kargıoğlu, yaklasansaat.com, 27/11/2012. 


Yapılan genetik çalışma, 15.000 yıl kadar önce çıktığı varsayılan "Kocaayak" adlı yaratığın, insanoğlu ile bağı olduğunu iddia ediyor. 

Bununla birlikte, Melba S. Ketchum, yayınladığı makalede efsanelerde bahsedilen hayvanların, dişi insanlarla birleşmesinden sonra insan benzeri, kıllı melezlerin doğduğunu iddia etmekte fakat bu iddia bilim otoriteleri tarafından çok da güvenilir bulunmamaktadır. 


Şu an bilir kişi incelemesi altında olan makalede, araştırmacıların 5 yıllık bir DNA çalışması sonucunda insan benzeri melez türlerin varlığı doğrulanmıştır. Bu insansı türler 

genelde Kuzey Amerika'da yaşamakta ve "Kocaayak" veya "Sasguatch" adlarıyla bilinmektedirler. 


Ketchum'un çalışması esnasında Kocaayak'a ait olduğu iddia edilen 3 adet bütün şekilde genom parçası toplanmıştır. Genomdaki sıralamaya göre, Kocaayak'a ait olduğu iddia edilen 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mtDNA genomu, modern insan genomu ile aynı özelliktedir. Fakat Kocaayak nuDNA'sı ise kendine has özellikler göstermektedir. (mtDNA hücredeki mitokondri organelinin içerisindeki DNA yapısını ifade eder ve anne tarafından geçmektedir. nuDNA ise hücre çekirdeğindeki DNA yapısıdır ve iki ebeveynden de geçmektedir). Ayrıca, araştırma sonucunda Kocaayak'ın, bilinmeyen insansı bir türün, dişi insan ile çaprazlanmasından oluşan melez türe ait olduğu ifadesi vurgulanmıştır. 


Hâlihazırda, Ketchum'un araştırması hakemli bir bilimsel dergide incelenmemiş ve ne zaman olacağı hususunda da bir bilgi yoktur. Fakat, güvenilir veriler elde edildiğinde bilimsel yöntem de sağlam olursa bilimsel dergiler bu araştırmayı ilk yayınlayan kuruluş olmak için harekete geçecektir. Ketchum, çalışmalarında bulguları konusunda hiçbir bilgi vermediğinden vardığı sonuçları doğrulamak da mümkün olmamıştır. 


Öte yandan akla gelen bir başka konu da toplanan örneklerin bir şekilde bozulmuş olabileceğidir. Toplanan örnek ne kadar orijinal olursa olsun dışarıdan gelecek olan bir etkiye karşı açıktır. Dolayısıyla, kolaylıkla insan DNA'sı ile karışabilir. Zaten yayınlanan çalışmada Ketchum ve ekibi dışında hiç bir kimse toplanan DNA'ların nasıl toplandığı konusunda bir bilgi vermemişlerdir. 


Geçmişte yapılan DNA analiz çalışmalarında da "bilinmeyen" veya "tanımlanamayan" bulgular elde edilmişti. Bununla birlikte bir DNA örneğinin tanımlanamayan bir hale gelmesi hiç de zor değildir; gerek bozulma gerekse çevresel koşullara maruz kalmaktan ötürü bu durum söz konusu olabilmektedir. Ortada Kocaayak DNA'sı ile karşılaştırılacak bir referans numune olmadığından kapsamlı bir doğrulama yapılamamıştır. 


Sonuç olarak, eğer Ketchum, açık ve sağlam deliller elde edebilirse, insanlar bu konuda bilgi sahibi olacaklar ve Kocayak olayı da sonunda açıklığa kavuşacaktır. Diğer taraftan da çalışma, deliller ortaya çıkana kadar devam edecek. 


DNA BİLGİSAYARLAR, İNSAN VÜCUDUNDA ÇALIŞACAK 


Kaynak: "DNA Computer Works in Human Cells", Scientific american.com, Çev. Meryem Bayrakçı, 21/5/2007. 


Bir hücrenin içinde yer alacak basit bir biyolojik bilgisayar, ileride kanser gibi hastalıkları teşhis edebilir. 


Araştırmacılar, vücut hücrelerinde çalışabilen DNA bilgisayarının yeni bir çeşidini tasarladılar. Hazırlığı yapılan bu ileri teknoloji ile hastalıklı hücreler, sağlıklı dokulardan ayrıştırılabilecek. Sistem, RNA interferans denilen bir işlem üzerinden ilerliyor. 

Bu işlem de, küçük RNA molekülleri, bir genin protein üretmesine engel olmaktadır. 
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RNA interferans nedir? 


Biyologlar, bir genin işlevini çözmek için, o genin işleyisini durdurmayı ya da susturmayı isterler. RNA interferans, genlerin faaliyetlerini durdurmak için kullanılan yöntemlerden birisidir. Sonuç da, gen faaliyetinin ortadan kalkması söz konusudur. 


Amaç; kanserli ya da hastalıklı olup olamadığı belirlenecek bir hücreyi, DNA ile enjekte etmektir. Hastalığı duyumlayan DNA, tam dozunda bir tedaviyi başlatır. Bu teknoloji şimdi bizden çok uzak olsa da araştırmacılar, DNA”ları elinden her iş gelen bilgisayarlara çevirebilmek için, çok çeşitli yollar deniyorlar. Bu yetenekli bilgisayarlar, bir sürü molekül kombinasyonunu tespit edip, onlara karşılık gelecek uygun molekülleri üretmesini istiyorlar. 


Harvard Üniversitesinden biyo-mühendis Yaakov Benenson şöyle söylüyor: 


“Moleküler bilgisayarı icat etme yolundaki en büyük engel, bu bilgisayarların, karar verme yeteneğine sahip olmalarının gerekmesidir.” 


Araştırmacılar, basit mantık işlemleri yapabilecek güçlü(test aşamasında) DNA bilgisayarları dizayn ettiler. Fakat bu bilgisayarları, insan hücrelerinde çalışır hale getirmek biraz hüner gerektiriyor. 


Hücreler, RNA 'yı doğal olarak üretir. Ayrıca hücreler, kısa RNA interferans denen bir takım moleküller içerirler. Bu moleküller, genlerin, DNA iplikçiğinde ifade edilen bölümünü tanıyıp,ayırt edip, o genin işleyişini durdurur. 


Benenson ve arkadaşları, kendi tasarımlarında birkaç farklı kısa RNA interferansa duyarlı hedef bir gen üzerinde çalıştılar. En basit durumda; bir protein kodlayabilen hedef geni etkisiz hale getirebilmek için, tek bir RNA interferans molekülünü içeri gönderdiler. Daha kompleks bir deney yapabilmek için; bir çift RNA interferansı, tek bir protein kodlayabilen bir başka hedef geni kapatmak için kullandılar. 


Araştırmacılar, sistemin istendiği gibi çalıştığına emin olmak için, bu işlemleri başka türlerde de deniyorlar. Benenson, şöyle diyor: 


“Pirensip olarak genleri,çeşitli kombinasyonlar içinde ve çok daha fazla kısa RNA interferansa duyarlı hale getirirsek, RNA interferans teknolojisi, karmaşıklığın zirvesine erişebilir. Ölçülebilinir olmak, çok önemlidir. Çünkü, nihayetinde siz de karmaşık kararlar vermek istersiniz.” 

Benenson, bir sonraki basamağın hücre içindeki moleküllerin değerinin nasıl hesaplanabileceği olduğunu söylüyor. Mesela bu sayede, çok fazla sayıda üretilen kanser hücrelerinin, kısa RNA interferansların üretimini tetiklemesi sağlanabilecek. 


MOLEKÜLER BOYUTTA: GENLERLE OYNAMANIN SONUÇLARI 


Kader Demirpehlivan-yaklasansaat.com- 2010 
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Genetik mühendisliğinin ana yöntemi, dışarıdan herhangi bir türden alınan "yabancı gen"in (transgen), başka bir organizmanın genine aktarılmasıdır. Bu aktarma işlemi sırasında 

henüz bilinmeyen birçok parametre rol oynamaktadır. Yerleştirilen "transgen"'in yerleştiği bölgede ve tüm genomda ne tür etkilere neden olduğu, ne tür mekanizmaları hareket geçirdiği ise bilinmemektedir. 


Genetik mühendisliği yöntemleri, transgenin hemen yanına yerleştiği DNA'da 

ve genom üzerindeki binlerce lokasyonda, geniş çapta mutasyonlara neden olmaktadır. Çoğu bilim adamı ve kanun düzenleyici tarafından bu görmezlikten gelinen DNA 

bozulmaları, "önceden düşünülenden çok daha büyüktür" diyor moleküler genetikçi Michael Antoniou ve uyarıyor: 


Genden Proteine: Zincir Bilinmiyor 


"Bu bozulmalar ve değişiklikler; bizleri yeni alerjiler, toksik etkiler ve besleyici değeri değişmiş gıdalardan oluşan yeni bir döneme götürebilir." 


Bu mutasyonlar(DNA bozulmaları) üzerindeki araştırmalar, biyoteknoloji avukatlarının temel argümanlarını tersine çevirmektedir. Savundukları bu temel argüman ise; "teknoloji kusursuz, tahmin edilebilir ve güvenlidir, günümüzde yapılan bilimsel çalışmalar ise yeterlidir" şeklindedir. ETH İsveç Federal Teknoloji Enstitüsü'nden Cesare Gessler bu konuda şunu söylemektedir: 


"Bugün genetik mühendisliği ürünleri hala dinozor teknolojisi seviyesindedir. Bir türe yabancı olan genleri, nereye yerleştirileceğini veya genden proteine uzanan zincirde neleri değiştireceğini bilmeden kullanmaktayız." 

Genin Yerleştirilmesinde: Yabancı Genler, DNA Yapısını Bozuyor 

Genler rastlantısal olarak DNA içerisine yerleştirildiklerinde, bu yeni yerleşim yeri, doğal genlerin olduğu kadar, dışarıdan konulan genin fonksiyonunu da 

etkilemektedir. "Yerleştirme mutasyonları", yerleştirme yerine yakın genetik kodu 


karıştırmakta, silmekte ve yerlerini değiştirmektedir. 


"GM(Genetik Modifikasyon) Bitkisi": Nasıl Üretiliyor, Hangi Aşamalardan Geçiyor? 
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GM bitkisi oluşturmak için, ilk önce bilim adamları, laboratuvarda hücre kültürü olarak da bilinen yöntemi kullanarak, bitki hücrelerini ayırıyorlar ve çoğaltıyorlar. 


GM bitkisi oluşturmak için, ilk önce bilim adamları, laboratuvarda hücre kültürü olarak da bilinen yöntemi kullanarak bitki hücrelerini ayırıyorlar ve çoğaltıyorlar. Transgenler, eklendikten sonra biçim değiştirmiş genler (antibiyotikler kullanarak) seçilir ve daha sonra tekrar bu seçilmiş genlerin hücreleri, hücre kültüründe çoğaltılır. Ancak bu defa hücre kültürüne konan besinler değiştirilir. Bu yeni koşullar, bitkinin kök ve filizlerinin gelişmesine müsaade ederek değişime olanak sağlar. Bitki hazır olduğunda, toprağa ekilir ve gerçek bir bitkiye dönüşür. 


Doku kültürü bir üçüncü kez daha, tek bir GM bitkiyi, tıpatıp aynı DNA'yı taşıyan çok sayıda aynı bitkiye çoğaltılmak için kullanılabilir. Böylece, GM bitkiler, tek bir GM hücreden klonlanmış olurlar. Ancak buradaki önemli nokta, yapılan bu doku kültürleri sırasında, genom boyunca birçok mutasyonlar gerçekleşir. Aslında bazen doku kültürleri, bitki DNA'larında özellikle mutasyonlar oluşturmak için de kullanılır. Yanı kısacası dışarıdan gen eklenmesi ve doku kültürü, küçük silinmeler, yer değiştirmeler, eklentiler, genetik kodda büyük kromozomsal değişikler gibi büyükten küçüğe, DNA'da yüzlerce hatta binlerce mutasyona neden olmaktadır. 


Mutasyonlar: Ciddi Sonuçlar Doğurabilir 


Mutasyonlar ve dışarıdan gelen alakasız gen eklentileri, genlerin kalıcı olarak aktif olmasını ya da kapanmasına neden olabilir, fonksiyonlarını bozabilir, veya oluşturdukları proteinin yapı veya fonksiyonunu değiştirebilir. Tek bir baz çiftindeki değişiklik bile, ciddi sonuçlara neden olabilir. 


Gen Eklenmesi: Gen Anlatımında, Genom Çapında Değişikliklere Sebep Olur 


Salk Biyolojik Çalışmalar Enstitüsü'nde moleküler biyolog ve protein kimyacısı olan David Schubert, bu konuda şunu söylüyor: 


"Bir genin girişi, tüm hücrenin gen anlatım şeklini değiştirir ve tipik olarak organizmaların her bir hücre tipi farklı yanıtlar verecektir." 


Daha önce bahsi geçen silinmeler ve mutasyonlara ek olarak, bu değişiklikler tahmin edilemez ve piyasadaki GM ürünler, geçirdiği mutasyonlar yönünden tam olarak incelenmemiştir. Bu da çok yönlü sağlık sorunlarını beraberinde getirir. Çünkü bir gende değişiklik, genin anlatımının değişmesine; gen anlatımının değişmesi, proteinin değişmesine; proteinin değişmesi de yapının, enzimlerin ve fonksiyonların değişip bozulmasına ve de çeşitli yeni hastalıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 
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Proteinlerdeki Değişimler: Bitkilerdeki Toksinlerin Artmasına ve Doğal Kimyasalın Değişimine Yol Açıyor 


Bitkiler, hastalıklarla mücadele edebilen, davranışı etkileyebilen veya toksik olabilen binlerce kimyasal üretmektedir. Bu bölümde anlatılan genom değişiklikleri, bu kimyasalların bileşimini ve konsantrasyonunu değiştirebilir. Örneğin GM soya bitkisi, daha az kanserle savaşan izoflavon üretmektedir. 


Birçok bitki, doğal ürün(ikincil metabolit de denir) adı verilen başka bir bitkide olmayan, kendine has bir kimyasal karışım üretir. Yaklaşık olarak, 100.000 doğal ürün saptanmıştır ve araştırmacılar bu ürünlerin sayısının yarım milyondan daha fazla olduğunu söylemektedirler. 
Tek bir bitki, 5000'den fazla doğal ürün üretebilir. Tarım profesörü Sharad Phatak: 


"Bitkiye yabancı bir gen eklediğinizde, tüm metabolik süreci değiştirmiş oluyorsunuz. Siz sadece tek bir şeyi değiştirmiş olmuyorsunuz. Her bir değişim, diğer metabolik yollar üzerinde bir etki oluşturuyor" diyor. 


Bu da bitki metabolizmasını ve bu metabolizmanın doğal ürünlerini değiştirerek bozuyor. 
Fonksiyon bozuklarının yanı sıra bu bitkiyi tüketen insan ve hayvanlarda, beklenmedik toksik etkiler ve hastalıklar ortaya çıkıyor. Çünkü genetiği değiştirilmiş mısır, domates, buğday; bildiğiniz mısır, domates veya buğday olmaktan çıkıp, ne olduğunu bilmediğiniz yeni maddeler üreten bir bitki haline dönüşüyor. Bu konuda çarpıcı bir açıklamayı da mikrobi yolog Mark Rasmussen yapıyor: 


"İnsanlığın gıda olarak tükettiği başlıca ürünlerin çoğunun, bir zamanlar verimi düşüktü ancak zararlılara (böcek, mantar, küf vb.) karşı çok dayanıklıydılar. Bu dayanıklılık, bitkide geniş çapta bulunan koruyucu kimyasal bileşimlerden kaynaklanıyordu." 


Kanada Bilim Akademisi ise: "Bu ikincil metabolitler, fevkalade zengin kimyasal deposudurlar ve bu da hareket edemeyen bir organizma olarak, bitkinin zorlu çevre şartlarında hayatta kalmasına olanak sağlamaktadır." 


Aralık 2002'de "Science" dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre: 


"Yiyecek molekülleri, hormonlar gibi davranırlar, vücut fonksiyonlarını düzenlerler ve hücre bölünmesini başlatırlar. Bu moleküller, dikkat eksikliği, hiperaktivite, ciddi akıl hastalıkları gibi zihinsel dengesizliklere neden olmaktadır." 


"GDO'lu Ürünler"de: Besin Değeri ve Toksitite Değişiyor 


GDO'larda yapılan çok sayıda çalışmada, besin değerlerinde, toksititede, alerjenlerde, küçük moleküllü metabolizma ürünlerinde beklenmeyen değişimler ortaya çıktı. Bu, durumun genetik mühendisliğine bağlı olarak yapılan değişiklikler ile ilişkili olduğunu göstermektedir. 
Bu değişimlerin, sağlıkla ilgili potansiyel risklerine karşı korumak için yeterli güvenlik önlemleri alınmamaktadır. 


Bilindiği üzere, gen transferi işlemleri, GM bitkinin içeriğini tamamen değiştirmektedir. 
Maalesef biyoteknoloji şirketleri, bitkideki besin maddeleri, antioksidanlar, mutagenler, kanserojenler ve toksinlerin miktarını ve kimliğini belirlemek için modern yöntemleri kullanmaktan kaçınmaktadırlar. Onun yerine, sadece birkaç maddeyi inceleyerek, total 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karbonhidrat ve total protein gibi daha kabaca hesaplar yapmaktadırlar. Bunun da ötesinde, GM'li ve normal bir bitkinin içerikleri arasındaki belirgin farkların saptanmasını zorlaştıracak şekilde deney ve çalışmalarını tasarlamaktadırlar. 


GDO'larda: Önceden Tahmin Edilemeyen Değişiklikler 


Tütün: Belli bir asidi üretmesi için yeni bir gen yerleştirildiğinde, bitki normalde üretmediği bir toksini (zehri) üretti. 


Maya: Alkol üretimini artırması için kendi genlerinin aynısından birkaç kopya daha eklenen maya hücresinde, beklenmeyen yüksek bir oranda, kendisinin normalde ürettiği toksinin ve kanserojen maddenin 40-200 kat fazlasını ürettiği görüldü. 


Patates: Daha fazla protein üretmesi için tasarlanan GM patates, kontrol grubuna göre daha az protein ürettiği, vitamin oranının azaldığı ve solanin gibi toksinlerin arttığı görüldü. Böcek öldürücü ilaç (GNA lektin) üretmesi için tasarlanan başka bir patateste ise, 9022 daha az protein oranı saptandı. 


Buğday: Bir GM buğday varyetesinde, bir takım lezyonlar gözlendi, diğer bir varyetede ise yüksek oranda toksin bulundu. 


Pirinç: Bir GM pirinç, beklenmeyen bir şekilde 9050 daha fazla B6 vitamini üretmeye başladı. Bir diğeri ise A vitamini üretmek üzere tasarlandı, ancak bu vitamini oluşturan maddelerin miktarı azaldı. 


Bezelye: GM bezelyelerde, leptin miktarının dörde katlandığı ve tripsin inhibitörünün iki kat arttığı saptandı. 


Balkabağı: GM balkabağının, normal bir balkabağına göre; 67 kat daha az beta-karoten ve dört kat fazla sodyum içerdiği bulundu. 


Soya: Monsanto'nun Roundup Ready adıyla piyasaya sürdüğü soyanın kül, yağ ve 
karbonhidrat içeriğinde, bir alerjen olarak bilinen tripsin inhibitörü miktarında; % 27 
oranında kayda değer bir artış görüldü. Tripsin inhibitörü, normal soyada pişince parçalanarak tüketen için daha güvenli hale gelmektedir. Ancak GM soyada, tripsin inhibitörü, çok az parçalanmamaktadır. Normal soya ile GM soya arasındaki diğer farkları ise Monsanto, önce makaleden çıkardı ancak daha sonra makale arşivine bu bilgiler geri konuldu. 


Mısır ve kanola bitkilerinde de bu durumlara benzer kanıtlar ortaya çıkarıldı. Genetic Roulette kitabının yazarı Jeffrey Smith ise, bu konuda şunu söylüyor: 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"Türler arasında taşınan genetik materyalin etkilerini anlamadaki eksikliğimiz, hayvan ve bitkilerin içindeki işleyişin kompleksliliğini kavramaktaki yeteneksizliğimiz ile birleşmektedir." 


Kaynaklar: 

1) Jeffrey M. Smith, Genetic Roulette -The Documented Health Risks of Genetically Engineered Foods, Yes Books, lowa/USA, 2007. 

2) Mae Wan Ho, Genetik Mühendisliği Rüya mı Kabus mu? çev. Emral Çakmak, Türkiye İş Bankası Kültür Yy, İstanbul, 2001. 

3) "Health Risks of Genetically Modified Foods", The Lancet, Volume 353, Number 9167, 
29 Mayıs, 1999. 

4) Arpad Pusztai, "Genetically Modified Foods: Are They a Risk to Human/Animal Health?" , actionbioscience.org, Haziran, 2001. 

5) naturalnews.com 

6) truefoodnow.org 

7) responsibletechnology.org 


"İNSAN GENOMU"NUN ÜÇ BOYUTLU HARİTASI ÇIKARILIYOR 


AA, 09/10/2009 


Şimdiye kadar bilim insanları, DNA'nın kendini hücre içinde paketlerken; kendi kendini denge küreciği olarak bilinen bir yapı içinde düzenlediğini söylüyordu(solda). Bu çeşit bir yapı son derece karışıktır. Bir kromozomda birbirine yakın olan DNA molekülleri bu yapıda birbirinden uzak yerlere düşebilir. Araştırmacılar, DNA'nın fraktal küreciği şeklinde olduğunu gösterdi(sağda). İplikler düğümlenmeyi engelliyor ve bu yeni yapıda birbirine yakın olan DNA molekülleri uzaklaşmak zorunda kalmıyor. 


Amerikalı araştırmacıların, insan genomunun üç boyutlu yapısının şifresini çözdüğü, bunun insan genomunun yapısı ve fonksiyonu konusunda yeni görüş açılarının yolunu açacağı bildirildi. 


"Science" dergisinde yayımlanan araştırmayı yapanlardan Massachusetts Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Nynke van Berkum, "genomu milyonlarca parçaya ayrıştırarak, bu parçaların tümü arasındaki ilişkilerin detaylarını ortaya koyan üç boyutlu bir harita yarattıklarını" belirterek: 


"Üç boyutlu fantastik bir yap boz yaptıklarını ve daha sonra da bunu bir bilgisayar yardımıyla çözdüklerini" kaydetti. 


Bilim insanlarının bu işlem için, şu ana kadar cevapsız kalan sorulara cevap verilmesini sağlayan "Hi-C"' adlı yeni bir teknoloji kullandıkları belirtildi. 
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Bir diğer araştırmacı Erez Lieberman-Aiden, DNA'nın çifte helis olarak adlandırıldığını az da olsa uzun zamandan beri bildiklerini, bu çifte helisin tamamen açılması durumunda her bir hücredeki genomun iki metre uzunluğa erişeceğini, bilim insanlarının bu yapının insan hücre çekirdeğinde nasıl yer alabildiğini anlayamamış olduklarını söyledi. 


İNSANOĞLU DÜNYA'YA AFRİKA'DAN MI YAYILDI? 


Kaynak: Michael Balter, "Tracing Humanity's Path", ScienceNOW Daily News, Çev. Erkam Bayrakçı, 23/5/2008. 


Yapılan yeni bir araştırmada, gelişmiş modelleme teknikleri kullanılarak, 

insanoğlunun, Afrika'dan çıkıp diğer kıtalara yayılmış olduğu iddiası doğrulandı. Aynı zamanda bu araştırma ile Amerika'nın ilk sakinlerinin buraya birçok farklı rotadan geldiği de ortaya çıkmış oldu. 


Birçok araştırmacı, modern insanların kökeninin Afrika olduğuna, yaklaşık 50.000 yıl önce, insanların buradan Dünya'ya yayıldıklarına inanırlar. Ancak araştırmacılar, halen daha gezegenin nasıl insanla dolduğunu çözmeye çalışıyor. Örneğin; Dünya üzerinde kimler, nereye, ne zaman gidip yerleşti gibi ayrıntılar üzerinde çalışılıyor. 


Arkeologlar ve antropologlar, yıllardır tüm Dünya'da sürdürdükleri kazı çalışmalarıyla, toprak altından yığınla iskelet çıkardılar. Ancak bu kemikler insanların başlangıçta nereden ilk defa yeryüzüne yayıldığı hakkında fazla bir şey söylemiyor. 


İşte bu yüzden araştırmacılar, bugünkü bireylerin tarih öncesi çağlarda yaşayan atalarının izlerini bulmak için genlerindeki varyasyonlar(çeşitlilikler) üzerinde çalışıyorlar. Genelde özellikleri birbirine genetik olarak benzeyen iki popülasyon, büyük ihtimalle ortak bir ataya sahiptir. Ancak atalardan gelen kalıtsal özellikler, bu iki popülasyonun binlerce yıl süren melezleşmesi sonucu meydana gelen genetik değişimler nedeniyle belirsizleşiyor ve tanınması zor hale geliyor. Nihayet insan populasyonları arasındaki genetik farklarla ilgili toplanan bir yığın veri, bu zorlukların aşılmasında itici kuvvet görevi yapıyor. 


İrlanda'da College Cork Üniversitesi'ndeki genetik ekibinin lideri Daniel Falush'un geliştirdiği yeni matematiksel model, bundan önce yapılan çalışmalarda olduğu gibi sadece 

kısa DNA segmentlerini ya da tek tek genleri incelemekle kalmıyor, çok daha 

uzun DNA parçalarını da incelemeye alıyor. 


Falush ve meslektaşları, Dünya üzerinde 53 farklı popülasyonu temsil eden 927 insandan alınan, DNA parçalarını , analiz etti. Ekip, bu büyük veri yığınını bilgisayar simülasyonlarına aktararak; hangi göç senaryosunun, bugün gördüğümüz genetik çeşitliliği oluşturabileceğini araştırdı. "Plos Genetics Dergisi"inde ileri sürülen sonuçlara göre modem insanlar, 9 evrede Dünya üzerine yayıldı. İlk olarak Afrika'dan başlayan yayılma, oradan Avrupa ve Asya'ya 


462 


doğru devam ederek; Amerika ve Pasifik adalarında son buldu. Ancak araştırma ekibi, göçlerin ne zaman gerçekleştiğini tarihlendirmeye çalışmadı. 


Araştırma iki tane umulmadık bulgu ortaya çıkardı. Bunlardan birincisi, İskoçya'nın kuzeyindeki Orkney Adaları'nda yaşayan insanlarla, Sibiryalıların bazı atalarının ortak olması. Bu ihtimal oldukça büyüktür. Çünkü modern Orkadyanlar, Asya'ya, Kuzey Kutup dairesi üzerinden gitmişlerdir. Ayrıca ekip, Kuzey ve Güney Amerika'da , Asya'nın farklı bölgelerinden gelen ve birbirinden bağımsız iki farklı göç etmiş koloni buldu. Ancak her iki koloni de, Bering Boğazı üzerinden gelmiş görünüyordu. Bu netice, sadece tek bir göç kolonisinin, Asya'nın dışına çıkmış olduğunu varsayan klasik görüşü yalanlıyor. 


KÜRESEL YOK OLUŞ: NUH TUFANI 
Dr. Halil Bayraktar-yaklasansaat.com- 28/02/2012 


"Nuh Tufanı" dünün, bugünün ve yarının insanlığını meşgul etmeye, üzerinde konuşulmaya ve gündemde kalmaya devam edecektir. Üzerine çok sayıda kitaplar yazılan, araştırmalar yapılan "Tufan olayı"nın gerçekliği; insanlar, hatta milletler tarafından büyük çoğunlukla kabul edilmiş olsa da; "küreselliği", "Tufan suyunun seviyesi" ve "Nuh'un Gemisi'nin oturduğu dağ" hep tartışılagelmiştir. Bu araştırmamızın amacı, Nuh tufanını kanıtlamaktan daha çok tartışmalı konulara, yine Sonsuz Yüce'nin Kitabı Kur'an'ın ışığında; bilimin aracılığına başvurarak açıklık getirmek ve son noktayı koymaktır. Önceki çalışmalarımızda olduğu gibi izleyeceğimiz yol şudur: Önce Kur'an delilleri, 

arkasından Tevrat(Tora) delilleri ve bilimsel kanıtlar; 

özellikle arkeolojik, tarihi, jeolojik ve coğrafi kanıtları analiz etmek; "ilmi düşünme metodu"nu işleterek gerçeklere ulaşmaktır. 


Tarihi İkiye Bölen Elçi: Nuh 


Kur'an'a baktığımızda insanlık tarihinin; Adem-Nuh ve Nuh-Yaklaşansaat olmak üzere iki ana periyoda ayrıldığını görürüz. Peygamberimizden gelen bir habere göre; "Adem-Nuh arasında 10 çağ-dönem(nesil-yönetici kral) gelip geçmiştir."(Rudani, C.5, Hno: 8348) Sümer-Babil tabletlerinde de bu haberi teyid eden ifadeler mevcuttur. Bu on yöneticiye Adem ve Nuh'u da ilave edersek 12 dönem; yaklaşık 12.000 yıl eder. Nuh'a kadar ortalama insan ömrü, 1000 yıl civarındadır. Nuh-Yaklaşansaat periyodunun ise 12.000 yıl olduğunu "saklı metinler"den bilmekteyiz. Bu demektir ki bugünden Tufan'a kadar geçen süre 12.000 yıldır. 


"Küresel tufan"la ilgili tüm bilimsel kanıtlar da bizi 12.000 yıl önceki Nuh Tufanı'na götürmektedir. Bize göre İnsanlık tarihi toplamda 24 çağ-dönem yahut 24.000 yıldır ki; bu da oldukça anlamlıdır. Kur'an'da bu kavrayışı destekleyen ayetler, işaretler vardır. 

Nitekim Kur'an'da HAC(22)/47'de; "1000 yıl karşılığı bir günde hesap görüldüğü"ne işaret edilmektedir. Kur'an'da bu konuya ışık tutan ayetlerin tamamı gözden geçirilecek olursa; 24.000 yılın anlamlılığı daha da artacaktır. Nitekim TAHA(20)/103-104'te de; "Mahşer Günü" bir grup aralarında fısıldaşarak; Dünya'da "on gün" kaldığını söylerken; daha makul düşünen başka bir grup "bir gün(24 saat) kaldık" derler. Bütün bu ayet ifadeleri, Dünya'da "insanlık tarihi"nin "bir gün(24 saat)" karşılığı 24.000 yıl olduğuna bir işarettir. 
Yani | saat karşılığı 1000 yıl; 24 saat karşılığı 24.000 yıl... En iyisini elbette Sonsuz Yüce Rabb'imiz bilir. 
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Nuh'un yaşadığı coğrafya: Mezopotamya. 


İnsanlık tarihinin muhtemelen tam ortasında duran Nuh kimdir? Tevrat (Bereşit:5/5-32)' deki ifadelere göre; Adem oğlu Şet(Şit) 

oğlu Enoş oğlu Kenan oğlu Maalalel oğlu Yered oğlu Hanoh(Hanok-Enok-İdris) 

oğlu Metuşelah oğlu Lemeh oğludur Noah. İbranice'de 

"dinlenme" anlamındaki LaNuah fiilinden türemiştir. Aynı zamanda "Naham; Rahatlık- huzur vermek" ya da "teselli etmek" kelimesiyle de bağlantılıdır. Ye'cuc- 

Me'cuc'un, Enok'un(İdris'in) babası Yered zamanında ortaya çıktığı ve 

torunu Nuh zamanında da "Tufan"la helak oldukları burada hatırlanmalıdır. 


"İnsanlık Tarihi, Mu-Atlantis Ve "Ye'cuc Me'cuc"" çalışmamızda Nuh peygamberin, insanlık tarihini ikiye böldüğünü; "küresel yok oluş"un arkasından kurtuluşun sembolü olduğunu ortaya koymuş ve şu tespiti yapmıştık: 


Birinci insanlık periyodu içinde ademoğulları öyle yoldan çıkmış; o derece sapkın hale gelmişlerdir ki; ya peygamberlerini öldürmüşler ya da peygamber gönderilemeyecek derecede Yüce Rabb'imizin gazabını üzerlerine çekmişler ve böylece Yüce Rabb'imiz de bu dönemi, "sessiz karanlığa" mahkum etmiştir. Evrensel Nuh tufanını davet eden insanlık tarihinin bu en önemli "azgınlaşma-şeytanlaşma süreci"ni kısaca tekrar hatırlayalım: 


Azazel, melek boyutundan düşürülerek İblisleşmiş ve lanetli olarak ademoğullarının peşine düşmüştür. Adem'i cennetten kaydırdığı gibi oğullarını da "Hak Yol'dan saptırıp şeytanlaştırmak için elinden geleni arkasına koymamıştır. Azazel iken kendisine tabi 

olan cinlerin ileri gelenlerinin ayağını kaydırarak; onları da kendisi gibi şeytanlaştırmıştır. 
Arkasından da İblis, Allah'a olan teslimiyetlerini bozan bu şeytanlaşmış 

cinlerini, ademoğlunun kızlarıyla yasak olan ilişkiye teşvik etmiş ve bu sapkın 

ilişki böylece başlamıştır. 


Kısacası, Nuh tufanından önce yeryüzünde bugüne benzer küresel bir hakimiyet kurmuş olan bir toplumun; muhtemelen "Mu-Atlantis"in, "üstün insan"; yani "cin-insan" arzularını yem olarak kullanan İblis, insanlığı Ye'cuc-Me'cuc belasına ve arkasından da Tufan felaketine sürüklemiştir. 


Kanıtlarını önceki araştırmamızda ortaya koyduğumuz yukarıdaki gerçekleri kavramadan "Tufan'ın küreselliğini anlayamayız. Neden Yüce Allah, Nuh kavmi iman etmedi diye tüm insanlığı cezalandırsın ve helak etsin? Böyle bir kabul Kur'an'la ve Sonsuz Yüce Rabb'imizin Adalet ve Rahmet sıfatıyla bağdaşır mı? Burada sorulması gereken haklı bir soru da şudur: Şeytanlaşmanın ve şerrin yaygın olduğu bir Dünya'da insanlığın tamamı mutlak anlamda suçlu olabilir mi? Bu da sünnetullaha aykırı bir durumdur. Elbette helakı hak etmeyen topluluklar vardı ve olması da beklenirdi. Böyle olduğu için bazı topluluklar "küresel tufan"dan kurtulmuşlardır. Özellikle yükseklerde yaşayan; şehir merkezlerinden; dolayısıyla ifsattan uzak olan topluluklar kurtulmuşlardır. Zülkarneyn'in yolculuğunda 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karşılaştığı topluluklar, işte böyle "Tufan artığı topluluklar"dır. Önceki "İNSANLIK TARİHİ, MU-ATLANTİS VE "YE'CUC-ME'CUC"" çalışmamızda bu "artık kavimler"e işaret edilmiştir. 


Sonuç olarak Dünya tamamen fesada uğramış; şeytanlaşma süreci küresel boyutlara ulaşmış; Nuh kavmi, kendilerine resul(elçi) gönderilebilecek tek kavim olmasına rağmen; yıllarca elçilerinin uyarılarına kulak tıkamış; onları alaya almış, eziyet etmiş ve öldürmeye teşebbüs etmiştir. İşte "küresel helak"ı davet eden dünya, böyle bir dünyadır! Bir tarafta iblisleşen insanlık, diğer tarafta dünyayı istila eden insanlıktan bozma "dev nesli": Ye'cuc-Me'cuc. Ne hazindir ki dünyada tek elçi gönderilebilecek kavim, Nuh kavmidir ve bu kavmin elçisine olan cevabı da ortadadır! İşte Nuh'un kavmine çağrıları ve aldığı cevaplar: 


Nuh: Kavmini İslama Çağırıyor 


Muhakkak Biz, Nuh'u, kavmine gönderdik. Dedi ki:"'Ey kavmim, Allah'a köle olun, sizin için O'ndan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben, sizin için, büyük bir günün azabından korkarım."(ARAF(7)/59) 


Muhakkak Biz Nuh'u, kavmine (elçi olarak) gönderdik. (Nuh), kavmine dedi ki: "Ey kavmim, Allah'a köle olun, sizin O'ndan başka ilahınız yoktur, sakınmayacak mısınız?"'(MÜ'MİNUN(23Y23) 


(Nuh) dedi ki: "Rabb'im muhakkak ben, kavmimi gece ve gündüz davet ettim. 

Ancak benim davetim (çağrım), onların firarından (kaçışından) başka bir şeyi artırmadı. 
"Doğrusu ben, onları bağışlaman için her davet edişimde; onlar, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler ve ısrarla kibirlenerek, büyüklük tasladılar." 

"Sonra onları, cehren(açıkça) davet ettim." 

"(Yine) onlara aleni (açık) ve gizli bir şekilde (konuştum)." 

Dedim ki: "Rabb'inizden mağfiret isteyin; şüphesiz O, çok bağışlayandır." (NUH(7 1)/5- 
10] 


Dedi ki (Nuh): "Rabb'im, beni yalanlamalarına karşılık, bana yardım et! "MÜ'MİNUN(23)/26] 


Nuh Kavminin Nuh'a Cevabı 


(Nuh'un) kavminin önde gelenleri dedi ki: "Gerçekten biz, seni, apaçık sapkınlık içinde görüyoruz. "[ARAF(7)/60] 


Arkasından (Nuh'un) kavminin Hakk'ı örten önderleri, dediler ki: "Bu, sizin benzeriniz bir beşerden başkası değildir. Size karşı üstünlük elde etmek istiyor. Şayet Allah dileseydi, melekler indirirdi. Biz bunu, geçmiş atalarımızdan da işitmedik./MU'MINUN(23 24) 


Ve dediler ki: "Kendi ilahlarınızı bırakmayın. Bırakmayın Vedd'i, Suva'ı, Yeğus'u, Ye'uk'u ve de Nesr'i." 
(Nuh dedi ki): "Muhakkak onlar, birçoğunu saptırdılar. (Ey Allah'ım) Sen de, zalimlerin 


sapkınlığından başkasını artırma."(NUH(71)/23-24| 
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Dediler ki: "Şayet vazgeçmezsen ey Nuh, elbette taşlananlardan olacaksınız."|ŞUARA(26)/116) 


"Sonsuz Yüce Allah" Ne Diyor? 


(Nuh'u) yalanladılar. Arkasından, biz de onu ve gemide onunla birlikte olanları kurtardık ve ayetlerimizi yalanlayanları, (suda) boğduk. Muhakkak onlar, kör olan bir kavimdi.| ARAF(7Y64| 


Arkasından onu yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber olanları, gemiyle kurtardık ve onları halifeler(önderler) kıldık. Ve ayetlerimizi yalanlayanları (suda) boğduk. Uyarılanların akıbetinin(sonunun) ne olduğuna bir bak!/ YUNUS(10)/731) 


Nuh'a vahyedildi ki: "Muhakkak iman edenlerin dışında, elbette kimse iman etmeyecek. 
Onların yapmakta olduklarından dolayı üzülme." 

Bizim gözetimimizde ve vahyimizle gemiyi yap. Zalimler (müşrikler) konusunda, Bana hitap etme (seslenme). Muhakkak onlar, (suda) boğulacaklardır."IHUD(11)/36-37| 


Nuh'un kavmine yıllarca yaptığı çağrı, kavminin bu çağrıya-uyarıya cevabı ve Yüce Allah'ın helak kararı çok kısa bir şekilde yukarıda özetlenmiştir. Bu helakın, yerel mi küresel mi olduğunun kanıtları aşağıdaki bölümde ortaya konacaktır. 


Nuh Tufanı Küreseldir: İşte Kanıtları 


Yazımızın başlangıç bölümünde işaret ettiğimiz gibi bu "helak", Nuh kavmiyle sınırlı değildir, küresel çaptadır; çünkü dünya insanlığı tamamen ifsada uğramış, sünnetullahı çiğnemiş; nesil ve neseb bozulmuş; yeryüzünde kaos egemen olmuştur. Diğer taraftan Yüce Allah'ın rahmet elçileri aracılığıyla yapılan uyarılara kör ve sağır olan insanlık, cin- şeytanların kör takipçisi olmuştur. Bu sebepledir ki Nuh Tufanı; yani "küresel helak" gerçekleşmiştir. İşte kanıtları! 


1) Kur'an Delilleri a) Nuh'un "Küresel Helak" Talebi 


Nuh dedi ki: "Rabb'im yeryüzünde, kafirlerden bir diyar(yurt) bırakma! 
"Şüphesiz Sen, şayet onları bırakırsan, Sen'in kölelerini saptırırlar. Ve onlar, facirden, kafirden başkasını doğurmazlar."/NUH(71)/26-27| 


Nuh, yukarıdaki ayetten de anlaşılacağı gibi Allah'tan "küresel bir helak" istiyor. Bir peygamber, kavmi karşısında acze düştüğünde; ölümle tehdit edildiğinde, Rabb'ine rücu eder, Rabb'i de gereğini yapar. Başka kavimlerin(milletlerin) helakını hiçbir zaman istemez. Burada dikkat edilirse; "yeryüzünde kafirlerden bir diyar(yurt) bırakma, onlar senin kölelerini saptırırlar" diyor. Nuh'un bu isteği Hakk'a uygun olmasaydı; Allah, onu, uyarır, düzeltirdi. 
Nitekim Yüce Allah, oğluyla ilgili Hakk'a uygun olmayan talebinden 

dolayı Nuh'u, Hud(11)/45-47'de şiddetle uyarmıştır. O halde buradan çıkan sonuç; "Nuh'un kafirler için küresel helak istemesi" meşrudur ve yerine gelecektir. 


Sözünü etiğimiz bu ayette başka bir delil daha saklıdır ki oda; Nuh, tüm insanlığın helakını değil, tüm "organize kafir toplumlar'"'ın; yani "diyarların(yurtların)" helakını istiyor. Bu ise 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Dünya'nın ve insanlığın ifsadından birinci derecede sorumlu olmayan "küçük topluluklar "ın kurtuluşuna bir cevazdır. Bu konuya yukarıda "Tufan artığı toplumlar" diye temas etmiştik. 


b) Göğün Kapıları-Arz'ın Kaynakları 


Biz de, 'bardaktan boşanırcasına akan' bir su ile göğün kapılarını açtık. 
Yeri de 'coşkun kaynaklar' halinde fışkırttık. Arkasından sular, takdir edilmiş bir emir üzere birleşti. KAMER(54)/11-12) 


Denildi ki: "Ey Arz(Yer), suyunu yut ve ey Sema(Gök), sen de (suyunu) tut!" Su çekildi, emir kaza edildi(yerine geldi). (Gemi de) Cudi (dağı) üstüne oturdu. Ve zalimler kavmine de; 'uzak olsun' denildi.lHUD(11)/44)| 


O zaman ki su taştı, Biz sizi akan bir gemide taşıdık. 
Öyle ki onu sizin için bir hatırlatma, kulaklarda bir dinleme- belleme kılalım diye. (HAKKA(69)/11-12) 


Yukarıdaki ayetlerin anlamları gayet açıktır. Kur'an muhkem bir şekilde "küresel bir Tufan"dan söz ediyor. İşte ifadeler: 

"'Bardaktan boşanırcasına akan' bir su ile göğün kapılarını açtık.", "Yeri de 'coşkun kaynaklar' halinde fışkırttık. Arkasından sular, takdir edilmiş bir emir üzere 

birleşti.", "Ey Arz(Yer), suyunu yut ve ey Sema(Gök), sen de (suyunu) tut!"," O zaman ki su taştı, Biz sizi akan bir gemide taşıdık." 


Sadece Nuh kavminin helakı için Arz'ın ve Sema'nın harekete geçmesi düşünülebilir mi? 
Bu, küresel çapta bir Tufan felaketini bize açıkça bildirmiyor mu? Sizi(insanlığı), bir gemide taşımak yeterince açık değil mi? Kaldı ki bir kavmin coğrafyasıyla birlikte; "lokal felaket"e uğraması; sünnetullaha uygundur; geçmiş kavimler özellikle bir kuyruklu yıldızla yok olmuşlardır ve o kavmin komşuları bundan zarar görmemişlerdir. Kuyruklu yıldızın yere geçiren darbesi; tetiklediği depremler, sesi, yakıcı ve kavurucu etkilerinden sadece birisi bile o kavmi helak etmeye; kavmin coğrafyasını çölleştirmeye yeterde artar bile... 


Burada "Tufan" kelimesinin anlamını hatırlatmak gerekir. Bu kelime "tvf" kökünden türemiştir. Baştaki (t), Arapça (th'ı)dır. "Dönmek, tavaf etmek, dolaşmak, kuşatmak, çevrelemek, taşkın, yüzmek, su baskını"; gibi anlamlara gelir. Kamer(54)/12'de ifade edilen "sular takdir edilmiş bir emir üzere birleşti" beyanı "Tufan'ın tam karşılığıdır. 
Dünya'yı göz önüne aldığınızda suların, küresel çapta ve bileşik kaplar misali artarak birleşip yeryüzünü kaplaması demektir. "Tufan" kavramı, Kur'an'da Ankebut ve Araf surelerinde iki ayette geçmektedir, birisi "küresel Nuh Tufanı"nı ifade ederken, 

diğeri Mısır'ın başına gelen "yerel on beladan birisi"dir. Dolayısıyla "Tufan" kavramı, bizatihi "küresel su baskını" anlamına gelmez. Yukarıdaki anlam çerçevesinde "tufan", lokal, yahut küresel "su baskını-kuşatması"dır. "Nuh Tufanı"nın küresel tufan olmasının delillerini ortaya koymak ise bu araştırmanın görevidir. İşte Kur'an'da "tufan" kavramının geçişi: 


Muhakkak Biz Nuh'u, kavmine gönderdik. İçlerinde elli yılı eksik olmak üzere, bin sene kaldı. Arkasından onlar zalimlerken, 'tufan' onları yakalayıverdi.|ANKEBUT(29)/14| 


Biz onlara(Mısır'a) apaçık ayetler(deliller); tufan, çekirge, haşerat, kurbağa ve kan gönderdik. Büyüklenmek istediler, mücrim(suçlu) bir kavim oldular.(ARAF(7)/133| 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c) "Küresel Tufan'ın Kaynağı: Çekirdek(Core) 


Bugün Dünya'da gözlemlediğimiz yerküre aktivitelerinin en şiddetlisi "Nuh tufanı"nda gerçekleşti. Yani "çekirdek ısısı-enerjisi arttı"; "'magma-fırın kızıştırıldı" ve Yerküre homurdanarak "küresel çapta yıkıcı aktivite boyutuna Sonsuz Yüce'nin emriyle geçti. 


İşte Kur'an'daki delili: 


Sonunda emrimiz geldiğinde ve tandır(fırın-magma) feveran ettiğinde(kızıştığında) dedik ki: "Her birinden ikişer çift (hayvan) ile aleyhlerinde söz geçmiş olanlar dışında, aileni ve iman edenleri ona(gemiye) yükle." Onunla birlikte, çok azından başkası iman 

etmemişti. HUD(11)/40) 


Dedi ki (Nuh): "Rabb'im, beni yalanlamalarına karşılık, bana yardım et!" 

Arkasından Biz ona: "Gözetimimiz altında ve vahyimizle gemi yap. Ne zaman ki, Bizim emrimiz gelip de, tandır(fırın-magma) kızışınca, ona(gemiye), her (tür hayvandan) ikişer çift ile, onlardan aleyhlerine söz geçmiş(azap hak olmuş) olanlar dışında, kalan aileni de (gemiye) bindir. Zalimler konusunda, Bana seslenme! Muhakkak onlar, (suda) boğulacaklardır." diye vahyettik.(MÜ'MİNUN(23)/26-27| 


HUD(11)/40'da; evrenlerin ve Arz'ın Rabb'i, "Nuh tufanı"nı anlatırken diyor ki; "emrimiz geldiğinde, 'fare tennura'(magmayı-fırını kızıştırdık, şiddetlendirdik)". Bu ayet ifadesi, aynen MÜ'MİNUN(23)/27'de de tekrarlanarak tekid ediliyor. Bu oldukça anlam yüklü ve bugünkü "Dünya'nın doğal felaketlerini" de ifşa eden "fare tennura" anahtar kavramının anlamı ve açıklaması şudur: 


"Tennur"un anlamı "kapalı ocak-fırın"dır. Türkçede, "tandır" diye de ifade edilir. 
Muhtemelen asıl kökü "nur"dur. Esasen İbranice bir kelime olan "tanur"; "fırın-soba" anlamındadır. Arapçada "şiddetlilik" anlamı kazanarak "tennur" olmuştur. Ayrıca Araplar, "Yeryüzü"ne de "Tennur" derler. "Tennur"un yakın benzeri "tennar"dır. "Nar"dan türemiş bir kelime "ateş" anlamına gelir. 


"Feveran", "fvr" kökünden türemiş olup anlamı "şiddetli ani kaynama-fışkırma"dır. O halde bu iki kavram beraber kullanılınca ne anlama gelir? Şu anlama gelir: "Fare tennuru"; yani "fırın-ocak kızıştırıldı"; yani şiddetlendirildi ve harareti ani bir şekilde artırıldı. 


Gerçekte Arz'ın(Yerküre'nin) "çekirdeği" dikkate alındığında, "fare tennuru"nun anlamı; "magma-fırın-ocak kızıştırıldı" olur. Özet olarak yukarıda bahsettiğimiz 

ayetlerde, Arz'ın(Yerküre'nin) "çekirdeğinin 1sısı"nın şiddetli(fevri) bir şekilde artması bize bildirilmektedir. İşte Nuh tufanı, Arz'ın merkezindeki bu "ısı ve dolayısıyla enerji artışı" sonucunda meydan gelmiştir. Bugünün bilimiyle biliyoruz ki "çekirdek"te meydana gelen "ısı artışı yahut ani enerji artışı"; Yerküre'de zincirleme sonuçlar doğurur. 


"Nuh tufanı"nı hazırlayan ana parametre değişimi, çekirdek(core) ısısının ani bir şekilde artmasıdır. Bu ani enerji artışı ise çok sayıda parametreyi tetikler. Böylece zincirleme doğal olaylar-felaketler, yani Yerküre'nin aktiviteleri meydana gelir... Küresel şiddetli depremler, karaların batması-yükselmesi, yarılan yeryüzeyinden suların 

fışkırması, küresel volkanik patlamalar, atmosfere yayılan su buharı ve arkasından evrensel "Nuh tufanı". Bu doğal felaketler zincirine; "buz dağları olan kuyruklu yıldızlar"ın çok sayıda Dünya'ya çarpması ilave edildiğinde küresel Nuh tufanı kaçınılmaz olur ve de öyle oldu... 
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d) Küresel Tufan: Çünkü Gemi Küresel 


Nuh'un Gemisi insanlar, hayvanlar ve bazı bitki tohumlarıyla yüklü "küresel bir gemi", çünkü "helak", evrensel çapta. Kur'an'ın ve Tevrat'ın ifadeleri gayet net, gerçeği görmek istemeyenlere de ne edersen et! 


Sonunda, emrimiz geldiğinde ve tandır(fırın-magma) feveran ettiğinde(kızıştığında), dedik ki: "Her birinden ikişer çift (hayvan) ile aleyhlerinde söz geçmiş olanlar dışında, aileni ve iman edenleri ona(gemiye) yükle." Onunla birlikte, çok azından başkası iman etmemişti. HUD(11)/40| 


Arkasından Biz ona: "Gözetimimiz altında ve vahyimizle gemi yap. Ne zaman ki, Bizim emrimiz gelip de, tandır(fırın-magma) kızışınca, ona(gemiye), her (tür 

hayvandan) ikişer çift ile, onlardan aleyhlerine söz geçmiş(azap hak olmuş) olanlar dışında, kalan aileni de (gemiye) bindir. Zalimler konusunda, Bana seslenme! 
Muhakkak onlar, (suda) boğulacaklardır." diye vahyettik.|MÜ'MİNUN(23)/27| 


Tevrat(Bereşit)'in birçok ayetinde ve Bereşit 6/19-20'de her tür hayvandan gemiye alınarak yaşatılması istenmektedir. 


"Her canlıdan, her vücuttan -seninle yaşatılmaları için her türden -ikişer taneyi gemiye getir; erkek ve dişi olsunlar. Her türdeki kuştan, her türdeki çiftlik hayvanından ve her türdeki toprak hayvanından - [bunların] her birinden iki tanesi, yaşatılmak üzere sana gelecekler." 


Sonuç olarak "KUR'AN DELİLLERİ" bize apaçık ve kesin bir şekilde göstermektedir ki "Nuh Tufanı"; "gerçek"tir ve de "küresel"dir. 


2) Tevrat Delilleri 


Tevrat'ta, Yüce Allah, yeryüzünde bir zamanlar insanoğlunun sürekli kötülüğe koştuğunu, yozlaştığını, herkesin Hak'tan saptığını ve bu yüzden Tufan sularıyla, "göklerin altındaki yaşam nefesleri"ni helak edeceğini açıkça bildirmiştir. İşte Tevrat(Tora)'nın, hiçbir tevile imkan vermeyecek derecede apaçık "küresel yok oluş"la ilgili ifadeleri: 


"Tanrı yeryüzünde insanın kötülüğünün artmakta olduğunu gördü. (İnsanın) en derin düşüncelerinin yarattığı eğilimler, gün boyunca, sadece kötüyeydi. 

Tanrı: "Yaratmış olduğum insanoğlunu yeryüzünden sileceğim, —insandan evcil hayvanlara, yer hayvanlarına ve gökyüzündeki kuşlara kadar-" dedi. 

Fakat Noah, Tanrı'nın gözünde beğeni bulmuştu." 

Bereşit(Tekvin): 6/5, 7-8 


"Dünya Tanrı'nın önünde yozlaşmıştı ve yeryüzü suçla dolmuştu. 

Tanrı yeryüzünü gördü; ve işte yozlaşmıştı. Zira her vücut, yeryüzü üzerinde yolunu saptırmıştı. 

Tanrı Noah'a "Tüm vücutların sonu önüme geldi; çünkü yeryüzü [insanların] suçlarıyla doldu" dedi. "Bu yüzden onları yeryüzü ile birlikte yok edeceğim." 

"Bana gelince - göklerin altında bulunan, yaşam nefesine sahip tüm vücutları yok etmek için, yeryüzüne Tufan sularını getiriyorum. Yeryüzündekilerin hepsi helak olacak. 
Ama sana olan Sözümü yerine getireceğim -Sen, yanında oğulların, eşin ve oğullarının eşleri 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ile birlikte gemiye gireceksin." 
Bereşit(Tekvin): 6/11-13, 17-18 


Noah'ın yaşamının 600. yılında, ikinci ayda, ayın 17. günüydü. O günde büyük derinliklerin tüm kaynakları yarıldı ve göklerin pencereleri açıldı. 

Yeryüzü üzerinde yağmur kırk gün kırk gece sürecekti. 

Bereşit(Tekvin): 7/11-12 


Nuh Tufanı'nın olmadığını, yahut sadece Mezopotamya'da olduğunu iddia 

eden; Kur'an ve Tevrat'ı tanımayanları anlayabiliyorum da; sözde Kur'an'a 

inanan, Kur'an'dan deliller getirmeye çalışan ve kitap yazan birçok "yerel 

tufancılar"a, bilimcilere şaşırıp kalıyorum! Yukarıdan beri ifade ettiğimiz bütün bu deliller ortadayken, gerçekleri at gözlükleriyle göremeyenlere ne diyebiliriz? 


3) Enok'un(İdris'in) Kitabı'nda "Küresel Tufan" 


53. BÖLÜM 

7.O günlerde Ruhların Tanrısı'ndan ceza gelecek ve göklerin üzerindeki su hazneleri ve dünyanın altındaki su çeşmeleri açılacak. 

8. Ve sular sularla birleşecek; 

10.Ve o zaman dünyada yaşayan herkes ve göklerin uçlarının altında yaşayanlar yok edilecek. 


64. BÖLÜM 

1. O günlerde Nuh, dünyanın suya gömüldüğünü ve yıkımın yakın olduğunu gördü. 

2. Ve oradan ayrılıp dünyanın uçlarına gitti. Büyük babası Enok'a seslendi. 

9. Bunun ardından büyük babam Enok elimden tuttu, kaldırdı ve dedi ki: "Ruhların Tanrı'sına dünyanın bu durumunu sordum. Adaletsizlikleri nedeniyle onların kararları verildi ve bu karar asla geri alınmayacak. Araştırıp öğrendikleri büyücülük faaliyetleri nedeniyle dünya ve üzerinde yaşayanlar yok edilecek. Onlar için sonsuza kadar da hiçbir sığınak olmayacak." 


66. BÖLÜM 
2. Şimdi melekler ahşap bir araç yapıyorlar. İşlerini bitirdiklerinde elimi onun üzerine koyup koruyacağım. 


105. BÖLÜM 

14. Evet, Dünya'da büyük bir yıkım olacak. Büyük bir Tufan meydana gelecek ve bir yıl boyunca büyük bir yıkım gerçekleşecek. 

4) "Küresel Tufan"'In Bilimsel Delilleri 

a) Polistrat (çok tabakalı) Fosiller 

Dünya çapında bir tufanın en güçlü kanıtlarından biri de "Polistrat fosilleri"nin varlığıdır. Jeolog, biyolog ve bilim tarihçisi olan Rupke şunları söyler: 

"Benim kişisel kanaatime göre; polistrat fosilleri hem Tufan'ın gerçek oluşunun hem de 


tufandan dolayı meydana gelen çökme-çökelme mekanizmasının en can alıcı şahitleridir." 


b) Kırıntılı Damar Kayaçları 
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Kırıntılı damar kayacı; farklı, yabancı bir kaya kütlesinin içine zorla sokulup, onu boylu boyunca geçmiş çökelti maddesidir. 


c) Katı Madde Akıntıları 


Katı madde akıntıları, su altından çamur akışına denmektedir. Kum kayası tortuları, "küresel bir Tufan'ın sonucu meydana gelen tortulardır. 


d) Geniş Alanlara Yayılmış " Çökelti Tabakası" ve "Gözleme" Tipi Katmanlaşma 


Tüm Dünya'daki çökelti tabakasını gözlemlediğimizde, nerdeyse her yerde "düz uzanan" yani "gözleme" tipinde katmanlaşmış olduğu görülür. Bu da benzeri görülmemiş bir Tufan'a işaret eder. 


e) Değişik Yüksekliklerde Bulunan Çok Sayıda Fosil Balina f) Dünya'daki Dağlarda Deniz Kabukları veya Deniz Fosillerinin Bulunması. 


g) Sibirya, Alaska ve Kuzey Avrupa'da Çok Sayıda Donmuş Mamutlar ve Mamut Kemikleri Bulunması 


h) Kayalardaki Yarıklarda Bulunan Karışık Hayvan Kemikleri 


Jardindes Plantes'te jeoloji profesörü ve paleoentolog olan Albert Gaudry, bu konuda şunları söylemektedir: 

"Mont de Sautenay, Dijon ve Lyons arasında yer alan ve üstü düz tabak gibi olan bir dağdır. 
Zirvede bir kayada bulunan yarığın içi hayvan kemikleriyle doludur. Neden bir sürü kurt, ayı, at ve öküz her yerden uzak bulunan bu tepeye çıkmışlardır?" 


Londra Jeoloji Derneği eski başkanı Prestwich; bir arada bulunan hayvan kemiklerini, yükselen sulardan kaçan hayvanların buralara sığınması olarak açıklar. 


i) Taşınan Büyük Kaya Blokları 

Tüm Avrupa ve Kuzey Amerika'da gizemli bir güç tarafından taşınmış inanılmaz büyüklükte "yabancı kaya blokları" bulunmuştur. Yüksek ihtimalle bu blokları taşıyan güç, tüm kıtaları silip süpüren büyük bir "Tufan"dır. 


j) Meksika Körfezine Tatlı Suyu Getiren Çok Büyük Çaplı Su Akışı: Tufan 


Miami Üniversitesinden dünyanın en önemli jeologlarından ve paleooşinografinin 

kurucusu Cesare Emiliani'nin ve Cambridge Üniversitesinde Nicholas Shackleton'un araştırması, "deniz tuzluluk oranında dramatik bir değişme "yi 

gösteriyor. Emiliani, Meksika körfezine bu kadar büyük miktarda tatlı su akmasını şöyle açıklıyor: 

"Biz artık biliyoruz ki foraminifera kabuklarındaki oksijen izotopu oranları, Meksika körfezi suyunun tuzluluk derecesinin önemli ölçüde düştüğünü göstermektedir. Bu da açıkça, zamanımızdan 10.000-12.000 yıl önce bir Tufan olduğu anlamına gelmektedir. Tufan olduğuna ve onun evrensel olduğuna dair hiç bir soru işareti yoktur." 
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k) Karadeniz Küresel Tufan'a Tanık 


Karadeniz'de yapılan araştırmalar, bir tatlı su gölü olan Karadeniz'in, Tufan sularıyla bir iç deniz haline geldiğini gösteriyor. Muhtemeldir ki Dünya'nın daha başka "tatlı su gölleri", "iç denizler"e dönüşürken; Dünya'da "yeni oluşan çukurlar"a Tufan sularının dolmasıyla "yeni 


göller"ortaya çıkmıştır. 
l1) Yaklaşık 12.000 Yıllık Oluşumlar 


Amerika'da Niagara şelalelerinin 12.500 yıl evvel meydana geldiği 

hesaplanmıştır. Cordilleras dağları, yaklaşık 10.000 sene evvel meydana geldiler. Karbon 14 
testlerine göre şu anda Bermuda civarlarında deniz altında olan geniş bir bölge de, 11.000 
sene önce sedir ormanları vardı. Aynı şekilde İngiltere'ye yakın Kuzey 

Denizi, İrlanda ve Grönland yakınlarında deniz diplerinde, binlerce sene önce denizin dibini boylamış ormanlar görülmektedir. 


m) Arkeolojik Kazılarla Ortaya Çıkan Tabletler ve Kanıtlar 


Burada 1850 tarihinde amatör İngiliz arkeologu Sir Henry Layard, bozulmamış binlerce kil tableti bulmayı başardı. Asuri dilinde "su baskını"nın öyküsünü ortaya çıkardı. "Gılgamış Destanı'nda yer alan "Tufan"ın "Babil versiyonu" ortaya çıktı. 1877'de Pennsylvania Üniversitesi (ABD), Sümerlilerin eski Nippur kentindeki kazıda, 3700 yıllık bir tablet parçasında "Gılgamış Destanı"nda kaydedilmiş olan "Tufan'ın başka bir öyküsüne rastlandı. 
1922'de bir İngiliz arkeologu Sir Leonard Wollley'in yaptığı kazı, Sümerlilerin başlıca şehirlerinden biri olan Ur'un yerine ve Tufan'ın gerçekliğine işaret ediyordu. 


n) Dünya'nın Çekirdeğini Tetikleyen "Kuyruklu Yıldız Darbeleri" 


Dünyaca tanınmış Viyana Üniversitesi Jeoloji Enstitüsünden Prof. Alexander Tollmann, bu konuda şunları söylemektedir: 

"Öyle görünüyor ki çarpmanın meydana getirdiği patlamalar sonucunda, nerdeyse bir düzine birbirinden ayrı büyük felaketler zinciri başlamış oldu. Bu felaketlerin içinde; depremler, jeolojik deformasyonlar, buhar patlamaları ve dev med cezir dalgaları vardı." 


Bu görüşlere katılmayan bazı jeologların aksine Tollmann, bize göre küresel tufanın parametrelerinden birisi ve en önemlisi olan kuyruklu yıldız gerçeğinin kanıtlarına ulaşmıştır. Tollmann, Tufan'ın tarihini daha kesin bir şekilde belirlemek için iki bilgi kaynağını kullandı. Vardığı sonuca göre tufan MÖ 9600 yılları civarında gerçekleşmiş görünüyordu. Bu tarih bize göre oldukça gerçekçi bir tarihtir. Bizim yaptığımız hesaplamalara göre; Nuh Tufanı'nın tarihi yaklaşık olarak MÖ 9978'dir. 


Tollman'ın iddiasının odak noktasını iki önemli keşif oluşturmaktadır: 

(1) Bunlardan birincisi, kuyruklu yıldız vuruşunun etkisiyle saçılmış tektit(camsı göktaşı parçaları) ismi verilen erimiş kaya parçalarının dağılımı. Tollmann, bu konuda şunları söylüyor: 

"10.000 yıllık çökeltiler arasında çok yüksek yoğunlukta bu taşlardan bulunuyor. Aynı seviyede(on bin yıllık çökelti seviyesi) Dünya'nın farklı bölgelerinde görülen örneklerin çeşitliliğine baktığımızda, yeryüzüne 7 büyük parça ve birçok küçük parça kuyruklu yıldızın vurduğunu anlıyoruz." 
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(2) İkinci önemli keşif ise ayni dönemdeki fosilleşmiş ağaçlarda ani bir karbon 14 artışının görülmesi oldu. Tollmann bu durumun, kuyruklu yıldızların ozon tabakasını harap etmesinden kaynaklandığını öne sürmektedir. Çünkü böyle bir olay sonucunda, atmosfere çok yüksek seviyede radyasyon salınır ve bu nedenle de karbon 14 miktarı artar. 

Tollmann teorisini; Ortadoğu, Çin, Hindistan ve Amerika'dan derlediği eski kültürlere ait "mitolojik veriler"le de destekliyor. Tollmann bu mitlerle ilgili açıklaması da şöyledir: 

"Bu mitolojik hikayelerin hepsi, olaydan çok uzun süre sonra yazılmış. Ancak bu bilgiler yazıya geçene dek nesilden nesile sözlü olarak aktarılmış olmalı. Bu bilgiler hala o kadar çok ve sıra dışı benzerlikler gösteriyorlar ki. Örneğin farklı kültürlerden gelen bu anlatımların hepsinde, Dünya'nın yedi tane yanan güneş tarafından tehdit edildiği ve akabinde Tufan ve diğer felaketlerle yeryüzünün alt üst olmasının tanımlamaları yer alıyor." 


Tollmann'ın bulgularını prensipte, Oxford Üniversitesinde astrofizikçi olan Victor Clube da destekliyor. Yirmi yıldır kuyruklu yıldızlar; onların uzayda izlediği yollar ve Dünya ile bu yolların kesişmesi üzerinde araştırma yapan Victor Clube, Dünya tarihindeki pek çok olayın nedenin "kuyruklu yıldız çarpmaları" olduğu gerçeğine ışık tutuyor. 


Diğer taraftan, ağaç halkalarını inceleyen ünlü uzman Mike Baillie, araştırmalarını mitoloji ile de destekliyor. Ağaçların yıllık büyüme modellerinden elde edilen 5000 yıllık sürekli ve küresel kayıtlar, dünya çapında 5 büyük çevresel şoku açığa çıkarıyor. Baillie'nin vardığı sonuç, bu beş felaket insanlar için "karanlık çağlar"'ın başladığı tarihlere denk düşüyordu. 
Aslında bu bir tesadüf değildir, çünkü felaketlerin beşini de kuyruklu yıldız 

çarpmaları tetiklemişti. Baillie'ye göre; insan medeniyetinin ilerleyişini ınkıtaya uğratan en önemli sebep görmemezlikten gelinmektedir. 200 yıllık bilimsel kayıtların verdiği mesaj; insanoğlunun, tepesinde dolaşan ve tarih boyunca tehdit oluşturan kuyruklu yıldız saldırılarına kör olmasıdır. 


Baillie'ye göre Tunguska'ya düşen kuyruklu yıldızın büyüklüğüne yakın büyüklükte olan kuyruklu yıldız saldırıları, 20 megatonluk patlamalara sebep 

olarak; depremleri, tsunamileri, volkanik patlamaları ve okyanus tabanından gaz çıkışlarını tetiklemiştir. 


o) Buzul Çağının Sonu ve Volkanik Aktiviteler 


(1) Son 400.000 yılın iklim kayıtlarını içeren buzul örneklerinden, 70.000-90.000 yıl süren buzul çağlarını, 10.000-30.000 yıl süren buzularası çağların izlediğini görmek mümkündür. 


(2) Buzul çağları, sırasında azalan sıcaklıklara paralel olarak kutuplarda yer alan buzullar, alanlarını genişletmiş, Kuzey Yarımküre'de yer yer 40 derece enlemine kadar yayılmışlardır. 


(3) Karalar üzerinde 50-60 milyon km3ü bulan buzul örtülerinin oluşumu, deniz seviyesinin 120-140 metre düşmesine yol açmıştır. 


(4) Deniz seviyesinin düştüğü buzul çağlarında, kıtalar arasında oluşan kara köprüleri, insanların, hayvanların ve bitkilerin göçler yoluyla Dünya'ya yayılmasını kolaylaştırmıştır. 
Örneğin günümüzden 25-20 bin yıl önce buzul çağı sırasında Asya ve Kuzey 

Amerika( Alaska) arasında oluşan kara köprüsü, insanların Amerika kıtasına yerleşmesine imkan hazırlamıştır. 
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(5) İklim Bilimci Dr. Peter Huybers, Science dergisinde 2009 yılında yayınlanan makalesinde: Yaklaşık 12.000 yıl önce son buzul çağının sona ermesindeki en önemli faktörün, volkanik aktivitelerdeki dramatik artış olduğunu ifade etmiştir. Volkanik patlamaların, bir sera gazı olan karbondioksitin(CO>) yer atmosferinde artmasına sebep olduğunu, bunun ise sonuçta Dünya'nın daha fazla ısınması anlamına geldiğini belirtiyor. 


Grönland'da gerçekleştirilen araştırma projesine göre buz çağı, tam olarak 11.711 yıl önce son bulmuş ve dünya insan toplumunun yaşamasına müsait hale gelmiştir. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kopenhag Üniversitesi Buz ve İklim Merkezi araştırmacılarından Jörgen Peder Steffensen, şunları söylüyor: 

"Buz katmanlarından aldığımız numuneler vasıtasıyla elde ettiğimiz detaylı bulgulara 

göre; buzul çağının sona ermesi ve ılıman iklime geçilmesi, bir düğmeye basılmış gibi oldukça hızlı gerçekleşmiştir." 


(6) Kutuplarda bulunan "volkan külleri"nin 10.000-14.000 yıllık olduğu tespit edilmiştir. 
Bu aralığın ortalaması(12.000 yıl) ve Grönland'da yapılan araştırma sonucu ortaya çıkan 11.711 yılı, Nuh Tufanı'nın gerçekçi tahminlerini vermektedir. 


5) Mitolojik Deliller Paketinde Ne Var? 


Dünya'nın her yerinde, tüm büyük-küçük topluluklarda "küresel su baskını"; Tufan mitolojileri anlatıla gelmiş; daha sonra da bu hikayeler yazılı hale getirilmiştir. Küresel tufan mitolojileri, "Dev mitolojileri"nden daha yaygındır ve ortak paydası daha fazladır. Tufan mitolojilerinin, en yaygın ortak özellikleri; 

a) Şiddetli doğal felaketlerle yeryüzünün adeta alt-üst olması 

b) Canlıların-insanoğlunun yaygın helakı 

c) Yeryüzünün sularla kaplanması 

d) İsmi, toplumdan topluma değişen bir kişinin(Nuh'un) ve yakınlarının gemiyle kurtulmasıdır. 


Biz burada hiçbir mitolojik anlatıma yer vermeyeceğiz, ancak Tufan'ı en güzel şekilde tanımlayan Altay Türklerinin, Tufan efsanesinden bir bölümünü örnek olmak üzere aşağıda sunu yoruz: 

"Yeryüzünü sisler kapladı. Dünya korkunç bir karanlığa gömüldü. Yerin altından, ırmaklardan, denizlerden sular fışkırdı. Gökten sağanaklar boşandı. 

Yedi gün deprem oldu. 

Yedi gün dağlar ateş püskürdü. 

Yedi gün yağmur yağdı. 

Yedi gün fırtına oldu ve dolu yağdı. 

Yedi gün kar yağdı. 

Bundan sonra müthiş soğuk oldu..." 


Genellikle Mitolojik anlatımlar, o toplumların din anlayışına-çok tanrıcılık anlayışına göre çeşitlenmekte; "uydurma mitik-ezoterik hikayeler"le süslenmektedir. Burada üzerinde durmamız gereken bir soru; "mademki küresel bir helak oldu, bu olay, Nuh'tan sonra gelen toplumlara, kim yahut kimler tarafından aktarıldı" sorusudur. Bu soruyu şöyle cevaplandırabiliriz: 
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a) Birincisi, Nuh'la birlikte kurtulanların ve Nuh'un oğulları; Sam, Ham ve Yafes'in nesilleri, elbette bu ibretli olayı, devamlı hatırlamışlar ve kulaklara küpe olsun diye sürekli anlatmışlardır. Nitekim Kur'an şöyle der: 


O zaman ki su taştı, Biz sizi akan bir gemide taşıdık. 
Oyle ki onu, sizin için bir hatırlatma, kulaklarda bir dinleme- belleme kılalım diye. 
HAKKA(69)/11-12) 


Başlangıçtaki bu anlatımlar Hakk'a uygun olduğu halde zamanla toplum Hak'tan(İslam'dan) sapıp "şirk"in, cin-şeytanların kontrollerine girdikçe "çok tanrıcılık hikayeleri"ne dönüşmüştür. 


b) İkincisi "Tufan artığı topluluklar"ın gördüklerini ve yaşadıklarını nesillere aktarmasıdır ki; bu da gerçeğin saptırılmış hikayelerle süslenmesine gayet açıktır. Zira bu topluluklar, helak olacak kadar suçlu olmasalar da; cin-şeytanların yeryüzündeki yaygın manipülasyonuna muhatap olmuşlardır. Tufan'dan sonra da "ziyaretçileri(! )"'nin sinsi aldatıcı telkinlerine açıktırlar ve olanlardan dolayı da şaşkındırlar. 


c) Üçüncüsü Tufan sonrası toplumları ziyaret(!) eden, onlara rehberlik(!) eden cin- şeytanların, bizzat "saptırılmış Tufan hikayeleri"ni, süsleyip-püsleyip insanlara aktarmalarıdır. Bu sebepledir ki İblis ve adamları, küresel Nuh Tufanı'nın yaygın temel unsurlarını inkar edememişler; ancak "Tufan'ın oluşuna, Nuh'un kurtuluşuna ve Tufan'dan sonrası"na, bir sürü şeytani argümanlar ilave etmişlerdir. 


Nitekim "Gılgamış destanı" Sümer-Babil tabletlerinde yer almasına; Tufan'ının gerçekliği konusunda önemli bir kanıt olmasına rağmen; cin-şeytanlar tarafından çarpıtılmış bir hikaye olarak ortada durmaktadır. Zira Sümerli başöğretmen Ludingirra; 5. Sümer Uruk kıralı olan Gılgamış'la ilgili kendisinin de inanmakta zorlandığı şu mitik hikayesi bizi doğrulamaktadır: 

"126 yıl krallık yapan Uruk kentinin beşinci kralı Gılgamış'tır. Onu, biraz da tanrı gibi görüyoruz. Sözde, annesi tanrıça Ninsun imiş. Bu yüzden deniyor ki; onun üçte biri 

insan, üçte ikisi tanrıdır." 


Çok tanrıcı Sümer toplumunun kralı Gılgamış'ın anlattığı bu mitik hikayenin kaynağı kimdir dersiniz? Toplumun tamamı uyduruk-şeytanı tanrılarla yatıp-kalkıyorsa, Gılgamış ne yapacaktır, üstelik kendisi tanrı kral(!) Peki Gılgamış, Tufan hikayesini kimden dinliyor? 
Elbette Nuh'tan(!) ve Karısı'ndan(!), peki Nuh ve Karısı öleli binlerce sene olmuş, Nuh'u 

ve Karısı'nı bu kral nasıl bulmuş? Elbette bulamaz ve bulamamıştır. O halde bu yarı cin-yarı insan, yahut belki de dev soyu kral kiminle konuşmuş? Tanrıları olan cin-şeytanlarla elbette... Onlardan birisi Nuh, diğeri de Karısı formuna girerek Gılgamış'la niçin konuşmasınlar ki? İşte Gılgamış destanı bu! 


Bakın Sümerli Ludingirra, bu Sümerlilerin sevgili tanrıları konusunda ne diyor? Buyurun okuyun, bunların hepsi tabletlerde mevcut ve hepsi belge niteliğindedir. 


"Öykülerimizin çoğu tanrılarımızla ilgilidir. Bize göre tanrılarımız, insanlardan üstün, ölümsüzdürler; yani istediklerini yapabilirler; fakat yine de insanlar gibi sever, sevilir, acı çeker, yaralanır, hastalanır, kızar, öç alır, hatta kendileri tarafından iyi sayılmayan suçları işlerler." 
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Sonuç olarak tabletlerde yer alan Tufan, gerçek, ancak onun dışındaki hikayelerin kaynağında şeytani çarpıtmalar var ve mitolojilerin tamamı böyle... Bir tarafta inkar edilemez gerçekler, diğer tarafta süslü şeytani yalanlar... Bugün birilerinin işine geliyor, doğruları, bu tarihi- şeytani mitik yalanlarla süsleyerek kitaplar yazıyor ve beyinler yıkıyorlar. Çağdaş İblis manipülasyonları ve operasyonları bugün de en akıl almaz boyutlarda devam ediyor. 


"Küresel Tufan"'ın "Su Seviyesi": Ortalama 2000 Metredir 


Nuh Tufanı'nın küresel çapta bir tufan olduğu; yeryüzünün tamamen sularla kaplandığı yukarıdan beri ortaya koyduğumuz kanıtlarla artık muhkem-kesin bir durumdur. Kaldı ki bizim için sadece Kur'an'ın, evrensel Tufan'a işaret eden ifadeleri yeterlidir. Araştırmamızın bu noktasında ikinci ve önemli bir tartışma konusu olan "küresel su seviyesi ve kaynakları" üzerinde duracağız. 


Tufan, basit bölgesel bir taşkın olmadığına göre; su seviyesi, Ağrı dağını mı aştı, yahut Dünya'nın en yüksek dağlarını mı aştı, yoksa ortalama bir yükseklikteki; yani 2000 metre yüksekliğindeki dağları mı aştı? Bizim bu konuyla ilgili olarak tezimiz şudur: 


Küresel Tufan'ın su seviyesi, 2000 metre civarındadır ve bu su hacminin 

kaynakları, Yeryüzü'nün Manto tabakasında ve kuyruklu yıldızlarda fazlasıyla mevcuttur. 
"Küresel çapta bu kadar su Dünya'da yoktur" diyenler yanılmaktadır. 

Öngördüğümüz bu "su seviyesi" nin kanıtları bizce şunlardır: 


1) Gemi, Cudi dağına oturduğuna göre; su seviyesi Cudi'nin yüksekliği civarındadır 

ve Cudi dağının yüksekliği ortalama 1800-2000 metredir. Nuh'un gemisi, şayet Cudi dağına oturmuşsa; bu "su seviyesi" anlamlı ve tutarlıdır. Gemi'nin, Cudi'de olduğu ise yine bize göre kesindir ve kanıtları aşağıda sunulacaktır. 


2) Tora(Bereşit) 7/17'de; "Tufan, yeryüzü üzerinde 40 gün süreyle devam etti." ifadesi geçmektedir. İnternetten bir tarama yaparsanız; Dünya'da tespit edilmiş maksimum yağmur yüksekliğinin; 04/07/1956 tarihinde ABD'de düz bir alanda | saatte 1,87 metre olduğunu görürsünüz. Yerden fışkıran suları da dikkate alarak, bu bir saatlik su seviyesini yaklaşık olarak 2 metre alabiliriz. Bundan sonra da basit bir orantıyla; 1 saatte 2 metreyi bulan su seviyesi, 40 günde ne olur sorusuna dönüşür. Bu basit orantının sonucu oldukça anlamlıdır ve şudur: 1920 metre. 


Bu kabaca ve yaklaşık bir hesap olduğu halde önemli bir kanıtı teşkil ettiği açıktır. 

Ayrıca Gemi'nin, Cudi'de bulunduğunu tahmin ettiğimiz yerin yüksekliğiyle de anlamlı bir örtüşme söz konusudur. İleride bu konu geniş bir şekilde ele alınacaktır. Ancak şu kadarını 
söyleyelim ki Gemi'nin saklı olduğunu tahmin ettiğimiz "yerin-oluşumun" alt seviyesi; 1800 
metre, üst seviyesi; 1860 metre yüksekliğindedir. Dolayısıyla 1920 metre yüksekliğindeki "su seviyesi" oldukça tutarlıdır. 


3) Nuh Tufanı'nın, küresel bir tufan olduğunun kanıtları yukarıda ortaya konmuştur. Tufan, küresel olmakla beraber Nuh'un, Kur'an'da; NUH(71Y/26-27'deki duasında; "Rabb'im Arz'da kafir diyarı(yurt-ülke) bırakma" ifadesi; "toplum merkezleri ve yurtlarının helak olacağı; ancak yükseklerde yaşayan küçük toplulukların kalabileceği" görüşümüzü teyit etmektedir. Yani yok oluş küreseldir, ancak yaşam bakımından mutlak yok oluş söz konusu değildir. 
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Bugün Dünya üzerindeki yaşam alanları; toplum merkezleri, ortalama 1800-2000 metre yüksekliklere kadar çıkar. Bu seviyeden daha yüksek dağlarda-yaylalarda ise yaşam 
sınırlıdır ve belli mevsimlerde, geçici yayla yaşamları söz konusudur. Genelde, 2000 
metreden daha yüksek plato ve dağlarda; dünya genelinde istisna sayılabilecek küçük topluluklar yaşamaktadır. Tufan'da da böyle topluluklar, Tufan'dan kurtulmuş topluluklardır. Nitekim "İNSANLIK TARİHİ, MU-ATLANTİS VE "YE'CUC-ME'CUC"" yazımızda Zülkarneyn'in böyle "artık toplulukları" ziyaret ettiğini 
açıklamıştık. Sonuç; Yeryüzü'nün, yaşamın yaygın olduğu ve merkezileştiği ortalama 2000 
metre yüksekliğine kadar "su seviyesi" çıkmış ve böylece küresel yok oluş gerçekleşmiştir. 
Bu gerçek de yine Tufan su seviyesi konusunda önemli bir argüman olarak önümüzde durmaktadır. 


"Küresel Tufan"ın "Su Kaynakları" 


Su akışkan olduğu için yeryüzündeki seviyesinin 2000 metreye çıkması; o yükseklik altında ne kadar toplum merkezi varsa hepsinin yok olması demektir. Bunu, bugün de Dünya'nın her yerinde su seviyesinin aynı olmasından anlayabiliriz. Sonuç bugün sıfır(0) seviyesinde olan "yeryüzü su seviyesi", Tufan sırasında 2000 metre civarına yükselmiş demektir. 


Dünya aslında elipsoit şeklindedir. Ancak küreselliğe çok yakın olduğundan (eksentrisitesi: 0,017) küre olarak alabiliriz. Bu durumda Dünya'nın ortalama yarıçapı 6371 km'dir. Buradan hareketle Dünya'nın hacmini; 1,0832x10'2 km? olarak bulabiliriz. Suların şu anki seviyesinden, 2000 metreye yükselebilmesi için ihtiyaç duyulan "toplam suyun hacmi"ni hesaplarken; ilk önce suyun yükseldikçe içine alacağı "karaların su hacmine olan katkısı"'nı hesaba katmalıyız. Bu durumda ihtiyaç duyulan su miktarı, yaklaşık 10? km'tür. Dünya'da karaların ortalama yüksekliği 840 metredir. Ve kıtalar, Dünya yüzeyinin %40'ını 

kaplar. Karalar içinde kalan göller ve nehirler bu suya dahil değildir. Buradan hareketle, suyun 2000 metre yükselmesi durumunda; en azından ortalama 400 metre yüksekliğinde olan kara, suyun altında hacim kaplar. Bu kara hacmini de hesaba katarak; 2000 metrelik bir tufan için ihtiyaç duyulan su miktarını; 9,4 x 108 km? olarak hesaplarız. Bu da yaklaşık olarak 9,4 x 10”7ton su demektir. 


O halde bu su nereden geldi ve nereye çekilerek yeryüzündeki yaşam normalleşti? Asıl cevap verilmesi gereken can alıcı soru budur. Su ister kuyruklu yıldızlar yoluyla, 

ister yerden fışkırarak, ister volkanik faaliyetler yoluyla ortaya çıksın ve Tufan'a sebep olsun; bu su geri uzaya kaçamayacağına göre; Dünya'nın bir yerlerinde hala saklı olmalıdır. 


Tufan'ın Suyu Nerede Saklı? 


Bilim adamlarının tespitlerine göre; Dünya'daki toplam su miktarı 1,4 x 10' tondur. Toplam su derken, bunun içinde denizler ve okyanuslar, nehirler, göller, havadaki su buharı, yeraltı suları, kutup ve dağ buzullarının tamamı dahildir. Bu miktar, aynı zamanda Dünya kütlesinin 900,023'ü demektir. Bu suyun 9096,5'lik kısmı, denizler ve okyanuslardaki sudur. 
Yani okyanuslar ve denizler hariç yeraltı su kaynakları ve Dünya yüzeyindeki toplam su miktarı; 4,9 x 10!“ ton kadardır. Bu miktar her ne kadar yeterli gibi gözükse de Tufan için gerekli suyun; yani 9,4 x 10” tonun yaklaşık 1/20'sine tekabül eder. O halde Küresel Tufan'a sebep olan bu suyun kaynağı nerede? İşte küresel çapta 2000 metreye çıkan suyun kaynağı: 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Denildi ki: "Ey Arz(Yer), suyunu yut ve ey Sema(Gök), sen de (suyunu) tut!" 
Su çekildi, emir kaza edildi(yerine geldi). (Gemi de) Cudi (Dağı) üstüne oturdu. Ve zalimler kavmine de; 'uzak olsun' denildi.|HUD(11)/ 44) 


Tevrat(Tora) suların kaynaklarını, Kur'an'a uygun anlatıyor, "derinlerin kaynakları" derken kapalı olarak Manto'ya atıf yapıyor: 


Derinliklerin kaynaklarına ve göklerin pencerelerine set çekildi. Göklerden [yağan] yağmur [böylece] sona erdi. Sular yeryüzü üzerinden çekilmeye başladı ve sürekli çekilerek 150 günün sonunda [belirgin biçimde] azaldı. 

Bereşit(Tekvin): 8/2-3 


Gök, yağmur yağdırmayı; kuyruklu yıldız, bombardımanını ve Yer, volkanik aktiviteyi durdurarak suyu kesmiş olabilir. Peki, Arz suyunu nasıl yuttu? 


Yer kabuğu yüksekliği yer yer değişse de yaklaşık 100 km aşağıda sona eriyor ve 

yerini Manto denilen 2900 km yüksekliğe sahip alt katmana bırakıyor. Manto; Üst Manto(Upper Mantle), Geçiş Bölgesi(Transition Zone) ve Alt Manto(Lower Mantle) olarak kendi içinde kısımlara ayrılıyor. Bilim adamlarının 1967 yılından beri yaptıkları araştırmalar ve elde ettikleri bulgulara göre; Manto tabakası, adeta bir "su deposu"dur. Bu konuda özellikle Joseph Smyth (Colorado Üniveristesi), Ted Ringwood (Australian National Üniveristesi), Guus Nolet (Princeton Üniveristesi), Michael W ysession (Washington Üniveristesi) ve daha bir çok ünlü bilim adamının araştırma ve tespitleri vardır. Bunlara burada yer vermemiz mümkün değildir, ancak konuyu çok güzel özetleyen "New Scientist" dergisindeki Lou Bergeron'a ait bir yazıdan ve Eiji Ohati'nin (Tohoku Üniveristesi) "Elements" dergisindeki makalesinden bazı alıntılar yapacağız: 


Şekil 1. Derin su döngüsü 


"Öncelikle derin su döngüsü"nden bahsetmek gerekir. Aynen Dünya yüzeyinden buharlaşan ve geri yağış olarak dönen su döngüsü gibi; Arz'ın(Yer'in) çok alt katmanları ile yeryüzündeki su arasında da bir döngü vardır. Bu döngü, elbette Yerkabuğu-Atmosfer arasındaki yüzeysel döngüden farklıdır. Yerkabuğunda saklı su miktarı, küresel Tufan'ı sağlamaya yetmez. Bu sözünü ettiğimiz döngü; Manto-Yeryüzü suları-ok yanusları arasındaki "derin döngü"dür. Şekil 1'de grafikle anlatılan bu "derin döngü"yü şöyle özetleyebiliriz: 


Buna göre sürekli halde dalma bölgeleri(subduction zone) denilen yerden Dünya'nın aşağısına bol miktarda su inmektedir. Aslında bu dalma bölgeleri bildiğimiz tektonik tabakaların birbirleriyle karşılaştıkları bölgelerdir. Her yıl özellikle okyanus tabanında bulunan bu bölgelerden milyonlarca ton su, Manto'ya inmektedir. Aynı 

şekilde volkanik faaliyetlerle Manto'dan milyonlarca ton su, yeryüzüne geri dönmektedir. 
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Manto'daki suyu tespit etmek aslında o kadar kolay değildir. Çünkü bugün 

insanlığın, Manto'ya ulaşması imkansızdır. Ancak bugün oradaki koşulları laboratuvar ortamında oluşturarak, yahut volkanlarla gelen maddeleri inceleyerek, yahut da sismik dalgalarını gözlemleyerek, suyun var olup olmadığı; hatta ne kadar olduğu tahmin edilebiliyor. Geçmişte bilim adamları, Manto'daki yüksek sıcaklıklar nedeniyle, orada suyun bulunmasının imkansız olduğunu sanıyorlardı. Ancak yapılan araştırmalar ve 

keşifler, Manto'da yüksek oranlarda su bulunduğunu gösterdi. 


Joseph Smyth, Manto şartlarını; 1000 °C üstü sıcaklıklar ve yüksek basıncı, laboratuvar ortamında oluşturarak suyun hem de bol miktarlarda, o şartlarda kayaların içlerinde bulunabileceğini keşfetti. Yapılan sismik dalga incelemeleri de yine Manto'da bol miktarda su bulunduğuna işaret ediyor. Çünkü sismik dalgalar, suya rastladıklarında 

yavaşlıyorlar. 2007'de, "National Geographic"te çıkan "Asya'da Devasa Yer altı Okyanusu Bulundu" haberini konuyla ilgili olanlar hatırlayacaklardır. 


Sonuç olarak "Manto'da bulunan toplam su miktarı, Dünya okyanuslarında bulunan sudan çok daha fazladır". Bu Manto'daki su miktarının tahmini rakamları; yüzeydeki okyanusların 3-4 katından 10 katına kadar değişmektedir. Bu durumda, sözünü ettiğimiz bu bilimsel araştırmalardan şu sonuçları çıkarmaktayız: 


(1) Dünya yüzeyinde bulunan su, Manto'nun derinliklerine kadar ilerleyip orada bulunabiliyor. 

(2) Manto'da bulunan su, Dünya'nın tüm okyanuslarında bulunan sudan çok daha fazladır. 
(3) Manto'daki su, volkanik faaliyetlerle ve tektonik tabakaların hareketleriyle Dünya yüzeyine çıkabiliyor. Dünya yüzeyindeki su da tekrar Manto'ya çekilebiliyor. 


Sonuç olarak 2000 metre yüksekliğine ulaşan küresel bir Tufan için gerekli olan su nerede saklıdır sorusunun cevabı; Kuyruklu yıldızlar ve Manto'dur. Ve Tufan için gerekli olan su miktarı ise tüm okyanuslardaki suyun yaklaşık %70'i kadardır. Bu miktar ise Manto'da var olduğu tahmin edilen toplam su miktarının yaklaşık olarak sadece onda biri(1/10) kadardır. 


İşte Küresel çapta 2000 metreye yükselen Tufan sularının kaynağı, Manto'daki bu 

sulardır. Sonuç olarak Tufan suları Arz tarafından yutularak Manto'da tekrar depolanmıştır. 
Bu suların az bir kısmı da, Karadeniz gibi tatlı su göllerini iç denize çevirerek, denizlerle birlikte su seviyelerini yükseltmeye yaramıştır. Ayrıca Tufan öncesi kuyruklu 

yıldız darbeleriyle oluşan yerkabuğundaki çöküntülerle oluşan yeni göller de az da olsa su tutmuştur. Sonuç olarak "yeryüzü-Manto su döngüsü" Sonsuz Yüce Rabb'imizin emriyle tarihsel rolünü oynamıştır. İşte tüm alemlerin, Göğün, Arz'ın ve Tufan'ın Rabb'inin bu gerçeği ifşası: 


Denildi ki: "Ey Arz(Yer), suyunu yut ve ey Sema(Gök), sen de (suyunu) tut!" 
Su çekildi, emir kaza edildi(yerine geldi). (Gemi de) Cudi (Dağı) üstüne oturdu. Ve zalimler kavmine de; 'uzak olsun' denildi.[HUD(11)/ 44] 


Allah, Nuh'a Diyor ki: "Gözetimimizde Gemi Yap" 
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Araştırmamızın son bölümüne; "Gemi'nin oturduğu dağ"ın keşfine gelmiş bulunuyoruz. Bu konu aslında "tartışma"ya mahal olmayacak derecede açık olmasına rağmen, Batılılarca tartışma konusu yapılmıştır. Önce Tufan başlamadan Gemi'nin yapımına bir göz atalım. 


Bizim gözetimimizde ve vahyimizle gemiyi yap. Zalimler (müşrikler) konusunda, Bana hitap etme (seslenme). Muhakkak onlar, (suda) boğulacaklardır." 

(Nuh), gemiyi yaparken, kavminin ileri gelenleri, kendisine her uğradığında, onunla alay ediyorlardı. (Nuh): "Eğer bizimle alay ederseniz, biz de sizlerle alay ettiğiniz gibi, alay edeceğiz." [HUD(11)/37-38] 


Arkasından Biz ona: "Gözetimimiz altında ve vahyimizle gemi yap. Ne zaman ki, Bizim emrimiz gelip de, tandır (fırın-magma) kızışınca, ona (gemiye), her (tür hayvandan) ikişer çift ile, onlardan aleyhlerine söz geçmiş (azap hak olmuş) olanlar dışında, kalan aileni de (gemiye) bindir. Zalimler konusunda, Bana seslenme! Muhakkak onlar, (suda) boğulacaklardır." diye vahyettik./MÜ'MİNUN(23)/27)| 


Tevrat(Tora)'da Gemi yapımı şöyle ifade edilir: 


Kendine servi ağacından bir gemi yap. Gemiyi bölmelere ayır; içten ve dıştan ziftle sıva. 
Onu şu şekilde inşa edeceksin: Geminin uzunluğu 300 ama, genişliği 50 ama ve yüksekliği 30 ama olacak. 

Gemiye ışık için] bir pencere yap. Üstteki açıklığı 1 ama [genişliğinde] olacak şekilde [eğik] olsun. Geminin kapısını da onun yanına yerleştir. [Gemiyi] Alt, ikinci ve üçüncü /güverteler olacak şekilde] yap. 

Bereşit(Tekvin): 6/14-16 


Gemi'nin boyutları Tevrat'ta (300 ama, 50 ama, 30 ama) olarak verilmiştir. Gemi'nin yapımında, tahtalar, çiviler ve zift kullanılmıştır. Gemi'nin en önemli kalıntısının da adeta "taşlaşmış ziftli tahtalar" olması beklenir. 


Yüklü Gemi Limandan Hareket Ediyor 


Ve (Nuh'u), levhalar(tahtalar) ve perçinler(çiviler) sahibi gemiyle taşıdık. 

İnkar edilen(örtülen) o kimseye (Nuh'a), bir mükafat olmak üzere; (gemi) gözlerimizin önünde akıp gitmekteydi. 

Şüphesiz Biz, bu (tufanı), bir ayet(alamet) olarak bıraktık, var mı düşünen (araştıran)? /KAMER(54)/13-15) 


Dedi ki (Nuh): "Ona binin. Onun yüzmesi de, demir atması(durması) da, Allah'ın adıyladır. Şüphesiz, benim Rabb'im, bağışlayandır, esirgeyendir." [HU D(11)/41] 


Ve de ki: "Rabb'im, beni mübarek bir menzilde(yerde), indir. Sen konuklayanların en hayırlısısın."(MÜMİNUN(23)/29)| 


Denildi ki: "Ey Nuh, sana ve seninle birlikte olan ümmetler üzerine, Biz'den selam ve bereketlerle (gemiden) in! (Sizden türeyecek diğer kafir) ümmetleri de yararlandıracağız. Sonra onlara, Biz'den elim(acı) bir azap dokunacaktır."(JHUD(11)/48| 
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Sonsuz Yüce Allah'ın emriyle ve gözetiminde yapılan "tarihi Gemi", yine O'nun emir ve gözetiminde; yani "yüzmesi ve demir atması" O'nun ismiyle ve denetimiyle olmak üzere " m 


"mübarek bir yere", "selam ve bereket"le inmiştir. İşte o "tarihi Gemi"nin, Allah'ın izni ve onayıyla demir attığı bereketli yer, Cudi dağının üzeridir. İşte kanıtları! 


Nuh'un Gemisi Cudi'dedir: İşte Kanıtları a) Nuh'un Gemisi'nin Ağrı Dağıyla Uzak-Yakın Hiçbir İlişkisi Yoktur 


Ağrı dağında Nuh'un Gemisi'ni aramak, kelimenin tam anlamıyla akla-ilme ziyan, Tevrat dahil tüm yazılı belgelere ve fiziki-coğrafi gerçeklere aykırı bir hayaldir. Batılılar ve Evangelikler tarafından uydurulmuş bir efsanedir. Bütün bu Ağrı'da gemi 

aramalar, Kur'an düşmanlığına, Ermeni yağcılığına dayalı, ümitsiz ve anlamsız şovlardan başkası değildir. 1948 yılından bugüne kadar Ağrı'da devam eden gemi arama maceralarından hiçbir şekilde söz etmeyeceğiz. Ancak Ağrı dağının "Nuh'un Gemisi"yle beraber zikredilemeyeceğinin delillerini kısaca özetleyeceğiz: 


(1) Nuh Tufanı'ndaki su seviyesinin 2000 metre civarında olduğunu ve kanıtlarını yukarıda ortaya koyduk. Suların 5122 metrenin üzerine çıkması imkansızdır, hayaldir. Burada 

bazı Yahudi-Hıristiyan din adamlarının, Tevrat(Bereşit): 7/19-20 ayetlerini yanlış tefsir ederek, Kur'an'ı örtmeye çalıştıkları anlaşılmaktadır. İşte ayetler: 


Sular yeryüzü üzerinde çok çok kabardı ve gökyüzünün tümü altındaki bütün yüksek dağlar örtüldü. 
Sular yukarıya doğru 15 ama kadar kabardı ve dağlar örtüldü. 


Burada (19) nolu Tevrat ayeti "bütün yüksek dağlar örtüldü" derken; "en yüksek dağlar" değil, "yüksek dağlar" ifade ediliyor. (20) nolu ayet ise "dağlar örtüldü" diyerek (19) nolu ayeti tefsir ediyor. Yüksek dağlar için Tevrat'ta; "kol-heharim hagevohim" kullanılıyor; İngilizce karşılığı; "the high mountains"dir, "the highest mountains" değildir. 

Elbette Tevrat'ın bu ayetleri de; Kur'an'a aykırı değil, paraleldir. Dünya'daki 2000 metre civarındaki dağlar, çok yaygın ve yüksek dağlardır. Buradan Ağrı ve Himalaya dağları gibi "en yüksek dağ" kategorisine girecek dağların Tufan'da aşıldığını söylemek, gerçek dışı ve masalımsıdır. Bu masılımsı ve şeytani anlatımları İblis, küresel filmcilere yaptırır. 


(2) Büyük ve Küçük Ağrı dağı volkaniktir. Büyük Ağrı 5122; Küçük Ağrı 3896 metre yüksekliğindedir. 4000 metre üstündeki yükseklikler sürekli karla ve buzla kaplıdır. Ağrı'nın kuzey tarafında doruğa yakın 10 km'yi kaplayan buzul vardır. Ve Türkiye'nin en büyük buzuludur. Büyük Ağrı'nın büyük bir bölümü ağaçsız ve çöl gibidir. Bütün bunlara rağmen Ağrı dağı civarında su sıkıntısı çekilmektedir. Değil üzerinde gemi durması, orada gemiden inenlerin yaşamlarını sürdürmesi bile olağanüstü imkansızdır. 


Cudi Dağı'nın ise tepesi, yamaçları, deresi ve çevresi, tamamen çökeltiler ile kaplıdır ve oldukça düz, ortalama yüksek bir dağdır. Yüksek tepeler bile hep kum, çakıl taşı vb. 
maddelerle örtülüdür. Bölgenin bir Tufan'a maruz kaldığı kolayca anlaşılabilir. 

Ayrıca Cudi dağı, Nuh'un yaşadığı yere oldukça yakındır. Üzeri gayet düzgün, yüksekliği başlangıç ve daha sonraki yayla yaşamı için elverişli yüksekliğe-iklime sahip; çevresi su kaynaklarıyla dolu; üzüm ve zeytin dahil her türlü ürünün yetişmesine elverişli ve Mezopotamya'nın devamı "bereketli" bir bölge. Kuzeye yelken açan Gemi'yi karşılayacak olan dağ silsilelerinin ilki ve geminin üzerine oturmasına oldukça elverişli bir dağ, Cudi dağı. 
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(3) 1985 yılında Ankara'da toplanan "9. Türkiye Jeomorfoloji Kurultayı'nda MTA mühendislerinden Yılmaz Güner kurultaya sunduğu bildirisinde şunları söylüyor: "Nuh'un gemisinin demirlemesi için en uygun yer, Ağrı değil, Cudi dağıdır. Çünkü, geminin topografik nedenlerden ötürü Ağrı Dağı'na yanaşması ya da gelip oturması mümkün değildir." 


Bu görüşe aynen katılıyoruz, Nuh'un Gemisi'nin Ağrı dağına doğru yolculuk yapması ve Ağrı'ya demirlemesi, coğrafi, fiziki ve topografik gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmaz. 


b) "Ararat(Urartu)": Ağrı Dağının Değil Bir Ülkenin Adıdır 


"Ararat", "Urartu Krallığı'nın adıdır. Sümer ve Asur kaynaklarında yer alan bu ülke; "Van gölünün güneyi ile Musul'un kuzeyinde yer alan dağlık bölgedir." Bu dağlardan birisi 

de Nisir(Nesir-yardım) dağıdır ki; sonradan Guti(Cudi) imparatorluğu zamanında "Cudi" ismiyle meşhur olmuştur. Bu dağın "etekleri-çevresi ve Cizre", Gutilerin merkezidir. İşte kanıtları: 


(1) 1876'da "Londra Kraliyet Coğrafya Topluluğu'na yaptığı bir konuşmada bilim adamı Sir Henry Rawlinson, Ağrıcıları utandıracak şu konuşmayı yapar: 


"Ağrı Dağı'nın İncil'deki Ararat ile hiç bir alakası yoktur. Konuyu sorgulayan herkes, şüpheye yer vermeyecek şekilde bunu anlar. En eski zamanlardan günümüze kadar kimse o dağa Ararat dememiştir. İsa'dan iki bin yıl öncesine 

dayanan Asur kaynaklarında Ararat ifadesi Ninovah veya Babilonu anlatıyor, Van gölünün kuzeyini içine almıyordu ve bugünkü İran Kürdistanı'nı içeriyordu. Tufan'ın, Keldiyan efsanesine göre gemi Nizer dağına oturmuştu. Nizer dağı ise Ararat'ın merkezine çok yakın olan bugünkü Cudi dağıdır. Koroneli Musa'nın coğrafyasında da Ararat ile Kuzey Ermenistan arasında hiçbir bağ yoktur. Musul'un kuzey doğusundaki dağ, binlerce hacı tarafından her yıl ziyaret ediliyor, oradan tahtalar tılsım ve muska amaçlı getiriliyor ve o zaman da oraya Cudi dağı deniyordu. Bu uygulama yüzyıllarca devam etti." 


(2) "Ararat", Asurluların "Urartu ülkesi"ne verdikleri isimdir. Asur dilinde aslı "Uruatri" olan "Urartu(Urardhu)" kelimesi, İbranice Kitab-ı Mukaddes'te "Ararat" şeklinde telaffuz edilmiş ve böylece meşhur olmuştur. 

"Uruatri" kelimesi, "dağlık bölge, yüksek memleket" demektir. 


(3) Kitabı Mukaddes'te II. Krallar 19/37'de; Asur kralını öldüren oğullarının kaçtığı ülke anlatılırken aynen şu ifade geçer: "(Onlar) Ararat diyarına(yurduna) kaçtılar." 
İşaya37/38'de bu ifade aynen tekrarlanır. Yeremya 51/27'de ise bir yardım çağrısı olarak şunlar söylenir: "Ararat, Minni ve Aşkenaz krallıklarını, ona karşı çağırın!" 


(4) Sümerli başöğretmen Ludingirra da, yazdığı tabletlerde komşu "kent beylikler"den söz ederken şunları yazar: "7 ulu dağ aşılarak gidilen Aratta, kent imiş. Benim zamanında onun ismi ağızlarda, yahut yazılı belgelerde bulunuyor. Aratta dağlık olduğu için tahıl yetiştiremiyor. Halbuki bizim ülkemiz tahıl ülkesi." 


Sonuç olarak Cudi dağı, Ararat( Urartu) ülkesindeki dağ silsilesinden birisidir. Nuh'un Gemisi'nin, demirlemesi için Cudi dağı her bakımdan koşulları sağlayan ve alternatifi olmayan bir dağdır. Dağın tepesinden baktığınızda, Mezopotamya(Nuh'un yurdu) ayaklarınızın altına serilir, gözünüzün görebileceği yere kadar hiçbir engel 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yoktur. Kur'an bize açıkça geminin oturduğu yeri söyler. Tevrat ise "Gemi Ararat dağlarına oturdu" derken, kapalı olarak Cudi'yi işaret eder. Gemi'nin yeriyle ilgili adeta Kur'an nokta tayini yaparken, Tevrat aralık tespiti yapmaktadır. İşte gerçek kanıtlar: 


c) Kur'an ve Tevrat Ne Diyor? 


Denildi ki: "Ey Arz(Yer), suyunu yut ve ey Sema(Gök), sen de (suyunu) tut!" 
Su çekildi, emir kaza edildi(yerine geldi). (Gemi de) Cudi (dağı) üstüne oturdu. Ve zalimler kavmine de; "uzak olsun" denildi.|HUD(11) 44] 


Yedinci ayda, ayın 17. gününde, Gemi Ararat dağlarının üzerinde karaya oturdu. 
Bereşit(Tekvin): 8/4 


Ararat dağları, "Ararat(Urartu) ülkesi"nin dağları; yani Cudi'nin dahil olduğu dağ silsilesidir. Bu iki büyük dinin iki önemli Kitabı da aynı şeyi ifade etmektedir. 

Böylece Kur'an, Tevrat'ta kapalı olan Gemi'nin yerini, açık hale getiriyor ve son noktayı koyuyor. 


Burada Kur'an'da geçen "Cudi" isminin anlamının üzerinde durmak gerekir. Kökü "ecvd- ca'de" olan kelimelerin anlam çerçevesi; iyi, yüksek, cömert, bereketli, bol 

vermek, yağmurludur. Cevdet, tecvit, ecat, icat kelimeleri de bu kökten 

türemiştir. Kur'an'da; "estevet ala El-Cudiyyi"(Gemi Cudi'nin üzerine oturdu(Yyerleşti)) şeklinde geçmiştir. Cudi ismi, El-Cudi şeklinde belirlilik takısı almıştır ki; herhangi bir dağ değil, belirli-bilinen bir dağ anlamına gelmektedir. 


Botan'dan, Basra'ya kadar Akad, Ellam Sümer devletlerini yüz yıl kendi hakimiyetleri altında tutan Gutiler, Nemrut(Naram-sin)'in hakimiyetine de son vermişlerdir. Guti imparatorluğunun gücü-şöhreti artınca; dağın adı da Guti-Gudi(Cudi) olarak meşhur olmuştur. Daha sonra Asurlular, Cudi dağının ismini; Nisir-Nesir yapmışlardır, ancak Cudi ismi dağın etrafındaki topluluklar tarafından daha çok kabul görmüş ve yaygınlaşmıştır. 


Yine Nuh'un, Gemisi'nin "mübarek bir yer"e inmesini Rabb'inden istemesi; "Cudi" ismiyle 


tamamen örtüşmektedir. Çünkü "Cudi"'nin bir anlamının da "mübarek-bereketli yer" olduğunu yukarıda açıklamıştık. İşte bu anlamla örtüşen Nuh'un duası: 


Ve de ki: "Rabb'im, beni mübarek bir menzilde(yerde), indir. Sen konuklayanların en hayırlısısın."(MÜ'MİNUN(23)/29| 


d) Arkeolojik Kanıtlar 


Dr. Bender'in, Cudi'nin üzerinde 1953'te kazı yaparken çekilmiş bir resmi. Aşağıda Google earth görüntüsünde yeri belirtilmiştir. 
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Dr. Bender'in kazı yaparak "ziftli tahta" yı bulduğu yer-kazılmış çukur farkediliyor. 
Muhtemel "Gemi oluşumu"nun hemen yanında. 


Ağrı dağında olmayan gemiyi aramak yerine, Cudi dağında araştırma yapılsaydı, açıktır ki çoktan Nuh'un gemisine ulaşılmış olacaktı. İslam etiketli toplumlar ise Hak dinlerinin; ellerindeki Kutsal Kitaplarının nasıl kıymetini bilmiyorlar ve ondan hicret ediyorlarsa; aynı şekilde "İslam arkeolojisi" diye bir ilim dalını tanımıyorlar. Bu bilim dalı, Batılı bilim insanlarının insafına terkedilmiştir ve İslam açısından acınacak bir durumdur... 

Ellerinde şirk bulaşmamış Hak Vahiy Kur'an ve insanlık tarihinin özeti onda, ancak kalpler ve şuurlar, "şirk ve dünya bataklığı"nda yüzüyor. Maalesef İslam adına yapılması gereken sayısız arkeolojik çalışmalardan birisi de Nuh'un Gemisi'nin keşfi değil mi? Bu acı tarihi gerçeğin altını çizdikten sonra biz bugünün gerçeğine dönelim. 


Cudi Dağı ile ilgili ilk araştırma haberi 31 Ağustos 1949'da "France Soir" gazetesinde 
yayınlanır. Bu haberde bir Fransız keşif grubunun, Ağrı yerine Cudi dağına çıktığı; 150 
metre uzunluğunda, 24 metre genişliğinde ve 15 metre yüksekliğinde dev bir gemi kalıntısı bulunduğu ifade edilir. Bu boyutlar, Tevrat'taki geminin boyutlarına uygundur. 


İkinci en önemli olay ise Prof. Dr. Friedrich Bender'in, Cudi dağı üzerinde yaptığı mini bir arkeolojik kazıdır. Dr. Friedrich Bender, Almanya Hannover yer Araştırmaları Merkezi Yöneticiliği yapmış bir bilim adamıdır. 1949'da doktorasını Heidelberg Üniversitesinden yapan Bender, Avrupa'nın meşhur jeologlarındandır. Dr Bender'in, Hannover'daki Federal Institute for Geosciences and Natural Resources'da çalışırken yayınlamış olduğu makalenin özeti şudur: 


1953 yılında, Prof. Dr. Friedrich Bender, Güney Doğu Anadolu'ya yaptığı bir ziyaret ve 
bir Hoca ile Nuh Gemisi konusunda yaptığı konuşmadan çok etkilenir. Hoca, 

kendisine, Gemi'nin Cudi dağının tepesinde olduğunu ve kalıntılarının bulunabileceğini söyler. Dr Bender, Kürt rehberler eşliğinde Cudi dağına çıkar. Rehberler onu, geminin bulunduğu tepeye götürürler. 2000 metre yükseklikte bir cami ve taşlardan yapılmış bir kulübe gördüğünü de makalesinde zikreder. Daha sonra Dr. Bender, bu tepede kazı yapıp toprağın 1 metre altında; "zift ile kaplı bir tahta" bulur ve bu "tahtayı ve yerini", "Wissenschaft und Technik" adlı bir dergide yayınladığı makalesinde şöyle tarif eder: "Tahta kalıntıları, Cudi dağının yukarı güney yamacında bir açıklıkta bulundu. Burası, bir Kürt köyü olan Kerichulya'yanın(Karacaköy'ün) kuzey-doğusunda, 3 km metre mesafede ve yaklaşık 1700 metre yükseklikte bir yerdir. Tahta parçasını ve üstündeki zifti, test için Hannover'daki Yer Bilimleri Ofisi'ne götürdüm. Tahtanın teorik yaşı; 6635 +/- 

280 çıktı. Ziftin yaşı ise 50.000 yılından fazla çıktı." 


e) Tarihsel Kanıtlar 
(1) Sümer-Akad, Kildani Kaynakları 
Uruk kralı Gılgamış: 1899 yılında Britis Museum'da yapılan çalışmalar neticesinde Sümer 


çivi yazı çözülünce Gılgamış destanı bulundu. Bu destanda Nuh tufanı ve geminin durduğu 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yer anlatılmakta ve şöyle denmektedir: 

"Gemi Nisir dağına oturdu. Nisir dağı gemiyi tuttu, gemi devrilmedi." Nisir(Nesir- yardım) dağının, arkeolojik kaynaklarda Dicle-Zap suyu arasında bulunduğu ve Cudi olduğu ifade edilir. Bir başka tablette de "Gemi, Nisir su kaynaklarına gitti" ifadesi yer alır 

ki; Cudi dağının eteklerindeki su kaynaklarına atıftır. 


Berossus: Bir Kildani büyücü, rahip ve tarihçi. İÖ 3. yy.da Berossus, Babil tufanının bir başka versiyonunu rivayet eder. Bu rivayete göre gemi, Urartu(Ararat)'da karaya oturmuştur ve geminin bazı parçaları, hala Urartu'daki Gordyacans dağlarındadır. Berossus, anlatımına şöyle devam eder: "Bazıları, gemiyi kazıyarak zift aldılar ve bunu tılsım yapmada kullandılar." Berossus'a göre, Cudi dağı, hem Gordyacan dağlarında hem de antik Ermenistan (Urartu) sınırındadır. 


(2) Hristiyan Kaynakları 
Eusebius: İS 3. yy.da yaşayan ilk kiliselerin pederlerinden biridir. Gemi'nin küçük bir parçasının, kendi zamanında Gardian(Cudi) dağlarında olduğunu söyler. 


The Pershitta: Suriyeli Hıristiyanların kullandıkları İncil'dir. Bu İncil'de; Tekvin 8/14'te, Nuh'un gemisinin, karaya oturduğu yerin, Ouardu(Cudi) dağı olduğu yazılıdır. 


Bizans'ın Fautusu: Fautus, İS 4. yy.da yaşayan bir tarihçidir. Bir ermeni tarihçisi olarak bilinmesine rağmen, aslı Yunanlıdır. Orjinal çalışmaları kaybolmuştur. Ancak, çalışmasının tercümeleri günümüze kadar ulaşmıştır. Notlarından birinde, Nusaybinli keşiş St. 
Jakop'tan bahseder. St. Jacop, ALLAH'tan kendisine Nuh'un gemisini göstermesini istemiş, ALLAH da, bir melek vasıtasıyla, geminin tahtalarından küçük bir parça göstermiştir. Fautus, bu olayın Cudi dağında gerçekleştiğini yazar. Zaten Nusaybin, Cudi dağına 70 mil mesafede bir kasabadır. İS 10. yy.a kadar tüm Ermeni kaynakları, Nuh'un gemisinin Ermenistan'ın güneyinde bir yerde olduğunu söylerler. 


Epiphanius: Selanik patriğidir ve İS 4. yy.da yaşamış, din düşmanlarına karşı oldukça etkili olmuştur. Gemi'nin, Gordian(Cudi) dağlarında olduğunu belirtmiştir. Ve birinin dikkatli incelemesi halinde Nuh'un Sunağı'nı görebileceğini eklemiştir. 


Cudi'nin yaklaşık olarak 2000 metre yükseklikteki bir tepesinde yapılmış olan gemi şeklindeki manastırın yönü, kuzeyi göstermektedir. Manastır, Gemi'nin oturduğu yere yaklaşık 750 metre mesafededir. 


Eutychius: İS 9. yy.da yaşamış İskenderiye patriğidir. Şöyle demiştir: "Gemi, Ararat dağlarına oturmuştu. O dağ da Musul'un yanındaki, Cebel 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Cudi'dir. Musul, Antik Ninova'nın yanında bir şehirdir ve Cudi dağının 80 mil güneyindedir. 


Nestorian Prens Nuri: Nuh'un gemisinin, Cudi dağının güney bölgesinde bir taş yapı olarak tespit eder. Onun Hindistan'dan gelip, Nestorian kilisesinin lideri olarak, bu dağın doğusunda Nestorian merkezi kurması ilginç bir durumdur. Nestorianların bir zamanlar, dağın zirvesinde "Geminin Manastırı" denen manastırları vardı, yıldırımla yok oldu. 


(3) İslami Kaynaklar 
Kur'an: "... Gemi, Cudi üzerine oturdu..." [HUD(11)/44] 


İslam bilginleri: Cudi dağı hakkında birbirine yakın görüşler ileri sürmüşlerdir. Beyzavi'ye göre "Cudi dağı, Cezire'dedir." Katade; "Allah, Nuh'un gemisini Cezire topraklarında Cudi üzerine bir ibret ve alamet olmak üzere bıraktı ki; ümmetinin ileri gelenleri onu görsünler." demiştir. Mücahid, Cudi'nin Cezire'de bir dağ olduğunu söyler. Elmalı; "Cudi engince bir dağdır, Musul da Cezire de veya Amid'dedir" der. Feyruz ise "Cudi Dağı Musul topraklarındaki Nusaybin dağıdır." der. İbn Kesir, "bu dağ Cudi'dir" der. Abdullah Yusuf Ali ise şöyle der: "Cudi, Cezire-i İbn Ömer karşısında olan dağdır." Modern İslam Ansiklopedisi, Cudi dağını referans gösterir. 


Al-Masudi: İS 10. yy.da yaşamıştır. Cudi, Tigris'e(Dicle'ye), 8 fersah uzaklıktadır. 8 
fersah, 25-30 mil karşılığıdır. Bu mesafe ölçülünce sizi tam olarak Cudi dağına götürür demiştir. 


İbn Haukal: İS 10. yy.da yaşamıştır. Cudi'nin Nusaybin kasabasının yanında olduğunu belirtmiştir. 


İbn AL-Mid: İS 13. yy.da yaşamıştır. 7. yy.da imparator olan Herakliyus'un bölgeyi görmek için, Cudi dağına tırmanmak istediğini yazmıştır. 


Zakariya Bin Muhammed al- Kazwine: İS 13. yy.da yaşamış bir Müslüman coğrafyacıdır. 
Gemi'nin tahtaları kullanılarak bir manastır inşa edildiğini kaydetmiştir. 


(4) Yahudi Kaynakları 

Samiri Tevrat'ı: Samirilerin kabul ettiği, Tevrat'ın sadece ilk beş kitabından oluşan bu metne göre, Nuh'un gemisi, Kuzey Asur bölgesinde bulunan Kürt(Cudi) dağlarında karaya oturmuştur. 


Targum: Targum metinleri, Yahudiler Babil'deki ilk sürgünden 

döndüklerinde, Aramice yazılmış metinlerdir. 3 Targum vardır: Onkelos, Neofiti ve Pseudo Jonatan. Bunların üçü de geminin karaya oturma yerini, Ouardu dağları(Kürt 

dağları) olarak belirtir. 


Josephus: İS 1. yy.da yaşamış, Roma imparatorluğuna sadık bir Yahudi tarihçidir. Gerçek bir entellektüeldir ve Pavlos ile de çağdaştır. Roma imparatorluğunun resmi tarihçisi olduğu için, zamanının tüm kütüphane ve arşivlerine rahatça 

ulaşabiliyordu. Josephus kitaplarında Nuh'un gemisinden 3 yerde bahsetmiştir ve Nuh'un gemisinin karaya oturduğu yeri, kesinlikle Cudi dağı olarak belirtmiştir. 
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Benjamin of Tudela: İS 12. yy.da yaşamıştır. Seyahat ettiğinde şöyle yazmıştır. Nuh'un gemisinin kalıntıları, Cezire bin Ömer'e 2 günlük mesafede 

bulunan Tigris(Dicle)'deki Ararat dağındadır. Ömer bin El Hattab, Gemi'yi zirveden aldı ve ondan cami yaptırdı. Yukarıdaki Yahudi kaynaklarındaki ifadede "Cudi" dağına, "Ararat" denmesi ilginçtir. 


f) "Bölgenin ve Halkı"'nın Hafızası 


(1) İlkçağlardan bugüne kadar Cudi dağı; Novakin, Hılgırt, Gudi(Cudi), Nisir(Misir) adlarıyla anılmıştır. Şu anda Hılgirt adı Kuzey Irak'ta bulunan Kürtler tarafından Cudi için kullanılmaktadır. Geminin durduğu yerde Cebrail kapısı vardır. 


(2) MÖ: 4000 yıllarına kadar uzanan Gudi(Guti) imparatorluğu Cizre-Silopi arasında, Cudi dağı eteğinde Bajarkard diye adlandırılan başkentlerini kurmuşlardır. Böylece Botan'dan Basra'ya kadar Akkdad, Ellam, Sumer devletlerini yüz yıl kendi hakimiyetleri altında tutmuşlardır. Gudilerin ünü dağı aşmış olduğundan dolayı dağın Nuvakin-Hılgirt adlarının yerine, Gudi(Cudi) adı kullanılmaya başlanmıştır. Ancak Gudi imparatorluğunun çöküşünden sonra, yani MÖ 1395 yıllarında Asurlular Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde hükümran olmuşlardır. 


(3) Asurlular, Gudi adını yasaklayıp, Asurca bir kelime olan Missir(Nissir) adını kullanmışlardır. Asur kralları, Tufan olayına çok önem verdiklerinden Cudi dağının "Çeko tepesi"nde aşağıdan doruğa doğru 6 değişik noktada Kral Sanherib'in kabartma heykellerini yapmışlardır. Bu heykellerde kral, şehadet parmağı ile geminin durduğu yeri göstermektedir. Bir Assurolug ve araştırmacı olan Layard King, 1904 yılında Cudi dağının üzerinde Tufan ile ilgili Asur Kralı Sanherib'in heykellerini ve Nuh'un gemisi ile ilgili tarihi eserleri tesbit ettiğini söylemiştir. 


(4) Nuh'un oğlu Yafes'in, Cizre'de eski bir köprüye adı verilmiştir. Yafes Köprüsü, bugün Suriye topraklarındadır. 


(5) Nuh, Guti yazıtlarına göre önce dağın zirvesinde kendine bir ev yaptı. Bu evin temelleri hala mevcuttur. Kış aylarında ise sıcak olan Rayat bölgesinde yaşadı. Rayat; Cizre'den, Zaho'ya kadar olan dağın güney eteklerindeki düz ovadır. 


(6) Gudi imparatorluğu döneminde, Nuh'un gemisine atfen Cizre surları gemi şeklinde yapılmıştır. Geminin sivri ucu kuzeye, yuvarlak tekne kısmı güneye bakar şekilde inşa edilmiştir. Gemi'nin sağ küreklerine Tor kapısı, sol küreklerine Deşt kapısı yerleştirilerek gemi gösterilmiştir. 


Cizre'de müzede bulunan Nuh'un Mihrab taşı(Kıbleteyn taşı); Kudüs'ü ve Mekke'yi göstermektedir. 
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(7) Cizre'de Nuh Peygamber'in türbesi ve onun adını alan bir cami bulunmaktadır. 
Araştırmacı-yazar Abdullah Yaşin, kişisel çabalarıyla çevreden topladığı eserlerle Cizre'de bir "müze" kurmuştur. Bu müzede "Tufan"la ilgili olduğu ifade edilen eserler bulunmaktadır. 
Bu eserlerden birisi de Nuh'un "kıbleteyn taşı" yahut diğer adıyla "mihrap taşı"dır. Bu taş iki kıbleyi göstermektedir: Mekke-Kabe ve Kudüs. 


(8) "Şırnak" ili tarihsel olarak çok eski bir geçmişe sahiptir. Evliya Çelebi'nin 17. yüzyılda yazdığı "Seyahatname" ve tarihi rivayetlere göre Cizre, Tufan'dan sonra ikinci kez Nuh ve oğulları tarafından inşa edilirken Cizre'nin sıcağından korunmak için, Şırnak yazlık ve yaylak olarak inşa edilmiştir. Şırnak, Nuh'un Gemisi kalıntılarının olduğu öne sürülen Cudi dağının kuzeyinde Şehr-i Nuh -Şehri-Noah(k) adıyla kurulduğu daha sonra da bu 

ismin ŞerNok-ŞırNak'a dönüştüğü söylenmektedir. 


(9) Musul'un kuzey doğusundaki Cudi dağı, özellikle eski zamanlardan beri binlerce hacı tarafından her yıl ziyaret edilmekte, orada bulunan ziftli tahta parçaları, tılsım ve muska amaçlı kullanılmaktaydı. Bugün Cudi dağının tüm çevresindeki yerleşim yerlerinde ve bölge halkının hafızalarında Nuh Tufanı ve Nuhoğulları konusunda hikaye ve anlatımlar önemli bir yer tutmaktadır. Çok eski tarihlerden beri Cudi civarında, her yıl dışarıdan gelenler ve bölge halkı tarafından kurbanlar kesilmekte, törenler ve Nuh'un kurtuluşuyla ilgili kutlamalar düzenlenmektedir. 


Gemi, manastıra yakın, dağa çıkan patika yolun tepeye çıktığı yerde bulunmaktadır. 
Gemi'nin durduğu yerin google earth'den görünüşü, aşağıda elips içine alınmıştır. 


Cudi'ye güneyden çıkan patika yolun tepeye ulaştığı yerin sağındaki yapı, Tevrat'taki Gemi ölçülerine uygun bir oluşumdur. "Ziftli tahta" da oluşumun kenarında bulunmuştur. (Küçük okla gösterilen daire) 
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Dr. Bender, "ziftli tahta" yı bulduğu yeri, Karacaköy'ün 3 km kuzeydoğusunda diye tanımlamıştır. Bu tanım yukarıda elips içine aldığımız tepeye bizi götürmektedir. 


Üstte Gemi oluşumunun yeri, Nuh'un yaptığı Sunak ve Cudi'nin üzerinde çanak bölge içinde ilk kurulan köy(Semanin) görülüyor. Google earth'dan çanak içi dikkatle incelendiğinde, yapı temellerine ait kalıntılar çok rahat görülmektedir. Gemi ile ilk yerleşim yeri arasında yaklaşık 500 metre mesafe var. 


g) Gemi'nin Yerini İfşa Eden Coğrafi Kanıtlar 


Mezopotamya'nın kuzeyinde bulunan dağ silsilelerinin önünde uzanan, üzeri ve etekleri yaşama en elverişli olan bir dağdır Cudi dağı. Eteklerinden çıkan çok sayıda su kaynakları, Dicle nehrine karışarak, onu besler. Cudi'nin üzeri yazın "yayla" görevi 

yaparken, etekleri; tarıma, bağ ve bahçe yapmaya elverişlidir. Gemi'nin dağ üzerinde "oturduğu yer"in bazı özellikleri taşıması gerekir. Bu özellikleri şöyle sıralayabiliriz: 


(1) Gemi güneyden; Mezopotamya'dan geldi. Dağın güney tarafında; geminin önü ve arkası kuzeyi ve güneyi gösterecek şekilde oturmuş olmalı. Bu kuzey-güney doğrultusu, elbette bir sapma gösterebilir. Nitekim Cizre'deki surlar geminin yönünü çağrıştıracak şekilde yapılmıştır. 

(2) Cudi'nin özellikle Batı ve Güney tarafının sınırları-kenarları, adeta duvar gibidir. 
Gemi'nin, dağın güney kenarında müsait bir boşluğa oturmuş olması beklenir. 

(3) Gemi'nin oturduğu yer, dağdan inmeye ve çıkmaya elverişli olmalı yahut "dağa giden yol"un yakınında olmalıdır. 

(4) Gemi'nin oturduğu yer ve yakınındaki köy, dağın zirvelerinde olamaz. Nispeten dağın alçak, yahut Dağ'ın alçalan doğu tarafındadır. 

(5) Gemi'nin kapısı açıldığında hayvanların kolayca çıkacağı, dağın yamaçlarına yayılabileceği ve zaman zaman gemiyi ziyaret edebileceği bir yol bağlantısı olmalıdır. 

(6) Cudi'nin zirvelerinden birinde yapılmış olan ve sonra mescide çevrilen gemiye benzer manastır, muhtemelen geminin yerine yakındır ve yönü geminin yönüne bir işarettir. 

(7) Geminin boyutları Tevrat'ta verilmiştir. Gemi'yi içinde saklayan "doğal görünümlü oluşum"un Tevrat'taki boyutlara uygun olması gerekir ve bu boyutlar: uzunluğu; 300 ama, 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genişliği; 50 ama, yüksekliği; 30 ama. "1 ama", 0,48 cm alınırsa; geminin boyutları; (144 m, 
24 m, 14,4 m); 0,62 cm alınırsa boyutlar; (186 m, 31 m, 18 m), 0,70 cm alınırsa da; (210 m, 
35 m, 21m) olur. 


Nuh ve çocukları, Gemi'den indiklerinde dağın üzerinde, gemiye yakın ve soğuktan- rüzgarlardan korunaklı bir çanakta Semanin(seksenler) köyünü kurdular. Sular iyice çekilinceye kadar burada yaşadılar. Burası, Gemi'ye yakın, kuzeye bakan yamacında bir "çanak bölge"dir. Sular tamamen çekilinceye kadar kalacakları bu yerin; Semanin(80'ler) köyünün şu özelliklere haiz olması gerekir: 


(1) Gemi'ye yakın olmalıdır ki Gemi'yi de, kendileri ve hayvanları için barınak ve 

depo olarak bir süre kullanabilsinler. Bize göre bu aradaki mesafe; 400-500 metreyi geçmez. 
(2) Evlerin yapımında, Gemi'nin tahtalarından da yararlanmışlardır. Çünkü köy evi yapabilmeleri için taş, toprak dışında tahta-ağaç da gereklidir. 

(3) Suyun kolayca çekilip-kuruması için yerleşim yeri meyilli olmalıdır ve bugün kurumuş olsa da oraya yakın pınar bulunmalıdır. 

(4) Dağ'ın rüzgarları ve soğuğu dolayısıyla "rakımı düşük ve çanak bir bölge" olmalıdır. 
(5) Bu ilk köy; Semanin, hiçbir zaman Cudi'nin eteklerinde ve yamaçlarında 

olamaz. Cudi'nin yamaçlarında, yahut eteklerinde ancak sular tamamen çekildikten sonra köyler kurulmuştur ki bunlar, ilk yerleşim yerleri değildir. Sonuç olarak dağda kurulan ilk köy, bu temel koşullar sağlamak zorundadır. 


Evet yukarıdan beri sıraladığımız Nuh'un gemisinin ve Semanin köyünün "Yeri"ne ait özellikler, başka ipuçları ve Google görüntüleri birleşince gerçeğe ulaşmak mümkündür. 
Nitekim, ziftli tahtayı bulan Dr. Bender; "Cudi'nin güneyinde ve Karaca köyünün 3 km kuzey doğusunda, yaklaşık 1700 metre yükseklikteki oluşum geminin yerini göstermektedir" diyor. Yine Nestoriyan Prens Nuri'nin "Dağ'ın güney bölgesinde bir taş yapı görünümü" ifadesini kullanıyor Gemi için... Biz de tüm bu verilerin ışığında Nuh'un gemisinin ve ilk kurduğu köyün yerini Google'dan işaretlemiş bulunmaktayız. 


Cudi'de Zeytin Ağaçları 


Nuh'un gemisi dağın üzerine geldi, geminin karaya oturmasını beklerken; suların çekilme 
durumunu anlamak için Nuh, dışarıya güvercin gönderdi, ancak güvercin boş döndü. Bir 7 
gün daha bekleyerek tekrar güvercini gönderen Nuh, güvercinin bir "zeytin dalı"yla döndüğünü gördü, işte Tevrat ifadesi: 


Güvercin akşam vakti ona geldi; ve işte - ağzında, yeni koparılmış bir zeytin dalı vardı. Noah böylece suların yeryüzü üzerinden alçaldığını anladı. 
Bereşit: 8/11 


Zeytin" Gemi'nin oturduğu dağ için önemli bir kanıttır. Abdullah Yaşin, "Cizre Şehir Rehberi"nde şunları yazıyor: 

"Zeytin ağacı, Ağrı yöresinde kesinlikle yetişmez, ancak Cudi dağının güneyi, doğusu ve batısı zeytinliklerle doludur. Şah, Hebler, Hesena, Herbul, Gıreçulyan, Bespin 

köyleri, Cudi'nin yamaçlarında yer almaktadır ve arazilerinde bol zeytinlikler 

vardır. Cudi'de, yabani üzümler, armutlar, palamut, ışkın, menengiç ve salatada kullanılan kalın saplı çeşitli otlar mevcuttur. Bol miktarda pınarları vardır." 
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Şırnak'ın yüksek rakımlı dağlarında araştırma yapan Bornova Zeytincilik Araştırma İstasyonu uzmanı ziraat yüksek mühendisi Mehmet Ulaş ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Mücahit Taha Özkaya, araştırma sırasında Cudi ve Küpeli dağlarının 1157 rakımlı bölgelerinde; zeytin 

ağaçları buldu. Adana'da düzenlenen "Tarımsal Eğitim" ile ilgili bir seminere katılan Mehmet Ulaş şunları söylüyor: 


Cudi dağında 1157 metreye ulaşan yüksek yerlerde, hatta daha yükseklerde meyvesi olan zeytin ağaçları bulunduğunu bölge insanları bilmektedir. Ancak yakın zamanda Cudi'de, bu yüksekliklerde araştırmacıların zeytin ağaçlarına rastlaması, basında büyük yankı yapmıştır. 


"12 araştırma görevlisiyle yürüttüğümüz proje kapsamında Türkiye'nin zeytin yetiştirmeye elverişli alanlarını ortaya çıkarmayı hedefledik. İncelemelerimiz sırasında bulduğumuz zeytin ağaçları, bizleri şaşırttı. Çünkü 700- 800 metreden sonra meyve veren zeytin ağacına çok rastlanmaz. Ancak bizim bulduğumuz ağaçlar, yetiştiriciliği yapılan kültür bitkileri. O iklim ve sıcaklık değerlerinde, böyle zeytin ağaçlarının yetişmiş olması gerçekten şaşırtıcı. Bu ağaçlar, tamamen farklı ırk ve türe ait. Yükseklik ve iklim koşulları, bitkilerin yayılımını en çok sınırlayan koşullardır. Bu kadar yüksek rakımlarda bu ağaçlar yetişiyorsa, dağların zirvesinde yeni bahçeler oluşturulabilir." 


Nuh'un dağdan indikten sonra ilk kurduğu bağ, üzüm bağıdır. Bu durum, Tevrat(Bereşit): 9/20'de şöyle ifade edilir; 
Noah, toprak adamı olmaya başladı ve bir bağ dikti. 


Cudi dağının yamaçlarında zeytin ağaçları gibi yabani üzümler de bulunmaktadır. Ayrıca Cudi dağının eteklerinde üzüm bağları mevcuttur ve üzüm yetiştirilmektedir. 


Sonuç olarak Cudi dağı, tüm coğrafi özellikleriyle, tarıma-bağcılığa elverişli etekleri ve çevresiyle, iklimi ve su kaynaklarıyla, Nuhoğullarının yeni bir yaşama başlamaları, buradan yeryüzüne dağılmaları için gerekli tüm koşulları taşımaktadır. Daha sonra Dağ'ın 

eteklerinde Nuhoğulları tarafında köyler kurulmuş, buradan insanoğlu -beşeriyet tekrar Dünya'ya yayılmıştır. Bugün Cudi'nin çevresinde, dağın eteklerinde çok sayıda eski köy kalıntıları, yahut terk edilmiş köyler bulunmaktadır. Nuh'un burada yaşaması dolayısıyla burası tarih boyunca rağbet görmüş; Dağ, birçok toplulukları buraya çekmiş ve barındırmıştır. 


Sonuçlar 
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1) Nuh Tufanı, inkarı mümkün olmayacak derecede muhkem-mütevatir bir olaydır. Ancak bu ibretli evrensel helaktan gerekli dersler çıkarması gereken Nuhoğulları, böyle bir olay olmamış gibi davranıyorlar ve bu ibretli helakı arkalarına atıyorlar. 


2) Nuh Tufanı sadece gerçek değil, küresel çapta bir helaktır. "Sadece Mezopotamya'da oldu, lokal olaydı, her toplumun kendi su taşkınları olduğu için küresel çapta yaygın hikayeler uydurulmuştur" edebiyatı, bir aldanma ve aldatmadan başkası değildir. Ortaya koyduğumuz "kanıtlar kümesi"nin kesinliği ve tutarlılığı ortadadır, "küresel tufan"ın aksi iddia edilemez. 


3) Küresel Nuh Tufanı'nın "su seviyesi ve kaynakları", delilleriyle ortaya konmuştur. 
Büyük-küçük çok sayıda "kuyruklu yıldız"ın Dünya'ya çarpması, bu çarpmalarla birlikte "Yerküre'nin çekirdeği"nin tetiklenmesi ve ısı enerjisinin artması; arkasından zincirleme şiddetli volkanik aktiviteleri, buzulların erimesini, depremleri ve yer yüzeyinde değişikliklerin meydana gelmesini sağlamıştır. Ve bu arada Manto ile Yeryüzü arasındaki "derin döngü" de harekete geçmiştir. 


4) Küresel Nuh Tufanı sadece Nuh kavminin helakı değil; insanlığın, özellikle Mu-Atlantis toplumlarının ve bunları baştan çıkararak Ye'cuc-Me'cuc(Devler) üreten Lemurya cin-şeytan toplumunun da helakıdır. Özetle Rabb'ini unutmuş, cin-şeytanlara uymuş insanoğlunun küresel çapta bir helakıdır. 


5) Nuh'un Gemisi'nin Cudi dağına demir attığı, tüm delilleriyle ortaya konmuştur. Nuh'un Gemisi'nin, Ağrı yahut başka bir dağla hiçbir ilişkisi yoktur. Kur'an, Tevrat ve tüm büyük din mensuplarına dayalı kanıtlar, tarihi, bölgesel, arkeolojik kanıtlar, Cudi'yi göstermektedir. 
Şimdiye kadar Cudi'de ciddi arkeolojik bir araştırma yapılmamasının birinci derecede sorumlusu, İslam bilginleri etiketli ilahiyatçı-tarihçilerin, "Din-Bilim ve İslam Arkeolojisi" anlayışıdır. 


6) Burada devlerle ilgili bir detay üzerinde duracağız. Nuh'un Gemisi hareket 

ettiğinde, devlerden birisi gemiye tutunarak, Nuh'un, kendisini kurtarması karşılığında, Nuh soyunun kölesi olacağı sözünü vermişti. Bu devin adı Uc(Og) bin Anak'tır. Nuh'a verdiği sözü ne kadar tuttu bilmiyoruz, ancak bu devin soyundan da bir millet ortaya çıkmıştır ki; bunlara "Anakim"(Anaklar) denmektedir. 


Bu dev soyu "Anakim", önce Mezopotamya'nın kuzeyinde, daha sonra da Musa zamanında Filistin-Ürdün coğrafyasında etkili-güçlü topluluklar olarak ortaya çıkmıştır. Buraya kadar özetlediğimiz bu dev soyu topluluklarla ilgili deliller güçlüdür ve bu konu Tevrat'ta çok önemli bir yer tutmaktadır. Tevrat'ta, Başan Kralı Og ve kardeşi Heşbon'da oturan Emori Kralı Sihon'dan bahsedilir. İsrailoğulları Nebo tepesine doğru ilerlerken, bu iki kardeş dev soyu kralı ve ordularını birlikte yok etmişlerdir. Özellikle dev Og'u, Allah'ın emriyle bizzat Musa kendisi öldürmüştür. Yine Kur'an'da; BAKARA(2)/249-251'de 

geçen Davud'un öldürdüğü "Calud" da bir dev artığıdır. Tevrat'ta genişçe anlatılan vaad edilmiş toprakları teftişe giden 12 kişinin bu "Anakim"lerden korkusu; MAİDE(5)/21-24'te de kapalı olarak dile getirilmiştir. Bu konu, ayrı bir çalışmanın konusudur, ancak Tufan'la bağlantısı dolayısıyla sonuç bölümünde kısaca özetlemiş bulunmaktayız. 


7) Yeni bir Nuh Tufanı olmayacak; "2012 Filmi" İblis yalanı, ancak Yaklaşansaat geliyor... 
Dün cin-şeytanların tuzağına düşen Ademoğlu, bugün de Nuhoğlu olarak aynı tuzağa maalesef düşmüş görünüyor. Acaba bugün kaç gelişmiş ülkenin başkanları, başkan 

eşleri, İblis'in uzaylı-melekleriyle oturup kalkıyor? Nuh zamanındaki Dünya'dan bugünkü 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Dünya ne kadar iyi! İnsanlığın en son evrensel Elçisi Muhammed (s.a.v.)'i ve Kur'an'ı tanımayanlar, İblis ordusunun Dünya üzerinde yürüttüğü "enigmatik sinsi propaganda"yı ve "manipülasyonlar"ı nasıl bilecekler, nasıl engelleyecekler ve Sonsuz Güç Sahibi Allah'a karşı kimden yardım alacaklardır? İşte kendileri aldanıp, insanlığın aldatılmasında İblis'in değirmenine su taşıyanlara son sözümüz: 


Gökteki o kimsenin(Mikail'in), sizi Arz'a geçirmesinden emin mi oldunuz? O zaman Arz sarsılır(depremler olur). 

O'nun, üzerinize 'taş-dolu kasırgası' göndermeyeceğinden emin misiniz? Yakında bileceksiniz, Benim uyarım(korkutmam) nasılmış? 

Muhakkak sizden öncekiler de yalanladı. Benim inkarım nasılmış? 

Orada(Gök'te), onların üzerinde dizi dizi dolaşanları(göktaşlarını) görmediler mi? Onları, (melekler) kabzeder(yönetir). Onları, Rahman'dan başkası tutmaz. Muhakkak O(Rahman), her şeyi görendir. 

Şu sizin için olan (göktaşları) ordusuna karşı size Rahman'dan başka kim yardım edecek? 
Muhakkak kafirler bir aldanmışlık içindedirler. 
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MAYMUNDAN KOPYALANMIŞ: "EMBRİYO" 


Kasım Cindemir-hürriyet.com 13/11/07 


ABD'li araştırmacılar, ilk kez bir "primat"'tan klonlanmış embriyo üretmeyi başardılar. 
Yetişkin maymun üzerinde yapılan deney, gelecekte insana da uygulanabilecek. İnsan yumurtaları da klonlanmış embriyolara dönüştürülebilecek. Ancak böyle bir gelişmenin şiddetli etik tartışmalarına yol açacağı biliniyor. 


Amerikalı bilim adamları, ilk kez yetişkin maymunlardan, 

düzinelerce klonlanmış(kopya) embriyo üretmeyi başardılar. Oregon Eyaleti'ndeki Ulusal Primat Araştırma Merkezi”'nde yeni bir teknik ile gerçekleştirilen çalışma, "klonlamada dev adım" olarak nitelenirken; aynı yöntemin, "klonlanmış insan embriyosu üretimi" için de kullanılabilme ihtimali ortaya çıktı. 


Bir devrim olarak tanımlanan bu yeni teknikle, bilim adamları, insan yumurtalarını 

da, klonlanmış embriyolara dönüştürebilecekler. Daha önce insan dahil, primat embriyosu klonlama girişimlerinde, teknik sorunlarla birlikte, etik açıdan da büyük tartışmalar çıkmıştı. 
Bilim çevrelerinde, maymun ve insanlarda, kopyalanmış embriyo üretimi, fazla ümit 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vermiyordu. 


"Dev" diye nitelenen bu son deneyde, bilim adamları, on yaşındaki yetişkin bir erkek maymundan, klonlanmış embriyo ürettiler. Çalışma ile ilgili raporun bu ay sonuna doğru yayınlanması bekleniyor. Aynı çalışmada, klonlanmış embriyolardan alınan kök hücreler, laboratuvar koşullarında, olgun kalp hücreleri ve beyin nöronlarına dönüştürüldü. 


Bundan Sonra Sıra İnsanda 

Dr. Shoukhrat Mitapilov öncülüğündeki bir ekip tarafından yapılan çalışmada, 100 
klonlanmış embriyo, 50 taşıyıcı dişi maymunun rahmine yerleştirildi. Ancak henüz bunların hiçbirinde, hamilelik sonucuna ulaşılamadı. 

Dünya'daki "ilk klon memeli" olan koyun Dolly'nin doğumu için, tam 277 ayrı 

deneme yapılmıştı. Dr. Mitapilov, yeni bir teknikle, primat yumurtalarının her biri 

ile, maymun deri hücresinin çekirdeğine, "füzyon yöntemi" uyguladı. 

Dr. Mitapilov, çalışmanın Nature Dergisi'nde yer alacağını ifade ederek, ayrıntı vermedi. 
Diğer bilim adamları da, Dr. Mitapilov'un çalışmasından, övgüyle söz ettiler. Avustralyalı Prof. Alan Trounson: 

"Bu noktadan sonra,insanlara geçilebilir" diye konuştu. 

Emekli oluncaya kadar Dr. Mitapilov ile birlikte çalışan Prof. Don Wolf ise yeni teknik için: "Primat yumurtalarına hasar veren morötesi ışık ve boya kullanılmıyor. Daha önce maymunlarla yaptığımız deneylerde, yumurtaya hasar verdiğimizi bilmiyorduk" diye 


konuştu. 


KOPYALAMA SINIRLANDIRILMADI: "KOPYA İNSANLAR YAKINDA!" 


ntvmsnbc 12/11/07 


1997 yılında kopyalanan koyun: Doly 


İrlanda'daki bir insan hakları merkezi, BM'nin, insan kopyalamayı önleme konusunda, yetersiz kaldığını açıkladı. Yetkililer: 


"Kopya insanların ortaya çıkması ve çoğalması an meselesi. Bu önlenmeli, ancak önlenemezse, kopya insanların hakları, mutlaka korunmalı" dedi. 
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Uluslararası toplumun, üreme amaçlı insan kopyalamayı (klonlama) yasaklamaya, ya da muhtemel ayrımcılığa, hatta suistimale karşı gelecekte ortaya çıkabilecek klonlanmış insanların, haklarını korumaya hazırlanması yönünde acilen bir anlaşmaya varması gerekebileceği bildirildi. 


İrlanda Ulusal Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi'nden Brendam Tobin ve ekibinin yayımladığı rapor; BM'nin üreme amaçlı kopyalamayı, yasa dışı ilan etmekte başarısız olması ve araştırmalardaki hızlı gelişmeler yüzünden kopyalanmış insanların ortaya çıkmasının, an meselesi olduğunu ortaya koydu. 


Tobin, tedavi amaçlı denetimli kopyalama araştırmalarına izin verilirken, üreme amaçlı insan kopyalamasının, yasayla dünya çapında yasaklanmasının, istenen bir seçenek olduğunu söyledi. 


BM'nin, kopyalanmış insanlara saygı gösterilmesi ve kopyalanmış insanların ön yargı, suistimal ya da ayrımcılığa karşı koruması yönünde, büyük çaplı programlar başlatması gerektiğini ifade etti. 


Fransa ve Almanya, BM'den, üreme amaçlı kopyalama girişimlerine, küresel bir yasak getirilmesini istemiş, ancak tedavi amaçlı klonlama deneylerine izin verilmesini talep etmişti. 


BM’ deki tartışmalar sırasında, birçok hükümet bu görüşe sahip çıkmış; ancak aralarında ABD ve Vietnam'ın da bulunduğu bazı ülkeler, amacı ne olursa olsun, her türlü klonlama 


çalışmasına karşı çıkmışlardı. 


RUSLARDA "İNSAN KOPYALAMA"NIN EŞİĞİNDE 


CHA-12/11/07 


2007 Şubatında, Çin'de kopyalanan tavşan 


Koyun kopyalamayla başlayan klonlama çılgınlığına, maymun da eklendi. Maymun kopyaladıklarını ileri süren Rus bilim adamlarının yeni hedefi ise çok tartışılacak! 


Rusya'da bilim adamları, ilk kez maymun klonladıklarını iddia etti. Rus bilim adamları, denenen yeni yöntem ile, insan klonlamasına, çok yaklaştıklarını iddia ettiler. Ruslar, bu konudaki bilimsel açıklamayı ise ay sonunda yapacaklarını ifade ettiler. Ayrıca Rus bilim adamları, kullandıkları yöntemin çok başarılı olduğunu ve bu yöntemi, insan klonlanmasında denemek istediklerini söylüyorlar. Ruslara göre, insan klonlamak, bu aşamada, daha kolay. 
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İŞTE MUCİZE: "ARAP YARIMADASI YENİDEN OTLAK VE NEHİRLERE 
KAVUŞACAK" 


Dr. Bahri Güldoğan-yaklasansaat.com-19/03/2018 


Ebü Hureyre, Peygamber(s.a.v.)den şöyle rivayet eder: 

"..Arap toprakları yeniden bağ-bahçe ve nehirlere kavuşmadıkça kıyamet kopmayacaktır." 

(Müslim, C.3, Hno: 158) 


Peygamberimiz'in ifadesinde geçen "Arap toprakları" deyiminden maksat, Arap Yarımadası'dır. Bu Yarımada, 15 ilâ 30 kuzey enleminde bulunan çöl kuşağındadır. Nadiren görülen nem ve şiddetli kuraklık, çöl bölgelerinin genellikle göze en çok batan niteliklerindendir. Arap Yarımadası'nın bazı iç bölgeleri özellikle Rubülhâli Çölü uzun yıllar bir damla yağmur yüzü görmemektedir. Bu kuraklık, o toprakların bitki örtüsüne de etki etmiştir. Bu yüzden o topraklara sarı bir renk hâkim olmuştur. Bu renk, yakıp kavuran kumun rengidir. Bunun tek istisnası, sadece bir parça yağmur alan sahil bölgeleri ile kuyu ve pınarlara yakın yerlere serpilmiş vahalardır. 


Yüce Allah, Arap Yarımadası'nın bir kısmını ve çöllerini; Kur'ân'da İbrahim'in diliyle şöyle niteler: 

"Rabb'imiz, muhakkak ben, soyumdan (bir kısmını), Senin Beyt-i Haram'ının yanında, ziraata elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim." JİBRAHİM(14)/37) 


Arap Yarımadası topraklarının büyük bir kısmının genel niteliği bu olduğuna göre Peygamberimiz nasıl oluyor da bu toprakların Yaklaşan Saat'te, bağ-bahçe ve nehirlerin bulunduğu yerler hâline gelebileceğini söylüyor? 


Yukarıdaki Hadis'ten anlaşılan şudur: Arap Yarımadası'nın çöllerini, Yaklaşan 

Saat'te, göller ve nehirler kaplayacaktır. Hadis'teki "yeniden bağ-bahçe ve nehirlere kavuşmadıkça" ifadesi, Yarıma'da topraklarının geçmişte böyle olduğuna; Yaklaşan Saat'te bu ilk haline geri döneceğine işaret etmektedir. Aslında bu hadis, bir gerçeği, bir öngörüyü, bir mucizeyi ifade etmektedir. Hadis'in ihtiva ettiği gerçek şudur: 


Arap Yarımadası'nda geçmişte otlakların ve nehirlerin bulunduğu topraklar, sonradan şu an mevcut olan çöllere dönüşmüştür. Mucizevi haber ise; nehirler ve yeşil alanların Yaklaşan Saat'te, Arap Yarımadası'na tekrar geri dönmesidir. Bu Hadis'in doğru bir biçimde anlaşılabilmesi için tam 14 asrın geçmesi gerekmiştir. Çünkü jeoloji, iklim tarihi, 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astronomi ve başka bilim dallarında bu baş döndürücü ilerleme gerçekleştikten ve Arap Yarımadası'ndaki çöllerde birçok kazı ve sondaj faaliyetleri yapıldıktan sonra Hadis'in manası daha iyi anlaşılmıştır. Hadis, bir taraftan geçmişten, diğer 

taraftan gelecekten mucizevi bir şekilde haber veriyor. Bu çağda yapılan araştırmalar ve çalışmalar, hiç bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde "Peygamberimiz'in ihbarı"'nı doğrulamaktadır. Bu tarihi ve ilmi gerçeğe dikkat çektikten sonra bu çalışmaları ve keşifleri ortaya koyabiliriz: 


Arap Yarımadası'nın Geçmişiyle İlgili Kanıtlar a) Hayvan Kalıntıları 


1) Geçmiş devirlerin izlerini araştıran jeolojik araştırma ekiplerinin en büyüklerinden biri, İngiliz müzesinden Petrov Aybarov başkanlığındaki ekiptir. Bu ekip, 1989 yılı başlarında Birleşik Arap Emirlikleri'ne doğru yola çıkmış ve kökü 7 milyon sene önceye dayanan Miyosen çağının sonlarına ait hayvan kalıntıları keşfetmiştir. Petrov Aybarov ile arkadaşlarının buldukları kalıntılar şunlardır: 


Asrımızdaki fillerin uzaktan akrabaları kabul edilen hortumlu ve memeli hayvanlar, nehir atları, küçük etoburlar, atlar, tek boynuzlular, timsahlar, balıklar, kuşlar ve bazı maymun türleri. 


Miyosene döneminde Kızıldeniz, Orta Akdeniz'e bağlıydı. Ayrıca Kızıldeniz güneyden köprü şeklinde bir kara parçasıyla Afrika kıtasına bitişikti. Bu kara 

parçası, Habeşistan'la Yemen'i birbirine bağlıyordu. Doğuda ise Dicle ve Fırat nehir şebekesi bugüne nispetle güneye doğru daha fazla uzanmaktaydı. Bulunan hayvan türlerinin, bu şebekenin deltasında geliştikleri düşünülmektedir. 


2) McClure, Rubülhali Çölü'ne yaklaşık 1200 kilometrelik mesafede bulunan antik bir gölün çamurunda suaygırı, su mandası, uzun boynuzlu sığır, yabani keçiler veya koyunlar, Afrika antilobu, ceylan, deve, inek antilobu kemikleri ve deniz kabuğu bulmuştur. 


3) Oxford Üniversitesinden Christopher Stimpson liderliğindeki bir ekip ise, Nüfud Çölü'nde bir vaha kasabası olan Tayma yakınlarındaki bir alanda 325 bin yıllık panter ve fil kemikleri buldu. 

Arabistan'da eski hayvan kemiklerinin keşfedilmesiyle, bu bölgenin geçmişte yarım milyon yıl boyunca; Afrika'dan ve Asya'nın diğer yerlerinden hayvanları çekecek 


kadar sulak olduğu sonucuna varılmaktadır. 


b) Geçmiş Devirlere Ait Alet Kalıntıları 
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Dabsa Vadisi 


İngiltere Durham Üniversitesi arkeoloji profesörü olan Foulds, Suudi Arabistan'ın güneybatısında, Kızıldeniz yakınlarında bulunan Dabsa Vadisi'nde, çoğunluğu paleolitik dönemden kalma binden fazla "taş eser" keşfetti. Taş eserlerin arasında; el baltaları, kesiciler (bir tür bıçak), sıyırıcılar (hayvan derilerini etten sıyırmak için kullanılır), mızrak uçları, deliciler (deri veya et üzerinde delikler açmak için kullanılan taştan aletler) ve taştan çekiçler bulunuyor. Araştırmacılar, günümüzdeki kurak bir bölgede keşfedilen bu eserlerin, iklimin daha yaşama elverişli olduğu bir döneme işaret ettiğini belirtiyorlar. 


c) Eski Nehir ve Göl Yatakları 


1) Boston Üniversitesinden jeoloji ve uzay bilgini Dr. Faruk Elbaz, 1993'te yaptığı bir araştırmada, Arap Yarımadası'nın uzaydan çekilen resimlerinde; Yarımada'yı batıdan doğuya Kuveyt'e doğru geçen eski bir nehir yatağının varlığını ortaya koymuştur. Bu nehir yatağı büyük kum tepelerinin altında gizlenmektedir. Yine uzaydan çekilen resimler, Kuveyt'in kuzey batısında büyük bir alanın, bu nehrin deltasında bulunduğunu ortaya koymaktadır. Yapılan bu keşif sayesinde, bu eski nehir yatağında muazzam miktarda yeraltı sularının bulunduğu anlaşılmıştır. 


2) Amerikalı jeolog Hal McClure, Arabistan Rubülhali Çölü üzerine hazırladığı doktora tezinde: Yağmurlu asırlar boyunca çöl mıntıkasının göllerle kaplandığını; göllerin ilki 37 ila 
17 bin yıl önce, ikincisinin ise 10 ila 5 bin yıl önce olmak üzere iki defa ortaya çıktığını 
belirtmiştir. 


(Şekil1) 
Resmin büyük hali için üzerine tıklayın 


3) Yeşil Arabistan araştırma ekibi, uluslararası uzmanlardan oluşmaktadır. Oxford Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Tarih Öncesi Dönem profesörü Michael Petraglia ve ekibi, uydu verilerini kullanarak, "eski göller ve nehir sistemleri"nin bir haritasını çıkardılar. Daha 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sonra bu bulguları doğrulamak için yerde bu bölgeleri dolaştılar. Bu araştırma grubunun açıklamasına göre, kalıntılarla dolu yüzlerce siteyle birlikte, geçmişte birkaç yüz bin yıl boyunca sularla kaplı olan binlerce eski gölün yerini tespit ettiler. Bu sitelerin en eskilerinin ise 125 bin ve 211 bin yıl öncesine ait olduğunu belirlediler. 


King College London'dan hidrolojist Paul Breeze; Yarımada'nın sadece %10'unda 1300 
paleogöl ve sulak siteler tespit ettiklerini belirtti. Buna dayanarak, Arabistan'da yağışlı dönemlerde on binlerce eski göl ve sulak alanın olması gerektiğini ifade etti. (Şekil 1) 


Petraglia'nın ekibi, Ürdün ve Orta Arabistan arasında bulunan Nufüd Çölü'nde Riyad'ın yaklaşık 350 kilometre kuzeyinde Jubbah kasabası yakınlarında bir kuru göl yatağını araştırdı. Oxford Üniversitesinden arkeolog Ash Parton "Yağışlı dönemlerde Jubbah, sazlıklarla ve yumuşakça yatakları ile dolu büyük bir göldü. Bitki ve hayvan kalıntıları göz önüne alındığında, göl kuraklığın yaşandığı dönemlerde bile bitkiler, hayvanlar ve insanlar için bir sığınak, uzun vadeli bir vaha olmuş olabilir" dedi. 


Rubülhali Çölü'nün derinliklerinde bulunan diğer bir paleogölün ismi Mundafan'dı. Bu paleogöil fitolit denilen mikroskobik bitki kalıntıları üzerinde yapılan araştırmalara göre otlaklarla çevriliydi. 


Breeze ve ekibi, bugün büyük ölçüde kum tepeleriyle gizlenen bir "nehir sistemi"nin haritasını çıkardı. Bu nehir geçmişte Yemen Dağları'nın kuzeyinden Orta Arabistan'a ilerleyip Basra Körfezi'ndeki geniş bir vadide son bulmaktaydı. 

Adrian Parker'ın fitolit ve sedimentoloji çalışmalarını yaptığı diğer bir sistem ise 2 metre derinliğinde, 20 metre genişliğinde çimen ve palmiyelerle çevrili bir nehri içermektedir. Bu nehir, Umman Dağları'ndan doğarak şu an kıraç olan arazi üzerinden 400 kilometre yol katetmektedir. 


d) Arabistan'ın Geçmişte Yeşil Dönemlerini Öngören İklim Modelleri 


1) Washington Üniversitesi'nden Julian P. Sachs ve ekibinin "Scientific 

American" ve "Nature Geoscience" dergilerinde yayınlanan araştırmasında; hava sıcaklığının artmasıyla birlikte yağmur kuşaklarının kuzeye doğru hareketine dikkat çekilmektedir. ITCZ (Intertropical Convergence Zone(*)) kuşağı boyunca karşılaşan Kuzey ve Güney Yarımküre ticaret rüzgarları; kuvvetli hava olaylarına, kapalı bir gökyüzüne, yoğun yağışlara sebep olmaktadır. Bu çalışma ITCZ'nin mini buzul çağı yaşandığı 1630 yılında bugünkü konumundan yaklaşık 550 km daha güneyde olduğunu öngörmektedir. 


2) McClure, Arap Yarımadası'nın yeşil olduğu devirlerdeki göllerin, günümüzde Hindistan'ın güneyini sulayan yaz musonları gibi, Güney Umman'dan gelen tufan yağışlarıyla oluştuğunu iddia etmiştir. Yaz musonlarının son jeolojik devirde iki kez kuzeye doğru hareket ettiği ve bunun da gölleri oluşturduğu görüşünü ileri sürmüştür. 


3) Arap Yarımadası, batı rüzgarları ve Afrika-Hint Okyanus muson sistemlerinin etkileşimi ile yağış miktarı periyodik olarak hızla artmıştır. Bunun sonucunda, Arabistan dönemsel olarak büyük tatlı su göllerinin ve sulak alanların bulunduğu geniş çayırlarla çevrili bir bölgeye dönüşmüştür. 


Yeşil Arabistan araştırma ekibinden, Rick Potts ve Adrian Parker, Afrika ve Hint musonlarının buzularası dönemde ITCZ'nin mevcut olan konumundan kuzeye doğru 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kaymasıyla, Arap Yarımadası'na su ve canlılık getirdiğini iddia etmektedir. Modellere göre, muson sistemi, daha tipik olan güney yolunu takip etmeyip, kuzey yönünde kayarak, birkaç bin yıl boyunca çöl olan bu yerlere baskın şeklinde yağış getirmiştir. 


Hint Okyanusu ve Afrika muson sistemlerinden kaynaklanan bu muson yağmuru baskınlarının, 200-190, 170, 155, 130-120, 105-95, 85-75 ve 60-55 bin yıl önce, Güneş ışığı radyasyonunun maksimum olduğu dönemlerde gerçekleştiği iddia edilmektedir. 


Jeoarkeolog Adrian Parker; "Su pompası açıldığında, kahverengi Arabistan yeşile dönüyor," diye açıklamada bulundu. 

Oxford Üniversitesinden arkeolog ve iklim uzmanı Richard Jennings; "Arabistan'da yağışlı dönemlerde nehirler coştu, göller doldu ve bugünün Doğu Afrika'sının savan iklimine benzer bir iklim hakim oldu," diye belirtti. 


Artan paleoklimatik kayıtlara göre, Kuzey Yarımküre'deki hem buzul hem de buzularası çağlarda, Arabistan'da muson yoğunluğu artmıştır. Muson yoğunluğu değişimi ile Dünya'nın yörüngesine bağlı Güneş ışığı radyasyonunun değişimi arasında güçlü bir tutarlılık ortaya çıkmaktadır. Ayrıca buzul çağlarında batı rüzgarlarıyla oluşan yağış; periyodik olarak güneye Arabistan'ın iç kısımlarına doğru uzanmaktaydı (Ash Parton ve diğerleri 2015). 


e) Arabistan'la Aynı İklim Kuşağında Bulunan Sahra Çölü Araştırmaları 


1) Köln Üniversitesinden, Stefan Kropelin ve Rudolph Kuper'in, "Science dergisi"'nde yayınlanan makalelerinde: Kuzey Afrika'yı kaplayan Sahra Çölü'nün, 9 ila 7 bin yıl önce yağmurların yıkadığı, sulak, yağışlı ve yeşil bitkilerin kök saldığı bir bölge olduğu kaydedildi. 


2) Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden(MIT) paleoklimatolog (Dünya iklim tarihi araştırmacısı) David McGee önderliğinde gerçekleşen ve 30 bin yıl geçmişe gidilen çalışmada; Sahra'nın 11 ila 5 bin yıl öncesinde büyük göller, hipopotamlar ve zürafalarla dolu ormanlık bir alan olduğu vurgulandı. Araştırma, 5 bin yıl önceki ani ve yaygın bir iklim değişikliğine de işaret etmektedir. Bu dönemde değişen rüzgar sistemi ile Atlas Okyanusu'nun taşıdığı kumların zaman içinde kuru bir hava yarattığı, bunun da "çöl oluşumu"'na sebep olduğu vurgulanmaktadır. 


3) "Science Advances dergisi''nde yayımlanan bir araştırmada, bilim adamları 11 ila 5 bin yıl önce Afrika'dan rüzgârlarla taşınan toz parçacıklarının miktarının, günümüzdekinin yaklaşık yarısı kadar olduğunu belirttiler. Bu durumun okyanus suyu sıcaklığının artmasına ve Sahra havzasındaki iklimin bugüne göre daha ılıman olmasına yol açtığını iddia ettiler. 


f) Geleneksel Arap Dili ve Edebiyatı 


Geleneksel Arap dili ve edebiyatında, gürül gürül akan nehirlere, çiçek açmış ağaçlara yaygın olarak yer verilmiştir. Araplarda hayvan isimlerini incelediğimizde bir hayvanın; mesela aslanın birden çok isminin olması karşısında insan hayrete düşer. Bu, o hayvanın geçmiş çağlarda Arapların yaşadıkları çevrelerde yaygın olarak bulunmasından dolayı bu kadar çok isim aldığını teyit etmektedir. Aynı şeyi nehirler için de söylemek mümkündür. Çünkü Arap dilinde nehir ismi de çoktur. Geçmişte Necid bölgesindeki Arap beldelerinin suya, göllere, 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ovalara ve vadilere sahip verimli bir yer olduğu bilinmektedir. Burası başka yerlerden üstün tutulmuştur. Sonunda bölge değişikliğe uğramış, bitki örtüsü ortadan kalkmıştır. 


g) Arap Yarımadası'nda "Eski Kavimler"'in Varlığı 


Modern arkeolojik kazılarda, günümüzde kurak birer çöl olan bölgelerde ilk dönem medeniyetinin ve kültürünün kalıntıları ile birçok eski kavme ait arkeolojik 

siteler keşfedilmiştir. Sitemiz'de Ad, Semud, Lut, Medyen gibi kavimlere, "ESKİ KAVİMLER" başlığı altında geniş yer verilmektedir. 


Altıncı Yüzyılda Bir "Mini Buzul Çağı" Keşfedildi 


"The International Past Global Changes" (PAGES) projesinden araştırmacılar; "Nature Geoscience" dergisinde 2016'da yayınlanan makalelerinde MS 536-660 yılları arasında bir mini buzul çağı yaşandığını keşfettiler. Bu mini buzul çağına 536, 540 ve 547 yıllarındaki üç büyük volkan patlamasının ve Güneş ışınları radyasyonundaki azalmanın neden olduğu vurgulanmıştır. Araştırmanın başyazarı Ulf Büntgen, bu "mini buzul çağı"nda Kuzey Yarımküre'de son 2000 yılın en dramatik soğumasının yaşandığını ifade etti. Bu mini buzul çağında Arap Yarımadası daha çok yağış aldı ve bunun sonucunda bölge daha sulak ve yeşil hale geldi. Büyük volkan patlamalarının küresel sıcaklıklar üzerindeki etkisi onlarca yıl sürebilmektedir. 


"Yaklaşan Saat"Te Beklenen Mini Buzul Çağı 


Yukarıdaki resim 2030 yılında başlayacak olan Mini Buzul Çağı'nı gösteriyor. 


İngiltere'deki Northumbia Üniversitesinde matematik profesörü Valentina Zharkova ve ekibi gelecekte küresel iklim değişikliklerinin matematiksel olarak tahmin edilmesine olanak tanıyan bir model geliştirdi. Araştırmaya göre 2020 ile 2030 yılları arasında Güneş'in manyetik dalgaları birbirini sonlandıracak. Zharkova, bu durumun 2021 yılından itibaren yeryüzündeki sıcaklığın düşmesine ve 2030 yılında ise Dünya'da bir mini buzul çağının başlamasına neden olabileceğini öngörüyor. 


Sonuç 


Yapılan bütün bu bilimsel araştırmalar, Arap Yarımadası'nın geçmişte; göllerle, 

nehirlerle ve ormanlarla dolu bir bölge olduğunu apaçık ortaya koymaktadır. Bu bölge, aynı zamanda insanlık tarihinde ilk yerleşim yeri olan Aden Bahçesi'dir. 

Arap Yarımadası'nın tekrar yeşil hale gelmesi, yapılan araştırmalara göre üç farklı şekilde gerçekleşebilir: 


1) "Buzularası çağ"'da(şu anda buzularası çağda bulunuyoruz) küresel ısınma sonucu 


TTCZ'nin mevcut konumundan kuzeye doğru kayarak Arabistan üzerine gelmesiyle; Afrika ve Hint muson yağmurunun Arap Yarımadası'na su ve canlılık getirmesi. 
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2) Dünya'nın bir buzul çağına girmesiyle, eğer bu bir "mini buzul çağı" ise ITCZ mevcut konumundan 600 km kadar güneye kayacaktır. Batı rüzgarları ile Afrika-Hint musonlarının etkileşimiyle oluşan yağışın Arabistan'ı etkisi altına alması. 


3) Sonuç olarak beklenen, Yaklaşan Saat'te, küresel ısınma, yoğun muson yağışları ve buzul çağının çarpan etkisiyle; Arap Yarımadası'nın, göllerle, nehirlerle dolması ve geçmişteki gibi "Aden Bahçesi" haline gelmesidir. İşte böylece son rahmet 

elçisi Peygamberimiz(s.a.v.)in; "Arap toprakları yeniden bağ-bahçe ve nehirlere kavuşmadıkça kıyamet kopmaz" mucizevi ihbarı gerçekleşmiş olacaktır. 


(*): ITCZ (Intertropical Convergence Zone) kuşağı: Her iki yarımkürede doğan hava kütlelerinin birbirleriyle karşılaştığı, sıkışmanın yaşandığı, cephesel süreksizliğin olduğu aşağı enlemlerde görülen dar kuşak. Koriolis ve basınç gradyan kuvvetinin hemen hemen etkisiz olduğu alçak basınç kuşağıdır. Okyanuslarla karşılaştırıldığında karalar üzerinde çok belirgin değildir. İki yarımkürenin de maksimum sıcaklık farkına sahip olduğu yaz ve kış sonlarında etkisi daha da kuvvetlenir. Ekvatoral veya intertropikal cephe terimleri de kullanılır. 
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'EKOLOJİK KIYAMET' 
Milliyet -26/03/2007- yaklasansaat 
(Derya Sazak'ın Prof. Barbaros Çetin'le Yaptığı Röportaj) 


Yeryüzündeki 'canlı' ve 'cansız' dediğimiz 30 milyar sistem her gün atık bırakıyor. Ozan tabakası deliniyor, buzullar eriyor. Insanlarla hayvanlar arasında korkunç bir savaş başladı. 
Yeni virüsler, bakteriler ortaya çıkacak. 


Derya Sazak: BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, küresel ısınmayı BM'nin öncelikli konusu ilan etti. Dünya bir "ekolojik felaket"e gidiyor. Yıllardır, "ekolojik ekonomiye geçilmesini" savunan ve "Türkiye doğasını kaybediyor" diye feryat eden bir akademisyen olarak yakın geleceği nasıl görüyorsunuz? 


Barbaros Çetin: Gezegenin biyolojik sisteminin artık dayanma gücü kalmadı! Dünyanın nüfusu yaklaşık 6.5-7 milyar, buna 3-4 milyar dolayındaki hayvanlar alemini de eklediğimizde kabaca 10 milyar canlı ediyor. Sanayideki fabrikalar, otomobil, uçak gibi 


ulaşım araçlarını da sayarsak 30 milyar "canlı", "cansız" dediğimiz sistem her gün katı, sıvı, gaz halinde atık bırakıyor, gezegene. Bu da dünyayı kirletiyor. 


15-20 yıl önce bu sorunları bölgesel düzeyde konuşuyorduk, şimdi küresel ölçekte tartışıyoruz. Dünya ekonomisinin sınırlarını belirleyen güneş enerjisi ve biyosentez. Yani doğanın tüm ekolojik gücü. Bu güç, insan nüfusunun hızla artışı ve buna paralel olarak genişleyen yerleşim nedeniyle tükeniyor. 

Kutuplardaki erime artık yeryüzünde iklimin seyrini değiştirmeye başladı. Çünkü gezegenin ekolojik sistemi bu kadar atığı kaldıramıyor. 


Ozon Tabakasında Delinme 
"Ozon tabakasındaki delinme" tartışması gündemden kalktı mı? Son dönemde daha çok 


küresel ısınma konuşuluyor... 


Devam ediyor, ozon tabakası delindi. Klorlu karbonlar, azot oksitler ve karbondioksit gazlarının ozon tabakasının delinmesine yol açtığı ispatlandı. Ozon tabakası farklı yerlerde delinebiliyor. Örneğin 2, 3 ay önce Arjantin'in bir kasabasında ozon tabakasındaki delinme nedeniyle ultraviyole ışınların en fazla etkisi altında olduğu ispatlandı. Kutuplar hızla eriyor. 
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Dünyanın ısısı 2 derece daha artarsa felaket bekleniyor... 


Güneşten aldığımız enerji kutup bölgelerine yayılarak geliyor. Okyanuslardaki sıcak soğuk su akıntıları, rüzgâr hareketleri bu ısıdan etkileniyor. İklim bilimciler bu yıl İzlanda'da beklenen hava hareketlerinin yaşanmadığını açıkladılar. 

Bu sene kış olmadı. Yağış da almadı Anadolu. Ayaş, Beypazarı civarında 10 tarladan 7'sinde buğdaylar kurumuş halde. 


Biyolojik ritim bozuldu 


Meyve ağaçları erken çiçek açtı ama havaların tekrar soğumasıyla çiçeklerini döktü. İklim değişikliğinin bedeli... 


İklim değişikliği hem kültürel bitkilerin hem de doğal bitkilerin biyolojik ritmini bozdu. 
Malatya'da bunu yaşadık. Çukurova'da yılda 3 defa ürün alınır. Bu sene buğdayı üç defa ekmek zorunda kaldılar. Çünkü 2006'nın sonbaharında Türkiye'de hava ve toprak soğumadı. 
Doğu Akdeniz bölgesinden de hava patlamaları, ani seller oldu, buğday çürüdü. Her bitkinin kendi biyolojik düzeni var. Aşırı nüfus ve kirlenme doğanın düzenini bozuyor. 

İklimi kontrol edemiyoruz, bu durumda Anadolu'da artık büyük tarım fabrikaları kurmak zorunda kalacağız. 


Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Türkiye'nin su kaynaklarının tükenmekte olduğunu açıkladı. 
Nereye gidiyoruz? 


Kaos olacak. Ankara çevresinde artık derelerden ırmaklardan çekilecek kum kalmadı. 
Kaçkarlar'da bir araştırma yaptık Karadeniz otoyolu dağ eko sistemine büyük zarar veriyor. 
Dağları parçalıyor, oradan çıkan büyük kayalarla denizi dolduruyorsunuz. Deniz bunu affetmeyecek. 


Mezardaki ceset çürümüyor 
Isınma sonucu, yumurtlama dönemleri kayan hayvan türleri değişiyormuş. 


Kanada'da ispatlandı; o güzelim alabalıkların cinsiyet değiştirmesinin sebebi ne çıktı biliyor musunuz? Doğum kontrol haplarının kalıntıları, doğal alanlara, nehirlere karışıyor. Atıklar balıklara zarar veriyor. 

Başka bir örnek; son 3-4 yıldır Avrupa'daki bazı mezarlıklarda insan cesetleri çürümüyor. 
Çünkü Avrupa sanayi devrimi geçirdi, aşırı kirlendi ve uzun yıllar hep konserve, koruyucu gıda yapıyor. Dolayısıyla insan kimyasallarla, koruyucularla kendini mumyaladı. Vücuduna onlar birikti, atamıyor. Çürümüyor, şimdi insan cesetleri... 

İnsanlar çürümemeye başladıysa gezegenin biyolojik yapısı ölen diğer bitkileri hayvanları nasıl çevirecek? Biyolojik çevrim olmazsa dünya ölü bataklığına dönüşecek. 


Korku filmi gibi... Karanlığa gidiyoruz. 


Ekolojik kıyamet de diyebiliriz. Sorunun yüzde 90'ı insan kaynaklı. Bu kadar açgözlülüğe doğa yetmiyor. Bir biyolog olarak global çöküşün eşiğinde olduğumuzu görüyorum. 21. 
yüzyılda insan kendini "teknolojik maymun'"a çevirdi. İstanbul'da yakında araçlar trafiğe çıkamayacak, kent ulaşımı kilitlendi. Yağışlar azaldı. Su yetmiyor. 

Teknoloji çift taraflı bıçak gibi, artık olumsuz tarafı ağır basıyor. 
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Kaçkarlar'da buzul erimesi 


Kaçkarlar'da durum ne? Küresel ısınmanın etkisi başladı mı? Türkiye'nin en zengin bitki türüne sahip dağları koruyabilsek... 


Küresel ısınmanın Türkiye'deki yansıdığı noktalardan biri Kaçkarlar. 3500-3800 metrelere kadar 3 yıldır Kaçkarlar'ın bütün her yerini taradık. 3000 metredeki yaylalardan birinde çalışırken 80 yaşındaki bir köylü vatandaşımız geldi. Merak etmiş bizleri. Ona da sorduk "Doğada değişiklik var mı?" diye. "İki senedir musluklardan yeşil yosunlar akmaya başladığını" söyledi. 

Bizim tespitlerimiz de aynı yönde: Kaçkarlar'da yıllar hiç erimeyen buzul son 2 senedir erimeye başlamış. 


İsrail'den doğa casusları 


Bitki türlerini tehdit ediyor mu ısınma? 


Kaçkarlar'daki başka bir tehlikeden söz edeyim. Binlerce İsrailli turist geliyor. Her 10 kişiden 3'ü "doğa casusu." Hacettepe'den genç bir asistan grubu bu durumu belirlemiş ve börtü böcekleri toplarken, jandarmaya teslim etmişler. 

İsrail, dünyanın en büyük gen laboratuarlarına sahip. ABD'deki Silikon Vadisi gibi bilim vadisi var İsrail'de. Yabani çiçeklerin bir kısmını çiçekçilik alanında kültüre alıyorlar. 
Yeryüzünde en önemli casusluk alanlarının başında son 20 yıldır "doğa casusluğu" geliyor. 
Çünkü bu kadar hızlı kirlenmenin karşısında insanlığın yeni gen, "yabani gen" kaynaklarına ihtiyacı var. 


Kaçkarlar'daki canlı türlerini korumanın yasal önlemi nedir? 


Orası Milli Park. Ormancıların koruması altında. Yaylalarda insanlar birbirinden uzak, vahşi doğada yaşıyorlar. Her yere de orman mühendisi dikemezsiniz. Denetimi gümrüklerde yapmak lazım. Bırakın yaban hayatı korumayı bizde "doğa bilimleri müzesi" yok. İngiltere'de bir müzede 60 botanikçi çalışıyor. 


Kyoto'ya imza sorunu 

Kyoto Protokolü'ne imza atmayan ülkeler arasında Türkiye de var. 

Türkiye Kyoto'yu imzalamalı. Ama ekonomik gücü yok. Borç batağındayız. 

ABD de imzalamıyor. 

İşine gelmiyor. Amerika'da dev bir sanayi var ve atmosfere salınan gazların yüzde 35'ini çıkarıyor. Ekonomik refahı sürdürmek için doğayı sömürmeye devam ediyorlar. Oysa başka 


dünya yok. 


Ekolojik savaşlara hazır olmalıyız. Su savaşları Türkiye için de bir tehdit. 
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Kesinlikle. Türkiye'de kanserden ölümlere bakın, Çernobil'den sonra Karadeniz bölgesinde vakalar arttı. Yatağan'da baca gazları ve asit yağmuru nedeniyle ölüyor canlılar. O bölgedeki ormanların yüzde 70'i yok oldu. 


Kirleten ödeyecek 


Kurtuluş nasıl olacak? 


İnsanlarımızı daha bilinçli kılarak. Hızla yenilenebilir enerji kaynaklarına dönmek zorundayız. Karbon yüksekliği global ısınmaya neden oluyor. Bazı ülkeler karbon vergisi koymaya başladı. İngiltere gelecek yıl karbon kartı çıkaracak, kişisel kart. 


Belediyelerin aldığı atık su vergisi gibi. Havayı kirleten de ödeyecek. 


Yıllık, belli bir standardın miktarın üzerine çıkarsanız. Çıkmazsanız tam tersi, teşvik alacaksınız. Örneğin Belçika'nın bazı belediyelerinde doğayla uyumlu yaşamanın karşılığında 200, 300 euro destek alıyorsunuz 


Ankara'da tropik papağanlar yaşıyor 


Ankara'da havanın ısınması nedeniyle, tropik papağanlar açık havada yaşamaya başlamışlar? 
Fotoğraflarını çekmişsiniz. 


Papağanları son on yıldır Tandoğan'da fakültemizin bahçesinde görmeye başladık. 
Yurtdışından kaçak olarak getirilmiş, yetkililer bunu alıp salmışlar doğaya. Fen Fakültesi, Anıtkabir ve Çiftlik bölgesi arasında kendilerine bir ekolojik yaşama koridoru kurmuşlar ki on yıldır kaybolmuyorlar. İki gün önce çekilen fotoğrafları getirdim. 


Çevre sorunlarının ağırlaştığı Türkiye'de neden bir yeşiller partisi yok? Partilerin de fazla duyarlı oldukları söylenemez. 


Yeşiller artık marjinal bir hareket değil. Almanya ve İsveç'te nükleer santrallar kapatılıyor. 
Paris'teki iklim zirvesinde artık termik santral yapılmayacağı kararı çıktı. 

Türkiye'de ise hükümet birkaç ay önce kömüre dayalı yeni santrallar kurulacağını ilan etti. 
Hem AB üyesi olmak istiyoruz hem de Avrupa ve BM çerçevesinde alınan kararlara ters düşüyoruz. Çelişkiye bakın. 


Daha az enerji tüketerek yaşamayı öğreneceğiz. 

Tasarruf yapacağız. Doğayla barışacağız. Global ısınmanın sonuçlarının yeterince farkında değiliz. Örneğin keneler çoğaldı. Piknik alanlarında veya ağılların olduğu yerlerde insanları öldürmeye başladı. Gezegende insanlar ve hayvanlar âlemi arasında korkunç bir savaş var. 


Yeni virüsler, bakteriler, hastalıklar ortaya çıkacak. 
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Kimdir? 


Prof. Barbaros Çetin, 1981'de Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Doktora tezini İsveç'te tamamladı. 1987 -1990 arasında İsveç Bilim Enstitüsü'nün ve İsveç Bilim Akademisi (NOBEL) burslarıyla Almanya, Finlandiya ve İskoçya'da botanik çalışmaları yaptı. 1988'de Antalya Köprülü Kanyon'da topladığı bir karayosun örneği özgün bir tür olarak dünya kataloğuna alındı. 1989'da İsveç Bilim Akademisi'nce Çevre ve Doğa Koruma Ödülü verildi. 

1990'da doçent oldu. 2000 yılında profesör unvanı aldı. 2001 -2004 yılları arasında Ankara Üniversitesi'nde Botanik Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. Prof. Çetin çok sayıda bilimsel yayın ve çevre ödülü sahibi. 


YAPAY ZEKA: SEVGİ DOLU(!) ŞEYTANLAR 


Musa Erden- 01/03/2011- yaklasansaat 


Gerçekte kendileri ruhsuz-sevgisizken; "sevgi" pazarlamadan da geri durmayan uzaylıların; pardon "cin-şeytanlar''ın baş rolleri paylaştığı "Yapay Zeka" filminin bir afişi. 


Ünlü Pinokyo masalından ilham alan "Yapay Zeka" filmi, ilk bakışta masum bir yapıt gibi görünüyor. Oysa filmin yapımcıları ve senaristleri, ustaca yöntemlerle seyircinin bilinçaltına öylesine şeytani mesajlar zerk ediyor ki, bunu görmemezlikten gelmek mümkün değildir. 


Sinema tarihi boyunca, vermek istediği mesajı açıkça belli eden filmler genellikle başarısız olmuş, propaganda kaygıları seyirci tarafından hoş karşılanmamıştır. Ancak sinemanın dahi çocukları olarak bilinen bazı yönetmenler vardır ki, onlar, başarılı sinema dili ve etkili kurgu yöntemleriyle seyirciyi rahatsız etmeden, mesajlarını bir hap gibi milyonlarca insana yutturmayı başarmışlardır. 


İşte bu isimlerin en başında da Hollywood'un namlı yönetmenleri Stanley Kubrick ve onun mirasçısı kabul edilen Steven Spielberg gelmektedir. 
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"Yapay Zeka" filmini çekme fikri aslında Stanley Kubrick'e aitti, ancak onun döneminde henüz animasyon teknolojisi olgunlaşmadığından filmi çekmeyi uzun yıllar erteledi. Kubrick bu projesini hayata geçiremeden ölünce, proje en yakın arkadaşı Steven Spielberg'e miras kaldı. 


Spielberg, "Yapay Zeka" filminin hem senaryosunu yazdı hem de yönetmenliğini yaptı. 
Sinema sektörü, Musevi asıllı yönetmeni; Jaws, 3. Türden Yakınlaşmalar, Indiana Jones, "E.T."(Extra Terrestial-Dünya Dışı Varlık), Geleceğe Dönüş 1-2-3, Jurassic Park 1-2-3, Schindler'in Listesi, Münich, Er Ryan'ı Kurtarmak, Deep Impact(Derin Darbe), Men in Black 1-2 (Siyah Giyen Adamlar), Dünyalar Savaşı, Transformers, Taken gibi yapımlarından tanıyor. Spielberg'in imza attığı filmler çoğunlukla sinematografik açıdan çok başarılı ve arka planında new-age mesajları olan yapımlar olarak dikkat çekiyor. Spielberg'i, sitemiz yazarlarından Dr. Alp Bayraktar, "Transformers" filminin analizini yaparken ayrıntılı bir şekilde anlattığından burada tekrar vermiyoruz. İsteyen bu yazıya göz atabilir. 


Filmin Özeti Ve Analizi 


Sevgi patlaması yaşayan ruhsuz-robot David. 


Ruhsuz-robot David, kendisini çocuk edinen insan ailesiyle ne kadar da mutlu(!) 


21. yüzyılın ortalarında, küresel ısınma hat safaya ulaşmış, başta New York olmak üzere Dünya'nın bir çok sahil kenti sular altında kalmıştır. Artık robotlarla iç içe yaşayan insanlık, teknolojiye iyice bağımlı hale gelmiş, adeta mekanik bir yaşam sürmektedir. "Yapay Zeka" üzerine uzmanlaşan bir firma ise, bir adım daha ileri giderek; kendi varlığından haberdar olan, bilinç sahibi, duyguları olan, üstün teknoloji ürünü yeni robotlar geliştirir. Görünürdeki amaç, kendini insan yerine koyabilen bu robotların, küresel ısınma gibi insanlığın ortak sorunlarına çözüm bulmasıdır. Ancak firmanın başındaki çılgın mucidin asıl amacı tanrıcılık oynamak, yaratıcılığa soyunmaktır. Filmde geçen bir diyalog onun bu amacını açıkça ortaya koymaktadır. Ekipteki mühendislerden biri, "peki bu robotların duygularına, insan nasıl 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karşılık verecek, burada bir etik sorun ortaya çıkmayacak mı?" diye sorar. Mucidin verdiği cevap şöyledir: 


"Tanrı, kendisini sevsin diye Adem'i yaratmadı mı?" Mucid kendisini Tanrı ile kıyaslıyor, yarattığı varlıktan koşulsuz, karşılıksız sevgi ve itaat bekliyor. Ve Yüce Yaratcı'nın kölelerine karşı merhametini, rahmetini ve vadettiği lütuflarını görmezlikten geliyor. Sonuçta firma, David adında insani duygularla dolu, sevmeye, sevilmeye muhtaç çok özel bir çocuk robot geliştiriyor. 


Tam da o günlerde "Yapay Zeka" firmasının mühendislerinden birinin çocuğu, ölümcül hastalığı yüzünden komaya girmiştir. Aile, doktorların yönlendirmesiyle çocuktan ümidini kesmiştir. Bu trajik durumu firsat bilen firma sahibi, aileye kederlerini hafifletmek kılıfıyla, bu robot çocuğu evlat edinmelerini teklif eder. 


Böylece türünün en ileri örneği olan robot çocuğun gelişim süreci de yakından takip edilecektir. David adlı robot çocuğa daha önce aile ile ilgili tüm bilgiler yüklenmiştir. Robot David, aileye hemen intibak eder, onlara öz evlatları gibi davranır. Yazılımı gereği yeri gelir üzülür, yeri gelir sevinir, aile ebeveynlerine anne, baba demeye başlar. İşte tam da bu süreçte gelin görün ki, doktorların ölecek dediği ailenin öz çocuğu da komadan çıkarak hızla iyileşir. 


Artık ailenin aynı yaşlarda, biri mekanik diğeri organik iki çocuğu vardır. Ne var ki iyileşip evine dönen çocuk, anne babasını bir robot çocukla paylaşmak istemez. Robot çocuk da yazılımı gereği yoğun kıskançlık duyguları yaşar. Öyle ki robot David, ailenin gerçek çocuğuna kazayla ölüm tehlikesi yaşatır. Sonunda aile, robot çocuktan vazgeçmek zorunda kalır. Prosedür gereği robot çocuğun başka bir aileye evlatlık verilmesi mümkün değildir. 
Firmaya iade edilmesi ve imha edilmesi gerekmektedir. Ancak robot oğlunu çok seven anne Monica, onun imha edilmesine razı olmaz ve kaçması için ormana terkeder. David, annesine yalvarır; "ne olur beni bırakma, senin için gerçek çocuk olurum" der. Ama Monica, göz yaşları içinde oradan ayrılmak zorunda kalır. 


Ailenin, iyileşen gerçek çocuğu ve robot çocuk David'in arasından kara kedi geçmiş gibi... 


Ormanlar ve şehrin kuytu köşeleri, kırık dökük ancak kendilerini tamir ederek varlıklarını sürdürebilen kaçak robotlarla doludur. İnsanlık, robotların kendilerine olan bağlılığına ve karşılıksız sevgisine çok duyarsız, umursamaz durumdadır. Her gün yeni ve daha kabiliyetli robotlar icat edildiğinden, modası geçen eski robotlar yakalandıkça imha edilir. Bir şekilde kaçarak imha edilmekten kurtulan robotların toplatılması için de, robot avcı ekipleri oluşturulmuştur. 
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Filmde insanlığın bu yaptığı gaddarlık olarak gösterilmiş, Tanrı-insan ilişkisi baz alındığından bu sonucun ortaya çıktığı vurgulanmıştır. Ancak elbette bu yaklaşım, baştan sona iftira ve haksızlıklarla doludur. Çünkü Yüce Allah, yarattığı insana karşı çok merhametli, çok şefkatli çok lütufkardır. 


Filmin bu bölümünde yapılan felsefi göndermenin asıl amacının ne olduğu, finalde ortaya çıkan "uzaylılar "la birlikte daha iyi anlaşılacaktır. 


Ormanda robot avcılarından köşe bucak saklanan David'in en büyük hayali, annesinin okuduğu pinokyo masalındaki mavi periyi bulmaktır. Pinokyo masalının kahramanı olan kukla çocuğun en büyük hayali, bir gün gerçek çocuk olabilmektir. Ve onun bu isteğini ormandaki mavi peri gerçekleştirir. İşte bu masalı hiç unutmayan robot David, kendi mavi perisini aramaya başlar. Eğer mavi periyi bulup insan olmayı başarırsa, çok sevdiği annesine yeniden kavuşabilecektir. David her yerde mavi periyi arar ama bir türlü bulamaz. Bu arada yapay zeka firmasının sahibi mucit bilim adamı, tüm bu süreç boyunca uydularla David'i adım adım takip eder. Mavi perinin izini elektronik bilgi bankalarında arayan David'in yolu, mucidinin yönlendirmesiyle icat edildiği fabrikaya çıkar. 


Robot laboratuvarına dönen robot çocuk David, kendisi gibi robot çocukları görünce hayal kırıklığı yaşar. 


Mucit bilim adamı David'e hiç beklemediği bir yüzleşme hazırlamıştır. Laboratuvarı 

gezen David, orada kendi prototiplerini görür ve üretim aşamalarına gözleriyle şahit 

olur. David nihayet bir robot olduğunu ve hiç bir zaman insan olamayacağı gerçeğini kavramıştır. Tıpkı bir insan gibi çok derin hüzün yaşayan David için mavi peri masalı da orada biter. Robot David insan olup annesine dönme ümidini kaybedince, yaşamak için bir nedeni olmadığını düşünür ve intihar eder. Ağzından çıkan son sözcük ise "anneciğim" dir. 
Yarısına kadar sular altında kalan gökdelenin dibini boylayan David, başında taç, elinde meşale olan "dev bir mavi heykel"'le karşılaşınca aradığı mavi periyi bulduğuna inanır. Ama artık iş işten geçmiştir. Son bir gayretle yalvarır; "ey güzel mavi peri, ne olur beni insan yap" diye ancak işe yaramaz. Zamanla enerjisi biter, devreleri bir bir kapanır. 


Filmin bundan sonrasında zaman atlaması olur ve aradan iki bin yıl geçer. Dünya'da sular çekilmiş, buzul çağı başlamıştır. İnsanlık ise varlığını sürdürememiş, yok olmuştur. Ve bilin bakalım Dünya kime kalmıştır? Elbette robotlara, demeyin... Dünya robotlara değil, "üçgen kafalı, iri gözlü dört parmaklı" Hollywood'un yıllardır her firsatta pompaladığı uzaylılara; 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yani "cin şeytanlar"a kalmıştır. İyi kalpli(!) uzaylılar, robot David'i bulur ve insanlıktan kalan nadide bir miras olarak laboratuvara götürüp canlandırır. Orada hafizası okunan robot David'in yaşadığı trajik hikaye, film kareleriyle ekrana yansıtılır. David'in insan olma hayali ve annesine duyduğu derin sevgi, uzaylıları çok etkiler. 


Adeta bir iyilik meleği gibi sunulan uzaylılar, insanlığın kendi eliyle yarattığı duygu dolu robotlara bu kadar kötü muamele yapmasını ve onların sevgilerine hiç karşılık vermemesini anlamakta zorluk çeker. Burada verilmeye çalışılan asıl mesaj; "Tanrı'nın da yarattığı insana karşı acımasızlığıdır." Bu uzaylı maskeli cin-şeytanların, sürekli insanların beynine enjekte ettiğ yılan zehiridir. Uzaylı maskeliler, Tanrı'nın yarattığı insana, insanın da duygu dolu robotlara göstermediği merhamete-sevgiye fazlasıyla sahiptirler(!) Bundan daha büyük bir yalan ve iftira yoktur. Bu filmde de bu yalan sinsice işlenmiştir. 


Uzaylı geçinen ruhsuz şeytan amca, ruhsuz-robot çocuğa ne anlatıyor acaba? 


Uzaylılar(!) işte bu sözde üstün vasıflarını göstermek için, robot David'in tüm arzularını bir bir gerçekleştirirler. Bu amaçla uzaylılardan biri, mavi peri olarak David'in karşısına çıkar ve annesinin iki bin sene önce öldüğünü, ama ondan bir parçayı kullanarak onu bir günlüğüne geri getirebileceğini söyler. David yanından hiç ayırmadığı, annesinin bir tutam saçını uzaylıya verir. Neden sadece bir gün diye soran David'e şu cevab verilir: 


"Denklemler bize, uzay zamandaki yollar kullanıldığında, bir kez daha kullanılamayacağını gösterdi." Sonuç olarak uzaylılar David'in hafızasındaki görüntülerden yola çıkarak yaşadığı evi bire bir tasarlar ve David o evde annesi Monica'yı karşısında bulur. 


Uzaylı kılığındaki "cin şeytanlar"ın olağanüstü iyiliği ile anne-oğul, sabah güneşin doğuşundan, akşam batışına kadar sevgi dolu bir gün yaşar. Güneş'in batışı ile birlikte önce Monica geri dönüşü olmayan bir uykuya dalar. Robot David sevgi dolu sözlerle annesine veda eder. Ve sıranın kendisine geldiğini anlar. Gözünde iki damla yaş, yüzünde masum bir tebessüm vardır. Annesine sarılarak, o da ölüm uykusuna yatar. İşte bu dramatik sahne ile birlikte koca filmin en önemli anı da perdeye yansır. Ancak bu anı, bir robotun ve uzaylıların inanılmaz sevgi yumağını göz yaşları içinde izleyen kaç seyirci yakalayabilmiştir, orası meçhul. 


Final sahnede mavi peri masalı gerçekleşmiş, uzaylılar(!), boyut atlatarak robot David'i insan yapmıştır. Zira makineler insan gibi ağlayamaz ve olmayan ruhunu teslim edemez. Robot David'in duygusal müzik eşliğinde ve törensel bir havada verilen "insani ölüm sahnesi"yle film de bitmiş olur. 
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Sonuç 


1) Tüm bu salya sümük sahnelerin arka planında; bir gün bu uzaylılar(!), Dünya'ya gelecek ve Tanrı'cılığa soyunacak, hatta insan bile yaratabilecekler. Üstelik, "bu uzaylılar, haşa Tanrı'dan bile daha merhametli, daha şefkatlidir" gibi bir zehir bilinç altına akıtılmaktadır. 


2) "İnsanlara, her zaman gıpta ettik", "İnsanların ruhuna hep özendik", "insanlar var olmanın anlamı için en önemli anahtardır" gibi cümlelerle, insanların kıymetini Tanrı'nın 

değil, uzaylıların(!); yani "cin şeytanlar"ın bileceği ikinci mesajı bilinç altına zerkedilmektedir. 


3) İblis'in dünyayı ele geçirmek için seferber ettiği beyin yıkayıcı ajanları; bir taraftan insan dalkavukluğu yaparak ahmakları avlarken; diğer taraftan aslında kin duyduğu insanoğluna, görünmezliği altında sırıtarak müthiş bir "sevgi edebiyatı" sunmaktadır. Burada ise insanların, yarattıkları "robotlara karşı sevgisizliği karşısında kendilerinin nasıl sevgi varlığı(!) olduklarını vurgulamaktadırlar. Hem Yüce Allah'ın, yarattığı insanlarla ilişkisi ve hem de insanın yarattığı robotlarla olan ilşkisi, sinsice eleştirilmekte; kendilerinin sevgi ve merhamet yüklü oldukları palavrası, göz yaşları arasında enjekte edilmektedir. 


4) Şu an gerçek dünyada, melek yahut uzaylı sanılan cin-şeytanlar; insanoğlunun hırsını, kan dökücülüğünü, çevreyi ve doğayı talan etmesini ve her türlü vahşetini dile getirerek(ki bu bir gerçektir); evrimleşmesini beklediklerini, ona yardım edecekleri bir zamanı kolladıklarını, UFO'cular vasıtasıyla sürekli işlemektedirler. Bunun için de insanların bir kısmını medyumlar aracılığıyla eğiterek boyut atlatacaklarını; bu yolla oluşturacakları "sevgi dolu ışık işçileri(!)"yle ve bir Mesih (Deccal), vasıtasıyla dünyanın; insanlığın "altın çağı(!)"nı inşa edeceklerini sürekli tekrarlamaktadırlar. Böylece tıpkı "robotlar"'a boyut atlatarak ınsanlaştırdıkları(!) gibi, insanlığa da boyut atlatarak kendileri gibi melek(!) boyutuna çıkaracakları "İblis yalanı"nı kulaklara fısıldamaktadırlar. Bu asılsız yalan, İblis'in cennette de Adem'e söylediği bir yalan olsa da; bugün aldanmış Ademoğlu, bu yaldızlı yalanlara inanmaya çok daha hevesli gözükmektedir. 


5) Buradaki robot David, insanlar tarafından yapılmış ve evlat edinilmiştir. Ancak anne-aile sevgisi bekleyen David, bu sevgiyi bulamamış ve terkedilmiş. Sevgi dolu uzaylılar(ki tamamen yalan) ise, onu alıp sevgi ve şefkatle adeta bağırlarına basmış, insan boyutuna çıkarmışlardır. Bu kurgu, çok güçlü olmasa da; Mesih Deccal çağrışımı yapmaktadır. 


Nitekim Deccal, Yahudi bir ailenin oğludur ve kendisine şeytan tohumu karışmıştır. Bir taraftan insandır, diğer taraftan şeytani yeteneklere sahip; robot gibi ruhsuz bir kimsedir. 
Sözde insanlığı kurtaracak olan bu adamın kıymetini(!) en iyi bilen İblis ve adamlarıdır. 
Tüm cin-şeytanlar kendisinin emrinde ona güç vereceklerdir. 


Mesih Deccal'in ve kendilerini uzaylı diye pazarlayan "cin-şeytanlar'"'ın sürekli işledikleri merkezi bir kavram vardır, o da "sevgi"dir. Tüm "şeytani mistik-tasavvufi felsefeler", bu anahtar, büyülü kelime ile insanların kalplerini, İblis'e bağlarlar. Gerçek sevgi, Allah'tandır ve Allah'adır. İblis ve avanesinin kullandığı "sevgi", "İblis'in intikamı"nın "yem"idir. Bu nedenle buradaki İnsan boyutuna çıkarılan David, Mesih Deccal'i çağrıştırmaktadır. Deccal, 


513 


kendisini Mesih İsa olarak pazarlayacaktır. Mesih İsa ise Davut(Davit) soyundan gelecek olan Mesih(Mesiah)dır. 


Ayrıca su altında 2000 yıldır sevgiyle annesini bekleyen robot David, uzaylılar(!) tarafından insan boyutuna çıkarılır ve mavi peri şeytanın yardımıyla annesine kavuşur. Fazla yaşamaz ve annesiyle beraber ölür. Gerçek Deccal, bir rivayete göre, Pasifik denizinde; Solomon adalarının altında, şeytanlar tarafından saklanmakta ve çıkacağı günü beklemektedir. İnsanlığı "sevgi"yle üç kağıda bağlayacak olan Deccal, bu yalancı sevgi mutluluğuna, aldanmış insanlığı kavuşturacak ve 3,5 yıllık şeytani mücadelenin sonunda İsa tarafından öldürülecektir. 


Tüm şeytanlar, lanetlidir ve İblis'in köleleridir. Adeta ruhları ölmüş ve robotlaşmışlardır. 
Şahsi hiçbir istek ve yaşamları yoktur. Kendilerine değil, İblis'in intikam planına hizmet ederler. Maymun İblis, her konuda Allah'ı taklit etmeye, ondan kopya çekmeye çalışır. İblis, emrindeki kendisi gibi lanetli kölelerini, meleklere benzetir ve itaatte kusur edenleri şiddetle cezalandırır. Bir cin, İblis'e köle olduktan sonra tüm özgürlüğünü kaybeder ve köle 

şeytan olur. 


Ey Sonsuz Yüce Allah'ı bırakıpta İblis'e hizmet eden insan ve cin şeytanları, ey aldanmış Ademoğulları, ey gaflet içinde şeytani propagandaları yutanlar, bilin ki Yüce Allah'ın azabı ve helakı yakındır! "Yaklaşan Saat'in işaretleri" bir bir ortaya çıkmaktadır. Yaklaşan Saat'in günlerine kim dayanabilir? 
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